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“‘Goed geregelde
liefde begint bij
zichzelf’.

En toch vraagt dit
principe
belangrijke
bijzonderheden.”

De liefde is de voornaamste van de deugden: “Maior autem horum est ca-
ritas” (I Cor. 13, 13).

Dit is de samenvatting van het Evangelie, de “band van de volmaaktheid”
(Col. 3, 14), de “volledige vervulling van de wet “ (Rom. 13, 19).

Uit liefde stemt de mens ermee in, zelf een nadeel te lijden voor de naaste,
volgens het woord van de H. Schrift: “Rechtvaardig is hij die, voor een vriend,
niet let op het nadeel” (Spreuken 12, 26). Wil dat zeggen, dat de mens ver-
plicht is, uit liefde, de ander meer te beminnen dan zichzelf? Nee, “goed
geregelde liefde begint bij zichzelf”. En toch vraagt dit principe belangrijke
bijzonderheden die, zoals gewoonlijk, de grote H. Thomas van Aquino aan-
voert.

Als wij zeggen, dat wij in de liefde onszelf (na God, natuurlijk) meer moe-
ten beminnen dan de naaste, vergelijken wij onze geestelijke natuur met de
zijne. Maar wij zijn lichaam en ziel, en onze naaste ook.

De liefde verplicht ons niet, het lichaam van de naaste te verkiezen boven
het onze en, zo nodig, ons lichaam voor het zijne op te offeren. Het is geen
verplichting van liefde, de dood te riskeren, om het lichamelijke leven te red-
den van iedereen.

Zijn wij, daarentegen, verplicht het geestelijk welzijn (de ziel) van de naas-
te te verkiezen boven 6nze gezondheid, zelfs boven ons leven (ons lichaam)?
Ja, antwoordt de Engelachtige Leraar: de ziel van onze naaste vertegenwoor-
digt in de ogen van God een goed van grotere waarde dan ons lichaam.

Of men goed handelt, hangt feitelijk veel van de omstandigheden af. Zal
degene, die klaar staat om zich op te offeren, zich blootstellen aan de dood
ofwel aan een minder ernstige schade? Is hij, anderzijds, eerder verplicht tot
deze opoffering door een beroepsplicht - dus, uit rechtvaardigheid - (als arts,
soldaat, priester, enz.) dan er uit naastenliefde toe verplicht te zijn?

Het gaat er dus om, een juist midden te bewaren tussen een ongepas-
te naastenliefde en een absoluut egoisme, dat iedere hulp zou weigeren uit
vrees, iets van zijn gemak te moeten opgeven. Maar kan men, precies, een
vorm van opoffering bedenken, die niet enig ontzeggen, het een of ander on-
gemak, zou aanvaarden?

Als de civiele wet zich opwerpt tot Evangelie, vervalt men tot volledig ge-
brek aan samenhang: men doodt het ongeboren kind, in de naam van de
rechten van de moeder (zelfs van de maatschappij, in geval van eugenisme);
men doodt de oude van dagen (een nutteloze mond minder), bij gebrek aan
jonge mensen om bij te dragen aan zijn pensioen; men verplicht de burger
zijn organen te geven, om het leven van de ander te redden (desnoods door
dat van de donor te verkorten). “O tempora, o0 mores!...”

In deze tijden van intellectuele verwarring en van staatsdictaten, is het

goed zich weer te kunnen laven aan de bron van de eeuwige wijsheid, die de
H. Thomas van Aquino en het traditionele Leergezag van de Kerk ons biedt.

JHeey .
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De betrekkingen met Rome

In het laatste nummer van het In-
formatieblad hebben wij gezien hoe de
Priesterbroederschap St. Pius X geheel
trouw bleef aan de geest en de constante
gedragslijn van Mgr. Lefebvre, door vast
te houden aan de eis van “leerstellige
gesprekken” over het Tweede Vaticaans
Concilie, voordat men een akkoord in
het oog zou kunnen vatten.!

Sommigen staan, inderdaad, woest
afwijzend tegen ieder leerstellig gesprek
met Rome; het gaat in het algemeen
om sedevacantisten, dat wil zeggen zij
die beweren dat de Stoel van Petrus va-
cant is (sinds 1958!) en dat Benedic-
tus XVI slechts een ketterse bedrieger
is, enz. Anderen denken dat deze “Ro-
meinse gesprekken” in de goede rich-
ting gaan, maar vinden dat de Pries-
terbroederschap op zo kort mogelijke
termijn een akkoord zou moeten slui-
ten met Rome.?

De aanpak

De tegenwerpingen, die wij hiervoor
hebben bestudeerd, en die wilden ver-
hinderen dat de Priesterbroederschap
contacten zou hebben met het huidige
Rome, berustten wezenlijk op het vol-
gende uitgangspunt: “Mgr. Lefebvre zou
het niet gewild, niet toegestaan en er
niet mee ingestemd hebben”. Het ant-
woord was eenvoudig: door voldoende
talrijke citaten aantonen, dat Mgr. Le-
febvre, integendeel, dergelijke contac-
ten met het huidige Rome helemaal van
plan geweest was, en dat hij ze als nor-
maal beschouwde.

De tegenwerpingen die wij nu gaan
onderzoeken liggen anders. Zij beweren
dat op zich, en om allerlei verschillen-
de redenen, de Priesterbroederschap in-
middels de verplichting heeft op zo kort
mogelijke termijn een akkoord te teke-
nen met Rome. In deze context wordt
Mgr. Lefebvre slechts aangehaald als een
argument onder andere, op de manier:
“Als Mgr. Lefebvre nog leefde, zou hij
een dergelijk akkoord zeker tekenen”.

deel 2

Deze nieuwe tegenwerpingen ver-
langen een specifieke behandeling, die
niet meer enkel en alleen kan bestaan
in het beroep op citaten van Mgr. Le-
febvre. En dat is heel normaal. Zoals
Mgr. Fellay het zegt: “Bij het herlezen
van stellingnamen, preken en lezin-
gen van Mgr. Lefebvre, wordt men ge-
troffen door hun actualiteit. Zijn voor-
stelling van de praktische gevolgen die
voortvloeien uit de principes, die zijn
aangenomen op het Concilie, is buiten-
gewoon. Wat heeft hij het juist gezien!
Dit sluit echter niet uit, dat er nieuwe
problemen rijzen, waarop wij in dezelf-
de zo goed uitgezette lijn zullen moeten
antwoorden”?

Als men absoluut zou stellen, dat de
Priesterbroederschap slechts kan doen
en moet doen wat Mgr. Lefebvre in zijn
tijd feitelijk heeft gedaan, dan zou men
eruit moeten afleiden dat, omdat Mgr.
Lefebvre geen akkoord getekend heeft
met Rome, de Priesterbroederschap er
nooit een zou moeten tekenen, zelfs als
Rome in zijn geheel en absoluut weer
katholiek zou worden: wat natuurlijk
absurd is, en zeker in tegenstelling met
de principes en de geest van Mgr. Le-
febvre.

Dus handelt de priesterbroeder-
schap in de geest van Mgr. Lefebvre,
maar door soms daden te stellen, die
feitelijk verschillend zijn van de daden
van de Stichter van de Priesterbroeder-
schap St. Pius X, omdat de uitwendi-
ge omstandigheden veranderd kunnen
zijn in de bijna twintig jaar, dat Mgr. Le-
febvre gestorven is.

Eerste tegenwerping:

Door te weigeren een akkoord te te-
kenen met Rome, is de Priesterbroeder-
schap St. Pius X ernstig ontrouw aan
Mgr. Lefebvre.

Mgr. Lefebvre heeft alleen een voor-
bereidend protocol getekend* (en geen
eindakkoord). Voor hem bood dat ak-
koord niet alle noodzakelijke garanties
(vooral de onmisbare verzekeringen

voor de toekomst), zoals bijvoorbeeld
de weigering van Rome om een datum
vast te stellen voor de voorgenomen bis-
schopswijding het aantoonde.

Mgr. Lefebvre heeft trouwens nooit
een lijst opgesteld van de noodzakelij-
ke en voldoende voorwaarden voor een
akkoord. Hij heeft de omstandigheden
geraamd, de mensen beoordeeld, de tot
uiting gebrachte bedoelingen gepeild,
wat hem in een eerste periode tot een
echt werk gedreven heeft, om tot een ak-
koord te komen, en in een tweede peri-
ode tot een voorlopig terugtrekken, om-
dat hij oordeelde dat “het ogenlik van
een open en doeltreffende samenwer-
king [met het huidige Rome] nog niet
gekomen was”

Tweede tegenwerping:

Paus Benedictus XVI is de Priester-
broederschap duidelijk beter gezind dan
zijn voorgangers. (Hij legt ook veel meer
de aandacht op de heiligheid van de Mis
en op de heiligheid van de priester). Het
afslaan van de uitgestoken hand van de
paus vormt werkelijk het risico, een his-
torische kans te missen.

De Priesterbroederschap St. Pius
X heeft er in haar officiéle persbericht,
bij gelegenheid van de keuze van Bene-
dictus XVI, de nadruk op gelegd, dat zij
in deze keuze een onverwachte “vleug
hoop” zag “om uit de diepe crisis die de
Kerk schudt te komen”Is de crisis van
de Kerk er minder door geworden?

Kortweg vat men de traditionalisti-
sche kritiek dikwijls samen in twee pun-
ten: het Tweede Vaticaans Concilie en
de liturgische hervorming. Het zou juis-
ter zijn haar samen te vatten in vier pun-
ten.

1. Aangaande Vaticanum II moet
men enerzijds spreken over “de geest
van het Concilie”, dat spookachtige
concept dat het handige voorwendsel
is geweest van vele dwaasheden in deze
laatste veertig jaren.

2. Anderzijds moet men spreken
over de letter van het Concilie, over wat
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het daadwerkelijk zegt, en vooral op de
punten van de collegialiteit, van het oe-
cumenisme en van de godsdienstvrij-
heid.

3. Aangaande de liturgische hervor-
ming, moet men enerzijds spreken over
de vrijheid om de traditionele liturgie
op te dragen,

4. Anderzijds over de leerstellige
problemen die de tekst zelf van de nieu-
we liturgie, in haar originele Latijnse
versie, opwerpt.

Hoewel paus Benedictus XVI over
twee van deze punten op positieve en
bemoedigende wijze tussenbeide is ge-
komen, dan betreft dit niet de twee an-
dere punten.

Benedictus XVI is, inderdaad, voor-
al door zijn toespraak van 22 december
2005, opgekomen tegen een zogenaam-
de “geest van het Concilie” die zich

aast en zelfs tegen de letter van het

ncilie zou verheffen: maar dat was

n zich beter te hechten aan deze let-

- volgens “de hermeneutiek van con-

.uiteit” {en een lofrede te houden op
de godsdienstvrijheid zoals zij door Va-
ticanum II geleerd wordt...). Op dezelf-
de manier heeft Benedictus XVI door
het Motu Prioprio Summorum Pontifi-
cum werkelijk de vrijheid om het tradi-
tionele missaal te gebruiken willen ze-
ker stellen, waarvan hij tot tweemaal
toe in herinnering had gebracht, dat het
“nooit juridisch herroepen was” en dat
“het “ bij gevolg, in principe, altijd toe-
gestaan is gebleven”. Maar tegelijkertijd
heeft de Paus opnieuw verklaard dat het
nieuwe missaal “de gewone uitdrukking
van de lex orandi van de katholieke Kerk
van Latijnse ritus”is, en dat men, in zijn
ogen, “de celebratie volgens de nieuwe
boeken uit principe niet kon uitslui-
ten”, want een dergelijke houding zou
niet “coherent zijn met de erkenning
van de waarde en de heiligheid” van de
nieuwe liturgie.

Dus, over de kwestie van de geest
van het Concilie en over die van de vrij-
heid van de traditionele Mis kan men,
in zekere zin, zeggen dat de houding
van Benedictus XVI ertoe neigt, zich aan
te sluiten bij de traditionalistische kri-
tieken. Daarentegen is de afgrond over
de letter van het Concilie evenals over
de leerstellige problemen die de litur-
gische hervorming heeft voortgebracht,
nog diep.

De tegenwerping beweert nog, dat
het toekomstige risico veel minder gun-
stig is dan het tegenwoordige. Dat is
mogelijk. Zoals het tegendeel even goed
mogelijk is. De opvolger van Benedic-
tus XVI, in zijn geest gevormd, zal mis-
schien, integendeel, nog welgezinder
zijn dan hij.

Wat sommige mensen “de koppig-
heid van de Priesterbroederschap St.
Pius X" noemen, schijnt op de lange ter-
mijn tamelijk lonend. Op het gevaar af
te speculeren over de toekomst, waarom
zou men niet toegeven, dat het mogelijk
is dat de Priesterbroederschap St. Pius X
veel meer verkrijgt door te volharden in
haar lijn van standvastigheid? Het vol-
staat, te zien wat er is toegegeven dank-
zij veertig jaar strijd: het bestaan van een
ernstige crisis in de Kerk; een bepaalde
verantwoordelijkheid van Vaticanum 11
voor deze crisis, ten minste door een
rijkelijk verspreide slechte interpreta-
tie; het belang van de traditionele Mis,
haar “burgerrecht” en de erkenning van
haar vrijheid; en ten slotte, de cruciale
rol van de Priesterbroederschap St. Pius
X en haar plaats in de Kerk. (Men moet
ook noemen de toekenning van juridi-
sche structuren, op maat gemaakt voor
de traditionele groepen die een akkoord
gesloten hebben). Kan men er niet re-
delijkerwijs van uitgaan, dat door de
Romeinse autoriteiten te blijven bele-
geren, deze ten slotte de ogen zullen
openen en deze reddende manoeuvre
zullen maken naar de Traditie, waaraan
de Kerk zoveel behoefte heeft?

Dat wil niet zeggen, dat de persoon
van Benedictus XVI zonder belang zou
zijn: zij vormt integendeel een element
van waardering dat de Priesterbroeder-
schap met grote zorg afweegt in haar
analyse van de situatie en in de uitwer-
king van haar strategie.

Ten slotte moet men zich herinne-
ren, dat de Priesterbroederschap drie
etappen heeft vastgelegd, in haar be-
trekkingen met Rome, en dat de Heili-
ge Vader dit routeformulier heeft geac-
cepteerd.®

1. De eerste etappe bevat de twee
voorwaarden: ten eerste de vrijheid van
de traditionele Mis, waarvan men kan
zeggen, dat zij in hoofdzaak is verleend
door het Motu Proprio van 7 juli 2007;
vervolgens het opheffen van de (onte-
rechte) excommunicaties van de bis-
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schoppen van de Priesterbroederschap
St. Pius X, die heeft plaats gevonden op
21 januari 2009.

2. Vervolgens, de fameuze “leerstel-
lige gesprekken”.

3. Ten slotte, de onderhandelingen
met het 0og op een canoniek akkoord.”

Wij zijn in fase nr. 2: de leerstelli-
ge gesprekken zijn begonnen in okto-
ber 2009 en worden met regelmatige
tussenpozen voortgezet.

Derde tegenwerping:

De Priesterbroederschap verhardt
zich in de loop der jaren en loopt het 1i-
sico een kleine kerk te worden.

Allereerst bestaat er, tegen een der-
gelijke tegenwerping, een onwrikbaar
en gemakkelijk vast te stellen feit. Zowel
in haar leer als in haar praktijk heeft de
Priesterbroederschap St. Pius X voort-
durend en vanaf het begin de sedesva-
cantistische opvatting geweigerd.

Men moet kunnen onderscheiden,
en tonen, in hetgeen van het huidige
Rome komt, wat goed is eneen voor-
uitgang betekent. En dat heeft, bijvoor-
beeld, Mgr. Fellay duidelijk gedaan na
het verschijnen van het Motu Proprio
Summorum Pontificum, door, ondanks
de tekorten en de grenzen ervan, de be-
langrijke vooruitgangen te onderstre-
pen, opgemerkt in de kwestie van de
traditionele liturgie dankzij dit belang-
rijke pauselijke document.®

De Priesterbroederschap blijft altijd,
en meer dan ooit, open voor contacten
met Rome, en wenst van ganser harte
een verbetering van de toestand van de
Kerk, opdat zij haar missionaire glans
terugvindt.

Vierde tegenwerping:

Het probleem is, dat uw eisen inac-
ceptabel zijn en u weet dat heel goed.
Rome kan haar mening niet verlooche-
nen, met een pennenstreek een oecu-
menisch concilie doorhalen, dat door
heel de Kerk is aangenomen, een litur-
gie verbieden die gebruikt wordt door
de overweldigende meerderheid van de
priesters en de gelovigen.

De Priesterbroederschap St. Pius X
heeft nooit van Rome een plechtig do-
cument van berouw over de laatste hal-
ve eeuw verlangd. Mgr. Fellay heeft zelfs
expliciet het tegenovergestelde verklaard
tegenover het maandblad 30 Giorni, in
september 2000: “In de concrete acties,



op de manier om de problemen op te
lossen, zijn de kennis en de vaardig-
heid van Rome heel groot. Het Vaticaan
is dus in staat om de formule te vinden
die geschikt is. U hebt gelijk: men moet
realistisch zijn. Wij verwachten niet dat
het Vaticaan een groot mea culpa maakt
en iets zegt in de geest van: “Wij hebben
een foute Mis uitgevaardigd”. Wij willen
niet dat het gezag van de Kerk nog ver-
zwakt wordt. Dat is het al teveel: nu is
het genoeg. Maar Rome zou in de feiten
het signaal van een duidelijke verande-
ring van richting kunnen geven”.

De Priesterbroederschap heeft even-
min ooit de bedoeling gehad, zuiver en
eenvoudig terug te keren tot het eind
van het pontificaat van Pius XII. Mgr.
Fellay heeft zelfs expliciet het tegenge-
stelde verklaard:

“Vraag: Men kan niet doen alsof het
Concilie niet bestaan heeft. Men kan
niet weer in 1958 zijn...

Mgr. Fellay: Nee. Men zal zich in
2006, 2007, 2008 bevinden... Men zal
zich vandaag bevinden. De Kerk moet
zich verheffen uit de erbarmelijke toe-
stand, waarin zij zich bevindt, in de tijd
die de onze is.

Vraag: En de goede dingen, de ge-
lukkige ontwikkelingen die plaats ge-
had kunnen hebben in dit algemene
kader, dat u niet accepteert...

Mgr. Fellay: Wel! De gelukkige ont-
wikkelingen zullen bewaard worden.
De Kerk is wijs genoeg, zij wordt geleid
door de Heilige geest, zij zal de goede

dingen weten te bewaren”’

Vijfde tegenwerping:

Door een akkoord te tekenen zou de
Priesterbroederschap met open armen
ontvangen zijn en zou zij een enorm
goed kunnen doen aan de Kerk.

De beschrijving van wat er zou ge-
beuren als de Priesterbroederschap St.
Pius een canoniek akkoord tekende, is
overdreven. Het is niet zeker dat alle
deuren opeens zouden opengaan. Het
voorbeeld van vorige akkoorden (groe-
pen “Ecclesia Dei”) toont dat een be-
paald aantal deuren gesloten blijft, zelfs
na een akkoord met Rome.

Bovendien, als het kerkelijk apparaat
sterk gehecht zal zijn aan Vaticanum TI,
lopen de gunstigste juridische normen
het risico, slechts een teer vloeitje te zijn
om de Priesterbroederschap St. Pius X te
beschermen tegen druk.

Het heeft, in de loop van de geschie-
denis, niet ontbroken aan heiligen die,
om verschillende redenen, gedurende
een bepaalde tijd, zich niet in ideaal
canoniek verband met hun ordinarius,
zelfs met de Paus bevonden. Men kan,
bijvoorbeeld, de H. Athanasius noe-
men, die door verschillende concilies
werd veroordeeld; de H. Petrus Celesti-
nus, gestorven in een kerkelijke gevan-
genis; de H. Vincentius Ferrier, biecht-
vader van de tegenpaus van Avignon
tijdens het Grote Schisma (Pedro de
Luna, “Benedictus XII1"); de H. Johan-
nes van het Kruis, gestorven in een ker-
kelijke gevangenis; de H. Ignatius van
Loyola, gevangen gezet door de Spaanse
Inquisitie; de H. Alfonsus van Liguori,
gestorven in de ongenade van de paus;
pater Pio, die het recht om biecht te ho-
ren ontnomen was, enz.

De Priesterbroederschap St. Pius X
is, onrechtvaardig en onwettig, beroofd
geweest van haar canonieke statuut, en
haar leden zijn, onrechtvaardig en on-
wettig, getroffen door kerkelijke sanc-
ties. Het is immers alleen wegens haar
gehechtheid aan de traditionele leer,
aan de traditionele Mis, aan het tradi-
tionele christelijk leven, dat zij dit alles
heeft ondergaan. Nooit is er tegen haar
een ander motief naar voren gebracht
dan deze gehechtheid aan de Traditie.

De Priesterbroederschap St. Pius X
wil graag deze volledige canonieke le-
galiteit terugvinden. Maar de redenen
die, vijfendertig jaar geleden, het hui-
dige Rome ertoe gebracht hebben haar
deze volledige legaliteit te ontnemen,
blijven: de aanvechtbare punten van het
Tweede Vaticaans Concilie, de postcon-
ciliaire hervormingen die er logischer-
wijze uit zijn voortgevloeid, en de nieu-
we geest die oorzaak en gevolg van deze
aanvechtbare punten is.

Wanneer de leerstellige gesprekken,
dankzij de werking van de Heilige Geest,
mogelijk gemaakt zullen hebben, ram-
zalige uitdrukkingen en tendensen van
het Concilie te corrigeren, en nadat een
buitengewoon Algemeen Kapittel hem
daartoe het mandaat gegeven zal heb-
ben, zal de Algemeen Overste van de
Priesterbroederschap St. Pius X in staat
zijn een canoniek akkoord te tekenen
met Rome, in volledige trouw aan de
missie van Mgr. Lefebvre.

! Studie, gebaseerd op die van pater Gré-
goire Célier, Par fidélité a Mgr. Lefebvre, la
Fraternité Saint-Pie X doit-elle signer au plus
tét un accord avec Rome ? (Moet de Priester-
broederschap St. Pius X, uit trouw aan Mgr.
Lefebvre, zo spoedig mogelijk een akkoord te-
kenen met Rome ?)

2 Om principiéle redenen of om tactische
redenen, die hier later aangegeven worden.

3 “Echéance 2000”, Fideliter 109, januari
1996, blz. 12.

* Op 5 mei 1988.

5 Brief aan paus Johannes Paulus Il van 2 juni
1988.

6 “Alvorens zich te verbinden, hebben wij
nodig dat Rome het bewijs geeft door de
feiten, dat zij werkelijk wil en de traditionele
beweging in de Kerk steunt.Tot nu toe zijn
de verschillende pogingen tot toenadering
altijd vastgelopen op leerstellige obstakels,
die wij absoluut niet kunnen negeren. Het
Tweede Vaticaans Concilie en de nieuwe Mis
blijven stenen des aanstoots” (Cor Unum 74,
februari 2003, blz. i-3).

“Door dadelijk en tot elke prijs een canoniek
akkoord te verlangen, zouden wij ons eraan
bloot stellen, onmiddellijk alle leerstellige
problemen weer te zien opduiken, die ons
plaatsen tegenover Rome, en dit akkoord
zou dadelijk achterhaald zijn. Deze rege-
ling van ons canonieke statuut moet op de
laatste plaats tot stand komen, als het ware
om een akkoord te bekrachtigen, waardoor
tenminste voor het wezenlijkste al met de
principes wordt rekening gehouden, dankzij
de feiten door Rome vastgesteld” (Mgr.Ber
nard Fellay, DICI 132, 25 maart 2006, blz. 3).

" “Rome zou een decreet maken, waardoor
een soort van personele prelatuur in de
vorm van een bisschoppelijk rechtsgebied
zou worden opgericht, dat rondom de Pries-
terbroederschap St. Pius X, dat er de kern
van zou zijn,alle bevriende gemeenschappen
(en zelfs, als wij het er mee eens zouden zijn,
de huidige gemeenschappen onder Ecclesia
Dei zou omvatten). Wij zouden onafhanke-
lijk zijn van de plaatselijke bisdommen voor
onze apostolische activiteiten en de gelovi-
gen zouden onder een gemengde jurisdictie
vallen. Dat wil zeggen, dat zij geen enkele
buitengewone daad zouden moeten stel-
len, om te genieten van het apostolaat van
onze priesters en van hen alle sacramenten
te ontvangen. Dat zou een soort ratificatie
in rechten zijn van wat wij in werkelijkheid
zijn”(Cor Unum 68, februari 2001, blz. 1-2).

§ “Wij hebben vorig jaar een rozenkrans-
kruistocht gevraagd, om van God te verkrij-
gen, dat Hij voldoende kracht geeft aan de
paus en dat hij eindelijk de traditionele Mis
vrij geeft. Het resultaat is verbazend. Nooit,
nooit zouden wij verwacht hebben, in de
omstandigheden waarin wij ons bevinden,
dat de paus ons zou geven wat hij ons gege-
ven heeft. (...) Het is een eerste stap, maar
een beslissende stap in de goede richting”
(Mgr. Bernard Fellay, Nouvelles de Chrétienté
108, november 2007, biz. 8-9).

® Interview in het dagblad Présent, 5 novem-
ber 2005.
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SPIRITUALITEIT

Geboorte en verborgen leven van de
Allerheiligste Maagd (|

Maria wordt geboren in alle stilte,
zonder dat de wereld er over praat, en
zonder dat Israél er zelfs aan denkt,
hoewel zij de bloem van Israél en de
meest uitnemende op aarde is; maar,
indien de aarde er niet aan denkt, be-
kijkt' de hemel haar en vereert haar
als degene die God heeft doen gebo-
ren worden voor zo'n groot motief, en
om zo'n grote dienst te bewijzen aan
zijn eigen persoon, d.w.z. om Hem op
een dag te bekleden met een nieuwe
natuur. En God zelf die uit haar wil ge-
boren worden, bemint haar en bekijkt
haar in deze hoedanigheid. Zijn blik
rust niet op de groten, op de heersers
die de aarde vereert, maar de eerste en
de zachtste blik van God op de aar-
de is op deze nederige Maagd, die de
wereld niet kent: Dit is dan de meest
verheven gedachte die de Allerhoog-
ste heeft over alles wat geschapen is.
Hij bekijkt haar, is innig gehecht aan

haar, begeleidt haar, als degene aan
wie Hij zichzelf wil geven, aan wie Hij
zich wil geven in de hoedanigheid van
Zoon en die Hij tot zijn Moeder wil
maken. Hij overstelpt haar met gena-
de en zegen vanaf haar ontvangenis;
Hij heiligt haar vanaf haar kindsheid;
Hij zondert haar af van de wereld en
bestemt haar voor zijn tempel, als te-
ken en voorafbeelding dat ze weldra
zal worden toegewijd aan de dienst
van een verhevener en heiliger tem-
pel dan deze hier. Daar, in haar een-
zaamheid, bewaart Hij haar, omringt
haar met zijn almacht, bezielt haar
met zijn geest, onderhoudt haar met
zijn woord, verheft haar met zijn ge-
nade, verlicht haar met zijn kennis,
maakt haar vurig met zijn gloed, be-
zoekt haar via zijn engelen, in afwach-
ting dat hij haar bezoekt in eigen per-
soon; en Hij maakt haar eenzaamheid
zo gevuld, haar beschouwing zo ver-
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Kardinaal van Bérulle

heven, haar conversatie zo hemels,
dat de engelen haar bewonderen en
haar vereren als een persoon die meer
goddelijk dan menselijk is. Ook God
is, en werkt meer in haar dan zijzelf.
Zij heeft geen enkele gedachte dan
door zijn genade, geen enkele opwel-
ling dan door zijn Geest, geen enke-
le bezigheid dan door zijn liefde. Het
verloop van haar leven is een voortdu-
rende beweging die, zonder onderbre-
king, zonder ontspanning, streeft naar
Hem die het leven is van de Vader en
weldra haar leven zal zijn, en die zich
in de Schrift onvoorwaardelijk het le:
ven noemt (Joh., XIV,6). De tijd komt
nader en de Heer is met haar, vervult
haar met zichzelf en vestigt haar in
een genade die zo zeldzaam is, dat
ze slechts voor haar geschikt is; want
deze Maagd, verscholen in een hoek
van Judea, onbekend voor de wereld,
verloofd met Jozef, maakt een apart



deel uit in de orde van de genade, zo
uitzonderlijk is ze.

De jaren verstrijken, de genade
neemt toe en, in deze orde van gena-
de die slechts haar toebehoort, verheft
zij zich van dag tot dag op wonderba-
re wijze, door buitengewone uitstor-
ting en door volmaakte medewerking,
Tussen de Geest van God en de geest
van Maria is er een heilige samenwer-
king. God stort elk ogenblik nieuwe
genade uit in deze ziel, en deze ziel
antwoordt er ogenblikkelijk op met
heel haar vermogen; en deze corres-
pondentie en volmaakte harmonie
verheft haar in een overmaat van ge-
nade, en deze genademiddelen, al-
hoewel ze zeer groot zijn voor deze
ziel die altijd vooruitgaat op Gods we-
gen, zijn maar treden die haar moeten
verheffen naar nieuwe genaden. Deze
zeldzame ziel, buitengewoon en god-
delijk, die op deze*wijze op de aarde
leeft, brengt de hemel in vervoering,

en zou de aarde in verrukking bren-
gen, indien de duisternis haar niet het
zicht op dit zo zeldzaam wezen had
benomen; maar binnenkort zal zij
Hem verheugen die hemel en aarde
gemaakt heeft. Want zij is zo uitmun-
tend geworden door de genade en de
leiding van God dat, indien God moet
geboren worden, dit uit Maria moet
gebeuren, zoveel genade en gunsten
bezit zij. En als deze nederige Maagd
moet ontvangen en baren, dan moet
het een God zijn, zo goddelijk is zij.
Op aarde is zij een levende hemel, be-
stemd om een levende zon te dragen,
en een zon gevestigd in het hoogste
firmament. Op aarde is zij een heilig-
dom dat God vult met heerlijkheden,
en waar Hij zijn rust wil nemen op
een nieuwe wijze. Zij is een nieuw pa-
radijs, niet aards gelijk dat van Adam,
dat vernield is door zijn zonde, niet
hemels gelijk dat van de engelen, dat
slechts de hemel is, maar op aarde is
zij een hemels paradijs dat God met

zijn hand geplant heeft, en dat zijn
engel bewaakt voor de tweede Adam,
voor de koning van hemel en aarde,
die er moet wonen. Maar dit is ver-
borgen voor haar ogen, en haar geest,
verzonken in het diepste van haar ne-
derigheid, ziet het hoogste advies van
God over haar niet.

! « God bekijkt diegenen voor wie Hij zich
verwaardigt genade te schenken en het is
in deze zin dat de Schrift ons zegt dat Hij
Abel zag en zijn offer, om ons te laten ver-
staan dat Hij Abel waardig maakte voor
zijn liefde en waardig om hem een aange-
naam offer op te dragen. (...) Hij ziet dus
de nederigheid van Maria zijn dienstmaagd
met een blik vol van genade, met een blik
van zijn onbegrijpelijk raadsbesluit, om
haar Moeder te maken en waardige Moe-
der van Zijn eniggeboren Zoon. En indien
gij wilt, bekijkt Hij haar met dezelfde blik,
waarmee Hij Zichzelf bekijkt en zijn Zoon
één in wezen in zijn eigen schoot verwekt

voor al de eeuwen » (P. Gibieuf)

De bloem van de
naastenliefde

De aanmatigende heerschappij
van onachtzaamheid geeft de laat-
ste verworvenheid van de vooruit-
gang weer, waarin de mens, beneveld
door de dronkenschap van een onbe-
schaamde vrijheid, zijn schaamteloos-
heid openlijk ten toon spreidt en haar
zwaar laat wegen op de anderen. Deze
ongehoorde tentoonspreiding komt
tot uiting door de instinctieve afkeer
van de beleefdheid, die ogenblikke-
lijk en radicaal wordt opgegeven. We
vinden er een duidelijk bewijs van in

de openlijk getoonde onverschillig-
heid, die er gewoonlijk mee gepaard
gaat, voor ieder uitwendig teken.

Het staat heel goed, door heel wat
laatdunkende spotternijen de men-
sen belachelijk te maken, die men af-
schildert als chagrijnige geesten, een
tikkeltje ouderwets, weggedoken in
achterhaalde gewoonten waarvan zij
de betekenis niet meer zouden begrij-
pen, maar waaraan zij met een angst-
vallige zorg zouden vasthouden, zich

Pater Yves le Roux

hullend in de rol van een achterhaal-
de bevelhebber:

Daarentegen hoort men de onbe-
schaamde ongemanierdheid te prij-
zen en haar voor te stellen als de ul-
tieme verworvenheid van de vrijheid!
Eindelijk bevrijd van iedere regel van
fatsoen, kan de mens zich ontplooi-
en zoals hij wil en zich veroorloven te
handelen zoals het hem goeddunkt;
tegen iedereen die het wel wil horen
schreeuwend, dat hij het onverdraag-
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lijke juk van de hypocrisie heeft afge-
schud door de ouderwetse regels van
de beleefdheid uit te bannen. Voort-
aan kan hij zichzelf zijn en zijn ware
en diepe persoonlijkheid aan de dag
spreiden!

We weten dat, achter deze grove
drogreden, zich een verwerpelijk ego-
isme schuilhoudt, dat zich uit in ge-
not door het onbeschaamd uitstallen
van het laagste ik. Het beest is nooit
veraf als de fijngevoeligheid afneemt
en de minderwaardigste instincten
hebben dan vrij baan. We hebben
daar, zoals helaas op heel wat andere
terreinen, te maken met de intrinsie-
ke hypocrisie van onze tijd, waarin de
revolutionaire vleierij onze hartstoch-
ten liefkoost en hun een gouden eeuw
voorspiegelt, waarin, nadat eindelijk
iedere regel afgeschaft is, de mens vrij
zal kunnen leven in een vrije samen-
leving, verantwoordelijke bur-
ger in een volwassen democra-
tie. Wat vertaald moet worden
door slaaf van de leugen on-
der de heerschappij van de erg-
ste tirannie die verdekt naderbij
komt.

We leven - of moeten we lie-
ver zeggen we overleven? - in
een samenleving waarin iede-

Maar dit gebrek betreft niet al-
leen de natuurlijke orde, het werkt
ook in op de bovennatuurlijke we-
reld, verhindert ons te leven uit geloof
en maakt vervolgens onze wil om de
geestelijke strijd te voeren onvrucht-
baar. Deze eist immers van ons ont-
hechting, onderwerping, zelfbeheer-
sing, strijd tegen onze hartstochten.
Wel, we kunnen onmogelijk het voor-
nemen hebben, een dergelijke weg in
te slaan en hem af te leggen ondanks
de duizend en een obstakels die wij er
tegen zullen komen, als we niet een
voortdurende waakzaamheid tegen-
over onszelf zullen beoefenen.

De beleefdheid dwingt ons tot
deze uiterste attentie; als zij gaat ver-
dwijnen, wordt de ziel steeds zwakker,
want er wordt geen enkele krachtige
controle meer op haar uitgeoefend.
Wel, een ziel die zich niet meer aan

‘““ De schipbreuk van de be-

leefdheid is slechts het dui-

delijke teken van de verwer-
ping van de deugden, zonder

welke het onmogelijk is in

gemeenschap te leven.”

Zonder haar zouden we slaven van
onze hartstochten blijven, niet in staat
om te beantwoorden aan de waardig-
heid van onze christelijke roeping.

Iedere dag treden we in verhou-
ding tot God door het gebed en gaan
zo binnen in zijn intimiteit. We com-
municeren regelmatig en ontvan-
gen door alle sacramenten een recht-
streekse deelname aan het eigen leven
van de H. Drie-eenheid, we worden
iedere dag geroepen om aan onszelf
te sterven; allemaal onmogelijke din-
gen, als we onze ziel niet hebben ver-
fijnd door haar te voegen naar de re-
gels van eenvoudige beleefdheid.

Gewoonlijk wordt de beleefd-
heid de bloem van de naastenlief-
de genoemd en zij is het inderdaad.
Zij behoort tot deze zo in diskrediet
gebrachte deugden, want zij lijken
onbetekenend voor onze
hoogmoedige blikken die
gefascineerd zijn door de ui-
terlijke schijn. Maar onont-
beerlijk voor onze vroom-
heid, geeft hun doorsnee

afwezigheid zeker uitleg
waarom ons inwendig leven
ZO arm is.

De heiligen hebben ons

re orde verdwenen is en waar-
in de natuurlijke hiérarchie van
het ware, het goede en het mooie een
archaisch criterium van het oordeel
is geworden. Maar, slechts als we ons
onderwerpen aan die orde worden
we groter, want hij geeft aan de ziel
die fijngevoeligheid die haar, vanzelf,
grondig vormt.

Nu de fijngevoeligheid inmiddels
door het slijk gehaald en vernietigd is,
beleven we de invoering van de anar-
chie waarin de barbaar regeert, zeker
van zichzelf en van zijn brute kracht
die hem in staat stelt schaamteloos
zijn weerzinwekkende grofheid ten
toon te spreiden. Zo luidt de afwezig-
heid van hoffelijkheid het einde in
van ieder maatschappelijk leven; om-
dat de schipbreuk van de beleefdheid
slechts het duidelijke teken is van de
verwerping van de deugden, zonder
welke het onmogelijk is in gemeen-
schap te leven.

een regel onderwerpt kan haar functie
van macht over haar hartstochten niet
meer uitoefenen.

Het gaat er helemaal niet om te
vervallen in een overmaat van pre-
ciositeit (uiterste verfijning van taal
en gewoonten) maar om de mens
in staat te stellen, aan zijn natuur
de onontbeerlijke waardigheid te ge-
ven voor de belichaming van de bo-
vennatuurlijke deugden. Het boven-
natuurlijke leven is een mysterie van
deelhebben aan de Vleeswording van
Onze Heer en vereist een bodem, een
teelaarde om wortel te schieten en om
vlees te worden.

Door ons te leren, meester te zijn
over ons zelf, stelt de beleefdheid de
genade in staat in onze zielen wortel
te schieten en ons te verheffen tot de
waardigheid van kinderen van God.
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de weg gewezen door hun
voorbeeld van beleefdheid.
Laten we eens denken aan een H.
Franciscus van Sales, aan een H. Pius
X (of dichter bij ons aan Monseigneur
Lefebvre die ze nooit heeft laten va-
ren, ondanks de talrijke aanvallen
waarvan hij onrechtvaardig slacht-
offer is geweest), hun verschillende
deugden hebben er een bodem in ge-
vonden, geschikt voor vleeswording
die hen in staat heeft gesteld te groei-
en in de goddelijke intimiteit, want
de beleefdheid is niets anders dan een
wapening die de ziel versterkt en haar
betrekt in de gevechten van het leven.

De ervaring leert ons, dat daar
waar de beleefdheid ontbreekt de
hartstochten van de oude mens nau-
welijks rem hebben, terwijl, daaren-
tegen, de erkende en gerespecteerde,
kroon van de hoffelijkheid, de ziel
soepel maakt.



Het begin van de wereld

Ik geloof in God, Schepper
van hemel en aarde.

Waarom wordt God Schepper van
hemel en aarde genoemd?
God wordt Schepper van hemel en
aarde genoemd, dat wil zeggen van de
wereld, omdat Hij hem gemaakt heeft
uit niets, en omdat maken uit niets,
scheppen is.

Is heel de wereld
het werk van God?

Heel de wereld is het werk van God,
en door zijn grootheid, zijn schoon-
heid en zijn prachtige orde toont hij
ons de oneindige rﬁacht, wijsheid en
goedheid van de Schepper.

Heeft God alleen geschapen wat
stoffelijk is in de wereld?

God heeft niet alleen geschapen
wat stoffelijk is in de wereld, maar
ook de zuivere geesten; en Hij schept
de ziel van ieder mens.

Wat zijn de zuivere geesten?
De zuivere geesten zijn met rede-
lijke wezens zonder lichaam.

Hoe weten wij dat er geschapen
zuivere geesten bestaan?
Dat er geschapen zuivere geesten
bestaan, weten wij door het geloof.

Welke geschapen zuivere geesten
doet het geloof ons kennen?
Het geloof doet ons de goede zui-

vere geesten kennen, die de engelen

zijn; en de kwade, die de duivels zijn.

Wat zijn de engelen?

De engelen zijn de onzichtbare bo-
den van God en ook onze bewaarders.
God heeft ieder mens aan één van hen
toevertrouwd.

Hebben wij plichten
tegenover de engelen?
Tegenover de engelen hebben wij
de plicht van verering en tegenover
onze Engelbewaarder hebben wij ook
de plicht, hem dankbaar te zijn, naar

zijn ingevingen te luisteren en zijn te-
genwoordigheid nooit te beledigen
door de zonde.

Wat zijn de duivels?

De duivels zijn uit hoogmoed te-
gen God opstandige engelen, die in
de hel zijn gestort, en die, uit haat
voor God de mens tot het kwaad ver-
leiden.

Wat is de mens?

De mens is een redelijk wezen
samengesteld uit een ziel en een li-
chaam.

Wat is de ziel?

De ziel is het geestelijk deel van de
mens, waardoor hij leeft, begrijpt, vrij
is, en waardoor hij in staat is God te
kennen, te beminnen en te dienen.

Sterft de ziel van de mens
met het lichaam?
De ziel van de mens sterft niet met
het lichaam, maar zij leeft eeuwig,
want zij is geestelijk.

Welke zorg moeten wij
hebben voor onze ziel?
Wij moeten de grootste zorg heb-
ben voor onze ziel, omdat zij het bes-
te deel is in ons, en omdat zij onsterfe-
lijk is. Alleen door onze ziel te redden
zullen wij eeuwig gelukkig zijn.

Hoe is de mens vrij?
De mens is in zoverre vrij iets te
doen of niet te doen, of om iets liever

te doen dan iets anders, zoals wij het
bij onszelf als goed achten.

Als de mens vrij is, kan hij
dan ook het kwaad doen?
De mens kan, dat wil zeggen is
in staat om zelfs het kwaad te doen,
maar hij mag het niet doen, juist omdat
het kwaad is. De vrijheid mag alleen
voor het goede gebruikt worden.

Wie waren de eerste man
en de eerste vrouw?
De eerste man en de eerste viouw
waren Adam en Eva, direct geschapen
door God; uit hen komen alle ande-
re mensen voort; daarom heten zij de
stamouders.

Werd de mens zwak en
ongelukkig geschapen, zoals wij
het nu zijn?

De mens werd niet zwak en on-
gelukkig geschapen, zoals wij het nu
zijn, maar in een gelukkige toestand,
met een bovennatuurlijke bestem-
ming en bovennatuurlijke gaven.

Welke bestemming ontving
de mens van God?

De mens ontving van God de zeer
hoge bestemming, Hem te aanschou-
wen en eeuwig van Hem, oneindig
Goed, te genieten; en omdat dat he-
lemaal boven de mogelijkheid van de
natuur uitgaat, ontving de mens tege-
lijkertijd, om daartoe te geraken, een
bovennatuurlijke kracht die de gena-
de heet.

Welke andere gave, buiten
de genade, had God aan de mens

verleend?

Buiten de genade had God aan de
mens verleend: het vrij zijn van zwak-
heden, van de ellenden van het leven
en van de noodzaak van sterven, op
voorwaarde dat hij niet zou zondi-
gen.

Helaas beging Adam, het hoofd
van de mensheid, de zonde door van
de verboden vrucht te eten.
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Welke was de zonde
van Adam?
De zonde van Adam was een zwa-
re zonde van hoogmoed en van onge-
hoorzaamheid.

Welke ongelukken veroorzaakte
de zonde van Adam?

De zonde van Adam ontdeed hem
en alle mensen van de genade en van
alle andere bovennatuurlijke gaven;
hij onderwierp hen aan de zonde, aan
de duivel, aan de dood, aan de onwe-
tendheid, aan de slechte neigingen en
aan alle andere ellenden; ten slotte
sloot hij ze buiten het paradijs.

Hoe heet de zonde waaraan de
fout van Adam
de mensen onderwierp?

De zonde waaraan de fout van
Adam de mensen onderwierp heet
erfzonde, omdat hij, begaan aan het
begin van de mensheid, met de na-
tuur aan alle mensen in hun afstam-
ming doorgegeven wordt.

Waarin bestaat de erfzonde?

De erfzonde bestaat in het verlies
van de oorspronkelijke genade die
wij, volgens de beschikking van God,
zouden moeten hebben, maar die wij
niet hebben, omdat het hoofd van de
mensheid, door zijn ongehoorzaam-
heid, deze zelf verloren heeft, en ons,

al zijn nakomelingen, ervan beroofd
heeft.

Hoe is dan de erfzonde vrijwillig
en, bij gevolg, zonde voor ons?
De erfzonde is vrijwillig en, bijge-
volg, zonde voor ons, alleen hierin,
dat het hoofd van de mensheid hem
vrijwillig beging; daarom legt God
geen straf op, maar Hij geeft eenvou-
dig niet de beloning van de hemel aan
degene, die alleen bezoedeld is met
de erfzonde.

Moest de mens, ten gevolge van
de erfzonde, voor altijd buiten
het paradijs gesloten blijven?
De mens had, ten gevolge van de
erfzonde, voor altijd buiten het para-
dijs gesloten moeten worden, als God
niet, om hen te redden, zijn eigen
Zoon, Jezus Christus, beloofd had en
vanuit de hemel gezonden had.

De nieuwe ecclesiologie
(theologische leer over de Kerk)

van Vaticanum ||

Deze studie van pater Jean-Michel
Gleize, steunend op de nieuwe opvat-
ting over de Kerk zoals uiteengezet in
Lumen gentium, vat zeer goed de basis-
gedachte ervan samen: de Kerk is een
gemeenschap, dat wil zeggen een ge-
zelschap van gelijken.

Na de collegialiteit behandeld te
hebben, zien we de vernieuwingen
van het Concilie op gebied van “alge-
meen priesterschap”.

Het zichtbaarste resultaat van Va-
ticanum II in de Kerk, veertig jaar la-
ter, wordt tamelijk goed weergegeven
door dit beeld van Paul Claudel: “Als
het zout smakeloos is geworden, waarmee
zal men het dan zouten? Met suiker...”.
Het zout, dat is de wijsheid. De sui-
ker is de liefde en de eenheid tot elke
prijs, zelfs ten koste van de waarheid.

Wat betekent de nieuwe ecclesio-
logie, wat is de definitie van de Kerk,
die zich bevindt in de teksten van het
Tweede Vaticaans Concilie, gezien in
het licht van hun authentieke inter-
pretatie?

Onze studie zal heel precies gericht
zijn op de teksten van Vaticanum II: er
zal geen sprake zijn van persoonlijke
houdingen, noch van bedoelingen,
tot in het oneindige veranderlijk...
noch van de leerstellige gesprekken
die momenteel plaats hebben tussen
de Priesterbroederschap St. Pius X en
de Heilige Stoel'.

Het eerste deel van deze studie
roept enkele punten van de traditi-
onele ecclesiologie in herinnering;
het tweede zet de voornaamste pun-
ten van de nieuwe theologie uiteen,
voornamelijk volgens de dogmatische
constitutie Lumen gentium van Vatica-
num II.
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Pater Jean-Michel Gleize

Eerste Deel

1. Oorsprong van de Kerk

De Kerk is gesticht door het Vlees-
geworden Woord persoonlijk toen
Hij, na zijn verrijzenis, zijn macht als
opperherder toevertrouwde aan Sint
Petrus en zijn opvolgers. Dat is de le-
ring gegeven door de H. Pius X, in het
Motu Proprio Sacrorum antistitum of
Anti/modernisteneed (1910), in nr. 3.

2. Natuur van de Kerk

De katholieke Kerk is dus een
monarchaale gemeenschap, die als
enig opperhoofd de opvolger van de
apostel Petrus heeft en als onderge-
schikte hoofden de bisschoppen, op-
volgers van de andere apostelen. De
Kerk is: “De zichtbare gemeenschap
van alle gedoopten die op aarde le-
ven, die hetzelfde geloof en dezelfde
wet van Jezus Christus belijden, deel-
hebben aan dezelfde sacramenten en
gehoorzamen aan de wettige herders,
vooral aan de paus van Rome” (Cate-
chismus van de H. Pius X). Deze de-
finitie van de Catechismus betekent,
dat de Kerk wezenlijk bestaat uit: een
band van afhankelijkheid en onder-
geschiktheid tussen hen die bestuurd
worden en hen die besturen, dat wil
zeggen tussen de gelovigen en de her-
ders, waarbij de leiding door de auto-
riteit van de herders de maatschappe-
lijke orde vormt en het optreden van
de gelovigen onderling codrdineert.
En het doel van dit bestuur is dubbel.,
Eerste doel: er is ten eerste de over-
dracht van het geloof; de Kerk is in dit
opzicht een gemeenschap waarvan de
leden niet gelijk zijn, omdat men on-
derscheid moet maken tussen de le-
den van de onderwijzende Kerk en de
leden van de onderwezen Kerk. Twee-



[y

de doel: er is vervolgens de overdracht
van de heiligheid en dus het toedie-
nen van de sacramenten; de Kerk is
ook in dit opzicht een hiérarchische
gemeenschap waarvan de leden on-
gelijk zijn, omdat men onderscheid
moet maken tussen enerzijds de cleri-
ci, die de wijdingsmacht bezitten, om
de sacramenten te geven en ander-
zijds de leken, die slechts het merk-
teken van het doopsel en dat van het
vormsel hebben, door middel waar-
van zij alleen de sacramenten kunnen
ontvangen en, onder de leiding van
de clerici, kunnen deelnemen aan de
eredienst.

3. Zending van de Kerk

We moeten vooral opmerken, dat
de Kerk zo het enige noodzakelijke
en voldoende middel is, om het heil
te verkrijgen. De toespraak Singulam
quadam van paus Pius [X, op 9 de-
cember 1854 verklaart duidelijk: “Het
is een geloofswaarheid dat niemand
gered kan worden buiten de room-
se apostolische Kerk, dat zij de enige
heilsark is; wie er niet binnengegaan
is, zal omkomen door de zondvloed".
De Kerk is noodzakelijk en voldoet
voor het heil, omdat de heiligheid
niet verkregen wordt zonder de ge-
nade van de sacramenten van de Kerk
en omdat het ontvangen van de sacra-
menten van de Kerk op zijn beurt het
instemmen met de dogma’s, die het
leergezag van de Kerk predikt, veron-
derstelt, evenals de gehoorzaamheid
aan de wetten die door het bestuur
van de Kerk worden voorgelegd.

De Kerk is de enige ware geloofs-
gemeenschap, dat wil zeggen die,
waarin men zeker is de genade van
het heil te verkrijgen. De andere ge-
loofsgemeenschappen zijn geen heils-
middelen en vormen zelfs als zodanig
een obstakel voor het heil. Dit blijft
altijd waar zelfs als, zoals Pius XII het
in 1943 in herinnering brengt in My-
stici corporis, God werkende genaden
kan geven aan de personen, die bui-
ten de Kerk staan en die deel uitma-
ken van die geloofsgemeenschappen.
De Kerk is slechts een middel, om-
dat de belijdenis van het geloof, het
ontvangen van de sacramenten, en de
gehoorzaamheid aan de herders de
enige elementen zijn die dit behoren

tot het maatschappelijk leven van de
Kerk definiéren, en dit zijn elementen
die kunnen blijven, zelfs als het heil
in gevaar wordt gebracht, wanneer het
genadeleven is verwoest door het be-
letsel van de zonde. De zondaars ma-
ken deel uit van de Kerk. De Kerk is
dus een gemeenschap die slechts toe-
gang geeft tot het heil, maar zij vereen-
zelvigt zich niet zuiver en alleen met
het heil, omdat het heil slechts plaats
kan hebben in de mystieke gemeen-
schap van de heiligen, begonnen op
aarde, en bereikt in de hemel door
de oefening van de eindvolharding,
Deze mystieke gemeenschap wordt
trouwens duidelijk, door de catechis-
mus van de H. Pius X, onderscheiden
van de Kerk als geloofsgemeenschap.

4. Synthese

En ten slotte vinden wij daar de
gedachte van een uniek mysterie,
dat uiteenvalt in twee diep verschil-
lende elementen, zelfs als zij con-
creet onscheidbaar blijven, de zicht-
bare gemeenschap van de Kerk en
de gemeenschap van de heiligen. Dit
mysterie met de twee aspecten die het
inhoudt en waarvan het één vooraf-
gaat aan het ander, is het onderwerp
van één en hetzelfde artikel van ons
Credo, het 9% artikel: “Ik geloof in de
heilige katholieke Kerk en de gemeen-
schap van de heiligen”. En wij zeggen
juist: “ik geloof” ten eerste “in de hei-
lige katholieke Kerk” v6ér vervolgens
te geloven “in de gemeenschap van de
heiligen”. Dit maatschappelijk leven
dat de strijdende Kerk kenmerkt, met
deze verhouding van afhankelijkheid
van de gelovigen ten opzichte van de
herders, is niet een doel op zich. Het
maatschappelijk leven van de strij-
dende Kerk is een middel dat toegang
geeft tot een ander leven, dat het mys-
tieke leven van de gemeenschap van
de heiligen is.

We zullen zien hoe de modernis-
ten deze orde omkeren: terwijl de
Kerk als genootschap is voor de ge-
meenschap van de heiligen, zoals het
middel het doel voorafgaat, zullen
zij zeggen dat de gemeenschap voor
de hiérarchie uitgaat, zoals de diepe
maar verborgen realiteit uitgaat voor
het teken (of het sacrament), dat het
slechts uitdrukt.

Tweede deel

1. Oorsprong van de Kerk

Zij wordt vermeld in het eerste
hoofdstuk van de dogmatische consti-
tutie Lumen gentium met als titel “Het
Mysterie van de Kerk”. Nummer 4
spreekt over de werking van de Heili-
ge Geest in de Kerk. Hier bevindt zich
het grootste hiaat, en ongetwijfeld ook
het bewijs, dat de verborgen betekenis
van dit hoofdstuk 1 het best ontslui-
ert. Men gaat dadelijk over van het ver-
lossende werk (vermeld in de nrs. 1-3
en slecht gedefinieerd) van Christus
naar de mystieke werking van de Hei-
lige Geest in de Kerk, zonder dat de
stichting van een zichtbaar en hiérar-
chisch genootschap door Christus als
mens, vermeld wordt. Deze tekst, die
ten slotte in 1964 is aangenomen, laat
begrijpen dat de werking van Christus
zich direct voortzet door de werking
van de Heilige Geest, zonder de tus-
senschakel van een maatschappelijk
leven te verlangen, zonder de predi-
catie en het bestuur van de herders
en de toediening van de sacramenten
tussenbeide te laten komen. Het eind
van dit nummer vermeldt op zeer dis-
crete manier het bestaan van een hi-
erarchie, maar het stelt dat voor als
een vrucht en een gevolg, die voort-
vloeien uit deze werking van de Geest:
het schijnt dat de Kerk al bestaat als
een mystieke gemeenschap en dat de
Heilige Geest haar vervolgens de hi-
erarchie geeft, zoals men de bijzaak
toevoegt aan de hoofdzaak. De mys-
tieke eenheid van de Kerk gaat vooraf
aan de gave van de zichtbare hiérar-
chie. De nummers 5 tot 7 bevestigen
deze betekenis. Nummer 5 vermeldt
de stichting van de Kerk door Christus
zonder enige verwijzing naar de for-
mele instelling van een zichtbare hi-
erarchie: er is geen enkele maal spra-
ke van het primaat van de H. Petrus.
Nummer 7 spreekt over de Kerk als
mystiek lichaam van Christus, als over
een geestelijke gemeenschap, waarin
allen en iedereen zijn verbonden aan
hun hoofd dankzij de Geest. Er wordt
alleen gezinspeeld op bedieningen,
dankzij welke wij elkaar wederzijdse
diensten verlenen voor het heil. Ook
daar wordt er geen enkel gewag ge-
maakt van een band van hiérarchische
afthankelijkheid.
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2. Natuur van de Kerk

Zij wordt vermeld in het tweede
hoofdstuk van de dogmatische con-
stitutie Lumen gentium met de titel
“Het Volk van God".

2.1 In hoofdstuk 2 van de con-
stitutie Lumen gentium, vindt men bij
nr. 9 deze beschrijvende definitie van
de Kerk als Volk van God: de Kerk is
het Volk van God, dat wil zeggen het
geheel van de kinderen van God, in de
Geest bewust van hun vrijheid en van
hun waardigheid, die het voorschrift
van de wederzijdse liefde vervullen,
naar het voorbeeld van hun mystieke
en gelukzalige hoofd, om steeds meer
de heerschappij van God op deze aar-
de te vestigen en te verbreiden, waar-
van het eindresultaat de volmaakte
vrijheid van de kinderen van God in
de heerlijkheid zal zijn. Deze definitie
vermeldt niet het onderscheid dat er
bestaat tussen hen die leiden en hen
die geleid worden, en spreekt niet van
een hiérarchie die gezag heeft over
de gelovigen. Het schijnt dus wel dat
het Volk van God geen maatschappij
is; het Volk van God is een gemeen-
schap, dat wil zeggen een gezelschap
van gelijken.

2.2 In de nummers 10-11: de leer
van het algemeen priesterschap houdt
een nieuwe verhouding clerici-leken
in.

a. De tekst verklaart, dat “Chris-
tus van het nieuwe volk een konink-
rijk en priesters voor zijn God en Va-
der heeft gemaakt. De gedoopten zijn,
immers, door de wedergeboorte en de
zalving van de Heilige Geest, gewijd
tot een geestelijk bouwwerk en een
heilig priesterschap”. Men ontkent
niet het bestaan van het hiérarchisch
priesterschap van de geestelijken die
de priesterwijding hebben ontvangen,
maar men verklaart dat beiden deel-
hebben aan het unieke priesterschap
van Christus en dat het ambtspriester-
schap ten dienste staat van het alge-
meen priesterschap.

b. De goedgekeurde commenta-
ren op deze tekst leggen de nadruk
op deze onderlinge afhankelijkheid.
Johannes Paulus II zegt: “Door het
ambtspriesterschap hebben de pries-

ters van Christus, van de Geest, een
specifieke gave ontvangen, om het
volk van God te kunnen helpen om
het algemeen priesterschap, dat hun
is toevertrouwd, trouw en volledig te
kunnen uitoefenen” (Postsynodale
apostolische exhortatie Pastores dabo
vobis van 25 maart 1992 §17). Met dit
doel wordt de priester aangespoord
om “te groeien in het besef van de
diepe gemeenschap van heil die hem
verbindt met het volk van God”; “de
medeverantwoordelijkheid te bevor-
deren en te ontwikkelen in een zelf-
de en unieke zending van heil door
met geestdrift en van harte alle cha-
risma’s en functies te herwaarderen,
die de Geest verdeelt onder de gelo-
vigen voor de opbouw van de Kerk”
(Postsynodale apostolische exhortatie
Pastores dabo Vobis van 25 maart 1992,
§74).

De Katechismus van de Katholieke
Kerk, gepubliceerd in 1992 bekrach-
tigt deze leer: “Heel de Kerk is een
priesterlijk volk. Dankzij het doop-
sel hebben alle gelovigen deel aan
het priesterschap van Christus. Dit
deelhebben heet algemeen priester-
schap van de gelovigen. Op basis er-
van en in dienst ervan bestaat een an-
dere deelneming aan de zending van
Christus; die van het ambt, verleend
door het sacrament van de priester-
wijding. De taak hiervan is, te dienen
in de naam en de persoon van Chris-
tus — het Hoofd, te midden van de ge-
meenschap”.

c. Synthese van deze leer van de
nrs. 10 en 11 van Lumen gentium: de
gedachte die uit dit alles voortvloeit
is, dat de Kerk eerst en vooral de ge-
meenschap, of de verzameling van de
gedoopten is, die allen als zodanig
gelijk zijn; en dat de functies van het
ambtspriesterschap alleen voortko-
men uit deze gemeenschap, functies
die bijzondere uitdrukkingen van het
algemeen priesterschap zijn, en ten
dienste staan van dit priesterschap
van de gelovigen.

2.3 In nummer 12: de leer van het
“gemeenschappelijk aanvoelen van
het geloof” houdt een nieuwe verhou-
ding onderwijzende Kerk - onderwe-
zen Kerk in.
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a. De tekst zegt, dat “het heili-
ge volk van God ook deelt in profe-
tische zending van Christus; de ge-
meenschap van de gelovigen, die de
zalving van de Heilige Geest hebben
ontvangen, kan niet dwalen in het ge-
loof; dit bijzondere kenmerk dat zij
bezit, toont zij door middel van de
bovennatuurlijke geloofsintuitie van
geheel het volk, wanneer zij vanaf de
bisschoppen tot aan de eenvoudigste
gelovigen, zijn universele eensgezind-
heid uitdrukt in zaken van geloof en
zeden. Want door deze geloofszin, gé-
wekt en in stand gehouden door de
Geest van de waarheid, blijft het volk
Gods onder de leiding van het heilige
leerambt, waarvan het in trouwe volg-
zaamheid het woord aanvaardt, niet
als een woord van mensen, maar wer-
kelijk als het woord van God".

b. Kardinaal Ratzinger heeft na-
mens de Heilige Stoel een officieel
Commentaar op deze tekst gegeven:
“De waarheid van het geloof is niet
gegeven aan het afzonderlijke indivi-
du (paus of bisschop) maar God heeft
door haar het leven willen schenken
aan een geschiedenis en aan een ge-
meenschap. De waarheid berust bij
het gemeenschappelijk subject van
het Volk van God, bij de Kerk”; “De
ontwikkeling van het dogma van de
laatste 150 jaren is een heel duidelij-
ke demonstratie van deze complexe
relatie: de dogma’s van 1854, 1870 en
1950 werden mogelijk omdat, toen de
geloofszin ze had overgenomen, leer-
gezag en theologie hierdoor werden
geleid en langzamerhand hebben ge-
probeerd het te bereiken” (Kardinaal
Joseph Ratzinger, L'Osservatore roma-
no, wekelijkse uitgave, 10 juli 1990).

In tegenstelling tot wat er gebeurt
in het protestantisme of in het moder-
nisme van Loisy, is het leergezag een
goddelijke instelling, dat alleen wordt
bijgestaan door God om de formule
te vinden. En het doet zich als zoda-
nig gelden met een gezag dat bindend
kan zijn. Maar in tegenstelling tot de
traditionele katholieke leer, heeft dit
leergezag niet als doel de openbaring
door te geven zoals de apostelen deze
hebben ontvangen uit de mond van
Christus; dit leergezag heeft als doel,
een ervaring, opgedaan onder de inge-
ving van de Geest, door te trekken...



2.4 Synthese van de vier num-
mers 9-12 van hoofdstuk 2 van Lu-
men gentium:

De Kerk is geen maatschappij
meer, dat wil zeggen een gezelschap
waarin men onderscheid maakt tus-
sen de gelovigen en de herders. De
Kerk is een gemeenschap, dat wil zeg-
gen een gezelschap van gelijken. Het
onderscheid tussen de bedienaars van
de hiérarchie en de gedoopte gelo-
vigen bestaat, maar het is niet meer
het rechtgevende en essentiéle ele-
ment, dat de Kerk definieert; het is
een bijkomstig en toegevoegd ele-
ment, dat ten dienste staat van het al-
gemeen priesterschap en van
de geloofszin van het Volk
van God. De leer van het de-
creet Apostolicam actuositatem
over het apostolaat van de le-
ken drukt op samenvattende
manier deze nieuwe opvatting

um, waarin de Kerk wordt aangeduid
als een Sacrament en een messiaans
Volk. Het begin van nr. 9 zegt, dat de
geestelijke gemeenschap van het Volk
van God in handen van Christus “het
instrument van de verlossing van alle
mensen” is. En het eind van hetzelfde
nr. 9 geeft aan, waarin de messiaan-
se rol van het Volk van God bestaat:
“Het geheel van hen die met geloof
kijken naar Jezus, bewerker van het
heil, principe van eenheid en van vre-
de, heeft God geroepen, Hij heeft er
de Kerk van gemaakt, opdat zij in de
ogen van allen en van iedereen het
zichtbare sacrament van deze heil-

brengende eenheid is”. “Messiaans”

‘““ De nieuwe definitie van de
Kerk komt neer op een pro-
testantisering van de Kerk.”

len gelijk zijn omdat zij allen hetzelf-
de priesterschap bezitten en dezelf-
de geloofszin. De hiérarchie treedt
nog slechts op als een dienst. Door
het ambtspriesterschap gaan de cle-
rici voor in de eredienst en maken
er de uitoefening van het algemeen
priesterschap mogelijk. Door het hei-
lig leergezag, werkt de hiérarchie de
formule uit en legt deze op aan de
gemeenschap, die tot uitdrukking
brengt wat het Volk beleeft en voelt
door de geloofszin: dat is de levende
nieuwe traditie.

Deze nieuwe definitie van de Kerk
wordt uitgelegd wegens een oecume-
nische wil: zij komt neer op een pro-
testantisering van de Kerk?.
Het schijnt wel, dat in heel
deze leer over de nieuwe ec-
clesiologie van Vaticanum II,
de Kerk is verwisseld met de
gemeenschap van de heiligen,
waarin allen gelijk zijn. En

over de Kerk uit. In nr. 2: “Men
noemt apostolaat iedere activiteit van
het Mystiek Lichaam, die leidt tot dit
doel: de Kerk oefent het uit door al
haar leden, echter op verschillende
manieren. |...] Maar de leken, deel-
nemers geworden van de priesterlij-
ke, profetische en koninklijke taak
van Christus, nemen in de Kerk en
in de wereld hun deel op zich, in
wat de zending van het gehele volk
van God is”. In nr. 3: “De leken heb-
ben van hun vereniging met het
Hoofd Christus het recht en de plicht
om apostelen te zijn. Opgenomen als
zij door het doopsel zijn in het Mys-
tiek Lichaam van Christus, versterkt
bij het vormsel door de kracht van de
Heilige Geest, is het de Heer zelf die
hen afvaardigt naar het apostolaat”.
Deze laatste verklaring is letterlijk ver-
keerd: het is waar dat de leken een be-
paald apostolaat kunnen uitoefenen
in de brede zin en niet juridisch (door
van hun geloof te getuigen), zij ont-
vangen er de mogelijkheid toe van de
hiérarchie van de Kerk (van hun bis-
schop of van hun pastoor) en niet on-
middellijk van Christus.

3. Zending van de Kerk

Nr. 1 (helemaal aan het begin van
hoofdstuk 1) en nr. 9 (helemaal aan
het begin van hoofdstuk 2) van de
dogmatische constitutie Lumen genti-

is synoniem met “sacramenteel”, en
dat wil zeggen, -dat het Volk van God
teken en instrument is van de vereni-
ging met God en van de eenheid van
het menselijk geslacht. Dit Volk heeft
helemaal als functie, de wereld in ver-
binding met God te zetten, door aan
de wereld het getuigenis van zijn ei-
gen kerkelijk leven te geven, dat een
leven van geestelijke vereniging met
God is. Deze sacramentele bemidde-
ling vestigt een bewustwording en zij
stelt zo de voorwaarde, dat de mens-
heid zich verenigt.

Conclusie

Volgens de gegevens van de traditi-
onele Catechismus wordt de Kerk ge-
definieerd als een monarchale maat-
schappij, waarin men enerzijds de
clerici en de leken onderscheidt, an-
derzijds de onderwijzende hiérarchie
en de eenvoudige onderwezen gelo-
vigen. De clerici hebben gezag om de
eredienst te leiden en de heiligheid
door te geven, de onderwijzende hi-
erarchie heeft gezag om de openba-
ring door te geven en de traditie uit
te voeren.

Het tweede hoofdstuk van de con-
stitutie Lumen gentium herdefinieert
de Kerk als Volk van God, en als een
gemeenschap, dat wil zeggen als het
gezelschap van de gedoopten, die al-

deze verwisseling wordt aan-
gevuld door een omkering, omdat de
gemeenschap het ministerie vooraf-
gaat en veroorzaakt, dat vereist is om
haar cohesie en haar tijdruimtelijke
voortbestaan te verzekeren. Men vindt
daar de protestantse gedachte van de
Kerk terug, maar met een vervolma-
king die ontbrak bij de gereformeerde
ecclesiologie, omdat de bedienaar van
de hiérarchie deze versplintering ver-
mijdt van de gemeenschap, die men
waarneemt bij de protestanten.

! Pater Gleize, die dogmatische theolo-
gie onderricht, zou toch de aangewezen
persoon zijn om over deze gesprekken
met Rome te vertellen, daar hij lid is van
de commiissie en hij actief deelneemt aan
haar werkzaamheden.

2 Lumen gentium zegt in nr. 8 dat “deze
Kerk van Christus, als gemeenschap
ingesteld en georganiseerd in deze
wereld, bestaat in de katholieke Kerk’’.
Kardinaal Ratzinger heeft de werkelijke
betekenis van deze passage aangegeven:
“Door deze uitdrukking [van substitit in],
onderscheidt het Concilie zich van de
formule van Pius XII, die in zijn encycliek
Mystici corporis had gezegd: De katholie-
ke Kerk “is”(est, in het Latijn] het unieke
mystieke lichaam van Christus. In het
verschil tussen substitit en est schuilt heel
het oecumenische probleem” [Joseph
Ratzinger, “Lezing tijdens het congres
van 25 tot 27 februari 2000 over de ec-
clesiologie van de conciliaire constitutie
Lumen gentium” in DC nr. 2223 (2 april
2000), blz. 309-311)].
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Moraal van orgaandonatie

« Men zou kunnen denken dat
met de wetenschappelijke vooruit-
gang van de laatste vijftig jaar de ana-
lyses van Pius XII - die op dat mo-
ment vernieuwend en gegrond bleken
- achterhaald zouden zijn. Wanneer
men echter de grote biomedische vra-
gen bestudeert, valt op, dat de leer van
Pius XII nog steeds actueel en correct
is. Zijn opvolgers op de troon van Pe-
trus hebben — ondanks het Tweede Va-
ticaans Concilie - in medische kwes-
ties steeds verwezen naar deze leer »
(Dr. Thérese GILLAIZEAU-AMIOT) 2.

De mens is niet
de eigenaar van zijn lichaam

Steunend op het feit dat de mens
door God werd geschapen, leert Pius
XII dat “God de enige meester is van
het leven en van de gehele mens, van
zijn ledematen, zijn organen, zijn
krachten, in het bijzonder van die
welke hem deelachtig maken aan het
scheppingswerk. Noch de ouders,
noch de echtgenoot, noch de persoon
zelf kunnen er vrij over beschikken”
(toespraak tot het Congres voor Chi-
rurgie, 20 mei 1948).

“De mens heeft het recht van zijn
lichaam gebruik te maken en van de
verheven mogelijkheden ervan, maar
niet om er als heer en meester over
te beschikken, want dit werd hem ge-
schonken door God, zijn Schepper,
van Wie hij altijd afthankelijk blijft”
(Toespraak tot geneesheren, 24 febru-
ari 1957).

“De patiént heeft het gebruiks-
recht, begrensd door het natuurlij-
ke doel, van de mogelijkheden en
de krachten van zijn menselijke na-
tuur. Omdat hij de vruchtgebruiker
is en niet de eigenaar, heeft hij geen
onbeperkte macht om destructieve
of verminkende daden te stellen van
anatomische of functionele aard”
(Toespraak op het Congres van Histo-
pathologie, 14 september 1952).

Een deel van het lichaam
opofferen om
het geheel te redden

Het natuurlijke doel van de orga-
nen en functies zijn de gulden regel in
het gebruik dat de mens van zijn li-
chaam maakt. Pius XII vergeet echter
niet de verschillende factoren van het
menselijk leven als ziekte, infecties of
ongevallen. Het welzijn van het hele
lichaam kan dus in gevaar komen
door een ziek lidmaat.

Moet de mens dan maar stoicijns
de dood afwachten, onder voorwend-
sel, dat hij niet de meester van zijn le-
ven is, maar enkel de vruchtgebrui-
ker ?

“Krachtens het principe van de to-
taliteit, van zijn recht om gebruik te
maken van het organisme in het ge-
heel, mag [de mens] eventueel be-
paalde ledematen vernietigen of ver-
minken, indien dit noodzakelijk is
voor het gehele organisme, om zijn
bestaan te verzekeren, om ernstige en
blijvende beschadiging te voorkomen
of te genezen, als dit niet op een ande-
re manier mogelijk is. (...) Hierin gaat
hij niet in tegen het goddelijk recht,
omdat het enkel gaat om een hoger
goed te beschermen, om in leven te
blijven, bijvoorbeeld. Het welzijn van
het geheel rechtvaardigt dus het opof-
feren van een deel” (Toespraak tot het
Congres van Histopathologie, 14 sep-
tember 1952).

Heeft de Staat macht over het
lichaam en de organen
van haar burgers ?

Dit is een belangrijke vraag. We
weten hoe de totalitaire regimes in de
20ste eeuw en nu erop hebben geant-
woord... Het is bovendien een zeer
actuele vraag in vele landen.

In Belgié is de wetgeving op de or-
ganendonatie gebaseerd op het ver-
ondersteld akkoord van overleden
burgers 3. De meest recente wet (25
februari 2007) laat de nabestaanden
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zelfs niet meer toe om zich hiertegen
te verzetten (zelfs niet bij minderja-
rigen), indien dit verzet niet door de
overledene zelf werd gemaakt 4.

Ook Duitsland maakte de keuze.
van de “opt-out”, met als resultaat dat
iedereen moet laten weten dat hij wei-
gert donor te zijn. In Nederland® en
Groot-Brittanié laat de wet transplan-
taties maar toe op voorwaarde, dat de
potentiéle donor uitdrukkelijk hier-
voor toestemming heeft gegeven voor
zijn overlijden.

Een menselijk orgaan wordt naar de
operatieckamer gebracht, om
getransplanteerd te worden op de patiént.

“Men argumenteert als volgt: als
het - in geval van noodzaak - geoor-
loofd is een lichaamsdeel op te of-
feren (hand, voet, oog, oor, nier, ge-
slachtsklier) voor het welzijn van het
menselijk organisme, zou het ook
toegestaan zijn om een bepaald li-
chaamsdeel op te offeren voor het or-
ganisme ‘mensheid’ (in de persoon
van één van zijn zieke leden). Het
doel van deze argumentatie - het lij-
den van de ander verlichten of gene-
zen - is begrijpelijk en lovenswaardig,
maar de voorgestelde methode en het
bewijs waarop men steunt, zijn vol-
ledig verkeerd. Men veronachtzaamt
immers het essentiéle verschil tussen
het fysieke organisme en het more-
le organisme, alsook het kwalitatie-
ve onderscheid van de relatie tussen
beide partijen met het geheel in deze
twee types van organisme” (Pius XII,



Toespraak tot oogchirurgen, 14 mei
1956). Indien dus de Staat, die de
maatschappij bestuurt, geen macht
heeft over de fysieke organen van de
mensen die deel uitmaken van deze
maatschappij, kan zij ook aan genees-
heren (of familieleden) deze macht -
die zij dus niet bezit - niet delegeren,
noch voor onderzoek, noch voor the-
rapie.

Types van transplantatie

Men onderscheidt:

e autotransplantatie: transplanta-
tie van eigen organen of weefsels (au-
togeen) van één en hetzelfde indivi-
du.

e allotransplanta-
tie: transplantatie tus-
sen individuen van de-
zelfde soort (allogeen),
dus van een mens naar
een andere mens.

exenotransplan-
tatie: transplantatie
tussen  verschillende
soorten  (xenogeen),

bijvoorbeeld van een
dier naar de mens.

Autotransplantaties

De eerste categorie
van transplantatie is de
autotransplantatie, waar
de donor en de ontvan-
ger dezelfde persoon is.
Het spreekt vanzelf dat het nooit gaat
om organen maar om weefsel (bloed,
huid, aders, enz.). Zeer gangbaar toe-
gepast, geven deze transplantaties
constante en goede resultaten.

Of het nu gaat over een ziek li-
chaamsdeel of een lichaamsdeel dat
schadelijk is voor het geheel, deze
‘verminking’ is toegestaan onder vol-
gende voorwaarden:

“1) Eerst en vooral, dat het be-
houd of het functioneren van een be-
paald orgaan in het geheel van het or-
ganisme een ernstig letsel veroorzaakt
of een bedreiging vormt;

2) Vervolgens, dat dit letsel niet
vermeden of tenminste voldoende
verminderd kan worden, dan door
het (gedeeltelijk) verwijderen van een
lichaamsdeel, en dat dit inderdaad
een verbetering betekent;

3) Tenslotte, dat men er van uit kan
gaan dat het negatieve effect — dus het

verwijderen en de gevolgen daarvan -
gecompenseerd zal worden door het
positieve effect: het wegnemen van
het gevaar voor het gehele organisme,
verzachten van de pijn, enz.

(...) Diegene die het gebruik van
het gehele organisme heeft gekregen,
heeft het recht een bepaald orgaan
op te offeren, indien het behoud er-
van, of het functioneren ervan een
belangrijke schade betekent voor het
geheel, als een andere oplossing on-
mogelijk is” (Pius XII, Toespraak op
het 26¢ Congres voor Urologen, 8 ok-
tober 1953).

Indien het toegelaten is een aan-
getast lichaamsdeel te verwijderen om

In de operatickamer wordt het uitgepakt, waarna de operatie kan plaatsvinden.

het leven van het hele lichaam te vrij-
waren, is het ook toegelaten:

¢ delen huid weg te nemen om ze
te transplanteren op verbrande delen,

e een teen te amputeren om een
verloren of misvormde vinger te ver-
vangen,

o aders uit de voet te verwijderen
voor een overbrugging in het hart,

e de achillespees te nemen om die
in de meniscus van de knie te plaat-
sen,

e het scheenbeen te gebruiken om
een nieuwe dijbeenkop de reconstru-
eren,

e een gedeelte van de dunne darm
te gebruiken om een nieuwe urine-
blaas te maken,

e de dunne darm te verlengen met
een gedeelte van de dikke darm,

¢ haren van het achterhoofd naar
het voorhoofd te verplanten in geval
van kaalheid,

DOSSIER

Er zijn nog tal van andere voor-
beelden in de reconstructieve chirur-
gie, noodzakelijk na een ongeval (re-
constructie van het voorhoofd, van de
kaak, enz.).

Xenotransplantaties

De Kerkelijke leer omtrent de xe-
notransplantatie is noch een gehele
veroordeling, noch een algemene aan-
vaarding. Elk geval en elke techniek
moet onderzocht worden om de mo-
raliteit ervan te kunnen beoordelen.
Hierbij mogen zeker de woorden van
paus Pius XII niet vergeten worden:
“In principe is een xenotransplanta-
tie slechts geoorloofd transplanteerde
orgaan geen gevaar vormt
voor de integriteit van de
psychologische of geneti-
sche identiteit van de per-
soon die het ontvangt”
(Toespraak tot oogspecia-
listen, 14 mei 1956).

Pater  Thomas ]
O'Donnell, s.j. vermeldt
enkele voorbeelden van
xenotransplantatie: “Ge-
vriesdroogd been, kraak-
been, Dbloedvaten en
bindweefsel van dieren
werden getransplanteerd
op mensen als basis of
mechanische steun waar-
op het weefsel van de ont-
vanger kan ontwikkelen.
Het getransplanteerde deel groeit niet
in de menselijke ontvanger en wordt
er geen deel van. Ze dient alleen maar
als steunende structuur. Voor het hier-
boven beschreven type van transplan-
tatie van dier naar mens is er geen en-
kel moreel bezwaar.

(...) Endocriene therapie die aan
de mens natuurlijke dierlijke hormo-
nen toedient (extracten van thyroide,
extracten van adrenaline uit de bij-
nier, enz.), vormt geen enkel moreel
bezwaar.

Een document uit 1998 van de
Duitse  bisschoppenconferentie 7
merkt terecht op, dat de transplanta-
tiepogingen van de laatste dertig jaar
meer tegemoet kwamen aan de wens
naar medische experimenten dan wel
gefundeerd waren om die transplan-
taties te zien slagen. Ze maakten van
de mens aldus een proefkonijn en wa-
ren dus in deze mate immoreel.
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Orgaandonatie
(allotransplantatie)

Allotransplantatie onder levenden

“De patiént heeft niet het recht
zijn fysische en psychische integriteit
te lenen voor medische experimenten
of onderzoeken als deze ingrepen on-
middellijk of nadien ernstige vernie-
tiging, verminking, of verwondingen,
of ernstige gevaren betekenen”, zegt
paus Pius XII (Toespraak op het con-
gres van Histopathologie, 14 septem-
ber 1952).

Er kan geen sprake zijn van een
donatie van een orgaan waarvan we er
slechts één hebben (hart, lever, pan-
creas) om het leven van een naaste
te redden: dit betekent immers zelf-
moord.

Wat betreft organen waarvan we
er twee hebben (longen, ogen, oren,
enz.) is de aanwezigheid van de twee
organen op zich noodzakelijk om een
volledige werking van de functie te
verzekeren. Het vrijwillig afstaan van
één van de twee organen is dus een
ernstige verminking die de naasten-
liefde niet kan verantwoorden. Het
afstaan van een nier blijkt moreel toe-
gestaan. Hoewel de integriteit van de
donor wordt geschonden, toch blijft
de nierfunctie behouden (één nier
volstaat).

Tot waar gaat de vrijheid van de
mens om over zijn eigen lichaam en
organen te beschikken?

1) geven van bloed

“Uw eigen bloed geven voor de ge-
zondheid van onbekenden (...}; uw
eigen kracht schenken enkel om an-
deren terug te geven wat zij verloren
hebben; zonder ophouden ditzelfde
doen: dat is het werk waaraan u zich
hebt toegewijd” (Pius XII, Toespraak
tot bloedgevers, 9 september 1948).

2) keizersnede

“In het algemeen hebben mora-
listen reeds lang de plicht erkend en
goedgekeurd, dat de moeder - in be-
paalde omstandigheden - een keizer-
snede moet toelaten in het belang van
haar kind.”

3) hoornvliesdonatie van levenden

Het is geoorloofd om hoornvlies
van een levende te verwijderen (die
het gebruik ervan onherstelbaar ver-

loren heeft) om het te transplanteren
in het oog van een ander.

Dit zijn enkele toegestane geval-
len van “verminking voor het welzijn
van anderen en gebaseerd op de wet
van de naastenliefde”® die leidt tot het
opofferen van wat mij toebehoort om
anderen te helpen.

“De mens moet, zegt Sint Thomas,
lichamelijke schade aanvaarden voor
zijn naaste; zo heeft hij zichzelf méér
lief, want dit openbaart de volmaakt-
heid van de deugd, het welzijn van de
ziel.”?

Paus Pius XII brengt deze belang-
rijke nuance aan: “Tenzij de omstan-
digheden ertoe verplichten, moet
men de vrijheid van de betrokkenen
eerbiedigen; men stelt dit niet voor als
een plicht of een verplichte daad van
naastenliefde” (Pius XII, Toespraak
tot oogchirurgen, 14 mei 1956).

Indien het geoorloofd is zijn li-
chaam ten dienste te stellen van het
welzijn van de naaste, kan men dus
nog meer de allotransplantatie (of
de orgaandonatie) aanvaarden, die
het leven van de donor verzekert als-
ook de volledige werking van het li-
chaam.

Wegnemen van organen
bij overledenen

Op zich stelt het wegnemen van
organen bij overledenen geen enkel
moreel bezwaar, naar de leer van Pius
XII: “Bij de overledene raakt men op
geen enkele wijze aan zijn rechten: de
overledene is niet meer ~ in de strik-
te zin van het woord - een rechtheb-
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bende; hij bezit niet meer de persoon-
lijkheid, die enkel de drager is van het
recht. (...) dit betekent echter niet dat
er ten aanzien van het stoffelijk over-
schot geen morele verplichtingen,
voorschriften of verboden gelden.
(...) Men moet de natuurlijke morele
eisen eerbiedigen, die verbieden men-
selijke resten te behandelen als een
ding of als de resten van een dier. (...)
Het mag geneesheren niet toegelaten
zijn lichaamsdelen of organen weg te
nemen, of een andere interventie te
doen op het stoffelijk overschot zon-
der de toestemming van hen die er
zorg voor dragen” (Pius XII, Toespraak
tot oogchirurgen, 14 mei 1956). 10

Het bepalen van
het ogenblik van overlijden

Het wegnemen van organen van
een stoffelijk overschot om ze over te
planten op een levende, roept natuur-
lijk de vraag naar het moment van de
dood op. In bepaalde gevallen, zoals
het hoornvlies, kan men enkele uren
wachten alvorens over te gaan tot het
wegnemen. Men heeft dan alle tijd
om de dood van de donor vast te stel-
len.

Maar in het kader van de recente
technieken van harttransplantaties of
van de combinatie van hart- en long-
transplantaties, kan men niet lang
wachten; anders zouden deze orga-
nen onbruikbaar worden.

“Opdat de transplantatie mogelijk
zou zijn, opdat het over te planten or-
gaan bruikbaar zou zijn, mag de do-
nor niet dood zijn - tenminste niet
fysiologisch. Dit wil zeggen dat de
zuurstoftoevoer naar de cellen van het
weggenomen orgaan niet onderbro-
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ken mag zijn. Vandaar de noodzaak
van een reanimatie — vooral hart en
adembhaling - die de zuurstoftoevoer
tot het chirurgisch wegnemen van het
orgaan verzekert.” 1!

Vandaar de waarschuwing van
Pius XII: “De publieke overheid heeft
de plicht [...] maatregelen te treffen
opdat een ‘stoffelijk overschot’ niet
als dusdanig wordt beschouwd en be-
handeld, alvorens de dood grondig
werd vastgesteld” (Pius XII, Toespraak
tot oogchirurgen, 14 mei 1956).

Hersendood of klinische dood

Sinds enkele decennia ontstond
een nieuwe wettelijke definitie van
de dood: ‘hersendood’ of ‘klinische
dood” Deze nieuwe definitie, inge-
voerd vanwege wettelijke en more-
le gevolgen van het wegnemen van
vitale organen bij stervenden - al-
vorens zij werkelijk dood zijn, is ge-
baseerd op het concept dat het defi-
nitieve verlies van het bewustzijn en
van het zelfstandig ademen volstaan,
en dat de dood van een mens samen-
valt met het niet meer functioneren
van de hersenen (geen activiteit meer
volgens het electro-encefalogram).
Deze gelijkstelling, alsook de idee
om de dood van een deel van het li-
chaam - hoe belangrijk en nobel ook
~gelijk te stellen met de dood van de
hele persoon, zijn helemaal niet be-
wezen. Hiervoor is zelfs geen enkele
echte wetenschappelijke grond.

In de Verenigde Staten verzet de
vereniging Cure zich tegen het con-
cept van de hersendood: “De hersen-
dood is niet hetzelfde als de dood, en
iemand kan niet dood worden ver-
klaard als niet de gehele hersenactivi-
teit en gelijktijdig de ademhaling en
de bloedsomloop stilliggen. (...} Op-
dat vitale organen voor transplantatie
in aanmerking zouden komen, moe-
ten ze levend zijn, en dus weggeno-
men zijn bij levenden. (...) Personen
die dood werden verklaard als ‘her-
sendood’ zijn niet echt dood, integen-
deel, levend”.

Enkele voorbeelden van "hersendood’
De kranten vermeldden enke-
le spectaculaire gevallen van perso-
nen bij wie men vitale organen wilde

aanaona
Aanaonatic

wegnemen, die — na een geannuleerde
operatie — een normaal leven hebben
hervat.

Twee voorbeelden.

Martin Banach 2, een jonge Duitser
van 18 jaar, bracht zijn vakantie door
in Ttalié, op het bloemeneiland Ischia.
Hij huurde er een motorfiets en werd
door een auto aangereden. Hij was in
coma. De ouders van Martin kwamen
per vliegtuig naar Italié. Zij mochten
hun zoon niet zien, totdat zij - na drie
dagen vechten - een Duitse arts kon-
den laten overvliegen, die gedurende
twee uur moest onderhandelen met
het personeel van het ziekenhuis. Men
liet hen bij hun zoon. De Duitse arts
gaf hun de opdracht met hun zoon te

spreken. De moeder streelde zijn ha-
ren. Zijn oogleden bewogen. De arts
zei: “We komen er wel”. De jongen
werd overgebracht naar Duitsland;
de volgende dag opende hij reeds de
ogen. Vandaag heeft Martin zijn stu-
dies beéindigd en speelt basketbal,
zonder enig blijvend letsel.

Het blad Resto del Carlino van 12
september 1999 brengt het verhaal
van Luca Sarra: de jongen uit Aquila,
die men dood achtte en klaarmaakte
voor orgaandonatie. Hij ontwaakte uit
zijn coma. Het artikel meldt letterlijk:
“Hij was hersendood”.

Practisch besluit

Indien men niet zeker is van de
dood van een individu, “moet men
het leven [veronderstellen], want het
gaat over een fundamenteel recht, ont-
vangen van de Schepper en waarvan
men het verlies met zekerheid moet
bewijzen” (Pius XII, Toespraak over de
problemen bij reanimatie, 24 novem-
ber 1957).

In de huidige wetenschappelijke si-
tuatie:

- niemand mag een verklaring van
vrijwillige donatie van vitale organen
(bv. het hart) ondertekenen, op ge-
vaar van zelfmoord of van toestem-
ming tot doding;

- niemand mag een vitaal orgaan
aanvaarden, dat bij iemand is weg-
genomen waarvan de dood niet ze-
ker is, op gevaar mee te werken aan
doodslag.

Wat niet-vitale organen betreft
(bv. huid), dit is natuurlijk lovens-
waardig maar moet vrij kunnen wor-
den beslist en niet opgelegd worden
door de overheid die geen enkele
macht heeft op de organen van haar
onderdanen.

! Compilatie van artikelen over deze
kwestie, hernomen uit het boek ““Les
don d’organes” Le Sel de laTerre, 2010.

2 in Civitas, nr 9, juni-augustus 2003, p. 88.

> Op mijn vraag hieromtrent, heeft Mgr.
Lefebvre me geantwoord :“Deze wet is
onaanvaardbaar.We moeten de gelovi-
gen aanmoedigen om zonder uitstel hun
weigering aan te tekenen, zeker omdat
de wet hun deze mogelijkheid biedt”
(E.H. Ph. Francois, Bijlage PQR nr 229, 10
mei 1987).

4 Op dit ogenblik hebben de meeste
geneesheren nog de gewoonte het aan
de familie te vragen, hoewel ze hiertoe
niet meer wettelijk verplicht zijn.

3 cf. Informatieblad, nr 108 (oktober
1995) en nr 134 (mei 1998). In april 2010
lanceerde Hyves (de Nederlandse versie
van het sociale netwerk Facebook (met
9 miljoen gebruikers) een enorme cam-
pagne ten voordele van organendonatie.

% Medecine and Christian morality, Alba
House, pp. 105-106

7 La transplantation d’organes de Panimal
& Phomme. Nota voor de vorming van
ethische oordeelvorming.

8 P.Thomas ). O’'Donnell S.J., Medecine
and Christian morality, Alba House, p. 109

1111, q. 26,a. 4,ad. 2

9Volgens de site BBC News van 10 april
2010 is door een verkeerde behandeling
van de gegevens van de orgaandono-
ren, de keuze van 800.000 potentiéle
donoren verloren gegaan. Hierdoor

is het mogelijk, dat bepaalde organen
werden weggenomen bij overledenen
die daarvoor geen toestemming hadden
gegeven,

" Dr Luc PERREL, « Pour ou contre

les dons d’organes » in Présent van 8
september 1998.

12 Neue Revue Exklusiv, L’Altra Yoce, mei-
juni 1997.
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LITURGIE

De liturgie en haar
verschillende onderdelen

Na de rondieiding in het kerkgebouw, willen we kijken naar wat daar gebeurt : de liturgie.
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Liber Pontificalis

De liturgie is niet beperkt tot de H.
Mis, zelfs als dit de enige ceremonie is
waaraan de meeste gelovigen deelne-
men. De liturgie is het geheel van de
publieke eredienst die de Kerk brengt
aan God. Ze is dus bovenal een ge-
meenschappelijk gebeuren. We zullen
zien hoe dit aspect van de liturgie een
belangrijk gegeven is. De liturgie be-
staat uit de H. Mis, het getijdengebed
en andere - minder voorkomende -
ceremonién, zoals de kerkwijding, de
wijdingen, enz. De liturgie is nauw
verbonden met de sacramenten. Van-
zelfsprekend zijn niet alle onderdelen
van de liturgie sacramenten (het getij-
dengebed, bijvoorbeeld) en worden
bepaalde sacramenten niet in een li-
turgische vorm bediend (de biecht),

maar beide zijn nauw met elkaar ver-
bonden'. Het volstaat, te denken aan
de H. Mis, die de liturgische viering is
van het Offer van Christus.

De twee onderdelen van de litur-
gie, die het meest met elkaar verbon-
den zijn, zijn het getijdengebed en de
H. Mis. De H. Mis wordt altijd voor-
afgegaan door een getijdengebed. De
gewone gelovige is zich hiervan zel-
den of nooit bewust. Om praktische
redenen wordt deze gewoonte im-
mers slechts bewaard in kloosters. De
monniken hebben de volledige litur-
gische praktijk bewaard: voér de H.
Mis zingen zij in het koor de terts, die
in het algemeen overeenkomt met het
uur waarop de H. Mis wordt gecele-
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breerd. Ook in de parochies wordt het
getijdengebed gedaan, maar meest-
al in een minder zichtbare vorm: de
priester die de H. Mis celebreert, bidt
één van de getijden in zijn brevier. Dit
is een belangrijk grondbeginsel van
het liturgische leven en van het gees-
telijke leven in het algemeen: welke
vereenvoudigingen of aanpassingen
de praktijk ook noodzakelijk maken,
het is belangrijk om een getuigenis
te behouden, een teken dat de oor-
spronkelijke situatie kenmerkt en dat
ons toelaat de geest ervan te behou-
den. Mensen die dicht bij een kloos-
ter wonen, gaan vaak graag naar de
officies (in het algemeen de terts) om
die Mis niet zomaar te beginnen. Dit
leert ons ook hoe belangrijk het is om
niet op het laatste moment aan te ko-
men voor de H. Mis (om niet te zeg-
gen: te laat). In het dagelijkse leven
ervaren we, dat alle grote momenten
voorbereid moeten worden. Laten we
hetzelfde doen voor God. Sommige
kloosters beleven deze eenheid van de
officies en de Fucharistie nog op dus-
danige wijze, dat het aangeduide uur
van de Mis eigenlijk het begin van de
terts is, met aansluitend de H. Mis.

De samenhang tussen het getijden-
gebed en de H. Mis is ook zichtbaar
in sommige momenten van het paro-
chiale leven. Met Kerstmis wordt de
Nachtmis voorafgegaan door de Met-
ten. Eén van de rubrieken vermeldt,
dat de Mis begint zodra de Metten ge-
daan zijn. Deze metten vormen de li-
turgische wake van de Geboorte. Met
Pasen is het net tegenovergesteld: de
Paaswake en de Mis eindigen met de
Lauden. Fr is geen Communiezang,
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noch Gebed na de communie, noch
Laatste Evangelie: de Lauden zijn ge-
heel geintegreerd in de H. Mis en vor-
men de afsluiting van de Paasnacht.
Dit verleent aan onze deelname aan
de H. Mis zijn volle betekenis, zelfs
- en vooral - wanneer wij niet de ge-
legenheid hebben deel te nemen aan
het getijdengebed, de H. Mis vormt
het hoogtepunt van de liturgie, maar
de koepel van een gebouw blijft niet
staan zonder muren. Beperk een mo-
nument tot de koepel en deze zal snel
instorten.

Kanunniken hebben als eerste op-
dracht, de getijden te zingen tijdens
het koorgebed. Dat is ook de oor-
sprong van hun naam. Het gaat im-
mers om hun eerste en eigen functie
in de kathedralen en de collegiale ker-
ken, zelfs als deze functie door de ag-
giornamento en de “lente in de Kerk”,
aangekondigd dopr paus Johannes
XXIII, praktisch is weggevallen. De
verenigingen van seculiere priesters
die de traditionele liturgische vorm
hebben behouden, kennen vaak een
praktijk van getijden verbonden aan
de H. Mis: in vele gevallen komen de
priesters en de broeders samen vé&6r
de H. Mis om de Priem te zingen. Dit
is het geval in onze kapel in de Een-
drachtsstraat te Elsene. In de kerk van
Saint Nicolas du Chardonnet te Parijs
wordt de Sext na de Mis op het mid-
daguur gezongen.

We spraken van een getuigenis. Dit
is precies de rol die de zondagsvespers
toevalt. Niemand denkt er natuurlijk

1 onderdeian

aan om aan iemand die in de wereld
leeft, te vragen, elke dag de zeven ca-
nonieke uren van de getijden te bid-
den. Dat voor de praktische kant.
Maar op geestelijk vlak is het niet min-
der noodzakelijk, zich bewust te zijn
van het belang van het getijdengebed
in het liturgische leven van de Kerk.
De zeven canonieke uren ritmeren de
dag en hebben als doel de tijd te hei-
ligen en aan God te wijden. De cle-
rici en de religieuzen zijn gehouden
om dit dagelijks gebed te verrichten in
naam van de Kerk?. Maar alle katho-
lieke gelovigen worden door de Kerk
uitgenodigd om de geest van deze
heiliging van de tijd en van de dag en
de nacht - die in hun naam wordt ge-
houden - indachtig te zijn. De zon-
dagsvespers spelen hierin een belang-
rijke rol: van de negenenveertig uren
die het getijdengebed kent per week
(zeven maal zeven), zijn deze vespers
een getuigenis, het laatste concrete te-
ken waaraan de christen gelovigen ac-
tief deelnemen. Dat is de zin van de
zondagsvespers, en niet “een tweede
keer ter kerke gaan op dezelfde dag”.

Wanneer men spreekt over het ge-
tijdengebed, gebruikt men vaak de
term “brevier”. Dit is tekenend voor
het verglijden van zienswijze: het bre-
vier is geen liturgisch gebeuren, maar
een boek, dat gebruikt word door de
clerici, vanaf het subdiaconaat, om het
getijdengebed te bidden. Wegens hun
bezigheid hebben de wereldlijke gees-
telijken (grosso modo: de niet-monni-
ken) vanzelfsprekend niet de tijd, om
zeven keer per dag samen te komen

LITURGIE

om het getijdengebed te zingen. Wan-
neer het getijdengebed beperkt wordt
tot de benaming “brevier”, beperkt
men ook het concept van het getij-
dengebed tot een pensum dat de pries-
ters privaat lezen. Het getijdengebed
is een gezongen gemeenschappelijke
eredienst’. Deze eredienst wordt offi-
cieel volbracht door hen (religieuzen
en clerici vanaf het subdiaconaat) die
hiervoor het mandaat van Kerk heb-
ben ontvangen, maar behoort toe aan
de ecclesia, de hele gemeenschap van
het christelijk volk. Het verdwijnen
van de praktijk van het getijdengebed
door de gewone gelovigen — omwille
van de eisen van het moderne leven -
is niet verwonderlijk, maar heeft ook
bijgedragen aan het verdwijnen van
het begrijpen ervan en van de geest.
Velen zullen verwonderd zijn te ver-
nemen, dat in de vroege Middeleeu-
wen een getijdenboek voor leken heel
gewoon was. Op het einde van de
XIXe eeuw voerde pater Emmanuel,
pastoor van Mesnil Saint-Loup (nabij
Troyes), nog met succes het dagelijks
zingen van meerdere uren van het ge-
tijdengebed in zijn landelijke paro-
chie in. Dichter bij ons reciteerden de
schrijvers Georges Bernanos (1888-
1948) en Paul Claudel (1868-1955)
dagelijks meerdere uren van het getij-
dengebed.

Oock hier wegen natuurlijk de
plichten van het moderne leven door,
maar hoe zouden we de geest kunnen
bewaren als we het nooit in de prak-
tijk brengen ? Dit is de volle zin van
de zondagsvespers. Voor het Tweede
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Vaticaans Concilie ging in een stads-
parochie de helft van de deelnemers
aan de Mis een tweede keer ter ker-
ke voor de vespers. Op het platteland
liep dit op tot 90%. Zijn in dit opzicht
niet heel wat “traditionalisten” men-
sen van nd Vaticanum 1T ?

In de scholen die zij bestuurt,
tracht de Priesterbroederschap St.
Pius X de kinderen en de jongeren
de smaak te geven van het getijden-
gebed. In heel wat van deze instellin-
gen eindigt de dag met het zingen van
de Completen. Dit “kleine” uur - kort,
zoals de naam het aangeeft - kent zijn
gelijke niet voor het kalmeren van de
geest en het hart alvorens de nacht-
rust aan te vatten. Vele van de leerlin-
gen van deze instellingen behouden

Boven: het Officie van het Kruis in Ethiopié
Onder: het koor

in hun volwassen leven deze prak-
tijk (die dan persoonlijk en familiaal
wordt) van de dagelijkse Completen.

Na deze lange noodzakelijke uit-
weiding, keren we terug naar de kerk,
waar de H. Mis wordt voorbereid.

Koorbanken voor de monniken in de Latijnse ritus

Wanneer de H. Mis pontificaal wordt
gecelebreerd door de bisschop, zingt
men de Terts terwijl de bisschop zich
aankleedt aan de troon in het pries-
terkoor*. De Pontificale Mis is de in-
tegrale vorm van de Mis, omdat - in
de jonge Kerk - enkel de bisschop
de Heilige Mysterién celebreerde. De
priesters kwamen naar de kathedraal
(wat betekent: kerk van de cathedra
- bisschopszetel) om bij deze viering
aan te sluiten. Vervolgens, bij het uit-
breiden van de Kerk, werden paro-
chiekerken gebouwd om in meerdere
cultusplaatsen te voorzien en werd de
H. Mis gecelebreerd door een pries-
ter, bijgestaan door een diaken en een
subdiaken. Daarom wordt, in deze
vereenvoudigde vorm, (tot de meest
eenvoudige H. Mis, de gelezen Mis),
de werkelijke symboliek en de geest
van de liturgie begrepen door te ver-
gelijken met de volledige vorm waar-
van alles uitgaat (de Pontificale Mis).
Een eenvoudig voorbeeld. Hebben we
ons al afgevraagd waarom er zes kaar-
sen branden op het altaar? Het cijfer
heeft geen enkele bijzondere beteke-
nis in het Oude Testament, noch in de
rest van de Bijbel. Het cijfer zeven is
daarentegen goed bekend: het symbo-
liseert de perfectie, de volheid. Daar-
om celebreert de bisschop normaal
met zeven kaarsen, drie aan iedere
kant van het altaar en de zevende voor
het kruisbeeld. De zes kandelaars die
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wij gewoon zijn, krijgen pas betekenis
als we de afwezigheid van de bisschop
in aanmerking nemen, wiens aanwe-
zigheid de liturgie ‘volledig’ maakt.
Dezelfde redenering geldt voor het
getijdengebed: zelfs al is het vanzelf-
sprekend, dat wij zelden de kans heb-
ben om deel te nemen aan een Pon-
tificale Mis, in de beschrijving en de
bezinning over de H. Mis die volgt,
zullen we vaak verwijzen naar deze
vorm om de vereenvoudigde vorm er-
van te begrijpen.

' Wat de liturgische boeken betreft, kent
de Westerse Kerk: het brevier (voor het
gewone en het eigen van het getijdenge-
bed), het missaal (voor het gewone en
eigen van de H. Mis), het Pontificale (voor
alle ceremonién door de bisschop) en het
rituale (voor de sacramenten).

2 In de encycliek Mediator Dei (1947)
herinnert Piux XII hieraan (nr. 142). Dit
werd uitdrukkelijk tegengesproken in de
officiéle inleiding van het getijdengebed
van Paulus Vi (Institutio Generalis Liturgia
Horarum, no 18,27, 28 et 270).

* De studie van Laszlé Dobszay The Re-
form of the Roman Office hitp://musicasacra.
convpublications/sacredmusic/ndt/divineoffice.
ndf toont aan hoe het getijdengebed een
gemeenschappelijk en gezongen gebed
is, en geeft een gedeeltelijke oorzaak van
het mislukken van het getijdengebed van
1971 door het feit dat het gezien wordt
als een te lezen tekst door een eenling.
4Tenminste bij de volledige Pontificale
Mis, die soms wordt vereenvoudigd op
dit punt.




Als God goed is, waarom
dan het kwaad!?

Jacques Lebreton

lacques Lebreton is op zondag 2 april 2006 in Farijs gestorven, op de leeftijd van 84 jaan

Het leven van deze buitengewone man, commandeur in het Legioen van Eer, zou

op 5 november 1942 een einde gevonden kunnen hebben. Gerekruteerd in de vrije

Franse Strijdkrachten, had deze marineofficier, deze kolos van 1,92 m,, zevende

uit een gezin van negen kinderen, zojuist deelgenomen aan de gevechten

van El Alamein, in Libié. In een peloton van spahi’s (Arabische ruitersoldaten) in rust,

Ik werkte terwijl ik praatte met de
kameraden. Zondér dat ik het weet,
neemt één van hen een granaat en
ontgrendelt hem. Vervolgens, bang
geworden, reikt hij hem mij aan. Ik
pak hem automatisch aan, maar ik be-
grijp dadelijk: hij zal exploderen. Snel
hem weggooien! Maar de kameraden
zijn daar, ik loop het risico hen te do-
den... Plotseling, een enorme gong-
slag. Ik word in de duisternis gedom-
peld. Ik probeer te spreken, ik slaag er
niet in. 1k zie mezelf dood.

Ik heb een christelijke opvoeding
gekregen, maar toen ik met 18 jaar
dienst nam in het leger, is mijn geloof
langzamerhand afgestompt, ik prakti-
seerde niet meer.

Oog in oog met het gevaar stel-
de ik me dikwijls de vraag: “Bestaat
God!” Het antwoord is me op een on-
verwachte manier gegeven, met de
explosie van de granaat. 1k ben ge-
evacueerd naar het hospitaal van Da-
mas. Blind worden in Damas, dat is
een heel programma! Gedurende ver-
schillende weken leefde ik in een ech-
te verdoving. Ik wist dat mijn ogen ge-
raakt waren, maar dacht het gezicht in
hoogstens een jaar te kunnen terug-
krijgen. De tijd brengt alles in orde.
Ik wist, echter, niet dat onder het ver-
band dat het viteinde van mijn onder-
armen bedekte, mijn handen geam-
puteerd waren. Toen ik de waarheid
ontdekte, kwam de opstand. In Libié

neernt Jacques, gehurkt voor een kist met granaten, de explosieven

achtereenvolgens in de hand om ze te demonteren.

Het anker is algemeen bekend als een
symbool van de hoop

had ik eenentwintig van mijn kame-
raden zien verdwijnen bij een explo-
sie en ik had tot mezelf gezegd: “De
dood midden in de veldslag, dat is
niets, men ziet hem niet aankomen.
Waar ik het meest bang voor ben is,
een arm of een been te verliezen. Ik
zou het niet kunnen verdragen”. En nu
vond ik mezelf terug, blind en zonder
allebei mijn handen: een viervoudige
amputatie. Op 21 jaar! Hoe kon God
z0'n beproeving toelaten?

Een zuster franciscanes kwam me
regelmatig opzoeken in het hospitaal.
Zij sprak me over Job, die God niet
vervloekte. Zij citeerde het Evangelie

voor me: “Als de graankorrel niet sterft
in de aarde, draagt hij geen vrucht” 1k
voelde deze waarheden doordingen
in mijn ziel en ik begon weer te bid-
den. Ik ging te communie, eerst twee
keer per week, daarna iedere dag. Ik
ontdekte de liefde die Jezus ertoe had
gebracht, voor ons te sterven op het
Kruis. Ik ondervond een mysterieu-
ze kracht die me dichter bij Christus
bracht en me de verlossende waarde
van mijn lijden deed inzien. De lief-
de verandert het hart, en geeft het aan-
vaarde lijden heel haar verdienste. Tk
vertrouwde op de goddelijke kracht
en niet op mijn zwakheid, ik bood
God het offer van mijn ogen en mijn
handen aan, waarbij ik de beslissing
nam de beproeving niet meer “te on-
dergaan” maar “te aanvaarden”. Het
aanvaarden is een overwinning. Voor-
dat ik gewond werd, kende ik het la-
chen, maar niet de ware vreugde. Wel,
op die dag heb ik gehuild van vreugde
in mijn hospitaalbed. Ik heb zelfs te-
gen de verpleegster gezegd: “Ik ben er
niet op achteruit gegaan!”

Merkwaardig, door de St. Paulus-
poort ben ik Damas binnengegaan.
Sint Paulus is er blind aangekomen,
hij heeft er het gezicht teruggevonden.
Ik heb er een licht gevonden dat on-
eindig kostbaarder is dan dat wat ik
verloren heb. Het ergste van ziekten
is, afgesneden, “geamputeerd” te zijn
van God!
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De goedheid van Christus

Homililie (LXX) van de H. Johannes Chrysostomus

Jezus Christus zelf
zegt: “Leer van Mij, dat
Ik zachtmoedig en ne-
derig van hart ben”.
(Matt. 11, 29). Hij heeft
het ons geleerd, niet al-
leen door zijn woor-
den, maar ook door
zijn voorbeelden. De
Joden noemden Hem
Samaritaan, van de dui-
vel bezeten, verleider,
en wierpen stenen naar
Hem. Nu eens hebben
de farizeeén gerechts-
dienaars gezonden om
hem gevangen te ne-
men, dan weer heb-
ben zij voor Hem val-
len laten zetten door
anderen; dikwijls heb-
ben zijzelf Hem bele-
digd, hoewel zij Hem
toch geen enkel verwijt
konden maken, en Hijj
hun integendeel dik-
wijls goed deed. En
toch, na zoveel smaad
en beledigingen, houdt
Hij nooit op hen bij te
staan door zijn woor-
den en door zijn werken. Een dienaar
slaat Hem, en Hij antwoordt: “Als Tk
verkeerd heb gesproken, bewijs dan,
dat het verkeerd was, maar heb Ik
goed gesproken, waarom slaat ge Mij
dan?” ( Joh. 18, 23).

Zo heeft Jezus tot zijn vijanden ge-
sproken, tot hen die valstrikken voor
Hem opstelden. Laat ons nu zien,
hoe Hij zich gedraagt tegenover zijn
leerlingen, of liever wat Hij heeft ge-
daan voor een verrader. Judas, de on-
waardigste en slechtste van alle men-
sen, wordt opgenomen in het getal
van de leerlingen, eet aan de tafel van
zijn Meester, ziet de wonderen die Hij

doet, ontvangt er duizend weldaden
van, en hij pleegt de ergste en vrese-
lijkste daad die men zich kan voorstel-
len. Hij gooit geen stenen naar Hem,
hij zegt geen beledigingen tegen Hem,
maar hij verraadt Hem.

Ziet echter met welke zachtmoe-
digheid, met welke goedheid Jezus
Christus hem ontvangt; Hij wast zijn
voeten, om hem door deze goede
dienst te weerhouden van zulk een
grote trouweloosheid. Als Hij het ge-
wild had, had hij hem toch kunnen
laten verdrogen op dezelfde manier
als de vijgenboom (Matt. 21, 19); Hij
kon hem in tweeén splijten, zoals Hij
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de stenen kloofde en zoals Hij het
voorhangsel van de Tempel zal scheu-
ren. (Matt. 28, 51). Maar de Verlosser
wilde geen geweld gebruiken, Hij wil-
de hem niet met dwang terugtrekken
van het plan dat hij had opgevat om
Hem te verraden; daarom waste Hij
de voeten van deze ongelukkige, van
deze ellendige, die dat echter niet tot
zichzelf deed inkeren.

Hebt u opgemerkt,
broeders, dat de godde-
lijke Verlosser, als Hij op
het punt staat afscheid
te nemen van zijn leer-
lingen, hun de merkte-
kens van een grotere en
intensere liefde geeft?
Deze woorden: “Zoals
Hij de zijnen had be-
mind, beminde Hij ze
tot het einde”, wat be-
tekent: Hij heeft niets
achterwege gelaten van
wat degene, die vurig
bemint, moet doen.
(...) Hij is hen blijven
beminnen, en de evan-
gelist zegt, dat dit een
teken van een grote lief-
de is (vgl. Joh. 10, 15).

“En Hij stond op
van tafel en legde zijn
klederen af”. Merk op,
broeders, tot hoever de
nederigheid van de god-
delijke Verlosser gaat:
Hij beperkt haar niet
tot het wassen van de
voeten van zijn leerlin-
gen, maar Hij strekt haar ook uit tot
heel wat andere dingen; want, nadat
Hij was gaan zitten, nadat allen waren
gaan zitten, stond Hij op van tafel.
Vervolgens waste Hij niet alleen hun
voeten, maar Hij legde zijn klederen
af. En daarmee stelde Hij zich niet te-
vreden, maar Hij omgordde zich met
een doek, en dat was Hem nog niet
genoeg; Hij vulde zelf het waterbek-
ken, en gaf het niet aan een ander om
het te vullen. Hij deed alles zelf; waar-
door Hij toont en ons leert dat, wan-
neer wij deze kleine dingen doen als
goede werken, wij ze niet achteloos
moeten doen of om er van af te zijn,
maar met veel ijver.



Hoe zeldzaam en hoe kostbaar
hij in werkelijkheid ook is, een schat
kan slechts gewaardeerd worden in de
mate dat hij gekend wordt. Ziedaar,
beste lezer, waarom ongetwijfeld het
allerheiligst Misoffer door een groot
aantal christenen niet gewaardeerd
wordt naar zijn werkelijke waarde;
het is de schoonste rijkdom, de meest
goddelijke glorie van de Kerk van
God; maar het is een verborgen schat,
die veel te weinig mensen kennen. O,
als alle mensen wisten, wat deze para-
dijselijke parel is, dan zou er op aarde
niemand zijn die niet graag in ruil er-
voor alles zou geven, wat hij hier be-
Zit.

Weet u dan, wat de H. Mis in wer-
kelijkheid is? Zij is niet minder dan
de zon van het christendom, die ziel
van het geloof, het hart van de gods-
dienst van Jezus Christus; alle gebrui-
ken, alle ceremonién, alle sacramen-
ten hebben er betrekking op. Zij is in
één woord het uittreksel van alles wat
er aan schoons en goeds is in de Kerk
van God.

Het Offer van de Mis is

hetzelfde als dat van Calvarié

Het eerste en voornaamste ken-
merk van uitmuntendheid van de H.
Mis is, dat wij haar moeten beschou-
wen als wezenlijk en absoluut het-
zelfde Offer als dat wat werd opge-
dragen op Calvarié. Eén verschil doet
zich voor: op het kruis was het bloe-
dig en had het slechts éénmaal plaats,
en deze ene keer had het voldoende
kracht om volledig alle zonden van
de wereld uit te boeten; op het altaar
wordt geen bloed vergoten; boven-
dien hernieuwt het Offer zich tot in
het oneindige, en zijn directe doel is:
op ieder in het bijzonder de algemene
verlossing toe te passen, die door Je-
zus is verkregen in zijn smartelijk Of-
fer. Het bloedig Offer is het beginsel
van ons losgeld geweest, het onbloe-
dig Offer brengt ons in het bezit van
dit losgeld; het eerste opent ons de
schat van verdiensten van Onze Heer,
het andere verzekert ons het gebruik
ervan.

Laten we het overigens aandachtig
opmerken: de H. Mis is niet een sim-
pele atbeelding, een eenvoudige ge-

De H. Mis: de verborgen schat

Door de H. Leonardus van Porto Mauritio
(1676 - 1751)

dachtenis aan het lijden en de dood
van de Verlosser; het is een werkelijke
en zekere weergave van dat wat zich
op het kruis heeft voltrokken: zodat
men in alle waarheid kan zeggen, dat
in iedere Mis onze Verlosser opnieuw
de dood voor ons ondergaat, op een
mystieke wijze, zonder in werkelijk-
heid voor ons te sterven. Tegelijker-
tijd leeft Hij en wordt Hij geofferd. “Ik
heb het Lam als geslacht gezien”, zegt.
St. Jan.

Met Kerstmis, bijvoorbeeld, houdt
de Kerk ons als actueel voor: de ge-
boorte van Jezus; op Hemelvaartsdag
en met Pinksteren toont zij Hem aan
ons, overwinnend, de aarde verlatend,
ofwel aan de apostelen de H. Geest
zendend, zonder dat het daarom waar
is, dat de Heer juist op die dagten he-
mel stijgt of dat de H. Geest zichtbaar
op de gelovigen nederdaalt.

Maar het zou niet toegestaan zijn,
zo te redeneren over het Misoffer; dat
is niet een eenvoudige atbeelding,
het is precies hetzelfde Offer als dat
van Calvarié; alleen is het niet meer
bloedig. Datzelfde lichaam, datzelfde

bloed, diezelfde Jezus die zich offert
op het kruis, wordt geofferd op het al-
taar. “Het is”, zegt de Kerk, “het werk
zelf van onze verlossing, dat zich op-
nieuw voltrekt”. Ja, het voltrekt zich
zeer zeker, ja, het is hetzelfde Offer,
absoluut hetzelfde, als het Offer van
Calvarié.

O, onuitsprekelijk wonder! Erken
het eerlijk: als u, wanneer u naar de
kerk gaat om aan de Mis deel te ne-
men, denkt dat u de Calvarieberg be-
stijgt om het sterven van O.L. Heer bij
te wonen, zou men u dan zo weinig
ingekeerd, zo verstrooid, zo werelds
zien?

Wat zou men van Maria Magdale-
na gedacht hebben als men haar aan
de voet van het kruis had ontmoet,
gekleed in haar mooiste kleren, gepar-
fumeerd, getooid als in de tijd dat zij
zich overgaf aan haar hartstochten?
Wat moet men van u zeggen wanneer
u zich naar de heilige plaats begeeft
alsof u naar een gewone bijeenkomst
ging? En wat zou het zijn - God be-
hoede ons ervoor! - als u in uw ver-
geetachtigheid zover gaat dat u deze
handeling, de meest heilige van alle,
ontwijdt door onbetamelijke blikken
en tekens, door gelach, gesprekken,
schuldige ontmoetingen, heiligschen-
nissen?

De zonde is een verschrikkelijke
zaak, altijd en overal; maar degene die
bedreven wordt tijdens de Mis, zelfs
naast de heilige altaren, trekt meer
dan elke andere de vervloeking van
God. “Vervloekt”, roept de profeet Je-
remias uit, “vervloekt de mens, die in
dit goddelijk werk bedrog pleegt”. -
Denk daar ernstig aan. — Maar er zijn
nog andere wonderen in deze bewon-
derenswaardige schat, en andere uit-
muntende hoedanigheden.

wordt vervolgd
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Nieuws uit de Kerk
en de wereld

Geen heilige patroon van
de priesters

De H. Johannes Maria Vianney,
Pastoor van Ars, werd niet als patroon
van de priesters van de hele wereld
verklaard, tijdens de sluitingsmis van
het priesterjaar (ondanks het feit dat
deze titel verschillende keren officieel
was aangekondigd).

Klaarblijkelijk wilden sommigen
de H. Pastoor van Ars niet als voor-
beeld van de priesters, ongetwijfeld
omdat hij een beetje te... priesterlijk
(teveel toegewijd aan het H. Misoffer
en aan de boetvaardigheid) was. Waar
komt die gemene steek vandaan? Er
gaat gefluister in Rome, dat naar het
Staatssecretariaat wijst. Men kan ook
denken, dat sommige bisschoppen-
conferenties deze aanmoediging van
Benedictus XVI aan de jonge priesters,
die dichter bij het ideaal van Johannes
Maria Vianney staan dan hun vorige
generatie, niet gunstig gezind zijn.

Bron: www.osservatore-vaticano.org

20 nieuwe priesters voor de
Priesterbroederschap St. Pius X

Op 19 juni jl. heeft Mgr. Alfon-
so de Galarreta de wijding van acht
priesters voltrokken in het semina-
rie van Winona (V.S.). Op 26 juni
heeft Mgr. Bernard Fellay vervolgens
drie priesters gewijd in Zaitzkofen in
Duitsland. Op 29 juni heeft Mgr. Ber-
nard Tissier de Mallerais negen nieu-
we priesters gewijd in Econe, in Zwit-
serland. Onder deze 20 priesters zijn
acht Fransen, zeven Amerikanen en
twee Zwitsers. De drie andere komen
uit de Tsjechische Republiek, uit Italié
en uit Zweden.

Kanunnik Yannick Escher sluit zich
aan bij de Priesterbroederschap
St. Pius X

Yannick Escher, 36 jaar oud, sinds
1996 kanunnik van de Abdij van
Saint-Maurice, in Wallis, sinds 2001
priester, heeft zijn klooster verlaten
om zich bij de Priesterbroederschap
St. Pius X aan te sluiten. Als leraar,
aalmoezenier van de studenten, ce-
remoniemeester, correspondent van
het blad Paroisses vivantes en van het
dagblad Le Nouvelliste in Wallis, had
kanunnik Escher een grote ijver ont-
plooid in zijn talrijke activiteiten.
“Mgr. Roduit, de abt van Saint-Mau-
rice, heeft een brief van vijf kantjes
ontvangen, met de redenen van mijn
vertrek. De dag erna hebben mijn me-
debroeders dezelfde brief ontvangen.
Het gaat in wezen om liturgische (on-
denkbaar, het Motu proprio toe te
passen) en leerstellige redenen. De re-
actie van Mgr. Roduit schijnt niet in
overeenstemming te zijn met het pro-
bleem. Buiten “zijn bedroefdheid”
en “zijn pijn”, reageert de overste van
de Abdij Saint-Maurice slechts vanuit
juridisch oogpunt: “Het is een echte
wond die toegebracht wordt aan de
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abdij en aan de katholieke Kerk die
trouw is aan Rome, aan de paus en
aan de concilies. Het is een smart,
want zij gaat in tegen het gebed van
Jezus voor de Eenheid” Als men de
afvalligheid ter sprake brengt van een
andere kanunnik, die veertig jaar gele-
den bonze (boeddhistisch “priester”)
is geworden, dan glimlacht monseig-
neur. Dat heeft er deze keer niets mee
te maken: Econe wijst Vaticanum II
af, verklaart dat de pausen niet op de
goede weg zijn. In Econe intreden, dat
is van geloof veranderen, zijn geloften
verloochenen. Dat is erg.

Bron: www.lematin.ch

Drie jaar na het “vrijgeven”
van de traditionele Mis
Bij gelegenheid van de derde ver-
jaardag van het motu proprio Sum-
morum Pontificum, heeft het katholie-
ke Duitse dagblad Die Tagespost op 12
juli een interview met kardinaal Ca-
flizares gepubliceerd. De kardinaal
is Prefect van de Commissie voor de
Goddelijke Eredienst en van de Disci-
pline van de Sacramenten; zijn woor-
den zijn dus niet die van een tweede-
rangs geestelijke, maar wel van een
eersterangs prelaat.

Door te verklaren, dat het klimaat
ten opzichte van het motu proprio
Summorum Pontificum “hetzelfde is ge-
bleven” sinds 2007, bevestigt de kar-
dinaal wat een ieder ook kan vaststel-
len: er is nog altijd weinig aandrang
van het merendeel van de bisschop-
pen, om de Heilige Vader te volgen in
zijn werk om de traditionele liturgie
te herstellen. (Paix Liturgique heeft,
voor Frankrijk, de lijst gepubliceerd
van parochies, dekenaten of steden,
waar verzoeken tot uiting gebracht
zijn, die tot nu toe niet ingewilligd
zijn... bijna 400!)



Om een nieuwe liturgische be-
weging in het leven te roepen, moet,
voegt kardinaal Canizares, een “om-
mezwaai van 180 graden” gemaakt
worden. Of een halve draai, die de ce-
lebrant in staat zou stellen, zich weer
naar de Heer gekeerd te bevinden...

Zoals kardinaal Ratzinger het in
zijn tijd heeft geschreven: “Ik ben er-
van overtuigd, dat de crisis van de
Kerk, die wij vandaag beleven, veel
berust op de afbraak van de liturgie,
die soms zelfs als - etsi Deus non da-
retur (alsof God zich daardoor niet
geeft)” wordt aangevoeld.

Bron: Paix Liturgique

Onweer in de lucht,
bij het IBP?

Op 28 mei 2010 kondigde het In-
stitut du Bon-Pasteur (Instituut van
de Goede Herder) (IBP) triomfante-
lijk aan: “Op zaterdag 10 juli a.s., om
9.30 uur, zullen wij de grote vreugde
hebben in de kerk St. Eloi te Bordeaux
te ontvangen: Zijne Eminentie kardi-
naal Antonio Canizares Llovera, Pre-
fect van de Congregatie voor de God-
delijke Eredienst”. Maar per slot van
rekening heeft Zijne Eminentie, van
de kant van het Staatssecretariaat, de
instructie ontvangen om niet naar
Bordeaux te komen, en heeft de wij-
dingen afgezegd. Onlangs heeft pater
de Tanoiiarn, assistent van de overste
van het IBP, op zijn blog geschreven
dat “pater Laguérie het huis in Rome
van het IBP in één klap ongedaan ge-
maakt heeft als vormingshuis van se-
minaristen”. Het is duidelijk dat de
twee vredebroeders het helemaal on-
eens zijn over dit onderwerp. Onweer
in de lucht, bij het IBP?

De stemmen van Le Barroux

De zusters benedictinessen van
de abdij van O.L. Vrouw van de An-
nunciatie, gelegen in Le Barroux, in de
Vaucluse, hebben een internationaal
concours van vrouwenstemmen, die
gregoriaanse gezangen uitvoerden,
gewonnen. Dit concours was georga-
niseerd door Decca, tussen 70 kloos-
ters in Europa, de Verenigde Staten
en Afrika. “Wij hebben gedacht, dat
dit album een goede zaak zou kun-
nen zijn, als het de mensen in hun le-
ven raakt en hen helpt de vrede te vin-

den”, heeft de zeer eerwaarde moeder
Placide Devillers uitgelegd. Het al-
bum zal heten Voice: Chant From Avig-
non en zal in november uitkomen.

Bron: Cathobel

Bijwerking van de regels

voor de zwaardere delicten

De Congregatie voor de Geloofs-
leer heeft op 15 juli een hervorming
gepubliceerd van het motu proprio
met de titel Sacramentorum sanctitatis
tutela, gepubliceerd in 2001 over de
zware delicten”, bedreven door de
priesters en kerkelijke verantwoor-
delijken. De nieuwe regels laten ver-
snelde behandelingen toe, met de
mogelijkheid om niet de gerechtelij-
ke procedure te volgen, door te han-
delen bij buitengerechtelijk decreet,
ofwel door buitengewoon zware ge-
vallen aan de paus voor te leggen met
het doel, de priester tot de lekenstand
terug te brengen. De verjaringster-
mijn gaat van tien naar twintig jaar,
met de mogelijkheid van verdere af-
wijking. De geestelijk gehandicapten
worden gelijkgesteld met de wettelijk
minderjarigen en de pedopornografie
(bezit en verspreiding van pornogra-
fisch materiaal betreffende minderja-
rigen van 14 jaar) is aan de lijst van
delicten toegevoegd.

Bron: Cathobel

Opsluiting van bisschoppen

en schending van graftomben

Op donderdag 24 juni, toen de
bisschoppen van Belgié bijeen waren
in het aartsbisschoppelijk paleis van
Mechelen-Brussel, zijn tegen 10.30
uur de justitie en de politie binnenge-
komen en hebben verteld, dat er een
huiszoeking zou plaatshebben in het
aartsbisschoppelijk paleis, tengevolge
van klachten over seksueel misbruik
op het rechtsgebied van het aarts-
bisdom. Er werd geen enkele andere
uitleg gegeven, maar alle papieren,
computers en mobiele telefoons wer-
den geconfisqueerd en er werd me-
degedeeld, dat niemand het gebouw
mocht verlaten. Deze situatie heeft
geduurd tot tegen 19.30 uur.

Tegelijkertijd had er een huiszoe-
king plaats bij kardinaal Danneels in
Mechelen, en in de ruimten van de

Commissie Adriaenssens te Leuven.
De nuntius, die aanwezig was in Me-
chelen, kreeg toestemming om terug
te gaan naar Brussel, vanwege zijn di-
plomatieke status, en stelde onmid-
dellijk de Heilige Stoel op de hoogte.

“Het Staatssecretariaat geeft zijn
grote verbijstering te kennen over de
manier waarop bepaalde huiszoekin-
gen gisteren zijn uitgevoerd, onder
leiding van de Belgische rechterlijke
autoriteiten, en haar verontwaardi-
ging over het feit dat er zelfs schen-
ding is geweest van de graftomben
van de kardinalen Jozef-Ernest Van
Roey en Léon-Joseph Suenens, over-
leden aartsbisschoppen van Meche-
len-Brussel”, heeft de Heilige Stoel
verklaard. De behandeling van de
Belgische bisschoppen is zeer bekriti-
seerd door kardinaal Bertone, Staats-
secretaris van het Vaticaan, die heeft
gesproken van een “ernstige en on-
gelofelijke vrijheidsberoving”. En hij
heeft verklaard dat er geen precedent
was, “zelfs onder de vroegere commu-
nistische regiems” ( met betrekking
op het feit dat de nuntius, vroeger ge-
stationeerd in Venezuela, zelfs onder
Chavez geen getuige geweest was van
dergelijke manieren van optreden).

In een boodschap, op zondag
27 juni gestuurd aan Mgr. Léonard,
bracht paus Benedictus XVI zijn “na-
bijheid” en zijn solidariteit tot uit-
drukking met alle Belgische bisschop-
pen, “op dit ogenblik van droetheid,
waarin, met bepaalde verrassende en
betreurenswaardige manieren, huis-
zoekingen zijn uitgevoerd, zelfs in de
kathedraal van Mechelen en in de lo-
kaliteiten waarin het Belgische episco-
paat in voltallige vergadering bijeen
was”.

Mgr. Léonard heeft betreurd, dat
deze actie van de politie, als bij toe-
val voorafgegaan door televisieploe-
gen en “Operatie Kelk” gedoopt, de
indruk heeft gewekt dat de bisschop-
pen verdacht waren: “In enkele uren
heeft men, bij het publiek en de me-
dia, het globale beeld van de Kerk van
Belgié bezoedeld. Men heeft alle bis-
schoppen persoonlijk ondervraagd,
dus men heeft de indruk gegeven dat
iedereen verdacht is. Een beeld ver-
nietigd in enkele uren... Dat vraagt
tijd om het te herstellen”, heeft Mgr.
Léonard betreurd. “Justitie heeft niet
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Huiszoekingen in Mechelen

de opdracht, de Da Vinci Code te her-
schrijven”, heeft hij eraan toegevoegd.
“Zover te gaan, dat men graftomben
doorboort, in de hoop van verborgen
dossiers erin te vinden, dat lijkt me
eerder romanachtig dan gerechtelijk”.
Nadat hij het pallium had ontvangen
in de plechtige Mis van de HH. Petrus
en Paulus op dinsdag 29 juni, is Mgr.
André Joseph Léonard de volgende
dag ontvangen bij de paus.

De Commissie Adriaenssens be-
schikte over 30 Franstalige en 445 Ne-
derlandstalige dossiers. Alle dossiers
zijn meegenomen tijdens de huiszoe-
kingen evenals het registratiesysteem
van de klachten. In een mededeling,
gepost op de site “Justice en ligne”
heeft pater Xavier Dijon verklaard:
“Het eerste dat de Commissie zegt te-
gen de klager (art.17 van de statuten),
is dat hij zich altijd tot Justitie kan
wenden. Maar men kan begrijpen, dat
genoemde klager er de voorkeur aan
geeft, zich te wenden tot een kerkelij-
ke instelling, omdat het een lid van de
Kerk is, die zijn bestaan ernstig heeft
beschadigd. In die zin, blijf ik denken
(tegelijkertijd trouwens met Child Fo-
cus en met honderden artsen die een
verzoekschrift indienden) dat de in-
beslagneming van alle dossiers van
de Commissie Adriaenssens heeft ge-
functioneerd als een valstrik tegen de
slachtoffers, want hun keus is niet ge-

respecteerd. Zou men hen nog eens in
hun vertrouwen moeten misleiden?”

Lekken in de pers (vooral in Het
Laatste Nieuws), probeerden eerst een
verband te leggen tussen Mgr. Léo-
nard en de affaire “Julie en Melis-
sa”, beweerden vervolgens een pedo-
pornografische afbeelding te hebben
ontdekt in de personal computer van
kardinaal Danneels. Dusdanig, dat
het Parket van Brussel zich verplicht
voelde een verklaring te geven, waar-
in het de insinuatie sterk ontkende en
eraan toevoegde: “Wij vragen met de
grootste aandrang dat er een serieuze
enquéte gehouden wordt over deze
schending van het geheim van het on-
derzoek en wij dienen een klacht in”.

Volgens het weekblad Tertio, heeft
men geen rekening gehouden met het
beroepsgeheim, zowel van de priesters
als van de artsen. “De archieven en de
computers van het aartsbisdom bevat-
ten documenten die vallen onder het
beroepsgeheim en die zo niet mee-
genomen konden worden. Tijdens
de huiszoekingen bij de Commissie
Adriaenssens, had er een vertegen-
woordiger van het artsengenootschap
aanwezig moeten zijn, maar er was er
geen”, benadrukt het artikel, dat ook
wijst op de diplomatieke onschend-
baarheid waaronder de correspon-
dentie tussen kardinaal Danneels en
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de apostolische nuntius valt, evenals
die met de Heilige Stoel.

Tertio verklaart, dat “de Operatie
Kelk” doet denken aan een “fishing
expedition”, waarbij het grootst mo-
gelijke net wordt uitgeworpen in de
hoop, dat het iets ophaalt, maar deze
actie is “niet legitiem en naar verhou-
ding”. “Fr is een concrete en specifie-
ke aanwijzing nodig van een delict,
opdat een huiszoeking legitiem is”,
merkt het weekblad raak op.

Op 6 augustus heeft het Algemeen
Parket er een eind aan gemaakt door
de huiszoekingen onregelmatig en
onwettig te verklaren en de terugkeer
van alle meegenomen documenten te
eisen.

De nieuwe woordvoerder van
Mgr. Léonard is voor

het homoseksuele huwelijk!

Jirgen Mettepenningen is be-
noemd als nieuwe woordvoerder van
Mgr. André-Joseph Léonard. 35 jaar
oud, voldoet deze theoloog helemaal
niet aan het beeld “conservatief” van
Mgr. Léonard. Zeer kritisch tegen-
over de Kerkgeschiedenis, pleit hij in
een van zijn recente werken ervoor
om aan de vrouwen de toelating tot
het priesterschap te verlenen en voor
de erkenning van het homoseksuele
“huwelijk”. Daarom moet men onge-
rust zijn over de ontwikkeling van het
beeld van de leer van de Kerk...

Legalisatie van
het homoseksuele huwelijk
in Argentinié

“Deze 15 juli 2010 is een dag van
grote droefheid en van rouw voor Ar-
gentinié”, schrijft de districtsover-
ste van Zuid-Amerika van de Pries-
terbroederschap St. Pius X. “Immers,
door het wetsontwerp ten gunste van
het homoseksuele huwelijk aan te ne-
men, hebben alle senatoren en allen
die v66r1 de voorgestelde tekst hebben
gestemd, een zware zonde van godde-
loosheid begaan, die terugvalt op heel
de natie die zij verondersteld worden
te vertegenwoordigen.

Het Argentijnse episcopaat draagt
ook een zware verantwoording in
deze ernstige mislukking. Door aan-
houdend te willen behagen aan de



wereld, door ervan af te zien de dwa-
ling aan de kaak te stellen en de waar-
heid te verkondigen, zijn de bisschop-
pen onhoorbaar geworden en hebben
de wolven laten binnensluipen in
de schaapskooi. Waarom hebben zij
geen kruistocht van Missen, gebeden
en offers op gang gebracht, om deze
afgrijselijke daad tegen te houden?
Moge God zich over hen ontfermen.
Zij zullen rekenschap moeten afleg-
gen tegenover Hem over hun gods-
dienstig verzaken.

Minder dan een maand na de of-
ficiéle legalisatie heeft het eerste ho-
moseksuele huwelijk plaats gehad,
voltrokken in Mar del Plata (Argenti-
nié). Het is uitgelopen op een trage-
die, aangezien tijdens het “huwelijks-
feestje”, één van de twee partners een
hartaanval heeft gekregen en onmid-
dellijk daarop voor de rechterstoel
van God heeft gestaan. Hij is enkele
dagen later gecremeerd.

“Met God spot men niet”, zegt de
H. Paulus tegen de Galaten.

Bron: www.laportelatine.org

Kardinaal Ouellet aan het hoofd
van de Congregatie
voor de bisschoppen
Kardinaal Marc Ouellet, tot nu toe
aartsbisschop van Quebec en primaat
van Canada, is op 30 juni 2010 door
Benedictus XVI benocemd tot prefect
van de Congregatie voor de bisschop-
pen. Hij volgt op deze belangrijke
post in de schoor van de Romeinse cu-
rie kardinaal Giovanni Battista Re op,
die 76 jaar oud is en sinds september
2000 aan het hoofd van dit dicasteri-
um staat. Deze benoeming was sterk
verwacht en belooft veel goeds, aan-
gezien de nieuwe prefect conservatief
geneigd is.

Overigens werd Mgr. Fisichella uit-
eindelijk ontslagen als voorzitter van
de pauselijke Academie voor het le-
ven en rector van de pauselijke Uni-
versiteit van Lateranen. In maart 2009
had hij openlijk het besluit van de
aartsbisschop van Recife (Brazili¢) be-
kritiseerd, om het medische team en
de moeder van een meisje van negen
jaar dat zij tot abortus hadden gedre-
ven, te excommuniceren.

Rusland: 67 abortussen
tegen 100 geboorten

Terwijl Rusland op 8 juli 2010 de
derde editie van de “De dag van het
gezin, de liefde en de trouw’vierde,
maken sommige demografen zich
zorgen over het kleine aantal geboor-
ten in het land, terwijl men 67 abor-
tussen telt tegen 100 geboorten. Het
grote land telt slechts 26 miljoen kin-
deren. Bijna 20% van de Russische
stellen hebben tegenwoordig geen
kinderen. Ieder jaar worden er 2 mil-
joen abortussen uitgevoerd. De abor-
tussen worden het meest verricht op
heel jonge vrouwen: in 2009, betrof-
fen bijna 90.000 abortussen vrouwen
van minder dan 19 jaar volgens Pavel
Astakhov, afgevaardigde voor de rech-
ten van het kind bij de Russische pre-
sident.

Bron: www.zenit.org

Een weeshuis teruggegeven aan
het Patriarchaat
van Konstantinopel

Het Europees Hof voor de rechten
van de mens, dat haar zetel heeft in
Straatsburg, heeft op 11 juni jl. een ar-
rest gewezen, dat de Turkse staat ver-
plicht om het weeshuis van Buyuk
Ada, in de Prinseneilanden terug te
geven aan het oecumenische patriar-
chaat.

De Grieks orthodoxe gemeen-
schap van Istanboel (vroeger Konstan-
tinopel), die vijfennegentig kerken,
twintig scholen en een ziekenhuis be-
zit, telt vandaag naar schatting nog
slechts twee tot drie duizend gelovi-
gen, terwijl zij midden jaren 1920
met honderdduizend waren.

Ondanks bepalingen van het ver-
drag van Lausanne (1923), die haar
specifieke rechten toekenden als min-
derheid, is deze gemeenschap onder-
worpen aan een permanente onder-
drukking van de kant van de Turkse
autoriteiten, die eerst haar educatieve,
filantropische en maatschappelijke
instellingen hebben gesloten, vervol-
gens de gebouwen ervan hebben ge-
confisqueerd onder het voorwendsel,
dat ze leeg stonden.

Bron: www.orthodoxpress.com

De “Scala Sancta” geschonden

De treden van de “heilige trap”
(scala sancta) in Rome zijn bevuild
met geheimzinnige opschriften en
beledigingen tegen de paus, alvorens
snel uitgeveegd te worden door de ge-
meentebeambten. De opschriften in
rode verf, die zich uitstrekten over een
twintigtal meters, bevatten onbegrij-
pelijke tekens, kruisen, alsook liefdes-
boodschappen in het cyrillisch en be-
ledigingen tegen de paus. “Een Babel
van tekens, de Da Vinci Code waar-
dig”, heeft het Italiaanse agentschap
Ansa geschreven. Volgens de overle-
vering komen deze treden van het pa-
leis van Pontius Pilatus te Jeruzalem
en zijn bestegen door Jezus bij zijn ter
dood veroordeling. De katholieke ge-
lovigen beklimmen hem geknield.

Bron: www.la-croix.com

De kathedraal van Cordoba

zal katholiek blijven

In deze streken, die eeuwenlang
gedomineerd zijn door de Islam, wil-
len de mohammedanen een zichtba-
re tegenwoordigheid intensiveren. In
deze zin is de kathedraal van Cordo-
ba een uniek en indrukwekkend sym-
bool: gedurende vier en een halve
eeuw - van 758 tot 1236 - kon de is-
lamitische Spanjaard niet naar Mekka
gaan. De christelijke kathedraal werd
vernield en veranderd in moskee, wat
er een bevoorrechte bedevaartplaats
van maakte.

Vandaag vragen de mohammeda-
nen de sleutels van de kathedraal, aan-
voerend dat de katholieke Kerk blijk
moet geven van een “open dialoog”.
Onder sterke pressie heeft de bisschop
van Cordoba besloten te reageren. Op
zondag 13 juni heeft hij verklaard, dat
hij niet de bedoeling heeft, de mo-
hammedanen toe te staan, te bidden
in deze kathedraal die de mohamme-
danen gedurende vier eeuwen in mos-
kee veranderd hebben, “wat niets is in
verhouding tot de zestien eeuwen, ge-
durende welke zelfde plaats gewijd is
geweest aan de katholieke eredienst.
Dezelfde plaats delen voor de ere-
dienst is onmogelijk voor ons en voor

”

hen”.

Bron: Cathobel
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KRONIEK VAN HET

Kroniek van het district

DISTRICT

juni - augustus 2010

Zondag 6 juni

In tegenstelling tot vorig jaar kon
de Sacramentsprocessie in Gerwen bij
mooi weer uitgaan.

Langs de processieweg waren meer
toeschouwers, die weliswaar onze Eu-
charistische Heiland niet volgden,
maar wel vanwege deze openbare ge-
loofsmanifestatie door een welwil-
lende nieuwsgierigheid aangetrokken
werden.

de het muzikale gedeelte tijdens de
processie. Vele hebben gebeden opdat
de processie toch kon doorgaan zon-
der regen. En ja, nauwelijks waren we
binnen of het regende pijpenstelen.
De receptie was dan ook in het water
gevallen.

Zijn de Brusselaars minder be-
mind door de hemel dan de Antwer-
penaren? In ieder geval hebben zij

Met Ons Heer over de straten van Gerwen

Pater L. Bochkoltz doet de proces-
sie in Antwerpen en pater J. Verlinden
neemt de leiding van het gelovige volk
met de bedoeling, dat er steeds meer
orde komt in het biddende gedeelte
van de processie. Dit jaar was pater
M. Gensbittel te gast hebben met het
zangkoor uit de priorij van Saarbriic-
ken, dat de liturgische gezangen ver-
zorgde en tegelijkertijd gelegenheid
kreeg Antwerpen te bezichtigen. De
Harmonie St.-Leo uit Brugge verzorg-

een flinke stortregen op hun bord ge-
kregen, midden onder de processie.
Maar hun geloof is beloond met het
feit, dat zij de kar konden bewonde-
ren waarop het Heilig Sacrament werd
vervoerd en dat zij Onze Heer eerbie-
dig konden aanbidden.

Zondag 13 juni

Kermis van de St. Jozefkerk met
veel toewijding, met mooi weer en
een goede sfeer. Dit jaar doet er een
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opvallende taartenwedstrijd zijn in-
trede. De opbrengst van de dag zal
dienen om een steunfonds te voeden
voor de regeling van de pensions voor
kinderen, die op onze scholen zitten.

Zaterdag 19 juni

De Nederlandstalige Derde Orde
onderneemt een bedevaart naar Onze
Lieve Vrouw van Handel, om er te
gaan bidden voor goede priesters.

Zondag 20 juni

De Overste van het District Be-
nelux, Pater B. Wailliez, vervangt de
priesters in Gerwen.

Zondag 27 juni

Vertrek van de zusters van Brussel
voor een verblijf in het moederhuis,
waar zuster Marie Blandine een nieu-
we aanstelling krijgt, nadat zij na tal-
rijke jaren heeft doorgebracht in Bel-
gié...

Half augustus zullen er twee zus-
ters komen (niet helemaal nieuw,
want zij hebben al enkele weken in
de priorij van Brussel doorgebracht):
zuster Marie Théreése en zuster Jeanne
Elisabeth.

Dinsdag 29 juni

Priesterwijdingen in Ecoéne. Pater
L. Bochkoltz woont deze bij. Enke-
len van zijn confraters met wie hij op
het seminarie was, worden gewijd. Hij
neemt ook enkele gelovigen mee om
ons werk te doen leren kennen.
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De Sacramentsprocessie in Brussel: pater B. Wailliez knielt met het Alleheiligste onder het
baldakijn op een open rijtuig

Pater Wailliez is ook aanwezig,
omdat de wijdingen worden gevolgd
door een vergadering van drie dagen
met alle hogere oversten van de Pries-
terbroederschap (de Algemene Over-
ste, de assistenten, de bisschoppen, de
oversten van de seminaries, van de dis-
tricten en van de autonome huizen).
Geen paleisrevolutie. Alleen maar een
“check-up”, een “technische controle”
van het voertuig, om de Priesterbroe-
derschap in staat te stellen haar zen-
ding in de Kerk steeds trouwer te blij-
ven vervullen.

Zondag 3 tot zaterdag 17 juli

Het Franstalige Kruisvaarders-
kamp heeft plaats in Marche-les-Da-
mes en telt 90 kinderen, verdeeld in
drie kampen. Tegelijkertijd voegen
zich 15 scouts bij een Zwitserse groep
voor hun zomerkamp.

Woensdag 7 juli

Pater C. de Beer wordt geinter-
viewd door het Eindhovens Dagblad.
Het artikel, door Inge Lepelaars ge-
schreven, is op zaterdag 10 juli in de
krant verschenen. Dankzij haar fijnge-
voeligheid kwam er een aangenaam,
evenwichtig artikel uit de bus.

In Antwerpen wordt de vernieu-
wing van de kloosterkeuken, gelijk-
vloers, opgestart.

Zondag 11 juli

In Antwerpen preekt pater L. Boch-
koltz bij gelegenheid van het Feest van
Vlaanderen over het levensvoorbeeld,
dat de heiligen van Vlaanderen heb-
ben achtergelaten. Een familiefeest
brengt daarna een vijftigtal personen
samen voor een barbecue in de tuin.

Maandag 12 juli

De Geestelijke Oefeningen in Ant-
werpen gaan bij gebrek aan voldoen-
de deelnemers niet door. Hebben de
Nederlandstaligen zo weinig behoefte
aan een geestelijke vernieuwing?

Woensdag 14 juli

De priesters van Gerwen doen een
uitstap naar Reichenstein (D), waar
het toekomstige klooster van de be-
nedictijnen van Bellaigue (F) in op-
bouw is. De schilderachtige plaats is
geschikt voor ontspanning of vakan-
tie, die men niet al te ver hoeft te zoe-
ken.

Zaterdag 17 juli

Opbouw van het kamp van de Fu-
charistische Kruistocht (E.K.) te Mal-
deren, bij de familie De Kinder. Ni-
colas Windels zorgt voor het vervoer.
Pater C. de Beer komt met een ploeg
uit Nederland. De opbouw verloopt
vlot. Iedereen kent ondertussen zijn
taak.

Zondag 18 juli

In Brussel eerste H. Mis door pa-
ter A. Romanens (die Belg is, via zijn
moeder). Er zijn ook twee Belgische
dominicanessen, op doorreis, aanwe-
zig, Mére Bernadette Dominique en
Mere Marie-Athanase. Tijdens de zo-
mer zal men ook zuster Marie-Da-
mien (SFSPX), zuster Marie-Jacinthe
(oblaat), broeder Theodorus en broe-
der Dominique enkele keren in de
Mis in de St. Jozefkerk zien, in ver-
band met een familiebezoek.

Zondag 24 juli en
zondag 1 augustus
Op deze dagen vonden op de kerk-
boot in Den Haag twee HH. Doopsels
plaats. De geloofsgemeenschap groeit
gestaag.

Zondag 25 juli

E.K.-meisjeskamp start op. Mevr.
Van Cauwenbergh leidt de ploeg. Ma-
rieke Oude Elferink, Robyn Noldus,
Jacintha Steenbergen en Alix Hovse-
pian staan in leiding. Verder zijn er 12
meisjes.

Maandag 26 juli

Wat een stof in de St. Jozefkerk in
Brussel! Het is het begin van de wer-
ken in de sacristie. Edelmoedige vrij-
willigers herstellen daar de muren en
de elektra.

Tegelijkertijd komen in de prio-
rij andere goede zielen een klaslokaal
schilderen en het renovatiewerk van
de kamers op de 3% etage afmaken.

Vrijdag 30 juli

Wij nodigen bij ons, in de priorij
van Brussel, een behoudende dioce-
sane priester aan tafel, die op dezelf-
de dag gewijd is als M. l'abbé D. Van
Namen. Zij zijn alle twee verrast, el-
kaar na ongeveer 50 jaar terug te zien!
Een maand later zullen wij de vreugde
hebben dezelfde gastvrijheid te verle-
nen aan een andere diocesane mede-
broeder, die zich voelt opleven in de
priesterlijke atmosfeer van de huizen

van de Priesterbroederschap St. Pius
X.

Vrijdag 6 - zondag 8 augustus
De jongeren van het J.K.I. (Jong
Katholiek Initiatief) doen een week-
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enduitstap naar Reichenstein (D) on-
der het motto: H. Mis - gebed - onder-
wijs - natuur - gezelligheid.

Maandag 2 tot
zaterdag 5 augustus
Zoals ieder jaar komt pater G. Cas-
telain in Antwerpen de mariale re-
traite preken, geholpen door de pa-
ters B.Walilliez en L. Bochkoltz (die in
de toekomst de fakkel zullen overne-
men). Een tiental personen neemt deel
aan de retraite. Dank aan de kooksters
en de huishoudsters die, op hun ma-
nier, de gelovigen in staat stellen zich
zo geestelijk te kunnen herstellen.

Zondag 8 augustus

Om eer te brengen aan een beeld
dat onlangs in de St. Jozefkerk is aan-
gekomen, vieren wij plechtig het feest
van de H. Pastoor van Ars. Een goede
manier om ook, in de preek, te horen
wat deze priester zei over het kwaad-
spreken en de laster.

BELGIE
zaterdag en zondag
zaterdag en zondag

zondag

11 - 12 september
25 - 26 oktober
3 oktober

Zondag 15 augustus

Feest van de Tenhemelopneming
van Maria. De gelovigen van de kapel
van de Karmel van het Heilig Hart te
Quiévrain hebben de dubbele vreug-
de onze hemelse Moeder te eren en

Aankondigingen

NEDERLAND EN BELGIE

maandag t/m zaterdag

getuige te zijn van de prachtige ce-
remonie van de hernieuwing van de
doopbeloften door Magdaléne en Bé-
nédicte Dufrasne, in tegenwoordig-
heid van pater D. De Vriendt.

Rommelmarkt in Antwerpen
Rommelmarkt in Antwerpen

Rommelmarkt in Antwerpen

13 t/m 18 september Bezinningsdagen (open retraite)

in Antwerpen
zaterdag 18 september Sportdag in Mechelen
NEDERLAND
zondag 12 september JKI-bijeenkomst in Den Haag
zaterdag 25 september Derde Orde in Gerwen
zondag 3 oktober JKIi-bijeenkomst in Den Haag
zondag 10 oktober Parochiefeest in Den Haag
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Nederland

Gerwen: St. Clemenskerk

Priorij St. Clemens, Heuvel 23,

5674 RR Nuenen

Indien geen noodgeval telefoontijden:
Ma. - za. 10.00 - 12,00, [4.30 -.17.30 u.
Tel: 040/283 45 05

Fax: 040/284 71 17

Zondag: 10.30 uur gezongen H. Mis
Ma/din./don. 18.30 uur;

Woe Avrij. 7.15 uur; zat. 8.30 uur

Belgié

Brussel

Christus Koning Priorij
Eendrachtstraat 37, 1050 Brussel
Tel. 02/550 00 20; Fax 02/550 00 29
Door de week:

7.15 uur H. Mis

St. Jozefkerk

Frére - Orban Squave, 1040 Brussel
Tel. 0474/860755

Zon- en feestdagen: 8.00 en 10.00 uur
H. Mis. Door de week: 18.00 uur.

Namen

Saint-Aubain Kapel, Rue Delvaux |0,
5000 Namur;Tel. 02 / 550 00 22

Zon- en feestdagen:

10.30 uur Gezongen H. Mis.

Door de week: woensdag en |ste vrijdag
vd. maand 19.00 uur H. Mis (buiten de
schoolvacanties).

Quiévrain

Carmel du Sacré Coeur,

16, rue des Wagnons, 7380 Quiévrain
Carmel:Tel. 065 / 45 79 22
Aalmoezenier:Tel. 065 / 45 81 65,
Zondag: 10.15 uur H. Mis,

Door de week: 8.00 uur H. Mis.

Antwerpen

Priorij van het Allerheiligste Sacrament
Hemelstraat 21-23,2018 Antwerpen
Tel.03/229 01 80; Fax 03/229 Ol 89
Zon- en feestdagen:

7.30 uur en 10.00 uur Hoogmis,

18.00 uur Lof met Rozenhoedie.
Door de week:

18.30 uur H. Mis

Gent

Sint-Amanduskapel,

Kortrijksesteenweg |39,

9000 Gent;Tel. 03 /229 01 80

Zon- en feestdagen: 10.00 uur Hoogmis.

Bierbeek

Kapel Maranatha

Oude Geldenaaksebaan 2, 3360
Bierbeek Tel.: 016 46 13 37
Zondag : H. Mis 10.00 of 17.00uur

Den Haag

Kapel OLV.van de Rozenkrans
Calandkade, tegenover nr.160, (kerkboot)
2521 AA Den Haag. Tel: 070/389 65 60
Zondag 10.30 uur gezongen H. Mis.

vrij. 19.00 uur; zat. 9.00 uur

Kerkrade (duitstalig)
Kerk v. St. Maria zu den Engeln
Pannesheiderstraat 7|

6462 EB Bleijerheide/Kerkrade
Tel. 045/5453366

Zondag: 9.30 u. H. Mis

Uitgever:
Priesterbroederschap St. Pius X

Redactie:

Pater B.Wiailliez
(verantwoordelijke uitgever)
M.L. Bastiaanse

Priorij St. Clemens

Heuvel 23, 5674 RR Nuenen.
e-mail: info@stpiusx.nl

Giften ter ondersteuning

Uw giften ter ondersteuning van
ons werk zijn zeer welkom: ze vor-
men de enige financiele steun voor
het apostolaat van de Priesterbroe-
derschap St. Pius X,

Gebruik daarvoor a.u.b. de hierbij
ingesloten acceptgirokaart of over-
schrijvingsformutlier.

Voor Nederland:
Bankrekeningen:

giro nr. 39 90 790

bank  nr.68 67 70 595

IBAN: NL43 INGB 0686 7705 95
BIC: INGBNL2A

t.n.v. Stichting St. jozef,

Heuvel 23,5674 RR Nuenen.

Voor Belgié:
Bankrekeningen:

IBAN: BE30 3630 1591 481 |
BIC: BBRUBEBB

t.uv. Sint Pius XVZW,
Eendrachtstraat 37

1050 Brussel

U vindt ons ook op internet:
www.stpiusx.nl
www.stpiusx.be

Bestellijst boeken,
cassettebandjes
en CD’s.

* Voor uw bestelling kunt u gebruik maken van

onderstaande lijst, deze uitknippen en op-
zenden naar: Stichting St. Jozef, Heuvel 23,

5674 RR Nuenen

het getuigenis van Guilielmus Estius
door B. Hartmann

Postcode en plaats:..............cco.ocoocoeei

- Boeken
U Missaal van de Tridentijnse Ritus € 4,75
U De zelfvernietiging van de katholie-
ke Kerk door Fr. Jaak Vermeiren € 2,49
U De Heilige Mis
door pastoor Franz Rudrof € 3,40
[ Van heilige symbolen,
Romano Guardini € 2,50
1 Gebedenboek
Adveniat regnum tuum € 5,65
{1 De devotie tot het Onbevlekt Hart
van Maria, en de oproep van OLV € 4,50
te Fatima
O In Gods Aangezicht, Gebed en me- € 6,50
ditatie, Dom Augustinus Guillerand
O. Cart.
U Belijdenissen, H. Augustinus € 13,65
Q Lijkverbranding? € 4,50
E.H. Nicolas Pinaud
O Open brief aan radeloze € 9,00
katholieken
Aartsbisschop Marcel Lefebvre
" 0 De Martelaren van Gorkum, € 6,00
voorbeelden van trouw
door CJJ. van Blijswijk
* 0 De Martelaren van Gorcum, volgens € 9,90



Van heilige symbolen

Romano Guardini
Nederlandse vertaling: dr.Victor Leemans

“Van heilige symbolen” is de titel van
dit kleine geschrift uit de pen van

de bekende cultuurfilosoof Roma-
no Guardini. De korte beschouwin-
gen zijn inwendige ervaringen in de
loop van een tiental jaren spontaan
ontstaan. Zij bewijzen een prachtige
dienst aan eenieder die, gewend ge-
raakt aan godsdienstige uitwendighe-
den, op zoek gaat naar verdieping.

€ 2,50
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In Gods Aangezicht

Gebed en meditatie

Dom Augustinus Guillerand O, Cart.
Nederlandse vertaling: Toon Bongers

Aantekeningen van een kartuizer
over het wezen van het gebed en
de juiste manier van bidden. De ba-
sisgedachte daarbij is de intensieve
beschouwing van de liefde van God,
waar alles uit voortkomt en waar al-
les naar toe streeft.

€ 6,50

| De Kruisvaarder
Tijdschrift voor kinderen

Leerrik en geestelijk vormend
met mooie verhalen.

Verschijnt tien keer per jaar (gratis).

Het kan op aanvraag bij de Priorij
St. Clemens te Gerwen u
toegestuurd worden.

Ondersteuning van het
Eucharistisch Kruisvaarderwerk

is welkom.

2 EDITORIAL
“‘Goed geregelde liefde begint bij
zichzelf” En toch vraagt dit princi-
pe belangrijke bijzonderheden.”

3 MGR. LEFEBVRE
De betrekkingen met Rome - 2

6 SPIRITUALITEIT
Geboorte en verborgen leven van

d
K

7 VORMING
De bloem van de naastenliefde

PaterYves le Roux

9 LEER VAN DE KERK
Het begin van de wereld

10 VATICANUM Il
De nieuwe ecclesiologie van Vati-

canum ||

14

21

22

23

24

28

30

e allerheiligste Maagd - |
ardinaal van Bérulle

Pater Jean-Michel Gleize

DOSSIER
Moraal van orgaandonatie

LITURGIE
De liturgie en haar verschillende

onderdelen
Alain de Beaugrain

GETUIGENIS
Als God goed is, waarom dan het

kwaad?

Jacques Lebreton

HOMILIE
De goedheid van Christus

DE H. MIS
De H. Mis: de verborgen schat
H. Leonardus van Porto Mauritio

NIEUWS UIT KERK EN WERELD

KRONIEK VAN HET DISTRICT
juni - augustus 2010

AANKONDIGINGEN

ISSN: 0924-6762






