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Paus Benedictus heeft onlangs zijn 83 verjaardag en de 5% verjaardag van zijn
verkiezing tot paus gevierd. De storm is opnieuw en nog harder opgestoken tegen
hem, na het bekend worden van verschillende pedofiele schandalen onder de geeste-
lijkheid, vooral in lerland.

De verklaring van steun aan de Heilige Vader van de kant van de bisschoppen van
Frankrijk is een aangename verrassing geweest: “Wij stellen vast, dat deze ontoelaat-
bare feiten gebruikt worden in een campagne, om uw persoon en uw missie in dienst
van de kerkelijke gemeenschap aan te vallen. Wij lijden allen onder deze onwaardige
manier van bejegenen en wij hechten eraan, u te zeggen, dat wij met u het verdriet dra-
gen, dat de laster waarvan u het mikpunt bent, teweegbrengt; en wij doen u opnieuw
de uitdrukking van onze eensgezindheid en onze steun toekomen”. (Mgr. Bagnard,
bisschop van Bellay, heeft ook een heel mooi hoofdartikel geschreven over dit onder-
werp, in zijn bisdomblad).

Er zijn immers duidelijke statistieken om aan te tonen dat deze afschuwelijke da-
den onder de geestelijkheid een druppel water zijn in verhouding tot de algemene im-
moraliteit, waarover men nauwelijks spreekt: in 2009 zijn er in de Verenigde Staten,
op 62.000 seksuele misbruiken, begaan met minderjarigen, zes priesters beschuldigd;
dat wil zeggen minder dan 1 op 11.000 of 0,009%... (volgens 2009 Annual Report van
het bureau voor de bescherming van het kind en van de jeugd van de Amerikaanse
“Historisch episcopaalse conferentie) — dat is natuurlijk zes gevallen teveel.
bestaat er een Als men weet, dat de overweldigende meerderheid van de pedofielen getrouwde
.o mensen zijn, waarom schermt men dan met het celibaat van de priesters als de oor-
rechte lijn zaak van alle kwaad? “De pri del t
2 priesters voor de leeuwen!
tussen de
integriteit Waarom geeft men altijd de schuld aan de katholieke Kerk?
Het lijkt me, dat men twee antwoorden op deze vraag kan geven: ten eerste, de
mensen, zelfs persoonlijk corrupt op moreel of financieel gebied, houden een hoog
en de idee van ieder moreel gezag en zij verwachten, dat het een soort ideaal blijft, een soort
onkreukbaarheid baken om beroep op te doen. Het gaat niet per se om een hypocriet gedrag; het is vaak
een vage en ondefinieerbare rest van eergevoel. De overspelige en brassende Romei-
nen zouden aanstoot eraan genomen hebben, te zien dat een vestaalse maagd haar
leefwijze van (tijdelijke) belofte van maagdelijkheid geschonden had.

de priesters.”

van het geloof

van de

De tweede reden is, dat de Kerk is ingesteld door Onze Heer Jezus Christus, de hei-
ligheid en onschuldigheid zelf, die de grote vervolgde en de grote veroordeelde van de
geschiedenis is geweest.

“Als de wereld u haat, weet dan, dat ze Mij het eerst gehaat heeft (...). De dienaar
is niet groter dan de meester: als zij Mij vervolgd hebben, dan zullen ze u ook vervol-
gen” (Joh. 15, 18; 20).

(Wat dat betreft zijn de recente betogen tegen de paus van Hans Kiing - waarop wij
zullen terugkomen - echte oproepen tot collegiale en georganiseerde opstand).

Wat betreft het schandaal van seksueel misbruik, in meerderheid begaan na Vati-
canum 11 (1962-1965), zijn wij gelukkig u in dit nummer het zeer interessante onder-
zoek van pater Cochini over het celibaat van de priesters aan te bieden.

Historisch bestaat er een rechte lijn tussen de integriteit van het geloof en de on-
kreukbaarheid van de leefwijze van de priesters.

Vaticanum II blijft dus, meer dan ooit, de steen des aanstoots... Want is het toeval,
dat mei 1968 en haar nasleep van onbeschaamdheid en perversiteit gevolgd zijn dp
het concilie en op zijn extreem liberale geest van “vernieuwing”? Het zou zeker goed
zijn, deze problematiek uit te diepen...

Met het oog op het herstel van de christelijke geest, juist in de schoot van de Kerk,

en van de weldoende invloed hiervan op de maatschappij, moeten wij een oprecht be-
roep doen op de trouw van de priester, gevormd naar de trouw van Christus, volgens

het thema van het lopende jaar van de priester. / .
Y/ 4&‘) )
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Beste vrienden en weldoeners,

De situatie van de Kerk lijkt steeds
meer op een zee, die in alle richtingen
in beweging is. Men ziet er golven, die
steeds meer het schip van Petrus lij-
ken te willen doen omslaan, door het
mee te slepen in eindeloze afgronden.
Sinds het Tweede Vaticaans Concilie
schijnt een golf alles naar beneden te
willen meesleuren om slechts een op-
eenstapeling van ruines over te laten,
een geestelijke woestenij die de pau-
sen zelf een geloofsafval hebben ge-
noemd. Wij willen deze harde realiteit
niet opnieuw beschrijven, we hebben
het al zo dikwijls gedaan, en u kunt
het allen vaststellen. Maar het lijkt ons
toch nuttig een beetje commentaar te
leveren op de gebeurtenissen van de
laatste maanden; ik wil spreken over
die slagen, verrassend door hun ge-
weld en buitengewoon goed georgani-
seerd, die toegebracht zijn aan de Kerk
en onze Heilige Vader de paus. Waar-
om een dergelijk geweld?

Om ons beeld te hernemen, het
schijnt dat sinds enige tijd, ongeveer
sinds de toetreding tot het pontificaat
van paus Benedictus XVI, een nieu-
we golf is verschenen, veel beschei-
dener dan de eerste, maar hardnekkig
genoeg, dat men haar niettemin kan
opmerken. Tegen iedere verwachting
in, schijnt zij in de tegengestelde rich-
ting van de eerste te gaan. De aanwij-
zingen zijn uiteenlopend en talrijk ge-
noeg, dat men kan beweren, dat deze
nieuwe beweging van hervorming of
van herstel heel reéel is. Men stelt haar
vooral vast bij de jonge generaties, die
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klaarblijkelijk gefrustreerd zijn door
de weinige geestelijke uitwerking van
de hervormingen van Vaticanum II
Als men de zeer harde en bittere ver-
wijten beschouwt, die de progressieve
kringen formulerén tegen Benedictus
XV], is het zeker dat zij in de persoon
van de huidige paus een van de sterk-
ste oorzaken van dit begin van ver-
nieuwing gewaar worden. En inder-
daad, zelfs als wij de initiatieven van
de paus nogal voorzichtig vinden, zij
ergeren de revolutionaire en links ge-
oriénteerde wereld diep, zowel binnen
de Kerk als erbuiten, en dat op ver-
schillende niveaus.

Deze ergernis van de progressieve
kringen en van de wereld laat zich in
de eerste plaats voelen in de kwesties
die de moraal raken. In het bijzonder
links en de liberalen zijn geérgerd door
de toch goed afgewogen voorstellen
van de paus over het gebruik van voor-
behoedmiddelen in de kwestie van de
aids in Afrika. Aangaande het leven
van de Kerk, de rehabilitatie in zijn
recht van de mis van altijd, in 2007,
vervolgens, twee jaar later, de nietigver-
klaring van de smadelijke straf die ons
wilde diskwalificeren, hebben de woe-
de van de liberalen en de progressieve
kringen van diverse pluimage opgeroe-
pen. Bovendien, het gelukkige initia-
tief van een priesterjaar om de pries-
ter in ere te herstellen, door zijn zeer
grote en zo noodzakelijke belang voor
het heil van de zielen in herinnering
te brengen, en door de Heilige Pastoor
van Ars als voorbeeld te stellen, is niet
alleen een uitnodiging aan het chris-
tenvolk om te bidden voor de pries-

ters. Het is ook een oproep om terug te
keren tot het sacrament van de biecht,
dat geheel in de vergetelheid is geraakt
in grote delen van de Kerk, als ook om
zich bezig te houden met de eucharis-
tische eredienst door vooral het belang
van de aanbidding van Onze Heer in
de Heilige Hostie te beschouwen, dui-
delijke aanduiding van de werkelijke
en wezenlijke tegenwoordigheid van
Onze Heer Jezus Christus.

Evenzo, de benoeming van duide-
lijk behoudender bisschoppen, onder
wie een bepaald aantal al tevoren de
tridentijnse mis opdroegen. Men zou
nog als onloochenbaar voorbeeld van
de realiteit van dit tegendraads golfje
de Brief aan de katholieken van Ierland
kunnen noemen, die uitnodigt tot boe-
te, tot de biecht, tot de geestelijke oefe-
ningen, en die ook de aanbidding van
de eucharistische Jezus vraagt. Zelfs als
men, in onze kringen, met recht van
mening zal zijn, dat deze pogingen
nog onvoldoende zijn om de decaden-
tie en de crisis van de Kerk tot staan
te brengen, vooral gezien een bepaald
aantal daden die plaatsvinden in de
betreurenswaardige lijn van zijn voor-
ganger, zoals de bezoeken aan de syna-
goge en aan de protestantse kerk, in de
modernistische kringen heeft toch het
uur van de voorbereiding tot de strijd
geklonken! De grote golf geeft met een
verrassend geweld de schuld aan de
heel kleine golf. Het is niet verwonder-
lijk, dat de ontmoeting van deze twee,
heel ongelijke, golven, veel werveling
en tumult veroorzaakt, en een zeer ver-
warde situatie voortbrengt, waarin het
heel moeilijk is te onderscheiden, en te
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voorspellen, wie van de twee de ander
gaat meesleuren. Maar, dat is nieuw en
verdient erkend te worden. Het gaat er
niet om, te vallen in een ondoordacht
enthousiasme dat zou willen doen ge-
loven, dat de crisis beéindigd is. In te-
gendeel, de verouderende troepen, die
de verworvenheden die zij definitief
dachten te zijn, op losse schroeven ge-
zet zien, gaan ongetwijfeld een groot-
scheepse strijd leveren om te probe-
ren, deze droom van moderniteit die
in duigen begint te vallen, te redden.
Het is zeer belangrijk een zo realistisch
mogelijke kijk te bewaren op alles wat
er gebeurt. Als wij ons verheugen over
alles wat er voor goeds gebeurt in de
Kerk en de wereld, wij staan toch zon-
der illusie tegenover de ernst van de
huidige situatie.

Wat moeten wij verwachten voor
de jaren die komen? De vrede in de
Kerk, of de oorlog? De overwinning
van het goede en haar zo gehoopte te-
rugkeer, of een nieuwe storm? Zal de
kleine golf erin slagen voldoende te
groeien om zich op een dag te doen
gelden? De zekerheid van de vervul-
ling van de belofte van Onze-Lieve-
Vrouw in Fatima - “aan het eind zal
mijn Onbevlekt Hart overwinnen”-,
lost niet noodzakelijkerwijze en direct
onze vraag op, want het is helemaal
niet uitgesloten dat we eerst door een
nog grotere beproeving moeten gaan
alvorens de zozeer verwachte overwin-
ning komt...

Deze formidabele inzet komt ook
absoluut tot uitdrukking in onze kruis-
tocht van rozenhoedjes: wij zouden
helemaal niets willen afdoen van de
vreugde van het aankondigen van het
buitengewone resultaat van onze Ro-
zenkranskruistocht. Wij vroegen u, een
jaar geleden, stoutmoedig om twaalf
miljoen rozenhoedjes om onze goede
hemelse Moeder, de Moeder van God,
deze Moeder die voor de vijanden van
God verschijnt als “even verschrikke-
lijk als een leger in slagorde gesteld”
(Hoogl. 6, 3), te kronen en te omgeven
met een prachtige ceintuur van lofzan-
gen als evenveel sterren. U hebt met
zulk een edelmoedigheid geantwoord,
dat wij nu een boeket van meer dan 19
miljoen rozenhoedje naar Rome kun-
nen brengen, zonder al diegenen te re-
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kenen, die zich met ons verenigd heb-
ben zonder direct tot onze gelovigen
te behoren.

Het is zeker niet toevallig dat Pius
XII, door het dogma van de Tenhemel-
opneming af te kondigen, de Introitus
van het feest van 15 augustus heeft wil-
len veranderen door de passage van de
Apocalyps, die het grote teken groet,
dat verschenen is aan de hemel. Dit
fragment van de Apocalyps gebruikt
voor het eerst de beschrijving van een
van de verschrikkelijkste oorlogen die
zijn uiteengezet in de Heilige Schrift:
de grote draak, die met zijn staart een
derde van de sterren gaat meesleuren,
komt strijd leveren met de grote Dame
(vgl. Apoc. 12}). Is heel deze passage
bestemd voor onze tijd? Men kan het
gemakkelijk geloven, ook als men ver-
mijdt veel te letterlijke en eenduidige
toepassingen van deze geheimzinnige
en profetische beschrijvingen te doen.
Wij hebben absoluut geen enkele twij-
fel, dat al onze gebeden hun belang
hebben, en zelfs een zeer groot belang
op dit ogenblik van de geschiedenis,
waarop wij ons bevinden. Toch menen
wij u ook te moeten waarschuwen en u
te bemoedigen in deze omstandighe-
den van de geschiedenis van de Kerk.

Uw grote edelmoedigheid toont,
zonder de minst mogelijke twijfel, uw
heel reéle gehechtheid en liefde voor
onze heilige Moeder de rooms-katho-
lieke Kerk, voor de Opvolger van de H.
Petrus, en voor de hiérarchie, zelfs als
wij hiervan veel te lijden hebben. God
is sterker dan het kwaad en zal het ze-
ker overwinnen, maar misschien niet
met heel de pracht en praal die wij
zouden willen.

De autoriteiten moeten nu over-
tuigd worden de befaamde toewijding
van Rusland te doen, waarvan zij zeg-
gen ze al gedaan te hebben; we moe-
ten de actualiteit in herinnering bren-
gen van wat Onze-Lieve-Vrouw zei in
Fatima, terwijl men in het jaar 2000
het verleden wilde laten rusten, om er
niet meer op terug te komen. De moei-
lijkheden en de obstakels lijken zich te
moeten vermenigvuldigen opdat wat
wij vragen vooral niet tot stand ge-
bracht wordt. Dat kan ons niet sche-
len, wij rekenen veel meer op God dan

op de mensen, op dezelfde manier als
wij van even eenvoudige daden als die
van de toewijding van Rusland aan het
Onbevlekt Hart van Maria verrassende
resultaten verwachten voor de Kerk en
voor de wereld, resultaten die alles wat
wij ons kunnen voorstellen, te boven
gaan. Het is dwaasheid in de ogen van
de mensen, maar het is zeker de afspie-
geling van wat de H. Paulus al preek-
te in zijn tijd: wat wijs is in de ogen
van de mensen, is dwaasheid voor
God, terwijl de wijsheid van God door
de wijzen van de wereld beschouwd
wordt als een belachelijke dwaasheid
(vgl. 1 Cor. 1, 20).

Wanneer wij uw opmerkelijke in-
spanningen ter kennis van de Heilige
Vader brengen, evenals de reden van
deze gebeden in de hoop zo, op onze
manier, bij te dragen aan het welzijn
van de Kerk, vragen wij u, dezelfde
inspanningen te blijven voortzetten.
Naar het voorbeeld waartoe Onze Heer
zelf ons uitnodigt in zijn zo roerende
aansporing tot het gebed: “Vraagt en u
zult verkrijgen”, door aan te dringen,
en zelfs veel aan te dringen (vgl. Matt.
7, 7-11). De grootheid van wat wij u
vragen, zonder dat wij eraan twijfelen
verhoord te worden, eist een evenredi-
ge aandrang en volharding.

We moeten ons ook herinneren,
dat het wezenlijke van de boodschap
van Fatima zich niet alleen bevindt in
de toewijding van Rusland, maar goed
en wel in de devotie tot het Onbevlekt
Hart van Maria. Mogen al deze gebe-
den en offers ons allen deze speciale
devotie tot het Hart van de Moeder
van God doen vergroten en verdiepen.
Daardoor wil God zich laten raken.

Mogen wij elkaar aan het begin
van de meimaand, de maand van Ma-
ria, allen nog veel meer ontmoeten
onder haar moederlijke bescherming,
dat is onze dierbaarste wens. Door u
te danken voor uw zeer grote edelmoe-
digheid, vragen wij aan Onze-Lieve-
Vrouw, dat zij zich verwaardigt u te ze-
genen met het kind Jezus.

+Bernard Fellay

1 mei 2010, op het feest van St. Jozef
de arbeider



Goed zijn veronderstelt
verschillende deugden: de
toewijding, de zelfverloo-
chening, de barmhartig-
heid en het geduld.

Goed zijn, is zichzelf
vergeten om aan anderen
te denken.

Goed zijn, is verge-
ven door te denken, dat
de menselijke ellende gro-
ter is dan de menselijke
slechtheid.

Goed zijn, is medelij-
den hebben met zwakhe-
den terwijl men nederig
zegt, dat men hetzelfde is
als de anderen en dat men
in dezelfde omstandighe-
den misschien erger ge-
weest Zou zijn.

Goed zijn, is de ogen
sluiten voor de ondank-
baarheid. Het is geven als
men niet ontvangt, glimla-
chen naar hen die u kwaad doen, al-
tijd kleinigheden vergeten; het is zijn
eigen droevig gestemde hart soms in
zijn gebalde vuist te houden, om zijn
eigen lijden te verstikken en bestendig
te glimlachen.

Goed zijn, is geduldig zijn, omdat
men U steeds meer vraagt naarmate u
meer geeft, en omdat het menselijk
egoisme er meer op uit is te ontvan-
gen dan te geven.

Goed zijn, is zich opofferen, om-
dat zodra men zich om de moeilijk-
heden en het welzijn van de anderen
bekommert, men deze zorg aan zijn
eigen moeilijkheden toevoegt.

Goed zijn, is tenslotte bereid zijn
niets meer voor zichzelf te hebben,
niets meer dan de weg waarop Chris-
tus voorgaat, de grote plechtige weg

Goed zijn

van alle onthechting, maar de duide-
lijke weg van de eeuwigheid.

Goed zijn, is dat alles, met daar-
bij gevoegd de onuitsprekelijke vreug-
de die tot de ziel komt, die zich geeft,
omdat zij zich geeft en omdat het gro-
te woord voor het geluk, tenslotte,
niet ontvangen, maar geven is.

Alles welbeschouwd, als men er
over nadenkt, is de goedheid zo mooi,
dat men het woord van Christus be-
grijpt: “Noem alleen God goed”.

En als men zich door dit onbereik-
baar ideaal overrompeld voelt, moet
men desondanks niet de moed verlie-
zen, zeg liever: “1k wil toch proberen
mijn wezen mooier te maken voor de
anderen, uit liefde voor Hem die het
verlangde”. Dan wordt dit verlangen
dat een aanmatiging zou kunnen lij-

Mgr. Sylvain

ken, gesteund door dat an-
dere woord van Christus,
dat vreemd, oneindig ver-
warrend als een bevel lijkt,
maar tegelijkertijd liefe-
lijk als een gebed is: “Wees
volmaakt zoals uw hemel-
se Vader volmaakt is”.

HET GEBED
VAN DE GOEDHEID

Ik voel me goed van-
daag, mijn God! Maak dat
men me iets vraagt: U weet
wel, God! Dat men moet
geven, om op U te lijken
en om U plezier te doen!

O! maak me, af en toe,
heel gelukkig, opdat ik
goed ben.

En breng dan de arme,
die honger heeft, naar me
toe, en zeg hem, mij zijn
hand te geven.

Breng de onrustige en
verbitterde geest naar me
toe, en zeg hem, mij zijn
verdriet te vertellen.

En, als ik de aalmoes, het woord
van vrede, het woord van liefde, gege-
ven heb, glimlach dan naar mij, God,
zoals de meester glimlacht naar zijn
trouwe dienaar.

Daarna zult U mij opnieuw mijn
leven geven, een beetje lijdend en een
beetje verdrietig, opdat het mij de
deugd van goed te zijn teruggeeft!

God, maak mij goed, heel goed!

O, mijn arme hart, je zult slechts
gelukkig zijn in de mate dat je heel
goed bent!

Je zult God slechts doen bemin-
nen, in de mate waarin je heel goed
zult zijn!

Je zult slechts zeker zijn goed ont-
vangen te worden door God in de
mate dat je Hem zult kunnen zeggen:
Ik heb geprobeerd heel goed te zijn!
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Het bidden van het rozenhoedje

bidden van het

rozenhoedje

“Men moet iedere dag het rozen-
hoedje bidden. Onze Lieve Vrouw heeft
dat herhaald bij al haar verschijningen
te Fatima!, als om ons te beschermen
tegen deze tijden van duivelse desori-
entatie, opdat wij ons niet zouden la-
ten bedriegen door valse leren en dat,
door middel van het gebed, de verhef-
fing van onze ziel tot God niet zou af-
nemen” (Zr. Lucia, brief van 12 april
1970, aan Maria Teresa da Cunha).

Na het Tweede Vaticaans Conci-
lie (1962 - 1965), dat bang is geweest,
zich veel te mariaal te tonen om niet te
mishagen aan de protestanten, hebben
verraderlijke aanvallen het rozenhoed-
je naar het museum van oudheden wil-
len verbannen. Onvermijdelijk gevolg:
de mensen zijn eenvoudigweg gestopt
met bidden...

“Ik zie door uw brief, dat u veront-
rust bent door de verwarring van onze
tijd. Het is inderdaad treurig, dat zoveel
mensen zich laten overheersen door de
duivelse golf die over de wereld gaat en
dat zij zo verblind zijn, dat zij de dwa-
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ling niet kunnen zien! Hun voornaam-
ste fout is, dat zij het gebed achterwege
hebben gelaten; zij hebben zich zo ver-
wijderd van God, en zonder God, ont-
breekt hun alles: “Zonder Mij, kunt u
niets doen” (...)

De duivel is heel sluw en zoekt onze
zwakke punten, om ons aan te vallen.
Als wij niet ijverig en attent zijn om van
God de kracht te krijgen, zullen wij val-
len, want onze tijd is heel slecht en wij
zijn zwak. Alleen de kracht van God
kan ons staande houden” (Brief van
Zuster Lucia, van 13 april 1971, aan pa-
ter José Valinho).

Dikwijls, gedurende deze periode
(1969 - 1971), zegt de zieneres, dat het
zwartmaken van het rozenhoedje het
werk van de duivel is.

“Onze Lieve Vrouw (...} wist al, dat
deze tijden moesten komen, waarin de
duivel en zijn trawanten dit gebed zo
zouden bestrijden, om de zielen van
God te verwijderen. En wie zal zich red-
den zonder God?! Daarom moeten wij
alles doen wat in onze macht ligt, om
de zielen nader tot God te brengen”

(Brief van Zuster Lucia, van december
1971, aan Moeder Martins).

“Het is nodig... zich niet te laten’
meeslepen door de leerstellingen van
de verwarde verzetplegers (...) De cam-
pagne is duivels. (...) Wij moeten iede-
re dag het rozenhoedje bidden. Dat is
het gebed, dat Onze Lieve Vrouw het
meest heeft aanbevolen, als om ons te
beschermen, met het oog op deze da;/
gen van duivelse campagne! De duivel
weet, dat wij ons zullen redden door
het gebed. Het is ook tegen haar, dat
hij zijn campagne voert, om ons verlo-
ren te doen gaan” (Brief van Zuster Lu-
cia, van 4 april 1970, aan een van haar
neven, die priester is).

“De decadentie die er bestaat in de
wereld is zonder enige twijfel de conse-
quentie van het ontbreken van de geest
van gebed. Met het oog op deze verwar-
ring heeft de Maagd met zoveel aan-
drang het bidden van het rozenhoedje
aanbevolen. En omdat het rozenhoed:
je, na de heilige eucharistische litur-
gie, het meest geschikte gebed is om
het geloof te bewaren in de zielen,



heeft de duivel zijn strijd ertegen ontke-
tend. Helaas zien wij de rampen die hij
heeft veroorzaakt... Wij moeten de zie-
len verdedigen tegen de dwalingen die
ze kunnen doen afwijken van de goede
weg. (...) De rozenkrans is het mach-
tigste wapen om ons te verdedigen op
het slagveld” (Brief van Zuster Lucia,
van 26 nov. 1970, aan pater Umberto
Pasquale).

Als men geloof had in de
macht van de rozenkrans!

“Kijk, pater, de allerheiligste Maagd
heeft, in deze laatste tijden waarin wij
leven, een nieuwe werkzaamheid gege-
ven aan het bidden van de Rozenkrans,
zodanig dat er geen enkel probleem is,
hoe moeilijk ook, tijdelijk en vooral
geestelijk, betrekking hebbend op het
persoonlijk leven van ons, van onze ge-
zinnen, van de families van de wereld
of van de religieuze communiteiten, of-
wel op het leven van de volken en van
de naties, er is geen enkel probleem,
zeg ik, hoe moeilijk het ook is, dat wij
niet zouden kunnen oplossen door het
gebed van de H. Rozenkrans. Met de H.
Rozenkrans zullen wij ons redden, zul-
len wij ons heiligen, zullen wij Onze
Heer troosten en zullen wij het heil van
vele zielen verkrijgen” (Woorden van
Zuster Lucia aan pater Fuentes, op 26
december 1957).

Het rozenhoedje is geen

achterhaald gebed

“Waarom zou het gebed dat God
ons heeft geleerd en zozeer heeft aan-
bevolen, achterhaald zijn? Het is ge-
makkelijk hier de list van de duivel en
zijn trawanten te herkennen, die de zie-
len van God willen verwijderen door ze
van het gebed af te brengen |...|. Laat u
niet bedriegen. Licht de zielen in, die u
zijn toevertrouwd en bid met hen alle
dagen het rozenhoedje” (Brief van Zus-
ter Lucia, van 4 april 1970, aan een van
haar neven, die priester is).

“Het herhalen van de Weesgegroe-
ten, het Onze Vader en het Gloria Patri
is de ketting, die ons opheft tot God en
ons vastmaakt aan Hem, door ons een
deelhebben aan zijn goddelijk leven
te geven, zoals het steeds weer nemen
van happen brood, waarmee wij ons
natuurlijk leven onderhouden, en dat
noemen wij niet een ouderwetse zaak!
Deze verwarring is duivels! Laat u niet

bedriegen.” (Brief van Zuster Lucia, van
29 september 1969, aan een van haar
neven, die priester is).

Is het rozenhoedje een

vervelende routine?

“Aan hen, die doen alsof het rozen-
hoedje een achterhaald en eentonig
gebed is, wegens de herhaling van de
gebeden waaruit het is samengesteld,
vraag ik of er iets is dat leeft zonder de
voortdurende en ononderbroken her-
haling van dezelfde handelingen. God
heeft alles wat bestaat, zodanig gescha-
pen dat het wordt bewaard door de
voortdurende en ononderbroken her-
haling van dezelfde gebeurtenissen. Zo
ademen wij, om het natuurlijke leven
te bewaren, altijd op dezelfde manier
in en uit; Het hart slaat voortdurend,
door altijd hetzelfde ritme te volgen.
De sterren zowel als de zon, de maan,
de planeten, de aarde, volgen altijd de-
zelfde baan, die God voor hen heeft be-
paald. De dag volgt op de nacht, jaar
na jaar, altijd op dezelfde manier. Het
licht van de zon verlicht ons en ver-
warmt ons, altijd op dezelfde manier.
Bij veel planten verschijnen de blade-
ren in de lente, daarna worden ze be-
dekt met bloemen, geven ze vruchten,
en ze verliezen opnieuw hun bladeren
in de herfst of in de winter. Zo volgt al-
les de wet, die God heeft vastgesteld, en
het nog niemand in de gedachte geko-
men, te zeggen dat dit eentonig is en
dat men er dus van zou moeten afzien!
Wij hebben het immers nodig om te le-
ven! Welnu, in het geestelijk leven heb-
ben wij dezelfde behoefte om voort-
durend dezelfde gebeden te herhalen,
dezelfde akten van geloof, van hoop en
van liefde, om het leven te hebben, om-
dat ons leven een voortdurende deelna-
me aan het leven van God is.

Als de leerlingen aan Jezus Christus
hebben gevraagd, hun te leren bidden,
heeft Hij hun de mooie formule van
het “Onze Vader” geleerd (...), door te
zeggen: “Als u bidt, zeg dan: Vader... “
(Luc. 11, 2). De Heer heeft ons zo doen
bidden, zonder ons te zeggen, dat wij
na een aantal jaren een nieuwe gebeds-
formule zouden moeten zoeken, om-
dat zij achterhaald en eentonig gewor-
den zou zijn.

(...) Wat degenen, die het gebed
van het rozenhoedje eentonig vinden,
ontbreekt, is de liefde; en al wat zonder

liefde wordt gedaan, is zonder waarde.
Daarom zegt de catechismus ons, dat
de Tien Geboden van God samengevat
worden in één gebod, dat van God te
beminnen boven alles en de naaste als
zichzelf.” (Zr. Lucia, “Appel du Messa-
ge de Fatima”, van zuster Lucia, 1¢ Fran-
se editie, juli 2003, 4% deel: De Rozen-
krans, hfdst. 34, blz.: 286-287).

Het rozenhoedje is
toegankelijk voor allen

“Waarom heeft Onze Lieve Vrouw
ons gevraagd, iedere dag het rozen-
hoedje te bidden en heeft zij ons niet
gevraagd, iedere dag deel te nemen aan
de H. Mis? (...) Wat deze zaak betreft,
ik denk dat God Vader is; en, als Va-
der, past Hij zich aan bij de noden en
de mogelijkheden van zijn kinderen.
Wel, als God, door de tussenkomst van
Onze Lieve Vrouw, ons had gevraagd,
iedere dag aan de H. Mis deel te nemen
en erin te communiceren, dan zouden
er zeker velen, met reden, hebben ge-
zegd, dat hun dat niet mogelijk was:
sommigen, vanwege de afstand die zij
moeten afleggen om naar de dichtst-
bijzijnde kerk, waar men de Eucharis-
tie opdraagt, te gaan; anderen, omdat
hun bezigheden, hun plicht van staat,
hun beroep, hun gezondheidstoestand,
enz., hun dat niet toelaat. Het gebed
van het rozenhoedje is echter voor al-
len toegankelijk, voor rijken en armen,
voor geleerden en onwetenden, voor
groten en kleinen. (...) Omdat wij allen
moeten bidden, vraagt God ons als da-
gelijkse maat, zouden we kunnen zeg-
gen, een gebed dat binnen ons bereik
is: het gebed van het rozenhoedje, dat
men even goed gemeenschappelijk als
privé kan doen, even goed in de kerk
voor het Heilig Sacrament als thuis, in
het gezin of alleen, even goed op reis als
wanneer wij rustig door de velden wan-
delen. (...) De dag heeft 24 uur... Het is
niet overdreven een kwartier te reserve-
ren voor het geestelijk leven, om ons in-
tiem en vertrouwelijk te onderhouden
met God!” (Zr. Lucia, “Appel du Messa-
ge de Fatima”, van zuster Lucia, 1¢ Fran-
se editie, juli 2003, 24 deel, hfdst. 12:
Oproep tot het dagelijks gebed van het
rozenhoedje, blz.: 138-139).

' Op 13 mei, 13 juni, 13 juli, 19 augustus,
13 september en |13 oktober 1917.
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Welke waarheden zijn er
geopenbaard door God?

De door God geopenbaarde waar-
heden zijn vooral die, welke het Credo
of Symbolum van de Apostelen samen-
vat. Zij worden geloofswaarheden ge-
noemd, omdat wij ze moeten geloven
met een absoluut geloof, daar zij ge-
leerd zijn door God die zich niet kan
vergissen, noch ons bedriegen.

Wat is het Credo of

Symbolum van de Apostelen?

Het Credo of Symbolum van de
Apostelen is een belijdenis van de
voornaamste mysteries en van de an-
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dere waarheden, die God ons heeft ge-
openbaard door Jezus Christus en de
apostelen, en die de Kerk ons leert.

Wat is een mysterie?

Een mysterie is een waarheid, bo-
ven het verstand maar niet in strijd
daarmee, die wij geloven omdat God
haar heeft geopenbaard.

Wat zijn de voornaamste
mysteries van het Geloof, die
in het Credo worden verkondigd?
De voornaamste mysteries van het
Geloof, verkondigd in het Credo, zijn
twee in getal:

¢ De Eenheid en Drievuldigheid van
God;

¢ De Menswording, het Lijden en de
Dood van Onze Heer Jezus Christus.

Is er nog een andere manier om
de twee voornaamste mysteries
van het Geloof te verkondigen en
tot uitdrukking te brengen?

Wij verkondigen de twee voor-
naamste mysteries van het Geloof,
en brengen ze tot uitdrukking, door
het Kruisteken, dat het teken is van de
christen.

Hoe maakt men het
Kruisteken?

Men maakt het Kruisteken door
de rechterhand naar het voorhoofd te
brengen en te zeggen: In de naam van
de Vader; daarna naar de borst, zeg-
gend: en van de Zoon; vervolgens naar
de linkerschouder en naar de rechter-
schouder, zeggend: en van de Heilige
Geest; men eindigt met het woord:
Amen.

Hoe brengen wij de twee voor-
naamste mysteries van het Geloof
tot uitdrukking in het Kruisteken?

In het Kruisteken brengen wij door
de woorden de Eenheid en de Drievul-
digheid van God, en door het figuur
van het Kruis het Lijden en de Dood
van Onze Heer Jezus Christus tot uit-
drukking.

Is het nuttig,
het Kruisteken te maken?
Het is heel nuttig, dikwijls en met
devotie het Kruisteken te maken, om-
dat het een uitwendige daad van Ge-
loof is, die deze deugd in ons verle-
vendigt, triomf over het menselijk
opzicht en over de bekoringen, en
voor ons genaden van God verkrijgt.

Wanneer is het goed
het Kruisteken te maken?
Het is altijd goed het kruisteken
te maken, maar vooral voor en na het
gebed, voor en na de maaltijd en het
slapen, en in gevaren voor de ziel en
het lichaam.



De apostolische bronnen
van het priestercelibaat

Christian COCHINI, S./.,

Door Gérald Wailliez

Hoewel dit werk niet heel recent is!, is mij niet bekend, dat het besproken is in een tijdschrift van

de Traditie (ik bied bij voorbaat mijn excuses aan bij degene(n) die het gedaan zal (zullen) hebben!).

De zaak lijkt buitengewoon gepast op het ogenblik dat nieuwe aanvallen tegen het celibaat van de

priester losbreken naar aanleiding van het openbaar maken van pedofiele schandalen van bepaalde

priesters en op het ogenblik dat de normen van re-integratie van anglicanen in de katholieke Kerk — naast

bemoedigende aspecten, die lijken op het streven naar de kerkelijke eenheid onder

christenen

de deur op een kier zetten voor de toelating, in bepaalde gevallen nog verder

uit te werken, van gehuwde mannen tot de priesterwijding, zelfs buiten de

tegenwoordige Anglicaanse herders®,

Dit boek is de uitwerking van een proefschrift voor het doctoraat in theologie, verdedigd in 1969

in het Institut catholique van Parijs voor een jury onder voorzitterschap van kardinaal Daniélou,

die de doctorandus had aangemoedigd, zijn onderzoeken te verdiepen en het resultaat

ervan te publiceren. Pater de Lubac had hem erbij geholpen.

De eerste uitgave is van een voorwoord voorzien door kardinaal Stickler; in die tijd prefect

van de Vaticaanse bibliotheek en zelf schrijver, van 1964 tot 1979, vooral in de Osservatore Romano,

van verschillende studies over het onderwerp, en die trouwens een goede verdediger

van de traditionele liturgie was. Het voorwoord van de tweede editie is van kardinaal Castrillédn Hoyos (in

die tijd prefect van de Congregatie van de Clerus), dat overbodig zou zijn te “presenteren”

Deze heel doorwrochte studie in-
ventariseert, na een eerste gedeelte, ge-
wijd aan de “Historische en methodo-
logische benaderingen”, in het tweede
deel het “Patristisch basisdossier over
het celibaat en de onthouding® van
de clerici”, daarbij twee secties onder-
scheidend, respectievelijk “Bronnen
tot het jaar 390" en “Van het jaar 390
tot aan het einde van de 7% eeuw”.

Zij bevat een overvloedige biblio-
grafie ( blz. 11-16 + suppl. blz. 483,
en “Etat de la question”, blz. 39-68)*,
waarin men tot zijn genoegen het
veel te weinig bekende werkje van
abbé Henri Deen aantreft, “Het celi-
baat van de priesters in de eerste eeu-
wen van de Kerk”®. Het gaat in dezelf-

de richting als het proefschrift van
pater Cochini die erover zegt dat het
“verdient vermeld te worden. Van be-
scheiden afmetingen, en zonder sy-
steem of wetenschappelijke preten-
ties, heeft hij de moed een kritiek over
het proefschrift van Funk te schetsen®.
Meer dan een oordeelkundige opmer-
king en enkele pertinente vragen, ge-
steld aan Vacandard maken van deze
bladzijden een waardevolle bijdrage
aan de studie over het celibaat van de
priesters.”(blz. 64)

Deen, Cochini en Stickler heb-
ben, inderdaad, de verdienste (en,
om de geciteerde term te hernemen,
“de moed”) de stelling opnieuw uit-

eengezet en verdedigd te hebben vol-
gens welke, op grond van een tradi-
tie die teruggaat op de apostelen en
die flink verdedigd is door de pausen,
de Kerkvaders en de synoden van de
eerste eeuwen van de Kerk, zowel in
het Oosten als in het Westen, de cle-
rici 6f celibatair 6f weduwnaar moes-
ten zijn, of, als zij gehuwd waren, zich
moesten onthouden van iedere echte-
lijke relatie vanaf hun wijding. Het is
de tweede situatie die Cochini kwali-
ficeert als “wet van het celibaat in de
brede zin” of “wet van het celibaat
en de onthouding”(vgl. blz. 70-71 en
voorwoord van Stickler, blz. 4).

Deze stelling, nagenoeg algemeen
uiteengezet door de katholieke schrij-
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Geschiedenis

vers (ten minste zij, die overigens niet
verdacht werden van de een of andere
leerstellige afwijking) tot aan het ein-
de van de 19% eeuw, werd even ruim
in de steek gelaten sinds die tijd tenge-
volge van een controverse tussen twee
Duitse katholieke priesters, respectie-
velijk een oriéntalist, Gustav Bickel,
bekeerd uit het protestantisme, die
haar onderhield en haar vooral be-
krachtigde door Syrische documen-
ten, en Franz-Xaver Funk, historicus
van hoge internationale reputatie, die
in navolging, zoals hij verklaarde, in
navolging van “Duitse theologen van
de moderne tijd”, beweerde, dat “als
het celibaat inderdaad gepraktiseerd
was door een tamelijk groot aantal
clerici vanaf het begin van de Kerk,
dat altijd slechts was op grond van
een geheel vrije en persoonlijke keus.
Men moest tot de vierde eeuw wach-
ten om, in het Westen, een wetge-
ving te zien verschijnen in de vereiste
vorm. In het Qosten, echter, zou men
‘standvastig trouw’ gebleven zijn ‘aan
de bronnen’” (blz. 55). En dit laatste
standpunt nam Vacandard over in een
artike! van 1905, dat in hetzelfde jaar
werd overgenomen in de “Diction-
naire de théologie catholique”(deel
II, trefwoord Célibat). Hoewel het
gaat om een quasiplagiaat’ van de
artikelen van Funk, speelde de repu-
tatie van deze dictionaire® een grote
rol, evenals studies in dezelfde rich-
ting van dom Henri Leclercq (in de
Franse vertaling van de monumenta-
le Geschiedenis van de concilies van
Hefele — 1908 - en in de Dictionai-
re van christelijke archeologie en van
liturgie), om de stelling van Funk in-
gang te doen vinden “in de 20 eeuw
in de Franssprekende wetenschappe-
lijke milieus, en daarna in het grote
publiek.”(blz. 60) ? 1

Men moest wachten tot omstreeks
1970 om deze... stelling in kwestie
te zien. Volgens Cochini zou dat ge-
beurd zijn “in het licht van de histo-
rische onderzoeken, vooral teweegge-
bracht door Vaticanum II” (blz. 64) en
zelfs “als gevolg van hetzelfde Conci-
lie, dat de rol van de apostolische Tra-
ditie weer in eer herstelde in het leven
van het volk van God” (blz. 72, met
verwijzing naar de dogmatische con-
stitutie “Dei Verbum”, 11, 8). U zult
ons toestaan, sceptisch te blijven...
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Préface du CARDINAL CASTRILLON HOYOS
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De mening van
kardinaal Stickler

Hoe dan ook, kardinaal Stickler
schrijft in zijn voorwoord: “Pater Co-
chini kent de bibliografie, eigen aan
zijn onderwerp, goed; bovendien
volgt hij met aandacht de fasen van
zijn lange historische ontwikkeling
(...). Niet tevreden met de verschil-
lende posities te bepalen, die soms
tegengesteld zijn aan elkaar, beoor-
deelt de auteur hun bronnen en hun
argumentaties en houdt er zoveel mo-
gelijk rekening mee in de uitwerking
van zijn eigen positie. (...) In zijn di-
agnoses geeft pater Cochini bewijs

van eruditie en van nauwkeurigheid;
tegelijkertijd doet de gematigdheid,
die hij erin legt, de geringste pole-
miek uitsluiten; zij gaat zelfs z6 ver,
dat zij, naar onze bescheiden mening,
de kracht van bepaalde argumenten
onderschat, die hijzelf uiteenzet in
zijn algemene conclusies. (...) De be-
langrijkste verdienste van dit werk uit
methodologisch gezichtspunt, lijkt
ons te bestaan in de adequate manier
waarop de historische evaluatie wordt
afgestemd op het geheel van de feno-
menen van de leerstellige en discipli-
naire ontwikkeling in de primitieve
Kerk, een terrein waarop men, meest-



al, te kort schiet, om de waarheid aan
te tonen van expliciete en geschreven
getuigenissen. Toch kan men niet wei-
geren, het bestaan toe te geven van wat
niet expliciet verklaard wordt, of zover
te gaan dat men gelooft, dat men deze
realiteit moet ontkennen. Laten we
een vergelijking nemen: men zou ont-
kennen, dat een boom heeft bestaan,
omdat in het zaad of in de tere plant,
die er nauwelijks uit ontstaan is, het
nog onmogelijk was deze te identifi-
ceren en te herkennen. De juiste me-
thode bestaat er, in tegendeel, in, te
zeggen dat men juist vanuit de tegen-
woordige boom, die tijd nodig heeft
gehad om zich te ontwikkelen tot de
vorm, die in staat stelt hem goed te
kennen, men kan concluderen tot het
oorspronkelijke bestaan, in het zaad
en in de zaadkiem, van dezelfde soort
boom.” {blz. 5-6)

Vier documenten

Cochini “stelt het probleem” (blz.
23-38) op grond van vier documen-
ten, uit het eind van de vierde eeuw
(of misschien uit het begin van de
vijfde voor een ervan).

Het eerste, dat hij analyseert is
een akte van het concilie van Cartha-
go van 390, met talrijke achtereenvol-
gende herhalingen aangehaald in de
geschiedenis van de Kerk (vooral in
de 11% en de 16% eeuw, toen de dis-
cipline van het kerkelijk celibaat in
gevaar was gekomen) als “een zekere
schakel van de Traditie”. Deze synode
beveelt dat “de bisschop, de priester
en de diaken, bewakers van de zuiver-
heid, zich onthouden van hun echt-
genote, opdat zij die in dienst van
het altaar staan in alles een volko-
men kuisheid bewaren”!! en dat op-
dat “wat de apostelen leerden, en wat
de oudheid zelf heeft nageleefd'?, wij
ook, (zouden moeten) proberen, in
stand te houden.” En de motieven die
aangehaald worden ter ondersteuning
van deze onthouding zijn niet minder
opmerkelijk, te weten de dienst aan
het altaar en de “eenvoud”, geheel en
al vereist voor het gebed van die mid-
delaars.

Dezelfde leer was al gegeven door
de heilige paus Siricius in de decre-
talen “Directa” (385) en “Cum in
unum” (386). Het eerste verklaart, dat
de clerici zo “verbonden zijn door een

onverbrekelijke band”"3. Het tweede,
dat de besluiten van een Romeinse sy-
node weergeeft, is speciaal interessant
om zijn uitleg van een passage van de
1% brief van de H. Paulus aan Timo-
teus, waarin de apostel voorschrijft,
tot de clerus alleen mannen toe te
laten, die slechts één keer getrouwd
zijn'*. Maar, verklaart de H. Siricius,
St. Paulus “heeft niet gesproken [over
een man| die zou volharden in het
verlangen kinderen te verwekken, hij
heeft gesproken met het oog op de
onthouding die hij in praktijk zou
moeten brengen” (blz. 32), wat Co-
chini zo verklaart: “De monogamie is
een voorwaarde voor de toegang tot
de wijdingen, omdat de trouw aan
één vrouw een bewijzende garantie
is, dat de kandidaat in staat zal zijn
de volledige onthouding in praktijk
te brengen, die hem na de wijding ge-
vraagd zal worden” (blz. 33). Deze
exegese wordt in dezelfde tijd terugge-
vonden in een brief van de H. Ambro-
sius (blz. 262-263 en de Ambrosiaster
(werk van een onbekende auteur, on-
getwijfeld onder het pontificaat van
de H. Damasus, blz. 250-251).

Dezelfde regel van onthouding
van de clerici komt voor in het decre-
tale “Dominus inter” van een Romein-
se synode van hetzelfde pontificaat of
van dat van de H. Innocentius I of van
de H. Damasus, dat verwijst (evenals
de synodale “Cum in unum”) naar de
“traditie van de Kerkvaders” en naar
“de apostolische geboden”.

Men kan ook opmerken, dat deze
drie decretalen als argument a forti-
ori de verplichting aanvoeren voor
de priesters van het Oude Testament
om in de Tempel te blijven gedurende
hun rituele diensttijd en de raad van
de H. Paulus aan gehuwde personen,
om zich te onthouden - tijdelijk en
in onderlinge overeenstemming - van
huwelijksrelaties, om zich beter bezig
te houden met het gebed.

Levenswijze van de apostelen

Het is natuurlijk van het groot-
ste belang, vanaf het ogenblik waar-
op men een apostolische traditie aan-
haalt, de kwestie van het huwelijk en
van het soort van een eventueel hu-
welijksleven van de apostelen te on-
derzoeken (blz. 89-108).

Over het eerste punt zijn twee din-
gen zeker: 1° St. Petrus was getrouwd
(of was het geweest), daar de synopti-
sche evangelies de genezing van zijn
schoonmoeder vermelden door Onze
Heer; 2¢ wat de H. Johannes betreft,
“de traditie heeft unaniem (de) voor-
keur van de Heer verbonden aan het
feit dat de welbeminde leerling altijd
de maagdelijkheid had bewaard” (blz.
93). Wat de andere apostelen aangaat,
is er geen werkelijke zekerheid en is er
voor verschillende van hen geen enke-
le aanwijzing®.

Wat de levensstaat van de aposte-
len na hun roeping door Christus be-
treft, is de Heilige Schrift zelf niet dui-
delijk, maar...!5, “de Kerkvaders zijn
deze keer unaniem om te verklaren
dat degenen onder hen, die gehuwd
zouden kunnen zijn geweest, vervol-
gens het huwelijksleven afgebroken
hebben en de complete kuisheid in
praktijk gebracht hebben (blz. 107)

De auteur sluit dit eerste deel van
“historische en methodologische be-
naderingen” af met een van commen-
taar voorziene lijst van “voorbeelden
van clerici, die gehuwd waren en fa-
milievaders waren, in de zeven eerste
eeuwen van de Kerk” (blz. 109-158 +
suppl. Blz. 479-482) waarvan de com-
plexiteit en de onvermijdelijke hiaten
van chronologie niet schijnen toe te
staan, algemene doorslaggevende ge-
volgtrekkingen te maken. Laten we
slechts, zuiver als voorbeeld ingaan
op:

- de gewoonte, vooral in Auvergne,
bevestigd door de H. Gregorius van
Tours, om aan de eventuele echtgeno-
te van de bisschop voor te schrijven,
zich terug te trekken uit diens huis,
een gewoonte die, merkt Cochini op,
“de verplichting tot de onthouding
veronderstelde” (blz. 151);

- lijnrecht in tegenovergestelde
richting, aan het eind van de vijfde
eeuw, in Perzié, een synode van de
Nestoriaanse kerk, die aan alle cle-
rici zonder uitzondering toestond
(misschien zelfs oplegde) te trouwen
en gebruik te maken van het huwe-
lijk (blz. 144-145, + blz. 312-318), ...
stempel van Satan, dat de decadentie
van de kerkelijke zeden verbond met
de ketterij, zoals dat zich zou herha-
len tijdens de Reformatie van de 16%
eeuw.
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Het tweede deel van het werk
(“patristisch basisdossier”) is onder-
verdeeld, zoals hiervoor al gezegd, in
twee perioden, afgebakend door het
jaar 390, d.w.z. het concilie van Car-
thago, door de auteur genomen als
vertrekpunt van de “positie van het
probleem) (vgl. boven).

We zullen deze bladzijden slechts
snel kunnen doorvliegen (met een
onvermijdelijk willekeurig deel als
keus), zeker niet omdat de studie er-
van oninteressant is, maar omdat de
auteur met zijn omzichtigheid dik-
wijls slechts een min of meer voor de
hand liggende mogelijkheid verbindt
aan de exacte tekst, zelfs aan de au-
thenticiteit van veel documenten, en
omdat hij vaak geleerde uitleggingen
geeft. Het onderzoek daarvan zou
het kader van dit tijdschrift te boven
gaan... en dikwijls mijn eigen compe-

tentie!”.

Het concilie van Elvira

Het concilie van Elvira (ca. 305),
dat bisschoppen uit alle streken van
Spanje verenigt, bevat de eerste wet-
gevende akte die bekend is en die aan
alle clerici verbiedt, seksuele relaties
te hebben met hun echtgenote op
straffe van tot de lekenstand terugge-
bracht te worden. Het berust niet ex-
pliciet op een vroeger document of
gewoonte, maar, zoals de auteur per-
tinent noteert, “Er wordt niets gezegd
over de vroegere discipline, terwijl het
voor zulk een belangrijke maatregel
noodzakelijk zou zijn, dat men ernaar
verwees, om er zich van te distantié-
ren als dit wel het geval was geweest,
en om te zeggen om welke redenen
men ertoe gebracht was, het te doen.
Als men nadenkt over de zwaarte van
de gestelde eisen, wordt de stilte van
de wetgevers op dit punt gemakkelij-
ker uitgelegd in het geval dat zij een
praktijk die al van kracht is, herhalen
en bevestigen, dan in het tegenoverge-
stelde geval. Men legt niet plotseling
aan echtgenoten, ook al zijn zij cleri-
ci, de zware ascese van de onthouding
op, zonder te zeggen waarom wat tot
dan toe geoorloofd was, plotseling
verboden wordt.” (blz. 185)

Het concilie van Ancyra (314) be-
vat in een van zijn oudste Latijnse re-
censies een buitengewone vergunning
om te trouwen voor de diakens (niet
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voor de priesters en de bisschoppen),
die er speciaal om gevraagd zouden
hebben op het ogenblik van hun wij-
ding.

Op grond van een afwijkende re-
censie, van Griekse tekst (originele
taal, maar waarvan de manuscripten
nieuwer zijn) en van verschillende
historische en liturgische beschou-
wingen, neigt de auteur naar een
oplossing in overeenstemming met
de nadere beslissingen in de mate-
rie, maar, wat er ook van zij, het zou
slechts gaan om een beperkte uitzon-
dering (blz. 194-202).

Een voorbeeldig priester

De derde disciplinaire canon van
het concilie van Nicea (325, eerste oe-
cumenische concilie) heeft betrekking
op de vrouwen ‘boven iedere verden-
king’ met wie de clerici mogen samen-
leven. Krachtens een lang historisch
onderzoek, concludeert de auteur:
“Dit algemene overzicht van de wet-
geving voortgekomen uit Nicea (...),
laat bij de Romeinse Hogepriesters,
en de bisdommen van Afrika, Span-
je en Gallié het bestaan aan het licht
komen van een constante interpreta-
tie volgens welke de derde canon van
Nicea als doel had de hogere leden
van de clerus, die gehouden was aan
de volledige onthouding, te bescher-
men tegen de vrouwelijke verleidin-
gen en hun een reputatie te bezorgen,
in overeenstemming met hun levens-
staat. Als de bisschoppen van Rome of

de regionale synoden het geval van de
echtgenote ter sprake brengen, is dat
gewoonlijk om haar toe te staan om
met haar man te leven, bevorderd tot
een hogere orde, maar met de speciale
voorwaarde, dat ook zij de belofte van
onthouding heeft gedaan. Zij treedt
daardoor in de categorie van vrou-
wen ‘boven iedere verdenking. Deze
constante interpretatie is niet tegen-
gesproken tot het eind van de zeven-
de eeuw, door enige interpretatie van
dezelfde soort, d.w.z. komend van de
hiérarchische instanties die bevoegd-
heid hebben om een traditie van de
Kerk te legaliseren, die ondubbelzin-
nig opgeéist kan worden in een ver-
schillende betekenis.”(blz. 220)

Naar aanleiding van datzelfde
concilie moeten we ingaan op een
episode, aangehaald door tegenstan-
ders van de ouderdom van het celi-
baat en de onthouding, namelijk de
vermeende interventie van een Egyp-
tische bisschop met de naam Paph-
nutius (blz. 221-227), celibatair as-
ceet die een oog uitgerukt was tijdens
de heidense vervolgingen, die met
kracht gevraagd zou hebben, dat er
niet van clerici die voor hun wijding
getrouwd waren, geéist zou worden
zich te onthouden van omgang met
hun echtgenote, waar de Kerkvaders
mee ingestemd zouden hebben. Deze
interventie is pas meer dan een eeuw
na het concilie vermeld door een au-
teur die zijn bron niet aangeeft, en be-
paalde Byzantijnse tegenstanders van
Rome over het priestercelibaat in de
11% en de 12% eeuw zien er ook van af
het te vermelden. Deze elementen en
sommige andere'® stellen de auteur in
staat in de conclusie van dit “sectie A"
te schrijven: “Voor iedere serieuze his-
toricus kan er geen twijfel meer zijn
over het fictieve karakter van dit ver-
haal. Het speelt trouwens geen enkele
rol in de geschiedenis zelf van de eer-
ste eeuwen, noch in het Oosten, noch
in het Westen, komt pas naar voren in
het debat over dit onderwerp, vanaf
de 114 eeuw, daarna op het ogenblik
van de protestantse Hervorming.”
(blz. 273-274)

Hier nog enkele algemenere pas-
sages van dezelfde conclusie:

“Veel diakens, priesters en bis-
schoppen waren mannen, die ver-



wikkeld waren in de banden van het
huwelijk. Deze situatie was ongetwij-
feld geschapen door het tekort aan ce-
libataire roepingen, maar meer nog,
men moet het onderstrepen, door
de waardigheid van het sacrament
dat de christelijke echtgenoten ver-
enigt en dat de Kerk van de eerste eeu-
wen graag op deze manier wilde eren,
waarbij zij het tegengestelde deed van
de encratistische '° of cathaarse dwa-
lingen (...)

Vastberaden over dit principe, was
de constantijnse christenheid het niet
minder, wanneer het erom ging, het
onderscheid vast te leggen tussen hu-
welijk en gebruik van de huwelijks-
rechten vanaf de drempel van de wij-
ding. (...) Moeilijke heldhaftigheid,
die ongetwijfeld niet bestond om
angst in te boezemen aan de overle-
venden van de vervolgingen, maar
eenvoudige bespiegelingen, ingege-
ven door de historische conjunctuur,
volstonden, naar onze mening, niet
om daarover verslag uit te brengen.

(..)

De diepe betekenis
van het celibaat

Onafhankelijk, zonder ze natuur-
lijk uit te sluiten, van de motivaties
die eigen zijn aan het monastieke le-
ven, worden de verplichtingen van
de dlerici in die tijd gerechtvaardigd
door de oorspronkelijke functie van
het plaatsvervangend priesterschap.
Het Oude zowel als het Nieuwe Tes-
tament, en de overgang van het een
naar het ander, geven voedsel aan
een gedachte die in de noodzakelijk-
heid van het eeuwigdurend gebed de
noodzaak van een ononderbroken
onthouding ontdekt. (...} Aan de an-
dere kant de apostelen, en op het spe-
cifieke punt, waarop de verandering
van het Oude Verbond plaatsvindyt, is
het Jezus zelf, die door zijn bestaan
alleen het nieuwe regiem definieert.
Als de kuisheid van zijn priesters ge-
tuigt van zijn maagdelijke ontvangst,
dan moeten zij, die rechtstreeks deel-
nemen aan zijn rol van middelaar,
omgekeerd, wel in de onthouding le-
ven.” (blz. 275, 278, 280)

Laat ons nu kort enkele documen-
ten bekijken, die door de auteur be-
studeerd zijn, in de “sectie B” van dit

tweede deel (van 390 tot het eind van
de zevende eeuw).

Aan het begin van de vijfde eeuw
herneemt de heilige paus Innocen-
tius I, in antwoord op verschillende
bisschoppelijke raadplegingen, soms
letterlijk, de beschikking en de moti-
vatie van de decretalen van de H. Si-
ricius, hoewel hij toegeeflijkheid aan-
beveelt tegenover hen die gehandeld
zouden hebben in onbekendheid met
de sancties, die door zijn voorganger
zijn uitgevaardigd en die zich dadelijk
zouden verbeteren (blz. 283-288).

De H. Leo de Grote, van zijn kant,
breidt (ongetwijfeld door een verkia-
rende akte van een gewoonte die zich
aan het vestigen is, maar nog niet al-
gemeen?’) de verplichting van het ce-
libaat en de onthouding tot de subdi-
akens, zonder twijfel als medewerkers
meer rechtstreeks in dienst van het
altaar (onafhankelijk van juist dit
punt van discipline, vindt men dus
deze motivatie eens te meer terug).
In zijn controverse met Jovinianus,
tegenstander van het celicaat en van
de maagdelijkheid, geeft de H. Hié-
ronymus dezelfde uitleg als de heili-
ge paus Siricius van het paulinische
voorschrift met betrekking tot de bis-
schop “getrouwd met één vrouw” en
uitdrukkelijk bevestigt, dat de aposte-
len “hetzij maagd, hetzij kuis na het
huwelijk” waren naar een voorbeeld,
voortvloeiend uit de maagdelijkheid
van Christus en van zijn Heilige Moe-
der en dat voor de priesters het prin-
cipe vormt van de buitengewone “hei-
ligheid”, vereist door hun ambt (blz.
28).

We moeten opmerken, dat Mon-
seigneur Lefebvre deze rechtvaardi-
ging ook altijd heeft gepredikt, in
trouwe weerklank van de katholie-
ke Traditie: “We zeggen niet, dat de
priester het celibaat moet houden
omdat hij, getrouwd, te veel bezet
zou zijn: dat is een geheel bijkomsti-
ge reden. De werkelijke reden van het
celibaat van de priester is, dat hij de
macht heeft [naar het voorbeeld van
de Menswording in de schoot van de
Allerheiligste Maagd, had hij zojuist
opgemerkt, noot G.W.], door zijn
woorden, door de woorden van de
consecratie, Onze Heer op het heilige
altaar te doen neerdalen.”*!

Getuigenis van
de H. Hiéronymus

Een andere tekst van de H. Hié-
ronymus, deze keer tegen Vigilantius
(die afgaf op tal van tradities, waar-
onder de onthouding van de cleri-
ci), verklaart dat de Kerken “van het
Oosten en van Egypte” slechts ge-
huwde mannen als clerici aanvaard-
den “als zij hebben afgezien van het
huwelijksleven”(blz. 329). Van de
kant van een Kerkvader die deze stre-
ken buitengewoon goed kende, is dit
getuigenis belangrijk, want de speci-
fiek oosterse teksten schijnen zelden
doorslaggevend of zijn slechts met
zekerheid van toepassing op de bis-
schoppen??. Men moet echter in Per-
zié, in 440, de aandacht vestigen op
het algemeen (d.w.z. “nationaal”)
concilie van Seleucié - Ctésiphon,
dat, zich baserend op het concilie van
Nicea, zich zelfs nog strenger toon-
de door aan de clerici iedere samen-
leving met een viouw te verbieden,
zonder enige uitzondering te voor-
zien (blz. 310-312). Het contrast is
des te treffender met de geinstitutio-
naliseerde laksheid in dezelfde streek,
na de nestoriaanse ketterij (vgl. boven
bij het slot van het eerste deel).

Ook interessant om de wetgeving
van de Oosterse Kerken te kennen,
is de “Breviatio Ferrandi’, verkorte
compilatie, in Carthago gerealiseerd
in het midden van de zesde eeuw en
die “documenten die in verschillende
tijdperken gepubliceerd zijn, zowel in
Afrika als in de rest van de christelij-
ke wereld - het Oosten inbegrepen —,
vergelijkt, zonder er tegenspraak in te
ontdekken, waarbij zij eerder getuigt
van een diepe overeenstemming tus-
sen deze canons van verschillende af-
komst en ze laat samenkomen bij de
invoering van een zelfde discipline.
Dat deze harmoniserende lectuur van
de diaken Ferranus, lange tijd na hun
afkondiging, ons niet in staat stelt,
met een zekerheid gelijk aan de zijne
een oordeel te vellen over de beteke-
nis die dergelijke teksten oorspronke-
lijk gehad konden hebben, is maar al
te duidelijk. Maar omdat Afrika toen
in de invloedssfeer van Byzantium
verkeerde, is de interpretatie van de
oosterse canons door de compilator
van Carthago een aanwijzing om te
onthouden.” (blz. 356).
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In de zesde eeuw brengen talrij-
ke Spaanse concilies (blz. 357-363)
de wet van het celibaat en de onthou-
ding in herinnering, met enkele bij-
zonderheden: soms uitbreiding tot de
subdiakens, voorschrift voor de niet
van hun vrouw gescheiden levende
clerici®® om een “broer” als getuige te
hebben van hun onthouding tegen-
over hun echtgenote, “die voortaan
voor hen als een zuster is”. We moeten
speciaal het derde concilie van Toledo
vermelden (589), nationaal concilie
dat, na de bekering tot het katholicis-
me van koning Rekkared, protesteert
tegen de “misbruiken die in de dis-
cipline van de clerus waren geslopen
ten gunste van de ariaanse ketterij”
(blz. 362). Wij zien hier ook, zoals in
de Kerk van Perzié, de band tussen de
integriteit van het geloof en die van de
leefwijze van de priesters.

In dezelfde eeuw werden er in
Gallié verschillende concilies gehou-
den (blz. 364-379), waaronder enke-
le nationale, voor de terugkeer, na de
invasies van de Wisigothen, tot de dis-
cipline vooral onder de invloed van
de H. Caesarius van Arles (van de ab-
dij van Lerins). Vooral de decretalen
van de H. Siricius zijn herhaald. De
termen “broer en zus” worden dik-
wijls gebruikt om de gehuwde cleri-
ci en hun echtgenote te kwalificeren,
op die manier de eisen van affectie en
van onthouding in overeenstemming
te brengen, in de lijn van een iets eer-
dere brief van de H. Leo de Grote
(blz. 290-292), hoewel soms met en-
kele verschillen wat betreft het al dan
niet in stand houden van een kuise sa-
menleving.

De wetten van de keizer van By-
zantium, Justinianus, medio de zes-
de eeuw (blz. 384-404), leveren bui-
tengewone kenmerken, vooral in
aanmerking genomen het césaropa-
pisme van dit hof. De vorst stelt de
regels vast op kerkelijk gebied in een
globaal traditionele zin, maar soms
voor gemengd tijdelijke en geestelij-
ke motieven, bijvoorbeeld wanneer
hij verbiedt mannen tot bisschop te
wijden, zelfs als zij weduwnaar zijn,
die nakomelingen hebben, en dit met
het doel het kerkelijk erfgoed te be-
schermen. Het verbod van het huwe-
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lijk wordt uitgebreid vanaf de subdi-
akenwijding, maar de kwestie van de
levensstaat van andere clerici dan de
bisschoppen is niet algemeen gere-
geld, behalve door een uitvaardiging
die gaat in de richting van de onthou-
ding... maar door als motief te geven,
dat men een voldoende aantal toe-
komstige kandidaten voor het episco-
paat heeft.

Aan het eind van de zesde eeuw
en aan het begin van de zevende eeuw
verzet de heilige paus Gregorius de
Grote (blz. 404-416) zich tegen de
uitbreiding, die de bisschoppen van
Sicilié besloten hadden, van de ver-
plichting tot onthouding voor de ge-
huwde subdiakens, die al eerder ge-
trouwd waren, maar hij stemt toe dat
zij in de toekomst wordt opgelegd aan
de kandidaten voor deze wijding en
bekrachtigt daardoor zelfs deze tradi-
tionele discipline voor de hogere ran-

gen.

Een priester in gebed

Verschillende andere akten van
deze paus brengen de regels in herin-
nering, die tegelijkertijd met kracht en
met menselijkheid toegepast moeten
worden en nemen bepaalde omzichti-
ge maatregelen tot dit doel. “Gregori-
us de Grote schijnt helemaal niet (...)
de behoefte te hebben, de motivaties
die in zijn ogen de discipline van de
kuisheid en de onthouding van de
clerici rechtvaardigen, uitdrukkelijk te
formuleren. Hij veronderstelde, zon-
der het te zeggen, (...) deze discipli-

ne voor de functie van de priester als
bemiddelaar bij God. In zijn theolo-
gie was zij een specifieke eis van vol-
maakt leven.” (blz. 415).

In de eerste helft van de zevende
eeuw legde de H. Isidorus van Sevil-
la (blz. 420-426), “de laatste van de
Kerkvaders van het Westen”, legde
zich erop toe, de antieke discipline
in herinnering te brengen en te recht-
vaardigen door haar te verbinden met
de voorschriften van Leviticus, de brie-
ven van de H. Apostel Paulus en aan
het oordeel van de Kerkvaders. De la-
tere onderwerping van de subdiakens
aan dezelfde wet wordt gerechtvaar-
digd door het feit, dat zij voortaan
rechtstreeks deelgenoot zijn aan de
dienst van de diakens aan het altaar.
Het achtste en het negende concilie
van Toledo, medio deze eeuw, moe-
ten strenge maatregelen uitvaardigen
tegen overtreders (blz. 426-431).

Het fameuze concilie
“in Trullo”

In Byzantium, volledig decadent
in deze tijd, van alle kanten bedreigd
door de indringers en in “groeiende
moeilijkheden met Rome”, heeft er,
in 691, een gebeurtenis van kapitaal
belang plaats voor het gevolg van de
discipline in het Qosten, dat zich in
onze dagen nog voortzet in de dissi-
dente Kerken ( ten onrechte genoemd
“orthodoxen” en andere) van dit ge-"
bied en zelfs in het merendeel van
die welke, teruggekeerd in eenheid
met de Kerk van Rome, algemeen ge-
zien de handhaving van eeuwenoude
praktijken, ontstaan in het schisma,
ingewilligd krijgen.

In dat jaar wordt er in Byzantiurfi
een concilie dat ongeveer 215 oosterse
bisschoppen bijeenbracht, genaamd:
“quinisextum”?* of “in Trullo”® (blz.
431-446), “in een klimaat van schis-
ma”, “afstand nemend ten opzichte
van Rome en openlijk zijn menings-
verschil tonend met de Latijnse tradi-
ties”, zich over de kwesties van klerika-
le en liturgische discipline verzettend
“zowel tegen de Latijnen als tegen de
Armeniérs” en trouwens openlijk af-
gekeurd door de heilige paus Sergius
I, “toch Syriér van afkomst, die ver-
klaarde de dood te verkiezen boven



de erkenning van bepaalde canons
die ‘tegen de Kerkorde waren’”(blz.
433).

“Strikt getrouw aan de Code van
Justinianus voor wat de [bisschop-
pen| aangaat, staat de trullaanse wet-
geving echter de priesters en de dia-
kens toe gebruik te maken van het
huwelijk (blz. 436, 440-444),%° met
de theoretische uitzondering “van de
tijd waarin zij de heilige dingen aanra-
ken”. Ondanks dat, wenden deze con-
cilievaders voor, dat zij zich houden
aan “de oude regel van de strikte ob-
servantie en van de apostolische dis-
cipline” evenals op de concilies van
Carthago, verwijzing waarvan de au-
teur, ondanks zijn extreme, zelfs bui-
tensporige omzichtigheid (verplicht
hier “oecumenisme”?), zegt “dat zij
niet minder verrassing bereidt” (blz.
442). Hij merkt oqk pertinent op, dat
dit concilie geen enkele verwijzing be-
vat naar de vermeende interventie van
Paphnutius op het concilie van Nicea
(vgl. boven), wat hij zeker gedaan zou
hebben als hem enige geloofwaardig-
heid verleend was.

Tot besluit van de “sectie B” (blz.
453-463), vestigt de auteur de aan-
dacht op de intense conciliaire activi-
teit van de Kerken van het Westen en
van de pausen van Rome, die de tradi-
tionele discipline, zijn motivaties en
zijn apostolische bronnen, weer be-
vestigen. “Als men de geschiedenis van
de oosterse patriarchaten met elkaar
vergelijkt, biedt zij een diversiteit van
getuigenissen te midden waarvan het
moeilijker schijnt zich te herkennen.”
(blz. 454). Maar pas vanaf het conci-
lie quinisextum?®’, dat met zekerheid
“een wetgeving over de onthouding
van de clerici, die essentieel verschilt
van die van de provincies met Latijnse
taal” blijkt. (blz. 456). Maar “wat de
verschillen tussen Rome en Constan-
tinopel ook zijn, eenzelfde theologi-
sche basis blijft de discipline geduren-
de deze periode stevig grondvesten: de
onlosmakelijke band tussen de dienst
van het altaar en de (blijvende of tij-
delijke) onthouding die van de be-
dienaars geéist wordt.” (blz. 459). Er
valt echter op te merken, dat Cochi-
ni van mening is, dat de voornaamste
motivering zeker “het profetische as-

pect van het priesterschap” is, dat hij
gelijk schijnt te stellen aan zijn “be-
middelingsfunctie”?, en niet “rede-
nen die strikt de eredienst betreffen”
(blz. 459-460). Analoge beschouwin-
gen worden gevonden in de “algeme-
ne conclusie” (blz. 469-470) om te
antwoorden op recente kritieken van
“verlaat weer opkomen van de joodse
mentaliteit, uitgelokt door een bewe-
ging van sacralisering die ertoe neig-
de, naar het ‘profetische’” model van
de apostolische tijden een archetype
te vervangen door ‘eredienst betref-
fende’ hoofdeigenschap” (blz. 466).
Maar heeft de auteur niet de neiging,
uit het oog te verliezen dat de pries-
ter heel speciaal aan het altaar van
het Heilig Offer deze bemiddeling “in

persona Christi” op zich neemt? En
bevestigt de motivatie — die hij zelf
vermeldt - van de, betrekkelijk late,
uitbreiding van de discipline van de
onthouding tot de subdiakens vanaf
het ogenblik waarop zij directer ver-
bonden waren aan de dienst van het
altaar (vgl. opnieuw blz. 463) ook
niet dit essentiéle aspect?

De eenstemmigheid van
de Kerkvaders

In zijn algemene conclusie (blz.
465-475) vermeldt de auteur, bui-
ten verschillende al uiteengezette be-
schouwingen, en waarvan het mij
overbodig lijkt erop terug te komen,
“dat de eenstemmigheid van de getui-
genissen van de Kerkvaders over het
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soort leven dat door de apostelen ge-
leid werd na hun roeping, een van de
dragers is geweest die dienen om de
discipline van het celibaat en de ont-
houding als een apostolische traditie
door te geven” (blz. 474).

En om op de laatste bladzijde van
dit opmerkelijk werk opnieuw te be-
vestigen: “de geschiedenis van de wet
over de huwelijksonthouding van de
hogere clerici weerspiegelt niet een
langzame ontwikkeling van een groei-
ende beweging die de maagdelijkheid
gunstig gezind is, maar komt voort
uit de weerstand van de traditie te-
gen de tegengestelde stromingen, die
verschenen in verschillende tijdper-
ken en op verschillende plaatsen. (...)
Het principe van Augustinus, die wil-
de dat ‘wat door heel de Kerk is be-
waard en altijd gehandhaafd is, zon-
der door de concilies vastgelegd te
zijn, wordt heel juist z6 beschouwd,
dat het slechts door het apostolisch
gezag doorgegeven kan zijn’, lijkt ons
dus in de discipline van het celibaat
en de onthouding voor de hogere le-
den van de clerus, zoals de eerste eeu-
wen die kenden, een adequate en ge-
rechtvaardigde toepassing te vinden.”
(blz. 475).

! 2¢ verbeterde uitgave, Geneve, Ad so-
lem, 2006, 487 blz. (ISBN 2-88482-094-9)
—(1°ed. 1981) ~ N.B.: Sommige werken
van andere auteurs, door de uitgever
genoemd aan het eind van het boekdeel
roepen ten minste ernstige bedenkingen
op.

ZVgI. Const.Ap. Anglicanorum coetibus,
4 november 2009,VI, §2, en Normes com-
plémentaires de la S.C. pour la doctrine
de fa foi (van dezelfde dag), art.VI, §1
(O.R.fr., 24 nov. 2009). -~ De zaak heeft
eveneens enkele zorgen gewekt in de St.
Petrus Broederschap (Lettre a nos amis
et bienfaiteurs, dec. 2009, p. 29-30).

} Zie hieronder de uitleg van dit concept.

4 Men betreurt, echter, de afwezigheid
van zowel een naamlijst als een themati-
sche lijst.

3 Ed. Cédre, Parijs, 1969, 67 blz. - Re-
censie van Antoine Egret in “La Pensée
catholique, n° 123, 1969 (4% trim.), blz.
18-19.— M.Pabbé Gleize heeft er ook
over gesproken, enkele jaren geleden, tij-
dens een conferentie in Brussel (waarvan
de verslagen helaas nooit gepubliceerd
zijn).

Vgl hieronder. - Id. voor Vacandard.

7 Hoewel het een uiterst gematigde
uitdrukking is, wacht Cochini zich ervoor
deze term te gebruiken, maar hij is ge-
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malkkelijk te lezen tussen de regels (blz.
58, tekst en noot 23).

8 Dit is echter niet het enige geval, waarin
hij met omzichtigheid gebruikt moet
worden. Op een ander gebied heeft Louis
Jugnet het trefwoord Transformisme
door Amann (“Cahiers” gepubliceerd
door de Association des amis de Louis
Jugnet, |, 1975, blz. 77 e.v.) bekritiseerd.

° Cochini citeert vooral in dit opzicht een
studie, met soms tamelijk vreemde ar-
gumenten, van een leraar aan de U.C.L.,
overigens eerbaar priester, van wie wij
het niet gepast vinden hier de naam te
vermelden.

10 Ik heb het in hoofdzaak teruggevonden
(trouwens tamelijk summier aangege-
ven in kleine lettertjes) in een klassieke
verhandeling van het kerkelijk recht, die
ik heb... uit de procuur van het semi-
narie van Ecéne: S. SIPOS, Enchiridion
iuris canonici, 7¢ éd. Revue par L. GALOS,
Herder, 1960, blz. 103-104. - Ik weet
overigens niet of dit proefschrift, zo wei-
nig gelijkluidend als het is met dat van
“probati auctores” van de voorafgaande
eeuwen, het voorwerp is geweest van een
kerkelijke censuur, terwijl het publiekelijk
uiteengezet is onder de H. Pius X.

' Ik heb de vertaling van de auteur (blz.
26) lichtelijk veranderd, om zo dicht
mogelijk bij de Latijnse tekst te blijven
(blz. 25, noot 9).

12 «Quod apostoli docuerunt et ipsa ser
vavit antiquas”.

13 “insolubili lege constringimur” - tekst

eveneens weergegeven in de Denzinger-
Schénmetzer, 185.

14 3,2 “unius uxoris virum” (voor de
bisschop - id. 3, 12 (voor de diakens) en
Titus, I, 5-6 (voor de priesters).

5Toch is het waarschijnlijk, dat Paulus
celibatair (of weduwnaar) was en dat
de H. Filippus getrouwd was (of was
geweest) en kinderen had (blz. 97).

!¢ pe auteur behandelt over dit onder-
werp (blz. 164-167) de passage van de
brief aan de Corinthiérs (9, 3-5; op blz.
104, noot 67, drukfout “7, 3-5"’) waar de
H. Paulus schrijft, dat hij het recht zou
hebben zich te laten volgen, zoals de an-
dere apostelen, door een “zuster-vrouw”
(“mulierem sororem” — dit laatste woord
kan, zoals in het Nederlands ofwel echt-
genote betekenen 6f een persoon van
het vrouwelijk geslacht in het algemeen).
Hij maakt uit zijn onderzoek op, dat het
ging om heilige vrouwen (zoals die welke
Onze Heer in Palestina vergezelden), die
eventueel een echtgenote konden zijn,
maar met wie de apostel in dat geval
leefde “als met een zuster”.

'7 Men moet echter in dit opzicht de
veelvuldige nalatigheden betreuren van
de uitgever in de schrijfwijze van de
Griekse citaten: weglatingen of duide-
lijke vergissingen (soms herhaald in de
achtereenvolgende citaten van eenzelfde
woord), van accenten.We zullen hopen,
dat de uitgever erop zal letten in geval
van herdruk.

*Vooral een studie, gepubliceerd in

1968 door het Instituut van byzantologie
van de weinig “verdachte” universiteit
Martin-Luther van Halle-Wittenberg,
concluderend dat “het personage van
Paphnutius zoals wij dat vandaag kennen
(...) het product is van een progressief
hagiografisch verzinsel” (blz. 223 en 225).

19 Leer die een moreel radicaal rigorisme
voorstond (verbod van het huwelijk,
onthouding van vlees en van wijn),
gebaseerd op een veroordeling van het
lichaam en van de stof.

20 Cochini signaleert in deze zin de conci-
lies van Carthago, maar in tegengestelde
zin de concilies van Gallié, waarbij deze
trouwens de verplichting bekrachtigen
vanaf het diaconaat (blz.301-307).

2l Preek, Garges-les-Gonesse, | | februari
1973, in ‘“‘La Messe de toujours. Le trésor
caché”, teksten aangeboden door pater
Patrick Triadec, Clovis, 2005, blz. 171.

— Mgr. Lefebvre heeft dit leerpunt dikwijls
onderwezen: vgl. o.a. conferentie 29
maart 1973,“Des prétres pour demain”,
suppl. In nr. [51 van het Bulletin van de
C.I.C.E.S,, blz. 16.

22 Onder hen die de auteur aanvoert op
blz. 352, behoren er verschillende, als ik
de analyse die hij er al eerder van had
gemaakt, goed heb begrepen, tot de een
of andere van deze categorieén.

2 In dit artikel betekent deze term
slechts in het algemeen de mannen die
de hogere wijdingen hebben ontvangen:
bisschoppen, priesters, diakens en in
toenemende mate subdiakens.

2 wWant bestemd om het werk van

het vijfde en het zesde oecumenische
concilie aan te vullen (respectievelijk het
tweede en het derde van Constantino-
pel).

%5 De betekenis van dit woord is mij niet
bekend. Cochini spreekt van een concilie
gehouden “onder de koepel” (blz. 433),
ongetwijfeld van het apostolische paleis.

2Voor zover zij getrouwd zijn voor de
subdiakenwijding.

27 Zich vooral baserend op een canon
van twijfelachtige interpretatie van een
verzameling van het begin van de vierde
eeuw.

28 «“Door en in zijn vereniging met
Christus als middelaar is de christelijke
geestelijke opvolger van Mozes, ambas-
sadeur voor God en van een profetisch
verlossend woord voor het volk. Deze
missie, die hij uitoefent door de dienst
van de ‘goddelijke mysteries’, enz...” (blz.
460). Is het een voorbarig oordeel hier
een bepaalde aantasting te zien door
een moderne liturgie, waar het woord de
overhand heeft boven het offer?



De sociologie van de roepingen

“Godsdiensteconomie”

Samenvatting van de toespraak van professor Introvigne'

Deze studie beoogt bepaalde an-
tropologische veranderingen te analy-
seren, die het katholieke priesterschap
beinvloeden, in het licht van de so-
ciologische theorie, bijgenaamd “de
godsdiensteconomie”. Het uitgangs-
punt van deze theorie is het idee dat
op de sociologie van de godsdienst
op nuttige wijze modellen kunnen
toegepast worden, natuurlijk gebruikt
als eenvoudige metaforen, die voort-
komen uit studies die gedaan zijn op
economisch gebied. Het godsdiensti-
ge terrein wordt bestudeerd als een
vorm van “markt” in het kader waar-

Volgens de aanwijzingen van de godsdienstsociologie

zal het aantal roepingen weer toenemen door

een ferugkeer tot de leerstellige en liturgische orthodoxie

van organisaties in concurrentie zijn
met elkaar, om zich te verzekeren van
de trouw van de “godsdienstige afne-
mers”.

De theorieén van de godsdienst-
economie werden onder andere toe-
gepast op het katholieke priesterschap
en het gewijde leven. Tien jaar gele-
den, in 2000, hebben twee vaders van
de godsdiensteconomie, Rodney Stark
en Roger Finke, een beroemde studie
gepubliceerd, met de titel “De katho-
lieke religieuze roeping: achteruitgang
en herleving.” De twee sociologen na-

men daarin de vrije val in beschou-
wing van de roepingen tot het pries-
terschap en tot het religieuze leven,
zowel mannelijk als vrouwelijk, in
zes landen - Verenigde Staten van
Amerika, Canada, Frankrijk, Duits-
land, Groot-Brittannié en Neder-
land - in de decennia volgend op het
Tweede Vaticaans Concilie.

Vanuit kwantitatief oogpunt was
de val spectaculair, vooral onder de
kandidaten voor het priesterschap (
van -81% in Nederland tot -54% in
Groot-Brittannié) maar ook onder de
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mannelijke kloosterroepingen (van -
82% in Groot-Brittannié tot -68% in
Frankrijk) en, in een mindere mate,
onder de vrouwelijke kloosterroepin-
gen (van -51% in Nederland tot -43%
in Groot-Brittannié).

Onder andere zaken begint
de indrukwekkende val van
de mannelijke roepingen in
de Verenigde Staten vanaf het
eind van de jaren 1960 en no-
teert zijn hoogste percentage in
een tijd voor de incidenten van
pedofilie, toegeschreven aan
priesters. Als deze incidenten
hebben bijgedragen aan de cri-
sis van de roepingen, dan zijn
zij er dus niet de voornaamste oor-
zaak van.

Voor Stark en Finke is de val van
het aantal roepingen onverwacht en
niet-doorlopend: zij doet zich voor-
namelijk voor in de vier jaren die lig-
gen tussen 1966 en 1969, met een
achtereenvolgende stabilisatie ten
minste tot het einde van de 205 eeuw.
Finke en Stark concluderen eruit, dat
de voornaamste oorzaak van de da-
ling van de roepingen gezocht moet
worden onder een reeks gebeur-

halen op de televisie, de priesters en
de religieuzen in het algemeen op een
gunstiger manier worden voorgesteld
dan in de producties uit Hollywood.
Maar het is ook waar dat, in [talié of
op het Iberisch schiereiland de crisis

‘““ De val van het aantal
roepingen is onverwacht en
niet-doorlopend,
voornamelijk
tussen 1966 en 1969.°

en de postconciliaire protestbeweging
niet de graad van heftigheid hebben
bereikt, die zij in de Verenigde Staten
hebben gekend.

(...) Een ander tegenargument van
Stark en Finke, op het spoor waarvan
hun onderzoeken vanaf 2000 ons zet-
ten, is, dat daar waar tijdens de laatste
jaren een religieus en priesterlijk leven
is bevorderd, dat meer beschermd is
tegen protesten, krachtiger en warmer
maar ook trouwer aan het Leergezag
van de Kerk, men een herstel van de

Het werk van Stark en Finke past
in een nog groter sociologisch kader,
door op de godsdienstige instellingen
de theorie van de “zwartrijder” (“free
rider”) toe te passen. De zwartrijder

is het individu “dat het kaart-
je niet betaalt”, degene die aan
een maatschappelijke activi-
teit deelneemt en er profijt uit
wil trekken zonder de kosten
ervan op zich te nemen. Zelfs
onder hen, die vaak de pries-
ters bezoeken en de Mis bij-
wonen, willen velen alleen bij-
wonen en niet deelnemen of
meewerken. Door “meer” van
hun kudde te vragen, zien de
strengste en de meest “orthodoxe” or-
ganisaties, communiteiten en paro-
chies het aantal zwartrijders afnemen.
Men zou kunnen denken dat, wan-
neer men “meer vraagt”, zowel de ge-
lovigen als de roepingen afnemen. In
werkelijkheid is het dikwijls het tegen-
overgestelde, dat gebeurt. De “gods-
dienstige klanten” zijn bereid meer te
betalen, binnen bepaalde grenzen, als
zij denken meer te kunnen krijgen.

(...) Natuurlijk, de sociologie op
zichzelf zou de pastorale pro-

tenissen, die onverwachts heb- |
ben plaatsgehad in de tweede ;
helft van de jaren 60. Volgens |
de twee Amerikaanse sociolo-
gen, kan het slechts gaan om het
geheel van factoren, die verbon-
den zijn aan de crisis die volgde
op het Tweede Vaticaans Con-
cilie, waarvan men weet, dat zij
bijzonder ernstig is geweest in
de Verenigde Staten.

(...) Er is een empirisch contra-ar-
gumentatie mogelijk. Als men de si-
tuatie in de zes landen, bestudeerd
door Stark en Finke vergelijkt met die
van Portugal, Spanje en Italié, dan zal
men opmerken, dat in deze landen,
als het aantal roepingen na 1965 te-
rugloopt, het dat niet doet in hetzelf-
de ongebreidelde ritme. In deze lan-
den blijven de figuren van de priester
en de religieus geloofwaardig en ge-
respecteerd, wat zowel de talrijke sta-
tistische enquétes als de volkscultuur
bewijzen. Men hoeft slechts te zien
hoe, in Itali¢, in de films en de ver-

‘““ Men zou denken dat,
wanneer men
‘“meer vraagt’’,
zowel de gelovigen als de
roepingen afnemen.”’

roepingen meemaakt. Op basis van
bepaalde parameters hadden Stark en
Finke toen twee lijsten uitgewerkt, de
een van de - tenminste door de pers
- als meer “orthodox” beschouwde
bisdommen van de Verenigde Staten
en de andere van de bisdommen, die
het meest geraakt waren door de pro-
testen en de afscheiding van het Leer-
gezag. Het aantal roepingen en semi-
naristen, in verhouding tot het aantal
katholieke in de bisdommen, was
driemaal hoger in de “orthodoxe” bis-
dommen dan in de bisdommen, die
gekenmerkt werden door een sterke
protestbeweging.
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blemen niet kunnen oplos-
sen en kan slechts een nutti-
ge bijdrage blijken te zijn als
zij blijk geeft van de noodza-
kelijke methodologische be-
scheidenheid. Ook de op-
roep, gedaan door Benedictus
XVI tijdens de algemene au-
diéntie van 1 juli 2009, bij
de opening van het Priester-
jaar, is trouwens ook van toe-
passing op de sociologen: “Tegenover
zoveel onzekerheden en moeilijkhe-
den, meer bepaald in de uitoefening
van het priesterambt, is het noodza-
kelijk, opnieuw een duidelijk en on-
dubbelzinnig inzicht te krijgen in het
absolute primaat van de goddelijke
genade, dit herinnert ons aan wat de
H. Thomas van Aquino schrijft: “De
kleinste genadegave is groter dan het
natuurlijke goed van heel het univer-
sum” (Summa Theologiae, I-II, Q113,
a9,ad?2)

!Bron: hitp://www.cesnur.org/2010/

mi_ascrs.htiml/ La Lettre de Paix n° 222

du 21 Mars 2010




Het sanctuarium

Het sanctuarium

Het sanctuarium (heiligdom),
hebben wij gezegd, is het gedeel-
te dat zich direct rond het altaar be-
vindt. Het krijgt zijn naam van de hei-
ligheid van het altaar. Soms noemt
men het bij zijn Latijnse naam, pres-
byterium, plaats eigen aan de presby-
ter, of priester, die er het heilig offer
tot stand brengt. Geleidelijk zijn wij
zo van de narthex (het portaal van de
kerk), waarlangs men in het kerkge-
bouw binnenkorlgtl, gekomen tot het
altaar, die er het hart en de meest ge-
wijde plaats van is, van waaruit alles
straalt en waaraan alles zijn reden van
bestaan ontleent.

Het altaar is inderdaad het cen-
trum, niet alleen van het sanctuari-
um, maar ook van heel de kerk. Op
de altaarsteen komt Christus onder
ons wonen, naar het woord van de H.
Johannes in zijn proloog; het is daar,
zoals wij het in de kersttijd hebben
gelezen met dom Guéranger, dat iede-
re dag als het ware een nieuwe mens-
wording plaats heeft. Om deze reden
geeft men soms aan de hele kerk de
naam “sanctuarium/heiligdom”. In
een complex geheel, zoals een kerk
het is, geeft het essenti¢le element
vaak zijn naam aan de andere delen.
Men spreekt bijvoorbeeld van huwe-
lijk niet alleen over de sacramentele
vereniging van twee verloofden, maar
over de hele dag die deze sluiting om-
geeft. De bijkomstige delen van een
geheel zijn immers geschikt en onder-
geschikt aan het essentiéle (van “esse”
= “zijn/wezen") element, dat zijn we-
zen (esse) meedeelt aan het geheel.
Zo is het altaar het centrum van het
sanctuarium, het sanctuarium is het
centrum van het kerkgebouw, van de
Kerk en - God op de eerste plaats -
het centrum van de stad en van de we-
reld. “O croix dressée sur le monde. ..
(O Kruis, opgericht op de wereld...)”,

naar het woord van het welbekende
lied, gecomponeerd door Jean Servel,
geillustreerd door een beroemd schil-
derij van Salvador Dali.

Daarom zullen wij de gelegenheid
hebben erbij stil te blijven staan, dat
wat een kerk tot een kerk maakt, zijn
altaar is. Het altaar is geplaatst boven-
aan een of meer, over het algemeen

Alain de Beaugrain

drie, treden. Men zal het belang van
de treden in een gewijde architectuur
opmerken: men bereikt de kerk in het
algemeen via een trap; eenmaal bin-
nen ligt het koor gewoonlijk een tree
hoger dan het schip; men gaat nog
een tree op om van het koor naar het
sanctuarium te komen?, en ten slotte
staat het altaar bovenaan een bijko-
mende reeks treden. Het hoogste ge-
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plaatst, is het altaar de troon van God
op de aarde. Parata sedes tua, uw troon
is klaargezet (ps. 92).

Volgens de lange traditie van mys-
tieke uitleg van al wat te maken heeft
met de liturgie, heeft het altaar talrij-
ke betekenissen, onderscheiden maar
complementair. Het stelt bijvoor-
beeld ook de top van de berg Sinai
voor, waar Mozes God van aangezicht
tot aangezicht ontmoette. Is dat niet
de situatie van de priester tijdens de
H. Mis? Het altaar is, zou men kun-
nen zeggen, de meest verheven plaats
van de aarde, de plaats waar de aar-
de aan de Hemel raakt. Het is ook
het graf van Christus, omdat de Mis
de hernieuwing van het lijden en de
dood van Jezus is.

In het licht hiervan bevat het al-
taar vijf kruisen, die de vijf wonden
van Christus voorstellen. Tijdens de
wijding van de kerk, een prachtige
ceremonie gedurende welke de Kerk
door haar liturgie de mystieke bete-
kenis van de woonplaats van God op
aarde uitlegt, brandt de bisschop op
het altaar wierook op de plaats van
de vijf kruisen, die hij vooraf heeft ge-
zalfd met catechumenenolie en chris-
ma. Vervolgens plaatst hij relikwieén
van heiligen in een kleine holte van
bet altaar, die precies sepulcrum (=
graf) wordt genoemd. De Kerk onder-
streept zo de vereniging van het offer
van de martelaren® met dat van Chris-
tus. Een zodanige innige vereniging,
dat zij in Christus zijn ondergedom-
peld en in Hem verzegeld met een
onverbrekelijk teken van eenwording
(de bisschop verzegelt het sepulcrum
met cement).

Véér de vrede van Constantijn
(313), kwamen de Cchristelijke ge-
meenschappen bijeen in de catacom-
ben. Men droeg dus de H. Mis op bo-
ven de graven van de martelaren. Is er
een mooiere en meer concrete manier
om de overeenkomst tussen het offer
van de martelaren en dat van Chris-
tus, hernieuwd op het altaar, tot uit-
drukking te brengen?

Omdat het een graftombe is, moet
het altaar van steen zijn. Zelfs in het
geval van houten altaren wordt de re-
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gel onderhouden onder de vorm van
de verplichting, een altaarsteen te
hebben. Voor vaste altaren is de prak-
tijk, ten minste de mensa, of eigenlijk
altaartafel (de horizontale plaat, kan
men zeggen) in steen uit te voeren.

Voor de liturgische handelingen
wordt het altaar bedekt met drie wit-
te altaardwalen. Als centrum van het
kerkgebouw, gewijd voorwerp bij
uitstek, wordt het altaar nooit direct
aan de blikken blootsgesteld. Behal-
ve vanaf de avond van Witte Donder-
dag, bij het ontbloten van de altaren,

De kerk van de H. Clemens te Rome

maar deze uitzondering bevestigt juist
de regel, door de manier waarop zij
de zintuigen treft (de altaren worden
bloot gemaakt zoals Christus het tij-
dens zijn lijden is gedaan). Het was
in bepaalde tijdperken de gewoonte,
het altaar helemaal te bekleden met
stof, en daarvandaan komt het voor-
schrift, dat de laatste dwaal tot aan de
grond moet afhangen. Daarvandaan
komt ook de gewoonte de voorkant
van de altaren met hout te bekleden.
Bij de Byzantijnse Slaven zijn de al-
taren niet alleen geheel bedekt, maar
op het platteland is het gangbaar, ze
versierd te zien met dwalen in volks-
kunst, overladen met tegelijk naief en
overdadig borduurwerk.

Om terug te komen op ons on-
derwerp, merken we op, dat het al-
taar zelfs buiten de liturgische cere-

monies, bedekt wordt: over de drie
dwalen plaatst men een rijk versierd
dekkleed. Het is immers een groot
principe, dat een gewijd voorwerp
nooit onbedekt gelaten wordt. De
kelk wordt bedekt met een kelkvelum,
de ciborie met een ciboriekleed enz.
Het tabernakel wordt, zullen wij zien,
bedekt met een conopeum.

Op het hoofdaltaar staan gewoon-
lijk aan iedere kant drie kandelaars.
In het midden bevindt zich een kruis-
beeld, om op heel concrete manier de
overeenkomst in herinnering te bren-
gen tussen het H. Misoffer en het Of-
fer van Calvarié. Wanneer de bisschop
in zijn bisdom celebreert voegt men
een zevende kaars toe.

Men versiert het altaar gewoon-
lijk met bloemen, behalve tijdens de
boetetijden. Men kan opmerken dat,
behalve op heel eenvoudige altaren,
die alleen de mensa hebben, de kaar-
sen en de bloemen op de gradino, een
soort kaarsenbank boven de mensa,
gezet worden. Op de mensa, of altaar-
tafel, kunnen, immers, alleen de voor-
werpen die nodig zijn voor de litur-
gische handelingen geplaatst worden.
Dat gaat z6 ver, dat zelfs het potje voor
de purificatie, dat water bevat voor de
reiniging van de vingers van de niet
celebrerende priesters of diakens, die
de communie uitgedeeld hebben van
de mensa verwijderd en op de gradino
geplaatst wordt.

(Wordt vervolgd)

! Maar ook in de Kerk, volgens de diepe
analogie waarbij wij lang zijn blijven
stilstaan. Het is dus logisch, dat de doop-
vonten zich over het algemeen helemaal
bij de ingang van de kerk bevinden. Zij
zijn een overblijfsel van het baptisterium,
waar men de catechumenen doopte

en dat een apart gebouw vormde, dat
grensde aan de ingang van de kerk. De
symboliek kan niet duidelijker zijn.

% Zoals verduidelijkt in het vorige num-
mer van deze reeks.

* Oorspronkelijk waren de heiligen die in
de Kerk vereerd werden allemaal marte-
laar. Gegeven de omstandigheden, waarin
de primitieve Kerk zich ontwikkeld heeft,
is dat een vanzelfsprekendheid.



Keuze van een levensstaat

De kostbare Oefeningen van de H.
Ignatius, die onze stichter sterk aan-
beval, hebben als doel “zichzelf te over-
winnen en zijn leven te regelen” , zoals
hun naam het ook aanduidt. Hun
middelpunt bevindt zich aan het ein-
de van de tweede week, daar waar de
H. Ignatius spreekt van de “keuze”,
dat wil, naar zijn manier van spreken,
zeggen, van het maken van een keu-
ze. Men kan een keuze maken uit een
groot aantal voorwerpen. Zoals de H.
Ignatius het zegt, kan men een keu-
ze maken voor “verschillende dingen,
bijvoorbeeld de tijdelijke goederen”.
Het is dus helemaal te recht, volledig
redelijk, en in de regel nuttig, keuze te
maken over een huisvesting, een be-
trekking, een vorming, enz.

Maar de keuze moet beslister zijn
over wat de auteur van de Oefenin-
gen “onveranderlijke zaken, zoals het
priesterschap, het huwelijk, enz” noemt.
Want het gaat dan over een duurzame
verplichting, hetzij absoluut definitief
(het priesterschap), hetzij tenminste
tot aan de dood van de echtgenoot/
ote (het huwelijk). Deze “onveran-
derlijke zaken”, waarover St. Ignatius
spreekt, zijn wat men de verschillende
“levensstaten” noemt.

Een bepaalde levensstaat aanvaar-
den, betekent het kiezen van een mi-
lieu, de manieren, de middelen, de
mogelijkheden, de taken en de ge-
varen, die voortaan het stramien van
mijn bestaan gaan vormen en de con-
crete manier gaan bepalen, waarop ik
mijn eeuwig heil zal kunnen bewer-
ken en, zoveel mogelijk, de mate van
aards geluk bereiken, die God me op
deze wereld heeft bereid. Samenvat-
tend en globaal kan men zeggen, dat
er vier levensstaten zijn: het celibaat,
het huwelijk, de priesterroeping en de
kloosterroeping.

Het celibaat is een staat die de
mensen noodzakelijkerwijs kennen

in de loop van hun leven, ten minste
tot aan een eventueel huwelijk. Heel
veel mensen verblijven in deze staat:
de jongeren voor de leeftijd van het
huwelijk, de mensen in de huwbare
leeftijd, die niet getrouwd zijn. Het
niet gewijde celibaat is op zich een
heel behoorlijke en waardige staat.
De historici en de sociologen wijzen
ons er trouwens op, dat in de christe-
lijke maatschappij, een derde van de
“huwbare” personen celibatair blijft.

Mozes wordt geroepen bij
het brandende braambos

Het huwelijk wordt de “gewone
weg” genoemd, niet dat het verplicht
zou zijn, maar omdat het, onder de
drang van de natuur, de staat is die ve-
len, zelfs de meerderheid, zullen kie-
zen. Het gaat om een staat die door
God zelf is ingesteld aan het begin van
de wereld, hersteld door Onze Heer
Jezus Christus, en verhoogd door een
sacrament. Bovendien vervult deze
staat een zeer edele functie, die van

Pater Régis de Cacqueray

uitverkorenen klaar te maken voor de
Hemel door de voortplanting.

Wat betreft de priester- of kloos-
terroeping gaat het om een specifiek
goddelijke roeping, buiten de “gewo-
ne weg”, voor een hogere dienst aan
God. Maar als er een “roeping” be-
staat in de heel precieze betekenis, die
wij zojuist genoemd hebben, moe-
ten we eraan herinneren, dat iedere
mens van de kant van de Voorzienig-
heid het voorwerp is van een roeping
in de brede betekenis, dat wil zeggen
van een weg waarop de Heer hem spe-
cifieke genaden en hulp heeft bereid.
Over deze roeping in de brede beteke-
nis moeten wij in de eerste plaats aan
God vragen om zijn licht, om verstan-
dig de fundamentele keus te maken
die nodig is, en zo de graad van hei-
ligheid te bereiken, die God voor ons
wil. En daar moeten we teruggaan tot
het begin van de Oefeningen: want als
het er, in de ogen van hun schrijver,
om gaat “zijn leven te regelen” ( dus,
vooral, een levensstaat te kiezen), past
het, dat te doen “zonder enige ongere-
gelde gehechtheid” of, zoals hij zegt,
“de wil van God te zoeken en te vin-
den in de regeling van zijn leven, met
het oog op zijn zaligheid”.

Op het ogenblik dat de vraag naar
een levensstaat zich voordoet (voor-
al aan het eind van de adolescentie,
maar ook op andere ogenblikken, zo-
als voor een weduwnaar die van plan
is te hertrouwen), moet iedere chris-
ten de zaken onder het oog van God
onderzoeken, door zijn toevlucht
te nemen tot het gebed, de medita-
tie, tot wijze raadgevingen, opdat hij
“zich zal zalig maken en God vinden”
in de levensstaat, die hij gekozen zal
hebben.

! Editorial van het tijdschrift Fideliter, nr.
181, januari-februari 2008.
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ILIE

De devotie tot het H. Hart

De devotie tot het Helilig Hart

bi| de kartuizers

“Laat ons eraan denken welke
meer dan uitnemende liefde Christus
ons getoond heeft in de opening van
zijn zijde door ons daarlangs brede
toegang tot zijn Hart te geven. Laten
wij ons haasten, het Hart van Christus
binnen te gaan, laten wij alles wat wij
aan liefde hebben verzamelen om het
te verenigen met de goddelijke liefde,
terwijl wij mediteren over wat zojuist
gezegd is” (Ludolf van Saksen, ge-
noemd de Kartuizer (1295-1378).

“Christus is onze broeder, hij
strekt zijn armen wijd uit, om ons te
ontvangen. Daar moet u toevlucht
zoeken, en Hij zal u beschermen te-
gen al uw vijanden. Blijf in de wond
van zijn Hart, waaruit alle stromen
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van de genade vloeien. Leef tenslot-
te in zijn Hart vol van liefde, want in
Hem bevinden zich de volheid van de
Heilige Geest en van de eeuwige lief-
de” (De zalige Jan Van Ruysbroeck
(1293-1381).

“In het allerzoetste Hart van Je-
zus zullen wij de kracht vinden, de
barmhartigheid, de rechtvaardig-
heid, de vrede, de deugd en het eeu-
wig heil. Van Hem zullen tot ons ko-
men het leven, de troost, en ook het
licht, dat iedere mens verlicht, die in
deze wereld komt. Maar vooral hem,
die zich in de beproeving en de nood
bevindt, en die in volledig vertrouwen
zijn hulp inroept. [...] Daarom moet

u dikwijls met dankbaarheid dit zeer
liefdevolle Hart van Jezus kussen, on-
afscheidelijk verenigd met het godde-
lijk Hart, waarin alle schatten van de
wijsheid en van de kennis van God
verborgen zijn, een beeld, zeg ik, het-
zij van dit Hart, hetzij van het kruis-
beeld. U moet er onophoudelijk naar
verlangen Hem van aangezicht tot
aangezicht te beschouwen, terwijl u
Hem uw moeilijkheden toevertrouwt;
daaruit moet u zijn geest en zijn lief-
de, zijn genaden en zijn deugden in
uw hart trekken; aan Hem moet u
zich overgeven, in het goede en in het
kwade, door Hem zult u vertrouwen
hebben, aan Hem moet u zich hech-
ten; in Hem moet u wonen... opdat
Hij in ruil daarvoor zich verwaardigt
zijn verblijf te nemen in uw hart; daar
zult u tenslotte zacht inslapen en rus-
ten in vrede. Want als de harten van
alle stervelingen u zouden bedrie-
gen of u in de steek zouden laten, dit
zeer trouwe Hart zal u nooit bedrie-
gen noch u in de steek laten... U moet
evenmin nalaten eerbiedig te eren en
aan te roepen de gelukzalige Moeder
van God... en zeer zoete Maagd Ma-
ria, opdat zij zich verwaardigt voor
u van het allerzoetste hart van haar
Zoon te verkrijgen, al wat u nodig
zult hebben. Omgekeerd moet u alles
door haar gezegende handen aanbie-
den aan het Hart van Jezus” (Domini-
cus van Trier (v. 1384-1461).

“Uit goedheid heeft Jezus gewild,
dat na zijn dood, zijn zijde werd ge-
opend door de lans van een soldaat;
de wond van zijn zijde toont de lief-
de van zijn Hart, want de lans drong
door tot aan zijn Hart. Nu kunnen de
zonen van Adam, u ziet het moeite-
loos, zich niet meer beklagen, dat de
deur van het Paradijs voor hen geslo-
ten is. [...] Door deze deur kunnen zij
binnengaan in het Hart van de Verlos-
ser, van zijn Hart in zijn ziel, van zijn
ziel in de afgrdhd van het goddelijke
licht, waar men vruchten van een be-
wonderenswaardige zoetheid plukt,
vruchten die niet bederven, maar die
eeuwig goed blijven. [...] Ga iedere
keer, dat u verleid wordt, binnen in dit
toevluchtsoord van het Hart van Jezus
en blijf daar totdat de woede van de
storm voorbijgaat” (Petrus Dorland
van Zeelhem (1440-1507).



De martelaren van Lyon
(tinl77 n. Chr).

Feest op 2 juni.

De H. Pothinus, missionaris af-
komstig uit het Oosten, had in de eer-
ste jaren van de regering van keizer
Hadrianus, tegen 122, in Lyon moe-
ten aankomen. De wettelijke situatie
van de christenen was geregeld door
het rescript van Trajanus, dat dateer-
de van tussen 111 en 113. De belijde-
nis van het christendom was streng
verbonden. Onder drang van min of
meer erkende leiders, was de heiden-
se publieke opinie opgehitst tegen de
christenen. Zo'n beetje overal in de
Romeinse wereld liet men over hen
even absurde als afschuwelijke las-
terpraatjes rondgaan. Men beschul-
digde hen ervan, zich, in hun gehei-
me bijeenkomsten, over te geven aan
weerzinwekkende praktijken, van het
eten van mensenvlees. In het jaar 177
moest het onweer met een buitenge-
woon geweld losbarsten in Lyon.

De woede van het volk, van de
gouverneur en van de soldaten richt-
te zich speciaal tegen een jonge sla-
vin, Blandina geheten. Alle broeders
vreesden voor dit jonge meisje; haar
meesteres zelf, die onder de martela-
ren geteld werd, vreesde, dat dit zwak-
ke en fijngevoelige kind geen weer-
stand zou weten te bieden aan het
zien van de folteringen. Maar Blan-
dina toonde zulk een heldhaftigheid,
dat de beulen, die elkaar aflosten om
haar van zes uur in de morgen tot aan
de nacht te folteren, zich uiteindelijk
gewonnen moesten geven. Tot hun
grote verwondering, ondanks dat heel
haar lichaam slechts één wond was,
en hoewel één enkele van de folterin-
gen die haar achtereenvolgens waren
toegebracht, voldoende was om haar
de dood te brengen, ademde de jon-
ge maagd nog. Zij ondervond, te mid-
den van haar folteringen, een onzeg-
bare troost door onophoudelijk te
herhalen: “Ik ben een christin, er ge-
beurt niets verkeerds in onze bijeen-
komsten.”

Pothinus, de bisschop van Lyon,
viel zelf in de handen van de vervol-
gers. Hij was een grijsaard van meer
dan negentig jaar. Bij de hoge leeftijd
voegde zich de zwakte van de ziekte,
zodanig dat men verplicht was, hem
naar het gerechtsgebouw te dragen.
Alle magistraten, het hele volk, verge-
zelden hem onder geschreeuw en ge-
tier.

- Wie is de God van de christenen?
Vroeg de gouverneur hem.

- U zult hem kennen, als u het
waard bent, antwoordde hij.

Op deze woorden stortte de me-
nigte zich op hem, zonder mede-
lijden met zijn witte haren. Die het
dichtst bij stonden, trapten hem en
gaven vuistslagen; die verder ston-
den, gooiden met alle mogelijke din-
gen naar hem. Na deze explosie van
geweld werd Pothinus, overdekt met
wonden en half dood, in een stinken-
de cel gegooid, waar hij twee dagen
later stierf.

Blandina was opgehangen aan een
paal in de arena, om er door de wilde
dieren verslonden te worden. Haar ar-

men waren uitgespreid in kruisvorm;
in deze houding bad zij vurig. Door
naar haar te kijken, zagen de andere
martelaren in hun zuster een beeld te-
rug van Hem die voor hen gekruisigd
was; deze gedachte deed hun moed
weer herleven. Maar geen enkel wild
dier raakte de heldhaftige maagd aan.
Zij werd losgemaakt en teruggebracht
naar de gevangenis.

Van heel deze schare van mar-
telaren (men kent de naam van een
veertigtal van hen), bleef Blandina
de laatste, met een jonge christen van
vijftien jaar, Ponticus genaamd. lede-
re dag had men ze in het amfitheater
gebracht om er getuigen te zijn van de
folteringen van hun broeders.

Ten slotte, op de sluitingsdag van
de feestelijke spelen, liet men hen
deelnemen aan de strijd. Zij werden
voor een altaar van afgoden gesleept,
in het midden van de arena, en daar
wilde men ze dwingen om te offe-
ren. Zij weigerden met een gebaar van
minachting. Toen barstte het volk uit
in woedende verwensingen. Zonder
mededogen voor de jeugd van Pontius
noch voor het geslacht van Blandina,
onderwierp men ze aan alle mogelij-
ke folteringen. Van tijd tot tijd hielden
de beulen op, terwijl zij tegen de twee
heldhaftige slachtoffers schreeuwden,
te zweren bij de namen van de goden.
Dat was tevergeefs. Blandina spoor-
de zelf Pontius aan, om aan deze hei-
dense menigte te tonen wat het ge-
loof van Jezus Christus aan wonderen
teweeg kan brengen in een kind. De
jonge christen bood weerstand met
een onoverwinnelijke moed en stierf
onder de folteringen.

Blandina liep, als laatste van allen,
door het van bloed doortrokken veld.
Na de geseling, het blootstellen aan
de wilde dieren en de foltering van de
ijzeren stoel, werd zij in een net ge-
rold en voor een woedende stier ge-
worpen, die haar meerdere keren in
de arena slingerde. Ten slotte gaf het
zwaard van de beul die de slachtoffers
afmaakte, haar de genadeslag; de hei-
denen zelf zeiden, dat nog nooit een
vrouw zo heldhaftig had geleden.
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Nieuws uit de Kerk
en de wereld

Chinese bisschoppen vieren

hun jubileum

In Sjanghai zijn verschillende ver-
jaardagen gevierd met de grootste dis-
cretie. Dit bisdom heeft de bijzonder-
heid twee bisschoppen te tellen, de
een “officieel” en de ander “clandes-
tien”, die alle twee oud zijn en erkend
door Rome. In juni 2005, is er een
nieuwe hulpbisschop, Mgr. Joseph
Xing Wenzhi, gewijd voor dit bisdom,
waarbij afgesproken was, dat hij al-
leen geroepen zou worden om, als de
tijd gekomen was, de opvolging van
de twee bisschoppen in kwestie, Mgr.
Aloysius Jin Luxian en Mgr. Josep Fan
Zhonliang, op zich te nemen.

Op 27 februari heeft Mgr. Fan
Zhonliang de 25% verjaardag van zijn
bisschopswijding gevierd. Momen-
teel 91 jaar oud is Mgr. Fan, jezuiet,
de “clandestiene” bisschop van Sjang-
hai. De Chinese regering weigert hem
in deze kwaliteit te erkennen. Om-
dat hij lijdt aan de ziekte van Alzhei-
mer heeft Mgr. Fan zijn jubileum in
bed gevierd. (Priester gewijd in 1951,
werd hij als belangrijke getuige van de
instelling van de godsdienstpolitiek
van de communisten, gearresteerd in
1955 en drie jaar later veroordeeld
voor contrarevolutionaire activiteiten,
tot twintig jaar gevangenschap en her-
opvoedingskamp).

In januari 2010 was het Mgr. Jin
Luxian die de 25 verjaardag van zijn
bisschopswijding vierde. Momenteel
93 jaar oud, behoort Mgr. Jin ook tot
de Sociéteit van Jezus. Tot hulpbis-
schop van Sjanghai zonder pauselijk
mandaat gewijd op 27 januari 1985,
heeft Mgr. Jin later, tijdens contac-
ten met Rome die voorafgegaan zijn
aan de wijding van zijn opvolger, aan
Rome gevraagd en van Rome verkre-
gen, dat zijn bisschopswijding erkend
is door de Heilige Vader. Het bisdom
van Sjanghai telt ongeveer 150.000
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gelovigen, aan wie 91 “officiéle” pries-
ters en 50 “clandestiene” priesters ten
dienste staan.

(Bronnen: Kerken van Azié)

Benedictus XVI in een
lutherse kerk

Op zondag 14 maart 2010 is Bene-
dictus XVI naar de lutherse kerk van
Rome gegaan. Dit bezoek, op uitno-
diging van dominee Jens-Martin Kru-
se, lag in de lijn van het bezoek dat
Johannes Paulus II op 11 december
1983 had gebracht, bij gelegenheid
van 500 geboortedag van Luther; zij

dit ‘ons’ vernietigd. Wij hebben de
enige weg verdeeld in talrijke wegen”.

Door de verantwoordelijkheid
voor de verdeeldheid zowel aan de
katholieken als aan de lutheranen toe
te wijzen, en door de leerstellige dia-
loog te plaatsen na het gezamenlijk
gebed, verzuimde de paus alles in her-
innering te brengen wat Luther, door
zich van Rome af te scheiden, expli-
ciet heeft verworpen van het katholie-
ke dogma.

De constante praktijk van de Kerk,
voor het door Vaticanum Il aange-
moedigde oecumenisme, was, geen

Paus Benedictus XVI tijdens zijn bezoek aan de Lutherse kerk in Rome,
op zondag 14 maart 2010

bedoelde ook de 104 verjaardag te vie-
ren van de “Gezamenlijke verklaring
over de leer van de rechtvaardiging”,
getekend door de vertegenwoordiger
van de katholieke Kerk en die van de
Lutherse wereldfederatie, op 31 okto-
ber 1999, in Augsburg.

De paus heeft de verdeeldheid on-
der christenen betreurd: “Wij hebben

uitwendige instemming te geven aan
dwalende geloven door een deelname
aan dissidente erediensten, om niet in
de geest van de gelovigen het indiffe-
rentisme of het leerstellige relativisme
levend te houden, - relativisme dat
Benedictus XVI trouwens wil bestrij-
den. Daarom verklaarde zijn voor-
ganger, Pius XI, duidelijk, in de en-



cycliek Mortalium animos (6 januari
1928), dat het “niet toegestaan was
deel te nemen aan de hereniging van
de christenen tenzij door aan te drin-
gen op de terugkeer van de dissiden-
ten tot de ene ware Kerk van Christus,
omdat zij vroeger het ongeluk hadden
gehad, zich ervan af te scheiden”.
(Bronnen: CTV/KTO/VIS/Zenit-DICI 16/03/04)

De priester,

"een andere Christus”

Het Internationale theologische
Congres “Trouw van Christus, trouw
van de priester”, bevorderd door de
Congregatie voor de Clerus, is gehou-
den in de Grote Aula van de Pauselij-
ke Universiteit van Lateranen, op 11
en 12 maart 2010. Toen hij de deel-
nemers in audiéntie ontving, heeft
Benedictus XVI hun gezegd: “In een
context van algemene secularisatie
die God steeds verder uitsluit van de
publieke sfeer en van het gedeelde
maatschappelijke geweten, wordt de
priester vaak gezien als een vreemde
persoon [...] Daarom is het belang-
rijk de gevaren van het reductionis-
me van de laatste decennia, die |...]
de priester als een sociaal ambtenaar
hebben voorgesteld, op gevaar af van
het priesterschap van Christus te ver-
raden.” En heeft eraan toegevoegd:
“De mannen en de vrouwen van van-
daag vragen ons eenvoudig voor hon-
derd procent priesters te zijn en meer
niet.”

De Congregatie van de Clerus
heeft juist een presentatie van de
priester gerealiseerd: “Alter Chris-
tus”  (http://www.youtube.com/view
playlist?p=53572E43AF6AD3FF&search
query=alter+christus). Men blijft onder
de indruk van het werkelijk traditione-
le beeld van de priester dat zij proberen
bij te brengen. Men zegt dat in bepaalde
seminaries, de oude professoren moeite
hebben gehad, de pil te slikken. ..

Mars voor het leven

Op initiatief van enkele jonge stu-
denten heeft er een stille tocht voor
het leven plaatsgehad in Brussel, op
zondag 28 maart, enkele maanden
voor de 20*¢ verjaardag van de funeste
wet, die de strafbaarheid van de abor-
tus ophief. Men telt in Belgi¢ meer
dan 18.000 aangegeven abortussen
per jaar. Dit stille protest volgde op de

www.28march2010.be

mars voor het leven van Amsterdam
en van Parijs.

De mars bracht ongeveer 2.000
personen bijeen, onder wie vele gees-
telijken en Mgr. Leonard, die een
boodschap van steun aan de paus
heeft voorgelezen.

Nieuwe aanvallen tegen
de paus

Het schandaal van de pedofiele
priesters (in Duitsland, Nederland,
Zwitserland en lerland) dat de Kerk
opnieuw doet schudden is voor de
media de gelegenheid, de Paus zelf
aan de kaak te stellen. De New-York
Times heeft degene, die toen Prefect
van de Congregatie van de geloofsleer
was, ervan beschuldigd een Ameri-
kaanse priester beschermd te hebben,
die dader was van talrijke seksuele
misbruiken op minderjarigen.

Het Vaticaan heeft de beschuldi-
gingen tegen deze onwaardige pries-
ter erkend, maar heeft de beslissing
om aan pater Murphy zijn priester-
lijke staat te laten, gerechtvaardigd
om vier redenen: de “ouderdom”

van de priester; zijn “slechte gezond-
heid”; het feit dat hij al “afgezonderd”
van de wereld leefde; het feit “dat er
sinds twintig jaar geen enkele verkla-
ring van seksueel misbruik van hem
geregistreerd was”. En op twee voor-
waarden: “het terugtrekken van pater
Murphy uit iedere openbare bedie-
ning en hem te vragen, de volledige
verantwoordelijkheid voor zijn daden
te erkennen”.

Deze zaak heeft zich voorgedaan
twee weken na die, welke gericht was
tegen dezelfde Joseph Ratzinger toen
hij aartsbisschop van Miinchen was.

Naar aanleiding van de media-
campagne tegen de paus heeft pa-
ter Frederico Lombardi, woordvoer-
der van de Heilige Stoel een officiéle
mededeling gedaan aan de pers op
13 maart: “Het bisdom van Miin-
chen heeft uitgebreid geantwoord
op de vragen die aan de orde gesteld
zijn over een priester, die was overge-
plaatst van Essen naar Miinchen on-
der het episcopaat van kardinaal Rat-
zinger, en die zich vervolgens schuldig
heeft gemaakt aan seksueel misbruik.
Het persbericht heeft aangetoond, dat

de aartsbisschop totaal onkundig was
van de beslissingen waarna deze mis-
daden zijn gepleegd. Natuurlijk heeft
men de laatste dagen in Regensburg
en in Miinchen verwoed gezocht naar
elementen die geschikt waren, om de
Heilige Vader verantwoordelijk te stel-
len in deze zaken. Objectief gezien,
zijn deze pogingen mislukt.”

Bij het aan de pers aanbieden van
de “Pastorale brief van Benedictus XVI
aan de katholieken van lerland”, ge-
publiceerd op 20 maart 2010, heeft
dezelfde pater Lombardi de nadruk
erop gelegd, dat de paus daarin een
“noodzaak van waarheid” en van
“transparantie” over de pedofiele da-
den van bepaalde lerse priesters tot
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uitdrukking bracht. Deze brief toont
“de pijn” en de “persoonlijke inzet”
van Benedictus om “deel te nemen
aan het herstellen, saneren en ver-
nieuwen” van de Kerk van ITertand.

Bovendien heeft de Heilige Vader,
in zijn preek tijdens de Mis van Palm-
zondag, indirect gezinspeeld op de
aanvallen, waarvan hij het voorwerp
was. Het geloof in God, heeft hij in
het kort gezegd, helpt om “de moed te
hebben, zich niet te laten intimideren
door het lage gebabbel van de over-
heersende mening”.

Bij wie ligt de fout?

In zijn brief aan de katholieken
van lerland zinspeelt de paus op het
feit, dat de overgrote meerderheid van
het seksuele misbruik heeft plaatsge-
had na Vaticanum I, tijd van verslap-
ping van de zeden en van de kerkelij-
ke strafmaatregelen.

“In de loop van de laatste de-
cennia, heeft de Kerk in uw land het
hoofd moeten bieden aan nieuwe en
ernstige uitdagingen aan het geloof,
die voortkwamen uit de snelle ver-
andering en secularisatie van de lerse
samenleving. Er heeft een heel snelle
maatschappelijke verandering plaats-
gehad, die dikwijls effecten heeft ge-
had, die indruisten tegen de traditio-
nele instemming van de Ieren met de
katholieke leer en de katholieke waar-
den. Heel dikwijls zijn de sacramente-
le praktijken en de devotiepraktijken
die het geloof steunen en het doen
groeien, zoals bijvoorbeeld de veel-
vuldige biecht, het dagelijks gebed en
de jaarlijkse retraites, verwaarloosd.
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“Tijdens deze periode is de neiging,
ook bij bepaalde priesters en religieu-
zen, om manieren van denken aan te
nemen en de wereldse werkelijkheden
zonder voldoende verwijzing naar het
Evangelie te beschouwen, bepalend
geweest. Het programma van vernieu-
wing, voorgesteld door het Tweede Va-
ticaans Concilie is soms slecht uitge-
legd en eigenlijk was het, in het licht
van de diepgaande maatschappelijke
veranderingen die plaatshadden, heel
moeilijk te weten wat de beste manier
was om het toe te passen. Er is vooral
een verkeerde neiging geweest, inge-
geven door goede bedoelingen, om te
vermijden, de onregelmatige canonie-
ke situaties vanuit de strafrechtelijke
invalshoek te benaderen. Vanuit deze
algemene context moeten wij probe-
ren het zorgwekkende probleem van
het seksuele misbruik van kinderen te
begrijpen, dat in hoge mate heeft bij-

Mogen ons verdriet

en onze tranen,

onze ernstige poging
om vroegere fouten

te herstellen,

en ons vaste voornemen

tot rechtzetting,

een overvloedige oogst
aan genaden voortbrengen
voor de verdieping

van het geloof...

gedragen tot het verval van het geloof
en het verlies van respect voor de Kerk
en voor haar leringen”.

(Bron: DICI 16/03/10})

Brabantse pastoors reiken
communie uit aan homo’s

Twaalf van de twintig pastoors (in
de steden Den Bosch, Tilburg en Oss)
in het verspreidingsgebied van het
Brabants Dagblad, die in het kader van
een telefonisch onderzoek door de
krant benaderd zijn, reiken de com-
munie uit aan homoseksuele kerkbe-
zoekers. Zo meldt het het dagblad.

Drie van hen schaarden zich ach-
ter de Reuselse pastoor Luc Buyens.

Die verzocht carnavalsprins Gijs Ver-
meulen, openlijk homoseksueel, niet
deel te nemen aan de communie tij-
dens een carnavalsmis op 13 februari.
Pastoor Cor Mennen uit Oss: “Pries-
ters dienen zich aan de regels te hou-
den, anders moeten ze een ander vak
kiezen. Ik denk dat het in Reusel niet
anders kon.” Drie pastoors volston-
den gisteren met “geen commentaar”.
Twee konden geen eenduidig ant-
woord geven. De andere twaalf zei-
den wel de hostie uit te reiken aan
praktiserend homoseksuelen. Pas-
toor Renee Aarden uit Boekel tegen
het BD: “Wie ben ik om iemand te
weigeren? Die macht ligt niet bij mij.”

Woordvoerder Savelsbergh van het
bisdom Den Bosch zegt in de Brabant-
se krant: “Dat sommige pastoors het
voorval in Reusel betreuren of zelfs af-
wijzen, betekent niet dat de bisschop
zijn standpunt wijzigt.”

(Bron: katholieknederland.nl)

“Homohuwelijk” in de kerk

Pater Germain Dufour is bij de
“huwelijkssluiting” van Diego en zijn
partner in de kerk van St. Servais in
Luik, op 13 februari jl. voorgegaan.
Beiden noemen zich gelovig en prak-
tiserend. ..

De priester is een heel bekende
figuur in Luik, priester-arbeider en
voorstander van de politiek van de
Groenen. “Hij heeft onze handen en
trouwringen gezegend. We hebben
een mooie plechtigheid gehad met
de liefdesliederen die we hadden uit-
gezocht. Het was hetzelfde als bij een
heterohuwelijk, behalve, dat er geen
sacrament en geen communie is ge-
weest”.

Is men in de bisschoppelijke re-
sidentie geschokt? Staat men op het
punt om te reageren, om de heilig-
heid van het huwelijk te beschermen?
Niet echt! “Nee, er zal geen straf vol-
gen. (...) Er zal ongetwijfeld een op-
merking komen, maar meer niet.”
Dat heeft de eerwaarde heer Alphonse
Borrasse, vicaris generaal van het bis-
dom verklaard. Dat is dezelfde geeste-
lijke die niet twijfelt, de traditionele
katholieken als “schismatiek” te kwa-
lificeren”. Ja, de tolerantie...

(Bron: La Province).



Een rabbijn ter ondersteuning
van Vaticanum Il

De rabbijn Ribon Krygier, die,
op 21 maart jl., de vastenmeditaties
moest “preken” in de Notre-Dame
van Parijs, is daarvan weerhouden
door jonge katholieken die het rozen-
hoedje baden.

Pater de Cacqueray, districtsover-
ste van de Priesterbroederschap St.
Pius X in Frankrijk, heeft deze jonge-
ren gefeliciteerd en heeft verklaard:
“De kathedraal van Parijs is geen sy-
nagoge en geen vrijmetselaarstem-
pel. Zij is er, om de godheid van Onze
Heer Jezus Christus te verkondigen en
niet om er het woord te geven aan zijn
verachters”.

De kardinaal, aartsbisschop van
Parijs, is uiteindelijk teruggekrabbeld
door een lezing over Vaticanum 1I te
annuleren (voorzien voor 8 april),
waarbij de rabbijn opnieuw het woord
moest nemen.

Tijdens zijn preek, die door de
herrie onderbroken werd, had de rab-
bijn verklaard:

“Het concilie is een ware revolu-
tie geweest: het is de eerste keer in de
geschiedenis, dat een godsdienst aan-
vaardt, zijn grondslagen te herzien
om af te zien van ieder triomfalisme
en een plaats toe te kennen aan de an-
der. Dit werk is zo essentieel, dat het
op geen enkele manier aanvaardbaar
is, voor hen die het willen tenietdoen,
plaats te maken.”

Met andere woorden, de Kerk
probeert niet meer te bekeren: goed
nieuws, maar pas op voor de boosaar-
dige conservatieven die Vaticanum II
weer ter discussie stellen. Geen vrij-
heid voor de vijanden van de gods-
dienstvrijheid!

“Viva el Concilio!” Een site om

Vaticanum Il te ondersteunen
Deze heel defensieve advertentie
in La Croix van 26 januari, geeft de in-
druk, dat het laatste concilie (waarvan
men de 50°¢ verjaardag aan het voor-
bereiden is) door een tamelijk ern-
stige ziekte getroffen zou zijn en dat
zijn toestand zorgwekkend zou zijn.
De lijst van artsen die aan zijn bed ko-
men (leden van het comité of die hun
steun hebben gebracht), en die in de
komende dagen langer zou moeten
worden, is, laat ons zeggen interes-

sant: de lijstaanvoerder is in feite Car-
lo Maria Martini. Vervolgens komen:
de heel progressieve Gilles Routhier,
theoloog uit Quebec die les geeft aan
het Institut caholique van Parijs, kar-
dinaal Roger Etchegaray die men niet
voorstelt, kardinaal Achille Silvestrini
progressieve (dit is het moment om
het te zeggen) eminentie van het kar-
dinaalscollege, kardinaal Dionigi Tet-
tamanzi (Milaan), Mons. Gianfranco
Ravasi (heel vooruitstrevende bijbel-
kenner, die om onbekende redenen
benocemd is tot Voorzitter van de
Raad voor de Cultuur), Monseigneur
Bruno Forte (Chieti, de Italiaanse the-
oloog), Monseigneur Domenico Sor-
rentino (Assise, voormalig Secretaris
van de Congregatie voor de goddelij-
ke Eredienst, een bekend aanhanger
van Bugnini).

De Sint Pieter tijdens
het Tweede Vaticaans Concilie

“Deze website heeft als doelwit
het Tweede Vaticaans Concilie te steu-
nen, vooral bij de jonge generaties, op
het ogenblik dat sommigen het weer
te discussie willen stellen”, vat pater
Gilles Routhier het samen. Sterkte,
ouwe jongen!

(Bron: Osservatore Romano).

Priesterbroederschap St. Pius X:
nog lange besprekingen

In haar dialoog met de Heilige
Stoel waarschuwt de Priesterbroeder-
schap St. Pius X tegen een teveel aan
optimisme en wel, op 19 februari, bjj
monde van pater Franz Schmidberger,
haar verantwoordelijke in Duitsland.

Pater Fr. Schmidberger

“Zeker, de gesprekken over de
theologische verklaringen zijn ‘goed
verlopen’”, heeft hij verklaard op de
internetsite ‘kathnews’ aan Selters.
“Maar”, onderstreept hij, “de onder-
handelingen die in oktober begonnen
zijn tussen de Romeinse Congregatie
voor de Geloofsleer en de traditionele
Broederschap gaan zeker veel tijd vra-
gen, ‘misschien jaren’” . Pater Schmid-
berger bevestigt in dit interview, dat
de voornaamste problemen in de dia-
loog met Rome het oecumenisme en
de verhoudingen van de katholieke
Kerk met de andere godsdiensten blij-
ven, vooral met de Joden “met wie wij
niet tot dezelfde God bidden”. Mgr.
Bernard Fellay, de algemeen overste
van de Priesterbroederschap St. Pius
X, had dezelfde verlangens in herin-
nering gebracht op 2 februari bij een
“inkleding” in het seminarie van Fla-
vigny. Voor hem kan een hereniging
tussen de Heilige Stoel en de Priester-
broederschap St. Pius X alleen de vol-
gende zaak betekenen: “Rome erkent
de stem van het Leergezag van voor
het Concilie.”

De derde gespreksbijeenkomst
tussen de pauselijke Commissie “Ec-
clesia Dei” en de Broederschap, is op
22 maart jl. met gesloten deuren ge-
houden in het Vaticaan. De twee par-
tijen komen iedere twee maanden bij-
een voor theologische gesprekken,
die van nabij gevolgd worden door de
paus zelf.

(Bronnen: Ctb/ic/fp/kna/Cathobel).
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Een nieuwe peiling over
de traditionele Mis

Deze peiling is gedaan door Harris
Interactive in opdracht van PAIX LI-
TURGIQUE (sponsor van de studie).
De enquéte is gedaan tussen 27 janu-
ari en 2 februari 2010, bij een proef-
groep van 850 personen van 18 jaar
en ouder (op een totaal van 1785 on-
dervraagden), die zich als katholiek
beschouwen en binnen Parijs wonen.
De personen die antwoord gaven, zijn
willekeurig uitgezocht uit het online
Access panel van Harris Interactive.

De volgende vragen betreffen al-
leen de proefgroep van 850 Parijze-
naars, die zich als katholiek beschou-
wen (praktiserend of niet).

Vraag: Gaat u naar de Mis?
Antwoord: ledere week: 9,9%

Iedere maand: 3,5 %

Op de grote feesten: 16,7%

Bij gelegenheid

(huwelijken...): 43,8%

Nooit: 26,1%

Geen antwoord: 0,6%
Vraag: Paus Benedictus XVI heeft in
juli 2007 weer in herinnering ge-
bracht, dat de Mis zowel onder haar
moderne, bijgenaamd “gewone” of
“van Paulus VI” vorm opgedragen

kan worden - in de landstaal, met de
priester naar de gelovigen gewend,
waarbij de communie staand wordt
ontvangen — en onder haar traditio-
nele, bijgenaamd “buitengewone” of
“van Johannes XXIII” vorm - in het
Latijn en het Gregoriaans, de priester
naar het altaar gekeerd, de communie
ontvangen op de knieén. Weet u dat?

Antwoord: ja: 54,7%

nee: 45, 3%

Vraag: Zou u het normaal of niet nor-
maal vinden, als de twee liturgische
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vormen regelmatig in UW parochie
werden opgedragen?
Antwoord: Normaal: 50,6%
Niet normaal: 24,5%
Geen antwoord: 24, 9%

Vraag: Als de Mis in UW parochie
werd opgedragen in het Latijn en het
gregoriaans onder haar buitengewo-
ne vorm, zonder vervangen te worden
door de zgn. gewone in de landstaal,
zou u er dan aan deelnemen?
Antwoorden:
Onder de “wekelijks” praktiserenden
-24% zou er iedere week
aan deelnemen
-4% een keer per maand
-2,5% bij de grote feesten
-40% bij gelegenheid

Dat is een totaal van 70,5% van deze
praktiserenden, die er tenminste van
tijd tot tijd aan zou deelnemen.

Onder de “maandelijks” praktiseren-
den
-10% zou er iedere week
aan deelnemen
-37% een keer per maand
-13% bij de grote feesten
-13% bij gelegenheid

Dat is een totaal van 83% van deze
praktiserenden, die er tenminste van
tijd tot tijd aan zou deelnemen.

Wat bevestigt dat in Parijs, even-
als elders, meer dan een derde van de
praktiserende katholieken graag aan
de traditionele Mis zou deelnemen,
als zij zou worden opgedragen in hun
parochie.

(Bron: Brief nr. 221 van Paix Liturgique)

De Internetsite You Tube van
het Vaticaan heeft groot succes

tig THE
. ~ VATICAN

ﬁ

In een tijd van een jaar hebben 250
miljoen personen de Internetsite van vi-
deo’s op You Tube van het Vaticaan be-
zocht, heeft Mgr. Claudio Maria Celli,
voorzitter van de Pauselijke Raad voor

de maatschappelijke communicaties met
blijdschap gemeld, 13 maanden nadat de
site gelanceerd is.

Volgens dit dicasterium, is dit project
van korte reportages over de Vaticaanse
actualiteit in het Italiaans, het Engels, het
Spaans en het Duits, een “succes vanaf
het begin”, dat 700.000 bezoekers noteert
vanaf de eerste week, in januari 2009.

(Bronnen: Ctb/apic/imedia/Cathobel).

Akten en Documenten van de
Heilige Stoel on line

De 12 delen van de “Akten en Docu-
menten van de Heilige Stoel betreffende
de Tweede Wereldoorlog” zijn voortaan
te downloaden van de officiéle site van
de Heilige Stoel: www.vatican.va (sectie
“Textes fondamentaux” (“Grondleggende
teksten”), format pdf).

Nu is dus een collectie van 140 de-
len, die “het geheel van de officiéle do-
cumenten van de Heilige Stoel van 1865
tot 2007” weergeeft, op film beschikbaar.
"De beschikbaarheid van deze documen-
tatiebron, gratis ter beschikking gesteld
van onderzoekers en andere geinteres-
seerde persoenen, vormt een belangrijk
bijdrage aan de informatie en het onder-
zoek over de activiteit en de geschiedenis
van de Heilige Stoel”, verduidelijkt het
communiqué van het Vaticaan.

(Bron: ZENIT).

Ontdekking van een vroeg-

christelijke kerk in de stad Arles

De stad Arles wad de keizerlijke hoofd-
stad en een religieuze metropool aan het
eind van de Oudheid. In het zuidwesten
van de stad, is onlangs een enorme vroeg-
christelijke kathedraal uit de zesde eeuw
opgegraven.

Marc Heijmans, archeoloog en ver-
antwoordelijk voor de opgravingen, ver-
klaart dat dit nieuwe, onlangs ontdekte,
terrein een heel belangrijke ontdekking
voor de kennis van de vroeg-christelijke
kerken vertegenwoordigt.

Op dit terrein waren oorspronkelijk
een winkelcentrum en een ondergrondse
parkeergarage gepland. Tijdens de eerste
afbraakwerkzaamheden, die zonder toe-
zicht plaats hadden, zijn er enkele belang-
rijke muren tevoorschijn gekomen, daar-
na een heel grote apsis. Ten gevolge van
een volksoproep zijn de werken gestopt...
maar bij gebrek aan kapitaal worden de
opgravingen voorlopig niet hervat.

(Bronnen: Ctb/apic/at/Cathobel).



Kroniek van het district

KRONIEK VAN HET DISTRICT

februari - maart 2010

Zondag, 20 februari

Negentien jongeren brengen een
recollectiedag door op een landgoed
nabij Ciney. Zij spreken er over de ver-
eniging met God, de roeping tot de
heiligheid... De dag wordt afgesloten
met de H. Mis en een heel gezellige
maaltijd.

Zaterdag, 27 februari

Invoering van iets nieuws: speldag
vOOr jongens en meisjes in de zaal van
de St. Jozefkerk. Die het meest onstui-
mig zijn, spelen tafeltennis of tafelvoet-
bal; de anderen schaken of doen gezel-
schapspelen. Tot de volgende keer!

Zaterdag, 27 februari -
zondag, 7 maart

De Pelgrim-Madonna van Onze
Lieve Vrouw van Fatima, eigendom
van het Franse district van de Priester-
broederschap St. Pius X, komt aan in
Nederland. Na de verering in Gerwen
vertrekt het beeld op vrijdag naar Den
Haag. Hoogtepunten van deze pel-
grimstocht zijn de aanbiddingsdag in
Gerwen op 4 maart en de vastenbezin-
ning in Den Haag op 7 maart.
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Zaterdag, 6 maart
In Gerwen vond het H. Doopsel
van een volwassen vrouw plaats. De

andere dag mocht zij in Den Haag de
Eerste H. Communie ontvangen, waar-
na op 13 maart het H. Vormsel in Ant-
werpen volgde. Zo vele genaden in een
korte tijd ...

Zondag, 7 maart

De Eucharistische Kruisvaarders
van Gerwen gaan met hun aalmoeze-
nier naar Gemert, waar zij een rondlei-
ding krijgen door het kasteel van de Pa-
ters van de H. Geest.

De rondleidende pater kende Mgr.
Marcel Lefebvre, die hier in de jaren
1964/65 als algemene overste van deze
congregatie vertoefd heeft.

Maandag, 8 maart

Eenmaal gedaan is nog geen ge-
woonte: pater Fringeli, prior van Ger-
wen, komt langs in Brussel.

Hij vervoert de Pelgrim-Madonna,
die dan is overgenomen door gelovi-
gen uit Parijs, voor haar terugreis naar
Frankrijk.

Twaalf personen, onder wie zeven
Nederlandse, ontvangen het sacrament
van het Vormsel uit de handen van
Megr. Bernard Tissier de Mallerais, in de
priorij van Antwerpen.

De volgende dag pontificeert Mon-
seigneur in Brussel, waar hij 19 kin-
deren vormt. In de namiddag spreekt
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hij voor een honderdtal gelovigen over
“Mgr. Lefebvre en Vaticanum 11",

Maandag, 15 maart

Een groepje medebroeders uit Lil-
le brengen een bliksembezoek aan de
priorij van Brussel, op zoek naar goede
boeken. U moet weten, dat wij onge-
veer 70.000 tweedehands boeken heb-
ben.

Zondag, 21 maart

Pater Xavier Beauvais, van de Saint-
Nicolas-du-Chardonnet geeft ons de
eer van zijn aanwezigheid: hij preekt
de vastenrecollectie voor de gelovigen
in de St. Jozefkerk.

Donderdag, 25 -
woensdag, 31 maart

Pater Baudot, algemeen econoom,
bezoekt ons vanuit het moederhuis,
om de boekhouding te zien, vooral
met het oog op algemene vergaderin-
gen van de ASBL in Brussel. Hij gaat
ook naar Antwerpen en Gerwen.

Zaterdag, 27 maart

De Nederlandstalige tak van de
Derde Orde van de Priesterbroeder-
schap Sint Pius X vergadert in Gerwen.

Donderdag, 1 april
Zoals in de jaren ervoor, komen
alle medebroeders van het district bij-

een in Brussel om de Donkere Metten
van Witte Donderdag te zingen en om
samen gezellig het feest van het pries-
terschap te vieren. Eerwaarde Van Na-
men, die al 52 jaar priester is, eert ons
met zijn vriendelijke en bescheiden
aanwezigheid.

31 dvd’s van de Belgische Catechismus,
in 1954 verplicht gesteld door alle Belgische bisschoppen.

Prijs € 70,--
Verkrijgbaar bij:

De heer René Dielst
Neermeerskaai 138

Residentie Anzeele
B-9000 Gent
tel: 0032 (0)477-994839

0032 (0)9-2200495.

Aankondigingen

vrijdag t/m maandag 22 t/m 24 mei Bedevaart Chartres - Parijs
zaterdag 26 juni Priesterwijdingen in Zaitzkofen
dinsdag 29 juni Priesterwijdingen in Econe

BELGIE EN NEDERLAND

Sacramentsprocessie in Antwerpen en inGerwen

zondag 6 juni
NEDERLAND
zondag 9 mei JKI-bijeenkomst in Den Haag
zondag 30 mei Rommelmarkt in Gerwen
zondag 13 juni JKI-bijeenkomst in Den Haag
zaterdag 19 juni Bedevaart Derde Orde vanuit Gerwen
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Nederland

Gerwen: St. Clemenskerk

Priorij St. Clemens, Heuvel 23,

5674 RR Nuenen

Indien geen noodgeval telefoontijden:
Ma.-za. 1000 - 12,00, 14.30 - 17.30 u.
Tel: 040/283 45 05

Fax: 040/284 71 17

Zondag: 10.30 uur gezongen H. Mis
Ma/din/don. 18.30 uur;

Woe./vrij. 7.15 uur; zat. 8.30 uur

Brussel

Christus Koning Priorij
Eendrachtstraat 37, 1050 Brussel
Tel. 02/550 00 20; Fax 02/550 00 29
Door de week:

7.15 uur H. Mis

St. Jozefkerk .

Frere - Orban Square, 1040 Brussel
Tel. 0474/860755

Zon- en feestdagen: 8.00 en 10.00 uur
H. Mis. Door de week: 18.00 uur:

Namen

Saint-Aubain Kapel, Rue Delvaux 10,
5000 Namur;Tel. 02 / 550 00 22

Zon- en feestdagen:

10.30 uur Gezongen H. Mis.

Door de week: woensdag en |ste vrijdag
v.d. maand 19.00 uur H. Mis (buiten de
schoolvacanties).

Quiévrain

Carmel du Sacré Coeur,

|6, rue des Wagnons, 7380 Quiévrain
Carmel:Tel. 065 / 45 79 22
Aalmoezenier:Tel. 065 / 45 81 65,
Huisnr. 20

Zondag: 10.15 uur H. Mis.

Door de week: 8.00 uur H. Mis.

Antwerpen

Priorij van het Allerheiligste Sacrament
Hemelstraat 21-23, 2018 Antwerpen
Tel.03/229 01 80; Fax 03/229 Ol 89
Zon- en feestdagen:

7.30 uur en 10.00 uur Hoogmis,

18.00 uur Lof met Rozenhoedje.
Door de week:

18.30 uur H. Mis

Gent

Sint-Amanduskapel,

Kortrijksesteenweg |39,

9000 Gent;Tel. 03 /229 01 80

Zon- en feestdagen: 10.00 uur Hoogmis.

Bierbeek

Oude Geldenaaksebaan 2, 3360
Bierbeek Tel.: 016 46 13 37
Zondag : H. Mis 10.00 of | 7.00uur

Den Haag

Kapel O.L.V.van de Rozenkrans
Calandkade, tegenover nr.1 60, (kerkboot)
2521 AA Den Haag. Tel: 070/389 65 €0
Zondag 10.30 uur gezongen H. Mis.

vrij. 19.00 uur; zat. 9.00 uur

Kerkrade (duitstalig)

Kerk v. St. Maria zu den Engeln
Pannesheiderstraat 7 |

6462 EB Kerkrade

Zondag: 9.00 u. gezongen H. Mis

Uitgever:
Priesterbroederschap St. Pius X

Redactie:

Pater B.WVailliez
(verantwoordelijke uitgever)
M.L. Bastiaanse

Priorij St. Clemens

Heuvel 23,5674 RR Nuenen.
e-mail: info@stpiusx.nl

Giften ter ondersteuning

Het Informatieblad wordt U op aan-
vraag gratis toegezonden. Uw giften
ter ondersteuning van ons werk zijn
zeer welkom: ze vormen de enige fi-
nanciéle steun voor het apostolaat
van de Priesterbroederschap St. Pius
X

Gebruik daarvoor a.u.b. de hierbij
ingesloten acceptgirokaart of over-
schrijvingsformulier.

Voor Nederland:
Bankrekeningen:

giro nr. 39 90 790

bank  nr.68 67 70 595

IBAN: NL43 INGB 0686 7705 95
BIC: INGBNL2A

t.n.v. Stichting St. Jozef,

Heuvel 23,5674 RR Nuenen.

Voor Belgié:
Bankrekeningen:

IBAN: BE30 3630 1591 4811
BIC: BBRUBEBB

t.n.v. Sint Pius XVZW,
Eendrachtstraat 37

1050 Brussel

U vindt ons ook op internet:
www.stpiusx.nl
www.stpiusx.be

Bestellijst boeken,
cassettebandjes
en CD’s.

Voor uw bestelling kunt u gebruik maken van

onderstaande lijst, deze uitknippen

en op-

zenden naar: Stichting St. Jozef, Heuvel 23,

5674 RR Nuenen.

Boeken
U Missaal van de Tridentijnse Ritus

U De zelfvernietiging van de katholie-
ke Kerk door Fr. Jaak Vermeiren

U De Heilige Mis
door pastoor Franz Rudrof

U Van heilige symbolen,
Romano Guardini

0O Gebedenboek
Adveniat regnum tuum

0 De devotie tot het Onbevlekt Hart
van Maria, en de oproep van OLV
te Fatima

O In Gods Aangezicht, Gebed en me-
ditatie, Dom Augustinus Guillerand
O. Cart.

U Belijdenissen, H. Augustinus

U Lijkverbranding?
E.H. Nicolas Pinaud

0 Open brief aan radeloze
katholieken
Aartsbisschop Marcel Lefebvre

U De Martelaren van Gorkum,
voorbeelden van trouw
door CJ. van Blijswijk

U De Martelaren van Gorcum, volgens
het getuigenis van Guilielmus Estius
door B. Hartmann

€ 4,75

€ 2,49

€ 3,40

€ 2,50

€ 5,65

€ 4,50

€ 6,50

€ 13,65

€ 4,50

€ 9,00

€ 6,00

€ 9,90



De duivel levert momenteel een be-
slissende slag met de

H. Maagd, en daar hij weet wat God
het meest beledigt en wat hem in
weinig tijd het grootst aantal zielen
oplevert, doet hjj alles om de aan God
gewijde zielen voor zich te winnen,
want op die manier laat hij de zielen
zonder verdediging en aldus kan hij
zich gemakkelijker van hen

meester maken.

E.H. Nicolas Pinaud

LIJKVERBRANDING 7

U= 5800 555 T

WAT ZEGT DE KERK FROVER
WELKE LLIN MOUETEN WEH VOLGEN?

' N

DﬁKruisvaarder =
L ol

| Bid - Commaniceer - Offer jo op - Wees apestel!

Het serzameladros voa de Sehatlisten by ©
St Cremensprioril, Hewyel 23, 5674 AR Nugnen-Gerwos, Nederhund /k f

De schrijver is in de pauselijke
documenten en in de theologie de
redenen nagegaan waarom de Kerk
in de loop der tijden steeds
geweigerd heeft de lichamen van
de overledenen te verbranden.

Tijdschrift voor kinderen

Leerrijk en geestelijk vormend
met mooie verhalen,

Verschijnt tien keer per jaar (gratis).

Het kan op aanvraag bij de Priorij
St. Clemens te Gerwen u
toegestuurd worden.

Ondersteuning van het
Eucharistisch Kruisvaarderwerk
is welkom.

“Historisch bestaat er een rechte
lijn tussen de integriteit van het
geloof en de onkreukbaarheid van
de leegwijze van de priesters.”

God is liefde

Goed zijn
Megr. Sylvain

Het bidden van het rozenhoedje
Het kruisteken

De apostolische bronnen van het
priestercelibaat

“Godsdiensteconomie”
Samenvatting van de toespraak van

professor Introvigne

Het sanctuarium
Alain de Beaugrain

Keuze van een levensstaat
Pater Régis de Cacqueray

De devotie tot het Heilig Hart bij
de kartuizers

De martelaren van Lyon

februari - maart 2010






