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Geachte lezers,

In juni 1920 richtte priester Poppe aan de kinderen van
de Fucharistische Kruistocht een dringende oproep met
zo'n groot enthousiasme dat hij in september aan Zus-
ter Elisbeth van de Drieéenheid kon schrijven: “Eerwaarde
zuster ik ben beschaamd te zien dat iedere week mijn in-
vloed groter wordt; zeker die invloed is niet altijd uiterlijk
en openbaar, maar die is toch reéel... Geloof mij eerwaar-
de zuster, het werk van de priesters, de Kruistocht van de
kinderen en de Kruistocht van de volwassenen, samen met
het werk van de catechisten, zijn de schakels in het heer-
lijk plan dat de Goddelijke Voorzienigheid stuk voor stuk
aan ons openlegt.” De eerbiedwaardige priester Poppe legt
een band tussen het werk van de priesters en de E.K. Het
werk van de priesters heeft tot doel ze steeds verder binnen

Feitelijk kan de actuele crisis
in de Kerk niet anders worden
overwonnen dan door de
heiligheid van de priesters.

Zij alleen zullen in deze
troebele tijden de zielen in het
geloof sterken en hun alle
genaden verwerven die zij
nodig hebben om een waarlijk
christelijk leven te leiden.

te leiden in het grote geheim van de Heilige Mis, reden
van bestaan van de priester en bron van alle genade voor
de gelovigen. De E.K. doelt op de gelovigen vanaf haar
jonge leeftijd opdat ze het sacrament van het altaar steeds
beter kennen en steeds meer gaan leven vanuit deze een-
heid met Christus de gekruisigde die zich dagelijks opof-
fert op het altaar. Deze beide werken zijn opgericht het een
voor het ander: het priesterwerk om de zielen de genade
toe te dienen opdat ze tot de heiligheid kunnen vorderen
— de E.K. om beter het geheim van de Mis te leren kennen,
daaruit te leven en zo de priesters te steunen.

In zijn brief van paasmaandag 1920 had priester Pop-
pe al daarover gesproken: “De E.K. van de kinderen, de
kruistocht van het gebed, de versterving en de veelvuldige
communie is van Frankrijk naar Belgié gekomen en begint
nu volgens de wens van Z. H. paus Benedictus XV en de
toestemming van Z. E. de kardinaal een uitermate boven-
natuurlijk en vormend werk onder onze kinderen... Deze
kruistocht heeft een innig verband met het welslagen van
het werk van de priesters.”

In dezelfde geest schrijft de stichter van de Priesterbroe-

derschap, mgr. Marcel Lefebvre in zijn ‘Itinéraire spirituel’
(Geestelijke Weg): “Het Goddelijk Woord heeft vlees aan-
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genomen om reden van de zonde van de mens, om de oor-
spronkelijke orde te herstellen en om het goddelijk leven in
de zielen weer te laten herleven. Christus heeft daarvoor alle
zonden van de mensen op zich willen nemen en zichzelf wil-
len opofferen als een zoenoffer aan zijn Vader. Het offer van
Calvarié is als een licht dat opschijnt in de duisternis, als een
unieke bron temidden van de woestijn.

Hoe zal God dit nieuwe leven aan de mensen uitdelen ?
Door het offer van Calvarié te laten voortduren. Nooit zal
men genoeg spreken over dit wonderbaarlijk raadsbesluit
van de goddelijke Barmhartigheid dat zijn licht doet schijnen
op de realisatie van de Kerk, het priesterschap en over alle sa-
cramenten waarvan de eucharistie — vrucht van het grote of-
fer van Christus en bron van onze heiligheid - het centrum
en in een bepaald opzicht de bestaansreden is. Konden wij
het geheim van het Kruis in zijn grote waarde alle plaats ge-
ven...Jezus heeft alles rond deze bron van leven gerangschikt.
Hij sticht de Kerk, geeft zijn priesterschap door, Hij stelt de
sacramenten in om de zielen te doen delen in de oneindige
verdiensten van Calvarié. Sint Paulus draalt niet te schrijven:
“Ik had mij voorgenomen u niets anders bij te brengen dan
Jezus Christus, de gekruisigde. (1 Kor. 2, 2)... De Mis laat ons
delen in het goddelijk Offer, Christus de gekruisigde. Het is
dus rond het Misoffer dat de Kerk zich zal organiseren... De
uitstraling van de priesterlijke genade komt van het Kruis.
De priester is dus in het hart van de verlossing die door onze
Heer is verdient. Zijn invloed zal bepalend zijn voor de zie-
len en voor de hele maatschappij.”

De Priesterbroederschap is opgericht voor het heilig Mis-
offer: om heilige priesters te vormen. Feitelijk kan de actuele
crisis in de Kerk niet anders worden overwonnen dan door
de heiligheid van de priesters. Zij alleen zullen in deze troe-
bele tijden de zielen in het geloof sterken en hun alle gena-
den verwerven die zij nodig hebben om een waarlijk christe-
lijk leven te leiden. Daarvoor moeten wij ons bewust zijn dat
de bovennatuurlijke vorming van een priester lang voor zijn
intrede in het seminarie begint. Vanaf zijn vroege jaren zul-
len de ouders hem katholiek opvoeden, hem leren bidden,
de sacramenten goed ontvangen. Daarmee niet genoeg! Hij
kan niet zonder bovennatuurlijke steun! Wanneer de jonge
man de roepstem van God volgt en in het seminarie intreedt
heeft hij de steun nodig: de steun van edelmoedige zielen die
voor hem bidden en die zich in vereniging met Christus voor
hem opofferen.

Nemen wij onze verantwoordelijkheid op ons en laten
wij deelnemen aan deze kruistocht! Dat de kinderen trouw
zijn aan hun verplichtingen van kruisvaarders. Dat de vol-
wassenen alles in het werk stellen om zo vaak mogelijk de
heilige mis bij te wonen en met steeds meer vrucht en edel-
moedigheid te heilige communie te ontvangen. Laten wij
meewerken aan de geboorte van een heilig priesterschap en
de bekering van talrijke zielen.

Pater Jiirgen Wegner
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Decreet over de eucharistische Communie van kinderen

Met welke bijzondere liefde Chris-
tus de kleine kinderen op aarde beje-
gend heeft, staat duidelijk in het evan-
gelie bewezen.

Hij schepte er genoegen in met hen
om te gaan. Hij had de gewoonte hun
de handen op te leggen, hen te omhel-
Zen en te zegenen. Ook was Hij veront-
waardigd, toen zijn discipelen ze ver-
wijderden, en Hij berispte dezen streng
met deze woorden: “Laat de kinderen
tot Mij komen en houdt ze niet tegen,
want het rijk Gods is voor hen, die zijn
zoals zij” (Mc. 10, 14). Hoezeer Hij hun
onschuld en de eenvoudigheid van hun
ziel hoogschatte, deed Hij duidelijk ge-

noeg uitkomen, toen Hij op zekere dag
een van die kleinen tot zich riep en tot
zijn leerlingen sprak: “Voorwaar zeg Ik
u, wordt ge niet als kleine kinderen, ge
zult het rijk der hemelen niet ingaan.
Wie zich zelf vernederen zal als dit
kind, zal de grootste zijn in het rijk der
hemelen. En wie zulk een kind in mijn
naam opneemt, neemt Mij op” (Matt.
18, 3-5). Die woorden bleef de katho-
lieke Kerk altijd indachtig. Van de eerste
tijden af was ze bezorgd om de kleinen
tot Christus te voeren door de eucha-
ristische communie, die zij zelfs aan de
zuigelingen gewoon was uit te delen.
Zoals in bijna al de oude rituele boe-

Congregatie voor de Eredienst en de Sacramenten

D. Kard. Ferrata - 8 augustus 1910

ken tot in de 13de eeuw voorgeschre-
ven staat, gebeurde dit in het doopsel.
Dat gebruik bleef nog later in sommi-
ge streken bestaan; bij de Grieken en
de Oosterlingen is het heden nog in
zwang. Om echter het gevaar te voorko-
men dat de zuigelingen vooral het ge-
consacreerd brood zouden uitwerpen,
was men van het begin af gewoon hun
het H. Sacrament slechts onder de ge-
daante van wijn toe te dienen.

Brokstukken geven

Niet enkel in het doopsel, maar nog
later in menig andere omstandigheid,
werden de kinderen door dit goddelijk
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voedsel versterkt. In sommige kerken
was het de gewoonte het H. Sacrament
onmiddellijk na de communie van de
geestelijken aan de kleinen uit te reiken;
en elders, hun de brokstukken te geven
die na de communie van de volwasse-
nen overschoten.

Later sleet die gewoonte in de La-
tijnse Kerk. Men begon de kinderen
eerst dan tot de H. Tafel toe te laten, als
ze reeds enig gebruik hadden van hun
ontluikend verstand en bepaalde ken-
nis van het Hoogwaardig Sacrament.
Die nieuwe regeling, reeds door enige
afzonderlijke Synoden aanvaard, werd
plechtig in de 4e Lateraanse Kerkver-
gadering van het jaar 1215 bekrachtigd
door de vermaarde 21le Canon ‘Omnis
utriusque sexus. Deze schrijft aan de
christenen beide sacramenten, biecht
en communie, voor zodra ze de jaren
van verstand hebben: “Alle gelovigen
van het een en van het ander geslacht
zijn, van het ogenblik dat ze de jaren
van onderscheid bereikt hebben, ge-
houden afzonderlijk en nauwkeurig al
hun zonden aan hun eigen priester ten
minste eenmaal per jaar te belijden, en
te zorgen de hun opgelegde voldoening
naar vermogen te volbrengen. Daarbij
moeten ze, ten minste rond Pasen, god-
vruchtig het H. Sacrament des Altaars
ontvangen, tenzij ze, op het aanraden
van hun eigen priester, om een gevoeg-
lijke reden oordelen zich daarvan voor
een tijd te moeten onthouden”. (4e
Concilie van Lateranen, Hfd 21. Het af-
leggen van de biecht, het biechtgeheim
van de priester en de paascommunie, 11
nov. 1215)

Onder beide gedaanten

De Kerkvergadering van Trente
(Concilie van Trente, 2lste zitting -
Leer over de communie onder beide ge-
daante en door kinderen,16 juli 1562)
zonder enigszins de oude regeling af te
keuren van de H. Communie aan de
kinderen vé6r de jaren van verstand uit
te reiken, bekrachtigde voormelde ver-
ordening van Lateranen en sprak de
banvloek uit tegen al wie een tegenstrij-
dig gevoelen vooruitzetten zou: “Indien
iemand loochent, dat alle gelovigen en
ieder in het bijzonder, zo van het een als
van het ander geslacht, elk jaar verplicht
zijn, zodra ze de jaren van onderscheid
bereikt hebben, ten minste met Pasen te
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communiceren, zoals onze Moeder de
H. Kerk voorschrijft, hij zij in de ban ge-
slagen” (Concilie van Trente, 13de zit-
ting - Decreet over het sacrament van de
Eucharistie, 11 okt. 1551).

Krachtens boven aangehaald de-
creet van de Lateraanse Kerkvergade-
ring, dat nog altijd geldig blijft, zijn dus
alle gelovigen, zodra ze tot de jaren van
onderscheid gekomen zijn, verplicht de
sacramenten van de biecht en van de
H. Communie ten minste eenmaal per
jaar te ontvangen.

Doch in het vaststellen van die ou-
derdom van onderscheid of verstand
zijn, met de loop der tijden; nogal tal-
rijke en betreurenswaardige misbruiken
ingeslopen. Sommigen dachten voor
de biecht een andere ouderdom van
onderscheid te moeten aannemen dan
voor het H. Sacrament des Altaars. Voor
de biecht was, naar hun mening, de ou-
derdom van onderscheid deze waar-
op het kind tussen goed en kwaad kan
onderscheiden en dus ook kan zondi-
gen; doch voor het H. Sacrament was
een latere ouderdom vereist, namelijk
die waarop een vollediger kennis van
de geloofspunten en een meer verzorg-
de voorbereiding van de ziel kan beko-
men worden. Alzo werd, ingevolge het
verschillend gebruik van de streken en
de onderscheidene zienswijzen van de
mensen, de ouderdom tot communice-
ren hier op tien of twaalf jaar bepaald,
elders op veertien en nog meer, Onder-
tussen werd aan de jeugd de H. Com-
munie ontzegd, zolang de bepaalde ou-
derdom niet bereikt was.

Voorwendsel eerbied

Die gewoonte, welke onder voor-
wendsel van de eerbied jegens het aan-
biddelijk Sacrament te verzekeren, de
christenen er van verwijdert, is een oor-
zaak van talrijke kwalen geweest. Inder-
daad zo kwam het dat de onschuld van
de kinderjaren, aan Christus’ omhel-
zing onttrokken, door geen sap van in-
wendig leven meer gevoed werd. Daar-
uit volgde nog dat de jeugd, van die zo
machtige hulp verstoken en door zo-
veel hinderlagen omringd, haar on-
schuld verloor en tot de zonden over-
sloeg, eer zij de heilige Geheimen had
mogen smaken. Nu, zo zelfs een meer
verzorgde voorbereiding en een ern-

stiger sacramentele biecht aan de eer-
ste communie voorafgaat, wat echter
niet overal gebeurt, dan blijft er toch
het verlies van de eerste onschuld te
betreuren. Wellicht zou dit ongelul< te
voorkomen zijn door het vroeger com-
municeren. Niet minder streng dient de
gewoonte afgekeurd, die op vele plaat-
sen bestaat en aan de kinderen die nog
niet tot de H. Tafel toegelaten worden,
verbiedt te biechten te gaan, of althans
hun geen absolutie laat ontvangen. Dit
is oorzaak dat ze in de strikken van mis-
schien zware zonden verwarren en er
tot groot gevaar van hun ziel lang blij-
ven in steken.

Wat nog noodlottiger is, in sommi-
ge streken laat men niet toe kinderen,
die nog niet aanvaard zijn tot de eerste
communie, zelfs niet in stervensgevaar,
van de H. Teerspijs te bedienen. Komen
ze te overlijden, dan worden ze begra-
ven zoals kleine kinderen en blijven
van de gebeden der Kerk verstoken.

Geneesmiddel

Zulke schaden aan de ziel vercor-
zaken zij die, meer dan het past, op de
buitengewone voorbereiding aandrin-
gen, die naar zij denken aan de eerste
communie moet voorafgaan. Ze mer-
ken wellicht niet op, dat dit soort van
voorzichtigheid afstamt uit de dwaal-
leer van het Jansenisme, dat de H.
Communie voorstelt als een beloning
en niet als een geneesmiddel voor de
krankheid van de mensen. Helemaal
daartegenover staat de mening der
Kerkvergadering van Trente, wanneer ze
leert dat het H. Sacrament “het tegengif
is, dat ons van de dagelijkse zonde ver-
lost en voor de doodzonde behoedt”
{Concilie van Trente, 13de zitting - De-
creet over het Sacrament van de Eucha-
ristie, Sessio XIII, 11 okt. 1551). Op die
leer werd onlangs nog door de H. Con-
gregatie van de Kerkvergadering aange-
drongen door haar decreet van 20 de-
cember 1905. (Curie, Congregatie van
het Concilie, decreet over de dagelijkse
communie, Sacra Tridentina Synodus,
20 dec. 1905). Hieruit blijkt dat het da-
gelijks ontvangen der H. Communie
voor iedereen, zowel van gevorderde
als van jeugdige leeftijd, vrijstaat, on-
der deze dubbele voorwaarde: in staat
van genade zijn en met goede bedoe-
ling handelen.



Doch wanneer men bedenkt dat
oudtijds de brokstukken der heilige ge-
daanten onder de kinderen uitgedeeld
werden en zelfs onder de zuigelingen,
dan ziet men geen wettige reden om
thans een buitengewone voorbereiding
te eisen van kleine kinderen, die geluk-
kig hun eerste onschuld en reinheid
nog bewaarden en dat geestelijk voed-
sel hoogst nodig hebben juist tegen de
menigvuldige hinderlagen en gevaren
die hen in onze dagen bedreigen.

De misbruiken die wij afkeuren,
moeten hieraan worden toegeschreven,
dat zij die voor de biecht en voor de H.
Communie een verschillende ouder-
dom vaststelden, noch duidelijk, noch
juist wisten te bepalen, welk eigenlijk
de ouderdom van onderscheid is. Toch
vereist de Kerkvergadering van Latera-
nen één en dezelfde ouderdom voor
beide sacramenten, daar ze gezamen-
lijk de verplichting van biecht en com-
munie oplegt. Bijgevolg, zoals voor de
biecht als ouderdom van onderscheid
die geldt waarop men het goede van het
kwade kan onderscheiden, namelijk
wanneer men tot een zeker gebruik van
het verstand komt, zo moet ook voor
de communie als ouderdom van onder-
scheid deze aangenomen, waarop men
het eucharistisch brood van gewoon
brood kan onderscheiden, dat wil zeg-
gen nogmaals wanneer het kind het ge-
bruik van het verstand bereikt heeft.

Zeker gebruik van
het verstand

Niet anders werd die zaak verstaan
door de voornaamste verklaarders van
de Lateraanse Kerkvergadering en door
hun tijdgenoten. Uit de kerkelijke ge-
schiedenis blijkt immers, dat verschei-
dene Synoden en bisschoppelijke ver-
ordeningen, van de 13e eeuw af, bijna
dadelijk na voormelde Kerkvergade-
ring, de kinderen van zeven jaar tot de
H. Tafel toelieten.

Daarbij komt er een getuigenis van
het grootste gezag, namelijk van St. Tho-
mas van Aquino: “Wanneer de kinderen
een zeker gebruik van het verstand be-
ginnen te hebben, zodat ze godsvrucht
tot het H. Sacrament kunnen opvatten,
dan mag dit Sacrament hun worden uit-
gereikt” (St. Thomas van Aquino, Sum-
ma Theoligicae I11. q. 80.a 9).

Dezelfde lering houdt, de H. Anto-
ninus voor: “Zodra het kind bekwaam
is kwaad te bedrijven, namelijk wan-
neer het dodelijk kan zondigen, dan is
het verplicht het gebod van de biecht
en bijgevolg ook van de communie te
onderhouden”.

Uit de leer der Kerkvergadering
van Trente moet men hetzelfde beslui-
ten. Trouwens waar ze er aan herinnert
(Concilie van Trente, 21ste zitting - Leer
over de communie onder beide gedaan-
te en door kinderen, 16 juli 1562), “dat
de kleine kinderen voor de jaren van
verstand op geen wijze verplicht zijn
te communiceren”, dan geeft ze daar-
van alleen deze reden dat ze niet kun-
nen zondigen, “want de ontvangen ge-
nade van kinderen Gods kunnen ze op
die ouderdom niet verliezen”, Waaruit
blijkt dat naar het oordeel van de Kerk-
vergadering, de kinderen behoeven te
communiceren en er toe verplicht zijn,
wanneer ze door de zonde de genade
kunnen verliezen.

Verplichting

Daarmee stemmen nog overeen de
woorden van de Synode te Rome onder
paus Benedictus XIII (Paus van 1724-
1730) gehouden. Deze leert dat de ver-
plichting van het H. Sacrament te nut-
tigen begint nadat de kinderen “tot de
jaren van onderscheid gekomen zijn, te
weten tot die ouderdom waarop ze be-
kwaam zijn onderscheid te maken tus-
sen dit sacramenteel voedsel, dat niets
anders is dan het ware Lichaam van Je-
zus Christus, en het gewoon en onge-
wijd brood, en dat ze daartoe naderen
kunnen met de vereiste eerbiedigheid
en godsvrucht”. - De Romeinse Cate-
chismus getuigt insgelijks: “Op wel-
ke leeftijd de heilige Geheimen aan de
kinderen dienen uitgereikt te worden,
kan niemand beter bepalen dan hun
vader en de priester aan wie ze hun
zonden belijden. Deze behoort het te
onderzoeken en uit de kinderen te ver-
nemen, of ze enige kennis ontvingen
van dit wonderbare sacrament en er
naar verlangen”.

Uit dat alles valt te besluiten dat
de leeftijd van onderscheid voor de H.
Communie deze is, waarop het kind
het eucharistisch brood van het ge-
woon en stoffelijk brood weet te onder-
scheiden, zodat het godvruchtig tot de

Quain singularis

H. Tafel kan naderen. Derhalve wordt
er geen volledige kennis van de geloofs-
waarheden vereist, maar enige beginse-
len zijn voldoende, dat wil zeggen een
‘zekere’ kennis. Ook wordt het volledig
gebruik van het verstand niet vereist,
maar een beginnend gebruik volstaat,
dat wil zeggen een ‘zeker’ gebruik van
het verstand.

Communie verschuiven

Bijgevolg de H. Communie langer
verschuiven en er een rijpere leeftijd
voor bepalen, is heel en al afkeurens-
waardig. Dat heeft trouwens de Aposto-
lische Stoel meermaals verworpen. Alzo
heeft paus Pius TX, bij breve van kardi-
naal Antonelli tot de bisschoppen van
Frankrijk (12 maart 1866) de gewoonte
die in sommige bisdommen in zwang
kwam, van de eerste communie tot meer
gevorderde en vastgestelde jaren uit te
stellen, scherp afgekeurd. Ook heeft de
H. Congregatie van de Kerkvergadering
(15 maart 1851) een hoofdstuk van de
provinciale Kerkvergadering van Rou-
en gewijzigd, waarbij aan de kinderen
beneden de twaalf jaar verboden werd
tot de H. Tafel te naderen. Niet anders
handelde de H. Congregatie van de Sa-
cramenten in een zaak van Straatsburg
(25 maart 1910), waar de vraag gesteld
werd of de kinderen tot de H. Commu-
nie mochten worden aangenomen op
twaalf- of veertienjarige ouderdom: de
Congregatie schreef terug dat “de kleine
jongens en meisjes tot de H. Tafel moe-
ten toegelaten worden, wanneer ze tot
de jaren van onderscheid of tot het ge-
bruik van het verstand gekomen zijn”.

Na dit alles rijpelijk overwogen te
hebben, opdat de voormelde misbrui-
ken volstrekt zouden ophouden, dat de
kinderen van hun tederste jaren af met
Jezus zouden verenigd worden, zijn le-
ven zouden leven, en daardoor veilig-
heid vinden tegen de gevaren van ver-
derf, heeft de H. Congregatie van de
Sacramenten, in haar algemene verga-
dering van 15 juli 1910, goed gevonden
aangaande de eerste communie van de
kinderen de volgende regeling vast te
stellen, die overal moet onderhouden
worden.

Cegeven te Rome, ten paleize van
deze Congregatie, de 8 augustus 1910.

D. Kard. Ferrata, prefect.
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De Eucharistische Kruistocht

De Eucharistische

Kruistocht

Pater |. Wegner

Velen denken, als ze de naam “Eucharistische Kruistocht” horen onmiddellijk aan

de middeleeuwen, aan ridders, aan strijd en gevecht en verbinden dan met de EK.

de gedachten aan ruzie en oorlog. Anderen weten wel dat de EK. een beweging is,

Het idee van de Eucharistische
Kruistocht gaat in wezen terug op
een interventie tijdens het eucharis-
tisch wereldcongres in Lourdes in het
jaar 1915. Van daaruit ontstaat de E.K.
die zich binnen zeer korte tijd over
de hele wereld verspreidt. De pausen
Benedictus XV en Pius XI verheugen
zich over het opleven van een eucha-
ristisch apostolische geest. Honder-
den bisschoppen zegenen de nieuwe
kruistocht. De kinderen van vele lan-
den verzamelen zich met duizenden
onder de vlag van de eucharistische
Koning. Mettertijd schrijven zich ook
volwassenen van alle beroepen en
standen in. Verenigingen ontstaan en
worden in onze landen onder meer
geleid door de norbertijnen in Aver-
bode. Het doel van al deze verenigin-
gen is een intensief eucharistisch en
apostolisch leven voort te brengen. In
Belgié zijn er vooral twee namen die
wij moeten noemen: de op 3 oktober
1999 zalig verklaarde priester Eduard
Poppe en de norbertijn, pater B. Van-
maele uit de abdij van Averbode. Op
basis van de eucharistische decreten
hebben ze samen een campagne op-
gestart die de katholieken zou helpen
door het werkelijk beleven van de eu-
charistie geestelijk te groeien. Ze be-
ginnen dit werk met het onderwijs van
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die ontstaan is in de jaren na de eucharistische decreten van paus Pius X.

Maar ze denken, dat de E.K. enkel en alleen opgericht is voor de kinderen

om ze aan te zetten, volgens het devies van de kruistocht te bidden,

om goed de heilige communie te ontvangen,

zichzelf op te offeren en apostel te zijn.

de kinderen die de eerste communie
moeten doen en gaan verder kinde-
ren, jeugd en volwassenen begeleiden
om een echt bovennatuurlijk leven te
leiden, gesteund op het regelmatig en
vruchtbaar ontvangen van de heilige
communie. Voor deze beide Belgische
oprichters is de kruistocht een katho-
liek, opvoedkundig werk dat alle leef-
tijdgroepen insluit.

Opvoedkundig werk

De EK. is een beweging die oor-
spronkelijk inzet in de parochies
en in het bijzonder in de katholieke
scholen. De pastoor, vaak vergezeld
door een reeks catechisten, bereidt
de kinderen voor op hun eerste heili-
ge communie. Om te voorkomen wat
er vandaag aan de orde van de dag is
- namelijk dat men de kinderen bij
hun communiefeest voor het laatst in
de kerk ziet - gaan de pastoors ook
na het communiefeest door met het
onderwijs aan de kinderen. Op vele
plaatsen roepen zij groepen in het le-
ven voor de kinderen die met meer
ijver naar de mis gaan en vaker de hei-
lige communie ontvangen. Naast de
catechismuslessen is er voor de leden
een bijzonder onderwijs over de hei-
lige Mis, haar werkzaamheid en haar
verband met het dagelijkse leven. Het

bijzonder doel van de bijeenkomsten
is, aan de deelnemers de nodige mid-
delen aan de hand te geven om goed
en met veel geestelijke viucht de hei-
lige communie te ontvangen. Het sa-
crament van de Eucharistie staat cen-
traal. Zo is de E.K. een school voor de
christelijk ascese die de christen wil
omvormen door in zijn spiritualiteit
het heilig Misoffer, bron van alle ge-
nade, in het centrum te stellen. Wij
zouden de E.K. kunnen definiéren als
een bovennatuurlijke methode van
opvoeding die alle inspanningen ver-
enigt rond de sacramentele commu-
nie.

In 1927 geeft pater B. Vanmaele
uit de abdij van Averbode het boek
uit: “De Eucharistische Kruistocht,
Groep A” waarin hij deze pedagogi-
sche insteek heel duidelijk neerzet:
“Indien ons gevraagd werd, een juis-
te bepaling van de E.K. te geven, dan
zouden we de Kruistocht op de vol-
gende wijze omschrijven: de EX. is
een beweging, die tot doel heeft het
vormen - in de verschillende instellin-
gen voor de jeugd en ook voor de vol-
wassenen - van kerngroepen van diep
overtuigde christenen en apostelen
van Jezus’ Rijk; en die tot het bereiken
van dit doel, vooral de H. Eucharis-
tie in Mis en communie, methodisch



aanwendt en volledig benut, volgens
de apostolische decreten en onder de
leiding van de kerkelijke hiérarchie.
Ofwel ook nog: de E.K. is een bewe-
ging voor christelijke ascese, die in
het licht stelt, hoe de H. Eucharistie
als sacrificie en als sacrament, werke-
lijk het middelpunt is van geheel het
geestelijk en apostolische leven; die al
de uitingen van dit leven onder de in-
vloed brengt van die goddelijke licht-
en krachtbron, om alles in dit leven te
doen gedijen en vruchten dragen, en
aldus te komen tot het einddoel van
dit leven, in tijd en eeuwigheid: de
gelijkvormigheid aan Christus. Wan-
neer we vooral de schoolinrichting
op het oog houden, dan zouden we
kunnen zeggen, dat de E.K. een me-
thode is van bovennatuurlijke
opvoeding, die het hele op-
voedingswerk schaart rond

de hoofdbron van de ge-

nade, de H. Eucharis-
tie, als rond het op-
voedingsmiddel bij
uitmuntendheid,
om er alle natuur-

lijke opvoedings-
middelen mee te
bezielen, ze al-

dus ordelijk te

doen bijdragen

tot het einddoel

van de christelij-

ke opvoedkunde:
Jezus vormen in
het kind (mgr. Du-
panloup); dat de E.
K. een werk is dat te-
vens nadruk legt op een
noodzakelijk vereiste tot
welslagen in dit christelijk op-
voedingswerk: de zelfheiliging
van de opvoeder, te bereiken door
persoonlijk intens Eucharistisch le-
ven, zich uitend in een ijverig eucha-
ristisch apostolaat in de school, in
nauwe samenwerking met den pries-
ter.”

Parochiewerking

Priester Poppe geeft in zijn werk
“Fucharistische ~ Parochiewerking”,
uitgegeven door de Abdij van Averbo-
de de grondlijnen van de E.K.: “Zie-
hier enige dogmatische beschouwin-
gen, die onze Eucharistische werking
en opvatting beheersen. De Eucharis-

tie, zegt St. Thomas de Areopagiet na,
is het doel en de voleinding van de
overige sacramenten. De Eucharistie
of het heilig Misoffer, waarin bij wij-
ze van offermaal het kruisoffer her-
nieuwd en toegepast wordt, is dan ook
het middelpunt van de kerkelijke ere-
dienst en van elk geestelijk leven. Ons
priesterlijk apostolaat nu is de oplei-
ding van de christenen tot dat geeste-
lijk leven. Derhalve moet de Eucharis-
tie - de Mis met de heilige Sacramenten
- ook het middelpunt en de zon zijn
van heel ons godsdienstonderricht,
van heel het katholieke opvoedingssy-
steem en van al onze priesterlijke wer-
ken.

DEUIEICEEE
z/‘“‘ -

Immers, het geestelijk leven en
apostolaat is vrucht van genade. Wat
is de katholieke opvoeding anders
dan het opleiden van de kinderen tot
een geestelijk leven aangepast aan hun
leeftijd? Zonder de genade vermogen
we niets tot christelijke opleiding van
onze kinderen, Welnu: uit het kruis-
offer vloeien al de genaden voort, die
ons en onze kinderen en volwassen
mensen kunnen helpen om heilig te
worden en God te verheerlijken door
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een volmaakt leven. Door het hei-
lig Misoffer wordt het kruisoffer voor
ons hernieuwd, om ons die genaden
mee te delen. Maar de meest werke-
lijke en volledigste deelname aan het
vernieuwde kruisoffer is wel de heili-
ge Communie: zij is onze vereniging
met de geslachtofferde Jezus, die we
moeten navolgen om God te verheer-
lijken, zij is onze voedende en gelijk-
makende vereniging met de geofferde
Jezus.

1. Daar de heilige communie ‘ex
opere operato’ of oorzakelijk werkt,
zo zullen we er naar streven zo dik-
wijls mogelijk de zielen aan het her-
nieuwde kruisoffer door de heilige

communie deel te doen nemen.
Veelvuldige communie in ver-

band met de H. Mis is dus
het eerste en centrale
punt van ons katho-

liek apostolaatpro-
gramma, en van
ons opvoedings-

stelsel.
2. Daar de
heilige com-

munie echter

de door haar

zelf uitge-

werkte genade

in mindere of

meerdere mate

mededeelt naar

gelang der gestel-

tenissen van dege-

ne, die ze ontvangt,

zo moet het tweede

punt van ons program-

ma zijn: het ‘opus operan-

tis’ de gesteltenissen zo vol-

maakt mogelijk te helpen maken:

Welverzorgde communie dus door vu-
rige voorbereiding en dankzegging.

3. Daar de heilige communie ech-
ter bestemd is om ons te verenigen met
God en ons in- en uitwendig gelijkvor-
mig te maken aan Jezus: zo moeten
wij kleine en grote communicanten
de genaden van de heilige communie
leren ordelijk aan te wenden in hun
gedrag, om alzo hun denk- en handel-
wijze te verbeteren en de mentaliteit
en de deugden aan te werven van Je-
zus Christus, ons Hoofd, ons Voedsel
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en ons Toonbeeld. Dat is dus ons der-
de punt: welgebruikte communie.”

Veelvuldige communie

De veelvuldige communie en van
de opvoeder en van het kind is dus een
van de eerste doeleinden van de E.K..
De communiedecreten van de heilige
paus Pius X volgend is de veelvuldige
communie, de dagelijkse Mis met de
communie het ideaal voor de kruis-
vaarder. Hij probeert zo vaak mogelijk
aan de Mis deel te nemen en uit zijn
communies zo veel mogelijk geestelijk
profijt te trekken. De decreten van paus
Pius X leggen niet alleen maar vast on-
der welke voorwaarden de christen en
het in het bijzonder het jonge kind
de communie waardig kan ontvan-
gen, maar ze tonen in het bijzonder
aan hoe men de Mis moet bijwonen
en met welke innerlijke gesteltenissen
men de heilige tafel moet naderen.
Wij lezen in zijn decreet ‘Quam sin-
gulari’: “Zij die voor de kinderen moe-
ten zorg dragen, zullen zich van gan-
ser harte bevlijtigen, dat die kinderen
na hun eerste communie dikwijls de
heilige tafel naderen, en zo mogelijk
zelf dagelijks zoals Christus en onze
Moeder de H. Kerk het verlangen, en
dat ze dit doen met al de godsvrucht
die zulke ouderdom meebrengt. Daar-
enboven moeten zij die zulke last dra-
gen, zich wel herinneren dat het een
uiterst zware verplichting voor hen is
te zorgen dat de kinderen de open-
bare lessen van de catechismus blij-
ven bijwonen, of ten minste dat er op
enige andere wijze voorzien wordt in
hetgeen nog aan hun godsdienstig on-
derwijs ontbreekt.” En in het decreet
‘Sacra Tridentina Synodus’ zal de paus
nog verder uitleggen: “De oprechte in-
tentie bestaat erin de heilige tafel niet
uit routine te naderen, of uit ijdelheid
of om een of ander menselijke reden,
maar enkel en alleen om de wil van
God te vervullen en om zich steeds in-
niger met Hem te verenigen... Ook al
brengen de sacramenten van het Nieu-
we Verbond de genade voort ‘ex ope-
re operato’ (d.w.z. uit zichzelf), zo is
toch hun werkzaamheid groter, naar-
mate de gesteldheden van de ziel die
ze ontvangen volmaakter zijn. Men
moet dus zorg dragen om aan de hei-
lige communie een passende voorbe-
reiding — die rekening houdt met de
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vermogens, de gesteldheden en de
plichten van eenieder - vooraf te la-
ten gaan. Het decreet over de veelvul-
dige communie eist deze voorberei-
ding opdat de genade gemakkelijker
in de ziel kan instromen en om zo de
genade te kunnen vermeerderen. Hoe
meer de christen zich van de zonde en
van zijn slechte gewoonten losmaakt,
zijn hoogmoed en zijn egoisme aflegt
en zich van zijn tekortkomingen ont-
doet, hoe meer hij de geest van ver-
sterving beoefent waardoor hij ge-
lijkvormig wordt aan Jezus Christus,
des te meer invloed zal de communie
hebben op de ziel.

Vruchtbare communie

Het goed ontvangen van de heili-
ge communie bestaat in het doeltref-
fend aanwenden van de eucharisti-
sche genaden tot levensverbetering
en tot verkrijgen van de gelijkvormig-
heid aan Christus, waartoe het eucha-
ristisch leven moet leiden. Naast de
vermeerdering van de heiligmakende
genade en de daarbij behorende ver-
eniging met God, door een steeds gro-
ter wordende ingestorte liefde, krijgen
wij in de communie ook nog recht
op bijzondere dadelijke genaden, bo-
vennatuurlijk licht voor ons verstand,
goddelijke kracht voor onze wil, om
in de bekoring zonden en fouten te
kunnen vermijden, akten van deugd
te kunnen stellen, kortom, om de
oude mens af te leggen en het leven
van Christus in onze ziel steeds te ver-
meerderen. Elke communie die door
onze schuld niet bijdraagt tot gees-
telijk vooruitgang - omdat zij niet
goed voorbereid is, omdat wij ze ver-
strooid ontvangen, omdat wij niet de
nodige tijd nemen voor de dankzeg-
ging of geen enkele inspanning doen
door de dag erop terug te komen - is
een tenminste gedeeltelijk onbenut-
te communie, en soms zelfs oorzaak
van zonde. “Wie dus op onwaardi-
ge wijze het brood eet of de kelk des
Heren drinkt, bezondigt zich aan het
Lichaam en Bloed des Heren. Laat
dus een ieder zichzelf onderzoeken,
en dan eerst eten van het brood en
drinken van de kelk. Want wie eet en
drinkt, eet en drinkt zich een oordeel,
zo hij het Lichaam niet naar waar-
de beoordeelt. Daarom zijn er onder
u zoveel zwakken en zieken, en zijn

er zovelen ontslapen. Zo we onszelf
naar waarheid hadden beocordeeld,
zouden we niet geoordeeld worden.”
(1 Cor. X1, 27-30.) Wie goed de com-
munie wil ontvangen zal dus de no-
dige aandacht besteden aan voorbe-
reiding en dankzegging. Lang voor de
communie zal hij al denken aan het
moment waarop Christus bij hem zal
komen en na de communie zal hij al-
les in het wertk stellen om zijn dage-
lijks doen in verband te brengen met
de communie die hij eerder op de dag
heeft ontvangen. Zodoende wordt de
communie het hoogte- en referentie-
punt van al zijn doen.

Dwalingen

Zoals u al opgemerkt hebt is de
E.K. niet wat velen erover denken. La-
ten wij daarom in het kort de karak-
teristieke kenmerken van deze bewe-
ging samenvatten.

1. De E.K. is dus niet een eucha-
ristisch verbond dat zich beperkt tot
de een of andere godsdienstoefening,
een of andere feestviering, deze of
gene methode, maar een werk dat tot
doel heeft de opvoeding en de heili-
ging van haar leden doormiddel van
de veelvuldige communie op ieder
moment van hun leven. De priesters
helpen de verschillende leden door
hun prediking, de geestelijke leiding,
de biecht en de conferenties.

2. De LK. wil ijverige gelovigen
vormen die overtuigd zijn en die mo-
del kunnen zijn voor anderen. In de
parochies en in het sociale leven moe-
ten deze leden een zuurdeeg zijn voor
anderen. De eisen voor de leden gaan
ver uit boven de eisen van het gewone
christelijke leven.

3. De E.K. roept op tot een diep
innerlijke beleving van het christe-
lijke geloof, voedt zijn leden op tot
een steeds intiemere vereniging met
Christus. Dit - en niet het zo groot
mogelijke aantal communies, het in-
vullen van de schatkist, het apostolaat
van het gebed... - is zijn hoofddoel.

4. Nooit hebben priester Poppe
en pater Vanmaele de Kruistocht ge-
zien als een beweging die zich be-
perkt op de kinderen en de school.



Opdat de Kruistocht door kan werken
op heel het menselijk bestaan en blij-
vende vruchten kan brengen mag hij
niet ophouden met het einddiploma
van de school. Opdat hij ook daarna
kan doorgaan stichtten zij een Kruis-
tocht voor de jeugd, voor de studen-
ten, voor de jongeren die werken in
de fabrieken, voor de soldaten, voor
onderwijzers... De aangepaste princi-
pes, statuten, een plan van onderwer-
pen die in de verschillende groepen
moeten worden doorgenomen vinden
wij in de uitgaven van pater Vanmaele
de ‘Eucharistische Kruistocht’, groep
A voor de kinderen, groep B voor de
jeugd en groep C voor de parochiale
kerngroep van dagelijks communice-
rende leken apostelen voor katholie-
ke actie.

Terwijl op maandag 22 augustus
1921 Pater Vanmaele te Brussel bij de
opening van de vierde pedagogische
sociale week Poppes tekst over Eucha-
ristische Kinderopvoeding voordraagt
en er uitpakt met doelstellingen en
statuten van E.K.O. (E.K. voor onder-
wijzers) schrijft prietser Poppe een
brief aan kanunnik Mahieu waarin hij
zijn alles omvattende visie op de Eu-
charistische Methode onthult:

“Zeereerwaarde en beminde Heer,

Ik dank u om het artikeltje aan-
gaande Kinderleiding: 't is een eerste
steentje, hoop ik, voor een nieuw ge-
bouw?... De uitslagen, die we aan de
huidige kinderopvoeding beleven,
zijn bemoedigend en beginnen zelfs
in ‘t oog te springen ... Sommigen kij-
ken blij en verbaasd alsof E.K. iets
nieuws, iets als een gelukkige vondst
der twintigste eeuw ware. Gij weet het
wel, nietwaar, dat E.K. maar een nieu-
we (?) naam is voor een methode, die
dagtekent uit de tijden van 't Evange-
lie en die weer te vinden is in de prak-
tijk der beste kerkelijke traditie, n.l. in
de praktijk van de heiligen. Nieuwig-
heid? Neen, maar iets dat zo weinig
erkend en zolang vergeten werd, dat
zij een nieuwigheid schijnt te zijn.

Wij zouden bij gelegenheid ook
wel eens moeten spreken over EK.
en zijn toepassingen: E.K.E of het fa-
briekskransken werkt prachtig maar
bedekt: wilt u eens de statuten le-
zen en uw oordeel zeggen? Die van
E.K.O. moet u zeker nazien, vooral-
eer ze uitgevoerd worden “Eucharisti-

sche Kruistocht voor de Onderwijzers”:
‘t is feitelijk “het onderwijzersleven en
ambt eucharistizeren tot godsdienstige
opvoeding van de schooljeugd.”

Tk heb nog andere punten en toe-
passingen van E.K. in plan met betrek-
king tot kazerne en ook met betrekking
tot lekenapostolaat...”

Kruistocht voor de priesters

In het leven van priester Poppe zijn
er twee werken die zijn activiteit bepa-
len: aan de kant van de leken de E.K..
Daarnaast het werk voor de priesters:
het opwekken van roepingen en de hei-
liging van de priesters. Deze beide ini-
tiatieven staan voor prietser Poppe niet
los naast elkaar. Heilige priesters zijn
nodig om voorbeeld te kunnen zijn
voor de mensen, om leiding te kunnen
geven aan de zielen, om God zo goed
en zo waardig mogelijk te vereren. De
Kruistocht bidt voor de priesters, want
zonder de geestelijke ondersteuning
door de gelovigen zullen maar moeilijk
roepingen worden opgewekt en zullen
de priesters in de parochies niet over de
genade kunnen beschikken, die zij no-
dig hebben om heilig te kunnen leven.

Op 8 september 1921 was, na de
plechtige opening van het congres te
Brussel, de landelijke Filioli-bijeen-
komst waar Filibert namens prietser
Poppe de nieuwe contouren van de
priesterbeweging uiteenzette. Poppes
visie betrof vier punten waarbij hij de
derde punt als volgt samenvat “Een on-
misbare steun in de rug zal door ge-
bed en offer van de achterban worden
verleend en op dit vlak kunnen we de
E.K. niet genoeg waarderen, die alles in
ons en in ons apostolaat wil eucharisti-
zeren. Vooral EK.O (onderwijzers) en
E.K.Z(ieken) zijn van enorm belang.”

Aan vriend Jozef Leeman deelt Ed-
ward zijn geluk mee over het geslaag-
de congres: “Zeerbeminde Broeder, Met
mij gaat het tamelijk goed. Met E.K.
nog beter. Nu vooral heb ik hoop op
E.K., nu er gezellige priestervergaderin-
gen onder de inrichters plaats hebben.
In de lopende maand zal er te Dender-
monde zulk een donderdagnamiddag
gehouden worden. Wellicht kan ik er-
heen. De E.K. is zo bovennatuurlijk op-
gevat voor doel en geest en middelen
dat die besprekingen als onopgemerkt
de geestelijke gesprekken onder inrich-
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ters en priesters zullen bevorderen
of inbrengen. E.K. schijnt me een
werk der Voorzienigheid, een werk
voor onze tijd en ook een verbin-
dingsmiddel tussen Filioli-geest en
het hele diocesaan priestercorps.” In
juni 1920, het jaar daarvoor, had hij
al aan zuster Elisabeth geschreven: *
Geloof mij zuster, het priesterwerk,
de E.K. van de kinderen en de E.K.
van de volwassenen, samen met het
werk van de catechisten, zijn enkel
en alleen verschillende schakels in
het grote geheel van het plan van de
Goddelijke Voorzienigheid dat stuk
voor stuk gerealiseerd wordt... De
kruistocht van de kinderen, de kruis-
tocht van het gebed, de verstervin-
gen en van de communie heeft zich
vanuit Frankrijk ook in Belgié uitge-
breid en begint met de goedkeuring
en volgens de wensen van Zijne Hei-
ligheid paus Benedictus XV en van
zijne Eminentie de kardinaal een
zeer bovennatuurlijke werkzaam-
heid onder de kleine jeugd. Om u
aan te moedigen stuur ik u de op-
tekeningen en de oproepen met be-
trekking tot de kruistocht. Ik her-
haal het u: ik heb u nodig! Jezus zal
zich het succes van de kruistocht la-
ten betalen en deze kruistocht zelf
hangt nauw samen met het succes
van het priesterlijk werk.”

In dezelfde geest heeft onze
stichter, mgr Marcel Lefebvre aan de
Priesterbroederschap de beweging
van de E.K. willen verbinden. Door
de vorming van heilige kinderen,
door de gelovigen die opgeleid zijn
in de geest van de liturgie en de eu-
charistie, wilde hij zijn priesters van
een bovennatuurlijke steun verzeke-
ren en voor de toekomst een baker-
maat van roepingen.

Informatieblad Nr. 234 mei 2008 9



Priester Poppe en de Eucharistische Kruistocht

Priester Poppe en de
Eucharistische Kruistocht

Cécile Vereertbrugghen

In antwoord op de aanmoedigingen van de heilige paus Pius X ten gunste van

de veelvuldige commmunie, riepen de paters jezuieten Jules Lintelo en Albert Bessieres

het Apostolaat van het Gebed in het leven. De verspreiding van deze kruistocht

had voornamelijk plaats in Frankrijk, in haar kolonies een in de missies van de jezuieten.

Een andere “eucharistische apostel” stichtte de “Eucharistische Kruistocht Pius X"

Werk van de catechisten

Enkele jaren na de publicatie van
het decreet ‘Quam singularis’ van paus
Pius X, vroeg een jonge Belgische ka-
pelaan, bezorgd over de heiliging van
zijn parochiaantjes, aan zijn pastoor de
toestemming om een Liga van de veel-
vuldige communie op te richten. Het
doel was duidelijk: “Het zou een liga
zijn van kinderen die van Jezus hou-
den en heiligen willen worden door
de veelvuldige communie, de weder-
zijdse steun en de praktijk van het goe-
de voorbeeld.” De pastoor stemde erin
toe. De eerste bijeenkomst had plaats
in oktober 1916. Heel snel werd het
een succes. Toch werden de bijeen-
komsten altijd op een hoog bovenna-
tuurlijk niveau gehouden. De jonge
priester Poppe wilde immers de klei-
nen brengen tot een intiem leven met
Onze Heer Jezus Christus. Ze laten
overgaan van een uitwendige praktijk
tot een inwendige devotie, van veelvul-
dige communies naar vurige commu-
nies! Om dat hoge doel te bereiken,
had de priester een nauwkeurig plan:
eerst en vooral moest hij de kinderen
brengen tot de bronnen van de gena-
de, tot de Eucharistie. Deze moest de
onontbeerlijke spil van zijn methode
zijn. Op de tweede plaats was het no-
dig dat het catechismusonderwijs niet
als enig doel het onderricht van de kin-
deren had maar veel meer hun more-
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zij verbreidde zich ver over de zeeén. ..

Kapelaan Edward Poppe

le en godsdienstige vorming. Ten slotte
was het noodzakelijk er de medewer-
king bij te nemen van leken die zelf le-
ven vanuit dit inwendig leven. Voor dit
doel riep hij het werk van de catechis-
ten in het leven.

De Voorzienigheid stond pries-
ter Poppe niet toe, zich lang met zijn
Liga bezig te houden. Na twee jaar van
edelmoedige arbeid was de jonge kape-
laan, die een zwakke gezondheid had,
uitgeput. Hij werd benoemd tot huis-

kapelaan van een communiteit van de
zusters van Vincentius a Paulo te Moer-
zeke, een dorpje in de provincie Ant-
werpen.

Gedwongen rust

Tijdens zijn gedwongen rust bracht
priester Poppe orde in de aantekenin-
gen die hij had geschreven voor zijn
werk van de catechisten. Zijn omge-
ving, enthousiast gemaakt door dit
werk, moedigde hem aan zijn aanteke-
ningen te publiceren. Zo verscheen in
februari 1920 het “Handboek voor de
eucharistische catechist”. Het boek had
al dadelijk een groot succes. Enerzijds
beantwoordde het aan de verwach-
ting van talrijke catechisten en leer-
krachten. Anderzijds bekoorde de me-
thode die door de jonge priester werd
aanbevolen de lezers. Er moet gezegd
worden dat priester Poppe een gebo-
ren pedagoog was. Hij gebruikte in-
tuitief methodes die grote pedagogen
zoals mevrouw Maria Montessori en-
kele jaren later zouden ontwikkelen.
Zijn lessen waren levendig, opgefleurd
door gesprekken in dialoogvorm, door
gebruik van taferelen en van beelden,
door gebruikmaking van aftelrijmpjes,
van liedjes en van komediestukjes, om
niet te vergeten veelvuldige verheffin-
gen tot God. Het handboek werd snel
vertaald in andere talen en verspreid in
het buitenland.



E.K. van Averbode

Tn die tijd was er, niet ver van Moer-
zeke, in de abdij van Averbode, een
norbertijn, pater Vanmaele, trouw aan
het ideaal van zijn stichter de H. Nor-
bertus, die zich verheugde over de uit-
vaardiging van het decreet ‘Quam Sin-
gularis. Met de instemming van zijn
oversten had hij de instelling van een
krachtige actie ondernomen ten gun-
ste van de vroegtijdige en veelvuldige
communie van kinderen. Vanzelfspre-
kend was hij informaties gaan zoeken
over analoge werken: de “Liga van de
ridders van het Heilig Sacrament” in
Engeland, opgericht door een jezu-
iet, pater Lester, en de “Eucharistische
Kruistocht van het Apostolaat van het
gebed” in Frankrijk. Na de twee orga-
nisaties te hebben onderzocht, stelde
pater Vanmaele specifieke statuten op
voor de Belgische beweging. Kardinaal
Mercier keurde deze goed in zijn brief
van 12 maart 1920. De Eucharistische
Kruistocht van Averbode werd gebo-
ren. Vanaf de start al toonde de Belgi-
sche beweging een optiek die iets af-
week van het Franse werk. Eerder dan
een werk van apostolaat wilde de bewe-
ging een werk van opvoeding tot heilig-
heid zijn.

Vanmaele en Poppe

Pater Vanmaele werd in contact
gebracht met priester Poppe. De twee
mannen begrepen elkaar dadelijk. Dus
nam de jonge priester, ondanks de toe-
stand van zijn gezondheid, op zich,
mee te werken aan het ontluikende
werk. Hij vermoedde toen niet dat hij
de ziel van dit werk zou worden, en ook
niet dat dit een buitengewone omvang
zou krijgen! Eén ding is zeker, deze on-
derneming was in zijn ogen van het
grootste belang en hij vestigde het op
de basis van gebed en offer. Zijn eerste
acties werden tot uitdrukking gebracht
in artikelen die verschenen in een tijd-
schrift voor kinderen, dat uitgegeven
werd door de norbertijnen. Deze tek-
sten hadden een groot succes. Priester
Poppe slaagde erin zijn dorst naar hei-
ligheid over te brengen aan duizenden
Kleine christenen. Daar zijn gezond-
heid hem verhinderde te reizen, trok
pater Vanmaele alleen het land door
om de beweging bekend te maken.

Vanaf eind 1920, telde de Kruis-
tocht van Averbode meer dan vijftig-

Priester Poppe en de Eucharistische Kruistocht

duizend kruisvaarders, onderverdeeld
in 270 bataljons. In december 1920
had er een bijeenkomst van priesters
plaats in Averbode. Zij kwamen om
verschillende gedachten uit te wisse-
len met betrekking tot de Eucharisti-
sche Kruistocht. Priester Poppe legde
er een duidelijke organisatie voor en
toonde de dringende noodzaak aan,
degelijke en vurige leiders te vormen.
“Het werk zou waard zijn wat deze
waard zouden zijn!” V66r alles moest
men de priesters winnen en hen, bij
gelegenheid van conferenties en retrai-
tes, vormen om er hun rol in te spelen.
Eveneens moest men de opvoeders en
de leerkrachten bewerken. Zo werden
de Kruistocht van de studenten van de
kweekschool en de Kruistocht van de
Onderwijzers geboren, vertrekpunt en
drijfveer van die van de kinderen. In de
scholen verenigden de leraren zich on-
der de leiding van de geestelijkheid om

Pater Vanmaele

te praten over de methodes die gebruikt
moesten worden, maar vooral om hun
geestelijk leven te versterken: “Ik heilig
mezelf opdat de kinderen zich ook hei-
ligen in de waarheid.”(Joh. 17, 19)

“Eucharistische Kruistocht
Pius X”

Langzamerhand ontwikkelde de
beweging zich tot een compleet eucha-
ristisch en mariaal opvoedingssysteem,
dat grotendeels functioneerde dankzij
het apostolaat van leken, die gevoed
werden aan het banket van de Eucha-
ristie. Om ordelijk te blijven verlangde

het werk een hiérarchie. Voor priester
Poppe moest de Kruistocht rechtstreeks
afhankelijk blijven van de bisschop-
pen. Hij hielp de stichter, pater Van-
maele, nieuwe statuten op te stellen
die door Het Belgische episcopaat kort
voor de dood van priester Poppe, in
1924, goedgekeurd werden. Zo bleef
de Eucharistische Kruistocht van Aver-
bode onafhankelijk van het Apostolaat
van Gebed. Zij werd opgenomen in de
diocesane Katholieke Aktie. In 1926
kreeg zij van Rome de officiéle naam
“Fucharistische Kruistocht Pius X".

De Franse Eucharistische Kruistocht
zou, gelet op de eenheid, het Belgische
werk hebben willen opnemen. Maar
een fundamenteel verschil scheid-
de te twee bewegingen: de Kruistocht
van priester Poppe omvatte de volwas-
senen zowel als de kinderen. Het was
niet specifiek een apostolaat van actie
door gebed, maar een opvoedingssy-
steem. Hij legde de nadruk op de be-
middeling van Maria en vormde een
onderdeel van de parochiéle hiérar-
chie. Ondanks hun identieke naam ver-
tegenwoordigden de twee werken niet
dezelfde realiteit. Dat verhinderde deze
niet veertig jaar lang vreedzaam samen
te werken zonder enige rivaliteit, zowel
de een als de ander de devotie tot de
H. Communie en de missionaire geest
zaaiend. Van het begin had het Belgi-
sche werk trouwens de structuren van
de Franse beweging overgenomen: be-
lofte, schatkist... Van zijn kant voedde
de Franse groep zich langzamerhand
met de geest van priester Poppe.

De verspreiding van de kruistocht
van het Apostolaat van Gebed had
hoofdzakelijk plaats in Frankrijk, in
haar kolonién en in de missies van de
jezuieten. De Eucharistische Kruistocht
Pius X verbreidde zich veel overzee. Zo
sloten van diep in Canada tot Vuur-
land, van Duitsland tot Korea of tot de
Kongo honderden kinderen zich aan
onder de banier van de Kruisvaarders.
In 1938 verspreidde de Eucharistische
Kruistocht meer dan 60 tijdschriften
in 25 verschillende talen. Hij telde on-
geveer 50.000 zieke kruisvaarders, ver-
spreid over 150 ziekenhuizen en sa-
natoria. Meer dan drie miljoen waren
officieel in één van de twee werken in-
geschreven. Bij tientallen kon men de
aantallen kinderen tellen die gevormd
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waren in de school van de Kruistocht
en die als uitverkorenen stierven: Anne
de Guigné en Herman Wijns zijn de
bekendste, maar de lijst is lang...

Het verval

Het elan van de jaren van verove-
ring bleef na de oorlog zijn vruch-
ten dragen. In de jaren 40-50 telde de
Kruistocht nog duizenden aanhangers
van overal uit de wereld. Maar langza-
merhand werd de beweging, zoals veel
andere, slachtoffer van de modernis-
tische geest die de Kerk binnendrong.
Het Tweede Vaticaans Concilie alsook
de liturgische en leerstellige revolutie
die eruit voortvloeide, leidden tot de
afbraak van het katholieke geloof. De
religie van de rechten van de mens op-
gehemeld door de intelligentsia van de
Kerk bracht nieuwe waarden aan. De
mens nam de plaats van God in! On-
vermijdelijk verdween de eerbied ver-
schuldigd aan het Heilig Sacrament.
De praktijk van de communie op de
hand bracht de gelovigen ertoe het ge-
loof in de werkelijke tegenwoordigheid
te verwerpen. De Fucharistische Kruis-
tocht overleefde zo goed en zo kwaad
als het ging...

Uit bezorgdheid voor de vriend-
schap met de moslims spoorden de je-
zuieten paus Johannes XXIII aan het
woord “Kruistocht” in 1962 te onder-
drukken. De Eucharistische Kruistocht
van het apostolaat van het gebed ver-
dween dus, de Eucharistische Beweging
van de Jongeren (M.E.J. = Mouvement
Eucharistique de la jeunesse) verving
hem! Wat betreft de Eucharistische
Kruistocht Pius X, hij bleef nog enke-
le jaren bestaan. Hij verdween geheel
in het begin van de jaren 1970 bij ge-
brek aan kader. De laatste groepen die
nog bestonden, sloten zich aan bij de
M.E.].

Maar wat waren de doelen van deze
nieuwe beweging? Het getuigenis van
een verantwoordelijke van de M.E],,
tussen 1967 en 1990, brengt ons kost-
bare inlichtingen: “De eerste jaren van
de M.EJ. bleven sterk gekenmerkt door
de geest van de Eucharistische Kruis-
tocht. Vanaf 1966 drongen de paters
jezuieten aan op een gevaarlijke ver-
leiding: alleen vrome kinderen vor-
men en vergeten dat “christen” en “ge-
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tuige” één geheel vormen. Er werd dus
actief aan herinnerd dat de M.E.J. een
beweging van apostolische vorming
was. Men maakte er apostelen! Het
jaar 1969 toonde een ware ommekeer.
De pedagogie van de held werd die van
de heraut van de hedendaagse wereld
(lid van de vakbond, journalist, poli-
ticus, arbeider...). Men moest de jon-
ge mensen aanmoedigen om aanwezig
te zijn in hun tijd. Enige tijd later, in
1970, werd de sectie van de groten (de
ex-ridders) “Jonge christelijke getui-
gen” geheten, in twee groepen gedeeld:
Jonge Getuigen en Oudere Getuigen.
Het woord christen verdween. In de-
zelfde tijd beseften de verantwoordelij-
ken van de beweging dat de medede-
ling apostolisch teveel begrepen werd
als een houding van welgestelden, van
rijken die wisten, tegenover hen die
niet geloven. Het was dringend nodig
deze opvatting van de dingen te veran-
deren. Men moest de jongeren helpen
om de rijkdom van andere culturen en
andere godsdiensten beter te zien en te
begrijpen, en er de werking van God
in te zien! Daama hadden de thema’s
minder geestelijke weerklanken. Men
drong meer aan op de gemeenschappe-
lijke dimensie dan op de bevordering
van het persoonlijk geloof! In de jaren
80 werd getracht een echte osmose te
bereiken tussen de diepte van het leven
van Christus en de diepte van het leven
van de jongeren’ (sic)"1.

Heel duidelijk ligt de M.E]. heel
ver van de gedachte van pater Bessiéres
en van priester Poppe! Evenals de an-
dere werken, moet zij weer opgebouwd
worden.

De traditionele herovering

Toen de Eucharistische Kruistocht
leek te moeten sterven, besloot geluk-
kig een seminarist van de Priesterbroe-
derschap St. Pius X, abbé Jean-Luc La-
fitte, de fakkel weer op te nemen. Hij
kreeg warme aanmoedigingen van
zijn overste, monseigneur Marcel Le-
febvre, zelf oud-kruisvaarder. Vanaf
1977 werden er kampen volgens de
geest van de gelukzalige Edward Pop-
pe (in 1999 door paus Johannes Pau-
lus II zalig verklaard) georganiseerd in
de school I Etoile du Matin. Het kerst-
feest van 1986 markeerde het officiéle
weer doen opleven van de Eucharisti-

Marcel Lefebvre als kruisvaarder

sche Kruistocht door de Priesterbroe-
derschap St. Pius X. In verschillende
priorijen van de Traditie werden groe-
pen Kruisvaarders gevormd, er versche-
nen tijdschriften... Eerst was er een gra-
tis bulletin, uitgegeven in het seminarie
van Econe en verzonden aan alle kinde-
ren die het aangevraagd hadden... Nu
bestaan er in heel de Traditie meer dan
een vijftiental verschillende tijdschrif-
ten voor de Kruisvaarders, bezorgd in
heel de wereld. De Kruistocht herleeft!
Dankzij de toewijding van onze pries-
ters zijn meer dan 10.000 kinderen ge-
rekruteerd bij dit nieuwe leger waarvan
het einddoel, naar het voorbeeld van
hun voorgangers, de heiligheid blijft.
ledere zomer worden er in talrijke lan-
den kampen georganiseerd voor de
Kruisvaarders en zij hebben veel suc-
ces! Ooit zal er misschien weer een
Kruistocht herrijzen voor de opvoeders
en de leerkrachten, zoals de gelukzali-
ge Edward Poppe hem uitdacht. Laten
wij, in afwachting van die dag, bidden
en ons opofferen voor de verbreiding
van dit mooie werk. Laten we aan God
de genade vragen, naar het voorbeeld
van die apostelen van de veelvuldige
communie, een echte en vurige devotie
voor Hostie-Jezus te hebben.

I. Ulittreksel uit “Jeunesses chrétiennes au

XX éme siécle”- Les Editions Ouvriéres



Het leven van een apostel

Edward Poppe (1890 — 1924)

Het leven van een apostel

“De priesterkandidaat is een martelaar” (Edward Poppe)

Vormingsjaren

Edward Poppe werd op 18 de-
cember 1890 geboren in Temse, een
Vlaams stadje aan de Schelde, als der-
de in een gezin van elf kinderen. De
vader, een eenvoudige bakker, was een
zachte, diep gelovige man, die onop-
houdelijk en zonder klagen werkte,
“omdat men altijd tevreden moet zijn
met de wil van God”. De moeder was
wat men noemt een sterke vrouw en
een onverzettelijke christin. Met te-
derheid en met energie bracht zij haar
kinderen krachtig de goede principes
bij waaruit zij zelf leefde, besloten
hun wil te buigen, “ook al hadden zij
hoofden van steen gehad”.

En de kleine Edward groeide op in
de vrees en de liefde voor God. In dit
kinderhart, geheel vervuld van het bo-
vennatuurlijke, ontkiemde heel vroeg,
als de mooiste droom, het verlangen
naar het priesterschap. Helaas! De ou-
ders waren arm. Zij rekenden op hem
om hen te helpen en later de bakkerij
over te nemen; de goede jongen durf-
de niet aan te dringen, en na school-
tijd werkte hij in de werkplaats van de
vader om het vak te leren.

God zij dank trad een priester als
bemiddelaar op bij zijn vader. Deze
zei tegen de jonge Edward: “Het is
goed, jongen, als God je tot het pries-
terschap roept zal je vader daar geluk-
kig mee zijn. Maar luister goed hier-
naar: ik wil niet dat je als priester een
beter leven hebt dan je hier gehad zou
hebben; ik wil niet dat je de vleier
van de rijken wordt, maar de hulp en
de trooster van de ongelukkige men-
sen... Uit overtuiging en door arbeid:
anders kun je beter in de bakkerij blij-

”

ven.

Brancardiers

Dat was geen vergeefse raad. Nooit
vormde zich een seminarist een hoger
idee van zijn toekomstige missie en
begon zich serieuzer of vuriger erop
voor te bereiden. In deze geest maak-
te de jonge man zijn studies op het
grootseminarie.

Deze verliepen niet zonder moei-
lijkheden. Eerst was het de militaire
dienst in de compagnie van de uni-
versiteit van Leuven. Daarna nood-
zaakte de oorlog hem het uniform
van brancardier aan te trekken. Uit-
geput en buiten kennis teruggebracht
tijdens de terugtocht uit Namen, kan
hij zodra hij hersteld is in het semina-
rie van Mechelen intreden. Later ein-
digde een ontsnappingspoging om
naar het front terug te keren in een
ziekte, ten gevolge van een gevangen-
schap in doorweekte kleren. Hij ging

De student Edward Poppe

toen definitief terug naar het semina-
rie van Gent.

Zijn zwakke gezondheid was in
deze tegenslagen onherstelbaar aan-
getast. Anderzijds had dat alles hem
rijper gemaakt en hem tenslotte een
kostbare levenservaring gegeven, die
hij trouwens al heel vroeg had verkre-
gen: “Op mijn vijftiende jaar, toen ik
naar het college vertrok, hoefde ik niet
veel meer te leren: bij het brood be-
zorgen aan huis had ik er zoveel van
gezien in de huishoudens, de kroe-
gen en de binnenweggetjes!” Deze
contacten zouden funest geweest
kunnen zijn voor een jonge man die
minder vast in zijn principes had ge-
staan. Maar zijn ouders hadden deze
z6 krachtig in de ziel van hun kinde-
ren bevestigd, dat het zien van de zon-
de de deugd slechts in hem versterkte,
toen hij deze arme mensheid leerde
kennen, waarvan hij eens de geestelij-
ke arts moest zijn.

Maar bovenal had hij een contact
gemaakt dat beslissend moest wor-
den in zijn leven: het contact met het
kruis. Ik weet niet meer waar ik deze
zin heb gelezen: “De ziekte is de nor-
male toestand van de heilige.” Onder
een enigszins paradoxale vorm brengt
zij deze belangrijke waarheid tot uit-
drukking, dat heilige smart de grote
genade en de bron van de genaden is,
zodra men hem bovennatuurlijk op-
neemt, en dat de “koninklijke weg”
altijd de weg van de liefde zal zijn. Ver
van zich door het Kruis ontmoedigen,
ombhelsde Edward Poppe het. In deze
diepzinnige en edelmoedige ziel,
werd de ervaring van het lijden heel
snel de obsessie van het lijden. Een
lichtstraal trof hem, en in zijn geest
nestelde zich deze gedachte die karak-
teristiek zou worden voor zijn apos-
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Priester Poppe temidden van
de soldaten

tolaat: Jezus heeft de mensen verlost
door het Kruis; het is door het Kruis
dat wij hen moeten redden. Vanaf dat
tijdstip schreef hij, aan de vooravond
van zijn diakenwijding: “De priester-
kandidaat is een martelaar.”

Zijn seminarie was voltooid: hij
had zijn formule gevonden; hij was
klaar voor de strijd voor God.

Het priesterschap

In deze hoge gevoelens ontving hij
op 1 mei 1916 het merkteken van de
priesterwijding. Om die te ontvangen
was hij naar voren gekomen, bevend
van verlangen en ijver, als een marte-
laar van de liefde, klaar om alle los-
prijzen te betalen voor de oogsten die,
voortaan, van hem gingen afhangen.
“Hier ben ik, Welbeminde, schreef
hij op die dag, hostie met U voor het
heil van de mensen, slachtoffer van de
zondaars voor God...”

Dat waren geen loze woorden. Het
was bij de jonge priester een diepe en
actieve gedachte, zijn eigen opvatting
van het priesterschap, en een sterke en
doordachte wil, dat slachtoffer te zijn
dat hij had gekozen te zijn, in de vol-
heid van zijn edelmoedige schenking.
“De maat van uw lijden, had hij ge-
schreven, zal die zijn van het goed dat
u doet. Het kruis! Dat is wat u wacht
als God u bestemnt voor grote dingen.
Verwacht voor heel uw leven niets an-
ders dan beproevingen... Alleen de
beproeving zal uw apostolaat vrucht
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doen dragen. Voor grotere kruisen
zult u een grotere heiligheid hebben,
en grotere genaden kosten groter lij-
den.” “De priester is een andere Chris-
tus... Als u geen Christus bent, bent
u geen echte priester. Wel, wat Chris-
tus is leert ons het kruis. U moet uzelf
helemaal verloochenen om gelijkvor-
mig te kunnen worden aan Christus.
Dat is een onvermijdelijke noodzaak.
U moet het willen.” Hij had de moed
om het te willen, uit heel zijn vurige
apostelijver.

Om deze schenking en deze zelf-
verloochening beter te verzekeren,
had hij zich toegewijd als slaaf, vol-
gens de methode van de H. Grignion
de Montfort. Van toen af maakten de
liefde tot Maria en het vertrouwen op
Maria wezenlijk deel uit van zijn le-
ven, zo zeer dat zij ook een kenmer-
kende trek van zijn geestelijk en apos-
tolisch gezicht werden. “Ja, Heer, riep
hij uit, geef mij het kruis zoals aan de
H. Johannes, maar geef aan mij, zoals
aan hem, ook uw Moeder... Maria,
houd de overtuiging van de noodzaak
van het kruis levendig en goed inge-
prent in mijn herinnering. Dan zal ik,
wanneer de nacht komt, wanneer de
duisternis me omgeeft, en wanneer
de uitwendige pijnen me overstelpen,
zonder discussie, zonder vrees en zon-
der vermindering van mijn geloof of
van mijn vertrouwen, blijmoedig uw
wil omhelzen met mijn wil, en me he-
lemaal aan U overgeven.”

Armoede

Tenslotte had hij een volmaakte
uitdrukking van zijn ideaal gevonden
in de verheven figuur van de kleine
arme van Assisi: en hij was ingetreden
in de franciscaanse derde orde. Ook
dit was bij hem iets anders dan een
eenvoudige opneming en een vro-
me formaliteit: het was een leven. Hij
wilde, evenals de H. Franciscus, “het
evangelie naakt en zonder commen-
taar” volgen, een serafijns leven lei-
den, in de onthechting en de “heilige
armoede”. Van toen af was zijn ideaal,
armer te worden.

Hij werd naar Gent gestuurd als
kapelaan in de parochie van de H.
Coleta. Hij was er dadelijk, zoals zijn
vader dat verlangde, “de steun en de
trooster van de ongelukkige mensen”.
Die rol ging prachtig samen met zijn

verlangen naar armoede. Geld, horlo-
ge, pijp en tabak werden geofferd, zijn
dierbare viool volgde, en uiteindelijk,
gingen zelfs zijn linnengoed en zijn
bed eraan. “O armoede, kon hij met
zijn serafijnse vader zingen, mijn zus-
ter en mijn verloofde!” Het was de ar-
moede uit naastenliefde: de mooiste.

Maar natuurlijk ging zijn priester-
lijke liefde vooral naar de zielen. Heel
blij dat hij een arbeider in de wijn-
berg van de Heer was, zette hij zich
met een heilige en brandende vurig-
heid aan het werk. Hij behoorde niet
tot de mensen die zich ermee tevre-
den weten te stellen “zich van hun ta-
ken te kwijten”. Zoals alle apostelen
die de ijver verteert, voelde hij de be-
hoefte te zoeken, uit te vinden, iets
nieuws te maken: en hij liet niet lang
op zich wachten.

De eerste fundamenten van zijn
eucharistische en mariale opvoedings-
methode legde hij in zijn communie-
liga voor de jeugd. Daarna kwam het
werk van de catechisten, dat de al-
lerkleinsten, vooral die uit ongelovi-
ge gezinnen, verzamelde om ze voor
te bereiden op de eerste H. Commu-
nie en ze tot een christelijk leven te
brengen. Ze bloeiden allebei al dade-
lijk en gaven zeer bemoedigende re-
sultaten... Ongetwijfeld té bemoedi-
gend voor een priester die vodr alles
een martelaar wilde zijn, die het apos-
tolaat en het kruis gelijkstelde en die
het kruis wilde. “De zielen leiden is zo
iets groots!” Schreef hij later. “Jezus
deed het volmaakt toen Hij zijn apos-
telen vormde. Maar het offer ontbrak
nog. Het offer van Jezus was nog niet
over dat alles heen gegaan, had dat al-
les nog niet bevestigd: de apostelen
namen de vlucht!” Ook aan zijn werk,
dat hij zozeer op dat van zijn Mees-
ter, zijn voorbeeld, wilde laten lijken,
ontbrak het kruis nog, de beproeving
en de tegenslag: het kruis moest het
nog bevestigen.

God zorgde ervoor. Bij de jonge
kapelaan sloopte te grote geestesin-
spanning het lichaam. Zijn ijver had
al gauw de hachelijke middelen opge-
slokt van een gezondheid die al aan-
getast was. Na enige tijd dwong de
ziekte hem, zijn dierbare Commu-
nieliga op te geven. Daarna kwamen
misverstanden, heimelijke en klein-
geestige tegenstand, het onbegrip dat



vastzit aan alle nieuwigheden, hem
ook het werk van de catechisten afne-
men: bij de bisschop ontboden, zag
hij zich aangemaand ervan af te zien.
Daarbij toonde hij een bewonderens-
waardig voorbeeld van geloof en van
onderwerping: terwijl hij voor zijn
bisschop op de knieén viel, bedank-
te hij hem... “Als alles lijden wordt,
zei hij, als ons werk op niets uitdraait,
dan is dat het werk van Jezus.” Deze
volmaakte, systematische, onderwor-
penheid die tot in de heldhaftigheid
gaat, openbaart ons dus een andere
karakteristieke trek van zijn geestelij-
ke mentaliteit: de hiérarchische geest,
waarop hij later met zoveel aandrang
zal terugkomen.

Nu was hij klaar voor grotere
strijd.

De zelfopoffering

want hij had het offer nog slechts
een beetje leren kennen. Het slacht-
offer was geraakt; nu moest het offer
verbrand worden. Het is een serieuze
zaak als een priester zich aanbiedt als
hostie, wanneer hij de offerande wer-
kelijk wil leven...

Aan het eind van twee jaar paro-
chiéle bediening, was kapelaan Poppe
aan het einde van zijn krachten, zelfs
onder een taak die tot het strikt nood-
zakelijke was teruggebracht. In okto-
ber 1919 werd hij benoemd als aal-
moezenier van de zusters van de H.
Vincentius a Paulo, in het klooster van
Moerzeke. Hij verliet het strijdperk na
een mislukking, miskend, eenvoudig
“op een zijspoor gezet”, zelfs niet in
staat “zijn functies te vervullen”, hij
die er zo van gedroomd had, meer te
doen! En zie hem hier, vervuld van
apostolaatijver, teruggebracht tot de
werkeloosheid in een rusthuis, zon-
der enige uitweg voor de jjver die hem
obsedeerde. Tot overmaat van onge-
nade, nam de hartkwaal waaraan hij
leed slechts toe, in plaats van te ver-
beteren. Een ander zou ontmoedigd,
verbitterd en in zichzelf gekeerd zijn
geweest. Hij accepteerde, met een
blij liefdesvuur, en zijn vleugels gin-
gen open. “Werken is goed, schreef hij
op een dag, bidden is beter, lijden is
het best!” Hij kon niet meer werken,
maar hij kon nog bidden en het lijden
droeg hij, gegrift als een kruis in zijn
lichaam en in zijn ziel.

Priester-martelaar

En in dit verminderde leven, zo
wreed getroffen, opende zich een
nieuwe, enorme, actieradius voor de
ogen van de priester-martelaar. In april
1919 werd hij uitgenodigd om deel te
nemen aan een congres van priesters
in de abdij van de Keizersberg te Leu-
ven. De gedachtewisselingen dwaal-
den er af naar secundaire kwesties van
meer menselijke dan bovennatuurlij-
ke orde. Kapelaan Poppe was diep be-
droefd. Op de laatste dag besliste hij:
“ Tk heb gezegd dat ik een lang marte-
laarschap door een langzame uitput-
ting aanvaardde, en, voor het geval
de zaken van de Keizersberg haper-
den, heb ik me aangeboden...” Nadat
hij zo “zijn offer er overheen had la-
ten gaan”, vroeg hij het woord. En dat
werd voor die priesters de schitterende
openbaring van de bovennatuurlijke
essentie van hun apostolische werk,
en voor kapelaan Poppe het vertrek-
punt van een nieuw en heel onver-
wacht werk. Voortaan droeg men hem
op, zelf die congressen te leiden, die
ware retraites werden, buitengewoon
verheffend en heiligend. De heilige
priester werd de apostel van de pries-
ters zelf. En op het ogenblik dat zijn
werk ophield, breidde het zich uit in
dat van allen die hij naar zijn voor-
beeld vormde: een menigte fakkels
ging zich ontsteken aan de flakkeren-
de vlam van de zijne. Maar hij moest
nu deze nieuwe triom{ betalen. Ook
deze keer hield God hem weer aan
zijn woord en antwoordde dadelijk
op zijn heilige onvoorzichtigheid: het
“lange martelaarschap” waarmee hij
had ingestemd liet niet op zich wach-

Het leven van een apostel

ten. Tien dagen later bracht een eerste
hartaanval, weldra gevolgd door een
tweede, hem aan de rand van het graf.
In vervoering strekte hij de armen uit
op het kruis. “Ik aanbid u eerbiedig,
wil van Jezus, die u werkelijk verbergt
onder deze tekenen”: het “sacrament
van het lijden” dat hij, tot zelfs in de
uitdrukking, gelijkstelde met het eu-
charistisch sacrament.

Deze keer ontsprong hij de dans,
maar van toen af aan was hij nog
slechts een man met een zwakke ge-
zondheid, bijna voortdurende uitge-
strekt op een ernstig ziekbed. De rest
van de tijd verduurde hij een gezond-
heid die uiterst breekbaar was gewor-
den en voortdurend blootgesteld was
aan een fatale terugval. “Met Chris-
tus ben ik aan het kruis gekluisterd!”
kon hij tenslotte uitroepen. “Jezus,”
zei hij in één van zijn prachtige pries-
terretraites, “om de zielen te redden
hebt U zich hulpeloos gemaakt: en,
eenmaal in deze algehele hulpeloos-
heid in de handen van de Vader, bent
U dan geslaagd: en uw apostelen zijn
teruggekeerd...” Ja, lijden is het beste:
en dus, “wanneer de prediking en het
werk niet slagen, laten we dan onze
toevlucht nemen tot het offer, laat
ons lijden, laten we ons opofferen.
Dat is het laatste middel, maar het is
het beste!”

Toen begon de oogst.

De oogst

Kapelaan Poppe was er de man
niet naar om zich te sparen. Daar-
voor had hij te veel ijver. Te veel ge-
zond verstand ook om niet te geloven,
dat naast het werk van God het werk

Priester Poppe op zijn sterfbed
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van de mens gevraagd wordt, telkens
als het mogelijk is. Hij was vastbeslo-
ten tot het einde op de bres te blijven.
In plaats van eenvoudig te berusten in
de werkeloosheid, keek hij of het mo-
gelijk was zijn werk aan te passen aan
de vermogens die hem overbleven. In
deze periode van machteloosheid en
van gedwongen bedrust toonde hij
heel zijn talent, en zijn geestelijke ac-
tiviteit ontplooide zich in een prach-
tige en onthutsende bloei. Vanaf zijn
komst in Moerzeke had hij op klei-
ne schaal zijn favoriete werk hervat:
dat van de catechismus en dat van de
communie: voorbereidingen op dat
van de Eucharistische Kruistocht, dat
zo'n schitterende toekomst tegemoet

ging.
Maar spoedig werd zelfs dat hem
maandenlang  onmogelijk:  ieder

rechtstreeks werk werd hem verboden
en zijn enige gevechtspost was zijn
ziekbed. Dat was geen bezwaar! Hij
kon niet meer rondlopen, niet meer
preken, niet meer handelen: hij werd
schrijver, en dat bracht een aardig ta-
lent aan het licht, vol originaliteit,
humor, natuurlijkheid, weldadige
eenvoud en barstend van een ont-
roerende en prachtige lyriek, waarin
zijn apostelhart losbarstte. Vanuit een
onvermoeibare pen overspoelde hij
Vlaanderen met boeken, traktaatjes,
artikelen en brieven, naar alle richtin-
gen de vonken van zijn inwendig vuur
werpend, dat weldra overal een om-
vangrijke brand van ijver en van liefde
ontstak.

Zijn geschreven werk - voor het
merendeel tot op de dag van vandaag
onuitgegeven - is enorm. Laat ons al-
leen zijn “Catechismushandboek”
noemen, dat zo duidelijk en zo prak-
tisch is; het prachtige boek met gebe-
den voor kinderen: “De Vriend van de
Kleinen”, zijn brochure over “De gees-
telijke leiding van kinderen”, en zijn
“Eucharistische Methode”, dat “mees-
terwerkje” volgens kardinaal Mercier.

Andere Christus

En op die manier verspreid, had
zijn woord buitengewoon doeltref-
fend en overtuigend effect, door aan
de geesten het geheim van het bo-
vennatuurlijk apostolaat kenbaar te
maken en de harten tot heilige ijver
te doen ontvlammen. Van alle kan-
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ten kwam men naar Moerzeke om bij
deze zieke licht en troost te zoeken.
Er ging een kracht van hem uit. “De
eerste keer dat ik hem zag,” zegt mgr.
Mercier, “werd ik plotseling tot in het
diepst van mijn ziel geroerd: er ging
een stroom van genade van hem uit”.
Het was de kracht van Christus die hij
zo uitstraalde. Hij had zich z6 goed
met Hem geidentificeerd dat men
Hem herkende in zijn woorden en
in de gloed van zijn gezicht. Hij was
doodeenvoudig een echte priester, een
“andere Christus”, omdat hij de moed
had gehad met Hem te sterven.

Men herkende Christus eveneens
in de deugden van de heilige pries-
ter, die vooral preekte door zijn voor-
beeld. De ongelukkige priester Poppe
was de meest blije mens, de vriende-
lijkste ook, toegewijd tot in de held-
haftigheid, en van een engelachtig
geduld. Voor zichzelf was hij buiten-
gewoon streng. Hij ontzegde zich elk
vermaak. Zijn armoede was meer dan
kloosterlijk: een zo volledig mogelijke
systematische soberheid. En op deze
zelfverloochening bloeiden dat sera-
fijnse mededogen, die brandende lief-
de en die verslindende ijver, die alle
mensen die hem ontmoetten trof en
die de harten raakten als een genade.

Vanuit zijn ziekbed organiseerde
hij actief zijn dierbare Eucharistische
Kruistocht, in samenwerking met de
norbertijnen van Averbode. Zijn for-
mule: “christenen vormen door de
Eucharistie”, veranderde als bij tover-
slag volledig de methoden die tot dan
toe waren toegepast. Het succes was
geweldig: na twee jaar telde het werk
honderdduizend aanhangers, deed
enorm veel goed en liep over van vi-
taliteit. Onbegrensde verwachtingen
waren van toen af aan gewettigd, ver-
wachtingen die vandaag prachtige
werkelijkheden zijn geworden. Voor
zover zijn gezondheid het hem toe-
liet, woonde hij zelf de vergaderingen
van de Kruistocht bij, waarvan hij de
bezielende kracht was, of hij ging in
de abdij van Averbode eucharistische
en mariale actieplannen uiteenzetten
en uitbroeden.

Apostel van de priesters

Maar hij bleef ook, bovenal mis-
schien, de apostel van de priesters. Hij
werkte mee aan een tijdschrift voor

priesters, dat op zijn initiatief was op-
gericht. Hij leidde een priesterclub-
je dat de heiliging van haar leden als
doel had. Hij was de ziel van de con-
gressen van priesters en preekte ieder
jaar voor hen een retraite, die voor
allen een bovennatuurlijk geestelijk
bad was. Als de ziekte hem verhinder-
de de bijeenkomsten van zijn mede-
broeders bij te wonen, dan schreef hij
hun bijzondere brieven, brandend als
lava, die het mooiste zijn wat ik heb
gelezen over het werk van de priester.

In 1922 werd er een nieuw terrein
geopend voor zijn ijver. Zijn gezond-
heid leek een beetje vooruit te gaan:
kardinaal Mercier zond hem naar
het kamp van Bourg-Leopard als aal-
moezenier van de seminaristen die
in militaire dienst waren. Deze mis-
sie verheugde hem zeer: toekomsti-
ge priesters vormen! Hij gaf er zich
aan met een bovennatuurlijke ijver,
en wijdde zich tot uitputting toe aan
deze dierbare jeugd, die het teken
droeg. En daar werd zijn werk weer
doorslaggevend. Allen die onder zijn
geestelijke leiding hebben gestaan ge-
tuigen van de onuitwisbare bovenna-
tuurlijke indruk die hij bij hen heeft
achtergelaten. Maar hij had zijn krach-
ten overschat: deze laatste inspanning
van zijn ijver had hem volledig uitge-
put. Hij kon ook goed vertrekken: zijn
werk was verzekerd, de oogst was ge-
reed voor een lange toekomst; hij kon
zonder spijt het grootste offer begin-
nen.

Op 1 januari 1924, toen hij op va-
kantie was in Moerzeke, werd hij ge-
veld door een crisis. Andere, steeds
meer verontrustend, volgden en op 6
maart ontving hij voor de derde maal
de laatste sacramenten. Toch tekende
zich een gedeeltelijk herstel af. Maar
op 10 juni, toen hij wilde opstaan
voor de mis, trof een laatste crisis hem
dodelijk: een lange blik vol liefde op
het beeld van het Heilig Hart, en zijn
schone ziel van priester en martelaar
ging, onttrokken aan de strijd, genie-
ten van de beloning van het offer.

Uittreksel van pater Martial Lekeux: “Het
geheim van het apostolaat in het leven van

priester Edward Poppe™.
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Eucharistische Kruistocht
in Nederland

De E.K. is een beweging voor jong
en oud met het doel : het vormen van
kerngroepen van diep overtuigde ka-
tholieken en apostelen van Onze Heer
Jezus Christus. De kinderkruistocht is
slechts het begin van de Eucharisti-
sche beweging voor volwassenen!

Als kinderbeweging en onderaf-
deling van het Apostolaat van het
Gebed ontstaan op een Frans pensi-
onaat n.a.v. het Eucharistisch
Congres van 1914 te Lourdes,
verspreidde de E.K. zich in
korte tijd over heel de we-
reld. In Belgié

werd hij onafhankelijk van het Apos-
tolaat van het Gebed opgericht door
de paters van Averbode (1920). Pries-
ter E. Poppe, de bekende kindera-
postel, werd door Pater B. Vanmae-
le ujt Averbode hierbij betrokken. In
de statuten, artikelen en geschriften
heeft hij de geest van de E.K. verbreid.
Vooral de Nederlandse priester en se-
minarieprofessor E Frencken te Bre-
da, die met Poppe in nauwe betrek-
king stond, bracht de E.K. over naar
Nederland.

Hadden de priesters van de
Priesterbroederschap St. Pius
X, na hun komst in 1984
naar Ne-

Pater C. de Beer

derland, de E.K.-draad niet opgepakt,
dan zou de beweging wellicht nu nog
slechts voortleven in oudere personen
en hun herinneringen aan vroeger.

De geest van de E.K. werd altijd be-
schouwd als hoofdzaak, de organisa-
tie als bijkomstig. Hij is eerst en voor-
al bovennatuurlijk. Op grond van de
Communiedecreten van Paus Pius X
wordt door de veelvuldige, welver-
zorgde en goed-benutte H. Commu-
nie opgevoed tot innige vereniging
met Christus. Het H. Misoffer moet
goed begrepen zijn om het volmaak-
ter mee op te dragen en ervan te leven
in goede werken, offer en versterving,
Niet klagen, altijd vertrouwen is het-




De Eucharistische Kruistocht in Nederland

geen Priester Poppe leerde en zelf ook
voordeed : “Hostie zijn met de Hos-
tie.”

De dienende liefde is de hoofd-
deugd, en de hoogste vorm van de
naastenliefde is het apostolaat, steu-
nend op zelfheiliging, welke in de
praktijk steun vindt in de oefening
van het “bijzonder punt” (zijn hoofd-
gebrek overwinnen). De christelijke
ascese wordt beoefend om te komen
tot het einddoel van dit leven, in tijd
en eeuwigheid : de gelijkvormigheid
aan Christus.

Kon vroeger de eucharistische op-
voedmethode toegepast worden in
de scholen, tegenwoordig moeten
wij deze zien toe te passen in bui-
tenschoolsverband : maandvergade-
ringen, weekenden, zomerkampen.
Daarmee wordt wel opnieuw de keur-
bende gevormd, daar ouders en kin-
deren bewust hiervoor kiezen, en het
om kleinere groepen gaat.

De kinderen worden geinformeerd
met het tijdschriftje “De Kruisvaar-
der”, dat tienmaal per jaar verschijnt.
Het geeft naast o.a. de maandinten-
tie, leerzame verhalen en liturgische
wetenswaardigheden de “Schatkist”
mee, het maandbriefje, dat als hulp-
middel het kind dient bij de vorming
van het geestelijk leven. Want hoe zijn
geestelijk leven in te richten? Hoe is
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zijn omgeving in deze wereld? Alles-
behalve stichtend! Fen minimum aan
christelijk leven is echt te weinig. De
basis voor het geestelijk leven kan
maar best gelegd zijn v66r de puber-
teit. De “Schatkist” spoort aan en laat
bovendien nog een maandelijks bij-
zonder gedragspuntje onderhouden.
Gebeden, goede werken en offertjes
worden aangetekend in de “Schat-
kist” (anoniem), die wordt ingezon-
den voor telling en publicatie. Het
aantal teruggezonden “Schatkisten” is
nu loffelijk te noemen.

De inhoud van “De Kruisvaarder”
wordt veelal nog eens gevraagd en be-
sproken bij de maandvergaderingen,
die in Den Haag op de derde en in
Gerwen op de vierde zondag van de
maand plaatsvinden. Verder wordt er
bij zo'n vergadering ook aandacht be-
steed aan gezonde lichamelijke ont-
spanning en cultuur. Helaas is er op
dit moment, het moet gezegd wor-
den, nauwelijks leiding, die de aal-
moezenier van de E.K. bij de activitei-
ten helpt. Jonge mensen zijn daarom
dringend opgeroepen om zich aan te
bieden en zich desnoods eerst te laten
opleiden tot dit prachtig geestelijk op-
voedingswerk.

De kinderen ontvangen na een ze-
kere proeftijd de sjaal of das in rood
en blauw, behorend bij het uniform,
dat hun als groep samenbindt en her-
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De deugden van de kruisvaarder

kenbaar maakt. De kleur rood herin-
nert hun aan het H. Hart van Jezus, de
goddelijke liefde, en de kleur blauw
aan de H. Maagd Maria, de Medever-
losseres, die zij mede in hun vaandel
voeren. De E.K. is ook Mariaal.

Al naar gelang de leeftijd en inzet
kunnen zij gaan voor de rangen van
Schildknaap, Kruisvaarder of Kruis-
ridder met bijbehorende verplichtin-
gen en herkenningstekens, die zij na
vrije keuze en plechtige opneming,
bijvoorbeeld op zomerkamp, kunnen
verkrijgen.

Jong geleerd, is oud gedaan! Op-
dat zij eucharistisch blijven leven!
Apostelen blijven! Bruggenbouwers
voor de priesters! Wat gaan wij van
onze toekomst maken? De kinderen
moeten gemotiveerd worden : “Ga bij
de E.K.!” en bijvoorbeeld : “Je Schat-
kist niet vergeten!” De ouders moeten
wel offertjes hiervoor brengen, het is
z0, maar die zullen rijkelijk beloond
worden.



Geloven met
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Geloven met handen en voeten

Pater jlirgen Wegner

Terwijl de zondagsmis stilaan een curiosum wordt, stromen jaarlijks duizenden mensen

naar Scherpenheuvel en Kevelaer. De paardenprocessie van Hakendover lokt op paasmaandag

zo'n 15.000 bedevaarders naar het Tiense platteland terwijl meer dan 8000 meedoen

aan de |2/de Stille Omgang in Amsterdam.

De volksdevotie is nog lang niet afgeschreven."Het geloof heeft zich verplaatst van de kerkbank

naar de straat”, bevestigt redactrice Goedele Miseur, voor 'Ziel en Zaligheid’,
een coproductie van de KTRO en het Nederlandse RKK. De devotie voor Maria

en andere heiligen neemt veeleer toe dan af, net als de daarbij behorende rituelen,

bedevaarten en ommegangen en het gaat daarbij om meer dan folklore alleen.

Het askruisje op Aswoensdag en de palmwijding op de

zondag védr Pasen worden steeds populairder.

Een processie, als publiek gebeuren, krijgt een speciale betekenis in onze maatschappij

waarin de godsdienst teruggedrongen is naar de privésfeer. Zulke manifestaties houden

de christelijke symbooltraditie levendig. De vraag komt op naar de oorsprong en

de betekenis van dit verschijnsel.

Laten wij het belangrijkste meteen zeggen: ‘Volksreligie: geloven met handen en voeten’

heeft niets meer gemeen met de traditionele notie van het geloof,

evenmin met de traditionele manier waarop een bisschop theologische en pastorale

problemen benadert. Taal, redenatie, conclusies, de hele mentaliteit die achter

het document staat, alles is nieuw, anders, vreemd.

Steeds groeiend succes

Kardinaal Godfried Danneels
wijdt zijn paasbrochure ‘Geloven met
handen en voeten’ aan het verschijn-
sel “volksreligie”. “’De kerken lopen
leeg’, 'sommigen zijn al gesloten’. Je
hoort het wel vaker zeggen. Het kerk-
bezoek is geslonken, soms tot beden-
kelijk dicht bij het nulpunt. Alsof het
geloof aan het verdampen is. Toch is
dat niet het hele plaatje. Kerstmis en
Pasen vormen hierop een uitzonde-
ring en ook bij uitvaarten en vorm-
selvieringen zijn de kerken goed ge-
vuld... Er is immers een domein waar
helemaal geen leegloop voorkomt,

integendeel, er is een steeds groei-
end succes. Het zijn de bedevaarts-
plaatsen en de volksvroomheid. De
mensen blijven massaal komen naar
Lourdes, Scherpenheuvel, Halle, Qos-
takker, Banneux en Beauraing.” Waar-
om ? Wat is er aan de hand? Vanwaar
dat verschil, vraagt de kardinaal zich
in deze brochure af. De kardinaal
heeft z'n eigen verklaring voor de
groeiende populariteit van de volks-
devotie. “In de zondagsmis moet je
stilzitten, terwijl je in een bedevaarts-
oord als Scherpenheuvel al je zintui-
gen kunt gebruiken. Noem het gelo-
ven met handen en voeten. Slenteren

langs de kraampjes, een souvenirtje
kopen, eten en drinken: het hoort er
allemaal bij.”

God kennen

Om dit document beter te kun-
nen plaatsen en om duidelijker het
verschil tussen katholiek en ‘volksre-
ligie — geloven met handen en voeten’
te laten uitkomen willen we eerst de
vraag stellen naar de oorsprong van
het geloof. Waar komt ons geloven
vandaan?

Sint Paulus schrijft aan de Romei-
nen: “Immers, wat men kan weten
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over God, kan ook door de heidenen
worden gekend; God toch heeft het
hun duidelijk gemaakt. Want zijn on-
zichtbaar Wezen, zijn eeuwige Macht
en zijn Godheid zijn van de schep-
ping der wereld af bij enig nadenken
uit het geschapene duidelijk te ken-

nen.” Door eigen persoonlijke in-
spanning kan de mens dus komen tot
een adequate kennis van God, een na-
tuurlijk maar waarachtig geloof.
Omdat God van wezen goed, al-
wetend en oneindig is laat Hij al zijn
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werken - ieder op zijn wijze - deel-
hebben aan zijn volmaaktheden. Bij
de schepping legt God een verlangen
naar het goddelijke in de menselijke
ziel. Zij kan niet anders dan met haar
verstand naar Hem vorsen, met haar
wil naar Hem streven. De ziel is dus
van natuur religieus,
ze wil Hem kennen
en beminnen, Hem
vinden en vereren.
Het navolgen van de
grondwetten van de
moraal is het men-
selijk bewijs van zijn
gericht-zijn op God,
de liturgie de poging
het geloof te ma-
nifesteren, het met
anderen te delen en
het met hen samen
te beleven. Zo be-
gint het geloof met
het kennen, maar
blijft niet hangen
in het hoofd, in het
bereik van het intel-
lect. Omdat de mens
een geheel vormt ne-
men de wil, het hart,
de gevoelens, ‘han-
den en voeten’, deel
aan Gods kennis en
liefde.

Goddelijke

openbaring

Het Eerste Vati-
caans Concilie defi-
nieert dat het moge-
lijk is om - uitgaand
van de zichtbare
schepping - God
doormiddel van het
verstand te kennen.
Tevens spreekt het
over de goddelijke
openbaring.  Deze
gaat de mens dieper
inzicht geven in het
leven van God en in
het plan van het heil.
Ze komt voort uit het
goddelijk raadsbesluit, is volkomen
bovennatuurlijk, en wordt verkondigd
door de mond van de profeten, van
zijn mensgeworden Zoon en daarna
door de apostelen. Dit is de schat die
God zijn Kerk heeft toevertrouwd en

die de Kerk dient te verkondigen aan
alle mensen. “Gaat heen, onderwijst
alle volkeren, doopt ze in de naam
van de Vader en de Zoon en de Hei-
lige Geest, en leert ze onderhouden al
wat Ik u heb geboden. Ziet ik blijf bij
u, tot aan het einde der wereld.”

De mens kan - met de hulp van
God, onder de leiding van de Kerk -
de inhoud van deze openbaring aan-
nemen ook al gaat ze in wezen zijn
natuurlijke vermogens te boven. Van
buitenaf ontvangt de mens dit ge-
loof door de prediking, in het hart zal
God, doormiddel van de interventie
van zijn Heilige Geest, direct het ge-
loof teweeg brengen. Om naar buiten
de waarheid van dit geloof te onder-
steunen heeft God bewijzen voor de
echtheid van het geloof gegeven in de
vorm van wonderen en profetieén. Dit
zijn de meest zekere en voor allen toe-
gankelijke bewijzen van de waarheid
van zijn openbaring. Het Eerste Vati-
caans Concilie veroordeelt in het ver-
volg degene die het geloof alleen wil
baseren op de innerlijke ervaring of
op de inspiratie van het individu. Het
katholieke geloof is dus een geheel
aan waarheden die wij of doormiddel
van ons verstand hebben ingezien,
of uit de mond van een betrouwbare
getuige hebben gehoord, of door di-
recte inwerking van God hebben ont-
vangen. Het geloof is een realiteit die
door moet werken in het menselijke
leven en alles moet doorweven!

Volksgeloof

Bezien wij de brochure van kardi-
naal Danneels van dichterbij, dan ver-
wachten wij een toelichting over wat
‘volksgeloof is. Op de eerste plaats
valt ons echter de tegenstelling op die
hij ziet tussen de “grote liturgie” van
de Kerk van vroeger en de “kleine li-
turgie” van de volksvroomheid, zon-
der een concreet punt aan te wijzen.
“Het christendom is inderdaad geen
filosofie of denksysteem, het is een re-
ligie. En religie is geincarneerd: ze is
niet slechts denken, maar ook leven.
Leven is meer dan denken.

Volksreligie is van nature levens-
nabij: ze moet niet ‘bij het leven ge-
bracht worden’ zoals de ‘geleerde’ li-
turgie. Ze zit verweven in het leven; in
hart en gevoel, in handen en voeten.”



Verder komen wij op verschillende
plaatsen pogingen tegen om nader
toe te lichten wat wij onder ‘volksre-
ligie’ moeten verstaan. Wij moeten
beter zeggen: om ‘volksreligie’ met
welgevallige slogans aan te prijzen.
“Volksreligie is diep verankerd in de
volkscultuur. Daarom is het wellicht
goed te zoeken naar wat die volkscul-
tuur kenmerkt. Dit is geen archeolo-
gie, maar graven naar de diepte van
het nu. Volksreligie heeft haar eigen
karakteristieken. Ze laat zich leiden
door gevoel, meer dan door ideeén,
ze leeft van intuitie en niet van argu-
menten. Sentiment is haar veel meer
waard dan ideeén, en passie haalt het
op planning.”

Hart en gevoel

Andere pogingen om verder te
bepalen wat wij onder ‘volksreligie’
moeten verstaan zijn negatief gefor-
muleerd en zeggen wat ‘volksreligie’
niet is, of blijven uitermate zweve-
rig: “Volksreligie heeft alles te maken
met hart en gevoel, veel meer dan met
het hoofd. Gevoel is niet hetzelfde als
sentimenteel worden; in een weke bui
puur subjectief beroerd worden. Ge-
voel is spontaan, direct, intuitief, af-
fectief. Het is niet logisch.” En dan
komen wij ook passages tegen die be-
denkelijk zijn, des te meer omdat ze
zonder commentaar en zonder verkla-
rende uitleg vloeien uit de pen van de
primaat van Belgié: “De ‘volkskatho-
liek heeft zijn eigen kijk op de moraal
van de Kerk. Hij weet ook wel dat ge-
boden en verboden horen bij moraal;
maar hij heeft er wel zijn persoonlijke
interpretatie van. Hij wantrouwt ove-
rigens meestal alles wat te institutio-
neel is en vaak neemt hij dan zijn ei-
gen reisweg tussen wat mag en niet
mag. En toch blijft in hem een diep
besef dat het binnen de Kerk niet zo
slecht is om te leven, ook al gaat hij
soms niet akkoord met het kerkelijk
leergezag,” of “de volksreligie houdt
ook niet van filters tussen God en de
mens: voor haar hoeft geen priester te
bemiddelen. Ze gaat onmiddellijk en
rechtdoor tot bij God. Ze is ook niet
verlegen om bij God te komen, voor-
al om iets te krijgen. Ze schaamt zich
niet om te bedelen en voor de dag
te komen met soms zeer laag-bij-de-
grondse behoeften.”

Uitzuiveren

De analyse van het fenomeen
‘volksreligie’ blijft onbevredigend.
Het schijnt een ‘melting-pot’ te zijn
van alle soort religieuze gevoelens
die uit het hart van de moderne mens
naar boven komen, zonder maatstaf
en richtsnoer. Wel naar de smaak van
de mens, aantrekkelijk, warm, sympa-
thiek en spontaan. Voorzichtig stelt
de kardinaal toch de vraag naar uit-
wassen: “Heeft ze inderdaad ook niet
haar uitwassen: magie, al te veel uit
zijn op tastbare resultaten, formalis-
me en blind vertrouwen in het ritu-
eel, gebrek aan morele bekering, uti-
litarisme, duidelijke onderschatting
van inzicht en kennen gecombineerd
met vermetel vertrouwen op God?...
Ze bevat niet zelden de metaalslak-
ken van bijgeloof, magie, esoterisme.
Ze schuwt niet te rade te gaan bij zie-
ners en mediums, kaartleggers en gla-
zenbolkijkers. ..

De volksreligie kan de benadering
van God zo naar beneden halen, dat
ze manipulatie van God en zijn trans-
cendentie wordt. Dan is God de Zoon
neergehaald tot op louter menselijk
niveau en een afgod geworden. Ook
de ‘onmiddelijkheid” van de volksre-
ligie kan zo ver doorgedreven worden
dat God herleid wordt tot de evenknie
van de mens. Of ze kan zo gesteld zijn
op nut dat God niets anders meer is
dan de projectie van onze verlangens
en behoeften: de spiegel van onze no-
den.” Hoe kunnen wij — na een zwe-
verige analyse en een huiverige vraag
- een duidelijk standpunt en een ef-
fectief antwoord verwachten van hem
die het geloof in ons land moet ver-
dedigen?

Het juiste evenwicht

In de trant van het hele document
sluit de kardinaa! met enkele opmer-
kingen die tot correctie van misstan-
den moeten dienen. “Volksreligie’ en
kritisch geloof, volksdevotie en offi-
ci¢le liturgie, dienen voortdurend in
evenwicht te worden gehouden in een
delicate en nooit helemaal verworven
balans,... de volksreligie moet voort-
durend geévangeliseerd worden; want
alles wat het dagelijkse leven aan-
brengt, moet getoetst worden aan de
evangelische boodschap. Niet alles

Geloven met handen en voeten

wat oprijst in het hart is onmiddellijk
evangelisch...” Meer concreet en dui-
delijker zijn de consequenties die de
kardinaal trekt niet. Hij laat de gelo-
vigen die zoeken naar een richtlijn in
de kou staan.

Na de lezing van “Een woord bij
... Pasen 2008” blijft enkel een wran-
ge smaak achter. Veel punten blijven
open: wat is ‘volksreligie’, waar zijn
haar grenzen, wat zijn de dwalingen,
welke middelen moeten worden ge-
nomen om haar te bevorderen, haar
te leiden, haar in te dammen... Ver-
schillende punten die als een rode
draad door het document trekken ge-
ven het persoonlijk denken en voelen
van de kardinaal weer: “het hart is be-
langrijker dan het koele verstand, ge-
loven met handen en voeten belang-
rijker dan ‘cerebraliteit’...” Alleen
in drie punten die “zijn hart gevoe-
lig schijnen te raken”: vast te moe-
ten stellen dat zijn kerken meer en
meer leeglopen, toe te moeten geven
dat zijn Concilie aan deze crisis mis-
schien medeplichtig zou kunnen zijn
en dan de afwijzing van alles wat vé6r
dit Concilie was. Voor wat betreft deze
punten is de kardinaal zeer duidelijk:
Op de vraag “wat heeft het Conci-
lie dan fout gedaan?” antwoordt hij
ronduit: “op zich niets, integendeel
het heeft veel goeds voortgebracht”.

Voor wat betreft de traditionele
kringen haalt hij al in de eerste regels
van de brochure fel uit: “Sommigen
leggen de oorzaak voor het vermin-
derd kerkbezoek bij het Tweede Va-
ticaans Concilie en wijzen met een
beschuldigende vinger naar de litur-
giehervorming die erop volgde.” De
toestanden vaor het Concilie en de
noodzaak tot hervorming omschrijft
hij dramatisch; “Die boom moest ge-
snoeid worden van wildgroei die hem
overwoekerde: formalisme, blind ver-
trouwen in de ritus, oppervlakkigheid
en hier en daar al te uitbundige fol-
klore en zelfs bijgeloof.”
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in beeld en gelijkenis

Uit: “In beeld en gelijkenis”door
JPM. van der Ploeg O.P

Aan de vruchten kent men de boom
Matt 7, 16-20; 12, 33-35; Luc 6, 43-45

Het beeld van de boom die men aan zijn vruchten kent
komt in de evangelién meer dan eens voor. Van Johannes
de Doper is het woord bewaard, dat de bijl al bij de bo-
men ligt, om die geen goede vruchten dragen om te kappen
(Matt 3, 10; Luc 3, 9). Het woord dat men de boom aan
zijn vruchten kent heeft Mattheiis eerst in de Bergrede een
plaats gegeven; daarna maakt het hij hem nog eens deel uit
van bestraffende woorden die Jezus tot de Farizeeén richtte,
omdat zij hadden gezegd dat Hij de duivels uitdreef door
Beélzebub (Matt 12, 24).

In het land waar Jezus predikte werden maar weinig
boomsoorten gekweekt om hun eetbare vruchten, meer
dan een dozijn zijn het er niet geweest en enkele daarvan
kwamen niet eens zo heel veel voor. Olijtboom, vijgen-
boom en amandelboom zijn de meeste bekende, terwijl de
wijnstok niet als echte boom werd beschouwd. Olijfbomen
moesten met zorg gekweekt worden, men entte stekken er-
van op wilde olijven. Bomen kunnen ziek worden en geven
dan geen goede vruchten meer, dat was aan Jezus’ hoorders
in het land van Galilea goed bekend.

In de Bergrede staat de spreuk van de vruchten waaraan
men de boom kan beoordelen na de vermaning, dat men
zich moet hoeden voor de valse profeten (Matt 7, 15). Men
kent die aan hun “vruchten”, d.i. aan hun woorden. Een
profeet is een woordvoerder van God.

Wanneer hij dingen zegt die niet van God afkomstig
zijn, of voorzeggingen doet die niet uitkomen (zie Deut 18,
15-22), weet men dat hij geen echte, maar een “valse” pro-
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feet is. De oude wijzen noemden de woorden die een mens
spreekt wel de “vruchten” van zijn mond (Spr 12, 14; 13, 2;
18, 20). Druiven plukt men niet van doornstruiken en vij-
gen niet van distels, liet Jezus volgen (Matt 7, 16; Luc 6, 44).
Om dit beeld nog wat begrijpelijker te maken heeft men
wel gewezen op de braamstruik, die met stekels dicht be-
zet is, en alleen maar eenvoudige bramen voortbrengt, niet
de kostbare druif of vijg. Maar er groeiden in het land heel
wat distels en doornstruiken die miserabele vruchtjes dra-
gen, waaraan de mens niets heeft (vgl. de vervloeking van
het akkerland, Gen 3, 18), maar die géén druiven of vijgen
voortbrengen.

Als een boom ziek is, aangetast (sapros staat er in het
Grieks), dan draagt hij geen goede vruchten meer. Als in
Kerala, Zuid-India, tal van kokospalmen worden aangetast
door een vrijwel niet te bestrijden ziekte, ziet her er met de
oogst slecht uit. In Palestina hakt men slechte bomen om
en gebruikt ze als brandhout.

Men moet zich niet afvragen of wat Jezus van de “slech-
te” bomen en hun vruchten zegt in zijn algemeenheid en
overal opgaat, want Hij heeft zijn uitspraak gedaan om de
betekenis die Hij eraan geeft: men kan de mens, die naar
het evangelie luistert en ernaar leeft, kennen aan zijn wer-
ken. In die zin wordt al in Ps. 1, 3 van een vrome die de Wet
in acht neemt, gezegd:

Hij is als een boom, bij water geplant,
die zijn vrucht draagt als het de tijd ervoor is.

Als het beeld van de boom en zijn vruchten later bij
Mattheiis nog eens voorkomt (Matt 12, 33-35), in een an-
der verband, worden er enkele woorden aan toegevoegd,
die bij Lucas het aanhangsel vormen van de eerste hier be-
sproken tekst. “Slangengebroed - zegt Jezus tot de Farizee-
ers, hoe kunt gij goede woorden spreken terwijl gij zelf niet
deugt?” (Matt 12, 34, niet bij Lucas). En Hij laat erop vol-
gen: “Uit de overvloed van het hart spreekt de mond” (niet
bij Lucas). “De goede mens brengt uit zijn goede voor-
raad goede dingen te voorschijn, de slechte uit zijn slech-
te voorraad slechte”. Lucas spreekt van de goede voorraad
(resp. schat) “van zijn hart”, waarmee Jezus’ uitspraak na-
der wordt toegelicht. Bij een andere gelegenheid heeft Je-
zus erop gewezen dat ‘s mensen hart de bron is van zijn
slechte gedachten en boze daden (Matt 15, 18.19). Deze
gedachte is verwant met de boven behandelde. Het hart is
in het Oude Testament en ver daarbuiten in de wereld der
Semieten de zetel van het verstand, van de gedachten van
de mens, die niet zo van zijn gevoelens worden onderschei-
den als wij dit doen, die van het hart voornamelijk spreken
als de plaats der gevoelens. Jezus heeft er sterk de nadruk op
gelegd dat het innerlijk van de mens, zijn wil, zijn bedoe-
ling, betekenis en waarde geeft aan zijn daden: het innerlij-
ke gaat voor het uiterlijke.

H. Paulus heeft gesproken over het geloof dat voér de
werken gaat. Zoals een mens innerlijk is, goed of slecht, zo
is ook wat hij doet: aan de vruchten kent men de boom. De
oude profeet had al geklaagd dat de edele wijnstok Israél,
door God geplant, oneetbare druiven voortbracht (Is5,4).



van Aquin

De grote denker die in zijn Summa
Theologica een geweldige synthese
heeft gegeven, waarin alles wat over
God en de mens kan worden
gekend, wordt opengelegd.

De mens en zijn wereld

De onafhankelijkheid van God - wonderen

Het goddelijk bestuur van de wereld is geen democra-
tisch bestuur noch het bestuur door een aristocratie; maar
het is evenmin een bestuur door iemand, die zo zwak is
dat hij vreest iets van zijn macht aan een ander mee te de-
len, geen dictatorschap. In de almacht is er geen plaats voor
vrees voor mededingers, geen grond voor het behoedzaam
vergaren van macht, geen reden om aan ondergeschikten
het geven van leiding te weigeren. Veeleer geeft het veilige
gebied van de almacht alle reden om aan de schepselen een
werkelijke macht te verlenen.

Het is waar, dat de zon ook voor godloochenaars op-
gaat, dat zij die God niet kennen ook kunnen nadenken,
voedsel kunnen opnemen en zich kunnen voortplanten;
want het is niet onze kennis van God, die deze dingen voor
de mensen mogelijk maakt, maar veeleer Gods kennis van
ons. Wij vernietigen God niet door Hem te loochenen, wij
vernietigen alleen onszelf.

Er zijn werkelijke oorzaken in de natuur, oorzaken die
door haar werking werkelijke gevolgen hebben, of men
daarbij nu aan God denkt of niet; maar niets hiervan is
waar zonder God. Juist omdat er een God bestaat, Die de
natuur heeft geschapen en haar bestuurt, komen er door
natuurlijke oorzaken dingen tot stand. God bestuurt niet
alleen Zelf, Hij maakt ook ondergeschikte bestuurders, die
een reéle macht hebben. De krachten van de mensen zijn
een getuigenis voor de zekere macht van God en voor de
goddelijke eerbied tegenover de schepselen.

De dwaas zegt in zijn hart: ‘Er is geen God! Deze dwaas-
heid heeft een lang leven geleid en een grote verscheiden-
heid van vormen. Soms, tevreden dat de wereld het heel
best stelt zonder God, redeneert ze met een toverstaf van
woorden zijn bestaan eenvoudig weg. Sommige mensen,
die niet veel wijzer maar minder onverdraagzaam zijn, wil-
len God wel laten bestaan, als Hij dan maar op de plaats
blijft, die zij Hem aanwijzen: een vreemdeling, die geheel
en al buiten de wereld staat, een gast in de wereld, of zelfs
een onderdeel van de wereld. In elk geval doet Hij het bes-
te met aan de wetten van de natuur te gehoorzamen, an-
ders zal Hij niet worden geduld. Anderen, die op dwaze
wijze met hun dwaasheid te koop lopen, zeggen ronduit,
dat de hulpeloosheid van de mens de maatstaf is van alle
kracht. De mensen kunnen ook in de geringste daad niet
aan de banden van de natuur ontkomen; bijgevolg moet er
natuurlijk ook aan God zulk een vrijheid niet geschonken
worden. Aan God geloven is allemaal heel best, maar kom
nu niet voor de dag met zulke verhalen over wonderen en
dergelijke.

Dit alles is meer dan alleen maar kinderlijk. Het is een
feit, dat we geen wereld kunnen hebben zonder God; en er

bestaat geen twijfel over of we hebben de wereld.

We zijn inderdaad een integrerend onderdee]l van de
wereld, die wij bekijken en betasten en waarvoor we plech-
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De mens en zijn wereld

tig voorwaarden opstellen van aanvaarding en verwerping,
alsof ze een immigrant was, waarmee we het niet helemaal
eens zijn. Wij hebben heel wat minder kans om God van
ons weg te nemen dan de wereld; gelukkig maar, want in
beide gevallen zouden we onszelf wegnemen.

Er ligt onvermijdelijk een ongerijmdheid in de opvat-
ting, dat de almacht door met de schepping iets van haar
goedheid uit te delen haar macht en heel haar vrijheid ver-
loren heeft. In onze tijd hebben wij het klaargespeeld dit
onverteerbare hapje op menselijk niveau te slikken. Aan
beide zijden van het ijzeren gordijn heeft men in ernst be-
weerd, dat de staat, die een door de mens gemaakt instru-
ment voor het politieke leven is, automatisch zijn maker
verdringt.

De echte revolutionairen beweren, dat de staat de men-
sen opslokt, de zuiver liberalen, dat hij hen in zich op-
neemt. In beide gevallen zijn zij met de staat vergeleken
niets meer dan kleingeld. Wanneer we deze zelfde vernede-
ring op kosmische schaal aanvaarden, vervangen we het feit
van de schepping en de volmaaktheid van de godheid door
de mythe van Frankenstein van een volledige algemeen-
heid. De schepping van God verheft zich hoog boven Hein
uit en vernietigt Hem tenslotte. Dit op groter schaal toepas-
sen van de bewering maakt de kinderachtigheid ervan niet
minder. Het gezond verstand zal zulk een gepeuter aan de
kant zetten en rechtuit de duidelijke vraag stellen: wat kan
God in de wereld doen?

Kan God bijvoorbeeld ook zonder actieve oorzaken ver-
anderingen teweeg brengen? De filosofische redenering, dat
de almacht alles kan doen waartoe zij de schepsels het ver-
mogen heeft geschonken, is niet noodzakelijk in het licht
van de stralende schoonheid van het eerste ogenblik van
het leven van de Zoon van God op aarde. Omdat de Hei-
lige Geest over haar kwam en de kracht van de Allerhoog-
ste haar overschaduwde, heeft de Maagd Maria maagdelijk
haar Zoon Jesus Christus ontvangen. Over het begin van
het menselijk leven op aarde staat er geschreven: ‘Jahweh
God vormde de mens uit kleiaarde’ God heeft dit gedaan;
iets wat ligt boven het vermogen van welke engel of welke
duivel ook. Niets in de natuur kan zonder natuurlijke oor-
zaken werken.

Het ligt binnen het vermogen van engel, duivel of mens
zonder moeite een lichaam te bewegen, even gemakkelijk
als een moeder zonder inspanning haar kind in slaap wiegt.
Dit kunnen we toch zeker Gods almacht niet ontzeggen;
toch is ons verstand ertoe geneigd, in verband met de afwe-
zigheid van handen en armen, enige moeilijkheden te ma-
ken, wanneer er sprake over is, dat God iets zou oplichten.
We zijn heel wat meer verrast dan eigenlijk nodig is bij het
verhaal van de diaken Filippus in de Handelingen: ‘toen zij
uit het water waren gestapt, voerde de Geest des Heren Fi-
lippus weg; en de kamerdienaar zag hem niet meer . . . Fi-
lippus werd echter te Azotus aangetroffen; hij reisde alle
steden af en preekte er het evangelie . . / (Hand. 8 : 39-40).
Geen gespannen spieren, geen moeizame schreden; want
de almacht was aan het werk.
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God in het verstand en de wil van de mens

Wanneer er sprake is van de werking van God in onze
soevereine vermogens van verstand en wil, zijn we niet op
het gebied van het ongewone en het verrassende, waar ge-
wone oorzaken door God zelf worden verdrongen. Dit is
de prozaische routine van de verstandelijke werkingen van
de mens op elk ogenblik. Een universiteitsprofessor is niet
meer dan een dienaar; op zijn hoogst verschaft hij het voed-
sel, dat door zijn studenten moet gegeten en verteerd wor-
den, hij legt eenvoudig de waarheid voor. Hij kan van die
waarheid geen geschenk maken voor het verstand van Zijn
studenten, hij kan haar niet in hun verstand inprenten, hij
kan hun zijn visie niet geven. Om iets te zien van de inwer-
king van God op het verstand van iedere mens moeten we
verder gaan dan het werk van de leraar en verder dan zijn
grootste inspanningen. Van God heeft iedere mens al zijn
vermogens om ook maar iets te kennen; een vermogen, dat
de professor maar vol hoop begint te veronderstellen. Bij
al zijn feitelijk kennen is de mens nooit alleen; God moet
daarbij zijn eigen rol vervullen, de rol van de Eerste Oor-
zaak van alles wat werkelijk bestaat. Ook deze kendaad is
iets reéels, geen fictie; zij hangt voor elk ogenblik van haar
bestaan af van de oorzaak van alle realiteit, of anders houdt
zij op te bestaan. Wij kennen de waarheid, maar niet vol-
ledig uit onszelf, niet in absolute onafhankelijkheid; niet
op goddelijke wijze, maar als schepsels op elk ogenblik van
werkelijke beweging bewogen en in stand gehouden door
de Schepper. Alleen God kan dit binnen het verstand van de
mens uitwerken; het is het uitsluitend recht van de Eerste
Oorzaak en de enige verklaring dat iets tot stand gebracht
kan worden door het verstand van de mens.

Zouden we dit aan de ervaring kunnen toetsen? Slechts
met grote moeite; want wie kan er be-halve God in het ver-
stand van de mens doordringen? Toch kan het op straffe
van verraad aan het gezond verstand niet worden betwist.
Het gezond verstand heeft gelijk, wanneer het eraan vast-
houdt, dat men nooit ziet dat iets komt van niets, activiteit
van passiviteit, volmaaktheid van onvolmaaktheid. Wan-
neer wij overgaan van de toestand van mogelijke kenners
tot het feitelijk kennen, kunnen we redelijkerwijze niet de
illusie koesteren, dat de kennis zichzelf verwekt heeft in ons
verstand, dat het niet-kennend verstand aan zichzelf kennis
heeft geschonken. Wij kennen inderdaad de waarheid; die
kennis is strikt persoonlijk, zij is ons eigen bezit. Achter ons
kennen staat de God van alle realiteit, Die ons kennen en
weten in de wereld van het reéle veroorzaakt en steunt.

Hetzelfde moeten wij zeggen van de goddelijke activi-
teit bij de vrije keuze van onze wil, wanneer tenminste zo-
wel de keuze als de vrijheid daarvan reéel moeten zijn. Als
een mens, zijn actie en de vrijheid daarvan alle reéel zijn,
dan zijn zij alle drie op elk ogenblik ten nauwste van de
Oorzaak van alle realiteit athankelijk. Ontkomen aan de
goddelijke beweging betekent zich storten in het niets. De
activiteit van God binnen onze wil is geen belediging of een
beletsel voor onze vrije keuze; veeleer is zij de absoluut on-
misbare en volkomen eerste oorzaak van die vrijheid. On-



der die goddelijke beweging doen wij op menselijke wijze
onze eigen keuze, want wij zijn mensen; niet op goddelijke
wijze, want wij zijn geen God. Absolute onafthankelijkheid
zou onszelf en onze vrijheid vernietigen.

Wij hebben wel moeilijkheden met deze waarheid, niet
alleen omdat zij noodzakelijk mysterieus is doordat de on-
eindige beweging van God daarbij betrokken is, maar op de
eerste plaats omdat wij God voor de rechter blijven bren-
gen in een menselijk gerechtshof. Wijzelf kunnen mensen
en dingen slechts van buiten af bewegen; onze beweging
van anderen is altijd een soort gewelddaad, ook al is ze
niet meer dan een verlokking of een verleiding. Wij kun-
nen nooit binnen in een schepsel komen om het door zijn
eigen princiepen te bewegen. Halsstarrige mensen hebben
ons overtuigend aangetoond, dat wij de wil van de mens
niet kunnen bewegen; wij kunnen die zeker niet op vrije
wijze bewegen of laten bewegen. Zo kan het natuurlijk niet
gebeuren. De eigenlijke conclusie uit deze menselijke hul-
peloosheid moet zijn, dat wij niet kunnen begrijpen hoe
het kan gebeuren, maar met ons gezond verstand alleen we-
ten dat het moet gebeuren.

God moet in elke werker, in elke daad werken, anders
is er geen realiteit in de werker of in de daad. De godde-
lijke beweging is geen wrede slag, die een eind maakt aan
elke tegenstand, die de rol van de gepantserde vuist ver-
vult. Als er oneerbiedigheid bestaat tegenover een indivi-
duele natuur in de wereld, kunnen wij er inderdaad zeker
van zijn, dat die oneerbiedigheid niet van God komt; Hij
beweegt alle dingen overeenkomstig haar eigen na-tuur. Zo
worden de zon, de maan, de bomen en de dieren noodzake-
lijkerwijze naar hun doel bewogen, want vrijheid behoort
niet tot haar natuur. De mens wordt vrij naar zijn doelein-
den bewogen, want noodzakelijkheid behoort niet tot zijn
zedelijke natuur. Het is evenzeer waar, dat deze daad de
mijne en die van God is, de zijne omdat Hij de Eerste Qor-
zaak is van elke realiteit, de mijne omdat God staat achter
de verrichtingen van de vermogens, die Hij aan mij gegeven
heeft. Als wij vragen om te begrijpen hoe God van binnen
uit kan bewegen, vrij, vanuit de princiepen die aan de mens
eigen zijn, dan vragen wij om met het eindige verstand van
de mens de oneindige beweging van God te begrijpen. Het
aandeel van God in onze vrijheid is niet in tegenspraak met
de realiteit doch een bewijs ervoor.

De activiteit van God binnen ons verstand en onze wil
zelf is wonderlijk mysterieus, meer dan wij met woorden
kunnen uitdrukken; maar zij staat niet buiten de gewone
orde. Feitelijk is het een zaak van routine; een alledaagse
kwestie, zo gewoon, dat we haar vanzelfsprekend vinden
of haar volkomen over het hoofd zien. Wat onze aandacht
boeit is het buitengewone. Kan God wonderen verrichten in
de wereld? Kan Hij iets doen wat werkelijk buitengewoon
is? Kan Hij werken buiten de gewone orde van de natuur
om, die Hijzelf gemaakt heeft? Het antwoord van Chris-
tus aan de leerlingen van de Doper laat geen plaats voor
twijfel over: ‘Gaat en bericht aan Joannes, wat ge gezien en
gehoord hebt. Blinden zien en kreupelen gaan, me-laatsen
worden gereinigd en doven horen, doden verrijzen en aan

Het werk van God in de wereld

armen wordt het evangelie verkondigd! Op het ogenblik
dat de leerlingen van de Doper met hun vragen gekomen
waren had hij kwistig de goddelijke macht laten zien: ‘juist
op dat ogenblik genas Hij velen van ziekten en kwalen en
boze geesten en gaf Hij veel blinden het gezicht weer te-

’

rug’

Het Nieuwe Testament staat vol details over de onbe-
perkte macht van God. De mensgeworden Zoon van God
deed dingen die de natuur nooit kan doen, zoals toen Hij in
zijn verheerlijkt lichaam door gesloten deuren heen kwam
om zijn leerlingen gerust te stellen. Op zijn woord werd
de gestorven Lazarus ten leven gewekt en kwam hij uit het
graf te voorschijn en kon de blindgeborene tot de vitien-
de Farizeeén zeggen: ‘nu zie ik/ Ook de natuur schenkt le-
ven, maar niet aan de doden; zij geeft het gezicht, maar niet
aan hen die blindgeboren zijn. Vele andere dingen heeft Hij
gedaan die de natuur doet, maar niet op deze goddelijke
wijze: stormachtige zeeén worden rustig, maar niet op het
klinken van een woord; de koorts brandt zichzelf uit, maar
niet in één ogenblik bij het aanraken van een hand. God
wordt niet beperkt door zijn eigen schepping.

St. Augustinus heeft een wonder omschreven als ‘iets
moeilijks, wat zelden voorkomt, het vermogen van de natu-
ur te boven gaat en zover boven onze verwachtingen uitgaat,
dat het onze verwondering afdwingt! Wij staan verbaasd bij
wonderen, niet zozeer om het wonderlijke feit, maar omdat
zij zelden voorkomen. Het is iets wonderlijks, dat zaad een
tarwe-oogst voortbrengt voldoende om heel het mensdom
te voeden; maar het gebeurt elk jaar opnieuw. Van de ande-
re kant is het werkelijk zeldzaam, dat vijfduizend mensen
worden gevoed met enkele broden en vissen. Het wil niet
zeggen dat wij ons minder moeten verbazen over het won-
derbaarlijke, maar we moeten het wonder van het gewone
leren zien en bovenal ons verbazen over de Heer van het
heelal en de glans van Zijn almacht.
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De “machtsvraag” is in de kerk al
vioeg aan de orde geweest. De eerste
grote theoloog van het vroege christen-
dom, Saulus uit Tarsus, na zijn bekering
Paulus genoemd, tentenmaker, apos-
tel van de volkeren en schrijver van de
eerste uitvoerige beschrijvingen van de
christelijke leer, bespeurde rond het jaar
48 verraad aan de nalatenschap van zijn
Heer Jezus Christus. “Enkele mensen uit
Judea” waren naar Antiochié gekomen
en leerden daar de christenen uit het
heidendom, dat zij alleen gered konden
worden, als zij zich volgens het gebruik
van Mozes lieten besnijden. De hande-
lingen der Apostelen vermeldt verder,
dat grote opwinding het gevolg was en
dat het tot een heftig meningsverschil
tussen Paulus en de “mensen uit Ju-
dea” kwam. De laatste waren christe-

al lang de beslissing was gevallen en de
heidenen het Woord van het Evangelie
hoorden en tot het geloof geraakten. Nu
konden eindelijk ook Paulus en Barna-
bas vertellen, wat God door hen onder
de heidenen bewerkt had. Toen was het
Jacobus die om zo te zeggen de streep
onder het debat trok: het was wel juist,
aan de heidenen het evangelie te predi-
ken opdat ze zich tot God bekeerden,
maar dan moest men hun geen lasten
op de hals laden, die afkomstig waren
uit het jodendom. Aldus luidde ten slot-
te de boodschap aan de christenen uit
het heidendom in Antiochié, Syrié¢ en
Cilicié: “We hebben gehoord dat enigen
van ons, aan wie wij geen opdracht ge-
geven hebben, u met hun spreken ver-
ontrust hebben en uw gemoederen op-
gewonden hebben”,

Het is een symptoom van kerke-
lijk machtsvertoon, de eigen theo-
logen de mond te snoeren, hun de
“missio canonica” te ontnemen of
ze zelfs te excommuniceren.

s de Kerk niet tot kritisch

nen uit het jodendom, evenals Paulus.
Ze wilden de tot het christendom ge-
komen heidenen in het nauwe korset
van een zuiver joods wetsgeloof dwin-
gen. De theologische kernvraag van de
ruzie moet hier niet op de voorgrond
staan — ze duurt door de eeuwen heen
via Luther tot in de tegenwoordige tijd
voort en windt ook vandaag nog de ge-
moederen op -, op deze plaats gaat het
er veeleer om, hoe de jonge Kerk deze
strijd heeft behandeld, namelijk op een
vergadering van de ouderlingen, het zo-
genaamde concilie van de apostelen in
Jeruzalem.

Paulus trok dus van Antiochié naar
de stad van het lijden en sterven van Je-
zus en legde de vraag voor aan de ou-
derlingen van de jonge Kerk, die daar
woonden. En wat deden zij die daar zo
bijeen waren? Zij maakten weer ruzie,
en dat zelfs heftig - tot Petrus uiteinde-
lijk het woord nam en de vergadering
eraan herinnerde, dat ook in Jeruzalem

denken in staat?

Daarom zond men mannen, die de
beslissing van de vraag moesten mee-
delen: “Want de Heilige Geest en wij
hebben besloten, u geen verdere last
op te leggen dan de noodzakelijke din-
gen: Offervlees voor de afgoden, bloed,
iets dat verstikt is en ontucht te vermij-
den. Als u zich daarvoor hoedt, handelt
u goed. Vaarwel!” De “mensen uit Ju-
dea”, die met hun roep om besnijdenis
de christenen in Antiochié onzeker ge-
maakt hadden, was daarmee de “missio
canonica” ontnomen.

Tegenstrijdig, dramatisch, over en
weer een beetje luidruchtig en specta-
culair - de blik in ieder geloofwaardig
handboek over de geschiedenis van het
christendom maakt duidelijk, dat uit de
strijdende Kerk van de eerste dagen en
jaren ook later nooit een vrome Bijbel-
kring is ontstaan. De Kerk was altijd tot
kritisch denken in staat - tot in de laat-
ste tijd. Toen op de Europa-Synode van
1991 de plaatsvervanger van het ortho-



doxe patriarchaat van Konstantinopel
een woeste rede van beschuldiging te-
gen het Vaticaan en zijn vermeende ex-
pansionistische ambities in het Qosten
hield, stond de paus na afsluiting van
de rede op en omarmde hem - en de sy-
nodevaders applaudisseerden.

Maar vaak ging het er in de geschie-
denis ook anders aan toe. Door de eeu-
wen heen werd er altijd geworsteld en
vervloekt, gestreden en verdeeld, niet
alleen gediscussieerd en gedebatteerd,
maar ook veroordeeld en verworpen.
Er was een tijd, waarin de hele katholie-
ke wereld op een goede dag ontwaakte
- zoals het ongeveer staat bij een kerk-
vader - en ariaans geworden was. Maar
tegelijk begon de titanenstrijd van de
laatste getrouwen, om de dwaalleer van
het Arianisme weer uit de wereld te hel-
pen.

En er kwamen scheuringen en schis-
ma'’s. Qost en West ging gescheiden we-
gen. De Reformatie versplinterde de Eu-
ropese christenheid: de katholieken aan
de ene kant, en aan de andere kant de
protestanten, die zich daarbij sindsdien
oneindig maal vermeerderden in tal-
loze denominaties. Maar juist de laat-
ste scherpen de blik voor het “katholie-
ke principe” Zoekt de reformatorische
kant in de oecumenische dialoog een
gesprekspartner bij de katholieken, dan
vindt zij deze tegenwoordig zoals in de
tijd van Luther in de opvolgers van Pe-
trus. Omgekeerd doet zich een ander
beeld voor. De uit de Reformatie voort-
gekomen staats en landskerken hebben
weliswaar zoals bijvoorbeeld met de lu-
therse wereldbond ook bovennationale
overkoepelende organisaties gevormd,
grote delen van de protestantse wereld
liggen echter buiten een reikwijdte die
tot dialoog in staat is.

In de geschiedenis van de chris-
tenheid, vol veranderingen, is de bis-
schopszetel van Rome altijd een punt
gebleven, waar men zich erover kan in-
formeren, wat er eigenlijk katholiek is.
Het pausdom heeft niet alleen een een-
heidstichtende functie binnen de ka-
tholieke christenheid en de met Rome
verbonden Kerken uitgeoefend, maar
vormt voor de hele wereld, voor staten
en politici, voor de andere godsdien-
sten en culturen, voor de naties en de
internationale instituten een betrouw-
baar referentiepunt dat voor de ene, op
Christus teruggaande Kerk kan spreken.

Rome heeft zich deze voorrang niet
aangemeten. Omdat het de bisschops-
zetel van de H. Petrus was, heeft de Kerk
de voorrang van de Romeinse gemeen-
te van het begin af erkend - onafhanke-
lijk van het feit, hoe het ambt van paus
zich in de eerste eeuwen kerkjuridisch
en disciplinair ontwikkeld heeft. Be-
slissend is hier slechts, dat de bisschop
van Rome deze taak, het geheel, dat wil
zeggen de ene op Christus teruggaande
Kerk, naar binnen te bevestigen en naar
buiten te vertegenwoordigen, erbij ge-
kregen heeft, zonder eigen verdienste,
zonder opzet om de leiding van de Kerk
aan zich te trekken - alleen uitgaand
van de woorden van Christus: “Gij zijt
Petrus, en op deze steenrots zal 1k mijn
Kerk bouwen, en de machten van de hel
zullen haar niet overweldigen. Ik zal u
de sleutels van het hemelrijk geven; wat
u op aarde zult binden, dat zal ook in
de hemel gebonden zijn, en wat u op
aarde zult ontbinden, dat zal ook in de
hemel ontbonden zijn” (Matt. 16, 18
ev.).

Dat is het ene. Het andere zijn de
opvolgers van dat college van twaalf,
dat Christus aangesteld heeft en dat de
leiding van de jonge Kerk overnam: het
bisschoppencollege. Vandaag spreekt
men ook wel van het wereldepiscopaat.
Georganiseerd in bisschoppenconfe-
renties en bisschopsraden die hele we-
relddelen omvatten, is dit college altijd
nog drager van dezelfde volmachten en
taken, die Christus aan de twaalf heeft
toegewezen. Wie eens een bisschopswij-
ding heeft meegemaakt, kent het ogen-
blik waarop de hoofdcelebrant en alle
andere aanwezige bisschoppen op de rij
af de handen opleggen bij de wijdeling.
Het is een heel eenvoudige ceremonie,
er wordt geen woord bij gesproken, het
orgel zwijgt evenals de aanwezige ge-
meenschap. Het is precies zo als bij de
eerste bisschopswijding, meer dan twee-
duizend jaar geleden, toen de apostelen
door handoplegging en gebed de door
Christus gegeven volmacht doorgaven.
Een bisschop, die in de opvolging van
de apostelen, in de apostolische succes-
sie staat, ontvangt bij zijn wijding pre-
cies dezelfde volmacht. Hij heeft voort-
aan de taak, de gedoopte mensen in zijn
bisdom tot de ene Kerk van Jezus Chris-
tus te brengen.

Alle twee, de apostolische structuur
van de Kerk en het primaat van de bis-

Geestelijk leven

schop van Rome, zijn een gegeven, iets
wat niemand bedacht heeft. Maar alle
twee — en dat hoort tot het katholieke
zelfbesef - zijn nodig, opdat de Kerk
in een concrete gedaante verschijnt. De
onzichtbare Kerk, de kerk in de zielen,
de Kerk van de individualisten, waarin
ieder zijn aangelegenheden direct met
God regelt, is niet de “ecclesia” van het
Nieuwe Testament en van de apostoli-
sche tijd. Het eerste wat de overgebleven
elf apostelen na de Hemelvaart van Je-
zus deden, was Matthias te kiezen, die
de plaats die Judas verlaten had in de
kring van de twaalf moest innemen. Zo
belangrijk was voor hen de door Chris-
tus ingestelde orde, om de gemeen-
schap van de eerste gelovigen te leiden.
En zoals zijzelf door Jezus geroepen en
uitgezonden waren, zo riepen zij weer
anderen en gaven hun een “missio”, een
zending.

Daarmee is het doorslaggevende ge-
zegd, ook voor de omgang van het ker-
kelijk leergezag met de theologen. Wan-
neer al, dan stelt zich hier niet de vraag
over de macht, maar de vraag naar de
volmacht. De paus kan niet op eigen ge-
zag dit decreteren of ddt veranderen -
hij doet het in naam van de katholieke
Kerk, die hem van oudsher als de hoog-
ste leraar erkent. Ock de bisschoppen
zijn alleen maar gevolmachtigd, hun
bisdommen te leiden. Zij doen dat niet
als plaatsvervangers van de paus, maar
autonoom en direct, maar altijd in een-
heid met het hoofd, de bisschop van
Rome, en het gezamenlijke bisschops-
college van de Kerk. En ook de theolo-
gen onderzoeken en leren niet in eigen
opdracht, maar in naam van de Kerk.
En wanneer zij hen de “missio canoni-
ca” ontneemt, dan doet zij dit niet als
straf of gebrek aan achting van de per-
soon, maar tot bescherming van dat-
gene, wat ook weer alleen aan de Kerk
toevertrouwd is: “Wanneer u, theoloog,
dit of dat beweert, dan spreekt u alleen
voor uzelf. Zeg, wat u wilt, maar doe het
niet in mijn naam”. De kerk snoert nie-
mand de mond. Maar zij maakt in geval
van nood duidelijk, welke monden niet
meer in haar geest leren. En de excom-
municatie spreek zij alleen uit, wanneer
iemand in kernvragen van het geloof
van de Kerk afgevallen is, dat wil zeggen
tevoren al zelf de gemeenschap van de
gelovigen verlaten heeft.

Informatieblad Nr. 234 mei 2008 27



Geestelijk leven

ancratius werd rond het jaar

290 geboren in Phrygié, uit

voorname ouders. Zijn ouders
stierven nog voor zijn tweede verjaar-
dag en daarna bleef hij onder de hoe-
de van zijn oom Dionysius. In 303
trokken Dionysius en Pancratius naar
Rome. Daar heerste in die tijd een vre-
selijke christenvervolging onder kei-
zer Diocletianus. In dezelfde straat
waar zij onderdak hadden gevonden
was paus Cornelius met zijn christe-
nen verborgen. Van hem ontvingen
zij het christelijk geloof. Kort daarna
stierf Dionysius, maar Pancratius werd
gegrepen en voor de keizer gebracht.
Hij was toen veertien jaar oud. De kei-
zer sprak tot hem: “Beste kind, je bent
nog jong en kunt gemakkelijk bedro-
gen worden. Ook ben je van edele ge-
boorte en het kind van mijn beste die-
naar. Daarom vraag ik je: zie af van
deze waan, dan zal ik je als mijn ei-

zijn, dan zou u hem ter plekke laten
doden. Schaamt u zich niet, dat u der-

H. Pancratius, martelaar

| 2 melj

gen zoon opnemen”. Pancratius ant-
woordde: “Ook al ben ik lichamelijk
een kind, ik heb een oud en wijs hart,
en door de kracht van mijn Heer Je-
zus Christus doet uw dreigen mij even
weinig als de afbeelding die daar voor
ons op de muur geschilderd is. Maar
de goden die ik van u moest aanbid-
den, waren bedriegers en brachten
hun eigen zusters te schande, ja ze
ontzagen zelfs hun ouders niet. Als
een van uw dienaars nu zo slecht zou

gelijke figuren als uw goden vereert?”
Toen de keizer zag, dat het kind hem
overwonnen had, gaf hij het bevel
Pancratius te onthoofden op de weg,
die Via Aureliana heet. Dat gebeurde
in het jaar 304. Een christin, de viouw
van een senator, met de naam QOcta-
villa, nam met levensgevaar zijn li-
chaam op en droeg het naar de cata-
combe van de Via Aurelia, waar een
groep gelovigen hem bijzette. Boven
het graf bouwde paus Symmachus

in het jaar 500 een kerk, deze was de
voorganger van de huidige basiliek .
Pancrazio fuori le mura.

Gregorius van Tours vertelt, als ie-
mand bij het graf van de H. Pancratius
een meineed wil zweren, dan vaart de
duivel in hem en maakt hem razend, of
hij valt dadelijk dood op de grond.

Zo gebeurde het eens, dat er een
grote ruzie was tussen twee mensen,
maar de rechter kende de schuldige. In
zijn ijver voor het recht bracht de rech-
ter hen beide naar het altaar van St. Pe-
trus en dwong de schuldige te zweren
dat hij onschuldig was; en hij smeek-
te de apostel, dat hij door een teken
de waarheid bekend zou maken. Toen
de schuldige zwoer en er geen teken
kwam, riep de rechter, die zijn verdor-
venheid kende: “Deze oude Sint Pieter
is te barmhartig tegenover deze zon-
de, of hij wil de jongere heilige de eer
geven: laat ons daarom naar de jonge
St. Pancratius gaan, of hij aan ons ver-
zoek gehoor geeft”. Zo gingen zij naar
zijn graf, en de schuldige was zo ver-
metel dat hij over het graf zijn mein-
eed zwoer. Toen kon hij zijn hand niet
meer van het graf trekken en hij stierf
kort daarna op dezelfde plaats. Hier-
door heeft het volk vandaag nog de ge-
woonte, in ernstige gevallen te zweren
bij het gebeente van de H. Pancratius.

Keizer Arnulf van Karinthié schreef
zijn verovering van Rome op 12 mei
896 aan de voorspraak van Pancratius
toe, waarop de verering van de heilige
in Midden-Europa opbloeide.

Pancratius is één van de vijf ijshei-
ligen.

Over de goede en zuivere mening,
die wij bij onze werken moeten hebben

it hetgeen wij gezegd heb-
ben blijkt ten duidelijkste,
dat onze verstrooidheden en
geringe voortgang niet uit onze bezig-
heden, maar uit ons zelf voortkomen,
omdat wij ze niet op behoorlijke wij-
ze verrichten. De schuld mag niet aan
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onze werkzaamheden worden toe-
geschreven, maar alleen aan onszelf,
omdat wij ze niet weten te benutten.
Kraak eerst de noot, die u eten wilt,
want men gebruikt de doppen niet,
maar wel de kern. Blijft u bij het uiter-
lijke en aan de schil van het werk staan,

dan zult u uw lichaam tevergeefs ver-
moeien en uw geest nutteloos inspan-
nen: wat er binnen in is, de kern en
het merg, namelijk Gods heilige wil,
moet uw voedsel zijn. Breek dus door
middel van de overweging en het ge-
bed de buitenste schil, en dring door



tot de kern, zoals bij de profeet Eze-
chiél de arend, die het merg van den
cederboom uitzoog, en spreek niet de
Psalmist: brandoffers rijk aan merg zal
ik u opdragen, dan zult gij onophou-
delijk in de volmaaktheid toenemen.
Martha en Maria zijn zusters; de een
mag de ander niet storen of hinderen,
dat is: het werkzame leven en het be-
spiegelend leven zijn met elkaar niet
in strijd: integendeel het godvruchtig
gebed helpt ons tot het nauwkeurig
verrichten onzer werken; en elk werk,
naar behoren volbracht, is zeer voor-
delig aan het gebed. Gevoelt gij u der-
halve bij, uw werken verstrooid, ver-
ward of afgeleid, dan is de oorzaak
hierin gelegen dat u de hulp van het
gebed ontbreekt. Martha, Martha, gij
zijt bezorgd en bekommerd over zeer
vele zaken. Martha wordt onrustig
en verward, omdat haar zuster Maria
haar niet helpt. Zeg haar dan dat zij
mij helpt. Neem Maria te hulp, dat
wil zeggen, het gebed en de overwe-
ging, en gij zult zien dat alle onrust en
verwarring spoedig zal verdwijnen. De
heilige wezens, die Ezechiél zag, hiel-
den de handen onder hun vleugels
verborgen, om ons te doen verstaan,
dat zij, die een geestelijk leven willen
leiden, de handen van het werk onder
de vleugels van de overweging moe-
ten houden, om al werkend te bidden
en al biddend te werken. Cassianus
verhaalt van de oude kluizenaars van
Egypte, dat zij het gebed ook onder de
arbeid niet staakten; terwijl hun han-
den met de werken van Martha be-
zig waren, was hun hart met de zali-
ge oefeningen van Maria onledig. De
H. Bernardus zegt ons over dit onder-
werp: die zich aan het geestelijk leven
hebben toegewijd, moeten grote zorg
dragen, zich zodanig met de uitwen-
dige werkzaamheden bezig te hou-
den, dat zij de geest van godsvrucht
niet uitdoven; zodoende zullen zij, of-
schoon zij uiterlijk hun lichaam met
het verrichten van goede werken ver-
moeien, inwendig in hun ziel nieuwe
krachten ontvangen. De uiterlijke be-
zigheden zijn dus voor de godsvrucht
en voor de ingetogenheid van het hart
niet hinderlijk, integendeel zij bevor-
deren beiden. Omdat zij enkel het li-
chaam bezig houden verhinderen zij
die geest niet, om aan God en aan de
hemelse zaken te denken. Daarom zei

de even geleerde als deugdzame pa-
ter Natalis, dat hij twee klassen van
mensen in die religieuze staat benijd-
de: de novicen, omdat zij slechts aan
hun geestelijken voortgang werken,
en de broeders, omdat zij den gehe-
len dag vrij en ongehinderd met het
gebed kunnen bezig zijn, omdat geen
studie of zorgen hun hart innemen of
kwellen.

De H. Johannes Climacus verhaalt
dat hij in een klooster van Alexandrié
een kok heeft gekend, die ofschoon
overstelpt met bezigheden, omdat hij

Geestelijk leven

keuken, om de dienstmaagd, die zij er
uit verwijderd hadden, te vervangen.
De heilige echter, door de genade van
de H. Geest onderwezen, bouwde in
het binnenste van haar hart een een-
zame en geestelijke cel, die zij besloot
nimmer te verlaten. Zij volbracht wat
zij besloten had, en verbande men
haar in de ouderlijke woning uit haar
kamer, toch verliet zij de cel niet. die
zij in haar hart bezat. Kon men haar
van de ene beroven, onmogelijk was
het haar uit de andere te verjagen.
Bij de geringste en laagste huiselijke
werkzaamheden stelde zij zich voor

De oorzaak van onze geringe
voortgang ligt alleen in de
nalatigheid waarmee wij onze
bezigheden verrichten.

dagelijks voor 230 monniken, behal-
ve de aankomende vreemdelingen,
moest koken, evenwel zijn hart altijd
ingetogen en met God verenigd hield,
en de gave van de tranen had ontvan-
gen. De H. Johannes Climacus, hier-
over verwonderd, vroeg hem hoe hij
te midden van de grootste beslomme-
ringen en drukte, een zo grote inge-
togenheid en vrede van gemoed had
kunnen verkrijgen, en bewaren? De
ootmoedige religieus aarzelde in het
begin hem te antwoorden; doch op-
nieuw en met meer aandrang door de
heilige verzocht, zei hij: ik stelde mij
altijd voor, God en niet de mensen te
dienen, en daarom geloofde ik mij
nooit enige rust te mogen gunnen; en
door de beschouwing van het vuur,
dat ik altijd onder de ogen heb, tracht-
te ik de gedachte aan het helse vuur in
mij levendig te houden. De H. Catha-
rina van Siena werd door haar ouders,
die haar wilden noodzaken om een
huwelijk aan te gaan, hevig gekweld
en vervolgd. In de waan, dat de gees-
telijke oefeningen haar het meest van
het huwelijk afkerig maakten, bena-
men zij haar alle vrijheid om in stilte
en afzondering met het gebed bezig te
zijn, gebruikten haar tot het nederig-
ste huiswerk en plaatsten haar in de

in haar vader Jezus zelf te dienen, in
haar moeder de allerheiligste maagd
Maria, en in haar broeders en andere
huisgenoten de apostelen en de leer-
lingen van de Heer. En daarom ver-
richtte zij al haar werk met de grootste
blijdschap en nauwgezetheid. Werkte
zij in de keuken, zij arbeidde altijd in
Gods tegenwoordigheid en diende in
alles haar goddelijke, bruidegom Je-
zus, met wie zij omging in het hei-
ligdom van haar hart. Daarom gaf zij
ook aan haar biechtvader, wanneer
hij, met bezigheden overladen, ge-
noodzaakt was een lastige reis te ma-
ken, deze heilzame raad: mijn vader,
bouw in uw hart een geestelijke cel,
die gij nimmermeer verlaat. Benutten
wij ook deze raad, en de ondervin-
ding zal ons leren, dat onze uiterlijke
bezigheden dan geen beletsel zullen
zijn voor het gebed en de overweging,
maar veeleer een hulpmiddel om er
ons nog beter van te kwijten.
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ezus’ woord: “De Vader zal u op
mijn gebed een andere Helper ge-
ven,” wijst erop dat ook Hijzelf
een Helper is. Is trouwens niet iedere
voorspreker een helper? En over Chris-
tus is gezegd: “Wij hebben een Voor-
spreker bij de Vader, Jezus Christus, de
Rechtvaardige.” Zijn uitspreek, dat de

aan de liefde voor God, die “in ons
hart wordt vitgestort door de H. Geest
die ons werd geschonken.”

Dus “de wereld kan Hem niet ont-
vangen, omdat zij Hem niet ziet en
niet kent.” Want de wereldgezindheid
bezit niet de onzichtbare ogen waar-

Homilie van de H. Augustinus

Over het evangelie van de H. Johannes 14, 15-2 |
“Als gij Mij leifhebt, zult ge mijn geboden onderhouden. Dan

wereld de H. Geest niet kan ontvan-
gen, betekent hetzelfde als dat andere
woord: “Het verlangen van het vlees
staat vijandig tegenover God. Het on-
derwerpt zich niet aan Gods Wet, het
kan dit niet eens.” Het is alsof wij zeg-
gen: De ongerechtigheid kan geen ge-
rechtigheid zijn. Met “wereld” bedoelt
Hij hier de liefhebbers van de wereld:
hun liefde komt niet van de Vader. En
daarom is deze liefde voor de wereld,
die wij ons best doen te verminderen
en kwijt te raken, tegenovergesteld

Belgié

donderdag 1 mei
zondag 4 mei
zondag 25 mei
Nederiand
donderdag 1 mei
zondag 25 mei

Belgié en Nederland

zat. t/m ma.

30 Informatieblad Nr. 234 mei 2008

10 t/m 12 mei

mee de H. Geest kan worden waarge-
nomen, Hij die uitsluitend op onzicht-
bare wijze kan worden waargenomen.
Maar, gaat Jezus voort: “Gij zult Hem
kennen, want Hij zal bij u verblijven
en in u zijn.” In hen zijn om in hen
te blijven; niet: in hen blijven om er
te zijn; want ergens zijn gaat voor-
af aan ergens blijven. Christus heeft
echter dat “in u zijn” gezet achter dat
“in u blijven.” Ter verduidelijking: ze
mochten niet denken, dat Hij bij hen
zou verblijven als een zichtbare gast.

Aankondigingen

De Heilige Geest zien wij dus op
onzichtbare wijze, maar, als Hij niet
in ons is, kunnen wij niets van Hem
weten. Dat is niet vreemd, want op
dezelfde wijze zien wij in ons ook ons
geweten. Ja, andermans gezicht zien
wij, ons eigen gezicht niet; ons eigen
geweten echter zien wij, andermans
geweten niet. Maar ons geweten heeft
nergens een bestaan dan in onszelf:
de H. Geest echter kan ook zonder
ons bestaan; om in ons te zijn wordt
Hij immers gegeven. Maar gezien en
geweten worden door ons, zoals het
zou moeten, dat kan Hij niet zon-
der in ons te zijn. Na die toezegging
van de H. Geest mocht niemand gaan
denken, dat de Heer Hem in die mate
als zijn plaatsvervanger zou schenken,
dat Hijzelf verder niet meer met de
mensen zou zijn. Daarom die toevoe-
ging: “Ik zal u niet als wezen achter-
laten, Tk keer tot u terug.” Ofschoon
Gods Zoon ons als zonen geworven
heeft voor zijn Vader, en gewild heeft
dat wij Hem tot Vader zouden hebben
uit gunst, die de zijne is van natuur,
toont Hij dus in zekere zin ook zelf
een vaderlijke genegenheid voor ons;
Hij zegt: “Ik zal u niet als wezen ach-
terlaten.”

Eerste H. Communie in Antwerpen
Plechtige H. Communie in Antwerpen
Sacramentsprocessie in Antwerpen

Eerste H. Communie in Gerwen
Sacramentsprocessie in Gerwen

Bedevaart Chartres - Parijs




Nederland

Gerwen: St. Clemenskerk
Priorij St. Clemens, Heuvel 23,
5674 RR Nuenen

Tel: 040/283 45 05

Fax:040/284 71 17

zondag 10.30 uur gezongen H. Mis
ma./din./don. 18.30 uur;

woe./vrij. 7.15 uur; zat. 8.30 uur

Den Haag

Kapel O.LV.van de Rozenkrans
Calandkade, tegenover nr.1 60, (kerkboot)
2521 AA Den Haag Tel: 070/389 65 60
zondag 10.30 uur Gezongen H. Mis,

vrij. 19.00 uur; zat. 9.00 uur

Zutphen

voor inlichtingen kunt u bellen naar de
priorij in Gerwen

Tel: 040/283 45 05

Voor HH. Missen op feest- en week-da-
gen, catechismus, geloofsuur, ziekencom-
munies en retraites:

contact opnemen met de priorij

St. Clemens, Gelrwen.

Belgié

Brussel

Christus Koning Priorij
Eendrachtstraat 37, 1050 Brusse!
Tel. 02/550 00 20; Fax 02/550 Q0 29
Door de week:

7.15 uur H. Mis

St. Jozefkerk

Frére - Orban Square, 1040 Brussel
Tel. 0474/860755

Zon- en feestdagen: 8.00 en 10.00 uur
H. Mis. Door de week: 18.00 uur.

Antwerpen

Priorij van het Allerheiligste Sacrament
Hemelstraat 21-23,2018 Antwerpen
Tel. 03/229 01 80; Fax 03/229 01 89
Zon- en feestdagen:

7.30 uur en 10.00 uur Hoogmis,

18.00 uur Lof met Rozenhoedje.
Door de week:

Gent

Sint-Amanduskapel,

Kortrijksesteenweg 139,

9000 Gent;Tel. 03 / 229 01 80

Zon- en feestdagen [0.00 uur Hoogmis.

Namen

Saint-Aubain Kapel, Rue Delvaux |0,
5000 Namur;Tel. 02 / 550 00 22

Zon-en feestdagen:

10.30 uur Gezongen H. Mis.

Door de week: woensdag en |ste vrijdag
vd. maand 19.00 uur H. Mis (buiten de
school-vacanties).

Quiévrain

Carmel du Sacré Coeur,

16, rue des Wagnons, 7380 Quiévrain
Carmel:Tel. 065 / 45 79 22
Aalmoezenier: Tel. 065 / 45 81 65,
Huisnr. 20

Zondag 10.15 uur H. Mis.

Door de week 8.00 uur H. Mis.

Uitgever:
Priesterbroederschap St. Pius X

Redactie:

Pater }. Wegner
{verantwoordelijke uitgever)
M.L. Bastiaanse

Priorij St. Clemens

Heuvel 23,5674 RR Nuenen.
e-mail: info@stpiusx.nl

Bankrekeningen:

giro nr. 39 90 790

bank  nr.68 67 70 595

Beigie: PCR 000 - 0022356 - 46
t.n.v. Stichting St. jozef,

Heuvel 23, 5674 RR Nuenen.

Giften ter ondersteuning

Het Informatieblad wordt U op aan-
vraag gratis toegezonden. Uw giften
ter ondersteuning van ons werk zijn
zeer welkom: ze vormen de enige fi-
nanciele steun voor het apostolaat
van de Priesterbroederschap St. Pius
X

Gebruik daarvoor a.ub. de hierbij
ingestoten acceptgirokaart of over-
schrijvingsformulier.

Voor Belgié:

E.-H.R. Schmitt

Priorij van het Allerheiligste
Sacrament

KBC  406-2060911-59
Priesterbroederschap St.Pius X, He-
melstraat 21-23, 2018 Antwerpen

U vindt ons ook op internet:
www.stpiusx.nl

Bestellijst boeken,
cassettebandjes
en CD's.

* Voor uw bestelling kunt u gebruik maken van

onderstaande lijst, deze uitknippen en op-
zenden naar: Stichting St. Jozef, Heuvel 23,
5674 RR Nuenen

: Boeken

. O Zoektocht door de wereld van het € 7,50

paranormale
door Martie Dieperink

: 0 De H. Mis, een miskende schat door € 1,80

H. Leonardus van Porto Mauritio

: O De zelfvernietiging van de katholie- € 2,49

ke Kerk door Fr. Jaak Vermeiren

* O De Heilige Mis € 3,40

door pastoor Franz Rudrof

¢ @ Van heilige symbolen, € 2,50

Romano Guardini

' O Gebedenboek € 565

Adveniat regnum tuum

: O De kunst van vallen en € 6,60

opstaan

: O In Gods Aangezicht, Gebed en medi- € 6,50

tatie, Dom Augustinus Guillerand
O. Cart.

' 0 Belijdenissen, H. Augustinus €13,65

| O Edward Poppe, bloemlezing €15,95

: O Open brief aan radeloze € 9,00
katholieken

Aartsbisschop Marcel Lefebvie

[ Maria-Teresa Tauscher € 10,00

Autobiografie

O De heilige van Paray, € 1,40
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Pater Karel Houben: vanaf 3 juni

2007 heilig.

Een leven van dienstbaarheid,

van luisteren en van op biddende

wijze harten, hoofden en soms
ook lichamen helen,is op || dec.
1821 in het kleine Zuid-Limburg-

se Munstergeleen begonnen.

Yan
hetlige
spmbolen

Romano Guarding

In Gods Aangezicht

Gebed e mediatie

“Van heilige symbolen” is de titel van

dit kleine geschrift uit de pen van

de bekende cultuurfilosoof Romano
Guardini. De korte beschouwingen zijn
inwendige ervaringen in de loop van
een tiental jaren spontaan ontstaan. Zijj
bewijzen een prachtige dienst aan een-
ieder die, gewend geraakt aan gods-
dienstige uitwendigheden, op zoek gaat

naar verdieping.

Aantekeningen van een
Kartuizer over het wezen van

het gebed en de juiste manier van bid-
den. De basisgedachte daarbij is de
intensieve beschouwing van de liefde
van God, waar alles uit voortkomt en

waar alles naar toe streeft,

Feitelijk kan de actuele crisis in de
Kerk niet anders worden over-
wonnen dan door de heiligheid van

de priesters.
Pater Jurgen Wegner

Decreet over de eucharistische

Communie van kinderen
D Kard. Ferrata - 8 aug 1910

Het idee van de Eucharistische
Kruistocht gaat in wezen terug op
een interventie tijdens het eucha-
ristisch wereldcongres in Lourdes
in het jaar 1915.
Pater Jurgen Wegner

De jonge priester Poppe wilde de
kleinen brengen tot een intiem le-
ven met O. H. Jezus Christus

Cécile Vereertbrugghe

“De priesterkandidaat is een mar-
telaar” ( Edward Poppe)

Pater C. de Beer

Bespreking paasbrochure van
kardinaal Danneels
Pater Jurgen Wegner

Aan de vruchten kent men de

boom
JPM van der Ploeg OP

Het werk van God in de wereld

Geloofsvragen
Is de Kerk niet tot kritische denken in staat?
Heiligenlevens

H. Pancratius, martelaar
De oefening der christelijke vol-

maaktheid
De oorzaak van onze geringe voortgang

Homilie van de H.Augustinus



