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Editorial

Geachte lezers,

“Probeer tenminste jij me te troosten.” Hulpgeroep van
een eenzame vrouw. Klagen van een lijJdende moeder! Nie-
mand is er die troost schenkt aan dit bedroefd hart. Het is
Maria die zich in haar nood richt tot haar kinderen. Haar
nood is groot want steeds meer mensen kiezen voor een le-
ven ver van de liefde van God. Ze gaan het ware geluk en de
echte rijkdommen voorbij en daarom zijn hun harten leeg.
Bijgevolg zoeken zij de vervulling elders, buiten God en vaak
genoeg in de zonde. De kinderen van deze dierbare moeder
worden de oorzaak van haar lijden. Die haar zouden moeten
troosten, bedroeven haar door hun leven

Na haar verschijningen in Fatima in het jaar 1917, telkens
op de 13de van de maanden mei tot oktober verschijnt de Al-
lerheiligste Maagd op 10 december 1925 aan zuster Lucia. Ja-
cintha en Francesco, de beiden anderen zieners zijn in 1920
en 1919 al gestorven en op 13 mei 1999 zalig verklaard. Bij
deze verschijning van het jaar 1925 ziet zuster Lucia de Aller-
heiligste Maagd met naast zich, gedragen door een lichtge-

Maria beheert twee schatten: de schat
van de barmhartigheid voor allen die
boete willen doen, en de schat van de ge-
nade voor iedere ziel die vooruit wil gaan
in de deugd. Niemand zal haar gelijk zijn

in deze rol als middalares.

vende wolk, het Kind Jezus. De Allerheiligste Maagd legt een
hand op de schouder van zuster Lucia en toont haar tegelij-
kertijd een hart, omgeven met doornen dat zij in de andere
hand houdt. Op hetzelfde openblik zegt het Kind tegen zus-
ter Lucia: “Heb medelijden met het Hart van de Allerheiligste
Moeder, omgeven met doornen die de ondankbare mensen
er ieder ogenblik dieper indrukken.” Ook de Allerheiligste
Maagd richt zich tot haar en zegt: “Zie mijn dochter, mijn
Hart omgeven met doornen die de ondankbare mensen er
ieder ogenblik dieper indrukken.” Zowel Jezus alsook Onze
Lieve Vrouw wijzen in deze verschijning op een vergeten rea-
liteit: het handelen van de mens kent naast de zuiver natuur-
lijke ook nog een hogere dimensie. Boven de zicht- en voel-
bare effecten op de wereld en de medemens strekt het zich uit
tot in het Hart van God. Fen daad, een woord, een gedachte,
alle menselijke handelingen raken God: positief als het gaat
om goede werken, negatief waar de mens tegen de wetten van
natuur of bovennatuur ingaat. Het goddelijk Hart van lief-
de ontvangt zo troost door de beoefening van goede werken,
maar lijdt onder de zonde.

In de verschijning van 1925 ziet Lucia de gevolgen zeer

duidelijk onder het beeld van het hart dat Maria in handen
houdt. Dit hart is met door doornen omgeven. Wel, de ver-
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schijning toont het hart en de doomen die eromheen zijn ge-
wonden niet in een statische en onveranderlijke toestand. Alles
schijnt te leven. Steeds dieper dringen die doornen in het bon-
kend hart en veroorzaken een altijd toenemende pijn. Het Kind
Jezus zelf geeft de verklaring voor het toenemende lijden en
wijst er de oorzaak van aan: ondankbare mensen! Mensen dus
die de liefde van God zijn vergeten, die niet meer denken aan al
de weldaden die zij uit Zijn hand hebben ontvangen. Ze hebben
zich afgewend van God en godsdienst en zich toegekeerd naar
de dingen van de wereld. Vooral wijzen ze af het verband te zien
dat de geschapen dingen verbindt met God en weigeren zij bij-
gevolg zich te schikken in deze goddelijke orde. Zo veroorzaken
zij door hun weigering en door hun zondig leven de marteling
van het Hart van Maria en maken zij dat de doornen steeds die-
per dit hart doorboren.

De verschijning wijst verder nog op een ander vergeten ge-
dachte: die van het eerherstel! Jezus dringt er op aan: “Niemand
is er om een daad van eerherstel te stellen en de doornen eruit te
trekken.” Er is feitelijk een mogelijkheid om troost te schenken
en lijden te verminderen in God. Vanuit de aarde kan de mens
door zijn handelen invioed uitoefenen op God, zijn Hart, op
het Hart van Maria. Fr zijn daden die geschikt zijn om direct tot
in het binnenste van God door te dringen en het Hart van God
te raken. Meer nog, niet alleen dat deze daden bestaan, Maria
roept de zielen op tot deze daden: “Probeer jij me tenminste te
troosten.” Zeker zijn deze woorden gericht op de eerste plaats
aan Lucia. Dan echter zijn ze gesproken tot ieder van ons. “Pro-
beer jij mij te troosten”, katholiek, man of vrouw, kind of grijs-
aard. Allen zijn geroepen, niemand is uitgesloten! De stem richt
zich tot ons die leven in het begin van het derde millennium
en temidden van een ongekend hevige storm die de grondves-
ten van de Kerk heeft geschokt. Misschien vandaag nog indrin-
gender dan ten tijde van de verschijning zelf. “Probeer jij mij te
troosten”.

“Op het einde zal mijn Onbevlekt Hart triomferen” voor-
spelt Maria zelf, op het einde zal haar Hart uit de verstrikking
met de doomen bevrijd zijn en boven alle lijden opstijgen. Tot
dan, en voor deze overwinning zoekt ze echter naar zielen die
haar daarbij willen helpen. Twee schatten beheert zij: de schat
van de barmhartigheid voor allen die boete willen doen, en de
schat van de genade voor iedere ziel die vooruit wil gaan in de
deugd. Niemand zal haar gelijk zijn in deze ol als middelares.

Deze aflevering van het Informatieblad is geheel en al toege-
wijd aan de devotie tot het Onbevlekt Hart van Maria. Door de
artikelen wil het oktobernummer van het Informatieblad ons
het immens grote belang van deze devotie tonen, ons de weg
wijzen hoe deze devotie te beoefenen en ons bovendien aan-
moedigen vooral de oefening van de vijf eerste zaterdagen van
de maand te doen en te verbreiden. In onze kapellen zullen wij
u in de gelegenheid stellen de Mis te kunnen bijwonen, op deze
dagen een biecht te kunnen spreken en in de rust en ingeto-
genheid te kunnen mediteren over de geheimen van de rozen-
krans.

Pater Jiirgen Wegner



De Kruistocht van het Hart van Maria
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verschijningen waarbij de H. Maagd is komen
verwezenlijken wat zij op 13 juli 1917 had be-
loofd. Dat alles vormt een volmaakte eenheid,
waarbij het niet mogelijk is het een van het
ander te scheiden, noch in de feiten noch in

de boodschap.
De boodschap van Fatima laat zich sa-
menvatten in het Onbevlekt Hart van
Maria, centraal en alomtegenwoordig
element bij deze openbaringen. Laat
ons zien welke genade en welke vol-
maaktheid dit Hart dat God heeft
geschapen tot zijn eer en ons heil,

omvat.

De émgfmﬁ@é van Fatima

“Het beeld van O.L.Vrouw van Fatima her-
innert aan de laatste goedertieren bemoeie-
nis van het Hart van Maria om de mensen
en de naties te redden”, zei kardinaal Ce-
rejeira, patriarch van Lissabon. En Pius
XII voegde eraan toe: “Het is geen tijd
meer om te discuteren over de realiteit
van de verschijningen van Fatima. Het f
moment is al aangebroken om haar
lessen aan te nemen”.

In Fatima heeft de H. Maagd ge-
sproken tot de wereld en ons haar
Smartvol en Onbevlekt Hart doen
kennen als de ark van het heil, toe-
vlucht en hernieuwing van de zielen
en als zekere en eenvoudige weg
om tot God te gaan in deze tijden
van zo groot gevaar en van verwar-
ring. Maar slechts in ruil, zo heeft
Onze Heer het beloofd, voor een
oprechte liefde die uitblinkt door
haar overgave en die genoegdoe-
ning brengt voor de beledigingen
aan Zijn Hart aangedaan.

De geschiedenis van Fatima
kan in drie hoofdstukken ver-
deeld worden, evenzeer onder-
ling verbonden als verscheiden: :
de verschijningen van de En-
gel in 1916, de verschijningen
van de I1. Maagd van mei tot
oktober 1917, en enke-

le aanvullende

FHart van Maria e
de wm@mgm Van
Fatima

De verschijningen van de
Engel

Toen de gebeurtenissen van
1917 plaats vonden, bewaarden
Lucia, 10 jaar oud, en haar neef-
!‘l ' je Francesco en nichtje Jacintha,
broer en zusje van 9 en 7 jaar,
i al een groot geheim: een engel
' was hun driemaal verschenen
en had met hen gesproken.

.
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Bij de eerste verschijning liet hij,
neerknielend en =zich ter aarde bui-
gend, de kinderen drie keer herhalen:
“Mijn God! Lk geloof in U, ik aanbid U,
ik hoop op U, en ik bemin U. Tk vraag
U vergiffenis voor hen die niet in U ge-
loven, U niet aanbidden, niet op U ho-
pen en U niet beminnen” en vestigde hij
hun aandacht op een prachtige belofte,
verbonden aan de Heilige Harten: “Bidt
zo0. De Harten van Jezus en Maria heb-
ben aandacht voor de stem van jullie
smeekbeden”.

Bij de tweede verschijning ging hij
in op het feit dat de HH. Harten genade
wilden schenken aan deze herdertjes:
“Bidt, bidt veel! De HH. Harten van Je-
zus en Maria willen jullie genade schen-
ken. Biedt de Allerhoogste onophoude-
lijk gebeden en offers aan”.

“Deze woorden van de Engel”, zei
Lucia, “griften zich in onze geest als een
licht dat ons deed begrijpen wie God is,

Maria

hoeveel Hij ons bemint en door ons be-
mind wil worden, de waarde van het of-
fer en hoe aangenaam dit Hem is, hoe
God uit respect daarvoor de zondaars
bekeert”.

En bij de derde verschijning maak-
te de Engel reeds het hele mysterie van
eerherstel bekend, dat onthuld zal wor-
den in de boodschap van Fatima. Naast
hen knielend liet hij hen drie keer het
volgende gebed herhalen: “Allerheilig-
ste Drie-eenheid, Vader, Zoon en Ilei-
lige Geest, ik aanbid U uit het diepst
van mijn ziel en ik offer U het allerkost-
baarst Lichaam en Bloed, de Ziel en de
Godheid van Jezus Christus, tegenwoor-
dig in alle tabernakels van de wereld,
tot eerherstel van alle beledigingen, hei-
ligschennissen en onverschilligheden,
waardoor Hijzelf wordt beledigd. Door
de oneindige verdiensten van zijn Aller-
heiligst Hart en van het Onbevlekt Hart

De Engel bidt met de herdertjes
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van Maria, vraag ik U om de bekering
van de arme zondaars.”

Op deze manier liet hij bij de kin-
deren een diep gevoel achter van de be-
ledigde majesteit van God, het begrip
van eerherstel en het vurige verlangen,
zich op te offeren voor de zondaars. Hij
toonde de innige vereniging van de Har-
ten van Jezus en Maria, en hij bereidde
de openbaring voor van het Hart van de
Moeder van God.

De verschijningen van de
H. Maagd Maria

Op 13 mei 1917, een zondag, ver-
scheen de H. Maagd in Fatima, tegen
het midden van de dag, aan drie her-
dertjes. “Wij zagen, op een kleine groe-
ne eik, een dame, helemaal in het wit
gekleed, schitterender dan de zon, een
helderder en intenser licht uitstralend
dan een kristallen glas gevuld met kris-
talhelder water, doorstraald door de
vlammendste zonnestralen”. Na een
kort gesprek, dat we de kennismaking
zouden kunnen noemen, schetste de H.
Maagd haar boodschap: “Willen jullie
je aan God aanbieden om al het lijden
dat Hij jullie zal willen zenden, te ver-
dragen, als akte van eerherstel voor de
zonden waardoor Hij beledigd wordt,
en van smeking voor de bekering van de
zondaars?”

“Ja, dat willen we”, antwoordde Lu-
cia namens alle drie.

“Tullie zullen dus veel te lijden heb-
ben, maar de genade van God zal jullie
troost zijn.” Bij het uitspreken van deze
laatste woorden opende O.L.Vrouw haar
handen voor de eerste keer, en deed ons,
als door een weerkaatsing die ervan uit-
ging, een zo intens licht toekomen dat
het in ons hart en tot in het diepst van
onze ziel doordrong en onszelf liet zien
in God, die dit licht was, duidelijker dan
we ons in de beste spiegel zien”.

13 juni

Er was een maand voorbij gegaan.
Hetzelfde scenario. De personen waren
identiek. Lucia: “Tk wilde haar vragen,
ons mee te nemen naar de Hemel”.

De H. Maagd: “Ja, Jacintha en Fran-
cesco zal ik weldra meenemen, maar jij
zult hier een bepaalde tijd blijven. Je-
zus wil zich van jou bedienen om mij
te doen kennen en te beminnen. Hij wil
in de wereld de devotie voor mijn On-
bevlekt Hart vestigen. Ik beloof de za-



ligheid aan de mensen die deze devo-
tie omhelzen; God zal van deze zielen
houden als van de bloemen, door mij
neergezet om zijn troon te versieren”.

Lucia: “Zal ik helemaal alleen hier
blijven?”

De H. Maagd: “Nee, meisje. Heb je
veel te lijden? Verlies de moed niet, ik
zal je nooit in de steek laten! Mijn On-
bevlekt Hart zal je toevlucht zijn en de
weg die je tot God zal voeren.”

“Op het ogenblik dat zij deze laat-
ste woorden uitsprak, opende zij haar
handen en gaf ons voor de tweede keer
de weerspiegeling van dat immense
licht. In haar zagen wij ons als onderge-
dompeld in God. Jacintha en Frances-
co schenen in het deel van dat licht te
zijn dat naar de hemel opsteeg, en ik in
dat wat zich over de aarde verspreidde.
Voor de palm van de rechterhand van
O.L.Vrouw bevond zich een hart, om-
geven door doornen die er diep in door
schenen te dringen. Wij hebben begre-
pen dat dit het Onbevlekt Hart van Ma-
ria was, gekwetst door de zonden van
de mensheid, dat eerherstel vroeg”.

13 juli

De H. Maagd: "Offer jullie op voor
de zondaars en zegt dikwijls, vooral als
jullie een offer brengen: “O Jezus, het
is uit liefde voor U, voor de bekering
van de zondaars, en als eerherstel voor
de zonden begaan tegen het Onbevlekt
Hart van Maria”.

“Terwijl zij deze laatste woorden
sprak, opende zij opnieuw haar han-
den, zoals in de twee vorige maanden.
De weerkaatsing (van het licht) scheen
in de aarde te dringen en wij zagen als
het ware een oceaan van vuur. In dat
vuur gedompeld zagen wij de duivels
en de zielen. Deze waren als doorzich-
tige gloeiende kolen, zwart of gebruind,
met menselijke vormen. Zij dreven in
die brand, opgetild door de vlammen,
met wolken van rook die uit henzelf
kwamen. Zij vielen aan alle kanten te-
rug, als vonken in de grote brandhaar-
den, zonder gewicht of evenwicht, on-
der kreten en zuchten van pijn en van
wanhoop, die afschuw wekten en de-
den beven van angst. De duivels on-
derscheidden zich door vreselijke en
weerzinwekkende vormen van afschrik-
wekkende en onbekende dieren, trans-
parant als brandende kolen. Verschrikt,
en als om hulp vragend, hieven wij de

De Kruistocht van het Hart van Maria

De verschijningsplaats van de Engel

ogen naar Onze Lieve Vrouw die ons
met goedheid en droefheid zei: ‘Tullie
hebben de hel gezien waar de zielen van
de arme zondaars heengaan. Om hen te
redden wil God in de wereld de devotie
voor mijn Onbevlekt Hart vestigen. Als
men doet wat ik jullie ga zeggen, zul-
len er veel zielen gered worden en zal
men vrede hebben... Tk zal de toewij-
ding van Rusland aan mijn Onbevlekt
Hart en de eerherstellende communie
op de eerste zaterdagen van de maand
komen vragen. Als men luistert naar
mijn vragen, zal Rusland zich bekeren
en zal men vrede hebben. Anders zal zij
haar dwalingen over heel de wereld ver-
spreiden, oorlogen en achtervolgingen
tegen de Kerk veroorzakend. De goede

mensen zullen gemarteld worden, de
Heilige Vader zal veel te lijden hebben,
meerdere naties zullen verdwijnen. Aan
het eind zal mijn Onbevlekt Hart triom-
feren. De Heilige Vader zal Rusland toe-
wijden en er zal een tijd van vrede aan
de aarde gegeven worden'”

Bij deze derde verschijning open-
baarde de Maagd alle geheime bedoelin-
gen van God met de wereld, die in Hem
besloten zijn. Hier wordt het thema van
het Onbevlekt Hart van Maria verenigd
met het geheim van Fatima. Op de eer-
ste plaats het visioen van de hel waar-
bij het er niet om ging, de arme kinde-
ren bang te maken, maar om goed te
onderstrepen dat nu de barmhartigheid
van de Heer op een heel speciale manier
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het heil van de zielen legde bij de be-
middeling van het Hart van Maria. Ver-
volgens de aankondiging van de vrede,
voor altijd “als zij doen wat ik jullie zal
zeggen”, d.w.z., als wij haar wens vervul-
len. Feitelijk voegde de tekst toe, dat de
toen heersende oorlog van 1914-1918,
ten einde liep, maar dat, als men niet
ophield God te beledigen, er zeer snel
een andere, ergere, zou beginnen, waar-
door God de wereld zou straffen voor
haar misdaden. De devotie tot het On-
bevlekt Hart van Maria was gedeeltelijk
bedoeld om de oorlog van 1939-1945
te verhinderen. Deze genade hebben wij
niet verdiend. Daarom zegt de tekst let-
terlijk: “Om dat te verhinderen, zal ik de
toewijding van Rusland aan mijn Onbe-
vlekt Hart en de eerherstellende Com-
munie komen vragen”. De grote belof-
te van Pontevedra en van Tuy was niet
alleen bedoeld om het individuele heil
van de zielen te verkrijgen, maar ook
een veelomvattende genade van vrede
en van bekering voor iedereen.

De H. Maagd is teruggekomen

O.L.Vrouw heeft haar belofte gehou-
den om terug te komen om haar wil aan
Lucia te kennen te geven, en via haar
aan alle mensen. Zij had aangekondigd
dat zij twee dingen zou komen vragen:
de praktijk van de eerherstellende com-
munie van de eerste zaterdagen van de
maand en de toewijding van Rusland
aan haar Onbevlekt Hart.

Laat ons zien hoe en wanneer zij
deze verzoeken heeft gedaan.

HH et Hart van Maria ex de
eerste Z%fé?%/%ﬁ%

De grote belofte van het Hart
van Maria in Pontevedra

De H. Maagd hield haar eerste be-
lofte op 10 december 1925. Zuster Lu-
cia, toen postulante bij de zusters van
de H. Dorothea, bevond zich in haar cel
toen O.L.Vrouw haar verscheen en een
hand op haar schouder legde terwijl zij
in de andere hand een hart hield, dat
omgeven was met doornen. Naast de H.
Maagd bevond zich het Kind Jezus, dat
werd gedragen door een lichtgevende
wolk en dat haar zei: “Heb medelijden
met het Hart van de allerheiligste Moe-
der, omgeven met doornen die de on-
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dankbare mensen er ieder ogenblik die-
per indrukken, zonder dat er iemand is
om een daad van eerherstel te stellen,
om ze eruit te trekken.”

Dadelijk zei de H. Maagd: “Zie, mijn
dochter, mijn Hart omgeven met door-
nen die de ondankbare mensen er ie-
der ogenblik dieper indrukken door
hun heiligschennissen en hun ondank-
baarheden. Probeer jij me tenminste te
troosten en zeg dat ik aan allen - die, ge-
durende vijf maanden, op de eerste za-
terdag biechten, de H. Communie ont-
vangen, een rozenhoedje bidden en mij
gedurende een kwartier gezelschap hou-
den terwijl zij, in de geest van eerher-
stel, mediteren over de vijftien gehei-
men van de Rozenkrans, - beloof hen in

waarde dat zij gedaan wordt met de in-
tentie van eerherstel te brengen aan het
Onbevlekt Hart van Maria.

- De eerherstellende communie.
Dit is de essentiéle daad van deze devo-
tie. Om haar zin en haar belang te be-
grijpen moet men haar in verband bren-
gen met de wonderbaarlijke communie
van de herfst van 1916, die door de
woorden van de Engel al gericht was op
een gedachte van eerherstel, en met de
communie van de eerste vrijdagen van
de maand, die het Heilig Hart gevraagd
heeft in Paray-le-Monial.

- Wat betreft de specifieke moei-
lijkheid om deze voorwaarde op za-
terdag te vervullen antwoordde Onze
Heer aan zuster Lucia in de nacht van

Verschijningsplaats 19 augustus 1917

het uur van de dood bij te staan met alle
genaden die nodig zijn voor het heil van
hun ziel”.

Eén ding is essentieel bij al deze ele-
menten: het eerherstel aan het Hart van
Maria. Natuurlijk wordt ieder eerherstel
verschuldigd voor de zonde gericht tot
God de Vader, via de Zoon in de Heili-
ge Geest, maar vanwege de unieke plaats
die de H. Maagd heeft in de heilsstruc-
tuur kwetst de zonde heel bijzonder
haar Hart.

Uitleg van de voorwaarden:

- De biecht in de geest van eer-
herstel. Als deze niet op de eerste za-
terdag van de maand gedaan kan wor-
den, kan zij plaatsvinden in de week die
eraan voorafgaat. Zelfs de maandelijkse
biecht zou kunnen volstaan, op voor-

29 op 30 mei 1930: “De praktijk van
deze devotie zal eveneens geaccep-
teerd worden op de zondag die volgt
op de eerste zaterdag wanneer mijn
priesters, om gerechtvaardigde re-
denen, het aan de zielen toestaan”
Zo kunnen niet alleen de communie,
maar ook het bidden van het rozen-
hoedje en de meditatie over de gehei-
men ervan gedaan worden op zondag,
om gerechtvaardigde redenen, waarover
het oordeel aan de priester toekomt.

- Het bidden van het rozen-
hoedje. Op 13 oktober 1917 maakte de
H. Maagd kenbaar dat zij wilde dat men
haar in Fatima aanroept onder de titel
van “Onze Lieve Vrouw van de Rozen-
krans”. Bij ieder van haar zes verschij-
ningen verlangde zij het dagelijks bid-
den van het rozenhoedje. En omdat het



gaat om eerherstel te brengen voor de
beledigingen haar Onbevlekt Hart aan-
gedaan, is dit zeker het mondeling ge-
bed dat haar het meest aangenaam is.

- Het kwartier meditatie. De al-
lerheiligste Maagd Maria vraagt “een
kwartier meditatie over de vijftien ge-
heimen van de Rozenkrans”. Het is niet
noodzakelijk iedere maand over de vijf-
tien geheimen van de Rozenkrans te
mediteren. Zuster Lucia schreef aan pa-
ter Gongalves, haar geestelijk leidsman:
“Het gaat erom O.L.Vrouw een kwartier
gezelschap te houden bij het mediteren
over de geheimen van de Rozenkrans”.
De zieneres bevestigde op 3 decem-
ber 1939, in een andere brief aan haar
biechtvader, het volgende: “ Monseig-
neur de bisschop (van Leiria) zegt dat
men de meditatie kan doen tijdens het
bidden van het rozenhoedje. Zijn Excel-
lentie zegt dat hij dit gedaan heeft om
de praktijk van deze devotie gemakke-
lijker te maken voor het volk, omdat
het over het algemeen niet de gewoonte
heeft te mediteren. En hij zegt dat even-
als de H. Kerk toestaat dat men tijdens
de mis bepaalde gebeden zegt die een
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verplichting zijn, zoals de penitentie
van de biecht, enz., en dit voorschrift
dan toch vervuld is, zo is dat in dit ge-
val hetzelfde. Ondanks alles zal het be-
ter zijn dat degene die het kan, medita-
tie en rozenhoedje apart doet.”

- De eerherstellende intentie.
Zonder deze algemene intentie, zonder
deze liefdeswil die verlangt eerherstel
te brengen aan de H. Maagd, en haar te
troosten, zonder dit “medelijden”, zou-
den al deze praktijken onvolledig zijn.
Het gaat erom het Smartvol en Onbe-
vlekt Hart van O.LVrouw te troosten.
Hier gaat het niet in de eerste plaats
erom gaat de Maagd Maria te troos-
ten voor het verdriet van haar Hart, dat
doorboord is vanwege de smarten van
haar Zoon. Maar, en dat is de juiste be-
tekenis van deze eerherstellende de-
votie, om de beledigingen te beschou-
wen die het Onbevlekt Hart van Maria
tegenwoordig ontvangt van de men-
sen die haar moederlijke bemiddeling
verwerpen en haar voorrechten gering-
schatten. Dat zijn evenveel doomnen die
uit haar Hart getrokken moeten worden

door deze praktijken van eerherstel, om
haar te troosten en zo de vergiffenis te
verkrijgen voor de zielen die het zo ern-
stig beledigen.

Waarom vijf zaterdagen?

“Terwijl ik me een gedeelte van de
nacht van 29 op 30 mei 1930 met Onze
Heer in de kapel bevond, en met Onze
Heer over deze kwestie sprak, voelde
ik me opeens inniger beheerst door de
goddelijke aanwezigheid en, als ik me
niet vergis, is dit wat me onthuld werd:
‘Mijn dochter, de reden is eenvoudig. Er
zijn vijf soorten beledigingen en gods-
lasteringen die geuit worden tegen het
Onbevlekt Hart van Maria:

1. De godslasteringen tegen de
Onbevlekte Ontvangenis;

2. De godslasteringen tegen haar
Maagdelijkheid;

3.  De godslasteringen tegen haar
goddelijk Moederschap, waarbij men
tegelijkertijd weigert haar te erkennen
als Moeder van de mensen;

4.  De godslasteringen van hen
die openlijk proberen in de harten van
de kinderen de onverschilligheid, of de

De Capellina, de plaats waar Maria aan de herdertjes verscheen
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Verschijning van Maria met het Kind Jezus

minachting, of zelfs de haat te leggen
tegen de Onbevlekte Moeder;

5. De beledigingen van hen die
haar direct kwetsen in haar heilige af-
beeldingen.

Ziedaar, mijn dochter, de reden
waarom het Onbevlekt Hart van Maria
mij ertoe heeft aangezet dit kleine eer-

ru

herstel te vragen’.

Het j’(ﬁ'/g Hart en het
Hart varn Maria

De overeenkomst van deze belofte
van de allerheiligste Maagd Maria aan
zuster Lucia, over de vijf eerste zaterda-
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gen van de maand, met de belofte ge-
daan door Onze Heer aan de H. Mar-
garetha Maria Alacoque, over de negen
eerste vrijdagen, ontgaat niemand.

De mening van kardinaal Cerejei-
ra, die toen de patriarch aartsbisschop
van Lissabon was, en die van zo dicht-
bij deze kwestie heeft gevolgd, is inte-
ressant: “Fatima zal voor de verering
van het Hart van Maria zijn wat Paray-
le-Monial was voor de verering van het
Hart van Jezus. Fatima is op een bepaal-
de manier de voortzetting, of liever, de
conclusie van Paray-le-Monial: Fatima
verenigt deze twee Harten die God zelf
heeft verenigd in het goddelijk werk
van de Verlossing (...) De praktijk van
de vijf eerste zaterdagen van de maand

staat gelijk met een oefening van chris-
telijk privé-leven die alle mariale devo-
ties hernieuwt en zuivert, door ze voor
te bereiden om een verering ‘in geest en
in waarheid’ aan het H. Hart van Jezus
op te leveren”.

In werkelijkheid wijdt men al meer
dan twee eeuwen, door verschillende
akten van eerherstel, de zaterdagen toe
aan de H. Maagd en in het bijzonder
aan haar Onbevlekt Hart. Nu gaat het er
voor O.L.Viouw slechts om, deze prak-
tijk te versterken door de belofte van
de eindvolharding, door middel van
verschillende gemakkelijk te vervullen
voorwaarden, eraan te verbinden.

Het Flart van Maria ex
Rosland

Rusland in de boodschap van
Fatima

Wat betreft de toewijding van Rus-
land is de Moeder van God teruggeko-
men om haar te vragen tijdens het grote
visioen van de H. Drie-eenheid dat op
13 juni 1929 plaats gehad heeft in Tuy.
Toen zuster Lucia van Jezus zich in de
kapel van de zusters van de H. Dorothea
bevond, verscheen haar O.L.Vrouw: “Het
ogenblik is gekomen waarop God aan
de Heilige Vader vraagt, in vereniging
met alle bisschoppen van de wereld, de
toewijding van Rusland aan mijn Onbe-
vlekt Hart te doen, waarbij Hij belooft
haar door dit middel te redden. De zie-
len die de rechtvaardigheid van God
veroordeelt om de zonden tegen mij
begaan zijn z6 talrijk, dat ik eerherstel
kom vragen; offer je op voor deze in-
tentie en bid.” En zuster Lucia zal eraan
toevoegen: “Later zei O.L.Vrouw mij
door middel van een vertrouwelijke me-
dedeling, waarin zij zich beklaagde: ‘Zij
hebben niet naar mijn wens willen luis-
teren!... Zij zullen er spijt van hebben,
zoals de koning van Frankrijk, maar het
zal te laat zijn. Rusland zal haar dwalin-
gen reeds over de wereld verspreid heb-
ben, oorlogen en vervolgingen tegen de
Kerk teweegbrengend. De Heilige Vader
zal veel te lijden hebben’ ".

Evenals Christus door de H. Marga-
retha Maria Alacoque de toewijding van
Frankrijk heeft geéist, zo ook heeft in
onze dagen de Hemel de toewijding van



Rusland aan het Onbevlekt Hart van
Maria verlangd.

Waarom noemt de H. Maagd Rus-
land? Zijn er geen andere landen die
even zondige en schuldige landen zijn
als Rusland? Toen de zienertjes in juli
1917 het woord Rusland hoorden, wis-
ten zij niet waar het om ging. Voor
hen is het eenvoudig een symbool van
iets verderfelijks dat God, de paus en
de Kerk bestrijdt, en dat de oorzaak is
van talloze zonden. In de boodschap
van Fatima betekent Rusland iets reli-
gieus, of liever, antireligieus, dat con-
creet wordt in het atheistische en mar-
xistische communisme, dat officieel de
oorlog heeft verklaard aan God en aan
de Kerk, en dat zich voortzet in het ma-
terialistische atheisme en de humanisti-
sche vergoddelijking die vandaag in de
wereld heerst. Als Fatima over Rusland
spreekt is dat slechts om een toewijding
te vragen, noodzakelijke vooronderstel-
ling voor haar bekering.

Maar helaas heeft nog geen enke-
le paus de toewijding van Rusland ge-
daan zoals de H. Maagd die vraagt. En
toch heeft de Hemel aan de vervulling
van deze wens beslissende genaden ver-
bonden voor de Kerk en voor de wereld.
In omgekeerd moet daaronder ook ver-
staan worden dat als dit niet gerealiseerd
wordt, er catastrofes zullen plaatsvinden
in de wereld, door het feit zelf dat God
de mensheid zonder zijn hulp aan zich-
zelf zou overlaten.

Waarom laat God het heil van de
wereld afhangen van een zo eenvoudi-
ge en schijnbaar onbelangrijke daad?

De onbelangrijkheid van de toewij-
ding moet de werkzaamheid van Maria
in de tot stand gebrachte bekering in het
licht stellen. Vanuit een menselijk cog-
punt staat de daad die God vraagt voor
de bekering van Rusland helemaal niet
in verhouding tot het beloofde effect.
Dat zal echter in de ogen van de men-
sen juist de grote bekering aanduiden
als een bovennatuurlijk feit. Bovendien,
omdat de toewijding, volgens de wens
van Maria, een openbaar en wereld-
wijd karakter moet hebben, zal de ken-
nis van deze bekering ook toegankelijk
zijn voor alle mensen. Juist door dit dui-
delijk gebrek aan verhouding zal de rol
van Maria als Middelares van alle gena-

De Kruistocht van het Hart van iMaria

de voor alle mensen schitteren in haar
volle grootheid, evenals haar overwin-
ning op de duivel duidelijk gemaakt zal
worden.

Waarom vervult de Heilige Stoel de
wensen van de Hemel niet? Zuster Lucia
schrijft het toe aan een ondoorgronde-
lijke goddelijke toelating. En wanneer
men haar vroeg waarom God Rusland
niet bekeerde zonder gebruik te maken
van dit middel, antwoordde zij met een
innerlijke mededeling, ontvangen van
de Heer: “Omdat Ik wil dat heel mijn
Kerk deze toewijding erkent als een
overwinning van het Onbevlekt Hart
van Maria, om vervolgens haar verering
te vergroten en de devotie voor het On-
bevlekt Hart naast de devotie tot mijn
Goddelijk Hart te plaatsen.

Men moet evenwel niet denken dat
de bekering van Rusland het automati-
sche resultaat zou zijn van een formu-
le die op een dag door de paus in ver-
eniging met de bisschoppen van de hele
wereld opgezegd was. Dat eist noodza-
kelijk de menselijke medewerking: een
grote verspreiding van de devotie voor
het Hart van Maria, als grote middela-
res in dit ernstige probleem, opdat de
H. Maagd, met haar Onbevlekt Hart,
degene zal zijn die alle tekorten van de
mensheid en van de Kerk komt aanvul-
len. “Rusland”, zei zuster Lucia, “is toe-
vertrouwd aan dit Onbevlekt Hart”. De
bekering van Rusland is zo'n grote gena-
de voor de mensheid van vandaag, dat
zij verdiend moet worden door onze ei-
gen bekering.

FH et Hart van Marin ex
de Kerk

De toewijding van Rusland zal niet
alleen leiden tot de bekering van dit
volk, maar, en dit ondanks het nede-
rige voorkomen ervan, zij zal een echt
geneesmiddel zijn voor de interne cri-
sis van de Kerk, die een ernstige geloofs-
crisis is.

Bij de verschijning van juli had de
H. Maagd aangekondigd: “Anders zal
Rusland haar dwalingen over de we-
reld verspreiden, oorlogen en vervol-
gingen tegen de Kerk veroorzakend. De
goede mensen zullen gemarteld wor-
den, de Heilige Vader zal veel te lijden
hebben...” In het derde deel van het

geheim wordt er vermelding gemaakt
van deze vervolging: “Wij zagen in
een enorm licht, dat God is, ‘iets der-
gelijks alsof mensen zich in een spie-

gel zien wanneer zij erlangs lopen’, een
bisschop in het wit gekleed, wij heb-
ben het voorgevoel gehad dat het de

Een pelgrim steekt kaarsen op

Heilige Vader was”. “Verschillende an-
dere bisschoppen, priesters, religieu-
zen klommen een steile berg op, op
de top waarvan een groot kruis stond
van ruwe stammen, alsof zij van kurk-
eik waren met schors en al; alvorens er
aan te komen trok de paus door een
grote stad die half bouwwvallig was en,
half bevend, met een wankelende stap,
getroffen door zorgen en verdriet, bad
hij voor de voor de zielen van de licha-
men, die hij op zijn weg tegenkwam. Bij
de berg aangekomen, knielde hij neer
aan de voeten van het grote kruis. Daar
werd hij gedood door een groep solda-
ten, die met vuurwapens en pijlen op
hem schoten. Op dezelfde manier stier-
ven de een na de ander de bisschoppen,
de priesters, de kloosterlingen en ver-
schillende wereldlijke personen. Man-
nen en vrouwen van allerlei klassen en
posities. Onder de beide armen van het
kruis stonden twee engelen, ieder van
hen had een grote kan van kristal in de
hand. Daarin verzamelden zij het bloed
van de martelaren en gaven daarvan te
drinken aan de zielen die tot God na-
derden.”

In het verloop van de geschiede-
nis van de Kerk heeft God al vaak de
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De basiliek van Fatima en de esplanade

zware tijden van vervolging gebruikt
om de Kerk te reinigen en te vernieu-
wen. Het bloed van de martelaren is het
zaad voor de nieuwe christenen. Maar
laat ons steeds in herinnering hou-
den, dat Maria aan haar geestelijke zo-
nen en dochters, als er lijden over hen
neerkomt, haar Onbevlekt Hart als toe-
vluchtsoord geeft.

Jacintha was misschien degene, die
het best opmerkzaam maakte op de be-
trekking, die er tussen de godsvrucht tot
het Hart van Maria en de liefde voor de
Kerk en de Heilige Vader bestaat. Jacin-
tha had zo'n diepgewortelde liefde voor
de Heilige Vader, dat zij altijd, wanneer
zij Jezus een offer bracht, eraan toevoeg-
de: “En voor de Heilige Vader.” Hij, de
plaatsvervanger van Christus op aarde,
is het die de wensen van de Hemel ver-
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werkelijken moet, en niemand kan hem
daarbij vervangen. In een brief aan haar
geestelijk leidsman preciseert zuster Lu-
cia: “De lieve God belooft een eind te
maken aan de vervolging, wanneer de
Heilige Vader een publieke en plechtige
akte van eerherstel en de toewijding van
Rusland aan de Allerheiligste Harten
van Jezus en Maria ten uitvoer brengt en
de bisschoppen van de katholieke Kerk
voorschrijft dit eveneens ten uitvoer te
brengen, en wanneer Zijne Heiligheid
belooft, de oefening van de boven aan-
gegeven boetecefening (de boetezater-
dag voor het Hart van Maria) op grond
van deze vervolging te erkennen en te
verbreiden.”

De gevolgtrekking is eenvoudig:
God wil de huidige wereld door een
ware geloofsdaad van de Hiérarchie van
de katholieke Kerk redden.

De toewijding van Rusland wordt
zo in zekere zin een middel voor het
herstel van het katholieke geloof in
de Kerk en in de wereld. De vruchten
die uit de akte van toewijding voortko-
men, zullen echter prachtig bekroond
worden door het ingrijpen van de Moe-
der Gods Maria: “Maar aan het eind zal
mijn Onbevlekt Hart triomferen.” Dit
ingrijpen van de Hemelkoningin zal
voor de ogen van alle mensen duidelijk
worden, want het enorme genadege-
schenk van het terugbrengen van de H.
Kerk tot haar oorspronkelijke glans en
dat van de wereldwijde bekering heeft
God alleen aan Maria toevertrouwd en
Hij zal het ons uitsluitend door haar
Onbevlekt Hart en de maagdelijke han-
den van de uitdeelster van alle genaden
doen toekomen. Hierom bewaren wij
ondanks de diepe crisis, waardoor wij
tegenwoordig heen gaan, onze grote
hoop: het Onbevlekt Hart van de Ko-
ningin van hemel en aarde.

De fwwy”ﬂ//% aan het
FHart van Maria

In Fatima is oorspronkelijk slechts
de toewijding van Rusland geéist als
middel voor haar bekering en voor de
wereldvrede. Maar het is duidelijk dat
deze toewijding voorafgegaan zal moe-
ten worden door een in hoge mate en
intens beleefde praktijk van andere toe-
wijdingen, zowel persoonlijk als soci-
aal. En het is zelfs waarschijnlijk dat
de toewijding van Rusland slechts een
vrucht zal zijn van deze toewijding van
de Kerk in al haar rangen.

De basis van deze toewijding is een-
voudig de heerschappij of de soeverei-
niteit van Haar over ons. Wij wijden
ons toe aan het Hart van Maria om de
plaats van Maria in de heilsstructuur te
erkennen als Middelares van alle ge-
naden, om een toevlucht te vinden in
Haar om haar moederlijke liefde, om te
beloven als haar trouwe kinderen te le-
ven en de zonden die haar Onbevlekt
en Smartvol Hart beledigen uit te boe-
ten en te herstellen. Pius XII gaf uitleg
over zijn bedoeling in de radiobood-
schap naar aanleiding de Kroning van
de Maagd van Fatima op 13 mei 1946:
“De toewijding aan het Onbevlekt Hart
van Maria is een hulde, gebracht aan



haar soevereiniteit; een gelovige onder-
werping aan haar gezag; een kinderlijke
en constante erkenning van haar liefde;
een verbintenis om te werken aan de
vestiging van haar Koningschap in het
Rijk van God, dat de Kerk is, opdat zij
bemind, vereerd en gediend wordt door
iedereen, in het gezin, in de maatschap-
pij en in de wereld”.

Door de toewijding schenken wij
ons aan God, door de H. Maagd, en con-
creet door het Onbevlekt en Smartvol
Hart van Maria. Om volmaakt te zijn,
moet deze overgave totaal zijn; overgave
van onze personen en van alles wat ons
toebehoort, en dat voor altijd. De H.
Louis Marie Grignion de Montfort zegt
in zijn akte van toewijding: “Ik kies u
vandaag, o Maria, in tegenwoordigheid
van heel het hemels hof, tot mijn Moe-
der en Meesteres. Ik lever u over en wijd
u toe, in hoedanigheid van slaaf, mijn
lichaam en mijn ziel, mijn inwendige
en uitwendige goederen, en de waarde
zelfs van mijn verleden, tegenwoordige
en toekomstige goede werken.

En ik laat u een geheel en volkomen
recht om over mij en al wat mij toebe-
hoort, zonder voorbehoud te beschik-
ken naar uw goedvinden, tot meerdere
eer van God, in de tijd en in de eeuwig-
heid. Amen”.

Laat ons niet vergeten dat het Hart
van Maria het Hart van een Moeder
is, “het is het Hart van de beste van de
Moeders,” zei zuster Lucia, “dat altijd
met aandacht waakt over de laatste van
haar dochters. Hoezeer bemoedigt en
troost mij deze zekerheid!” Het is haar
maagdelijk Hart dat ons zuiver zal hou-
den. Haar Hart van Koningin zal ons al-
len onder haar mantel nemen.

Tenslotte zal haar gemarteld Hart
ons de kracht geven om het hoofd te
beiden aan het hedendaagse leven en
vooruit te gaan in de deugd.

Aldus begrepen is de toewijding aan
Maria een definitieve gave vol vertrou-
wen van onszelf aan haar moederlijke
bescherming; een smeekbede opdat zij
ons van de Goddelijke Barmhartigheid
speciale genaden verkrijgt voor onze
heiliging, en opdat zij ons geleidt om
ons laatste doel te bereiken, de gelukza-
lige eeuwigheid van de Hemel.

De Kruistocht van het Hart van Maria

“Tk wil wat U wilt, ik werp mij in uw
van liefde vlammend Hart, dat het god-
delijk model is, waarin ik omgevormd
moet worden en waarin ik me verberg
en me verlies om altijd te bidden, te
werken en te lijden voor u en met u tot
de grotere eer van uw Goddelijke Zoon
Jezus” (H. Louis Marie Grignion de
Montfort).

Het hartvan Maria en
de Aa'[g/w;'d

Onder eenvoudige vormen onthult
de boodschap van Fatima ons het mys-
terie van de genade, de inwoning en de
goddelijke tegenwoordigheid in de zie-
len. Zij heeft niet alleen betrekking op
het eenvoudige en fundamentele chris-
telijk leven, maar ook op de meer ver-
heven graden van de mystieke beschou-
wing.

Wij kunnen niet vergeten dat het
geestelijk leven van de zienertjes ook
deel uitmaakt van deze boodschap, en
dat zij een duidelijk voorbeeld zijn, dat
ons leert hoe wij tot de hoogste toppen
van heiligheid komen, door de aanwij-
zingen van de H. Maagd te omhelzen
en er volledig naar te leven, omdat men
de bron van het hoge genadeleven van
de zienertjes moet zoeken in het Hart
van Maria. Kinderen uit een boerenfa-
milie, nog in hun kinderjaren, die een
elementair godsdienstonderricht heb-
ben ontvangen, worden plotseling om-
gevormd in zielen die buitengewone in-
tuities hebben over de dogma'’s van het
geloof en de praktijk van het christelijk
leven tot de hoogste graden van het hel-
dendom. Dit kan niet uitgelegd worden
zonder een duidelijke tussenkomst van
het bovennatuurlijke.

Volgens de getuigenissen van de zie-
nertjes kunnen we de spiritualiteit van
het Hart van Maria in drie punten sa-
menvatten.

Het Hart van Maria is bron van heili-
ging en van heil. Kort voordat zij naar de
Hemel ging, gaf Jacintha aan haar nicht-
je Lucia de aanbeveling: “Zeg aan ieder-
een dat God ons zijn genaden verleent
door middel van het Onbevlekt Hart

van Maria, dat men ze aan haar moeten
vragen”. Van zijn kant zei Francesco na
de tweede verschijning: “Waarom had
Maria een Hart op haar hand, dat over
de wereld dat enorme licht verspreidde,
dat God is?”. Men kan daaruit afleiden
dat God, het licht, zich meedeelde aan
hen en aan de wereld vanuit dit Onbe-
vlekt Hart.

De laatste oorsprong van deze hei-
ligmakende werkzaamheid die voort-
komt uit het Hart van Maria is God, die
woont in het Onbevlekt Hart; en het is
God, dat wil zeggen het goddelijk leven,
dat Zij doorgeeft aan de mensen: “Bij
het uitspreken van deze laatste woor-
den opende de Dame haar handen en
deelde ons, als door een weerschijn die
daarvan uitging, een heel intens licht
mee, dat in ons hart doordrong en tot
in het diepst van onze ziel. Zij liet ons
onszelf in God, die dit licht was, dui-
delijker zien dan wij onszelf in de beste
spiegel zien.” Van zijn kant riep Frances-
co uit: “Deze mensen zijn alleen al zo
tevreden omdat men hun heeft gezegd,
dat O.L.-Vrouw heeft gevraagd de rozen-
krans te bidden... Wat zou het zijn als
zij wisten dat Zij ons God heeft getoond
in haar Onbevlekt Hart, in dat enorme
licht...!”. Francesco was niet in staat zijn
ervaringen onder woorden te brengen:
“Ik voelde dat God in mij was; maar ik
wist niet hoe.” “Wat het meest indruk op
hem maakte en hem het meest in beslag
nam, was God, de Allerheiligste Drie-
eenheid, in dat immense licht dat door-
drong tot in het diepst van onze ziel.
Vervolgens zei hij: ‘Wij brandden in dit
licht dat God is en wij verbrandden niet.
Hoe is God? Men kan het niet uitleggen?
Ja werkelijk, niemand zal het ooit kun-

P

nen zeggen

Het Hart van Maria is een woning en
een toevluchtsoord voor de ziel, evenals
een weg, dat wil zeggen een tegenwoor-
digheid en een hulp tijdens het geestelijk
leven, tot aan de hoogste toppen: “Mijn
Onbevlekt Hart zal je toevlucht zijn en
de weg die je naar God zal voeren”. La-
ter gaf Lucia dit commentaar: “Bij het
spreken van deze woorden opende Zij
haar handen, en liet in ons hart de weer-
schijn doordringen, die ervan uitging.
Het lijkt me dat de weerschijn die dag
als voornaamste doel had, in ons een
kennis te leggen en een bijzondere lief-
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de voor het Onbevlekt Hart van Maria;
het had hetzelfde doel als de twee ande-
re keren, maar met betrekking tot God
en tot het geheim van de Allerheiligste
Drie-eenheid. Sinds deze dag voelden
wij in ons hart een vuriger liefde tot het
Onbevlekt Hart van Maria”.

Door deze devotie voor het Onbe-
vlekt Hart van Maria, kwamen Frances-
co en Jacintha ertoe, gedurende de korte
tijd die verliep tussen het begin van de
verschijningen en hun dood, de hoogste
en de heldhaftigste toppen van de chris-
telijke volmaaktheid te beklimmen.
Men zou kunnen zeggen dat God hen
heilig maakte door de tussenstadia over
te slaan. Vooral door het lijden van hun
laatste ziekte bereikten Francesco en Ja-
cintha een volmaakte vereenzelviging
met de gekruisigde Christus.

Dezelfde omvorming moeten wij
vragen, door te steunen en te leunen
op het Hart van Maria. Evenals Jacintha
moeten wij eerherstel brengen aan het
Hart van Maria, evenals Francesco moe-
ten wij het troosten, evenals Lucia het
doen kennen en beminnen.

Het Hartvan Maria ex de
gmf va eerherstel

De boodschappen van Fatima be-
ginnen ermee, een bekering van het hart
te eisen van een wereld die het zondebe-
sef verliest. De Engel leert de kinderen
te bidden met de gedachte van genoeg-
doening “voor hen die niet geloven, die
U niet aanbidden, die niet op U hopen,
die U niet beminnen”. Hij leert hun ge-
beden en offertjes aan te bieden “voor
de bekering van de zondaars”. En hij no-
digt hen uit tot gebaren van boete: knie-
len, zich ter aarde werpen, het hoofd
buigen tot op de grond.

De H. Maagd heeft niet alleen de de-
votie tot haar Onbevlekt Hart gevestigd,
waarvan de liefde een spontane vrucht
is; Zij heeft bovendien met aandrang het
eerherstel gevraagd voor de beledigin-
gen, begaan tegen haar Onbevlekt Hart:
“Willen jullie je aan God aanbieden om
offertjes te brengen en graag al het lij-
den te aanvaarden dat Hij jullie zal wil-
len zenden, als akte van eerherstel voor
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de zonden die Zijne Majesteit beledi-
gen? Willen jullie lijden om de beke-
ring van de zondaars te verkrijgen, om
eerherstel te geven voor de godslasterin-
gen, en voor alle beledigingen begaan
tegen het Onbevlekt Hart van Maria?”.
Haar leer is eenvoudig en direct, gericht
tegen de zonde: “Jullie hebben de hel
gezien waar de zielen van de arme zon-
daars heengaan”. Haar laatste woorden
zijn: “Laat hen Onze Heer niet meer be-
ledigen, die al zoveel beledigd is".

De voortdurende praktijk van de
versterving van de zienertjes komt tot
uitdrukking in een uitgebreid scala van
kleine en grote verstervingen. Vooral na
het visioen van de hel zijn zij voortdu-
rend op zoek naar de minste gelegen-
heid om ervan te profiteren: zij ont-
zeggen zich de maaltijd door hem aan
de armen of aan de schapen te geven,
zij blijven lange tijd geknield, waarbij
hun hoofd de grond raakt, terwijl zij
voor de zondaars bidden. Zij nemen
geen drinken in het heetst van de zo-
mer, ondanks de brandende zon en de
stofwolken die door de kudde worden
opgejaagd. Zij slaan zichzelf met brand-
netels, slapen op de grond, nemen geen
snoep, verdragen allerlei tegenspraak
en slechte behandelingen met gelaten-
heid en onderwerping... Hun verlangen
naar offer brengt hen ertoe dag en nacht
een dik en ruw touw van alfagras om
het middel te dragen, totdat O.L.Vrouw
verplicht is hun tijdens de verschijning
van 13 september te zeggen: “God is te-
vreden over jullie offers, maar Hij wil
niet dat jullie slapen met het koord om.
Draagt het alleen overdag”.

Lucia toonde zich in het bijzonder
onder de indruk van de droefheid van
de H. Maagd in oktober: “De woorden
van deze verschijning die zich het meest
in mijn hart griften, waren de vraag van
onze allerheiligste Moeder van de He-
mel: ‘Beledigt God Onze Heer niet meer,
die al teveel beledigd is” Wat een klacht
vol liefde en wat een tedere smeekbede!
Was het me toch gegeven haar te doen
weerklinken in heel de wereld opdat de
kinderen van de hemelse Moeder het
geluid van deze stem horen!”. Hetzelf-
de gebeurde met Francesco, op wie de
woorden van de Engel tijdens de derde
verschijning een diepe indruk maakten:
“Troost uw God”. “Terwijl Jacintha in

beslag genomen scheen door de enige
gedachte, de zondaars te bekeren en de
zielen voor de hel te behoeden, scheen
Francesco er alleen aan te denken God
en O.L.Vrouw te troosten, die hem zo
bedroefd hadden geleken”.

Fatima heeft het belang van de goed
vervulde dagelijkse plicht op de voor-
grond geplaatst als fundamentele chris-
telijke versterving: “God zal zich laten
kalmeren, maar Hij beklaagt zich bit-
ter en smartelijk over het zeer beperk-
te aantal zielen dat in staat van genade
is, bereid om zich te versterven volgens
hetgeen de vervulling van zijn wet van
hen eist. Ziehier de boete die God van-
daag vraagt: ‘dat is het offer dat ieder-
een zichzelf moet opleggen om een le-
ven van rechtvaardigheid te leiden in
de vervulling van zijn wet’. En Hij wenst
dat men deze weg duidelijk doet ken-
nen aan de zielen, want velen geven
aan het woord ‘boete’ de betekenis van
grote strengheden, en daar zij daarvoor
geen sterkte noch edelmoedigheid voe-
len, zijn zij ontmoedigd en laten zich
gaan in een leven van lauwheid en van
zonde”.

Om de praktijk van de offers met
het gebed te begeleiden, leert de H.
Maagd hun dat wat wij het “eerherstel-
lend schietgebed van Fatima” zouden
kunnen noemen: “Offer je op voor de
zondaars en zeg dikwijls, vooral wan-
neer jullie een offertje brengen: ‘O Je-
zus, het is uit liefde voor U, voor de
bekering van de zondaars, en als eer-
herstel voor de zonden begaan tegen
het Onbevlekt Hart van Maria"”.

Flet Flart van Maria
en de Rozenkrans

Met de devotie tot en de toewijding
aan het Hart van Maria geven de open-
baringen van Fatima aan het bidden
van het rozenhoedje een belang van de
eerste orde. Het rozenhoedje is onge-
twijfeld de praktijk die in alle verschij-
ningen door O.L.Viouw met de meeste
nadruk is aanbevolen:

- 13 mei: “Bidt elke dag het 1o-
zenhoedje om de vrede voor de wereld



en het einde van de oorlog te verkrij-
gen”.

- 13 juni: “Tk wil... dat jullie ie-
dere dag het rozenhoedje bidden”.

- 13 juli: “Tk wil dat jullie door-
gaan met iedere dag het rozenhoedje
te bidden ter ere van O.L.Vrouw van de
Rozenkrans, om de wereldvrede en het
einde van de oorlog te verkrijgen, om-
dat Zij alleen jullie zal kunnen helpen”.
“Wanneer jullie het rozenhoedje bid-
den, zegt dan na ieder geheim: ‘O mijn
Jezus, vergeef ons onze zonden, behoed
ons voor het vuur van de hel, breng alle

De Kruistocht van het Hart van Maria

altijd zoveel zegeningen aan de H. Kerk
en aan de katholieke families gebracht,
vooral de vrede, de eenheid en de chris-
telijke geest van vroomheid, werkzaam-
heid en geduld.

Maar O.L.Vrouw heeft zich verwaar-
digd, ons enkele aanwijzingen te geven
wat betreft het bidden ervan, zoals:

- Het doel: de vrede en de bekering
van de zondaars. Dit tonen de hiervoor
geciteerde woorden van de H. Maagd en
het gebed dat zij wil laten inlassen tus-
sen de geheimen, na ieder tientje.

- Een manier: men moet de gehei-

Zuster Lucia, links, met twee medezusters, bij gelegenheid van het bezoek van paus
Johannes Paulus Il aan Fatima

zielen naar de hemel, vooral degenen
die uw barmhartigheid het meest nodig
hebben’ ".

- 19 augustus: “TIk wil... dat jul-
lie doorgaan met iedere dag het rozen-
hoedje te bidden”.

- 13 september: “Gaat door met
het bidden van het rozenhoedje om het
eind van de oorlog te verkrijgen”.

- 13 oktober: “Tk wil je zeggen
dat men hier een kapel tot mijn eer
moet bouwen. Ik ben O.LViouw van
de Rozenkrans. Laat men doorgaan met
iedere dag het rozenhoedje te bidden”.

Met meer aandrang zou deze ma-
riale praktijk niet aanbevolen kunnen
worden. Door het rozenkransgebed zijn

men overdenken, noodzakelijke voor-
waarde om de grote belofte van de vijf
eerste zaterdagen van de maand te ver-
dienen.

- Een geest: eerherstel voor de bele-
digingen aan het Onbevlekt Hart van
Maria aangedaan, volgens dezelfde sab-
batijnse belofte.

Uit het geheel van de leer van Iatima
kan men afleiden, dat de kortste en de
meest werkzame weg om door te drin-
gen tot de liefde en de devotie tot het
Hart van Maria, het bidden van het ro-
zenhoedje is, met de meditatie van de
geheimen en met deze geest van eerher-
stel aan het Hart van Maria. De H. Anto-
nius Maria Claret begreep de betrekkin-

gen die er zijn tussen het rozenhoedje
en de devotie tot het Hart van Maria:
“Om tot het Hart van Maria te komen is
de heilige Rozenkrans de kortste en ze-
kerste weg.

We hebben een concreet voorbeeld
van de werkzaamheid van het rozen-
hoedje bij Francesco. Toen Lucia aan de
H. Maagd vroeg, of hij ook naar de he-
mel zou gaan, antwoordde de H. Maagd
haar: “Francesco zal ook naar de he-
mel gaan, maar eerst zal hij veel rozen-
hoedjes moeten bidden. Francesco was
gelukkig en toonde de vreugde die hij
voelde bij de belofte dat hij naar de he-
mel zou gaan. I1ij vouwde zijn handen
op zijn borst en zei: “O mijn Moeder!
Tk zal zoveel rozenhoedjes bidden als U
wilt”. “Francesco nam de gewoonte om
zich van ons te verwijderen alsof hij een
eindje ging wandelen. Als ik hem riep
en hem vroeg wat hij deed, tilde hij zijn
arm op en toonde zijn rozenkrans. Als
ik hem zei te komen spelen en later met
ons te bidden, antwoordde hij: ‘Later zal
ik ook met jullie bidden. Herinner jij je
niet dat O.L.Vrouw heeft gezegd dat ik
veel rozenhoedjes moest bidden?’ ”. Het
rozenhoedje werd voor Francesco het
middel om de hemel te verdienen.

“Ik denk,” verklaarde zuster Lu-
cia, “dat het rozenhoedje, na het litur-
gische gebed van het H. Misoffer, het
aangenaamste gebed is dat we aan God
kunnen aanbieden, en dat het van het
grootste voordeel voor onze zielen is; en
dit door de oorsprong en het sublieme
karakter van de gebeden waaruit het is
samengesteld, en door de geheimen van
de Verlossing, die wij bij ieder tientje in
herinnering brengen en overwegen. Als
het zo niet was, zou O.L.Vrouw het niet
met zoveel aandrang aanbevolen heb-

”

ben.

Het Hart van Maria
en de nitersten

De boodschap van Fatima vestigt
de aandacht op wat wij de “uitersten”
van de mens noemen. De dood, bij-
voorbeeld, dient zich aan als een onver-
mijdelijk feit, en de zorgen in verband
met deze realiteit krijgen een bijzondere
ernst vanwege de oorlog die zoveel do-
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den aan het front meebrengt: “Jacintha
waaraan denk je?” En heel dikwijls ant-
woordde zij: “Aan de oorlog die gaat
komen, aan alle mensen die
gaan sterven en die allemaal
naar de hel zullen gaan. Wat
jammer! Als zij ophielden
met God te beledigen zou er
geen oorlog zijn, en zij zou-
den niet naar de hel gaan”.

Ook het dogma van het
vagevuur werd ons getoond,
onder een vreselijke vorm,
in het geval van een zekere
Amelia: “Tk herinner me dat
ik toen een vraag stelde over
twee jonge meisjes die on-
langs gestorven waren. Zij
waren mijn vriendinnetjes
en zij kwamen thuis om te
leren naaien bij mijn oud-
ste zus: - [s Maria das Ne-
ves al in de hemel? - Ja, zij
is er. (Het schijnt me dat
zij ongeveer zeventien jaar
was). — En Amelia? - Zij zal
in het vagevuur blijven tot
aan het einde van de wereld
(Ik geloof dat zij tussen de
achttien en de twintig jaar
was).”

Maar ook al komen de
dood en het vagevuur op
zo'n intense manier naar
voren in de verhalen van
Fatima, het is ongetwijfeld
het dogma van de hel dat
een belangrijke plaats in-
neemt, speciaal in de mys-
tieke ervaringen van de
zienertjes, en Op een nog
indrukwekkender  manier
in de gevoelige ziel van Ja-
cintha: “O.L.Vrouw toonde
ons een grote oceaan van
vuur, die onder de aarde
scheen te zijn. In dit vuur
gedompeld zagen wij de
duivels en de zielen. Deze
waren als doorschijnende gloeiende ko-
len, zwart of gebronsd, met menselijke
vormen. Zij dreven in deze brand, op-
getild door de vlammen, met rookwol-
ken die uit henzelf kwamen. Zij vielen
van alle kanten terug, als de vonken bij
grote branden, zonder gewicht of even-
wicht, temidden van kreten en zuchten
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van pijn en wanhoop die afschuw in-
boezemden en deden trillen van angst.
De duivels onderscheidden zich door

Het H. Hartbeeld voor de basiliek in Fatima

vreselijke en weerzinwekkende vormen
van verschrikkelijke en onbekende die-
ren, maar doorschijnend als gloeiende
zwarte kolen”.

De kinderen hadden al een eer-
ste uitleg ontvangen van Lucia. Jacint-
ha vroeg haar: “Wat is de hel?” En Lu-

cia antwoordde: “De hel is een hol vol
ongedierte en een gloeiende oven ( zo
heeft mijn moeder het mij uitgelegd),
en daarin komen de men-
sen, die zonden doen en niet
biechten, en daarin moeten zij
voor altijd blijven branden. —
En komen zij daar nooit meer
uit? — Nee. — Ook niet na een
heleboel jaren? - Nee, de hel
houdt nooit op. - En houdt
de hemel ook nooit op? — Wie
in de hemel komt, zal er nooit
meer uitgaan. - En wie in de
hel komt ook niet? - Nee,
want weet je, hemel en hel
zijn eeuwig, er zal nooit een
eind aan komen. Wij deden
bij deze gelegenheid voor de
eerste keer een beschouwing
over de hel en over de eeuwig-
heid.”

Lucia vroeg zich af: “Hoe
kan )acintha, zo klein, beze-
ten geweest zijn van zo'n geest
van versterving en boete?”
En zij vond zo het antwoord:
“Het lijkt me, dat dit ten eerste
kwam door een buitengewo-
ne genade die God haar heeft
willen verlenen door de tus-
senkomst van het Onbevlekt
Hart van Maria, maar ook om-
dat zij de hel heeft gezien en
het ongeluk van de zielen die
erin vallen. Sommige, =zelfs
vrome, personen willen niet
met kinderen over de hel spre-
ken, om ze niet bang te ma-
ken. Maar God heeft niet ge-
aarzeld hem te tonen aan drie
kinderen, van wie er een nau-
welijks zes jaar was en Hij wist
goed dat zij erdoor geschokt
zou worden, tot het punt van
weg te kwijnen van angst”.

Maar niet alleen de hel,
ook de hemel maakt deel uit
van de boodschap van Fatima,

met de vreugde van enkele eenvoudi-
ge en onschuldige kinderlijke vragen.
Aan Lucia, die vraagt waar zij vandaan
komt, antwoordt O.L.Vrouw: “Ik kom
uit de hemel”. En al in de eerste ver-
schijning belooft de H. Maagd de ITe-
mel aan haar kleine gesprekspartners,
na de geinteresseerde, maar eenvoudige



vragen van Lucia: “En ik, zal ik naar de
hemel gaan?” “Ja, jij zult erheen gaan.”
“En Jacintha?” “Ook”. “En Francesco?”
“Ook, maar hij zal veel rozenhoedjes
moeten bidden”. In het laatste afscheid
tussen Lucia en haar neefje en nichtje,
heeft deze ontroerende dialoog plaats:
“De dag brak aan, waarop zij naar Lis-
sabon moest vertrekken. Haar vertrek
deed het hart smelten. Zij hield lange
tijd haar armen rond mijn hals en zij
zei me huilend: ‘We zullen elkaar nooit
meer terugzien! Bid voor mij totdat ik
naar de hemel ga...” ”. Francesco zei op
een heel natuurlijke manier: “Ik ga weg
naar de hemel”. Zo ook Jacintha: “Ik ga
naar de hemel” En ondanks deze ze-
kerheid over het heil, zetten de kinde-
ren hun geloofsleven voort alsof zij niet
zo'n grote genade hadden ontvangen.
Op die manier leek het zelfs alsof de
hemel onder handbereik was: de aanbe-
velingen voor de hemel werden gedaan
alsof het over een bekende streek ging,
waar ouders woonden: “Groet in mijn
naam Onze Lieve Heer en Onze Lieve
Vrouw en zeg hun, dat ik alles zal lijden
wat zij willen voor de bekering van de
zondaars en het eerherstel aan het On-
bevlekt Hart van Maria”.

rn

Aan wie deze devotie aanneemt,
beloof ik de hemel.

De Kruistocht van het Hart van Maria

De Kruirtocht van het
Hartvan Maria

We hebben de voornaamste punten
van de boodschap van Fatima gezien.
Maar er rest nog een ander belangrijk
punt: de verbreiding van de devotie en
van de toewijding aan het Hart van Ma-
ria.

Het devies van de vroegere kruis-
tochten was: “God wil het”. En hetzelf-
de devies is op 13 juni gelanceerd door
de H. Maagd in Fatima, toen zij tegen
Lucia zei: “Jacintha en Francesco zal ik
binnenkort meenemen, maar jij zal hier
een bepaalde tijd blijven. Jezus wil zich
van jou bedienen om mij te doen ken-
nen en beminnen. Je moet in de wereld
de devotie tot mijn Onbevlekt Hart ves-
tigen”. En op 13 juli herhaalde de H.
Maagd: “Vestig de devotie tot mijn On-
bevlekt Hart in de wereld, om de zielen
van de arme zondaars te redden”.

De devotie tot het Onbevlekt Hart
van Maria in de wereld vestigen bete-
kent, de mensen brengen tot een algehe-
le toewijding van bekering, van zichzelf
schenken, van diep respect, van verering
en van liefde. Want, in deze geest van
toewijding en van bekering wil God in
de wereld de devotie tot het Onbevlekt
Hart van Maria vestigen.

En deze woorden, die de H. Maagd
richtte tot zuster Lucia, richt zij ook tot
ons; God wil zich van ons bedienen om
het Hart van Maria te doen kennen en
beminnen.

Het is daarom de wil van God en
van de H. Maagd dat wij allemaal bid-
den, ons opofferen en werken met alle
mogelijke middelen opdat deze devotie
zich over de hele wereld verspreidt. De
Kruistocht die Onze Heer vandaag van
ons vraagt is niet bijeengeroepen door
heilige koningen of machtige mannen,
maar door de Koningin van Hemel en
Aarde, die ons zelf de wil van haar God-
delijke Zoon is komen tonen.

Wij weten dat God veel genaden en
de vrede in de wereld heeft beloofd op
voorwaarde van deze devotie. Daarom
is deze Kruistocht urgenter dan de voor-
gaande kruistochten, noodzakelijker,
van een veel grotere verhevenheid, en
zij betreft heel het universum. Het is de
specifieke devotie voor onze tijd. Want
het gaat niet om een nieuwe devotie,
niet om het toevoegen van een andere
titel om de H. Maagd aan te roepen.

Het gaat erom in onze zielen een
waarachtiger en diepere devotie tot de
allerheiligste Maagd te voeden, die ons
uiteindelijk ertoe brengt, ons in alles te
vereenzelvigen met de wil van God, als

Het beeld van Maria wordt gedragen in de processie
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volmaakte christenen, gehoorzaam aan
de vermaningen van Fatima.

Deze wens van de H. Maagd wordt
op een bewonderenswaardige manier
tot uitdrukking gebracht in de afscheids-
woorden van Jacintha, gericht tot haar
nichtje als geestelijk testament, kor-
te tijd voordat zij naar het ziekenhuis
gebracht werd. “Er blijft me nog maar
weinig tijd voor ik naar de hemel ga. Jij
moet hier blijven om te zeggen dat God
de devotie tot het Onbevlekt Hart van
Maria in de wereld wil vestigen. Als het
ogenblik gekomen is om dat te zeggen,
verberg je dan niet. Zeg aan iedereen dat
God ons zijn genaden wil verlenen door
middel van het Onbevlekt Hart van Ma-
ria; dat men ze aan haar moet vragen.
Dat het Hart van Jezus wil dat men met
Hem het Onbevlekt Hart van Maria ver-
eert; dat men de vrede vraagt aan het
Onbevlekt Hart van Maria, want aan
haar heeft God deze toevertrouwd”.

Wij zullen de genaden, overwinnin-
gen en triomfen verkrijgen door het Hart
van Maria. Dat is ons nieuw “vaandel”.
Zoals keizer Constantijn de overwin-
ning behaalde door het Kruis van Chris-
tus, zo zal God haar vandaag aan ons
verlenen door het Hart van zijn Moeder:
“In hoc signo vinces. In dit teken zult gij
overwinnen”, Het is onze hoop.

De kruistocht van het Hart van Ma-
ria wil antwoord geven aan de wens van
Maria: het is een dringende oproep die
ons uit onze lethargie wil halen, uit de
onverschilligheid voor de Wil van God
die ons Fatima getoond is in. De kruis-
tocht is wezenlijk een apostolaat voor
het Hart van Maria, met als doel de de-
votie tot het Hart van Maria te verbrei-
den en te vestigen. Wij zijn allen ge-
roepen om mee te werken. Er is geen
leeftijdsgrens noch voorwaarde aan ver-
bonden. Ook de kinderen kunnen en
moeten dit apostolaat uitvoeren, omdat
de boodschap universeel is en heel de
wereld zonder onderscheid omvat.

“tk ben het vuur op de wereld ko-
men werpen, en wat wens Ik anders dan
dat het brandt?” (Luk. 12, 49). Als drie
jonge kinderen in staat waren dit apos-
tolaat uit te voeren, zullen wij dan niet
in staat zijn ze na te volgen? Ook wij
kunnen de devotie tot het Onbevlekt
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Hart van Maria verspreiden en vesti-
gen. Zo zullen wij ertoe bijdragen, dat
er veel kinderen van het Hart van Maria
zijn, dat er veel zielen gered worden, dat
de vrede gevestigd wordt in de Kerk en
in de wereld, en dat het Rijk van Onze
Heer Jezus Christus komt.

%;ﬁwa/gﬁ%

Pius XII zei: “Ik bied u een waarach-
tige en vleesgeworden banier van het
christendom aan: het Onbevlekt Hart
van Maria”. Als u, lezer, deze wil van de
Heer wilt vervullen door mee te werken
aan de verspreiding van de devotie tot
het Onbevlekt Hart van Maria, doe dan
het volgende:

-Wijd u toe aan de H. Maagd: wijd
uw gezin toe, doe er moeite voor dat
ook anderen zich aan haar Hart toe-
wijden, en ook de ondernemingen, de
scholen, de steden en provincies, en
zelfs de naties. ..

- Verspreid deze devotie: vraag ons
drukwerk om te verspreiden en infor-
matiemateriaal om dit werk bekend te
maken, en zo meer zielen tot het Hart
van Maria te brengen.

- Schrijf u in bij de Kruistocht van
het Hart van Maria, als u zich vuriger
wenst te engageren. Geeft uw naam op
bij de leiding van de kruistocht van het
Hart van Maria en vraag om ingeschre-
ven te worden als kruisvaarder. Op die
manier zult u geregistreerd zijn en u ver-
plichten een apostel van het Hart van
Maria te zijn:

- door u toe te wijden aan haar On-
bevlekt Hart;

- door dagelijks het rozenhoedje te
bidden;

- door de eerste zaterdagen te hou-
den en te bevorderen;

- door eerherstel te geven door gebe-
den en offers;

- door het Smartvol Hart van Maria
te troosten en

- door de devotie tot haar Smartvol
en Onbevlekt Hart te verbreiden.

Wees er zeker van, dat het meewer-
ken aan deze Kruistocht de meest werk-
zame manier is om de Boodschap van

Fatima te beantwoorden, voor het wel-
zijn van de zielen, van de Kerk en van
de wereld.

God wil het!
Zij vraagt het en verdient het!
Wij hebben het nodig!

S. ﬂmmméf;'%

Laat ons eindigen met de woorden
van Pius XII: “Om de devotie tot het
Allerheiligst Hart van Jezus in grotere
overvloed vruchten te laten voortbren-
gen in de christelijke familie, en zelfs in
heel de mensheid, moeten de gelovigen
zich inspannen om er rechtstreeks de
devotie tot het Onbevlekt Hart van de
Moeder van God aan te verbinden. Het
was de wil van God, dat in het werk van
de Verlossing van de mensheid, de al-
lerheiligste Maagd onafscheidelijk ver-
bonden was met Jezus Christus. En zo-
danig dat ons heil de vrucht is van de
liefde van Jezus Christus en van zijn lij-
den, waaraan de liefde en de smarten
van zijn Moeder innig verbonden wa-
ren. Daarom behoort het christenvolk,
dat van Jezus Christus het goddelijk le-
ven heeft ontvangen door Maria, na-
dat het de verschuldigde verering aan
het Heilig Hart van Jezus heeft gegeven,
ook aan het zeer liefdevol Hart van zijn
hemelse Moeder de passende geschen-
ken van godsvrucht, liefde, dankbaar-
heid en eerherstel te geven”.

Vergeet het niet: God wil zich van
ons bedienen om het Onbevlekt Hart
van Maria in de wereld te doen kennen
en beminnen. Het zal uw toevlucht zijn
en de weg die u naar God voert.

Aan het eind zal mijn Onbevlekt
Hart triomferen!



De vijf eerste
zaterdagen

Door abbé Fabrice Delestre

Op 16 juni 1675 verscheen Onze Heer in Paray-le-Monial aan de H.
Margaretha Maria Alacoque van de orde van de Visitatie, toen zij in
aanbidding was voor het Hellig Sacrament.

“Ziedaar het Hart dat de mensen zozeer heeft bemind dat het zich
in niets gespaard heeft en zichzelf heeft uitgeput en verteerd om
hun zijn liefde te bewijzen. En in plaats van dankbaarheid ontvang Ik
van de meeste mensen slechts ondank door hun oneerbiedigheden
en heiligschennissen, en door de koudheid en minachting, die zij

voor Mij hebben in het sacrament van de liefde”

De overeenkomst tussen Paray-le-Monial en Fatima is onder talrijke
aspecten frappant.

In Paray-le-Monial komt Onze Heer vragen om eerherstel te bren-
gen voor de ondankbaarheden, oneerbiedigheden en heiligschen-
nissen tegen het Heilig Sacrament. Hij belooft dat Hij “aan allen die
achtereenvolgens negen eerste vrijdagen van de maand communi-
ceren de eindgenade van de boetvaardigheid zal schenken”.

In de herfst van 1916 komt in Fatima de Engel van Portugal aan de
kinderen een gebed leren om als eerherstel te bidden voor de "“be-
ledigingen, heiligschennissen en onverschilligheden” waardoor Onze
Heer beledigd wordt in het sacrament van de eucharistie.

Op 10 december 1925 komt de allerheiligste Maagd in Pontevedra
aan zuster Lucia de eerherstellende devotie van de vijf eerste zater-
dagen openbaren. En Onze Lieve Vrouw belooft aan hen die deze
devotie omhelzen "hen bjj te staan in het uur van de dood met alle
genaden die nodig zijn voor het heil van hun ziel”.

Jezus in de Hostie vormt dus het hart van de verschijningen van
Fatima evenals in die van Paray-le-Monial. Fatima toont zelfs aan dat
de Maagd Maria naar de eucharistie leidt, omdat het haar rol is tot
Jezus te leiden.

Verre van de eucharistische vroomheid te doen afwijken, zoals som-
migen haar hebben verweten, draagt de eerherstellende communie,
gevraagd door de tussenkomst van zuster Lucia, er integendeel toe
bij haar tot de essentie terug te brengen. Ze leidt tot het eucharis-
tisch Hart van Onze Heer, zozeer verenigd met het Hart van Maria.

De twee verzoeken van
13 juli 1917

Op 13 juni 1917 zei de allerheiligste
Maagd tegen Lucia: “Jezus wil de devo-
tie tot mijn Onbevlekt Hart in de wereld
vestigen.” Daarna zagen de drie herder-
tjes O.L.Vrouw met in haar rechterhand
een hart dat omgeven en doorboord
was met doornen. Zij begrepen dat dit
het Onbevlekt Hart van Maria was, ge-
kwetst door de zonden van de mens-
heid, dat eerherstel vroeg.

Op 13 juli herhaalde de Koningin
van de Hemel dezelfde woorden en leg-
de ze vervolgens uit, waarbij zij twee
zeer specifieke concrete wensen uitte:
“Als men doet wat ik jullie ga zeggen,
zullen er veel zielen gered worden en
zal er vrede zijn. (...) Ik zal de toewij-
ding van Rusland aan mijn Onbevlekt
Hart en de eerherstellende devotie van
de vijf eerste zaterdagen van de maand
komen vragen.”

Inderdaad kwam O.LVrouw haar
belofte volkomen na:

- Zij kwam uitdrukkelijk de toewij-
ding van Rusland vragen aan zuster Lu-
cia in Tuy, in Spanje, op 13 juni 1929:

“Het ogenblik is gekomen waarop
God aan de Heilige Vader vraagt, in ver-
eniging met alle bisschoppen van de
wereld, de toewijding van Rusland aan
mijn Onbevlekt Hart te doen, waarbij
Hij belooft haar door dit middel te red-
den. De zielen die de rechtvaardigheid
van God veroordeelt om de zonden te-
gen mij begaan zijn z6 talrijk, dat ik
eerherstel kom vragen; offer je op voor
deze intentie en bid.”

- Wat betreft de eerherstellende de-
votie van de vijf eerste zaterdagen van
de maand: O.L.Vrouw kwam haar uitleg-
gen aan Lucia op 10 december 1925, in
Pontevedra in Spanje, waar de zieneres
als jonge postulante was bij de zusters
van de H. Dorothea. In december 1927
schreef zuster Lucia het verslag van deze
verschijning, op bevel van haar biecht-
vader, maar uit nederigheid schreef zij
deze tekst in de derde persoon:

“Op 10 december 1925 verscheen
de allerheiligste Maagd haar met naast
zich, gedragen door een lichtgevende
wolk, het Kind Jezus. De allerheiligste
Maagd legde een hand op haar schou-
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der en toonde haar tegelijkertijd een
hart, omgeven met doornen, dat zij in
de andere hand hield. Op hetzelfde
ogenblik zei het Kind haar: "Heb me-
delijden met het Hart van de allerheilig-
ste Moeder, omgeven met doornen die
de ondankbare mensen er ieder ogen-
blik dieper indrukken, zonder dat er ie-
mand is om een daad van eerherstel te
stellen, om ze eruit te trekken.” Vervol-
gens zei de allerheiligste Maagd haar:
“Zie, mijn dochter, mijn Hart omgeven
met doornen die de ondankbare men-
sen er ieder ogenblik dieper indrukken
door hun heiligschennissen en hun on-
dankbaarheden. Probeer jij me tenmin-
ste te troosten en zeg dat ik aan allen
die, gedurende vijf maanden, op de eer-
ste zaterdag biechten, de H. Communie
ontvangen, een rozenhoedje bidden en
mij gedurende een kwartier gezelschap
houden terwijl zij, in de geest van eer-
herstel, mediteren over de vijftien gehei-
men van de Rozenkrans, beloof, hen in
het uur van de dood bij te staan met alle
genaden die nodig zijn voor het heil van
hun ziel”.
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We moeten goed opmerken dat als
de akte van toewijding van Rusland aan
het Onbevlekt Hart van Maria direct af-
hangt van de goede wil van het hiérar-
chisch gezag in de Kerk (paus en bis-
schoppen), de eerherstellende devotie

van de eerste zaterdagen van de maand
van alle katholieken verlangd wordt.
Van deze devotie hangt het heil van vele
zielen af en zelfs de wereldvrede. Van-
daar het belang voor iedere gedoopte,
te weten waarin zij bestaat.

Maar laat ons eerst eens zien hoe
de goddelijke Voorzienigheid de zie-
len heeft voorbereid om deze devotie te
ontvangen.

Uitgangspunten van een
devotie

Door op 10 december 1925 in Pon-
tevedra aan zuster Lucia de praktijk
van de eerherstellende devotie te ko-
men vragen, voerde O.L.Vrouw niet iets
nieuws in. Dit hemels verzoek komt in-
tegendeel als de daverende finale van
een hele beweging van vroomheid die

lange tijd daarvoor was ontstaan en van-
af 1889 werd aangemoedigd door de
Heilige Stoel.

Speciaal aan de allerheiligste
Maagd toegewijde dag

Deze oeroude traditie dateert zeer
zeker uit de eerste eeuwen van de Kerk:
de aanwezigheid van de Missen van
Onze Lieve Viouw op zaterdag, in het
Romeins missaal van de H. Pius V van
1570, toont de hoge ouderdom van
deze praktijk die erin bestaat de H.
Moeder van God speciaal te vereren op
deze dag van de week, na de vrijdag te
hebben toegewijd aan het herdenken
van het lijden van Onze Heer en aan de
smarten van zijn Heilig Hart.

Door zich toe te leggen op deze vro-
me t!lraditie namen de leden van de
broederschappen van de rozenkrans de
gewoonte vijftien opeenvolgende zater-
dagen van ieder liturgisch jaar speciaal
aan O.L.Vrouw toe te wijden. Geduren-
de deze vijftien zaterdagen naderden zij
tot de sacramenten en deden bijzondere
godvruchtige oefeningen ter ere van de
vijftien geheimen van de heilige rozen-
krans. In 1889 verleende paus Leo XIII
voor alle gelovigen een volle aflaat, te
verdienen tijdens een van deze vijftien
zaterdagen.

De eerste zaterdag van de

maand

Met de grote paus de H. Pius X werd
de devotie van de eerste zaterdagen van
de maand goedgekeurd en aangemoe-
digd door Rome. Op 10 juli 1905 ver-
bond hij voor de eerste keer een aflaat
aan deze devotie:

“Alle gelovigen die op de eerste za-
terdag of de eerste zondag van twaalf
opeenvolgende maanden enige tijd wij-
den aan het mondgebed of het inwen-
dig gebed ter ere van de Maagd, onbe-
vlekt in haar Ontvangenis, verdienen op
ieder van die dagen een volle aflaat. -
Voorwaarden: biecht, communie en ge-
beden voor de intenties van de paus.”

De eerherstellende devotie van
de eerste zaterdagen van de maand

Op 13 juni 1912 verleende de H.
Pius X nieuwe aflaten aan de devotie
van de eerste zaterdagen van de maand,
waarbij hij zeer sterk aandrong op de
eerherstellende intentie waarmee zij in
praktijk gebracht moest worden:



“Om de devotie van de gelovigen
voor de zeer glorieuze en onbevlekte
Moeder van God, en om het vrome ver-
langen naar eerherstel van de gelovigen
voor de verfoeilijke godslasteringen ge-
uit tegen de allerheiligste naam en de
hemelse privileges van deze zelfde ge-
lukzalige Maagd aan te moedigen (et ad
fovendum pium reparationis desideri-
um) heeft Pius X, paus door de godde-
lijke Voorzienigheid, zich verwaardigd
een volle aflaat te verlenen, toepasbaar
op de zielen van de gelovigen, op de eer-
ste zaterdag van iedere maand, aan allen
die op die dag biechten, communiceren
en speciale devotieoefeningen verrich-
ten ter ere van de gelukzalige Maagd
Maria, in de geest van eerherstel zoals
hierboven aangeduid (in spiritu repara-
tionis, ut supra) en bidden voor de in-
tenties van de paus.”

Let wel op het providentiéle samen-
vallen van de data: 13 juni 1912, dat is
op de dag af vijf jaar voor de tweede ver-
schijning van O.L.Vrouw in Fatima, tij-
dens welke de drie herdertjes getuigen
waren van de eerste grote openbaring
van het Onbevlekt Hart van Maria, dat
zij zagen “omgeven met doornen die
erin door schenen te dringen.” “Wij heb-
ben begrepen, schreef Lucia naar aanlei-
ding hiervan in 1941 in haar vierde Mé-
moire, dat dit het Onbevlekt Hart van
Maria was dat eerherstel vroeg.”

De door de H. Pius X gebruikte uit-
drukkingen kondigen bijna exact die
van de specifieke vraag van O.L.Vrouw
te Pontevedra in 1925 aan. In beide ge-
vallen wordt de uiterste belangrijkheid
van de eerherstellende intentie onder-
streept, die alleen in staat is de toorn
van God af te wenden en te kalmeren.

In Fatima en Pontevedra is
O.L.Vrouw dus geen vernieuwster: zij is
de bekrachtiging van de Hemel komen
geven en een nieuwe impuls aan een
hele beweging van mariale vroombheid,
geworteld in de zuiverste katholieke tra-
ditie, om ons aan te moedigen, er alle-
maal aan deel te nemen.

De eerherstellende intentie,
sleutel van deze devotie

Laat ons eerst antwoord geven op
een tegenwerping die men soms hoort
van de kant van personen die weinig ver-

licht zijn op het gebied van het geloof.
Deze personen betwisten deze devotie
door te verklaren dat zij zich stelt tegen-
over de standvastigheid in het christe-
lijk leven: het zou namelijk, zeggen zij,
volstaan een enkele maal in zijn leven
de eerherstellende devotie in praktijk te
brengen om verzekerd te zijn van zijn
eeuwige zaligheid. Daarna zouden de
zielen kunnen doen wat zij zouden wil-
len inbegrepen het ophouden met iede-
re godsdienstige praktijk, en in de ergste
zonden kunnen vallen, en toch zouden
zij gered worden voor de eeuwigheid!
et is gemakkelijk deze tegenwerping
te weerleggen: een ziel die de eerherstel-
lende devotie in een dergelijke geest zou
uitvoeren, zou niet de
genade van de eind-
volharding  krijgen,
die door O.L.Vrouw
aan deze praktijk ver-
bonden is, omdat zij
haar niet met de goe-
de intentie doet (De
goede intentie is de
onmisbare voorwaar-
de voor al onze da-
den van godsdienst
en devotie. Zonder
haar kunnen wij geen
zegeningen en gena-
den van God te ont-
vangen) noch met
de bedoeling om het
Iart van Maria eer-
herstel te bieden en
te troosten! Een der-
gelijke praktijk zou
integendeel gelijk
staan aan het ernstig
misbruiken van Gods barmhartigheid,
door de belofte van het eeuwig heil die
door O.L.Vrouw gedaan is te gebruiken
om alle zonden te legitimeren die daar-
na gedaan zouden worden. Dat is de
zonde van vermetel vertrouwen op de
barmhartigheid van God, die een van
de zeven zonden tegen de H. Geest is!

Eerherstel brengen voor
de zondaars

De zielen die de devotie van de eer-
ste zaterdagen van de maand in prak-
tijk willen brengen in overeenstemming
met de wil van de Hemel moeten haar
doen met de algemene intentie van eer-
herstel te brengen aan O.LVrouw en
van haar te troosten. Zij nemen daar-

De viji eerste zaterdagen

door de plaats in van de arme zondaars
die haar kwetsen en godslasteringen
toewerpen. IHet gaat erom, uit broeder-
lijke naastenliefde “de vergeving en de
barmhartigheid af te smeken ten gunste
van de zielen die godslasteringen uiten
tegen O.L.Vrouw, omdat de goddelijke
barmhartigheid aan die zielen geen ver-
geving schenkt zonder eerherstel.” Dat
heeft Onze Heer heel duidelijk gemaakt
aan Lucia op 29 mei 1930, nadat Hij
haar de vijf soorten van beledigingen en
van godslasteringen had geopenbaard
waarvoor eerherstel gegeven moet wor-
den (hieronder):

“Ziedaar, mijn dochter, de reden
waarom het Onbevlekt Hart van Maria

mij heeft aangespoord, dit kleine eer-
herstel te vragen en, met het oog hier-
op, mijn barmhartigheid te bewegen
om vergeving te schenken aan de zielen
die het ongeluk hebben gehad haar te
beledigen. Wat jou betreft, probeer on-
ophoudelijk, door je gebeden en door
je offers, mijn barmhartigheid te bewe-
gen ten opzichte van deze arme zielen.”

Deze eerherstellende intentie, die
voortkomt uit de broederlijke naasten-
liefde, zou ons een zeer grote ijver moe-
ten geven om de devotie van de eerste
zaterdagen niet alleen vijf keer in ons le-
ven te vervullen, om onze persoonlijke
zaligheid te verzekeren, maar iedere eer-
ste zaterdag, om het eeuwig heil van het
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grootst mogelijk aantal zondaars moge-
lijk te maken. Want het is dat is zeker
een van de grootste doelen van de eer-
herstellende devotie tot het Onbevlekt
Hart van Maria: “de zielen redden, veel
zielen, alle zielen.”

Welnu, het geheel van de boven-
natuurlijke gebeurtenissenn van Fatima,
Pontevedra en Tuy toont ons zeer dui-
delijk, en bij meerdere herhalingen, dat
de voor de eeuwigheid veroordeelde
zielen zeer talrijk zijn:

Op 13 juli 1917 hebben de drie her-
dertjes het visioen van de hel, die ver
van leeg is:

“O.LVrouw toonde ons
een grote vuurzee {...) en
in dat vuur gedompeld
zagen wij de duivels
en de zielen (...).

Zij dreven in die

brand, opge-
tild door de
vlammen,
met wol-

k e n

van

rook die uit henzelf kwamen. Zij vielen
aan alle kanten terug, als vonken in de
grote brandhaarden, zonder gewicht of
evenwicht, onder kreten en zuchten van

pijn en van wanhoop, die afschuw wek-
ten en deden beven van angst.”

Op 19 augustus 1917, aan het eind
van de verschijning, zei O.L.-Vrouw te-
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gen de drie zienertjes:"bidt, bidt veel
en doet offertjes voor de zondaar, want
vele zjelen gaan naar de hel omdat zij
niemand hebben die zich opoffert en
bidt voor hen.”

Op 13 juni 1929, bij de verschijning
van Tuy, besloot O.L.Vrouw het visioen
van de H. Drie-eentheid, waarmee Lucia
begiftigd werd, met deze vreselijke en
aangrijpende woorden:

“De zielen die de rechtvaardigheid
van God veroordeelt om de zonden te-
gen mij begaan zijn z¢6 talrijk, dat ik
eerherstel kom vragen; offer je op voor

deze intentie en bid.”

Zuster Lucia zelf heeft
altijd verklaard dat het
aantal van de ver-
doemde  zielen
zeer groot was.
Aan een jonge
man die in de ver-
leiding was, het se-
minarie te verlaten,
besloot zij haar brief
zo: “Wees niet verrast
als ik u zoveel over de hel
spreek. Het is een waarheid
die men in de huidige tijd
veel in herinnering moet bren-
gen, omdat men haar vergeet: de
zielen vallen in een wervelwind in
de hel. Wat? Vindt u niet dat alle of-
fers die men moet brengen om er
niet heen te gaan en om te voor-
komen dat vele anderen erin val-
len, goed gebruikt zijn?” En aan
pater Lombardi, die haar in
1953 ondervroeg over de hel,
antwoordde zij: “Pater, talrijk
zijn zij die verdoemd wor-
den. (...) Pater, velen, velen
gaan verloren.”

De bekering van
een zondaar

verkrijgen

Het is zelfs heel prijzenswaardig en
vruchtbaar deze devotie te gebruiken
om de bekering van deze of gene gro-
te zondaar uit onze omgeving te verkrij-
gen. De brief van zuster Lucia aan de ti-
tulair-bisschop van Gurza, van 27 mei
1943, reeds geciteerd, geeft ons een goe-
de verklaring over de krachtige boven-
natuurlijke werkzaamheid van de devo-

tie tot de allerheiligste Harten van Jezus
en Maria:

“De allerheiligste Harten van Jezus
en Maria beminnen en verlangen deze
verering (tot het Onbevlekt Hart van
Maria) omdat zij zich ervan bedienen
om alle zielen tot hen te trekken. Dat
zijn al hun verlangens: de zielen red-
den, vele zielen, alle zielen. Onze Heer
zei me enkele dagen geleden: ‘Ik verlang
zeer vurig de verbreiding van de verering
en de devotie tot het Onbevlekt Hart
van Maria omdat dit Hart de magneet
is die de zielen tot Mij trekt, de vuur-
haard die de stralen van mijn licht en
mijn liefde op de aarde uitstraalt, de on-
uitputtelijke bron die het levende water
van mijn barmhartigheid op de aarde
laat vloeien.”

Veel Portugese katholieken hebben
hun vertrouwen gesteld op het Onbe-
vlekt Hart van Maria en de eerherstel-
lende devotie van de vijf eerste zaterda-
gen van de maand gebruikt ten gunste
van een naaste, groot zondaar die ver is
verwijderd van een christelijke leefregel.
Hierbij, onder andere, het mooie getui-
genis van een dame uit Guimaraes (in
het noorden van Portugal), verschenen
in het bulletin van augustus 2001 van de
Eucharistische Kruistocht van de kinde-
ren van Portugal. Deze vrouw vertelt dat
zij een broer had die gerepatrieerd was
uit Mozambique en die een opstande-
ling en godslasteraar was. Hij had zijn
wettige vrouw verlaten om met een an-
dere vrouw te leven, van wie hij twee
kinderen had. Om zijn bekering te ver-
krijgen van het Onbevlekt Hart van Ma-
ria deed zijn zus, voor hem en in zijn
plaats, de devotie van de vijf eerste za-
terdagen van de maand:

“ Begin augustus 1981 was mijn
broer heel ziek. Toen men hem vroeg of
hij een priester wilde zien, uitte hij gods-
lasteringen tegen de priesters. Omdat de
ziekte verergerde werd hij naar het zie-
kenhuis van Braga gebracht. De ande-
re zieken zeiden dat hij, dag en nacht,
geen ogenblik rust had, en dat hij nie-
mand met rust liet. Tot grote verbazing
van iedereen vroeg hij op 18 augustus
1981 meerdere keren om een priester.
Er kwamen twee priesters, die hem de
laatste sacramenten toedienden. Nau-
welijks waren zij vertrokken of hij boog
zijn hoofd opzij en stierf onmiddellijk.
Het was ongetwijfeld het Onbevlekt



Hart van Maria dat mijn arme broer red-
de, die zo zondig was geweest. Toen hij
dood was wilde ik niet naar hem gaan
kijken, uit angst dat hij een even mis-
vormd gezicht zou hebben als hij tij-
dens zijn ziekte had gehad. Maar ik kon
er niet aan weerstaan om naderbij te ko-
men tijdens de mis die plaats had in de
kapel van het ziekenhuis. Hij leek niet
meer dezelfde man! Hij was heel mooi
en glimlachend. Het scheen alsof zijn
bitterheid veranderd was in vreugde.”

Wat men moet doen

De christelijke ziel die de eerherstel-
lende devotie van de vijf eerste zaterda-
gen van de maand volledig wil doen,
moet tijdens vijf opeenvolgende eerste
zaterdagen vier verschillende godvruch-
tige handelingen doen, en wel met de
algemene intentie om eerherstel te ge-
ven aan het Onbevlekt Hart van Maria,
voor zijn eigen zonden en die van heel
de mensheid:

1 De biecht, die zelfs meer dan acht
dagen tevoren gedaan kan worden, als
het onmogelijk of moeilijk is om op de
eerste zaterdag te biechten. Het belang-
rijkste is, dat men bij het biechten zeker
de intentie heeft om eerherstel te bren-
gen aan het Onbevlekt Hart van Maria.
Natuurlijk moet men op de eerste zater-
dag in staat van genade zijn om goed
en vruchtbaar te communiceren. Moet
de eerherstellende intentie expliciet aan
de biechtvader bekend gemaakt wor-
den? Zuster Lucia heeft nooit vermeld,
dat men iets aan de priester moet zeg-
gen. Een inwendige, zuiver mentale, for-
mulering volstaat dus. Onze Heer heeft
zelfs aangegeven dat zij die vergeten
zouden zijn de eerherstellende inten-
tie te formuleren “haar bij de volgende
biecht kunnen formuleren, gebruik ma-
kend van de volgende gelegenheid dat
zij kunnen biechten.”

2 Het bidden van het rozenhoedje:
O.LVrouw heeft in Fatima veel aange-
drongen op het dagelijks bidden van het
rozenhoedje. Het is zelfs de enige wens
die zij herhaalt tegen de kinderen bij elk
van de zes verschijningen, van 13 mei
tot 13 oktober 1917. Op die dag maakt
zij trouwens aan de herdertjes haar iden-
titeit bekend: “Tk ben Onze Lieve Vrouw
van de Rozenkrans” Het is dus geens-

zins verwonderlijk het rozenhoedje in
de eerherstellende devotie van de eerste
zaterdagen begrepen te zien. Bovendien,
omdat er geen vocaal gebed bestaat dat
meer mariaal is dan het rozenhoedje,
past het dat dit deel uitmaakt van deze
devotie omdat het gaat om eerherstel
te brengen voor de beledigingen die
begaan zijn tegen O.L.Vrouw en tegen
haar Onbevlekt Hart.

3. Devijftien minuten meditatie over
de vijftien geheimen van de rozenkrans.
Het gaat erom “O.L.Vrouw gedurende
een kwartier gezelschap te houden door
in de geest van eerherstel de vijftien ge-
heimen van de rozenkrans te overden-
ken”. Dat wil niet zeggen dat men iedere
eerste zaterdag over alle vijftien gehei-
men moet mediteren, waarbij men een
minuut stilstaat bij ieder geheim. Inte-
gendeel, iedere ziel is vrij haar kwartier
meditatie in te richten zoals zij het wil,
mits de geheimen van de rozenkrans
het voorwerp van de meditatie vormen.
Sommige zielen geven er de voorkeur
aan tijdens meerdere eerste zaterdagen
over hetzelfde geheim te mediteren, an-
dere iedere eerste zaterdag over een ver-
schillend geheim en weer andere iedere
eerste zaterdag over drie geheimen (vijf
minuten per geheim), enz. Omdat de
zielen onderling verschillend zijn is het
normaal, dat zij een verschillende gees-
telijke smaak en behoefte hebben. Daar-
om heeft de Kerk altijd de grote zorg ge-
had om de gelovigen een grote vrijheid
te laten bij het inrichten van hun gees-
telijk leven.

4. De communie, die de essentiéle
daad vormt van de eerherstellende de-
votie. Om er de draagwijdte van te be-
grijpen moet men het gelijkstellen met
de communie van de negen eerste vrij-
dagen van de maand, gevraagd door het
Heilig Hart in Paray-le-Monial, en met
de wonderbare communie van de drie
herdertjes van Fatima, in de herfst van
1916. De Engelbewaarder van Portugal
gaf toen aan die communie een emi-
nente eerherstellende geest, door zes
keer voor de kinderen de woorden te
herhalen (drie keer vé6r de communie
en drie keer erna) van wat men het twee-
de gebed van de Engel noemt: “Aller-
heiligste Drie-eenheid, Vader, Zoon en
Heilige Geest, ik aanbid U uit het diepst
van mijn ziel en ik offer U het allerkost-
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baarst Lichaam en Bloed, de Ziel en de
Godheid van Jezus Christus, tegenwoor-
dig in alle tabernakels van de wereld,
tot eerherstel van alle beledigingen, hei-
ligschennissen en onverschilligheden,
waardoor Hijzelf wordt beledigd. Door
de oneindige verdiensten van zijn Aller-
heiligst Hart van het Onbevlekt Hart van
Maria, vraag ik U om de bekering van de
arme zondaars.”

In de context van de hedendaagse
crisis in de Kerk is het zeker dat deze eer-
herstellende intentie een nieuwe dimen-
sie krijgt: van hoeveel oneerbiedigheden
en heiligschennissen is de liturgische
hervorming van Paulus VI de oorzaak.
Niet alleen door het geven van de com-
munie op de hand, maar ook door het
uitdelen van de communie aan alle aan-
wezigen zonder ooit te herinneren aan
de noodzaak van de staat van genade.
Door het onderdrukken van tekens van
aanbidding tot het Heilig Sacrament,
enz. Vandaag moet de communie van
de eerste zaterdagen ook gedaan worden
om eerherstel te brengen voor al deze
profanaties.

Een laatste, zeer belangrijke opmer-
king: de praktijk van de eerherstellende
devotie in zijn geheel “zal gelden op de
zondag die volgt op de eerste zaterdag,
wanneer mijn priesters, om gerechtvaar-
digde motieven, het aan de zielen zul-
len toestaan.” Jezus vertrouwt dus aan
zijn priesters en niet aan het persoon-
lijk geweten van ieder de zorg toe, deze
supplementaire en zo barmhartige mo-
gelijkheid toe te staan. Door deze con-
cessie maakte Onze Heer misschien al
een toespeling vooraf op de tijden waar-
in wij nu verkeren, waarin de gelovigen
niet altijd gemakkelijk de echte mis bij
kunnen wonen op een andere dag dan
de zondag. Vroeger was het gemakkelijk
op zaterdag een mis te vinden. In ieder
geval maakt deze bepaling de prakiijk
van de eerherstellende communie van-
daag gemakkelijker voor de katholieke
gelovigen.

Vereiste gesteldheden
van de ziel

De eerherstellende devotie van de
eerste zaterdagen van de maand is zeer
eenvoudig in praktijk te brengen. Zij ligt
onder het bereik van iedere ziel die een
minimum aan edelmoedigheid aan de
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basis van zijn christelijk leven legt, des
te meer omdat de Kerk een tamelijk gro-
te vrijheid heeft gegeven voor de biecht
en de communie. Helaas bundelen on-
wetendheid, geestelijke lauwheid en on-
achtzaamheid zich heel dikwijls om de
zielen, zelfs de trouwste, af te brengen
van deze praktijk die toch zo heilzaam
is, omdat O.L.Viouw er de genade van
de eindvolharding en van de eeuwige
zaligheid aan heeft verbonden: “Tk be-
loof hen bij te staan in het uur van de
dood met alle genaden die nodig zijn
voor hun heil.”

De wanverhouding tussen de klei-
ne eis voor de devotie (de zaterdagen
van vijf opeenvolgende maanden, één
keer in zijn leven!) en de beloofde ge-
nade (het eeuwig heil van zijn ziel) illu-
streert op schitterende wijze de zeer gro-
te macht van voorspraak die verleend is
aan de Maagd Maria voor het heil van
onze zielen. O.LVrouw is werkelijk,
krachtens haar goddelijk moederschap,
onze advocaat en onze middelares bij
het Hart van God. Pater Alonso, Spaans
clarentijn (2??) die tot aan zijn dood in
1982 de grote specialist van Fatima was,
schrijft trouwens over dit onderwerp:

“De grote belofte (van eeuwig heil)
is niets anders dan een nieuwe manifes-
tatie van de welwillendheid van de H.
Drie-eenheid tegenover de Maagd Ma-
ria. Voor wie zoiets begrijpt is het ge-
makkelijk te erkennen dat er aan nede-
rige praktijken zulke prachtige beloften
verbonden zijn. Hij levert zich dus kin-
derlijk eraan over met een eenvoudig
hart vol vertrouwen op de Maagd Ma-
ria.

In enkele regels onthult pater Alon-
so ons dus enige van de goede gestelte-
nissen die nodig zijn voor het goed ver-
vullen van deze devotie:

- een grote eenvoud en nederig-
heid van hart;

- een kinderlijke devotie, vol
vertrouwen, tot Maria.

Het Kind Jezus geeft ons bij zijn ver-
schijning aan Lucia op 15 februari 1946
de derde noodzakelijke gesteltenis aan:

- een brandende ijver.

Lucia richtte immers op die dag
deze woorden tot het Kind Jezus: “Maar
mijn biechtvader zei in zijn brief, dat
deze devotie niet ontbrak in de wereld,
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omdat er al vele zielen zijn die U iede-
re eerste zaterdag ontvingen, ter ere van
O.L.Vrouw en van de vijftien geheimen
van de rozenkrans.”

Het Kind Jezus antwoordde haar:
“Het is waar, dochter, dat vele zielen be-
ginnen, maar weinige gaan door tot het
eind; en zij die volhouden, doen het om
de genaden te ontvangen die er voor zijn
beloofd. De zielen die de vijf eerste vrij-
dagen vurig doen en met de bedoeling,
eerherstel te geven aan het Hart van je
hemelse Moeder behagen Mij meer dan
zij die er lauw en onverschillig vijftien
doen.”

Om nu over het vierde vereiste voor
deze praktijk te spreken, moet men eraan
herinneren dat de Hemel ons vijf eer-
ste zaterdagen van vijf opeenvolgende
maanden viaagt, en niet negen, twaalf of
vijftien. Waarom dit aantal? Lucia stelde
de vraag aan Onze Heer tijdens een hei-
lig uur op 29 mei 1930, in Tuy, en zie-
hier wat haar werd geantwoord:

“Mijn dochter, de reden is eenvou-
dig. Er zijn vijf soorten beledigingen en
godslasteringen die geuit worden tegen
het Onbevlekt Hart van Maria:

1. De godslasteringen tegen de
Onbevlekte Ontvangenis;

2. De godslasteringen tegen haar
Maagdelijkheid;

3.  De godslasteringen tegen haar
goddelijk Moederschap, waarbij men te-
gelijkertijd weigert haar te erkennen als
Moeder van de mensen;

4. De godslasteringen van hen
die openlijk proberen in de harten van
de kinderen de onverschilligheid, of de
minachting, of zelfs de haat te leggen te-
gen de Onbevlekte Moeder;

5. De beledigingen van hen die
haar direct kwetsen in haar heilige af-
beeldingen.

Ziedaar, mijn dochter, de reden
waarom het Onbevlekt Hart van Maria
mij ertoe heeft aangezet dit kleine eer-
herstel te vragen.”

Hoe zouden we de schendingen van
de waardigheid, de privileges en de eer-
bewijzen, verschuldigd aan de Maagd
Maria, die zelfs door de mannen van de
Kerk gepleegd worden, kunnen verge-
ten? Laat men zich maar herinneren wat
er gebeurd is bij het Tweede Vaticaans
Concilie. In plaats van het algemeen

middelaarschap en de medeverlossing
van O.L.Vrouw te definiéren, zijn de
progressieve priesters erin geslaagd het
schema over de Maagd Maria te doen
verwerpen om het als een eenvoudig
aanhangsel bij het schema over de Kerk
te voegen, en dit om een plezier te doen
aan de protestanten. Bedroevend con-
cilie waarin zelfs geen enkele tekst het
rozenhoedje noemt als devotie om zo
de gelovigen aan te moedigen. Een aan-
zienlijke vermindering van de Maria-
verering in heel de Kerk is er het gevolg
van geweest. Dit gebrek aan godsvrucht
voor O.L.Vrouw moet zeker ingesloten
worden bij de eerherstellende intentie
van degenen die de devotie van de eer-
ste zaterdagen in praktijk brengen.

We moeten nog opmerken dat de
eerste drie soorten van godslasterin-
gen waarvoor eerherstel gegeven moet
worden, gericht zijn tegen drie gedefi-
nieerde dogma’s. Men kan dus een vier-
de gesteltenis toevoegen aan de drie die
reeds vermeld zijn:

- men behoort deze eerherstel-
lende devotie te doen met geloofsgeest.
En vragen wij aan O.L.Vrouw de buiten-
gewone genade te vragen het ware ge-
loof in onze zielen te bewaren, tot aan
het uur van onze dood, temidden van
de algemene afvalligheid van de wereld
die ons omgeeft, en die geheel en al be-
invloed is door ongezonde utopie, op-
standigheid en goddeloosheid.

Laten wij ter harte nemen eerher-
stel te willen brengen aan Onze Lieve
Vrouw, die zo beledigd wordt door de
ondankbaarheid van de mensen, en
laat ons, om dit te doen, de devotie ge-
bruiken die zijzelf ons is komen aan-
wijzen. En laten wij haar dringend en
volhardend de goede zielsgesteltenis-
sen vragen om haar goed in praktijk te
brengen.



van Aquino

De grote denker die in zijn Summa
Theologica een geweldige synthese
heeft gegeven, waarin alles wat over
God en de mens kan worden
gekend, wordt opengelegd.

De matigheid: geluk en beheersing

Matigheid en zelfbeheersing

Heb je ooit een familie op een diner uitgenodigd? Had je
toen een grote runderhaas en een overvloed van groenten klaar-
gemaakt? Was je van mening dat je eten genoeg had voor een heel
leger? Raakte je niet in verlegenheid toen je gasten en hun kinde-
ren aten alsof ze een maand lang niet gegeten hadden? Herinner
je hoe de moed je begaf, toen het voedsel in hun monden ver-
dween zoals water dat gegoten wordt in een glas zonder bodem.

Of ben je ooit in verlegenheid gebracht door een gast, die te
veel dronk en maar door ging met alle andere gasten tot last te
zijn door zijn ordinair gepraat, zijn onzedige grappen of zijn al te
amoureuze attenties voor de aanwezige dames?

Bij alle soortgelijke menselijke situaties is de oorzaak van de
onaangenaamheden een gebrek aan beheersing. Er zijn mensen,
die hun verlangens niet kunnen bedwingen. Zij kunnen nooit ge-
noeg krijgen van hetgeen zij graaf willen. Ze eten te veel, ze drin-
ker te veel, of zijn te veel uit op seksuele prikkels. Een man, of eer
vrouw, met teugelloze verlangen: is een gevaar voor zichzelf en
eer overlast of een ergernis voor de gemeenschap. Kort gezegd,
het geluk zowel van het individu als van de gemeenschap eist
zeltbeheersing,

De mens is vol verlangens, maar zij moeten worden geregeld
door het verstand. Aan zichzelf overgelaten zullen zij voor de
mens een ramp betekenen; daarom moeten zij aan de leiding van
het gezond verstand onderworpen worden.

Het is door de deugd van matigheid en haar aanverwante
deugden, dat de verlangens van de mens onder de leiding van het
verstand gesteld worden. De mens is niet zo maar een dier; hij is
een redelijk wezen. De mens leeft niet zo maar volgens zijn in-
stinct of zijn verlangens; hij leeft door zijn verstand. Het verstand
moet zijn daden leiden naar het doel van het menselijk leven —
het geluk in de aanschouwing van God. Maar de mens is ook een
dier; hij heeft dezelfde neigingen om te eten, te drinken en zijn
eigen soort voort te planten als wij in de dieren aantreffen. Het
goede van het individu, het leven van zijn lichaam vraagt, dat de
mens zal eten en drinken om zijn leven in stand te houden. Het
goede van het menselijk geslacht vraagt, dat mannen en vrouwen
zullen huwen om het menselijk geslacht in stand te houden.

Het is de natuur, die de mens ertoe aanzet te eten, te drin-
ken, te huwen en kinderen te verwekken; maar omdat de mens
ook een redelijk wezen is, moeten al deze neigingen onder de lei-
ding van het verstand gesteld worden. Gebeurt dit niet, dan zakt
de mens af tot het niveau van de dieren en laat hij in de steek
wat het hoogste en het edelste is in zijn menselijke natuur — de
geestelijke ziel met haar vermogens om te kennen en te bemin-
nen, die hem boven de dieren uitheffen en hem in staat stellen
om voor immer in vriendschap en liefde met God te leven. Het
zijn de matigheid en haar aanverwante deugden, die aan de mens
de beheersing geven, die hij nodig heeft om het ware menselijke
geluk te bereiken.

De mens heeft veel neigingen en heel veel verlangens, die

hem van God kunnen aftrekken. De sterkste hiervan zijn zijn nei-
gingen om te eten, te drinken en in het huwelijk kinderen te ver-
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wekken. De deugd, die deze sterke neigingen matigt of beheerst,
is de matigheid. Als de begeerten van de mens naar spijs, drank
of seksuele genoegens niet door middel van de deugd van matig-
heid door het verstand beheerst worden, dan is hij in gevaar. Zijn
onbeheerste streefvermogen naar spijs, drank of het seksuele zal
hem ertoe brengen God voor schepsels prijs te geven. Hij zal zijn
eigen gezondheid en leven vernielen door gulzigheid, dronken-
schap of seksuele uitspattingen. Hij zal de orde in de gemeen-
schap verstoren door zijn lust om eigen verlangens te bevredigen.
Hij zal zijn onsterfelijke ziel verliezen, omdat de hevigheid van
zijn verlangens hem ertoe zal brengen voor de genoegens van zijn
eigen lichaam God op te geven. De behoeften van het lichaam
zijn natuurlijke behoeften en zij zetten ons aan, maar zij moe-
ten onder de leiding van het verstand worden gesteld, anders zul-
len zij de mens vernietigen. Het is de matigheid, die deze heers-
zuchtige krachten onder controle brengt; zij stelt de mens in staat
meester te zijn over zijn eigen neigingen en ze te richten op het
goede van hemzelf en van heel het menselijk geslacht.

Evenals alle zedelijke deugden volgt ook de matigheid een
middenweg, die ligt tussen een te veel en een te weinig. Zij ont-
kent niet, dat de mens natuurlijke neigingen heeft naar spijs,
drank en het gebruik van het seksuele. Zij verschaft de mens mid-
delen om meester te blijven over deze neigingen voor zijn eigen
goed. Zij geeft toe, dat de mens deze dingen nodig heeft voor het
behoud van zichzelf en van het menselijk geslacht. De mens zou
dus zondigen door een te weinig, als hij volkomen zou weigeren
aan deze behoeften van de natuur te voldoen. lemand die zonder
een enkele goede reden absoluut zou weigeren te eten, zou zich
schuldig maken aan de zonde en de ondeugd van ongevoelig-
heid. Van de andere kant, iemand die te veel eet, of te veel drinkt,
of een zondig gebruik maakt van zijn seksuele vermogens zon-
digt tegen de matigheid door onmatigheid. De matigheid stelt de
mens in staat om binnen de grenzen van zijn verstand aan deze
neigingen te voldoen.

Schaamtegevoel en eerbaarheid

Gelukkig voor de meeste mensen worden de twee eigenschap-
pen, die voor de matigheid het meest noodzakelijk zijn, in de gro-
te meerderheid van de mensen aangetroffen. Het zijn schaam-
tegevoel en eerbaarheid. Schaamtegevoel is een hartstocht in de
mens, die hem doet vrezen een minderwaardige of verachtelijke
daad te stellen. Het is het schaamtegevoel, dat de mens belet in
het bijzijn van anderen te veel te eten of zich te bedrinken. Laat
het dan niet het meest edele motief zijn om het kwaad te vermij-
den en het goede te doen, het valt toch niet te betwijfelen dat het
een uitstekend middel is om de deugd van matigheid te verkrij-
gen en haar te behouden.

Eerbaarheid is de eigenschap van geestelijke schoonheid in
dingen, daden of mensen. De mens bezit een natuurlijke neiging
tot eerbaarheid in dingen, daden of mensen. Het eerbare is het
goede en de mens heeft een natuurlijke liefde voor hetgeen goed
is. Eerbaarheid verzet zich tegen hetgeen schandelijk is. Eerbaar-
heid werkt hand in hand met het schaamtegevoel. De mens haat
hetgeen schandelijk is en bemint wat eerbaar of goed is. Eerbaar-
heid is dus een groot hulpmiddel bij het opbouwen van de deugd
van matigheid en bij het behouden daarvan.
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Onthouding van spijs en drank

De matigheid heeft hoofdzakelijk betrekking op de grootste
genoegens die de mens in het tegenwoordige leven aantrekken -
het genot van eten of drinken of de seksuele genoegens. Zij wordt
onderverdeeld in de deugden, die bij de mens het gebruik van
deze genoegens regelen - de deugden van onthouding, kuisheid
en maagdelijkheid. Onthouding stelt de mens in staat met mate
te eten en te drinken overeenkomstig de norm van het menselijk
verstand. Wanneer iemand meer eet dan hij nodig heeft om zijn
leven in stand te houden, maakt hij zich schuldig aan de zonde
van gulzigheid. Het is de onthouding of het vasten, dat de mens
ertoe brengt voedsel te gebruiken voor het goed van zijn lichaam
en van zijn ziel.

Vasten is de daad van de deugd van onthouding. De mens
vast, wanneer hij er zich van onthoudt alles te eten wat voor hem
mogelijk is om te eten. Vasten is om verschillende redenen goed.
Op de eerste plaats wordt door te veel eten het zedelijk bewust-
zijn van de mens vaak verduisterd en leidt het hem in bekoring.
Het wekt hem op tot daden van wellust. Vasten neemt dit gevaar
voor de menselijke daden weg. Vervolgens stompt gulzigheid de
geest van de mens af en belet ze hem deze op de juiste wijze te
gebruiken. Bovenal belet gulzigheid de mens zijn geest op God
en op de dingen van God te richten, omdat een gulzigaard altijd
te slaperig is voor gebed of overweging. Tenslotte is vasten goed
voor de mens, omdat het hem in staat stelt daden van genoegdoe-
ning voor zijn zonden te stellen tegenover God. Door zichzelf de
genoegens van het eten te ontzeggen doet de mens twee goede
dingen: hij brengt zijn lichaam tot onderwerping aan zijn ziel en
hij kan door deze zichzelf opgelegde straf God genoegdoening
geven voor de zonden, die hij bedreven heeft.

Soberheid is dat onderdeel van de deugd van onthouding, dat
de mens in staat stelt matigheid te beoefenen bij het drinken. De
schadelijke effecten van alcohol op het menselijk gestel en het
menselijk gedrag zijn al te zeer bekend dan dat we er hier nog
veel over behoeven te zeggen. De dronkaard brengt zichzelf en
zijn gezin schande en onheil. Soberheid is de deugd, die de mens
in staat stelt van de genoegens van het drinken op matige wijze
gebruik te maken - of zich er geheel van te onthouden - voor het
goed van de menselijke natuur.

Kuisheid en maagdelijkheid

Kuisheid is de deugd, die het gebruik van het seksuele — of het
geslachtelijke - genot in de mens matigt. Het algemeen welzijn van
het menselijk geslacht zet de mensen ertoe aan kinderen te verwek-
ken, zodat het geslacht zal blijven voortbestaan. De natuur heeft de
mens nog een motief toegevoegd om kinderen te verwekken door
een van haar meest intense genoegens te verbinden aan de daad,
waardoor de kinderen in de schoot van hun moeder worden ont-
vangen. Dit genot bestaat niet om zichzelf, maar is bedoeld om
mannen en vrouwen ertoe te brengen hun plicht om het mense-
lijk geslacht voort te planten te vervullen. Daarom moet het alleen
gezocht en gebruikt worden voor het goed van het geslacht en in
overeenstemming met de norm van het gezond verstand. Maar de
intensiteit van de seksuele kracht in de menselijke wezens zal de
mens meeslepen, indien zij niet onder de leiding van het ver-



stand wordt gesteld. Het is de deugd van kuisheid, die het voor de
mensen mogelijk maakt om op de juiste wijze hun seksuele in-
stinct te gebruiken.

De maagdelijkheid is een deugd, waardoor mannen en vrou-
wen zich volledig van seksueel genot onthouden. Zij betekent de
hoogste graad van beheersing van het seksuele streefvermogen.
Omdat zij een deugd is, maakt zij de mensen en hun daden zede-
lijk goed. Daarom zal het duidelijk zijn dat wij, wanneer we hier
over maagdelijkheid spreken, geen van die ongelukkige mense-
lijke wezens op het cog hebben, die door een fysiek of geestelijk
gebrek niet in staat zijn seksueel genot te verlangen of te verkrij-
gen. Wij spreken over de deugd welke bestaat in die menselijke
wezens.— in staat tot seksuele daden en genot - die om een hoger
goed van zulke daden of genot vrijwillig afstand doen. Ten ge-
volge van de fundamentele natuurlijke neiging in de menselijke
wezens om door het verwekken van kinderen het menselijk ge-
slacht te doen voortbestaan, kan alleen een hoger doel vrijwil-
lige maagdelijkheid goed maken. De mensen treffen in dit leven
drie soorten goed aan: de uitwendige bezittingen die hen in staat
stellen goed te leven, het goed van hun lichaam (zoals gezond-
heid), en het goed van hun ziel (zoals kennis en deugd). Nu is
het redelijk om een minder goed voor een hoger goed prijs te ge-
ven. Een atleet geeft sterke drank en tabak prijs voor het goed van
zijn lichaam. Een geleerde geeft sterke drank, voedsel en amuse-
ment prijs voor het goed van zijn geest. Zo geeft ook de maagd
het seksuele genot prijs om meer tijd en geestelijke geschiktheid
te hebben om zijn of haar geest aan God en aan de beschouwing
van God te wijden. Het is precies de oneindige waarde van het
goed dat de maagdelijkheid zoekt - God Zelf - die de maagde-
lijkheid voortreffelijker maakt dan het huwelijk. Gehuwde men-
sen moeten een groot deel van hun tijd, hun werkkracht en hun
talenten besteden aan elkaar en aan hun kinderen. De maagd kan
deze tijd, werkkracht en talenten aan de eredienst van God wij-
den. De bedoeling van de maagd is ook niet zelfzuchtig. Op de
eerste plaats geeft de maagd aan de wereld een voorbeeld van de
mogelijkheid om de seksuele drift van de menselijke natuur te
beheersen. Alleen al zo gezien is de maagd een zegen voor de ge-
meenschap. De maagd bewijst, dat zelfbeheersing bereikbaar is.
Vervolgens zal de werkelijke maagd de maagdelijkheid bewaren
uit liefde tot God en daarvandaan uit liefde tot de mensen. Nie-
mand kan God waarachtig beminnen zonder ook de mensen lief
te hebben. Naarmate de maagd toeneemt in de liefde tot God,
groeit zij ook in de liefde tot de mensen. Haar maagdelijkheid
wordt dus een offer in de ogen van God voor het welzijn van het
mensdom. Evenals de gehuwde vrouw zorgt voor het lichamelijk
voortbestaan van het menselijk geslacht, zo zorgt de maagd door
het offer van haar lichaam voor het geestelijk voortbestaan van
het menselijk geslacht. Door haar offer en haar voorspraak in het
gebed dalen de genade en de kracht van God over het menselijk
leven neer, maken zij de mensen beter en zorgen zij voor de zalig-
making van het menselijk geslacht.

Wellust

De ondeugd die staat tegenover kuisheid en maagdelijkheid is
de wellust. Wellust is een ongeordende neiging om aan de seksue-
le genoegens toe te geven. Zoals we reeds gezegd hebben zijn de
seksuele genoegens geoorloofd, zolang zij gezocht worden in har-
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monie met het verstand. Omdat God en de natuur deze genoe-
gens richten op het behoud van het menselijk geslacht door het
verwekken van kinderen, eist het verstand, dat deze genoegens
niet moeten worden gezocht of gebruikt tenzij ze gericht zijn
op het verwekken en grootbrengen van kinderen. Daarom volgt
hieruit, dat zij alleen geoorloofd gezocht kunnen worden in het
huwelijk, want alleen door de instelling van het huwelijk en het
menselijk gezin is het mogelijk kinderen op de juiste wijze te ver-
wekken en groot te brengen. Bewust seksueel genot zoeken bui-
ten het huwelijk zal altijd in strijd zijn met het gezond verstand
en bijgevolg zondig. Wellust is een ondeugd of een zode, waar-
door de mensen de seksuele genoegens zoeken en aanwenden te-
gen de norm van het gezond verstand in.

Zij is een hoofdzonde, omdat zij tot andere zonden leidt. Een
wellusteling wordt, terwijl hij zijn lage lusten tracht te bevredi-
gen, blind voor al het andere. Hij wordt nonchalant en weigert
zelfs zichzelf te bezinnen over zijn slechte levenswijze. Omdat
zijn geest door zijn dwaze verlangens verblind is, is hij wispeltu-
rig, maar hij weigert beslist zijn wellustige begeerten prijs te ge-
ven en geeft er zich opnieuw aan over bij de eerste glimlach of
het eerste gebaar van tederheid van de kant van het voorwerp van
zijn wellust. Terwijl hij alle omzichtigheid prijsgeeft, zoekt hij in
vermetelheid zijn lage hartstochten te voldoen. Door zijn eigen
verlangens te bevredigen bezwijkt hij voor een ongeordende ei-
genliefde en begint hij God te haten. Doordat hij God haat, gaat
hij de tegenwoordige wereld liethebben, waarin al zijn voorbij-
gaande wensen schijnen vervuld te worden en begint hij de ko-
mende wereld te haten, waarin hij het ware geluk kon vinden.
En zo zakt de wellusteling van de wereld van de geest, waarvoor
hij geschapen was, af naar de wereld van de dieren, waarover hij
had moeten heersen. Terwijl hij weigert te worden bestuurd door
God, komt hij tot de conclusie, dat hij bestuurd wordt door de
blinde driften van de dieren, die toch lager staan dan hij.

Degenen, die slachtoffer geworden zijn van hun wellust heb-
ben de deugd van matigheid nodig om hun ongeordende verlan-
gens te beteugelen. Maar er zijn in de mens nog andere neigin-
gen, die eveneens de matiging van het verstand nodig hebben.
Omdat de deugden, die deze neigingen richten, dit doen door
ze te ordenen, zegt men dat deze deugden verwant zijn aan de
deugd van matigheid. Zij stellen de mens in staat om tot zelfbe-
heersing te komen.

Onthouding

Onthouding is een deugd van de wil, waardoor de mens de
krachtige drang van het verlangen naar het genot van de tastzin
beteugelt — zoals het genot van spijs, drank en het seksuele. Zij
is van de matigheid onderscheiden, zoals het onvolmaakte on-
derscheiden is van het volmaakte. Wanneer iemand de deugd
van matigheid bezit, zijn de hartstochten van zijn begeervermo-
gen onderworpen aan zijn verstand en zijn wil en kunnen zij de
kracht van zijn wil niet krachtig weerstaan. In een beheerst mens
verzetten zijn hartstochten zich heftig tegen zijn wil, maar zijn
wil blijft onbewogen tegenover haar aanval. In een onbeheerst
mens daarentegen geeft de wil aan de heftigheid van de harts-
tochten toe en hij vervalt tot zonde.
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“Kreet uit een kerkbank” noemde
de theologe MHanna-Barbara Gerl een
hoofdstuk van haar essay ‘Altijd weer
de Kerk! Het gaat om de zondagspreek,
ergens in een Duitse parochie, kort na
het epistel en het evangelie. “Ongeacht
de prachtige teksten, die tevoren gele-
zen werden”, schrijft de auteur, “vliegt
nu het volgende aan het oor voorbij:
moed voor het engagement - steeds een
nieuw leven beginnen ~ zekerheden op-
geven - tegen macht en kapitaal ~ zwak-
ke punten aanvaarden - getroffen zijn
- zichzelf opgeven - keuze voor de ar-
men - vertrouwde structuren omkeren
- broederlijk samenleven - van de vrou-
wen leren - in Jezus heeft God ons een
aanbod gedaan”. Voor de oorgetuige in
de kerkbank klinkt dat allesbehalve ver-
heffend: “Dat ebt zo weg, tijdelijk ein-
digend, wat inhoud aangaat eindeloos

Ondanks alles: voor het zondagsge-
bod van de Kerk zijn er goede, ja zelfs
zeer goede gronden. Het geloof deelt
zich aan de meeste mensen mee door
het zien. Kinderen zien hun ouders, een
lerares of een leraar, opgroeiende jonge-
ren een vriend, een priester of een kring
van jonge christenen. In deze nauwe en
persoonlijke betrekkingen wordt alles
beslist. Hoe zou de betekenis van het ge-
loof zich doen kennen tenzij door het
kijken naar de mensen die al geloven. En
hoe zal iemand de toegang tot het litur-
gische vieren en tot de eredienst van de
Kerk vinden, als niet degenen die daar
al aan deelnemen, getuigenis afleggen
van de schoonheid van deze ogenblik-
ken. Weliswaar kan een hard op de wind
van de tijdgeest zeilende verkondiging
met haar enigszins dunvloeibare taal
niet altijd aanlokkelijk werken op die-

Waarom moet Ik juist op zon-
dag naar de kerk gaan! lk bid
wanneer en waar Ik wil,

- niet een religieuze kauwgom, die niet
eens goed gekauwd wordt. Als de gelo-
vigen niet zo geconcentreerd bezig wa-
ren met niet luisteren, dan zou een ont-
stemming van de ziel onvermijdelijk
zijn. Maar zij luisteren niet. De enkele
flarden die iemand ondanks training
altijd nog bereiken, blijven op de weg
naar huis nog de hersens beroeren, en
verdwijnen dan in het dagelijks leven.”
De tragedie in vele kerken schijnt er
niet in te bestaan, dat de kerkbezoekers
sprakeloos staan tegenover de hoge ei-
sen van de katholieke geloofswaarhe-
den, maar dat verveling om zich heen
grijpt. Ook gelovige katholieken, voor
wie het eigenlijk vanzelfsprekend is,
de geboden van de Kerk in acht te ne-
men, mogen zich afvragen of men zich
dat zondag na zondag zou moeten aan-
doen. En voor degenen, die sedert lan-
gere tijd geen godshuis meer van binnen
gezien hebben, vormt niet in de laatste
plaats het monotone optreden bij de
“vervulling van de zondagsplicht” een
hoofdreden om niet te proberen het re-
gelmatig kerkbezoek weer op te nemen.

pingewortelde realisten. De geluidloze
uittocht uit de kerken echter geheel toe
te schrijven aan de pastoors op de preek-
stoel, zou zeker niet terecht zijn.

De figuur die hier wel meer schaden
heeft aangericht, is een “uitvinding” van
de nieuwe tijd. Bedoeld wordt de zon-
dagschristen, de trekker tussen de we-
relden, de existentiéle kameleon. Overi-
gens geen slechte kerel: in de hoogmis
zingt hij krachtig mee, hij geeft royaal in
de collecte en bij de vredesgroet krijgt hij
een warm gevoel. Ook in het dagelijks
leven is hij een respectabele persoon-
lijkheid. Niet alleen dat hij regelmatig
huur en belasting betaalt. Bij zijn werk
staat hij zijn mannetje, hij zorgt goed
voor zijn kinderen en is een graag gezie-
ne gast aan de stamtafel. Alleen merkt
men hier, onder collega’s en in de vrien-
denkring helemaal niet, dat hij volgens
doopbewijs en naar de frequentie van
het kerkbezoek eigenlijk een praktise-
rend christen is.

Zo moest de “arme” zondagschris-
ten al dikwijls een pak slaag oplopen,
geldt hij toch ook een beetje als huiche-



laar, als man van zwakke overtuigingen
of zelfs als een notoire draaikont. Tege-
lijk echter zou men moeten toegeven,
dat de christenen het vroeger nu een-
maal gemakkelijker hadden om “hun
geloof te beleven”: openlijk, vrij, in alle
ongedwongenheid. Maar voor de Kerk
zijn de tijden in de christelijke samen-
leving en in de christelijke staat voorbij.
En daar waar zich een katholiek “mi-
lieu” nog staande houdt, brokkelt het
al geweldig af. Tijdens de overgang van
de ten diepste christelijk bestempelde
standenmaatschappij naar het tijdperk
va de moderne staten heeft de Kerk veel
tot stand gebracht. Door revoluties, se-
cularisering en nationalisering van de
kerkelijke goederen zelf diep getrof-
fen in haar materiéle structuren, moest
zij tegelijkertijd haar zielzorg en haar
geloofsgetuigenis met een geweldige
krachtsinspanning instellen op nieuwe
verhoudingen. In de snel groeiende ste-
den en metropolen ontstonden vooral
in de negentiende eeuw heel nieuwe be-
volkingsklassen van functionarissen, ar-
beiders en beambten. De zogenaamde
industriéle revolutie veranderde plotse-
ling de maatschappelijke orde.

Overal waren er leken en priesters,
die de eis van het ogenblik erkenden.
Don Bosco in Turijn, Adolf Kolping in
Rheinland, de Vincentiusconferenties
in Frankrijk. Maar de Kerk moest even-
goed erkennen dat er op vele plaatsen
een kerkelijk vacuiim was ontstaan. On-
der het stedelijk proletariaat, dat zich
binnen enkele tientallen jaren vorm-
de, giste al het ideologische broeinest.
Deze zouden hun effecten in de decen-
nia van het totalitarisme van de twin-
tigste eeuw ten volle ontvouwen. Maar
de Kerk, verzwakt door het in wezen ze-
genrijke, maar het destijds vooralsnog
moeilijk te verteren verlies van haar we-
reldlijke macht, kwam te laat. Brede la-
gen van de bevolking verwijderden zich
van haar, een proces van ontkerstening
zette in, dat tot vandaag aanhoudt. Mis-
schien lag hier het allereerste begin van
de “zondagschristen”, product van een
atomisering en individualisering van de
samenleving, die zichzelf niet meer als
christelijk ervaart.

De Kerk is het volk Gods. Maar wan-
neer dit volk uiteenvalt en geloof een
privé-zaak, een deel van de persoonlijke
levenssfeer wordt, verandert het indivi-
du. Het verliest het vermogen, het chris-

telijk charisma mee te delen. Een verga-
dering van christenen is nooit alleende
som van de daar aanwezige individu-
en, zij is altijd de som van de aanwezi-
ge plus Christus. “Wees ervan overtuigd,
Ik ben alle dagen bij u” zei Christus tot
de apostelen bij zijn afscheid. En “waar
er twee of meer in mijn naam vergaderd
zijn, daar ben Tk in hun midden”, be-
loofde hij de leerlingen. “Daar alle ge-
lovigen”, zo citeert de ‘Katechismus van
de Katholieke Kerk’ de heilige Thomas
van Aquino, “een enkel lichaam vor-
men, wordt het goed van de een aan de
anderen meegedeeld. Derhalve moet
men geloven, dat in de Kerk een ge-

De Kerk is het volk Gods.
Maar wanneer dit volk
uiteenvalt en geloof een
privé-zaak, een deel van
de persoonlijke levenssfeer
wordt, verandert het indivi-
du. Het verliest het vermo-
gen, het christelijk charisma
mee te delen. Een vergade-
ring van christenen is nooit
alleende som van de daar
aanwezige individuen, zij is
altijd de som van de aan-

wezige plus Christus.

meenschap van goederen bestaat. Het
voornaamste onder alle leden van de
Kerk is echter Christus, want Hij is het
Hoofd. Dus wordt het goed Christus
aan alle christenen meegedeeld, even-
als de kracht van het hoofd aan alle le-
dematen, en deze mededeling gebeurt
door de sacramenten van de Kerk”. “De
eenheid van de Geest, door wie de Kerk
geleid wordt, bewerkt”, aldus het vol-
gende citaat, “dat hetgeen zij ontvangen
heeft van allen samen is”".

De ‘Katechismus van de Katholieke
Kerk' spreekt daarmee van de verbon-
denheid van alle christenen, die niet in
gelijke rassen, politiek-culturele overtui-
ging of opvoeding bestaat, maar in de

Geestelijk leven

genade die Christus aan zijn Kerk mee-
deelt. Door het doopsel wordt iedere
christen deel van het Lichaam van Chris-
tus en ontvanger van de gaven van de
Heilige Geest. “Door de ene Geest wor-
den wij in het doopsel allen in een enig
Lichaam opgenomen, joden en Grieken,
slaven en vrije mensen; en allen worden
we met de ene Geest gedrenkt”, schreef
Paulus aan de Corinthiérs. Dit door-
drenkt zijn met de ene Geest bewerkt
ook die verandering, die iedere gelovi-
ge ervaart, wanneer hij de tegenwoor-
digheid van Christus in de Kerk oprecht
erkent, wanneer hij weliswaar in, maar
niet meer van deze wereld is, dat wil
zeggen de maatstaven van zijn handelen
verandert. Wie het ernstig meent, wordt
deel van die “gemeenschap der heili-
gen”, van het Lichaam van Jezus Chris-
tus, dat in de geschiedenis voortbestaat
en alle mensen, die in Christus geloven,
uitnodigt, de werkzaamheid van de heil
bewerkende genade van God te ervaren.

Opdat dit echter in de wereld zijn
zichtbare en objectieve uitdrukking
vindt, komen de gedoopten op de eerste
dag van de week (de dag van de Verrijze-
nis van Christus) bijeen, om het Nieuwe
Verbond met God en de gemeenschap
met Jezus Christus te vieren. Daarom is
het bezoek van de zondagsmis een ge-
bod van de Kerk. Als deze gemeenschap-
pelijke ceremonie geen verplichtend
karakter had, dan zou de geloofwaardig-
heid van de zichtbare uitdrukking van
de eenheid van het Lichaam van Chris-
tus vervallen. “De Kerk is het volk dat
God in de hele wereld bijeenbrengt”,
staat er in de ‘Katechismus’ “Zij bestaat
in de plaatselijke parochies en verwer-
kelijkt zich als liturgische, vooral als eu-
charistische bijeenkomst. Zij leeft uit het
Woord en het Lichaam van Christus en
wordt daardoor zelf Lichaam van Chris-
tus”. Hier ligt de betekenis van de zon-
dagsmis. En alleen daarom is het te be-
grijpen dat iemand met vreugde naar de
Mis gaat. Hij weet, dat hij steeds meer
tot deze “gemeenschap van de heili-
gen”, dit Lichaam van Christus behoort,
dat hij meer en meer in de Kerk groeit,
niet in een instituut, maar in het met Je-
zus Christus als Hoofd door de geschie-
denis trekkende volk Gods.
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De geschiedschrijver vertelt van hem
dat hij zeer waarschijnlijk geboren is in
het jaar 1002. Hij werd in 1042 tot ko-
ning gekroond in de kerk van Winches-
ter door aartsbisschop Edsy. De koning
overleed op 5 januari 1066 en werd on-
geveer een eeuw na zijn dood door paus
Alexander IIT onder het getal van de hei-
ligen opgenomen; vanaf die tijd wordt
hij Eduard de Belijder genoemd.

Eduard leefde in een zeer roerig tijd-
perk. Voortdurend werd het land in rep
en roer gebracht door eigenmachtige
edellieden, die elk voor zich koninkje
wilden zijn, voortdurend ook had het
grote eiland te vrezen dat andere, oor-
logszuchtige volken, vooral de Denen,
er landden om hun roof- en moordlust
bot te vieren.

H. Eduard

heid van een koningskroon te torsen
kreeg. Hij was vooral een goed mens,
daarom was hij een goed koning. Hij
was groot in deugden, maar geen groot
staatsman, geen groot krijgsman, geen
veroveraar. Toch was hij een groot ko-
ning. Nog lang na zijn dood, als het
volk zich beklaagde bij andere konin-
gen over ongewenste toestanden, beriep
het zich op “the good St. Eduards Laws”.
Hij schafte het gehate tribuut “Danen-
geld” af. Weinig verlangend voor zich-
zelf gaf hij gul uit zijn bezittingen aan
de armen. Vooral in de meest sombere
periode van zijn bestuur, toen pest en
hongersnood het land teisterden toon-
de hij zich een groot koning in die zin
dat hij voluit deel had in de rampspoed
van zijn volk.

koning en belijder

| 3 oktober

Omstreek zijn dertiende moest hij
met zijn ouders, Ethelred en Emma,
en zijn broer Alfred vluchten naar Nor-
mandié in Frankrijk, toen Harold de
onwettige zoon van de koning van De-
nemarken landde in Engeland en zich
de Engelse kroon toe-eigende. Ethelred
stierf in Normandié, de moeder met
haar kinderen bleef verbannen, zeven-
entwintig jaar lang, totdat de edelen en
rijksgenoten, die de veroveraars verdre-
ven hadden, haar vroegen terug te keren
en haar zoon Eduard uitriepen tot hun
koning.

De lange jaren die Eduard in bal-
lingschap heeft doorgebracht zijn be-
slissend geweest voor heel zijn verder
leven. In Normandié leefde hij heel
eenvoudig, zijn dagen doorbrengend
met jagen, vissen, studeren en het hou-
den van godsdienstige oefeningen. Het
was een zeer vioom man, die terugkeer-
de naar zijn eigen volk om bezit te ne-
men van de troon van zijn vaderen. Een
man in wie het vuur van de heiligheid
reeds was begonnen te gloeien toen hij
de zware last van de verantwoordelijk-
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In het jaar 1046 kwamen zijn land
en zijn kroon in groot gevaar, toen de
Denen, verstoord over hun uitdrij-
ving, opnieuw een poging wilden doen
om het grote eiland te overmeesteren.
Brithualdus, een zeer vioom man, zag
in een visioen de inscheping van de De-
nen, waarbij hun koning de dood vond.
Gewaarschuwd toen hij de H. Mis bij-
woonde, nam Eduard aanstonds maat-
regelen, zodat de toeleg van de wraak-
zuchtige Denen verijdeld werd.

Overigens heeft Eduard slechts een-
maal oorlog gevoerd. Duncan, koning
van Schotland, werd overweldigd en
vermoord door een wrede heerser Mac-
beth. Malcolm, de zoon van Duncan,
wendde zich tot Eduard om hulp en be-
scherming. Eduard gaf Malcolm aan-
stonds toestemming Macbeth aan te
vallen met een Engels leger. De slag, die
geleverd werd in het jaar 1054, eindig-
de met de nederlaag en de dood van de
moordenaar.

De vazallen van de koning maakten
het hem danig moeilijk en het tekent de

toestanden van die tijden dat onder de
opstandigen zijn eigen moeder Emma,
zijn vrouw Edithe met wie hij in 1044
gehuwd was, en zijn zwager Swin be-
hoorden. De landelijke bezittingen van
Emma, haar kudden en graanvoorraden
werden verbeurd verklaard, maar haar
persoonlijke eigendommen liet Edu-
ard haar behouden. Edithe werd gestraft
met inbeslagname van al haar bezittin-
gen en zij moest enige tijd haar vergrijp
uitboeten in het klooster van Wherwell.
Swin geraakte in ongenade wegens zwa-
re schuld, doch de koning herstelde
hem tenslotte in al zijn rechten.

Het bevorderen van de godsdienst
was de voornaamste zorg van de ko-
ning. Zijn grondregel luidde: “Het beste
middel om welvaart in een rijk te bren-
gen is, dat men de godsdienst als hoog-
ste doel stelt in de staat en de gods-
vrucht op alle wijzen helpt bevorderen.
Het welzijn van de staat hangt groten-
deels af van de welstand van de gods-
dienst en de Kerk.”

Hij stelde zichzelf als voorbeeld van
deze regel zowel in het openbaar als in
zijn privé leven. Hij woonde dagelijks
de H. Mis bij, hij ontving aan zijn kas-
teel bedelaars, die hij met eigen handen
aalmoezen schonk in Jezus' naam. Hij
vreesde niet de melaatsen, die onder
hen waren de hand te reiken, sommigen
genas hij op wonderbare wijze.

Voordat hij Edithe trouwde en haar
tot koningin verhief zei hij haar, dat uit
hun huwelijk geen kinderen zouden
voortkomen, omdat hij een eed van eeu-
wigdurende zuiverheid had afgelegd. Zij
leefden met elkaar als broer en zuster.
De heilige Eduard was een groot vereer-
der van de maagd Maria en van de H. Jo-
hannes Evangelist; hij deed een belofte,
dat hij nooit een aalmoes zou weigeren
als hem die gevraagd werd in naam van
de grote apostel van de liefde. Eens, zo
verhaalt de legende, verscheen hem de
H. Johannes zelf hem vragend om een
aalmoes. De koning, niet wetend wie hij
voor had, gaf dadelijk zijn ring toen hij
merkte geen geld bij zich te hebben. Een
poos later werd de ring hem door twee
pelgrims teruggebracht, die hem zeiden,
dat het de heilige Johannes zelf was ge-
weest wie de koning zijn ring had ge-
schonken, en hem openbaarden, dat hij



binnen een half jaar de hemel zou mo-
gen binnengaan. Eduard troostte zijn
vrouw met de woorden: “Ween niet, lie-
ve vrouw, ik zal niet sterven, maar eeu-
wig leven. Want ik hoop door de gena-
de van de barmhartige God dat ik uit
dit oord van de dood in het land van de
levenden zal mogen binnengaan, om
daar eeuwig de zaligheid van de Heer te

genieten.” Op een dag mocht hij, onder
de H. Mis, de Goddelijke Heiland in een
wonderschone gedaante aanschouwen.
Ook beleefde hij nog de voldoening de
inwijding van de vermaarde Westmin-
ster Abdij bij te wonen. Deze abdij had
hij met toestemming van paus Leo IX
laten bouwen in plaats van zijn voorge-
nomen pelgrimsreis naar Rome te doen.

Geesteliik leven

Na zijn dood werd zijn lichaam in de
nieuw gestichte Abdij bijgezet. Ruim
dertig jaar later, toen de kist geopend
werd, was het stoffelijk overschot onbe-
dorven, nog even fris en buigzaam als
bij zijn leven.

De heilige en de mensen die nederig doen

Mensen die in zijn tegenwoordig-
heid graag nederige praatjes hielden;
hield hij dikwijls aan hun woord. Hier-
mee nog niet tevreden, vulde hij hun
nederige uitdrukkingen nog aan, om
degenen die zo spraken heilzaam te be-
schamen, opdat zij zulke uitingen in de
toekomst zouden laten. Want hij was er
vast van overtuigd, dat het merendeel
van deze mensen het heel kwalijk zou-
den nemen, als men ze werkelijk zou
houden voor hetgeen waatrvoor zij zich
uitgaven. Hier volgen twee van zulke
voorbeelden:

Korte tijd na mijn bisschopswijding
stelde de heilige mij eisen die ik, omdat
ze zo'n hoge graad van christelijke vol-
maaktheid veronderstelden, niet dacht
te kunnen voldoen. Daarom zei ik op
een dag tegen hem: “Geliefde vader, u
schijnt te vergeten dat ik nog maar pas
uit de wereld ben uitgetreden en mees-
ter ben geworden voordat ik nog leer-
ling ben geweest. U behandelt me als
een man, die al zulke belangrijke vorde-
ringen in de vroomheid gemaakt heeft,
dat hij anderen daarover kan onderwij-
zen; en daarbij hen ik toch deze weg
nauwelijks betreden.”

“U hebt gelijk’, antwoordde de hei-
lige, “ik geloof u op uw woord, ja ik ge-
loof zelfs nog meer dan u gezegd hebt.
Ik beschouw u als een mens, die uit het
puin gered is en aan een vuurzee ont-
komen is, en die ook nu nog naar de
rook ervan ruikt. Maar u bent nu een-
maal bisschop en moet daarom ook va-
derlijke gevoelens koesteren en moe-

dig naar de volmaaktheid streven. Het is
niet genoeg, dat u zelf het water van uw
cisterne (nvdr. regenput) drinkt, u moet
ook anderen daaraan laten deelhebben.
God, het verstand en uw ambt leggen
u deze verplichting op. U mag nu niet
meer omkijken, als u niet in een zout-
pilaar wilt veranderen. Als u alleen op
uzelf vertrouwt, dan zult u nooit iets uit-
richten. Als u daarentegen op God ver-
trouwt, dan bent u tot alles in staat. Gij
heeft er zijn welbehagen in, zijn
macht op onze vergankelijk-
heid te steunen, zijn sterk-
te op onze zwakheid te
baseren, en wat daar is
te beschamen door dat
wat er niet is. Het wan-
trouwen tegenover
zichzelf is goed wan-
neer het samengaat met
het vertrouwen op God.
Hoe meer het zelfwan-
trouwen toeneemt, des
te vruchtbaarder is het
godsvertrouwen.
Moedeloze ne-
derigheid is val-
se nederigheid.”

Het andere
bericht
van een kloosterzuster
die tot overste gekozen
was en onder voor-

voorbeeld

wendsel van haar gro-
te onwaardigheid weigerde deze functie
aan te nemen.

H. Franciscus van Sales

De heilige was hiervan getuige en
sprak tot de kloosterzuster: “Dit is al-
lemaal waar, en uw ongeschiktheid, de
kleinheid van uw geest, uw gebrek aan
beocordelingvermogen, uw grof gedrag,
uw klaarblijkelijke onvolmaaktheden
en uw akelige voorbeelden zijn bij alle
zusters voldoende bekend. Het is zelfs
mogelijk, dat God uw verkiezing alleen
daarom toeliet, opdat u gelegenheid
zou hebben, uw fouten te verbeteren of

ze toch minstens te verbergen omdat
u nu weet, dat u aan God, de en-
gelen en de mensen vertoond
wordt en op uw stappen
moet letten, omdat u nu een
verheven plaats inneemt.
Denkt u overigens niet dat
men deze gemeenschap
aan uw zorgvuldigheid
heeft toevertrouwd. Nee,
men heeft ze aan God
toevertrouwd, die de dwa-
zen kiest, om de wijzen
te beschamen en te
leiden, en die ons
door de dwaasheid
van het kruis van
het verderf wilde red-
den. Bedenk dat een
buis in de hand van Jezus
Christus tot pilaar van de
tempel werd. Houdt u zich
daarom vast aan deze be-
hulpzame hand, die dege-
nen die Hem aanroepen,
haar hulp neoit onthoudt.”
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Geestelijk leven

God en de Heer van de engelen
wordt door Maria haar kind genoemd.
Zij zegt: "Kind, waarom hebt ge ons dit
aangedaan?” Geen engel zou zoiets wa-
gen. Zij achten het voldoende en reeds
veel, dat zij, die als geesten zijn gescha-
pen, door begenadiging engelen zijn ge-
maakt en genoemd. Dit betuigt David:
“Die de geesten tot zijn engelen maakt.”
Maar de Majesteit, die zij eerbiedig die-
nen, noemt Maria, omdat zij zich zijn

Homilie van de

meest: de liefdevolle nederbuiging van
de Zoon, of de verheven waardigheid
van de moeder. Beide zijn even verbijs-
terend. Dat God aan een vrouw gehoor-
zaamt, is een nederigheid zonder weer-
ga; dat een vrouw aan God gebiedt, is
een verheffing zonder gelijke. In de lof
op de maagden wordt bijzonder bezon-
gen, dat zij “het Lam volgen waarheen
het ook gaat.” Welk een lof verdient dan
niet zij die dit Lam zelfs voérgaat! De

H. Abt Bernardus

Over de heerlijkheden van de Moedermaagd

Op het feest van het Moederschap van de H. Maagd Maria

moeder weet, vrijmoedig “haar kind.”
En God weigert niet genoemd te wor-
den wat Hij wel heeft willen zijn. Want
iets verderop vult de evangelist aan: “En
Hij was aan hen onderdanig.” Wie, aan
wie? God, aan mensen. God, aan wie
de engelen onderdanig zijn, aan wie de
heerschappijen en de machten gehoor-
zamen, was onderdanig aan Maria.

Twee dingen om verbaasd over
te staan, men weet niet waarover het

Nederland

evangelist heeft het over uw Schepper,
wanneer hij zegt: “Hij was onderda-
nig.” Schaam je, trotse as! God verlaagt
zich en jij verheft je? God stelt zich on-
der mensen en jij wil boven de mensen
staan, en daarmee boven God?

Gelukkige Maria, die zowel nede-
righeid bezat als maagdelijkheid! En
wel een buitengewone maagdelijkheid,
een die door vruchtbaarheid niet werd
aangetast doch geéerd. En evenzeer een

Aankondigingen

bijzondere nederigheid, een die door
vruchtbare maagdelijkheid niet werd
ontnomen doch verheven. En onver-
gelijkelijk bovenmate is haar vrucht-
baarheid, die door beide vergezeld
is, door maagdelijkheid en nederig-
heid. Alles hier is wonderlijk, onverge-
lijkelijk en uitzonderlijk! Bij het afwe-
gen van deze drie zult gij wel aarzelen,
wat gij het meest moet bewonderen: de
vruchtbaarheid in de Maagd of de onge-
schondenheid in de Moeder, haar ver-
hevenheid dankzij het Kind of haar ne-
derigheid ondanks die verheffing. Tenzij
ge zonder aarzelen aan alle samen de
voorkeur geeft boven één ervan apart,
en gij het veel belangrijker en verrijken-
der vindt om ze alle in het cog te vat-
ten dan slechts een paar. Het bevreemndt
toch niet, dat God, die wonderbaar is in
zijn heiligen, zich nog wonderbaarder
getoond heeft in zijn Moeder? Toont
dus uw eerbied, gij gehuwden, voor die
onbedorvenheid in een bederfelijk li-
chaam, gij eerwaarde zusters, voor de
vruchtbaarheid in een maagd. Navolgen
moeten ille mensen de nederigheid van
de Moeder Gods!

zondag 1 oktober Parochiefeest in Den Haag
(O.L.Vrouw van de Rozenkrans)

zaterdag 7 oktober Aanbiddingsdag in Gerwen

zaterdag 21 oktober Bijeenkomst Derde Orde - bedevaart

Nederland en Antwerpen

zaterdag 7

ma. t/m zat 9tm 14
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Bedevaart naar Banneux

Retraite voor dames (Geestelijke Oefeningen)



Nederland

Gerwen: St. Clemenskerk
Priorij St. Clemens, Heuvel 23,
5674 RR Nuenen

Tel: 040/283 45 05

Fax: 040/284 71 17

zondag 10.30 uur gezongen H. Mis
ma./din./don. 18.30 uur;

woe.fvrij. 7.15 uur; zat. 8.30 uur

Den Haag

Kapel O.L.V.van de Rozenkrans
Calandkade, tegenover nr:1 60, (kerkboot)
2521 AA Den Haag. Tel: 070/389 65 60
zondag 1030 uur Gezongen H. Mis.

vrij. 19.00 uur; zat. 9.00 uur

Zutphen

voor inlichtingen kunt u bellen naar de pri-
orij in Gerwen

Tel: 040/283 45 05

Voor HH. Missen op feest- en week-dagen,
catechismus, geloofsuur, ziekencommunies
en retraites:

contact opnemen met de priorij

St. Clemens, Gerwen.

Belgié

Brussel

Christus Koning Priorij
Eendrachtstraat 37, 1050 Brussel
Tel. 02/550 00 20; Fax 02/550 Q0 29
Door de week:

7.15 uur H. Mis

St. Jozefkerk

Frére - Orban Square, 1040 Brussel
Tel. 02/2303022.

Zon- en feestdagen: 8.00 en 10.00 uur
H. Mis. Door de week: 18.00 uur.

Antwerpen

Priorij van het Allerheiligste Sacrament
Hemelstraat 21-23, 2018 Antwerpen
Tel. 03 /229 01 80; Fax 03/229 01 89
Zon- en feestdagen:

7.30 uur en 10.00 uur Hoogmis,

18.00 uur Lof met Rozenhoedje.
Door de week:

18.30 uur H. Mis

Gent

Sint-Amanduskapel,

Kortrijksesteenweg |39,

9000 Gent;Tel. 03 /229 01 80

Zon- en feestdagen 10.00 uur Hoogmis.

Namen

Saint-Aubain Kapel, Rue Delvaux 10,

5000 Namur;Tel. 02 / 550 00 22

Zon-en feestdagen:

10.30 uur Gezongen H. Mis.

Door de week: woensdag en |ste vrijdag v.d.
maand 19.00 uur H. Mis (buiten de school-
vacanties).

Quiévrain

Carmel du Sacré Coeur,

16, rue des Wagnons, 7380 Quiévrain
Carmel:Tel. 065/ 45 79 22
Aalmoezenier: Tel. 065 / 45 81 65,
Huisnr. 20

Zondag 10.15 uur H. Mis.

Door de week 8.00 uur H. Mis.

Ditgever:
Priesterbroederschap 5t. Pius X

Redactie:

Pater §. Wegner
{verantwoordelijke uitgever)
M.L Bastiaanse

Priorij St. Clemens

Heuvel 23, 5674 RR Muenen.
e-mail; info@stpiusx.nl

Bankrekeningen:

giro nr. 39 90 790

bank nr. 68 67 70 595

Belgie: PCR 000 - 0022356 - 46
t.n.v. Stchting St. Jozef,

Heuvel 23,5674 RR Nuenen.

Giften ter ondersteuning

Het Informatieblad wordt U op aan-
vraag gratis toegezonden. Uw giften
ter ondersteuning van ons werk zijn
zeer welkom: ze vormen de enige fi-
nanciele steun voor het apostolaat van
de Priesterbroederschap St. Pius X.

Gebruik daarvoor a.u.b. de hierbij in-
gesloten acceptgirokaart of overschrij-
vingsformulier.

Voor Belgié:

E.H.R. Schmizt

Priorij van het Alierheiligste
Sacrament

KBC  406-2060911-59
Priesterbroederschap St. Pius X, He-
melstraat 21-23, 2018 Antwerpen

U vindt ons ook op internet:
www.stpiusx.ni
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: 8 Zoektocht door de wereld van het € 7,50

paranormale
door Martie Dieperink

0 De H. Mis, een miskende schat door € 1,80

H. Leonardus van Porto Mauritio

: O De zelfvernietiging van de katholie- € 2,49

ke Kerk door Fr. Jaak Vermeiren

: U De Heilige Mis € 3,40

door pastoor Franz Rudrof

;0 De Heilige Mis van de H. Pater Pio € 1,00

door pater Tarcisio O.FM Cap.

T Cebedenboek € 5,65
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Inhoud
2 EDITORIAL
Dit nummer van het Informatie-

Handschrift uit het vagevuur

Als ik naar het vagevuur ga,
zult gij er mij uit verlossen...”
Deze scherts, die zuster Marie-Gabrielle
richtte tot haar overste, Moeder Maria
van het Kruis, werd door de Heer
letterlijk genomen.
Hoe zal Moeder Maria van het Kruis de
verlossing bekomen van haar
gezellin, overleden in 1871
op de leeftijd van 36 jaar?

€ 4, - ('I

| De heilige van Paray

Margaretha-Maria Alacoque

door Jean Ladame

In de tweede helft van de | 7de eeuw
wordt een 26-jarige kloosterzuster de
vertrouwelinge van Jezus en krijgt van
Hem de taak de mensen opnieuw te
zeggen hoezeer Hij hen liefheeft en
hoe Hij verlangt naar hun wederliefde.
Van dit laatste kunnen ze blijk geven
door de devotie tot zijn heilig Hart.

| Maria-Teresa Tauscher
| Autobiografie

/ Moeder Maria-Teresa van de Heilige

| Jozef (Tauscher) schreef deze autobio-

f' grafie om de wondervolle leiding van

J Gods Voorzienigheid bij het ontstaan
en de snelle groei van de congregatie

|
| van de Karmel van het goddelijk Hart
aan de eigen zusters bekend te maken.

€ 10,00

blad wil ons de weg wijzen om de
devotie tot het Onbevlekt Hart

van Maria te beoefenen.
Pater Jurgen Wegner

3 DE KRUISTOCHT VAN HET HART VAN

MARIA
“Het is geen tijd meer om te discu-

teren over de realiteit van de ver-
schijningen van Fatima. Het moment
is al aangebroken om haar lessen aan
te nemen”. (Paus Pius XII)

17 DE VI|F EERSTE ZATERDAGEN
De eerherstellende devotie van de
vijf eerste zaterdagen van de maand
werd op 10 december 1925 speci-
aal gevraagd door de H. Maagd tij-
dens een verschijning aan zuster

Lucia.
Abbé Frabrice Delestre

23 HEILIGETHOMAS VAN AQUINO
De matigheid: geluk en beheersing.

GEESTELIJK LEVEN

Geloofsvragen
Waarom moet ik juist op zondag naar de

kerk gaan? Ik tid wanneer en waar ik wil

26

28 Heiligenlevens
H. Eduard

29 Geest van heiligheid
De heiiige en de mensen die nederig doen.

30 Homilie van de H.Abt Bernardus
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