I
Informatieblad

mei 2006

ning: P 206540 v.u. Pater Jiirgen VWegner

S
=
[
o]
>
]
wvi

ugustus, Afgiftekantoor Brus

ari en a

maandelijks behalve janu

verschijnt




Editorial

Geachte lezers,

Het echte gebed, onder welke vorm het zich ook voor-
doet, heeft niets ingewikkelds, niets wat gedwongen aandoet.
Het is de ademhaling van een ziel, die haar God liefheeft;
het is de gewone houding van een hart, dat naar God ver-
langt, dat Hem zoekt, dat met Hem wil samenleven, dat be-
seft hoe alle goed en alle hulp van Hem komen. Zo gaat men
heel onwillekeurig, zonder erop te letten, van de eenvoudige
zielsverheffing over tot het smeekgebed of tot het vertrouwe-
lijk gesprek, om vervolgens weer tot de eenvoudige zielsver-
heffing, tot een blik naar de hemel gericht, terug te keren.
Wanneer men het zo verstaat wordt het gebed mogelijk in
alle omstandigheden en bij elke activiteit. En niet enkel dit,
maar voor een mens die waarachtig van God houdt, wordt
het zelfs onmogelijk het gebed te onderbreken, zoals het on-
mogelijk is op te houden met adem te halen. Zo kunnen al-
len, ook zij die midden in de wereldse beslommeringen le-
ven, het woord van het evangelie in werking stellen : “Gij
moet altijd bidden!” (Luk. 18, 1). De enige, onontbeerlijke
voorwaarde is een minnend hart. Hoe sterker en krachtiger
deze liefde is, hoe dieper het gebed zal zijn.

Het echte gebed, onder welke vorm het
zich ook voordoet, heeft niets ingewik-
kelds, niets wat gedwongen aandoet. Het
is de ademhaling van een ziel, die haar
God liefheeft; het is de gewone houding
van een hart, dat naar God verlangt, dat
Hem zoekt, dat met Hem wil samenleven,
dat beseft hoe alle goed en alle hulp van

Hem komen.

Hoewel het gebed een zo eenvoudige zaak is, is bidden
toch niet altijd gemakkelijk, vooral goed bidden. Ook dit is
een kunst, die aangeleerd moet worden door de studie van
de verschillende gebedsvormen en gebedsmethoden, maar
nog meer door het gebed met zorg te verrichten. Is het we-
zen van het gebed steeds de innerlijke beweging van geest en
hart naar God, toch zijn de gebedsvormen verschillend. Er
bestaat mondgebed en inwendig gebed, overwegend en affec-
tief gebed, privaat en liturgisch gebed. Naar gelang onze ver-
plichtingen, bedienen wij ons van het een of van het ander.
Alle christenen zijn tot zekere mondgebeden en liturgische
gebeden gehouden, zo b.v. het morgen- en avondgebed, de
deelname aan de zondagsmis. Voor het overige zijn we vrij
de gebedsvorm te kiezen, al naar gelang de neiging van het
ogenblik, de bijzondere omstandigheden of de noden waarin
wij ons bevinden. Alle vormen zijn goed en kunnen dienen
om onze liefde voor God te voeden, als ze ons maar werke-
lijk met God in contact brengen. Daarop moeten we steeds
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attent zijn, want het is het wezenlijke van elk gebed en waar het
ontbreekt, daar blijft de vorm zonder nut. De Heer zou ons dan
kunnen zeggen : “Dit volk eert Mij met de lippen, maar hun
hart is ver van Mij!” (Mat. 15, 8).

De zaligverklaring van Moeder Maria Teresa Tauscher is ons
de aanleiding voor een nummer dat wij toegewijd hebben aan
de Karmel. Heel vroeg in de geschiedenis van het christendom
zonderen zich mensen af van hun alledaagse omgeving en trek-
ken zich uit het gewone leven terug. Ze vestigen zich op en
rond de berg Karmel, willen niets anders meer doen dan bid-
den en door het gebed hun leven aan God wijden. In de een-
zaamheid streven zij naar de hoogten van de contemplatie en
de vereniging met hun Schepper. Mettertijd vormen deze ere-
mieten gemeenschappen, stichten kloosters: de orde van de
Karmel. Als een van de oude orden heeft hij vele stormen van
de tijd moeten doorstaan. ledereen kent de grote heiligen van
de Karmel, St. Jan van het Kruis, de H. Theresia van Avila, in de
moderne tijden de H. Theresia van Lisieux en hier in Neder-
land Titus Brandsma: voorbeelden van een leven uit gebed, van
een vruchtbaar leven voor God en de Kerk. Op 13 mei zal Moe-
der Maria Teresa Tauscher in Roermond zalig worden verklaard.
Haar autobiografie verdient gelezen te worden. Indrukwekkend
in haar leven is de harmonie tussen activiteit en contemplatie,
tussen het daadwerkelijk beoefenen van de naastenliefde en het
gebed. De lezer van haar leven staat verbaasd over de kracht van
deze vrouw. Op bovenmenselijke wijze heeft zij uit de kracht
van het gebed een leven geleid dat ver uitschijnt boven het le-
ven van de gewone sterveling. Haar innige verbondenheid met
God heeft haar nooit tot ust laten komen. Steeds wilde zij ver-
der: zielen van kinderen opvoeden en helpen, zielen van be-
jaarden bijstaan, om ze dichter bij God te brengen. Het is onze
innigste wens dat dit Informatieblad voor alle mensen een aan-
leiding moge zijn om het gebed weer op te nemen, meer aan-
dacht eraan te besteden en zo het contact met God te herstel-
len.

Pater Jilrgen Wegner

Foto op de voorkant: Zuster karmelietes tijdens het Te Deum na
de professie




Dialocog met toekomst

Exclusief interview met mgr. Bernard Fellay, algemeen overste van

de Priesterbroederschap Sint Pius X

I T T

DICIL: Monseigneur, vanaf het be-
gin van uw gesprekken met Rome, vijf
jaar geleden, hebt u twee voorwaar-
den gesteld v66r iedere discussie over
de leer. Het gaat over de vrijheid voor
iedere katholieke priester om de tri-
dentijnse mis op te dragen en over
het intrekken van het decreet van ex-
communicatie uitgevaardigd tegen de
bisschoppen van de Priesterbroeder-
schap. Waarom deze voorwaarden?
Is dat niet een vertragende manoeu-
vre om tijd te winnen en waardoor u
priesters of gelovigen, die ongerust
zijn over een eventuele toenadering
gerust stelt? Riskeert u niet zo een on-
verhoopte gelegenheid van verzoening
te verliezen?

Mgr. Fellay: Al die politieke over-
wegingen, ik zou zelfs zeggen al die be-
krompen berekeningen zijn vreemd aan
de geest van de gesprekken die de Pries-
terbroederschap heeft met Rome sinds
mgr. Lefebvre ze heeft ondernomen. De

voorwaarden die ik heb gesteld hebben
als doel een nieuw klimaat te scheppen
in de officiéle Kerk. Dat zou een eerste
stap zijn om het traditionele katholieke
leven weer opnieuw mogelijk te maken.
De huidige situatie heeft de gelovigen
van de Traditie ertoe gebracht, tegenover
de na-conciliaire catastrofes, hun paro-
chies te ontvluchten.Ondanks de smaad
waarmee men de traditionele priesters
omgeeft hebbe zij zich bij de Priester-
broederschap aangesloten. Geen enkele
Romeinse sanctie, geen enkele bisschop-
pelijke waarschuwing schrikte deze fa-
milies af om de Traditie te kiezen. Dat
is een feit. Daarom heb ik aan de paus
gevraagd, publieke daden te stellen ten
gunste van de Traditie. Onze gelovigen
kunnen zich niet tevreden stellen met
enkel woorden van bemoediging. Deze
publieke daden zouden zijn de vrijheid
te geven voor de traditionele mis en het
intrekken van het decreet van excom-
municatie. En als de geruchten die nu in
de pers de ronde doen over het intrek-

ken van de excommunicatie bewaarheid
worden, zal men kunnen zeggen dat de
Paus met een van de twee voorwaarden
rekening heeft gehouden.

Is dat niet aan Rome vragen de
crisis met Econe eenzijdig te regelen,
zonder compensatie van uw kant?

Nee, want de crisis met Econe is niet
het voornaamste. Zij is slechts iets dat
een diepere crisis in Rome zelf open-
baart, en de oplossing van deze gro-
tere crisis ligt in Rome. Er is voor ons
geen sprake van een soort vakbondson-
derhandeling, omdat wij geen eigen in-
teresses, noch persoonlijke voordelen
hebben om over te onderhandelen. Wij
wensen dat Rome haar Traditie terug-
vindt. Econe bewaart alleen maar wat
v6or alles het erfgoed van de universele
Kerk is. Het is aan Rome de Traditie haar
plaats terug te geven, geheel en volledig,
opdat zij haar rol kan spelen in de op-
lossing van de crisis van de Kerk.
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Maar de excommunicatie is toch
zeker een persoonlijke situatie die u
raakt, u en uw medebroeders?

Wij vragen het intrekken van een
excommunicatiedecreet waaraan wij
nooit canonieke waarde hebben toege-
kend, anders zouden wij natuurlijk geen
enkel ministerie hebben kunnen uitoe-
fenen: noch wijding, noch vormsel...
Maar wij zijn ons goed bewust van de
praktische betekenis van dit decreet: de
doeltreffende diabolisering van de Tra-
ditie, het beletsel voor de traditionele
priesters om goed te doen in de paro-
chies. Als een familie een beroep op ons
doet voor een sacrament in de traditio-
nele ritus, hoeft de bisschop of de pas-
toor maar één woord te zeggen: " Hebt
u eraan gedacht, dat zij geéxcommuni-
ceerd zijn?” Ziedaar hoe men concreet
de Traditie neutraliseert.

De twee voorwaarden - het wrij-
geven van het gebruik van het missaal
van de I1. Pius V en het intrekken van
het excommunicatiede-
creet — hebben boven
het profijt van de tra-
ditionele gelovigen het
welzijn van de gehele
Kerk ten doel. Het gaat
erom de Traditie in staat
te stellen haar bestaans-
recht terug te vinden in
de Kerk en een bewijs
vruchtbaar-
heid ter plaatse te kun-
nen leveren. Zo kunnen
wij Rome helpen de cri-

van haar

sis in de Kerk te regelen.
Deze twee voorwaarden
functioneren - volgens
de uitdrukking van de
theologen - als een re-
movens pichibens, zij
moeten de verboden
opheffen die de Tradi-
tie beletten praktisch en
pastoraal te handelen.

Zou u uw gedachte kunnen
verduidelijken?

Als de traditionele mis niet meer on-
der toezicht gesteld zouden zijn en het
ministerie van de traditionele priesters
niet meer omgeven zouden zijn door
een verdenking van excommunicatie,
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dan zou men de ervaring van de Tradi-
tie aan het werk kunnen zien.

In die experimentele fase die heel
de tijd zou moeten duren, die nodig
is voor een eerlijke evaluatie van de re-
sultaten, zou er geen enkele verplich-
ting genomen worden noch door Rome
noch door de Priesterbroederschap.
Maar aan het eind zou Rome kunnen
oordelen over het werk dat door de tra-
ditionele priesters is verricht. En ik heb
gezegd dat de Priesterbroederschap Sint
Pius X bereid was Romeinse visitators te
ontvangen, die ter plaatse haar apostoli-

sche werl zouden kunnen beoordelen.

Dat is allemaal praktisch en pas-
toraal, maar de crisis van de Kerk is
vooral een leerstellige crisis. Hoe is
het met de diepgaande kwesties, van
de godsdienstvrijheid waarover mgr
Lefebvre ‘Dubia’ had uitgegeven, twij-
fels overgebracht aan kardinaal Rat-
zinger? Hoe staat het met het oecu-

De pontificale Hoogmis in Brus-
sel op 2 februari 2006, met als
celebrant mgr. A. de Galarreta.
U ziet: de processie; het zingen
van het evangelie; mgr. op weg
naar het altaar; het uitgaan na

de Hoogmis.

menisme, waaraan u en studie hebt
gewijd, die twee jaar geleden aan alle
kardinalen is overhandigd?

Het stilzwijgen van de kardinalen
aan wie deze studie over het cecumenis-
me werd gestuurd is zeer veelzeggend.
Hun stilte toont heel de afstand die ons
scheidt op leerstellig gebied. U hebt
gelijk, op te merken dat de twee voor-
waarden een praktische betekenis heb-
ben, en het is daarom dat zij de eerste
noodzakelijke stap vormen. De leerstel-
lige kwesties vormen de tweede stap en
kunnen pas na deze eerste stap worden
aangesneden.. Discussies over de
inhoud, ondernemingen zonder
of véér deze pastorale stap, lijken
immers van tevoren al gedoemd
te mislukken.

Het is hier van belang, zich er
goed rekenschap van te geven dat
Rome en Econe - om kort te gaan
- op één punt overeenstemmen,
maar op een ander tegenover el-
kaar staan. De
Romeinse au-
toriteiten  zijn
zichtegenwoor-
dig bewust van
de dramatische
situatie van de
Kerk. Het was
juist de toe-
komstige Bene-
dictus XVI die
heeft  gezegd
dat de Kerk
was als “een
schip dat van
alle kanten wa-
ter maakt”. Op
dat punt zijn
wij  akkoord.
Maar waar wij
elkaar niet be-
grijpen dat is
op de oorzaak
van deze cri-
sis. Rome ziet
als voornaamste verantwoordelijke
slechts de geseculariseerde, hedonisti-
sche en consumentistische maatschap-
pij, die de evangelische boodschap niet
kent of haar bestrijdt. Wij beweren ech-
ter dat het Tweede Vaticaans Concilie,
door zich open te stellen voor de geest
van de moderne wereld, principes zoals



de godsdienstvrijheid of het oecume-
nisme in haar schoot heeft binnenge-
laten. Deze zijn in tegenstelling tot de
evangelische boodschap en verantwoor-
delijk voor de huidige situatie. Wij zien
iets heel anders dan een “verkeerde in-
terpretatie” van het super progressieve
concilie.

Het is goed te begrijpen dat de au-
toriteiten in Rome maar moeilijk over-
wegen terug te komen op Vaticanum 11
als de oorzaak van de crisis, want dat
zou gelijk staan met het concilie waar-
aan zij sterk gehecht blijven, ter discus-
sie te stellen. En men moet erkennen
dat er in deze toestand geen enkele leer-
stellige discussie mogelijk is, zoals pre-
cies Michaél J. Matt en John Vennari het
in een recente gezamenlijke verklaring
aangeven.

Kan men daarom denken dat u uit-
eindelijk niet serieus een dialoog met
Rome zoekt?

Ik zou zeggen dat die dialoog leer-
stellig en praktisch moet zijn, met fei-
ten ter ondersteuning van de theologi-
sche redeneringen. Uitgaand van het
punt van overeenkomst tussen Rome en
ons - de gemeenschappelijke constate-
ring van een afschuwelijke crisis -, moe-
ten wij trachten de tegenstelling weg te
nemen. Wij moeten proberen in Rome
de werkelijke corzaak van deze crisis te
doen erkennen.

De leerstellige discussie heeft zeker
tot doel, de erkenning door Rome van
deze oorzaak te verkrijgen. Maar gege-
ven de moderne principes waarvan de
Romeinse autoriteiten sinds Vaticanum
Il doortrokken zijn, kan deze discussie
niet plaats hebben zonder de onder-
steuning van een praktische les, een les
gegeven door de feiten zelf, of nog liever
gezegd: de discussie kan niet gehouden
worden zonder inachtneming van het
concrete werk dat de Traditie kan ver-
richten met het oog op een oplossing
voor de crisis van de roepingen, van de
religieuze praktijk...

Naar onze mening zullen de effecten
van het traditionele apostolaat bewijzen
waar de oorzaak van de crisis ligt. Zie-
daar waarom praktische voorwaarden
me onontbeerlijk lijken voor het goede
verloop van de leerstellige discussies.

De vrijheid van handelen die aan
de Traditie gegeven wordt moet haar in
staat stellen haar bewijzen te leveren. De
feiten zullen de doorslag moeten geven
voor de twee partijen die leerstellig niet
met elkaar overeenstemmen wat betreft
de oorzaak van de crisis. Deze les van
de feiten, waarvan wij vragen dat Rome
ze wil accepteren, berust vooral op ons
geloof in de traditionele mis. Deze mis
eist uit zichzelf de volledigheid van de
leer en van de sacramenten, waarborg
voor elke geestelijke vruchtbaarheid bij
de zielen.

Wordt uw gedragslijn gedeeld
door het geheel van de priesters en de
gelovigen die bij de Traditie zijn aan-
gesloten?

Mgr. Lefebvre zei al dat de autori-
teiten in Rome gevoeliger zouden zijn
voor de cijfers en voor de feiten die door
de Priesterbroederschap gepresenteerd
worden dan voor theologische argu-
menten. Natuurlijk wilde onze stichter
een noodzakelijke leerstellige discussie
niet ontwijken. Daarom zouden wij in
de tweede fase de argumenten van de
traditionele theologie aan Rome wil-
len presenteren, versterkt door de feiten
van het traditionele apostolaat, alvo-
rens de derde fase in te gaan, die van de
canonieke status van de Priesterbroe-
derschap.

Het is van belang, goed te zien hoe
de fasen van deze dialoog samenhan-
gen om te begrijpen dat wij noch het
speculatieve of leerstellige aspect willen
verwaarlozen, noch het praktische of
pastorale aspect, evenmin als wij de re-
alistische voorzichtigheid en de boven-
natuurlijke geest terzijde willen laten.

Zij die alleen het praktische of cano-
nieke aspect willen bespreken, zullen in
onze leerstellige eisen een tijdsverspil-
ling zien, en deze fasen zullen gezien
worden als vertragende manoeuvres.
Van de andere kant, zij die slechts het
speculatieve element willen zien zullen
vinden dat onze pastorale voorwaarden
een terzijde schuiven van de inhoude-
lijke problemen is, en zij zullen zeg-
gen dat deze dialoog het begin van een
aansluiting bij het modernisme is. Zo-
wel de ene groep als de andere heeft ge-
lijk in wat zij beweren, maar zij hebben

Dialocg met toekomst

ongelijk in wat zij niet etkennen. Men
moet zowel de noodzakelijke les van de
feiten alsook de onontbeerlijke leerstel-
lige discussie doen gelden.

Dus! Het canonieke akkoord
op de lange baan schuiven?

Men spreekt over apostolische ad-
ministratie, over personele prelatuur,
over ordinariaat..., dat lijkt voorbarig.
Door dadelijk en tot elke prijs een ca-
noniek akkoord te wensen, zouden wij
ons eraan blootstellen onmiddellijk na
sluiting van dit akkoord alle leerstel-
lige problemen weer te zien opduiken
die ons tegenover Rome stellen, en dat
akkoord zou dadelijk nietig zijn. Deze
regulering van onze canonieke status
zal op de laatste plaats tot stand moe-
ten komen. Het zou moeten zijn als om
een reeds gerealiseerd akkoord te be-
zegelen, ten minste voor het essentiéle
op het niveau van de principes. En als
die tot stand komt dan is het dankzij de
door Rome geconstateerde feiten.

Trouwens, laten we ons een ogen-
blik indenken dat wij een canonieke sta-
tus accepteerden om vervolgens slechts
- intern, in het “zichtbare gebied” van
de bisdommen - de leerstellige kwesties
te bekijken, dan zouden wij ons minis-
terie niet met al zijn pastorale doeltref-
fendheid kunnen uitvoeren. De prakti-
sche voorwaarden zouden mniet bijeen
zijn om een les van de feiten geheel en
volledig, dat wil zeggen overtuigend,
toe te laten. Zoals het al het geval is met
de Ecclesia Dei communiteiten, zou
ons traditionele apostolaat in vrijheid
gesurveilleerd worden, gemachtigd om
zich slechts mondjesmaat hier en daar
te tonen, als het ware druppelsgewijs.

Het voornaamste is, te weten of de
tragische situatie van de Kerk vandaag,
- de indrukwekkende crisis van de roe-
pingen, de duizelingwekkende neer-
gang van de religieuze praktijk... - aan
de Kerk toestaat zich tevreden te stellen
met remedies die druppelsgewijs toege-
diend worden.
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Anna Maria Tauscher

Anna Maria Tauscher werd op 19
juni 1855 geboren in Sandow, 26 kilo-
meter ten oosten van Frankfurt an der
Oder. Sandow behoorde destijds tot
Duitsland en ligt nu in Polen. Anna Ma-
ria was de oudste dochter van de luther-
se dominee Hermann Traugott Tauscher
en Pauline van den Bosch. Haar ouders
waren zeer gelovig en haar moeder zet-
te zich voor allerlei goede doelen in. Ze
was afkomstig uit Haarlem en zij was
het ook die haar kinderen het bidden en
het beoefenen van de naastenliefde zou
leren. Anna Maria was de oudste. Zeven
kinderen volgden op haar, van wie er
drie als kind overleden.

Dominee Tauscher werd in 1862 be-
noemd in Armswalde en drie jaar later
overgeplaatst naar de Lucasgemeente
in Berlijn. In het ouderlijk huis hadden
de kinderenn een mooie en geborgen
jeugd, tot aan het overlijden van moe-
der Pauline in 1874. Als oudste doch-
ter was het aan de amper 20 jaar oude
Anna Maria om het huishouden te lei-
den. Ze verving haar moeder en moest
dus aan de conversaties aan tafel deel-
nemen. Vader ontving vaak gasten met
wie politieke en kerkelijke thema'’s wer-
den besproken. Op verzoek van haar va-
der las Anna Maria ook de toespraken
van de afgevaardigden in de Rijksdag,
Het meeste indruk maakten op haar de
toespraken van de leden van de katho-
lieke Zentrumspartei.

Toen vader Tauscher in 1879 op-
nieuw in het huwelijk trad, was zijn
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Anna Maria
Tauscher

: oudste dochter van de verplichtin-

gen in huis bevrijd en kon ze zich
meer op gebed en bijbellezing toe-
leggen. De familie Tauscher woonde
al ruim 19 jaar in Berlijn, toen domi-
nee Tauscher de lutherse gemeente in
Cusow aangeboden kreeg. Anna Maria
was verheugd over de verhuizing naar
landelijk gebied. Ze bezocht er armen
en zieken en verzamelde een groep jon-
ge meisjes om zich heen.

Ze was 30 jaar toen ze God als be-
wijs van haar liefde voor Hem een groot
offer wilde brengen. Ze solliciteerde
naar de baan van hoofd van een krank-
zinnigengesticht. Met toestemming van
haar vader verliet zij op 6 maart 1886
het ouderlijk huis en reisde naar het
Rijnland.

Het werk met de zieken kostte haar
veel zelfoverwinning en bezorgde haar
slapeloze nachten, maar ze nam niets
van haar offer terug. In Keulen leerde ze
veel van het katholieke geloof en maak-
te ze kennis met het meilof en de Heilig
Hartverering. Uiteindelijk vond ze in de
leer van de katholieke Kerk juist datge-
ne wat zij tot dan toe als haar ,eigen re-
ligie’ beschouwde. Iaar overgang naar
het katholicisme, op 30 oktober 1888
in de kerk van de Heilige Apostelen in
Keulen, leidde tot haar ontslag door de
protestantse directeur van het instituut
waar ze werkte en maakte het ook on-
mogelijk om terug te keren naar haar
vader. Omdat de directeur tevens een
negatief getuigschrift had geschreven,
kon zij geen nieuwe baan vinden. In
deze noodsituatie - werkeloos en dak-
loos - vond ze tijdelijk onderdak in een
Augustinessenklooster in Keulen, waar
ze voor het laagste huishoudelijke werk
werd ingezet.

Op 7 november 1889 kwam ze naar
Berlijn, waar ze als gezelschapsdame
en reisgenote van mevrouw Von Savig-
ny functioneerde. Tijdens een reis naar
het Beierse klooster Zangberg, waar
een dochter van mevrouw Von Savig-
ny kloosterlinge was, leerde Anna Ma-
ria Tauscher de heilige Teresia van Avila
kennen. Bij het lezen van haar levens-
verhaal werd haar duidelijk dat zij in de
Karmelorde thuishoorde, al wist zij nog
niet hoe dat te verwezenlijken zou zijn.

In Berlijn had ze de anonieme el-
lende van vele kinderen gezien die op
de straten opgroeiden en via de lokale
kranten weggegeven werden. Van bin-
nen voelde Marie Tauscher de roepstem
van God om deze dakloze kinderen een
thuis te schenken. Zo ontstond in 1891
in de Berlijnse Pappelallee het eerste St.
Jozethuis. Om ook de van de Kerk ver-
vreemde mensen weer bij God een thuis
te laten vinden, begon ze in 1897 met
de huismissie. Daardoor konden velen
weer de weg naar de Kerk en naar de sa-
cramenten terugvinden. Toen kon nog
niemand vermoeden dat hier een nieu-
we twijg aan de Karmelboom zou ont-
staan, want Moeder Maria-Teresa van de
Heilige Jozef, zoals zij zich nu noemde,
leidde met haar eerste gezellinnen in
het verborgene een leven naar de Regel
van de Karmel, verbonden met de boe-
tedoening ter ere van het Heilig Hart
van Jezus.

Wat volgde waren vele jaren van
strijd om de kerkelijke erkenning en de
aansluiting bij de Karmelorde. Driemaal
reisde de stichteres naar Rome, totdat zij
in 1904 haar doel bereikte. In dat jaar
kreeg de congregatie ook een naam, die
nog altijd gevoerd wordt: ,Karmelietes-
sen van het Goddelijk Hart van Jezus’ of
afgekort Karmel D.C.J



In deze jaren breidde de jonge ge-
meenschap zich snel uit in Europa: in
Duitsland, Oostenrijk, Zwitserland, Ne-
derland, Engeland, Italié en Hongarije
ontstonden St. Jozefhuizen, die dakloze
kinderen een thuis boden. Van 1912 tot
1920 verbleef de stichteres in Amerika,
om ook daar een nieuwe Karmeltwijg te
planten. In de Nieuwe Wereld ontstond
in 1917 het eerste bejaardenhuis van de
congregatie, eveneens als antwoord op
de nood in die tijd.

In 1904 werd in Rocca di Papa in
het bisdom Frascati het eerste Moeder-

huis en noviciaat (= opleiding) gesticht.
Maar terwijl Anna Maria in Amerika ver-
bleef woedde in Europa de Eerste We-
reldoorlog. Het huis van de zusters werd
als Duits eigendom’ onteigend. Na de
terugkeer van moeder Maria Teresa uit
Amerika, zocht ze een nieuw Moeder-
huis. De keuze viel daarbij op Sittard,
waar tot op vandaag het hart van de
congregatie met een internationale ge-
meenschap is gevestigd.

De congregatie kreeg op 9 mei 1910
van paus Pius X het ‘decretum laudis’ en
in 1930 van paus Pius XI de uiteinde-

Het wonder voor de zaligverklaring

lijke goedkeuring van de constituties.
De stichteres en eerste generaal-over-
ste bracht de laatste jaren van haar le-
ven door in het Moederhuis in Sittard,
waar zij op 20 september 1938 over-
leed. Haar rustplaats vond zij op het
kloosterkerkhof, totdat haar stoffelijke
resten in 1987 opgegraven werden en in
een zijkapel van de kloosterkapel in het
Moederhuis werden herbegraven.

Het wonder voor de zaligverklaring

De voorbereidingen op de zaligverklaring zijn in volle
gang

Voor de zaligverklaring van een per-
soon is naast het onderzoek van zijn le-
ven en zijn geschriften onder meer de
vaststelling van een wonder vereist. Dit
wonder moet verifieerbaar zijn. Meest-
al gaat het daarbij om een wonder in
verband met plotselinge en onverwach-
te genezing van een ziekte. Een al be-
staand onaangevochten medisch dos-
sier laat het bewijs van het bestaan van
de ziekte en toont tevens de moeilijk-
heid, vaak de onmogelijkheid, om deze
te genezen. Op voorspraak van de per-
soon die in aanmerking komt om zalig
te worden verklaard, komt daarin plot-
seling en heel onverwacht blijvende ver-
andering ten goede.

Wonderbaarlijke genezing
Het wonder waar het over gaat bij
de zaligverklaring van Moeder Teresa

De postulator, pater B Honings en de algemeen overste

van de karmelietessen van het Goddelijk Hart van Jezus

Maria Tauscher gebeurde op 16 decem-
ber 1996 in Heerlen en werd 8§ jaar later
erkend. Het gelukkige ‘slachtoffer’ van
de genezing was mevrouw M.]. Pieters-
Maas. Zij leed al 20 jaar aan een schim-
melinfectie tussen de tenen, die met
medische middelen niet te verhelpen
bleek. Op aanraden van een pastor ging
zij op retraite bij de zusters karmelietes-
sen en bad zij herhaaldelijk tot zuster
Tauscher om Jezus hulp bij de genezing
van de zeer vervelende schimmelinfec-
tie.

Volgens pater B. Honings, de postu-
lator - pleitbezorger van het zaligverkla-
ringsproces - kwam er op die 16de de-
cember 1996 van de ene op de andere
dag een einde aan de infectie. De pijn
was op slag verdwenen en de genezing
van de huid duurde enkele dagen. De

arts J. Lelkens, die in het proces de me-
dische kant onderzocht, zei dat er spra-
ke was van een opvallende gebedsver-
horing. “Wij kunnen het medisch niet
verklaren”, aldus Lelkens die vertelde
dat in Rome ook huidspecialisten zich
over de dossiers hebben gebogen alvo-
rens de kardinalen het groene licht ga-
ven voor de zaligverklaring.

Prof. dr. Stefaan van Calster, voorzit-
ter van het diocesaan tribunaal dat de
stukken voor de zaligverklaring moest
opstellen, hoorde tien getuigen die me-
vrouw DPieters tijdens en na de ziekte
hadden meegemaalkt. Haar echtgenoot
N. Pieters liet weten, dat zijn vrouw het
nog steeds zeer goed maakt en dat van
de schimmelinfectie niets meer te be-
kennen is.

Informatieblad Nr.214 mei 2006 7



“Alles , wat God doet, is goedi”

JAlles, wat God doet, is
oed! Steeds God loven en
prijzen!”

»De dienares Gods Maria Teresa Tau-
scher, karmelietes, geboren op 19 juni
1855 en gestorven op 20 september 1938
heeft op werkelijk buitengewone wijze de
rijkdom van haar hart doen uitstralen in
apostolische toewijding. Voorbeeldig ver-
werkelijkte zij het ideaal van de door haar
gestichte gemeenschap. Volgens dit ideaal
wilde zij het contemplatief leven van de
Karmel, een leven van innerlijkheid, van
aanbidding verbinden met de toewijding
in de dienst aan ontheemde kinderen
en bejaarden. Vooral voor de kleinsten
en geringste voelde zij de innerlijke aan-
drang tot barmhartigheid, medelijden en
onbaatzuchtige hulp, waarmee zij juist de
meest vergeten ledematen van Zijn mys-
tiek Lichaam tegemoet kwam. Voor haar
kinderen en voor oude mensen werd zij
zelf arm en wilde zij tot elke prijs arm le-
ven. God zegende haar armoede en de ne-
derige bedelares van de Heer beleefde de
vreugde, dat zij in de loop van haar lange
leven haar ,Sint Jozefhuizen”, de huizen
voor haar kinderen en haar bejaardenhui-
zen in aantal zag toenemen. Vele landen
mochten zusters opnemen, die Moeder
Maria-Teresa uitzond met als enige rijk-
dom: geloof, overgave aan Gods Voor-
zienigheid en vurig verlangen zichzelf
op te offeren. Overal bloeide het wonder
van de genade. In alle strijd, in ontelba-
re moeilijkheden bij elke beslissende stap
van haar leven als stichteres en apostel
van liefde begeleidden haar gebeden en
werken van boetvaardigheid en haar on-
wankelbaar vertrouwen in de heilige Jo-
zef haar ondernemingen.

Autobiografie

Haar autobiografie heeft Maria-Tere-
sa van de hl. Jozef, de stichteres van de
Karmel van het goddelijk Hart van Jezus
geschreven voor haar geestelijke doch-
ters. Ze wilde dat haar zusters “de leiding

8 Informatieblad Nr. 214 mei 2006

van God en de afzonderlijke genadebe-
wijzen” bij de stichting van haar congre-
gatie zouden leren kennen. Aan de aan-
vang van deze biografie staat de intense
wens om duidelijk te maken tot hoever
de congregatie een werk is, van goddelij-
ke hand gestuurd. Ze wil schrijven over
haar idee een nieuw werk in de Kerk te
beginnen, over de aanvangen van de hui-
zen, het bijeenroepen van jonge meis-
jes, over de moeilijkheden die ze onder-
vond in haar eigen familie, in de kringen
van de vrienden en met de vertegen-
woordigers van de Kerk. Niet echter op
de manier van een geschiedschrijver die
nauwgezet alle gebeurtenissen in hun
historisch verband plaatst en ook niet als
iemand die zijn memoires schrijft waar-
bij hij zichzelf altijd in het middelpunt
van alles gebeuren zet. Nog het concre-
te gebeurtenis nog haar eigen persoon
spelen een rol in het boek dat ze zelf de
titel geeft: “Gods beschikkingen of de
geschiedenis van de Karmel van het God-
delijk Hart van Jezus.” Voor haar is we-
zenlijk hoe God in alle situaties van het
ontstaan van de Karmel ingrijpt, het werk
leidt, zijn wil openbaart. Zelfs het initia-
tief om haar ‘autobiografie’ op papier te
zetten herleidt ze aan God: “In de loop
der jaren heeft mijn geweten mij dikwijls
vermaand om voor mijn geliefde moe-
ders en zusters de geschiedenis van de
Karmel van het goddelijk Hart van Jezus
op te schrijven en ook alle genadebewij-
zen van God die, meer dan op mijzelf, op
dit ‘werk van God’ betrekking hadden. ..
Nu op het eind van mijn leven beschouw
ik dat als mijn plicht, want ik ben ervan
overtuigd, dat zij allen met meer ijver of
met hernieuwde ijver en veel groter inte-
resse en liefde voor deze door God zelf
gestichte, nieuwe tak van de Karmel ver-
vuld zullen worden, als ze de leiding van
God en de afzonderlijke bewijzen van

Fater firgen Wegner

Gods genade kennen... Steeds was ik er
mij van bewust een instrument te zijn in
Gods handen en dat Gods genadebewij-
zen mij niet persoonlijk golden maar al-
leen geschonken werden voor het werk,
waartoe God mij in zijn overgrote goed-
heid en barmhartigheid had geroepen.”
Desalnietternin is juist deze biografie
de sleutel die ons de persoonlijkheid
van moeder Maria Teresa Tauscher ont-
sluit. Zeker is het nooit haar bedoeling
geweest om over zichzelf te spreken en
nog veel minder om zichzelf op de voor-
grond te plaatsen. Maar, door te schrij-
ven over het ingrijpen van God is zij ge-
noodzaakt toch steeds ook in te gaan op
de manier waarop zij op het goddelijke
werken heeft beantwoord. Voor ons zijn
deze momenten de gelegenheid om haar
persoon te ontdekken.

Met deze enkele regels willen wij
proberen een inkijk te krijgen in haar
leven en haar persoon. Het gebrek aan
ruimte legt ons enige beperking op. La-
ten wij in dit artikel onze aandacht vesti-
gen op de principes die aan dit leven ten
gronde liggen.

Gods beschikkingen

“Eens nam God een weinig aarde in
zijn handen en schiep daaruit de eerste
mens. Op 17 juni 1887 nam Hij maar
een weinig zand, een stofje, dat de god-
delijke Voorzienigheid al vanuit het cos-
ten naar het westen van het rijk gedragen
had, in Zijn hand en doorstraalde dat
arme stof- of zandkorreltje met de lief-
degloed van Zijn Hart, om daaruit een
werktuig van zijn goddelijke Majesteit te
vormen.” Met deze aankondiging opent
Maria Teresa Tauscher haar autobiogra-
fie. God is de Grote, zijzelf daarentegen
is onbeduidend, te vergelijken aan een
stofje of aan een zandkorrel. God beslist



over haar. Hij is het die haar van haar ge-
boorteplaats in het oosten naar het wes-
ten heeft gebracht. Hij is het nu weer die
haar hart in liefde doet ontvlammen om
het werk van de Karmel te beginnen. Ge-
heel haar leven staat onder het teken van
deze ongelijke verhouding God - Maria.
Niets is toevallig. Alles weet ze als gave
van God aan te nemen en alles interpre-
teert zij met gelovige zin. Wanneer zij bij
haar doop de naam kreeg van Anna Ma-
ria zal ze uitleggen: “Ik geloof dat de lieve
Moeder Gods mij vanaf mijn jeugd on-
der haar bijzondere bescherming heeft
genomen en ik alle genaden, die mij ten
deel gevallen zijn, aan haar moederlijke
zorg en machtige voorspraak te danken
heb.” En al sprekende over de eerste ja-
ren van haar jeugd vertelt ze ons: “Door
Gods goedheid bleef ik niet het enige
kind van mijn ouders, maar ik werd de
oudste, want na mij volgden er nog ze-
ven, van wie er vier veel later werden ge-
boren en drie als kleine kinderen de eeu-
wigheid ingingen. Mijn zus Lisa, die mij
in leeftijd opvolgde, was een mooi en le-
vendig kind. Gelukkig voor mij was zij
ook zeer spraakzaam en toen ik vijf jaar
oud was, was zij zelfs al een stuk groten
dan ik, zodat ik al spoedig voor de twee-
de werd gehouden en er helemaal geen
acht op mij geslagen werk. Tk was daar
steeds blij om!” Zeer vroeg ziet zij de
hand van God die haar met zekere hand
van haar lutherse bekentenis op weg
bracht naar de katholieke Kerk. Tenmin-
ste met de blik naar achteren gericht kan
zij daar al heel vroeg tekens van het god-
delijke werken vinden.

Zuster worden

Zo ziet zij de goddelijke voorzienig-
heid die haar leid in de tijd van voor-
bereiding op haar communie. Die ge-
schiedde in 1870 terwijl zij op het
landelijk pensionaat van de Hernhutters
dicht bij Maagdenburg is. Het commu-
nie onderricht werd gegeven door broe-
der van Schweidnitz. Deze predikant
was heel vroom en innerlijk. Maria ver-
haalt ons: “Ik geloof dat zijn onderricht
mij veel goed heeft gedaan. Slechts een
keer maakte hij een opmerking, die mij
veel te denken gaf. Tijdens een les sprak
hij zo over de ‘ware kerk’, alsof de Hern-
huttergemeente de ‘ware kerk’ was. Mijn
vader beweerde, dat de lutherse Kerk de
‘ware kerk’” was en nu zou hier weer de
‘ware kerk’ zijn.” Voor het eerst was haar

gelovige zekerheid die ze van thuis had
meegebracht aan het wankele. Voortaan
zal deze vraag ze niet meer loslaten tot-
dat ze de weg naar de Katholieke Kerk
heeft gevonden. Tussentijds is zij onder
de indruk van de dochters van de Hern-
hutter predikanten en doen deze in haar
het idee rijzen om zuster te worden. Dit
“waren voortreffelijke meisjes en ook
sominige van deze zusters waren zeer of-
fervaardig en goed; door haar voorbeeld
groeide in mij het verlangen ‘zuster’ te
worden. Het liefst zou ik meteen daar zijn
gebleven, maar de gehoorzaamheid riep
ons Pasen 1872 naar huis en dus moes-
ten wij scheiden.” Tn haar leven vinden
wij zo overal op de meest verschillende
wijze de uiting van haar overtuiging dat
de Almachtige God het leven van dit klei-
ne zandkorreltje in handen heeft om het
met goddelijke wijsheid zeker naar een
vast voorbestemd doel te leiden. Zeer
duidelijk openbaart zich dit in verband
met de keuze van haar staat van leven en
de keuze voor de orde van de Karmel. In
1890, nadat ze al enige tijd haar ouder-
lijk huis heeft verlaten, inmiddels is ze
al gedoopt, begeleid zij mevrouw van Sa-
vigny haar vriendin naar Bejeren. Terwijl
deze haar dochters in het klooster van de
Visitatie in Zangberg bezoekt vraagt Ma-
ria aan een lekenzuster van het klooster
lectuur. “In deze eenzaamheid vroeg ik
aan de lekenzuster die ons bediende, mij
een paar leesboeken te brengen. Zij ver-
vulde mijn wens direct, want toen ik van
de kapel terugkwam, vond ik twee boe-
ken op tafel - een boek over het heilige
Hart en het leven van de heilige There-
sia van Jezus, door haarzelf geschreven
en vertaald door Schwab. Ach, dacht ik,
waarom kon zij mij geen ander boek
brengen dan juist het leven van de heili-
ge Theresia en ik legde het weg. Wel ver-
diepte ik mij met veel belangstelling in
het boek over het heilig Hart van Jezus,
maar daar kon ik ook niet steeds in blij-
ven lezen. Daarom nam ik na een paar
dagen, de heilige Theresia ter hand. Ik
begon te bladeren, ik begon te lezen en
las en las en, hoe zou ik onder woorden
kunnen brengen, wat ik ondervond? O,
zalige uren en dagen, die ik in Zangberg
mocht doorbrengen, Tk had mijn ideaal
gevonden! Mijn hartstochtelijk en gevoe-
lig hart werd meegesleept, ontstoken in
vurige liefde tot de heilige Theresia, wier
naam ik tot dan toe niet eens kon horen
noemen!”

“Alles , wat God doet, is goed!”

Goddelijke ogenblikken

Maria Teresa Tauscher is een fijnvoe-
lend mens. Heel bijzonder ontwikkeld
is, zoals wij zojuist hebben gezien, haar
capaciteit om het goddelijke werken in
het dagelijks leven waar te nemen. Alles
brengt zij in verband met God. ledere ge-
beurtenis wordt door haar in die zin nog
eens overdacht. Telkens stelt zij zich de
vraag wat Gods bedoeling is met iedere
gebeurtenis. Nooit zal zij het achterwe-
ge laten om op deze goddelijke wil in te
gaan, zo nodig eigen posities te corrige-
ren, om zich dan door de goddelijke wil
mee te laten slepen. Schitterend komt
dat tot uitdrukking in haar ontdekking
van de heilige Theresia van Avila. Eerst
wilde ze die naam nog niet eens horen
uitspreken. Dan echter, met de lectuur
van haar levensverhaal, laat ze haar oude
gedachten achterwege.

Naast deze ononderbroken waak-
zaamheid vinden wij in haar leven ogen-
blikken die zijn als een licht uit de eeu-
wigheid. Plotseling en onverwacht doen
ze zich voor, treffen haar in haar binnen-
ste. Vaak gaat het om kleine dingen. Maar
de samenloop van de meest verschillen-
de omstandigheden maakt, dat ze zich
diep in haar ziel inprenten. Met zeven
jaar had ze zich voorgenomen om geen
sierraden te dragen. Toen een vriend van
de familie haar met de zevende verjaar-
dag feliciteerde en haar een klein gou-
den kruis cadeau gaf schrok zij en dacht:
“Dat is een sieraad, ik had mij voorgeno-
men om nooit sieraden te dragen. Wan-
neer ik dat beloofd heb, kan ik mij hele-
maal niet herinneren. Wat nu? Verlegen
bedankte ik en dacht na en vond tenslot-
te, dat een kruis misschien geen sieraad
was. Het kruisje werd mij opgestoken en
wij gingen in de tuin spelen; toen wij na
een paar uur binnen geroepen werden
voor het avondeten, was mijn kruisje
verdwenen en is nooit meer terug gevon-
den...” Kleine en onbeduidende gebeur-
tenis en toch zal zij blijvende werking
hebben. Zij zelf schrijft in haar biogra-
fie neer: “Vanaf die tijd beschouwde ik
een belofte als een gelofte.” Soms gaat
het in deze ogenblikken om onbelangrij-
ke punten in haar leven. Maar vaak zijn
de gebeurtenissen van buitengewoon be-
lang voor heel de rest van haar leven. Op
een ander moment tijdens haar zevende
levensjaar komt zij haastig bij haar ou-
ders, zonder op hun gesprek acht te slaan
en vraagt haar moeder of iets zonde is.
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“Alles , wat God doet, is goed!”

Ze wist later nog niet eens meer waar het
precies om ging. Maar de woorden van
haar vader: “Toe, laat moeder met rust
met je zonden”, met harde, bevelende
woorden gesproken, dwongen tot abso-
lute gehoorzaamheid. “Ik zal niet veel
ouder geweest zijn dan zeven jaar en
was vanaf dit ogenblik met mijn inner-
lijk leven alleen op God aangewezen!
Nooit meer heb ik noch mijn moeder,
noch een geestelijke om raad gevraagd.
God en ik! Van die tijd af was God al-
leen mijn leraar, mijn leidsman, mijn
raadgever. Voortdurend kwamen er vra-
gen in mij op; maar alleen vragen die
het zielenleven betroffen, want ik wil-
de immers de goede God nooit verdriet
doen en nooit zondigen! Ik zie mij nu
nog zitten, een meisje van zeven jaar, in
gedachten verzonken in zo'n, voor mij
moeilijke, vraag.” In 1873 bracht Ma-
ria Teresa de zomer bij haar grootouders
door. Grootvader ging met vader op reis
en keerde met een huwelijksaanzoek
voor Maria Teresa thuis. Een gebeurte-
nis zoals wij dat uit vele mensenlevens
kennen. Belangrijk maar toch gewoon.
Voor Maria Teresa wordt het echter een
moment die haar een stap dichter bij de
bestemming van haar leven zal brengen.
Met de gedachte in het achterhoofd om
zuster te worden, sloeg zij dat aanbod
meteen af. Grootvader werd erg boos
en beval haar meteen naar haar ouders
terug te reizen en haar vader zou haar
zeker wel vertellen wat ze te doen had.
Om van deze schrik te bekomen ging ze
de tuin in en liep een laan met popu-
lieren uit. “Dat uur staat mij zo leven-
dig voor ogen, alsof ik het vorige zomer
pas beleefd heb. Sinds jaren had ik een
huis in rode baksteen voor de geest met
de naam: ‘Tehuis voor thuislozen’. Zo'n
huis te kunnen bouwen en dan veel ar-
men te kunnen helpen, dat was mijn le-
venswens... Geheel gerustgesteld ging ik
weer naar binnen en verliet de volgende
dag het vertrouwde huis.”

Droomgezichten

Over de belangrijke punten in haar
leven wordt Maria Teresa door droom-
gezichten onderricht. Op het moment
zelf van het droomgezicht weet ze niet
wat ze daarvan moet denken en wat
God haar met de droomgezichten wil
zeggen. De gezichten zijn als symbolen
die staan voor een hoeveelheid concre-
te situaties, voor een nieuwe stijl van le-
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ven. Ze wijzen in de toekomst en Maria
Teresa kan ze pas na verloop van tijd,
na de situaties zelf te hebben ervaren,
plaatsen in het plan van de goddelij-
ke Voorzienigheid. Een eerste van deze
droomgezichten valt haar ten deel op
vijfjarige leeftijd. Zij zelf noemt het een
eerste grote genade. “Voor zover ik mij
herinner was ik vijf jaar oud, toen mij
een grote genade ten deel viel. Het was
in de slaap, maar ik zal het nooit verge-
ten. In onze woonkamer zag ik de god-
delijke Zaligmaker staan, door veel kin-
deren omringd. Zijn gezicht, zijn liefde
en onbeschrijfelijke goedheid ontsta-
ken in mijn hart het vuur van de godde-
lijke liefde. Van toen af werd ik nog stil-
ler en nadenkender dan voorheen, want
het beeld van de goede Heiland stond
mij heel dikwijls levendig voor ogen en
wekte in mij het verlangen dat toch alle
kinderen van de lieve Heiland zouden
houden net zoals ik.” Een eerste stap is
gedaan in de richting van de congrega-
tie die God door haar in het leven wil
roepen. Het idee om voor kinderen te
zorgen en ze naar God te brengen zal
haar nooit meer loslaten. Net als de hei-
lige Don Bosco zal dat eerste droomge-
zicht niet het enige blijven. Don Bosco
zag zich in een eerste droomgezicht om-
ringd door spelende jongens. Later zag
hij eveneens in de droom ‘zijn jongens’
en priesters die samen met de jongens
speelden. Ook voor Maria Teresa zal
dit eerste gezicht gevolgd worden door
verdere gezichten die meer en meer
het idee voor haar leven en voor haar
congregatie bepalen. Het zal jaren du-
ren voor Maria Teresa de genade zalver-
krijgen om het vervolg van deze eerste
droom te mogen ontvangen. Ondertus-
sen is zij van thuis weg, in de katholie-
ke Kerk opgenomen, heeft men haar
om reden van haar geloofskeuze haar
baan opgezegd en het haar door een
zeer negatief getuigschrift bijna onmo-
gelijk gemaakt om een nieuwe baan te
vinden. Ze is overgeleverd aan de best-
wil van de medemens, wordt bovendien
ziek. In haar binnenste woedt een he-
vige strijd. Sinds enige tijd plaagt haar
de gedachte om in een kloosterorde in
te treden. Ze weet niet of dat de wil is
van God of een verzinsel van haar eigen
hoogmoed. In deze uiterste geestelijke
nood nadert God opnieuw. “Op zeke-
re dag zat ik te handwerken in het klei-
ne kamertje van het klooster, toen mij

plotseling de gedachte, niet in een orde
in te treden, maar zelf een kloosterfami-
lie te stichten - dit was het, wat ik voor
een bekoring hield, die mij zo pijnlijk
kwelde - zo hevig in mij opkwam, dat
ik bijna geen weerstand meer kon bie-
den en mij tot Onze Lieve Vrouw richtte
met de volgende woorden: ‘Hoe zullen
die zusters er dan uitzien? Op hetzelfde
ogenblik stond iets naar rechts een zus-
ter in een zwartbruine kap, die met een
bruine sluier bedekt was. Stijf van verba-
zing en verwondering keek ik naar deze
gestalte, tot zij verdwenen was. Ik durfde
niet te denken, zelfs nauwelijks te ade-
men... Waarom moest juist mij zo'n ge-
nade te beurt vallen? Opnieuw kwel-
lende vragen! God alleen weet, wat mijn
ziel twee jaar lang geleden heeft, tot ein-
delijk de Karmel van het Goddelijk Hart
door God werd geplant in de tuin van
de heilige Kerk.” Ondertussen echter
moest Maria Teresa door het vuur wor-
den gelouterd. Ze kende noch de Iei-
lige Theresia van Avila noch de Karmel
en kon dat gezicht niet thuis brengen.
Pas jaren later in Januari 1891 maakte
zij kennis met de karmel van Aken. Op
de Lousberg aangekomen stond ze met-
een aan het traliehek: "Vé6r mij stond
in helder zonlicht een dochter van mijn
geliefde heilige Theresia en, o wat een
wonder, hetzelfde ‘bruin’, deze eigen
karmelkleur, die destijds de verschij-
ning droeg, zag ik weer terug! Vreugde
en onbeschrijfelijke vreugde ging als een
schok door mijn hart.”

Wij kunnen het leven van Maria Te-
resa niet lezen zonder telkens weer ge-
wezen te worden op God. Veel zou er
hier nog kunnen worden aangehaald,
maar jammer genoeg dwingt ons de
omvang van dit blad, dit artikel te be-
perken. Gods ingrijpen in haar leven is
meer dan duidelijk. Aan de andere kant
leert ons deze moedige en sterke vrouw,
naar God te luisteren en zonder angst
ons over te leveren aan de Voorzienig-
heid van God.

Alles wat God doet is goed!
Steeds God loven en prijzen!
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Inleiding

In tegenstelling tot wat soms wordt
beweerd, zijn zalig- en heiligverklarin-
gen niet vreemd aan de aard van het
Christendom. Ook louter geschiedkun-
digis dit onbetwistbaar. Eigenlijk waren
de allereerste zaligverklaringen heel al-
gemeen en toekomstgericht, met name
deze die uitgesproken werden door de
Heiland zelf tijdens zijn bergrede:

“Zalig de armen van geest, want
hun behoort het Rijk der hemelen. Za-
lig de zachtmoedigen, want zij zullen
het Land bezitten. Zalig zij die wenen,
want zij zullen getroost worden. Zalig
zij die hongeren en dorsten naar de ge-
rechtigheid, want zij zullen verzadigd
worden. Zalig de barmhartigen, want
zij zullen barmhartigheid ondervin-
den. Zalig de zuiveren van hart, want
zij zullen God zien. Zalig de vreedza-

men, want zij zullen kinderen Gods ge-
noemd worden. Zalig zij die vervolging
lijden omwille van de gerechtigheid,
want hun behoort het Rijk der hemelen.
Zalig zijt gij, wanneer men U om Mij-
nentwil beschimpt, vervolgt en vals be-
schuldigd van allerlei kwaad. Verheugt
en verblijdt U, want groot is uw loon in
de Hemel.” (Matth.V, 3-12)

De overtuiging van de beloning in
het hiernamaals steunt onder meer nog
op deze woorden:

“Wie voor Mij getuigt ten overstaan
van de mensen, voor hem zal Tk getui-
gen ten overstaan van mijn Vader die in
de hemelen is.” (Matth.X, 32)

De betekenis van deze twee cita-
ten is nogal duidelijk: door het beoe-
fenen van de deugden en het open-
lijk afleggen van geloofsgetuigenis gaat

Alfred Denoyelle,

Doctor in de Geschiedenis

men op weg naar de beloofde gelukza-
ligheid. Uiteraard komt deze inzet op
gang vanuit volgzaamheid aan de god-
delijke genade, maar deze inzet is ver-
eist. Hogervermelde woorden van onze
Heiland wijzen overigens voldoende op
het voorwaardelijke karakter van het be-
loofde hemels geluk. Het veronderstelt
inspanningen om de ontvangen genade
te laten opbloeien: het zaad, dat in goe-
de aarde is gevallen, draagt pas vruchten
als men het verzorgt (Matth.XIII, 23).
De H.Augustinus drukte deze noodzaak
als volgt uit: “Deus qui te creavit sine te,
te non salvabit sine te” (God die u ge-
schapen heeft zonder u, zal u niet red-
den zonder u).

Heiliging en heiligenverering
“Woorden wekken, maar voorbeel-
den trekken” zegt een spreekwoord. Dat

Begrafenis van martelaren in de catacomben, in aanwezigheid van paus en bisschoppen.
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is zeker toepasselijk op de voorbeeldige
christenen, naar wie men met bewon-
dering kan opkijken en die, op de weg
van hun eigen heiliging door gebed en
sacramenten, ook nog aan anderen met
woord en daad hulp bieden en moed in-
spreken om Gods liefde. Elke gedoopte
is immers geroepen tot heiliging, zoals
geschreven staat: haec est voluntas Dei,
sanctificatio vestra - dit is Gods wil, uw
heiligmaking (1 Thess.IV, 3).

Dit is ongetwijfeld een voorwaarde
om bij de gelukzaligen of uitverkorenen
gerekend te worden, die “overgrote me-
nigte, die niemand kan tellen, uit alle
volkeren en stammen, naties en talen,
staande véor de Troon en het Lam, in
witte klederen gehuld, met palmtakken
in hun handen.” (Apoc.VII, 9) De apos-
tel Petrus vestigt daarop de aandacht:
“weest heilig in heel uw levenswandel,
zoals Hij die u geroepen heeft heilig is”
(1 Petr.l, 15). De apostel Paulus schrijft
in dezelfde zin “aan hen die in Chris-
tus Jezus werden geheiligd, aan de ge-
roepen heiligen” (1 Cor.l, 2).

Zij nu van wie men sinds de tijd
van de apostelen een uitstekende her-
innering had bewaard als medechris-
tenen, vereerde men als gelukzaligen
of heiligen. Aanvankelijk had men de
uitdrukking “heiligen” (sancti) bijzon-
der gereserveerd voor de martelaren
(bloedgetuigen bij het begin van het
Christendom). Voor de andere overle-
den gedoopten was er vooral sprake van
“gelukzaligen” (beati).

Er bestaat bewijsmateriaal in over-
vloed vanaf het begin van het Chris-
tendom inzake heiligenverering. Zowel
beelden als monumenten getuigen van
de Mariaverering. Vervolgens werd een
ereplaats in de verering toegekend aan
de martelaren, gedoopten die met hun
bloed hun geloofstrouw bezegelden tij-
dens allerlei Kerkvervolgingen. Nadien
werden pausen, bisschoppen, priesters,
monniken en leken gaandeweg in de-
zelfde verering opgenomen, naarma-
te hun leven op weliswaar onbloedi-
ge, maar toch zeer voorbeeldige wijze
getuigde van het werk van de godde-
lijke genade, die de menselijke natuur
zuivert en opvoert tot uitmuntende en
heldhaftige deugdzaamheid. De geluk-
zaligen en de heiligen zijn gedoopten
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in wie “de oude mens” afgelegd en ge-
weken is voor “de nieuwe mens” die zij
hebben aangetrokken “naar Gods beeld
geschapen in ware gerechtigheid en hei-
ligheid” (Ephes.IV, 22-24). Zij getuigen
aldus van Gods daadwerkelijke tussen-
komst in diepmenselijke aangelegenhe-
den in verband met de uitbreiding van
het Rijk der hemelen en het daarmee
gepaard gaande zielenheil.

In een aantal gevallen waren het zo-
genaamde Kerkvaders, soms bekeerlin-
gen zoals Augustinus, bisschoppen die
als talentvolle auteurs van religieuze ge-
schriften aanzien en achting verworven
hadden, onder meer in de strijd voor de
ongereptheid van de christelijke leer.
Enkele keren waren het monniken die
door hun verstorven gebedsleven en
soms ook wonderen de aandacht van
de gelovigen hadden getrokken, zodat
zij na hun overlijden nog steeds in de
herinnering voortleefden: vandaar dat
men relikwieén van hen als aandenken
bewaarde en hun, net zoals aan de mar-
telaren, een cultus van verering betoon-
de.

Daarbij werd het onderscheid dui-
delijk gemaakt tussen Gods aanbid-
ding (cultus van “latreia”) en heiligen-
verering (cultus van “douleia”, voor de
moeder Gods Maria een cultus van “hy-
perdouleia”).

In het christelijk Oosten, dat onder
barbaarse invallen heel wat minder te
lijden had, gaf! dit vrij snel aanleiding
tot de ontwikkeling van de prachtige
kunst der “iconen” of beeltenissen van
de heiligen, die men bewierookte en
kuste zoals de relikwieén omdat men
op die manier aan de bovenaardse wer-
kelijkheid, door de figuur voorgesteld,
eerbetuigingen bedoelde te brengen.

Historische schets van de
kerkelijke bevoegdheid terzake
Het hoeft geen betoog dat de Kerk
als heilsinstelling ook een regelende
functie heeft inzake cultus. Aan de op-
volgers van de apostelen en meer be-
paald aan deze van Petrus komt het toe
zich uit te spreken over de toelaatbaar-
heid van deze of gene verering, alsook
over de wenselijkheid er groter uitbrei-
ding aan te verlenen door de opname
in de liturgische kalender met heiligen-
feesten.

In de leer van de rooms-katholieke
Kerk gaat men er van uit dat er graden
van heiligheid bestaan: de gewone, de
uitmuntende en de heldhaftige. Gaan-
deweg is men in de loop van de Kerk-
geschiedenis de term “beatus” (gelukza-
lige) gaan toepassen op christenen met
een uitmuntende heiligheid en “sanc-
tus” (heilige) op deze met een heldhaf-
tige, omdat de vrome en eindvolharden-
de levenswijze van laatstvernoemden
een getuigenis brengt die het bloedige
martelaarschap naar deugdwaarde eve-
naart. Zaligverklaringen en heiligverkla-
ringen hebben allebei tot doel aan de
gelovigen een reeks lofwaardige voor-
beelden van “dienaren Gods” ter ver-
ering en navolging aan te prijzen. Enkel
voor de “heiligen” wordt evenwel een
publieke eredienst in de hele Kerk voor-
geschreven.

Men gaat pas over tot zalig- en hei-
ligverklaringen na een soms vrij lan-
ge procedure. Deze werd door de Kerk
voorzien om de herhaling van mis-
bruiken inzake heiligenverering te ver-
mijden. Martelaren en heiligen waren
populair. Kerkgebouwen werden naar
hun naam opgericht om er hun reli-
kwieén in te bewaren en er hun cultus
in te bestendigen. Een betreurenswaar-
dige ijverzucht had evenwel geleid tot
het vervaardigen van een aantal valse
relikwieén of zelfs tot het aanprijzen
van onbestaande heiligen. Ook veel la-
ter zou men nog komen opdagen met
bedenkelijke relikwieén zoals de koord
van Judas (die uiteraard geen heili-
ge was) of een veer (sic) van de aarts-
engel Gabriél. Nogal dom was het ook
zomaar dadelijk de melding “S VIAR”
op een grafsteen langsheen de weg als
“sanctus Viarus” te willen begrijpen: het
volledige opschrift was immers “PRAE-
FECTUS VIARUM" (toezichter der we-
gen) en wees op de begraafplaats van
een oude Romeinse heiden, belast met
het onderhoud van de wegen. De bis-
schoppen zagen er dan ook op toe dat
niemand zich aan dergelijke praktijken
zou bezondigen. De concilies van Elvira
(ca. 300) en Carthago (ca. 348) getui-
gen reeds van de kerkelijke bezorgdheid
om enkel echte martelaren en belijders
te gedenken. Een ernstig onderzoek
drong zich dus op bij elke melding van
een “heilige” alvorens diens verering in
het openbaar toe te laten.



Vanaf de christelijke Oudheid blijkt
de invoering van een nieuwe heiligen-
verering door de “elevatio corporis”,
d.i. de verheffing van het lichaam, of de
“translatio”, d.i. het overbrengen van
het stoffelijk overschot - eigenlijk de
grootste relikwie - naar een kapel of een
kerkgebouw, waar het doorgaans on-
dergebracht werd aan de voet van het
altaar, om de verbondenheid met en de
afhankelijkheid van Christus’ kruisoffer
te zinnebeelden. Doorgaans werd ter
gelegenheid van deze ceremonie ook
een “Vita” (heiligenleven of biografie)
opgesteld. Vele heiligenlevens uit de
middeleeuwen danken hun ontstaan
aan deze gebeurtenis.

Aangezien er ook misbruiken waren
vastgesteld onder bisschoppelijk toe-
zicht, trok de paus tenslotte de zalig- en
heiligverklaringen tot zich als uitslui-
tende bevoegdheid, zoals eveneens het
geval geweest was met de ordening van
de liturgie en het verder op schrift stel-
len van het overgeleverde ritueel onder
paus Leo I (440-461) om te verhelpen
aan de verwilderde toestand na de li-
turgische vernieling door de Arianen te-
weeggebracht. Daarbij gold het principe
“lex orandji, lex credendi” - “de wet van
het bidden (is) de wet van het geloven”
(liturgie is principieel afhankelijk van
orthodoxie). Daarover een beslechtend
eindoordeel vellen kon uiteraard enkel
de opvolger van Petrus. Uniformisering
door Rome moest derhalve beletten dat
er onder bisschoppen merkelijke afwij-
kingen zouden bestaan, hier nu inzake
inschatting van de heiligheid.

Daartoe waren dus redenen die niets
te maken hebben met een zogenaam-
de pauselijke centralisatie die hoort bij
het theocratisch bewind vanaf de 12de
of 13de eeuw, want reeds bij het einde
van het eerste millennium treft men een
pauselijk document aan waaruit blijkt
dat een heiligverklaring (ook van die-
naren Gods met een regionale uitstra-
ling) enkel door de paus gebeurde : al-
dus op 3 februari 993 door Johannes
XV met de plechtige afkondiging van
de heiligverklaring van bisschop Ulrich
van Augsburg (890-973). Bisschoppen
traden weliswaar nog rechtens op om te
onderzoeken of een heiligenverering al
dan niet gegrond en aanvaardbaar was,
maar hun oordeel daarover werd na-

dien voorgelegd aan de paus. Vandaar
dat een bisschop in 1027 verzoekt “ut
rata fieret ejus sententia - dat zijn oor-
deel zou bekrachtigd worden.” Het kon
gebeuren dat de paus zijn goedkeuring
en dan ook de heiligverklaring weiger-
de omwille van een gebrek aan getui-
gen inzake wonderen. Aldus tijdens het
pontificaat van Urbanus II (1088-1099)
: “Non enim sanctorum quisque debet
canonibus admisceri, nisi testes adsint
qui ejus miracula visa suis oculis testen-
tur et plenariae synodi firmetur assensu
- niemand onder de heiligen moet im-
mers worden toegevoegd aan de regels,
tenzij er getuigen voorhanden zijn die
ervan getuigen dat zij met eigen ogen
zijn wonderen hebben gezien en dit be-
vestigd werd met de instemming van de
voltallige synode.”

Maar ook buiten de documenten
aangaande heiligverklaringen wijzen
een aantal uitdrukkingen op een hech-
te band met de opvolger van Petrus, zo-
als bij een “elevatio corporis” (verhef-
fing van het lichaam) in 978 waarbij de
bisschop “apostolica auctoritate manda-
vit” {met apostolisch gezag voorschreef)
dat de opname in de liturgische kalen-
der zou geschieden. Vele meldingen in
de “Acta Sanctorum” (Handelingen van
de Heiligen) getuigen er trouwens van
dat de bisschoppen van oudsher al he-
lemaal afgestemd waren op Rome, het-
zij om een heiligenverering te melden,
hetzij om ze te laten bekrachtigen, het-
zij zelfs om op te treden krachtens een
uitdrukkelijke delegatie van de paus ter-
zake. Aldus bij het melden van het mar-
telaarschap van Sissinius (+ 397) door
Vigilius van Trente (+ 405) : “Conscrip-
ta sunt autem gesta beati viri ab his qui
martyrio ejus interfuerunt gratiaque ro-
borationis, ut mos erat, papae roma-
no transmiserunt, ut sacris martyrum
memorialibus insereretur - De daden
van de gelukzalige man werden echter
op schrift gesteld door hen die bij zijn
martelaarschap aanwezig waren en die
ze, volgens het gebruik, ter bekrachti-
ging hebben overgemaakt aan de paus
van Rome, opdat hij in de gewijde ge-
dachtenisboeken van de martelaren zou
worden ingelast.” Aldus eveneens bij
het overbrengen van het stoffelijk over-
schot van de heilige Severinus (+ 482)
bij pauselijk bevel, “S.Gelasii sedis ro-
manae pontificis auctoritate - op gezag
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van paus Gelasius van de heilige stoel
van Rome”. Voor zijn beoordeling van
de feiten kon de paus beroep doen op
legaten, ofwel alles zelf natrekken. Zo
ging Callixtus il persoonlijk naar Cluny
in 1120 om een onderzoek in te stellen
“de vita et miraculis beati Ugonis — over
het leven en de wonderen van de hei-
lige Hugo”.

Vanaf de christelijke oud-
heid blijkt een nieuwe
heiligenverering door

de verheffing van het
lichaam of het overbren-
gen van het stoffelijk

overschot

In feite kwam de formele regeling
van de hele procedure op gang met
paus Alexander III in zijn decretalen
“Audivimus” (1173) met het hoofd-
stuk “de reliquiis et veneratione sanc-
torum” (§ 45) - over de relikwieén en
de verering van de heiligen. Inhoude-
lijk is het er om te doen, zoals Grego-
rius IX het samenvatte voor het proces
van de heilige Hildegarde in 1233, alles
aan het licht te brengen “de ipsius vita,
conversatione, fama, meritis et miracu-
lis, et generaliter de omnibus circum-
stantiis” (over haar leven, levenswan-
del, faam, verdiensten en wonderen, en
in het algemeen over alle omstandighe-
den). Gewoonlijk was een commissie
van drie kardinalen belast met dergelijk
onderzoek. Op 22 januari 1588 bepaal-
de paus Sixtus V door zijn bul “Immen-
sa Aeterni Dei” dat een Romeinse con-
gregatie voortaan zou instaan voor de
zalig- en heiligverklaringen. Urbanus
VIII verfijnde de procedure met zijn bul
“Caelestis Hierusalem cives” van 5 juli
1634. Vervolgens werden de verschil-
lende decreta servanda in beatificatione
et canonisatione sanctorum - decreten
in acht te nemen bij zaligsprekingen en
heiligverklaringen op 12 maart 1642
in herinnering gebracht. Tijdens het
pontificaat van Benedictus XIV wer-
den andermaal een reeks punten van
de procedure nader bepaald. Buiten be-
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schouwing laten we sommige details
zoals de naamwijziging van de Congre-
gatie belast met de voorbereiding van
de zalig- en heiligverklaringen. Belang-
rijk is wel dat uiteindelijk alle kerkelij-
ke bepalingen dienaangaande samenge-
vat werden in de Codex ITuris Canonici
(1917), can. 1999-2141.

Huidige toestand:
wat is er veranderd ?

Thans is de procedure met de regels
ter voorbereiding van zalig- en heilig-
verklaringen niet meer opgenomen in
de Codex Iuris Canonici (1983). Johan-
nes Paulus II heeft ze hervormd in zijn
constitutie “Divinus perfectionis ma-
gister” van 25 januari 1983. Daardoor
zijn de regels terzake vereenvoudigd. De
bisschoppen worden nauwer betrokken
bij de besluitvorming door het aanleg-
gen van een dossier, maar de Romeinse
congregatie belast met het proces blijft
uiteindelijk bevoegd. Daardoor wil men
blijkbaar de herhaling van misbruiken
op diocesaan vlak voorkomen.

De bisschop die door een gelovige
of een groep gelovigen verzocht wordt
om een zalig- of heiligverklaring, of
die daartoe zelf een initiatief neemt,
heeft de taak de aangevoerde bewij-
zen van uitmuntende of heldhaftige
deugdzaambheid te verzamelen. Daarbij
hoort getuigenverhoor, onderzoek van
de nagelaten geschriften en vaststelling
van wonderen. Wie de zaak aanhangig
maakt, die kiest een advocaat om ze te
verdedigen, de “postulator causae”.

Thans wordt voor de zaligverklaring
van een dienaar Gods, zo hij geen mar-
telaar is, de vaststelling van één won-
der vereist. Voor de heiligverklaring zijn
er voor allen twee bijkomende wonde-
ren vereist. Het onderzoek aangaande
deugden of martelaarschap en dit be-
treffende wonderen gebeurt afzonder-
lijk en kritisch. Zelfs indien iemand
reeds gelukzalig is, toch is hij daarom
niet noodzakelijk waardig om te genie-
ten van een publieke verering in de hele
Kerk. Ook kan een volledig geacht dos-
sier in feite nog vergissingen bevatten.
Vandaar dat echte wonderen, die God
alleen kan doen, steeds vereist zijn: met
name wonderen gebeurd na de dood
van de dienaar Gods en door diens aan-
roeping bekomen. Alle valse geruch-
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ten en persberichten ten spijt: het is en
blijft formeel uitgesloten iemand zo-
maar door een applausje tot heilige uit
te roepen volgens het wensdenken van
een fanclub.

Eens het dossier volledig is volgens
de gangbare normen, wordt het aan de
Romeinse congregatie “de causis sanc-
torum” overgemaakt. Daarbinnen ne-
men theologische en andere deskundi-
gen de verschillende gegevens van het
dossier onder ogen. Een “promotor jus-
titiae” zorgt ervoor dat het gemeengoed
in acht genomen wordt en er geen enkel
aspect bij de behandeling van het dos-
sier over het hoofd wordt gezien. In de
loop van de procedure komt ook nog
de “promotor fidei” opdagen (wel eens
“advocaat van de duivel” genoemd): hij
heeft de taak alle mogelijke opwerpin-
gen tegen de zaak naar voren te bren-
gen. Vervolgens komt de beslissing bij
stemming over de verschillende punten
terzake. Tenslotte wordt het dossier aan
de paus overhandigd.

Benedictus XVI heeft zich de heilig-
verklaringen voorbehouden en de za-
ligverklaringen bij delegatie overgela-
ten aan de Romeinse congregatie. Deze
heeft op 29 september 2005 medege-
deeld dat een zaligverklaring kan ge-
beuren in het bisdom dat de nieuwe
gelukzalige heeft voorgedragen of waar
deze zijn voornaamste verblijf had, of
nog te Rome zelf, indien erom verzocht
wordt.

Aangaande de snelheid van de be-
sluitvorming is er echter niets begin-
selhalve veranderd. Zowel heilig- als
zaligverklaringen kunnen, naargelang
het geval, zeer lange tijd duren of in-
tegendeel snel gebeuren. Dit was trou-
wens ook al zo in de middeleeuwen:
de heiligverklaring van Thomas Bec-
ket gebeurde na amper drie jaar tijd
(1173), en deze van Antonius van Pa-
dua (1232) of van Petrus van Verona
(1253) gebeurden zelfs reeds één jaar
na het overlijden van de dienaar Gods.

Er bestaat inderdaad meer dan één
verband tussen spiritualiteit en heili-
genverering. Deze maakt deel uit van
het liturgisch gebeuren en voedt aldus
de geestelijke verbondenheid met chris-
telijke voorbeelden uit het verleden die

vereeuwigd werden. Precies omdat de
Kerk, naast de vrome gedachtenis van
alle overleden gelovigen en het allerhei-
ligenfeest, ook nog welbepaalde chris-
tenen, die zich heel bijzonder onder-
scheiden hebben in de loop der tijden,
opneemt in haar kalender van heiligen-
feesten, wordt er een zekere oriéntatie
gegeven aan de spiritualiteit.

Maar omgekeerd uiten zich de as-
cetische beeldvorming van een tijdperk
alsook de concreet leidende beweegre-
denen voor een heiligverklaring in het
proces daartoe. Het typerende voor de
jongste zalig- en heiligverklaringen is
wel dat zij ook veel “gewone” mensen
betreffen en niet alleen stichters van re-
ligieuze instellingen of andere kerkelij-
ke persoonlijkheden. Daardoor komt
wellicht een boodschap tot uiting in-
zake heiliging in de dagelijkse bezighe-
den. Er kan immers prioriteit gegeven
worden aan bepaalde dossiers boven
andere, die uiteraard al even ver staan
op het vlak van de afwerking met vast-
gestelde wonderen: het maken van een
keuze onder al degenen die reeds in
aanmerking komen, is bepalend voor
wie men eerstvolgend zalig of heilig zal
verklaren.

In de statistieken komt er alleszins
een duidelijk stijgende trend aan het
licht voor wat betreft het aantal heilig-
verklaringen sinds de zestiende eeuw :

- 25 van 1588 tot 1700,

- 29 van 1700 tot 1800,

- 79 van 1800 tot 1900,

- 168 van 1900 tot 1978,

445 van 1978 tot 2000.

Aangezien zowel zalig- als heilig-
verklaringen evenwel personen betref-
fen uit verschillende perioden van de
geschiedenis en niet alleen uit de twin-
tigste eeuw, kan men er bezwaarlijk een
beeldvorming met ideologische bevan-
genheid uit afleiden. De erkende won-
deren zijn Gods vingerwijzingen en die
volstaan ruimschoots voor een gegron-
de christelijke heiligenverering.

Omnes sancti et sanctae Dei,
intercedite pro nobis !
Alle mannelijke en vrouwelijke
heiligen Gods,
spreekt voor ons ten beste!
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De karmelietessen zijn algemeen bekend als dochters van de H. Theresia en

van Sint Jan van het Kruis. Misschien weel men minder over de banden die

De kluizenaars van
de berg Karmel

God had tegen Elias gezegd: “Ver-
trek van hier, richt je naar het oosten en
verberg je in het dal van Kerit, tegenover
de Jordaan. Uit de beek kun je drinken
en aan de raven heb Tk bevolen, je daar
van voedsel te voorzien”. Vanaf de berg
Karmel, wees Elias op dat wolkje dat uit
de zee opsteeg en dat een symbool was
van de allerheiligste Maagd Maria. Dit
gebeurde lang voor de komst van Onze
Heer Jezus Christus en lang voor de orde
van de Karmel zijn aanvang nam. Door
het relaas van de reizigers weten wij, dat
er aan het eind van de 12% eeuw, een
monnik die uit Italié gekomen was en
die een visioen van de heilige Flias ge-
kregen had vergezeld van enkele broe-
ders, nabij de grot van de profeet leef-
de. Deze eremieten hadden een toren
en een kapel gebouwd die toegewijd
was aan O.LVrouw. In navolging van
de profeet Elias die hen er eeuwen te-
voren was voorgegaan met zijn leerlin-
gen, zochten zij in deze eenzaamheid
de vertrouwelijkheid met God, “terwijl
zij zich met zijn genade inspanden om
Hem een zuiver hart aan te bieden en
reeds een voorsmaak van het leven van
de gelukzaligen ontvingen”.

Tussen de jaren 1206 en 1214 zien
de kluizenaars zich genoodzaakt aan de
H. Albertus, patriarch van Jeruzalem,
een leefregel te vragen. Ze willen van
de paus een officiéle erkenning verkrij-
gen. Eenzaamheid, stilte, voortdurend
gebed en handenarbeid, naleving van
de drie religieuze geloften zijn de over-
heersende trekken van de Leefregel die
hun wordt voorgesteld. De heilige broe-
der Brocardus wordt de eerste prior van
de kleine communiteit.

de Karmelorde verbinden met de eerste kluizenaars van de berg Karmel|,

die aan die de orde zijn naam hebben gegeven.

Het leven, geleid “bij de fontein van
Clias, op de berg Karmel” is zuiver con-
templatief en toch wordt ook de predi-
katie niet geheel uitgesloten: “Zij daal-
den soms af om rijkelijk te verspreiden
in de prediking wat zij in de eenzaam-
heid met de sikkel van de beschouwing
hadden geoogst”, schrijft de zalige Ni-
colaas de Fransman.

Een engel doorboort
het hart van de H.
Theresia met de
brandende pijl

van de godde-

lijlce Liefde.

Benadrukt moet worden dat die
kluizenaars in feite voor het merendeel
westerlingen zijn. Ze komen in de tijd
van de kruistochten, om het Palestijn-
se land te veroveren. Later voegen zich
bij deze veroveraars pelgrims en hande-
laren. Om de roep van God te beant-
woorden vestigen zij zich in het Ilei-
lige Land. Koningen en prinsen steken
de Middellandse Zee over om het leven

van de kluizenaars te leren kennen.

Gesticht door hun deugden nodi-

gen ze de karmelieten al snel uit

om zich in hun landen te vesti-

gen. Een van de eerste migraties

is die van Pierre de Corbie die in
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1235 met een metgezel een eerste stich-
ting doet in Valenciennes. Op aandrin-
gen van hun landgenoten gaan in 1241
de Engelse broeders terug naar hun va-
derland en installeren zich in Hulne
en Aylesford. In 1254 neemt de heilige
koning Lodewijk zes karmelieten mee
naar Parijs.

Het mohammedaanse gevaar zal
deze beweging naar het westen nog ver-
sterken: eerst wordt alleen aan de vrij-
willigers toestemming gegeven om te
vertrekken en om zich elders te vesti-
gen. Dat is het begin van de communi-
teiten van Cyprus, Sicilié, de Provence.
Daarna zijn het niet enkel de vrijwilli-
gers die de karmel verlaten maar wor-
den door de mohammedaanse over-
heid allen gedwongen om uit Palestina
te vertrekken. Dit betekent het einde
van de primitieve kern van de berg Kar-
mel. In 1291 vermoorden de moham-
medanen de laatste bewomners van de
plaatsen.

Toch is dat niet het einde van de
orde want naar het beeld van Willem
de Sanvic, “bloeit deze boom door zijn
bladeren uit te spreiden en zijn bloe-
men worden tot overvloedige vruchten
van de verspreiding van het katholieke
geloof”.

De karmelieten in het Westen

De stichting van de orde in het Wes-
ten zal niet zonder moeite plaatsvinden.
Als paddestoelen schieten de verschil-
lende ordes in die tijd uit de grond. Het
concilie van Lateranen verbiedt daarom
met ingang van 1215 elke nieuwe stich-
ting. Gelukkig dateren de erkenning en
de Regel van de heilige Albertus van
1214 en hebben de karmelieten dus een
wettig bestaan; maar de plaatselijke au-
toriteiten hebben dikwijls moeite om
de nieuw aangekomen monniken te ac-
cepteren.

De innerlijke aanpassing is het werk
van de heilige Simon Stock, een Engels-
mandiein 1244 de berg Karmel verlaten
heeft. Gedurende twintig jaar is hij alge-
meen prior van de orde. Hij neemt het
initiatief en vraagt aan paus Innocen-
tius IV de aanpassing van de Regel. De
nieuwe levensomstandigheden maken
deze aanpassing noodzakelijk. Hoewel
de karmelieten contemplatieven blijven
zullen zij voortaan in steden wonen en
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Cel van de H.Theresia van Avila

leven zij meer in communiteit. Ze rich-
ten overal kloosters op die zich zeer snel
vermeerderen. De religieuzen leggen
zich toe op de prediking en het apos-
tolaat. Maar voor deze taak is een op-
leiding nodig die eist dat de monniken
studies gaan volgen. Simon Stock ves-
tigt om deze reden huizen in de univer-
siteitssteden Oxford en Cambridge. Na
meer dan twintig jaar onvermoeid wer-
ken telt de orde negen provincies. Meer
nog dan door deze werkzaamheden is
de heilige Simon Stock echter bekend

omdat hij degene is geweest aan wie de
allerheiligste Maagd Maria haar heel bij-
zondere bescherming beloofde voor de
karmelorde. Zij heeft hem het Schapu-
lier opgelegd.

Ook met de aanpassing van de orde
aan de nieuwe leefomstandigheden,
met de meer op het apostolaat gerich-
te leefwijze van de monniken blijft het
oorspronkelijke doel toch altijd onver-
anderd. Nicolaas de Fransman, opvol-
ger van Simon Stock, zal toch moeten



optreden tegen krachten binnen de orde
die van mening zijn dat men het primi-
tieve ideaal achterwege heeft gelaten. Er
is een sterke tendens om het afgezonder-
de leven te verdedigen. In 1274 wordt
de karmelorde officieel als “gemengde”
orde gekwalificeerd: in haarkomen con-
templatief en actief leven samen. Altijd
zal het leven van de karmelieten blij-
ven schommelen tussen deze twee po-
len, meer naar de ene of naar de ande-
re al naar gelang de tijdperken. Al snel
schenkt de orde grote apostelen, zoals
de H. Albertus van Sicilié, de H. Petrus
Thomas, de H. Andreas Corsini, en hei-
lige kluizenaars aan de Kerk.

Door de zwarte pest, het grote schis-
ma, de honderdjarige oorlog wordt de
15de eeuw een eeuw van beproeving
voor het kloosterleven in het algemeen.
Interne malaise brengen bovendien
enorme schade toe aan de vurigheid en
aan de observantie in de karmelkloos-
ters. De overste ziet zich genoodzaakt
om aan paus Eugenius IV in 1432 ver-
zachting van de regel te vragen. Zo zal
het vasten niet meer even streng gehand-
haafd moeten worden en mag voortaan
de monnik, die voorheen altijd in zijn
cel moest blijven zich ook vrij in het
klooster bewegen.

Deze verzachting die sterk wortel
gaat schieten in Spanje, zal verschillen-
de hervormingsbewegingen veroorza-
ken, met name in Frankrijk en in Italié.
Maar God had een dieper en definitiever
werk op het oog, waarover we nu moe-
ten spreken.

De Theresiaanse hervorming

Het voorafgaande was nodig om het
verhaal van de H. Theresia van Avila te
begrijpen: terugkeer van het Jeven van
de eerste paters, en het kader waarvan
zij heeft moeten uitgaan: de verzach-
ting. We moeten het begin van de vrou-
wenkloosters nog enigszins uitleggen; er
waren zeker geen karmelietessen in het
Oosten en deze zijn voortgekomen uit
communiteiten van vrouwen die, half
in de wereld en half religieuzen, zich
soms verbonden aan kloosters van kar-
melieten om geestelijke leiding te krij-
gen. In 1451 moesten deze groepen een
reeds goedgekeurde regel kiezen en zich
bij een reeds bestaande orde aansluiten.
Enkele groepen uit de omgeving van

Diisseldorf kozen voor aansluiting bij
de karmelieten. Jean Soreth, toen over-
ste van de orde, vroeg en verkreeg de toe-
stemming om een tweede (vrouwelijke)
en een derde (leken) orde te stichten.
De leefregel werd vastgesteld; het ideaal
is de afzondering en de beschouwing; er
zijn slotzusters en buitenzusters. leder
huis is ondergeschikt aan de provinciaal
en aan de algemene prior, maar verder
onafhankelijk en bestuurd door een ge-
kozen priorin. Talrijke huizen volgen dit
voorbeeld. Wat wij tegenwoordig Duits-
land, Belgié en Italié noemen zijn de ba-
kermatten van de eerste “karmels”, even-
als Frankrijk (vooral Vannes en Nantes
met het klooster dat gesticht werd door
Fran¢oise d’Amboise) en Spanje.

Met deze laatste landen gaan wij
ons een beetje bezighouden, speciaal
met Castilie, waar een communiteit van
vrouwen onder het gezag van de karme-
lieten van Avila geplaatst was. Dit kloos-
ter met de naam ‘de Menswording’ werd
weldra een karmel van meer dan 140
zusters. Daar was Theresia de Ahuma-
da, telg van een oude Castiliaanse fami-
lie op 2 november 1526 ingetreden. Zjj
was toen 20 jaar. Als kind droomde zij
van het martelaarschap. Als jong meis-
je werd zij een ogenblik aangetrokken
door de wereld. Maar al snel werd zij ge-
troffen door de ijdelheid van alles wat
er gebeurt en begon zij werkelijk smaak
te krijgen in de goddelijke zaken. Daar-
bij werd zij geholpen door lectuur en
gesprekken.

“Ik had nog niet dat vuur van de
goddelijke liefde, dat het gebed later
ontstak in mijn ziel. Het was nog slechts
een bepaald licht, dat me wees op de
ijdelheid van alles wat er gebeurt en me
de onschatbare waarde van de eeuwige
goederen onthulde”. (Leven V)

Beproefd door een lange en zware
ziekte, verdraagt de jonge zuster haar
kwalen geduldig. In het gebed leert zij
God kennen en de liefde in haar hart
groeit. Maar het leven dat in de Mens-
wording geleid wordt is niet het meest
gunstige voor de religieuze volmaakt-
heid. Door de afwezigheid van het slot,
leiden de bezoeken, de uitstapjes en de
gesprekken de zusters af van Hem die
hun enige zorg zou moeten zijn. Door
het grote aantal zusters is het moeilijk

Geschiedenis van da Karmel!

de afzondering te houden; tenslotte,
naast zielen die werkelijk naar de heilig-
heid verlangen hebben anderen deze le-
vensstaat omhelsd zonder echte roeping
en remmen het elan van hun medezus-
ters af.

Theresia, van haar ziekte hersteld
door de tussenkomst van de heilige Jo-
zef, ondergaat een tijd de aantrekkings-
kracht van de spreekkamers en van de
conversaties met de buitenwereld. Maar
tegelijkertijd voelt zij zich verward door
de ijdelheden. Zij houdt het verlangen
naar de genaden en de verheven gun-
sten die God haar reeds had verleend in
het gebed, maar komt er toch toe het ge-
bed achterwege te laten. Haar biechtva-
der beveelt haar, het weer op te nemen,
maar zij brengt nog enkele jaren door
in grote inwendige strijd. “Ik vond een
groot genot in de zaken van God, maar
de banden van de wereld hielden me
nog gevangen. Het schijnt dat ik deze
twee tegenstrijdige zaken, die zo vijan-
dig tegenover elkaar stonden, wilde ver-
enigen” (Leven VII).

Maar Onze Heer wachtte op deze
ziel. Op een dag ziet zij een “Ecce
Homo", dat tijdelijk in een kloostergang
geplaatst is. Zij werpt zich aan de voe-
ten van dat beeld neer en smeekt Onze
Heer om haar de genade te geven, Hem
niet meer te beledigen. Van toen af wa-
ren haar vorderingen voelbaar. Dat was
in 1555.

“De vier jaren die volgden op de to-
tale bekering van de H. Theresia tot het
volmaakte leven zijn van kapitaal belang
in haar geschiedenis. Vreugden en smar-
ten bereiken dan een buitengewone in-
tensiteit en God zuivert zijn uitverkore-
ne en bereidt haar voor op haar zending
van hervormster van de Karmel” (De
roeping van de Karmel).

Visioenen, extases, vervolgingen en
innerlijke smarten volgen elkaar op tot
aan de grote genade van de lanssteek, in
1560, waarbij haart hart de fysieke en
geestelijke verwonding van de goddelij-
ke liefde ontvangt. In datzelfde jaar heeft
zij ook een visioen van de hel, en verlan-
gend om zoveel mogelijk zielen aan de
hel te ontrukken, verbindt zij zich in de
eerste plaats om haar regel zo volmaakt
mogelijk te beleven.

Weldra begint zij met enkele mede-
zusters een leven uit te denken dat meer
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overeen komt met dat van de eerste be-
woners van de berg Karmel. Dan geeft
Onze Heer zelf haar de opdracht te wer-
ken aan de stichting van het eerste her-
vormde klooster.

We kunnen hier onmogelijk alle
moeilijkheden opnoemen waaraan de
H. Theresia het hoofd moest bieden. Er
begint voor haar een zeer bewogen le-
ven, grotendeels doorgebracht op de
wegen van Spanje, van de ene stad naar
de andere, omdat “Gods dolende edel-
vrouw”, naar de aardige uitdrukking van
Marcelle Auclair, 16 vrouwenkloosters
gaat stichten, waarvan het klooster Sint
Jozef van Avila, op 24 augustus 1562 ge-
opend, slechts het eerste is.

Haar komt ook het initiatief toe
van de gelijklopende hervorming van
de karmelieten, die de H. Johannes van
het Kruis hartstochtelijk zal nastreven.
Onophoudelijke ziekten, vermoeienis-
sen en ongemakken van de reizen, ru-
zies met sommige mensen, kwade wil
van andere en allerlei vernederingen
vormen geen obstakel voor de ijver van
onze Moeder.

Haar geschriften zijn allemaal even
belangrijk: zij heeft zo goed de geeste-
lijke wegen waarlangs God de zielen tot
Zich leidt, kunnen beschrijven!

Uitgeput door die reizen, en voor-
al verteerd door de liefde, na van Onze
Heer de titel “ware bruid” (1572) ont-
vangen te hebben, zag de Moeder ein-
delijk het ogenblik aanbreken waarnaar
zij zozeer verlangde, "Ik sterf van niet te
sterven”, en gaf de geest in een extase,
op 4 oktober 1582,

De volgende dag moest, ten gevol-
ge van de kalenderhervorming, de 15de
oktober zijn, de dag die tegenwoordig
aan haar feest gewijd is. De H. Theresia
werd in 1622 heilig verklaard.

Vergeleken met de kloosters met de
verzachte regel werden de kloosters van
de karmelietessen, gesticht door de H.
Theresia gekenmerkt door een absolute
afscheiding van de wereld. Een leven van
afzondering binnen de kloosters (waar-
in niet meer dan 21 zusters konden wo-
nen), een ideaal van grote armoede, een
strengere boete.
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De vestiging van de hervormde
Karmel in Frankrijk
Haar wensen werden al snel ver-
hoord door God. Hij bracht alle men-
sen die Hij voor de verwezenlijking van
zijn plannen had uitgekozen in het be-
gin van de 16de eeuw bijeen.

Het was immers de tijd van de Con-
tra Reformatie in Frankrijk, en kleine
groepen werkten dapper aan de gees-
telijke vernieuwing van het koninkrijk
van Henri IV.

In Parijs was de salon van mada-
me Acarie de verzamelplaats van talrij-
ke personen die de katholieke zaak zeer
toegedaan waren. Madame Acarie was
de echtgenote van Pierre Acarie, bekend
om zijn deelname aan de Liga en om
zijn hardnekkige oppositie tegen de ko-
ning. Madame Acarie was erin geslaagd
de moeilijkheden die door dit feit ont-
staan waren te bedaren, en zij hield zich
bezig met jonge meisjes die verlang-
den naar het religieuze leven. Ook ont-
ving zij thuis geestelijken en leken die
zich inspanden om te strijden tegen het
kwaad van de ketterij, en om de eer van
God te vergroten. Onder hen waren: de
priester Gallemant, Dom Beaucousin
(kartuizer), theologen van de Sorbon-
ne, de advocaat Gautier, mr. de Marillac
en tenslotte de jonge priester Pierre de
Bérulle.

In dezelfde tijd kreeg een zekere
monsieur de Brétigny, van moeders-
zijde Normandiér, maar via zijn vader
verwant aan de edelen van Spanje, tij-
dens een zakenreis kennis van het werk
dat in Spanje was begonnen. Hij kwam
in Frankrijk terug, vervuld van een in-
tens verlangen om de hervorming te
verbreiden. Toen al deze personen hun
gemeenschappelijke interesses hadden
ingezien, werden er in Parijs vergade-
ringen gehouden, in tegenwoordigheid
van de H. Franciscus van Sales. Er waren
veel aspiranten, maar men dacht met
reden dat alleen dochters van “de Moe-
der” hun de ware geest van de Karmel
zouden kunnen geven. Dankzij de steun
van de gravin van Longueville verkreeg
men de toestemmingen van de Heilige
Vader en van de koning om de Spaan-
se karmelietessen te laten komen. Het
grootste probleem vormde de politieke
situatie (periode van de Liga). Deze toe-

stand maakte het onmogelijk, toestem-
ming te vragen om op dit ogenblik in
Frankrijk karmelkloosters te stichten.
De Spaanse karmelietessen moesten
dus accepteren, de religieuzen te la-
ten vertrekken zonder dat zij zelf hui-
zen van de orde hadden gesticht. Ook
moesten zij tenminste voorlopig af-
stand doen van hun bestuurs- en juris-
dictiemacht.

Paus Gregorius VIII had erin toe-
gestemd de Franse karmelietessen on-
der de jurisdictie van drie leden van het
Oratorium (Gallemant, A. Duval en de
Bérulle) te plaatsen. En zo vertrok een
klein gezelschap, samengesteld uit de
heren Brétigny, Gautier, twee dienaars
en drie vrouwen, om de meres te hel-
pen tijdens hun reis, op 26 september
1603 uit Parijs. “Zij gingen dus de kar-
melietessen van de H. Theresia halen”.

Dat was het begin van een groot
avontuur. Incognito vertrokken uit de
hoofdstad, moest het gezelschap in
Nantes wachten tot 10 november eer de
wind gunstig was om te varen, want zij
moesten over de zee naar Bilbao gaan.

Tijdens deze wachttijd werd één
van de dienaars getroffen door de pest
die toen heerste in Nantes. Nadat hij
wonderbaarlijk genezen was kon hij de
reis voortzetten. De heer Gautier moest
voor zaken naar Parijs terugkeren. Zijn
metgezellen konden op 10 november
eindelijk in Pouliguen aan boord gaan.
Op ongeveer 17 mijl buiten de haven
brak er een storm los zoals men die
sinds 25 jaar niet gezien had. De uitge-
putte matrozen slaagden erin het roer
vast te binden. Zij lieten het vaartuig
over aan de golven. De orkaan duur-
de drie dagen en drie nachten, daarna
kwam de zee tot rust... tot de aankomst
op de kusten van Spanje. Hier volgde
nieuwe aanval van de golven. Deze keer
besloot men in de meest nabij gelegen
haven, Aredo, van boord te gaan. Het
was 20 november; het dorp lag in een
bergachtige streek. Om niet opgehou-
den te worden door de sneeuw die de
verbindingen onmogelijk zou maken,
moesten de arme Fransen ogenblikke-
lijk weer vertrekken om Burgos te kun-
nen bereiken. Daar moesten hun zaken
afgehandeld worden. Een ander soort
moeilijkheden wachtte hun. Een reis



van 30 mijl op de rug van een muilezel,
zonder zadel of stijgbeugel, op bergwe-
gen, dus heel smal en met afgronden er-
naast. Voeg daarbij de sneeuw, de on-
ervarenheid, maaltijden en logies in de
een of andere hut langs de weg.

Uiteindelijk liep deze zwerftocht
met duizend wederwaardigheden, God
zij dank, goed af en werden zij schit-
terend ontvangen in Burgos. Na enige
rust moesten ze naar Valladolid gaan.
Door het dagelijks ontvangen van de H.
Communie hield het kleine gezelschap
zich in alle omstandigheden, temidden
van de grootste gevaren, in een bewon-
derenswaardige stemming van medi-
tatie en overgave aan de Wil van God.
Politieke en religieuze obstakels deden
zich voor. Bovendien wilde de overste
van de karmelieten niets horen van de
plannen. Daarom werd de hulp van de
eerwaarde heer de Bérulle ingeroepen.
Eindelijk kregen de Fransen gedaan
dat zij de karmelietessen konden mee-
nemen en zelfs uitkiezen, die de basis
zouden vormen van de orde in Frank-
rijk. Deze religieuzen, vol ijver bij de
gedachte, dit werk voor de eer van God
te ondernemen, verdienen genoemd te
worden.

Het waren:
De eerbiedwaardige Anna van Jezus
(Salamanca)
De gelukzalige Anna van de H. Bartho-
lomeus (St. Jozef van Avila)
De eerwaarde moeder Isabella van de
Engelen (subpriorin in Salamanca)
De ecerwaarde moeder Beatrijs van de
Ontvangenis (Salamanca)
De eerwaarde moeder Isabella van de
H. Paulus (Burgos)
De eerwaarde zuster Eleonore van de H.
Bernardus (oorspronkelijk uit Luik)

De twee eerste hadden zeer nauw
meegewerkt met de H. Theresia van Avi-
la bij haar stichtingen.

De terugreis werd georganiseerd: de
voertuigen verlieten Avila op 25 augus-
tus. De lange karavaan (18 personen
en 22 muilezels) veroorzaakte vreugde
en devotie als zij voorbijkwam, voor-
al in Spanje. Maar evenals op de heen-
reis kreeg men te maken met allerlei
wederwaardigheden: ziekten en koort-
sen, verschillende incidenten, bevoor-

Geschiedenis van de Karmel

Het karmelkiooster Alba de Tormes, waar de H.Theresia in 1582 stierf.

radingsmoeilijkheden, slechte wegen.
God beproefde deze sterke zielen overi-
gens niet zonder hun Arts, hun Redder
en hun Trooster te worden.

Op 15 oktober 1604 kwam de groep
eindelijk in Parijs aan en de Spaanse
Moeders werden op 17 oktober binnen-
geleid in het klooster dat voor hen was
gereed gemaakt in de rue Saint-Jacques.
De eerste Franse personen waren mejuf-
frouw d'Hanivel (zuster Maria van de
Drie-eenheid), mevrouw Jourdan (we-
duwe die de reis uit Spanje had mee-
gemaakt: zuster Louise van Jezus) en
Andrée Levoix, kamermeisje van ma-
dame Ascarie (zuster Andrea van Alle
Heiligen). Op 1 november ingetreden,
ontvingen zij vervolgens mejuffrouw
de lonteine die onder de naam Ma-
ria-Magdalena van Sint Jozef een van
de beroemdheden van de I'ranse Kar-
mel zou worden. De andere postulan-
ten stroomden al snel toe en al gaven
de verschillen van temperament en van
taal soms enkele problemen, de viome
toewijding en de liefde vormden het ce-
ment dat de novicen en hun moeders
verenigde.

Op16 januari 1605 had de oprich-
ting plaats van het tweede klooster in
Pontoise. De eerwaarde moeder Anna
van Sint Bartholomeus werd er de pri-
orin van.

Van toen af volgden de stichtin-
gen elkaar op en iedere karmel wil zich
graag in deze lange chronologie plaat-
sen. Daarom kunnen wij ter afsluiting
snel “de stamboom” van de karmel van
Quiévrain oprichten.

De zesde stichting, door Moeder Isa-
bella van de Engelen (Spaanse), had al
op 7 oktober 1610 plaats in Bordeaux,
dezelfde religieuze bracht de vestiging
van de hervorming in Toulouse tot
stand (elfde stichting) op 7 juni 1616,
vervolgens op 12 oktober 1618, in Li-
moges. De Moeder van Limoges opende
op 7 maart 1654 de 60ste stichting in
Angouléme. De karmelietessen van An-
gouleme moesten in 1901 naar Enghien
in Belgié vluchten, en vestigden zich
vervolgens in 1925 in Tourcoing (in het
noorden). De priorin was toen Moe-
der Marie-Antoinette van Jezus. In 1949
ging de karmel van Tourcoing, op uit-
nodiging van mgr. Fox — met meubelen
en al - naar het verre Australié, waar in
1954 het derde eeuwfeest gevierd werd.
Vanuit dit werelddeel zouden onze twee
Moeders terugkomen om in 1978 het
karmelklooster van het Heilig Hart te
Quiévrain te stichten. Dit is dus in di-
recte afstamming met de kloosters van
de grote hervormster van Avila.
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Geschiedenis van de Karmel

Voorwoord van de autobiografie van Maria Teresa Tauscher, in origineel handschrift

Maria Teresa Tauscher

De eerste derde orde die in het leven
is geroepen is die van de heilige Francis-
cus. Hij geeft aan de leken de mogelijk-
heid om het ideaal van de orde in de we-
reld te verwezenlijken. Zeker is de regel
van de derde orde minder streng dan die
in de Kloosters. Maar toch willen deze le-
ken alles doen om zich zo dicht mogelijk
bij het leven van de eerste (karmelieten)
en de tweede orde (karmelietessen) aan
te sluiten. Het ideaal van de eenzaamheid
trekt, net als het ideaal van de armoede,
altijd vele gelovigen. Enkelingen en ook
gemeenschappen vestigen zich zo nabij
de karmelkloosters. In de wereld levend,
willen zij zo goed mogelijk een contem-
platief leven leiden. Snel ontwikkelt zich
hieruit de derde orde van de Karmel. Jo-
hannes Soreth is het die als generaal van
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de orde de eerste derde orde organiseert
en paus Nicolaas V geeft in1452 de vol-
macht aan de karmelieten om vrouwen
{(maagden en weduwen) in de orde op te
nemen. Deze vrouwen verplichten zich
de volmaakte kuisheid te beoefenen.

Mettertijd ontstaan gemeenschap-
pen van vrouwen die volgens de regel
van de derde orde leven en die zich bij
het gebed ook toeleggen op een carita-
tief werk. (onderwijs, opvang voor meis-
jes, ziekenverzorging...} De oudste van
deze groepen ontstaat in het jaar 1703
in Avranche (Normandié). Sindsdien
groeit het aantal congregaties die bij de
Karmel zijn aangesloten steeds verder.
Vooral in de 19% eeuw kent deze ont-
wikkeling een grote bloei. De karmelie-
tessen van het goddelijk Hart van Jezus

ontstaan in 1891. Aan het begin staat een
opvang voor kinderen in Berlijn. Maria
Teresa Tauscher is niet de eerste die vrou-
wen rond zich verzamelt. Samen met haar
zusters wil zij leven volgens het ideaal van
de Karmel en zich tegelijkertijd toeleggen
op het beoefenen van de daadwerkelijke
naastenliefde. Ze heeft contact mel ver-
schillende karmelkloosters en wint inlich-
tingen in over het leven, de dagorde, het
officie... Van de derde orde van de karme-
lietessen van Linz (Oostenrijk) krijgt zij
de regel van de derde orde. Van de kar-
melietessen van Wilten bij Innsbruck die
van de tweede orde van de Karmel en de
Constituties van de heilige Theresa van
Avila. Ze beslist, met toestemming van de
Pater Generaal van de Orde, te leven vol-
gens de oorspronkelijke regel van de Hei-
lige Albertus en de Constituties van de
Heilige Theresa van Avila en deze aan te
passen aan het apostolaat voor de kinde-
ren en de huisbezoeken. Volgens de stich-
teres moeten de zusters in plaats van het
vasten haar werk voor de kinderen opdra-
gen en in plaats van het slot de pijnen van
de huisbezoeken. In 1904 wordt de con-
gregatie bij de orde van de ongeschoeide
karmelieten aangesloten.

Heden ten dage zijn er 56 congrega-
ties aangesloten wij de orde van de Kar-
mel. De karmelietessen van het Godde-
lijk Hart van Jezus maken deel uit van
deze congregaties. Ze zijn snel gegroeid!
Ruim honderd jaar na de oprichting heeft
de congregatie vestigingen in 19 verschil-
lende landen binnen en buiten Europa en
zijn er meer dan 500 zusters actief.




Oproep tot het leven in de Karmel

Oproep tot het leven in
de Karmel

Het jonge meisje dat God naar de
Karmel roept kan niet ontkennen, dat
zij een zekere vrees voor het onbeken-
de heeft. Zij stelt zich het leven voor als
streng en voorbehouden aan een elite
die tot gebed en opoffering aangetrok-
ken wordt, wat niet helemaal juist is.

De Karmel is voér alles een roeping
tot de beschouwing, een aansporing tot
het leven van vereniging met God. Over
het algemeen heeft het meisje dat ge-
schikt is voor het leven in de Karmel de
ervaring gehad van de Liefde van God.
Ook verlangt zij naar de eenzaambheid,
de verwijdering van de wereld, om haar
Geliefde inniger te bezitten. “O Eeu-
wig Woord, Woord van mijn God, ik
wil mijn leven doorbrengen luisterend

Blik vanuit de kamer van de
H.Theresia op de binneplaats
van het karmelklooster van
Lisieux

D k=2
e i
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naar U, heel volgzaam worden om al-
les van U te leren”. Deze passage van
het beroemde gebed van de zalige Eli-
sabeth van de H. Drie-eenheid verdui-
delijkt goed het karmel-ideaal. Het is
dus de dorst naar God die de ziel naar
de Karmel brengt. Het verlangen Hem
steeds meer te beminnen, haar leven
geheel voor Hem alleen door te bren-
gen, als een onophoudelijke aanbid-
ding, om Hem “liefde voor liefde” te-
rug te geven!

De liefde tot God:
haar ontwikkeling
Maar hoe intens die liefde tot God
ook is, zij moet sterker en groter worden
als zij niet wil verbleken en zelfs ster-

ven. Daarom is er niet alleen een grote
trouw aan God nodig in alles wat Hij
vraagt, of dat nu is door middel van de
oversten of door de regel, maar ook een
diep geloof. De geest en het hart van de
karmelietes verlangen God te zien om
Hem te beschouwen en Hem te bezit-
ten. Het geloof zal, tenminste gedeelte-
lijk, de sluiers verscheuren die Hem ver-
bergen. Hoe meer God zich ontsluiert
voor haar inwendig oog, hoe heerlijker
zijn volmaaktheden aan haar verschij-
nen, des te vuriger bemint zij Hem.

De liefde wordt zo de grote begun-
stigde van het geloof, en de hoop heeft
geen ander doel dan haar deze bege-
renswaardige vereniging te verlenen. Dit
volledig beleefde theologale leven toont
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Cproap tot het leven in de Karmel

werkelijk het ideaal van de Karmel. Het
yurig verlangen naar de goddelijke ver-
trouwelijkheid heeft het meest de over-
hand in de ziel van het jonge meisje dat
roeping voelt voor de Karmel, zo dat zij,
als zij zich aanmeldt, niets of bijna niets
weet van de gehoorzaambheid in de Kar-
mel. De omstandigheden kunnen haar
weinig schelen, wat zij verlangt is de Ge-
liefde te dienen, in de overtuiging dat
Hij haar de noodzakelijke genaden zal
verlenen om volledig aan haar roeping
en de eisen ervan te beantwoorden.

Deze zielsbeschikking vraagt een
grote edelmoedigheid, standvastigheid,
en tegelijk een vertrouwende en absolu-
te overgave in de handen van Hem door
Wie zij zich bemind weet.

De apostolische uitstraling

Onze vader de heilige Johannes van
het Kruis leert dat “het medelijden met
de naaste het meest groeit naarmate de
ziel zich door liefde met God verenigt.
Want hoe meer zij bemint, des te meer
verlangt zij dat God door alle mensen
bemind en geéerd wordt”. Als de apos-
tolische zorg geldt voor iedere christen,
dan geldt zij heel bijzonder voor de kar-
melietes. Onze heilige moeder Theresia
van Jezus heeft in deze zin een zeer dui-
delijke koers aangegeven in de Refor-
matie. De aanblik van de ellende van de
christenheid in rankrijk wekte in haar
ziel het verlangen op om alles te doen
wat zij kon om zeer veel zielen uit de
hel te redden. Maar hoe kan de verbor-
gen en van de wereld afgescheiden kar-
melietes hierop een werkelijke invloed
hebben?

Men moet vertrouwen hebben op
de werkzaamheid van het gebed en van
de Gemeenschap van de Heiligen. Door
haar persoonlijke heiliging en het voort-
durende gebed bemiddelt de karmelie-
tes voor de zielen. “Omdat Onze Lieve
Heer in onze zielen woont, is zijn gebed
het onze”, schreef de zalige Elizabeth
van de H. Drie-eenheid, “... omdat Hij
bovendien een mensheid heeft waarin
Hij kan aanbidden, herstellen en verlos-
sen”... Het apostolaat van de karmelie-
ten is vooral gericht op de priesters en
de verdedigers van de H. Kerk. De heili-
ge Theresia van het Kind Jezus verzeker-
de dat zij vooral in de Karmel was geko-
men om te bidden voor de priesters, en
paus Pius XI heeft haar tot patrones van
de missies uitgeroepen.
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Het dagelijks leven

Het is niet vreemd dat de jonge meis-
jes die zich door de Karmel aangetrok-
ken voelen zich afvragen hoe zij dit le-
ven van eenzaamheid en van stilte zullen
kunnen uithouden, alsof de karmelietes
alleen uit haar cel zou komen om zich
bezig te houden met de beschouwing!
Ook al leeft de karmelietes een gedeelte
van haar dag alleen, zij neemt ook deel
aan het gemeenschapsleven dat tegelijk
een sterke steun is, zowel materieel als
moreel en geestelijk, en de gelegenheid
om zich te oefenen in de praktijk van de
deugd en om te groeien in de liefde tot
God en tot de naaste. Sinds er geen le-
kenzusters meer zijn in de Karmel - wat
bovendien beter overeenkomt met wat
onze moeder de heilige Theresia voor
haar dochters wenste - hebben de kar-
melietessen de verplichting om heel wat
werk te doen, zoals de was, het naaien,
het koken, de tuin, het huishouden...
Het voorschrift van het werk samen met
de gelofte van armoede neemt trouwens
een zeer belangrijke plaats in bij de Kar-
mel. De karmelietessen leggen zich dus
toe op bepaalde werken, zoals het ver-
vaardigen van liturgische gewaden, van
altaarlinnen, mantilla’s, schapuliers en
enkele andere artistieke werken. Door
het in zijn geheel gereciteerde officie,
samen met dagelijks twee uur gebed en
een half uur geestelijke lezing blijft er tot
twee 2 vier uur tijd over voor werk, dat,
vlijtig uitgevoerd een steeds hernieuwde
opoffering verlangt.

Laten we er dan ook nog aan toevoe-
gen dat onze heilige moeder Theresia de
dag onderbroken heeft door twee recrea-
ties, waarin alle zusters bijeenkomen om
“samen te praten en ontspanning te heb-

”

ben”.

De volharding in de roeping

Een tegenwerping die dikwijls ge-
maakt wordt is dat de Karmel een veel
te verheven roeping is, en dus min of
meer onbereikbaar voor jonge meisjes
van de 21ste eeuw. Dat is ten dele waar
als men deze roeping op een menselij-
ke manier bekijkt, maar als men haar
beschouwt vanuit het bovennatuurlijk
gezichtspunt, verliest de tegenwerping
haar kracht. Het feit van zwakker te zijn
is geen obstakel als men zich verlaat op
de genade van God: “Tk kan alles in Hem
die mij sterkt”. Het gebrek aan geloof in
de goddelijke genade maakt dikwijls het

zwakst, veel meer dan het gebrek aan
gezondheid. ..

De roeping voor de Karmel vraagt
dat men een gezond oordeel heeft. Zon-
der dat loopt de ziel het gevaar zich in
details te verliezen, de middelen voor
het doel aan te zien, en het perfectio-
nisme voor de perfectie. Immers, trouw
aan de regel en aan de kleinste details
van de observantie is slechts een mid-
del om onze liefde tot God te bewijzen,
zoals de H. Theresia van het Kind Jezus
het zo goed heeft geleerd.

De vrees om te lijden en het gebrek
aan offergeest verhinderen heel wat
jonge meisjes om aan hun roeping te
beantwoorden. Zij zien alleen de nega-
tieve kant van het kloosterleven, terwijl
het leven dat doorgebracht wordt in de
vertrouwelijkheid met God alles ver-
licht, zelfs het lijden. Dit verlangen naar
geluk, dat men in alle menselijke har-
ten vindt, wordt wonderbaarlijk goed
bevredigd door een leven dat totaal aan
God gewijd is, dat als het ware reeds de
wachtkamer van het Paradijs is.

Tenslotte, de ziel van de karmelie-
tes spant zich in om niet naar zichzelf
te kijken, zij is niet geconcentreerd op
haar volmaaktheid. Zij kijkt naar haar
Geliefde, zij bemint Ilem en zij ver-
wacht alles van Hem: “Wij karmelietes-
sen heiligen ons door de blik. Door de
ogen aanhoudend te richten op Jezus
Christus beminnen wij Hem tot wij in
Hem veranderd worden.” (Moeder Ma-
ria van Jezus - Mercier)



e Gemeenschap van da Heiligen

De Gemeenschap van

de Heiligen

Preek van pater Chad Kinney bij de begrafenis van Laura Gardére, op 21 januari 2006.

Beminde gelovigen,

Volgens de artsen kan men de hartsla-
gen van een kind heel kort na de concep-
tie registreren, en dat hart zal honderden,
duizenden, miljoenen, miljarden keren
slaan... God alleen weet het! En het zou
in gedachte van niemand opkomen te
vragen dat hij 80 jaar zal leven: men be-
slist niet over de dag van zijn dood want
men is geen meester over zijn leven, noch
over zijn dood.

Door het geloof weten wij dat God
iedere ziel schept; Hij vertrouwt het hart
van het kind toe aan de ouders, opdat dit
klopt in vereniging met het Heilig ITart
van Jezus en op de dag van zijn dood
naar de hemel kan gaan.

Maar hoe zal dit kind, dat geboren
wordt met de ketenen van de erfzonde,
zich tot God kunnen verheffen? De ou-
ders moeten aan de Kerk, aan de priester
vragen dit wezentje zo vroeg mogelijk te
dopen: door het contact alleen al met het
doopwater wordt de baby kind van God
en erfgenaam van de hemel. Vanaf de ja-
ren van verstand zal het, geholpen door
de genade, de eeuwige intimiteit met de
H. Drie-eenheid verdienen.

In het geval van Laura Gardére kan
men zich afvragen waarom de Mis van de
begrafenis in het zwart wordt opgedragen,
een requiemmis. Zij is zes jaar vier maan-
den en tien dagen, maar zij heeft getoond
voldoende rijp te zijn om tegen haar fou-
ten te strijden, te biechten en haar Eer-
ste Communie te doen. Zij heeft dus wat
men noemt de jaren van verstand, van-
af welke leeftijd men God licht of zwaar
kan beledigen, maar ook leeftijd waarop
de gave van de minste daden en het min-
ste lijden enorme heilsgenaden verdient.

De kleine Laura heeft het heilig olie-
sel en het vormsel ontvangen: dit laatste
sacrament maakt van het kind een soldaat
van Christus, gewapend voor de strijd.
Men kan zeggen dat zij er niet uitzag als
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een soldaat, dit heel kleine meisje, broos
en fijn in haar ziekenhuisbed! En toch...
Zij heeft haar pijnen, haar prikken, haar
ontelbare medicijnen opgedragen, om
de bekering te verkrijgen van de buur-
man van haar grootvader: deze meneer,
op 400 km afstand lag op sterven zonder
spijt te willen hebben over zijn fouten en
zonder te bidden, sinds enkele tientallen
jaren verwijderd van de Kerk en van de
sacramenten. Als deze man hoort van de
ongeneeslijke ziekte van de kleine Laura
begint hij te bidden voor haar. Hij ver-
duidelijkt, dat hij niet bidt voor zichzelf
maar alleen voor het kind. En Laura, die
het weet, blijft met volharding haar el-
lende van hartpatiéntje aanbieden: een
klein leven op halve kracht, dat niet naar
buiten kan gaan of hard kan lopen (ze
was met Pasen van de school St. Georges
gekomen want ze was altijd ziek), een
heleboel medicijnen om iedere dag naar
binnen te werken om het hart te stimule-
ren, het kleinste beetje dat zij moet eten
vraagt grote inspanningen...

De zondaar heeft nog geen idee van
de omvang van de barmhartigheid van
God: deze stroom vloeit uit het Hart van

Jezus sinds Goede Vrijdag en wast onze
zonden, onze onverschilligheid uit. Tus-
sen het zuivere meisje, dat vertrouwen
heeft en deze meneer vindt een wonder-
baarlijke uitwisseling plaats: hij die al-
leen maar via de telefoon spreekt met de
grootvader van Laura, laat hem aan zijn
bed roepen en vraagt hem om een pries-
ter zoals hij die gekend heeft toen hij
kind was. Een uur later hoort een priester
van Norte-Dame du Pointet zijn biecht.
Hij sterft enkele dagen later, gezuiverd en
tevreden. Hij biedt zijn dood aan om de
wanorden van zijn voorbije leven weer
goed te maken: volmaakte akte van lief-
de waarvoor de Kerk een volle aflaat ver-
leent, akte waaraan Laura en haar groot-
vader niet vreemd waren. ..

Het meisje heeft “haar zending” nog
niet voltooid. Op aanraden van haar ou-
ders kan zij nog enkele pijnen offeren op-
dat haar “beschermeling” niet te lang in
het vagevuur zal blijven.

Haar moeder, die haar zwak vindt,
neemt haar mee naar de dokter. Na een
pijnlijke doodstrijd, tot het einde bij be-
wustzijn, nadat zij nog haar broer en
haar zusje, die ijlings uit hun pensionaat
zijn teruggekomen, heeft kunnen omhel-
zen, sterft Laura op donderdag 19 januari
om half twee. Zij die nooit hard had kun-
nen lopen met de kinderen van haar leef-
tijd, zij behaalt een overwinning die alle
menselijke successen laat verbleken: ge-
holpen door haar ouders en grootouders
heeft zij het hart van de Goede Herder te-
ruggebracht naar een verloren schaap.

Laat ons niet vergeten te bidden voor
haar: als zij door het vagevuur moet gaan,
mogen onze gebeden haar dan weldra er-
uit bevrijden. Bidden we ook voor haar
dierbare familie.

Moge Onze Lieve Viouw van Lourdes

haar verwanten troosten en dit dappere
meisje moederlijk ontvangen.
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van Aquino

De grote denker die in zijn Summa
Theologica een geweldige synthese
heeft gegeven, waarin alles wat over
God en de mens kan worden
gekend, wordt opengelegd.

Bijzondere en algemene rechtvaardigheid

De deugd die de mensen ertoe neigt de rechten van ande-
ren te eerbiedigen is de deugd van rechtvaardigheid. Rechtvaar-
digheid is een gesteltenis, waardoor de mens door een blijven-
de en standvastige wil aan eenieder geeft wat hem toekomt. Zij
is een deugd, omdat zij de menselijke daden goed maakt. Zij is
een deugd van de wil van de mens, omdat zij zich niet betrekt
op de kennis van de mens of op de innerlijke hartstochten van
de mens, maar op de uitwendige daden van de mens in zijn be-
trekkingen tot de andere mensen.

Wanneer wij andere mensen beschouwen, kunnen wij hen
vanuit twee verschillende standpunten zien. Wij kunnen hen
eenvoudig zien als andere individuen, of we kunnen hen be-
schouwen als ledematen van de gemeenschap. ledere mens is
beide, hij is zichzelf en hij is lid van de gemeenschap. En in
beide opzichten heeft hij rechten en plichten. Onze daden met
betrekking tot een ander slechts op zichzelf staand individu
worden geregeld door de bijzondere rechtvaardigheid. Onze
daden met betrekking tot andere mensen als ledematen van de
gemeenschap beschouwd worden geregeld door de zogenaam-
de algemene of wettelijke rechtvaardigheid.

De bijzondere rechtvaardigheid regelt de betrekkingen tus-
sen de mensen als individuen beschouwd. Als iemand aan een
ander twee gulden betaalt om zijn grasperk te maaien, is het de
bijzondere rechtvaardigheid die zowel het maken als het uit-
voeren van dat contract richt. Wanneer iemand van zijn groen-
teboer groenten koopt, is het de rechtvaardigheid die de man
ertoe brengt voor de groenten te betalen en de groenteboer
om aan zijn klant de overeengekomen hoeveelheid te gevel en
eventueel het te veel betaalde terug te geven.

De algemene of wettelijke recht vaardigheid regelt de be-
trekkingen tussen de mensen beschouwd al; ledematen van de
gemeenschap Haar voorwerp is het gemeen schappelijk wel-
zijn van alle lede maten van de gemeenschap. Het is de alge-
mene rechtvaardigheid die de wetten beheerst welke de voor-
waarden voor het stemmen bepalen. Omdat haar voorwerp
het gemeenschappelijk welzijn is van allen en omdat de zede-
lijke goedheid of deugd van de mensen tot het verkrijgen van
het algemeen welzijn voert, ligt het op het terrein van de alge-
mene rechtvaardigheid de beoefening van alle deugden op het
algemeen welzijn te richten.

Het midden van de rechtvaardigheid

Het beoefenen van de deugd van rechtvaardigheid zelf is
aan iedereen precies te geven wat hem toekomt. De klant in
een winkel moet aan de winkelier precies de prijs betalen waar-
over zij het eens geworden zijn, niet minder en niet meer. De
belastingen moeten onder de burgers van een staat verdeeld
worden in verhouding tot hun werkelijk vermogen om te beta-
len. Hieruit volgt, dat het midden van de rechtvaardigheid niet
alleen maar het midden van het verstand is. Het is ook het wer-
kelijke midden. Door de rechtvaardigheid geven wij aan ande-
re mensen precies wat het hunne is. Als we meer geven, is het



overtollige te danken aan de vrijgevigheid, niet aan de recht-
vaardigheid. Als we minder geven, is het tekort te wijten aan
de onrechtvaardigheid.

De voortreffelijkheid
van de rechtvaardigheid

De deugd van rechtvaardigheid is de mortel, die de stenen
van het huis van het mensdom samenvoegt. Het is de recht-
vaardigheid, die aan het menselijk leven de vastheid verleent,
die de mensen nodig hebben om bij het streven naar geluk
zonder vrees of angst te werken. Waar rechtvaardigheid heerst,
daar behoeven de mensen niet te vrezen, dat hun het voedsel
uit de mond genomen zal worden of dat hun huizen door van-
dalen tot de grond zullen worden afgebrand. Het is de recht-
vaardigheid, die de mensen ertoe aanmoedigt met vrucht te
werken. Waar rechtvaardigheid heerst, daar weten de mensen
dat de vruchten van hun arbeid hun eigendom zijn. De recht-
vaardigheid is voortreffelijker dan de andere zedelijke deug-
den. Zij staat hoger dan de sterkte en de matigheid, omdat zij
een vervolmaking is van de redelijke wil van de mens, die een
voortreffelijker vermogen is dan het zinnelijk streefvermogen,
het subject van de sterkte en de matigheid. Zij is voortreffelij-
ker dan de verstandigheid, want de algemene rechtvaardigheid
streeft naar het algemeen welzijn - dat hoger staat dan het per-
soonlijke goed van ieder individu - en de bijzondere rechtvaar-
digheid richt zich ook op het goed van een ander.

Onrechtvaardigheid

De waarde van de rechtvaardigheid kan ook worden af-
gemeten naar het kwaad van de onrechtvaardigheid. Een on-
rechtvaardig man veracht de rechten en de persoon van zijn
medemensen. Hij neemt wat niet van hem is zonder te letten
op de rechten van anderen. Het geld, de goede naam, het ei-
gendom, zelfs het leven van zijn evennaaste zal hij hem bij
zijn streven naar zijn eigen zelfzuchtige doeleinden ontne-
men. Zo wordt hij een verkeerde macht, die de eenheid van
de gemeenschap vernielt. ledere onrechtvaardige mens is een
bedreiging voor de vrede en de orde van het sociale mense-
lijke leven. Wanneer het aantal onrechtvaardige mensen toe-
neemt, gaat de stabiliteit van het sociale leven ten gronde. De
mensen verliezen hun prikkel om voor zichzelf of voor het al-
gemeen welzijn te werken. Achterdocht en haat nemen in de
harten van de mensen de plaats in van vertrouwen en liefde.
De wet van geweld en sluwheid komt in de plaats van de wet
van rechtvaardigheid.

Omdat onrechtvaardigheid altijd bestaat in een schade, die
aan een ander wordt toegebrachyt, is zij in strijd met de wet van
de caritas. Zij is dus uiteraard een doodzonde. Maar het kan
soms gebeuren, dat de schade zo licht is, dat ze niet helemaal
in strijd is met de wil van de benadeelde persoon. Van een
miljonair vijf centen stelen kan toch moeilijk een doodzonde
zijn. De zwaarte van de onrechtvaardigheid zal fundamenteel
worden afgemeten naar de wil en de omstandigheden van de
benadeelde persoon. Een klein geldbedrag stelen van een heel
arm persoon kan doodzonde zijn. Van de andere kant mogen
we zelfs van de rijksten geen grote sommen stelen.

De rechtvaardigheid: het geiuk in de gemeenschap

Verdelende en ruilende rechtvaardigheid

De bijzondere rechtvaardigheid is ofwel verdelende of rui-
lende rechtvaardigheid. De verdelende rechtvaardigheid regelt
de verdeling van de goederen of van de lasten van de gemeen-
schap aan de individuele leden van de gemeenschap. Het is bij-
voorbeeld de verdelende rechtvaardigheid, die zorgt voor het
openbaar onderwijs en de algemene ziekenhuizen. De belas-
tingen en de militaire dienst liggen op het terrein van de verde-
lende rechtvaardigheid.

De ruilende rechtvaardigheid echter beheerst de betrekkin-
gen van de mensen onder elkaar afzonderlijk. Zij regelt alle da-
den, waardoor de dingen voor de mensen aan elkaar worden
overgedragen. Wanneer deze overdracht van de kant van de
oorspronkelijke bezitter onvrijwillig is, zoals bij diefstal het ge-
val is, dan is de daad van de dief een onrechtvaardigheid en eist
de ruilende rechtvaardigheid, dat het gestolen voorwerp aan
zijn eigenaar wordt teruggegeven. Als de overdracht vrijwillig
is, zoals bij koop en verkoop, regelt de ruilende rechtvaardig-
heid de daden zowel van de koper als van de verkoper.

Het midden dat bij de verdelende rechtvaardigheid moet
worden nagestreefd, is het midden van een meetkundige ver-
houding. De gemeenschappelijke goederen van de gemeen-
schap moeten worden verdeeld naar de verhouding van de
burgers tot hun bruikbaarheid voor en hun op de voorgrond
treden in de gemeenschap. De burgemeester van een stad bij-
voorbeeld zal een hoger salaris en een hoger pensioen krijgen
dan een lagere gemeenteambtenaar.

Het midden van de ruilende rechtvaardigheid echter zal
precies het rekenkundige midden lijn. Als iemand van een. an-
der vijf en twintig gulden geleend heeft moet hij vijf en twin-
tig gulden teruggeven. Als iemand tien gulden heeft gestolen,
moet hij tien gulden restitueren.

Het feit, dat de ruilende rechtvaardigheid de restitutie eist
van, hetgeen aan een ander ontnomen is, vormt een bewijs
voor de dwaasheid van de ruilende onrechtvaardigheid. Een
dief, die geld gestolen heeft, is verplicht dit te restitueren. Een
leugenaar, die de goede naam van een ander heeft beklad, is
verplicht te doen wat hij kan om zijn leugens te herroepen en
de verkeerde gevolgen ervan goed te maken. Zolang hij aan zijn
onrechtvaardigheid vasthoudt, is de onrechtvaardige een vij-
and van de gemeenschap en van zichzelf. Zolang hij weigert de
orde van de rechtvaardigheid te herstellen, staat hij buiten de
orde van de caritas en kan hij dus geen waar geluk vinden.

Zonden tegen de rechtvaardigheid

De zonden tegen de rechtvaardigheid zijn talrijk. Men
zondigt tegen de verdelende rechtvaardigheid door aanzien
des persoons. De verdelende rechtvaardigheid eist, dat het ge-
meenschappelijk goed over de personen verdeeld wordt over-
eenkomstig hun waardigheid of bruikbaarheid voor de ge-
meenschap. Zo eist de rechtvaardigheid, dat slechts bekwame
personen voor het rechtersambt worden aangewezen. Maar de
zonde van aanzien des persoons bestaat hierin, dat men ie-
mand iets geeft eenvoudig omdat hij die bepaalde persoon is.
70 zou een minister, die een bloedverwant tot rechter zou be-
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noemen die voor deze taak niet geschikt was, schuldig zijn aan
de zonde van aanzien des persoorns.

Omdat de ruilende rechtvaardigheid de betrekkingen re-
gelt tussen de mensen afzonderlijk, en omdat de daden van de
mensen in hun betrekkingen tot elkaar heel wat talrijker zijn
dan de daden van de verdelende rechtvaardigheid, zijn ook de
zonden tegen de ruilende rechtvaardigheid talrijker. Wij kun-
nen onze evennaaste onrechtvaardig benadelen door hem te
vermoorden of hem lichamelijk letsel toe te brengen, door
diefstal en 1oof, door voor de rechtbank een valse getuigenis
tegen hem af te leggen, door hem onrechtvaardig te beschuldi-
gen, of, indien men rechter of getuige is, door een onrechtvaar-
dig oordeel over hem uit te spreken, door hem te beschimpen
of te belasteren zodat hij zijn goede naam verliest, door hem
bij een koopcontract te bedriegen, door hem voor een uitzon-
derlijk hoge rente geld te lenen, enzovoort.

De zonden tegen de techtvaardigheid zijn de oorzaak van
spanning en onrust in de menselijke gemeenschap. De zon-
den tegen de verdelende rechtvaardigheid veroorzaken toorn
of cynisme bij de burgers. Toorn kan tot opstand of revolu-
tie leiden. Cynisme brengt ofwel tot zedelijke ondergang of
lot onverschilligheid tegenover de staat bij de leden van de ge-
meenschap. In beide gevallen daalt het zedelijk peil van de ge-
meenschap en verzaken de mensen aan de orde van de caritas
voor de wanorde van de zelfzucht.

De zonden tegen de ruilende rechtvaardigheid brengen nog
een grotere verwoesting teweeg in de vrede en de orde van de
gemeenschap. Liegen, stelen en moorden vernielen het vertrou-
wen van de mensen in anderen en beletten daardoor de har-
monieuze samenwerking van de mensen met elkaar voor het
gemeenschappelijk goed van allen. Wanneer de mensen hun
evennaasten niet kunnen vertrouwen, kunnen zij niet doeltref-
fend met elkaar werken. Wanneer niemand er van de ene dag
in de andere zeker van kan zijn, dat hetgeen hij bezit het zijne
is en het zijne zal blijven, dan is hem elke prikkel voor vrucht-
baar werk ontnomen.

Geluk in de gemeenschap

De onrechtvaardigheid vernietigt dus zowel het algemeen
welzijn als het goed van iedere mens afzonderlijk. Zij vernietigt
het geluk van de gemeenschap. De rechtvaardigheid daarente-
gen betekent geluk in de gemeenschap. Wanneer de mensen
rechtvaardig zijn, kunnen zij zich allen op hun gemak en vei-
lig voelen. De menselijke energie kan zonder bezorgdheid wor-
den gericht op het streven naar het ware geluk. Zonder de vrees
en de bezorgdheid die geboren worden uit onrechtvaardigheid
kunnen de mensen hun hart en hun geest richten op de vervul-
ling van de wet van de caritas. Van de ene kant beschouwd is
de caritas de oorzaak van de rechtvaardigheid. Want wanneer
de mensen elkaar liefhebben, zullen zij rechtvaardig zijn te-
genover elkaar. Onder een ander opzicht is de rechtvaardigheid
onmisbaar voor de caritas. Want wanneer er onrechtvaardig-
heid heerst in de gemeenschap zullen de mensen het moeilijk
vinden elkaar te beminnen en gemakkelijk om alleen zichzelf
lief te hebben. Het geluk van de gemeenschap eist dus zowel de
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caritas als de rechtvaardigheid - de caritas als het motief van
de rechtvaardigheid en de rechtvaardigheid als het sterke bol-
werk voor de caritas.

DE GODSDIENSTIGHEID:
HET GELUK IN DE DIENST VAN GOD

De deugd van godsdienstigheid

God heeft de mens geschapen. Daarom is Hij de oor-
sprong van de mens. Hij heeft de mens geschapen voor Zich-
zelf. Daarom is Hij het einddoel van de mens. De eigen orde
van het heelal vraagt, dat de mensen deze twee feiten zullen
erkennen en in overeenstemming daarmee zullen handelen.
De mensen moeten aan God geven wat Hem toekomt, juist
zoals ze aan elkaar moeten geven wat hun toekomt. Omdat
God de bron is van het bestaan van de mens, van zijn leven en
van zijn daden, is het duidelijk, dat de mens aan God nooit
ten volle kan terugbetalen voor alles wat God voor hem ge-
daan heeft. De mens kan God nooit ten volle terugbetalen,
omdat alles wat hij aan God geeft reeds aan God toebehoort.
Maar de mens moet aan God, als de bron en het einddoel van
zijn bestaan, alles geven wat hij Hem geven kan, de volledige
dienstbaarheid van zijn lichaam en van zijn ziel. De godsdien-
stigheid is de deugd, waardoor de mens aan God de dienst-
baarheid en de eer brengt, die aan God verschuldigd zijn.

De mensen brengen eer aan God, niet om wille van God
maar om wille van zichzelf. Omdat God absoluut volmaakt
en volkomen gelukkig is in Zichzelf, voegt de eer die de men-
sent Hem in de godsdienstigheid brengen niets toe aan de vol-
maaktheid of het geluk van God. Maar wel brengt ze geluk
aan de mensen, omdat ze hen in hun eigen verhouding tot
God plaatst. Zij geeft aan de mensen hun eigen plaats in het
heelal. Een fruitboom bestaat om vruchten te dragen en hij
bereikt zijn ware bestemming wanneer hij feitelijk vruchten
voortbrengt. De mens bestaat als de woordvoerder van het
heelal. Het is zijn taak in de wereld de heerschappij van God
over heel de schepping te erkennen, God als de Schepper en
het Doel van heel de schepping te eren. Wanneer de mens de
heerschappij van God erkent en de majesteit van God aan-
bidt, bereikt hij zijn ware bestemming en vindt zo het geluk.

Door zijn verstand erkent de mens de heerschappij van
God over de mens en over het heelal. Door zijn vrije wil on-
derwerpt de mens zichzelf aan de opperheerschappij van God.
Godsdienstigheid is dus hoofdzakelijk een kwestie van het
verstand en het hart van de mens. Uitwendige daden alleen
vormen niet het wezen van de godsdienstigheid. Een gods-
dienstig mens eert God in zijn verstand en in zijn hart.



Welke opvatting hadden de eer-
ste christenen over zichzelf? [Hoe zagen
zij zichzelf? Wat dachten zij wel dat zij
waren (destijds, toen er nog geen ker-
ken waren, geen bisschoppenconferen-
ties en geen roomse paus, geen mande-
menten, concilies en geen Vaticaanse
instructies)? Zij zagen zich als heilsge-
meenschap. “Broeders, zonen van Abra-
hams geslacht en godvrezenden onder
u”, riep Paulus de mensen in een jood-
se synagoge toe, “ons werd het Woord
van het heil gezonden” (Hand. 13, 26).
Maar dit heil, en geen kerkvader heeft
het ooit anders beweerd, is Christus. “In
geen ander is heil te vinden”, verklaarde
Petrus vrijmoedig aan de oudsten en de
priesters, toen de joden hem gevangen
namen, “want er is ons mensen geen
andere naam gegeven onder de hemel,
waardoor zij gered kunnen worden”
(Hand. 4, 12).

Geestelijk leven

kergoed van gelukzalige romantiek over
de eerste christenen a la “Ben Hur” en
“Quo vadis” te verhullen. Maar wie het
staatsbestel van zijn vaderland wil be-
grijpen, moet zich met de vaders van de
grondwet en hun ervaringen bezighou-
den. En wie wil weten hoe de Kerk te-
genwoordig haar verhouding tot Chris-
tus definieert, kan er niet omheen, tot
de wortels terug te gaan.

Maar die leggen een welsprekend
getuigenis ervoor af, dat juist het chris-
ten zijn, het aan Christus toebehoren,
de mensen naar de Kerk leidde. Zij, de
Kerk, was niet een vertegenwoordiging
van interessen of een defensief verbond,
om zich te verweren tegen het wantrou-
wen en de vervolgingen van een heiden-
se omgeving. Ze was ook geen apparaat,
dat de clerici later uitvonden, om hun
machtspositie in de christelijke wereld
zeker te stellen en uit te bouwen. De

Ik ben christen en geloof In
God — maar spreekt u mij niet

over de Kerk! Min

inzicht van

het christen zijn heeft niets met
de Kerk te maken.

Men heeft dus met een gemeen-
schap te doen, die zich in het bezit van
het heil weet. Zo zagen zich de leden
van de eerste christelijke gemeenten van
Jeruzalem, Antiochié, Efese en Rome.
Zij waren een sociologische factor, een
duidelijk waar te nemen groep - met le-
den en personen die ook christen wil-
den worden, met vergaderplaatsen, met
leiders en priesters, met een duidelijke
kennis van wat hen samengebracht had.
Zij hielden vast aan Christus, en geen
haar op hun hoofd was op de gedach-
te gekomen, hun gemeenschap van de
gelovigen christenen te verlaten. Beiden
behoorden voor hen bij elkaar. En met
de tegenwoordige Kerk en haar gelovi-
gen is het precies zo gesteld.

Voor menigeen mag de verwijzing
naar de eerste christenen als verklaring
voor actuele vragen over de Kerk als
een greep in de rommelkist schijnen,
als goedkope retorische truc, om feite-
lijk bestaande problemen met het sui-

Kerk was sinds haar begin het werk en
de stichting van Christus. “Gij zijt Pe-
trus”, zei Jezus tegen de eerste van de
apostelen, “en op deze steenrots zal Tk
mijn Kerk bouwen”. Toen de leerlingen
van de gekruisigde Christus op de eerste
pinksterdag uit hun schuilplaats tevoor-
schijn traden en openlijk verkondigden,
wat zij gezien en beleefd hadden, traden
zij reeds op als Kerk, als gemeenschap,
die Christus zelf gesticht had. “Christus
is het Hoofd van de Kerk. Hij heeft haar
gered, want zij is zijn Lichaam”.

God zelf heeft het menselijk geslacht
kennis gegeven van de weg, waarlangs
de mensen, Hem dienend, in Christus
verlost en zalig kunnen worden. Deze
enige ware godsdienst, zo geloven wij,
is verwerkelijkt in de katholieke, apos-
tolische Kerk, die van Jezus de Heer de
opdracht heeft gekregen, haar onder
alle mensen te verbreiden.”

Fen scheiding van Christus van
zijn Kerk zou de deuren wijd openzet-
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ten voor een algehele populariteit. Wie
christen is en in God gelooft, moet zich
daarom afvragen:

Hoe komt hij iets te weten over
Christus en God? Hoe leert hij wat het
geloof in God en Christus concreet be-
tekent voor zijn leven? En waar of hoe
kan hij moeilijkheden ophelderen,
waarvoor zijn geloof in Christus en God
hem plaatst?

Er moet een plaats zijn, waar de ge-
lovige in zijn diepste vragen naar het
waarvandaan en waarheen van de mens,
naar de zin van het leven en zijn per-
soonlijk heil en de verlossing van alle
mensen ware, betrouwbare antwoor-
den krijgt en niet bedrogen wordt. God
zelf wil het zo, I1ij wil, zoals Paulus
schrijft, “dat alle mensen gered wor-
den en tot het inzicht van de waar-
heid komen”. God is geen speler, die
labyrinten bouwt rond hen die in
Christus geloven, en die ze Hem tot
de dood laat zoeken. “Ik ben de Weg,
de Waarheid en het Leven”, beloof-
de Christus aan zijn leerlingen. Maar
hoe komt Hij bij ons? Hoe komen de
waarheid en het leven door de nevel-
sluiers en dwalingen van de menselij-
ke geschiedenis tot in de tegenwoor-
dige tijd, zodat stevige en realistische
mensen hun leven daarop kunnen
opbouwen, zonder tegen zichzelf te
moeten zeggen, dat zij eigenlijk on-
verstandig zijn?

Een theoretische weg zou zijn, dat
God steeds weer mens wordt, zoals
Hij in Christus mens geworden is. Ie-
der jaar weer. .. Blijkbaar is dat tot nu
toe niet gebeurd, en het ligt volgens
de in dit opzicht niet mis te versta-
ne uitspraken van de Heilige Schrift
ook niet in Gods bedoeling, op min
of meer regelmatige afstanden zijn
menswording te herhalen. Veeleer
heeft God onherroepelijk tot de mensen
gesproken, dat deze zich “eens en voor
al” voor de zonden van de mensen heeft
opgeofferd en pas aan het eind der tij-
den zal wederkomen, om de wereld te
oordelen.

Fen tweede mogelijkheid zou zijn,
dat God zijn verlossingsboodschap aan
iedereen apart mededeelt door een per-
soonlijke openbaring, door een soort ge-
dachteflits, die als een schok door iedere
gedoopte gaat, bijvoorbeeld op de dag
van het vormsel. Ook hiervan is evenwel
in de H. Schrift niets te lezen - waarbij
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deze soort van geestelijke “overrompe-
ling” ook moeilijk in overeenstemming
te brengen zou zijn met het feit, dat de
christen immers een onafthankelijk, heel
persoonlijk “ja” tegen God moet zeggen
en niet als een robot geprogrammeerd
moet worden.

De derde mogelijkheid zou zijn, dat
de mens geworden God door mensen
tot mensen zou willen komen en daar-
door zijn menswording als het ware zou
willen voortzetten. Dat wil zeggen, dat
Christus zijn leerlingen verantwoorde-
lijk maakt voor de getrouwe doorgave
van zijn verlossingswerk aan alle men-
sen, tot aan het einde van de tijd. Dat
het christendom als een stroom door de

De eerste christenen dach-
ten er helemaal niet aan, hun
geloof in Jezus te scheiden
van de gemeenschap van de
mensen die in Christus gelo-
ven. Jezus Christus heeft zijn
Kerk gesticht, door mensen
om zich heen te verzamelen
en hun volmacht te geven, in
Zijn naam te leren. Daarmee
begon een geschiedenis, die
tot heden voortduurt. De Kerk
heeft zich ontplooid, maar is,
zoals 2000 jaar geleden, de
plaats waarheen God zijn volk

samenroept.

tijd moet lopen, waarin de ene druppel
de andere in beweging brengt, de groot-
vader aan het kleinkind, de moeder aan
de zoon, de leraar aan de leerlingen en
de ene vriend aan de andere vertelt, dat
God mens geworden is en dat daardoor
alles anders geworden is. Zowel volgens
de overeenstemmende ervaring van de
gelovige christenen, die allemaal door
mensen het geloof hebben leren ken-
nen, alsook volgens de uitdrukkelijke
woorden van Jezus Christus, is dat de
feitelijke weg, die God gekozen heeft.
“Gaat naar alle volkeren”, zegt Hij in het

Mattheus-evangelie, “leert ze alles te on-
derhouden wat ik u bevolen heb... Tk
ben bij u tot het einde van de wereld”.
Omdat alle mensen zonder uitzon-
dering vatbaar zijn voor dwalingen -
met inbegrip van degenen, die leiding-
gevende posten in de Kerk bekleden -,
zou een onvervalste doorgave van de in
Jezus Christus geopenbaarde waarheid
van God aan de mensen van alle tijden
onmogelijk zijn, wanneer God zijn Kerk
op haar weg door de eeuwen niet zou
laten deelhebben aan de onfeilbaarheid
die slechts aan Hem eigen is. Juist dat
echter beloofde Jezus aan zijn leerlin-
gen: “Ik zal de Vader vragen, en Hij zal
u een andere hulp geven, die voor altijd
bij u zal blijven. Het is de Geest der
Waarheid... Hij zal u alles leren en u
aan alles herinneren, wat Ik u gezegd
heb”. Deze belofte werd vervuld op
de eerste pinksterdag, toen de Heilige
Geest op de leerlingen van Christus
neerdaalde. Het was het geboorteuur
van de Kerk.

Jezus Christus heeft de Kerk ge-
sticht, door mensen om zich heen te
verzamelen en hun volmacht te ge-
ven, in zijn naam te leren, terwijl Hij
zijn leerlingen de Heilige Geest be-
loofd en gezonden had en ook het
Petrusambt als waarborg voor de een-
heid en de onfeilbaarheid ingesteld
had. Dat alles zijn geen bijgeschaafde
definities van de catechismus of leer-
uitspraken van het een of ander con-
cilie. Het is geschiedenis. Het is na
te lezen bij de schrijvers van de vier
Evangelién, wier historiciteit juist in
de afgelopen tientallen jaren door
steeds meer onderzoeksresultaten be-
vestigd wordt. En deze geschiedenis
heeft de christenen van tegenwoordig
bereikt - zij staan er middenin.

Er is dus een horizontale dimen-
sie van de Kerk, die het begrip “volk van
God” tot uitdrukking brengt: gelijk als
het eerste volk van God van de heils-
geschiedenis, namelijk Israél, laat zich
ook de Kerk als historische, menselijke
grootheid verstaan, die haar weg door
de wereld neemt. En er is een verticale
dimensie, zoals het op de heilige Paulus
teruggaande woord “Lichaam van Chris-
tus” duidelijk maakt: het Hoofd van de
Kerk is Jezus Christus, haar levensbegin-
sel is de Ieilige Geest, dat wil zeggen zij
staat in een levende eenheid met God.



nsfridus was hertog van Brabant
Aen kwam voort uit één van de

voornaamste families van het
land. Hij was een van die vrome chris-
telijke ridders die de middeleeuwen tot
eer strekten door hun deugden en hun
vroombheid. Als wijs raadsman, dappere
in de strijd, vriend van de rechtvaardig-
heid, verdediger van het recht en van
de onderdrukte zwakheid, had hij een
grote bekendheid verworven. En hij ge-
noot een eerlijk verdiend aanzien bij de
keizers Otto III en de H. Henricus.

Hij huwde de deugdzame Heres-
wijt, gravin van Strijen, bij wie hij
slechts één dochter kreeg.

Na een huwelijk van enkele jaren
legden de echtgenoten, gedreven door
de geest van God, de gelofte van kuis-
heid af. Zij maakten zich steeds meer
vrij van de aardse goederen en gaven
aanzienlijke giften aan de kerken en
kloosters.

Iereswijt trad in het klooster en
toen de bisschopszetel van Utrecht va-
cant was geworden vroeg Otto, die de
buitengewone verdiensten en de diep-
gaande kennis van Ansfridus had leren
waarderen, hem, de geestelijke stand te
omhelzen om deze belangrijke plaats
te kunnen innemen.

raagt elkanders lasten; zo zultu
D de wet van Christus vervullen”,
zegt de Apostel. Hoe zou er
00it een gebouw kunnen bestaan, wan-
neer de stenen elkaar niet vasthielden?
Wij zijn het gebouw van de Heer, uit le-
vende stenen uitgevoerd. Wanneer deze
stenen elkaar niet dragen, dan moet het
gebouw in een steenhoop veranderen.
De hoogste werking van de liefde
bestaat erin, dat zij ons beweegt, onze
vijanden lief te hebben. Maar een twee-
de niet minder belangrijke werking is,
dat zij ons ertoe aanzet, de gebreken van
onze naaste goedhartig te verdragen.
Het is gemakkelijk, de naaste lief te
hebben als hij vriendelijk en voorko-
mend is. Welke vliegen komen niet op
de suiker en de honing af? Maar mensen
lief te hebben, die verdrietig, eigenzin-
nig en weerzinwekkend zijn, dat is niet
minder aangenaam dan het opkauwen
van bittere pillen. Niettemin is dit de
toetssteen van de ware naastenliefde.
Om de naastenliefde echter ernstig
uit te oefenen, doet men er goed aan,

Geestelijk levan

H. Ansfridus

Bisschop van Utrecht

Beduusd door zo'n grote eer verzet-
te Ansfridus zich hiertegen. Maar uit-
eindelijk zegevierde de aandrang van de
bisschop van Luik, samen met die van
de keizer, over zijn nederigheid en zijn
verzet. Hij ontdeed zich van zijn wa-
pens, legde ze op het altaar van Maria,
en sprak hardop de volgende woorden:

“Tot vandaag hebben mijn wapens
mij gediend om te strijden voor een
vergankelijke eer, en om de rechten van
de armen, de wezen en de weduwen te
verdedigen. Nu en voor altijd stel ik me
onder de bescherming van de Maagd
Maria, om onafgebroken te werken voor
de verovering van de zielen, voor de eer
van God en voor mijn zaligheid.”

Toen hij bisschop was geworden,
bestuurde Ansfridus zijn kerk met de
grootst mogelijke wijsheid, en hij vol-
deed ten volle aan de verwachtingen die
men van hem had gehad. In de omge-

+ 1008

ving van Utrecht bouwde hij een kloos-
ter, waarin hij zich verschillende keren
per jaar terugtrok, ver van de proble-
men, de zaken en het rumoer van de
mensen. En daar werd hij, in een intie-
mere omgang met God, steeds meer ge-
vormd tot de bisschoppelijke deugden,
door de meditatie, de stilte en het ge-
bed.

In de laatste jaren van zijn leven
werd de heilige blind. Hij verdroeg deze
ziekte met een onveranderlijk geduld.
Hij trok zich terug in het klooster dat
hij had gesticht. En daar vond hij, bij
het beoefenen van de meest heldhaftige
deugden, zijn genoegen in het troosten
van alle ongelukkigen en in het dage-
lijks voeden van een groot aantal ar-
men. Hij stierf op 3 mei 1008 (volgens
sommigen 1010). Zijn lichaam werd be-
graven in de kathedraal van Utrecht.

Over het geduldig verdragen

zich in de plaats te stellen van de naaste
die ons tegen de borst stuit, en daarbij
te bedenken, hoe we zouden willen dat
hij zich tegenover ons zou gedragen, als
wij met zijn gebreken behept zouden
zijn. Wie een eerlijke handel wil slui-
ten, moet zich als koper in de plaats van
de verkoper en als verkoper in de plaats
van de koper denken.

Bij dit verdragen van de gebreken
van de naaste moet men zich gedragen
als bij bepaalde medicijnen, die men
vanwege hun walgelijkheid met geslo-
ten ogen pleegt in te nemen. Laten we
de ogen sluiten bij de aanblik van een
weerzinwekkend schepsel en laten we
ze openen, om God te zien in wie en
voor wie alles mooi is, omdat alles wat
Hij geschapen heeft, goed is en zijn wer-
ken volmaakt zijn. In zijn hand is de
stok van Mozes een wonderdadige staf;

van de naaste

buiten zijn hand is het een slang. Onze
naaste is eigenlijk een aardworm, een
slang; alleen in de hand van God is hij
een werktuig, om ons naar de hemel te
brengen.

Hoor hierover onze Heilige Fran-
ciscus van Sales: "0, God”, sprak hij,
“wanneer zullen wij erin slagen, dat wij
de naaste met sterke liefde van ons hart
verdragen?” Dit is de meest treffende
leer van de heilige. Zalig, wie ze goed
geleerd heeft! Wij willen, dat men onze
armzaligheden verdraagt, die wij altijd
begrip waardig vinden. Maar de armza-
ligheden van de naaste komen ons tel-
kens groter en moeilijker voor en bijge-
volg onverdraaglijk en onuitstaanbaar.
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Geesielijk leven

Homilie van de H. Augustinus

Over de woorden van de Heer:

“Wanneer uw broeder gezondigd heeft, wijs hem dan onder vier

ogen terecht”

aarom wijst u hem terecht?
Om de pijn die hij u met zijn
wandaad berokkend heeft?

Ik hoop van niet. Als u het uit eigenlief-
de doet, is uw daad niets waard; doet
u het om zijnentwil, heel veel. Ook uit
Christus’ woorden kunt u opmaken, ter
wille van wie u dit moet doen: van uzelf
of van hem? Hij zegt: “Luistert hij naar
u, dan hebt gij uw broeder gewonnen.”
Handel dus om zijnentwil, om hem te
winnen. Door zo te handelen wint u
hem, die zonder deze daad van u ver-
loren zou zijn. Hoe komt het dan, dat
velen de zonden tegen de naastenlief-
de gering achten en zeggen: Wat heb ik
voor ergs gedaan? 1k misdeed maar te-
gen een mens. Acht dit niet gering: mis-
doen tegen een mens.

Nederland

zondag 7 mei

vrij. Ym zon. 12 t/m 14 mei

donderdag 25 mei

Antwerpen
zondag 7 mei
ma t/m zat. 15 t/m 20 mei

donderdag 25 mei
zondag 28 mei
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Moet ik bewijzen, dat u door tegen
een mens te misdoen, verloren bent ge-
gaan? Als de man, tegen wie u misdeed,
u onder vier ogen terechtwijst, en u naar
hem luistert, heeft hij u gewonnen. Wat
betekent dat “hij heeft u gewonnen” an-
ders dan dat u verloren zou zijn geweest,
als hij u niet gewonnen had? Want als
u niet zoek geraakt was, hoe heeft hij u
dan gewonnen? Niemand mag het dus
gering achten, wanneer hij zondigt te-
gen een broeder. Want ergens zegt de
apostel: “Door te zondigen tegen de
broeders en hun angstvallig geweten te
kwetsen, zondigt gij tegen Christus,” en
wel hierom, omdat wij allen tot lede-
maten van Christus gemaakt zijn. Hoe
zondigt gij niet tegen Christus, die zon-
digt tegen een lidmaat van Christus?

Aankondigingen

Gezinsdag in Den Haag
Jongerenweekend

Laat dus niemand zeggen: Tk heb
niet tegen God gezondigd, ik heb tegen
een broeder gezondigd. Tk heb maar
tegen een mens gezondigd; een lichte
zonde, als het er een is. Misschien zegt
u hierom: Het is een lichte zonde, om-
dat hij gauw hersteld wordt. Je hebt te-
gen je broer gezondigd: maak het goed
en je bent klaar! Neen, op dit gebied
hebt u al gauw iets dodelijks gedaan;
maar ook: het geneesmiddel hebt u al
gauw gevonden. Wie van ons, broeders,
durft het hemelrijk verhopen, wanneer
het Evangelie zegt: “Wie tot zijn broe-
der zegt: jij dwaas, zal strafbaar zijn
met het vuur van de hel”? Verschrik-
kelijk dreigement! Maar ziehier het
geneesmiddel: “Als gij uw gave komt
brengen naar het altaar en daar schiet
u te binnen dat uw broeder iets tegen
u heeft, laat dan uw gave voor het al-
taar achter,” God wordt niet boos, dat
u even wacht met uw gave erop te leg-
gen. God zoekt uw persoon meer dan
uw gave.

Eerste H. Communies - Hemelvaartsdag

Bedevaart v.d. gelovigen van Gent naar
Onze-Lieve-Vrouw van Stoepe (Ertvelde)
Geestelijke Oefeningen van St.-Ignatius voor dames

Eerste H. Communie
Plechtige H. Communie

(FR)



Nederland

Gerwen: St. Clemenskerk
Priorij St. Clemens, Heuve! 23,
5674 RR Nuenen

Tel: 040/283 45 05

Fax: 040/284 71 |7

zondag 10.30 uur gezongen H. Mis
ma./din/don. 18.30 uur;

woe./vrij. 7.15 uur; zat. 8.30 uur

Den Haag

Kapel O.LV.van de Rozenkrans
Calandkade, tegenover nr.1 60, (kerkboot)
2521 AA Den Haag. Tel: 070/389 65 60
zondag 10.30 uur Gezongen H. Mis.

vrij. 19.00 uur; zat. 9.00 uur

Zutphen

voor inlichtingen kunt u bellen naar de pri-
orij in Gerwen

Tel: 040/283 45 05

Yoor HH. Missen op feest- en week-dagen,
catechismus, geloofsuur, ziekencommunies
en retraites:

contact opnemen met de priorij

St. Clemens, Gerwen.

Belgié

Brussel

Christus Koning Priorij
Fendrachtstraat 37, 1050 Brussel
Tel. 02/550 00 20; Fax 02/550 00 29
Door de week:

7.5 uur H. Mis

St. Jozefkerk

Frere - Orban Square, 1040 Brussel
Tel. 02/2303022.

Zon- en feestdagen: 8.00 en 10.00 uur
H. Mis. Door de week: 18.00 uur.

Antwerpen

Priorij van het Allerheiligste Sacrament
Hemelstraat 21-23, 2018 Antwerpen
Tel. 03 /229 01 80; Fax 03/229 01 89
Zon- en feestdagen:

7.30 uur en 10.00 uur Hoogmis,

18.00 uur Lof met Rozenhoedje.
Dceor de week:

18.30 uur H. Mis

Gent

Sint-Amanduskapel,

Kortrijksesteenweg |39,

9000 Gent;Tel. 03 / 229 01 80

Zon- en feestdagen 10.00 uur Hoogmis.

Namen

Saint-Aubain Kapel, Rue Delvaux [0,

5000 Namur;Tel. 02 / 550 00 22

Zon-en feestdagen:

10.30 uur Gezongen H. Mis.

Door de week: woensdag en vrijdag 19.00
uur H. Mis (buiten de school-vacanties).

Quiévrain

Carmel du Sacré Coeur,

16, rue des Wagnons, 7380 Quiévrain
Carmel:Tel. 065 / 45 79 22
Aalmoezenier:Tel. 065 / 45 81 65,
Huisnr: 20

Zondag 10.15 uur H. Mis.

Door de week 8.00 uur H. Mis.

Uitgever:
Priesterbroederschap St. Pius X
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Pater | Vegner
(verantwoordelijke uitgever)
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Belgie: PCR 000 - 0022356 - 46
tn.v. Stichting St. Jozef,
Heuvel 23,5674 RR Nuenen,

Giften ter ondersteuning

Het Informatieblad wordt U op
aanvraag grats toegezonden. Uw gif-
ten ter ondersteuning van ons werk
zijn zeer welkom: ze vormen de eni-
ge financiéle steun voor het aposto-
laat van de Priesterbroederschap St.
Pius X.

Gebruik daarvoor aub. de hier-
by ingesloten acceptgirokaart of over-
schrijvingsformulier.

Voor Belgié:

E.H. R, Schmitt

Priorij van het Allerheiligste Sa-

crament

KB 406-2060911-59

PCR 000-1664609-89

Priesterbroederschap 5t. Pius X,
Hemelstraat 21-23, 2018 Antwerpen

U vindt ons ook op internet:
www.stpiusx.nl
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f'l Open brief aan de radeloze

katholieken
| door Aartsbisschop Marcel Lefebvre

| De aartsbisschop zegt in dit boek:

| “"De volgende bladzijden willen ant-
I'I woord geven op de vragen, die u

| zichzelf stelt”. Hij geeft een nuch-
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)' Autobiografie

| Moeder Maria-Teresa van de Heilige
Jozef (Tauscher) schreef deze autobio-
grafie om de wondervolle leiding van
Gods Voorzienigheid bij het ontstaan
en de snelle groei van de congregatie
van de Karmel van het goddelijk Hart
aan de eigen zusters bekend te maken.
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