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Geachte lezers,

Mgr. Marcel Lefebvre heeft vooral in de jaren die op het
Tweede Vaticaans Concilie volgen veel stof doen opwaaien.
Over de hele wereld haalde hij steeds weer de krantenkoppen,
waar hij kwam vulde hij de zalen voor de missen en de con-
ferenties. In 1976 nodigt men hem uit voor een mis in Lille,
Ferst denkt men aan een deelname van ongeveer driechonderd
mensen. Daarna vijthonderd, duizend, tweeduizend. Steeds
weer zoeken de organisatoren een grotere zaal en komen ten-
slotte uit op de grootste zaal van de stad, waar zevenduizend
mensen deze mis bijwonen.

Wat is het bijzondere in het leven en de persoon van mon-
seigneur Lefebvre?

Wij zouden kunnen zeggen dat hij een heel bijzonder mis-

In deze tijd van de crisis
van de Kerk was mgr.
Lefebvre de man van de
goddelijke deugd van het
geloof, die geworteld is in
de goddelijke Openbaring

sionaris was: met zijn enorme energie richt hij in zijn jaren in
Afrika scholen op, sticht hij seminaries, doet hij verschillende
bisdommen ontstaan. Vijf van zijn leerlingen zullen later bis-
schop worden gewijd. Van de staatshoofden rekent hij er ver-
schillenden onder zijn persoonlijke vrienden. Hij weet door
zijn daadkracht en zijn praktische zin zijn stempel te drukken
op het Franssprekende gedeelte van Afrika. Tn al die jaren is hij
in alle vraagstukken die de missie betreffen een nauwe mede-
werker en raadgever van paus Pius XII.

Berucht wordt hij tijdens en na het concilie voor zijn ver-
zet tegen de noodlottige vernieuwingen en zijn vasthouden
aan de traditie van de Kerk, dat leidt tot de oprichting van de
Priesterbroederschap St. Pius X. Dit werk - het resultaat van
ontelbare hulpkreten van verbijsterde katholieken - kent vanaf
het eerste begin altijd veel tegenspraak en onnoemelijk vele
kruisen. Onder zijn leiding mag het echter een ontwikkeling
zien die men wonderbaarlijk moet noemen. Binnen enkele
jaren ontstaan er drie seminaries die zich meteen vullen. Rond
de priesters scharen zich gelovigen die samen priorijen en ka-
pellen oprichten. Vanuit de hele wereld worden ze geroepen.
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Monseigneur Lefebvre is de motor en het hart van deze bloei.
Ook nu nog leeft zijn geest onder de leden van de gemeenschap
die door hem is gesticht. Maar ook het feit dat hij de oprichter
van de Priesterbroederschap St. Pius X is, en aan het hoofd van
de conservatieve stroming binnen de Kerk staat, maakt zeker
niet de kern van zijn wezen uit.

Men verwijst dan vaak naar zijn strijd voor de overgeleverde
mis, voor de liturgie van voor het concilie als de spil waar alles
in zijn leven om draait. Zijn vele preken waar hij uitlegt welke
grote rol het offer speelt in het werk van de Verlossing laten
blijken hoezeer hij de mis en de liturgie waardeert. Aan zijn
priesters zegt hij dat ze 80% van hun dagelijks werk hebben
gedaan wanneer ze de mis goed hebben opgedragen. Hij zal
geen dag voorbij laten gaan zonder zelf de mis op te dragen
en zonder de plechtigheden tot in de puntjes voor te bereiden.
De statuten die hij aan de Priesterbroederschap geeft spreken
niet van de crisis van de Kerk. Maar alle regels zijn gericht op
de goddelijke eredienst. Het hoogtepunt daarvan is de mis.
Daarom richt hij de seminaries op: ze moeten jonge mannen
opleiden om priester te worden en het kruisoffer van de altaren
te hernieuwen. Daarom sticht hij de tak van de broeders en
de zusters: ze dienen de priester in alles wat nodig is voor de
liturgie en in het bijzonder voor de heilige mis. Hier hebben wij
zeker te maken met een centraal punt van zijn leven.

Maar we moeten nog dieper kijken. Zijn liefde voor de mis
en voor de liturgie heeft een oorzaak die nog dieper ligt. Die
pas is het centrale punt dat geheel zijn leven en werken ver-
klaart: het geloof! Wij moeten terug gaan tot aan de vraag die
de priester aan de dopeling stelt voor hij het eerste sacrament
mag ontvangen om in contact te treden met Christus en zijn
Kerk: “Wat vraagt gij van de Kerk?” “Het geloof!” Monseigneur
is de man van het geloof, de verdediger van het geloof in deze
crisis van de Kerk. Vooral in de jaren tachtig mogen wij, die hem
van nabij kennen, opmerken dat dit punt steeds meer op de
voorgrond komt te staan. Vaker dan de crisis van de Kerk, meer
nog dan de prediking voor de heilige mis is het verdwijnen
van het geloof in onze tijd onderwerp van zijn conferenties en
toespraken. Wanneer hij spreekt over het geloof dan altijd van
het objectieve geloof van de menswording en de verlossing, van
de goddelijke openbaring. Hij spreekt van het geloof dat aan
de Kerk is toevertrouwd en hij waarschuwt voor de subjectieve,
vaak al te persoonlijke opvatting en beleving daarvan. Zoeken
wij naar het kernpunt van het leven van Monseigneur Lefebvre:
hier kunnen wij het vinden! Zijn gehechtheid aan de godde-
lijke deugd van het geloof, aan het objectieve karakter daarvan,
in zijn gehoorzaamheid ten opzichte van de openbaring die
hem als herder is toevertrouwd en die hij aan de zielen zuiver
door wil geven.

Op dit punt in het bijzonder willen wij hem absoluut trouw
blijven in deze situatie die voor de Kerk steeds moeilijker wordt.

Pater Juergen Wegner



Marcel Lefebvre - in memoriam

Marcel Lefebvre
In memoriam

29 november 1905 - 25 maart 199

Er zijn mensen die zo bemind zijn,
of die zo'n invloed op anderen hebben,
dat men niet kan voorstellen dat zij ooit
moeten sterven, en hun dood maakt
zo'n indruk dat het moment waarop
men het te weten komt, vast zit in het
geheugen. Zo was het met Elvis (zeggen
velen) en met prinses Diana. Ondanks
dat ik toen net in de lange broek was,
kan ik me goed het moment herinneren
waarop ik hoorde dat de Aartsbisschop

dood was: ik stond in de keuken, bezig
met de afwas. Voor velen van ons was
hij zo'n sterke figuur; een rots waarop
katholieken die trouw aan de Kerk en
haar Traditie wilden blijven, een vaste
plek vonden onder de vreselijke storm
van de kerkcrisis. Omdat wij op 29
november zijn honderdste verjaardag
zouden vieren, nemen wij hier de gele-
genheid, een korte levensbeschrijving
over die grote man te geven.

Pater Brendan Arthur

Hij werd geboren op 29 november
1905 in Tourcoing, in het noorden van
Frankrijk. Zijn moeder zei over de baby:
“Deze zal een grote rol in Rome spelen,
dichtbij de Heilige Vader.” Van de andere
zeven kinderen, werden er twee mis-
sionaris, gingen er drie meisjes drie ver-
schillende zustercongregaties binnen,
en hadden de anderen grote katholieke
gezinnen.
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Marce!l Lefebvre - In memoriam

Altijd vroom en goedhartig, ging
Marcel na zijn schooltijd in 1923 naar
het Franse seminarie in Rome en ont-
vingzijn doctoraat in filosofie (in 1925)
en theologie (in 1929) van de Gregori-
aanse Pauselijke Universiteit. Nadat hij
tot priester gewijd was in 1929, werd
hij in Marais-de-Lomme benoemd, als
kapelaan in deze industriéle wijk van
Lille (Frankrijk).

Naar het voorbeeld van zijn broer
René, trad de jonge eerwaarde Marcel
in 1931 in bij de congregatie van de
Paters van de Heilige Geest en na zijn
noviciaat en zijn eerste geloften in het
volgende jaar, werd hij als missionaris
naar Gabon gestuurd.

Zijn eerste opdracht in dit missie-
land was: de studenten in het seminarie
van Libreville Kerkleer en H. Schrift te
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leren, maar zijn gezond verstand en ad-
ministratieve capaciteiten werden snel
gezien en dus werd hij in 1934 overste
van het seminarie. Onder zijn leiding
studeerden daar drie bisschoppen (een
kardinaal) en twee staatshoofden. On-
dertussen stierven zijn moeder in 1938
en zijn vader in het concentratiekamp
van de nazi's in Sonnenburg.

Pater Lefebvre werd uit Afrika naar
Frankrijk teruggeroepen om het novi-
ciaat van zijn congregatie te leiden. Op
18 september 1947 ontving hij de bis-
schopswijding en werd Apostolisch Vica-
risvan Dakar (Senegal) enin 1955 deeer-
ste aartsbisschop van diestad. Alin 1948
heeft Pius XII hem benoemd tot Aposto-
lische Delegaat voor de heel Franstalig
Afrika, en de indrukwekkende lijst van
zijnwerkzaamheden telto.a.: vier nieuwe
bisschoppenconferenties, eenentwintig
nieuwe bisdommen en apostolische
prefecturen en nieuwe seminaries in de
landen onderzijn uitgebreide jurisdictie.
Hij ontwikkelde de katholieke media
door modeme persen; hij organiseerde
katholieke actie, opende ziekenhuizen
en scholenvoor twaalfduizend kinderen
en zorgde dat andere congregaties naar
zijnterritorium kwamen, inclusief de eer-
ste Afrikaanse Karmel (in Sebikotane), en
het eerste klooster van de Benedictijnen
van Solesmes (in Gabon).

Geen wonder dat Osservatore Ro-
mano(juli, 1976 )verklaardedat: “In1947,
een jonge missionarisbisschop, mgr. Le-
febvre, het werk van de Kerk een nieuw
leven gaf door het openen van nieuwe
centra van katholicisme. .. Zijn creatieve
werk liet in Afrika een diep merk achter.”

Pius XII werd goed op de hoogte
gehouden door de jaarlijkse bezoeken
van mgr. Lefebvre, wiens mededelin-
gen en raad de basis vormden voor de
encycliek Fidei Donum die een nieuw
enthousiasme aan het missiewerk in de
wereld gaf.

In die tijd was Dakar de grootste
stad in Franstalige Afrika, met negentig
procent moslims of animisten. Lang-
zamerhand werden er revolutionaire
ideeén verspreid, aan de ene kant door

de soldaten uit Indo-China, en ander-
zijds door leraren en studenten uit de
Franse universiteiten. Protestantse sek-
ten maakten het werk van mgr. Lefebvre
nog moeilijker. Gelukkig was de aartsbis-
schop een strijder, die altijd opviel door
zijn eindeloze inspanning, door zijn
eigen voorbeeld, door zijn persoonlijk
contact met zijn priesters en gelovigen,
en door zijn pastorale brieven. Deze
brieven zijn geweldige pogingen om de
katholieke leer en moraal verdedigen,
met het huwelijk, het communisme,
religieuze onwetendheid en sociale en
politieke problemen als onderwerpen.
Het is de moeite waard om zijn woorden
te herhalen uit een voorwoord van 1988,
toen deze brieven werden samengevat
en door Editions Fideliter uitgegeven:

Ik twijfel er niet aan dat de priesters
en gelovigen van de Priesterbroeder-
schap [St. Pius X] hierin een perfecte
continuiteit zullen erkennen, van zowel
denken als daden onder de invloed van
de Geest van Waarheid.

De volharding in de Waarheid van
het geloof bracht dezelfde vruchten in
Dakar, in de Apostolische Delegatie, bij
de Paters van de Heilige Geest en in de
Priesterbroederschap St. Pius X. Zij ont-
moette dezelfde tegenstand, meer en
meer openlijk en wreed, zelfs zover dat
de slechte geest van het Concilie de Kerk
binnendrong.

Het is dezelfde strijd die de Priester-
broederschap vandaag voert: voor Chris-
tus Jezus tegen de antichrist. Pius XII
steunde en moedigde mij aan, evenals
de meerderheid van zijn medewerkers in
de Curie; terwijl vanaf Johannes XXIII de
pausen mij hebben veroordeeld, en dus
met mij Pius XII en al zijn voorgangers.

Na vijftien jaar als hoofd van het
aartsbisdom Dakar, ging hij terug naar
Frankrijk als bisschop van het noor-
delijke bisdom van Tulle. Maar daar
bleef hij slechts zes maanden alvorens
hij in 1962 gekozen was als Algemene
Overste van zijn congregatie — de meest
belangrijke congregatie van missiona-



rissen van de Kerk - voor een termijn
van twaalf jaar. Tegelijker tijd werd mgr.
Lefebvre door de paus benoemd als lid
van de voorbereidende commissie van
het Tweede Vaticaans Concilie, vanwege
zijn lange ervaring en zijn succes in de
missies. Al in de samenkomsten van
de Centrale Commissie klaagde de
aartsbisschop openlijk over de aan-
wezigheid van niet-katholieken in de
subcommissies, en van twijfelachtige
figuren als Hans Kung, Karl Rahner,

Yves Congar, de Nederlander Edward
Schillebeeckx en anderen van ultrapro-
gressieve stroming. Hoe verder de zaak
zich ontwikkelde, des te duidelijker was
het dat het Concilie gekaapt was door
de liberalen. Een tegenstrijd was nodig,
en het was mgr. Lefebvre die de Coetus
Internationalis Patrum (Internationale
Vereniging van Concilievaders) op-
richtte. Ondanks hun vervolging, heeft
de Coetus de plannen van liberalen
veel kunnen frustreren. Maar door
de pauselijke ondersteuning waren
de progressieven overwinnaars in het
Concilie. Het was misschien een waar-
schuwing die gegeven werd door een
uitblinkende liberaal en neef van de
aartsbisschop, kardinaal Lefebvre: “Wij
zullen mgr. Lefebvre nooit vergeven!”

Maicei Lefebvire - In memoriam

“In de geest van het Concilie”, eisten
de Paters van de Heilige Geest in 1968
dat hun constituties hervormd zouden
worden, in navolging van de revolutio-
naire veranderingen in andere congre-
gaties. De protesten van de Algemene
Overste werden niet geaccepteerd, en
toen hij uitgenodigd werd om (perma-
nent) op vakantie te gaan, diende hij zijn
ontslag in.

In de tussentijd, hadden verschil-

lende seminaristen raad gevraagd bij
de aartsbisschop. De seminaries waren
meer en meer modernistisch geworden;
was er ergens een instituut dat de tra-
ditionele leer van de Kerk nog leerde?
Mgr. Lefebvre stuurde hen naar het
Franse seminarie in Rome - zijn eigen
Alma Mater. Maar ook daar heerste een
nieuwe geest: de tonsuur werd niet aan
“integristen” gegeven; in 1968 waren
er maar twee seminaristen die de toog
droegen. De communistische vlag werd
uitgehangen als teken van steun voor de
revolutionaire studenten in Frankrijk.
De poging om zijn seminaristen naar
het Franse Seminarie te sturen was een
mislukking, net zoals die aan andere
Romeinse instituten. Moest de aartsbis-
schop - die niet jong meer was — een
nieuw werk beginnen?

Ja. Het werk van de Priesterbroeder-
schap St. Pius X die hij stichtte, kwam
voort uit de crisis van de Kerk. Het eer-
ste seminarie werd gevestigd in Econe,
(Zwitserland), en anderen volgden in
Winona (Verenigde Staten), Zaitzkofen
(Duitsland), Flavigny (Frankrijk), LaReja
(Argentijn) en Goulburn (Australig). De
aartsbisschop zelf bleef een onvermoei-
bare verdediger van het geloof, een her-
der van zielen, die de sacramenten van
H. Vormsel en het Priesterschap over de
hele wereld toediende.

In 1987 kondigde hij aan dat hij in
het volgend jaar bisschoppen voor de
Priesterbroederschap zou wijden, om
zijn werk — het werk voor het geloof en
voor de gelovigen - voort te zetten. Dat
deed hij, ondanks de immense druk en
de twijfelachtige diplomatie van het
Vaticaan. Hij, de medeconsecrator mgr.
de Castro Mayer van Campos in Brazilié,
en de vier nieuwe bisschoppen werden
“geéxcommuniceerd” verklaard; het was
de eerste verklaring van deze soort sinds
het Concilie!

Zijn werk was volbracht, en op 25
maart 1991 kon hij met vrede zijn pries-
terziel aan God teruggeven.

Meer dan alle anderen stond mgr.
Lefebvre als een bolwerk van geloof,
hoop en liefde in de tweede helft van de
twintigste eeuw. De laatste dertig jaren
hebben zijn werk gerechtvaardigd, en
wij twijfelen er niet aan dat de Kerk hem
eens zal danken voor het offer van zichzelf
- zijn energie, zijn goede naam, geheel
zijnleven - in dienst van Moeder Kerk. Wij
- priesters en gelovigen - van de Priester-
broederschap blijven aan Marcel Lefebvre
dank schuldig voor zijn heldenmoed. Hij
is dood, maar het standpunt waarvoor hij
stond kan niet sterven.
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Een merkwaardig oud sermoen over
het Symbolum, dat tussen de preken
van Sint Augustinus verzeild is geraakt,
omschrijft op de volgende wijze de
betekenis van het artikel: ,Door de ge-
meenschap der Heiligen zijn we ver-
enigd en door een gemeenschappelijke
hoop verbonden met de heiligen, die in
hetzelfde geloof dat ook wij ontvingen
ontslapen zijn.” Volgens deze verklaring
zijn de heiligen waarvan sprake is, de
gelukzaligen van de hemel. Sint Augus-
tinus zelf gebruikt evenwel de uitdruk-
king minstens eenmaal in een bredere
betekenis. Handelend over de ketters
schrijfthij:, Dekatholieke Kerkverwijdert
hen uit de gemeenschap der heiligen,
opdat ze niemand zouden misleiden
en afgezonderd zouden twisten.” Als
heiligen beschouwt hij dus al degenen
dielid zijn van de Catholica en tegen de
schadelijke invloed vanwege de dwaal-
leraarsbeveiligd dienen te worden. Daar-
mee zijn we de juiste draagkracht van de
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formule reeds een stap nader gekomen.
Wij weten dat de gedoopten door hun
toewijding aan God de eretitel van hei-
ligen dragen en door hun verbonden
zijn in Christus een bovennatuurlijke ge-
meenschap vormen. Zij ontvangen het
goddelijk leven dat hun van het Hoofd
van het Lichaam toestroomt en oefenen
op elkaar wederkerige invloed uit. Uit
de algemene geloofsprediking blijkt dat
deze omschrijving de betekenis van het
artikelhetmeestnabijkomt. ,AlsdeKerk,”
zegt K. Adam, ,van de Gemeenschap der
Heiligen spreekt, denkt zij op de eerste
plaats aan dit inwerken van de heiligen
op elkander, aan hetineenvloeien van de
krachten van Jezus en zijn heiligen, aan
de bovennatuurlijke wisselwerking en
wederkerige uitlevering, aan de solidari-
teit van hun leven en werken.”

Wij hebben dus nader aan te tonen
waarom de leden van de Kerk ,heiligen”
genoemd worden, en van welke aard de
.gemeenschap” is die ze met Christus en

Het kerkelijk leergezag heeft de “Gemeenschap
der Heiligen” als geloofsartikel in het Symbolum
der Apostelen opgenomen. Deze woorden duiden
op een eigenschap van de Kerk die uit het wezen
van haar goddelijke stichting voortvloeit. Hun toe-
voeging aan de tekst der primitieve geloofsbelijde-
nis is eerder van jonge datum. Heel waarschijnlijk
is zij in Zuid-Frankrijk ontstaan in het begin derVe
eeuw. .

De oudste getuigen zijn inderdaad Faustus van
Riez en Cesarius van Arles voor het jaar 450.

Dr. en Mag. G. Philips

onder elkaar heten te vormen.

Heilig zijn

Bij Latijnen en Grieken hoort de
bepaling heilig bij alles wat met God
of godsdienst in verband staat. Zo zijn
tempel en altaar heilig, omdat ze aan
de goden zijn toegewijd. De Romeinen
gebruiken Sanctum ook in louter juridi-
sche zin, om dingen te kenmerken die
voor onaantastbaar doorgaan, omdat
ze door een hogere wet bepaald en
beschermd worden; zo spreken ook
wij nog van het ,Heilige Roomse Rijk”.
Ten slotte kan de heiligheid ook de ze-
delijke volmaaktheid van de vrome en
reine mens aanduiden.

Doch het profane woordgebruik
is voor de christelijke opvatting niet
doorslaggevend. De christenen immers
hebben hun begrippen uit de lezing van
de Bijbel en de openbaring van Jezus
en de apostelen geput, ook wanneer
ze dezelfde woorden als de heidenen



gebruiken.

In het Oude Testament is God heilig,
of liever de Heilige bij uitmuntendheid.
Geen andere hoedanigheid wordt in
de Schriften zo vaak en met zoveel eer-
bied vermeld. Oneindig verheven is Hij
boven alle schepselen; naar hun maat
kan Hij nimmer gemeten worden. Toch
is Hij geenszins het Opperwezen in het
onzijdig geslacht, zoiets als de categorie
van het transcendente, maar wel de per-
soonlijke God, dieinal zijn handelingen
volmaakt goed is, eerlijk en wijs in zijn
bedoelingen, waarachtig in zijn woord,
oneindig rein, rechtvaardig en barmhar-
tig. Meteenwoord, Hijisdelevende God.
Vreselijk is het voor de zondaar in zijn
handen te vallen.

Alles wat Hem aanraakt of ook maar
van verre met Hem in betrekking komt,
moetopzijnbeurtheiligzijn, onttrokken
aan het profane en zondige menselijk
gebruik. De tempel is heilig met alles
wat hij bevat; evenzo de Wet, de sabbat,
de ark van het Verbond, de offergaven.
Want Gods heiligheid strekt zich actief
over al die voorwerpen uit, doordringt
ze en geeft hun een hogere zegenvolle
bestemming.

Ook de priesters zijn heilig, als men-
sendieaan de dienstvan de Allerheiligste
verbonden zijn. Doch bij hen mag men
de hoedanigheid niet opvatten als een
onbeweeglijke staat van toewijding aan
God en afzondering tegenover het ge-
schapene. Waar het vrije personen geldt,
zou het een bespotting zijn, indien aan
de uitwendige wijdingstoestand geen
inwendige vroomheid beantwoordde.
Debeoefenaars van de eredienst moeten
door heel hun gedrag Gods onuitspre-
kelijke volmaaktheid doen uitstralen;
zoniet, dan halen ze zich de banvloeken
van Israéls profeten op de hals. Zo heilig
is de HHeer, dat Hij geen onrecht, zonde
noch onvolmaaktheid duldt, vooral niet
bij hen die Hij voor zijn eer en heerlijk-
heid heeft voorbestemd, en zijn oog ziet
ook het verborgen kwaad, dat Hem nog
gruwzamer voorkomt, omdat hetboven-
dien de argeloze mensen bedriegt.

Degenen die de stempel der god-
delijke uitverkiezing dragen, zullen dan

ook in hun levenswijze heilig zijn, dat
is: onbesproken, zuiver, wars van alle
boosheid, vervuld met godsvrucht, ijver
en oprechte deugd. De statische, zake-
lijke heiligheid der godgewijde dingen
groeit bij de godgewijde personen uit
toteen dynamische, zedelijke heiligheid.
Elke keer dat ze deze wet niet nakomen,
plegen ze heiligschennis. Het volk dat
Jahweh uitverkoren en bevoorrecht
heeft zal dus een ,heilig volk” zijn en in
een ,heiligland” wonen. Uit liefde heeft
Hij het geroepen, geleid en beschermd,
en met krachtige hand zal Hij het van
de zonde verlossen en opvoeren naar
hetblijvend geluk. Hij maakt er een hei-
lige gemeenschap van, op weg naar het
eeuwig heil.

Ook in het Nieuwe Testament is de
heiligheid eerst een toestand en dan,
maar ook nog essentieel, een bepaalde
levenswijze.

Heiligheid van Jezus

In God zelf wordt de heiligheid
vooral toegeschreven aan zijn Geest,
«de Heilige Geest” die zich over de
rechtvaardigen uitstort. Op aarde is
Christus bij uitnemendheid ,de Hei-
lige Gods”, op wonderdadige wijze
onder de werking van de Heilige Geest
geboren (Luk.1, 35) en door de Vader
»geheiligd en naar de wereld gezonden”
{Joh.10, 36). Hij staat als ,de Heilige”
tegenover de onreine geesten (Mark.1,
24) en Petrus begroet Hem met de-
zelfde titel als de door God gezonden
Verlosser en levenbrenger (Joh. 6, 36;
Hand. 3, 34).

De heiligheid van Jezus is dus op de
eerste plaats een blijvende zalving, die
Hij van de hemel ontving om zijn heil-
brengende taak te vervullen. Onwankel-
baar trouw bleef Hij aan die goddelijke
opdracht, en daarom konniemand Hem
van zonde overtuigen (Joh. 8, 46); in-
tegendeel, onze hogepriester is , heilig,
onschuldig, onbezoedeld, verwijderd
van de zondaars en boven de hemelen
verheven” (Heb. 7, 28).

Op dezelfde wijze worden de pas-
gedoopten heilig, eerst door hun toe-
wijding door middel van het sacrament
en dan door hun onberispelijk leven. Zij
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staan in een nieuwe verhouding tegen-
over de Vader, en daarom moeten ook al
hun gevoelens en gedragingen nieuw
zijn. Vroeger woonden ze in duisternis
en dood; nu leven ze en wandelen in het
licht. De Godgevallige daden werden op
het ogenblik van hun bekering nog niet
verondersteld; ze ontspruiten aan hun
heiliging als een schone rijpe vrucht.
Aan de eerste christenen zegt de
Apostel herhaaldelijk: gij zijt geheiligd;
leeft dus ook als heiligen, uw uitverkie-
zing en roeping waardig. Aldus is de
heiligheid niet alleen een ,gave” een
gunst, maar ook een ,opgave” een op-
dracht in de zin van een te volvoeren
werk. Niet onmiddellijk bereikt het zijn
eindstadium van volmaaktheid; het be-
tekent veeleer een voortschrijden op
de weg naar het ideaal. Doch de keuze
is reeds gedaan; de christen is reeds op
weg naar God, die hem naar Zichzelf
heeft toegetrokken en hem een voor-
smaak geeft van de komende vreugde.

Mysterie Kerk
De moderne denkers hebben het
begrip ,gemeenschap” aan een nauw-
keurig onderzoek onderworpen; ze
hebben de wezensinhoud ervan trach-
ten vast te leggen, en het verschil met
de enkelingen enerzijds en de maat-
schappij anderzijds proberen zij tot
de laatste draad uit te rafelen. Met dat
alles hebben we de oplossing van ons
vraagstuk nog niet. Want de bovenna-
tuurlijke gemeenschap die de Kerk is, is
onder geen enkele rubriek van gescha-
pen verenigingen onder te brengen.
Haar geheimnisvol karakter wordt door
Gods vrije en vrijgevige wil bepaald.
Nogmaals, om ons een denkbeeld van
dit geloofspunt te vormen zijn wij aan-

gewezen op de openbaring.

1°. Gemeenschap is vooreerst ver-
eniging met het Hoofd dat het leven
in al zijn ledematen uitstort. Het is
een gemeenschappelijk ontvangen uit
dezelfde bron, waarmee de verbinding
nimmer wordt onderbroken. Nooit
mag een lidmaat zich uit het Lichaam
losrukken, op straf van de ene hoop
op gelukzaligheid te verliezen. Allen
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geloven op gelijke wijze in de éne Heer
Jezus Christus en genieten door Hem
alleen van de gaven van de algoede Va-
der. Aldus Sint Paulus (Ef. 3, 4-6).

Evenzo moeten de ranken innig
samenleven met de wijnstok, door de
kracht van het sap dat uit de éne stam
omhoog welt. Wee de dorre takken die
de levenstoevoer weigeren, want de
wijngaardenier zal ze wegsnijden en in
het vuur werpen; maar de twijgen die
aan de wijnstok gehecht blijven, dragen
rijke vrucht. (Joh.15, 1-8)

De leden vormen het pleréma, de
volheid van het Hoofd, omdat ze van
Hem hun aanzijn en hun groeikracht
verkrijgen. De levengevende invloed

Zo heilig is de Heer,
dat Hij geen onrecht,
zonde noch onvol-
maaktheid duldt, vooral
niet bij hen die Hij
voor zijn eer en
heerlijkheid heeft
voorbestemd.

daalt dus van boven neer, maar stijgt
van beneden niet terug omhoog. Hoe
zouden de christenen hun Christus
verrijken? Niet zij hebben Hem tot hun
koning gezalfd; de zalving sijpelt van
het Hoofd over de ledematen neer.

2°Meer nog, heel het Lichaam wordt
door dezelfde Heilige Geest bezield (Ef.
3, 4). Wanneer wij de natie één hart en
één ziel noemen, dan is dat eenvoudig
beeldspraak om de gelijkvormigheid
van gevoelens aan te duiden, die men
bij al de burgers aantreft. Eén levensbe-
ginsel echter voor vele mensen samen
is strikt genomen niet eens denkbaar.
Hun strevingen en verlangens worden
sa-mengebundeld en naar hetzelfde
doel gericht; maar dat is alles: verder
gaat de eenmaking niet.

Ziel van de Kerk
In Christus’ Lichaam echter is er in
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letterlijke zin één ziel, die al de lede-
maten doet leven en handelen, en die
ziel is de Heilige Geest. Hij bestuurt
het Lichaam niet van buiten, maar van
binnen uit. Tot in de verste geledingen
dringt Hij door, om de gelovigen op
onuitsprekelijke wijze te doen verzuch-
ten en bidden tot de ene Vader van
allen. Hij schenkt hun het goddelijk
leven, dat Hij door zijn gloed doet
openbloeien in deugden en zevenvou-
dige gaven.

Zoals de ziel de eenheid van het
menselijk lichaam in stand houdt, zo
bewaart Hij de eenheid van het kerke-
lijk organisme. Wie dat organisme ver-
laat, verliest meteen de bezieling door
de Geest. Nieuwe leden neemt Hij in
het Lichaam op, en daarom heerst Hij
over het sacrament van het doopsel.
Evenzo smeekt de liturgie zijn werking
af, wanneer zij het eucharistisch Li-
chaam van Jezus tot stand wil brengen.
De gezagsorganen staat Hij bij met zijn
naar binnen werkende kracht, opdat zij
de gemeenschap tot de volle gestalte-
maat van Christus zouden opvoeren.

Bij Sint Paulus zijn de uitdrukkin-
gen leven in Christus en leven in de
Geest praktisch gelijkluidend, omdat
de zending van beiden voor de schep-
ping van de heilsgemeenschap gedeel-
telijk samenvalt. De Heilige Geest is de
ziel van Christus’ Lichaam in zoverre
Hij de Geest is van Christus zelf. Dit
Schriftuurgegeven behoeft wellicht
enige nadere verklaring.

Uit het evangelie hebben we ver-
nomen dat Christus als mens geboren
wordt door een bijzondere tussenkomst
van de Heilige Geest. Daarom ook was
de Verlosser heilig en van de Geest en
zijn gaven vervuld. Het wonder dat de
Heiligmaker op de dag der Boodschap
begon voert Hij op Pinksterdag verder
uit. Uit de Handelingen leren wij, dat
Hij aan Christus als het ware een nieu-
we geboorte schenkt in zijn mystiek
Lichaam, dat een voortzetting is van
de menswording. Ferst was de Geest
alleen in het Hoofd, van Pinksteren af
is Hij ook in de leden, maar met zijn
onverminderde heiligende kracht.

Meer nog, Hij komt in de leden

door de verdiensten van het Hoofd.
Want door zijn offer heeft de Heiland
ons het bovennatuurlijk leven verdiend,
en na zijn verrijzenis is Hij zegevierend
naar de hemel teruggekeerd, om ons
van bij zijn Vader de Heilige Geest in
overvloed te zenden.

Thans deelt de Vertrooster de heils-
genade uit volgens de maat door de
Zaligmaker vastgesteld, en de enige
bedoeling van zijn stage werkzaamheid
is, de leden aan het Hoofd gelijkvormig
te maken.

Door Hem was Jezus' genadevolheid
zo groot, dat ze overstromen moest
op al degenen die in zijn Lichaam wor-
den opgenomen. Aan Jezus’ ledematen
deelt Hij nu zijn gaven uit in oneindige
verscheidenheid, doch de opperste lief-
degaveblijft Hijzelf. Zijnnaamis Donum,
Gave van goedgunstigheid.

Als Gast vestigt Hij zijn woning in
de zielen en laat hen aldus van zijn in-
tieme aanwezigheid genieten. Hij komt
als een geliefde Vriend, de handen vol
geschenken, doch het geschenk dat ons
het meest verblijdt en vereert, is dat Hij
persoonlijk met ons wil omgaan en in
onswil verblijven. Hij woont niet uitslui-
tend in elke afzonderlijke rechtvaardige,
maar ook in de gemeenschap van alle
verlosten samen, zodat we door Hem
ook elkaar in heiligende wisselwerking
bereiken. Onze genade is altijd ,genade
van ledematen”.

Geest van allen

Genade van ledematen! Heeft het
protestantisme ons dan zozeer de zin
voor de gemeenschap doen verliezen,
dat we zelfs in de bovennatuurlijke
orde individualist en bijna zelfzuchtig
zijn gaan worden? Het kan ons toch
niet onverschillig laten of de goddelijke
Personen die in onze ziel wonen, ook
tot de harten van onze medemensen
toegang verkrijgen. Want de Geest Gods
is liefde en uitstorting van goedheid.
Hij komt om ons te doen beminnen en
van welwillendheid tot weldadigheid
te doen overgaan. Hoe zouden wij op
Christus gelijken, indien we ons om
de redding van de anderen niet eens
bekommeren? En zo wij hen uit nala-



tigheid misschien vergeten, de Heilige
Geest denkt voortdurend aan hen, want
Hij vormt ons rondom de Eerstgebo-
rene tot een krans van broeders in een
enkele familie.

Wanneer Hij naar ons toekomt,
verdeelt Hij noch zichzelf noch zijn
heiligende invloed, zodat ieder van
ons maar een deel van Hem zou ont-
vangen; Hij komt helemaal, Hij een en
dezelfde, in elk van ons en bindt ons
samen. Hij komt geheel in mij, maar
blijft oneindig genoeg om ook geheel
in u te komen. Hij is de ene ziel van
onze vele zielen. Hij is de liefdeband
in de H. Drievuldigheid en in de Kerk,
eenheid in veelheid, en zo is de Kerk
de aardse afstraling van het diepste
wezensgeheim van God. Zo brengt
de heiligmakende genade uiteraard
een gemeenschap voort, die leven zal
niet in dichterlijke, maar in werkelijke
broederliefde.

Zichtbaar en onzichtbaar

Wanneer wij over genade horen
spreken denken we gemakkelijk aan
een zeer verheven schoonheid, die voor
de mensenblikken volkomen geslui-
erd blijft. Daarom ook schijnt ons de
heilsgemeenschap zo vol geheim, dat
we geneigd zijn haar voor onzichtbaar
te houden. Ons mensenverstand werkt
stuksgewijze. Wij zijn te klein om al
de werkelijke aspecten van de grootse
waarheid met eén blik te omvatten.

Doch in Christus is de onzichtbare
Godzichtbaar, Sint Jan zegt zelfs tastbaar
geworden. Waarom heeft de Zoon Gods
een lichaam aangenomen, een stoffelijk
en een mystiek lichaam, tenzij om de
ongeschapen heerlijkheid ten minste
onvolmaakt te laten aanschouwen? Wij
zouden de Kerkonrechtaandoen, indien
we heel haarwezenlijkheid als toeganke-
lijk voor onze aardse ogen zouden voor-
stellen. Datzou immers de verhevenheid
van het geloofsgeheim neerhalen en
vernietigen. Doch andersom komt het
neer op een praktisch tenietdoen van de
menswording, als we hetlichaam van de
Godmens zouden miskennen. Christus’
menselijke verschijning openbaart en

omhult zijn goddelijke persoonlijkheid,
die een voorwerp blijft van ons geloof.
Zo gaat het ook met de Kerk. Haar stoffe-
lijkuitzichtverbergten onthult terzelfder
tijd haar bovenaardse wezen.

Doch zo ze lichaam is en geen louter
schijn, dan heeft ze ook, niet toevallig
maar uiteraard, zichtbare leden, open-
bare organen en een zichtbaar hoofd.
Deze aanvoerder op aarde moet de on-
zichtbare Leider vertegenwoordigen, de
inwendige Leermeester mond en spraak
verlenen en zijn genade-invloed langs
uitwendige wegen op ons overbren-
gen. In de paus, aldus de . Catharina
van Siéna, is de zachtmoedige Christus
voor ons op aarde bereikbaar gewor-
den. Doch ook de paus blijft lid van het
Lichaam en zijn macht is alleen die van
een plaatsvervanger. Daarom doet zijn
persoonlijke geringheid of zwakheid
niets af van het gezag dat hij van boven
ontvangen heeft, en zijn heilswerking,
of liever Christus’ heilswerking door
hem, isonathankelijkvanzijnmenselijke
tekorten.

Evenals de Meester vo6r zijn verheer-
lijking, zo bevindt ook de Kerk zich voor-
alsnogin een toestand van vernedering;
zij gaat haar koninklijken lijdensweg
vooraleer tot de glorie te komen. Ook
zij heeft haar wonden. Doch zo de zijne
geen zedelijke zwakheid inhielden, de
hare bestaan in de zonden van haar
leden.

Want ook de zondaars blijven lid van
de zichtbaar-onzichtbare Kerk en van
het mystiek Lichaam. Zij hebben im-
mers, zolang ze niet voor goed zijn uitge-
wezen, niet gans het leven, of althans
niet de levensvatbaarheid verloren. Wij
behoeven niet, zoals de Farizeeér die de
Meester een gastmaal had aangeboden,
beducht te zijn voor ontheiliging, wan-
neer de Kerk als Jezus weleer zich me-
delijdend heenbuigt over haar zieke en
verdorde ledematen om ze opnieuw te
doen leven. Er is toch geen christen die
dezondaars van allegenade-invioed zou
willen beroven, wanneer Christus geko-
men is om de zondaars te redden en de
verloren schapen op te zoeken.

Ookde Geestvan Christus is daarom
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de dode leden, die door hun diepste ve-
zels toch nog in het Lichaam vastzitten,
opnieuwvolkomentebezielen. Daarom,
wanneer de verrezen Verlosser het sa-
crament der barmhartigheid instelt, de
biecht, begint Hij met aan de apostelen
de Heilige Geest te schenken. Tot ze-
ventig maal zevenmaal toe zal deze het
wonder der verrijzenis herhalen, want
Gods medelijden is onuitputtelijk.
Kerk en zondaar

Zijn dan ook de zondaars nog lid
van de gemeenschap der heiligen? Zijn
ook zij nog heilig? We zeiden het reeds:
de heiligheid van de Kerk is eerst een
toestand, een toewijding, een belijde-
nis, vooraleer zich in werken te uiten.
Niet altijd bereikt zij haar uiteindelijk
doel: de ledematen ook volmaakt te
doen handelen. En zelfs bij de besten
blijft het haar lot: een voortschrijdende,
of als ge wilt een strijdende en lijdende
maar nooit overwonnen uitverkiezing
te zijn. Haar reinheid moet voorlopig
nog smetten duiden, smetten die niet
de hare zijn, maar toch haar schoon-
heid ten dele omfloersen. In de zon-
daars schiet er van haar heiligheid
haast niets meer over, tenzij de onher-
roepelijke toewijding aan God, de
roeping tot een Godgevallig leven, een
uitnodiging, maar och zo dringend! en
zo droef wanneer ze niet beantwoord
wordt, tot de zwakken en de bozen, om
te zijn of te worden wat ze krachtens
hun belijdenis zouden moeten zijn:
levende ledematen van Christus, even
zuiver en onbevlekt in hun daden als
in de blankheid van het doopkleed dat
ze eenmaal ontvingen.

Omdat de hiérarchische Kerk, die de
rouwmoedige zondaar vrijspreekt, het
Lichaamvan Christuszelfis, daarom is zij
bij machte haarwoorden tot waarheid te
maken, deschuldige zwakheid werkelijk
uit te wissen en de doden uit de zonde
te doen opstaan. Zij alleen kan dat en
niets of niemand buiten haarg, en daarom
is zij een noodzakelijke gemeenschap
voor allen die voor de eerste of voor de
zevende maal het leven van Christus
moeten ontvangen.
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Enige Ark van heil

Indien dus de Gemeenschap der
Heiligen één en hetzelfde is met de juri-
dische kerkinrichting, dan volgt daaruit
dat de Kerk in haar tweeérlei opzicht
noodzakelijk is voor het eeuwig geluk.
Buiten de Kerk geen zaligheid, omdat er
buiten Christus voor niemand redding
te verwachten is. Zij is de ,enige ark van
het heil”.

Bij de niet-katholieken geldt deze
uitspraak als het toppunt van exclu-
sivisme en hooghartigheid. Ze klinkt
bovendien verschrikkelijk voor degenen
die wellicht zonder hun schuld buiten
de roomse belijdenis blijven en aldus
schijnbaar op de rand van de afgrond
wandelen.

En toch kan de zich van haar zen-
ding bewuste Kerk onmogelijk anders
spreken. Zij mag aan haar wezen niet
tekortkomen, noch het heil van ontel-
bare in gevaar brengen. Tussen God en

Buiten de Kerk geen
zaligheid, omdat er
buiten Christus voor
niemand redding te
verwachten is.

de mensen is er geen andere middelaar
dan de mens Jezus Christus, en Deze is
in zijn eigen Lichaam en nergens anders
te vinden. De beschuldiging van eng-
geestigheid vervalt overigens van zelf, als
wij bedenken dat de mystieke Christus
terzelfder tijd zichtbaar en onzichtbaar
is, en zijn levengevende invloed zowel
langs verholen paden als langs openlijke
wegen naar de zielen kan leiden.

Niet alle leden zijn even innig en
even doeltreffend met het Lichaam
verbonden. De zondaar is lidmaat,
maar zijn levenswandel weerspreekt zijn
toetreding, en als hij in zijn boosheid
halsstarrig blijft, zal het Christusmerkte-
ken in zijn ziel hem alleen tot zwaarder
veroordeling strekken. De ongelovige
in staat van doodzonde ontbeert het
leven nog geheel, maar toch is ook hij
geroepen tot de inlijving, die een her-
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opstanding zal zijn. De losprijs voor
zijn schuld is sedert lang ten overvloede
betaald; maar hij heeft zich bij de barm-
hartige Verlosser nog niet aangesloten.

De toestand van hen die buiten de
Roomse Kerk in staat van genade leven,
schijnt enigszins ingewikkelder. Aan
het feit dat vele afgescheidenen niet-
temin deugdzaamheid en vroomheid
beoefenen valt niet te twijfelen, ten
overstaan van Gods goedertierenheid
en in acht genomen hun onbetwistbare
goede trouw. Uitwendig hangen zij de
dwaalleer of het schisma aan, waarin
ze werden opgevoed, doch in werkelijk-
heid streeft hun wil niet naar de valse,
maar naar de ware Kerk, en hun gemoed
hecht zich vast niet aan een bedrieglijke
Verlosser maar aan de ware Christus, al
kennen ze Hem nog zo onvolmaakt.
Naar het heerlijk woord van Sint Augus-
tinus behoren ze op geestelijke wijze tot
de Catholica.

De zegenrijke bevruchting die van
de Gemeenschap der Heiligen uitgaat,
strekt zich veel verder uit dan wij, kort-
zichtige mensen, vermogen vast te stel-
len. De kerkelijke maatschappij wordt
evenwel niet onzichtbaar, omdat wij
niet bij machte zijn uit te maken waar
zij haar uiterste grenspalen geplant
heeft. De hiérarchische Kerk redt er ve-
len die haar niet kennen en misschien
in oprechtheid denken haar te moeten
bestrijden. Zij telt ook zonen en doch-
ters in het land der heidenen en nog
meer in de landen die een gedeelte van
het christelijk openbaringsgoed hebben
verworpen. Dolende kinderen buiten
het vaderhuis! Zij hebben vele maar niet
alle banden verbroken. Het merkteken
van het doopsel vooral getuigt waar ze
thuis horen. Ze zijn geen lid meer, maar
men kan het hun aanzien dat ze uit het
Lichaam voortkomen.

De Moederkerk kan niet al haar
heilsmiddelen te hunner beschikking
stellen, niet omdat zij hardvochtig is,
maar omdat de dwalende denken haar
gaven moeten afwijzen. Doch dank
zij Gods liefde en onnaspeurlijke wijs-
heid gebeurt het meermaals dat het
voornaamste behouden of terugkrijgen,
met name het genadeleven. Langs onge-

baande wegen zal het geschieden, doch
ongewoon betekent niet noodzakelijk
uiterst zeldzaam.

Maar toch, hoeveel schoner en hoe-
veel vruchtbaarder zou het zijn, indien
de enige heilsinrichting die van God
opdracht ontvangen heeft, hun volop
van naar geestelijk voedsel kon mee-
delen! Zij moet dikwijls streng zijn en
door hard klinkende woorden de on-
nadenkenden op hun hoede stellen,
doch haar moederhart kan de dolaards
niet vergeten, en ongezien drukt zij in
hun handen het levensnodige brood,
het ,brood van thuis”, waarvan zij de
herkomst niet vermoeden.

Deze verklaring van het beginsel
,Buiten de Kerk geen zaligheid” is geen
nieuwigheid, wijl ze immers reeds bij de
kerkvaders voorkomt. Sint Thomas van
Aquino spreekt op dezelfde wijze met
alle mogelijke theologische klaarheid
over het doopsel van begeerte, waardoor
zelfs zij gered worden, die het doopsel iet
eens kennen. Maar om de heiligmakende
genade te bekomen moeten ze gelovig
een daad van volmaakte liefde stellen, of
van volmaakt berouw, dat is: ze dienen
zo gesteld te zijn dat ze de Heer volstrekt
boven alles beminnen, en zijn wil ook ten
koste van de zwaarste offers willen vol-
brengen. De liefde immers, naar de leer
van Sint Petrus (I Petr. 4, 8), bedekt een
menigte zonden.

Zo blijft het woord van Bisschop Cy-
prianus waar: ,Niemand heeft God tot
Vader, die de Kerk niet tot moeder heeft.”
Doch zij die te goeder trouw dwalen
zullen pas later hun moeder herkennen.
Welke vreugdevolle omhelzing zal dat
geven!
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De geheimnisvolle
toetsing van de

Lijdende

Kerk

In dit artikel willen wij proberen in weinig woorden het ge-
heim van de beproeving van het vagevuur voor te stellen.

De straf der zinnen

Op het moment van binnentreden
in het vagevuur zijn de zielen gereinigd
van alle zondeschuld. Voor het groot-
ste deel echter verblijven zij nog in de
boeien der zonde, ‘onder de roest van
de zonde’ zoals de H. Catharina van
Genua zegt, ‘in de overblijfselen van de
zonde’, zoals de H. Thomas zegt, d.w.z.
onder de druk van de verplichting tot
straf.

De zuiverheid van God is van een
dergelijke fijnheid, en zijn gerechtigheid
is zo streng, dat er niets voor Hem kan
verschijnen dat nog op de een of andere
manier de sporen van de zonde draagt,
zonder dat deze voordien volkomen zijn
gereinigd.

Daarom moeten de boeien van
de ziel gebroken worden, van roest
ontdaan, en haar verplichting tot straf
ingelost. Daarin bestaat immers de taak
van het reinigende lijden, die straf der

Wilhelm Schamoni

zinnen of vuurstraf genoemd wordt,
die de zielen in het vagevuur houdt.
De H. Catharina van Genua zegt:
“Tk zie hoe van de zijde van God het pa-
radijs geen afgesloten poort meer heeft,
want wie wil binnentreden, treedt ook
werkelijk binnen. God is immers louter
barmhartigheid en staat
ons met uitgestrekte ar-
men op te wachten om
ons in zijn heerlijkheid op
te nemen.
Maar ik zie ook dat
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de goddelijke essentie van een zo grote
reinheid en puurheid is, veel meer dan
de mens zich tiberhaupt kan voorstel-
len, zodat de ziel die een zo minimale
onvolkomenheid meedraagt als het
allerkleinste splintertje groot is, zich
zo snel mogelijk in duizend hellen zou
storten om niet met dit microscopisch
kleine vlekje in zijn tegenwoordigheid
te verschijnen. Omdat zij echter ziet dat
het vagevuur er toe bestemd is dit vlekje
op te heffen, zo stort zij zich daar naar
binnen, en het schijnt haar toe daarin
grote barmhartigheid aan te treffen om
zich van haar aanwezige hindernis op
deze wijze te kunnen bevrijden.

Van welke betekenis de loutering in
het vagevuur is, kan eigenlijk geen tong
schilderen en geen hart begrijpen.”

Catharina is van mening dat de zin-
nenstraf in het vagevuur een overeen-
komstig pijnlijke straf is als de hel. Zij
merktop, datzij niettemin ziet datde ziel
die in zichzelf zulk een vlek bespeurt, de
kwelling van het vagevuur als barmhar-
tigheid Gods zou aanvaarden in vergelij-
king met de vlek die haar in haar liefde
hindert.

DeH.Thomas,dieinzijncommentaar
de vraag naar de plaats van het vagevuur
opwerpt, drukt er zich niet bepaald
over uit, maar meent echter, dat men
het voor waarschijnlijk houden kan, dat
een vuur van dezelfde plaats uit zowel
de verdoemden kwelt alsook de recht-
vaardigen loutert. Even verderop zegt
hij dat de vuurkwelling in het reinigings-
oord alle pijnen van het leven op aarde
overtreft omdat zij zich met de ziel zelf
bezighoudt, die immers de oorsprong
van alle lichamelijke ondervinding is.
Reeds de H. Augustinus zei, dat dit virur
pijnlijker is dan alles wat de mens in dit
leven kan lijden, en daarbij sprak hij niet
“over het eeuwige vuur dat de bozen zal
bestraffen, maar van het vuur dathen zal
louteren van wie de Apostel zegt (1 Kor.
3,15) datzijgered worden”, echterzo, dat
hij eerst door het vuur moet.

Dit lijden in het vagevuur is echter
heil brengend. Zoals Thomas opmerkt
“komt het niet van de macht der boze
geesten over welke de zielen van het
vagevuur reeds gezegevierd hebben;
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ook niet door de diensten van de goede
engelen, die het niet zouden wagen
iemand zo hard te pijnigen die zij
reeds als hun hemelse medeburgers
beschouwen”, maar dit lijden komt
“alleen van de goddelijke gerechtig-
heid” (sola justitia divina electi post
hanc vitam purgantur). Zo wordt dus
alleen de Strijdende Kerk door de strijd
met de demonen beproefd en getoetst;
de Lijdende Kerk heeft niets meer van
hen te vrezen.

Dit lijden is vrijwillig — maar onge-
twijfeld niet op dezelfde manier als het
verzoenend lijden hier op aarde — aldus
de H. Thomas - dat wij hier vrij kunnen
kiezen of aannemen als middel tot een
hogere trede van de liefde, maar in zover
het een straf is, het verdragen waarvan
de liefde niet meer kan vermeerderen,
maar waarvan men ziet dat zij noodza-
kelijk is.

DeH. Catharinavan Genuatoontons
dezielen in hetvagevuur in volle harmo-
nie met de goddelijke wil die hen reinigt:
“Dezezielenlijdendaaromdesmartelijke
pijnvan het vagevuur graag, en zij willen
nietvan een enkele hoeveelheid daarvan
afzien, omdat het hen toeschijnt dat zij
die terecht verdienen en dat het zo goed
geordend is; zij kunnen zich daarom ook
niet over God beklagen, en het is, voor
zover het op de wil aankomt, zo, alsof
ze al in het eeuwig leven zouden zijn.”
Voorts: “Zo staan de genoemde zielen
in de loutering van het vagevuur onbe-
wogen tegenover datgene wat God hun
geeft aan vreugdevolle tevredenheid of
aan smartelijke pijn. Zij kunnen zich niet
meer naar zichzelf toekeren, zozeer is in
hen hun wil allerinnerlijkst omgevormd
in de wil van God; zijn verordening be-
vredigt hen.”

En zou een dergelijke ziel, die nog
een uur van de loutering voor zich zou
hebben, reeds in de aanschouwing
Gods worden geplaatst, dan zou haar
daardoor een grotere pijn worden toe-
gevoegd dan door die van tien vagevu-
ren. Want zij zou de hoogste gerechtig-
heid en de puurste goedheid, die God
is, nog niet verdragen; het zou ook te-
genover God onpassend zijn. Voor die

ziel echter zou het onverdraaglijk zijn
als zij moest zien dat God nog niet de
volle genoegdoening gebracht was, ook
al zou er maar zoveel aan de genoeg-
doening van de loutering ontbreken als
het geringste trekken met de wimpers.
Om dit laatste roestplekje kwijt te raken
zou de ziel, als zij de keus had, liever
nog naar duizend hellen gaan, dan in
de tegenwoordigheid van God nog niet
geheel en al gereinigd en gelouterd te

verschijnen. Dit is de diepe gezindheid

van de Lijdende Kerk. Zij is niet bitter
en opstandig, maar geduldig en zoet.

De vertraging van de
aanschouwing

Zo lang de tijdelijke zondestraf
niet volkomen uitgeboet is, hebben
de zielen geen toegang tot de zalige
aanschouwing, waarvoor zij zich ten
diepste onwaardig weten. Zij zijn nog
niet in het rijk van de hemelse liefde,
die in het licht van de heerlijkheid
straalt en die door het grootst mogelijke
bezit van de Godheid verzadigd is. Zij
leven nog in het domein van de liefde
in de verbanning, waar zij door het
schemerlicht van het geloof verlicht
en door het heimwee van de hoop ge-
steund wordt.

Onder dit aspect lijkt de Lijdende
Kerk op de hele Strijdende Kerk, of men
haar nu onder de wet van de natuur, de
wet van het Oude Verbond of de wet
der genade beschouwt. Tussen de beide



staten van de Kerk in het vagevuur en
de Kerk op aarde bestaat een diepe
wezenlijke samenhang. Zowel hier als
daar is het het gestalte aannemende
lichaam van Christus, die door de
drie goddelijke deugden geloof, hoop
en liefde leeft, waarvan de eerste twee
vergankelijk zijn en slechts de laatste
onvergankelijk is.

Zowel hier als daar is het de Kerk die
op weg is naar de rust in het vaderland.
DeH.Thomas zegt: “Ofschoon de zielen
na de dood hun trektocht eigenlijk be-
eindigd hebben, zijn zij in een bepaald
opzicht nog altijd op weg, voor zover zij
namelijk nog geen toegang tot de laatste
beloninghebben.” Hun pelgrimsreisisin
zoverre ten einde als zij niet meer uit de
verlossing in de verdoemenis kunnen
vallen en ook voor zover — zoals Thomas
op een andere plaats leert — hun liefde
niet groter worden kan en het uitboeten
van de straf in het vagevuur geen ware
geestelijke vooruitgang, geen wezenlijke
toename van de liefde meer betekent,
maar louter verwijdering is van een
hindernis, de accidentele omvorming
van de toestand der liefde. “En toch
is hun pelgrimage nog niet helemaal
afgelopen, want zij bezitten immers
de zaligheid nog niet en kunnen nog
hulp ontvangen uit het gebed van de
levenden.”

Als men allereerst ook de diepe en
wezenlijke samenhang van de Kerk in
de strijdende en lijdende staat moet
bevestigen, dan is het toch ook belang-
rijk te wijzen op de verscheidenheid
van de beide staten. De verbanning in
het vagevuur is feitelijk verschillend
van de verbanning hier op aarde. Hier
beneden is de verbanning normaal.
Het is goed en heilzaam dat de zielen
hun leven in de nacht van het geloof
en in de verwachting van de hoop be-
ginnen. In de grond genomen is deze
tijd niet een tijd van verbanning, maar
van voorbereiding. De verbanning in
het vagevuur heeft echter een bestraf-
fend karakter. Op zichzelf is zij niet
normaal. Zij is slechts normaal onder
de voorwaarde dat er nog zondestraf-
fen uit te boeten blijven, omdat het op
aarde aan voldoende boete-ijver heeft
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ontbroken. Het vagevuur is waarachtig
een verbanning, een tijd van uitsluiting,
een dwangtoestand, die de zonde als
oorzaak heeft. Waar de H. Johannes
van het Kruis over het vreselijke reini-
gingslijden van de ‘donkere nacht’ te
spreken komt, zegt hij, dat de ziel die
dit lijden doormaakt, helemaal niet of
slechts korte tijd naar deze plaats (van
het vagevuur) moet gaan, omdat een
uur lijden hier beneden de ziel meer
loutert dan vele uren na de dood. lets
later voegt hij er over de zielen in het
vagevuur aan toe: “Zelfs als het vuur hen
aanraakt heeft het totaal geen macht
over hen als er geen onvolmaaktheden
zouden zijn waardoor zij kunnen lijden
en die de stof zijn die het vuur in bezit
kan nemen. Is het uvitgebrand dan is er
voor het vuur niets meer te branden.”
Juist omdat de zielen in het vagevuur
weten, dat de zonde schuldig is aan
hun toestand, vatten zij hun lijden als
verbanning op.

Heimwee

Er bestaat geen twijfel dat de verban-
ning in het vagevuur niet te vergelijken
is met de verbanning in de hel. Noch
door de dagelijkse zonde, die immers
niet met God breekt, noch zelfs door
de doodzonde, nadat zij berouwd en
vergeven is, verdienen de zielen in het
vagevuur “dat zij ook maar een tijd lang
van de zalige aanschouwing worden
beroofd. Het moment van hun toegang
daartoe is alleen maar vertraagd, omdat
het hun, zo lang nog een straf uit te boe-
ten blijft onmogelijk is aan deze laatste
gelukzaligheid deel te hebben, die in de
aanschouwing Gods bestaat.” De nood-
zaak de zinnenstraf uit te boeten brengt
volgens de woorden van de H. Thomas
nog grotere pijn aan de zielen dan het
vuur zelf, omdat deze de toegang van
de ziel tot de hemel vertraagt. Men kan
dat de straf der verdoemenis noemen
- zij het dan ook in een andere, naar
verhouding zeer afgezwakte zin — omdat
het immers, zoals wij zojuist hebben
gezegd, niet om de ook slechts tijdelijke
beroving gaat, maar alleen maar om de
vertraging van de zaligmakende aan-
schouwing. Want “hoe meer men een
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goed begeert, des te groter pijn bereidt
het ervan verwijderd zijn.” Nu is echter
het heimwee naar het hoogste goed in
de ziel volgens dit aardse leven buiten-
gewoon groot; eerstens omdat zij niet
meer, zoals bij ons, de moeizaamheid
en de traagheid van het lichaam heb-
ben, maar ook omdat voor hen het uur
van de definitieve vereniging met God
al aangebroken had moeten zijn. Daar-
uit volgt, dat zij buitengewoon lijden
onder het uitstel dat hun is opgelegd.”
(de retardatione maxime dolent)

Om deze straf te beschrijven ver-
gelijkt de H. Catharina van Genua het
lijden van de zielen in het vagevuur met
een mens die aan het verhongeren is,
maar die met zekerheid weet dat hem
al spoedigbrood aangereiktzal worden:
“De zielen in het vagevuur hebben deze
honger, omdat zij dit brood, waardoor
zij alleen verzadigd kunnen worden,
nog niet zien, maar zij koesteren de
hoop het eens te zien en er geheel en
al door verzadigd te worden. Daarom
verkeren zij, zo lang de honger naar
dit brood in hen nog niet is gestild, in
smartelijke kwelling en pijn.” Deheilige
denkt dat de pijnen der zinnen niets
zijn in vergelijking met de verdere pijn:
“Niet dat de ziel de loutering op het oog
zou kunnen hebben, maar iedere drang
daarin, die ongemeen gloeiend en toch
tegelijk belemmerd wordt, vormt juist
de grootste loutering.”

De kwelling van het heimwee is het
grootste leed van het vagevuur. “Als de
ziel krachtens innerlijke aanschouwing
zich door God door een zo groot vuur
van liefde aangetrokken voelt, dan ver-
vloeit zij helemaal in de gloed van deze
vurige liefde van haar lieve God, die
zij in haar geest voelt binnenstromen.
Als zij dan in dit goddelijk licht ziet
hoe God nooit ophoudt de zielen tot
zich te trekken en ze liefdevol tot hun
totale voleinding te voeren, en wel met
zoveel zorg en behoedzaamheid, en
dat alles alleen maar uit louter liefde,
als dus de ziel dit ziet en God haar in
zijn licht laat zien dat zij zich bevindt
in die hindernis op grond waarvan zij
nog niet deze aantrekkingskracht van
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de verenigende liefde van God, die hij
haar toewendt, kan volgen; ... en als
daarbij nog die drang in de ziel komt,
die zonder hindernis wil zijn om zich
door deze verenigende liefde te laten
aantrekken, dan zeg ik dat de kennis
van alle hiervoor genoemde dingen
datgene is wat die pijnlijke kwelling
voortbrengt die de zielen in het vage-
vuur lijden... Daarom zou de ziel, als
zij nog een ander vagevuur buiten dit
zou aantreffen, waarin zij nog sneller
van deze hindernis zou kunnen worden
bevrijd, zich er onmiddellijk met de
onstuimigheid van de liefde die tussen
God en de ziel gelijkvormigheid creéert
in storten.”

De vreugde van de hoop

Evenwel, terwijl de Kerk is blootge-
steld aan de pijnen van het vagevuur,
die met menselijke woorden niet te
schilderen zijn, wordt haar hart niet-
temin getroost door een onuitputtelijke
opgewektheid, omdat zij immers met
bovennatuurlijke zekerheid weet dat
zij voor eeuwig gered is en dat ieder
ogenblik van haar oponthoud haar
voortdurend dichterbij dit onuitspre-
kelijke moment brengt dat de heerlijk-
heid Gods haar verschijnt en al haar
verlangens gestild zullen worden. Dat
is de algemene leer van de theologen,
en de H. Bellarminus merkt op dat de
zekerheid waarin de Lijdende Kerk zich
bevindt iedere schaduw van angst voor
zonde en eeuwige verdoemenis uitsluit,
ofschoon het vol heimwee wachten
van de hoop blijft voortbestaan. Dat is
echter nog niet de zekerheid van de Tri-
omferende Kerk waar de nitverkorenen
weliswaar geen angst meer kennen, ook
zelfs geen hoop koesteren, echter zich
in het bezit verheugen. Deze zekerheid
is veel groter dan die van de Strijdende
Kerk waar de rechtvaardigen met het
0og op hun eigen eeuwig heil slechts
een zekerheid van de hoop kennen,
die echter niet iedere reden voor angst
vermag uit te sluiten.

Een rustige zekerheid, zoals men
die op aarde niet kent, vervult de Kerk
van het vagevuur met een tevredenheid
die ieder begrip overstijgt. De H. Catha-
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rina van Genua zegt: “Tk geloof niet dat
er een tevredenheid bestaat die met die
van een ziel in het vagevuur kan wor-
den vergeleken, buiten de tevredenheid
die de heiligen in het paradijs hebben.
En door Gods inwerking groeit deze
tevredenheid in deze zielen iedere dag.
Deze tevredenheid groeit omdat iedere
dag de hindernis voor de overeenkom-
stige goddelijke inwerking afneemt.
Deze hindernis is de roest van de
zonde. Het vuur verteert de roest; zo
opent de ziel zich steeds meer voor de
daaraan beantwoordende inwerking
van God. Zoals een afgedekt voorwerp
dat in de zon ligt niet aan de bestraling
van de zon is blootgesteld, wat niet
de schuld van de zon is, die immers
altijd maar doorgaat met stralen, maar
de schuld van de afdekking waarmee
het voorwerp wordt afgeschermd; hoe
minder die zaak met de afdekking is

toegedekt, des te meer is zij blootge-
steld aan de zon, des te sterker wordt
de bestraling. Zo ongeveer is het ook
met de roest van de zonde. Hij is als
het ware de deken waarmee de zielen in
het vagevuur zijn toegedekt. Hij wordt
door het vuur verteerd. Hoe meer hij
verteerd wordt des te meer kan de ziel
aan de bestraling door de ware zon,
die God is, beantwoorden. Hoe meer
de roest (de zonde) afneemt en zij
blootgelegd wordt voor de passende
inwerking van God, des te meer groeit
ook de tevredenheid van de ziel. Het
geluk groeit dus, de roest neemt af, tot
de tijd voltooid is.”

Hoe moet men nu begrijpen dat in
de zielen van het vagevuur tegelijkertijd
zowel een onuitsprekelijke zielenpijn
aanwezig is, die komt omdat de zielen
weten hoe door hun zonde het uur van
de aanschouwing Gods uitgesteld werd,
alsook een onuitsprekelijke geestelijke
tevredenheid, die zijn basis heeft in
de zekere wetenschap dat het spel ge-
wonnen is en dat zij onfeilbaar tot de
aanschouwing Gods zal geraken. De
H. Thomas van Aquino zegt: »Het is
waar, dat op het gebied van de zinnen
de bedroefdheid die het hart bedrukt,
en de vreugde die het verruimt, niet
in dezelfde mens kunnen coéxisteren.
Anders echter verhoudt het zich op het
gebied van de geest, want de geestelijke
ziel kan zich niet samentrekken noch
verruimen. De geestelijke bedroefd-
heid en de geestelijke vreugde heffen
elkaar niet wederzijds op, noch zijn
ze onverenigbaar als zij op verschil-
lende voorwerpen betrekking heb-
ben of op hetzelfde voorwerp, echter
onder verschillende aspecten worden
beschouwd. Niets staat er dan in de
weg dat dezelfde mens tegelijkertijd
gelukkig en bedroefd is. Zo zijn ook
wij, als wij een rechtvaardige vervolgd
zien, tegelijkertijd gelukkig, omdat wij
hem als rechtvaardig herkennen, en
ongelukkig, omdat wij hem vervolgd
zien. Deze beide gevoelens sluiten
elkaar niet uit, en hoe meer zijn zielen-
grootheid ons jubelen laat, des te meer
zullen zijn tegenslagen ons bedroeven.”



Zo wordt aangetoond dat het gelijktij-
dig bestaan van een onuitsprekelijke
geestelijke pijn en een onuitsprekelijke
geestelijke vreugde in het vagevuur he-
lemaal niet onmogelijk is, maar juist
het bijzondere mysterie van het vage-
vuur uitmaakt. “De liefde van God die
in de ziel stroomt, giet hem echter een
dergelijke tevredenheid, die men hele-
maal niet onder woorden kan brengen.
Deze tevredenheid echter neemt van
de zielen die in het vagevuur zijn zelfs
geen vonkje van de smartelijke pijn af.
Dus bezitten de zielen die zich in de
loutering van het vagevuur bevinden
tegelijk de allergrootste tevredenheid
(en vreugde) en hebben zij de aller-
grootste pijn, en het ene heft het andere
niet op.”

De hulp van de
Strijdende Kerk

Haar noodzakelijkheid

De H. Franciscus van Sales zegt: “De
zielen in het vagevuur zijn daar vrijwil-
lig en vol liefde, omdat de goddelijke
wil het zo eist. Zij willen daar zijn,
zoals het God welgevallig is en zolang
het Hem bevalt.” De H. Catharina van
Genua ontwikkelde reeds vroeger een
overeenkomstige gedachte. Zij zei: “Van
de kant van de ziel is het dus zo, dat zij
geen vrij wilsbesluit meer kan treffen en
dat zij niets anders meer kan zien dan
slechts wat God wil. Zij wil ook hele-
maal niets anders meer zien, want zo is
zij vastgelegd. En als de zielen van die
mensen die nog in de wereld zijn een
aalmoes geschonken zou worden om
hun tijd (van loutering) te bekorten,
dan kunnen zij zich niet meer effectief
omkeren om dat te zien, maar zij laten
aan God over wat er op zijn manier
betaald wordt. Zo staan de genoemde
zielen in de loutering van het vagevuur
onbewogen tegenover alles wat God
hun geeft aan vreugdevolle tevreden-
heid of aan smartelijke pijn. Zij kunnen
die niet meer op zichzelf toepassen,
zozeer is in hen hun wil ten innerlijkste
omgevormd in de wil van God.”

Devolmaakte overgave van de zielen
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in het vagevuur staat hun niet in de weg
vol diep verlangen naar de gebeden
te smachten van hen die nog op aarde
leven. Zij willen immers voor alles de
komst van het rijk Gods. Zij lijden er in-
netlijk onder dat het zich in henzelf nog
niet ten volle openbaren kan en dat de
uitstraling van zijn heerlijkheid als het
ware afgeremd blijft. Tegelijk weten zij
dat de gebeden en heel algemeen de
goede daden van de Strijdende Kerk
de definitieve komst van het rijk Gods
in henzelf kan versnellen. Zij begrijpen
dat door een wonderbare ordening van
God hetlot van de Kerk die reeds buiten
de tijd staat, in zeker opzicht gebonden
blijft aan hetlotvan de Kerk die zich nog
indetijdbevindt. Godwilimmersdatalle
ledematen van het Lichaam van Christus
elkaar te hulp snellen. In het Libro della
divina dottrina van de H. Catharina van
Siena staat: “Als ge uw blik naar het va-
gevuur wendyt, vindt ge daar mijn milde
en onuitsprekelijke voorzienigheid voor
de ongelukkige gelovige zielen (‘Armen
Seelen’), die uit onwetendheid hun tijd
verloren hebben. Omdat zij van het li-
chaam gescheiden zijn hebben zij geen
tijd meer waarin zij verdiensten kunnen
verzamelen. Dus heb ik er voor gezorgd
dathunhulp tendeel kan vallen doorjul-
lie, dienogin hetsterfelijkeleven benten
nogtijd voorhen hebt.” Aldus toontzich
een wederzijdse afhankelijkheid tussen
levenden en doden. Dit is een deel van
het grote dogma van de gemeenschap
der heiligen, krachtens welke alle in de
liefde van Christus verenigde gelovigen
één enkel lichaam vormen, “waarvan
de eenheid noch door dood noch door
leven, noch door tegenwoordige noch
door toekomstige dingen, noch door
een of ander schepsel verstoord kan
worden en die zo nauw en innig is, dat
de gebeden van één lidmaat zich aan
alle andere ledematen meedelen voor
zover ze 1og in een toestand van lijden
verkeren.”

De H. Bellarminus bracht de traditi-
onele overweging weer in herinnering
die Petrus van Cluny aan de aanhangers
van Petrus von Bruys voorhield: “De hele
Kerk vormt een enkel lichaam, waarvan
Christus het Hoofd is. Daaruit volgt dat

er een levensgemeenschap moet heer-
sen tussen het Hoofd en de ledematen
en tussen de ledematen onder elkaar,
overeenkomstig de woorden van de H.
Paulus, dat, als het ene lid lijdt, alle an-
dere ledematen met hem lijden. (1 Kor.
12,26) Nuzijn echter de gestorven recht-
vaardigen ledematen van dit lichaam,
want zij zijn zowel met ons als met God
verbonden door het geloof, de hoop
en de liefde. Zo kan ook St. Augustinus
zeggen (Deciv. Dei, lib. XX, cap. 9) datde
zielen van de gestorven rechtvaardigen
geenszins van de Kerk zijn afgescheiden,
die reeds nu het Rijk van Christus is, en
dat de gelovigen, ook de doden, lede-
maten van hetlichaam van Christus zijn.
Het gevolg daarvan is dat de levenden
de doden kunnen en moeten helpen.”
De opdracht van de Strijdende Kerk licht
daar in haar volle schoonheid op. Als
zij de Lijdende Kerk te hulp snelt, dan
werkt zij boven de grenzen van de dood
uit mee aan de komst van het Rijk Gods.
Zij helpt de zielen, zoals Dante zegt,
heilig te worden en zich mooi te maken;
meer nog, zij bespoedigt het uur omdat
haar liefde, nu vrij van alle uit de zonde
voortkomende geremdheden, begint,
God voor alle eeuwigheid die volmaakte
pure verheerlijking te brengen die Hij
van hen verwacht.

Haar wezen en haar
werkzaamheid

De goede werken, d.w.z. de gebeden
en hulpwerken van de Strijdende Kerk,
kunnen allereerst in twee grote klassen
worden ingedeeld, overeenkomstig de
manier waarop zij op de Lijdende Kerk
van het vagevuur worden toegepast.

Tot de eerste klasse behoren alle
handelingen, goede werken van allerlei
soort, innerlijke en uiterlijke, die uit de
bovennatuurlijke liefde voortkomen.
Deze strekken alle zielen in het vage-
vuur tot voordeel, die immers allemaal
in de bovennatuurlijke liefde zijn. De
H. Thomas zegt: »Allen die in de liefde
zijn, vormen één enkel lichaam. Daar-
uit volgt dat het goede van de een zich
uitstrekt tot de ander, zoals bijvoor-
beeld de hand of een of ander ander
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lichaamsdeel dienstbaar is. Zo is het
goede wat een mens doet voor allen tot
nut die in de liefde zijn, overeenkom-
stig het woord van de Psalm (Vulgaat):
Ik heb deel aan allen die Hem vrezen
en zijn geboden onderhouden. Thomas
schreef al vroeger op overeenkomstige
wijze dat het werk van de een de ander
ten nutte kan zijn, als zij met elkaar
in verband staan in de wortel van het
werk, namelijk in de liefde die aan de
basis ligt van alle verdienstelijke wer-
ken, zodat allen die met elkaar door die
liefde zijn verbonden een versterking
ervaren door de wederzijdse werken,
gemeten naar de toestand van ieder
afzonderlijk; een versterking die waar-
genomen kan worden tot in het hemels
vaderland, waar eenieder zich verheugt
in het welbevinden van de ander. Bo-
vendien is de gemeenschap van de
heiligen een dogma.

Het is inderdaad een waarheid die
in het dogma van de gemeenschap der
heiligen besloten ligt, zonder dat de
hele zin ervan uitgeput is. Thomas merkt
verder op dat de hulpwerken die gedaan
worden krachtens de liefde, die immers
alle dingen tot gemeengoed maakt, de
zielen in het vagevuur als het ware een
innerlijke troost brengen die niet alleen
maar de ziel ten goede komt, aan wie
men bij de uitoefening van de goede
werken dacht, maaraan allen metelkaar,
zonder dat deze troost geringer zou
worden; want de vreugde wordt groter
naarmate zij zich meer meedeelt. Ja, het
is zelfs zo, dat niet noodzakelijkerwijs
die ziel aan wie men dacht de grootste
vreugde ervaart, maar die wier liefde het
grootstis; zoals immers ook een kaars die
in het huis van een rijke wordt aangesto-
ken, voor allen straalt, voor de anderen
nog meer dan voor de rijke wanneer zij
betere ogen hebben.

Naast de goede werken die aan de
gestorvenen ten goede komen krach-
tens de eenheid in de liefde (propter
unionem charitatis)} en waaruit zij
geestelijke troost ontvangen, moeten
de nog rechtstreeksere hulpdaden wor-
den gesteld. Die de overledenen ten
goede komen krachtens de uitdrukke-
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lijke intentie (bedoeling) hen te helpen
(propter intentionem in eos directam)
en waaruit zij een gedeeltelijke of zelfs
gehele kwijtschelding van hun tijdelijke
zondestraffen ontvangen.

Deze hulp en gebeden kunnen op
een algemene manier voor alle overle-
denen in het vagevuur worden gedaan.
Zij zijn dan allen tot heil. Zij worden
echter door God niet gelijkmatig onder
hen verdeeld, ook niet in de groottever-
houding van de graad van hun liefde
— zoals het bij de hiervoor genoemde
hulpwerken het geval was — maar, zoals
Cajetanus zegt, in verhouding tot de
bijzondere devotie waarmee zij gedu-
rende hun leven het sacrament van de
boete hebben ontvangen om voor hun
zonden genoegdoening te brengen,
aflaten verdiend hebben en de zielen in
het vagevuur te hulp zijn gekomen.

Rijk zijn is geen voordeel

Deze gebeden kunnen soms op
speciale wijze voor een of meer gestor-
venen worden gedaan. Dan zou het niet
meer juist zijn, maar een dwaling zoals
die van Wycliffe, te beweren dat zij deze
bepaalde overledenen geen grotere
hulp brachten dan alle anderen. De H.
Thomas zegt: “Ongetwijfeld hebben
zij op wie ze gericht zijn meer baat bij
deze gebeden. Bijgevolg wordt iemand
voor wie men veel bidt sneller uit het
vagevuur bevrijd dan anderen voor wie
niet gebeden wordt, zelfs als bij allebei
de zonden even groot zouden zijn.” Er
moet daarom aan worden toegevoegd,
dat het bidden voor een bepaalde ziel
overeenkomstig het plan van de onein-
dige barmhartigheid geschiedt. Daaruit
volgt allereerst dat het hulpwerk voor
een bepaalde ziel die men wil helpen,
die niet meer in een toestand is dat men
haar helpen kan - bijvoorbeeld wan-
neer zij in de hel is, of reeds in de hemel
- andere zielen ten goede komt.

“Men mag geloven dat wanneer
er nog iets van het hulpwerk dat men
voor bepaalde zielen doet, overblijft,
ook als deze zielen dat niet meer nodig
hebben, het overschot door de godde-

lijke barmhartigheid wordt geschonken
aan andere zielen, die nog behoeftig
zijn.” Verder volgt daaruit, dat de hulp
voor een bepaalde gestorvene in het
vagevuur, als die voortdurend in zekere
mate tot hem komt, hem slechts van
nut is in de verhouding tot de inclusieve
of exclusieve zorgvuldigheid waarmee
hij zich gedurende zijn aardse leven
inspande de tijdelijke zondestraffen
uit te boeten. Zo zullen die zielen die
bij het verlaten van deze wereld slechts
in geringe mate in staat van genade
zijn, zonder er veel moeite voor te heb-
ben gedaan genoegdoening te geven
voor hun bedreven zonden, noch voor
de gelovige zielen hebben gebeden,
slechts een zeer geringe hulp krijgen,
ook als men veel voor hen zou bidden,
omdat de goddelijke gerechtigheid
hun nalatigheid en hun hardheid van
hart op deze manier bestraft. Als men
slechts deze leer over de speciale hulp
wilde voorhouden, dat zo de rijken
en zij die vrienden achterlaten na de
dood op grond van aalmoezen en ge-
dachtenissen van de vrienden op meer
hulp kunnen rekenen dan zij die arm
en verlaten zijn, dan is het antwoord
daarop gemakkelijk: dat de armen, als
zij dat waardig zijn, uit de algemene
en bijzondere hulpwerken meer hulp
kunnen krijgen dan rijken, die minder
waardig zijn dan zij. Om nog een an-
der, fundamenteler antwoord te geven,
voegen wij de heerlijke woorden van
de H. Thomas toe, die zegt, dat het uit-
eindelijk geen nadeel is, dat de rijken
in een bepaald opzicht, namelijk de
delging van de tijdelijke zondestraffen,
een voordeel op de armen hebben;
want dit voordeel telt om zo te zeggen
niet mee als men dat vergelijkt met de
graad van het bezit van het hemelrijk,
waar de armen in het voordeel zijn
overeenkomstig het woord van de [eer:
“Zalig gij armen, want aan u behoort
het koninkrijk Gods.” (Luc. 6, 20)

De goede werken van de tweede
klasse, namelijk de algemene en de bij-
zondere, die op de overledenen worden
gericht met de uitdrukkelijke bedoeling
hen te helpen (propter intentionem
in eos directam) zijn hunnerzijds van



tweevoudige aard.

De eersten verkrijgen hun kracht uit
het gebed. Zij zijn de Lijdende Kerk ten
nutte op de weg van de voorspraak (per
viam impetrationis). Dit zijn de goede
werken door welke wij de goddelijke
barmhartigheid smeken het binnen-
gaan van de gestorvene in de plaats van
verkwikking, licht en vrede, die voor
hen bereid is, te bespoedigen. Wij we-
ten wel dat ons armzalig gebed in staat
is een zo hoog doel te verwezenlijken,
omdat Jezus ons immers zelf geleerd
heeft te bidden en te smeken dat het
Rijk Gods kome.

Aflaten
De tweede soort goede werken dra-
gen het karakter van genoegdoening,

die wij God brengen om tenminste
gedeeltelijk de genoegdoening te be-
korten die de gelovige zielen moeten
brengen. Zij komen de Lijdende Kerk te
hulp op de weg der genoegdoening (per
viam satisfactionis). Dit is het moment
om op te merken dat de plaatsvervan-
gende genoegdoening die wij aan God
voor de gelovige zielen aanbieden,
rechtstreeks aan een goed werk kan ont-
springen. Bijvoorbeeld een versterving,
een aalmoes die wij onder ingeving van
de goddelijke genade hebben gedaan.
Soms, als het om een op de gelovige
zielen toepasselijke aflaat gaat, wordt
de plaatsvervangende gencegdoening
door de Kerk uit de overstromende
schat van de genoegdoening van Chris-
tus, de allerzaligste Maagd Maria en

De geheimnisvolle to

de heiligen geput. Onder bepaalde
voorwaarden legt de Kerk haar als het
ware in zekere zin in onze handen en
geeft ons de mogelijkheid haar voor
de zielen in het vagevuur op te offeren
in plaats van haar als verzoening voor
onze zondestraffen achter te houden.
Maar of zij direct uit een goed werk of
uit een aflaat groeien moge, zo is de
plaatsvervangende genoegdoening die
op de levenden in de strenge zin van de
gerechtigheid (per viam justitiae) toe-
pasbaar is, op de gelovige zielen slechts
via de weg der barmhartigheid (per
viam misericordiae), via de voorspraak
(per modum suffragii) overdraagbaar.

Cajetanus voert daarvoor twee voor
de hand liggende redenen aan. De eer-
ste, zegt hij, is dat het verzoenend lijden
op aarde en het verzoenend lijden in
hetvagevuur niet van gelijk belang zijn,
maar zich in grootteverhouding onder-
scheiden. Zo kan het eerste het tweede
vervangen, niet op grond van strenge
gerechtigheid, maar in de mate waarin
God dattoelaat, een beetje op de manier
zoals een geldboete een gevangenisstraf
kan vervangen. De tweede reden is, dat
de jurisdictie van de Strijdende Kerk
zich tot de jurisdictie van de Lijdende
Kerk ongeveer zo verhoudt als het mil-
dere burgerlijke recht tot het strengere
strafrecht. Daarom worden de aflaten
aan de levenden en de gestorvenen
verschillend toebedeeld: de levenden
door de kwijtschelding. De gestorvenen
door de voorspraak. Niettemin zijn de
aflaten, ook als zij aan de zielen in het
vagevuur slechts door middel van voor-
spraak worden verleend, voor hen een
onuitsprekelijke kostbaarheid, omdat zij
de straffen die het binnentreden in de
hemel en het ogenblik van hun hoogste
geluk vertragen, wegnemen of tenmin-
ste bekorten.

Tenslotte moet nog over de hulpwer-
ken van de Strijdende Kerk worden toe-
gevoegd, dat er, omdat er een verschil is
tussen deze die slechts uit liefde voortko-
men en die krachtens een uitdrukkelijke
bedoeling worden gedaan, deze laatste
te onderscheiden zijn in die, die in een
voorspraakgebed bestaan, en die, die

etsing van de Liidende Kerk

in de opoffering van een plaatsvervan-
gende genoegdoening bestaan. Bij alles
wilden wij vooral en op de eerste plaats
de werkingswijze van de hulpmiddelen
voorstellen en niet direct de handelin-
gen, ondernemingen en werken die de
voorwaarden voor de goede werken
zijn. Dezelfde daad of hetzelfde werk
kan namelijk om verschillende redenen
werkzaam zijn. Denken wij slechts aan
het meest voortreffelijke werk, de Heilige
Mis, wier oneindige waarde de verlos-
sing aan het kruis onder ons voltrekt. Zij
is om een veelvoud van redenen reeds al-
leen op zichzelf werkzaam: eerst door de
liefde, want zij verenigt de Lijdende Kerk
metdeStrijdendeKerk, aan wiervorming
in de wereld zij altijd bijdraagt; dan door
middel van het voorsprekende gebed
en door middel van de genoegdoening;
want de Heilige Mis vertegenwoordigt in
iedere generatie de Strijdende Kerk, die
met Christus het Kruisoffer brengt, dat
heilzaam en verzoenend is, niet slechts
voor de levenden, maar ook voor de
gestorvenen.

De afbeeldingen in dit artikel zijn
genomen uit “Les trés riches heures du
duc de Berry” en zijn onderdelen van
‘Het vagevuur’ , door Jean Colombe. De
schilder heeft het niet nodig geacht kwistig
te zijn met gruwelen bij de uitbeelding van
deze pliats waar de zielen worden gelou-
terd van de overledenen die bestemd zijn
voor de eeuwige zaligheid. Zeker, ze lijden
maar de hoop verlaat hen niet: deze leeft
telkens op wanneer ze zien dat een van
hun lotgenoten, na eindelijk van al zijn
onvolmaaktheden te zijn gezuiverd, door
een engel ten hemel wordt gevoerd
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Opvatting van de Kerk

Voor ons, katholieken, moet de
eerste reactie zijn, een beroep te doen
op de leer en de discipline van de Kerk.
Welnu, zij heeft zich duidelijk en krach-
tig uitgesproken over dit onderwerp,
wat bewijst dat zij er een werkelijk
belang aan hecht.

Leo XIII heeft op 15 december 1886
een wet uitgevaardigd: “Als iemand
openlijk de wens heeft geuit, gecre-
meerd te worden en gestorven is zonder
deze ongeoorloofde daad te herroepen,
dan is het verboden hem de kerkelijke
uitvaart en begrafenis te verlenen.” et
Kerkelijk Wetboek van 1917 haalt deze
wet aan en verduidelijkt: “Als iemand
heeftbepaald datzijn lichaam moet wor-
den overgeleverd aan de crematie, dan is
het niet toegestaan zijn wil uit te voeren.
Als deze is vastgelegd in een contract,
een testament of een of andere akte,
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dan moet zij als niet geschreven worden
beschouwd.” (canon 1203, 2)

Decrematie is een menselijke hande-
ling, en zoals iedere menselijke hande-
ling wordt zij geleid door principes, zij
volgt wetten. Het is één manier om met
het einde van het menselijk leven om
te gaan, die invloed heeft op de zeden
en de opvattingen. Er is immers een
rechtstreekse lijn tussen de dodenver-
ering, de manier van begraven, de be-
grafenisceremonies en de filosofische en
godsdienstige opvattingen die eraan ten
grondslag liggen. De mensen hebben
zich er niet in vergist en de geschiedenis
van deze ceremonies, zelfs bij de heide-
nen, bewijst. het.

Geschiedenis

Griekse en Romeinse oudheid
Zo ver als men in de tijd kan terug-
gaan, ziet men dat de oude generaties
“de dood niet hebben beschouwd als

Begrafenis of crematie

Men hoort tegenwoordige veel spreken ten gunste van de
crematie, of verbranding, van het lichaam van de overle-
denen. Maar de Kerk is altijd heel sterk tegen deze praktijk
geweest. Waarom!? Wat moeten we er van denken, nu de
modernistische Kerk inmiddels niet meer zo duidelijk is?

Abbé du Chdtelet

een ontbinding van het wezen, maar als
een eenvoudige verandering van leven.”
(Fustel de Coulanges, La Cité antique).
De ziel bleef heel dicht bij de mensen
en ging door met leven onder de aarde;
zij bleef als het ware verenigd met het
lichaam. De begrafenisceremonies die
door de eeuwen heen zijn doorgegaan,
zijn er het beste getuigenis van.

Mensspraktotde dode: “Houje goed.
Moge de aarde je licht zijn.” Omdat de
overledene doorging met leven moest
men hem voorzien van wat er nodig was
voor het leven: kleding, vaten, wapens,
voedsel en drank. Niet alleen op de dag
van debegrafenis, maar ook op bepaalde
dagen van het jaar bracht men hem
voedsel. Een Latijnse schrijver, Lucianus,
legt ujt: “Een dode aan wie men niets
aanbiedyt, is veroordeeld tot een eeuwige
honger”. Dat werd in het begin van de
christelijke jaartelling bij sommige hei-
denen nog in acht genomen.



Bovendien ging de ziel door met
leven, maar op een vaste plaats; het
lichaam waarmee zij verbonden bleef
moest dus met aarde bedekt worden. De
ziel die geen grafhad, had geen woning:
zij bleef dwalen, ongelukkig en vaak
boosaardig. Het onthouden van voedsel
had hetzelfde effect. Lvenals het voed-
sel was het graf nodig voor haar geluk.
Om dezelfde reden moesten ook alle
voorgeschreven ceremonies zorgvuldig
uitgevoerd, en de bepaalde formules
uitgesproken worden.

Daarom lieten de Atheners de gene-
raals, die na een overwinning op zee ver-
zuimd hadden de doden aan land terug
te brengen om ze ter aarde te bestellen,
ombrengen.

Het onthouden van graf en begrafe-
nisceremonies was een straf waarmee
de wet de grote zondaars trof: men ver-
oordeelde de ziel tot een bijna eeuwige
foltering. Daarom gaat Antigone, in het
stuk van Sophocles, liever dood dan dat
zijhaarbroerzondergraflaat, “want, zegt
zij, “het graf is een wet van de goden
en geen mens heeft het recht haar te
overtreden”.

Maat, toen het filosofisch en gods-
dienstig denken evolueerde werd de
plaats van de doden een onderaards
gebied, de Hades, waar de zielen al-
len verzameld werden en waar straffen
en beloningen uitgedeeld werden. Bij
Homerus ziet men dat het bestaan na de
dood was teruggebracht tot een beeld,
een ontastbare schaduw, die toch het
fysieke en innerlijke portret van de over-
ledene was.

Het crematieceremonieel werd des-
tijds ingevoerd om, naar men geloof-
de, de overgang van de totaal van het
lichaam gescheiden geest naar deze
toestand te verhaasten. De Ilias en de
Qdyssee zijn de bewijzen ervan. Rome
onderging dezelfde ontwikkeling, vooral
aan het eindevan de Republiek en onder
het Keizerrijk. Maar, zoals Fustel de Cou-
langes opmerkt, de ceremonies bleven
onveranderd (LA Cité antique, p. 12).

Overigens kregen de zielen van de
overledenen, die men manen noemde,
een bijna goddelijke eredienst: “Geeft
aan de manengoden wat hun toekomt”,
zegt Cicero; “het zijn mensen die het
leven hebben verlaten; houdt hen voor
goddelijkewezens.” (DeLeg.II,9) Zijhad-
den hun altaren; men riep hen aan om
geholpen te worden.

Andere godsdiensten
Men zal opgemerkt hebben hoe-
veel de Griekse en Romeinse antieke
gewoonten vergelijkbaar zijn met die,
heel bekende, gewoonten van de Egyp-
tenaren.

Bij de Japanners had het shintoisme
dezelfde praktijken als de Romeinen,
maar het accentueerde de afhankelijk-
heid van de levenden jegens de doden:
wanneer een jongeman in Europa ging
studeren, nam hij afscheid van zijn voor-
ouders door hun graf te bezoeken.

De Hindoes hadden oorspronkelijk
dezelfde gedachte en dezelfde praktij-
ken als de Grieken en Romeinen. Deze
dodencultus bleef zelfs bestaan onder de
godsdienst van Brahina, en de redacteur
van de wetten van Manon was verplicht
er rekening mee te houden, hoewel de
nieuwe geloven, in het bijzonder de
zielsverhuizing, er tegenovergesteld aan
warer.

En Fustel de Coulanges maar opmer-
ken: “Ook al kost het veel tijd voor de
menselijke geloven zich veranderen, het
kost nog veel meer tijd eer de uitwen-
dige praktijken en de wetten gewijzigd
worden.” (La Cité antique, p. 17)

De joden en de christenen

De Semieten, de Hebreeén en de
christenen hebben altijd gebruik ge-
maakt van de begrafenis. Dat hield
verband met hun geloof in de onsterfe-
lijkheid van de ziel en de verrijzenis van
de lichamen. En als de crematie soms
werd ingevoerd, was zij verbonden met
afgodische gebruiken: ouders lieten
hun kinderen levend verbranden ter ere

Begrafenis of crematie

van de goden (vgl. koning Achaz, II Ko-
ningen 16, 3). Zelfs in de eerste eeuwen
van de Kerk hebben de christenen altijd
voor de begrafenis gekozen, hoewel zij
wegens de vervolgingen moeilijkheden
en gevaren opleverde.

Zo bevinden zich in Rome, onder
de Sint Pieter, heidense mausolea. Deze
mausolea bevatten meestal urnen met
de as van de doden. Maar daarnaast
vindt men gelijktijdig christelijke graven
waarin de lichamen van de christenen
zijn begraven, en begraven in de nabij-
heid van het lichaam van de H. Petrus.

De Revolutie
en haar gevolgen

Men moet wachten tot de Franse
Revolutie om de verbranding te zien
herleven. Opnieuw had zij geen groot
succes.

Zij begon zich pas in de tweede helft
van de 19de eeuw te doen gelden en
zich te verbreiden, onder het optreden
van de vrijmetselarij door middel van
verenigingen voor de verspreiding van
de crematie.

En dat met een materialistische, op
het nut gerichte strekking. lees alleen
maar: “Ik heb niets gevonden dat zo
simpelis als delichamen in een gasretort
te plaatsen en ze te branden tot ze tot
as zijn teruggebracht, en ik heb eraan
toegevoegd dat het gas dat van deze
distillatie afkomstig is voor verlichting
zoukunnen dienen...” (Briefvan de heer
X. Rulder aan doctor Catte); “Gezien het
aantal sterfgevallen in de stad Londen
zou men er aan het eind van elk jaar,
door middel van crematieapparaten,
20.000 pond menselijk gebeente kun-
nen verzamelen, bestemd om de grond
te bemesten.” (H. Thompson; de twee
citaten zijn genomen uit het artikel van
de “Dictionnaire apologétique de la foi
catholique” over de crematie.)

Van de ceremonies tot de
overtuigingen

Achter het tamelijk vage en grove
karakter van de dodenverering in de
Grieks-Romeinse oudheid maken deze
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praktijken ons twee belangrijke ken-
merken duidelijk: de overtuiging van
de onsterfelijkheid van de ziel, maar
ook de kinderliefde en wat daaruit
voortvloeit.

De onsterfelijkheid van de ziel

Laat ons opmerken dat het niet gaat
om geloofsgeheimen over de aard van
het hiernamaals, maar om die natuur-
lijke realiteit dat de ziel een geest is die
niet kan sterven.

Daaromtrent kunnen we deze con-
clusie van Fustel de Coulanges tot de
onze maken: “Misschien heeft de mens
bij het zien van de dood voor de eerste
keer de gedachte van het bovenna-
tuurlijke gehad en meer willen hopen
dan wat hij zag. De dood was het eerste
geheim. Zij verhief zijn gedachte van
het zichtbare tot het onzichtbare, van
het voorbijgaande tot het eeuwige, van
het menselijke tot het goddelijke.” (Cité
antique, p.20)

Zeker, op zich doet de dood van
het lichaam slechts nadenken over de
onsterfelijkheid van de ziel. Maar dat
zijn natuurlijke geheimen waarvan God
zich bedient om, met zijn genade, de
mensen langzamerhand tot de beschou-
wing (e laten komen niet alleen van het
onsterfelijke, maar ook van het boven-
natuurlijke.

Liefdevolle praktijken

Zoals de naam aanduidt (cultus
komt van het Latijnse colere en bete-
kent “eren”) brengt men eer aan hen
van wie men het leven heeft ontvangen,
aan hen die men dank verschuldigd is.
Als het de ouders zijn is men hun dank-
baar voor het leven en voor alle welda-
den die men van hen heeft ontvangen,
de vroegere volkeren is men dankbaar
voor hun wijsheid, de beroemde man-
nen voor hun weldaden. In die zin
werden de helden en de beroemde
mannen tot de rang van goden verhe-
ven. De Grieken en de Romeinen waren
niet zo onverstandig de mensen die de
dood hadden ondergaan als goden te
eren, maar zij verhieven ze tot de rang
van goden van wie alle weldaden tot de
mensen kwamen.
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Wel, deze verering heeft twee ge-
volgen. Enerzijds, omdat de ziel van
de overledene niet is verdwenen, blijft
men met hem verbonden en dus moet
men hem helpen zoveel men kan. An-
derzijds is de dodenverering belangrijk
voor de levenden zelf. Immers, als
degene die de eer ontvangt er iets aan
heeft bij leven, hij heeft er niets meer
aan na zijn dood. Maar de levenden
hebben er iets aan: de overtuiging van
wat hij heeft ontvangen, d.w.z. een ze-
kere nederigheid.

Tempels van de Heilige Geest

Bij de christenen komt er een derde
realiteit bij, namelijk dat het lichaam
van de overleden christen de tempel
van de Heilige Geest is geweest. Evenals
bij de mis de bewieroking, die alleen
aan God verschuldigd is, zich toch over
de gelovigen uitstrekt omdat zij de tem-
pels van de Heilige Geest zijn, evenals
delichamen van de heiligen en speciaal

van de martelaars vereerd worden om
hetgeen de Heilige Geest in hen verwe-
zenlijkt heeft, zo worden de lichamen
van de christenen het ook.

Er is dus een rechte lijn tussen de
praktijk en de geloven, tussen de manier
om de doden te begraven en de gedach-
te die ertoe leidt, tussen het zichtbare en
het onzichtbare.

De materialistische en hoogmoe-
dige ongelovigen

Ook al veranderen de geloven en
filosofieén zich sneller dan de uitwen-
dige praktijken en de riten, men kan
niet ontkennen dat de verandering van

de uitwendige riten langzamerhand
invloed zal uitoefenen op de gedachte
van hen die ze in praktijk brengen.

De verspreiders van de verbranding
in de 19de eeuw hebben het goed ge-
zien. Mgr. Chollet, aartsbisschop van
Cambrai, kopieerde een circulaire van
de vrijmetselaars: “De roomse Kerk
heeft ons een probleem veroorzaakt



door de crematie te veroordelen. [...]
Devrijmetselaars zouden alle middelen
moeten aanwenden om de toepas-
sing van de crematie te verspreiden.
Door het verbranden van de lichamen
te verbieden, bevestigt de Kerk haar
rechten over de levenden en over de
doden, over de gewetens en over de
lichamen, en tracht in het gangbare de
oude opvattingen te bewaren. Opvat-
ting die vandaag al verdreven waren in
het licht van de wetenschap, en die aan
de geestelijke ziel en het toekomstig
leven raken.”

Zuiver een toestand van
de geest

De argumenten die gaan volgen,
moeten in het licht van de vorige para-
graaf gelezen en begrepen worden.

Naar een hernieuwd leven

De antieke heidense begrafenis-
riten die wij hebben geschetst, of de
katholieke begrafenisceremonies tonen
ons dat de dood geen definitieve en
absolute uitroeiing is. “Begraafplaats”
komt trouwens van het Grieks en bete-
kent “slaapplaats”. Op de begraafplaats
rusten de zielen, zeker in een buiten-
gewone slaap, maar in afwachting van
iets of van een opwekking tot een ander
leven.

De verbranding doet de symboliek
van de ceremonies en van de begraaf-
plaats verdwijnen, en de waarheid die ze
uitdrukken doet de verbranding teniet.

Het begraven lichaam is immers als
de graankorrel die op de aarde is ge-
vallen en die sterft: daaruit zal door de
mysterieuze werking van de goddelijke
almacht, het leven ontstaan. Maar het
verbrande lichaam is als de graankorrel
die gekookt of gebrand is: nooit zal het
leven schenken aan een nieuw leven.
Het is verbrand, er valt niets meer van
te hopen. Een lichaam dat tot as is te-
ruggebracht verwacht niets meer: de
vernietiging blijkt definitief.

Van de zo expressieve symboliek van
de katholieke ceremonies overgaan tot
de negativistische symboliek van de ver-

brandingis niet onschuldig. Eeuwenlang
hebben deze ceremonies de menselijke
gedachte gericht op het hiernamaals.
Men onderdrukt ze niet zonder gevol-
gen. De overgang van de ene symboliek
tot de andere vormt de gedachte om en
oriénteert haar op de ontkenningvan elk
leven na de dood.

Begraven met Jezus

Sint Paulus leert ons, en de Kerk
brengt het ons in de paasnacht in her-
innering: met Jezus zijn wij begraven
in de dood en met Hem verrijzen wij.
Dat is de betekenis van het doopsel
dat, als sacrament, een teken is. Als het
symbool verloren gaat, zal het sacra-
ment ook langzamerhand zijn waarde
verliezen.

De eerbied

De antieke heidense riten en nog
meer de katholieke ceremonies tonen
een grote eerbied voor het lichaam van
de overledene. Die eerbied verbonden
met de begrafenis zet zich voort door
het versierde graf waarbij men zal ko-
men bidden. Die eerbied richt zich via
het lichaam op de overledene zelf. Het
wordt gezien onder twee aspecten: de
begrafenis is een verborgen destructie;
alles gebeurt ondergronds; men legt
een sluier over de ellende van het be-
derf en van de terugkeer tot de stof. Zij
is anderzijds progressief, de natuurwet-
ten volgend die van God komen en in
zichzelf goed zijn.

De crematie daarentegen is zicht-
baar, men kan hem bijwonen en er het
resultaat van zien in de as die men ons
teruggeeft: de waarheid van de des-
tructie wordt wreed voor ogen gesteld.
Bovendien is zij meedogenloos: het
vuur doet het lichaam geweld aan en
door het lichaam heen, wordt er geweld
gedaan aan de echtgenoot, aan de echt-
genote, aan de vader, aan de zoon, aan
de vriend.

De straf aanvaarden

Door het katholieke geloof weet
men dat de dood een straf is door God
opgelegd voor de zonde: “Gij zijt stof
en gij zult tot stof terugkeren”. God
had tegen Adam en Eva gezegd dat zij

gestraft zouden worden met de dood
als zij ongehoorzaam zouden zijn. De
mens moet nederig erkennen dat God
de meester over alle dingen is, en zich
aan dit vonnis onderwerpen. God in
zijn wijsheid legt deze straf op; de mens
in de nederigheid en het vertrouwen
moet zich deze terugkeer tot stof laten
opleggen.

Door de begrafenis voltrekt dit von-
nis zich zoals God het wil: de mens on-
dergaat in zijn lichaam de terugkeer tot
stof. Omzijn heiligen te eren ontheft God
hen soms van deze ellende: hun lichaam
blijft intact.

Bij de crematie, daarentegen, beveelt
de overledene dat zijn lichaam geen stof
maar as wordt. Hijzelflegt zich deze des-
tructie op, het is niet God. Hij ondergaat
niet, hij beveelt. Of men wil of niet, de
manier van handelen doet denken dat
de mens niet de straf van God onder-
gaat: hij ontsnapt aan het gezag van
God en aan de plicht zich aan Hem te
onderwerpen.

Nederigheid of belachelijke

hoogmoed

Zoals de hierboven geciteerde vrij-
metselaar schreef: “Door het verbran-
den van de lichamen te verbieden,
bevestigt de Kerk haar rechten over de
levenden en over de doden.”

Maar de mens van vandaag wil zelf
de absolute meester zijn. Hij geeft zich-
zelf het recht het nauwelijks begonnen
leven uit de weg te ruimen en het leven
dat eindigt af te breken wanneer hij wil.
Evenzo wil hijook demachtzijnlichaam
Op zijn manier te vernietigen. De mens
wil meester zijn over zichzelf niet alleen
totaan de dood, maar zelfs over de dood
heen. Wel, omdat hijniet de macht heeft
het leven terug te geven, en zelfs ook
niet om zich te verzetten tegen de des-
tructie, blijft hem niets anders over, om
zijn zogenaamde macht aan te geven,
dan verder te gaan in de destructie.

Van wie zijn zij
medeplichtigen?

Helaas hebben de autoriteiten in

november 2005 Informatieblad Nr. 209 21



Hersendood

Rome in 1963 de crematie toegestaan
zonder haar werkelijk goed te keuren
(altijd weer die dubbelzinnigheid in
de documenten sinds Vaticanum 1IT).
De verenigingen voor crematie laten
het duidelijk weten. Dat is opgenomen
in het nieuwe Kerkelijk Wetboek van
1983. Rome stelt er enkele bedenkin-
gen bij: de crematie “mag niet verlangd
zijn als ontkenning van de christelijke
dogmata in een sektarische geest, uit
haat tegen de katholieke godsdienst of
tegen de Kerk”. Men zet de deur open
en doet alsof men hem weer sluit. Waar
ligt de onjuistheid van een dergelijke
redenering? Ziedaar: door deze reserve
doen de modernisten geloven dat het
enige probleem van de crematie de ont-
kenning van de christelijke dogmata is
{(dogmata van het eeuwig leven en van
de verrijzenis van de lichamen), terwijl
wij hebben gezien dat het om heel
wat meer dan dat gaat. De Kerk doet
zo afstand van een hele rijkdom aan
christelijke overtuigingen en praktijken,
terwijl zij er tot nu toe met de meest
angstvallige zorg over gewaakt had.
De vrijmetselaars vragen niets anders,
tenminste voor het ogenblik.

Maar, zal men aandringen, de crema-
tie is op zich neutraal. Maar nee! In het
leven is niets neutraal, niets bestaat op
zich. Er bestaat geen daad zonder een
motief. Welnu, de crematie aanvaarden
staat gelijk met het afstand doen van de
begrafenis. Welk motief, ja, welk motief
kan rechtvaardigen dat er afstand ge-
daan wordt van het principe hiervan?

Men hoort zeggen dat zij in geval
van noodzaak zij legitiem zou zijn. In-
derdaad, men moet zeker toegeven dat
de begrafenis een van die praktijken is
dieuitzonderingen verdragen, in tegen-
stelling tot de echtbreuk of de abortus.
Maar wie ziet niet allereerst dat de uit-
zonderingen van nature uitzonderlijk
zijn en slechts breken met het gewone,
wanneer door Gods wijsheid voor
buitengewone en zeldzame motieven
die ook moeten beantwoorden aan de
hoogste wijsheid van God een andere
oplossing nodig wordt? Laat men ons
dus niet spreken van het motief dat
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de epidemie zou zijn: in een dergelijk
geval is het gebruik van ongebluste
kalk altijd gekend geweest en zeker te
verkiezen. Laat men ons niet spreken
over plaatsgebrek, want de levenden
moeten juist de plaats maken die toe-
komt aan de dodenverering, zoals men
plaats maakt voor gebouwen... of voor
voetbalvelden

Conclusie

Een schrijver heeft in één zin het
principe samengevat dat ons leidt:
“Door aanhoudend niet te leven zoals

de doden begraaft. Wel, de crematie
brengt, door haar symboliek, een an-
dere manier van denken met zich mee:
de mens meester over zichzelf tot na
de dood; de mens zonder onsterfelijke
ziel, en ook geen hoop op een leven na
de dood. De mens teruggebracht tot
de stof en die, na de dood, slechts kan
terugkeren tot “het grote geheel”, de
moeder aarde, en “met haar kan samen-
smelten” zoals het document dat uit-
gegeven wordt door de Franse Federatie
van Crematie te Parijs verkondigt.

men denkt, zal men eindigen met te
denken zoals men leeft”.

Dooraanhoudend niet tebiddenvol-
gens zijn geloof, zal men eindigen met te
geloven zoals men bidt.

Door aanhoudend de doden niet
te begraven zoals men gelooft, zal men
eindigen met te denken zoals men



van AQuINo

De grote denker die in zijn
Summa Theologica
een geweldige synthese heeft gegeven,
waarin ailes wat over God
en de mens kan worden gekend,
wordt opengelegd.
Zijn werk 1s een monument van
corspronkelijke christelike denkkracht.

De hoop: het geluk van het hart

De vrees voor God

De vrees voor God kan tweevoudig zijn. Alsiemand zich naar
God keert, omdat hij vreest door God gestraft te worden, dan is
dit een slaafse vrees, de vrees die een slaaf heeft voor zijn heer.
Maaralsiemand zich tot God keert, omdat hij vreest God doorde
zonde te beledigen, dan is het eent kinderlijke vrees, de vrees die
een zoon heeft om zijn vader die hij bemint te beledigen.

Slaafse vrees treffen we aan in degene die geloof en hoop
bezit, maar door de zonde de genade en de caritas verloren
heeft. Zij is goed voor de mens, omdat zij hem tot berouw en tot
de liefde voor God kan voeren. De kinderlijke vrees treffen we
aan in iemand in staat van genade en van de caritas. Omdat hij
de caritas bezit vreest hij God te beledigen, Die hij liefheeft.

Het is de kinderlijke vrees, die de gave van de Heilige Geest
is. Het is de kinderlijke vrees, die de hoop werkelijk vervolmaakt
door de de mens ertoe te brengen zich zijn verlossing te verze-
keren door de zonde te vermijden.

De vreze des Heren is het begin van de wijsheid’ (Ps. 110,
10). Feitelijk is het het geloof, dat aan de mens het wezenlijke
van de wijsheid geeft; want het is het geloof, dat aan de mens
de waarheid leert over God, de oorzaak van alle dingen en dat
hem in staat stelt zijn daden te regelen in overeenstemming met
de goddelijke wet. Maar zowel de slaafse als de kinderlijke vrees
zijn de eerste resultaten van de wijsheid. Want slaafse vrees stelt
de mens in staat zijn daden te regelen in overeenstemming met
de goddelijke wet door hem de bedreiging van de goddelijke
straf voor ogen te stellen. En kinderlijke vrees is het begin of de
eerste schrede in de praktijk van de wijsheid, omdat zij de mens
ertoe brengt God te vrezen en zichzelf aan de goddelijke wet te
onderwerpen.

Vrees en liefde

De mensen zeggen vaak, dat de liefde de vrees uitbant. Wan-
neer we dit woord toepassen op de liefde en de vrees voor God,
is het gedeeltelijk waar en gedeeltelijk onwaar. Het is waar, dat
deliefdevoor God deslaafsheid of delafhartigheid van de slaafse
vrees wegneemt. Want hoe meer iemand God bemint, des te
minder vreest hij voor de straf. Want hoe meer hij God bemint,
des te minder denkt hij aan zichzelf, zelfs wat de straf betreft. En
hoe meer hij God bemint, des te meer vertrouwt hij erop, dat hij
aan de straf zal ontkomen en het geluk zal bereiken.

Maar de kinderlijke vrees, de gave van de Heilige Geest,
neemt toe naarmate de liefde tot God in de mens toeneemt.
Want hoe meer de mens iemand, des te meer vreest hij hem te
beledigen of van hem gescheiden te worden. Zo ook hoe meer
iemand God bemint, deste meerzal hij vrezen Hem te beledigen
of van Hem gescheiden te worden.
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De volmaaktheid van de hoop

Devolmaaktheid van de hoop en de vrees vinden wij in de
eerste zaligheid: ‘Zalig de armen van geest, want hun behoort
hetrijk der hemelen’ (Math. 5, 3). Wanneer iemand zich in de
kinderlijke vrees aan God onderwerpt, houdt hij op grootheid te
zoeken in zichzelfof iniets anders buiten God. Bijgevolg zondigt
hij niet langer meer door ijdelheid of hoogmoed in zichzelf of
door gehechtheid aan de schatten van deze wereld. Dan is hij
‘arm van geest’. Hij zoekt zijn geluk alleen in God. En zijn belo-
ning is de beloning van de hoop, ‘het rijk der hemelen’.

Wanhoop

Devijanden van de hoop zijn de ondeugden wanhoop en
vermetel vertrouwen. Wanhoop bestaat in het verlies van het
vertrouwen op Gods goedheid en barmhartigheid. Vermetel
vertrouwen is de zonde, waardoor wij veronderstellen dat God
het geluk zal geven aan de mens, terwijl hij er geen aanspraak
op kan maken. De zondaar bedrijft deze zonde, wanneer hij
hoopt de aanschouwing van God te verkrijgen zonder berouw
te hebben over zijn zonden.

Van de drie grote zonden tegen de drie goddelijke deugden
van geloof, hoop en liefde zijn ongeloof en haat tegen God ern-
stiger dan wanhoop. Want ongeloof betekent, dat de mens niet
gelooft in Gods eigen waarheid. En haat tegen God betekent,
dat de mens zijn eigen wil stelt tegenover Gods eigen goedheid.
Maarwanhoop betekent, dat de mens ophoudt te hopen op een
aandeel in Gods goedheid.

Wanhoop is voor de mensen echter gevaarlijker dan onge-
loof en haat tegen God. Want wanhoop betekent, dat iemand
zijn hoop opgeeft. Iemand zonder hoop heeft niets om voor te
leven, niets om natestreven, niets om tewinnen. Hij kan zichzelf
en anderen niet respecteren en God niet beminnen. In zulk een
toestand zal de mens zich hals overkop in de zonde storten. Elke
zonde zal er de oorzaak van zijn, dat hij nog des te meer gaat
wanhopen. Omdathij nietlanger vertrouwt op de goedheid van
God, heefthijgeen enkel middel om zich uit de zonde op terich-
ten. Een wanhopig mens stort zich waanzinnigin de hel. Alleen
een grote genade en de barmhartigheid van God kan hem van
zijn gevaarlijke tocht naar het ongeluk terugroepen.

Wanhoop wordt hoofdzakelijk veroorzaakt ofwel door
wellust of door traagheid. Wellust bindt de mens vast aan de
genoegens van het vlees. Daarvandaan heeft hij geen smaak
in of verlangen naar geestelijk goed. Of hij beschouwt dit als te
moeilijk om te bereiken. Hem blijft niets anders over dan wan-
hoop. Lauwheid of geestelijke traagheid werpt als het ware een
sluier over het verstand van de mens. Zij maakt dat het streven
naar het goede te moeilijk schijnt en bijgevolg brengt zij de
mens tot wanhoop.
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Vermetel vertrouwen

Vermetel vertrouwen is op zichzelf niet zulk een ernstige
zonde als wanhoop. Want vermetel vertrouwen ontkent de
goedheid van God niet. Het verlaat zich te veel op de goedheid
van God met uitsluiting van zijn rechtvaardigheid. De mens
maakt zich immers schuldig aan de zonde van vermetel ver-
trouwen, wanneer hij het geluk hoopt te verkrijgen, ook al heeft
hij zich niet voorgenomen zijn zondige levenswijze vaarwel te
zeggen.

Vermetel vertrouwen vindt zijn oorzaak in de hoogmoed.
Fen vermetel mens hoopt de glorie te verkrijgen zonder ver-
diensten, vergiffenis te verkrijgen zonder berouw. Hij doet dit,
omdat hij zo hoge opvattingen heeft over zichzelf, dat hij zich
inbeeldt dat God hem niet voor zijn zonden zal straffen noch
hem van het geluk van de hemel zal uitsluiten. Een vermetel
mens is als een trotse echtgenoot, die zijn vrouw voortdurend
mishandelt en beledigt, maar nog steeds verwacht dat zij hem
om zijn vermeende volmaaktheden zal beminnen.

Evenals wanhoop verdrijft ook vermetel vertrouwen de
waarachtige hoop uit het hart van de mens. Een vermetel mens
leeft in een valse hoop. Het grote gevaar van vermetel vertrou-
wen ligt hierin, dat het de mens ertoe brengt de genaden van
de Heilige Geest, die hem tot berouw zouden kunnen brengen,
te verachten. Door zijn verkeerd beoordelen van zijn eigen
voortreftelijkheid verblind versmaadt hij de pogingen van God
om hem vanuit de zonde naar het geluk te voeren.

De behoefte aan hoop

De grote zonde van de wereld van onze dagen is de zonde
van hoogmoed. Het strijdbare atheisme in de wereld heeft de
mensen van hun geloof beroofd en hun hoop vernietigd. Wan-
neer de mensen geen hoop hebben, wordt de wereld door het
geweld geregeerd. Waar geen hoop is, daar is slechts oorlog
en haat. Dat is de reden waarom de wereld nog steeds in de
maalstroomvan de oorlogligt ondergedompeld. Datisdereden
waarom de verlieslijsten van de oorlog elke dag weer groter
werden, waarom het aantal van de verhongerende, de zieken,
de daklozen en de verdrevenen schrikwekkend is gegroeid.
Waar geen werkelijke hoop op God is, daar is geen liefde voor
God. Waar geen liefde voor God is, daar is geen werkelijke liefde
voor de mensen. Een wereld zonder hoop is een teleurgestelde
wereld. Zonder hoop heeft de mens geen gelegenheid om door
de horizonten van het geloof de ogen van zijn ziel te openen
voor de oneindigheid van de aanschouwing van God. Zonder
hoop is de mens een slaaf van zijn hartstochten, van hetgeen
hetlaagste in hem is. Zonder hoop kan de mens nooit zijn ware
bestemming bereiken.

Het enige geneesmiddel voor de wereld is een terugkeer
naar de liefde tot God door geloof en hoop. Het geloof zal de



ogen van de mens openen voor de ware heerlijkheid van God en
van de mens. Het zal hem een uitzicht geven om voor te leven,
een doel op een betekenisvolle tocht. Hoop zal de mens moed
geven, moed steunend op de zekerheid van de mogelijkheid
om het ware geluk te bereiken. Evenals wanhoop de mens de
teleurstelling brengt van het ongeluk, zo brengt hoop het geluk
aan het hart van de mens. Voor iemand in wanhoop moet het
leven schijnen als een zucht van droefheid tussen twee ogen-
blikken van stilte in. Maar voor iemand die hoop heeft is het
leven een zucht van liefde, die komt van een God, Die Liefde is
en die gelukkig en zeker weer terugkeert naar diezelfde God,
Die Liefde is.

De caritas:
de vriendschap met God

De caritas: de vriendschap met God

Heb je ooit een pakje gekregen, in bont gekleurd papier
gewikkeld, met frisse linten dicht-gebonden en daarop ge-
schreven ‘Niet openen voor Kerstmis? Herinner je je dan nog
dat gevoel van geluk, wanneer je op de linkerkant van het pakje
de naam van de afzender zag staan? De naam van iemand van
wie je hield of van iemand die jou beminde? Kun je je nog de
vreugde van je hart te binnen brengen, wanneer dit voortdreef
langs wolken van mysterie, terwijl het zich verwonderd afvroeg
wat het pakje toch wel zou bevatten? Of, als je meende dit te
weten, hoe je hart zich verheugde om dit bewijs van liefde van
iemand voorjou! Met welk een vurige maar zekere verwachting
heb je dit cadeautje tot Kerstmis bewaard, tot je de mysterieuze
omhulsels kon verwijderen en het wonderlijke ding, dat de
liefde je gebracht had, werkelijk kon zien!

De deugd van caritas is als het ware zulk een kerstgave. Zij is
een bewijs van de liefde van God voor ons. Zij is het fundament
van onze liefde voor God. Zij brengt ons God Zelf. Maar zolang
als wij nog in dit tegenwoordig leven zijn, brengt zij ons God

omhuld in het papier en de linten van het geloof
en daarop geschreven ‘Niet openen voor de eeuwigheid’.

De caritas brengt God tot de mens, omdat zij de vriend-
schap is van de mens met God. Evenals elke vriendschap is zij
een liefde van welwillendheid, dit wil zeggen zij is een belange-
loze liefde. De caritas bemint God om Hemzelf. Zij zoekt geen
zelfzuchtig gewin of voordeel. Zij rust in God als in het Hoogste
Goed. Bovendien steunt de caritas, evenals elke vriendschap, op
een gemeenschap van belangen of van leven. Door de caritas
geeft God aan de mens een aandeel in het goddelijk leven en
bijgevolg een aandeel in het goddelijk geluk. Het geluk van
God bestaat in zijn liefde tot zijn eigen oneindige goedheid en
volmaaktheid. De caritasishetaan-deel van de mensin deliefde
van God tot zichzelf. Zij is het aandeel van de mens in het eigen
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gelukvan God. Zoals God gelukkig is in de liefde tot zichzelf, zo
is de mens gelukkig, wanneer hij door de caritas een aandeel in
die liefde heeft.

Omdat God zowel oneindig als enkelvoudig is, is zijn liefde
tot zichzelf identiek met Hemzelf. Daarom is zij oneindig, een
grenzeloze oceaan van liefde, een onbegrensd en ongeschapen
vuur van liefde, dat voor immer het hoogste goed omvat, dat
God is. De caritas, het aandeel van de mens in deze oneindige
liefde, is een geschapen gave. Zij is een geschapen, begrensd
aandeel in de goddelijke liefde. Omdat de mens een schepsel is,
omdat zijn wil een geschapen wil is, kan hij God nietbeminnen
met diezelfde eindeloze liefde waarmee God zichzelf lietheeft.
Maar door de caritas kan hij God beminnen zoals God zichzelf
bemint, dat wil zeggen hij kan God bezitten als de bron van
eindeloos geluk, hij kan God bezitten zoals Hij is in zichzelf, als
het Hoogste Goed.

De voortreffelijkheid van de caritas

De caritas is een deugd waarvan God als het Hoogste Goed
de norm of de maat is. Zij verenigt de mens met God zelfals het
Hoogste Goed. Zij is een deugd die van alle andere deugden on-
derscheiden is, omdathaar object God zelf is, beschouwd als het
object van eeuwig geluk. Zij is voortreffelijker dan alle andere
deugden, omdatzij nietzichzelf zoekt. Zij rustin God eenvoudig
omdat Hij God, hetHoagste Goed is. Zij is voortreffelijkerdande
zedelijke deugden, omdat deze alleen betrekking hebben op de
middelen die de mens tot zijn doel leiden, terwijl de caritas het
doelzelfbereikt, God zoals Hij is in zichzelf. Zijis voortreffelijker
dan de goddelijke deugden van geloof en hoop, omdat geloof
en hoop God bereiken inzover wij aan Hem de kennis van de
waarheid of de verzekering van ons geluk ontlenen, terwijl de
caritas God bereikt om in Hem te rusten zonder enige gedachte
aan of verlangen naar persoonlijk gewin of voordeel.

Bovendien, omdat de caritas God bereikt juist als het doel
van de mens, kan geen enkele andere deugd waarlijk volmaakt
zijn, tenzij haar daden door de caritas gericht worden op het
laatste doel van elke menselijke werkzaamheid, God zoals Hij
is in zichzelf. De menselijke daden van de verstandigheid of de
rechtvaardigheid of zelfs van geloof en hoop leiden de mens
niet tot zijn laatste doel, tenzij ze door de caritas op dat doel
gericht worden. de caritas verenigt de mens met God, het doel
van alle menselijke daden
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Arme kinderen! De volwassenen
verbieden hun alle toffe dingen: het
spelen met de leuke lucifers, het be-
schilderen van de muren, de films die
naachtuurop detelevisiekomen. Nu
zijn de kinderen nog kinderen en zij
moeten leren, maar de volwassenen
hebben ervaring en overzicht over
de dingen. Het leven is geen kinder-
spel, overal loert er gevaar. Kinderen
moeten nu eenmaal, overdrachtelijk
gesproken, aan de teugels genomen
worden.

van de gotische kathedralen werken van
sacrale architectuur hebben geschapen,
alleen om een waardige tempel op te
richten voor geboden. Of, dat mannen
en vrouwen van alle christelijke eeuwen
de weg van de algehele overgave, de ar-
moede en de afzondering gegaan zijn,
omdat een willekeurig afgekondigde
verbodsmoraal ze in de ban geslagen
heeft.

De inhoud van de christelijke bood-
schap bestaat veeleer in de belofte van
een nieuw leven, dat alle verwachtingen

Hoe komt dat de Kerk bijna alles wat [
plezierig is verbiedt? Dat bewijst in ieder |
geval haar zin voor willekeur en |

e e
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Zou dat in de Kerk anders moe-
ten zijn? Moeten niet ook de gelo-
vigen, vooral de jonge, beschermd
worden tegen de verlokkingen en
gevaren van deze wereld? (Voor-
opgesteld dat men de “zonden” als
zo'n gevaar beschouwt!) Wijzen
niet vermaak en pret maar al te vaak
de weg tot het verderf, zodat verbo-
den eerder als wegwijzers dienen,
waarmee de Kerk de christenen die
haar toevertrouwd zijn wil leiden?

De gedachte ligt voor de hand,
en gaat toch helemaal de verkeerde
richting uit. God heeft zich niet
geopenbaard en zijn Zoon in de
wereld gezonden om de mensen
onder de tucht van een verbods-
moraal te nemen. Natuurlijk zijn er
in de Kerk verboden (Gij zult niet
doden,... gij zult geen echtbreuk
plegen,... gij zult de vrouw van uw
naaste niet begeren...enz.) Het zijn
er niet veel!

Maar geen enkel ernstig denkend
mens zou ooit kunnen aannemen,
dat hele legioenen van martelaren
om enkele verboden hun leven ge-
laten hebben. Dat de bouwmeesters

onderdrukking. |

van het menselijk hart te boven gaat.
“Tk ben gekomen, opdat zij het leven in
overvloed hebben”, zo beschrijft Jezus
zijn opdracht als herder (Joh. 10,10).
En iedere christelijke opvoeding, die
van de ouders evenals ook die van de
Kerk, die toch de leermeesteres van het
geloof is, heeft tot doel de mens geen
verboden, maar de vervulling aan te
bieden, hun niet een regel te geven,
maar het geluk te tonen.

Geloven wil niet zeggen, zich aan de
willekeur van een kerkelijke wetgever te
onderwerpen, maar zich in de “volheid
van het leven” te verheugen.

Het eerste wat een christelijke
opvoeding doorgeeft, is daarom de
“smaak aan het leven”. De schepping,
de natuur, de eigen persoon, dat alles
heeft een bedoeling, een diepe besten-
digheid in Hem, die hemel en aarde
geschapen heeft. Het maakt blij, bij de
vraag naar de zin van het eigen bestaan
niet bij het antwoord te moeten blijven
staan, uiteindelijk niet meer dan dat
“druppeltje slijm in het gat van het
niets” (Jean Paul Sartre) te zijn. Het
geheim van God is ondoorgrondelijk.



Maar het verschijnt, als God zich in
Jezus geopenbaard heeft, in de mens
die van zichzelf zei, dat Hij “de Weg,
de Waarheid en het Leven” is. In een
concrete persoon werd het mogelijk in
relatie te treden met het geheim, dat de
gehele schepping draagt.

En zo heeft in de meest ware zin
van het woord diegene geluk, die onder
mensen leeft, in wier gezichten zich
dit geheim weerspiegelt. “Ziet, hoe zij
elkaar liefhebben”, luidde het oordeel
van de heidense omgeving over de eer-
ste christenen in de wereldstad Rome.
Liefde en genegenheid hangen meestal
af van de sympathie die mensen voor
elkaar ervaren. Onder christenen is
deze liefde en genegenheid dieper,
verhevener en beter te objectiveren.
Hier bestaat een concrete band. De
H. Paulus past het voorbeeld van het
lichaam toe. Dit mystieke (dat wil zeg-
gen geheimvolle) Lichaam is Christus,
die de Kerk is. En het weten dat ook de
ander, het kind, de man, de vrouw, de
vriend en de collega, deel is van dat ene
Lichaam, verheft de verhouding tot de
naaste tot een heel ander niveau.

Niet de wereldlijke, maar heel andere
maatstaven beslissen over waarde en be-
tekenis van het eigen leven. Titelplaten
van de tijdschriften, televisieseries en
de alomtegenwoordige reclame propa-
geren de dynamische en zelfbewuste
mens, die succes en vrijheid met elkaar
weet te verbinden. Een prestatiemaat-
schappij bekroont de mens die promotie
maakt, degene die veel doorzettings-
vermogen heeft, maar niet de zwakke,
om maar niet te spreken van de zieke of
oude mensen.

Christelijke opvoeding is daaren-
tegen in staat, tegenover dit gangbare
beeld een ander, kritischer zicht op de
werkelijkheid van het leven te stellen,
dat wezenlijk met meer factoren reke-
ning houdt dan de platte optiek van een
consumptie- en welstandmaatschappij.
Kritiek wordt hier in positieve zin be-
doeld. De waakzame vraag: “wat steekt
daarachter?”is niet de voortdurende

poging, tegen iedere prijs het aanstoot-
gevende te zoeken en aan de kaak te
stellen, maar het is de vraag naar het
goede en ware, dat werkelijke aandacht
en opmerkzaamheid verdient. Door de
mensen tot kritiek op te voeden, be-
waart de Kerk hen juist voor willekeur
en onderdrukking en wil zij hen in staat
stellen, vrij van ballast hun werkelijke
bestemming te volgen.

Een vrouw die in de omstandighe-
den is, een begenadigde ballerina te
worden en daarin ook haar vervulling te
vinden, zou zich, omwille van haar eigen
geluk, niet in haar jonge jaren door het
overmatig genot van zoete snoeperijen
in een klein tonnetje moeten verande-
ren, dat al bij het oplopen van de trap
begint te hijgen. En een man, die een
geslaagd politicus zou kunnen worden,
zou er slecht aan doen, als jongere zijn
hele kracht in het drugsmilieu te laten.
Natuurlijk gaat het niet alleen om de
beroepscarriére, hetgaatom de “carriére”
als mens, die in de loop van zijn even de
schoonheid van de christelijke roeping,
dat wil zeggen van het kindschap Gods
kan ontdekken, wanneer hij wil. Hier
speelt zich het drama van de menselijke
vrijheid af. De schrijver C.S. Lewis heeft
dit drama in zijn roman “De grote schei-
ding” in een denkbeeldige voorhemel
verplaatst: Het aardse leven is afgesloten,
met een bus rijden de mensen in een
paradijselijk aandoend landschap, waar
zijvolkomen vrij nog eenmaal, deze keer
echter onherroepelijk tussen goed en
kwaad, tussen hemel en hel kuninen kie-
zen. Ookdeschuine moppenvertelleren
seksuele wellusteling verschijnt, zijn last
draagt hij op zijn schouder in de gestalte
van een rode hagedis, voortdurend fluis-
tert zij hem aanwijzingen in het oor.
Een engel biedt aan, hem van het dier
te bevrijden. Een hardnekkig worstelen
begint, en pas nalang op hem inpraten
is de wellusteling bereid, zich van de ha-
gedis te laten bevrijden. Dadelijk treedt
er een onverwachte verandering op: de
moppenverteller groeit uit tot een rijzige
jonge man, uit het reptiel ontstaat een
prachtig paard. Enige ogenblikken later
vliegen beide weg, de vrijheid in.

In dichterlijke vorm is hier een be-
schuldiging ingebracht tegen de wijd-
verbreide houding, dat het christendom
de mensen met een willekeurige ver-
bodsmoraal knecht, alleen om ze klein
te houden. Natuurlijk is het mogelijk
zich al op jonge leeftijd seksueel geheel
uit te leven, om dan uitgebrand en naar
steeds sterkere opwinding zoekend het
huwelijk in te gaan. Maar is een man
niet mannelijker, en is een vrouw niet
vrouwelijker, en zijn zijbeiden niet vrijer,
wanneer zij hun seksualiteit beheersen,
in plaats van haar tot dat kleine reptiel
te laten worden, dat mettertijd zijn ei-
gen leven leidt en omwille van zichzelf
voortdurend bevredigd wil worden?
Het is een sprookje van de tegenwoor-
dige tijd, dat degene die zijn driften en
hartstochten het meest uitleeft, zich het
best ontwikkelt. Het is veeleer juist, dat
degene die krachten als de seksualiteit in
hun samenhang weet onder te brengen,
zijn “hoogste vorm” en ware grootheid
vindt.

Terug naar het thema: alle mensen,
en dat geldt niet alleen voor de ge-
doopten, hebben de mogelijkheid, de
redelijkheid van hetgeloofin God en het
eeuwig leven van de onsterfelijke ziel te
erkennen. Dit inzicht, dat de enig echte
grond van de waarde van de persoon le-
vert, te bederven door een houding, die
de grootheid van de mens helemaal niet
meerwilbemerken, omdatzijnihilistisch,
materialistisch of heel eenvoudig plat en
oppervlakkigis, zouniet alleen het geluk
van hetindividuverminderen, maarhem
ook de vrijheid ontnemen, zich te ont-
wikkelen in overeenstemming met zijn
ware besternming. Een christelijke op-
voeding is daarom altijd opvoeding tot
kritiek, die iedere poging om de kroon
van de schepping, het wezen mens, te
onderdrukken, wil tegengaan.
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| Geesteliji leven

Lebuinus werd geboren in lerland. Al
jong toonde hij een grote aantrekkings-
kracht tot het gebed, verstervingen en de
werken van barmhartigheid. Hoewel hij
een sterke deugd had opgebouwd, bleef

H. Lebuinus,
Patroon van
Deventer

| 2 november

hij altijd met vrees en beven aan zijn
heiliging werken. Allen die hem kenden
beminden en respecteerden hem. Men
werd altijd getroffen door iets goddelijks
dat van zijn gezicht afstraalde.

Hij trad in bij de benedictijnen. Toen
hij priester gewijd was voegde hij zich in
de lage landen overzee bij andere missi-
onarissen die daar het geloof predikten.

Hij wendde zich tot de H. Gregorius die
in opdracht van de H. Bonifatius het de
leiding over het diocees Utrecht had.
Door hem werd Lebuinus met vreugde
ontvangen. Men gaf hem de opdracht
om met Marcellinus, leerling van de
H. Willibrordus, het evangelie te gaan
verkondigen in het land dat tegenwoor-
dig Overijssel heet. Daar was een dame,
Abachilde geheten, die hem beschouwde
als een door hemel gezonden engel. Een
groot aantal afgodendienaars bekeerde
zich, en de heilige missionaris bouwde
tegen het jaar 772 een kapel op de weste-
lijke oever van de rivier, in de omgeving
van Deventer. Hij had veel te lijden van
de heidenen die niet wilden luisteren,
maar de vervolgingen konden zijn ge-
loofsijver niet doen afnemen.

De Saksen die in de omgeving leef-
den hadden de gewoonte ieder jaar een
bijeenkomst te houden in Markelo, om
er de publieke zaken van hun natie te be-
handelen. Lebuinus ging er heen en ver-
toonde zich in zijn priesterkleding, met
een kruis in de ene en het evangelieboek
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in de andere hand. Toen men offers ging
opdragen riep hij met een stem vol van
kracht en majesteit uit: “Luistert allen
naar mij, of liever luistert naar de God
die door mijn mond tot u spreekt. Weet
dat Hij de Heer is, de Meester van hemel
en aarde en van alle dingen die bestaan.
Hij alleen is de ware God.” Hij voegde
eraan toe dat hij zijn ambassadeur was,
dat hij kwam om Hem aan hen te doen
kennen en hij voorspelde hun dat zij, als
zij weigerden naar hem te luisteren wel-
dra zouden omkomen door de wapens
van een prins die dezelfde God in zijn
woede tegen hen zou verwekken. Door
deze redevoering ontstaken verschil-
lende Saksen in woede en wapenden
zich met wat zij maar tegenkwamen om
hem van het leven te beroven, maar de
heilige ging midden tussen hen door
en ont- snapte.Toen bracht een van de
voornaamsten van de vergadering naar
voren dat zij, als zij de ambassadeurs van
de mensen met menselijkheid en zelfs
met onderscheiding ontvangen hadden,
zij een ambassadeur van God minstens
op dezelfde manier moesten ontvangen,
en dat de houding die zij zojuist had-
den aangenomen zeker ongeluk zou
afroepen over de natie. Deze woorden
maakten dat zij weer tot zichzelf lkwa-
men; men kwam overeen de missionaris
toe te staan overal waar hij wilde te gaan
prediken. Maar toen de Saksen nadien
aangevallen werden door Karel de Grote,
vervolgden zij de christenen; zij kwamen
tot Deventer, waar zij de kerk verbrand-
den die de heilige had laten bouwen.
Toen zij zich hadden teruggetrokken liet
Lebuinus een andere kerk bouwen. Hij
eindigde zijn leven te midden van apos-
tolische werken en strenge boetedoening
tegen het einde van de achtste eeuw en
werd begraven in zijn kerk te Deventer,
waar hij verschillende wonderen deed
door de kracht van zijn relikwieén. Ber-
tulf, de twintigste bisschop van Utrecht,
stichtte er een collegiale kerk onde aan-
roeping van de heilige.

Lebuinus is de schutspatroon van de
stervenden.



Onze heilige zei soms: “Overal hoor
ik weliswaar over de volmaaktheid spre-
ken, alleen gaan slechts weinig mensen
aan het werk. ledereen maakt zich een
volmaaktheid opzijn eigenmanier. Som-
migen vinden haar in het dragen van rui-
ge gewaden, anderen in streng vasten,
anderen in het geven van aalmoezen,
weer anderen in het vaker ontvangen
van de sacramenten. Sommigen menen
het doel al bereikt te hebben als zij het
innerlijk gebed beoefenen; anderen
geloven dat zij bestaat in de contempla-
tieve, bovennatuurlijke beschouwing;
anderen tenslotte plaatsen haar in die
buitengewone genade, die men ‘om
niets verleend’ noemt. Maar zij vergissen
zich allemaal; omdat zij de middelen of
de werkingen van de volmaaktheid ver-
wisselen met de oorzaak ervan.”

“Tk voor mij ken geen andere vol-
maaktheid dan dat men God van ganser
harte en zijn naaste als zichzelfliefheeft.
De liefde is de enige band van de vol-
maaktheid onder de christenen, deenige
deugd die ons op gepaste wijze met
God en de naasten verenigt; zij is onze
bestemming en laatste voltooiing. Wie
ons andere soorten van volmaaktheid
wil voorschrijven, die bedriegt ons.”

“Alle deugden, hoe groots en prach-
tigzij ook mogen lijken, zijn niets zonder
de liefde. Zelfs het geloof, en wanneer
het bergen verzette en in de heiligste
geheimen zou kunnen doordringen,
ontvangt van haar pas zijn adel. De gave
van profetie, de spraak van engelen en
mensen, de verdeling van alle goederen
onder de armen, ja zelfs de marteling, en
zelfsalshetdoor de brandstapel zou zijn,
leidt nergens toe zonder de liefde. Wie
nietin de liefde is, dieisin de dood. Alle
werken die niet in de liefde ontvangen
en geboren worden, zijn dode werken
en waardeloos voor de eeuwigheid,
hoezeer zij ook de schijn van het goede
mee hebben.”

“Tk weet heel goed dat de streng-
heid van de boete, het gebed en andere
deugdoefeningen voortreffelijke mid-
delen zijn om vooruit te komen in de
volmaaktheid, maar zij moeten van de
liefde uitgaan en in liefde gedaan wor-
den. Men moetdus devolmaaktheid niet

in de middelen zoeken, maar in het doel
waartoe deze middelen leiden. Want an-
ders blijft men staan op de weg en blijft
men midden in de loop steken, in plaats
van het eigenlijke doel te bereiken.”

Op de vraag, hoe men moet begin-
nen omtotdezevolmaaktheid tekomen,
antwoordde de heilige: “Men moet God
boven alles en zijn naaste als zichzelf
liefhebben.”

“Tkwilde niet weten wat de volmaakt-
heidis”, sprak ik tegen, “ik vraag naar de
weg er naar toe.”

Hij antwoordde: “De liefde is een be-
wonderenswaardige deugd; in haar zijn
middel en doel verenigd. Zij is de weg en
het doel, de straat dienaar haarzelfvoert;
met andere woorden, zij leert ons voor-
uitgaan in de volmaaktheid. Tkwil ueen
nog voortreffelijker weg tonen’, spreekt
de H. Paulus en geeft hierop een omstan-
dige beschrijving van de liefde. Zonder
haar is iedere deugd dood; daarom is

zij het leven. Zonder haar kunnen wij
niet bij God geraken, die toch ons enige
en hoogste doel blijft; daarom is zij de
weg. Zonder haar is er geen ware deugd;
daarom is zij de waarheid. Zij is het leven
van de ziel; want door haar worden wij
van de dood van de zonden tot het le-
ven van de genaden verheven. Zij is het
die het geloof, de hoop en alle andere
deugden levend maakt en bezielt. Zoals
de ziel het leven van het lichaam is, zo is
de liefde het leven en de volmaaktheid
van de ziel.”

“Wat u mij daar zegt, is mij niet
vreemd”, antwoordde ik. “Alleen, ik ver-
lang te weten, hoe men moet beginnen,
God van ganser harte en de naasten als
zichzelflief te hebben.” Hij antwoordde:
“Men moet God van ganser harte en zijn
naaste als zichzelf liefhebben.”

“Tk ben nu even wijs als tevoren”,
sprak ik. “Tk wens te weten, wat men dan
eigenlijk voor middelen moet aanwen-
den, om God van ganser harte en zijn

Geestelijk ieven

naaste als zichzelf te leren liethebben.”

“Het meest eigenlijke, het lichtste,
eenvoudigste en beste middel is, dat
men God van ganser harte liefheeft...”
Hij had er plezier in, mij zo in spanning
te houden.

Eindelijk verklaarde hij zich nader
en zei: “Al veel mensen hebben mij,
zoals u, over de soort en de manier
gevraagd, hoe men tot het geheim van
de volmaaktheid kan geraken, en ik ant-
woordde hun, dat de hele kunst daarin
bestaat, dat men God van ganser harte
lietheeft. Het geheim van deze liefde
ligt daarin, dat men liefheeft. Zoals men
tijdens de studie het studeren leert, zoals
men zich in het spreken het spreken, in
hetlopen hetlopen eigen maakt, zoleert
men in het liefhebben God en de naaste
liefhebben. Wie een andere weg inslaat,
verdwaalt.”

“Het beste middel om God lief te
hebben bestaat daarin, dat men Hem

dagelijks meer lietheeft. Ga steeds voor-
waarts en zie niet om naar wat achter
u ligt. Leerlingen moeten alleen maar
ernstig beginnen, en door krachtige
vooruitgang zullen zij het weldra tot
het meesterschap brengen. Wie echter
het verst vooruit gekomen zijn, moeten
nog dapperder voortgaan, zonder zich
tevleien dat zij al voor het doel stonden;
want de liefde kan in dit leven tot de
laatste ademtocht groeien. En diegenen
die het in de liefde het verst gebracht
hebben, zullen met David spreken: ‘Kijk,
nu begin ik!"” Of met de grote H. Francis-
cus: ‘Wanneer zullen we eens beginnen,
God van ganser harte en onze naaste als
onszelf lief te hebben?”

“God liethebben en de naasten in de
geest van die echte liefde omarmen, die
men vriendschapsliefde noemen kan:
dat heet, God om zichzelf, de naasten
echter in God en uit liefde tot God het
goede te wensen.”

Tk wierp tegen: “Hoe kan er ooit van
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het goede toewensen tegenover God
sprake zijn, daar Hij het hoogste Goed, ja
de wezenlijke Goedheid zelf is?”

“Wij kunnen Hem op tweevoudige
wijze goed toewensen”, antwoordde de
heilige, “ten eerste, wanneer wij ons innig
verheugen over het glorierijke bezit van
zijn goddelijke heerlijkheid, in de onein-
digheid van zijn grootheid en zijn inner-
lijke volmaaktheid. Ten tweede, wanneer
wij Hem ook dat toewensen, wat Hij niet
heeft, en wel door de daad, in zover het
van ons athangt het Hem te verschaffen,
ofdoorhunkeringen verlangen, wanneer
het niet van ons athangt.”

“Waar zou ooit een goed zijn”, vroeg
ik, “dat God niet toebehoorde?” “Dat zult
u zo te weten komen”, gaf de heilige
ten antwoord. “Het zijn die goederen,
die men uitetlijk noemt en die Hij ont-
vangt van de eer en de verheerlijking, die
schepsels, tenmimste de verstandigen,
Hem bewijzen. Wanneer wij God dus

waarachtig liethebben, dan zullen wij
alle ijver aanwenden om Hem dit goed
door onszelf te verschaffen en wel daar-
door, dat wij alles wat wij zijn en wat
wij hebben, ja, ook al onze goede en
zelfs onbetekenende werken tot zijn
eer terugbrengen. Hiermee nog niet
tevreden, zullen wij alles doen om onze
naastevoorzijnliefdeenvoorzijn dienst
te winnen, opdat God overal en in alle
dingen geéerd wordt.”

"De naaste liethebben in God wil
zeggen, zich verheugen over zijn goed,
in zover hij het tot eer van God nuttig
gebruikt; het wil verder zeggen, hem,
als hij in nood is, alle bijstand verlenen,
die hij van ons verlangt, en voor zijn
zielenheil werken met dezelfde ijverige
zorgvuldigheid als voor de onze. En dit
alles, omdat God het wil en zijn welge-
vallen daarin heeft.”

“Hierin bestaat de ware liefde, dat
wil zeggen, God om Hemzelf, de naaste

Aankondigingen

echter uit liefde tot God waarachtig en
oprecht liefhebben.”

Vrijdag 11 t/m zondag 13 november : Weekend JKI in Den Haag

Zaterdag 19 november : Bijeenkomst Derde orde in Gerwen

Zondag 20 november : Bijeenkomst Eucharistische Kruistocht in Gerwen

Zondag 27 november : Bijeenkomst Eucharistische Kruistocht in Den Haag
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Nederland

Gerwen: St. Clemenskerk
Priorij St. Clemens, Heuvel 23,
5674 RR Nuenen

Tel: 040/283 45 05

Fax: 040/284 7117

zondag 10.30 uur gezongen H. Mis
ma./don. 18.30 uur;

din./woen./vrij. 7.15 uur; zat. 8.30 uur

Den Haag

Kapel O.L.V. van de Rozenkrans
Calandkade, tegenover nr.160, (kerkboot)
2521 AA Den Haag. Tel: 070/389 65
60

zondag 10.30 uur Gezongen H. Mis.
vrij. 19.00 uur; zat. 11.00 uur

Nijmegen

voor inlichtingen kunt u bellen naar de
priorij in Gerwen

Tel: 040/283 45 05 of

Tel: 024/323 01 90

Voor HH. Missen op feest- en week-da-
gen, catechismus, geloofsuur, zieken-
communies en retraites:

contact opnemen met de priorij

St. Clemens, Gerwen.

Belgié en
Luxemburg

Brussel

Christus Koning Priorij
Eendrachtstraat 37, 1050 Brussel
Tel. 02/550 00 20; Fax 02/550 00 29
Door de week:

7.15 uur H. Mis

St. Jozefkerk

Frére - Orban Square, 1040 Brussel
Tel. 02/2303022.

Zon- en feestdagen: 8.00 en 10.00 uur
H. Mis. Door de week: 18.00 uur.

Antwerpen

Priorij van het Allerheiligste Sacrament
Hemelstraat 21-23, 2018 Antwerpen
Tel. 03 /229 01 80; Fax 03/229 01 89
Zon- en feestdagen:

7.30 uur en 10.00 uur Hoogmis, 18.00
uur Lof met Rozenhoedje.

Door de week:

18.30 uur H. Mis

Gent

Sint-Amanduskapel, Kortrijksesteen-
weg 139, 9000 Gent; Tel. 03 /229 01
80 Zon- en feestdagen 10.00 uur
Hoogmis.

Namen

Saint-Aubain Kapel, Rue Delvaux 10,
5000 Namur; Tel. 02 /550 00 22

Zon- en feestdagen:

10.30 uur Gezongen H. Mis.

Door de week: woensdag en vrijdag
19.00 uur H. Mis (buiten de school-
vacanties).

Quiévrain
CarmelduSacré Coeur, 16, ruedes Wag-
nons, 7380 Quiévrain Tel. 065 / 45 79

22 Aalmoezenier: Tel. 065 /45 81
65,
Huisnr. 20

Zondag 10.15 uur H. Mis.
Door de week 8.00 uur H. Mis.

Uitgever:
Priesterbroederschap St. Pius X
Redactie:

Pater J. Wegner
(verantwoordelijke uitgever)
M.L. Bastiaanse

Priorij St. Clemens

Heuvel 23, 5674 RR Nuenen.
e-mail: info@stpiusx.nl

Bankrekeningen:
giro nr. 39 90 790
bank nr. 68 67 70 595

Belgie: PCR 000 - 0022356 - 46
t.n.v. Stichting St. Jozef,
Heuvel 23, 5674 RR Nuenen.

Giften ter ondersteuning

Het Informatieblad wordt U op aan-
vraag gratis toegezonden. Uw giften
ter ondersteuning van ons werk zijn
zeer welkom: ze vormen de enige
financiele steun voor het apostolaat
van de Priesterbroederschap

St. Pius X.

Gebruik daarvoor a.u.b. de hierbij
ingesloten acceptgirokaart of over-
schrijvingsformulier.

Voor Belgié:

E.H. R. Schmitt

Priorij van het Allerheiligste Sacra-
ment

KB 406-2060911-59

PCR 000-1664609-89
Priesterbroederschap St. Pius X,
Hemelstraat 21-23, 2018 Antwerpen

U vindt ons ook op internet;
www.stpiusx.nl

Bestellijst boeken,
cassettebandjes
en CD’s.

Voor uw bestelling kunt u gebruik maken
: van onderstaande lijst. deze uitknippen en
: opzenden naar: Stichting St. Jozef, Heuvel
- 23,5674 RR Nuenen.
: Boeken

7 Kom, Heilige Geest
:  door F}. de valle £ 550

3 De H. Mis. een miskende schat

door H. Leonardus van Porto

Mauritio €
73 De zelfvernietiging van de
katholieke Kerk
door Fr. Jaak Vermeiren € 2,49
: (1 De Heilige Mis

door pastoor Franz Rudrof € 3,40

(1 De Heilige Mis van de H. Pater Pio

door pater Tarcisio O.FM.Cap. €

3 Gebedenboek

Adveniat regnum tuum

I De kunst van vallen en

opstaan

3 Een zoektocht door de wereld
: € 750

van het paranormale

71 Belijdenissen, H. Augustinus € 10,00
{1 Edward Poppe, bloemlezing € 15.95

71 Open brief aan radeloze katholieken
© Aartshisschop Marcel Lefebvre € 9,00

: 1 Jezus’ Lijden, dood en verrijzenis
' € 10,00

- 1 De heilige van Paray,
Margaretha-Maria Alacoque € 1,40

Adres:............. e T By P e A T APy B =

1,80

€ 5.65

€ 6,58



—_—

Nederlandse
Catechismus

conferenties segevien
door parer R, Schinier

Prijs per bandje

€ 3,50

deetl:nr | ¥m 18 De twaalf Artikelen van het Geloof i

Serie van |8 stuks : € 45,-

deelll :nr 19 ¥m 30 DeTien Geboden

" Serie van |2 stuks ; € 30,-

| deel lli:nr 31 /m 40 De christelijke volmaaktheid {
'\\ -—
T —— Serie van 10 stuks : € 25,'

.
\\

Handschrift uit het vagevuur

"Als ik naar het vagevuur ga, zult gij er mij
uit vertossen...”"

Deze scherts, die zuster Marie-Gabrielle
richtte tot haar overste, Moeder Maria
van het Kruis, werd door de Heer let-
terlijk genomen.

Hoe zal Moeder Maria van het Kruis de
verlossing bekormen van haar gezellin,
overleden in 1871 op de leeftid van 36
jaar?

€ 4 -

i De hel

‘ Mgr. de Segur

S

Aan de hand van wat twee jonge gepromoveerde
luitenanten uit de Krijgschool van St. Cyr beleven in een
Parijse kerk geeft mgr: de Segur een uileenzetting over
de hel,

€ 5.-

2 EDITORIAL
In deze tijd van de crisis van de
Kerk was mgr. Lefebvre de man
van de goddelijke deugd van
het geloof, die geworteld is in de
goddelijke Openbaring.

3 MARCEL LEFEBVRE - IN MEMORIAM
Korte levensbeschrijving bij
gelegenheid van de 100ste
geboortedag van Monseigneur.
Pater Brendan Arthur

6 GEMEENSCHAP DER HEILIGEN
Het kerkelijk leergezag heeft de
“Gemeenschap der Heiligen” als
geloofsartikel in het Symbolum
der Apostelen opgenomen.
Dren Mag. G. Philips

|| HETVAGEVUUR -
GEHEIMNISVOLLETOETSINGVAN DE
LIJDENDE KERK
Voor God kan niets verschijnen
dat nog op de een of andere
manier de sporen van de zonde
draagt.

Wilkelm Schamoni

|8 BEGRAFENIS OF CREMATIE
De Kerk is altijd heel sterk tegen
de crematie geweest.VWaarom?
Abbé du Chitelet

De hoop: het geluk van het hart
De caritas: de vriendschap met |
God ‘

23 THOMASVAN AQUINO ’

26 GEESTELJK LEVEN i
Geloofsvragen
Hoe komt het dat de Kerk bijna alles wat
plezierig is verbiedt?

28 Heiligenlevens
H. Lebuinus.

29 Geest van heiligheid
Over de volmaaktheid




