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Geachte lezers,

Decennium van de bevrijding of decennium van de
opstanden: zo noemt men de jaren zestig van de vorige
eeuw. De wetten afbreken, de conventies afschaffen, alle
taboes doorbreken, is het doel van de generatie van de
“hippies”. De opstand tegen alles wat kan dwingen gaat
samen met een onbeperkte vrijheid. De speerpunt van
de strijd is het gebied van de seksualiteit. De term “Sek-
suele revolutie” gaat nog verder terug in de geschiede-
nis, tot Wilhelm Reich en zijn werk “The sexual revolu-
tion”, dat al in 1945 gepubliceerd werd. In dit boek be-
kritiseert Wilhelm Reich de kwezelachtige moraal van

De revolutie wil

de algehele vrijheid: bevrijd
zijn van de taboes, doen
wat men wil maar zonder
de consequenties,

en zonder de verantwoor-
delijkheid voor zijn daden
te nemen.

die tijd, die de onderdrukking van de passies aanprijst,
de misvorming van de persoonlijkheid teweegbrengt en
die, volgens hem, leidt tot agressie en frustratie. Hij pleit
voor de algehele vrijheid van de mens. Op het gebied
van de seksualiteit moeten alle conventies afgeschaft
worden, om die arme mens, slaaf van de taboes, te ge-
nezen.

De nieuwigheden op medisch gebied leverden deze
sociale tendensen de middelen om zich te concretise-
ren. “De wereld” durft een stap te doen waarop zij trots
is, die haar een eerste klas menselijke aanwinst schijnt
te zijn, maar waarvan zij niet de funeste en verwoesten-
de consequenties opmerkt. Paus Paulus VI geeft de ge-
varen aan van het gebruik van anticonceptiemiddelen,
namelijk: het verval van de zeden, vooral onder de jon-
ge mensen, het verlies van de eerbied voor de vrouw, de
tussenkomst van de staten in de gezinnen om het aantal
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kinderen te beperken. Maar het meest fatale gevolg van de
revolutie in de jaren zestig is dat de mens zich meester maakt
van het domein van het leven. De mens eist het recht op, zelf
te beslissen over het ogenblik waarop een nieuw leven begint.
Hij begint het leven wanneer hij wil, wanneer dat hem schikt.
Hij meent dat hij er meester over is en daarom weigert hij het
kind te accepteren als prachtig geschenk van God. De revolu-
tie wil de algehele vrijheid: bevrijd zijn van de taboes, doen
wat men wil maar zonder de consequenties, en zonder de ver-
antwoordelijkheid voor zijn daden te nemen.

De tumor is voortgewoekerd! De kanker gaat zich uitbrei-
den!

De mens, de nieuwe meester over het leven, gaat niet meer
stoppen. Eerst heeft hij zich het recht toegeéigend, te beslis-
sen over het begin van een leven. En langzamerhand vergroot
hij zijn domein. De anticonceptie is slechts de eerste stap van
een lange weg. Heel logisch en heel snel volgt op het gebruik
van de anticonceptie de praktijk van de abortus. Wanneer de
anticonceptie mislukt, als een nieuw leven de revolutionnaire
vrijheid bedreigt, betogen de vrouwen: “Mein Bauch gehort
mir!” (Baas in eigen buik). Zij eisen het recht zich te verdedi-
gen tegen het “ding” dat hun soevereiniteit aanvalt en ter dis-
cussie stelt. Het reageerbuisembryo, ingevroren, opgeslagen,
leent zich tot experimenten en dient als levende bank van or-
ganen.

Komt tenslotte het debat over het “recht van de mens” om
over het einde van zijn leven te beslissen. Op 19 oktober 1971
dient de Hollandse arts Postma een dodelijke injectie toe aan
zijn moeder. De rechtbank in Leeuwarden verklaart in haar
vonnis, dat de handeling om het leven te verkorten gerecht-
vaardigd kan zijn als de arts rekening houdt met verschillen-
de voorafgaande voorwaarden. Ten gevolge van deze uit-
spraak verbreidt de euthanasie zich op schrikwekkende en “le-
gale” wijze, eerst in Holland maar vervolgens in andere lan-
den van Europa, waaronder Belgié. De huidige mentaliteit van
de bevolking van de Europese landen en de beginselen van de
seksuele revolutie, die nog steeds van kracht zijn, stellen in
staat te voorspellen dat dit niet het einde is, dat er nog nieu-
we etappes afgelegd zullen worden op het gebied van het le-
ven.

In deze totale verwarring, die aan de orde van de dag is,
wil dit nummer van het Informatieblad duidelijke, katholie-
ke gedachten geven over: transplantatie van organen, eutha-
nasie en het beperkt doorzetten van medische behandeling.
U vindt tevens uitleg over de zorg waarmee de Kerk haar kin-
deren omringt in de moeilijke situatie voor de dood en zelfs
na het overlijden.

Pater Jurgen Wegner




De dood maakt een wezenlijk deel
uit van ons leven; hij is de laatste le-
venservaring van ieder mens. En toch
boezemt de dood met wat hij mee-
brengt aan lichamelijk en geestelijk lij-
den, dat als onverdraaglijk, nutteloos
en onaanvaardbaar wordt ervaren,
angst in aan de moderne mens. Omdat
hij de dood niet kan ontvluchten, wei-
geren of ontkennen, zou hij zich er
meester van willen maken, ervoor wil-

door een arts

Bij het naderen
van de dood

len kiezen dat hij schoon, snel, pijnloos
is, en komt op het ogenblik dat wense-
lijk is.

Tegenover de dood zijn er twee ex-
treme houdingen ontwikkeld: de ter-
mijn ervan zo veel mogelijk uit te stel-
len en tot in het absurde te strijden,
d.w.z. verzorging in het werk te stellen
die niet naar verhouding is: dat is het
onbeperkt doorzetten van de medische
behandeling; of hem vrijwillig te ver-

vroegen om elk lijden te onderdrukken,
dat is de euthanasie.

De een noch de ander van deze op-
ties is aanvaardbaar; alleen de begelei-
ding in haar verschillende facetten past
in het op zich nemen van de zorg voor
een patiént aan het eind van zijn leven.

Geen euthanasie en ook geen onbe-
perkt doorzetten van de medische be-
handeling
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Bij het naderen van de doocd

Het onderscheid tussen de euthana-
sie en het afbreken van onevenredige
verzorging (onbeperkt doorzetten van
de medische behandeling) is essentieel.

Euthanasie

De euthanasie is een directe, doel-
gerichte handeling (bijvoorbeeld in-
spuiting van een dodelijk product) of
het achterwege laten van de nodige
zorg, beiden met als doel de dood te
veroorzaken van een zieke om een ein-
de te maken aan zijn pijn. De euthana-
sie is dus een opgelegde dood die zich
kant tegen de natuurlijke dood; het is
altijd een moord.

De voorstanders van de euthanasie
stimuleren de praktijk om twee rede-
nen:

Euthanasie is een
directe, doelgerichte
handeling of het
achterwege laten van
een zorg met als doel
de dood te veroorza-
ken van een zieke. De
euthanasie is dus een
opgelegde dood die
zich kant tegen de
natuurlijke dood.

- Sommigen verdedigen haar van-
uit het principe van de vrijheid van de
menselijke persoon. Het menselijk we-
zen is autonoom en moet, bij gevolg,
over zichzelf kunnen beschikken. Maar
het leven is een gave van God; het dient
dus in zichzelf gerespecteerd te worden
vanaf zijn ontstaan tot aan zijn natuur-
lijk einde.

- Anderen eisen haar uit naam
van het mededogen, het medelijden dat
zieken zonder hoop op genezing in-
boezemen, die in hun ogen ten prooi
zijn aan nutteloos lijden, terwijl zij ie-
dere kwaliteit van leven verloren heb-
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ben en zich tot last voor hun omgeving
voelen. Maar de huidige medische
vooruitgang laat, in de meerderheid
van de gevallen, de doeltreffende ver-
lichting van lichamelijk en geestelijk lij-
den toe. Het is toegestaan heel het the-
rapeutisch arsenaal dat ons ter beschik-
king staat te gebruiken om het lijden te
verzachten, op gevaar af dat de voorge-
schreven behandeling de dood versnelt.
Dat is volkomen gewettigd, want de
bedoeling is geenszins het einde van de
patiént te verhaasten, maar een maxi-
mum aan lichamelijk en geestelijk
comfort te verzekeren, weliswaar soms
op gevaar af zijn leven te verkorten. De
dood is niet het doel maar een bijko-
mend, niet gezocht, effect. Er is een be-
langrijk verschil tussen de handeling
die het leven wegneemt om het lijden
te onderdrukken en de behandeling die
hetlijden bestrijdt op gevaar af de dood
te verhaasten. Sommigen spreken fou-
tief van indirecte euthanasie als de zie-
ken sterven ten gevolge van de bijko-
mende effecten van de behandeling te-
gen de pijn, zonder dat met opzet naar
de dood gestreefd is. Laat ons onder-
strepen dat er in die gevallen stervens-
gevaar is, maar het is de ziekte die de
primaire oorzaak van de dood is; bij de
euthanasie is er de zekerheid en de ex-
pliciete wil van dood, en degene die
haar in praktijk brengt is er de directe
oorzaak van.

De vragen om te sterven, die gefor-
muleerd worden door patiénten die
zwaar lijden moeten altijd goed onder-
zocht worden; het meest drukken zij
een grote wanhoop uit, een roep om
hulp, angst, verlatenheid, opstand te-
gen de pijn, de angst voor de dood, de
eenzaamheid, soms het gevoel afgewe-
zen te worden door ouders en vrienden;
de zieken brengen een dringende be-
hoefte tot uiting om meer aandacht,
steun, interesse en liefde te ontvangen
van de personen die hen omringen. Als
de patiént aan het eind van zijn leven
niet alleen een doeltreffende bijstand in
de verlichting van zijn lichamelijke pijn
ontvangt, maar ook een werkelijk me-
dedogen, een actieve sympathie, een

luisterend oor, een oprecht en waarach-
tig respect ondervindt van de medische
en familiale omgeving, dan zwakt de
vraag om euthanasie af en verdwijnt in
de meeste gevallen.

De Belgische wet die in 2002 de
euthanasie uit de strafwetgeving haal-
de, is erop gericht te laten geloven dat
euthanasie een medische handeling is,
want zij staat deze alleen toe als zij uit-
gevoerd wordt door een arts. Wel, de
euthanasie, die erin bestaat op verzoek
van een patiént opzettelijk een eind te
maken aan zijn leven, heeft niet als doel
de pijnen van de patiént te verzorgen of
te verlichten, maar uitsluitend zijn
overlijden. Een dergelijke handeling is
dus helemaal strijdig met de eed van
Hippocrates en met alle codes van me-
dische ethiek. Het is verbluffend dat er
toegelaten wordt, dat een arts in de uit-
oefening van zijn beroep een handeling
kan verrichten die in strijd is met zijn
opdracht, met zijn plechtige belofte om
het menselijk leven in alle omstandig-
heden te bevorderen en te beschermen!

Onbeperkt doorzetten van de
medische behandeling

Dankzij de vooruitgang van de ge-
neeskunde geneest men tegenwoordig
talrijke aandoeningen die tot nu toe
ongeneeslijk of dodelijk waren, en
dankzij de verbetering van de medische
technologieén en de ontwikkeling van



de reanimatie is men in staat iemand
langdurig in leven te houden. Hierdoor
worden de grenzen van de dood voort-
durend verlegd. Maar de verlenging van
het leven op zich moet niet het exclu-
sieve doel zijn van de medische prak-
tijk, die evenzeer het verlichten van het
lijden tot doel moet hebben. Zolang als
er hoop is op verbetering en de risico’s
die gelopen worden niet te belangrijk
zijn, is het normaal en redelijk dat er
een beroep gedaan wordt op de moder-
ne medische technieken. Maar, aan het
eind van het leven komt het moment
waarop het uit therapeutisch oogpunt
gezien niet meer echt mogelijk is tus-
senbeiden te komen om de ziekte tot
staan te brengen of haar te doen ver-
minderen. Bij het naderen van een in-
middels onvermijdelijke en zeer bin-
nenkort te verwachten dood, is het met
goed geweten geoorloofd te besluiten
behandelingen te onderbreken of niet
te beginnen, die alleen maar op een
precaire en moeizame manier het leven
verlengen. Het onbeperkt doorzetten
bestaat uit het aanvangen of het vervol-
gen van een zware behandeling die on-

evenredig wordt met betrekking tot het
goed dat de patiént eruit trekt. Afzien
van het in werking stellen van therapeu-
tische middelen, die van dien aard zijn
dat ze een leven verlengen dat zeer in
gevaar is, of deze middelen staken, is
geen doden zoals euthanasie, en is dus
helemaal geoorloofd. Het grote princi-

pe van de eerbied voor het leven bete-
kent niet de verlenging ervan ten koste
van alle buitensporigheden. Sommige
mensen spreken in die gevallen van
passieve euthanasie, maar het gaat hier
niet om euthanasie. Er is immers een
groot ethisch verschil tussen “doden”
en “de dood toelaten”; de eerste hou-
ding weigert en ontkent het leven, de
tweede accepteert de natuurlijke reali-
satie ervan.

Wat verstaat men onder onevenre-
dige behandelingen? Dat zijn die be-
handelingen die de zieke aanzienlijk
geweld aandoen voor een weinig dui-
delijk voordeel. Paus Pius XIT zei: “Te-
der mens heeft het recht en de plicht, in
geval van ernstige ziekte, de noodzake-
lijke verzorging te ontvangen om het
leven en de gezondheid in stand te hou-
den. Maar een dergelijke verplichting is
gewoonlijk slechts bindend voor het
gebruik van gewone middelen (volgens
de omstandigheden van persoon,
plaats, tijd en cultuur), d.w.z. van mid-
delen die geen enkele buitengewone
last opleggen aan hemzelf of aan een
ander. Het is geoorloofd zich te ont-
houden van behandelingen die weinig
voordeel zouden brengen tegenover
onaangenaamheden, geweld, nadelige
effecten of ontberingen die zij zouden
meebrengen. Men zou deze behande-
lingen kunnen onderbreken wanneer
de resultaten ervan teleurstellend zul-
len zijn. Een rechtvaardig respect voor
het leven verlangt niet meer” en paus
Johannes Paulus 11 bevestigt op zijn
beurt deze stelling in 1995: “ het afzien
van buitengewone of onevenredige
middelen is niet gelijkwaardig aan zelf-
moord of aan euthanasie, het brengt
eerder de acceptatie van de menselijke
toestand bij de dood”.

Komt de beslissing om een behan-
deling die onevenredig is geworden
voort te zetten of te onderbreken (voor-
beeld van reanimatie) neer op de zieke,
op de familie of op het medisch team?
Het is op de allereerste plaats de zieke
die kan zeggen of de verzorging die
hem wordt verleend valt onder onbe-
perkt doorzetten van de medische be-
handeling. De vrijheid van de goed

Bij het naderen van de dood

geinformeerde, goed ingelichte zieke
moet fundamenteel zijn. Maar het lij-
den, de bewusteloosheid, of het buiten
kennis zijn kan deze vrijheid verzwak-
ken. Als de zieke niet in staat is zichzelf
te uiten, zijn het zijn naasten die kun-
nen helpen de evenredigheid van de
verzorging in te schatten; de familie
moet dus geraadpleegd worden, maar
deze beoordelingscriteria gelden slechts
als zij, eenstemmig, enkel het belang
van de zieke respecteren. Men moet
haar dus raadplegen maar haar niet het
hele gewicht van de beslissing laten dra-
gen. Meestal komt deze zware beslis-

Bij het naderen van een
inmiddels onvermijdelij-
ke en zeer binnenkort
te verwachten dood,

is het met goed
geweten geoorloofd te
besluiten behandelingen
te onderbreken of niet
te beginnen, die alleen
maar op een precaire
en moeizame manier
het leven verlengen.

sing dus neer op het gehele medische
team, wat de juiste analyse van de
peroonlijke, familiale, sociale en gees-
telijke medische situatie eist.

Begeleiding

Aan het eind van het leven is het
doel, voor de patiént het grootst moge-
lijke comfort te waarborgen, door zijn
lichamelijk en geestelijk lijden zo goed
mogelijk te verzachten door adequate
verzorging, opdat hij zich in een zo
kalm mogelijk klimaat op de dood kan
voorbereiden. De behandelingen die
voortkomen uit een onverstandige vol-
harding moeten onderbroken worden
en geen enkele handeling of weglating
die er welbewust op gericht is de dood
te verkrijgen zal uitgevoerd worden. In
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Bij het naderen van des dood

deze laatste fase van het leven, thuis of
in het ziekenhuis, komt de fundamen-
tele rol toe aan de begeleiding,

Om een patiént aan het eind van
zijn leven goed te begeleiden, is het
onontbeerlijk zich eerst goed te infor-
meren over zijn situatie, over zijn ziek-
te en over zijn prognose. Het zal be-
langrijk zijn de nodige tijd te investe-
ren om hem zowel als zijn naasten, met
tact en fijngevoeligheid maar eerlijk, de
precaire toestand uit te leggen waarin
hij zich bevindt, de nutteloosheid van
het voortzetten van actieve behandelin-
gen die ondoeltreffend en zwaar zijn
geworden, en de verwachte fatale ont-
wikkeling. Maar tegelijkertijd is het van
belang, hem ons medeleven te tonen
tegenover zijn lijden en onze wil om
het zo goed mogelijk op ons te nemen.

Niet alleen het lichaam
lijdt bij het naderen van
de dood maar ook het
hart, de geest en de
ziel. Daarom zijn ook
het luisteren en de
dialoog tussen de zieke,
het verplegend perso-
neel en de familie een
grote hulp, die onont-
beerlijk is aan het einde
van het leven.

Dikwijls nemen lichamelijke pijnen
een groot deel in bij de patiénten aan
het eind van het leven en veroorzaken
intens psychisch lijden. De behande-
ling tegen de pijn, met inbegrip van
morfinederivaten, zal meestal een gro-
te hulp zijn. Zij kan het leven van een
stervende verkorten: het gaat daarbij
slechts om een op zichzelf niet gewild
gevolg, daar het beoogde doel het ver-
zachten van de pijn is: het is een han-
deling “met dubbel effect”, geheel over-
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eenkomstig de katholieke moraal (het
principe van deze handeling is reeds
door de H. Thomas van Aquino gefor-
maliseerd). De optimale controle over
de lichamelijke pijnen van de patiént
zal hem in staat stellen zijn laatste da-
gen rustiger te leven, te genieten van het
bezoek van zijn naasten, zijn laatste
zorgen te regelen, zich voor te bereiden
op zijn naderend einde.

Niet alleen het lichaam lijdt bij het
naderen van de dood maar ook het
hart, de geest en de ziel. Daarom zijn
ook het luisteren en de dialoog tussen
de zieke, het verplegend personeel en
de familie een grote hulp, die onont-
beerlijk is aan het einde van het leven.
Geen enkele behandeling tegen de pijn,
hoe krachtig ook, kan een blik, een
woord of een tegenwoordigheid ver-
vangen. Het luisteren moet ook echt,
aandachtig, zijn om de patiént de gele-
genheid te geven zijn angsten, zijn li-
chamelijk, moreel en geestelijk lijden
uit te drukken, om zijn herinneringen
te vertellen, en om zijn overtuigingen
en wensen uit te spreken. Op het luiste-
ren volgt gewoonlijk de dialoog: de fa-
milie en het verzorgend personeel mo-
gen zich er niet mee tevreden stellen,
passieve getuigen te zijn van de laatste
ogenblikken van het leven van de pa-
tiént; zij luisteren aandachtig en komen
zonodig tussenbeiden. De patiént be-
paalt de regels van de communicatie.
Sommigen zullen een open boek zijn
en zich graag blootgeven, maar ande-
ren zullen niets laten doorschemeren
van emotionele, psychologische gevol-
gen van hun lijden. In beide gevallen
moet de omgeving de houding van de
patiént respecteren want deze komt on-
getwijfeld het meest overeen met zijn
persoonlijkheid. De families en het ver-
zorgend personeel moeten vooral hun
tijd en hun beschikbaarheid aan de pa-
tiént geven. Kleine, eenvoudige geba-
ren, een glimlach, een vriendelijk ge-
baar, een bemoedigend woord of een
eerbiedige stilte, deze simpele attenties
helpen hen om hun laatste dagen vre-
diger door te brengen.

De geestelijke bijstand maakt we-
zenlijk deel uit van het op zich nemen

van het levenseinde, het is een recht en
een kostbare hulp voor iedere patiént,
het is een plicht voor de families en de
verzorgenden hem aan de stervende
voor te stellen, als deze er niet spontaan
om vraagt. Gedurende de laatste weken
van hun aards leven maken heel wat
zieken een belangrijke geestelijke ont-
wikkeling door. Men moet met en voor
hen bidden, hun voorstellen de laatste
sacramenten te ontvangen, hen helpen
en hen geruststellen in deze moeilijke
ogenblikken.

Conclusies
De nadering van de dood is een lij-
den voor de mens en zal dat altijd blij-

ven. Het is een plicht van de verzorgen-

den en van de omgeving, de lichamelij-
ke en morele pijn van de stervende te
verzachten.

“De euthanasie en het onbeperkt
doorzetten van de medische behande-
ling zijn de twee kanten van dezelfde
medaille”, schreef een journalist: “zij
duidt de onmogelijkheid aan, de dood
te aanvaarden hetzij door hem te ver-
vroegen hetzij door hem uit te stellen.
De enige houding die de dood op zijn
uur laat komen, is de begeleiding”. De
zieke begeleiden tot aan het natuurlijk
einde van zijn leven is deze twee exces-
sen weigeren. Deze begeleiding van de
zieke aan het einde van zijn leven is een
essentieel aspect van de medische func-
te en van de familie tijdens de laatste
dagen van het leven van de mens.



Een mens wordt het bijzondere
voorwerp van Gods liefde op het ogen-
blik dat het levenverwekkende water van
de genade over zijn hoofd wordt uitge-
goten in het doopsel. De Eeuwige Vader
ziet in hem zijn goddelijke Zoon. In te-
genstelling tot vele vormen van mense-
lijke liefde, vermindert of verflauwt deze
liefde niet; haar vuur wordt niet zwak
noch verslapt haar greep. Deze bijzon-
dere liefde van God voor de christenziel
blijft door ziekte, doodsstrijd en dood
heen duren: “Tot uw ouderdom blijf Tk
dezelfde, tot uw grijsheid blijf Tk u tor-
sen, u dragen, zoals Ik gedaan heb, u tor-
sen en redden” (Is. 46, 4).
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De moederlijke zorg van de Kerk
voor haar zieke en stervende kinderen

De almachtige en liefhebbende Va-
der bewijst zijn liefde door de zorg
waarmee de Kerk haar tekortschietende
kinderen omringt. Ook zij blijft aan
hun zijde in hun laatste dagen, met
meer zorg dan de meest liefhebbende
aardse moeder: “ Kan een vrouw soms
haar kindje vergeten, zich niet ontfer-
men over de zoon van haar schoot? En
al zou zij het ook vergeten, Tk vergeet u
nooit” (Is. 49, 15). Een kort onderzoek
van de kerkelijke toediening van de
laatste sacramenten en sacramentalién
zal dit de gelovigen zeer stichtend be-
wijzen, en het vermelden van enkele
praktische punten zal hen helpen om

de liefhebbende aandacht van
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Bij het bijzonder oordeel
verschijnt de ziel voor de Rechter
en de H. Aartsengel Michaél strijdt
met de duivel om de ziel

o september 2005

Pater Brendan Arthur,

Ziekencommunie

Het komt in het gewone verloop
van het leven voor, dat de katholiek het
gebod van de Kerk om op zon- en feest-
dagen het H. Misoffer bij te wonen,
vanwege ziekte niet kan vervullen. Voor
de zielen die altijd trouw de sacramen-
ten hebben ontvangen kan het feit dat
zZij niet in staat zijn de goddelijke ere-
dienst bij te wonen een bron van grote
teleurstelling zijn; het vooruitzicht dat
zij de rest van hun leven zonder de sa-
cramenten moeten doorbrengen zou
inderdaad een verontrustende gedach-
te zijn!

Lr is evenwel geen reden tot angst.
De Kerk heeft het lichamelijk onvermo-
gen van haar kinderen voorzien, en
vraagt dus van haar priesters, de zieken
van hun parochie te bezoeken. Als de
ziel niet naar God kan komen, wil God
naar de ziel komen. Hierbij moet wor-
den opgemerkt, dat priesters niet hel-
derziend zijn en door de zieken ervan
in kennis gesteld moeten worden, dat
zij een bezoek met het Allerheiligst Sa-
crament verlangen.
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Christelijk sterven

Wat een genade is het, het Lichaam
en Bloed van onze Heer in zijn eigen
huis te ontvangen! Het is het bijzonde-
re voorrecht van de zieke, bezoek te
ontvangen van de grootste van alle
“maatschappelijke werkers” - Jezus
Christus zelf! De oneindige waardig-
heid van de Bezoeker in aanmerking
genomen, zouden de gelovigen de
grootste zorg moeten besteden aan de
geestelijke en stoffelijke voorbereiding
op hun audiéntie bij hun Verlosser.

Ten eerste moet de ziel ervoor zor-
gen, al enige tijd van tevoren een ver-
langen op te wekken naar onze Heer in
het Allerheiligst Sacrament. Hoe min-
der vaak het sacrament ontvangen
wordt, des te meer voorbereiding zal er

Het laatste oliesel
wordt door vele
katholieken verkeerd
begrepen en
beschouwd als een
soort van erkenning dat
het met de zieke
“gedaan’ is en dat hij
klaar is om de geest
te geven.

nodig zijn. Men moet zijn gebeden zeg-
gen, het rozenhoedje bidden, geeste-
lijke boeken lezen, met deze ene ge-
dachte in het hoofd: morgen {of de dag
erna...) komt Jezus Christus naar mijn
huis; naar mijn ziel. En zo moeten de
zieken de goede God bidden, dat Hij
hen helpt Hem goed te ontvangen.

Onder gewone omstandigheden
wordt er van de gelovigen bij wet ver-
langd, minstens een uur voor het ont-
vangen van het Heilig Sacrament nuch-
ter te blijven (CJC 1983, c. 919 §1),
maar de barmhartige Kerk dispenseert
de zieken van deze verplichting, en niet
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alleen de zieken, maar zelfs degenen
die voor hen zorgen (CJC 1983, c. 919
§3). Natuurlijk worden degenen die
nog in staat zijn nuchter te blijven, ten
zeerste aangemoedigd om dat te doen,
omdat vasten een van de beste bedoe-
lingen is om zich voor te bereiden op
de Communie.

Aangezien aan de gelovigen altijd
de gelegenheid gegeven wordt te biech-
ten alvorens de Communie te ontvan-
gen, moeten zij die het sacrament van
boete willen ontvangen ook zorgen dat
zij tevoren hun geweten onderzoeken.

Wat betreft het tweede deel van de
voorbereiding op de ziekencommunie
moet er zo mogelijk een altaartje opge-
steld worden op de plaats waar de H.
Communie gegeven zal worden. Op
een tafel wordt een wit kleed uitge-
spreid, waarop een kruisbeeld wordt
geplaatst tussen twee waskaarsen en,
indien gewenst, bloemen. Ook moeten
er twee schaaltjes klaar staan, een met
wijwater en een met gewoon water. Een
palmtakje zal de priester beter in staat
stellen het wijwater te sprenkelen. Ide-
aal is, als er een communiekleed aan-
wezig is om onder de kin van de zieke
uit te spreiden op het ogenblik van de
Communie.

Uiteindelijk arriveert de priester
voor het huis van de zieke. In vroeger
tijden liep de priester, vergezeld van een
processie van misdienaars met kande-
laars en belletjes, om alle mensen te
waarschuwen, dat de eucharistische
Koning voorbijkwam. In deze “donke-
re tijden” waarin dit alleen een gelegen-
heid zou zijn voor belachelijk maken
en heiligschennis, zal de priester de
tocht vaak alleen maken, zonder uit-
wendig teken van de aanwezigheid van
het Allerheiligst Sacrament. Bij het bin-
nengaan van het huis kan hij bij de deur
tegemoet gekomen worden door de zie-
ke, of door een andere aanwezige, met
een brandende kaars. Uit eerbied voor
de persoon van Jezus Christus kunnen
de gewone beleefdheden het best ach-
terwege gelaten worden, en wordt de

priester naar het altaartje gebracht. Als
hij de ziekenkamer binnengaat, zegt
hij: “Pax huic domui (vrede zij dit
huis)”, waarop geantwoord wordt:“Et
omnibus habitantibus in ea (en aan
allen die erin wonen)”. Zij die kunnen
knielen, doen dit nu. De priester be-
sprenkelt de kamer met wijwater en
daarna biedt hij aan de biecht te horen
van de zieke, zoals aangegeven door het
Romeins Rituale. Als de zieke wenst te
biechten trekken alle anderen zich te-
rug uit de kamer en wordt het boetesa-
crament op de gewone wijze toege-
diend. De priester zal de helpers of de
familie terugroepen in de kamer waar
zij weer in stille aanbidding gaan knie-
len terwijl de priester het toedienen van
de Heilige Communie voorbereidt.

Nu wordt het Confiteor gebeden
door de zieke (of door een ander als hij
er niet toe in staat is), in het Latijn of in
de landstaal, waarna de Communie ge-
geven wordt, terwijl de zieke de witte
doek onder zijn kin houdt. Bij gewone
bezoeken wordt de Communie gege-
ven met de gewone formule (Het Li-
chaam van onze Heer Jezus Christus
beware uw ziel tot eeuwig leven), maar
als er rekening mee gehouden wordt
dat de zieke weldra zal sterven, wordt
het formulier voor het viaticum (letter-
lijk, wat gebruikelijk is voor een reis)
uitgesproken: “Ontvang, broeder (of
zuster) het Lichaam van onze Heer Je-
zus Christus als viaticuam en moge Hiju
behoeden voor de boze vijand en u tot
het ecuwig leven geleiden. Amen” Als
de zieke een droge mond heeft, kan het
nodig zijn dat hij een paar slokjes water
neemt om de H. Hostie te nuttigen. In-
tussen wast de priester zijn vingers in
het water en gaat dan verder met het
uitspreken van een kort gebed, waarin
hij vraagt dat de ontvangen Communie
de zieke tot voordeel mag strekken naar
ziel en lichaam. Hij eindigt de plechtig-
heid met een eenvoudige zegen (als hij
meer Hosties bij zich heeft, met het Al-
lerheiligste).

Nu de kleine plechtigheid klaar is,
kan de zieke zijn dankzegging doen,
waarbij de priester kan helpen door



In een woning houden twee verwanten

de wacht bij het bed van een sterven-
de wiens uitgeteerde gelaatstrekken
reeds in doodstrijd zijn verwrongen.

Aan de deur van het vertrek verschijnt

de dood metl een lijkkist op de schou-
der.

voor te stellen een tientje van de rozen-
krans of enkele andere gebeden te bid-
den. Hierna kan de priester nog wat
langer blijven om de zieke en de fami-
lie met enkele woorden te bemoedigen,
maar als het Allerheiligste nog aanwe-
zig is in een of meer Hosties, moet de-

zelfde eerbied in acht genomen worden
en moet de conversatie beperkt blijven.

Het is mooi als de zieke de priester
bij zijn vertrek een “stoolgeld” geeft,
wat niet als betaling aan de priester be-
schouwd moet worden, maar als een
gift van de zieke of de familie, waardoor
de reiskosten van de priester vergoed en
de noden van het apostolaat gesteund
worden. Als de priester weg is, kan de
zieke rustig blijven bidden in vereni-
ging met onze Heer en Iem vragen om
de genade van genezing, die Hij vol
mededogen schonk aan zovelen toen
Hij nog op aarde wandelde. De zieken
hebben veel noden en onze Heer zal
altijd naar hun gebeden luisteren.

Heilig Oliesel

Dit sacrament (in het Latijn: extre-
ma unctio - het laatste oliesel) wordt
door vele katholieken verkeerd begre-
pen en beschouwd als een soort van er-
kenning dat het met de zieke “gedaan”
is en dat hij klaar is om de geest te ge-
ven. Er zijn zieken, of misschien fami-
lieleden, die bijgelovig denken dat,
wanneer de zieken dit sacrament ont-
vangen, zij er zeker van kunnen zijn
binnenkort te sterven. Zelfs een opper-
vlakkige blik op de gebeden van het
Romeins Rituale zal tonen dat deze re-
denering vreemd is aan de denkwijze
van de Kerk.

Dit sacrament is, in tegendeel, ge-
richt op genezing: eerst en vooral van
de ziel, waardoor we voorbereid wor-
den op de laatste strijd, waarvan de
ziekte het voorspel is. Voor zover als
zonden niet sacramenteel geabsolveerd
zijn, worden zij vergeven, en slechte
gewonten en bekoringen die ons heil
bedreigen verliezen hun greep op ons.
Ten tweede en voorwaardelijk (afhan-
kelijk van de beslissingen van de god-
delijke Voorzienigheid) lichamelijk.
ledere priester zal verhalen kunnen ver-
tellen, niet alleen van de kalmte en vre-
de van de ziel, die het laatste oliesel aan
de verzwakkende brengt, maar ook van
tijdelijk — en soms zelfs blijvend - her-
stel van lichamelijke krachten, dat on-

Christeiijk sterven

middellijk op het toedienen van dit sa-
crament volgt. Het spreekt dus vanzelf,
dat noch de zieken noch hun familiele-
den tot de laatste ademtocht moeten
wachten alvorens de priester te roepen.
Hoe zal het sacrament zijn werk kun-
nen doen op het lichaam als de ziekte
zo ver is toegenomen? Er zullen zeker
gevallen van wonderbare genezing zijn,
maar dat is niet de bedoeling van het
laatste oliesel.

Het sacrament kan gegeven worden
aan katholieken in staat van genade die
lijden aan een mogelijk fatale ziekte en
men moet de toediening van dit sacra-
ment vragen zodra deze ziekte is ont-
dekt. (Hoge ouderdom die bovendien
een zeer wankele gezondheid met zich
meebrengt zodat men kan veronder-
stellen dat de dood nabij is, wordt door
de Kerk ook beschouwd als zo'n ziek-
te.) Het mag niet gegeven worden aan
mensen die duidelijk onboetvaardig
Zijn, aan geéxcommuniceerden, en ook
niet aan kinderen die nog niet tot de
jaren van verstand zijn gekomen. Aan-
gezien het effect van het laatste oliesel
even Jang blijft als de ziekte, is het niet
nodig - en in feite verboden - dat het
herhaald wordt tijdens dezelfde ziekte.
Als men echter, zelfs gedeeltelijk, her-
stelt, en dan een terugval heeft, dan
wordt dat beschouwd als een nieuwe
ziekte en kan het sacrament opnieuw
toegediend worden. Als de zieke reeds
buiten bewustzijn is, dan mag het sa-
crament toch gegeven worden, onder
voorwaarde dat er redelijkerwijs van
uitgegaan kan worden dat hij het zou
willen ontvangen (als hij, bijvoorbeeld,
de bedoeling had als een goed katho-
liek te sterven).

Het is gebruikelijk het laatste olie-
sel direct na de H. Communie toe te
dienen, en daarom moet op het altaar-
tje ook een schaaltje met vijf propjes
watten en een snee brood klaar gezet
worden, waarmee de priester zijn vin-
gers zal reinigen van de “oleum infir-
morum” (ziekenolie - een van de drie
heilige olién die door de bisschop ge-
wijd worden op Witte Donderdag).

september 2005 Informatieblad Nr. 207 9



Als de korte ceremonie begint, knie-
len de aanwezigen in de kamer en bid-
den dat de zieke het sacrament met
vrucht mag ontvangen. Na de kamer
met wijwater besprenkeld te hebben
(als dit nog niet gedaan is), bidt hij dat
het huis van de zieke bezocht zal woi-
den door “eeuwig geluk, goddelijke
voorspoed, milde blijdschap, vruchtba-
re liefde en blijvende gezondheid” en
“dat de boze geesten van hier vluch-
ten”. Door de aanroeping van de H.
Drie-eenheid, de Maagd Maria en de
heiligen, en de oplegging van zijn eigen
hand, bidt de priester dat er een eind
gemaakt mag worden aan alle macht
van de duivel. Nu komt het wezenlijke
deel van het sacrament: het zalven van
de zintuigen. Na zijn duim in de zie-

Er is niets dat meer tot
bezinning brengt dan
aanwezig zijn bij het
doodsbed van iemand
die men heeft gekend
en lief gehad tijdens

zijn leven

kenolie gedoopt te hebben, zalft de
priester eerst de ogen, dan de oren, de
neusvleugels, de mond, de handen en
- als dit geschikt is - de voeten, alle-
maal terwijl hij de formule van het sa-
crament uitspreekt: “Moge de Heer
door deze heilige zalving en zijn aller-
heiligste barmhartigheid, u vergeven
welke zonde ook u hebt begaan door
het gezicht (of het gehoor, de reuk, de
smaak en de spraak, door het gevoel,
door te gaan. Na drie afsluitende gebe-
den waarin de priester bidt voor de ver-
sterking van de ziel en voor de gezond-
heid van het lichaam van de zieke, geeft
de priester hem zijn zegen. De priester
reikt het kruisbeeld aan om eerbiedig
door de zieke te laten kussen.
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De Pauselijke Zegen op het
ogenblik van de dood

Meestal zal de priester na het toe-
dienen van het laatste oliesel ook de
Pauselijke Zegen geven die (onder de
gebruikelijke voorwaarden) een volle
aflaat meebrengt voor het ogenblik van
de dood, op voorwaarde dat de sterven-
de de naam van Jezus eerbiedig uit-
spreekt (ten minste in gedachte) en dat
hij bereidwillig zijn dood aanvaardt tot
uitboeting van zijn zonden. Er wordt
gebeden dat “op het uur van vertrek van
de ziel, zij 1T mag vinden als een wel-
willende rechter; en gereinigd van iede-
re smet in het Bloed van Uw Zoon,
waardig bevonden mag worden over te
gaan tot het eeuwig leven” en daarna
dat Jezus Christus “in u dat eerste kleed,
dat u ontving in het doopsel, mag her-
stellen.”

Gebeden voor de vertrekkende ziel

Gezien de afstanden die de priesters
in deze ongewone tijden moeten afleg-
gen is het niet altijd mogelijk voor hen,
aanwezig te zijn bij het sterven van
hunn parochianen, maar niettemin is
dit zeer wenselijk. Vaak zal aan de fa-
milie de een of andere indicatie van de
nabijheid van de dood gegeven worden
door de arts of doordat zij zelf de sterke
achteruitgang zien in de terminale ziek-
te. Zij moeten dan de priester op de
hoogte stellen, die niet zal aarzelen te
komen als hij kan.

Als de gebeden tot nu toe gedaan
zijn in het Latijn, de officiéle taal van
de Kerk, gebruikt de priester nu de
landstaal, omdat zijn gebeden nu tot
troost dienen voor zowel de stervende
als voor degenen die om hem heen zijn.
Knielend bij het bed van de stervende,
leidt de priester de prachtige gebeden
van het rituale, te beginnen met de “Li-
tanie voor de stervende”, een reeks aan-
roepingen tot onze Heer, zijn heilige
Moeder, de engelen en heiligen, om
voor hem te bidden. De ernst van het
ogenblik wordt aangegeven door de
aanroepingen die volgen: “Van Uw
toorn; van doodsgevaar, van een slech-
te dood, van de pijnen van de hel, van

alle kwaad, van de macht van de dui-
vel, verlos hem (haar), o Heer!” De
priester spoort de christenziel aan om
“te vertrekken van deze verdorven we-
reld” in de naam van de Drie-eenheid,
de Moeder van God, de engelen en hei-
ligen en vervolgt dan zijn tedere smeek-
beden om barmhartigheid, en dat “het
edele gezelschap van engelen uw ziel
tegemoet treden bij zijn vertrek; moge
het hoge gerechtshof van apostelen u
verwelkomen; moge het zegevierend
leger van de in het wit geklede martela-
ren u geleiden; moge de schaar van stra-
lende belijders u omringen; moge het
koor van de jubelende maagden u voor-
gaan... de heilige Maagd Maria, de
Moeder van God sla haar ogen welwil-
lend op u en moge Jezus Christus u ver-
schijnen met een mild en blij gelaat en
u een plaats geven onder hen die voor
eeuwig in zijn tegenwoordigheid zijn. ..
Uiteindelijk wordt alles ingesloten als
de ziel opgeéist wordt door haar Schep-
per, Verlosser en Zaligmaker.

Er is niets dat meer tot bezinning
brengt dan aanwezig zijn bij het doods-
bed van iemand die men heeft gekend
en lief gehad tijdens zijn leven, en nu
besluit de priester met het volgende ge-
bed voor degenen die achter gelaten
worden: “ Verleen, o Heer, dat, terwijl
wij hier het vertrek van uw dienaar be-
wenen, wij ons altijd mogen herinne-
ren dat wij hem (haar) zeker moeten
volgen. Geef ons de genade ons voor te
bereiden op dat laatste uur, door een
goed leven, dat wij niet verrast mogen
worden door een plotselinge dood;
maar dat wij altijd waakzaam mogen
zijn wanneer U zult roepen, zodat wij
met de Bruidegom mogen binnengaan
in de eeuwige gelukzaligheid: door
Christus onze Heer.”

Waar dat mogelijk is zullen de klok-
ken geluid worden, zodat de gelovigen
kunnen bidden voor de vertrokken ziel.
Het lichaam wordt volgens het Ro-
meins Rituale netjes neergelegd met
een kaars erbij en een kruisje in de han-
den van de overledene op zijn borst,
terwijl het lichaam met wijwater wordt
besprenkeld.



huatas it smis o
s Lot nie AR AL

Dodenofficie: een uitvaart

Op een kerkhof naast een kapel leg-
gen vier doodgravers wier gereed-
schappen op de grond liggen, twee
in een lijkwade genaaide lijken in
een pas gedolven graf.

Bijgestaan door een acoliet geeft
een in koormantel gekiede mon-

nik hun de laatste zegen, terwijl

Zijn metgezelilen het dodenofficie
zingen. Links enige ‘huilebalken’ die
hun kap over het hoofd getrokken
hebben. Op de voorgrond een open-
siaande doodskist met deksel.

Christelijke begrafenis

In overeenstemming met haar ge-
loofin de gemeenschap van de heiligen
en de prachtige liefdeband die zelfs na
de laatste adem voortduurt, zegt de
Kerk niet voor altijd vaarwel aan haar
kinderen. Dat lichaam, nu stijf en le-
venloos maar in leven geheiligd door
de sacramenten; dat lichaam, als tem-
pel van de Heilige Geest voorwerp van
de speciale liefde van de Kerk zal niet
terzijde worden geworpen als een dode
boomtak of als een dode hond. De zorg
van de Kerk voor de christen reikt over
de grenzen die door het leven gesteld
worden heen; zij wil haar dode kind tot
het allerlaatst vergezellen.

Niettemin is het onderwerp begra-
fenis niet zonder verantwoordelijkheid.
De mens moet zijn eigen zaken ter
hand nemen tijdens het leven, voor dat
de dood dit onmogelijk maakt. Er moet
een lapje grond gekocht worden en de
materiéle zaken geregeld worden met
de hulp van een advocaat. Met het oog
op de crisis in de Kerk beschouwend en
het algemeen gebrek aan begrip voor de
katholieke gebruiken — zelfs door fami-
lie of geliefden - zullen zij die hun laat-
ste wil en hun testament opmaken er
goed aan doen vast te leggen dat zij vol-
gens de traditionele riten van de Kerk
begraven willen worden na het opdra-
gen van een Requiemmis volgens de tri-
dentijnse ritus. Zelfs dit is niet genoeg,
omdat de wil vaak niet wordt nagezien
tot enige tijd na de begrafenis, en daar-
om moeten er kopieén van deze wil aan
verantwoordelijke familieleden of
vrienden toevertrouwd worden. Ook
moet er een kopie gegeven worden aan
de priester die hoogstwaarschijnlijk de
Requiemmis zal opdragen en de begra-
fenis doen.

Katholieken moeten met veel zorg
vermijden hun doden, volgens de geest
van de tijd, te begraven als wereldlin-
gen, sceptici of ongelovigen. Overdadi-
ge uitgaven hebben hun intrede ge-
daan, met prachtige kisten, lijkwagens
en bloemen om de gedachten van de
gelovigen van de werkelijkheid af te lei-

den: de dood is iets droevigs en een
rechtvaardige straf voor de zonden. Als
er bloemen gebruikt moeten worden,
laat ze spaarzaam gebruikt worden. Van
lofredes in de kerk kan geen sprake zijn,
ondanks dat dit misbruik overal tegen-
woordig is. Het doel van de begrafenis-
riten is te bidden voor de vertrokken
gelovige, niet hem heilig te verklaren,
noch zijn leven te roemen. Als mensen
hun doden willen eren, dan kunnen zij
dit het best doen niet door een feestelij-
ke show op te voeren, maar door gebed.

Alle katholieken hebben een recht
op een christelijke begrafenis, met een
paar uitzonderingen die genoemd wor-
den in CJC canon 1185: algemeen be-
kende afvalligen, ketters en schismatie-
ken; zij die voor een crematie gekozen
hebben om redenen tegen het geloof;
andere duidelijke zondaars aan wie de
begrafenisriten alleen gegeven zouden
kunnen worden met openbare ergernis
aan de gelovigen.

Katholieken moeten
met veel zorg vermijden
hun doden, volgens de
geest van de tijd,

te begraven als
wereldlingen, sceptici of
ongelovigen.

Het lichaam wordt eerst van het
huis {of tegenwoordig van een rouw-
centrum) als psalm 129 gebeden is (het
De Profundis - Uit de diepte roep ik tot
U, o Heer). Laat hier opgemerkt zijn dat
de ongelukkige praktijk van het in en
uit de kerk rollen van het lichaam op
een karretje een ernstig gebrek aan eer-
bied en goede smaak is. Als het moge-
lijk is zouden er mannen gevraagd
moeten worden om de kist op hun
schouders te dragen; de vreemde en
onwaardige, maar groeiende gewoonte
van vrouwelijke begrafenisonderne-
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mers moet zeker vermeden worden,
omdat de leden van het zwakkere ge-
slacht niet de sterkte hebben om zo'n
gewicht te dragen.

Bij het binnenkomen van de kerk
zingen het koor en de priester het Sub-
venite: “Kom hem (haar) te hulp, gij
heiligen van God! Kom hem (haar) te-
gemoet gij engelen van de Heer...” In
vervolg hierop wordt er een Requiem-
mis opgedragen voor de ziel. Er is te
veel schoonheid in de “Requiemmis”
om hier te beginnen met citaten, maar
het is voldoende te zeggen dat alleen de
koudste harten onbewogen gelaten
worden door de plechtige en sobere
pracht ervan.

Aan het eind van de Mis, worden er
nog meer gebeden aangeboden voor de
ziel in de kleine ceremonie die absoute
genoemd wordt. De priester bidt dat de
vertrokken ziel “ontkomt aan het oor-
deel van wraak, hij (zij) die tijdens zijn
(haar) leven, getekend was met het te-
ken van de I. Drie-eenheid.” Dit stof-
felijk overschot van wat eens de tempel
van de Heilige Geest was wordt geéerd
met wierook en besprekeld met wijwa-
ter en dan naar het kerkhof gedragen op
de klanken van de mooie hymne “In
Paradisum”: Mogen de engelen u bege-
leiden naar het Paradijs; mogen de mar-
telaren u ontvangen bij uw komst, en u
meenemen naar de heilige stad Jeruza-
lem. Mogen de engelenkoren u ontvan-
gen, en moogt gij, met de eenmaal
arme Lazarus, eeuwigdurende rust heb-
ben.

Zonodig wordt het graf gezegend en
de woorden van onze Heer worden her-
haald: “Ik ben de Verrijzenis en het Le-
ven; hij die in Mij gelooft zal leven, ook
al is hij dood; en eenieder die leeft en
in Mij gelooft zal niet zterven voor eeu-
wig.” Nadat de Lofzang van Zacharias
(het Benedictus) is gezongen, wordt het
lichaam weer bewierookt en gezegend
met heilig water. De priester maakt het
kruisteken over de kist en vraagt voor
een laatste maal alvorens terug te keren
naar de kerk, dat de eeuwige rust ver-
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leend zal worden aan de ziel en dat het
eeuwige licht op haar mag schijnen.

Het is een andere ongelukkige ge-
woonte, die symptomatisch is voor
koortsachtige angst van de tegenwoor-
dige maatschappij voor de dood, dat de
aanwezigen zich verspreiden om naar
de verversingen te gaan op het moment
dat men de kist laat zakken. Daar het
begraven van de doden een van de ze-
ven lichamelijke werken van barmhar-
tigheid is, moet er een troffel bij het graf
zijn, waarmee alle aanwezigen wat
zand op de kist kunnen werpen. Vaak
zal er ook wijwater zijn voor de gelovi-
gen, waarmee zij de neergelaten kist
kunnen besprenkelen.

Het is een groot teken van eerbied,
en inderdaad verantwoordelijkheid van
de familieleden, te zorgen dat het graf
van hun geliefde netjes wordt gehou-
den en vrij van onkruid. Het is een uit-
stekend gebruik voor families, op de
graven van geliefden samen te komen
om te bidden voor hun zielenrust.
Ouders moeten niet bang zijn om zelfs
hun kinderen mee te nemen naar het
kerkhof; hier zullen de kleinen eerbied
voor de doden leren en voor hen leren
bidden. Eens zullen zij daar bidden
voor hun eigen overleden ouders.

Besluit

Menigeen is bekeerd door getuige te
zijn van de grote zorg waarmee de ka-
tholieke Kerk zich bekommert om haar
kinderen. Er is geen andere godsdienst
of kerk die zo'n vrede en rust kan bete-
kenen voor de zieken en de stervenden;
geen enkele die zo'n troost kan bren-
gen aan degenen die achter gelaten zijn,
dan de katholieke Kerk. We moeten
God dagelijks danken dat Hij ons zo-
veel genaden en hulp verleent voor een
geliukkige dood, en de grootste zorg
dragen om goed gebruik te maken van
dat alles, volgens de bedoeling van de-
zelfde Heilige Moeder de Kerk.

Brief van de H.Theresia
van Lisieux aan E.H.
Belliere

13 juli 1897

Lieve kleine broer,

Misschien ben ik niet meer op aar-
de wanneer u dit briefje te lezen krijgt,
maar middenin de eeuwige heerlijkhe-
den! De toekomst ken ik niet; toch kan
ik u met zekerheid zeggen dat de Brui-
degom voor de deur staat. Er zou een
wonder voor nodig zijn om mij vast te
houden in de ballingschap. Ik denk niet
dat Jezus een wonder doet dat geen nut
heeft.

O lieve kleine broer, wat ben ik ge-
lukkig, te sterven! Ja, ik ben gelukkig;
niet omdat ik dan bevrijd zal zijn van
het lijden hier beneden. (Het lijden ge-
koppeld aan de liefde is integendeel het
enige dat mij aantrekkelijk lijkt in dit
dal van tranen.) Tk ben gelukkig te ster-
ven omdat ik voel dat het de wil is van
de goede God en omdat ik dan - veel
meer dan op aarde — van nut kan zijn
voor de zielen die mij dierbaar zijn,
voor de uwe heel in het bijzonder. U
vroeg in uw laatste brief aan onze moe-
der, of ik u vaak zou schrijven tijdens
de vakantie. Als de Heer mijn pelgrims-
tocht nog enkele weken wil verlengen
en onze moeder het goedvindt, kan ik
u nog enkele briefjes krabbelen zoals
dit. Maar het meest waarschijnlijke is
dat ik méér zal doen dan schrijven aan
mijn lief broertje, méér zelfs dan met
hem praten in de vermoeiende taal van
de aarde. Tk zal heel dicht bij hem zijn.
Ik zal alles zien wat hij nodig heeft en
ik zal de goede God niet met rust laten
zolang Hij mij niet zal gegeven hebben
wat ik zal willen!... Als mijn lieve klei-
ne broer naar Afrika zal vertrekken, zal
ik hem niet meer volgen met de gedach-
te, met het gebed: mijn ziel zal steeds
bij hem zijn en zijn geloof zal de aan-
wezigheid weten te ontdekken van een
zusje dat Jezus hem gaf om hem tot
steun te zijn niet voor nauwelijks twee
jaren, maar tot aan de laatste dag van
zijn leven...



“Allen willen naar

Allen willen naar de hemel...

de hemel...

Pater Jirgen Wegner

Vandaag de dag is het niet meer vanzelfsprekend als katholiek ziek te mogen zijn

en als katholiek te sterven. Met de keuze voor het leven en de keuze

voor een katholiek afsterven wordt om verschillende

redenen steeds vaker geen rekening meer
gehouden. Wat kan een katholiek doen
om zeker te stellen dat zijn wensen

worden nageleefd?

Allen naar de hemel

“Allen willen naar de hemel... maar
niemand wil sterven” met deze woor-
den, die een lelijke smaak van godslas-
tering hebben, brandmerkt een athes-
tisch tijdgenoot de tegenstrijdigheid tus-
sen het geloof en het praktisch leven van
zijn katholieke broeders. Hij kent ze en
ervaart regelmatig, dat ze vol zijn van de
waarheden betreffende het hiernamaals.
Ze spreken enthousiast over de zorge-
loosheid in de eeuwigheid, over de he-
melse toestand waar geen lijden meer te
bespeuren is, over geluk, vrede, harmo-
nie, begrip en nabijheid Gods. Wel
werpt bij zijn meer traditionele vrienden
het geloof in het bestaan van het vage-
vuur en de hel een benauwende scha-
duw over de luisterrijke verwachting van

de hemel, maar toch zegeviert in de
meeste harten de hoop om - misschien
na een tijd van reiniging - te mogen ge-
nieten van de eeuwige, zalige aanschou-
wing Gods. Zijn na-conciliaire kamera-
den worden zelfs door deze waarheden
niet meer geplaagd. Zij kennen enkel en
alleen blijheid en juichen na de dood.
De leer over hel en vagevuur hebben ze
geklasseerd bij de verzinsels van de don-
kere middeleeuwen en denken dat voor
iedereen die van goede wil is — en wie is
dat niet — met de dood alles alleen maar
beter zal worden. Begrijpelijk dat met
zo'n geloof iedereen die het omhelst,
naar de hemel wil, en dus ernaar zou
moeten verlangen uit dit lastige leven te
verdwijnen om van het betere leven te
kunnen genieten.

Niemand wil sterven

Onze atheist heeft gelijk: “allen wil-
len ze naar de hemel... maar niemand
wil sterven.” In de praktijk merk je heel
snel op hoe zeer de gelovigen - onver-
schillig of ze wel of niet geloven in va-
gevuur en hel - aan dit leven hangen.
Ze zijn ziek, ze lijden, ze zijn oud en
kunnen niet veel meer, ze weten geen
raad in hun familiaire situatie, ze vin-
den geen uitweg uit de professionele
impasse en toch houden ze allen
krampachtig vast aan hun leven. De
zucht naar luxe, het ziekelijke streven
om alles te verzekeren, zijn tekenen van
een geest die kleeft aan alles wat zij hier
op aarde bezitten, zouden kunnen be-
zitten of vrezen te verliezen, Het liefst
zouden zij voor eeuwig hier blijven en

maar niemand wil sterven’
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Allen willen naar de hemeal...

eeuwig genieten van de oude dag. Aan
het sterven willen zij niet denken en de
gedachte aan het einde van hun leven
verdringen zij. En toch weten zij, dat ze
aan de dood niet zullen ontkomen. Hun
angst houdt ze tegen om de dingen te
regelen, waarin ze als christen nodig
moeten voorzien.

In onze door het verdwijnen van het
geloof gekenmerkte tijd is het absoluut
noodzakelijk, ruim van tevoren alles wat
ziekte en dood betreft op papier te zet-
ten en zo te garanderen, dat de persoon-
lijke wensen gerespecteerd worden. De
christen kan niet meer rekenen op de
arts of de omgeving, vaak nog niets eens
op de leden van zijn eigen familie, om
zijn gelovige keuzes te doen gelden.

Alles geregeld

Enkele jaren geleden: een priester
wordt naar het ziekenhuis geroepen.
Een van zijn gelovigen heeft problemen
met het hart en moet daarom op onder-
zoek. De toestand is niet kritiek, maar
de priester gaat om haar bij te staan in
haar ziekte. Na het volgende weekend
zou ze het ziekenhuis weer verlaten.
Mevrouw is overtuigd, voor het geval
van ziekte en overlijden alles goed gere-
geld te hebben. Op zondagavond krijgt
ze in het ziekenhuis een hartinfarct. Met-
een belt de arts het enige nummer dat
hij in haar papieren kan vinden: dat van
de priester. De arts laat de priester weten
dat de toestand van mevrouw uiterst kri-
tiek is en dat ze zeer waarschijnlijk zeer
snel zal komen te overlijden. Zonder te
dralen vertrekt de priester naar het zie-
kenhuis en staat een kwartier later voor
de deur van de intensive care. Bij het
zien van de geestelijke begint de arts
hem vragen te stellen: of hij bij de fami-
lie hoort, of hij een vriend is van me-
viouw, of hij zeker is dat mevrouw echt
zijn bezoek wenst, of ze werkelijk met
de toediening van het Laatste Oliesel
akkoord gaat...? De tijd dringt, maar het
duurt twintig minuten voor de priester
voorbij de arts bij de stervende kan gera-
ken. En dat alleen omdat deze met haar
laatste kracht ja kon knikken op de vraag
van de arts of ze de priester wilde ont-
vangen, Wanneer de priester eindelijk
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bij het bed van mevrouw staat moet hij
zich haasten om haar het sacrament toe
te dienen. Bij de laatste zalving geeft
mevrouw de geest. Het is te laat voor de
gebeden voor de stervenden, geen tijd
meer voor de apostolische zegen. Geluk-
kig had ze nog een dag van tevoren ge-
biecht en de heilige communie ontvan-
gen.

Notaris in nood

Terug in de pastorie kijkt de priester
in zijn archieven voor het geestelijk tes-
tament van mevrouw. Een tijdje geleden
had ze dat in de pastorie achter gelaten
en de priester gevraagd, om zorg te dra-
gen voor een uitvaartsmis met absoute
in de traditionele ritus. Ze wilde even-
eens dat haar graf ingezegend zou wor-
den en dat de begrafenis gedaan zou
worden door een priester. Samen met
het personeel van het ziekenhuis verwit-
tigt dus de priester de familieleden en
stelt alles in het werk zoals mevrouw het
had vastgelegd. Dankzij haar voorzorg
worden haar wensen ten volste gerespec-
teerd. De familie volgt haar wens, ook al
staat ze niet achter haar keuze.

Na het begrafenis en de aansluiten-
de koffietafel met de familieleden keert
de priester in de pastorie terug. Daar
aangekomen opent hij de voordeur. De
telefoon gaat en hij pakt hem op. Hij is
verbonden met de notaris die maanden
geleden het testament van mevrouw had
opgemaakt. Inmiddels heeft ook hij het
overlijdensbericht van mevrouw gekre-
gen en haar testament geopend. Met
schrik vindt hij bij haar gewoon testa-
ment ook nog een geestelijk testament,
waarin staat hoe de uitvaart geregeld
moet worden. Meteen belt hij naar de
pastorie op om te vragen of de begrafe-
nis al is gedaan en zo ja, of het wel zo is
gedaan als mevrouw het per testament
had vastgelegd. Nog groter is zijn schrik
op het moment dat de priester hem zegt
dat hij te laat opbelt, omdat mevrouw al
begraven is. Maar gelukkig wel zoals zij
dat had gevraagd.

Christelijk levenseinde
“Niets is zekerder dan de dood -
niets onzekerder dan het uur” zegt Sint

Ignatius. Niemand van ons weet wan-
neer en onder welke omstandigheden
hij door Onze Heer geroepen zal wor-
den. De een treft het vroeger, de ander
later. Menigeen ziet hem tijdens een lan-
ge ziekte aankomen, weer anderen wor-
den totaal onverwachts uit het prille le-
ven weggenomen. “Weest waakzaam,
want de Heer komt als een dief in de
nacht” waarschuwt de Heer. Tedereen zal
zich door een christelijk deugdzaam le-
ven moeten voorbereiden op de komst
van de dief die hem het leven neemt.
Het christelijk leven schenkt ons het ver-
trouwen om bij ons overlijJden met bo-
vennatuurlijke hoop en vertrouwen
voor onze Rechter te verschijnen en re-
kenschap af te leggen over gedachten,
woorden en werken. Daar is de kern, het
meest essentiéle van de voorbereiding
op de dood.

Daarbuiten zijn ons door de Heer
middelen aangereikt en wetten gesteld
omtrent het christelijke afsterven. God,
de oorsprong van het leven, vraagt ons
het leven te eerbiedigen. Wij mogen het
noch zelf beéindigen, noch onnodig en
kunstmatig rekken. Noch wij, noch de
familie, noch een arts mag inbreuk ma-
ken op deze wet.

Daarenboven verstrekt God midde-
len om ons in de laatste strijd te sterken.
Christus heeft het sacrament van het
Laatste Oliesel ingesteld om de mensen
die door hun zintuigen hebben gezon-
digd door de zalvingen te genezen. De
Kerk stelt de gelovigen in de gelegenheid
een goede biecht te spreken en het viati-
cum te ontvangen. Ze voorziet de gelo-
vigen van de apostolische zegen, waar-
door zij op het uur van hun dood een
volle aflaat kunnen verkrijgen. Na de
dood van de gelovigen omringt zij de
overledenen met gebeden, zegeningen
en plechtige riten. Tijdens de Requiem-
mis bidt de Kerk voor de ziel van de
overledene en begeleidt daarna het stof-
felijk overschot naar het kerkhof. Ze
wijkt niet van zijn zijde voor ze de laat-
ste rustplaats gezegend heeft en het lijk
voor de verrijzenis ter rust heeft gelegd.
ledere gelovige heeft het recht om in
deze belangrijke momenten van zijn le-
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ven van deze middelen te kunnen profi-
teren,

Op papier zetten

Gezien onze pluralistische en soms
geloofsvijandige wereld moeten wij dui-
delijk onze christelijke keuze kenbaar
maken. De huidige tijd kent de ethische
en morele waarden, gebaseerd op het
katholiek geloof, niet meer. Bovendien
ontbreekt de kennis van de fundamen-
tele waarheden omtrent overlijden en
dood. Bijna niemand weet nog wat de
Kerk heeft voorzien voor de gelovigen
die in deze moeilijke fase van het leven
treden. Veelal komt een gelovige in een
situatie waarin hij geholpen moet wor-
den, waar een ander hem graag zou wil-
len helpen, zeker zijn overtuiging zou
willen respecteren en zijn keuzes zou
willen eerbiedigen, maar dit niet kan
doen omdat hijzelf niet meer weet wat
de katholieke keuze is. Zolang de gelo-
vige zelf in staat is alle beslissingen te
nemen, is er niets aan de hand. Maar
zodra hij om reden van zijn leeftijd,
door ziekte of door andere omstandig-
heden deze verantwoording niet meer
zelf kan nemen, zullen anderen dit in
zijn plaats moeten doen. Op de eerste
plaats denken wij daarbij aan de fami-
lieleden. Waar deze er niet zijn kunnen
vrienden of bekenden inspringen. On-
geacht of een familielid of een vriend de
beslissingen voor een mens neemt die
zelf niet meer bij machte is, hij moet
weten wat de keuzes zijn van deze mens
en welke personen kunnen helpen om
zijn keuzes te doen gelden. Voor niet-
familieleden moet er bovendien altijd
een volmacht zijn om voor de hulpbe-
hoevende te kunnen optreden. Wie dus
in een situatie verkeert, waarin hij niet
zeker is dat zijn familie of zijn vrienden
alle dingen volgens zijn katholieke over-
tuiging kunnen regelen, kan niet anders
dan zijn keuzes nauwkeurig en duidelijk
op papier zetten en de personen aanwij-
zen, die voor de realisatie van zijn wen-
sen borg kunnen staan.

Wie kan weten?
Een eerste heel belangrijke vraag
moet daarom zijn: “Wie kan weten dat

ik hulp nodig heb?” In het bovenstaan-
de voorbeeld zien wij dat het niet vol-
doende was voor mevrouw, haar wils-
beschikking betreffende de begrafenis
bij de notaris neer te leggen. De notaris
was te laat om de priester te waarschu-
wen. Dus zal het nodig zijn om een ef-
fectief systeem van waarschuwing op te
zetten. Alleen mensen die zicht hebben
op ons leven, mensen dus die weten wat
wij doen, hoe het met ons gaat, waar wij
Zijn en wat ons overkomt, komen in

aanmerking om te waarschuwen. Waar
wij zeker zijn van hun betrouwbaarheid
zullen we hun vragen om de taak van
boodschapper op zich te nemen. Tege-
lijk zullen wij hen inlichten over wie er
op de hoogte gesteld moet worden van
eventuele gebeurtenissen, en aan hen
telefoonnummers, adressen en contact-
mogelijkheden doorgeven. Zo zal een
buurvrouw gemakkelijk de familie kun-

Een burger op zijn sterfbed dictee
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Allen willen naar de hernel...

nen inlichten wanneer moeder gevallen
is en met de ambulance naar het zieken-
huis gebracht moet worden. ledereen
kan de functie van boodschapper waar-
nemen, ook al zal hij geen verdergaande
beslissingen kunnen nemen. Het is aan
te raden om voor wisselende situaties
telkens iemand in vertrouwen te nemen
en deze persoon alle nodige contactin-
formatie te doen toekomen. Het is ver-
der van groot belang altijd een papier bij
zich te dragen, als het kan samen met de
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rt zijn testament.

identiteitskaart, waarop in geval van
nood iedereen de adressen van de des-
betreffende contactpersonen kan vin-
den.

Wie moet weten?

Een tweede vraag is: “Wie moet we-
ten, dat er iets met mij aan de hand is?”
Deze vraag is uiterst belangrijk! Met wie
moet dus ‘onze boodschapper’ contact
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Alien willen naar de hemael...

opnemen? In de meeste gevallen zijn er
drie soorten mensen die ingelicht moe-
ten worden. Op de eerste plaats de
dichtst bijstaande mensen: familiele-
den, vrienden of goede bekenden. Dan
dearts die de persoon goed kent en mis-
schien al sinds jaren volgt, en tenslotte
de priester. Van deze mensen verwach-
ten wij hulp op menselijk, medisch en
geestelijk gebied. leder op zijn plaats zal
zorg voor ons nemen. Wat verwacht ik
van hen? Van familie en vrienden: bege-
leiding in ziekte en nood. Bijstand in si-
tuaties waarin beslissingen genomen
moeten worden. Ik verwacht van mijn
naasten, dat ze verantwoording voor mij
nemen en dat ze daar waar ikzelf niet
meer in staat ben om keuzes te maken,
in mijn plaats en volgens mijn wensen,
die keuzes gaan maken. Van de arts, dat
hij de familie en vrienden bijstaat met
raad en ze inlicht over nodige behande-
lingen, over de moeilijkheden, gevaren
en het nut daarvan. Van de priester: zijn
geestelijke bijstand, zo nodig de sacra-
menten en sacramentalién door God
gegeven. Het is vanzelfsprekend dat wij
deze personen van tevoren inlichten
over het beroep dat wij later misschien
op hen willen doen. Meer nog: wij zul-
len ze onderrichten over onze wensen
en over de keuzes die wij gemaakt heb-
ben, uitleg geven over wat voor ons be-
langrijk is en wat wij van ieder van deze
personen persoonlijk verwachten. Het
beste is daarom om voor mensen te kie-
zen die onze overtuigingen en ons ge-
loof delen. Ze weten precies waar het
ons op aankomt en zullen de meeste in-
spanningen doen om door te zetten
waarvoor wij gekozen hebben.

Schenken wij ons vertrouwen aan
personen die niet bij de familie horen,
dan moeten wij hun bovendien schrif-
telijk volmacht geven opdat ze het recht
en de volmacht hebben, onze belangen
ook werkelijk te kunnen behartigen. In
bovenvermelde situatie was het voor de
pastoor zeer gemakkelijk geweest als hij
aan de arts een papier had kunnen to-
nen waarop vermeld was, dat mevrouw
het bezoek van de priester wenst en dat
hij haar mag voorzien van alle weldaden
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die de Kerk aan de zieke en stervende
mens aanbiedt.

Keuze voor het leven

Zeer belangrijk is in onze landen,
waar de vraag naar euthanasie heel groot
is, duidelijk onze keuze voor het leven
te laten blijken. De familie, de arts en de
priester moeten weten dat wij geen
euthanasie wensen, niet bereid zijn om
ons lichaam te laten gebruiken voor
medische experimenten. Ons leven, ons
lichaam, is in de handen van God. Wijj
zullen alles doen om het voor zover
mogelijk in goede gezondheid te hou-
den, alle redelijke middelen aanwenden
om het te laten leven totdat de Heer be-
slist over het uur van onze dood. Even-
min kunnen wij instemmen met de po-
gingen van artsen om het leven kost wat
kost tot het uiterste te rekken. Wij zullen
daarom geen beroep doen op behande-
lingen waarbij de grote inspanningen
die genomen worden geen verlichting
en verbeteringen in onze toestand bren-
gen. Ons leven is een geschenk dat God
ons gegeven heeft met onze ontvange-
nis. Hij neemt het weer terug wanneer
Hij wil. Niemand heeft het recht om
over het einde van het leven te beslissen
en zijn leven te verkorten. ledereen daar-
entegen heeft het recht op het uur dat
God heeft vastgelegd zijn leven in de
handen van zijn Schepper terug te ge-
ven.

Keuze voor zorg

Europa was eeuwenlang uitsluitend
gekenmerkt door het christendom.
Sinds enkele tientallen jaren zijn door
immigratie, door globalisering van de
economie, door televisie, internet... de
meest verschillende levensopvattingen,
filosofieén en geloven het christelijk
avondland binnengedrongen en inmid-
dels overal present. De crisis binnen de
katholieke Kerk, voortgekomen uit een
minachting voor de eigen rijke traditie,
heeft als gevolg het verdwijnen van de
geloofskennis bij haar leden, en uittre-
dingen in groten getale. Bij wie trouw
blijft aan de naconciliaire Kerk verwatert
vaak onopgemerkt het geloof en wordt
vermengd met elementen uit andere ge-

loven. Wie een keuze maakt voor het in-
tegrale katholieke geloof maakt deel uit
van een kleine kudde. Veel van onze
tijdgenoten weten niet meer wat katho-
liek is en kunnen er hoe langer hoe min-
der uitleg over krijgen. Anderen willen
het niet meer weten en stellen zich vij-
andig op tegen degenen die ‘ouderwets’
zijn, en ‘integristen’. Het katholiek ge-
loof is niet in de mode en de schanda-
len worden misbruikt om het beeld van
de Kerk nog verder te bezoedelen. Wel-
zijn en de vooruitgang in de weten-
schappen doen meer en meer denken
dat geloven uit de tijd is. De invloed van
andere godsdiensten, van esoterie en
occultisme overstelpt het christelijk ge-
loof.

JAG

De katholiek kan er vandaag niet
meer van uitgaan, dat de dingen om-
trent ziekte en dood door de omgeving
vanzelfsprekend en naar zijn zin gere-
geld worden. Zelfs door vele families
gaat een kloof die het onmogelijk maakt
blind te vertrouwen. Samen met het Ju-
ridisch Adviesbureau Gezondheidszorg
heeft de Priesterbroederschap St Pius X
daarom het initiatief genomen om een
pakket samen te stellen dat u zal helpen
uw christelijke keuzes te kennen te ge-
ven en effectief te doen doorzetten. Dit
pakket omvat verschillende formulieren
waarin uitleg wordt gegeven over uw
keuzes. Verder is geregeld aan wie u de
volmacht zult overdragen om bij medi-
sche behandelingen in uw plaats beslis-
singen te nemen. Dan worden door deze
formulieren uw wensen omtrent de
geestelijke verzorging vastgelegd. Zodra
deze formulieren door u zijn ingevuld
worden ze aan de belanghebbenden
personen doorgegeven, opdat ze te
zijner tijd in uw belang kunnen optre-
den. Voor uzelf is er een kleine pas dieu
altijd bij u kunt dragen.

Op deze manier denken wij u te kun-
nen helpen om zo gemakkelijk mogelijk
uw belangen veilig te stellen.



De katholieken worden tegenwoordig door hun herders in het meest complete gebrek aan
informatie gelaten, zij worden zelfs aangemoedigd, uit naam van een valse “naastenliefde”,
de orgaandonatie in de hand te werken, zelfs van vitale organen. Deze donatie baseert

zich op een hypothese — wat men noemt de “hersendood” — die in tegenspraak is

met het gezond verstand en die ernstige morele vragen stelt. De wetenschap

zelf toont vandaag aan dat het gaat om een gewaagde hypothese die nergens

op gebaseerd is. Daarom achten wij het nuttig, aan onze lezers dit artikel

te presenteren van professor Paolo Becchi, als professor in de filosofie van

het recht verbonden aan de Faculteit van de Rechtspraak van de

Universiteit van Genua.

Hersendood

Zijn de doden werkelijk dood wanneer men hun organen afneemt?

deel |

Inleiding
Ik zou hier in het verstand van de
lezer een andere twijfel willen zaaien,
niet met betrekking tot de wet zelf,
maar met betrekking tot de hypothese
waarop deze berust, en die beweert dat

met een niet spontane maar door reani-
matieapparaten in stand gehouden
hartwerking en ademhaling, kunnen
wij doen wat gedaan mag worden met
een lijk.

Men zal tegenwerpen: de zaak
schijnt slechts verwarrend. De embrya’s
zijn vanaf hun allereerste ontwikkeling
reeds levend (hetgeen de grote aan-
dacht die men er aan schenkt verklaart),

De eerste transplantatie van een nier tussen een identieke tweeling,
uitgevoerd op 23 december 1954. De chirurg joseph Murray, MD, staat
_midden-achter onder de lamp.

op het ogenblik waarop men de or-
gaanafname uitvoert de donor al een

“lijk” is. Maar zijn wij daar werkelijk ze- [EEgE=—=—g=—y i

ker van? Ik zal uitgaan van een banale
constatering, voortkomend uit de ver-
gelijking van de twee wetten waarop ik
zinspeelde.

Het opnieuw definiéren
van de dood

Wij hebben het nodig geacht om
door een reeks van verboden een geheel
ter grootte van een speld in een reageer-
buisje te beschermen (bij voorbeeld
door de bevriezing of het weghalen er-
van te verbieden, of zelfs door de dia-
gnose die voorafgaat aan de implanta-
tie te verbieden). Maar met een mense-
lijk wezen van vlees en beenderen, roze
van kleur, met een lichaamstempera-
tuur van ongeveer 37 graden Celsius,
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Hersendood

terwijl de patiént als eenmaal de her-
sendood is bevestigd, niet meer levend
maar dood is: een lijk dat nog levend
schijnt, maar dat het in werkelijkheid
niet meer is. En deze conclusie wordt
als een wetenschappelijk gegeven ge-
presenteerd, gegeven dat eens en voor
altijd is verworven in de loop van de
jaren zestig toen een comité, ingesteld
bij de medische faculteit van de Har-
vard universiteit om het probleem te
bestuderen, er in zijn beroemde rapport
toe kwam, de diagnose van een onom-
keerbaar coma (geverifieerd door ui-
terst nauwkeurige klinische criteria die
het blijvende verlies van de hersenfunc-

Deze auteurs hebben
in het algemeen de
opvatting dat in de

onzekerheid, of bij de

onmogelijkheid om met
zekerheid te bewijzen
dat een persoon

dood is, men hem als
nog levend moet
behandelen.

ties moesten bevestigen) grosso modo
te vergelijken met die van hersendood,
en deze diagnose van hersendood met
die van feitelijke dood.

Succes van de nieuwe
definitie

Zo kwam de nieuwe definitie van de
dood tot stand, definitie die tijdens de
volgende jaren een groot succes kende.
En dat om verschillende redenen. Aller-
eerst gaf deze definitie de wetenschap-
pelijke kennis van dat moment weer,
die de stelling leek te bevestigen vol-
gens welke de patiénten die in een on-
omkeerbaar coma terecht waren geko-
men, voorbesternd waren korte tijd la-
ter een hartstilstand te krijgen; ten twee-
de, bood deze definitie de best mogelij-
ke rechtvaardiging aan de ontwikkeling
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van de transplantatietechnieken die
toen in de kinderschoenen stonden (we
moeten niet vergeten dat de eerste hart-
transplantatie werd uitgeoefend door
professor Barnard in december 1967);
ten derde stelde deze definitie in staat
het obstakel van de euthanasie te om-
zeilen: als de patiént van wie de herse-
nen onomkeerbaar hadden opgehou-
den te functioneren dood was, dan
stond het wegnemen van zijn hart of
het onderbreken van de kunstmatige
ademhaling niet gelijk met hem te do-
den. Zoals men ziet, waren het niet al-
leen therapeutische redenen die, vanaf
het begin, aanzetten tot een opnieuw
definiéren van de dood.

Ook wat betreft de wetgeving is de
overeenkomst tussen de definitie van
de dood en de transplantaties goed
zichtbaar. Wij beperken ons hier tot het
geval van ltalié, maar de uiteenzetting
zou, tenminste tot een bepaald punt,
gegeneraliseerd kunnen wordentot an-
dere juridische experimenten. Vanaf
1969, door een decreet van het Minis-
terie van Gezondheid gedateerd van 11
augustus, daarna door een decreet van
9 januari 1970, werd het criterium van
hersendood geintroduceerd en dit
(door grosso modo de parameters van
Harvard te gebruiken) in expliciete ver-
wijzing naar het probleem van het weg-
nemen van organen voor transplanta-
tie. Het is veelzeggend dat korte tijd la-
ter, op 5 februari 1970, een decreet van
de president van de republiek, op voor-
stel van de minister van gezondheid,
voor de eerste keer in Italié het wegne-
men van het hart en van delen ervan
heeft toegestaan. Vanaf dat ogenblik
beperkte de wetgever zich ertoe de ver-
schillende criteria aan te wijzen voor
het vaststellen van de dood, terwijl hij,
zelfs in de eerste samengestelde wet in-
zake transplantatie (nr. 644 van 1975),
niet zover ging, hem te definiéren. Dit
gebeurde pas in 1993 met de wet nr.
578 (en het jaar daarop met een decreet
van toepassing), volgens welke de dood
“gelijk staat met het onomkeerbaar op-
houden van alle functies van de herse-
nen” (art.1).

Niet alleen introduceert de wet de
definitie van totale hersendood, maar
- door van richting te veranderen met
betrekking tot de wet van 1975 - maar
zij breidt ook het gebruik van de crite-
ria voor het vaststellen van de dood bij
de personen getroffen door hersenlet-
sels en onderworpen aan maatregelen
tot reanimatie, uit tot allen die zich in
die omstandigheden bevinden, of zij
nu donors zijn of niet. Hoewel formeel
onderscheiden van het probleem van
de transplantaties, heeft deze wet, van-
af het ogenblik dat zij in werking is ge-
treden, de voorwaarden die vereist zijn
voor het wegnemen van organen, ver-
anderd. En de meest recente wet op de
transplantaties, van kracht sinds 1999,
keurt het slechts onverkort goed onder
dit gezichtspunt. De wet op de trans-
plantaties heeft immers de regels om de
toestemming te verkrijgen veranderd,
door het te vergemakkelijken (en dat
vanaf de huidige “overgangsfase”),
maar zij heeft de definitie van de dood
en de regels, voorzien voor de vaststel-
ling ervan, gehandhaafd zoals zij vast-
gesteld waren in 1993-94, dus nu wer-
kelijk de hypothese van het geoorloofd
zijn van het wegnemen van de organen
vaststellend.

Het ethische en filosofische
debat over de hersendood
In de loop van de negentiger jaren
accepteerde men dus in Italié - evenals
in andere landen - niet alleen het be-
grip “hersendood” maar men probeer-
de ook de definitie ervan in te voeren
in een wet. En het is in datzelfde decen-
nium dat deze definitie ter discussie
begon te geraken in het land waar zij
voor de eerste keer geformuleerd was,
de Verenigde Staten van Amerika.

Tegenstand

Om de waarheid te zeggen hadden
er zich op filosofisch gebied over deze
nieuwe definitie van de dood al vroe-
ger sterke verwarringen voorgedaan.
Een groot filosoof van de 20ste eeuw,
die ook een van de kopstukken was van
het hedendaagse bio-ethische debat,
Hans Jonas, gaf een maand na de pu-



blicatie van het rapport van Harvard,
tijdens een congres dat gewijd was aan
de experimenten op mensen, uiting aan
zijn sterke verzet tegen dit rapport. Het
leidmotief was het volgende: wij ken-
nen niet met zekerheid de grenslijn tus-
sen het leven en de dood, en een defi-
nitie — geintroduceerd met de duidelij-
ke bedoeling om het afnemen van or-
ganen te bevorderen - kan zeker dit te-
kort aan kennis niet aanvullen. Wan-
neer de hersens definitief opgehouden
hebben te functioneren, kan men de
behandelingen van kunstmatig in leven
houden stoppen (we moeten het zelfs
doen, zoals Jonas vervolgens verduide-
lijkte, want het zou indruisen tegen de
menselijke waardigheid, een menselijk
wezen in deze toestand te houden),
niet omdat de patiént al dood is, maar
omdat het in deze omstandigheden
geen enkele zin heeft zijn leven te ver-
lengen. We vinden al bij Jonas het di-
lemma - onderstreept door Jonsen -
dat ten grondslag ligt aan de discussie
over de hersendood: moeten we het in
leven houden stoppen om de patiént in
staat te stellen te sterven, ofwel halen
we de kunstmatige ademhaling weg bij
een lichaam dat reeds dood is? We we-
ten het, het is deze laatste definitie die
werd aangenomen, en nu men toch de
kunstmatige ademhaling weghaalt bij
een dode, waarom haar dan niet nog
enige tijd in stand houden om trans-
plantaties mogelijk te maken?

Volgens Jonas, daarentegen, zou
men het eerste begrip hebben moeten
aannemen, en de kritiek op de nieuwe
definitie van de dood werd zijn stok-
paardje. Zijn meest bekende tekst, in
1974 gepubliceerd onder de veelzeg-
gende titel “Against the Stream” (Te-
gen de stroom in) is inmiddels een klas-
sieker geworden. Daarentegen weten
weinig mensen — en daarom zou ik hier
de aandacht op dit feit willen vestigen
- dat Jonas, korte tijd voor zijn dood,
nogmaals op dit probleem terugkwam
in de correspondentie die hij onder-
hield met een Duitse arts, wiens vriend
hij was. Het feit dient in herinnering ge-
bracht te worden, al is het kort.

In oktober 1992 raakte een jonge
vrouw, tengevolge van een verkeer-
songeluk, in een coma waaruit zij nooit
zou ontwaken en werd, na de gebruike-
lijke onderzoeken, hersendood ver-
klaard. Men stond op het punt om, met
de toestemming van de ouders, over te
gaan tot het afnemen van organen, toen
de artsen merkten dat deze vrouw
zwanger was. De voorbereidingen tot
het afnemen van organen werden op-
geschort en de artsen besloten de zwan-
gerschap te laten doorgaan. Dat ontke-
tende in Duitsland een discussie over
de hersendood, en talrijk waren dege-
nen die zich afvroegen hoe het voor een
“lijk” mogelijk was haar zwangerschap
voor te zetten en te “besluiten” - zoals
het vervolgens gebeurde - hem af te
breken door een spontane abortus toen
de feetus niet meer leefde. [k zou in dit
opzicht een passage willen citeren van
het betoog van Jonas, genomen uit zijn

-

_ A\

In 1984 voerde een team in het
Brigham and Women’s Hospital

als eerste in New England een
harttransplantatie uit.

correspondentie met een van de artsen
die in deze affaire verwikkeld waren:

“Bewust of niet, beste vriend, heb je
of liever hebben jullie door jullie wel
overlegde handelingen de doodverkla-
ring van deze patiént tegengesproken.

i<lersendocd

Jullie hebben gezegd: door de kunst-
matige ademhaling (en de andere
zorg) willen wij voorkomen dat het
lichaam van Marion een lijk wordt,
opdat dit lichaam zijn zwangerschap
kan voortzetten. Door te geloven dat
het daartoe in staat was, of minstens
door het daartoe de mogelijkheid te
willen geven, hebben jullie gegokt op
de levensrest die er in dit lichaam was
- dat wil zeggen de levensrest van Ma-
rion! Het lichaam is immers even
uniek het lichaam van Marion als de
hersens, de hersens van Marion waren.
Het feit dat het experiment mislukt is
(het schijnt dat het al geslaagd is in
andere, minder extreme gevallen), is
niet het bewijs dat jullie dat niet ge-
dacht hebben, evenmin als een mis-
kraam geen bewijs is dat een zwanger-
schap in het algemeen niet mogelijkis.
Jullie geloofden echt in de kans van
slagen van het experiment, dat wil zeg-
gen in de functionele capaciteit van het
hersendode lichaam, capaciteit die
noodzakelijk was voor het experiment
en in stand gehouden werd door jullie
handigheid - jullie geloofden in het
LEVEN ervan, dat tijdelijk verlengd
werd voor het kind. Jullie mogen dit
geloof niet ontkennen in andere geval-
len van coma en bij andere doelen!”

Men zal me zeggen: dat is allemaal
erg interessant, maar dat toont slechts
de grote logica van de schrijver. Dat is
zeker waar voor de biografie van Jonas,
maar intussen was zijn “oude” stand-
punt weer actueel geworden, en het be-
gon veel minder geisoleerd kenbaar ge-
maakt te worden dan in het begin ge-
beurd was. Naast de werken van Jonas
zijn andere teksten bestudering waard,
zoals die van Josef Seifert, en meer re-
cent die van Robert Spaemanm; twee
schrijvers van katholieke inspiratie,
die, tenminste in bepaalde opzichten,
in intellectuele overeenstemming zijn
met Jonas. Al deze auteurs hebben in
het algemeen de opvatting dat in de
onzekerheid, of bij de onmogelijkheid
om met zekerheid te bewijzen dat een
persoon dood is, men hem als nog le-
vend moet behandelen.
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Nieuwe gedachten

Maar het meest verbazingwekkende
aspect— en daarom wil ik er bij stilstaan
- is dat zelfs in het kader van een per-
spectief van opvatting dat haaks staat
tegenover dat, waarnaar ik zojuist ver-
wezen heb, openlijk wordt erkend dat
de “hersendood” niets anders is dan
een “gemakkelijke uitweg” die in staat
heeft gesteld menselijke wezens dood
te verklaren, die het niet waren.

Dat is de conclusie waartoe vandaag
Peter Singer, een filosoof die bekend
staat om zijn sterk op het onmiddellijk
nut gerichte opvattingen, komt. Het
past hier ook, in het kort zijn loopbaan

Deze herdefinitie van
de dood had gevolgen
die zo duidelijk
wenselijk waren dat zij
slechts weinig
tegenstand ontmoette.
Niettemin was zij vanaf
het begin gebrekkig.

in herinnering te brengen. In het begin
van de negentiger jaren werd Singer -
toen professor in Melbourne - door
een groot ziekenhuis in die plaats be-
noemd om deel uit te maken van een
comité dat zich moest bezighouden
met bepaalde ethische vragen die sa-
menhingen met het probleem van de
toestemming; onder deze vragen waren
ook die, welke verband hielden met de
anencefalie (afwezigheid van herse-
nen). De pasgeboren kinderen die lij-
den aan deze ernstige afwijking zijn
niet in staat om volledig bewust te wor-
den, omdat bij hen het “bovenste” deel
van de hersenen ontbreekt (dat wil zeg-
gen de hersenhelften, met inbegrip van
de hersenschors) en het schedeldak dat
bestemd is om ze te bevatten, terwijl het
“onderste” deel, gevormd door de her-
senstam, dikwijls intact is, hoewel soms
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weinig ontwikkeld. Het anencefale pas-
geboren kind is dus in staat spontaan te
ademen, omdat deze activiteit athangt
van de hersenstam, maar het heeft een
prognose met dodelijke afloop: over
het algemeen blijven deze kinderen le-
ven gedurende een tijd die varieert van
enkele dagen tot enkele weken, en ster-
ven vervolgens aan een hartstilstand.

Singer, die alles bij elkaar genomen,
in de voorafgaande jaren een voorstan-
der van de “totale hersendood” was ge-
weest, bevond zich toen geconfron-
teerd met het volgende probleem:
waarom niet overgaan van deze opvat-
ting van de dood naar de “schors-* op-
vatting, om ook de anencefalen dood
te kunnen verklaren? Sommige leden
van het comité wilden in die richting
gaan maar Singer volgde hen, tot grote
verwondering van allen, niet. Hij heeft
zelf de redenen voor zijn niet akkoord
gaan uiteengezet in een boek “Rethin-
king Life & Death”, gepubliceerd in
1994. Een paragraaf van dit boek ver-
dienthet in zijn geheel geciteerd te wor-
den:

"De gedachtewisselingen van het
comité waarvan ik deel uitmaakte,
brachten mij ertoe intensiever na te
denken over de hersendood. De Com-
missie van Harvard over de hersendood
was geconfronteerd met twee zwaaar-
wegende problemen. Talrijke patiénten
die zich in een wanhopige toestand be-
vonden, leefden dankzij de kunstmati-
ge ademhaling en niemand durfde de
machines te stoppen, die hen in leven
hielden. De organen die gebruikt zou-
den kunnen worden om menselijke le-
vens te redden waren onbruikbaar, in
de mate dat men wachtte met het weg-
nemen ervan totdat de bloedsomloop
van de potentiéle donoren gestopt was.
De Commissie had gedacht de twee
problemen te kunnen oplossen door de
uitweg te kiezen die erin bestond, alle
individuen waarbij de hersenen geen
enkele aantoonbare activiteit meer had-
den als dood te beschouwen. Deze her-
definitie van de dood had gevolgen die
zo duidelijk wenselijk waren dat zij
slechts weinig tegenstand ontmoette.

Niettemin was zij vanaf het begin ge-
brekkig. De praktijk die bestaat in het
oplossen van de problemen door ge-
bruik te maken van herdefinities werkt
zelden, en dit geval maakte geen uit-
zondering op de regel”.

Natuurlijk, de gevolgtrekking die
Singer maakt uit de crisis van de “her-
sendood” is duidelijk zeer verschillend
van die van de al eerder geciteerde filo-
sofen. Als de “hersendoden” nog le-
vend zijn op het ogenblik van het weg-
nemen van organen betekent dat voor
die laatsten, dat wij hun juist daardoor
het leven ontnemen, en wij mogen het
dus niet doen; voor Singer, daarente-
gen, is dat legaal omdat het leven geen
heilige en onschendbare waarde is.
Ook in dit geval (zoals in andere) be-
staat er een “derde weg”, zoals altijd de
moeilijkste, en dat is de weg die ik bij
een andere gelegenheid heb getracht te
traceren; maar ik wil hier een ander
aspect onderstrepen, namelijk dat, on-
danks de uiteenlopende ethische con-
clusies, alle geciteerde auteurs uitgaan
van dezelfde kritiek over het begrip her-
sendood.

Men kan zich afvragen wat Singer
ertoe heeft aangezet op dit laatste punt
een eender standpunt in te nemen als
auteurs zoals Jonas, Seifert en Spae-
mann, die op lichtjaren van hem af
staan, en van wie hij overigens het be-
staan bijna niet schijnt te kennen. Een
indirect antwoord wordt verschaft door
zijn laatste geschrift over het onder-
werp, “Mort cérébrale et éthique de la
sacralité de la vie” (Hersendood en
ethiek van de heiligheid van het leven),
waarin de auteur zijn bronnen ver-
meldt. Het gaat om wetenschappelijke
bronnen van opmerkelijke waarde die,
met andere bronnen, bijdragen om de
crisis af te bakenen in de loop waarvan,
niet alleen uit filosofisch oogpunt maar
ook uit medisch en wetenschappelijk
oogpunt, de nieuwe definitie van de
dood, gebaseerd op exclusief neurolo-
gische criteria, is gevallen.

wordt vervolgd



maandag 2 — woensdag 4 mei

Op doorreis van zijn vacantie in de
Verenigde Staten brengt pater Patrick
Summers, FSSPX, nu overste van het
apostolaat van de Priesterbroederschap
in India, een bezoek aan pater Arthur,
zijn oude klasgenoot van het seminarie
in Winona (USA). Pater Summers vond
het interessant om het vaderland van
zijn moeder te bezoeken. Hij was blij
dat hij op maandag en dinsdag de H.
Mis kon opdragen in onze mooie kerk
in Gerwen, en op woensdag las hij, al-
vorens terug te keren naar India, de H.
Mis in de kerkboot in Den Haag - altijd
een bijzondere belevenis voor gast-
priesters!

donderdag 5 mei

Hemelvaartsdag en dag van de Eer-
ste Communie in Nederland. In Cer-
wen is er één communicantje in de per-
soon van Celesta Roosekrans (Eindho-
ven); in Den Haagzijn er twee: Michael
de Beer (Wateringen) en Miriam Scher-
mer (Amstelveen).

Pater Arthur met de communicanijes
in Den Haag.

zaterdag 14 - maandag 16 mei

In dit pinksterweekend heeft de
jaarlijkse bedevaart van Chartres naar
Parijs plaats. Achttien pelgrims uit Ne-
derland en zes uit Vlaanderen lopen
alle drie dagen. Op pinkstermaandag
komen er nog vijftien personen bij om

het laatste stuk in Parijs mee te lopen.
Ondanks de vrees dat er minder deel-
nemers zouden zijn ten gevolge van de
overwinning van de vijanden van de
Kerk, die bestaat in het afschaffen van
de tweede pinksterdag als vrije dag, is
de deelname niet merkbaar minder dan
de voorgaande jaren. Op zaterdagoch-
tend zijn alle deelnemers doornat ge-
worden tijdens de openingsmis voor de
kathedraal van Chartres, maar zij vat-
ten dapper moed en gaan langs de
modderige paden op weg naar Parijs.
Dankzij de heer de Pauw uit Brussel
en zijn groep toegewijde medewerkers
mogen de pelgrims uit de Lage Landen
genieten van een warme maaltijd

Kroniek:

(voorwerp van afgunst voor alle andere
pelgrims, die zich tevreden moesten
stellen met wat zij in hun knapzak had-
den) en zelfs van een biertje. De edel-
moedige werkers hadden de tenten op-
gezet voor de lopers, en hoewel zij dat
ieder jaar doen, is de dank van de pel-
grims er niet minder om.

Op pinksterzondag brengt het
monseigneur Alfonso de Galaretta een
bemoedigend bezoek aan de pelgrims
en draagt de Pontificale Hoogmis op
in een veld bij Cernay-la-Ville. Met deze
1. Mis waren de volhardende pelgrims
halverwege de bedevaart gekomen en
met vernieuwde moed en enthousias-
me vervolgden zij de weg naar Mont-
martre.

Maandag-namiddag, trekken dui-
zenden pelgrims Parijs binnen onder
het zingen van de rozenkrans op ver-
schillende melodieén in het Latijn en
het Frans, afgewisseld met de mooie en
populaire Franse hymnen tot het Hei-
lig Hart en de Heilige Maagd. Na de
laatste (en vermoeiende) klim naar
Montmartre, verzamelen de pelgrims
zich voor de sluitingsmis buiten de ba-
siliek van Sacré-Coeur. Daar draagt pa-
ter Stehlin, de overste van de autono-
me huizen van de Priesterbroederschap

Kronielc

in de Qost Europese landen, de H. Mis
op en houdt de preek.

Het is een lang weekend geweest en
allen die eraan deelgenomen hebben
zullen blij zijn als zij tenslotte in hun
bed kunnen kruipen. Maar allen zijn
blij dat zij hebben deelgenomen aan
een weekend vol van genade, waarin zij
bemoediging en sterkte hebben ont-
vangen om de dagelijkse uitdaging het
hoofd te bieden, opnieuw gesterkt om
het geloof te belijden in een wereld die
vijandig staat tegenover de dogmati-
sche, morele en sociale leer van Jezus
Christus.

mei - juli 2005

donderdag 26 mei

Sacramentsdag. Pater Arthur en
broeder René gaan naar de St. Jozefkerk
in Brussel om deel te nemen aan de I1.
Mis en de processie door de straten.
Pater Pierre-Célestin Ndong-Ondo, uit
Afrika, celebreert de plechtigheden, pa-
ter Brendan Arthur, uit Australié, is dia-
ken en pater Eric Jacqmin, uit Europa,
subdiaken. Drie werelddelen bijeen
rond Onze Heer; schitterend bewijs van
de universaliteit van de Kerk.

zondag 29 mei

De viering van Sacramentsdag in
Gerwen. Met onze eigen mooie proces-
sie trekken we door de straten van het
Noord-Brabantse dorp. De districts-
overste, pater Jilrgen Wegner celebreert
de H. Mis en draagt het Allerheiligste
in de processie onder de blauwe hemel
en de stralende zon, die we van de he-
mel mogen ontvangen.

Zoals gewoonlijk zou de processie
niet mogelijk geweest zijn zonder de
hulp van de werkers achter de scher-
men, die eerder in de week en vooral
de dag tevoren en de morgen van de
processie kwamen. Allen werkten hard
en goed samen aan het opzetten van de
tenten rondom de priorij, de voorberei-
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ding en de oprichting van de rustalta-
ren, de mooie bloemstuklken en alle
andere details die vaak onopgemerkt
blijven.

Na de processie en de laatste zegen
blijven de meeste gelovigen nog een
poosje babbelen in de tuin van de prio-
rij bij koffie en koek, alvorens weer te-
rug te keren naar de verschillende de-
len van het land.

vrijdag 3 juni

Feest van het Heilig Hart van Jezus.
Voor de eerste keer wordt het Allerhei-
ligste in onze boot in Den Haag gedu-
rende de hele nacht uitgesteld en aan-
beden, tot het Lof v66r de Mis van za-
terdagmorgen. Edelmoedige parochia-
nen hebben zich ingeschreven om ze-
ker te stellen dat er elk uur minstens
twee personen aanwezig zouden zijn
om te aanbidden. Zo wordt de “nacht-
aanbidding” een succes.

zondag 5 juni

Parochie-barbecue in Gerwen. De
meeste gelovigen blijven om van de
kookkunst van de heren Noldus en
Coolen te genieten. De regen krijgt het
tenslotte klaar, een domper te zetten op
het een en ander, maar kan de lekkere
smaak van de steaks niet verminderen.

Mgr. Fellay voor de kerk in Gerwen
met v.l.n.r.: broeder René Maria, pa-
ter C. de beer en pater B. Arthur.

donderdag 16 - zaterdag 18 juni

De priorij mag de Algemeen Over-
ste van de Priesterbroederschap, mgr.
Bernard Fellay, verwelkomen, die komt
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voor het gebruikelijke canonieke be-
zoek. Nadat hij op donderdag het Hei-
lig Misoffer heeft opgedragen in Ger-
wen, geeft Monseigneur een lezing over
de relaties van de Priesterbroederschap
met Rome, met enkele speciale gedach-
ten over de nieuwe paus, Zijne Heilig-
heid Benedictus XVI.

Mgr. Fellay met gelovigen in Gerwen.

Bij zijn bezoek aan Den Haag, op
vrijdag, draagt de Algemeen Overste de
H. Mis op en geeft dezelfde lezing. Op
zaterdag neemt hij afscheid en vertrekt
naar het Moederhuis in Menzingen
(Zwitserland).

maandag 14 juni

Men ontdekt dat er een auto is op-
geblazen op de kade, juist voor onze
boot, in Den Haag! Gelukkig blijft de
schade beperkt tot enkele gesmolten
dakpannen en wat geschroeid verfwerk.

zaterdag 18 juni

Bedevaart voor de Derde Orde en
belangstellenden naar Diest (B.), de ge-
boorteplaats van de heilige jezuiet, Jan
Berchmans. Pater de Beer leidt en bege-
leidt een groep van vijftien gelovigen.
In het middeleeuwse stadje worden ver-
schillende bezienswaardigheden be-
zocht, zoals het geboortehuis van Jan
Berchmans, de mooie kerk en het be-
gijnhof.

zaterdag 25 juni

In Zaitzkofen (Beieren) wordt abbé
Alfard Schijffelen tot priester gewijd
door mgr. Bernard Tissier de Mallerais.
Pater Schijffelen komt uit Leiden en is
de tweede Nederlandse priester in de
Priesterbroederschap (pater de Beer is
de eerste). Wat een reden tot blijd-

schap, dat het totale aantal verdubbeld
is! Ongeveer veertig Nederlandse gelo-
vigen maakten de reis om de plechtig-
heden bij te wonen en te zien dat pater
Schijffelen samen met drie andere dia-
kens gewijd wordt. Op zondag draagt
de pater zijn allereerste Heilige Mis op
in de kapel van de H. Anna van het se-
minarie, alvorens zijn bagage te pakken
en naar zijn thuis in Leiden terug te ke-
ren.

zaterdag 9 juli

Tijdens een bijeenkomst van Katho-
liek Herstel in Den Haag, houdt Rap-
haél Steenbergen een zeer goed samen-
gestelde voordracht over Fides et Ratio,
een encycliek van paus Johannes Pau-
lus 11.

zondag 10 juli

Pater Schijffelen celebreert zijn eer-
ste officiéle H. Mis in zijn vaderland.
Het weer is prachtig en stelt de parochi-
anen in staat in de zon van hun koffie
en gebak te genieten.

zondag 17 juli

Parochie-picknick in Den Haag.
Ongeveer dertig gelovigen gaan na de
Mis naar het Zuiderpark, niet ver van
de boot. Het is een heel ontspannen
middag, waarbij iedereen zijn eigen
eten en drinken hheeft meegebracht. Er
wordt een partijtje gevoetbald en bad-
minton gespeeld, maar de meesten zijn
blij dat zij gewoon in de schaduw kun-

nen zitten en babbelen, genietend van
het mooie weer en goed gezelschap.

maandag 25 - zaterdag 30 juli
Pater de Beer doet zijn jaarlijkse re-
traite in Zaitzkofen.
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van AQuino

De grote denker die in zijn
Sumima Theologica
een geweldige synthese heeft gegeven,
waarin alles wat over God
en de mens kan worden gekend,
wordt opengelegd.
Zijn werk is een monument van
oorspronkelijke christelijke denkkracht.

Het geloof: het geluik van de geest

De belijdenis van het geloof

De innerlijke aanvaarding in geloof van de waarheid van
God door de mens zal uiteraard som-tijds een uitwendige
weergave vinden in zijn spreken of in zijn daden. Wie gelooft,
zal zijn geloof openlijk belijden. Dit betekent niet, dat zij die
in God geloven bij alle mogelijke gelegenheden hun geloof
van de daken zullen uitbazuinen. Maar er zullen tijden zijn,
waarop hij die in God gelooft openlijk zijn geloof moet erken-
nen. De caritas — de liefde tot God en tot de evennaaste -
vraagt, dat wij zowel de eer van God als het goed van de naaste
eerbiedigen. Wanneer het stilzwijgen van de mens over zijn
inwendig geloof een onrecht zou betekenen tegenover de eer
van God in de wereld of een ergernis zou zijn voor de mensen,
dan moet de gelovige zijn geloof openlijk belijden.

De deugd van geloof

Deze plicht om zijn geloof te belijden veronderstelt na-
tuurlijk, dat het geloof niet zo maar één daad, of zelfs een reeks
van daden is. Het sluit in, dat achter de geloofsdaad een blij-
vende bereidvaardigheid ligt om op het woord van God de
waarheid te erkennen. Het geloof is dus een blijvende ge-
steltenis van de geest en wanneer het volmaakt is, is het een
deugd.

St. Thomas geeft als definitie van het geloof een blijvende
gesteltenis van de geest, waardoor het eeuwig leven in ons be-
gonnen is en die het verstand instemming doet betuigen met
waarheden, die niet klaarblijkelijk zijn. Hij wijst erop, dat deze
begripsbepaling overeenkomt met hetgeen St. Paulus beweert,
dat 'het geloof een vaste grond is voor wat men hoopt, een
overtuiging over dingen, die men niet ziet’ (Hebr. 11, 1). Als
een blijvende gesteltenis van de geest, die de mens ertoe neigt
in te stemmen met waarheden die voor het verstand niet klaar-
blijkelijk zijn, is het geloof ‘de overtuiging over dingen, die
men niet ziet'. En omdat het een blijvende gesteltenis is waar-
door het eeuwig leven in ons begonnen wordyt, is het “een vas-
te grond voor wat men hoopt'. Door het geloof hoopt de mens
de aanschouwing van God, het voorwerp van het geloof, te
verkrijgen.

Omdat het geloof de mens in het bezit stelt van de waar-
heid, van de Eerste Waarheid, die God is, is het geloof een
blijvende gesteltenis, die het verstand van de mens vervol-
maakt. Het is krachtens zijn aard een verstandelijke gewoonte.
Maar zoals we gezien hebben

wordt bij het geloof het verstand tot instemming bewogen
door de wil. Het princiep echter dat de wil zelf beweegt om te
handelen is het doel, dit is het goede. Nu wordt de wil bewo-
gen of neigt hij naar God als zijn bovennatuurlijk doel door de
deugd van caritas. Bijgevolg is de geloofsdaad slechts dan wer-
kelijk levendig in de bovennatuurlijke orde, wanneer zij werkt
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onder de aandrang van een wil, die bewogen wordt door
de caritas of de liefde tot God.

Hieruit volgt dus, dat de blijvende gesteltenis van het
geloof slechts dan een deugd is, wanneer zij onder de drang
van de caritas in de wil tot de daad bewogen wordt. Het is
de taak van een deugd de menselijke daden goed of vol-
maakt te maken. Maar wanneer het geloof handelt zonder
caritas wordt wel het menselijk verstand vervolmaakt, om-
dat het zich richt naar zijn doel dat de waarheid is, maar de
menselijke wil wordt niet vervolmaakt, omdat deze zich
niet in eigenlijke zin richt op zijn doel, dat God is, zoals
Hij is in zichzelf. Daarom zal het geloof zonder caritas de
mens juist als mens niet vervolmaken. Zulk een geloof kan
dus geen volmaakte deugd zijn. Maar wanneer het geloof
door de caritas wordt bewogen, dan is de geloofsdaad zo-
wel in het verstand als in de wil volmaakt en is het geloof
een deugd. De geloofsdaad is in de ogen van God verdien-
stelijk en stelt de mens in staat om vooruit te gaan in de
kennis van God en om tenslotte de beloning van het eeu-
wig leven te verdienen. Wanneer het geloof handelt onder
de aandrang van de caritas, geeft de mens aan God een
minnende volgzaamheid van het verstand en de wil. Van
de kant van God is het de genade, die de mens tot een kind
van God maakt. Maar van de kant van de mens is het de
vrijwillige aanvaarding van God door het geloof en de cari-
tas, die de mens in de wereld als de zoon van God in bewe-
ging zet. En het is de mens als de zoon van God, dit is de
mens die met liefde in God gelooft, die de aanschouwing
van God zal erven.

Het geloof is een aanvaarding van de waarheid op het
woord van God. Maar God is de Waarheid zelf en Hij kan
de mensen niet bedriegen. [emand die in God gelooft moet
alles geloven wat God zegt. Het menselijk verstand kan fou-
ten maken. Daarom is het mogelijk sommige dingen die
de mensen zeggen te aanvaarden en andere te verwerpen.
Maar God kan geen fouten maken. De mens moet alles
wat God hem zegt geloven, of niets geloven op het woord
van God. De mens kan niet uit de waarheden, waarvan hij
weet dat God ze heeft geopenbaard, een zorgvuldige keuze
doen. Ofwel hij schenkt volledig geloof aan God, of hij
heeft helemaal geen geloof. Als hij ook maar één waarheid
waarvan hij weet dat God ze geopenbaard heeft verwerpt,
verwerpt hij alle waarheden die God geopenbaard heeft.
Als hij beweert sommige daarvan te aanvaarden, is dit niet
omdat hij ze werkelijk aanvaardt op het woord van God.
Hij aanvaardt ze op gezag van zijn eigen verstand of omdat
zij hem bevallen.

Wanneer iemand op het woord van God de waarheid
aanvaardt, is hij zeker van de waarheid. Zijn zekerheid
steunt op het gezag van het goddelijk Verstand, dat alwe-
tend en volkomen waarheidslievend is. Zo beschouwd is
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de zekerheid van het geloof groter dan de zekerheid die de mens
verkrijgt door de natuurlijke verstandelijke deugden van wijs-
heid, wetenschap en inzicht. Want de goddelijke Kennis, waar-
op het geloof steunt, is volmaakter dan het menselijk verstand,
waarop de zekerheid van de verstandelijke deugden is gebaseerd.

Het geloof is dus een absolute zekerheid over waarheden, die
boven het natuurlijk bereik van het menselijk verstand liggen.
Daarom moet het een gave zijn van God. Op de eerste plaats
omdat de geloofswaarheden boven het bereik van het menselijk
verstand liggen, moeten zij door God geopenbaard worden voor-
dat de mens ze kan geloven. En op de tweede plaats omdat deze
waarheden de mens boven de beperktheid van het menselijk
verstand uitheffen, heeft hij een bovennatuurlijk princiep nodig,
dat hem inwendig ertoe beweegt deze waarheden zonder twijfel
te aanvaarden. Dit bovennatuurlijk princiep is God, die de mens
door de genade beweegt door middel van de in gestorte blijven-
de gesteldheid van het geloof.

De effecten van het geloof

De vrijwillige aanvaarding van de geloofswaarheden door de
mens plaatst de mens op de weg naar God. En nog meer dan dat:
het geloof brengt om zo te zeggen de voorwaarden of de stem-
ming tot stand, die voor het succesvol volbrengen van de tocht
noodzakelijk is. Als iemand zich naar Washington zou moeten
begeven om een gunst te vragen aan de president van de Vere-
nigde Staten, zou hij noodzakelijk een tweevoudige geesteshou-
ding moeten bezitten om met zijn zending succes te hebben. Op
de allereerste plats zou hij eerbied moeten hebben voor de presi-
dent. Als hij geen eerbied had voor de president, of minstens
voor de macht die de president bezit, zou zijn houding de presi-
dent tegen hem opzetten en zijn zending tot een mislukking
maken. Vervolgens zou hij fris van geest moeten zijn om zijn
zaak helder en krachtig uiteente kunnen zetten. Als zijn geest
verstrooid is, zodat hij noch over de redenen voor zijn eigen ver-
zoek noch over de motieven die de president zouden kunnen
bewegen het in te willigen op de juiste wijze kan oordelen, zal
hij niet in staat zijn met succes zijn geval voor te leggen.

Wanneer nu de mens God zoekt, moet hij in zijn geest eer-
bied hebben voor God en moet de waardering voor het doel
waarnaar hij streeft en voor de middelen om dit te bereiken hem
duidelijk voor de geest staan. Het geloof geeft deze mens deze
beide eigenschappen van zijn geest bij de hunkering van de mens
naar God. Door het geloof erkent de mens de onbeduidendheid
van de mens tegenover de heerlijkheid van God. Daarom prent
het de mens niet alleen eerbied, maar ook een heilzame vrees
voor God in. In de zondaar wiens geloof niet bezield wordt door
de caritas, is dit een slaafse vrees, de vrees door God gestraft te
worden voor de zonden tegen God bedreven. Deze slaafse vrees
is goed, omdat zij de mens tot berouw over zijn zonden kan
brengen en zo de mens naar God kan terugvoeren. In een goede



mens, wiens geloof door de caritas wordt bewogen, is deze
vrees een kinderlijke vrees, de vrees het ington zou moeten
begeven om hoogste goed, dat God is, te verliezen. Kinderlij-
ke vrees — de vrees die een kind heeft voor zijn vader die het
liefheeft — brengt de mens ertoe alles te vermijden wat er de
om met zijn zending succes te oorzaak van zou kunnen zijn
God te verliezen. Deze minnende vrees of eerbied is goed voor
de mens, omdat zij hem nederig maakt. Hij is zich het gevaar
van zijn reis en de behoefte aan de hulp van God bewust.
Voor de reis verlaat hij zich niet zozeer op zijn eigen krachten,
maar op de goedheid van God en op diens vermogen om hem
veilig naar het eeuwig leven te geleiden.

inzicht

Op de tweede plaats geeft het geloof aan de mens die hel-
derheid van geest, die voor het succesvol voortzetten van zijn
reis naar God noodzakelijk is. De mensen zoals wij ze kennen
zijn ertoe geneigd hun edelere vermogens en strevingen te
verlagen door het geluk te zoeken in dingen beneden hen, in
spijs, drank, kleding, ongeoorloofde seksuele bevrediging,
enzovoort. Deze dingen stapelen zich in de geest van de mens
op. Zij brengen in de geest van de mens een verwarring van
tegenstrijdige verlangens en wensen te weeg. Maar het geloof
verheft de geest van de mens tot God en stelt hem het ware
doel van zijn bestaan voor ogen — de aanschouwing van God.
Op deze wijze begint het geloof de geest van de mens te zui-
veren van de dwalingen en tegenstrijdige verlangens, die er de
oorzaak van zouden zijn dat hij God verliest. Het brengt hem
op de rechte weg naar het geluk.

Door het geloof aanvaardt de mens de waarheid van God,
feitelijk aanvaardt hij God, die de Waarheid is. Als dit de eni-
ge verstandelijke gave was, die God aan de mens gaf, zou deze
toch reeds een heerlijk getuigenis zijn van de edelmoedigheid
van God. Het is voor een kind goed van zijn ouders te leren,
dat het niet moet drinken uit het jodiumflesje in de medicijn-
kast. Maar het verstand van het kind is volmaakter, wanneer
het zelf leert, dat jodium vergif is en dat vergif het menselijk
leven vernietigt. Zo is het ook goed voor de mens de waarhe-
den te aanvaarden, die God hem openbaart. Maar het is beter,
wanneer de mens zich enig inzicht in de betekenis van deze
waarheden verwerft.

En ook hier heeft de goddelijke edelmoedigheid weer niet
ontbroken. God heeft door de genade aan de mens twee ga-
ven van de Heilige Geest geschonken, die de gelovige in staat
stellen om de zin van de openbaring van God over zichzelf
als het ware uit te denken. De eerste van deze gaven is de gave
van verstand. Door deze gave beweegt God het verstand van
de mens om in de diepere zin van de geopenbaarde waarheid
door te dringen. Door deze gave begint de mens de waarhe-
den te verstaan, die hij door het geloof aanvaardt.

Het geloof: het geluk van de geest

Kennis

De tweede gave van de Heilige Geest die het geloof vervol-
maakt is de gave van wetenschap. Door deze gave beweegt
God de gelovige om op de juiste wijze en met zekerheid te
oordelen over de ware verhouding tussen de schepselen en
God. Zij stelt de mens in staat om de schepselen te zien in
haar eigen perspectief. De waarde van deze gave voor een suc-
cesvol leven is welhaast onberekenbaar. De mens is ertoe ge-
neigd zich van God naar de schepsels te keren, omdat hij
wordt aangetrokken door de schoonheid en de goedheid van
de schepsels en het geluk dat zij schijnen te beloven. Maar
door zich naar de schepsels te keren in plaats van naar God
verliest de mens zijn enige ware geluk. Door de gave van we-
tenschap beweegt God de mens om de schepsels te zien in
haar eigen waarachtige plaats in het heelal, ze te zien als flau-
we afstralingen van de schoonheid en de goedheid die God
is, te zien dat zij gebruikt moeten worden, wanneer zij tot
God leiden en moeten worden vermeden, wanneer zij de
mens van God aftrekken.

Het geloof:
het begin van het geluk

Deze korte uiteenzetting over de aard en de taak van het
geloof en de verstandelijke gaven van de Heilige Geest, die de
geloofswerking vervolmaken, toont de balangrijkheid van het
geloof in het menselijk leven duidelijk aan. Door het geloof
aanvaardt de mens God als zijn doel. Door de gave van het
verstand begint de mens God en de werking van God in de
wereld van de mensen te begrijpen. Door de gave van weten-
schap begint de mens de wereld te zien op de juiste wijze in
haar waarachtige verhouding tot hemzelf en tot God. Met ge-
loof, verstand en wetenschap is de mens verstandelijk gespro-
ken toegerust om zijn geluk te zoeken in de aanschouwing
van God. Feitelijk is het geluk al gedeeltelijk zijn deel. Want
in het geloof, dat door de liefde tot God bewogen wordyt, is
God reeds in het verstand van de mens aanwezig, Het geloof
is het begin van het geluk in het verstand van de mens.

september 2005 Informatieblad Nr. 207 25



Geestelijk leven

Achterhaalde zaken afknippen, kan
hier en daar ertoe bijdragen, een hoofd
mooier te maken, maar het hoofd blijft
hetzelfde. De Kerk heeft zich geregeld
aan zulke correcties van het uiterlijk
onderworpen. De godsdienstig schij-
nende, maar eerder aardse handel in
prebendes, dispensaties, vergunningen,
_ schriftelijke absoluties, kwijtscheldin-
| gen, aflaatbriefjes en privileges, waar-
mee de kerkelijke Curie zich nog tot in
" de 19de eeuw bezighield, is tegenwoor-
dig uit haar dagelijks leven verdwenen.

Wat bleef, en wat ook na de beke-
ring van Constantijn, de volksverhui-
zing, de investituurstrijd of de reforma-
tie gebleven was, is de basis van het ge-
loof - het dogma. Dogma’s, tradities en
achterhaalde zaken in één adem als bal-
last te betitelen en ze te stellen tegen-
over de aandacht voor de “actuele zor-
gen van de gelovigen”, klinkt zoals
wanneer men een arts zou verzoeken,
zijn geneeskundige kennis en routine te
vergeten en zich eindelijk om het con-
crete lijden van zijn patiénten te be-
kommeren. Hier is een verklaring van
het begrip noodzakelijk.

De Kerk is een levend organisme.
Haar voor te stellen als een instituut,
waarin structuren overheersen en niet
personen, komt voort uit een veeleer
sociologische manier van beschouwen,
die niet in overeenstemming is met het
wezen van de gemeenschap van de
christengelovigen. De Kerk zelf noemt
zich Bruid van Christus, Moeder, volk
van God of Lichaam van Christus - be-
grippen die iets levends tot uitdrukking
brengen, iets wat organisch is en bij een
persoon behoort.

Vooral in de decennia v46r het
R ! = Tweede Vaticaans Concilie begon de
overtuiging te rijpen dat, zoals kardi-
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naal Ratzinger het eens beschreef, “Kerk
nu als iets innerlijks erkend en ervaren
wordt, dat niet als het een of ander ap-
paraat tegenover ons staat, maar in ons
leeft. Wanneer de Kerk tot nu toe” — dus
tot in het begin van de 20ste eeuw, mis-
schien ook door de ervaring van een
eeuwenlange aansluiting van de kerke-
lijke macht bij het politieke spel van de
Europese machten - “vooral als struc-
tuur en organisatie werd beschouwd,
ontstond nu het inzicht: wijzelf zijn de
Kerk; zij is meer dan een organisatie, zij

De Kerk houdt vast aan over-
geleverde tradities, dogma'’s en
achterhaalde zaken

is organisme van de Heilige Geest, iets
levends, dat ons allen van binnenuit
omvat.”

Geen organisatie, maar organisme:
dit is een oud, al in de brieven van Pau-
lus beschreven, inzicht. Romano Guar-
dini beschreef dat in zijn werk “De Kerk
van de Heer” aldus: “Kerk is niet een be-
dacht en geconstrueerd instituut, maar
een levend wezen. Zij leeft door de tijd
verder; wordend zoals al het levende
wordyt; zich veranderend en toch in we-
zen altijd hetzelfde, en haar diepste
wezen is Christus. Zolang als wij de
Kerk alleen als een organisatie beschou-
wen, als een instantie, als een vereni-
ging, hebben wij nog niet de juiste ver-
houding tot haar. Maar zij is een levend
wezen, en onze verhouding tot haar
moet zelf leven zijn”.

Dat is een van de grootste geheimen
van de Kerk, maar het drukte een stem-
pel op haar innerlijke ontwikkeling in
de loop van de geschiedenis: zij is, zo
zei de H. Paulus het, als een lichaam -
met een hoofd, met ledematen en een
innerlijk levensbeginsel. Ent zoals een
menselijke persoon groeit en rijpt, zo
heeft ook de christelijke gemeenschap
in de loop van haar geschiedenis een



steeds duidelijker en juister kennis van
haar eigen wezen ontwikkeld. Dat is de
traditie.

De vergelijking met een menselijke
persoon geldt ook in ander opzicht.
Meteen in de eerste levensjaren verza-
melt de mens ervaringen en indrukken.
Hij leert en begint inzichten en overtui-
gingen in zich te dragen, die hij echter
dikwijls pas later, op een zeker ogen-
blik, bij een indrukwekkende ontmoe-
ting of een belangrijk gesprek, duidelijk
tot uitdrukking brengt. Zo heeft ook de
Kerk, zodra de omstan-
digheden het eisten, ge-
deelten of aspecten van
haar geloofskennis, die zij
al in zich droeg, later dui-
delijk gedefinieerd. Dat is
het dogma.

Volgens katholiek be-
grip zijn dogma en tradi-
tie niet uit de samenhang
van Schrift en Kerk te ver-
wijderen. Voor John Hen- |-
ry Newman is de traditie
het bewijs van de levende Kerk, dat “nu
eens door de mond van de bisschop-
pen, dan weer door de kerkleraren,
door het volk, en door de liturgie” tot
uiting komt. De Openbaring zou geen
werkelijk gebeuren geweest zijn, wan-
neer zij niet zoals ook andere gebeurte-
nissen in de geschiedenis een spoor in
de kennis en in de herinnering van de
mensen achtergelaten zou hebben.
Hoeveel mensen in deze traditie staan
en er getuigenis over geven, is daarbij
van ondergeschikt belang. En deze als
een stroom door de geschiedenis
vloeiende overlevering is ook niet in
tegenspraak met het feit dat er een ker-
kelijk leergezag is, dat afzonderlijke as-
pecten van deze kennis van de overle-
vering precies definieert.

In de regel gebeurt dat door het ge-
wone leergezag, dat wil zeggen door de
normale verkondiging van de bisschop-
pen en van de Apostolische Stoel in
Rome, in bijzondere gevallen door het
buitengewone leergezag in de vorm van
een oecumenisch concilie of een plech-
tige onfeilbare uitspraak, die de paus
uitdrukkelijk in zijn hoedanigheid van

hoogste leraar van de katholieke Kerk
(men noemt dat ‘ex cathedra’) doet.
Deze bepalingen door het leergezag
zijn ogenblikken, waarin de Kerk delen
of aspecten van haar geloofsschatten
ook uiterlijk waarneembaar formuleert,
maar niet pogingen om van buiten of
van bovenaf het Woord Gods en zijn
geschiedenis onder de mensen geweld
aan te doen.

Toen, bijvoorbeeld, Paus Pius XII
op 1 november 1950 na herhaaldelijk
overleg met de bisschoppen en religieu-

Tradities en dogma’s zijn iets, wat ook in het
bewustzijn van iedere, gezonde, mens voor-
komt: het weten wie men is, vanwaar men
komt, waaraan men gelooft. Slechts doordat
de Kerk haar eigen identiteit bewaart, blijft
zij voor de mensen het zekere fundament,
waarop men een leven kan opbouwen.

ze communiteiten van heel de wereld
het dogma van de Tenhemelopneming
van Maria afkondigde, bracht deze
plechtige onfeilbare uitspraak slechts
tot uitdrukking wat het christenvolk
sinds de oudste tijd geloofd had. Sinds
de vierde eeuw kent de Kerk het feest
van Maria Tenhemelopneming en se-
dert die tijd bestaat de overlevering, dat
de H. Maagd aan het eind van haar le-
ven zonder te sterven met lichaam en
ziel in de hemelse heerlijkheid werd
opgenomen, omdat God, wiens Zoon
zij ter wereld had gebracht, haar dade-
lijk en niet pas na het vergaan van het
sterfelijk omhulsel eenvoudigweg “bij
zich wilde hebben”. Dat mag voor de
een of ander naief of merkwaardig klin-
ken, maar is eigenlijk volkomen lo-
gisch. Maria was vol van genade, zoals
de Engel haar openbaarde, dat wil zeg-
gen zij was gevrijwaard voor de erfzon-
de en daardoor ook voor de gevolgen
daarvan, zoals de dood. Met de opne-
ming van Maria in de hemel bekrach-
tigde God nogmaals de belofte, die haar
bij de Blijde Boodschap aan haar ge-
daan was.

e .

Geestelijiz leven

Dienovereenkomstig was het bij de,
overigens niet uitermate veel voorko-
mende, afkondigingen van andere dog-
ma’s in de geschiedenis: ze definieer-
den nogmaals, wat in de Kerk (en niet
alleen in de 'leidende klasse’, maar ook
bij het volk Gods) sinds lang verbreid
was. Toen het Concilie van Trente hal-
verwege de 16de eeuw de werkelijke te-
genwoordigheid van Jezus Christus in
de Eucharistie plechtig bevestigde, had-
den de christenen al vijftien eeuwen de
H. Mis in dit geloof gevierd. Het conci-
lie voegde er niets aan
toe, maar vatte de reeds
bestaande geloofsover-
tuiging nogmaals precies
samen. Niet meer, maar
ook niet minder.

Dit basiselement van
het geloof, dat de kennis
van de Kerk over zichzelf,
z0 te zeggen haar zelfbe-
wustzijn, uitmaakt, van-
wege de hedendaagse
ontwikkeling van de
leeglopende kerkbanken, tegen uitver-
koopprijzen te verpatsen, om met het
oog op thema'’s van de hedendaagse
tijd toch nog de “interesse” van buiten-
staanders te wekken, zou zo kortzichtig
zijn als het gedrag van een schoollei-
ding die van de voorgeschreven leerstof
afziet en in het onderricht nieuwe en
genoeglijke dingen uit het laatst uitge-
komen tijdschrift voor de jeugd behan-
delt, om de aandacht van alle leerlin-
gen te trekken.

Het kan er in de Kerk niet om gaan,
de mensen naar de mond te praten.
Juist om iedereen te helpen, klaar te
komen met zijn zorgen, zich in de con-
crete omstandigheden van het dagelijks
leven als christen staande te houden en
in moeilijkheden en noden niet de
hoop te verliezen, moet de Kerk geven
wat zij werkelijk te bieden heeft: Jezus
Christus en zijn belofte, bij de zijnen te
blijven tot aan het einde van de wereld.
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| Geestelijk leven

Mauritius was de aanvoerder van
het Thebeische legioen. De Thebeeérs
hebben hun naam van hun stad Thebe.
Hier predikte Jacobus het Woord Gods
en leerde de bewoners het christelijk
geloof.

Diocletianus en Maximianus, die in
287 aan de macht kwamen, wilden de
christenen helemaal uitroeien en zon-
den brieven naar alle landen waarin
christenen woonden en daarin stond
geschreven: “Als het nodig zou zijn, een
zaak te kennen of te beslissen, en als de
hele wereld aan de ene kant stond en
Rome alleen aan de andere, dan zou de
hele wereld overwonnen wijken en
Rome alleen zou op de top van de we-
tenschap staan. Waarom dan, onbedui-
dend volk, wil je weerstand bieden aan
haar geboden en je dwaas verzetten te-
gen haar wetten? Neem het geloof van
de onsterfelijke goden aan, of er zal een
onherroepbaar oordeel over je uitge-
vaardigd worden”. De christenen ont-
vingen de brief en lieten de boden zon-
der antwoord terugkeren. De brieven
van de keizers kwamen ook bij het volk
van Thebe. Dat wilde echter Gods ge-
bod houden en God geven wat van God
toekomt en de keizer wat de keizer toe-

H. Maurrtius en
martelaren

komt. Dus brachten zij een uitgelezen
legioen van ridders bijeen, zesduizend
zeshonderd zesenzestig in getal, en
zonden hen naar de keizers, om hen in
de rechtvaardige oorlog te helpen, doch
niet om de wapens te dragen tegen de
christenen, maar om hen te bescher-
men. De hertog van dit legioen was de
edele Mauritius en de banierdragers
waren Candidus, Innocentius, Exupe-
rius, Victor en Constantinus. Toen zond
Diocletianus, die Maximianus zich tot
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medekeizer had gekozen met een e-
norm leger naar Gallié en gaf hem ook
het Thebeische legioen mee. Paus Mar-
cellinus echter had hen vermaand, dat
zij eerder door het zwaard moesten ster-
ven dan dat zij hun christelijk geloof
zouden loochenen. Toen nu het hele
leger over de Alpen getrokken was, ge-
bood de keizer dat allen aan de afgo-

zijn gezellen,

den moesten offeren en dat zij een eed
moesten zweren tegen alle opstandige
volken en in het bijzonder tegen de
christenen. Toen de heilige ridders dit
hoorden, legerden zij zich in een stad
bij de rivier de Rhone. Maar toen Maxi-
mianus dat vernam zond hij soldaten
naar hen en gebood, dat zij met de an-
deren naar de offers voor de afgoden
kwamen. Zij echter antwoordden, dat
zij dat niet konden doen omdat zij zich
aan het christengeloof hielden. Toen

werd de keizer toornig en sprak: “Zij
versmaden niet alleen mij, maar bele-
digen ook de goden. De overmoedige
ridders zullen merken dat niet alleen ik,
maar ook de goden wraak nemen op
hen”. Hij beval zijn soldaten, hen tot
offeren te dwingen of elke tiende van
hen ter plaatse te onthoofden. Toen
bogen de heiligen hun hoofden met
vreugde en ieder haastte zich om de
ander voor te komen in de dood. De H.
Mauritius stond op en zei onder andere
dit: “ Ik verheug me met u dat u allen
bereid bent voor het christendom te
sterven. De lichamen van onze gezellen
liggen al om ons heen en onze klede-
ren zijn rood gekleurd door hun bloed.
Nu willen wij hen navolgen en de kei-
zer antwoorden: ‘Keizer, wij zijn uw rid-
ders en wij hebben naar het zwaard ge-
grepen om het rijk te beschermen; er is
geen verraad of vrees in ons; maar het
geloof in Christus zullen wij nooit ver-
loochenen’. Toen de keizer dat vernam
gebood hij weer, dat men de tiende
man zou doden. Toen dat gebeurd was
nam de banierdrager Exuperius zijn ba-
nier in de hand, stond temidden van
zijn gezellen en sprak: “Keizer, wij zijn
uw ridders, maar soldaten van Christus;
u zijn wij ridderlijke dienst schuldig,
maar Christus onze onschuld; van u
krijgen wij het soldij voor onze arbeid,
van Christus hebben wij de oorsprong
van ons lichaam en ons leven ontvan-
gen. Daarom zijn wij bereid alle marte-
lingen voor Hem te verdragen, en ver-
wijderen wij ons nooit van zijn geloof”.

Toen liet de keizer zijn volk het hele
legioen omsingelen, zodat niemand
zou kunnen ontsnappen. Dus werden
de strijders voor Christus omsingeld
door de ridders van de duivel, en hun
onreine handen vergoten hun onschul-
dig bloed, en zij vertrapten hen met de
hoeven van hun paarden. Zo werden zij
tot martelaren voor Christus gewijd.

God liet echter toe dat er ettelijke
ontkwamen, opdat zij in de verre lan-
den de Naam van Christus konden pre-
diken. Zo zegt men dat Solotur, Adven-
tor en Octavius naar Turijn kwamen;



Alexander naar Bergamum, Secundus
naar Ventimiglia; ook ontkwamen
Constantinus, Victor en Ursus, en vele
anderen. Toen nu de beulen de buit ver-
deelden en samen aten, kwam er toe-
vallig een grijsaard langs die Victor
heette. Zij nodigden hem uit om met
hen te eten. Maar hij sprak; “Hoe zou ik
met jullie feest kunnen vieren, terwijl
er zoveel duizenden ridders verslagen
liggen?” Eén van hen zei, dat zij allen
gedood waren om hun christengeloof.
Daarop verzuchtte deze Victor met lui-
de stem: “O, mocht ik toch zo zalig zijn,
dat ik met al deze mannen gemarteld
zouzijn”. Zodra zij hoorden dat hij een
christen was vielen zij op hem aan en
doodden hem.

Ambrosius spreekt in zijn prefatie
op de volgende manier over deze mar-
telaars: “De schare gelovigen kwam,
door goddelijk licht verlicht, van de uit-

Onze heilige maakte onderscheid
tussen een uitwendige en een inwendi-
ge nederigheid. “Wanneer de een niet
door de ander wordt veroorzaakt of
toch met haar gepaard gaat”, zei hij,
“dan is zij zeer gevaarlijk, want zij is
niets anders dan een schil, een buiten-
werk, een bedrieglijke en huichelach-
tige schijn. Komt zij echter uit de in-
wendige nederigheid voort, dan is zij
zeer goed en dienstig tot stichting van
de naaste.”

Verder deelde hij de inwendige ne-
derigheid in, in de nederigheid van het
kenvermogen en de nederigheid van de
wil.

De eerste komt tamelijk veel voor.
Want wie is zich niet bewust, dat hij een
niets is? Vandaar zoveel mooie frasen
over de nietigheid van onszelf en van
de schepsels.

De tweede is heel zeldzaam, want
slechts weinig mensen houden van de

einden van de aarde om U Heer te aan-
bidden. Bedreigd door de zwaarden
van de krijgslieden, maar verdedigd
door geestelijke wapens, ging het le-
gioen van de ridders dapper ter marte-
ling. Toen wilde de stinkende woeste-
ling hun angst aanjagen, daarom liet hij
tweemaal hun tiende man met het
zwaard doden. Maar omdat zij volhard-
den in het geloof, liet hij hen allen op
dezelfde manier onthoofden. Zij waren
zodanig ontstoken door liefdevuur, dat
zij zonder wapen, geknield, vrolijk van
hart de slag van de beul afwachtten.
Temidden van hen verwierf Mauritius,
in liefde ontstoken tot Uw geloof en
volhardend tot het einde, de kroon van
het martelaarschap.”

Er was een viouw die haar zoon gaf
aan de abt van het klooster waar de li-
chamen van de heilige martelaren be-
graven liggen, om hem op te voeden.

vernedering. Deze laatste soort van ne-
derigheid heeft weer verschillende trap-
pen: de eerste bestaat erin, dat men de
vernedering lief krijgt; de tweede, dat
men ernaar verlangt; de derde, dat men
haar in praktijk brengt, en wel doordat
men zich eenvoudigweg vernedert of-
wel doordat men de ervaren vernede-
ringen goedschiks aanneemt.

o

Geesteiijk leven

Kort daarna stierf de zoon. De moeder
was daarover zo bedroefd, dat zij on-
ophoudelijk huilde. Toen verscheen
Mauritius haar en vroeg haar, waarom
zij haar zoon zo beweende. Zij ant-
woordde, dat zij niet zou ophouden
met huilen, zolang zij leefde. Toen
sprak de heilige Mauritius: “Ween niet
om hem, alsof hij dood was, maar weet
dat hij bij ons woont! Als bewijs daar-
van zult u morgen en alle dagen van uw
leven, als u ‘s morgens vroeg naar de
metten gaat, zijn stem onder de zingen-
de monniken horen”. Dat deed zij
steeds en voortaan hoorde zij altijd heel
duidelijk de stem van haar zoon onder
de zingende monniken.

kiezen; deels omdat onze keuze door
de eigenliefde beinvloed wordt, indien
we niet een zeer eetlijke en gelouterde
bedoeling hebben; deels ook, omdat de
goddelijke Wil vooral ddar verschijnt,
waar de onze uitgeschakeld is.

Wanneer men zo hoog gekomen is,
dat men, zoals de apostel zegt, uit lief-
de tot God in de vernederingen, in de

Verschillende soorten

Onze heilige achtte deze laatste trap
veel hoger dan de overige, omdat er
heel wat meer nederigheid en zelfver-
loochening voor nodig is, vernederin-
gen die ons overkomen zonder dat wij
ze gekozen hebben, met vreugde te on-
dergaan, lief te hebben, te omhelzen en
aan te nemen, als die welke we zelf uit-
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van nederigheid

smaad en de verachting welbehagen,
vreugde en troost vindt, dan is onze
nederigheid des te verhevener, naar
mate zij dieper is.
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Kardinaal John Henry
Newman (1801-1890)

Priester; stichter van een
religieuze communiteit, theoloog

“Hij roept u bij uw naam”

Christus roept ons heel ons leven.
Het zou goed zijn ons daarvan bewust
te zijn, maar wij zijn traag om deze gro-
te waarheid te begrijpen, dat Christus op
de een of andere manier temidden van
ons loopt en ons met zijn hand, met zijn
ogen en met zijn stem beveelt llem te
volgen. Maar wij grijpen zelfs niet zijn
oproep aan, die zich op dit moment laat
horen. We denken dat hij plaats heeft
gehad in de tijd van de apostelen; maar
wij geloven er niet in voor onszelf, wij
verwachten Hem niet. Wij hebben geen
ogen om de Heer te zien, en daarin ver-
schillen wij zeer van de welbeminde
apostel die Christus toen zelfs onder-
scheidde toen de andere leerlingen Hem
niet herkenden (Joh. 21, 7).

En toch, wees er zeker van: God ziet
u, wie u ook bent. Hij roept u bij uw
naam. Hij ziet u en Hij begrijpt u, Hij
die u heeft gemaakt. Hij weet alles wat
er in u is: al uw gevoelens en uw eigen
gedachten, uw neigingen, uw smaken,
uw sterkte en uw zwakheid. Hij ziet u in
uw dagen van vreugde en in uw dagen
van verdriet. Hij heeft belangstelling
voor al uw angsten en voor uw herinne-
ringen, voor al de opwellingen en de
ontmoedigingen van uw geest. Hij om-
armt u en steunt u; Hij heft u op of legt
u weer op de grond. Hij beschouwt uw
gelaat, in glimlach of tranen, in gezond-
heid of ziekte. Hij kijkt naar uw handen
en uw voeten, Hij hoort uw stem, het
kloppen van uw hart en zelfs uw adem-
haling. U bemint Hem niet meer dan
dat Hij u bemint.
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Pater Schijffelen met zijn familie.

We hoopten dat pater Schijtfelen
zich bij zijn medebroeders in dit Be-
nelux district van de Priesterbroeder-
schap zou voegen, maar in de plaats

daarvan is hij benoemd in Duitsland.
We wensen hem veel zegen in zijn
nieuwe apostolaat en onze gedachten
en gebeden vergezellen hem.

Dankwoord pater A. Schijffelen

Met bijzondere dankbaarheid kijk ik terug op mijn priesterwijding op 25
juni j.l. in Zaitzkofen, waar zovelen van u aanwezig waren. Voor en na mijn
Eerste Plechtige Heilige Mis in Gerwen op 10 juli j.1. mocht ik opnieuw velen de
neomistenzegen uitdelen. Deze Heilige Mis heb ik voor alle aanwezigen en wel-

doeners opgedragen.

Het zijn onuitwisbare ogenblikken geweest voor u en mij.
Tot slot wil ik u mijn erkentelijkheid betuigen voor uw wensen, gifien en

(beloften voor) uw gebeden.

Last but not least: zeer veel dank aan alle vrijwilligers en anonieme weldoe-
ners voor hun kostbare bijdrage aan de dag in Gerwen. Ik beloof u allen in mijn

gebeden te gedenken.

Van mijn kant reken ik op uw gebed.

Deo gratias!

Pater A. Schijffelen

Aankondigingen

Woensdag 21, vrijdag 23 en zaterdag 24 september:

Quatertemperdagen.

Zondag 25 september: bijeenkomst Eucharistische Kruistocht

in Den Haag.

Zaterdag 1 oktober: bedevaart naar Banneux (Benelux).



Nederland

Gerwen: St. Clemenskerk

Priorij St. Clemens, Heuvel 23,

5674 RR Nuenen

Tel: 040/283 45 05

Fax: 040/284 7117

zondag 10.30 uur gezongen H. Mis
ma./don. 18.30 uur;

din./woen./vrij. 7.15 uur; zat. 8.30 uur

Den Haag

Kapel O.L.V. van de Rozenkrans
Calandkade, tegenover nr.160, (kerkboot)
2521 AA Den Haag. Tel: 070/389 65 60
zondag 10.30 uur Gezongen H. Mis.
vrij. 19.00 uur; zat. 11.00 uur

Nijmegen

voor inlichtingen kunt u bellen naar de
priorij in Gerwen

Tel: 040/283 45 o5 of

Tel: 024/323 01 90

Voor HH. Missen op feest- en week-
dagen, catechismus, geloofsuur, zieken-
communies en retraites:

contact opnemen met de priorij

St. Clemens, Gerwen.

Belgi€ en
Luxemburg

Brussel

Christus Koning Priorij
Eendrachtstraat 37, 1050 Brussel
Tel. 02/550 00 20; Fax 02/550 00 29
Door de week:

7.15 uur H. Mis

St. Jozefkerk

Frére - Orban Square, 1040 Brussel
Tel. 02/2303022.

Zon- en feestdagen: 8.00 en 10.00 uur
H. Mis. Door de week: 18.00 uur.

Antwerpen

Priorij van het Allerheiligste Sacrament
Hemelstraat 21, 2018 Antwerpen

Tel. 03 /229 01 80; Fax 03/229 0189
Zon- en feestdagen:

7.30UUr en 10.00 uur Hoogmis, 17.00
uur Sacramentslof.

Door de week:

18.30 uur H. Mis

Gent

Sint-Amanduskapel, Kortrijksesteenweg
139, 9000 Gent; Tel. 03 /229 01 80
Zon- en feestdagen 10.00 uur Hoogmis.

Namen

Saint-Aubain Kapel, Rue Delvaux 10,
5000 Namur; Tel. 02 /550 00 22

Zon- en feestdagen:

10.30 uur Gezongen H. Mis.

Door de week: woensdag en vrijdag
19.00 uur H. Mis (buiten de school-
vacanties).

Quiévrain

Carmel du Sacré Coeur, 16, rue des Wag-
nons, 7380 Quiévrain Tel. 065 /4579 22
Aalmoezenier: Tel. 065 / 45 81 65,
Huisnr. 20

Zondag 10.15 uur H. Mis,

Door de week 8.00 uur H. Mis.

Uligever:

Priesterbroederschap St. Pius X
Redadie:

Pater J. Wegner
{(verantwoordelijke uitgever)
M.L. Bastiaanse

Priorj St. Clemens

Heuvel 23, 5674 RR Nuenen.
e-mail: infa@stpiusx.nt

Bonigekeninger:

giro  nr. 39 90 790

bank nr. 68 67 70 595
Belgie: PCR 000 - 0022356 - 46
t.n.v. Stichting St. Jozef,
Heuvel 23, 5674 RR Nuenen.

Giffen ter ondersteuning

Het Informatieblad wordt U op aan-
vraag gratis toegezonden. Uw giften
ter ondersteuning van ons werk zijn
zeer welkom: ze vormen de enige fi-
nanciele steun voor het apostolaat
van de Priesterbroederschap

St. Pius X,

Gebruik daarvoor a.u.b. de hierbij
ingesloten acceptgirokaart of over-
schrijvingsformulier.

Voor Belgié:

E.H. R. de Merode

Priorij van het Allerheiligste
Sacrament

KB 406-2060911-59

PCR 000-1664609-89
Priesterbroederschap H. Pius X,
Hemelstraat 21, 2018 Antwerpen

U vindt ons ook op internet:
www.stpiusx.nl

Bestellijst boeken,

cassettebandjes
en CD’s.

- Voor uw bestelling kunt u gebruik maken van op.
- derstaande lijst, deze uitknippen en opzender
" naar: Stichting St. Jozef, Heuvel 23, 5674 RE
- Nuenen.
- Boeken

3 Kom, Heilige Geest

door EJ. de Valle € 5,50

- i1 De H. Mis, een miskende schat

door H. Leonardus van Porto
Mauritio £€ 1,80

- 7 De zelfvernietiging van de

katholieke Kerk
door Fr. Jaak Vermeiren € 249
- De Heilige Mis

door pastoor Franz Rudrof € 3,40

"1 De Heilige Mis van de H. Pater Pio

door pater Tarcisio O.EM.Cap. € 1,00

- 71 Gebedenboek

Adveniat regnum tuum € 5,65

- {1 De kunst van vallen en

opstaan € 6,58
(1 Een zockrocht door de wereld

van het paranormale € 7,50
- 1 Belijdenissen, H. Augustinus € 10,00
{7 Edward Poppe, bloemlezing € 15.95

| 1 Open brief aan radeloze katholieken

Aareshisschop Marcel Lefebvie € 9,00

0 Jezus' Lijden, dood en vernijzenis € 10,00

IDe heilige van Paray,

Margaretha-Maria Alacoque € 1,40



Nederlandse
Catechismus

Prijs per bandje

350 €

deel | nr | /m 18 De twaalf Artikelen van het Geloof

Serie van | 8 stuks - € 45,-
deel Il .nr 19 /m 30 DeTien Geboden

Serie van |2 stuks : € 30,'

deel lli:nr: 31 #/m 40 De christelijke volmaaktheid

Serie van |0 stuks - € 2.5,'

!.i A0 :" -\"|"\T“‘.

De aartsbisschop zegt in dit boek:"De
volgende bladzijden willen antwoord ge-
ven op de vragen, die u zichzelf stelt”. Hjj
geeft een nuchtere, zakelijke uiteenzetting
over de huidige godsdiesntige,

theclogische en kerkelijke situatie.

€9,

Open Brief

or Magitiares | De martelaren van Goreum

el Voorbeelden van trouw

Het oogmerk van de schrijver was, in een helder
daglicht te stellen hoe negentien mannen, geboren en
getogen in onze lage landen, geestelijken zonder aure-
ool van wonderdadige heiligheid, in verleiding, smaad en
lkwelling tot ter dood trouw zijn gebleven aan de leer

van de heilige Moederkerk
€ 1035
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EDITORIAL

De revolutie wil de algehele vrij-
heid: bevrijd zijn van de taboes
doen wat men wil maar zonder
de consequenties.

Bl) HET NADEREN VAN DE DOOD
Door een arts

CHRISTELIJK STERVEN

De moederlijke zorg van de Kerk
voor haar zieke en stervende
kinderen.

Pater Brendan Arthur

ALLEN WILLEN NAAR DE HEMEL...
Maar niemand wil sterven.
Pater Jurgen Wegner

HERSENDOOD deel |
Zijn de doden werkelijk dood
wanneer men hun organen af-

neemt?

KROMIEK MEI - JULI 2005

THOMAS VAN AQUINO

Het geloof: het geluk van de
geest

De goddelijke genade geeft de mens een
aandeel In het leven van God

GEESTELIK LEVEN

Geloofsvragen

De Kerk houdt vast aan overgeleverde tra-
dities, dogma’s en achterhaalde zaken,

Heiligenlevens
H. Mauritius en zjn gezellen

Geest van heiligheid
Verschillende soorten van nederigheid

Kardinaal John Henry Newman

Dankwoord pater A. Schijffelen



