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Editorial

Geachte lezers,

De priesterwijding in de katholieke Kerk is een sacramente-
le handeling, waardoor mannen gemachtigd en verplicht wor-
den tot bijzondere offer-, wijdings- en zegeningsdiensten. Door
de wijding verwerft de priester verder een zeer bijzondere ver-
houding tot Christus. Christus’ tegenwoordigheid en werk-
zaambheid zal de priester in zijn hele staat symboliseren. De
macht door de sacramentele wijding verkregen is een wijding-
smacht. Daarnaast bestaat er voor de priester de bestuurs- en
rechtsmacht. Deze worden meegedeeld doordat zijn bisschop
hem officieel als zijn helper in het apostolisch ambt van getui-
gen en besturen aanstelt en hem een gedeelte van zijn bisschop-
pelijke rechtsmacht overdraagt. De uitwendige tekenen voor het
sacrament van de priesterwijding zijn volgens de apostolische
constitutie “Sacramenta ordinis” van 1947 de handoplegging
door de bisschop en een daaropvolgend gebed uit de prefatie

Christus werkt in de wereld
op velerlel wijzen

en Hij bereikt de mensen
langs velerlel wegen.

Doch als de normale weg
heeft Hij de priester
uitgekozen.

van de wijding. Door de priesterwijding ontvangt de wijdeling
een eeuwigdurend merkteken in zijn ziel. Het is de volle ont-
plooiing van wat hij in het doopsel en in het vormsel heeft ont-
vangen. Bij de priesterwijding zijn de genadewerkingen nog
krachtiger en markanter doordat de priester wordt opgenomen
in het eeuwigdurend priesterschap van Christus.

Christus werkt in de wereld op velerlei wijzen en Hij bereikt
de mensen langs velerlei wegen. Doch als de normale weg heeft
Hij de priester uitgekozen. Zijn voornaamste plicht is het, de
Christus-openbaring in zijn leven en daden te doen uitschij-
nen. Zijn innige verbondenheid met de Meester sluit een zeer
nauw en gestaag contact met de Heilige Geest in en dit contact
bewerkt weer een vermeerdering van het goddelijk leven van de
genade en een sterke invloed van de zeven gaven van de Heilige
Geest in heel zijn optreden.

De priesterlijke taak is een bij uitstek dienende taak. Het
Misoffer dat de priester dagelijks opdraagt is de grootste en be-
langrijkste opgave. Werkzaamheden van de priester, die geheel
los daarvan zouden staan, die dus niet op enigerlei wijze met
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het Misoffer te maken hebben, kunnen niet als echt priesterlijk
worden aangemerkt. Zelfs de andere sacramenten ontvangen al
hun kracht en vruchtbaarheid van de H. Mis. Het opdragen van
de H. Mis is daarom het centrale punt in het leven van iedere
priester. Monseigneur Lefebvre zei tot zijn seminaristen dat 80%
van hun werk gedaan is wanneer ze hun dagelijkse Mis opge-
dragen hebben. De andere vorm van priesterlijke dienst, de uit-
deling van de sacramenten en de voorbereiding daartoe, verder
de verkondiging van het woord met de daarvoor noodzakelijke
studie en de overweging, mogen meer tijd en inspanning ver-
gen, ze blijven toch ondergeschikt aan de offerdienst. Juist het
vieren van het Misoffer vraagt dan weer de dienst van het woord.
Wwant de deelname van de gelovigen aan het Misoffer berust op
geloof en kennis, en deze beiden zijn, in zover het de mens
betreft, vruchten van de prediking. De priester zal met de groot-
ste zorg, door de kennis en het nauwlettend in acht nemen van
de ceremonién, de offerdienst verrichten; de liturgie zal zowel
zijn geest als zijn hart in beslag moeten nemen, doch weinig
minder zorg moet hij besteden aan de verkondiging van het
woord; hij zal deze met fijngevoelige wijding moeten aanpas-
sen aan het bevattingsvermogen en de behoeften van de hem
toevertrouwden, en aan de omstandigheden van plaats en tijd
waarin zij leven. Hij zal ervoor moeten zorgen dat zijn woor-
den onderstreept worden door geheel zijn leven en niet enkel
de neerslag zijn van zijn theologische studies of erger nog van
een vluchtig gelezen verhandeling of preek.

Het dienstbaar zijn aan allen vernietigt niet de persoonlijk-
heid van de priester en evenmin zijn eigen initiatief. Hij is im-
mers het levend werktuig van Christus. D.w.z. Christus gebruikt
de diensten van een levende mens, zijn persoonlijkheid en tem-
perament. De priester blijft niet enkel volop mens, bij het bele-
ven en vormen van zijn temperament en persoonlijke trekken
beschikt hij over heel wat meer vrijheid dan de mensen, die
door sterkere maatschappelijke en familiale banden vastzitten
aan de wereld met haar vastgelegde gedragsregels, afgebakende
omgangscodes en allerlei voorschriften en taboes. Zijn voor-
naamste taak — het opdragen van de H. Mis ~ maakt hem tot
liturg. De ceremonién van de Mis vereisen doelbewuste, waar-
dige en beheerste handelingen. Deze beheersing en waardig-
heid vloeit ook uit buiten de sfeer van het liturgische en zal er
zijn doen en laten markeren. Zakelijke of onzakelijke gehaast-
heid stroken maar weinig met de priesterlijke waardigheid en
adel. Het opdragen van de Mis plaatst hem onder het kruis als
medewerker aan de verlossing. Zijn vriendelijkheid, zijn liefde
voor de zielen is niet gelijk aan die van een ambtenaar, niet
louter “service” maar degelijk innerlijke belangstelling en be-
zorgdheid. Hij zal voor ieders nood open staan.

Moge deze aflevering van het Informatieblad met zijn di-
verse artikelen u helpen om het wezen van het priesterschap

beter te begrijpen.

Pater Jiirgen Wegner



Mysterium Fidei

Het feest van Sint Petrus en Paulus is de klassieke datum voor de wijding van de priesters. Dit jaar
mogen wij ons gelukkig achten om een Nederlander de trappen naar priesterschap te zien opstij-

gen. Aanleiding om na te denken over wat de priester is.
Hier de preek die Z.E. Mgr. Bernard Fellay gehouden heeft in de Kerk St. Nicolas te Parijs op 26
december 2004 bij gelegenheid van de priesterwijding van pater Guillaume Gaud.

Wat is de priester? Om deze realiteit
beter te begrijpen, beminde gelovigen,
hebben wij niet meer nodig dan het
geloof waarmee wij de H. Hostie bena-
deren. De priester is priester voor de H.
Mis. In de woorden van de consecratie
wordt gezegd “mysterium fidei”, ge-
heim van het geloof. Wat men ziet, de
eucharistische gedaanten, is zeker de
realiteit. Maar wat zichtbaar is, is in te-
genstelling tot de realiteit van de Hos-
tie, slechts een uiterlijke realiteit. Zo is
het ook met de priester. Hij is een man
die door God is uitgekozen onder de
mensen. Dat is een menselijke realiteit
met al zijn menselijke kwaliteiten en

ook zijn menselijke tekorten. Deze man
gaat handelen, maar als men zijn han-
delingen alleen met menselijke ogen
beschouwt, zal men het wezenlijke mis-
sen, zoals men het wezenlijke mist als
men de Hostie met menselijke ogen
bekijkt. De werkelijlcheid is Jezus.

Er is een ogenblik waarop ons dat
duidelijk wordt ontsluierd. Dat is wan-
neer de priester aan het altaar consa-
creert; hij zegt: “Dit is mijn lichaam”.
Hij zegt MIJN uit al zijn krachten, uit
heel zijn kennis, uit heel zijn wil. En hij
weet heel goed dat dit MIJN niet het zij-
ne is, omdat hij op dat ogenblik hele-

maal onder de invloed is van Jezus, de
Opperpriester, die — door middel van
dit bevoorrechte instrument - Zijn
priesterschap, Zijn verlossende hande-
ling voortzet. Maar de priester is daar
met heel zijn vrijheid, heel zijn bewust-
zijn, en hij is één met Jezus; hij staat
niet los, integendeel juist, hij is op een
onzegbare, ongehoorde, manier met
Onze Heer Jezus Christus verenigd.

Deze hoedanigheid, zegt ons de
theologie, is een deelname aan de hy-
postatische vereniging, de buitengewo-
ne vereniging die men in Onze Heer
vindt, vereniging van een menselijke
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Mysterium fidei

natuur met de goddelijke Persoon. Het
pontificaal waarschuwt de kandidaat
voor het priesterschap, bevend tot deze
grootheid te naderen. Er zijn zeer zeker
consequenties, eisen aan de priester;
onze patroon, de H. Pius X, heeftin zijn
brief aan de priesters maar één woord
om deze eis uit te drukken: de heilig-
heid. Hij gaat zover te zeggen dat zijn
woorden misschien te veeleisend zul-
len lijken voor veel mensen, maar mel-
ding makend van de grote Kerkleraar,
zegt hij dat er tussen een priester en een
rechtschapen man hetzelfde verschil
zou moeten zijn als tussen de hemel en
de aarde. Het is een eis van volmaakt-

De H. Pius X gaat zover,
te zeggen dat er tussen
een priester en een
rechtschapen man
hetzelfde verschil zou
moeten zijn als tussen
de hemel en de aarde.
Het is een eis van vol-
maaktheid in navolging
van Onze Heer -

“Tu solus sanctus”.

heid in navolging van Onze Heer - “Tu
solus sanctus” -, eis van een heiligheid
die allereerst juist aan de priesterlijke
functie verschuldigd is, aan het Offer
dat u iedere dag aan God zult opdragen
om Hem te eren, om Hem te aanbid-
den, om Hem te bedanken en vooral
tot kwijtschelding van de zonden, om
van Cod - die u als berniddelaar tussen
God en de mensen heeft aangesteld -
de vergiffenis en de barmhartigheid
voor de mensen te verkrijgen. Pater Pio
zei dat de aarde gemakkelijker zou kun-
nen bestaan zonder de zon dan zonder
de H. Mis, en dat is waar. Deze H. Mis
die groot en machtig genoeg is om van
God vergevingsgezindheid, geduld en
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barmhartigheid te verkrijgen voor een
wereld die raaskalt.

Ieiligheid die allereerst en vooral
gevoed wordt in een contact met God,
een innig contact, dat een naam heeft;
het gebed. “U moet altijd bidden”, het
is Onze Heer die het zegt, hoeveel te
meer waar voor een priester van wie de
Kerk het voortdurende breviergebed
vraagt, dat zijn dag aaneenrijgt en dat
daar is om de vereniging met God con-
stant te vernieuwen. Wij lezen dat de H.
Pius X zich beklaagt dat dit zo mooie,
zo sublieme gebed voor veel priesters
een taak, een last is geworden, die men
in enkele minuten moet athandelen.
Dat is het brevier niet, het is een koste-
lijk moment waarin de priester zich,
door zijn pastorale activiteiten heen
herstelt met God, zijn mond leent aan
Onze Heer, aan het Woord van God,
om God te eren namens de hele Kerk.
Deze tijd zal men altijd aan God moe-
ten geven, vooral wanneer het aposto-
laat veel van u zal vragen. Onze stichter
zei graag — in de woorden die hij ons
heeft overgeleverd over de geest van de
broederschap - dat het gebed het we-
zenlijke apostolaat is. Bidden is voor de
priester al apostolaat, en het is zelfs de
essentie van het apostolaat. Want wat
is het apostolaat als het niet is: de gena-
de van God en God zelf aan de zielen
brengen? En hoe zou een man dan in
een ziel de genade van God kunnen
brengen of zelfs veroorzaken, of God
brengen, als hij niet zelf de drager van
God is? Als hij leeg geworden is door
het activisme en niet meer die band met
God heeft, dan zal zijn werkzaamheid
armzalig zijn. En helaas, hoeveel pries-
ters zien wij die zich door deze uiterlij-
ke zaken in beslag hebben laten ne-
men. Zeker, God heeft aan de priester
een werkzaamheid gegeven die zijn ei-
gen handeling te boven gaat: de sacra-
menten bewerken “ex opere operato” -
door het feit zelf dat de sacramentele
daad wordt gesteld - niettemin is het
ook absoluut zeker dat God aan dit stre-
ven naar volmaaktheid van de priester
het lot van honderdduizenden zielen
heeft toevertrouwd.

Aan de priester komt het toe, te of-
feren, te zegenen “offere, benedicere”,
de gaven van God te schenken en nog-
maals, het is God zelf die u aan de zie-
len zult geven. “Praeesse”, leiden. Dat is
een van de priesterlijke functies en men
kan zich afvragen waarom. Het volstaat
naar Onze Heer te kijken en dan kan
men begrijpen: Onze Heer is priester,
Opperpriester en tegelijkertijd is Hij
Koning. Waarom? Waarom heeft Onze
Heer dit Koninkrijk gewild, als het niet
is met het oog op het uitvoeren van zijn
priesterschap? Er moet in de priester
een zeker gezag zijn, men ziet het goed
als het erom gaat te leren, het geloof
door te geven, dat is het “praedicare”,
de vierde functie, voér de vijfde die
bestaat in dopen en preken.

Als u priester bent, dan is dat niet
voor uzelf. De eisen van heiligheid zijn
groot, en kunnen van een kant overstel-
pend schijnen, nochtans is het u nooit
toegestaan u op uzelf te richten, tot
uzelf te zeggen: "Ik zal me met mezelf
bezighouden, met mijn heiligheid”.
Nee, die heiligheid zult u beoefenen en
er groter in worden door u tot de zielen
te wenden. De sacramentele genade
heiligt u, die genade die u vandaag ont-
vangt en die u garandeert dat u, iedere
keer als u een priesterlijke daad stelt,
een extra genade zult ontvangen, die u
zal heiligen. Ja, u bent priester voor de
zielen, de Kerk zendt u, God zendt u
zoals Hij de profeten zond. Wanneer
men deze profeten van het Oude Testa-
ment ziet, die God zendt om de zielen
te waarschuwen, om ze wakker te
schudden, om ze uit hun slaperigheid
te doen ontwaken, om ze te dreigen,
dan begrijpt men de actualiteit van dit
beeld.

Menselijk gezien is het een beetje
gek om een priester te zenden in de hui-
dige wereld; even goed om een man op
te dragen weerstand te bieden aan een
van die enorme golven die veroorzaakt
worden door de aardbevingen, de gol-
ven van dertig of vijftig meter hoogte.
Dat is heden ten dage zo'n beetje uw
rol: weerstand te bieden aan een woe-



dende wereld die als een razende tekeer
gaat tegen God. En toch, nogmaals, is
daar uw geloof dat u zal zeggen dat
God, als Hij u tot de zielen in deze we-
reld zendst, u alles geeft wat nodig is om
te overwinnen, om de zielen te redden.

Door u priester te maken, werpt de
Kerk u in deze verschrikkelijke oorlog,
die al bij de erfzonde werd verklaard:
“Ik zal vijandschap stellen tussen u en
de Vrouw, tussen uw kroost en het
hare.” In deze grote strijd wordt u ge-
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zonden, een echte oorlog die beslist
over het eeuwig lot van een ziel. Dat
moet u voor ogen hebben iedere keer
datu een ziel benadert: het gaat om een
eeuwigheid, en volgens uw menselijke
manier van doen zult u een ziel naar
God kunnen brengen of, helaas, van
Hem verwijderen. Niet alles is afhanke-
lijk van de mens, maar het menselijke
speelt een rol. Vandaar ook de noodza-
kelijkheid om over de natuurlijke deug-
den te waken; er is een overeenkomst

tussen de natuurlijke deugden en de
bovennatuurlijke deugden. Men kan
zelfs zeggen dat men de heiligheid
vindt op het ogenblik dat de twee sa-
menkomen, wanneer het menselijke
zich in harmonie bevindt met die bo-
vennatuurlijke deugden, door God in
de ziel gelegd.

De H. Pius X zegt ons dat de deugd
waarvan de werkzaamheid van het
apostolaat afhangt de deugd van matig-
heid is, in de betekenis van de onthech-

Tijdens de prefatie

ting. De priester is een gekruisigde man,
gekruisigd op de wereld, op zichzelf. U
gaat priester worden en ik kan u één
ding garanderen over uw toekomst, dat
is het Kruis. U zult het hebben omdat
de priester tegelijkertijd, evenals Jezus,
een hostie is, en God die zijn priesters
liefheeft geeft hun, deel te hebben aan
zijn Kruis. Dat is uw lot, dat is uw glo-
rie, dat is uw eer, verwerpt het niet. La-
ten we ons geen vreselijke dingen voor-
stellen als we dat zeggen, ik spreek over

Mysterium Fidei

die kruisjes waarmee de dagen vol zijn
- op sommige dagen zullen ze zwaar-
der zijn dan op andere - het zijn de te-
genstrijdigheden van het leven, de klei-
ne zelfverloocheningen. Anderen zult u
zelf graag brengen door u altijd te her-
inneren dat het richtsnoer bij die zelf-
verloocheningen, bij die offers het vol-
brengen van uw levensstaat is. Als u
eens iets bijzonders denkt te doen: een
nachtwake of iets dergelijks, bekijk dan
eerst of u vervolgens nog in staat zult
zijn uw plicht van staat te volbrengen;

want de plicht van staat is het aange-
naamste offer dat u aan God kunt aan-
bieden, het is het kruis van iedere dag
dat God u schenkt. “Als iemand mijn
leerling wil zijn, dat hij zichzelf verloo-
chent, alle dagen zijn kruis opneemt en
Mij volgt.”

Nu nog een enkel woordje: de richt-
snoer van het apostolaat is zeer zeker
de naastenliefde, maar een naastenlief-
de die men tot God moet richten. De

juni 2005 Informatieblad Nr. 205 5



Mysterium Fidei

voorwaarde die Onze Heer aan
Petrus heeft gesteld om hem de
kudde, de schapen en de lamme-
ren toe te vertrouwen, was niet:
“Petrus, bemint gij de scha-
pen?”, het was: “Petrus, bemint
gij Mij?”. Waarom is dat? Om-
dat die schapen, de schapen van
de Heer zijn. Iet zijn niet de
onze. Omdat de liefde die wij
aan de schapen moeten geven,
de liefde is van Christus die zich
geeft voor de Kerk, dat wil zeg-
gen de liefde die bereid is om
zich op te offeren, om alles te
geven, om te sterven voor de zie-
len zonder er iets voor terug le
verwachten. Hel is menselijk dat
wel te verwachten en u zult dank
terugkrijgen, liefde en naasten-
liefde van uw gelovigen; toch zal
dat nooit de voorwaarde kun-
nen zijn voor uw benadering
van de zielen. U moet ze bena-
deren om te geven en niet om te
ontvangen. Het is eigen aan de
priester alleen te geven, dat is
zijn priesterlijk kenmerk.

De allereerste H. Mis van de neomist, tijdens de
plechtigheid van de priesterwijding, is een concelebratie
met de consacrerende bisschop

Moge Onze Lieve Vrouw die
ons de Opperpriester heeft ge-
schonken aan uw zijde gaan tel-
kens als u het altaar opgaat !
Moge Zij, de Moeder van de
priester, aan uw zijde gaan bij
aluw priesterlijke handelingen,
dat wil zeggen op ieder ogen-
blik van uw leven! Moge Zij u
alle mysteries van Onze lleer
onderwijzen, zij de Middelares
van alle genaden, en moge Zij
u in deze intimiteit doen delen
in die genadegave, in die com-
municatie van genaden om
vandaag de zielen te redden,
om vandaag en morgen God te
verheerlijken! Amen.

Om het eigen karakter van deze

preek te bewaren is de gesproken

stijl aangehouden.

Priesterwijding

We mogen ons gelukkig prijzen, dat God weer een Nederlander tot het
priesterschap heeft geroepen in de Priesterbroederschap St. Pius X.

Op zaterdag 25 juni 2005 zal abbé Alfard Schijffelen in Zaitzkofen de priesterwij-
ding ontvangen. Het zal mooi zijn als we met een flinke delegatie vanuit Neder-
land bij deze wijding aanwezig kunnen zijn.Wij nodigen onze gelovigen daarom

uit om gezamenlijk naar Zaitzkofen te gaan: geeft u zich a.u.b. zo spoedig mogelijk
op in de priorij te Gerwen, zodat de priesters kunnen inschatten welke bus be-

steld moet worden. Nadere informatie zal dan volgen.
Het ligt in de bedoeling op vrijdag vanuit Nederland te vertrekken

en s zondags terug te komen.
Inschrijvingen v66r zondag 12 juni

De plechtige eerste H. Mis van de neomist zal op zondag 10 juli om 10.30 uur
in Gerwen plaatsvinden.
We hopen dat u hierbij in groten getale aanwezig zult zijn!
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De nieuwe priesters

Dat er steeds minder en minder
priesters zijn is reeds een gemeenplaats
geworden. De gemiddelde man wordt,
ook al is hij nog zo weinig in godsdien-
stige kwesties geinteresseerd, door zijn
krant met regelmatige tussenpozen
daarover geinformeerd. Al meer dan
vijftien jaar geleden is er een boek ver-
schenen met de titel: Demain, une Egli-
se sans prétres?(Y(morgen een Kerk
zonder priesters?)

Maar de situatie is nog ernstiger dan
het lijkt. Men moet er immers aan toe-
voegen: hoeveel priesters geloven nog?
En men moet zelfs nog een derde vraag
stellen: zijn bepaalde priesters, die in
deze laatste jaren zijn gewijd, werkelijk
priester? Met andere woorden: zijn de
wijdingen geldig, tenminste sommige
daarvan? De twijfel is dezelfde die de
overige sacramenten belast. Die strekt
zich zelfs uit tot zekere bisschopswij-
dingen, bijvoorbeeld tot die, welke tij-
dens de zomer van 1982 in Brussel
heeft plaatsgevonden en waarbij de wij-
dende bisschop tot de wijdelingen ge-
zegd heeflt:«Weest apostelen zoals
Gandhi, Helder Camara en Moham-
med!» Kan men deze verwijzingen, ten-
minste wat betreft Gandhi en Moham-
med, met de ondubbelzinnig geboden
intentie te doen wat de Kerk wil, in
overeenstemming brengen?

Voor mij liggen twee registraties van
hetverloop van een priesterwijding, die
zich enige jaren geleden in Toulouse
heeft afgespeeld: een ‘animator’ opent
de viering, waarbij hij de wijdeling

Hoofdstuk VIl uit het boek

“"Open brief aan de radeloze katholieken”

voorstelt onder zijn voornaam, C., en
zegt:«Hij heeft besloten zijn leven(de
volledige overgave, die hij God en de
mensen beloofd heeft) te verdiepen
doordat hij zich totaal en helemaal
wijdt aan de dienst van de Kerk binnen
de arbeidersklasse». C. heeft zijn “op-
gang”(“cheminement”), dat wil zeg-

gen, zijn seminarie, helemaal binnen
de groep doorgemaakt. Deze groep is
het ook die voor hem aan de bisschop
voorstelt:«Wij vragen u zijn stap te er-
kennen en te legaliseren en hem tot

priester te wijden». De bisschop richt
met het oog daarop, in plaats van een
definitie van het priesterschap, ver-
scheidene vragen tot hem: wil je pries-
ter worden gewijd «om met de gelovi-
gen teken en getuige daarvan te zijn,

door mgr. M. Lefebvre

waarnaar de mensen in hun streven
naar gerechtigheid, broederschap en
vrede zoeken», «om het volk Cods te
dienen», «om in het leven der mensen
Gods werken in de veelheid van wegen,
culturen en beslissingsmogelijkheden
te erkennen», «om de daad van Chris-
tus te vieren en dit dienstwerk te bedie-
nen», wil je «met mij en met de geza-
menlijke bisschoppen de verantwoor-
delijkheid delen, die ons voor onze
dienst aan het evangelie is toever-
trouwd?»

De materie van het sacrament is ge-
handhaafd: het is de handoplegging die
vervolgens plaatsvindg zo ook de vorm:
het zijn de woorden van de priesterwij-
ding. Maar men moet constateren, dat
de intentie niet erg duidelijk is. Wordt
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De nieuwe priesters

de priester uitsluitend voor de dienst
aan een bepaalde sociale klasse gewijd
en vooral om voor gerechtigheid, broe-
derschap en vrede te zorgen, op een ni-
veau dat beperkt lijkt te zijn tot de na-
tuurlijke orde? De nu volgende Eucha-
ristieviering, in de grond de “eerste Mis”
van de nieuwe priester, speelt zich af in
dezelfde sfeer. Het offertorium werd
naar deze aanleiding samengesteld:
«Wij nemen je op, Heer, en verkrijgen
van jou dit brood en deze wijn die jij
ons schenkt. Wij willen daarmee onze
gezamenlijke arbeid voorstellen, onze

inspanningen een rechtvaardiger, men-
selijker wereld op te bouwen, al datge-

ne wat wij zoeken te verwezenlijken,
opdat betere levensvoorwaarden ge-
waarborgd worden....... ». Het gebed
over de gaven is nog twijfelachtiger:«Zie
Heer, wij bieden jou aan dit brood en
deze wijn: mogen zij voor ons tot een
van de vormen van jouw aanwezigheid
worden». Neen, die mensen die op deze
manier celebreren geloven niet in de
werkelijke tegenwoordigheid!

Een ding is zeker: het eerste slacht-
offer van deze schandalige priesterwij-
ding is de jongeman die zich zojuist
voor altijd heeft verplicht, zonder
nauwkeurig te weten waaraan, of in de
mening verkeert dat hij het weet. IHoe
zou hij zich niet in kortere of langere
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tijd genoodzaakt zien, zichzelf zekere
vragen te stellen, want het ideaal dat
men hem voor ogen heeft gesteld kan
hem niet lang bevredigen, de onduide-
lijkheid van zijn missie zal hem duide-
lijk worden. Men noemt dat de “iden-
liteitscrisis van de priester”. De priester
is wezenlijk een man van het geloof. Als
hij niet meer weet wat hij is, verliest hij
het geloof in zichzelf en in zijn priester-
schap. De definitie van het priester-
schap volgens de H. Paulus en het Con-
cilie van Trente wordt radicaal veran-
derd. De priester is niet meer degene die
tot het altaar opgaat en God een offer
opdraagt tot lofprijzing en voor de ver-

geving van de zonden. Men heeft de
ordening van de opdrachten omge-
keerd, want het eerste doel van het
priesterschap is het opdragen van het
offer; de verkondiging van het evange-
lie daarentegen komt op de tweede
plaats.

Het geval C., dat bij lange na niet
het enige is - er zijn voorbeelden te over
- toont hoezeer de verkondiging van het
evangelie het offer en de sacramenten
naar de achtergrond dringt; zij wordt
tot doel op zichzelf. Deze ernstige dwa-
ling heeft tragische gevolgen: als de ver-
kondiging van het evangelie haar doel
verliest, zal zij tot de dwaling geraken,
zij zal motieven zoeken die de wereld

behagen, zoals een valse sociale gerech-
tigheid, een valse vrijheid, die nu nieu-
we namen aannemen: ontwikkeling,
vooruitgang, opbouw van de wereld,
verbetering van de levensvoorwaarden,
pacifisme. Wij bevinden ons op het ge-
bied van de taal die tot alle revoluties
voert.

Wanneer het Misoffer niet meer de
hoofdreden van het priesterschap is,
worden ook alle sacramenten in gevaar
gebracht. Voor deze zullen nu de «eind-
verantwoordelijke van de parochiesec-
tor» en zijn «pastoraal team» leken aan-
trekken, omdat de priesters zelf te zeer
door vakbondsactiviteiten of politieke
bezigheden in beslag worden geno-
men, meestal meer politieke- dan vak-
bondsactiviteiten. Inderdaad kiezen die
priesters die zich met de sociale strijd
bezighouden bijna uitsluitend de
sterkst gepolitiseerde organisaties uit.
Van daar uit trekken zij dan tegen de
politieke, kerkelijke, gezins- en paro-
chiéle structuren te velde. Niets mag er
meer blijven bestaan. Nooit heeft het
communisme zulke bekwame agenten
gevonden als deze priesters.

Ik heb op een dag aan een kardinaal
uiteengezet, dat in mijn seminaries de
spiritualiteit vooral gericht is op de ver-
dieping van de theologie van het Mis-
offer en het liturgische gebed. Hij heeft
mij gezegd:

«Maar monseigneur, dat is precies
tegengesteld aan wat de jonge priesters
bij ons wensen. Men definieert de pries-
ters alleen meer met betrekking tot de
verkondiging van het evangelie».

1k heb geantwoord:

«Wat voor verkondiging van het
evangelie? Wanneer die niet een funda-
mentele en wezenlijke betrekking tot
het Misoffer heeft, hoe verstaat u die
dan? Als politieke, sociale, humanitaire
verkondiging van het evangelie?»

Als een apostel niet meer Jezus
Christus verkondigt, wordt hij een mi-
litante vakbondsman en marxist. Dat is



heel natuurlijk. Men kan dat zeer goed
begrijpen. Hij heeft een nieuwe mystiek
nodig en vindt die op deze manier,
maar hij verliest tegelijk die van het al-
taar. Omdat hij de oriéntering volko-
men heeft verloren, mag men zich er
niet over verwonderen als hij trouwt en
zijn priesterschap opgeeft. In 1970 wa-
ren er in Frankrijk 285 priesterwijdin-
gen, in 1980 waren het er 111. Maar
hoevelen zijn in het burgerlijke leven
teruggekeerd of zullen nog terugkeren?
Zelfs de dramatische aantallen die men
opvoert komen niet overeen met de
werkelijke aanwas van de clerus. Dat-
gene wat men de jongeren aanbiedt en
waarvan men beweert dat zij het «te-
genwoordig zo wensen» beantwoord(
blijkbaar niet aan hun verlangen.

Dat is overigens gemakkelijk te be-
wijzen. Er zijn geen roepingen meer,
omdat men niet meer weet wat het Mis-
offer is. Dientengevolge kan men ook
de priester niet meer definiéren. Daar,
in tegenstelling hieraan, waar men het
Misoffer z6 kent en waardeert, zoals de
Kerk het altijd heeft geleerd, zijn de roe-
pingen talrijk.

Men ziet het aan de seminaries.
Daar vindt niets anders plaats dan het
opnieuw bekrachtigen van de altijd ge-
leerde waarheden. De roepingen zijn
helemaal vanzelf tot ons gekomen,
zonder werving. De enige werving heb-
ben de modernisten bewerkt. Ik heb in
dertien jaar 187 priesters gewijd. Sinds
1983 werd een regelmatig gemiddelde
van 35 tot 40 priesterwijdingen per jaar
bereikt. Ik zeg dat niet om mijzelf op
een of andere manier te roemen. Qok
op dit gebied heb ik niets uitgevonden.
De jongelui die om opname vragen in
Econe(Zwitserland), Winona(U.S.A.),
Zaitzkofen(Duitsland) en in Flavi-
gny(Frankrijk)®, worden aangetrokken
door het Misoffer. Welk een buitenge-
wone genade voor een jongeman, tot
het altaar op (e gaan als dienaar van
Onze Heer, om een tweede Christus te
zijn! Niets is op aarde schoner, niets
verhevener. Het loont de moeite daar-
voor zijn familie te verlaten, van de

stichting van een gezin af te zien, de
wereld te verloochenen en de armoede
te aanvaarden.

Maar wanneer deze prikkel er niet
meer is, dan, moet ik onomwonden
zeggen, staat er onvoldoende tegen-
over, en daarom staan de seminaries
leeg.

Wanneer men de door de Kerk sinds
twintig jaar aangehouden richting
handhaaft, kan men de vraag:«Zullen er
in het jaar 2000 nog priesters zijn?» met
«Neen» beantwoorden. Als men echter
terugkeert tot de ware begrippen van

het geloof, zullen er roepingen komen,
zowel in de seminaries alsook in de ge-
meenschappen van de religieuze orden.
Want waaruit bestaat de grootheid en
de schoonheid van een religieus of reli-
gieuze? Die bestaat eruit, zichzelf met
Onze Heer Jezus Christus op het altaar
als offerande op te dragen. Anders heeft
het kloosterleven niet meer de gering-
ste zin. De jeugd is in onze tijd precies
zo grootmoedig als in vroeger tijden.
Zij verlangt ernaar zich op te offeren.
Het is onze tijd die zo krachteloos is.

Alles hangt samen: tast men de fun-
deringen van het gebouw aan, dan ver-
woest men het hele gebouw. Is er geen
Mis meer, dan zijn er ook geen pries-
ters. Het Rituale liet, voor het werd her-
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vormd, de bisschop zeggen:«Ontvang
de macht aan God het H. Offer op te
dragen en de H. Mis te celebreren, zo-
wel voor de levenden alsook voor de
doden, in de naam des Heren». Tevo-
ren had hij de handen van de wijdeling
gezegend met de woorden:«Opdat alles
wat zij zullen zegenen, gezegend zij, en
alles wat zij zullen wijden, gewijd en
geheiligd worde». De verleende macht
wordt zonder enige dubbelzinnigheid
uitgedrukt. «Dat zij tot heil van Uw volk
en door hun heilige wijding de trans-
substantiatie van het brood en van de
wijn in het lichaam en bloed van Uw
goddelijke Zoon voltrekkens.

Vandaag de dag zegt de bisschop:
«Ontvang de gave van het heilige volk,
om die aan God aan te bieden». Hij
maakt de nieuwe priester meer tot een
bemiddelaar dan tot een bekleder van
het ambt van het priesterschap, tot een
offerpriester. Een met de vroegere vol-
komen verschillende opvatting. De
priester werd in de H. Kerk altijd als ie-
mand beschouwd, die een door het
sacrament van de priesterwijding ver-
leend, onuitwisbaar merkteken bezit.
Wij hebben meegemaakt, dat een - niet
gesuspendeerde - bisschop schrijft:«De
priester is niet iemand, die dingen doet
die de eenvoudige gelovigen niet doen.
Hij is niet méér een “tweede Christus”
dan iedere willekeurige gedoopte dit
is». Deze bisschop heeft heel eenvou-
dig de consequenties getrokken uit de
sinds het concilie toonaangevende leer
en uit de nieuwe liturgie.

Met betrekking tot het priesterschap
van de gelovigen en het priesterschap
van de priesters werd verwarring ge-
sticht. Want de kardinalen, aan wie de
kritische beoordeling van de maar al te
beruchte Nederlandse Catechismus
was toevertrouwd, verklaarden:«De ver-
hevenheid van het ambtelijk pries-
terschap(dat der priesters) in zijn deel-
name aan het priesterschap van Chris-
tus onderscheidt zich van het algemene
priesterschap der gelovigen niet slechts
op graduele, maar ook op wezenlijke
wijze». Het tegendeel te beweren bete-
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kent ook op dit punt een assimilatie
met het protestantisme.

Het is de vaste leer van de Kerk, dat
de priester met een onuitwisbaar merk-
teken van de wijding is uitgerust: Tu es
sacerdos in @ternum(Gij zijt priester in
eeuwigheid). Wat hij ook doet, voor de
engelen, voor God, in de eeuwigheid,
hij blijft priester. Al geeft hij zijn pries-
terambt ook op, al draagt hij een rode
of hoe dan ook gekleurde pullover, al
begaat hij ernstige delicten, dat zal
daaraan niets veranderen. Het sacra-
ment van de priesterwijding heeft hem
in zijn natuur gewijzigd.

Wij zijn ver verwijderd van die
priester, «die door de gemeente wordt
gekozen om een functie in de Kerk op
zich te nemen», en al helemaal van het
priesterschap voor een bepaalde ter-
mijn, zoals bepaalde lieden hebben
voorgesteld, na afloop waarvan de lei-
der van de eredienst - ik vind geen an-
dere uitdrukking om het te omschrijven
- weer zijn plaats onder de gelovigen
inneemt.

Deze gedesacraliseerde voorstelling
van het priesterlijk ambit leidt heel na-
tuurlijk tot het vraagstuk van het celi-
baat van de priester. Veel kabaal ma-
kende pressiegroepen eisen, ondanks
herhaalde waarschuwingen van het Ro-
meinse leergezag, de afschaffing daar-
van. In Nederland zijn er seminaristen
geweest die het ontvangen van de pries-
terwijding hebben geweigerd, om des-
betreffend “garanties” te verkrijgen. Ik
wil de bisschoppelijke stemmen niet
citeren, die zich hebben verheven om
de H. Stoel te dwingen hieromtrent een
proces aan te spannen. Het probleem
zou zich tiberhaupt niet voordoen als
de clerus de zin van de Mis en de zin
van het priesterschap bewaard zou heb-
ben.

Want de diepere grond van het celi-
baat openbaart zich vanzelf, wanneer
men de volgende twee realiteiten wer-
kelijk begrijpt. Het is dezelfde basis
waarop de allerzaligste Maagd Maria
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altijd maagdelijk is gebleven: omdat zij
Onze Heer in haar schoot heeft gedra-
gen was het juist en passend, dat zij het
is gebleven. Ook de priester doet, door
de woorden die hij bij de transsubstan-
tiatie spreekt, God naar de aarde afda-
len. Hij heeft een zo nauwe band met
God, een geestelijk Wezen, de Geest
zonder meer, dat het goed, juist, en bo-
venal passend is, als ook hij maagdelijk
en ongehuwd blijft.

Men zal hier tegen inbrengen dat er
in het oosten gehuwde priesters zijn.
Maar men moet zich hier niet vergissen:
dat wordt slechts geduld. Noch de oos-
terse bisschoppen, noch diegenen die
ambten van enig belang bekleden, mo-
gen gehuwd zijn. Deze clerus eert het
priesterlijke celibaat, dat tot de oudste
tradities van de Kerk behoort en waar-
aan de apostelen sinds het moment van
het Pinksterwonder hebben vastgehou-
den. Diegenen, die zoals de H. Petrus,
gehuwd waren, leefden verder met hun
vrouwen, “bekenden” ze echter niet
meer.

Het is opmerkelijk dat priesters die
worden neergeveld door het drogbeeld
van een vermeende sociale of politieke

missie, bijna automatisch huwen. Bei-
de dingen gaan hand in hand.

Men wil ons wijsmaken dat de hui-
dige tijd het prijsgeven van allerlei soort
dingen rechtvaardigt; dat het onder de
huidige levensomstandigheden onmo-
gelijk is kuis te zijn; dat de gelofte der
maagdelijkheid voor de kloosterlingen
een anachronisme is. De ervaring van
deze laatste twintig jaren toont aan dat
de aanvallen, die onder het voorwend-
sel van aanpassing aan de huidige tijd
op het priesterschap plaatsvinden, voor
het priesterschap dodelijk zijn. Een
«Kerk zonder priesters» is echter on-
voorstelbaar; de Ierk is priesterlijk
overeenkomstig haar wezen. Een treu-
rige tijd, die voor de leken het vrije hu-
welijk en voor de priesters het huwelijk
wil! Wanneer u in dit klaarblijkelijk te-
kort aan logica een onverzoenlijke lo-
gica herkent die tot doel heeft de chris-
telijke samenleving te vernietigen, ziet
u de dingen naar waarheid en velt u een
juist oordeel.

i. jacques Duquesne, Edition Grasset, 1968
2. Seminaries v.d. Priesterbroederschap St.
Pius X

Open Brief

aan radeioze
katholieken

v

Open brief aan
radeloze
katholieken

De aartsbisschop zegt in dit
boek: "‘De volgende
bladzijden willen antwoord
geven op de vragen, die u
zichzelf stelt”. Hij geeft een
nuchtere, zakelijke uiteenzet-
ting over de huidige
godsdienstige, theologische en

kerkelijke situatie.
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Offer en priesterschap

Offer en priesterschap
in de natuurlijke orde

Offer

Zodra de mens zich van zijn athan-
kelijkheid ten opzichte van zijn Schep-
per bewust is geworden, behoort hij die
Schepper zijn eerbied te betuigen en zich
voor Hem neer te buigen in ootmoedige
dienstbaarheid. Ook het lichaam moet
in deze eredienst betrokken worden,
want ook naar het lichaam is de mens
volkomen afhankelijk van God. De al-
lerinnigste eenheid, waartoe in den
mens ziel en lichaam verbonden zijn,
maakt het de mens trouwens praktisch
onmogelijk aan God een zuiver geeste-
lijke eredienst te bewijzen, d.i. een ere-
dienst, die zich uitsluitend in verstand en
wil zou afspelen en waaraan het lichaam
part noch deel zou hebben. Want ener-
zijds eist geestesarbeid lichaamstucht:
voor gebed en studie bijv. zoeken wij
eenzaamheid, stilte, ingetogenheid; an-
derzijds krijgen geestesakten en affecten
natuurlijkerwijze een weerslag in het
lichaam. Wij spannen ons zelfs opzette-
lijk in om onze gedachten en gevoelens
aan woorden en andere zintuiglijk waar-
neembare tekens te binden: dat verge-
makkelijkt en verinnigt de geestelijke
werkzaamheid: dat is het enige middel
om met andere mensen geestelijk con-
tact te krijgen.

Zo zoekt de mens ook van nature
naar zintuiglijk-waarneemhare vormen
voor zijn gevoelens ten opzichte van de
godheid: woorden, melodieén; beelden
en symbolen; symbolische houdingen,
symbolische handelingen. Hij kan zijn
afhankelijkheid van de Godheid betui-
gen door ze in woorden uit te spreken,
door zich neer te buigen, door zijn han-

deel 1

den ten hemel te heffen. Hij kan dit ook
doen door de godheid een geschenk aan
te bieden, zoals een kind een geschenkje
geeft aan zijn vader. Zo'n kind kwelt zich
niet met de vraag, wat vader eigenlijk aan
dit geschenk heeft; het voelt zich vol-
strekt niet gegeneerd door het feit, dat
vader uit zijn eigen portemonnaie iets
honderdmaal mooiers kan kopen. En
een verstandige vader zal zich gewoon-
lijk niet boos maken om de geringe
waarde van het geschenk: hij ziet het ge-
schenk immers als een symbool van in-
nerlijke aanhankelijkheid; door het ge-
schenkje heen ziet hij het hart van zijn
kind. Hier hebben wij het offer in zijn
eenvoudigste vorm.

Het woord offer, afgeleid van het la-
tijnse offerre: tegemoet dragen, aanbie-
den, betekent: het aanbieden van een
zichtbare gave aan God als een zinne-
beeld van zijn innerlijke gevoelens je-
gens God; om Hem te aanbidden, d.i.
Hem te etkennen als Opperwezen. Ook
de aangeboden zaak zelf wordt wel offer
genoemd (in passieve zin). Hiervoor ge-
bruiken wij liever het woord: offergave.
Gewijde en ongewijde geschiedenis le-
ren, dat de mens, aan zijn natuurdrang
gehoorzamend, sinds de diepste oertij-
den aan de godheid offers bracht.

Priester
Na de schepping van Adam sprak
God: ,Het is niet goed voor de mens, dat
hij alleen blijft. Ik zal dus een hulp voor
hem maken, die hem past.” Daarop
schiep God Eva en leidde haar tot Adam.
Zo voltooide God de eerste vorm van

Dr. H. Dorresteijn S.C/.

gemeenschap: de huiselijke gemeen-
schap. God deed dit niet uit overvloed
van mildheid en als iets overbodigs,
maar omdat Hij in de natuur van Adam
de behoefte aan een gezellin had neerge-
legd: het is voor de mens, zoals Ik hem
geschapen heb, niet goed alleen te zijn.

Buiten een gemeenschap kan geen
nieuw mensenleven ontstaan, noch
voortbestaan en zich tot volle menselijk-
heid ontplooien. Ook al zijn wij volwas-
sen, toch hebben wij zowel in het stoffe-
lijke als in het geestelijke steeds de hulp
van veel andere mensen nodig; op onze
beurt bewijzen wij middellijk of onmid-
dellijk aan velen onze goede diensten.
De mensen zijn van nature op elkander
aangewezen. De mens is van nature een
gemeenschapswezen.

Een gemeenschap is niet zonder
meer een verzameling individuen. Hon-
derd willekeurige wandelaars vormen
nog geen wandelclub. Een gemeenschap
ontstaat, wanneer een veelheid van indi-
viduen (materieel element) door een ze-
delijke band (formeel element) tot een
aaneengesloten geheel wordt gemaakt;
wanneer deze personen in onderlinge
verbondenheid en onder leiding van een
gezag één doel gaan nastreven. Bij het
vormen van een gemeenschap ontstaat
een nieuw wezen, een zedelijk lichaam”,

Alle wezens moeten God dienen vol-
gens hun aard; ook dit nieuwe wezen, dit
zedelijk lichaam, moet God dienen vol-
gens zijn eigen aard.

Nu is het onmogelijk, dat een ge-
meenschap als zodanig d.i. in onderlin-
ge samenwerking van de leden optreedt,
wanneer zij daarbij niet wordt geleid
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door een gezag. Een koning, die officieel
een stad bezoekt, moet niet enkel door
de stedelingen individueel, maar ook
door de stadsgemeenschap als zodanig
worden gehuldigd. De huldiging door de
stadsgemeenschap zal echter op niels
uitlopen, wanneer daar niet iemand de
leiding heeft. Dit leiden kan op verschil-
lende manieren gebeuren. Een heel ge-
bruikelijke manier is deze: dat één lid
van de gemeenschap de bezoeker toe-
spreekt, terwijl de overigen zich innerlijk
met het gesprokene verenigen. Deze in-
nerlijke deelname blijkt al enigszins uit
de omstandigheid, dat iemand als lid
van de huldigende gemeenschap bekend
staat en zich niet tegen de huldiging ver-
zel. De gemeenschapshulde wordt des te
volmaakter, naarmate de leider erin
slaélgt zijn mensen te trekken in de ban
van zijn eigen huldigende gedachten en
gevoelens, naarmate hij hun intenties
vuriger op de te huldigen persoon weet
te richten.

Niet ieder willekeurig lid van de ge-
meenschap kan zich opwerpen als haar
woordvoerder. Het recht om namens de
gemeenschap op te treden heeft alleen
degene, die wettig gezag voert over de
gemeenschap, en hij, die van het hoofd
een wettige opdracht ontving,. Dit geldt
ook voor de gemeenschapshulde aan
God. In de natuurlijke orde zal de door
de natuur aangewezen gezagsdrager ook
voor het godsdienstige de opperleiding
moeten nemen. Zo zal de vader zijn
huisgezin, president zijn land en volk
moeten voorgaan bij God; hetzij hij per-
soonlijk deze taak vervult, hetzij hij daar-
voor anderen aanwijst.

Deze godsdienstige leider moet er-
voor zorgen, dat de gemeenschap als ge-
meenschap aan God de verschuldigde
hulde bewijst. Zijn gemeenschap is ech-
ter geen kudde schapen, maar een ge-
meenschap van mensen met verstand en
vrije wil. leder 1id moet zijn vrije wil met
de anderen eensgezind richten naar het
gemeenschappelijke doel: de huldiging
van God. Gebeurde dit niet, dan bleef er
van de huldigende gemeenschap niets
meer over dan de uiterlijke schijn: een
materieel element zonder formeel ele-
ment, wel veel mensen maar geen zede-
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lijke band. Aan de streving van de wil
moet verstandelijk inzicht voorafgaan.
De religieuze voorganger zal dus eerst
het verstand van zijn mensen moeten
verlichten, voorzover dat nodig is. Zij
moeten begrijpen, dat zij aan God een
gemeenschapshulde verschuldigd zijn.
Daarna moeten zij zijn leiding volgen,
wanneer hij it de verschillende midde-
len om die hulde te brengen er een uit-
kiest en bijv. tijd en plaats voor die hul-
diging bepaalt. Zij gehoorzamen dus om
een religieuze reden aan de mens, die
voor hen uitgaat en als middelaar tussen
hen en God conlact houdt met de men-
sen en contact zoekt met God. De reli-
gieuze leider is dus bestuurder, leraar,
middelaar.

De religieuze voorganger moet zijn
mensen zo beinvloeden, dat zij een-
drachtig hun geest (ot God verheffen. Nu
kan de ene mens niet geestelijk op de
andere inwerken zonder zintuiglijk -
waarneembare middelen te gebruiken.
Wanneer u uw gedachten aan mij wilt
meedelen, zult u moeten spreken en ik
luisteren, u schrijven en ik lezen: in ieder
geval moet u mij zintuiglijk - waarneem-
bare tekens geven en ik moet ze door
middel van mijn zintuigen waarmemen.
Om de intenties van zijn gelovigen zo tot
zich te trekken, dat hij ze kan neerleggen
voor Cod, staan de voorganger verschil-
lende zintuiglijke middelen ten dienste.
Hij kan bijv. luidop een gebed uitspre-
ken. Naarmate van de diepte der in dit
gebed uitgedrukte gedachten, van de
schoonheid en de kracht van tekst en
voordracht, boeit hij de geest der ge-
meente. Hij kan deze geest ook boeien
via het gezicht met behulp van mooie
gewaden, van zinnebeeldige gebaren; hij
kan voorwerpen in zijn handeling be-
trekken en ze bijv. ten hemel heffen, als
gaf hij ze aan God.

Nu begrijpen wij, dat het offer van
nature al een zeer geschikt middel is om
een gemeenschap te brengen tot een ge-
meenschappelijke huldiging van God.
De religieuze leider, die namens de ge-
meenschap aan God een ofter opdraagt,
heet ,priester”. Dit woord priester, waar-
mee tegenwoordig de offeraars uit alle
mogelijke godsdiensten worden aange-

duid, is van christelijke huize. I1et is af-
geleid van het griekse presbyteros,
ouderling, wat in de christelijke Qud-
heid de naam was van den christelijke
offeraar.

Haast overal, waar mensen samen-
leefden, vinden we ook priesters die voor
hun gemeenschap offers opdroegen.
Dikwijls vervulde het gezinshoofd, het
stamhoofd, de koning persoonlijk deze
taak; dikwijls ook stelden zij anderen
aan, die onder hun opperleiding de
openbare eredienst verzorgden.

Ziel van het offer

Het offer, hetzij de eenling het alleen
voor zichzelf opdraagt, hetzij de priester
het opdraagt voor zijn gemeenschap, is
een uitwendig waarneembare opdracht,
die een inwendige gesteltenis verzinne-
beeldt. De uitwendige opdracht is een
teken, de inwendige gesteltenis het bete-
kende. De inwendige gesteltenis is voor-
namer dan het uitwendig teken. Man-
keert de inwendige gesteltenis, dan blijft
er alleen maar de schijn van een offer,
want de uitwendige opdracht zou niets
verzinnebeelden. De uitwendige op-
dracht noemen wij het lichaam, de in-
wendige gesteltenis de ziel van het offer.

Wie de uitwendige plechtigheid zon-
der meer ,offer” noemt, verengt het of-
ferbegrip naar de uitwendige kant. Het
offerbegrip kan ook naar de inwendige
kant verengd worden. Men spreekt dan
van een ,moreel offer” en past ditwoord
overdrachtelijk toe op allerlei werken en
verstervingen, die uit de innerlijke on-
derwerping aan God voortkomen, bijv.
het gebed, het bewaren der maagdelijk-
heid enz. Zo spoort Petrus de gelovigen
van Klein-Azié¢ aan om ,geestelijke of-
fers” op te dragen (2 Petr. 2, 5).

Wanneer wij in dit artikel het woord
Joffer” gebruiken, bedoelen wij het of-
ferbegrip naar zijn volle inhoud, omvat-
tend een uitwendig element (de op-
dracht van een zichtbare gave) en een
geestelijk element, dat het uitwendige
bezielt (de inwendige onderwerping aan
de Godheid). Van deze twee is het laat-
ste het voornaamste, maar zonder het
eerste is er geen offer in de strikte zin.
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150 Jaar grote historische overwinningen van de

Rozenkrans

Fr. Marie-Dominic, O.P

deel 2

De oorlogen in de Vendée

Het is onloochenbaar dat de Ro-
zenkrans het verzet van 1793-95 in de
Vendée steunde, dat de Vendeeérs leid-
de tot de glorie van het martelaarschap
en dat het katholicisme in Frankrijk
redde. En dit was dankzij de prediking
van de H. Louis-Marie Grignion de
Montfort en zijn montfortanen. Som-
mige mensen ontkennen dit.’”® Profes-
sor Jean de Viguerie weerlegt deze be-
wering met zijn gebruikelijke exact-
heid:

“De werkelijke reden van de op-
stand had met godsdienst te maken.
De gezangen, gebeden, de insignes, de
naam van het leger - Catholique et
Royal — verleende het vanaf het begin
een gosdienstig karakter... De
hele18de eeuw door trok deze streek
voordeel uit een intensieve evangelisa-
tie dankzij de missies in de parochies,
geleid door de paters montfortanen,
volgelingen van de H. Louis-Marie
Grignion de Montfort. Een kaart van de
montfortaanse missie toont aan, dat
gedurende die eeuw een groot aantal
van de opstandige parochies minstens
eenmaal bezoek gekregen had van de
missionarissen. Zij prentten drie devo-
ties in het hart van de mensen: die tot
het Kruis, tot het Allerheiligst Sacra-
ment, en tot de Rozenkrans... Zonder
dit missie-apostolaat, en zonder de

geest van opoffering dat het aanmoe-
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digde, kan de Vendée niet begrepen
worden."””

In zijn beschrijving van de Vendée
tussen 1793 en 1795, geschreven in
1818, schreef Jean Alexander Cavoleau:
“Op mars en in de kampementen, wijd-
den zij zich aan alle devotiepraktijken.
Ik trof een grote groep aan terwijl zij
knielden en de Rozenkrans baden;
daarna zag ik ze weg marcheren onder
het zingen van hymnen.”? Na de val
van Bressuire (2 mei 1793) merkt de
markiezin de la Rochejacgelein het vol-
gende op in haar ‘'Memoires”:

Menselijkerwijs gespro-
ken was alles verloren.
Maar juist op zulke
momenten komt God
tussenbeide wanneer
men het geloof heeft
bewaard, en wanneer
men in het gebed heeft
volhard. En in feite
gebeurde er in mei
1955 een wonder. In
tegenstelling tot alle
voorspellingen verleen-
de Molotov plotseling
de onafhankelijkheid
aan Oostenrijk.

“In de avond werden we verrast en
gesticht doordat we in iedere kamer sol-
daten geknield de Rozenkrans zagen
bidden, onder leiding van een van hen,
en we hoorden dat zij nooit hadden na-
gelaten dit drie maal per dag te doen.”!

Dus, zij baden iedere dag de hele
Rozenkrans.

Overwinningen over het
communisme
De Oktober Revolutie van 1917 in
Rusland was niet een eenvoudige
staatsgreep, begaan om een verande-
ring van regiem te bewerkstelligen; bo-
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venal streefde zij ernaar “de instellingen
en de zedelijke beginselen van het
atheisme over de hele wereld te ver-
spreiden.”? Zij had bovendien plaats
tijdens het grote conflict van 1914-18,
dat de eerste oorlog was die gericht was
op het vestigen van een wereldregering.
Het was de uiterste aanval tegen de so-
ciale heerschappij van Christus.”

“De duivel is een beslissende strijd
aangegaan, de eindstrijd, waarin een
van de twee de overwinning zal beha-
len,” vertelde de Maagd Maria aan Zr.
Lucia van Fatima.?* “In deze strijd komt

ding van Rusland aan het Onbevlekt
Hart van Maria door de paus, en de bis-
schoppen in vereniging met hem.

Wat betreft de Rozenkrans, een in-
tegreaal deel van de devotie tot het hart
van O.L.Vrouw, “in deze laatste tijd
waarin wij leven, heeft de allerheiligste
Maagd er een grotere werkzaamheid
aan gegeven,” in overeenstemming met
de ernst van het uur. We zullen twee
karakteristieke voorbeelden bekijken.

Oostenrijk (1955)

Mariazell

de Maagd Maria, die zichzelf O.L.
Vrouw van de Rozenkrans noemt,*
zeggen dat de laatste geneesmiddelen
die de wereld gegeven worden, de Ro-
zenkrans en de devotie tot het Onbe-
vlekt Hart van Maria zijn. ‘Laatste’ bete-
kent dat er geen meer gegeven zullen
worden. "%

De overwinningvan O.L.Viouw, die
zij beloofde in haar verschijning van 13
oktober 1917, te Fatima, zal voortko-
men uit de wijdverbreide praktijk van
de eerherstellende Communie op de
vijf eerste zaterdagen, en uit de toewij-

Aan het eind van de Tweede We-
reldoorlog was oostenrijk verdeeld in
vier zones, bezet door de geallieerden:
Amerikanen, Engelsen, Fransen en Rus-
sen.?” De Russen hielden toezicht over
het gedeelte dat de hoofdstad Wenen
bevatte, en het gebied dat het rijkste was
wat betreft natuurlijke bronnen en in-
dustrie. Het was dus zeer interessant
voor Moskou, dat daar een buitenge-
woon groot aantal troepen in garni-
zoen legde.

De verkiezingen die op 25 novem-
ber 1945 in het hele land werden ge-
houden, betekenden een klinkende ne-



derlaag voor de communisten, die
slechts 4 van de 165 zetels wonnen.
Niettemin meldde het partijblad, de
‘Stem van het Volk': “Wij hebben een
slag verloren, maar wij staan juist aan
het begin van de oorlog in Oostenrijk,
en die oorlog zullen wij winnen.” Er
ontstond inderdaad steeds meer druk
in de bezette zone, gepaard gaand met
moorden en plunderingen, wat de be-
doeling van Moskou om het land defi-
nitief te annexeren, bevestigde.

Toen kwam een pater franciscaan,
pater Petrus Pavlicek (1901-1982) tus-
senbeide. In 1946 teruggekeerd uit ge-
vangenschap, had hij een bedevaart ge-
maakt naar Mariazell, de Magna Mater
Austriae, de liefdevolle Moeder van
Qostenrijk. Tijdens zijn gebeden, toen
hij O.L.Vrouw vroeg wat hij kon doen
om zijn land te bevrijden, hoorde hij
een stem van binnen tot hem zeggen:
“Doe wat ik je zeg: bid iedere dag de
Rozenkrans, en er zal vrede zijn.”

Na een jaar van nadenken lanceer-
de hij op 2 februari 1947 een Rozen-
kranskruistocht van eerherstel in de
geest van Fatima, met de volgende doel-
stellingen: eerherstel voor de beledigin-
gen aan God aangedaan, de bekering
van de zondaars, vrede en redding voor
de wereld, en vooral voor oostenrijk.
Een jaar later, in 1948, hadden 10.000
personen zich ingeschreven voor de ge-
bedskruistocht, onder wie kanselier
Figl, de politieke leider van het land.**
De gelovigen beloofden thuis de Ro-
zenkrans te bidden voor de bevrijding
van het land, in de kerken werden pu-
blieke gebeden georganiseerd, en pro-
cessies van meerdere honderden en
soms duizenden mensen die de Rozen-
krans baden trokken door steden en
dorpen.

In 1949 werd de toestand steeds kri-
tieker en de bezorgdheid groeide toen
er gehoord werd wat er in de omringen-
de landen was gebeurd: Tsjecho-Slowa-
kije en Hongarije waren in de handen
van de communisten gevallen en de
Kerk werd vervolgd; kardinaal Minds-
zenty was berecht en veroordeeld. Toen
er nieuwe verkiezingen in aantocht wa-

ren in Qostenrijk, besloot pater Petrus
de kruistocht te intensiveren: er werden
vijf dagen van algemeen gebed georga-
niseerd. In Wenen werd er dag en nacht
biecht gehoord en 50.000 mensen be-
zochten het franciscaner klooster. Het
resultaat was, dat de communisten
slechts vijf zetels behaalden bij de ver-
kiezingen. Maar zij waren niet van plan
het erbij te laten zitten, en iedereen ver-
wachtte een staatsgreep.

Pius Xl zei in die tijd bij een privé-
audiéntie tegen een andere Oostenrijk-
se priester: “Wenen is het laatste bol-
werk van Europa. Als Wenen valt, zal
Europa vallen. Als Wenen stand houdyt,
zal Europa stand houden. De katholie-
ken van Wenen hebben het recht niet,
middelmatig te zijn. Zeg dat steeds weer
tegen de Weners. En vertel hun dat de
paus veel bidg, ja, dat hij heel veel bidt
voor Qostenrijk.”

Toen organiseerde pater Petrus een
nieuwe serie van drie dagen algemeen
gebed in Wenen, die afgesloten zou
worden op 12 september, feest van de
Heilige Naam van Maria, een grote dag
van vreugde in Qostenrijk omdat het
dan ook de overwinning van Sobieski
over de islam viert.

Toen besloot pater Petrus een grote
Rozenkransprocessie in het stadscen-
trum te organiseren. De aartsbhisschop
van Wenen was terughoudend. Hij was
bang dat de katholieken niet gemobili-
seerd konden worden, omdat er al zo-
veel van hen gevraagd was. Maar
bondskanselier Figl antwoordde: “Ik
zal er zijn, zelfs als er maar twee komen.
Dat is het waard voor ons land.” Er wa-
ren 35.000 mensen, kanselier Figl aan
kop, met de Rozenkrans en een kaars
in de hand.

Het was precies op tijd, want de
communisten beraamden tegen het
einde van de maand een staatsgreep. Zij
kondigden een algemene staking af; de
hoofdkanselarij had een eerste aanval
te verduren. Maar de anti-communisti-
sche verenigingen vaardigden hun le-
den, gewapend met stokken, uit ten te-
genaanval. De staking kwam tot een
einde en de revolutionaire staatsgreep

Overwinningen Rozenkians

mislukte. De Rozenkranskruistocht tel-
de toen ter tijd 200.000 leden.

Niettemin hoonde Molotov, de
Russische minister van buitenlandse
zaken, Iigl in Berlijn: “Verwacht er niets
van. Wat wij, Russen, eenmaal bezitten,
laten we nooit los.” Kanselier Figl liet
aan pater Petrus weten: “Laat hen nu
meer dan oocit bidden.”

Pater Petrus bleef het land doorkrui-
sen om leden voor de kruistocht te wer-
ven. In april 1955 bestond hij uit
500.000 leden. Toen werd Raab, de
nieuwe kanselier, naar Moskou ontbo-
den. Hij vroeg zich af wat er stond te

De civiele en militaire
leiders van de contrare-
volutie waren bijna
unaniem in het toeken-
nen van deze overwin-
ning aan een bijzondere
genade van de allerzalig-
ste Maagd.Verscheidene
van hen verklaarden dat
de Rozenkrans het
beslissende wapen was
geweest.

gebeuren. Hij werd ontvangen op een
13de van de maand. Op de avond van
het onderhoud noteerde hij in zijn
agenda: “Vandaag, een Fatimadag. De
Russen zijn nog steeds hard. Gebed tot
de Moeder van God, dat zij het Oosten-
rijkse volk helpt.”

Menselijkerwijs gesproken was alles
verloren. Maar juist op zulke momen-
ten komt God tussenbeide wanneer
men het geloof heeft bewaard, en wan-
neer men in het gebed heeft volhard.
Enin feite gebeurde er in mei 1955 een
wonder. In tegenstelling tot alle voor-
spellingen verleende Molotov plotse-
ling de onathankelijkheid aan Qosten-
rijk. Na tien jaren van gevechten en
twisten zonder resultaat, verdween de
Rode dreiging als bij toverslag. De laat-
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ste Russische soldaat verliet Oostenrijk
op 26 oktober 1955. Als dankzegging
werd er een grandioze processie geor-
ganiseerd in Wenen, op het Plein van
de Helden, in tegenwoordigheid van
persoonlijkheden uit de politiek en de
godsdienst. Alle toespraken prezen de
Maagd van de Rozenkrans als oorzaak
van de overwinning,.

Brazilié (1964)

In 1964 probeerde president Joao
Goulart de uitverkoop van zijn land
aan het communisme te organiseren
volgens het Cubaanse model. Hij was
erin geslaagd te infiltreren, zowel in
sleutelposities bij de overheid als in
scholen en universiteiten in het groot-
ste deel van het land. Maar pater Patrick
Peylon, van de Congregatie van het
Heilig Kruis, had bijna het hele vooraf-
gaande jaar een Rozenkranskruistocht
gepreekt, het land doorkruisend met
het doel, de gelovigen te overtuigen,
zich tot O.L Vrouw te wenden. Op het
ogenblik van gevaar herinnerde het
volk zich dat. De Braziliaanse vrouwen
mobiliseerden zich het eerst en defileer-
den met miljoenen in de straten van de
steden, onder het bidden van de Rozen-
krans. Eens, in de stad Belo Horizonte,
wisten zij te voorkomen dat er een toe-
spraak gehouden werd door de Cu-
baanse ambassadeur, Tionel Brizola.
3000 van hen drongen de hal waar hij
moest spreken binnen, terwijl zij de Ro-
zenkrans baden. Toen hij vertrok zag
Brizola dat ook de straten zo ver als het
oog kon zien vol waren met biddende
vrouwen. Hij verliet de stad met een
van de meest opruiende toespraken van
zijn carriére nog in zijn zak.

Op 13 maart 1964 decreteerde Gou-
lart de verandering van de grondwet, de
afschaffing van het Congres en de con-
fiscatie van de industrieén en land-
bouwbedrijven.

Dat ontketende tegenstoot van de
vrouwen. De volgende tekst werd door
heel Brazilié verspreid:

“Dit enorme en prachtige land dat
God ons geschonken heeft, is in uiterst
gevaar. We hebben mannen met onbe-
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grensde ambitie, gespeend van elk
christelijk geloof en van scrupules, toe-
gestaan ellende over ons volk te bren-
gen, onze economie kapot te maken,
onze maatschappelijke vrede te versto-
ren en haat en wanhoop te zaaien. Ze
hebben onze natie, ons bestuur, ons le-
ger en zelfs onze Kerk geinfiltreerd met
dienaars van een totalitair systeem dat
ons vreemd is en dat alles wat ons dier-
baar is wil verwoesten. Heilige Moeder
van God, bescherm ons voor het lot dat
ons bedreigt, en spaar ons voor het lij-
den dat de gemartelde vrouwen van
Cuba, Polen, Hongarije en de andere

Molotov

naties die tot slavernij zijn gebracht,
heeft gekweld.”

In heel het land werden er nieuwe,
grandioze “Rozenkransmarsen” geor-
ganiseerd, waaraan mannen, vrouwen
en jongeren deelnamen, terwijl Luiz
Carlos Prestes, hoofd van de Braziliaan-
se communistische partij, snoefde: “We
hebben de macht al gegrepen.”

Maar geleidelijk aan merkte de pre-
sident dat hij aan alle kanten in de steek
gelaten werd. De gouverneurs van de
staten, de gedeputeerden, en de gene-
raals van het leger verlieten hem, de een
na de nader. Om het land te redden
nam het leger op 26 maart zonder
bloedvergieten de macht in handen.
Goulart en de communistische leiders
van de vakbonden vluchtten.

Op 2 april ging heel de bevolking
van Rio en de omliggende steden de
straat op voor een gigantische gebeds-
mars die eindigde in een grote finale
van dankzegging tot O.L. Heer en O.L.
Vriouw.

In juli reisde pater Valerio Alberto,
promotor van de Mariabroederschap-
pen van Brazilié, naar Fatima om de al-
lerheiligste Maagd te bedanken voor de
bevrijding van zijn land. “We hebben
overwonnen dankzij O.L. Vrouw van
de Rozenkrans,” verklaarde hij.

“Het is de boodschap van Fatima,
beleefd in Brazilié, die ons heeft ge-
red... De herhaalde oproepen tot gebed
en boete volgens de geest van Fatima
deden het geloof herleven, een geloof
dat bergen verzet, en het onmogelijke
gebeurde: het wonder van een grote
oorlog, gewonnen zonder bloeddver-
gieten. Het contra-revolutionaire op-
perbevel verwachtte minstens drie
maanden van zwaar vechten. Toen
deed een menselijk gesproken onver-
klaarbare kracht als bij toverslag de ge-
hele militaire actie, die duivels en vol-
hardend was opgezet in de loop van
verschillende jaren, als een kaartenhuis
ineenstorten. Ilet bewijs van de wer-
king van een buitengewone genade was
zo sterk dat allen ervan overtuigd wa-
ren dat er geen menselijke uitleg was
voor het verloop van de gebeurtenissen.
De civiele en militaire leiders van de
contrarevolutie waren bijna unaniem
in het toekennen van deze overwinning
aan een bijzondere genade van de al-
lerzaligste Maagd. Verscheidene van
hen verklaarden dat de Rozenkrans het
beslissende wapen was geweest.?’

Conclusie

Het bestek van dit artikel staat ons
niet toe andere details te geven, of meer
voorbeelden, van de macht van de Ro-
zenkrans. We hebben de meest karak-
teristieke opgeroepen. Natuurlijk zijn
de overwinningen van de Rozenkrans
niet beperkt tot deze indrukwekkende
litanie van overwinningen die als mijl-
palen in de geschiedenis van het chris-
tendom stonden. De overwinningen
die zijn behaald door Maria’s rozen-



krans, op persoonlijk gebied, of in ge-
zin of gemeenschap, zijn nog talrijker.
In “Het Bewonderenswaardige Geheim
van de Allerheiligste Rozenkrans”, bij-
voorbeeld, somt de H. Louis-Marie Gri-
gion de Montfort talloze bekeringen
van zondaars op, verkregen door de
Rozenkrans. ledere lezer van dit artikel
kan of wil de genaden opsommen, die
het bidden van de Rozenkrans voor
hem heeft verkregen.

“De Maagd van de Rozenkrans is
niet opgehouden met het behalen van
overwinningen. Daarvoor verwacht zij
van onze kant alleen verdubbelde vu-
righeid, meer kinderlijk vertrouwen en
onverschrokken moed..”* De triomf
van het Onbevlekt Hart van Maria, aan-
gekondigd in Fatima, zal een overwin-
ning van de Rozenkrans zijn, en niet de
minste. Zoals zij al zegevierend is ge-
weest — telkens als zij aangewend werd
- over de leer van de Albigenzen (of
Katharen), de islam, het protestantis-
me, het jansenisme, de vrijmetselarij,
de revolutie, het communisme, en over
alle vijanden van de Kerk, zal de Rozen-
krans de Kerk bevrijden van het moder-
nisme, “de synthese van alle kette-
rijen” *! Zij zal de wereldlijke staat be-
vrijden van de dwalingen, voortge-
bracht door de Franse Revolutie. “Dier-
bare kinderen,” schreef mgr. Sarto, de
toekomstige H. Pius X, op 21 septem-
ber 1885, “omdat in onze tijd een be-
treurenswaardige intellectuele trots, die
elke onderwerping weigert, de harten
aantast, en de christelijke moraliteit
ondermijnt, de scepter zwaait, is er geen
zekerder middel om de triomf van het
geloof te verzekeren dan de overweging
van de geheimen van de Rozenkrans.”

I8. Bijvoorbeeld, Louis Pérouas, in een
slecht boek, gepubliceerd door Cerf Publis-
hing in 1989, “Grignion de Montfort et al
Vendée”. De auteur ontkent de mont-
fortaanse invloed op de Vendeese opstand
onder het voorwendsel dat “De Mulotins
(de montfortanen) geen deel namen aan de
operatie van de troepen. noch aan de be-
sprekingen van de generaals... De Dochters
van Wijsheid speelden niet de rol van gehei-

me agenten... en ook waren zij niet aan de

troepen verbonden als verpleegsters” (blz.
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21. Markiezin dela Rochejaquelein, “Mé-
moires” (Parijs: Mercure de France, 1984),
blz. 155.

22. Pater Calmel, O.P., “Het Onbevlekt
Hart van Maria en Vrede in de Wereld, *
(Frans), ltinéraires, nr. 38 (december 1959),
blz. 24.

Goulart

23. We zullen er hier geen uiteenzetting
van geven, maar het is duidelijk dat de val
van de Berlijnse Muur in 1989 niet het einde
betekende van het communisme. Het mag
zijn tactieken en methoden veranderen vol-
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Het gezin...
volgens God

Om de goddelijke opvatting van het gezin, wat het moet zijn, de
rol ervan in het goddelijk plan, te kennen, gaat het er in de
eerste plaats om, het Woord van God te onderzoeken,

dat wil zeggen de Heilige Schrift.

Abbé Thierry Legrand, geestelijk adviseur van de ACIM
(Association Catholique des Infirmiéres, Médecins et
Professionnels de Santé) heeft dit onderzoek gedaan.
In dit artikel vindt u het essentiéle van

Vanaf het eerste hoofdstuk van Ge-
nesis, het eerste Heilige Boek, wordt de
toon onmiddellijk gezet: “Toen zei
God: Laat Ons de mens maken naar
Ons beeld, op Ons gelijkend’ [...]. God
schiep de mens naar zijn beeld, naar het
beeld van God schiep [1ij hem, man en
vrouw schiep Hij hen. God zegende
hen en zei hun:'Weest vruchtbaar, ver-
menigvuldigt u, bevolkt de aarde en on-
derwerpt haar.”

Wij zien dadelijk dat God de mens
heeft geschapen naar zijn beeld en naar
zijn gelijkenis. Deze waarheid is zeer
zeker essentieel om de natuur van de
mens te begrijpen, een heel wat om-
vangrijker onderwerp dan het gezin,
maar wij kunnen er niet omheen wil-
len wij begrijpen wat het gezin is. Ver-
volgens schiep God hen “man en
vrouw”, dat wil zeggen dat het verschil
van de seksen even oud is als de schep-
ping en van God zelf komt. Daarna be-
paalt God het doel van de mens:

de katholieke leer over het gezin

groeien, zich vermenigvuldigen en de
aarde beheersen.

In het tweede hoofdstuk van Gene-
sis vertelt de auteur over het voortbren-
gen van Eva uit Adam, de nadruk leg-
gend op de voorafgaande aankondi-
ging van de goddelijke gedachte - de
eenzaambheid is niet goed voor de mens
- wat uitloopt op de schepping van een
hulp aan hem gelijk: “Cod sprak:” het is
niet goed voor de mens, dat hij alleen
blijft. Tk zal dus een hulp voor hem
maken, die hem past.’ [...] Nu bracht
Jahweh God de mens in een diepe
slaap; en terwijl hij sliep, nam Hij een
van zijn ribben en zette er vlees voor in
de plaats. Dan vormde Jahweh God een
vrouw uit de rib, die Hij uit de mens
had genomen, en leidde haar tot de
mens. Toen sprak de mens: ‘Deze is ein-
delijk been van mijn gebeente en vlees
van mijn vlees. Mannin zal zij heten,
omdat zij van de man is genomen.



Daarom verlaat de man zijn vader en
moeder, en hecht zich geheel aan zijn

ran

vrouw; en zij worden één vlees’.

Waarom de schepping van
geslachtelijke wezens?

We zien in de tweede tekst dat God
dit verschillend zijn van de seksen ten
eerste heeft gewild als middel tot het
voor de mens bepaalde doel: zich ver-
menigvuldigen; maar dat dit verschil-
lend zijn ook als doel heeft, aan de
mens een passende hulp te geven, om-
dat “het niet goed is voor de mens, dat
hij alleen blijft.”

De goddelijke Wil is dus de oorzaak
van dit verschillend zijn van de seksen
en in feite een goed dat in overeenstem-
ming is met de natuur, evenals — en dit
punt moet goed onder de aandacht ge-
bracht worden - een middel om het
doel te bereiken dat van deze natuur
afhangt, de groei en de voortplanting
van het menselijk geslacht: “weest
vruchtbaar, vermenigvuldigt u, bevolkt
de aarde en onderwerpt haar.”

Het vervolg van hoofdstuk twee van
Genesis, dat Adam en Eva betreft,
maakt het mogelijk de goddelijke Wil
te verduidelijken. God heeft Adam en
Eva niet apart geschapen, zoals Hij
mannelijk en vrouwelijk bij de dieren
heeft geschapen; maar Hij heeft Eva ge-
schapen uit Adam. En Hij heeft haar
bovendien aangewezen als “hulp die
bij hem past”. God heeft dus de vrouw
niet alleen geschapen met de bepalin-
gen die geschikt waren voor haar vere-
niging met de man voor de voortplan-
ting, maar door het feit dat de vrouw
uit de man voortkomt wordt zij de hulp
van de man en met hem verenigd. De
aard van deze vereniging onderscheidt
zich dus wezenlijk van die van het dier.

Immers, vanuit uitwendig en mate-
rieel cogpunt is de complementariteit
van de seksen, bij de mens en bij het
dier identiek en heeft hetzelfde doel:
groeien en zich vermenigvuldigen.
Maar vanuit formeel en geestelijk oog-
punt (wat de mens van het dier onder-
scheidt) is het doel van het menselijk
geslacht, een nieuw beeld van God
voort te brengen, te procreéren (te creé-

ren in de plaats van). Daar ieder effect
voortkomt uit een evenredige oorzaak,
moeten man en vrouw om te helpen bij
het ontluiken van een nieuw beeld van
God, elkaar in hun wederzijdse betrek-
kingen hoogachten als beelden van
hun Schepper.

We moeten evenwel opmerken, dat
als de mensen in hun algemeenheid, en
Adam als eerste hoofd, verplicht zijn
niet alleen te blijven (want “het is niet
goed dat de mens alleen blijft") en als
de mensen de hulp moeten gebruiken
die door God voorzien is, toch niet ie-
dere mens er noodzakelijk toe verplicht
is, noch dat er een persoonlijke behoef-
te is aan een dergelijke hulp, om als in-
dividu goed en gelukkig te zijn.

De vereniging van twee

lichamen en twee zielen

Deze twee passages uit Genesis,
waarvan de historische betekenis staan-
de gehouden moet worden, tonen ons
de uitdrukkelijke Wil van God, dat er
tussen de echtgenoten een zeer sterke
geestelijke eenheid bestaat. De op-
dracht, te groeien en zich te vermenig-
vuldigen, schrijft niet alleen het gebruik
van fysieke middelen tot dit doel voor:
het fysiek gebruik van een lichaam door
een ander en de zuiver fysieke verbinte-
nis door de voortplanting, Lr is ook, en
voorafgaand, morele inbezitneming
van het lichaam van de ene echigenoot
door de andere nodig. Omdat God
man en viouw heeft geschapen en voor
elkaar heeft bestemd, ontvangt deze
vereniging een sacraal karakter.

De geboorte van de vrouw uit de zij
van Adam versterkt het bijzondere ka-
rakter van de vereniging van de man en

Het gezin

de vrouw door een heel speciale ver-
wantschap tussen hen te veroorzaken:
“het is been van mijn been en vlees van
mijn vlees! [...] Daarom zal de man
zijn vader en moeder verlaten en zich
aan zijn vrouw hechten, en zij zullen
één vlees worden.?” Het oorzakelijk ver-
band dat de door God geinspireerde
schrijver maakt tussen de twee zinnen
toont dat deze verwantschap de reden
kan en moet inhouden, niet alleen van
de gepastheid van het huwelijk tussen
de man en de vrouw, maar ook van hun
roeping tot het huwelijk, en die de es-
sentie ervan moet uitmaken. Het bewijs
van de instelling van het huwelijk door
God is trouwens altijd getrokken uit
deze passage van de Heilige Schrift: “de

man zal zijn vader en moeder verlaten
en zich aan zijn vrouw hechten, en zij
zullen één vlees worden”.

We moeten nog deze verwantschap
verduidelijken tussen Adam en Eva,
tussen man en vrouw, verenigd door
het huwelijk, uit het feit dat Eva uit de
zij van Adam is genomen, d.w.z. uit dat
deel wat het dichtst bij het hart is — ze-
tel van het leven en van de liefde. Eva is
z0 bestemd om voorwerp te zijn van de
liefde van Adam, en zijn gezellin voor
het leven.

Tenslotte zien we, in de passage van
Genesis, dat het God is die Eva aan
Adam voorstelt. Dat is het teken dat
God niet aan de menselijke wil de
macht geeft, deze vereniging tot stand
te brengen, evenmin trouwens ze op e
heffen, omdat “ze één vlees zullen wor-
den”. En Hij laat niet de keus, haar te
sluiten met wie men maar wil. Adam
en Eva, en vervolgens alle toekomstige
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echtgenoten, handelden slechts en zul-
len bij de instelling van deze vereniging
slechts handelen volgens de Wil van
God.

Aldus moet er, boven de fysieke ver-
eniging uit, die de mens gemeen heeft
met de dieren, als conditio sine qua
non, aanvulling en zelfs bron van deze
vereniging, een geestelijke vereniging
van de twee echtgenoten zijn. Deze
wordt gerealiseerd door het huwelijk
met deze essentiéle eigenschappen:
eenheid en onontbindbaarheid.

Wat is de rol van het gezin in dit
goddelijk plan? Het is het noodzakelij-
ke instituut voor de realisatie van het
goddelijk plan, dat de man en de vrouw
in staat stelt op geordende en harmo-
nieuze wijze te handelen volgens hun
bepalende eigenschappen en comple-
mentariteit, met dit doel voor ogen: de
voortplanting en de vorming

Het huwelijk is ingesteld
in_het belang van de
kinderen. Niet alleen
het gezamenlijk werken
van de echtgenoten in
het uiterlijk leven, maar
ook heel hun persoon-
lijke verrijking, hun ver-
standelijke en geestelijke
verrijking, zelfs het
meest geestelijke en
diepe in de huwelijkslief-
de als zodanig is door
de wil van de natuur en
de Schepper in dienst
gesteld van het
nakomelingschap .

van nieuwe beelden en gelijkenissen
van God. Dat is wat Pius XI zal zeggen:
“Het voornaamste natuurlijke en nood-
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zakelijke milieu van de opvoeding is
het gezin, door de Schepper bestemd
voor dit doel .*”

Het voornaamste doel van
het huwelijk

De geestelijke vereniging van de
twee echtgenoten, tot stand gebracht
door het huwelijk, geconcretiseerd in
het gezin, bestaat zeker voor het wel-
zijn van de twee echtgenoten, maar zij
is eerst en vooral ingesteld in het belang
van het eerste doel van de vereniging
van de man en de vrouw (datis het ade-
quate middel om het doel te bereiken):
groeien en zich vermenigvuldigen.

et huwelijk is dus ingesteld, en het
gezin bestaat, in het belang van de kin-
deren, die het eerste doel van het hu-
welijk zijn: “Niet alleen het gezamen-
lijk werken van de echtgenoten in het
uiterlijk leven, maar ook heel hun per-
soonlijke verrijking, hun verstandelijke
en geestelijke verrijking, zelfs het meest
geestelijke en diepe in de huwelijkslief-
de als zodanig is door de wil van de
natuur en van de Schepper in dienst
gesteld van het nakomelingschap. Ui-
teraard betekent het volmaakte huwe-
lijksleven ook de algehele toewijding
van de ouders aan hun kinderen.*”

Welnu, “de weldaad van het leven
is echter niet het enige goed, dat de kin-
deren van hun ouders mogen verwach-
ten. Zij mogen ook aanspraak maken
op een passende opvoeding. Want de
alwijze God zou al heel slecht voor het
ter wereld gebrachte kind en ook voor
het gehele menselijk geslacht hebben
gezorgd, als Hij niet aan hen, wie Hij
de macht en het recht had geschonken
om kinderen te verwekken, ook de
plicht had gegeven om ze op te voeden.
Want het kan toch niemand ontgaan,
dat het kind zichzelf niet voldoende is
en zichzelf niet kan helpen, zelfs niet in
datgene wat tot het natuurlijke leven,
en nog veel minder in hetgeen tot het
bovennatuurlijke leven behoort, maar
dat het gedurende vele jaren de hulp,
het onderricht en de opvoeding van
anderen nodig heeft. En het is klaarblij-
kelijk volgens de wetten van de natuur

en van God, dat dit recht en deze plicht
van opvoeding op de eerste plaats bij
hen thuis hoort, die door de voortplan-
ting met dit werk van de natuur een
begin hebben gemaakt, en wier strenge
plicht het is, dit niet aan een zekere on-
dergang bloot te stellen door het in zijn
beginstadium en onvoltooid in de steek
te laten. Welnu, aan deze zo noodzake-
lijke eis van opvoeding van de kinde-
ren is op de best mogelijke manier vol-
daan door het huwelijk, waarin de
ouders met een onverbreekbare band
aan eltkaar verbonden zijn en waarin
dus de medewerking en wederzijdse
hulp van beiden steeds gevonden
wordt.®”

Daarom drukt de H. Thomas van
Aquino het noodzakelijke verband tus-
sen het huwelijk, het gezin en de kinde-
ren als volgt uit: “Een huwelijk aan-
gaan, is kiezen om hetzelfde doel na te
streven, de voortplanting en de opvoe-
ding van de kinderen en, bovendien,
om het leven van gezinsgemeenschap
te leiden.””

En Pius XI zal verduidelijken dat
“het voornaamste natuurlijke en nood-
zakelijke milieu van de opvoeding het
gezin is, door de Schepper juist voor dit
doel bestemd.®” Zo wordt de reden
waarom het gezin essentieel is, uitge-
drukt; zelfs al blijft een gezin zonder
kinderen een echt gezin, er ontbreekt
een element van volkomenheid aan.

De complementariteit van
de verbintenis

De opvoeding is dus de natuurlijke
consequentie van de voortplanting,
waarin man en vrouw een specifieke en
complementaire taak hebben, die
voortkomt uit een natuurlijk organisch
verschil. Daaruit volgt dat ieder ouder,
ook in de opvoeding van de kinderen,
een specifieke rol speelt. Met het oog
op deze opvoeding heeft God aan de
mannen en vrouwen speciale verschil-
lende en complementaire kwaliteiten
geschonken, wat de volgende passage
van St. Paulus, zoals Pius XII ons in zijn
toespraak tot de pasgehuwden zegt, tot
uitdrukking brengt: “Naar het plan van
de Heer is een vrouw er niet zonder



man, maar ook is een man er niet zon-
der vrouw.””

Dit is de verduidelijking die diezelf-
de paus geefl over de complementari-
teit van de man en de vrouw in het ge-
zin: “Hoe vaak heeft men niet de lof
bezongen van de moeder en haar be-
groet als het hart, de zon van het gezin!
Maar, als de moeder het hart is, dan is
de vader er het hoofd van.*”

Dit artikel heeft niet de pretentie, uit
te weiden over de specifieke rollen van
beide echigenoten in de opvoeding van
de kinderen, dat zou te ver voeren.
Maar God heeft gewild dat het gezin is
samengesteld uit een man en een
vrouw, die ieder onderscheiden kwali-
teiten hebben. En dus zijn, volgens
deze goddelijke Wil, die onderscheiden
en complementaire kwaliteiten van de
man en de vrouw een element dat es-
sentieel is voor het gezin en voor het
goed functioneren ervan.

Pius XII trekt in het bijzonder als
consequentie uit deze onderscheiden,
maar complementaire taak van de echt-
genoten dat: “de gezondheid en de
doelmatigheid van het gezin op de eer-
ste plaats athangen van de waarde, de

deugd en de activiteit van de vader.!"”

In de huidige moderne contextwor-
den wij geconfronteerd met een gezags-
crisis, op welk niveau dan ook. Deze
crisis valt noodzakelijkerwijs terug op
het gezin, dat, zoals elke samenleving,
berust op het gezag dat het leidt.

Welnu, als het gezag in een samen-
leving met voeten wordt getreden, afge-
zwakt door aanvallen van buitenaf - of
nog erger, van binnenuit — zozeer dat
het zijn functie niet meer kan vervul-
len, dan zal deze samenleving uiteen-
vallen, haar doel zal niet meer bereikt
kunnen worden. Zeker, samenlevingen
zijn blijven bestaan en zijn het bij hun
stichting geplande en gewilde goed aan
hun leden blijven verschaffen, ondanks
de tekorten van het gezag; maar het
doel van de samenleving is zo goed en
zo kwaad als het ging bewaard en be-
reikt, als door overlevingsinstinct, door

plaatsvervanging, en dat niet zonder in
het oog springende fouten. Deze uit-
zonderingen hebben altijd bestaan,
maar dat zijn uitzonderingsgevallen die
geen kracht van wet hebben.

Hetzelfde geldt voor het gezin: "De
man is de eerste in het gezin en het
hoofd van de vrouw. De vrouw echter,
als zijnde vlees van zijn vlees en ge-
beente van zijn gebeente, moet aan de
man onderdanig zijn, maar niet op de
manier van een slavin, doch van een
gezellin. Zo moet haar gehoorzaam-
heid aan hem eervol en waardig zijn.
Daar beiden een beeld zijn, de een van
Christus, de ander van de Kerk, moet
bij de een, die beveelt, zowel als bij de
ander, die gehoorzaamt, de goddelijke
liefde voortdurend de plichtsvervulling
regelen.!?”

Deze respectievelijke plichten van
de twee ouders vloeien voornamelijk
voort uit hun eigen functie in het gezin:
“De moeder is er het hart van, de vader
is er het hoofd van,” zegt ons paus Pius
XI1. Als de een of de ander tekort schiet,
loopt men de kans dat er tekorten en
zwakheden optreden bij de kinderen.
God kan zeker, meestal indirect, deze
tekorten ten goede keren, omdat bij-
voorbeeld,”als de man tekort schiet in
zijn plicht,” schrijft Pius XI, “het de taak
van de van de vrouw is, om in zijn
plaats het gezin te besturen'®.” Maar dit
soort van plaatsvervanging blijft uit-
zondering. Men moet trouwens opmer-
ken, dat het gezin meer zal lijden onder
de afwezigheid van het hoofd dan van
het hart, d.w.z. dat het gezin meer zal
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lijden onder de afwezigheid van de va-
der dan van de moeder, omdat “de ge-
zondheid en de doelmatigheid van het
gezin op de eerste plaats afhangen van
de waarde, de deugd en de activiteitvan
de vader."”

Het gezin, basis van de maat-
schappij

IHet is belangrijk op te merken dat,
als dit vermogen van plaatsvervanging
geldt voor heel de maatschappij, er dit
essentiéle verschil is tussen een burger-
maatschappij en het gezin, dat de eer-
ste van menselijke instelling is, dus
voor een tamelijk belangrijk deel her-
vormbaar, terwijl de tweede van God
komt en niet tot eenzelfde hoogte her-
vormbaar is. God heeft immers al bij
de schepping het gezin persoonlijk en
direct ingesteld. Daarom vervolgt Pius
X1, “voor wat betreft de structuur zelf

van het gezin en de fundamentele wet
ervan, vastgelegd en bepaald door God,
is het nooit en nergens toegestaan ze te
verstoren of er inbreuk op te maken'*".
De gevolgen ervan zouden anders erger
zijn, of liever zijn het — want helaas is
het gebruik van de tegenwoordige tijd
meer op zijn plaats — dan van het ver-
anderen van de structuur van een bur-
germaatschappij.

Uit het voorafgaande ziet men dus
dat God het gezin gewild heeft voor de
opvoeding van de kinderen en dat Hijj
elk van de leden ervan van nature be-
giftigd heeft met onderscheiden en
complementaire kwaliteiten, die voor
dit doel geschikt zijn.

Maar het gezin is meer dan dat in
de goddelijke Wil. Wanneer God, im-
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mers, vaststelt dat het niet goed is dat
de mens alleen is, kan men daar een al-
gemenere gevolgtrekking uit maken
dan de roeping tot het huwelijk: dat
brengt ook tot uitdrukking, dat de mens
sociaal is, dat hij er behoefte aan heeft
in gezelschap te leven, niet alleen be-
perkt tot het gezin. Maar deze neiging
om in een maatschappij te leven gaat
noodzakelijk via het gezin, dat tegelijk
een fundamentele maatschappij is,
waarvan ieder individu natuurlijk lid is,
maar ook, “fundamentele cel, essen-
tieel element van de staatsgemeen-
schap.'®”

Dus staat de mens niet direct, als
individu, in verband met de burger-
maatschappij, die Pius XII “staatsge-
meenschap” noemt. Om dit feit te ver-
duidelijken en aan te tonen, dat het ver-
ankerd was in de gewoonten van onze
voorouders, moeten we in herinnering
brengen dat men onder het Ancien Ré-
gime de volkstellingen per haardstede
uitvoerde, d.w.z. per gezin, en niet per
individu.

Hetleergezag van de Kerk heeft deze
waarheid bevestigd bij monde van paus
Leo XIII:"Het is niet onmiddellijk uit
zichzelf dat zij |de kinderen] toetreden
tot en opgenomen worden in de bur-
germaatschappij, maar door de tussen-
komst van de huiselijke maatschappij
waarin zij geboren zijn.'””

Het gezin speelt dus een belangrijke
rol in de burgermaatschappij, en Pius
XI zal de verantwoording in herinne-
ring brengen, die op de gezinnen rust
in het verwerven van een maatschappij
die wel of niet in overeenstemming is
met de goddelijke Wil: “De staat is wat
de gezinnen en de mensen waaruit zij
is samengesteld er van maken, zoals het
lichaam is samengesteld uit de ledema-
ten.'s”

Deze rol van het gezin in het ver-
werven van gezonde burgermaatschap-
pijen past in het goddelijk plan, maar
Cod heeft ook gewild dat het gezin de
maatschappij nodig heeft om zijn doel
te bereiken, omdat het in zich een on-
volmaakte maatschappij is, niet in staat
alleen en uit zichzelf zijn eigen welzijn
te verwerven. Maar deze afthankelijk-
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heid ten opzichte van de staat verhult
niet dat “het gezin er niet is voor de
maatschappij; de maatschappij is er
voor het gezin."*”

Deze onderlinge afhankelijkheid
van de huiselijke maatschappij, d.w.z.
van het gezin, en de burgermaatschap-
pij, moet niet doen vergeten dat God
gewild heeft dat het gezin ook de hui-
selijke haard is waar het bovennatuur-
lijke leven van de kinderen moet gebo-
ren worden en groeien. En ook daarin
hebben vader en moeder een comple-
mentaire rol.

Het blijkt heel belangrijk de moder-
ne opvattingen over het gezin en de
consequenties die uit deze opvattingen
voortvloeien, evenals de ware bestaans-
reden van het gezin, goed te begrijpen.
Welnu deze bestaansreden komt rechts-
reeks van God, die het gezin bij de
Schepping heeft ingesteld en er de ka-
ders aan heeft gegeven waarbinnen het
zich moet bewegen. Zich ervan te wil-
len ontdoen, betekent zeker tegen de
Wil van God ingaan, maar ook tegen de
natuur zelf van het gezin, omdat de Wil
van God de Maker van dezenatuur, en
van haar wetten, is. Afwijken van zijn
natuurlijke wetten stelt niet meer in
staat, het doel te bereiken dat door God
aan onze eerste ouders is toegewezen:
“Weest vruchtbaar en vermenigvuldigt
u, bevolkt de aarde en onderwerpt
haar.”

Hoeveel waarschuwingen van de
pausen zijn er niet ontvangen, die he-
laas met vijandigheid en kwaadwillig-
heid terzijde zijn geschoven! In een
daarvan, die paus Pius XII als auteur
heeft, wordt bewonderenswaardig het
goddelijk plan aangaande het gezin uit-
eengezet. Zelfs als hij zich niet had kun-
nen indenken tot waar de kwaadwil-
ligheid en de dwaasheid van de men-
sen zouden gaan, blijft deze tekst het
overwegen waard, zo duidelijk wordt
het doel van het gezin erin uiteengezet:
“Het gezin is iets heiligs; het is niet al-
leen de bakermat van de kinderen; het
is ook die van het vaderland, van zijn
sterkte, van zijn glorie. Ruk het gezin
niet los, wend het niet af van zijn zo
hoge doel, door God toegewezen. Mo-

gen de echtgenoot en de echtgenote,
trouw aan hun huwelijks- en gezins-
plichten, bij de huiselijke haard de fak-
kel van het lichamelijk leven, maar ook
van het geestelijk en moreel leven, van
het christelijk leven, doorgeven aan de
nieuwe generaties: God wil het. Mogen
in het gezin, onder de waakzaamheid
van de ouders, mensen met een oprecht
karakter, van waardevolle rechtscha-
penheid, opgevoed worden, die eens
nuttige en onberispelijke leden van de
menselijke samenleving zijn, manmoe-
dig onder blijde of droevige levensom-
standigheden, gehoorzamend aan hun
meerderen en aan God: dat is de wil van
de Schepper.”
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2. Genesis 2, 18-24
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De genade: de gave van hat seluk
g

Het mysterie van de genade

Alles wat wij over de genade weten schijnt ons mysterieus
toe. Dit valt niet te verwonderen. Het mysterie van de genade
is een van de mysteries, die God aan ons geopenbaard heeft.
Wij kunnen het niet volledig begrijpen, maar wij bezitten het
woord van God voor de waarheid ervan.

Bovendien is het mysterie van de genade een onderdeel
van het nog grotere mysterie van de liefde van God voor ons.
Liefde is altijd mysterieus. De liefde van de mensen voor el-
kaar wordt niet volledig door de mensen begrepen. Is het dan
wonder, dat de liefde van God voor de mensen alle begrip te
boven gaat? De mensen beminnen elkaar, omdat zij iets goeds
in elkaar aantreffen. Maar God bemint de mensen niet omdat
LHij iets goeds in hen ontdekt. Veeleer maakt de liefde van God
ons goed. Liefde wordt in de mensen veroorzaakt door het
goede, dat zij in anderen ontdekken. Maar de liefde van God
voor de mensen is de oorzaak van al het goede, dat er in de
mensen is.

Omdat de genade het effect is van de liefde van God in de
mensen, en omdat zij een deelname is aan de eigen goddelijke
natuur van God, kunnen wij in de wereld geen enkele nauw-
keurige parallel met de genade vinden. Maar het kan ons enigs-
zins op weg helpen, wanneer wij trachten het mysterie van de
genade te vergelijken met iets, wat binnen de grenzen van de
menselijke ervaring ligt.

Christus heeft het koninkrijk der hemelen vergeleken met
een aards koninkrijk. Stellen we ons een koning voor, die geen
erfgenaam heeft voor zijn koninkrijk. Om een of andere ons
onbekende reden kiest hij een arme, onontwikkelde weesjon-
gen uit om zijn erfgenaam te worden. Hij neemt die jongen
aan als zijn zoon. Blijkbaar is de jongen niet geschikt voor het
leven of de taak van een koning. Maar de koning voedt hem
op. Geduldig brengt hij de jongen de kennis en de bekwaam-
heid bij, die hij nodig heeft om het koninkrijk te erven. Wan-
neer hij sterft, erft de jongen het koninkrijk. Dank zij de op-
voeding die de koning hem gegeven heeft, bestuurt hij het
koninkrijk goed en wijs,

Dit verhaal van de liefde van de koning voor de weesjon-
gen lijk( gedeeltelijk wel en gedeeltelijk niet op het verhaal van
de liefde van God voor ons, zoals ons dit in het mysterie van
de genade is meegedeeld. De koning wist, dat hij moest ster-
ven en zijn troon aan een ander zou moeten overgeven. God is
eeuwig. Hij kan nooit sterven. Maar Hij heeft besloten de over-
vloed van zijn koninkrijk met de mensen te delen. Evenals de
koning neemt Hij in de genade mensen als zijn kinderen aan.
Evenmin als de weesjongen hebben wij het recht om door God
geadopteerd te worden. Maar in het mysterie van de liefde van
God voor ons heeft Hij besloten om ons tot zijn aangenomen
kinderen te maken. Door de genade van God zijn wij niet lan-
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ger armlastigen, kinderen van toorn, maar zonen van God en
erfgenamen van zijn Koninkrijk. Wij kunnen ons op God be-
roepen als op onze Vader.

Vervolgens kon de koning in ons verhaal de weesjongen
slechts tot zijn zoon en erfgenaam maken door een wettelijke
aanneming. Maar wanneer God ons aanneemt door de gena-
de, doet Hij meer voor ons dan een wettelijke aanneming kan
doen. De wettelijke aanneming kan de weesjongen niet tot
vlees en bloed van de koning maken. Maar wanneer wij in de
genade door God worden aangenomen, geeft de genade ons
een werkelijk aandeel in het leven van God zelf. Wij worden
dus in een werkelijke zin de waarachtige kinderen van God,
die delen in zijn eigen leven.

‘I'enslotte juist zoals de koning aan zijn aangenomen zoon
zijn eigen kennis en kracht meedeelt, zo geeft God ons een
aandeel in zijn eigen kennis en liefde. Zoals de kennis en de
kracht de jongen hebben voorbereid om het koninkrijk te er-
ven, zo bereiden ook de kennis en de kracht, die wij in het
leven van de genade verwerven, ons voor om de aanschou-
wing van God te erven: maar terwijl de koning moest sterven,
voordat zijn aangenomen zoon het koninkrijk kon erven, zijn
wij het, die eerst moeten sterven, voordat wij deel kunnen
hebben aan het geluk van God in de hemel. Door de dood -
als wij tenminste in staat van genade sterven — verkrijgen wij
onze goddelijke erfenis in de hemel. In de hemel worden wij
de ledematen van de koninklijke hofthouding van God. Wij
delen met Hem de oneindige schat van zijn eigen eindeloze
volmaaktheid en geluk.

Waarlijk, het verhaal van de genade is een verhaal van de
goddelijke Liefde. De heerlijkheid daarvan is adembenemend.
Door de genade zijn wij niet langer slaven van de zonde of
vastgeketend aan deze wereld. Wij zijn de zonen van God. En
als wij zijn zonen zijn, dan zijn wij ook zijn erfgenamen. Het
uiteindelijk geluk ligt binnen ons bereik. De Liefde van God
voor ons biedt ons de gave van een extatisch geluk aan. Wij
hebben er slechts onze handen naar ui te strekken en het in
liefde te grijpen. De Liefde van God roept om onze liefde. De
beloning is God zelf. Wie zou dan nog kunnen weigeren?

HET GODDELIJK LEVEN
IN DE MENS

Het geloof: het geluk van de geest

De goddelijke genade geeft de mens een aandeel in het
leven van God. Zij is het goddelijk leven in de mens. Leven en
werken gaan samen. Het leven van de genade moet in de mens
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dus actief zijn. Het is actief door de deugden - de goddelijke
en de zedelijke deugden.

Bovendien is in deze wereld de genade slechts het begin
van het goddelijk leven in de mens. Zoals elk leven is het erop
gericht tot rijpheid te groeien en de vrucht van een eeuwig
geluk voort te brengen. De genade is ‘een bron van water, dat
opborrelt ten eeuwige leven’ (Joh. 4: 14}). De rijpheid van de
genade wordt verwezenlijkt in het volgende leven, waar de
heiligen de aanschouwing van God genieten. Maar in dit le-
ven moet de genade tot rijpheid groeien, zoals het kind groeit
tot volwassenheid. n deze groei heeft plaats door het beoefe-
nen van de deugden.

Het verhaal van het begin en de groei van het geluk van de
mens in deze wereld is het verhaal van het leven van de deug-
den in de mens. Het is een wonderlijk verhaal, omdat het een
verhaal is van succes - van het succes - omdat dit het verhaal
is van het streven van de mens naar God en omdat de godde-
lijke deugden van geloof, hoop en liefde God tot haar voor-
werp hebben, zullen wij deze deugden het eerst beschouwen.
De zedelijke deugden van verstandigheid, rechtvaardigheid,
sterkte en matigheid hebben betrekking op de dingen die de
men-en naar God leiden. Daarom zullen wij de zedelijke
deugden het laatst behandelen.

De deugden zijn princiepen of bronnen van werking. Nu
is elke waarlijk menselijke werking een redelijke, een verstan-
delijke werking. Daarom is de eerste van de goddelijke deug-
den die wij moeten beschouwen de deugd van geloof. Het
geloof is een verstandelijke deugd. Zij vervolmaakt het ver-
stand van de mens. Zij geeft aan de mens een kennis van God,
zoals 1ij is in zichzelf en zoals Hij in de wereld werkt voor
het goed van de mens. Zij stelt aan de wil van de mens het
grote doel van de wil voor - God zelf. Zij is als het ware het
verstandelijke princiep van alle bovennatuurlijke daden,
waardoor de mens de aanschouwing van God bereikt.

Het voorwerp van het geloof is God zelf. Door het geloof
leert de mens God kennen zoals God zichzelf kent. Het men-
selijk verstand kan uit zichzelf achterhalen dat God bestaat.
Het kan zelfs enkele eigenschappen of volmaaktheden van
God ontdekken. Het kan te weten komen, dat God goed is,
dat Hij waarachtig is, dat Hij almachtig is, enzovoort. Maar
het menselijk verstand kan nooit achterhalen wat God in zich-
zelf is. Uit zichzelf kan het nooit in de mysteries van het in-
nerlijk leven van God doordringen. Wil de mens de diepe
mysteries van het leven van God kennen, dan moet God ze
aan de mens openbaren en de mens moet deze waarheden in
geloof aanvaarden. Maar God heeft deze mysteries van zijn
eigen onuitsprekelijk leven aan de mensen geopenbaard. En
door het geloof kunnen de mensen zich aan God in zijn mys-
teries vastklampen.



God is het voorwerp van het geloof op tweevoudige wij-
ze. In het geloof is God het voorwerp, dat het verstand van de
mens kent en bovendien is Hij het licht, waardoor de mens
God kent. Wanneer het menselijk oog bij daglicht de groen-
heid ziet van een boom, is het de groenheid die hij ziet en
het zonlicht is het licht, waardoor hij deze ziet. Wanneer ie-
mand in geloof instemt met de goddelijke openbaring, dat
God Drie Personen is in één natuur, dan is het de Drie-een-
heid waarin hij gelooft enhet woord van Cod is het licht,
waardoor hij dit gelooft.

[1et geloof heeft betrekking op de waarheid, die natuur-
lijkerwijze voor het verstand van de mens niel toegankelijk
is. Het is echter een feit, dat God ook enkele waarheden heeft

Het geloct: het gelulk van de geest

geopenbaard, die het menselijk verstand zelf kan achterhalen,
zoals het bestaan van God, de onsterfelijkheid van de mense-
lijke ziel en dergelijke. God heeft dit gedaan, omdat Hij weet
dat heel wat mensen doer gebrek aan talenten of gelegenheid,
of zelfs uit traagheid nooit tot de kennis van deze belangrijke
waarheden zouden komen. Wanneer de mensen deze waar-
heden niet zelf kunnen ontdekken, kunnen zij deze te weten
komen door het geloof in Gods woord. Maar op de eerste
plaats heeft het geloof betrekking op de mysteries van God in
zichzelf en in zijn werking in de wereld, die de mensen zelf
nooit zouden kunnen achterhalen.

woensdag 2 maart

Pater Arthur heeft een afspraak met mevrouw mr. M. Da-
verschot, van het Juridisch Adviesbureau Gezondheidszorg,.
Ze spreken over een vast formulier voor onze gelo-
vigen dat ingevuld kan worden met details van hun
wensen over euthanasie, orgaandonatie en begra-
fenis.

donderdag 3 maart
In Gerwen heeft de jaarlijkse aanbiddingsdag plaats.

maandag 14 maart
De damesretraite in Antwerpen wordt afgezegd vanwege
het ontbreken van inschrijvingen.

dinsdag 22 maart

De heer Van der Zalm van de brandweer in Den IHaag
komt op de kapelboot om de brandveiligheid te inspecteren.
Hij wijzigl vriendelijk wat nodig is om goedgekeurd te wor-
den.

donderdag 25 - zaterdag 27 maart
In Antwerpen retraite voor het Sacrum Triduum van de
Goede Week.

zondag 27 maart
Hoogfeest van Pasen.

maandag 28 maart, tweede paasdag

Priestersamenkomst in Antwerpen. Alle priesters van het
district en pastoor Van Namen zijn aanwezig. Na een lekker
middageten gaan alle priesters naar de kathedraal voor een
aardige rondleiding in de toren.

dinsdag 29 maart
Een zenuwachtige pater Arthur slaagt voor het theorie-exa-
men voor zijn Nederlands rijbewijs.

zaterdag 2 april
De lleilige Vader, Johannes Paulus II is overleden. Hij
wordl op vrijdag 8 april begraven.

Kroniek maart - april 2005

zaterdag 9 april

In Den Haag geeft de heer Manders voor een groep jonge
volwassenen een zeer interessante lezing over de emancipatie
van de katholieke Kerk in Nederland.

vrijdag 15 - zondag 17 april

JKI weekend in Den Haag. Pater Arthur geeft de jongeren
conferenties over christelijke hoffelijkheid en over de Novus
Ordo Missz. Vrijdag gaan de jongeren bowlen, en zaterdag
brengen zij een instructief bezoek aan de Pelgrim Brouwerij
in Delfshaven (Rotterdam) en een natte rondleiding - het re-
gent heel hard! - in dit oudste gedeelte van Rotterdam.

zaterdag 16 april
Bijeenkomst van de Derde Orde te Gerwen.

maandag 18 april
Priestersamenkomst in Gent.

dinsdag 19 april

[Habemus papam! Jozef kardinaal Ratzinger wordt door
het college van kardinalen als plaatsbekleder van Christus ge-
kozen. Hij noemt zich Benedictus XVI - een aanmoediging
voor alle traditionele katholieken.

maandag 25 - vrijdag 29 april

Pater Wegner preekt samen met pater Ndong-Ongo een
retraite voor dames in Antwerpen.
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Als het voor een reiziger in de tijd
mogelijk zou zijn een “sprong” naar het
jaar van de kruisiging te maken, dan zou
hij op de plaats van dat gebeuren verba-
zende indrukken kunnen opdoen.
Twaalf totaal verschrikte apostelen op
het moment van de teloorgang van hun
idool. En daama vlucht, vertwijfeling,
angstige bijeenkomsten achter gesloten
deuren. Alleen een vrouw, Maria, de
moedervan de gekruisigde, schijnt deze
* armzalige troep op de een of andere

doopsel ontvangen en samenkomen
om zich de daden van Jezus Christus in
herinnering te brengen en het Evange-
lie te verkondigen. Er is dus geen breuk
geweest tussen de boodschap van Jezus
en de boodschap van de leerlingen na
Pasen en Pinksteren. Men kan niet zeg-
gen dat Jezus van het Rijk Gods gepro-
ken heeft en dat de apostelen in de
plaats daarvan Christus verkondigd
hebben, en dat de Kerk zichzelf tenslot-
te tot het middelpunt heeft gemaakt. Je-

De Kerk is toch eigenlijk
alleen maar een
menselijke urtvinding?

manier bijeen gehouden te hebben. La-
ter heet het dat de dood gewaande Je-
zus plotseling en onverhoopt aan deze
arme vissers verschenen is. Maar zelfs
één van hen, die niet bij eerste ontmoe-
ting was, heeft aan dit bericht eerst wei-
nig geloof geschonken.

Daarna is er sprake van, dat de blijk-
baar verrezene ten hemel opgestegen is.
En als onze “tijdreiziger” zich vanaf die
hemelvaart slechts tien dagen in de tijd
vooruit beweegt, dan beleeft hij weer
iets merkwaardigs. De twaalf angstige
vissers verlaten hun schuilplaats, de
meest onbehouwene van hen, een ze-
kere Petrus die vroeger Simon heette,
begint bijna als een dronkeman te spre-
ken, en dadelijk sluiten zich bij dit club-
je van twaalf charismatische vissers drie-
duizend andere mensen aan. Volgens
de berichten van ooggetuigen laten zij
zich dopen. De Kerk beleeft het open-
baar zichtbare uur van haar geboorte.

De “tijdreiziger” kan zich nu iets
sneller in de richting van de toekomst
s voorthewegen en ook verschillende

plaatsen bezoeken: naast Jeruzalem,
I vy Joainass , o Efese, Antiochié, Corinthe, Athene en
tenslotte Rome. Overal vindt hij kleine

gemeenschappen van mensen die het
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zus was veel meer dan een enigszins ei-
genzinnige rabbi en, hoewel Hij de star-
re wetgetrouwheid van de joden gedeel-
telijk streng bekritiseerd heeft, iets heel
anders dan een revolutionair tegen de
religieuze ordening van de farizeeérs en
de Saducceeén of tegen de politieke
heerschappij van Rome.

Jezus — zo zouden we kunnen zeg-
gen — was een verrassing! Een figuur die
niemand verwacht had. Ook de dood
van Christus en daarna het lege graf trof-
fen de leerlingen volkomen onver-
wacht. Eerst in het licht van de Verrijze-
nis en door de Heilige Geest, die zich
op Pinksteren toonde, hebben degenen
die aan Jezus geloofden leren begrijpen,
dat Mozes en de profeten van het Qude
Testament over Hem gesproken heb-
ben, zoals de Emmatisgangers het be-
grepen, toen Jezus hen begeleidde en
met hen sprak. Toen hun hart brandend
was geworden, gingen hun eindelijk de
ogen open, “en zij herkenden llem”
(Luk. 24, 31).

In deze vroege fase van de Kerk is het
dus nauwelijks mogelijk een “uitvin-
der” aan te wijzen. De christenen leef-
den niet in een denkfabriek met als doel
het formuleren van een heilsleer of het



opstellen van een alternatieve godsdien-
stige cultus. Zij zagen zich veeleer ge-
plaatst in een geschiedenis, die een aan-
vang genomen had met Christus en dan
via verwanten, vrienden of collega’s bij
hen terechtgekomen was. Dat leerde
hun weer te begrijpen, wat er temidden
van hen en met hen gebeurde. Zij vorm-
den een gemeenschap van mensen die
in Christus geloofden, een Kerk, aan wie
God zich in zijn Zoon geopenbaard
had. Alleen het geloof en de herinnering
aan Jezus Christus maakte hel hen mo-
gelijk, het wezen van de

In de tijd van keizer Constantijn ver-
lieten de christenen eindelijk de cata-
comben, en hun geloof werd in de vol-
gende eeuwen onder talrijke christelij-
ke heersers tot de staatsgodsdienst.
Theologen en vertegenwoordigers van
de Kerk zagen zich in hun tijd gedwon-
gen op nieuwe uitdagingen met pro-
grammatische geschriften te reageren,
die de verhouding tussen Kerk en we-
reld opnieuw bepaalden. Dat geldt bij-
voorbeeld voor Augustinus (354 -
419), die na de verovering van het in-

Geestaliji< leven

beheren van de kerkelijke goederen in
te perken. Het ging hier concreet om het
zeker stellen van de vrijheid van de
Kerk.

Toen de katholieke Kerk zich ten-
slotte in de afgelopen eeuw uit vele ver-
wikkelingen in het concert van de we-
reldlijke machten losmaakte en daarna
in de vorige eeuw als morele autoriteit
in de hele wereld totaal anders gewaar-
deerd werd, veranderden ook vele defi-
nities, waarmee de Kerk haar verhou-
ding tot de wereldlijke

Kerk te begrijpen en te er-
kennen, en dat zij deel
van haar uitmaakten. En
dat geldt tot de dag van
vandaag: “Het is niet zo”,
zei eens de Lingelse theo-
loog en latere kardinaal
John llenry Newman,
“dat de Kerk het geloof
opdringt, maar het geloof
verplicht de mensen, de
Kerk aan te nemen.”

In deze vroege fase van het christendom is
er geen “uitvinder” van de Kerk aan te
wijzen.Wat er na de kruisiging van Jezus
gebeurde, heeft zijn leerlingen volkomen

verrast. In het geloof aan de Verrezene sa-

mengebracht, begon voor de christenen de
weg door geschiedenis en tijd, als Kerk. Niet
de Kerk dringt het geloof op, maar het ge-

loof verplicht ertoe, de Kerk aan te nemen.

machten beschrijft. De
Kerk leeft vandaag in meer-
voudige maatschappijen
met democratische rege-
ringsvormen evengoed vol-
gens haar eigen wetten, als
zij dat onder monarchis-
tische of zelfs totalitaire
staatsvormen deed. En de
wet van de Kerk is Jezus
Christus, maar niet een
menselijk idee.

Waarheen moeten we
anders gaan, als we in Jezus Christus
geloven, dan in zijn Kerk? Het heeft
geen zin, de Zoon van God in ons
hoofd, in seminaries met een religieus
tintje of in de door de geur van reuk-
kaarsen gevulde meditatieruimten van
op profijt uit zijnde goeroes te zoeken.
Wie Hem wil ontmoeten, moet IHem
zoeken in de gemeenschap van de chris-
tengelovigen, dat wil zeggen in de Kerk.

De God van de christenen ja, de
Kerk nee, is een overhaaste uitspraak.
“Christus ja, Kerk nee!” is even fout als
de zin “Mozart ja, zijn muziek nee.”

In de loop van haar tweeduizendja-
rige geschiedenis is de Kerk gegroeid.
Menigeen gelooft dat er zich in de loop
van haar geschiedenis een verraad aan
de idealen, aan de oorspronkelijke leer
van Christus heeft voltrokken, dat theo-
logen of pausen de Kerk pas hebben ge-
maakt tot wat zij vandaag is, maar wat
geenszins meer in overeenstemming is
met de bedoeling van haar Stichter.

middels christelijke Rome in het jaar
410 door de horden van de koning van
de Goten, Alarich, met zijn werk De
stad Gods’ optrad tegen hel verwijt, dat
het zich afwenden van de zegerijke af-
goden van het heidense Rome de reden
voor de catastrofe geweest zou zijn. Aan
het boek ‘De stad Gods’ dankt de chris-
tenheid een van de diepgaandste uit-
eenzettingen over de onafhankelijkheid
van de Kerk van de wisselvalligheden
van de geschiedenis.

Datzelfde geldt voor een paus als
Gregorius VII (ca. 1020 - 1085), die
zich tegen de Duiste keizers en hun aan-
spraak op een bijna sacrale, ook de Kerk
omvattende heerschappij, moest verwe-
ren. Het programmatische geschrift
‘Dictatus Papae’ uit het jaar 1075 klinkt
nu als een document van pauselijke
machtsaanmatiging, maar was in zijn
tijd de ten diepste godsdienstig gefun-
deerde poging, de invioed van de we-
reldlijke heersers op de pauskeuse, de
benoeming van de bisschoppen en het

Zo blijkt juist bij het
onderwerp Kerk één van de grootste
moeilijkheden, die de mensen tegen-
woordig, in het tijdperk van de aan de
schrijftafel ontworpen wereldbeschou-
wingen en ideologieén, met het chris-
tendom hebben. Men doet alsof de ker-
kelijke leer zich precies zo zou laten
voorschrijven, veranderen en aan de tijd
aanpassen, als dat bij politieke theorie-
én en filosofische heilsleren mogelijk
was en is. Juist zoals de Openbaring is
echter ook de Kerk véor alles een histo-
risch feit, dus vleselijk, concreet, werke-
lijk, en daarboven iets, dat de mens van
buitenaf tegemoet komt, waarover hij
niet vrij kan beschikken. Wie een nog
zo geinspireerd boek over Jezus, de
nieuwe Mens of Revolutionair van de
liefde, of over de Kerk als syndicaat van
misdadigers schrijft, zal zich tenslotte,
als het om het gehalte van zijn bewerin-
gen gaal, aan de werkelijkheid moeten
laten meten. Maar deze werkelijkheid is
niet het produkt van menselijke fanta-
sie, maar van goddelijke oorsprong,
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Geestelijk leven

“De hemel heeft mij een
onschatbare genade ver-
leend door me de meest wij-
ze en geleerde mens tot
vriend te geven. Als men wil
weten, wie ik bedoel: Het is
Basilius, de belangrijkste
man van onze eeuw.” Zo
schreef eens Gregorius van
Nazianze, zijn landgenoot
en strijdmakker. Zij kwa-
men beiden uit Caesarea in
Cappadocié, waren geheel
verschillend van aard - Gre-
gorius had een zachte, dich-
terlijke natuur en Basilius
was hard als staal en van een
doordachte daadkracht -
maar ze hadden dezelfde
hoge idealen. Basilius was
van voorname ouders. Zijn
moeder Emmelia was de
dochter van een martelaar
en haar moeder Makrina
was zelf zeven jaar verban-
nen geweest. Zij had de jonge Basilius
in de trotse overleveringen van de ver-
volgingstijd opgevoed. Toen de tijd
daar was, stuurden zijn ouders hem
naar Constantinopel en Athene om te
studeren.

raad vragen. Zij wezen hem zonder aar-
zelen een cel aan, en hij nam deel aan
hun gemeenschap alsof hij er voor al-
tijd wilde blijven. I'lun tucht, hun vro-
lijkheid en hun werkwijze als belijders

nam hij mee, toen hij naar huis terug-

H. Basilius de Grote

* ca. 330 te Caesarea in Klein-Azié

+ | januari 379

In 356 keerde hij naar huis terug,
werd gedoopt en nam als professor de
plaats van zijn inmiddels gestorven va-
der in. Van alle kanten kreeg hij vleien-
de aanbiedingen, zodat een glanzende
carriere voor hem weggelegd scheen.
Maar zijn jongere zusje Makrina open-
de hem de ogen voor de echte waarden
van het leven. Hij maakte het voorne-
men, af te zien van ambt en waardighe-
den en zijn verdere leven siechts aan de
navolging van Christus te wijden. Hij
ging bij de monniken van Egypte om
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keerde door het land waar het arianis-
me de samenleving in beroering bracht.

Uit de scholier was een meester ge-
groeid. Toen hij tegen het einde van het
jaar 359 een kluizenaarshut voor zich-
zelf inrichtte in de bergen, schaarden
zich weldra leerlingen om hem heen.
Ook Gregorius van Nazianze kwam en
dacht in latere jaren met weemoed aan
de “gouden, gelukkige jaren” daar te-
rug. “Hoe mooi was de godsvrede van
de medebroeders, hun ernstig en heilig
streven, de voortdurende pelgrimstocht

van de geest naar God in het
gebed, het nachtelijke
psalmgezang en de stille
aanbidding, het bestuderen
van de Openbaring en dan
het andere: hout halen,
bouwstenen aanvoeren, de
tuin verzorgen, bomen pla-
neten, het zaad begieten!”
Basilius wilde geen reusach-
tig klooster zoals elders. Zijn
monnikengemeenschap
moest een vaste dagorde in
gelijkmatige afwisseling van
lichamelijke arbeid, studie
en gebed volgen. In een
breed uitgewerkte Regel van
55 hoofdregels en 313 klei-
nere voorschriften schiep hij
een reglement voor de mon-
niken, dat zich tot in onze
tijd in het Qosten staande
heeft gehouden. Zijn kloos-
ters moesten echter niet al-
leen het zware werk van de
zelfheiliging uitvoeren, maar ook naar
buiten toe werken. Daarom voegde hij
het opvoeden van de jeugd aan het da-
gelijks werk van de monniken toe. De
kloosterscholen, die vooral in de vroe-
ge middeleeuwen de kweekplaatsen
van de christelijke cultuur waren, gaan
op hem terug.

De toenmalige opperherder van
Caesarea, de wankelmoedige aartsbis-
schop Dianeus, onderhield geen con-
tact met de monniken. Toen hij echter
zijn dood voelde naderen, tiep hij Basi-
lius bij zich en deze legde in zijn han-
den de plechtige geloofsbelijdenis af.
Zijn opvolger, de senator Lusebius, wil-
de graag voordeel trekken uit de buiten-
gewone begaafdheid van Basilius. Hij
vroeg hem te blijven en wijdde hem tot
priester. Omdat er evenwel door ge-
stook spanningen tussen de beide man-
nen ontstonden, trok Basilius zich weer
terug. I’as toen keizer Valens een ariaan-
se tegenbisschop in Caesarea wilde bin-
nenhalen, verscheen Basilius weer op
het toneel, en zo sterk was zijn optre-
den voor de zuiverheid van het geloof
en het recht van de Kerk, dat de ariaan-
se bisschop het spel opgaf en Cappado-



cié verliet. Het gevaar was echter alleen
uitgesteld en niet overwonnen; daarom
bleef Basilius, nu één van hart en van
ziel met zijn bisschop, op zijn post. Vijf
jaar lang sterkte hij de Kerk van Cappa-
docié voor de dreigende vervolging, ter-
wijl hij vooral de priesters en monni-
ken in de geest van het oerchristendom
opvoedde. Het volk had hem lief, om-
dat het in hem zijn eigenlijke leider en
zijn grootste weldoener zag.

Basilius had dit vertrouwen van het
volk verdiend door de strenge redelijk-
heid waarin hij zijn ambt uitvoerde,
door zijn onverschrokken optreden te-
gen de veelvuldige Romeinse overval-
len, maar niet op de laatste plaats door
zijn hulp in de hongerjaren van 367-
368. Daarom kon na de dood van Eu-
sebius in het jaar 370 de keuze tot aarts-
bisschop slechts op hem vallen, hoewel
de Aaianen alle machtsmiddelen in
werking stelden om zijn verheffing te
verhinderen. Zij wisten wat er op het
spel stond; want er waren 50 bisdom-

Men vroeg me, wat onze heilige ver-
stond onder de woorden: “Men moet
wandelen in de geest van het geloof!”
Tk antwoordde: “In de geest van het ge-
loof wandelen betekent, zich niet rich-
ten naar de principes die door vlees en
bloed of volgens het menselijk verstand
worden ingefluisterd, maar volgens de
leer die de hemelse Vader ons heeft ge-
openbaard. Dat betekent Jezus Christus
zoeken op de manier van de wijzen uit
het Oosten, bij het licht en de schitte-
ring van een ster.”

In een levendig geloof wandelen be-
tekent echter niet alleen maar in het
licht van het geloof, maar in de gloed
van de heilige liefde wandelen, die het
leven en de ziel van het geloof is; en niet
alleen geloven, maar ook doen.

- Demensen echter, die de fakkel van
de wijsheid van het vlees en van het
menselijk verstand volgen, zijn als rei-
zigers die ‘s nachts slechts bij de sche-
mer van bedrieglijke dwaallichten wan-

men ondergeschikt aan het aartsbis-
dom van Caesarea. Daarom volgde er
ook dadelijk bruut geweld toen het niet
gelukt was de keuze te verhinderen. Va-
lens trok zelf op tegen Caesarea. Hij
zonde de overste van zijn lijfgarde voor-
uit, om Basilius te verhoren. De soldaat
merkte al snel dat hier de gewone straf-
fen: gevangenis, geseling, doodsdrei-
ging niet de geringste indruk maakten.
Hij zag slechts één mogelijkheid om de
weerstand van de orthodoxe gemeente
te breken, nl. herder en kudde schei-
den. Valens odertekende het verban-
ningsdecreet. Maar het werd niet uitge-
voerd, omdat Basilius de zoon van de
keizer door zijn gebed uit een zware
ziekte redde. In het vervolg zag de kei-
zer af van openlijke aanvallen; maar er
doken nieuwe bedreigingen op.
Aangestookt en ondersteund door
ambtenaren van de staat, braken er
scheuringen in de Kerk zelf uit. Hoewel
hij verzwakt was door een ziekte aan de
lever, weerde Basilius ook dit gevaar af.

delen en zich daardoor de afgrond in
laten leiden. Hier volgen enkele voor-
beelden: De wijsheid van het vilees leert
ons de vijanden te haten; de wijsheid
van het geloof daarentegen leert ons ze

In

lief te hebben. De eerste zegt: “Wreek
je!” de andere gebiedt: “Vergeef de be-
ledigingen, zoals je ook wil, dat God
jou vergeeft!” De eerste raadt ons het
verwerven van tijdelijke goederen aan;
ze prijst de rijken van deze aarde geluk-
kig en meent, dat men zich niets moet
laten ontnemen; de andere zegt juist
het tegendeel en noemt zalig het volk
dat de Heer dient. “Zalig de armen van
geest!” “Ga heen”, zegt ze, “verkoop
alles wat je hebt en geef het aan de ar-

Geesteliik ieven

Al eerder had hij in woord en geschrift
voor de eenheid van het geloof en de
morele kracht van het Evangelie gestre-
den. Nu, in de negen jaar van zijn bis-
schopsambt, werd hij de grote redenaar
en schrijver aan wiens invloed niemand
zich kon onttrekken. Evenals in de tij-
den van hongersnood schiep hij weer
een enorm werk van armen- en zieken-
hulp. Nadat er door zijn toedoen in ie-
dere gemeente een armenhuis en een
hospitaal waren ontstaan, stichtte hij
als middelpunt van alle caritaspogin-
gen de “Basilias”, een stad van de wel-
dadigheid met omvangrijke gebouwen,
scholen, ziekenhuizen en eigen bedrij-
ven. Om altijd dichter bij de noodlij-
denden te zijn, ging hij zelf in deze lie-
velingsschepping van hem wonen. Hier
bezochten zijn vele vrienden in de Qos-
terse wereld hem. En hier stierf hij op 1
januari 379.

men. Wanneer je rijkdommen bezit,
dan moet je daaraan niet met je hart
hangen. Wanneer iemand je mantel af-
neemt, geef hem dan ook de rok. De

de geest van het
geloof wandelen

begeerte naar rijkdom is de wortel van
alle kwaad.”

De eerste houdt een oorvijg voor
een onoplosbare schandvlek; deze wil,
dat men ook de andere wang aanbiedt
en het als eer en vreugde acht, smaad te
lijden om de Naam Jezus. In één
woord, dag en nacht, licht en duister-
nis staan niet sterker tegenover elkaar
dan de principes van het geloof en van
het wereldlijk verstand.
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“Als lemand de eerste wil zijn,
laat hij dan de laatste van
allemaal zijn en de dienaar
van allen”

Jezus!... Hoe groot is uw nederig-
heid, o goddelijke Koning van Ere, dat
U zich onderwerpt aan al uw priesters,
zonder enig onderscheid te maken tus-
sen hen die U beminnen en hen die,
helaas!, lauw of koud zijn in uw dienst.

H. Theresia van het Kind Jezus

(1873 - 1897)

Karmelites, kerkleraar

Op hun roep daalt U neer uit de he-
mel; zij kunnen het uur van het H. Mis-
offer vroeger of later zetten, altijd bent
U gereed.

O, mijn Welbeminde, wat ver-
schijnt 1T mij zacht en nederig onder
de sluier van de blanke Hostie! (Matt.
11, 29) U kunt zich niet méér vernede-
ren, om mij de nederigheid te leren;
om aan uw liefde te beantwoorden wil
ik ook wensen, dat mijn zusters mij
altijd op de laatste plaats stellen en mij
er goed van overtuigen dat die plaats
de mijneis...

Tk weet, o God, dat U de hoogmoe-
dige ziel vernedert, maar aan wie zich
vernedert schenkt U een eeuwigheid
van glorie; ik wil me dus achteraan zet-
ten en uw vernederingen delen, om

Aankondigingen

“deel te hebben aan U” (Joh. 13, 8) in
het hemels Koninkrijk.

Maar, Heer, mijn zwakheid is U be-
kend; iedere morgen neem ik het be-
sluit, de nederigheid te beoefenen en’s
avonds erken ik, dat ik nog heel wat
fouten van hoogmoed heb begaan. Bij
het zien daarvan ben ik geneigd de
moed te verliezen maar, ik weet het, de
ontmoediging is ook hoogmoed. Tk wil
dus, God, op u mijn enige hoop vesti-
gen; omdat I alles kunt, verwaardig U
in mijn ziel de deugd die ik verlang te
doen groeien. Om die genade van uw
oneindige barmhartigheid te verkrijgen
zal ik heel dikwijls tot U herhalen: “O
Jezus, zachtmoedig en nederig van hart,
maak mijn hart gelijkvormig aan uw
hart!”

De Derde Orde van St. Pius X gaat zaterdag 18 juni 2005 voor haar
jaarlijkse bedevaart naar Diest (Belgié):
St. Sulpitiuskerk - geboortehuis van St. Jan Berchmans - begijnhof.
Begin: 10.30 u. H. Mis in Gerwen, terugkomst in Gerwen ca. 18.00 u.
Wilt u meegaan? Geeft u zich dan op bij pater C. de Beer in Gerwen,

voor zondag 5 juni.

Er zal een bijdrage gevraagd worden in de onkosten voor de bus.

St. Jan Berchmans, patroon van de jeugd, bid voor ons!
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Nederland

Gerwen: St. Clemenskerk

Priorij St. Clemens, Heuvel 23,

5674 RR Nuenen

Tel: 040/283 45 o5

Fax: 040/284 7117

zondag 10.30 uur gezongen H. Mis
ma./don. 18.30 uur;

din./woen./vrij. 7.15 uur; zat. 8.30 uur

Den Haag

Kapel O.L.V. van de Rozenkrans
Calandkade, tegenover nr.160, (kerkboot)
2521 AA Den Haag. Tel: 070/389 65 60
zondag 10.30 uur Gezongen H. Mis.
Vrij. 19.00 uur; zat. 11.00 uur

Nijmegen

voor inlichtingen kunt u bellen naar de
priorij in Gerwen

Tel: 040/283 45 05 of

Tel: 024/323 01 90

Voor HH. Missen op feest- en week-
dagen, catechismus, geloofsuur, zieken-
communies en retraites:

contact opnemen met de priorij

St. dlemens, Gerwen.

Belgi€ en
Luxemburg

Brussel

Christus Koning Priorij
Eendrachtstraat 37, 1050 Brussel
Tel. 02/550 00 20; Fax 02/550 00 29
Door de week:

7.5 uur H. Mis

St. Jozefkerk

Frére - Orban Square, 1040 Brussel
Tel. 02/2303022.

Zon- en feestdagen: 8.00 en 10.00 uur
H. Mis, Door de week: 18.00 uur.

Antwerpen

Priorij van het Allerheiligste Sacrament
Hemelstraat 21, 2018 Antwerpen

Tel. 03 /229 01 80; Fax 03/229 01 89
Zon- en feestdagen:

7.30UUr en 10.00 uur Hoogmis, 17.00
uur Sacramentslof.

Door de week:

18.30 uur H. Mis

Gent

Sint-Amanduskapel, Kortrijksesteenweg
139, 9ooo Gent; Tel. 03 /229 01 80
Zon- en feestdagen 10.00 uur Hoogmis.

Namen

Saint-Aubain Kapel, Rue Delvaux 10,
5ooo Namur; Tel. 02 /550 00 22

Zon- en feestdagen:

10.30 uur Gezongen H. Mis.

Door de week: woensdag en vrijdag
19.00 uur H. Mis (buiten de school-
vacanties).

Quiévrain

Carmel du Sacré Coeur, 16, rue des Wag-
nons, 7380 Quiévrain Tel. 065/ 45 79 22
Aalmoezenier: Tel. 065/ 45 81 65,
Huisnr. 20

Zondag 10.15 uur H. Mis.

Door de week 8.00 uur H. Mis.

Uitgever:

Priesterbroederschap St. Pius X
Redactie:

Pater J. Wegner
(verantwoordelijke uitgever)
M.L. Bastiaanse

Prionj St. Clemens

Heuvel 23, 5674 RR Nuenen.
e-mail: info@stpiusx.nl

Bonlaekeningen:

giro  nr. 39 90 790

bank nr. 68 67 70 595
Belgie: PCR 000 - 0022356 - 46
t.n.v. Stichting St. Jozef,
Heuvel 23, 5674 RR Nuenen.

Giften ter ondersteuning

Het Informatieblad wordt U op aan-
ter ondersteuning van ons werk zijn
zeer welkom: ze vormen de enige fi-
nanciéle steun voor het apostolaat
van de Priesterbroederschap

St. Pius X.

Gebruik daarvoor a.u.b. de hierbij
ingesloten acceptgirokaart of over-
schrijvingsformulier.

Voor Belgié:

E.H. R. de Merode

Pricrij van het Allerheiligste
Sacrament

KB 406-2060911-59

PCR 000-1664609-89
Priesterbroederschap H. Pius X,
Hemelstraat 21, 2018 Antwerpen

U vindt ons ook ap internat:
www.stpiusx.nl

Bestellijst boeken,

cassettebandjes
en CD’s.

- Voor uw bestelling kunt u gebruik maken van on
- derstaande lijst, deze uitknippen en opzende:
- naar: Stichting St. Jozef, Heuvel 23, 5674 RJ
- Nuenen.

: Boeken

(1 Kom, Heilige Geest

door EJ. de Valle € 5,50

3 De H. Mis, een miskende schat
door H. Leonardus van Porto

Mauritio £€ 1,80

71 De zclfvernietiging van de
katholicke Kerk
door Fr. Jaak Vermeiren € 249

- 3 De Heilige Mis

door pastoor Franz Rudrof € 3,40

- 1 De Heilige Mis van de H. Parer Pio

door pater Tarcisio O.EM.Cap. € 1.00

- (1 Gebedenboek

Adveniat regnum tuum € 5,65

1 De kunst van vallen en
opstaan € 06,58

= 3 Een zocktocht door de wereld

van het paranormale € 7,50
) Belijdenissen, H. Augustinus € 10,00
(J Edward Poppe, bloemlezing € 15,95

(3 Open brief aan radeloze katholicken

Aartsbisschop Marcel Lefebvre € 9,00

¥ Jezus’ Lijden, dood en verrijzenis € 10,00

{3 De heilige van Paray,

Margaretha-Maria Alacoque € 6,50
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2 EDITORIAL
De opvolger van Christus is de

rots die borg staat voor deonver-
Nederlandse biddelijke trouw aan het woord

Catechismus van God

3 MYSTERIUM FIDEI
Preek van Z.E.Mgr.Bernard Fellay

Prijs per bandje bij gelegenheid van de priester-
£1350 wijding van pater Guillaume
: Gaud.

7 DE NIEUWE PRIESTERS
Hoofdstuk VIl uit “Open brief aan
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Het essentiele van de leer over
Alacoque e e
et gezin.
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| 23 THOMAS VAN AQUINO

Genade: de gave van het geluk

Het geloof: het geluk van de geest
De goddelijlke genade geeft de mens een

wordt een 2é-arige kloosterzuster de
vertrouwelinge van Jezus en krijgt van
Hem de taak de mensen opnieuw te |
zeggen hoezeer Hij hen liefheeft en
hoe Hij verlangt naar hun wederliefde. J
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