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Geachte Lezers,

Allereerst een zalig kerstfeest en de beste wensen voor
het nieuwe jaar.

Als we terugblikken over 1996 dan mogen we over de
Priesterbroederschap St. Pius X in Nederland toch tevreden zijn.

Allereerst hebben we er een eerste Nederlandse pries-
ter bij.

Vervolgens wat de miscentra betreft:

De H. Clemens bereikt nu ‘s zondags 60 gelovigen en
meer. Het altaar is opgeschilderd en de 18 heiligen in het heilig-
dom worden herschilderd.

In het kerkschip zien we vaak nieuwe gezichten. De
opkalefatering van het schip gebeurt gestaag maar zeker door vrij-
willigers.

Nijmegen en Maastricht houden goed stand.

We hebben vaste voet gekregen in Stein en in Breda,
waardoor we tot 80 zielen meer kunnen bereiken met de goede H.
Mis en predikatie, al is het éénmaal in de maand of een paar maal
per jaar, tot we er een priester bij krijgen.

Enige ijverige leken hebben een gerichte pr-actie ge-
houden in de regio’s rond onze miscentra, zodat we 1700 mensen
bereikt hebben die ons zeer nabij staan.

Zes van onze kinderen zijn dit jaar naar traditionele
scholen gegaan - dat is de toekomst.

Door allerlei bezuinigingsmaatregelen en door het om-
zetten van de hypothecaire lening (naar lagere rente) hopen we de
jaarlijkse uitgaven te kunnen drukken met ongeveer fl. 15.000,-.

Tenslotte: door innige samenwerking met de Priester-
broederschap St. Pius X in Vlaanderen zullen we energie, mensen,
tijd en kosten kunnen besparen die dan weer vrijkomen voor de
verdere uitbouw van ons apostolaat.

Al met al is 1996 dus een gezegend jaar geweest . Dank
zij God.

In dit nummer leggen we de nadruk op het profiel van
de priester waar we elke dag om bidden: Heer geef ons heilige
priesters. Hij is het toch die O.L. Heer doet neerdalen op aarde
elke dag, zoals de H. Maagd Maria Hem met Kerst aan de wereld
heeft geschonken. ledere H. Mis is inderdaad een Kerst: daarvan
getuige tevens het wonder van Lanciano.

De crisis bij de conciliairen bestendigt zich, volgens
onze correspondent Franciscus-Maria en in de teksten van Mon-
seigneur gaan we naar de oorzaken hiervan, want een goede dia-
gnose is al een halve medicatie.

Veel devotie toegewenst,
pater E. Jacqmin
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HET
KATHOLIEKE
PRIESTERSCHAP

door pater Fr. Schmidberger

Een antwoord op de identiteitscrisis

Heer, geef ons vele heilige priesters!
Inleiding

De christenheid staat en valt met het katholieke priesterschap. Want zonder genade geen genezing van de door de zonde
geslagen wonden; geen verlossing, geen verheerlijking, geen eeuwig leven; zonder priester geen genade.

“Laat een parochie twintig jaar zonder priester en ze gaan daar dieren aanbidden”, placht de heilige pastoor van Ars te
zeggen, Hij bedoelde daarmee dat ze terug zouden vallen in het oude heidendom met zijn dwalingen en zonden volgens de
beschrijving van de H. Paulus in het eerste hoofdstuk van de Brief aan de Romeinen. De mens zou weer wegzakken in alleen
maar op het aardse gericht materialisme, in begeerlijkheid en zinnelijkheid, in pure arrogantie tot het aanbidden van
zichzelf.

Daarom heeft het katholieke volk zijn priesters altijd hooggeacht en bemind, en hen met ¢“Vader” aangesproken; tot het
Concilie en de naconciliaire revolutie in de priesters het geloof in hun priesterschap ondermijnd heeft; tot het zout zijn
kracht verloor en nu door de mensen vertrapt wordt (Matt. 5, 13).

Bijgevolg kunnen Kerk en maatschappij alleen maar vernieuwd worden door de vernieuwing van het priesterschap. Als
wij het christelijke avondland met het katholieke gezin, de katholieke school en de katholieke staat, weer willen opbouwen,
dan moeten wij op de eerste plaats de priester weer ontdekken en verwezenlijken, de priester zoals de vleesgeworden God
hem zelf heeft willen inzetten, dat ideaal met zijn specifieke deugden en de daarbij behorende uitwendige vorm, het ideaal
waarvoor de apostelen hebben geleefd, zoals de Kerk het heeft verkondigd door de mond van pausen en concilies, het ideaal
dat in de loop van de eeuwen door woord en voorbeeld van heilige bisschoppen en priesters aan ons is getoond.

Juist over de kern van de Kerk, het katholieke priesterschap, richt de Apostel der volkeren de volgende dringende
vermaning tot zijn leerlingen: “O Timothee, depositum custodi, devitans profanum vocum novitates et oppositiones falsi
nominis scientiae” - “O Timotheus, bewaar wat u is toevertrouwd en keer u af van het profaan en leeg geredeneer en de

opwerpingen van wat met valse naam wetenschap heet”! (I Tim. 6, 20)

Hoofdstuk I
Het wezen van het
priesterschap

Het katholieke priesterschap behoort
tot de zuiver bovennatuurlijke orde van
genade en zaligheid. Volgens zijn inner-
lijk wezen is het: deelhebben aan de hy-
postatische vereniging, aan het godmen-
selijke bestaan van Jezus Christus. Vol-
gens zijn werken is het: de voortzetting
van het hogepriesterlijk werken van de
Verlosser na zijn Hemelvaart in ruimte
en tijd.

Volgens het Concilie van Trente (DS
1741) heeft de Heer met de woorden
“Doet dit tot Mijn gedachtenis” zijn
apostelen in de zaal van het Laatste
Avondmaal tot priesters gewijd. Want
Hij geeft hun een taak die uitgaat boven
alle kracht, alle vermogens en mogelijk-
heden van de mens, namelijk om door
de verandering van brood en wijn in zijn
Lichaam en Bloed zijn bloedig Offer op
Calvarié onbloedig onder ons voor te
stellen en te voltrekken. Hij geeft hun de
opdracht, zonden te vergeven (Joh. 20,
23), de opdracht om door het Doopsel
de zielen binnen te voeren in het boven-
natuurlijk leven (Matt. 28, 19), hen door
de verkondiging van het heilig Evange-
lie te verlichten, te sterken en te voeden

(Matt. 28, 18). Ze moeten dus geen men-
selijk weten verkondigen, ze zijn geen
vertegenwoordigers van een dwaze ide-
ologie, maar gezanten van een andere
wereld; ze zijn dienaren van Christus en
beheerders van Gods mysteries. (I Kor.
3,0

Maar als God een opdracht geeft,
dan geeft Hij ook de middelen om die
uit te voeren, evenals Hij de genade
schenkt om de kruisen die Hij ons op-
legt te dragen. Hij geeft zijn apostelen
goddelijke volmacht en bovennatuurlijk
gezag. Door het priesterlijk karakter dat
hun ziel als een onuitwisbaar merkteken
is ingeprent, werkt Hij zelf door hen
heen. In hen wil Hij Priester en Slacht-
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offer zijn. Of, laten we het anders zeg-
gen: ondanks hun zwakheden en mense-
lijke fouten spelen ze de rol van Chris-
tus en hebben ze deel aan het ene pries-
terschap van het Nieuwe Verbond,
waardoor anderzijds het objectief effect
van het priesterlijk handelen gegaran-
deerd wordt. Het opdragen van het Of-
fer en het toedienen van de sacramenten
zijn niet gebonden aan de persoonlijke
waardigheid van de uitdeler, maar
vloeien voort uit zijn ambt. “Een bijzon-
dere eigenaardigheid in Christus is deze:
mochten zelfs veel dienaren dopen,
rechtvaardige en onrechtvaardige, dan
wordt de heiligheid van het doopsel
slechts hem ten deel op wie het doopsel
betrekking heeft en waarvan gezegd
wordt: ‘Deze is ‘t die in de H. Geest
doopt’. Laat Petrus dopen, hij doopt; laat
Paulus dopen, hij doopt; laat Judas do-
pen, hij doopt” (Augustinus. Commen-
taar bij het Evangelie v.d. H. Johannes,
6e lezing).

Helder ontwikkelt de H. Chrysosto-
mus de gestalte van de katholieke pries-
ter. “Wat namelijk het priesterschap be-
treft, dat wordt wel op aarde uitgeoe-
fend, maar neemt de rang van hemelse
instellingen in. En dat helemaal terecht,
want geen mens, geen engel, geen aarts-
engel, geen andere geschapen macht,
maar de Paracleet zelf heeft dat ambt in-
gesteld en heeft nog in het vlees levende
mensen de volmacht gegeven om de
dienst van de engelen te verrichten...
Want als je ziet hoe de geofferde Heer
daar ligt en hoe de priester voor dat offer
staat te bidden en hoe allen door dat
kostbaar Bloed rood gekleurd worden:
geloof je dan nog onder mensen te zijn
en op aarde te vertoeven? Voel je je dan
niet veeleer weggenomen naar de he-
mel? Schuif je niet alle vleselijke ge-
dachten van de ziel van je af om de he-
melse dingen met een oprecht hart en
een zuiver gemoed te kunnen zien? O,
wat een wonderbare aanschouwing! O,
hoe heerlijk, de goddelijke liefde voor
de mens! Hij, die met de Vader in de
hoge troont, wordt op dat uur door de
handen van allen genomen” (H. Johan-
nes Chrysostomus over het priester-
schap, boek 3, hoofdst. 4).

Kortom, de priester als de man van
God deelt het heilige it (sacerdos = sa-
cra dare); hij is de middelaar tussen God
en de mensen (pontifex, van pontem
facere = de brug slaan). Hij stijgt de trap-

pen van het altaar op om God offers en
gebeden te brengen, en hij gaat de trap-
pen van het altaar af om Gods zegenin-
gen over het volk uit te gieten en het zijn
gaven te schenken. “Elke hogepriester
wordt genomen uit de mensen en aange-
steld voor de mensen om hen te verte-
genwoordigen bij God en gaven en of-
fers op te dragen voor hun zonden. Hij is
in staat onwetenden en dwalenden ge-
duldig te verdragen, daar hij ook zelf aan
zwakheid onderhevig is. Daarom tnoet
hij, als hij offers voor de zonden op-
draagt, evengoed aan zijn eigen zonden
denken als aan die van het hele volk”
(Hebr. 5, 1 enz.). Met deze woorden be-
schrijft de H. Paulus het wezen en de
dienst van de priester.

Hoofdstuk 2:
De zending van de
priester

Iedere priester heeft zijn aandeel in
het drievoudig ambt van de Eeuwige
Hogepriester: hij is profeet of leraar, hij
is opperpriester en tenslotte herder of
koning. Hem is toevertrouwd het munus
docendi, het leerambt, het munus sancti-
ficandi, het heiligmakend ambt, en het
munus regendi, het leidend ambt. We
kunnen ook spreken van magisterium,
ministerium en imperium.

De offerande van de kelk

Met weinig woorden stelt de Heer
vlak voor zijn Hemelvaart zijn aposte-
len voor dat drievoudig ambt aan: “Gaat
uit over de hele wereld en leert alle vol-
ken en doopt hen in de naam van de Va-
der en de Zoon en de H. Geest, en leert
hun alles te onderhouden wat 1k u bevo-
len heb” (Matt. 28, 19-20; Mark. 16, 15).

Aan de apostelen en hun opvolgers zijn
dus het geloofsgoed, de goddelijke mys-
teries en genaden evenals de geboden
van de Allethoogste toevertrouwd om ze
zorgvuldig te bewaren en getrouw uit-
een te zetten of uit te delen.

1. Het leerambt

“Het geloof komt uit de prediking,
de prediking geschiedt in opdracht van
Christus”, zegt de H. Paulus in de brief
aan de Romeinen (10, 17). De priester is
allereerst verkondiger van de goddelijke
waarheid, die voor allen het mysterie
van het heil onthult, de zielen in de bo-
vennatuurlijke waarheid verlicht, hen
beweegt om het geloof aan te nemen,
hen daarin bevestigt en versterkt. Vol-
gens de vermaning van de Apostel der
volkeren aan zijn leerling Timotheus
treedt hij op, gelegen of ongelegen. Hij
overtuigt, wijst terecht en vermaant met
groot geduld en wijsheid (Il Tim. 4,2-3).

In preek en onderwijs wordt de ziel
gepredisponeerd om de sacramenten
vruchtbaar te ontvangen. Want al wer-
ken deze ook uit zichzelf, toch is er gron-
dige voorbereiding nodig om ten volle
te kunnen genieten van de zegeningen
en genaden die ze mee insluiten. Daar-
toe is ‘t noodzakelijk dat zowel de pre-
diker als de luisteraar de
geloofsartikelen en mys-
teries goed overweegt,
overpeinst en biddend
overdenkt. Slechts het
verlichte geloof wordt in
het christelijk leven
vruchtbaar.

De Apostel der vol-
keren heeft aan de voor-
bereiding der zielen voor
het ontvangen van de
heilige mysteries zo’n
waarde gehecht, dat hij
vaak alleen maar dat ge-
zichtspunt van de wer-
king ervan vermeldt. Hij
gaat zelfs zover dat hij
zegt, Christus heeft hem
niet gezonden om te dopen, maar om het
Evangelie te verkondigen, en dat niet
met fraaie en geleerde woorden, anders
zou het Kruis van Christus zijn kracht
verliezen (I Kor. 1-17).

Treffend zegt ook de heilige paus
Gregorius de Grote: “Hij zond hen
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(d.w.z. zijn leerlingen) voor zich uit naar
alle steden en dorpen waar hij zelf wou
komen. Want de Heer volgt zijn aposte-
len. De predikatie komt eerst, dan volgt
de Heer om woning te nemen in ons hart.
Als de woorden van vermaning voorop-
gegaan zijn, zal de waarheid in het hart
opgenomen worden”.

Toen het werk de apostelen over het
hoofd groeide en ze vooral de lichame-
lijke werken van barmhartigheid niet
meer konden vervullen, toen kozen ze
diakens voor die dienst om zelf alleen
nog maar te moeten zorgen voor gebed
en prediking: “Nos vero orationi et mi-
nisterio verbi instantes erimus” (Apoc.
6, 4). Wil de priester voldoen aan zijn
plicht om het christelijk geloofsmyste-
rie te verkondigen, het dogma uit te leg-
gen en het geloof te prediken, dan moet
hij zich overgeven aan de studie, aan de
scientia sacra, de heilige wetenschap -
om niet vroeg of laat verloren te lopen in
twijfelachtige boodschappen of vrome
verhaaltjes. De H. Pius X heeft alle pas-
toors ‘s zondag een uur christelijke leer
voorgeschreven voor jongeren en ook
voor volwassenen.

‘t Is niet nutteloos te verklaren dat
niets het predikambt kan vervangen.
Technische hulpmiddelen zelfs hele-
maal niet. Een brochure of cassette kan
wel inspireren en de geloofsverkondi-
ging waardevol ondersteunen, vervan-
gen kan ze die niet.

2. Het heiligmakend ambt

Is de ziel voorbereid, dan deelt de
priester de sacramenten uit, op de eerste
plaats het sacrament van de wederge-
boorte uit water en H. Geest. Daardoor
worden de erfzonde en misschien zelfs
de persoonlijke zonden in haar gedelgd
en het bovennatuurlijk leven van de ge-
nade wordt in haar ingeplant. In de oer-
kerk, waarin heel vaak de bisschop het
Doopsel toediende, versterkte hij de do-
peling onmiddellijk erna met het sacra-
ment van het H. Vormsel om hem voor
te bereiden op de confrontatie met de
vijanden van christelijk geloof en leven,
de duivel, de wereld en het vlees.

Het meest echter gelijkt de priester
op Jezus als hij de ziel het eucharistisch
Offerlichaam met daarin besloten het
Bloed der boetvaardigheid van Christus
met de priesterlijke ziel van de Heer en

zijn Godheid reikt, na die tevoren door
het openbaar boetegericht gereinigd en
bevrijd te hebben van haar talloze zon-
den, fouten en slordigheden.

De zeven sacramenten zijn de kana-
len die voor de reiniging, vernieuwing,
de groei en de versterking van de ziel
evenals van het christelijk volk vloeien
uit een gemeenschappelijke bron: het
hoogheilig Misoffer, voor het opdragen
waarvan de priester de heilige wijding
ontvangen heeft. “Ontvangt de volmacht
om God het Offer op te dragen en Mis-
sen te vieren zowel voor de levenden als
ook voor de gestorvenen”, spreekt de
bisschop bij het overhandigen van de
kelk met de pateen in de ritus van de
wijding.

De heiliging van de christelijke ziel
bestaat vooral in het éénworden met het
slachtoffer van onze altaren. De ont-
plooiing van de schoonheid der godde-
lijke liturgie, vooral van de Gregoriaan-
se koorzang, is een werkzaam middel op
de weg naar dat ideaal. Daarom de bij-
zondere plicht voor de priester, de plech-
tigheid van de liturgie steeds en overal
in het oog te houden.

3. Het leidend ambt

“Als gij Mij liefhebt, zult ge mijn
geboden onderhouden” (Joh. 14, 2), zegt
de Heer. De priester onderricht niet al-
leen het volk, hij legt er vooral het lichte
juk en de zoete last van Christus aan op.
Hij waarschuwt voor het gevaar van
dwaling en verderf; hij leidt evenals de
Goede Herder die zielen naar de vette
weiden van de kerkelijke leer. Hij be-
rispt, vermaant, wijst terecht, moedigt
aan en gaat de kudde in alle opzichten
voor. Hij bezit goddelijk gezag om te
binden en los te maken, om te straffen
en te belonen. Maar dat gezag is hem
slechts verleend met het oog op het heil
van de hem toevertrouwde kudde, niet
voor zijn eigen voldoening. Juist in die
zin is het gezag een dienst, namelijk
voor de afzonderlijke ziel in het mystiek
Lichaam van Christus. Juist zoals de
goddelijke Meester buigt de apostel zich
over de voeten van hen die hun vertrou-
wen in hem hebben gesteld, om ze te rei-
nigen van de vlek der zonden en ze los
te maken uit wereldse verstrikkingen.

Vooral echter moet hij klaar zijn om
de kudde tegen de verscheurende wolf

te beschermen, zelfs al zou het zijn ei-
gen leven kosten. Na zijn Verrijzenis
laat de Heer aan het meer van Geneza-
reth Simon Petrus driemaal plechtig de
verzekering geven van zijn liefde, en tel-
kens draagt Hij hem dan het weiden van
de schapen en lammeren op, alsof Hij
wilde zeggen: Als je Mij inderdaad lief-
hebt, lever dan het bewijs door het her-
dersambt uit te oefenen dat als laatste
teken van authenticiteit de overgave van
het eigen leven voor de schapen omvat.

Gregorius de Grote zet in zijn heer-
lijke zielzorgelijke regel uiteen, hoe de
herder één voor één voor iedere ziel te
zorgen heeft, daar geen enkele situatie
op de andere lijkt. Daardoor legt hij ge-
tuigenis af van de uitbundige rijkdom
Gods, die zich per persoon in duizend
en een verschillende kleuren en vormen
uitdrukt. De bladeren aan een boom lij-
ken allemaal op elkaar en toch zijn ze
allemaal verschillend. Zo ook is er in de
zielzorg geen panacee, geen vooraf pas-
klaar gemaakt schema voor succes. Al-
leen het gezond verstand van de mens,
een diep geloof en een brandende liefde
voor de zielen, met veel bidden om de
zeven gaven van de H. Geest te verkrij-
gen, vooral de gave van goede raad, zijn
de sleutel om het vruchtbaar worden van
de genade Gods te verkrijgen.

Laten we samenvatten: heilige pries-
ters hebben hun leven gewijd aan de
preekstoel, in de biechtstoel en op het
altaar; heilige bisschoppen zoals een H.
Carolus Borromeus, hebben onderwe-
zen, voorgeschreven, de parochies be-
zocht en vooral heel grote waarde ge-
hecht aan de opvoeding tot het priester-
schap om flinke medewerkers te verkrij-
gen bij het zware werk in de wijngaard
des Heren. Hun eerste herderlijke zorg
was, deze in hun heilig ambt te bevesti-
gen, te sterken en te beschermen.

Heilige pausen hebben de Kerk
vooral door hun encyclieken verlicht,
door wetten zoals God die wil geregeerd
en zo in tijden van verwarring tucht en
orde hersteld. Men denke slechts aan de
hervormings-decreten van het Concilie
van Trente, vooral door de H. Paus Pius
V in praktijk gebracht. Of aan de ency-
cliek over het modernisme “Pascendi
Domini Gregis” van de H. Paus Pius X,
met de dan ter bescherming van de Kerk
opgelegde modernisteneed.
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Hoofdstuk 3:
De priester,
man van geloof
en aanbidding

Na de uiteenzettingen van tot nu toe
is ‘t zonder meer duidelijk, hoezeer met
de priesterlijke dienst een innerlijk leven
van deugdzaamheid en zelfs een levens-
houding naar buiten moet samengaan.

De priester moet allereerst een man
van geloof zijn, van geloof in zijn eigen
priesterschap in het bijzonder en van het
omvatten van de algehele Openbaring
Gods in het algemeen. Dat vereist van
hem een buitengewone zielegrootheid,
een helemaal bovennatuurlijke instel-
ling, want met de ogen van het lichaam
kan hij zijn priesterschap niet ontdek-
ken. Op de dag van zijn wijding krijgt
hij geen bijzondere uviterlijk waarneer-
bare verlichting daarvan. Uiterlijk ge-
zien is hij voor en na de handoplegging
door de bisschop juist dezelfde.

En toch, wat een verschil! Zou hij
voordien de consecratie-woorden over
een stuk brood spreken, zelfs met de
meest volmaakte intentie en de inzet van
al zijn krachten, hij zou niets bewerken.
Maar spreekt hij nadien dezelfde woor-
den, dan wordt er een wonder bewerkt
dat de engelen in verbazing brengt. Hij
moet dus in zijn eigen consecratie-macht
geloven, in de volmacht om zonden te
vergeven, in de kracht van zegenen en
wijden.

Een van de wortels van het verval
van het priesterschap en zelfs van de
hele Kerk ligt juist daarin dat de pries-
ters het geloof in hun priesterschap ver-
loren hebben. Ze zien zich niet meer als
mannen van God, als dienaren van Jezus
Christus, als bouwers van de Kerk, als
vaders der zielen. Ze vatten hun dienst
veeleer op als een beroep als ieder an-
der, met tenminste één vrije dag in de
week, met regelmatig verlof, met
luxueus ingerichte pastorie en een Zo
groot bestuursapparaat als maar moge-
lijk is.

Als belangrijke pijlers van het pries-
terlijk geloof moeten verder het onwan-
kelbaar vasthouden aan het geheim van
de Allerheiligste Drievuldigheid en aan
de Godheid van Jezus Christus gelden.
Hieruit vloeit de geest van aanbidding

voort. Die bestaat minder in afzonderlij-
ke daden dan in een vaste zielehouding.
Ook is de priester een man van innerlijk
gebed en offer, bereid om alles af te
staan, alles te dragen, alles te lijden, al-
les te dulden en alles te hopen omwille
van de geliefde Meester. In één woord:
het leven van de priester is het leven van
Jezus Christus op het altaar en in het ta-
bernakel, het leven van Onze Heer als
hogepriester en slachtoffer. Bij het op-
heffen van hostie en kelk, bij de opoffe-
ring en consecratie vloeit het zijn van
Jezus op hem over, gaat hij samen met
de hele Kerk in de eeuwige Hogepries-
ter over. Wat hij bij de wijding sacra-
menteel ontvangen heeft, dat wordt op
dat ogenblik geestelijk levend: hij is een
tweede ik des Heren. De deugd van de
godsverering met haar verschillende de-
len, in het bijzonder dat van de aanbid-
ding, het offer en het gebed, is daarom

L
misschien de voornaamste dengd van de

priester. De canons 124 en 125 van de
CIC 1917 vatten deze deugd in juridi-
sche normen:

Canon 124: De clerici moeten uiter-
lijk en innerlijker een heiliger leven lei-
den dan de leken en hun door deugd en
rechtschapenheid als voorbeeld dienen.

Canon 125: De plaatselijke autori-
teiten moeten er zorg voor dragen:

le. dat alle clerici vaak het boetesa-
crament ontvangen en z0 het geweten
reinigen van de zondesmetten;

2e. dat ze dagelijks een zekere tijd
wijden aan het beschouwelijk gebed, het
Allerheiligst Sacrament bezoeken, de
hoogzalige Maagd Maria door het ro-
zenkransgebed vereren en hun geweten
onderzoeken.

Verder kan het priesterschap en
daarmee de hele Kerk slechts vernieuwd
worden door terug te grijpen op de evan-
gelische Raden, dus op het navolgen van
de arme en gekruisigde Jezus: in de
brandende, meest kuise liefde voor
Hem, die geen andere neiging daarlangs
duldt; in oprechte deemoed en blijde ge-
hoorzaamheid tegenover God en het
door Hem aangestelde gezag, in zover
dit het volgen van zijn geloofs- en ze-
denwet vordert; in het zich afkeren van
de goederen van de wereld, zowel affec-
tief als effectief.

Naast het geloof moet de priester
vooral bezield worden door de twee an-
dere goddelijke deugden, de hoop en de

liefde tot de Kerk en de liefde voor de
zielen waarvoor hij zich wil opofferen.

Hoofdstuk 4:
“Nolite conformari
huic saeculo”

(vormt u niet naar deze wereld,
Rom., 12, 2)

De mens bestaat uit ziel en lichaam.
Het gevolg is dat de innerlijke deugd
zich noodzakelijk uit in de viterlijke le-
vensvorm, zich daar verlengt en open-
baar wordt. Dienovereenkomstig ver-
langt de kerk van haar clerici (fenminste
in de Latijnse Kerk) hetcelibaat .Endat
niet alleen wegens de noodzakelijke to-
tale beschikbaarheid voor de parochie,
maar nog veel meer wegens de buiten-
gewone nabijheid van de priester.

Terwijl de leek buiten in de wereld
zijn liefde (natuurlijk in de zuivere orde
der higrarchie) kan delen tussen God en
het schepsel, behoort het hart van de die-
naar van het altaar geheel en al aan de
goddelijke Meester volgens het voor-
beeld van de H. Johannes de Doper en
de meest geliefde leerling en evangelist
Johannes, die onder het Kruis het pries-
terschap en daardoor de hele Kerk ver-
tegenwoordigt, van de H. Jozef en de
hoogheilige Maagd Maria zelf.

Als teken van zijn scheiding van de
wereld, van het zich dagelijks daaraan
afsterven, van het onderscheid van de
lekenstand, draagt de clericus detoog .
Die is meer dan een kledingstuk, die is
getuige van de aanwezigheid van de hele
Kerk; die is bescherming voor de pries-
ter en zelfs voor zijn omgeving. Die staat
in nauwe samenhang met ‘t in acht ne-
men van de evangelische Raden, vooral
met de geest van armoede en kuisheid.

Een groot gevaar van onze tijd, een
bron van gevaren voor het christelijk
gezin en nog meer voor de clerus, isde
televisie . Die verwoest de geestelijke at-
mosfeer in een pastorie of communiteit.
Nog nooit heeft iemand mij gezegd dat
hij door de t.v. vromer, ijveriger voor de
zielen, innerlijker en in het geloof ster-
ker geworden is. Maar vaak heb ik men-
sen horen zeggen dat ze door de t.v. aan
bekoringen onderhevig zijn geweest, dat
ze gestruikeld en gevallen zijn, dat ze
oppervlakkig en lichtzinnig geworden
zijn, afgezien nog van de revolutionaire
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oriéntatie van de meeste programma’s.
Het Evangelie leert ons dat men de
boom erkent aan zijn vruchten. Tegen-
werpingen als die, dat er ook waardevol-
le uitzendingen zijn, lopen dood op dat
woord uit de mond van de goddelijke
Wijsheid.

Hoofdstuk 5:
Het “Vita communis”’

(De in het kort samengevatte uitwei-
dingen over het gemeenschapsleven
zijn ontleend aan het vitstekende werk
“Sentire cum Ecclesia” van August
Dérner - Verlag B. Kiihlen,
Monchen-Gladbach 1941)

De vernieuwing van het priester-
schap is ondenkbaar, als we niet terug-
keren naar het gemeenschappelijk leven
van de apostelen en de oer-christelijke
parochie. “Vita communis”, dat is de
concrete uitdrukking van het “sentire
cum ecclesia”, van de kerkelijke gezind-
heid van de priester. In de vorige ecuw
heeft bisschop Dupanloup van Orleans
over deze levensvorm geschreven: “Als
men de kerkgeschiedenis bestudeert,
moet men verbaasd vaststellen dat de
bedoelingen van de meest oprechte ver-
nieuwers der kerkelijke tucht vooral
erop uit zijn om dit heilige en sterke ge-
meenschapsleven te herstellen, nadat de
geest van onathankelijkheid en het ver-
langen naar wereldse vrijheid het ver-
zwakt heeft”.

En mgr. Rodier, bisschop van Ajac-
cio, schrijft tussen de twee wereldoorlo-
gen: “Men behoeft niet lang priester te
zijn omin te zien, dat het gemeenschaps-
leven waar mogelijk het enige genees-
middel is tegen alle kwalen waaraan de
geestelijkheid 1ijdt”.

Het Laatste Avondmaal

De stem van deze beide boodschap-
pers is niets anders dan de echo van het
kerkelijk recht. Dat bepaalt in canon 134
van de CIC 1917 het volgende: “Con-
suetudo vitae communis inter clericos
lauda da ac suadenda est, eaque ubi vi-
get, quantum fieri potest servanda”. Ne-
derlands: “De gewoonte van de clerici
om een gemeenschapsleven te leiden is
zeer lofwaardig en raadzaam en daar,
waar ze van kracht is, moet ze behouden
blijven voor zover het ook maar op de
een of andere manier mogelijk is”.

Het “vita communis” sluit vooral
drie grondelementen in: a) de woon- en
tafelgemeenschap; b) de gemeenschap
van goederen, zowel wat het materiéle,
als nog veel meer wat de geestelijke
waarden betreft; ¢) de gemeenschappe-
lijke regel en het huishoudelijk regle-
ment onder het gezag van een gemeen-
schappelijke overste.

De katholieke priester heiligt zich
niet alleen door het gebed en de dage-
lijkse plichtsvervulling, want het vordert
van hem een heleboel geestelijk-asceti-
sche inspanning. De voordelen ervan
zijnniet te overzien. Een levensgemeen-
schap kan niet zonder een beginselvaste
dagorde die de jonge priester ervoor be-
hoedt de weg kwijt te raken. Het samen-
leven met medebroeders is bovendien
een uitdaging aan de deugden, de actie-
ve zowel als de zogenaamd passieve:
zelfdiscipline, geduld, begrip, wederke-
rig vergeven, zelfverloochening aan ta-
fel, in gesprek en bij het werk. “Het ge-
meenschapsleven is mijn grootste boe-
te”, bekende de H. Johannes Bergmans.
In deze school ervaart de ziel dat niet de
uiterlijke activiteit de grootste inspan-
ning kost, maar het innerlijk werk aan
zichzelf. Langzamerhand begrijpt ze het
woord van Christus: “Leert van Mij,

- want Ik ben zachtmoedig
en nederig van hart” (Matt.

11,29).

Waarom heeft de god-
delijke Meester wel zijn
grootste wonderen met een

% maaltijd willen volbren-
gen? Denken we slechts
aan de bruiloft te Kana, aan
de broodvermenigvuldi-
ging, aan de instelling van
het sacrament van de boete
op de paasavond en vooral
aan het eerste H. Misoffer
en de wijding van zijn

apostelen tot priesters in het kader van
het joodse Paschamaal. Omdat men met
het aanreiken van de spijs zichzelf
schenkt, omdat men zich bij het gesprek
opent voor de tafelbuur, omdat een mee-
leven met de persoon van de ander in
voorbereiding is. Daarom nodigt men
voor zo'n aanleiding ook zijn vrienden
en niet mensen met wie men geen ge-
meenschap wil hebben. Zo wil Christus
het sacramentele één-worden met Hem
door de goddelijke spijs verwezenlijkt
weten. En het eeuwig leven beeldt Hij
altijd weer uit door het beeld van een
gastmaal of een huwelijksfeest. Zo is de
betekenis van een tafelgemeenschap van
priesterlijke medebroeders gemakkelijk
te verstaan.

Bovendien helpt het gemeenschaps-
leven om de zo dringend nodige studie-
geest en het oplettend volgen van de ont-
wikkeling in de Kerk te bewaren. Men
bemoedigt zich wederkerig bij het werk
en in de groei van zijn binnenste, men
vult elkaar aan bij het apostolaat. Het
zich kunnen uitspreken bij een mede-
broeder over persoonlijke moeilijkheden
en problemen in de zielzorg heeft de
Kerk al menige traan bespaard en de ge-
lovigen heel wat ergernis.

Als nog voornamer verschijnt het
gemeenschappelijk gebed, de overgave
van de openbare lof aan God en het sme-
ken voor het en met het hele Lichaam
van Christus. De Heer heeft de verho-
ring van sommige gebeden aan dat ge-
meenschappelijk gebed gebonden:
“Wanneer twee van u eensgezind op aar-
de iets vragen, zullen zij het verkrijgen
van mijn Vader die in de hemel is. Want
waar er twee of drie verenigd zijn in mijn
naam, daar ben Ik in hun midden™ (Matt.
18, 19-20).

Tot zover pater Schmidberger. Laten
we ons ter conclusie doordringen van het
besef wat het katholieke priesterschap
inhoudt, en zodoende dit H. Sacrament
ondersteunen. Want de ganse crisis in de
Kerk is een crisis van de kerkelijke hié-
rarchie... Vanuit dit besef zullen we diep
gemotiveerd zijn om te bidden en te of-
feren om vele heilige priesters te beko-
men. En dat zal de oplossing zijn van de
crisis: een heilige paus, heilige bisschop-
pen en priesters. "Bidt en gij zult ver-
krijgen, klopt en u zal worden openge-
daan, zoekt en gij zult vinden." "Als de
priesters heilig zullen zijn, zal het hele
volk heilig zijn."
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De overvioedige vruchten
van Vaticanum i

In september en op 1 oktober 1996 verschenen er in de pers arti-
kelen die de Rooms-Katholieke Kerk tot onderwerp hadden. Men
toonde ons met een statistiekje de prognose voor het jaar 2020, ge-
baseerd op de uitkomst van een onderzoek van het Sociaal Cultu-
reel Planbureau in opdracht van de Wetenschappelijke raad voor het
regeringsbeleid naar de godsdienstige gezindte van de Nederlandse
bevolking van 21 jaar en ouder (Trouw, 11-9-1996). Volgens dit on-
derzoek zal de islam in dat jaar de tweede godsdienst van Neder-
land zijn; geringer in omvang dan de R.K. Kerk, maar groter dan

de Nederlands Hervormde Kerk.

Laten we eens naar wat cijfers kij-
ken. In 1910 maakten katholieken 35%
van de Nederlandse bevolking uit. In
1930 was 36,4 % van de Nederlandse
bevolking katholiek. In 1947 bedroeg
het percentage katholicke Nederlanders
38,5! De statistiek geeft het volgende
weer van het jaar 1947: katholieken
38,5%, hervormden 31,1%, gerefor-
meerden 9,7%, overige denominaties
3,7%, onkerkelijken 17,0%. De 20ste
eeuw gaf een voortdurende stijging van
het aantal katholieken te zien. Tot het
Grote Verval begon...

Het Grote Verval

In absolute cijfers was de groei van
de R.K. Kerk in Nederland kolossaal
deze eeuw tot ca. 1960. Want: er leefden
in 1910 maar 9 miljoen (of nog minder)
mensen in Nederland. In 1960 waren dat
er bijna 12 miljoen en nu ongeveer 16
miljoen.

Als in 1910 35% R.K. was bedroeg
het aantal R.K. mensen in Nederland
2.571.428, zeg maar 2,5 miljoen. Nu__
staan er 5,5 miljoen mensen als R.K.
geregistreerd. In absolute cijfers zijn er
dus 3 miljoen katholieken bijgekomen
deze eeuw tot het midden van de jaren
‘60. Daar zijn er dus zo’n slordige Smil-
joen _ vanatvallig (minstens!).

Vijftien jaar na Vaticanum Il krijgen
we een heel ander plaatje te zien. In 1980
was 50% van de bevolking onkerkelijk,
25% katholiek en 14% hervormd, terwijl
het percentage moslims zo klein was dat
registratic nog niet mogelijk was. Weer
vijftien jaar later, in 1995, zien we het
percentage onkerkelijken toegenomen
tot 62, het percentage katholieken gezakt
tot 19, de hervormden teruggevallen
naar 9 en de moslims duiken ineens van-
uit het niets op met een percentage van 5
(Het Nederlands Dagblad van 11-9-
1996 is de enige krant die aantallen
noemt: er waren in 1971 54.000 moslims
in ons land, in 1992 waren dat er al
483.000). Volgens de prognose van het
hierboven genoemde instituut zullen de
cijfers in het jaar 2020 als volgt liggen:
onkerkelijken 68%, katholieken 14%,
moslims 8%, hervormden 6%.

De percentages van het planbureau
geven echter een onjuist, want ernstig
vertekend beeld. Bij deze cijfers zit een
venijnig addertje onder het gras. Im-
mers, het Sociaal Cultureel Planbureau
gaat uit van het percentage Nederlanders
dat als katholiek geregistreerd staat bij
de burgerlijke overheid. Anders dan bij-
voorbeeld de Duitser is de Nederlander
geen kerkelijk belastingplichtige van
staatswege. De praktijk van alledag wijst
uit dat er ruwweg twee categorieén af-
vallige katholieken zijn. De ene groep is

door Franciscus-Maria

niet eens meer voldoende geinteresseerd
om de moeite te nemen zich als “R.K.”
uit de registers te laten uitschrijven. De
andere groep praktiseert weliswaar
evenmin, maar hecht toch aan het
“R.K.” achter hun naam. Volgens de so-
ciologen is dat over het algemeen meer
cultureel bepaald. Als er in Nederland
een kerkelijke schatting zou worden op-
gelegd, dan zouden de cijfers wel eens
heel anders kunnen uitpakken. Gemeten
aan het aantal min of meer regelmatig
praktiserenden, ligt het percentage ka-
tholieken zeer veel lager dan het Sociaal
Cultureel Planbureau opvoert. Daarbij
moet rekening worden gehouden met het
feit dat de praktiserende katholieke be-
volking sterk vergrijst en het kleine ge-
tal jonge gezinnen onder hen in de regel
maar één of twee kinderen heeft. De
groep moslims daarentegen is juist jong
en heeft kinderrijke gezinnen.

Ter illustratie: in de tien landen van
de Europese Unie grocide de totale be-
volking in 1955 met één miljoen aan tot
373 miljoen inwoners. De immigranten-
gezinnen, voor het grootste deel mos-
lims, waren voor 75% van de groei ver-

| antwoordelijk. Dat meldde een studie

die de E.U. vrijgaf op 30 september
1996. De bevolkingsgroei in heel Euro-
pa moet bijna totaal op de rekening wor-
den geschreven van de immigratie (Zie
dagblad Trouw, 1 oktober 1996, blz. 5,
rubrick “Verder”, artikel: “Weinig kin-
deren in de E.U."). Het is dus allesbe-
halve denkbeeldig dat niet de R K. Kerk,
maar de islam in de nabije toekomst de
grootste godsdienst van Nederland zal
zijn, en waarschijnlijk veel eerder dan in
2020, temeer daar het planbureau vast-
stelt dat er, in tegenstelling tot bij de au-
tochtone bevolking, bij de allochtone
bevolking geen sprake is van geloofsat-
val op grote(re) schaal (en die valt vol-

8 Informatieblad december 1996 / januari 1997



gens het bureau in de toekomst ook niet
te verwachten). De verbijstering zou wel
eens groot kunnen zijn als we het aantal
katholieke kerkgangers op zondag zou-
den vergelijken met het aantal praktise-
rende moslims.

Belgié

Dan vestigen we nu de blik kort op
Belgié. Ook Vlaanderen blijkt niet aan
de massale geloofsafval te ontsnappen,
zo lezen we in een bericht in De Stan-
daard op 18-9. De krant schrijft dat nog
slechts één op de vijf (=20%) Belgen
zichzelf praktiserend R.K. noemt. Daar-
mee zou de R.K. Kerk in Belgi& een
minderheidskerk geworden zijn, waar-
binnen de geloofsbeleving overigens
nog steeds daalt, net als in Nederland. In
Vlaanderen is de afval sterker dan in
Wallonié. Van alle Belgen meldt 46%
niet meer gelovig te zijn. Dit is de uit-
komst van een onderzoek, dat is gehou-
den door Marketing Unit in opdracht van
het Franstalige parochieblad Dimanche.
Het onderzoek leverde ook nog deze re-
sultaten op: van de praktiserende katho-
lieken gelooft 66% niet meer in de H.
Drievuldigheid, van de niet-praktiseren-
de 81%. Op de vraag wie Jezus is ant-
woordde 27% van alle Belgische katho-
lieken met “ik weet het niet”. Uit gege-
vens van de Belgische bisschoppencon-
ferentie blijkt dat maar 15% van de Bel-
gische bevolking tussen 5 en 69 jaar oud
naar de kerk gaat. In Vlaanderen 17,2%,
in Wallonié 12,8% en in Brussel 8,1%.
Opmerkelijk is, dat kardinaal Danneels
tegen De Standaard zei, dat deze resul-
taten hem niet verontrusten, en voorts:
«Het onderzoek geeft de temperatuur
van onze tijd inzake geloof en gods-
dienst aan. Voor mij is het van belang
dat de Kerk als een thermostaat functio-
neert die niet slechts de temperatuur re-
gistreert, maar ze ook reguleert. Voor
die taak wil ik mij ten volle inzetten».
Zijn Kerk valt onder zijn ogen in puin en
de kardinaal maakt zich niet ongerust.
Dat hij zich er nog wel voor wil inspan-
nen is dan weer een hele geruststelling!
Wij staan voor de zoveelste maal weer
eens finaal perplex!

Zoekers

In dezelfde week publiceerde De
Volkskrant, dat 20% van het Nederland-
se volk levensbeschouwelijk tot de “zoe-

kers” behoort. Zij voelen een verwant-
schap met de antroposofie, transcenden-
te meditatie, Bhagwan, Saya Sai Baba
0.1.d. De “zoekers” voelen zich verwant
met minsten drie van zulke stromingen.
Het geloof in God is - los van enige Kerk
- nauwelijks minder geworden: 25% van
de bevolking heeft een absoluut geloof
(dat is even veel als in 1991), terwijl een
volgende 25% wel in God gelooft, maar
soms twijfelt. Ruim 20% gelooft vaag
“in een hogere macht” of “in iets buiten
of boven de mens” maar kan of wil dit
niet nader omschrijven. Slechts 16% van
de Nederlanders ziet zichzelf als atheist.
Wanneer we dit laatste cijfer vergelijken
met de 17% onkerkelijken uit 1947 en
we trekken die lijn door (70% van de
mensen gelooft iImmers nog steeds op
een of andere manier!), dan zou het wel
eens kunnen zijn, dat er aan de instelling
en het verlangen naar God van de men-
sen zelf niet zo gek veel is veranderd se-
dert 1947. Het is de kerkelijke praktijk
die totaal geen gelijke tred met het ge-
loof van de mensen houdt. De conclusie
is dus onvermijdelijk dat de oorzaken
van de massale afval niet moeten wor-
den gezocht in het geloof of het open
staan voor het geloof in God van de
mensen, maar elders. Wij hebben daar
7o onze eigen gedachten over.

Mgr. Wiertz schreef een fraaie nota
met de titel Op weg naar vitale paro-
chiegemeenschappen, waarin hij aanbe-
velingen doet voor een nieuwe structu-
rering van zijn parochies. Hij wenst zgn.
“mega-parochies” te creéren met 5000
tot 7000 parochianen, in de steden zelfs
nog grotere. Vooruitlopend op de fees-
telijke opening van deze grossierswin-
kel in sloopwerkzaamheden heeft vica-
ris-generaal Maessen alvast een waar-
schuwende vinger geheven in de rich-
ting van eventueel tegenwerkende pas-
toors. Hij zei: «De leiding van het bis-
dom legt de parochies niets dwingend
op, maar zij die weigeren het plan uit te
voeren werken toe naar hun eigen op-
heffing». Slikken of stikken dus. Vol-
gens de vicaris zijn de parochies nog
steeds onvoldoende doordrongen van de
grote rol die leken kunnen spelen. De
leken moeten zich, aldus Maessen,
voortaan niet alleen met materi€le zaken
gaan bezighouden, maar ook met de pas-
toraal en de liturgie (sic !). Zij moeten
een beleidsnota gaan opstellen en werk-
groepen vormen voor “parochiéle ver-
nieuwing”.

Aan het hoofd van de parochies-
nieuwe-stijl zal een “pastor” staan, bij-
gestaan door een ‘‘pastoraal team”. Hoe
dat er uit zal zien laat zich natuurlijk ge-
makkelijk raden: naast priesters diakens,
pastorale werkers M/V, catechisten en
“assistenten” (wat daar dan ook onder
moet worden verstaan). Pastorale wer-
kers (M/V), die voor het merendeel
grondig zijn verpest door de zeer on-
deugdelijke en modernistische universi-
taire opleidingen aan de diverse Hoge-
scholen voor Theologie en Pastoraat,
bieden hun diensten aan voor een salaris
van maar liefst rond de §0.000,= gulden
per jaar. Als men zoveel kerken in de
uitverkoop heeft is er natuurlijk aan geld
voorlopig geen gebrek. Het werd ons
droef te moede na het lezen van zoveel
triest nieuws. Het deed ons denken aan
enkele woorden die opgetekend staan in
Makkabeeén:

“Jeruzalem lag onbewoond, aan een
steppe gelijk. Niet één van zijn kinderen
ging er in of uit, en het heiligdom was
plat getrapt. Er huisden vreemden in de
burcht, het werd een herberg voor de
heidenen. De vreugde was van Jacob
verdwenen, fluit en citer waren ver-
stomd. In dichte drommen trokken ze op
naar Mispa, dat tegenover Jeruzalem
ligt; want Mispa was vroeger de plaats
geweest, waar Isragl kwam bidden. (...)
Nu begonnen ze met luider stem naar de
Hemel te roepen: Wat vangen we hier-
mee toch aan, waar brengen we hen
heen? Want Uw heiligdom is vertrapt en
ontwijd, Uw priesters treuren en zijn
vernederd» (vgl. I Makk. 3, 45 v.v.)

Wat kunnen wij in een dergelijke tijd
beter doen dan optrekken naar ons
“Mispa”, naar onze kapellen en onze
prachtige kerk in Gerwen, waar het hei-
ligdom is hersteld, waar het Allerheilig-
ste in het tabernakel aanwezig is en met
zorg en liefde door onze priesters door
de tijd en de wereld wordt gedragen en
behoed, en waar vreugde heerst onder
het volk, omdat de ontering der heide-
nen is weggenomen. Want: «In de strijd
hangt de zege niet af van de legersterkte,
maar van de kracht uit de hemel» (I
Makk. 3, 19).

Bronnen: Trouw 11, 19 september, 1 okto-
ber 1996, Nederlands Dagblad, 11-9-1996,
De Volkskrant, 10-9-1996, De Standaard,
18 september 1996, Statistisch Zakboek
1954, uitgave Centraal Bureau voor de Sta-
tistiek, 1954.
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HET EUCHARISTISCH
WONDER
VAN LANCIANO

“HET WOORD IS VLEESGEWORDEN", Joh. 1, 14

Dat heeft twaalfthonderd jaar geleden
waarlijk zichtbaar plaatsgevonden, toen
een Basilianer priester-monnik na de
Consecratie twijfelde aan de onzichtba-
re verandering van de gedaanten van
brood en wijn in Jezus® ware Lichaam
en Bloed door de woorden: “Neemt en
eet hiervan allen. Want dit is mijn
Lichaam.” En op gelijke wijze: “Neemt
en drinkt allen hiernit. Want dit is de
kelk van mijn Bloed, van het nieuw en
eeuwig Verbond, dat voor u en voor ve-
len vergoten zal worden tot vergeving
van de zonden.”

St. Paulus zegt echter: “Wie eet en
drinkt, eet en drinkt zich een oordeel, zo
hij het Lichaam niet naar waarde beoor-
deelt”, I Kor. 11, 29.

In de handen van de priester veran-
derde de hostie plotseling in Vlees en de
wijn in de kelk in Bloed, dat later in vijf
bolletjes van verschillende grootte stol-
de. De monnik droeg de H. Mis in de
Latijnse ritus op met ongedesemd brood.
De aanwezige gelovigen waren de eer-
ste getuigen hiervan. En nd, nu het ge-
loof van velen wankelt, heeft de weten-
schap kunnen vaststellen, dat het Vlees
van de hartspier afkomstig is en dat het
bloed tot dezelfde bloedgroep behoort
als dat van de lijkwade van Turijn!

Aanbidden en danken wij Onze Heer
Jezus Christus voor zijn barmhartigheid,
Hij, die op onze altaren het Kruisoffer
opnieuw tegenwoordig stelt. Meer dan
ooit moeten wij die genade in onze har-
ten laten doordringen en met onze liefde
beantwoorden.

Het is het voornaamste eucharis-
tische wonder dat ooit heeft plaatsge-
vonden. Een H. Hostie die in waarlijk
Vlees verandert en reeds z6 lang zonder
enig conserveringsmiddel bewaard is
gebleven.

Het wonder heeft plaatsgegrepen in
het begin van de 8ste eeuw in een kerkje
te Lanciano, dat aan de HH. Longinus
en Domatius was toegewijd. Vermoede-
lijk ouder dan Rome had dit plaatsje
eerst Ansanum geheten.

Longinus, de Romeinse centurion,
zou hier vandaan gekomen zijn. Ende L
van de lans die Jezus’ zijde doorboorde
werd aan de plaats toegevoegd.

Longinus deed water en bloed uit Je-
zus’ zijde stromen, toen hij met zijn lans
het H. Hart doorstak. Hij was aan één
oog blind, maar door Jezus’ bloed gene-
zen bekeerde hij zich en stierf later als
martelaar (volgens de Bollandisten).

Zijnrelieken worden in Mantua en Chie-
ti vereerd. De lans staat ook afgebeeld
op het stadswapen van Lanciano.

Omstreeks het jaar 700 bedienden de
Basilianer monniken het kerkje van de
HH. Longinus en Domatius. Zij bewaar-
den de kostbare schat 500 jaar lang in
een prachtig ivoren tabernakel. Na hen
kwamen er benedictijnen en conventue-
len, die de huidige kerk en klooster op
de ruines van de oude gebouwen neer-
zetten. Naast de kerk van de H. Longi-
nus zou van oudsher een bron zijn ge-
weest met “Water van de H. Longinus”.
In 1532 werden de resten hiervan terug-
gevonden.

Het eucharistisch wonder werd in
1176 met een akte door paus Alexander
III bevestigd, opnieuw herhaald door
paus Innocentius IV in 1252. Paus Pius
IV verhief het bisdom Lanciano tot
aartsbisdom in 1562.

In 1574 was door mgr. Rodriguez
reeds vastgesteld, dat alle vijf bloedkor-
rels samen evenveel wogen als één en-
kele. In het vlees werden enige fragmen-
ten brood aangetroffen.

In 1713 liet de bisschop het heilig
vlees en bloed ter aanbidding van de ge-
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lovigen in een prachtige monstrans en
kristallen kelk plaatsen. Die kelk zou
nog de originele van het wonder geweest
zijn.

i'.-':l
De H. Hostie heeft in het midden
een vrij groot hiaat.

De H. Hostie is net zo groot als nu
ook gebruikelijk is in de Latijnse Kerk;
zij is lichtbruin van kleur en schijnt
roodachtig door als er een lamp achter
gehouden wordt

De wijn, veranderd in het H. Bloed
van Onze Heer, is samengestold in vijf
oker-bruine bolletjes.

¥, .
» -:Q
AR, 'y

Het. H. Bloed is samengestold in

vijf bolletjes.

In 1887 verleende paus Leo XIII een
volle, altijddurende aflaat aan hen, die
de kerk van het wonder zouden bezoe-
ken gedurende de acht dagen vooraf-
gaande aan het jaarlijkse feest, dat op de
laatste zondag van oktober gevierd
wordt.

Omwille van het belang van de be-
kendheid van het wonder werd Lancia-
no uitgekozen voor het eerste Eucharis-
tische Congres in die streek, in septem-
ber 1921.

Toen na zeven weken regen het land
om Lanciano onder water stond, vroeg
het volk om een processie met de heilige
relicken. Op 9 juli 1868 was men nau-
welijks buiten de kerk gekomen met het
Allerheiligste, of een hevige wind dreef
het wolkendek uiteen!

In onze tijd werd van 18 november
1970 tot 4 maart 1971 een modern we-
tenschappelijk onderzoek ingesteld. Het
werd opgedragen, onder leiding van pro-
fessor Odoardo Linoli, professor in de
anatomie, pathologische histologie,
scheikundige en klinische microscopie
van Arezzo en aan andere geleerden.

De aartsbisschop verbrak de zegels
van het reliekschrijn. Het gewicht van
het bloed was juist hetzelfde als op 17
februari 1574 door aarstbisschop Rodri-
guez was vastgesteld.

De H. Hostie heeft in het midden een
vrij groot hiaat. De randen zijn dikker en
zij wordt steeds dunner naar het midden
toe. Met zekerheid werd vast-
gesteld, dat het een gegroefd
spierweefsel betrof in bun-
dels van verschillende dikte
samengevoegd, die op ver-
scheiden wijze gericht zijn.
De resultaten van het onder-
"a  zoek leiden zonder enige
twijfel tot de vaststelling van
het doorgroefde spierweefsel
van de hartspier.

Wanneer het bloed van
een dode afkomstig zou zijn,
zou het snel door bederf ver-
anderen. En het weefsel van
een geprepareerde mummie
zou er anders uitzien.

Het bloeddiagram beant-
woordt aan pas afgenomen
menselijk bloed.

Vlees en bloed lijken precies op dat
van een levende persoon.

De twee substanties zijn werkelijk
vlees en bloed. Deze zijn van menselij-
ke oorsprong. Vlees en bloed zijn van
dezelfde bloedgroep AB. Geen conser-

veringsmiddel is aangetroffen. De wijze
waarop het stukje vlees uit de myocard-
spier is genomen, zou buitengewone be-
kwaambheid vereisen.

Eén korrel bloed weegt evenveel als
alle vijt tezamen. (De hele Christus is
immers in het kleinste deeltje aanwe-

zigl)

Het wonder van Lanciano is niet al-
leen een bewijs van de werkelijke trans-
substantiatie, maar bovenal een dringen-
de uitnodiging tot herinnering aan het
mysterievolle en eindeloos betekenis-
volle Offer dat Jezus gebracht heeft door
de verlossing van de mens en de beves-
tiging van de hoogste en verhevenste
geestelijke waarheid: GOD.

uit het boekje
van Bruno Sammaciccia

“Ik zal altijd bij u zijn!” Deze woor-
den van Jezus worden vooral bewaar-
heid in de eucharistische ware Tegen-
woordigheid. Het eucharistisch wonder
van Lanziano is een nieuw bewijs hier-
van.

De wetenschap heeft na 1200 jaar
onomstotelijke bewijzen van echtheid
geleverd.

Met grote blijdschap stel ik vast, dat
het heiligdom van Lanciano steeds meer
pelgrims trekt, zelfs uit het buitenland.
Wij wensen vurig, dat de lezing hiervan
het geloof en de liefde voor Jezus onder
de sluier van de heilige gedaanten zal
verlevendigen.”

11 februari 1976.

Leopold,

aarstbisschop van Lanciano
en bisschop van Ortona.

NB. In het jaar 1400 veranderde
in Boxmeer bij een priester, die ook
twijfelde aan de macht van het pries-
terschap, de gedaante van witte wijn
in bloed, dat over de rand van de kelk
heenbruiste op de corporale. De in-
drukwekkende relikwie met het ge-
stolde bloed kan vereerd worden in de
parochiekerk van de karmelieten in
Boxmeer.
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Kerst-Communie

ik weet niet hoe ik zal beginnen
maar U laat het in mij zingen.
mijn priester heeft U weer gebracht,
ik had het niet zo gauw verwacht.

ik vraag U nu, blijf bij mij Heer,
ga niet zo vlug weg, het doet zo zeer,
U zegt nu, Ik ben er altijd!
ik weet het Heiland, het is mijn onvolmaaktheid.

aan mijn bestaan kleeft nog de aarde
en ik weet, dat is zonder waarde.
ik wil mij aan alles onthechten,
want U alleen heeft alle rechten.

het is weer Uw geboortefeest.
het is al bijna 2000 jaar geweest.
in gedachten hou ik U voorzichtig vast,
de H. Maagd, zij lacht.

ik wil kussen Uw kleine voetjes,
mijn Heer en mijn God, heel zoetjes.
hoe onwaardig ik toch ben,
omdat ik U als een grote Koning ken.

maar de goede Vader, of de strenge Koning,
ook in die arme woning,
de stal, de grot,
bent U God.

lieve Jezus, U bent bij mij!
maak me toch van zonde vrij.
ik wil voor U leven dag en nacht,
totdat ik bij U komen mag.

M.F.
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uit het gelijknamige boek van mgr. M. Lefebvre

Hoofdstuk XXIII

De ondermijning van de
Kerk, teweeggebracht
door een concilie.

Al meer dan een eeuw geleden heeft
de grote “ziener”, kanunnik Roca, tot in
bijzonderheden beschreven hoe de sekte
der vrijmetselaars Kerk en pausschap
wil ondermijnen. Mgr. Rudolf Graber
citeert in zijn boek “Athanasius” de wer-
ken van Roca (1830-1893), priester in
1858, ere-kanunnik in 1869. Daarna
geExcommuniceerd, preekte hij de revo-
lutie en kondigde hij de komst van een
synarchie aan. In zijn geschriften spreekt
hij vaak over de “Kerk van de nieuwe
inspiratie”, die volgens hem onder in-
vloed zou staan van het socialisme van
Jezus en zijn Apostelen. Hij voorspelt:
“De nieuwe Kerk, die waarschijnlijk
niets meer kan behouden van de leer en
de oorspronkelijke vorm der oude Kerk,
zal niettemin de zegen en de canonieke
rechtsmacht van Rome krijgen”. Roca
kondigt ook de liturgische hervorming
aan: “De goddelijke eredienst (de litur-
gie, het ceremoniale en het rituele, zoals
die door de voorschriften van de Kerk
van Rome zijn geregeld) zal ten gevolge

van een oecumenisch concilie (...) een
verandering ondergaan waardoor hij, in
overeenstemming met het nieuwe be-
wustzijn en de modermne beschaving, de
eerbiedwaardige eenvoud van de gou-
den eeuw der Apostelen zal terugkrij-

23

gen”.

Roca geeft nauwkeurig aan, welke
de vruchten van het concilie zijn: “Er zal
iets uit voortkomen, dat de wereld ver-
baasd doet staan en haar voor haar Ver-
losser op de knieén doet vallen. Dat
“iets” is het aantonen van de volmaakte
harmonie tussen de ideale eigenschap-
pen van de moderne beschaving en het
ideaal dat door Christus en zijn Evange-
lie gepredikt wordt. Dat “iets” betekent
de bekrachtiging van de Nieuwe Sociale
Orde en het plechtig doopsel van de
moderne beschaving”.

{ R
| R

A =
R -

Anders gezegd: alle waarden van de
zogenaamde liberale cultuur zullen ten-
gevolge van het bedoelde concilie er-
kend en heilig verklaard worden.

Daarna schrijft Roca het volgende
over de paus: “Er is een offer in voorbe-
reiding in de vorm van een plechtige
boetedoening (...). Het pausschap zal
vallen. Het zal sterven onder het gewij-
de mes dat de Vaders van het laatste con-
cilie zullen smeden. De pauselijke Cae-
sar is de hostie, die als offer zal worden
genuttigd”.

We moeten toegeven dat dat alles op
het punt staat te gebeuren zoals Roca het
beschrijft, tenzij Onze Lieve Heer het
belet!

Tenslotte wijst Roca op de nieuwe
priesters die onder de naam “progressie-
ven” zullen verschijnen. Hij spreekt van
het afschaffen van de toog, van priesters
die gaan trouwen ... louter profetieén!

Hoe goed heeft Roca gezien dat een
laatste oecumenisch concilie een beslis-
sende rol zal spelen bij de omverwerping
van de Kerk!

Maar niet alleen de vijanden van de
Kerk hebben de vinger gelegd op de he-
vige beroeringen door een oecumenisch
concilie op een tijdstip dat de liberale
ideeén diep in de Kerk zouden zijn door-
gedrongen.

Op het geheim consistorie van 23
mei 1923, zo vertelt abbé Dulac', infor-
meerde Pius XI bij de kardinalen van de
curie of het wel een juiste stap zou zijn
om in deze tijd een oecumenisch conci-
lie bijeen te roepen. Ze waren met z'n
dertigen (...): Merry del Val, De Lai,
Gasparri, Boggiani, Billot ...

Billot zei: “Wij moeten ons goed rea-
liseren dat er in de schoot van het epis-

Heer red ons, wij vergaan!
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copaat zelf grote meningsverschillen
heersen ... (Die) zouden wel eens aanlei-
ding kunnen geven tot eindeloze discus-
sies.” Boggiani herinnerde aan de mo-
dernistische theorieén waar volgens hem
een deel van de lagere geestelijkheid en
de bisschoppen niet vrij van was. “Die
mentaliteit kan sommige vaders ertoe
brengen om moties in te dienen en me-
thodes voor te stellen die met de katho-
lieke traditie niet te verenigen zijn”. Bil-
lot drukte zich nog duidelijker uit. Hij
vreesde dat het concilie zou worden “ge-
manipuleerd” (sic) door “de ergste vij-
anden van de Kerk, de modernisten, die,
zoals blijkt uit sommige voortekenen,
zich al klaarmaken om in de Kerk een
revolutie te ontketenen, een nieuw
1789”.

Toen Johannes XXIII het vé6r hem
door Pius XII al gekoesterde plan? om
een oecumenisch concilie bijeen te roe-
pen, weer opnam, “liet hij zich”, zo ver-
telt pater Caprile’, “de documenten op
een paar wandelingen in de tuinen van
het Vaticaan voorlezen ...”. Meer niet.
Maar zijn besluit stond vast. Hij verze-
kerde herhaaldelijk dat hij dat genomen
had onder de plotselinge ingeving van
de H. Geest*: “Gehoorzamend aan een
inwendige stem die naar Wij menen van
een hogere macht afkomstig is, hebben
Wij gemeend dat het ogenblik gunstig
was om de katholieke Kerk en heel de
mensheid een nieuw, oecumenisch con-
cilie aan te bieden’”.

Die “inspiratie van de Allerhoogste”,
die “goddelijke aansporing”, zoals hij
het ook nog noemt, kreeg hij op 25 ja-
nuari 1959, toen hij zich klaarmaakte om
in de Sint-Paulus-Buiten-de-Muren te
Rome een plechtigheid te gaan vieren.
En dadelijk na de plechtigheid nam hij
de achttien aanwezige kardinalen erover
in vertrouwen.

Maar was die inspiratie wel echt van
God afkomstig? Dat lijkt twijfelachtig.
Het komt mij voor dat ze een heel ande-
re oorsprong had ...

Wat er ook van zij, een opmerking
van een oude vriend van kardinaal Ron-
calli, de toekomstige Johannes XXIII, is
in dat opzicht verhelderend: bij het ver-
nemen van het overlijden van Pius XII
vertrouwde de oude Dom Lambert
Beauduin, een vriend van Roncalli, aan
pater Bouyer toe: “Als ze Roncalli kie-

AUTONOOM HUIS VAN NEDERLAND

Gerwen:

Maastricht:

Den Haag:

Eerw. Heer E. JACQMIN en Eerw. Heer R. SCHMITT
St. Clemenskerk

Priorij St. Clemens

Heuvel 23, 5674 RR Nuenen
Op zondag 11.30 uur H.Mis.
Maandag en donderdag 18.30 uur H. Mis; op de andere dagen van de week
en op feestdagen: inlichtingen 04 0/283 45 05;

eerste vrijdag van de maand van 16 tot 18.30 uur uitstelling van het
Allerheiligste, 17.30 uur rozenhoed rozenhoedje,18.30 uur H. Mis.
Biechtgelegenheid: voér en na de H. Mis en op aanvraag.

Tel: 040/283 45 05
Fax. 040/283 45 55

Kapel H. Theresia van Lisieux (Bredestraat 2)

Op zondag 8.30 uur Gezongen H. Mis. Inlichtingen 040/283 45 05.
Biechtgelegenheid: v66r de H.Mis en op aanvraag.

Kapel O.L.V. van de Rozenkrans (kerkschip); Calandkade,
tegenover nr. 160, 2521 AA Den Haag Tel. 070/389 65 60

Op zondag 10.30 uur Gezongen H. Mis.

Eerste vrijdag van de maand 19 uur H. Mis met aansluitend H. Uur; eerste
zaterdag van de maand 11 uur H. Mis (Priesterzaterdag), daarna uitstelling
v.h. Allerheiligste en aanbidding tot 16 uur.

Op feestdagen: inlichtingen 040/283 45 05.

Biechtgelegenheid: zondags v66r en na de H. Mis; anders telkens ca. een

half uur voor de H. Mis.

Nijmegen:

Maria-kapel (Berg en Dalseweg 208)

Op zondag 15.30 uur Gezongen H. Mis; eerste zaterdag van de maand
10 uur H. Mis, daarna uitstelling v.h. Allerheiligste.

Voor nadere gegevens bel 024/323 74 86

Biechtgelegenheid: telkens v6or en na de H. Mis.

Voor catechismus, geloofsuur en ziekencommunies: contact opnemen met de priorij.

Lijst met alle priorijen van de Priesterbroederschap St. Pius X (of met die van een bepaald
land) verkrijgbaar St. Clemens Priorij in Gerwen, of bij de Christus Koning Priorij in

Brussel.

zen, zou alles gered zijn. Hij zou in staat
zijn om een concilie bijeen te roepen en
de oecumene te wettigen™.

Abbé Bonneterre laat zien dat Dom
Lambert Beauduin kardinaal Roncalli
goed kende. Hij wist sinds 1958 dat
Roncalli, als die paus werd, van de oe-
cumene een feit zou maken, misschien
wel via een concilie. Maar wie oecume-
ne zegt, zegt ook vrijheid van godsdienst
en liberalisme. De “revolutie van tiara
en koorkap” was geen improvisatie. In
de volgende conferenties zal ik het ver-
loop daarvan op het Ile Vaticaans Coci-
lie voor U proberen te laten herleven.

1 Raymond Dulac, “La collégialité épisco-
pale au Ile concile du Vatican”, Paris, Cedre,
1979, p. 9-10.

2 Frére Michel de 1a Sainte Trinité, “Toute la
vérité sur Fatima”, le 3e secret, blz. 182, 199.
3 Dans son histoire de Vatican IT, vgl. Dulac,
aangchaald werk, blz. 11.

4 Vgl. “Jean XXIII et Vatican I sous les feux
de la pentecéte luciférienne”, in Le Regne
social de Marie, Fatima, janvier-février
1885, blz. 2-3.

5 Bul. “Humanae Salutis™.

6 L. Bouyer, “Dom Lambert Beauduin, un
Homme d’Eglise” Casterman 1964, p. 180-
181, geciteerd door abbé Didier Bonneterre
in “le Mouvement liturgique”, Ed. Fideliter,
1980, p. 119.

14 Informatieblad december 1996 / januari 1997



AUTONOOM HUIS VAN BELGIE EN

Brussel:

R.K. basisschool
(franstalig)

Antwerpen:

Gent:

Namen:

Quiévrain:

LUXEMBURG:

LUXEMBURG

E.H. B. LORBER en E.H. P. de MAILLARD
Christus Koning Priorij

Eendrachtstraat 37, 1050 Brussel Tel. 02 /55000 20
Fax 02 /550 00 29
Op zond. 7.45 uur H. Mis, 9.00 uur Gezongen H. Mis,

10.30 vur Hoogmis; 17.30 uur Vespers en Lof.

Door de week 7.15 uur of 18.30 uur H. Mis; Zaterdag H. Mis 8.00 uur

Donderdag: H. Mis en Heilig Uur om 18.00 uur.

“Notre-Dame de la Sainte-Espérance” (Ecole primaire)
inlichtingen bij de Christus Koning Priorij (zie hierboven)

E.H. J. VERLINDEN en E. H. C. DE BEER
Priorij van het Allerheiligste Sacrament
Hemelstraat 21-23, 2018 Antwerpen Tel. 03 /233 04 49

Fax. 03/23421 69

Op zondag 7.30 uur H. Mis, 10.00 uur Hoogmis;

maandag t/m vrijdag: 18.30 uur H. Mis; zaterdag 11.00 uur,

door de week uitstelling van het Allerheiligste van 17.00 u. tot 18.15 u.,
rozenhoedje om 17.45 uur; op zondag 17.00 uur rozenhoedje voor het
uitgesteld Sacrament

Biechtgelegenheid: Zaterdag van 16.00 tot 17.00 uur, zondag van 9.00 tot
9.45 uur, anders op afspraak.

Sint-Amanduskapel, Kortrijksesteenweg 139, 9000 Gent
Tel. 03 /23304 49

Op zon- en feestdagen 10.00 uur Hoogmis (wijzigingen mogelijk).
Biechtgelegenheid: voor en na de H. Mis.

Saint-Aubain Kapel, Rue Delvaux 10, 5000 Namur. Tel. 02 /550 00 20
Zon- en feestdagen 10.30 uur Gezongen H. Mis (wijzigingen mogelijk).

Carmel du Sacré-Coeur Tel. 065/4579 22

16, rue des Wagnons, 7380 Quiévrain
Aalmoezenier: Eerw. Heer Bruno RAVILLY Tel. 065 /45 81 65
Op zond. 10.15 uur H. Mis. Door de week 8.00 uur H. Mis, zat.7.40 yur.

Inlichtingen voor de uren van de H. Missen bij 02 /550 00 20 of
(352)46 21 19.

Nieuws uit de Priesterbroederschap

Hiernaast mgr. Salvador Lazo, emeritus-bisschop
van San Fernando de la Union op de Filippijnen,
bij de handoplegging tijdens de priesterwijdingen
in Ecéne, op 29 juni j.I. Mgr. Lazo heeft de zijde
van de Priesterbroederschap gekozen in de strijd
om de traditie. Deze keuze heeft de woede
opgewekt van zijn mede-bisschoppen, maar hij
houdt moedig stand. Bidden we, dat nog andere

bisschoppen in de wereld zijn voorbeeld volgen!

Dit jaar zijn er in Ecéne 13 priesters gewijd, in Zaitzkofen 4, in Sydney 1,
in Winona (U.S.A.) 9 en in La Reja (Zuid-Amerika) 1.

Het aantal nieuwe seminaristen bedraagt: in Flavigny 22, plus misschien
5 Libanezen, in Zaitzkofen iets meer dan een dozijn, in de U.S.A. 8 of 9.

BOEKEN:

MLIN OFFER MET JEZUS, (voor
kinderen), Biblica, Brugge, 1963
i A

GOD MIIN VADER, Een cerste
godsdienstboek. door pater Raphagl
Niessner OSB, Hovine,Marquain
1987, 120 bladz. f15

GOD HEEFT M1} GEROEPEN,
Handleiding voor Biecht en
Communie, deor pater Raphaé!
Niessner OSB, Hovine. Marquain,
1985, 120 bladz. 115

CATECHISMUS ten gebruike van al
de bisdommen van Belgié, Mechelen
1954, heruitgave 1987, f 5

NEDERLANDSECATECHISMUS,
voor het bisdom 's Hertogenbosch,
1948, heruitgave 1984

12,50

DE GROOTHEDEN VAN DE H.
AARTSENGEL MICHAEL,
Meditaties ter ere van de hemelse
prins der engelen. door N. Ricei;
Lanaken 1986, 224 bldz. 18

VASTENTUD, door prelaat Robert
Mider, Nuenen, 1988, 48 bldz.
f2

AMBT EN PERSOON VAN SIMON
PETRUS, predicatie door pater Franz
Schmidberger,

Nuenen, 1988, 26 bldz. 2
DE H. MIS, een nuskende schat, door
de H. Leonardus van Porto Maurtio,
Goirle 1989, 36 bladz. f 4

KORTE SAMENVATTING VAN
DE VOORSCHRIFTEN VOOR HET
CHRISTELIJK LEVEN,

door kard. Mercier. 1912, herdruk
Goirle 1989, 24 bladz. f3

LEIDRAAD VOOR DE BIECHT,
voor volwassenen,
Goirle 1989, 34 bladz. f 6

DE THDBOMMEN VAN HET
TWEEDE VATICAANS CONCILIE.
door Pater . Schmidberger.

Goirle, 1990, 30 bladz. f4

ECONE, PRIESTERS VOOR
MORGEN, videocassette, 45 mun.
VHS, Econe 1986 f 80

Alle boeken en de videocassette
verkrijgbaar bij: Stichting St. Jozef,
Heuvel 23, 5674 RR Nuenen (Nederiand).
De prijzen zijn excl. verzendingskosten.
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‘n Sinterklaasgedichtje uit 1919:
De bede van het arme kind.

o Zie, Sinterklaas, voor uw paard heb ik eten :
al korstjes van brood en - bewaard onder ‘t bed - ;
U zal, Sinterklaas, me dees reis niet vergeten,
zie hier ! nu mijn blokskens voor U neergezet.

o, Daal langs de schouwe of kom door het rame,
de ruiten zijn stuk en de deur heeft geen slot.
- Tot heden nog ik kende alleen U bij name...
Vergeet U mij weer nu... dan klaag ik het God ! -

‘t Is Hij, onze Heer, die me dan zal gedenken
en geven, wie weet, waar mijn hartje naar tracht :
de Heere, Hij kan er mij vieugeltjes schenken
en engeltje maken... misschien nog van nacht.

o ‘k Slaap, Sinterklaas, al zoo dicht bij de sterre,
en ik hoor er bij nachte de toren, die slaat ;
Ook ‘t maantje dat kent me van dicht en van verre
Mijn viiering - mijn slaapstee - is ‘t hoogst in de straat.

o Wil, Sinterklaas, me niet langer vergeten,
ik heb er voor U hier mijn blokskens gezet ;
ik spaarde voor ‘t paardje van U... van mijn eten...
en knielend zoo bad ik voor U dit gebed.

Laurens DE WACKER.

De restauratie van het altaar in Gerwen.
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