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Geachte Lezers,

Vader vertrekt vroeg. Hij gaat werken. De kinderen
moeten opstaan. Ze zijn toch al te laat. Even een kop melk en dan
weg. “Tot vanavond, mam!” Moeder ruimt nog even op. Tenslotte
gaat ook zij, “voor een paar uurtjes werken”. In de namiddag komt
ze gehaast terug. In de gauwigheid iets te eten klaar maken. De
kinderen komen uit school terug. In rep en roer. Vader is niet goed
te spreken als hij zich in zijn luie stoel zet om de krant te lezen: hij
had moeilijkheden op zijn werk.

Familieleven 1994. Bijna iedereen kent deze en
soortgelijke situaties. Daarom verheugt men zich op de vakantietijd.
Men is blij bij elkaar te kunnen zijn, samen te kunnen praten en
spelen, gezamenlijk iets te kunnen ondernemen. Tijdens deze
dagen leeft het gezin als gezin. Niet gestoord door de invioeden
van buiten: werk, vrienden, bekenden, verenigingen...

Om u een steun te geven voor de komende vacantietijd,
om een katholieke visie van het gezin te tonen, is voor dit speciale
nummer 96 van het Informatieblad hetthema “gezin en opvoeding”
gekozen. U vindt op de volgende 24 bladzijden interessante
artikelen. Bijvoorbeeld: de toespraak van paus Pius XII tot de
vereniging voor kinderrijke gezinnen. Helder en meeslepend
neemt Pius XII het op voor het gelukkigmakende kinderrijke gezin.
Hij ontsluiert op verrassende wijze de schijnbare tegenwerpingen
tegen deze katholieke instelling. Lisbeth Burger, gedurende

tientallen jaren vroedvrouw, geeft uit haar repertoire een

gefundeerde kijk op lijden en geluk van de familie van de smid. Het
artikel “opvoeding” wil de principes van katholieke opvoeding
aantonen en belichten: eerbied, vertrouwen en liefde. Het gaat
niet om de moeilijke kwesties van de vereiste aanpassing van de
opvoeder aan het kind en van de autoriteit heen. Onder de
verbazingwekkende titel “Een echtgenoot is een bisschop”, vindt
u verder gepubliceerd de hoog interessante preek van de eerw.
heer Carlos Urrutigoity, die zich bij zijn vergelijking van de
echtgenoot met een bisschop uitbundig bedient van gezegden van
kerkvaders en van citaten uit de H. Schrift.

Bij de lezing van deze uiterst interessante en toch dicht
bij de praktijk gehouden bladzijden wens ik u veel leesplezier en

hoop u enkele aanmoedigingen te geven voor een gelukkige en
stichtende vakantietijd,

uw
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Onder de bezoeken die ons hart het
meest verheugen, tellen Wij het uwe,
dierbare zoons en dochters, leiders en
vertegenwoordigers van de Bond voor
het grote Gezin in Rome en Italié. Gij
kentimmers de grote belangstelling die
Wij voor het gezin hebben, en Wij slaan
geen enkele gelegenheid over om de
waardigheid ervan in zijn vele aspecten
aan te tonen, omde plichten die het heeft
aan te geven, in één woord, om het tot
een herkenningspunt te maken in Ons
pastoraal onderricht...

De paus temidden van een gezin!
Komt juist deze plaats hem niet toe? Is
hij immers, in hogere geestelijke zin,
niet de Vader van het menselijke gezin,
dat in Christus en in de Kerk is herbo-
ren? En wordt niet door hem, de plaats-
bekleder van Christus op aarde, het be-
wonderenswaardige plan van de schep-
pende Wijsheid voltooid, die ieder men-
selijk vaderschap bestemd heeft om het
gezin van de uitverkorenen in de hemel
voor te bereiden, waar de drieéne liefde
van God het in een enige en eeuwige
omarming zal omhelzen, door zichzelf
als een erfdeel van gelukzaligheid weg
te schenken?

De grote gezinnen geven immers, zo
duidelijk mogelijk, een drievoudig ge-
tuigenis dat, terwijl hetin de ogen van de
wereld de waarheid van haar leer en de
juistheid van haar handelen bevestigt,
door zijn voorbeeld, tot hun groter voor-
deel op alle andere gezinnen en zelfs op
de burgermaatschappij terugvalt. Daar
waar men herhaaldelijk grote gezinnen
ontmoet zijn ze een bewijs voor:

De fysieke en zedelijke gezondheid
van het christenvolk; het levend geloof
in God en het vertrouwen in een godde-
lijke Voorzienigheid; de vruchtbare en
blijde heiligheid van het katholieke hu-
welijk. Aan ieder van deze drie getuige-
nissen wille we gaarne enkele woorden
wijden.

FYSIEK EN
ZEDELIJK GEZOND

Heersende opvatting

Totde gevaarlijkste afdwalingen van
de verheidenste moderne maatschappij
moet de mening gerekend worden van
hen die de vruchtbaarheid van de huwe-
lijken durven omschrijven als een “‘so-
ciale ziekte”, waarvan de volken die
erdoor getroffen zijn zich met alle mo-
gelijke middelen moeten zien te gene-
zen. Vandaar de propaganda voor de
“rationele geboortebeperking”, nage-
streefd door personen en gemeenschap-
pen, die misschien om andere titels recht
op gezag hebben, maar die, in dit op-
zicht, helaas! zeer veel afkeuring ver-

Toespraak van Z.H. Paus Pius Xl|
tot de Italiaanse Bond voor
het Grote Gezin
op 22 januari 1958.

dienen. Al is het droevig te moeten con-
stateren hoezeer deze leerstellingen en
praktijken, ook onder traditioneel ge-
zonde klassen, zijn verbreid, toch is het
troostend te kunnen vaststellen hoe erin
uw vaderland, zowel op juridisch als op
medisch gebied, verschijnselen en fei-
ten zijn waar te nemen die van een
gezonde reactie getuigen. Zoals bekend
schenkt de, in de Italiaanse Republiek
van kracht zijnde grondwet, om alleen
deze bron aan te halen, in artikel 31, een
“bijzondere aandacht aan de grote ge-
zinnen”, en, van haar kant, richt de steeds
meer heersende opvatting van de Itali-
aanse artsen zich hoe langer hoe meer
tegen de praktijken van de geboortebe-
perking. Ditis echter nog geen reden om
aan te nemen dat het gevaar geweken is
en dat de vooroordelen zijn weggeno-
men die emaar streven het huwelijk en
zijn wetten aan de schuldige zelfzucht
van individu en gemeenschap te onder-

...de bereidheid om blij en dankbaar de onschatbare gaven Gods, die kinderen toch Zijn,
ook wat betreft het aantal dat Hem behaagt, te aanvaarden.
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werpen. in hetbijzonder valteen bepaal-
de pers te betreuren die, van tijd tot tijd,
op dit onderwerp terugkomt met de dui-
delijke bedoeling om de ideeé&n van het
goede volk te vertroebelen en het door
misleidende documentaties, door be-
twistbare enquétes en zelfs door verval-
ste uitspraken van deze of gene geeste-
lijke op een dwaalspoor te brengen. Van
katholieke zijde moet er op worden aan-
gedrongen dat de, op de waarheid steu-
nende, overtuiging wordt verspreid dat
de fysieke en zedelijke gezondheid van
het gezin en de maatschappij alleen be-
waard blijft door de edelmoedige ge-
hoorzaamheid aan de natuurwetten,
d.w.z.aande wetten vande Schepperen,
bovenal, door het heilig respect dat men
dienaangaande in zijn hart koestert.

Ondraaglijke angsten

In deze materie hangt alles af van de
intentie. Men zou nog meer wetten kun-
nen maken en de straffen kunnen ver-
zwaren, men zou met onweerlegbare
bewijzen de dwaasheid van de geboor-
tebeperkingstheorieén en de grote nade-
len die eruit voortkomen kunnen aanto-
nen; maar indien de eerlijke bedoeling
ontbreekt om de Schepper vrij Zijn werk
te kunnen laten voltooien, zal het men-
selijk egoisme steeds nieuwe drogrede-
nen en uitvluchten weten te vinden om,
zomogelijk, het geweten het zwijgen op
teleggen en de misbruiken te laten voort-
duren. Welnu, de waarde van het getui-
genis van ouders van grote gezinnen
bestaat niet alleen in het ronduit afwij-
zen ook door de kracht van de feiten van
jieder compromis tussen de wet van God
en het egoisme van de mens, maar ook in
de bereidheid om blij en dankbaar de
onschatbare gaven Gods, die kinderen
toch zijn, ook wat betreft het aantal dat
Hem behaagt, te aanvaarden. Een derge-
lijke zielsgesteldheid , die de echtgeno-
ten van ondraaglijke angsten en verwij-
ten bevrijdt, biedt volgens het oordeel
van bevoegde artsen, de meest gunstige
psychische voorwaarden voor een ge-
zonde rijping van de speciale vruchten
van het huwelijk, door, bij het ontstaan
zelf van die nieuwe wezens, die moei-
lijkheden en angsten te vermijden die
zowel bij de moeder als bij haar kind
oorzaak zijn van fysieke en psychische
gebreken. Die uvitzonderlijke gevallen
buiten beschouwing latend, waarover
Wij andere keren in de gelegenheid
waren te spreken, is de wet van de natuur
wezenlijk harmonisch en schept, bijge-
volg, geen wanorde en tegenstellingen,
tenzij deze door op z’n minst abnormale
omstandigheden of door de tegenwer-

king van de menselijke wil in haar ont-
wikkeling wordt gehinderd. Geen enke-
le eugenetica werkt beter dan de natuur
en alleen die eugenetica is goed die de
wetten eerbiedigt na ze grondig te heb-
ben bestudeerd, ofschoon men personen
met bepaalde gebreken soms moet ont-
raden een huwelijk te sluiten (vgl. Casti
connubii, 30 dec. 1930; A.A,S,, d. 22,
1930, blz. 565). Trouwens het gezond
verstand van het volk heeft in de grote
gezinnen overal en altijd het teken, het
bewijs en de bron van fysieke gezond-
heid gezien en, van haar kant, vergistde
geschiedenis zich niet, wanneer zij in
het niet nakomen van de huwelijks- en
voortplantingswetten de voornaamste
oorzaak vanhet verval der volkeren ziet.

Verre van een ‘“‘sociale ziekte” te
zijn, zijn de grote gezinnen de waarborg
voor de fysieke en zedelijke gezondheid
vaneen volk. In de gezinnen waar steeds
pasgeboren kinderen in de wiegjes
schreeuwen, bloeien de deugden spon-
taan op, terwijl het kwaad verdwijnt,
weggejaagd door het jonge leven dat
zich vernieuwt als een verfrissende en
herstellende voorjaarswind. Laten de
kleinmoedigen en laffen toch een voor-
beeld aan u nemen; moge het vaderland
uerkentelijkheid enliefde bewijzen voor
de grote offers die u brengt om zijn
burgers te vormen en op te voeden; de
Kerk is u eveneens dankbaar, omdat zij
door u en met u een steeds groter aantal
heilige zielen onder invloed van de hei-

De reeks vreugdevolle pelgrimstochten naar de doopvonten is nog niet be¢indigd, of
die van de vormsels en de eerste communies begint reeds ...

4 informatieblad juni / juli / augustus 1994



ligende werking van de goddelijke Geest
kan stellen.

GELOOFSGETUIGENIS

Doorleefd geloof

In de moderne burgerlijke wereld
geldthet grote gezin over het algemeen,
en niet ten onrechte, als het bewijs van
een doorleefd christelijk geloof, omdat
het egoisme waarover Wij zo juist ge-
sproken hebben als over het grootste
obstakel van de gezinsuitbreiding, al-
leen waarachtig door de hulp van gods-
dienstig-zedelijke beginselen overwon-
nen kan worden. Onlangs nog heeft men
kunnen constateren hoe de zogenaamde
“demografische politiek™ geen opmer-
kelijke resultaten boekt, hetzij omdat
het individuele egoisme, waarvan het
vaak de uitdrukking is, hetzij omdat de
bedoelingen en methoden van die poli-
tiek de waardigheid van het gezin en de
menselijke persoon vernietigen, door
deze haast op een minderwaardig ni-
veau te plaatsen. Alleen het goddelijk en
eeuwig licht van het christendom ver-
lichten verlevendigthet gezin dusdanig,
dathet grote gezin, zowel in de vroegste
als in de latere tijd, dikwijls als syno-
niem met het christelijk gezin werd be-
schouwd. De eerbied voor de goddelijke
wetten heeft het overvloedig leven ge-
schonken; het geloof in God schenkt de
ouders de noodzakelijke kracht om de
offers en ontberingen te aanvaarden die
het opgroeiend kind eist; de christelijke
geestvan liefde waakt overde ordeende
rust en verleent tegelijkertijd, als haalt
hij deze uit de natuur, de intieme gezins-
vreugden zowel aan de ouders, als aan
de kinderen en broers en zusters.

Zichtbaar heiligdom

Ook naar buiten is een goed geor-
dend groot gezin als een zichtbaar hei-
ligdom: het sacrament van het doopsel is
voor zo'n gezin geen uitzonderlijk ge-
beuren, maar hernieuwt herhaaldelijk
deblijdschap en genade van de Heer. De
reeks vreugdevolle pelgrimstochten naar
de doopvonten is nog niet beéindigd, of
die van de vormsels en de eerste com-
munies begint reeds in dezelfde verblin-
dende witheid. Hetkleinste broertje heeft
nauwelijks het witte doopkleed tussen
de dierbaarste levensherinneringen op-
geborgen, of de eerste bruidssluier ont-
vouwt zich als een bloem en verenigt
ouders, kinderen en nieuwe ouders aan

de voet van het altaar. Als een opeenvol-
ging van lentes zullen andere huwelij-
ken, vormsels en eerste communies vol-
gen, die om zo te zeggen de bezoeken
van God en van Zijn genade in het huis-
gezin voortzetten.

Leugen overbevolking

Maar God bezoekt de grote gezinnen
ook door Zijn Voorzienigheid, waarvan
de ouders, vooral de armen onder hen,
openlijk getuigenis afleggen, door al
hun vertrouwen in haar te stellen, wan-
neer zij menselijkerwijze niet meer zou-
den weten wat te doen. Een gegronde
hoop en geen hersenschim! De Voorzie-
nigheid - om Ons in menselijke ideeén
en woorden uit te drukken - is nietin het
bijzonder het geheel van uitzonderlijke
daden van goddelijke goedheid, maar
het normaal resultaat van de harmonié-
rende activiteit van de oneindige wijs-
heid, goedheid en almacht van de Schep-
per. God weigert de middelen om te
kunnen leven niet aan degene die een
beroep op het leven doet. De goddelijke
Meester heeft nadrukkelijk geleerd dat
het “leven meer waard is dan het voed-
sel, en hetlichaam meer dan de kleding”

goddelijke orde iets in de weg gelegd
heeft, of ook, in uitzonderlijke gevallen,
dat hogere bedoelingen die uit Gods
goedheid voortspruiten eraan ten grond-
slag liggen. Maar de Voorzienigheid is
een werkelijkheid, een noodzaak van
God de Schepper. Het lijdt geen twijfel
dat niet de disharmonie of de inertie van
de Voorzienigheid, maar wél de wanor-
de van de mens - in het bijzonder tenge-
volge van zijn egoisme en gierigheid -
oorzaak zijn dat het probleem van de
overbevolking op aarde, ten dele werke-
lijk bestaande, ten dele zonder eden als
een dreigende catastrofe door onze mo-
derne maatschappij geducht, ontstaan is
en nog onopgelost gebleven is. Dank zij
de vooruitgang van de techniek, de ver-
gemakkelijking van het vervoer, met de
nieuwe bronnen van energie waarvan
men nog maar nauwelijks de vruchten is
begonnen te plukken, kan de aarde aan
allen voorspoed beloven die zij nog lan-
ge tijd zal herbergen.

Toekomst

En wat de toekomst betreft, wie kan
voorzien welke andere onverwachte
hulpbronnen er nog op onze planeet

...ouders en kinderen van grote gezinnen, blijft rustig en vastberaden uw vertrouwen stellen

in de goddelijke Voorzienigheid...

(vgl. Mrt. 6, 25). Indien afzonderlijke,
korte en lange episoden het tegendeel
soms schijnen te bewijzen, dan is dit een
teken dat de mens de uitvoering van de

verborgen zijn, en voor welke verrassin-
gen, ook buiten haar, de wonderbaarlij-
ke ontdekkingen van de wetenschap nog
zullen zorgen, en waarmee op het ogen-
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blik nauwelijks een begin is gemaakt?
En wie kan voor de toekomst een natuur-
lijk ritme van voortplanting verzekeren
dathetzelfde is als dat van vandaag? Zou
de tussenkomst van een intrinsieke ma-
tigende wet t.a.v. het ritme van de uit-
breiding onmogelijk zijn? De Voorzie-
nigheid heeft zich het toekomstig lot van
de wereld voorbehouden. Maar het is
een feit van uitzonderlijke betekenis dat
op het ogenblik waarop de wetenschap
datgene ten nutte weet te maken wat de
verleden tijd nog als de vrucht van vuri-
ge verbeelding beschouwde, de angst
van sommigen als gegronde verwach-
tingen van voorspoed in catastrofale
perspectieven omvormt. De overbevol-
kingis daarom geen geldigereden omde
ongeoorloofde praktijken vande geboor-
tecontrole te verbreiden, maar veeleer
het voorwendsel om de gierigheid en het
egoisme goed te praten, hetzij van vol-
keren die in de uitbreiding van anderen
een aanslag op hun eigen politieke hege-
monie en de verlaging van hun levens-
standaard zien, hetzij van individuen, in
het bijzonder de meest gefortuneerden,
die de voorkeur geven aan een veel
rijker genot van aardse goederen, dan
zich te verzekeren van de eer en de
verdienste van het verwekken van nieu-
we levens. Zo komt men ertoe bepaalde
wetten van de Schepper te schenden,
onder voorwendsel dat men de inge-
beelde vergissingen van Zijn Voorzie-
nigheid wil herstellen. Het zou daaren-
tegen veel verstandiger en nuttiger zijn
wanneer de moderne maatschappij er
zich vastberaden en algemener op toe-
legt om haar eigen gedrag te herzien
door de oorzaken van de hongersnood in
de “depressie-gebieden” of overbevolk-
te zOnes weg te nemen, door de modemne
ontdekkingen actiever voor vreedzamer
doeleinden in te schakelen, door een
openlijker politiek van samenwerking
en uitwisseling te volgen, door een eco-
nomie met wijdere horizont en minder
nationalistisch op te bouwen, en vooral
door op de voorstellen van het egoisme
te reageren met liefde en door tegenover
de hebzucht de gerechtigheid concreter
toe te passen. God zal de mensen geen
rekenschap vragen over het lot van de
mensheid in het algemeen, dit is Zijn
zaak, maar wel van ieder van hun daden
die zij in overeenstemming met of tegen
hun geweten in hebben gesteld. Wat u
betreft, ouders en kinderen van grote
gezinnen, blijft rustig en vastberaden
uw vertrouwen stellen in de goddelijke
Voorzienigheid, in de zekerheid dat zij u
op haar beurt dagelijks zal blijven hel-
pen, en, indien dit nodig mocht zijn, u
haar buitengewone tussenkomst, die zo
velen onder u gelukkig ervaren hebben,
zal blijven tonen.

HEILIG HUWELIJK

Huis van vreugde

Nu nog enkele opmerkingen over
het derde punt dat in staat is uw angst
weg te nemen en U meer moed te geven.
De grote gezinnen zijn de prachtigste
gedeelten van de tuin van de Kerk, waar-
in, als op vruchtbare grond, de blijd-
schap bloeit en de heiligheid rijpt. Iede-
re huiselijke haard, ook de meest be-
scheiden, is volgens Gods bedoelingen
een oase van geestelijke vrede. Maar er
zijn grondige verschillen: daar waar het
kindertal dat van één nauwelijks te bo-
ven gaat, draagt die innerlijke vrede, die
een levenswaarde heeft, iets van melan-
cholie en matheid in zich mee, die vrede
is van veel kortere duur, misschien on-
zekerder, vaak verduisterd door angsten
of geheime wroegingen. Anders daaren-
tegen is de sereniteit van geest bij de
ouders die zich door de rijke bloei van
jonge levens omringd zien. De vreugde,
vrucht van Gods overvloedige zegen, uit
zich op duizenderlei manieren in een
vaste en blijvende zekerheid.

“De reden van mijn licfde voor juilie
is deze, dat juilie hart de schat van
de deugd bergt, door het bezit
waarvan je alles helt, door het
verlies waarvan je de ongelukkigste
en rampzeligste van alle schepselen
wordt”. (Dan Bosco)

Op het voorhoofd van die vaders en
moeders, ook al gaan ze onder zorgen
gebukt, is geen spoor te bekennen van
die innerlijke schaduw, een bewijs van
gewetensbezwaren of van de angst voor
eenonherroepelijk terugvalleninde een-
zaamheid. Hun jeugd schijnt nooit op te
houden, zolang de geur van de wiegenin
hun huis hangt, zolang de kamermuren
de heldere stemmen van kinderen en
kleinkinderen weerkaatsen. De vele ver-
moeienissen, de dubbele offers, het at-
zien van kostbare ontspanningsmoge-
lijkheden worden, zelfs hier beneden,
ruimschoots vergoed door de onuitput-
telijke rijkdom van gevoelens endoorde
zoete verwachtingen die hun harten be-
stormen, zonder ze echter te benauwen
of uit te putten. De verwachtingen wor-
den weldra werkelijkheid, op de dag
waarop de oudste dochter moeder haar
hulp komt aanbieden bij de verzorging
van de jongstgeborene, of waarop de
oudste jongen voor de eerste keer stra-
lend met zijn eerste verdienste thuis-
komt. Deze dag zal door de ouders bij-
zonder worden gezegend, want voortaan

zien zij de dreiging wegvallen van een
verlaten oude dag en krijgen ze zeker-
heid dat hun offers worden beloond. De
talrijke kinderen kennen, op hun beurt,
nietde verveling van de eenzaamheid en
de verlegenheid temidden van volwas-
senen te moeten leven. Hun groot aantal
kan weliswaar tot ergerlijke herrie lei-
den en hun gesprekken kunnen, hoewel
van voorbijgaande aard, aanleiding tot
stormachtige ruzie zijn, maar wanneer
deze slechts oppervlakkig en van korte
duur zijn, werken ze krachtig mee aande
karaktervorming. De kinderen van grote
gezinnen worden er als het ware vanzelf
toe gevormd over hun handelingen te
waken en er verantwoordelijk voor te
zijn, om elkaar te waarderen en te hel-
pen, om het hart wijd te openen en edel-
moedig te zijn. Het gezin is voor hen de
kleine wereld waarin zij proeven ne-
men, alvorens de veel lastiger en veelei-
sender wereld daarbuiten tegemoet te
treden.

Roep tot uitverkiezing

Al dit goeds en al deze waarden
krijgen meer vastheid, worden intenser
en vruchtbaarder, wanneer het grote
gezin als grondslag en levensregel de
bovennatuurlijke geest van het Evange-
lie neemt die alles een kenmerk van
spiritualiteit en eeuwigheid verleent. In
die gevallen voegt God aan de gewone
gaven vande Voorzienigheid, zoals blijd-
schap en vrede, vaak, zoals de ervaring
leert, de roep tot nitverkiezing toe, d.w.z.
de roeping tot het priesterschap, tot de
religienze volmaaktheid en zelfs tothei-
ligheid. Meer dan eens, en terecht, heeft
men het voorrecht van grote gezinnen
willen doen uitkomen, n.l. de bakermat
van de heiligen te zijn; o.a. haalt men
dan het gezin aan waaruit de H. Lode-
wijk, koning van Frankrijk, kwam endat
10 kinderen telde; van de H. Catharina
van Siénauviteen gezin van 25; vande H.
Robertus Bellarminus uit een gezin van
12; van de H. Pius X uit een gezin van
10. Iedere roeping is een geheim van de
Voorzienigheid, maar voor wat de ouders
betreft, kan men uit deze feiten conclu-
deren dat hun kindertal geen goede en
volmaakte opvoeding in de weg staat;
dat het aantal, op dit gebied, de kwaliteit
niet schaadt, zowel wat betreft de fysie-
ke als de geestelijke waarden.

Terwijl Wij Gods bescherming over
uw gezinnen en over die van geheel
Itali€ afsmeken, en terwijl Wijdeze nog-
maals onder de hemelse bescherming
vanhetheilig Huisgezin van Jezus, Maria
en Jozef plaatsen, schenken Wij u van
ganser harte Onze vaderlijke apostoli-
sche Zegen.
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Echtgenoat

IS een

Bisschop”

Eén preek voor echigenoten op het feest
van de Heilige Familie

Het feest van vandaag is van recente
oorsprong (1893). Het werd ingesteld
door Leo XIII om de ineenstorting van
het gezinsleven te boven te komen. Dit
oogmerk van onze Moeder de H. Kerk
wordt ons gegeven in de Collecte van de
Mis van vandaag: “O Heer Jezus
Christus, dietoen U onderdanig was aan
Maria en Jozef het gezinsleven gehei-
ligd hebt door onuitsprekelijke deug-
den: zorg dat wij met hun hulp, onder-
richt worden door het voorbeeld van uw
heilige Familie en deelgenoot zullen
worden van hun eeuwig geluk.”

De Kerk zegt vandaag dat het ge-
zinsleven is geheiligd door Onze Lieve
Heer. Het huwelijk is een van de sacra-
menten. Het woord “‘sacrament” bete-
kent “mysterie”. Dus we zeggen dat het
huwelijk een van de “mysteries’ is waar-
door Onze Heer ons heiligt. En daarom
maakt het huwelijk deel uit van het mys-
terie van Christus. Het is een voortzet-
ting van het mysterie van de Menswor-
ding; zoals het lichaam van Onze Lieve
Heer Zijn instrument was om ons te
onderrichten, te heiligen, om ons gena-
de mee te delen, zo is ook het huwelijk
een instrument van Christus dat ons de
genade van God meedeelt.

Hetwoord, vertaald als “heiligen” in
de Collecte is in het Latijn, consecrare.
Hetbetekent “consacreren”, afscheiden,
apart zetten van aardse dingen ten einde
het toe te wijden aan God. Het is heel
wat, te zeggen dat het echtelijk huiselijk
leven “toegewijd” is aan de godheid; dat
ons gewone leven thuis een zeer specia-
le manier van deelhebben aan het god-
delijk leven is. Juist vanwege deze ver-
heffing van ons dagelijks huiselijk leven
tot de heiligheid van God, beschrijft de
Introitus van vandaag ons katholieke
huis metdeze verbazende woorden: “Hoe
liefelijk zijn Uw tenten, o Heer der heer-
scharen! Mijn ziel verlangt en smacht
naar de voorhoven van de Heer” (Psalm
83,2-3).

Onze Moeder de H. Kerk gebruikt
deze woorden ook in de Mis van de
wijding (of “consecratie’”) van een kerk.
Het schijnt dat onze Moeder onze hui-
zen, ons gezinsleven, vergelijkt met het
leven van een tempel. Laat ons in deze
vergelijking aan onze huizen denken als
ware “mini-tempels” van de godheid
van Onze Heer.

1. Als ons huis een tempel is,
moet het een priester hebben

Deze priester is de vader van het
gezin. Dit wordt aangeduid bij St. Pau-
lus als hij zegt: “Het hoofd van iedere
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man is Christus, en het hoofd van de
vrouw is de man, en het hoofd van
Christus 1s God” (I Kor. 11, 3). De H.
Johannes Chrysostomus zei het openlijk
toen hij de mannen van Antiochié en
Konstantinopel toesprak met deze woor-
den: “Verander uw huizen in tempels,
en herhaal er in wat u hebt gehoord en
gezien in de kerk.”

St. Augustinus gaat nog verder als
hij zegt dat de echtgenoot meer is dan
een priester, hij is een bisschop, omdat
hij degene is die de heilige leer zou
moeten onderwijzen. Wij zijn dit idee
van het huwelijksleven kwijtgeraakt. In
tegenstelling tot de opinie van de Kerk,
zien we nu gewoonlijk dat de godsdienst
toevertrouwd is aan de zorg van de
vrouw, niet van de man. Zij is degene die
meestal de catechismus onderwijst, bidt
met de kinderen, die er zorg voor draagt
datiedereen naar de Mis gaat. St. Paulus
en de Kerkvaders zeggen dat het de man
isdie verondersteld wordtde kinderen te
onderwijzen, de gebeden in het gezin te
leiden, en die God vertegenwoordigt in
zijn huis. En het is omdat de mannen
deze taak verwaarlozen dat vrouwen de
noodzaak voelen “het over tenemen” en
het werk te doen dat anders niemand
doet.

We zien dus dat de natuurlijke func-
tie en rol van het hoofd, van de man, in
onze godsdienst thuis verloren is ge-
gaan. Het is het hart - het is de vrouw -
die het werk van onderwijzen, van lei-
den, doet maar het is niet haar functie!
Het hart moet niet het werk van het
hoofd doen!

Zo is godsdienst bijna uitsluitend
iets van hethart geworden. Het enige dat
we in onze huizen houden is een soort
van sentimenteel religieus gevoel.

Dit komt door de nalatigheid van
mannen om het godsdienstig leven van
het gezin te leiden - het hart en de lede-
maten van het gezinslichaam te onder-
wijzen en te verlichten over de gehei-
men van Christus.

Godsdienst is voor iedereen, maar
voor ieder op een verschillende manier
enin verschillende rollen - wij zijn geen
liberalen! De rol van de man is het hoofd
te zijn, het gezin te leiden. De rol van de
vrouwen is te ondersteunen en tederheid
en zoetheid te geven aan de boodschap
van de man. De rol van de kinderen is
duidelijk: te leren. Maar als de jongens
niet zien dat hun vader hen onderrichten
met hen bidt, zullen zij de dingen van
God loslaten “omdat godsdienst voor
vrouwen is”.

2. Als ons huis een tempel is,
moet het niet alleen een priester
hebben, maar zou het een plaats

van gebed moeten zijn,

ennietalleen van “individualistisch”
gebed, zoals dat van de protestanten, die
proberen op eigen gelegenheid de zaken
af te handelen met God. Nee, het huis
zou een plaats van persoonlijk en van
gemeenschappelijk gebed moeten zijn -
vader, moeder en de kinderen.

God zij dank hebben we van het
verleden ditideaal bewaard wanneer we
thuis bijeenkomen om gezamenlijk de
grote feesten van de Kerk te vieren,
zoals Kerstmis en Pasen. Het is jammer
dat we van die viering zo iets als een
zuiver maatschappelijke activiteit heb-
ben gemaakt. We hebben het begrip
verloren om na het vieren van het feest
in de kerk, deze viering in ons tempeltje
te brengen, in de mini-kerk van ons huis.

Wij zouden, bijvoorbeeld, gezamen-
lijk de rozenkrans moeten bidden, sa-
men het ochtend- en avondgebed moe-
ten bidden onder leiding van de man. De
gewoonte van het bidden voor en na de
maaltijd aanhouden, als uitdrukking van
de heiliging van de dagelijkse dingen.
Als ochtend- en avondgebed zouden we
die van onze Moeder de H. Kerk zelf
kunnen gebruiken. Wij kunnen niet ver-
wachten dat zij in alle gevallen in het
Latijn gebeden zullen worden of in hun
geheel. Maar wij zouden, bijvoorbeeld,
een vereenvoudiging en een goede ver-
taling kunnen maken van de Priem en de
Completen. Zoals mgr. Lefebvre zegt,
“Er is geen beter of schoner gebed dan
het gebed van de Kerk.”

3. Als onze huizen tempels zijn,
zouden zij
offerplaatsen moeten zijn.

En indien offerplaats, dan moet er
een slachtoffer zijn. Wie is dit slachtof-
fer? - Teder lid van het gezin. Wij heb-
ben, zelfs onder traditionalisten, dit ver-
keerde Hollywood idee van het huwe-
lijk: “Als je jezelf wilt opofferen, ga
naar het klooster; maar als je wilt genie-
ten, dan moet je trouwen!” En dit is nu
juist niet waar. Het huwelijksleven is
geen “honeymoon” zaak. Het huwelijk
is, zoals we hebben gezegd, een sacra-

ment, en ieder sacrament geeft ons de
genaden die van het Kruis afvloeien, en
alleen van het Kruis. Kiezen voor het
huwelijk is jezelf opofferen als een an-
dere Christus, wetend dat de kruisweg
de enige weg naar de hemel is.

Al deze beschouwingen die wij heb-
ben gehouden met betrekking tot ons
huiselijk leven, worden bevestigd door
het epistel van vandaag, waarin St. Pau-
lus zegt tot de Kolossensen: “Broeders,
wilt als heilige en veelgeliefde nitverko-
renen Gods u toerusten met een medelij-
dend hart, met goedheid en bescheiden-
heid, met zachtmoedigheid en geduld:
elkander verdragend en elkander verge-
vend...” Dus, u ziet dat ons huis werke-
lijk een plaats van zelfopoffering zou
moeten zijn, en hij gaat verder: “Maar
draagt over dat alles heen de liefde, die
de band van de volmaaktheid is”. En
aldus zien we dat we door de zelfopoffe-
ring die liefde vereist, vrede, vreugde en
eenheid verkrijgen in ons gezin. St. Pau-
Ius spreektdan over onze eerste en twee-
de overweging, namelijk, dat onze hui-
zen een plaats zouden moeten zijn waar
de katholieke leer onderwezen en ge-
leerd wordt, en een plaats van gezamen-
lijk gebed: “Moge het woord van Christus
onder u wonen in volle rijkdom, zodat
gij in alle wijsheid elkander onderricht
en vermaant. En zingt dankbaar God
van harte lof in psalmen, hymnen en
geestelijke liederen.” Aldus beschrijft
St. Paulus het gezamenlijk gebed van
het gezin als dat van de liturgie van de
Kerk.

Laat ons daarom dit katholieke en
solide ideaal van gezinsleven toepassen
in onze huizen, en dan zullen we door
onze eigen ervaringen zien hoe waar de
woorden zijn waarmee onze Moeder de
H. Kerk onze huis-tempels beschrijft in
de Introitus: “Hoe liefelijk zijn Uw ten-
ten, o Heer der heerscharen! Mijn ziel
verlangt en smacht naar de voorhoven
van de Heer!”

Preek gehouden in Winona (1991) door de
eerw. heer Carlos Urrutigoity van de Pries-
terbroederschap St. Pius X, nadien ge-
wijd en en nu professor aan het St. Tho-
mas van Aquino seminarie.

uit: The Angelus, febr. 1994.
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De ontwikkelingsgang vande op-
voeding is een gecompliceerd ge-
heel, waaraan verschillende facto-
ren meewerken. Vandaag richt men
zijn opmerkzaamheid vooral op de
invloeden van het leefmilieu. Deze
werken diep in op de mens. In het
leven van eenieder hebben zij een
kenmerkende functie. Maar of men
voor deze invloed het woord “op-
voeding” kan gebruiken valt te be-
twijfelen. Opvoeding wil zeggen: be-
wust naar boven brengen en op-lei-
den, en geenszins: vorming door
blind werkende krachten, die vaak
genoeg een negatieve invloed uitoe-
fenen op de jonge mens.

De vorming van een mens is een
langdurig gebeuren tussen twee perso-
nen, een krachtenspel tussen wordende
en rijpe mens. Hierbij werkt leven in op
leven, geest op geest, persoon op per-
soon, in een wederzijds opwekken, ge-
ven en nemen. In de invloed van de
persoon van de opvoedende op die van
de wordende mens ligt de kern van de
opvoeding.

Het leefmilieu en de gemeenschap,
waarin hetop te voeden kind groot wordt,
beinvloedt dit krachtenspel wezenlijk.
Zijdientdaarom dezelfderichting aan te
houden als de beweging van de opvoe-
der. Tegengestelde of negatief werken-
de realiteiten moeten zo veel mogelijk
uitgeschakeld worden. Een van de groot-
ste kunsten van de opvoeder is, gestalte
te geven aan een gunstig omgevingskli-
maat. De jonge mens zal in deze voor
hem geschikte leefruimte, die door zijn
rijpetegenspeleris gecreéerd, een werk-
zame hulp op zijn levensweg vinden.
Het persoonlijke karakter van de opvoe-
ding vindtinde goed gekozen omgeving
een belangrijke aanvulling.

De levenwekkende kracht voor de
opvoeding gaat uit van de volwassene.
Opvoeding veronderstelt dat hij er in
slaagt het kind op de juiste plek van de
ziel te raken en het aan te zetten tot een
geestelijke beweging. Uiterlijke zaken
ondersteunen werkzaam het begonnen
opvoedingsproces. Alleen het krachten-
spel echter tussen de beide personen,
aanroep en antwoord, spreken en luiste-
ren, vantijpe mens en kind zorgen werk-
zaam voor de geestelijke groei van de
wordende mens.

OPVOEDING

Houding van de opvoeder
- Eerbied
- Vertrouwen
- Liefde

Verlichte aanpassing
-Harten ontsluiten
-Luisteren en beluisteren

Ware autoriteit

HOUDING VAN DE
OPVOEDER

Eerbied

De houding van wie opvoedt wordt
wezenlijk bepaald door zijn visie op zijn
opgave en op degene die aan hem is
toevertrouwd. Ziet hij de laatste als een
schepsel van God en zijn beroep als een
goddelijke opdracht, dan moet zijn hou-
ding bepaald worden door eerbied, ver-
trouwen en liefde.

In de gezonde menselijke natuur
is eerbied als een natuurlijke aanleg
ingeworteld.

Zij blijkt uit de verbazing voor
het schone en grote; zij uit zich in
het tactvolle ontzag voor het verhe-
vene en geheimvolle.

Op de eerste plaats behoort dit affect
van de ziel gericht te zijn op God, het
grootste en meest verhevene van alle
geheimen. De religieuze mens is het
eveneens verschuldigd aan alles wat er
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bestaat, omdat het van goddelijke oor-
sprong is. De filosoof Peter Wust noemt
de eerbied de “meest fijne kracht van de
menselijke ziel”, die geheel zijn doenen
laten moet kenmerken. Na God komt de
grootste eerbied toe aan de mens, de
koning van de schepping. Zelfs de meest
arme en zondige mens blijft zijn aan
God verwante grootheid en waardig-
heid behouden. Wie daarom zijn mede-
mens ziet met het oog van het geloof is
hem eerbied verschuldigd.

Meer nog dan een ander dient de
opvoeder deel te hebben aan de voor-
naamheid, waarmee God tegenover de
zielen staat. Hij buigt zich voor ieder
mens, voor zijn leven, voor zijn origina-
liteit, en voor de bekwaamheden die hij
van God heeft ontvangen. In de omgang
met hem bewaart hij een tactvolle af-
stand en beschouwt discreet de strict
persoonlijke levenssfeer van de ander,
om haar niet te verbreken. Zo wordt de
bejegening tussen mensen een afspiege-
ling van de verhouding met God. Het
kind wordt door de innemende appre-
ciatie getroffen in zijn diepste kern: in
zijn behoefte, gewaardeerd te worden.
Zijn antwoord zal zijn, de wederliefde
en de eerbied voor de rijpe mens die
innerlijk verbindt, en nabijheid en af-
stand tegelijk betekent.

Vertrouwen

Eerbied als waardering van de mens
leidt noodzakelijk tot een houding van
vertrouwen. Te beginnen met het ver-
trouwen van de opvoeder in de jonge
mens. Zodra deze het kind aanneemt
zonder voorbehoud, het respecteert zo-
als het is, het aantoont dat hij gelooft in
het goede dat in zijn ziel, nog wel in
beginsel, aanwezig is, mag hij het posi-
tieve antwoord van de jonge mens ver-
wachten. Deze zal zich graag en open-
hartig aan zijn medemens toevertrou-
wen in de rustige overtuiging, dat bij
zijn grote vriend zijn eigen zaak het
beste is gediend.

Vertrouwen helpt de opgroeiende
vaak uit situaties van innerlijke
verwarring, waarin hij in zijn tijd
van rijpen is blootgesteld.
Onvoorwaardelijk geloof in de
jonge mens en in zijn idealen, geeft
hen de zekerheid en de zelfwaarde-
ring die hij nodig heeft om de berg
naar de rijpe leeftijd te beklimmen,

Het fundament voor het vertrouwen
van de volwassen mens in zijn jonge
beschermeling is de onmogelijkheid, dat
door de zonde het goede in de natuur van

de mens volledig is verstoord. Volgens
de Heilige Thomas streeft iedere mens
onvermijdelijk naar het goede. Hij kan
kiezen tussen verschillende middelen,
hij kan dwalen over wat goed en wat niet
goed is. Maar altijd doet hij wat hem
goed dunkt. Geheel zijn streven is er op
gericht het goede na te jagen totdat hij
het heeft verworven. Hij is vrij de mid-
delen te kiezen en onvrij in zijn keuze
van het doel: het goede! Op geen enkel
ogenblik kan hij het goede niet willen.
Volgens een wet die in zijn natuur is
gelegd zijn het alleen idealen, positiva
dus, die hem leiden.

God treedt daarom de mens tege-
moet met grote verwachtingen. De mens
moet meewerken aan zijn eigen heil en
aan het heil van anderen. Geheel de
schepping heeft de Almachtige gegeven
aande mens, opdathijdeze in Zijn plaats
zou beheren. Bij een hoge mate van
vrijheidis aan de mens dus ookeen hoog-
ste maat van verantwoording opgedra-
gen.

De goede opvoeder weet daarom dat
het zijn opgave is, het verlangen naar het
goede te wekken. Hij weet dat dit ver-
langen vaak zonder schuld begraven ligt
of bedekt is. Hij duidt het falen van zijn
beschermelingen in vele gevallen als
een teken van onzekerheid en hulpe-
loosheid. Spanningen van de ziel en
problemen worden vaak langs uiterst
onrijpe wegen afgereageerd. Geloofs-
en vertrouwenscrisis zijn niet zelden
een bewijs van de radeloosheid van de
wordende mens. Zij vragen omeen hand-
reiking. Het meest werkzame is een ap-
pelaan de edelste van de vermogens van
de jonge ziel.

Vertrouwen helpt de opgroeiende
vaak uit situaties van innerlijke verwar-
ring, waaraan hij in zijn tijd van rijpen is
blootgesteld. Onvoorwaardelijk geloof
in de jonge mens en in zijn idealen geeft
hem de zekerheid en de zelfwaardering
die hij nodog heeft om de berg naar de
rijpe leeftijd te beklimmen.

Echte liefde

De ontwikkeling van de jonge mens
zal echter pas dan tot volle ontplooiing
komen, als eerbied en vertrouwen voort-
komen uit een echte liefde. “Opvoe-
ders”, zei Don Bosco, “zijn beminnen-
den, die nooit ophouden te beminnen”.
Liefde is een oerdrift van de menselijke
ziel. De ondervinding leert ons dat kin-
deren die thuis genieten van een ouder-
liefde, lichamelijk en psychisch gezond
zijn, terwijl anderen vaak psychisch kreu-
pelen worden. In een ziele-arme en lief-
de-arme tijd komt dit bijzonder duide-

lijk aan het licht. Er zijn niet weinig
gevallen van zuigelingen, die vanwege
een tekort aan liefde en geborgenheid
ziek werden en stierven. René Spitz,
leider van een kliniek in Parijs, brengt
zijn ervaringen als volgt onder woor-
den: “De gevolgen zien wij in de steeds
toenemend verwaarloosde toestand van
de jeugd. Het aantal neurosen en psy-
chosen neemt meer en meer toe, evenals
de criminaliteit. Vooral diekinderen zijn
er de dupe van, die lang en intensief
onttrokken zijn aan de liefde van hun
ouders. Het ingeboren recht op warmte
en geborgenheid werd hen onthouden.
Daarmee sloot zich voor hen de deur
naar de menswording, of tenminste de
weg naar de gemeenschap; en de moge-
lijkheden die hun nog resteren zullen
hen alleen maar belasten. Er zijn drie
mogelijkheden die blijven: ze keren de
agressie, die overblijft na het onttrekken
van de liefde, tegen zichzelf. Ze worden
ziek en sterven. In sommige gevallen
redden zij hunlichaam, maar de agressie
drijft hen in de zwakzinnigheid. Slagen
zij er in deze twee noodlotten te ontlo-
pendan worden zij verwaarloosde jonge
mensen, vervuld van haatgevoelens -
aan het eind van hun weg staat de mis-
daad.

“Een tijd van niet beminde
en niet geborgen opgroeiende
kinderen,
zoals onze tegenwoordige tijd,
is altijd een tijd van psychische
ziekten.”

(René Spitz)

Wil men de mens dienen dan is men
hem voor zijn natuurlijk en bovenna-
tuurlijk leven niets meer verschuldigd
dan de liefde en de geborgenheid. De
Schepper zelf ondersteunt allen in deze
belangrijkste opgave, door de gegeven
orde van de dingen. Hierna mag de mens
opgroeien in de kring van een fanilie,
d.w.z. in de schoot van een huiselijke,
welwillende en beminnende omgeving.
Rustig en zeker in de daadkrachtige,
trouw zorgende liefde van de vader, die
alles met vooruitziende blik bestuurt.

10 Informatieblad juni / juli / augustus 1994



Gelukkig in de armen van de onzelf-
zuchtig zich opofferende moeder.

Zich schenkende liefde moet de op-
voeder bezielen, die als opgave heeft de
mens tot God te leiden. Natuurlijke lief-
de is grondslag en voorwaarde voor de
goddelijke liefde. De verdieping van de
éénis onvermijdelijke voorwaarde voor
de andere. Heeft de jonge mens gebor-
genheid gevonden in een hem onzelf-
zuchtig beminnende opvoeder, dan zal
deze liefde werkzaam ingrijpen in zijn
leven. Door het leven en het voorbeeld
van de opvoeder krijgt het leven van de
jonge mens zijn vorming. Hij is in deze
kind-vader, of kind-moeder verhouding
metverstand, gevoel en gemoed aan zijn
opvoeder verbonden en daarom geheel
en al open voor zijn invloed. Woord en
werk van de opvoeder dringen tot in het
diepste van hetkind, in bewustzijn, ja tot
in het onderbewustzijn door. Daarbij
voltrekt zich de mededeling van het le-
ven. De kinderlijke binding van leerling
en leraar bewerkt een ineenvloeien van
de zielen en zorgt voor de geborgenheid
van het kind. Deze geborgenheid is on-
athankelijk van de uiterlijke afstand,
duurt tot over de grenzen van de dood
heen en bepaalt de jonge mens tot op
hoge leeftijd. De opvoedende schenkt
hier aan het kind iets van zichzelf: zijn
denken, voelen, willen cordelen. Ge-
heel derijkdom van zijneigenleven gaat
over op zijn leerling. Er ontstaat een
gelijkklank van harten en neigingen.
Zielshouding, maatstaven, wereldbeeld,
worden door de jonge mens overgeno-
men. En niet slechts theoretisch, maar
met geheel zijn ziel en zijn gemoed. Zo
gebeurt het dat de leerling zijn tegen-
woordige en toekomstige levensvragen
voor een groot gedeelte in de opvoeder
al opgelost vindt. Voor vele problemen
blijft het kind gespaard. Eduard Spran-
ger zegt in deze zin heel juist:

De echte opvoeder beschikt over een
immense volheid van het leven,
die overstroomt naar geheel zijn

omgeving.
Er is in hem een drijfveer
te bespeuren
die naar boven trekt en duwt.

De opvoeder kan er zich dus nooit
mee tevreden stellen, aan anderen de
weg te wijzen, maar om anderen op te
leiden dient hij eerst voor te gaan en aan
zichzelf te weg te bereiden voor zijn
leerlingen. Wil hij leven, ideeén... door-
geven dan moet hij ditleven eerst zelf in
bezit hebben. Als de opvoeder niet een
incarnatie is van wat hij leert en eist, zal
hij nooit opwekken tot verandering en
verbetering.

Opvoeding is dus in de eerste plaats
zelfvorming voor zij tot daadwerkelijke
vorming van de leerling overgaat.

Buitengewone opvoeders hebben
altijd en voornamelijk met behulp van
deze beide middelen opgevoed: liefde
en daadwerkelijk voorbeeld! Peter Lip-
pert brengt het devies van Filippus Neri,
van Don Bosco en van andere heiligen
als volgt onder woorden:

“Slechts minnende mensen,
bij wie men duidelijk hun liefde
aanvoelt,
bij wie de liefde uit ieder
lichaamsgebaar opstraalt,
weten de zielen van andere mensen
te vinden en te raken;
en zonder deze aanraking is er geen
vorming,
geen opvoeding mogelijk.”

VERLICHTE
AANPASSING

De wordende mens verwacht van
zijn opvoeder, bewust of niet, aangeno-
men te worden of te zijn. Aan dit verlan-
gen mag de opvoeder zich niet onttrek-
ken. Hij dient zich dus aan te passen. Op
natuurlijke en vanzelfsprekende wijze
stelt hij zich open voor de neigingen en
interesses van de jonge mens om ze
onzelfzuchtig te dienen. Tegelijkertijd
zieten waardeert hij de wensen van God
en past zich ook aan Hem aan. Hij be-
geeft zich in het spanningsveld van de
verwachting van de mens en de ver-
wachting van God en weet daar een
goddelijk verlichte aanpassing te beoe-
fenen. De goede opvoeder volgt deze
tactick om zichzelf en zijn leerling af te
stemmen op de wil van God. Twee din-
gen heeft hij hiervoor nodig: de kunst
om hethart van de jonge mens te ontslui-
ten en de kunst van het luisteren.

Harten ontsluiten

De ziel van de jonge mens is een
gecompliceerde en delicate aangelegen-
heid. Deze wordt niet zelden door een
ingetogen aard van de jonge mens nog
moeilijker gemaakt. De mens in jonge
jaren heeft het niet gemakkelijk om zich
te uiten. In de jaren van de ontwikkeling
weet hij bovendien vaak zelf niet waar
hij aan toe is. Bovendien ontbreken hem
de woorden om uit te leggen wat er in
hem omgaat. Het is niet wijs, de jonge
mensindeze situatie aan zichzelf overte
laten. De spanningen, die in hem heer-
sen groeien niet zelden uit tot een over-
grote onrust, die hij niet alleen aan kan.
Het gevoel begrepen te worden is de
reddende uitweg voor verkeerde ont-
wikkelingen.

Het ontsluiten van de jonge mens
kan echter gemakkelijk tot de bekoring
worden om in de jonge mens in te drin-
gen. Dat zou absoluut verkeerd zijn! De
opvoeder hoeft zeker niet alles te weten
wat omgaatinde jonge mens. Wezenlijk
is, dat hij de zin van de jeugdcrises kan
duiden en verklaren.

Bij gelegenheid is de opvoeder een
persoonlijk woord aan de jonge
mens verschuldigd.

Een persoonlijk gesprek mag nooit
tegen de wil van de jonge mens iets
uit zijn ziel vitlokken.

Wat in de diepte van zijn hart rust,
moet beschermd en onaangetast
blijven.

De jonge mens dient gespaard te
worden voor het gevoel,
te kijk te staan.

In vele gevallen vinden deze crises
uitleg in het leven en voorbeeld van de
opvoeder zelf. Het gesproken woord al,
zij het persoonlijk, zij het openbaar, kan,
als het treffende uitleg is over de “aar-
dijkskunde van hethart’ vele problemen
ontsluiten en aan de jonge mens verlich-
ting brengen.

Luisteren en beluisteren

Verderis er de kunst die maar weini-
gen kennen: te luisteren naar de mede-
mens, luisteren naar en beluisteren wat
hij zegt.

Onder duizend opvoeders
vindt men misschien één
die het verstaat te luisteren.
Kunnen luisteren veronderstelt veel
onbaatzuchtigheid,
want alleen aan een leegte kan een
ander zijn nood toevertrouwen.
(F. Schottléinder)
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Eindeloos geduldig moet de opvoe-
der de sprekende laten stamelen zonder
zijn interesse terug te trekken. Het moet
een wekkende, bevrijdende interesse
zijn; wekkend wordt zij door het oog,
door de gelaatsuitdrukking en geheel
het gebaren. Bevrijdend werkt het als de
interesse spreekt van louter goedheid en
begrijpende ontvankelijkheid. Het toe-
luisteren wordt een beluisteren als de
opvoeder een hele scala van ondertonen
weet mee te horen. Zij geven hem mel-
ding van onderbewuste emoties, harts-
tochten, verkeerde houdingen, als waar-
devolle inzichten die de opvoeder zorg-
zaam verzwijgt. Zijn luisteren is niet
baatzuchtig, kent geen nieuwsgierigheid,
wil niets dan bevrijden en het gevoel
geven begrepen te worden.

WARE AUTORITEIT

Het ineenvloeien van de zielen van
opvoeder en kind mag niet worden be-
grepen als een gelijkstelling van twee
die feitelijk niet gelijk zijn. De samen-
komst van wordende en rijpe mens is
altijd een samenkomst met een autori-
teit.

Opvoeding
geschiedt in een verhouding
van boven en onder
en heeft noodzakelijk
een autoritatief karakter.
Zij zou krachteloos zijn
als zij niet zou leiden
tot
de ervaring van autoriteit.

Autoriteit is een van God uitgaande,
op de mens overgedragen, macht tot
instandhouding van de door God gewil-
de orde. De Schepper van hemel en
aarde heeft als grondlegger en auteur
van de wereld het onbeperkte grondleg-
gerschap en de onbegrensde autoriteit
over alles wat geschapen is. Hij maakt
echter bij de besturing van de wereld
gebruik van van geest voorziene schep-
selen. Deze begiftigt Hij met bevoegd-
heden en verleent ze een deelname aan
Zijn eigen autoriteit. Wie buigt voor de
dragers van de goddelijke autoriteit buigt
voor God en erkent Zijn opperste majes-
teit. Hierin ligt dan ook de zin van de
menselijke uitoefening van macht: de
mens moet ieren zich te schikken in de
orde die de hele kosmos doortrekt. Van
zijn vroegste kindsheid af zou het kind
deze ordenende macht moeten kunnen
ervaren. Al is het ook naar lichaam en
ziel toegelegd op de orde toch kan het uit
eigen vermogen deze orde niet vatten.
Het daarheen te begeleiden, naar de er-
kenning namelijk van de autoriteit die

een uitvloeisel is van God, is een van de
belangrijke opgaven van de opvoeding.

Of autoriteit wel of niet een rol moet
spelen in de opvoeding is geen open
vraagstuk: zij hoort er wezenlijk bij!
Wat echter zijn de eigenschappen van
echte autoriteit?

Menselijke autoriteit is afkomstig
van de goddelijke. Bestaat dus niet zon-
der dat zij overgedragen wordt van God
op de mens. De menselijke gezaghebber
heeft zijn bevoegdheden daarom niet uit
zichzelf. Hijis plaatsvervanger. Hij staat
in de plaats van God en bedient zich van
die macht, die deze hem heeft geschon-
ken. Zijn autoriteit is een afgeleide auto-
riteit. Vanzelfsprekend moet daarom in
de uitoefening van zijn macht altijd dui-
delijk blijken, dat hij zich bedient van
een autoriteit die van een hogere plaats
komt. Alle willekeur, alle machtlust en
heerszucht is uitgesloten in de echte
autoriteit, want deze is meer opdracht
van God dan middel dat boven anderen
doet staan.

Autoriteit gezien als
goddelijke opdracht
leidt op tot zelfstandigheid.
Zij laat niet aan de leiband lopen
en maakt niet onderdanig,
maar vraagt de gehoorzaamheid
van zelfstandige en vrije mensen.

Tot op een grote hoogte laat zij de
ander vrij in zijn doen en beperkt zich tot
het noodzakelijke. Door de vrijheid die
ingeruimd wordt, door verstandige lei-
ding en controle die gegeven wordt,
wordt de ondergeschikte geleidelijk tot
verantwoording en mondigheid bege-
leid, wat het doel uitmaakt van alle ge-
bruik van autoriteit. Hier wordt veel van
de opvoeder gevraagd. Als hij zijn leer-
ling kent en weet wat hij hem mag toe-
vertrouwen geeft hij steeds meer uit
handen en draagt het aan hem over,
altijd afwegend hem niet te veel, maar
ook niet te weinig te belasten. Hij laat
het vertrouwen dat hij in de jonge mens
heeft blijken, en toch blijft hij het ver-
loop van de dingen opmerkzaam vol-
gen. Zonodig geeft hij steun en grijpt hij
helpend in. Als hij de kunst verstaat te
dirigeren zonder zich op te dringen zal
de jonge mens voor grotere misstappen
gespaard blijven. Met de tijd kan zo de
jonge mens in zekerheid ervaringen op-
doen en rijpen. De autoriteit van de
opvoeder wordt hierdoor niet vermin-
derd, maar vergroot. Net als God hoeft
de opvoeder niet jaloers op zijn eigen
aanzien en macht te letten, maar regeert
hij onder inachtneming van de vrijheid
van de ondergeschikte en weet de vrij-
heid van de ondergeschikte in te passen
in zijn eigen plan.

Dit principe doet de plichten van de
ondergeschikte tot het noodzakelijke
beperken, opdat de ruimte voor de vrij-
heid zo ver mogelijk uitgebreid kan
worden. Dit streven is wederom een
bewijs van de echtheid van het vertrou-
wen, en van de waardering voor de vrij-
heid. Die in zijn geestelijke natuur wor-
telende bekwaamheid om zelf te beslis-
senis een geschenk van de Schepper, dat
als geen ander bezegelt dat de mens
gemaakt is naar beeld en gelijkenis van
God.

Wel kan de mens door mishruik
van zijn vrijheid zijn heil verliezen;
en toch zijn dwang en slavernij
niet de goede weg om hem
voor deze catastrofe te bewaren.
Door gematigde binding
en goede leiding zal de jonge mens
zeKerder tot de
‘vrijheid der kinderen Gods”
geraken dan door de beperking

- door dwang en bevel.

In de opvoeding moet de opvoeder
over de uitgebreide speelruimte van de
vrijheid waken, moet door zijn autoriteit
de jonge mens leiding geven, moet de
geschikte mogelijkheden tot ontplooiing
voor zijn pupil uitkiezen, en hem het vrij
beslissen laten oefenen. Verkeerde be-
slissingen moet hij produktief maken.

Wie het hierboven gezegde opper-
vlakkig bekijkt, krijgt misschien de in-
druk dat hier sprake is van een te “zachte
lijn” in de opvoeding. Het kind schijnt
alles te kunnen, overal rechten te heb-
ben. De uiterlijke uitoefening van de
autoriteit wordt sterk beperkt; daarvoor
echter wordt de eis, dat de opvoeder
voor zich de innerlijke, in zijn eigen
persoonlijkheid gegronde autoriteit ver-
overt, dat hij bij het werk van de opvoe-
ding op de eerste plaats bij zichzelf
begint, des te dringender gesteld. De
opvoeder moet zichzelf het eerst be-
dwingen, zichzelf vormen tot een echte
persoonlijkheid, die precies haar doel
kent, die alle opwellingen van haar hart
krachtig in handen heeft en die met een
onbaatzuchtig oog het goede ziet van het
kind...

Opvoeding vraagt veel meer van de
opvoeder, van ouders, leraren... dan van
dekinderen zelf, want wie opvoedtdient
opgevoed te zijn; wie opgevoed wordt
heeft nog het recht in verschillende din-
gen tekort te schieten.

pater J. Wegner
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Frankrijk is weer een stapje verder
afgedaald naar de barbarij: woensdag 20
april, om 17 uur, hebben de gedeputeer-
den met een belangrijke meerderheid
gestemd voor de drie teksten over de
bio-ethiek, die sinds twee jaar in studie
zijninde twee Nationale Vergaderingen
en die de selectie van embryo’s wetti-
gen. Dat heet heel eenvoudig eugeneti-
ca. Voortaan zal men onder de kleinste
en meest weerloze onder ons kunnen
kiezen, wie als persoon beschouwd zal
worden en wie afgemaakt zal worden.

Natuurlijk, de redacteurs van de par-
lementaire teksten zijn handig en heb-
ben voor enkele waarschuwingen ge-
zorgd. De diagnose, voorafgaand aan de
implantatie van de in vitro bevruchte
embryo’s zal slechts toegestaan worden
als er een grote waarschijnlijkheid be-
staat dat het paar het leven zal schenken
aan een kind met een ernstige ziekte.
Maar wat is een ziekte? Daar bevindt
men zich volop in de subjectiviteit en de
deur is geopend voor alle misbruiken.

De gedeputeerden hebben, evenmin
als de senatoren twee maanden tevoren,
een status van het embryo willen bepa-
len die het recht zou geven tot de be-
scherming van het leven vanaf het mo-
ment van de conceptie. Zij weigeren het,
om niet terug te komen op de “verwor-
venheden” van de “wet” Veil, die de
abortus legaliseert. Derhalve staat niets
meer de prometheische en egoistische
wil van de mens in de weg.

Eugenetica
gelegaliseer
in Frankrijk

Bovendien is de praktijk van het
invriezen van embryo’s algemeen gang-
baar: deze zullen dus vernietigd worden
na verloop van vijfjaar, of eerder als een
van de partners vraagt ze niet langer te
bewaren. Zo zal men met het leven zelf
kunnen manipuleren!

Wat betreft de proeven op het em-
bryo, die zijn zeker alleen toegestaan
voor medische doeleinden, men weet
dat 90% van de embryo’s erbijten gronde
kan gaan. Ongetwijfeld zijn daar enige
belangen van grote wetenschappelijk-
financiéle groepen veilig te stellen. Vanaf
het ogenblik dat er geen moraal meer
bestaat, is het geld de onmiskenbare
meester.

Andere ongehoordheid: zelfs het
begrip gezin wordt genegeerd. De pa-
ren, gehuwd of samenwonend. die hun
toevlucht zullen willen nemen tot de “
medisch ondersteunde voortplanting™
zullen zelfs niet meer een zekere stabili-
teit van gemeenschappelijk leven be-
hoeven aan te tonen. Wat betreft de
kunstmatig verwekte kinderen, geboren
uit een donor, zij zullen hun ware vader
nooit kennen! We gaan naar een wereld
van ontwortelden waarin ieder wezen
niet meer dan een mechanisme zal zijn...

Zullen de nieuwe barbaren voortaan
ongestraftheersen over Frankrijk, oudste
dochter vande Kerk? In deze meimaand,
waarin we het feest vieren van de H.
Jeanne d’Arc die , in een situatie die

menselijk gezien even hopeloos was,
allen heeftherinnerd aan hetbestaan van
eennatuurlijke en bovennatuurlijke orde,
zou men er heel verkeerd aan doen, de
moed op te geven. Reeds onmiddellijk
de morgen na de eugenetische stem-
ming maakten 2500 artsen, in een hele
pagina van “Le Monde”, een getuigenis
bekend als verdedigers van het leven:
“Sommige menselijke wezens zijn geen
personenmeer! Frankrijk - 20 april 1994
- 17 uur. Het leven komt in verzet”. En
deze tekst wordt verduidelijkt door een
verklaring, opgesteld al aan het begin
van de parlementaire discussie, en on-
dertekend door drie grote artsen, onder
wie professor Jerdme Lejeune. Onder
een dergelijk beschermheerschap zal dit
verzet tot het viterste gaan om de laatste
waarden van onze beschaving vrij te
laten. Meer dan ooit moet luidkeels ken-
baar gemaakt worden dat het leven on-
eindig veel meer is dan een “mensen-
recht”, dat het een geschenk van God is,
dat het een bovennatuurlijke doelge-
richtheid heeft en dat de mens die zich
een macht erover aanmatigt zich als
vijand van God gedraagt.

Régis Miandon

Controverses, nr. 75; mei 1994.
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HET
EHEIM VAN HET
PONTIFICAAT

Marc Dem

(Tota Unum

nr. 243, 23 april 1994)
uit Controverses, nr.
75; mei 1994

Aan de 140 kardinalen van de H.
Kerk is een memorandum gezonden door
het Staatssecretariaat. Het moest geheim
blijven en lekken hebben het Italiaanse
persburean “ADN-Kronos™ in staat ge-
steld het te onthullen. Het gaat over het
probleem van het jaar 2000. Men weet
dat de kardinalen op 9 en 10 mei bijeen
zullen komen rond de paus om dit eve-
nement voor te bereiden.

In het Vaticaan heeft men geant-
woord dat het slechts om een werkdocu-
ment gaat, zonder evenwel de echtheid
ervan te betwisten.

Het ontwerp begint met een uitge-
breid “mea culpa * van de Kerk, die een
ernstige zelfkritiek moet uitoefenen als
zij de aanvallen op de rechten van de
persoon en de gewelddadigheden waar-
aan zij zich in de afgelopen eeuwen
heeft schuldig gemaakt de revue laat
passeren: de Inquisitie, Galile, de evan-
gelisatie van de Nieuwe Wereld, met de
vernietiging van de zo prachtige gods-
dienstige tradities van de Indianen, de
godsdienstoorlogen, de brandstapels,de
mohammedanen van Spanje, de veroor-
delingen van ketters, en in de meer na-
bije tijden, het steunen van de fascisti-
sche regimes...

“Hetis veelzeggend, leestmen in het
document, dat de dwangmethoden die
inbreuk maken op de mensenrechten,
later zijn toegepast door de totalitaire
ideologieén van de 20ste eeuw en nogin
gebruik zijn bij de islamitische funda-

mentalisten.” Als menhet goed begrijpt,
zijn Satan, Hitler en de Iraanse ayatol-
lahs hun ideeén wezen halen in de ge-
schiedenis van de Kerk.

Men kan zich moeilijk aan de indruk
onttrekken dat het er daar om gaat de
Kerk van voor het Tweede Vaticaans
Concilie definitief te begraven om weer
van meet af aan te beginnen. Want het
document vervolgt met het plannen van
spectaculaire akties voor dit jubileum.
Er zou ten eerste een super-Assisi zijn:
“Hetjaar 2000 nodigt alle Kerken en alle
christengemeenschappen uit om elkaar
te ontmoeten rondom het mysterie van
de Menswording om gezamenlijk
Christus de redder van de wereld te
loven. Deze ontmoeting in een unieke
gebedsgemeenschap zou een genade
kunnen blijken, waardoor de H. Geest
zelf de tijd van de eenheid van de chris-
tenen bespoedigt.”

Om goed te begrijpen tot waar deze
“gebedsgemeenschap” zal gaan, moet
men weten - wij vernemen hetin hetzelf-
de document - dat Johannes Paulus II
van plan is het martelaarsboek grondig
te herzien om er de door de andere
godsdiensten erkende heiligen in te voe-
ren: orthodox, anglikaans en zelfs pro-
testants!

Allen naar de Sinai!

Erzou vervolgens een grote ontmoe-
ting zijn op de Sinai, met alle “godsdien-
sten van het Boek”. Waarom de Sinai?
omdat die godsdiensten de Tien Gebo-
den, vader Abraham, Mozes erkennen.
Door zich te houden aan de Sinai kan
men elkaar verstaan en samen werken:
“Allen begrijpen dat de mensheid van
vandaag een diepe en radicale vernieu-
wing nodig heeft op moreel gebied, die
wortelt in de Tien Geboden. De atmo-
sfeer van de jaren die ons brengen tot het
Jaar 2000 suggereert de gelegenheid om
zich opnieuw op weg te begeven in de
sporen van Abraham, vader van ons
geloof, met wie niet alleen de christenen
verbonden zijn, maar ook de zonen van

Israél en de mohammedanen.” Deze
vergelijking met het programma van het
Oude testament is een idee dat sedert
enige tijd in zwang is. In september j.1.
hebben wij gewag gemaakt (zie Iota
Unum nr. 213) van de gemeenschappe-
lijke verklaring die in Frankrijk was
getekend door rabbijn Sirat, dr. Bour-
bakeur enmgr. Coste: “Wij joden, chris-
tenen en mohammedanen zijn gelovi-
gen, verenigd in de boodschap van de
Vader der gelovigen... Ook hij heeft
moeten strijden tegen het geweld om het
recht te herstellen.”

De algemene opzet van het pontifi-
caat wordt meer en meer duidelijk, het
document maakt er trouwens geen ge-
heim van: “Het jaar 2000 wordt als een
verklarende sleutel van heel het optre-
den van de Apostolische Stoel tijdens de
twintig jaren die onmiddellijk aan deze
historische datum voorafgaan.” Hetdoel
is de godsdiensten te verenigen om de
vrede te bespoedigen en de moraal te
herstellen.

De voortdurende wederoplevingen
van dit optreden van de Apostolische
Stoel hebben de katholicken reden ge-
geven te trachten te begrijpen waarheen
menhen leidtendeze “verklarende sleu-
tel” (eenvoudiger gezegd: deze sleutel)
lijkt ons duidelijk: wij hebben altijd ge-
constateerd dat Johannes Paulus II zich
weinig interesseert voor de verdraaiing
van het dogma in de katholieke univer-
siteiten, de catechismussen, de werken
van de theologen, dat hij zich daarente-
gen onverzettelijk toonde over de mo-
raal.

De reden is eenvoudig: het oecume-
nisme, voornaamste zoniet enige zorg
van de “Kerk van het Concilie” kan
verwezenlijkt worden rond enkele kwes-
ties van morele orde, terwijl het christe-
lijk dogma een obstakel ervoor is. De
grote wereldgodsdienst is op gang ge-
bracht. Johannes Paulus II zal niet voor-
tijdig aftreden: hij geeft zichzelf tot het
jaar 2000 om definitief van koers te
veranderen.
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Mevrouw

Bisschoppen in brief aan Vaticaan:
“Diakenwijding van vrouwen bestuderen”

Utrecht - Het Vaticaan moet nou eens echt werk gaan
maken van de studie naar de wijding van vrouwen tot
diaken. De Nederlandse bisschoppen hebben het Vaticaan
geschreven daaraan behoefte te hebben.

De bisschoppen schrijven verder dat het de huidige
“permanente diakens” in de kerk nog ontbreekt aan een
duidelijk profiel. Door het toenemende priestertekort
ontpoppen ze zich nogal eens als ‘mini-priesters’, die
zich storten op liturgie en katechese waarbij het specificke
diakonale werk van maatschappelijke dienstverlening
op de achtergrond raakt.

De 51 beroepsdiakens leveren weinig problemen op,
maar het functioneren van de 132 vrijwilligers-diakens
roept bij gelovigen en pastores nog wel eens vraagtekens
op. Voor vele gelovigen en pastores zijn ook de motieven
waarom een diaken de ziekenzalving niet zou kunnen
toedienen, niet erg overtuigend.

Inventarisatie

De Vaticaanse Congregatie voor de Clerus is bezig aan
eeninventarisatie vande ervaringendie de kerkprovincies
in de wereld hebben opgedaan met permanente diakens.
Die zijn er weer in de katholieke kerk sinds het Tweede
Vaticaans Concilie dat het ambt van diaken als zelfs-
tandige functie in ere herstelde. Over het rapport dat de
Nederlandse bisschoppen voor het Vaticaan hebben
opgemaakt, wordt berichtin ‘Een-Twee-Een’, het officiéle
orgaan van de kerkprovincie.

Er zijn twee soorten katholieke diakens: betaalde ofwel
beroeps en onbetaalde diakens die het als vrijwil-
ligerswerk doen. Het principiéle verschil tussen een
pastorale werker en een diaken is, dat de laatste een
echiewijding ontvangt, wat hem ambtelijke bevoegdheden
geeftdie de ongewijde pastorale werker niet kan krijgen.
Gehuwde mannen kunnen diaken gewijd worden, maar
laat een ongehuwde man zich diaken wijden, dan geldt
voor hem de celibaatsplicht. Vrouwen zijn tot nu toe
uitgesloten van de diakenwijding. De Nederlandse
bisschoppen zijn lang niet de enigen die grondig
onderzocht willen zien of dat wel terecht is. Daarover
ligt ook een officieel verzoek van een bisschoppensynode
bij de paus. Maar het Vaticaan heeft er nooit enige haast
mee gehad.

Eindhovens Dagblad, vrijdag 6 mei 1994.

Pastoor

Bisschoppen vragen Rome om nadere studie
van profiel en taak diaken

De Nederlandse bisschoppen hebben het Vaticaan
gevraagd om nadere bestudering van het eigen profiel en
de taken van de diaken. Soms komt het volgens de
bisschoppen voor dat diakens “mini-priesters” zijn, die
veel tijd besteden aan liturgische activiteiten, terwijl het
specifiek ‘diakonale’ werk van maatschappelijk
dienstbetoon naar de achtergrond verdwijnt. Ook hebben
de bisschoppen hun behoefte kenbaar gemaakt “aan
vooruitgang in de studie naar de eventuele wijding van
de vrouw tot diaken™.

De bisschoppen schrijven dit in antwoord op vragen van
de Congregatie voor de Clerus, die werkt aan een
inventarisatie van ervaringen met het permanent diakonaat
in alle kerkprovincies. Zij geven een overzicht van de
stand van zaken met betrekking tot het permanente
diakonaat in Nederland, dat in 1972 officieel weer werd
ingevoerd naeen besluithierover van hettweede Vaticaans
Concilie. Het diakenambt is toegankelijk voor zowel
ongehuwde als gehuwde mannen.

Gehonoreerd en niet-gehonoreerd

Inde Nederlandse kerkprovincie zijn momenteel in totaal
183 diakens actief, van wie 51 gehonoreerd en 132 niet-
gehonoreerd. 168 van de diakens zijn gehuwd. In het
bisdom Roermond werken de meeste diakens: 47. Het
aartsbisdom Utrecht volgt Roermond met 46 diakens op
de voet. De aantallen voor de andere bisdommen zijn:
Den Bosch: 35; Rotterdam: 33; Haarlem: 10; Breda: §;
Groningen: 4. Landelijk zijn 58 kandidaten in opleiding,
van wie de meeste in Den Bosch: 21. In Utrecht zijn het
er 13; in Roermond 12; in Rotterdam 8; in Haarlem 2; in
Groningen | en in Breda 1.

Een Twee Een, jaarg.22, nr.7, 6 mei 1994

Mgr. Aischern O.P.,
bisschop van Linz in Oostenrijk,
heeft onlangs de vrouwen gemachtigd
de “zondagbijeenkomsten zonder priester’”
te leiden en voor die gelegenheid
het kazuife] te dragen (sic).

\
r

Wat betreft kadinaal Groer, aartsbisschop van
Wenen in Qostenrijk, hij staat de vrouwen toe
begrafenissen te verrichten in superplie en
koorkap...

De Oostenrijkse quasi-priesteressen zijn dus
een klasse beter dan de Zwitserse pastorale
assistenten in albe en bijbehorende stool.

PIW
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... en dan?

De katholiek mag zich verheugen over het duidelijke schrijven van onze H. Vader Paus Johannes Paulus II, “Ordinatio
Sacerdotalis”. Duidelijk en in niet mis te verstane termen legt de paus zuiver het katholieke geloof nit: het is onmogelijk vrouwen
tot priester te wijden. Christus heeft mannen beroepen in zijn dienst. Dat is zijn wil. De wil van de goddelijke stichter van de Kerk
dient gevolg gegeven te worden. ledereen moet blij zijn met een dergelijk duidelijk schrijven dat eindigt met de sterke woorden:
opdat dus tedere twijfel die betrekking heeft op deze belangrijke aangelegenheid, die de goddelijke grondwet van de Kerk zelf
betreft, uit de weg geruimd wordt, verklaar ik krachtens mijn opdracht om de broeders te sterken (vgl. Lk. 22, 32) dat de Kerk
helemaal geen opdracht heeft, vrouwen tot priester te wijden, en dat alle gelovigen van de Kerk zich hieraan definitief moeten
houden...”

Enkele dagen tevoren echter heeft paus Johannes Paulus IT toestemming verleend om meisjes toe te laten tot de dienst aan het
altaar. Deze meisjes, die nu misschien nog maar tien jaar ond zijn, zullen over tien jaar twintig worden. De dag breekt aan waarop
de misdienettes even oud of ouder zijn dan de priester, en dat zij al langer dienst doen aan het altaar dan hun pastoor. Zal het dan
nog iemand verbazen als in de praktijk de vraag zich opdringt: “Waarom mag deze of gene vrouw geen priester worden? Heeft
7ij niet meer recht dan deze jonge man?”’

Waarom rijdt men in Rome op dubbel spoor, bereidt men in de praktijk voor, wat men in theorie verwerpt? Volgens welke
maatstaf dient men over het geloof van de paus te oordelen: naar woorden of naar werken?

Wij moeten blij zijn over de moedige en katholieke woorden van de paus, terwijl wij in ons hart de beslissing betreuren, vrouwen
toe te laten tot de dienst aan het altaar. De vrouw aan het altaar is een feit dat zich steeds meer opdringt, de woorden van de paus
echter staan op papier, in gevaar vergeten te worden... en dan?

PIW

Dierbare broeders in het bisschopsambt:

1. De priesterwijding waarmee het door Christus aan zijn apostelen toevertrouwde ambt wordt
overgedragen, om de gelovigen te onderwijzen, te heiligen en te leiden, was in de katholieke Kerk vanaf het
begin witsluitend aan mannen voorbehouden. Aan deze traditie hebben ook de QOosterse Kerken trouw
vastgehouden.

Toen de vraag van de wijding van vrouwen in de anglicaanse gemeenschap ter sprake kwam, was paus
Paulus VIerop bedacht, in trouw aan zijn ambt de apostolische overlevering te beschermen, en evenzeer, met
de bedoeling een nieuw obstakel op de weg naar eenheid van de christenen te vermijden, de anglicaanse
broeders in herinnering te roepen wat het standpunt van de katholieke Kerk inhoudt: *“Zij houdt eraan vast
dat het op principiéle gronden niet toelaatbaar is vrouwen tot de priesterwijding toe te laten. Tot deze gronden
behoren: het voorbeeld van Christus waarvan de Heilige Schrift getuigt, die alleen mannen tot apostelen koos,
de constante praktijk van de Kerk die met de keuze vanuitsluitend mannen Christus navolgde, en haar levende
leraarschap dat standvastig eraan vasthoudt dat de uitsluiting van vrouwen van het priesterambt in
overeenstemming is met Gods plan voor Zijn Kerk. Aangezien de kwestie echter ook onder theologen en in
verscheidene katholieke kringen omstreden was, gaf paus Paulus VI de congregatie voor de Geloofsleer de
opdracht de desbetreffende leer van de Kerk uiteen te zetten en toe te lichten. Dat geschiedde door de
verklaring “Inter Insigniores” waarvan de paus de publicatic gelastte na zijn goedkeuring.

2. De verklaring “Inter Insigniores” herhaalt en verduidelijkt de door paus Paulus VI gegeven reden
voor dit leersttuk, waarbij zij concludeert, dat de Kerk zichzelf niet bevoegd acht om “vrouwen tot de
priesterwijding toe te laten”.

Aan zulke fundamentele redenen voegt het document nog theologische redenen toe, die de gepastheid
van die goddelijke beschikking voor de kerk verklaren, en het toont duidelijk aan, dat Christus” handelen niet
berustte op tijdgebonden sociologische of culturele motieven. Paus Paulus VI zette nog eens uiteen, dat “de
ware reden daarin gelegen is, dat Christus het zo heeft vastgelegd, toen hij de Kerk met haar richtlijnen en
theologische antropologie gestalte gaf, die vervolgens de traditie van de Kerk steeds heeft nagevolgd”. In de
apostolische brief “Mulieris dignitatem” schreef ik zelf met betrekking hiertoe: “Toen Christus alleen
mannen tot het apostolaat opriep, deed hij dat volledig vrij en onafhankelijk. Hij deed het met dezelfde
vrijheid, waarmee hij in zijn hele gedrag de waardigheid en de roeping van de vrouw benadrukte, zonader
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zich iets aan te trekken van de heersende gewoonten en de door wetgeving uit die tijd aanvaarde traditie”.

Inderdaad zeggen de evangelién en de Handelingen van de Apostelen, dat deze apostolische roeping
plaatsvond volgens Gods eeuwige plan” Christus koos uit wie hij wilde (vgl. Mc. 3, 13-14; Joh. 6, 70) en hij
deed dat tezamen met de Vader, “door de heilige Geest” (Apg. 1, 2), nadat hij de nacht in gebed had
doorgebracht (Lc. 6, 12). Daarom heeft de Kerk bij de toelating tot het priesterambt steeds de handelwijze
als vaststaande norm genomen, die de Heer zelf ten voorbeeld heeft gesteld bij de uitverkiezing van twaalf
mannen, die hij tot fundament van zijn Kerk maakte. (vgl. Openb. 21, 14). De apostelen namen niet alleen
een functie over, die tot dan toe door willekeurig welk lid van de Kerk had kunnen worden uitgeoefend, nee,
ze werden op een bijzondere wijze en ten diepste verbonden met de zending van het Vleesgeworden Woord
zelf (Mt. 10,; 1,7-8; 28, 16-20; Mc. 3, 13-15; 16, 14-15). De apostelen deden hetzelfde toen zij medewerkers
kozen, die hen weer moesten opvolgen in hun ambt. In deze keuze waren ook diegenen opgenomen, die doer
detijden vande geschiedenis van de Kerk heen de zending van de apostelen moesten voortzetten om Christus,
de Heer en Verlosser te vertegenwoordigen.

3. Verder blijkt uit het feit dat Maria, de Moeder van God en van de Kerk, niet de eigenlijke
zendingsopdracht van de apostelen heeft gekregen en ook niet het priesterambt, overduidelijk dat het niet
toelaten van de vrouw tot de priesterwijding geen vermindering van haar waardigheid en geen discriminatie
jegens haar kan betekenen. Het niet toelaten van de vrouw tot het priesterambt geschiedt vanuit de trouwe
inachtneming van een besluit, dat aan de wijsheid van de Heer van het Heelal moet worden toegeschreven.

Ook al zijn de tegenwoordigheid en de rol van de vrouw in het leven en in de zending van de Kerk niet
verbonden met het priesterambt, dan nog blijven zij onmisbaar en onvervangbaar. Zoals duidelijk werd uit
de verklaring Inter Insigniores, wenst de H. Moederkerk, “dat de christelijke vrouwen zich van de grootheid
van hun zending ten volle bewust worden: hun taak is vandaag de dag van het grootste belang zowel voor de
vernieuwing en vermenselijking van de samenleving als om de gelovigen het ware gelaat van de Kerk
opnieuw te doen ontdekken™.

Het Nieuwe Testament en de gehele kerkgeschiedenis laten uitputtend de aanwezigheid van de vrouw
in de Kerk zien, als ware leerlingen en getuigen van Christus in het gezin en in het burgerlijk beroep, of in
volkomen toewijding aan de dienst voor God en het evangelie. “Inderdaad heeft de Kerk, doordat zij opkwam
voor de waardigheid van de vrouw en haar roeping verering en dankbaarheid jegens haar tot uitdrukking
gebracht, die - in trouw aan het evangelie - in alle tijden aan de apostolische zending van het hele Volk Gods
hebben deelgenomen. Bedoeld worden de heilige martelaressen, maagden en moeders, die moedig getuigden
van hun geloot en, doordat zij hun kinderen opvoedden in de geest van het evangelie, het geloof en de traditie
van de Kerk hebben doorgegeven.”

Aan de andere kant 1s de hi€rarchische structuur van de Kerk helemaal ingesteld op de heiligheid van
de gelovigen. Daarom roept de verklaring Inter Insigniores in herinnering, dat “het enige hogere charisma,
dat met alle hartstocht nagestreefd mag en moet worden, is de liefde (vgl. I Kor. 12-13). De grootsten in de
hemel zijn niet de ambtsdragers maar de heiligen.”

4. Ofschoon de leer betreffende het alleen aan mannen voorbehouden priesterschap zowel door de
constante en alomvattende leer van de Kerk is bewaard, alsook door het Leergezag in documenten uit de
Jongste tijd consequent voorgehouden is, houdt men deze leer in onze tijd toch op verschillende plaatsen voor
discutabel. Ook zegt men wel, dat het niet toelaten van de vrouw tot het priesterambt door de Kerk, slechts
een disciplinaire betekenis heeft.

Opdat dus 1edere twijfel die betrekking heeft op deze belangrijke aangelegenheid, die de goddelijke
grondwet van de Kerk zelf betreft, uit de weg geruimd wordt, verklaar ik krachtens mijn opdracht om de
broeders te sterken (vgl. Le. 22, 32) dat de Kerk helemaal geen volmacht heeft, vrouwen tot priester te wijden,
endatalle gelovigen van de Kerk zich hieraan definitief moeten houden. Terwijlik over U, vereerde Broeders,
enover hethele christenvolk de blijvende goddelijke bijstand afsmeek, verleen ik allen de apostolische zegen.

Uit het Vaticaan, 22 mei, Pinksteren 1994, in het zestiende jaar van mijn pontificaat.

/«m»meZ
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ZONDAG
5 JUNI 1994

Sacramentsprocessie
in Gerwen

Na de Hoogmis trok onze
processie voor het eerst door
i de straten van het dorp.

Bidden en zingen bij het
eerste rustaltaar.
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De bruidjes mochten de weg
voor Onze Lieve Heer met
bloemen bestrooien,
en daarna wel even zitten bij
het tweede rustaltaar.

Nogmaals wordt de zegen met het Allerheiligste gegeven, en de
processie keert terug naar de kerk, waar het sluitingslof plaats heeft.

Vol dankbaarheid zien we terug op deze Sacramentsdag, in de hoop
dat we volgend jaar weer in processie door Gerwen mogen gaan, en
dan met nog meer deelnemers.
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Hoe de smid
Zijn vrouw

verdedigt

/

Aan het eind van het dorp, gelegen
bij de boshoeve, staatde smederij. Het is
hetlaatste huis. Maar niethet minste. De
smid, die tevens een beetje landbouw
bedrijft, heeft een goede zaak., vooral
omdat hij ook voor de fabriek werkt. In
een groot bedrijf is altijd wel iets te
doen. Onlangs heeft hij naast de smede-
rijnog een stuk aangebouwd met onder-
delen voor auto’s en heeft zich een be-
diende aangeschaft, die op dat gebied
speciaal ingewerkt is. Hij is een bekwa-
me man. Jammer genoeg echter ook zo
door en door hard en potig als voor zijn
werk nodig is. Zijn vrouw vergaat het
niet beter dan zijn aambeeld. De vijf
kinderen kruipen schuw weg in alle hoe-
ken als vader uit de smederij komt, dur-
ven nauwelijks adem te halen, laat staan
hardop te praten. Anders zou er dadelijk
een “donders” tussenbeide kunnen ko-
men, dat de vonken er af spatten. In de
handen van vader terechtkomen is een
hoogst onplezierige zaak. Dat weet zelfs
detweejarige Jacobal. Alshet vadernog
lang geen ernst is, zijn er al zwarte
plekken en blauwgroene vlekken, waar
zijn handen toegrijpen.

Zijn vrouw past niet bij hem. Niet
alleen uiterliyjk gezien is zij met haar
smalle tere wezen het tegendeel van zijn
robuuste verschijning. Ookinnerlijk zijn
bij haar de snaren zo teer en fijn gespan-
nen, dathet allemaal in de meest schrille
disharmonieén opklinkt, als zijn harde
vuist erin grijpt. Helaas gebeurt dat zeer
vaak. Voor de vrouw was het huwelijk

een ononderbroken bittere ontgooche-
ling. Al haar schuwe hopen en tere ver-
wachten lag al na de eerste nacht ver-
splinterd. “Het verging mij als een kind,
dat met hete handjes naar de blinkende
ballen in de kerstboom grijpt en naar de
brandende lichtjes. Wat een hopen en
geluksverwachten, en in het volgende
ogenblik niets dan scherven, - uitge-
doofd licht en verbrande handen.” Zo
heeft zij zelfs eens tegen mij geklaagd.
‘En nu ligt het leven zo grijs en dood
voor me... alleen de kinderen zijn nog
een beetje licht en vreugde. De arme
kinderen, die ik heimelijk altijd moet
troosten over vaders hardheid...” Juist is
er weer zo ' n kindje op komst, het zesde.
De moeder klaagt en schreit al lang niet
meer over haarlot. Zij is heel stil gewor-
den onder de onontkoombaarheid van
haar kruis. In haar ziel is geen plaats
meer voor ook maar een vonkje vreug-
de. Tevergeefs probeertde trouwe dienst-
bode haar levensmoed wakker te hou-
den, omdat zij toch zo onontbeerlijk is
voor de kinderen. Rust... slechts één
keer rust... dat is alles wat nog in haar
weerklinkt. Was het een vermoeden van
hetgeen zou komen, dat al op haar ziel
lag... Achtdagen na de geboorte ging zij
onverhoopt de eeuwige rust binnen. Een
hartzwakte had een eind gemaakt aan
haarleven. Zes kleine kinderen, van wie
de oudste tien jaar telde en de kleinste
acht dagen, bleven als wezen achter.
Met de moeder was het laatste en enige
licht in hun leven uvitgedoofd. Hard en
koud en harteloos was alles, wat nog
rondom hen heen overbleef...

Maar nee, één trouwe ziel was daar,
die zich over hen ontfermde, de dienst-
bode. Met een ontroerende vanzelfspre-
kendheid trad de eenvoudige, beschei-
den ziel de kinderen tegemoet in de
plaats van de moeder. Zij kwamen niet
alleen niets tekort, ze leerden zelfs weer
lachen. Want de dienstbode nam het
leven niet zo zwaar als de vrouw het had
genomen. Zij had een andere aard en
kon beter een flinke stomp verdragen.
Zij hoefde zich ook minder te laten wel-
gevallen - juist omdat zij niet de vrouw
was - en stompte van tijd tot tijd terug.
Zijhad de zo bittere ontgoocheling en de
liefde niet meegemaakt, nam de potig-
heid van de smid op dekoop toe, zoals ze
nu eenmaal was.

Na een half jaar echter zei de goede
Emma tegen mij: “Het gaat in Gods
naam niet langer. Ik kan niet meer in
huis blijven - de smid heeft andere ge-
dachten. Dus moet ik met de eerste van
de maand m’n biezen pakken. Als de
kinderen er maar niet waren... maar ik
heb zo metde arme schatjes te doen. Hoe
zal het dan weer met hen gaan?’

Het afscheid van de kinderen viel
haar zo zwaar dat zij het zelfs niet over
haar hart kon verkrijgen, het hun te zeg-
gen. De twaalf handjes, die hielden zo
vast... Dus liepen de arme smidskinde-
ren drie dagen lang in het plaatsje rond
enzochten naar hun Emma, totze begre-
pen dat zij niet meer kwam. Nu voelden
zij zich pas werkelijk verlaten. En het
ging zoals wij het gevreesd hadden. Geen
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dienstbode bleef langer dan vier weken
in huis. De smid werd in zijn narigheid
steeds lomper en gewelddadiger. Wel-
dra wist hij helemaal niemand meer te
krijgen. De kinderen werden haveloos
en verwaarloosden erger dan zwervers-
kinderen, zodat de districts maatschap-
pelijk werkster zich gedwongen zag, in
te grijpen.

Toen gingen de smid toch de ogen
een beetje open. Het was helemaal niet
zo dat hem dat om het even geweest zou
zijn. Ennu vermande hij zich en deed het
enig verstandige in zijn omstandighe-
den: hij reed naar Emma en vroeg haar,
zijn vrouw te worden. Om Gods barm-
hartigheids wil - om de kinderen. Hij
waseenlompe vlegel, dat
wisthij wel. Maar zij had-
den het toch altijd goed
kunnen vinden, en zij
wist hoe men hem ne-
men moest. Dat had zij
tenminste vroeger gewet-
een. En wanneer er nog
meer kinderen zouden
komen, zou hij zeker
geen onderscheid willen
maken... was ook wel in
staat, nog een half dozijn
te onderhouden, als dat
moest... Dus daarvoor
hoefde ze geen angst te
hebben, hij wilde alleeen
maar een goed huwelijk...
Al was hij dan ook zo
grof alszijnambacht, een
slechte kerel was hij toch
niet...

Twaalf handjes zag Emma smekend
naar zich uitgestrekt. Twaalf treurige
kinderogen moesten weer oplichten in
het geluk van de moederliefde, zes men-
senzielen bewaard worden voor de ver-
paupering... voor de ondergang mis-
schien... zes kinderen opgevoed worden
tot flinke mensen... Ze stemde toe, om
de kinderen. Ze kon het niet over haar
hart verkrijgen, hen in de ellende te
laten. Illusies maakte zij zich niet. Dat
heeft ze mij gezegd. Ze wist dat het met
de man soms hard strijden zou worden,
dat ook zij dikwijls, heel dikwijls op de
tanden zou moeten bijten, ondanks haar
andere aard. Al zei zij ook: “Op een
grove kwast heeft men een scherpe bei-
tel nodig! Stompt hij, dan stomp ik te-
rug...”, zij wist heel goed, dat dat in het
huwelijk uiteindelijk niet zo eenvoudig
is. Dat juist in de meest intieme betrek-
kingen van de echtgenoten tot elkaar, de
vrouw machteloos is tegen ruwheden
van de man, dat zij ook verder met het
oog op de kinderen veel zou moeten
slikken, zonder terug te stompen, om de

achting van de kinderen voor de vader te
bewaren en zijn gezag niet te ondermij-
nen.

Na drie weken werd de bruiloft al
gevierd. De kinderen, tot en met de
tweejarige Jacobraakten uitgelaten, toen
zij hoorden, dat “hun Emma” weer bij
hen zou komen. Ik had het op me geno-
men, hen klaar te maken voor de recep-
tie en naar het station te brengen. Toen
viel het me de laatste dagen op, dat de
twee grotere meisjes, de negenjarige Lina
en de zevenjarige Lotte, anders waren
dan anders. Schuw en bedrukt, angstig...
de vreugde scheen al weggevaagd. Wat
was er nu gebeurd? We hadden de kin-
deren een versje geleerd voor de recep-

. A viﬁ'& 1

tie, beantwoordend aan hun gemoeds-
stemming, gericht tot hun lieve Emma,
die nu weer bij hen kwam. Daarin stond
niets van een nieuwe moeder. “Dat zal
vanzelf volgen uit de verhouding van de
kinderen tot haar’, zei de hoofdonder-
wijzer. “Waarom hen van tevoren met
nieuwe begrippen wantrouwig maken?
De lietde zal hen spoedig leren moeder
te zeggen tegen Emma...” Als ik nu de
meisjes het vers nog eens wil laten her-
halen, mokt Lina: “Het is helemaal niet
meer onze Emma, die komt... maar een
stiefmoeder... die ranselt ons nu ook af ...
alle mensen zeggen het... ik kan haar
helemaal niet meer uitstaan...” Voor ik
me van deze verrassing hersteld had,
vlijde de elfjarige Frits zich tegen mij
aan: “Gelt, dat is allemaal niet waar, he?
Emma blijft onze Emma - ook al wordt
ze vaders vrouw - daarom is ze dan toch
niet boos op ons...”

Natuurlijk de lieve buren! Bijna het
halve dorp had eraan meegewerkt de
kinderen zo zonder enige grond tegen de
nieuwe moeder op te stoken. Nu merkte
ik het. Sedert dagen was het een voort-

durende dreiging geworden. “Wacht
maar, als de stiefmoeder komt, dan zal
het jullie wel vergaan, zo rond te zwer-
ven!”

“Jullie stiefmoeder zal jullie wel kort
houden. Dan krijg je meer slaag dan
eten...”

De onverantwoordelijke en geheel
ongegronde stellingname van de buren
tegen de stiefmoeder bleef ook, toen de
bruiloft voorbij was. Emma had het
zwaar te verduren. Van alle kanten werd
zij wantrouwend bekeken, ieder voelde
zich gerechtigd zich met de stiefmoeder
te bemoeien, de kinderen voortdurend
op te stoken. Iedere - bij de half verwil-
derde kinderen -nog zo noodzakelijke
opvoedingsmaatregel
werd dadelijk als stief-
moederlijke onderdruk-
king en slechte behande-
ling rondgeschreeuwd en
door anderen ook zo aan-
geduid tegen de kinderen
zelf. Erkwamen zelfs ano-
nieme aanwijzingen bin-
nen bij de raad van kin-
derbescherming.  Of-
schoon de kinderen het
nooit zo goed hadden ge-
had als nu, ofschoon een
echte moeder niet beter
voor hen had kunnen zijn.
Toen op een dag bekend
werd, datEmmaeen kind-
jeverwachtte, bereikte het
gestook zijn hoogtepunt.
Men schaamde zich ook
nu niet, de kinderen er in te betrekken.
“Nu zullen jullie pas zien hoe het wordt...
als zij nu eigen kinderen krijgt...”

De arme moeder weende bitter bij
mij. Zo ernstig had zij toch niet gedacht
datde zaak zou zijn. “Als de anderen ons
nu maar met rust lieten en zich met hun
eigen zaken bemoeiden! Het zou alle-
maal zoliefen goed geweest zijn bij ons.
En nu maken zij een opvoeding van de
kinderen direct onmogelijk, doordat zij
steeds opstoken... het kan zo niet meer
doorgaan...”

“Wat zegt uw man dan daarvan?”

“Ik geloof, dat die het helemaal niet
merkt. Die is blij als hij rust en orde in
huis heeft... z{jn gemoed wordt niet zo
snel aangegrepen door iets.”

Toen heb ik de smid eens op de
hoogte gebracht. Dat heeft hem dan toch
aangegrepen. In de smederij lagen sinds
drie weken drie kinderen ziek met rood-
vonk, en Emma verpleegde hen dag en
nacht met een liefde en trouw, die ook de
vader niet ontgaan was. Die was niet
verrast. “Zo, daar komt het eruit! Ik heb
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soms al gedacht, wat willen de mensen
toch, als ze daar zo zitten te kletsen... ik
moest ook opletten om Emma.

Ben ook bijna jaloers geworden
erom... Er moet er nog eens een z’n bek
opendoen tegen me...”

Een paar dagen later zaten de man-
nenin “‘t Hert”. Men sprak over deze en
gene, en de hoofdonderwijzer zei: “Je
hebt een lot uit de loterij getrokken,
smid. Je kinderen zijn heel andere men-
sen geworden. Als je ze nu in de school
ziet zitten - tegenover vroeger! Het is
een ware vreugde, hoe ze ontdooid zijn
en vooruitkomen.”

“Het is toch hun stiefmoeder - en als
ernuooknogeen eigenkind komt...” De
vals sprekende was nauwelijks aange-
vangen met zijn opmerking, of daar had
de smid hem ook al bij de kraag gegre-
pen, schudde hem heen en weer, zodat
hem al zijn zonden te binnen schoten...
hield hem zijn mokervuist onder de
neus...

"Idioten! Als er in het dorp nog een-
maal een z’n bek open doet tegen mijn
vrouw.. hij zal al zijn kiezen in één keer
inslikken, zo waar als ik Max heet! Nu
heb ik genoeg van die stiefmoeder! En
alle vrouwenbekken vergaat het niet
beter... er moet er maar een onder m’n
handen komen! Als jullie vrouwen half
zulke goede moeders waren als mijn
Emma voor haar stiefkinderen is, dan
zouden ze geen tijd hebben voor zulke
leugenachtige roddelpraatjes... Ga nu
maar naar huis en vertel het hun.” En hij
gooide de een na de ander het café uit,
zover zij er nog niet de voorkeur aan
gegeven hadden, alleen te verdwijnen.
Toen ging hij met de hoofdonderwijzer
naar huis. “Zo, nu weten ze, waar ze aan
toe zijn! Ergert me al dagenlang...”

Niemand durfde meer aan de familie
van de smid te komen. Heimelijk, heel
stiekem lette men nog wel op... keek met
argusogen... en vond toch niets. De kiei-
ne kwam. De broertjes en zusjes waren
er blij mee en zorgden er zorgzaam en
trouw voor. Ook Frits moest soms kin-
dermeisje zijn, hoewel hij sinds Pasenin
de stad op de kweekschool ging. - Na-
tuurlijk, omdat hij het stiefkind is, dach-
ten de lieve dorpsbewoners. Zij waag-
den hetniet meer het te zeggen. Maar de
moeder zei: “Ook de jongen moet het
leren, met zo’n kleine om te gaan en er
zorgzaam op te letten. Hij moet er bij-
tijds aan wennen, met broederlijke op-
merkzaambheid voor zijn zusje te zorgen.
Als hij later eens trouwt, weet hij dan
ook hoe dat is, en zal het werk en de
moeite van zijn vrouw naar waarde schat-
ten, zal haar kunnen helpen, als het eens
nodig is...”

AUTONOOM HUIS VAN NEDERLAND

Gerwen:

Maastricht:

Den Haag:

Eerw. Heer J. WEGNER en Eerw. Heer R. SCHMITT
St. Clemenskerk

Priorij St. Clemens

Heuvel 23, 5674 RR Nuenen Tel. 040/ 83 45 05

Fax 040/ 83 45 55

Op zondag 11.30 uur H.Mis, 18.30 uur Lof.

Maandag en donderdag 18.30 uur H. Mis; dinsdag, woensdag, vrijdag en
zaterdag:inlichtingen 040 / 83 45 05; eerste vrijdag van de maand van
16 tot 18.30 uur uitstelling van het Allerheiligste, 17.45 uur rozenhoedje,
18.30 vur H. Mis.

Op feestdagen: inlichtingen 040 / 83 45 05.

Biechtgelegenheid: v66r en na de H. Mis; tijdens de uitstelling van het
Allerheiligste.

Kapel H. Theresia van Lisieux (Bredestraat 2)

Op zondag 8.30 uur Gezongen H. Mis; eerste zaterdag van de maand
18.30 uur H. Mis, daarna H. Uur.

Op feestdagen meestal 19 war H. Mis: inlichtingen 040 / 83 45 05.
Biechtgelegenheid:v66r de H.Mis en op aanvraag.

Kapel O.L.V. van de Rozenkrans (kerkboot); Calandkade,
tegenover nr. 160, 2521 AA Den Haag Tel. 070 / 389 65 60

Op zondag 10.30 uur Gezongen H. Mis.

Eerste vrijdag van de maand 19 uur H. Mis met aansluitend H. Uur; eerste
zaterdag vande maand 11 uur H. Mis (Priesterzaterdag), daarna vitstelling
v.h. Allerheiligste en aanbidding tot 16 uur.

Op feestdagen: inlichtingen 040 / 83 45 05 (Gerwen).
Biechigelegenheid: zondags védr en na de H. Mis; anders telkens ca. een
half uur voor de H. Mis.

Nijmegen:

Maria-kapel (Berg en Dalseweg 208)

Op zondag 16.30 uur Gezongen H. Mis; eerste zaterdag van de maand
11 vur H. Mis, daarna uitstelling v.h. Allerheiligste.

Voor nadere gegevens bel 080 /23 74 86

Biechtgelegenheid: telkens vdr en na de H. Mis.

Lijst met alle priorijen van de Priesterbroederschap St. Pius X (of met die van een bepaald
land) verkrijgbaar St. Clemens Priorij in Gerwen, of bij de Christus Koning Priorij in

Brussel.

Het boze lied van de stiefmoeder!

Hoeveel onnodig leed heeft het al in
kinder- en moederharten gebracht. Hoe
vaak heeft het al de opvoeding van een
kind geremd of geheel verhinderd, hoe
vaak een moeder het leven verzuurd,
hoe vaak al een vrouw er vanaf gehou-
den, moeder van weeskinderen te wor-
den!...

Er is meer liefde nodig om kinderen
aan te trouwen, dan om kinderen te krij-
gen. Meer idealisme, meer offerbereid-
heid. Is het goed daar met oude vooroor-
delen hinderend en remmend tussen te
komen? Zou het niet veeleer onze plicht
zijn, hen terzijde te staan? Hoeveel leed
ontstaat daardoor, dat er anders niet zou
zijn! Een kind dat opgestookt en verbit-
terd wordt, biedt de moeder alle moge-
lijke weerstand, dwingt haar daarmee
tot opvoedingsmaatregelen, die anders
niet nodig zouden zijn - en zo nemen
verbittering en ontgoocheling steeds
meer toe. Het feit, dat er soms slechte
stiefmoeders en stiefvaders zijn, geeft

ons niet het recht tot een algemene con-
clusie. Er zijn ook slechte moeders en
vaders. Meestal zijn het ook niet de in
een tweede huwelijk aangetrouwde kin-
deren, die niet goed behandeld worden,
maar de door een van de partijen in het
huwelijk meegebrachte voorechtelijke
kinderen. Dat zou men eens ernstig
mogen bedenken.

Ik ken stiefmoeders, van wie zelfs
niemand weet, dat zij het zijn. Een be-
wijs ervoor, dat het niet noodzakelijk uit
hun houding tegenover het kind blijkt.
En ik zou mijn dagboek niet willen slui-
ten, zonder ook een blad aan de tweede
moeders gewijd te hebben - aan dege-
nen, die het wagen, moeder te zijn van
weeskinderen.

Lisbeth Burger

ujt" "Mit Zwillingen fing es an"'
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AUTONOOM HUIS VAN BELGIE EN

Brussel:

R.K. basisschool
(franstalig)

Antwerpen:

Gent:

Namen:

Luik:

Quiévrain:

LUXEMBURG:

LUXEMBURG

E.H.Ph. FRANCOIS en E.H.P. de MAILLARD
Christus Koning Priorij

Eendrachtstraat 37, 1050 Brussel Tel. 02/51209 44
Fax 02/511 83 37
Zond. 8.00 uur H. Mis, 10.30 uur Hoogmis; 17.30 uurVespers en Lof.
Door de week 7.15 uur en 18.30 uur H. Mis, op zaterdag 8.00uur

Donderdag:Heilig uur van 19.15 tot 20.15 uur.

“Notre-Dame de la Sainte-Espérance” (Ecole primaire)
inlichtingen bij de Christus Koning Priorij (zie hierboven)

E. H. J. VERLINDEN en E. H. J. GERARD
Priorij van het Allerheiligste Sacrament
Hemelstraat 21-23, 2018 Antwerpen Tel. 037233 04 49

Op zond. 9.00 uur Hoogmis;Maandag /m vrijdag: 18.30 vur H. Mis;
zaterdag 11.00 uur; door de week uitstelling van het Allerheiligste van
17.00 uvur tot 18.15 uur;rozenhoedje om 17.45 vur; op zond.17.00 uur
rozenhoedje voor het nitgesteld Sacrament

Biechtgelegenheid: Zaterdag van 16.00 tot 17.00 uur, anders op afspraak.

Sint-Amanduskapel, Kortrijksesteenweg 139, 9000 Gent
Tel. 03 /233 04 49

Op zon- en feestdagen 11.30 uur Gezongen H. Mis.
Biechtgelegenheid: voor en na de H. Mis.

Saint-Aubain Kapel, Rue Delvaux 10, 5000 Namur. Tel. 02 /512 09 44
Zon- en feestdagen 10.30 uur Gezongen H. Mis (wijzigingen mogelijk).

H.Juliana Kapel. Rue Mathieu Laensberg 20, Luik
Op zondag H.Mis 10.30 uur of 17.00 uur.
Inlichtingen bij de priorij Antwerpen Tel. 03/233 04 49

Carmel du Sacré-Coeur Tel. 065 /4579 22

16, rue des Wagnons, 7380 Quiévrain
Aalmoezenier: Eerw. Heer Bruno RAVILLY Tel. 065745 81 65
Op zond. 10.15 uur H. Mis.Door de week 8.00 uur H. Mis, zat.7.40 uur.

Inlichtingen voor de uren van de H. Missen bij (02) /512 09 44 of
(352)46 21 19.

10 JAAR

PRIESTERBROEDERSCHAP

IN NEDERLAND

Viering van het tienjarig jubileum op

ZONDAG 21 AUG. 1994.

Om 11.00 uur plechtige pontificale Hoogmis,
opgedragen door Z.E. Mgr. B. Fellay,
uit dankbaarheid voor alle verkregen genaden.
Na de H. Mis, om 14.00 uur koffietafel in de zaal

"De Viersprong" te Nuenen.

BOEKEN:

MIIN OFFER MET JEZUS, (voor
kinderen), Biblica, Brugge, 1963.
f 2

GOD MIJN VADER, Een eerste
godsdienstboek. door pater Raphael
Niessner OSB, Hovine,Marquain
1987, 120 bladz. f1s

GOD HEEFT M1J] GEROEPEN,
Handleiding voor Biecht en
Communie, door pater Raphagl
Niessner OSB, Hovine, Marquain,
1985, 120 bladz. f 15

CATECHISMUS ten gebrutke van al
de bisdommen van Belgig. Mechelen
1954, heruitgave 1987. f 5

NEDERLANDSE CATECHISMUS,
voor het bisdom ’s Hertogenbosch,
1948, heruitgave 1984.

£12,50

DE GROOTHEDEN VAN DE H.
AARTSENGEL MICHAEL,
Meditaties ter ere van de hemelse
prins der engelen. door N. Ricei;
Lanaken 1986. 224 bldz. f18

VASTENTIID, door prelaat Robert
Mader, Nuenen. 1988, 48 bldz,
f2

AMBT EN PERSOON VAN SIMON
PETRUS, predicatie door pater Franz
Schmidberger,

Nuenen, 1988, 26 bldz. f

2

DE H. MIS. een miskende schat, door
de H. Leonardus van Porto Mauritio,
Goirle 1989, 36 bladz. f 4

KORTE SAMENVATTING VAN
DE VOORSCHRIFTEN VOOR HET
CHRISTELIJK LEVEN,

door kard. Mercier, 1912, herdruk

Gorrle 1989, 24 bladz. f 3
LEIDRAAD VOOR DE BIECHT.
VOor volwassenen.

Gorrle 1989, 34 bladz. f 6

DE TUDBOMMEN VAN HET
TWEEDE VATICAANS CONCILIE,
door Pater F. Schmidberger,
Goirle, 1950. 30 bladz. f 4
ECONE. PRIESTERS VOOR
MORGEN, videocassette, 45 min.
VHS, Ecéne 1986 f 80

Alle boeken en de videocassette
verkrygbaar byj: Stichuing St. Jozef,
Heuwvel 23, 5674 RR Nuenen (Nederland).
De prijzen zijn excl verzendingskosten
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Hoe goed is het een kind te zijn!
Als een volwassene naar een gunst dingt,
is het nodig dat zijn verzoek vergezeld gaat van
een blad,
waarop zijn verdiensten staan.
Als degene die vraagt een kind is
- de kleintjes hebben immers geen verdiensten -
is het voldoende dat het zegt:
ik ben een zoon van die en die.
«O Heer!»
zeg het uit de grond van je hart,
«ik ben een zoon van God».

INHOUD

Geachte Lezers,
(pater J. Wegner)
2

Toespraak van Z H. Paus Pius XII
tot de Italiaanse Bond voor het
Grote Gezin op 22 januari 1958

3

Een echtgenoot is een Bisschop
Een preek voor echtgenoten op het
feest van de Heilige Familie
door de E.H. Carlos Urrutigoity
(uit: The Angelus, febr. 1994)

7

Opvoeding
(pater J. Wegner)
9

Eugenetica gelegaliseerd in Frankrijk
(Régts Miandon
wit: Controverses. nt. 75; mei 1994)
13

Het Geheim van het Pontificaat
(Marc Dem;
Iota Unum nr. 243, 23 april 1994,
nit: Controverses nr. 75; mei 1994)
14

Mevrouw Pastoor
(PIW)
15

...en dan?
gevolgd door het schrijven van
paus Johannes Paulus II:
"Ordinatio Sacerdotalis”
van 22 mei 1994
16

Zondag 5 jum [994
Sacramentsprocessie in Gerwen
18

Hoe de smid zijn vrouw verdedigt
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20
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