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Niemand neemt eigenmachtig dat ereambt,
maar hij die geroepen wordt door God.
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Na-conciliair Priesterschap

'n Dood Spoor?!

)

Niets staat heden ten dage zo in het
licht van de schijnwerpers als het katho-
lieke priesterschap. Van alle kanten
wordt het aangevallen. De tegenstan-
ders van de Kerk zijn niet de enigen die
hun opgave erin zien, deze goddelijke
instelling te vernielen: de misleide pu-
bliciteit schreeuwt eveneens in dom on-
verstand, dat deze christelijke levens-
staat afgeschaft of tenminste van wezen
veranderd moet worden. De voornaam-
ste punten van kritiek zijn:

1.) Het wezenlijke verschil tussen de
gewijde priester en de gewone leek; dit
onoverbrugbaar verschil bestaat tussen
priester en pastoraal werker en het is de
grondslag van de onmogelijkheid om
een vrouw tot priester te wijden.

Priesterwijdingen
seculier regulier
1961-1965 411 981
1966-1970 213 507
1971- 1974/75 49 120
1976-1980 41 120
1981-1985 68 37
1986-1990 96 34
Tab.1

2.) Het celibaat; dit punt is voor de
publiciteit nog belangrijker, en de kri-
tiek komt eveneens voort uit het streven
om het gewijd priesterschap en de le-
kenstaat te nivelleren.

Ambtsverlatingen

seculier regulier
1961-1965 29 79 ‘
1966-1970 306 612
1971-1974/75 227 542
1976-1980 72 111
1981-1985 23 56
1986-1990 17 17

Tab .2

il

Het gebrek aan begrip voor deze
bijzondere goddelijke roeping blijft niet
beperkt tot Nederland en gaat niet slechts
uit van de leken, maar het is tot in het
binnenste van de Kerk doorgedrongen.
Laten wij alleen denken aan het ant-
woord dat Z. Exc. Kard. A. Simonis gaf
in het interview met Michiel Willems
(in verband met de affaire Doetinchem).
Hemwerd gevraagd: “Is eenvermoeide,
overwerkte priester die spiritueel niet
helemaal bij de les is toch meer waard
dan een goed onderlegde, gemotiveerde
en enthousiaste pastoraal werker die
blaaktvan energie?”. Hetantwoord van
de kardinaal is juist maar legt de nadruk
niet op het wezenlijke, namelijk op het
priesterlijke gezag, dat uit het priester-
lijk merkteken voortkomt. Volgens hem
is het vooral het Kerkrecht, dat het ver-
schil priester-leek bepaalt: “De priester
is gewijd en heeft het Kerkrecht aan zijn
zijde. Kerkrecht is niet zomaar een re-
geltje. Het is de vertolking van het ge-
loofsbewustzijn van de Kerk”.

Volgens de katholieke leer kan de
priester slechts priesterlijke handelin-
gen verrichten, omdat hij het sacramen-
tele, priesterlijke merkteken heeft ont-
vangen bij de priesterwijding. Is dit pries-
terlijke merkteken in zijn ziel geprent,
dan kan hij altijd tenminste geldig zijn

‘ Priesters met emeritaat ‘

1974/75 727
1980 855
1985 875
1990 882

| Tab. 3

ambt uitoefenen, losstaand van het ker-
kelijke recht. Door de sacramentele ver-
andering in zijn ziel, die hem tot priester
maakt en hem onderscheidt van de leek,
is hij bekwaam geworden het heilige aan
te raken en uit te delen. De grenzen van

zijn menselijke capaciteiten worden ver-
legd en strekken zich vanaf het moment
van de wijding niet alleen uit tot het

ctieve priesters werkzaam ten dienste
van de Nederlandse bisdommen
1965 4.174
1970 3.729
1974475 2.536
1980 1.891
1985 1.502
1990 1.193
Tab.4

natuurlijke, en tot het ontvangen van het
bovennatuurlijke. Vanaf de dag van zijn
wijding mag en kan de neomist het hei-
lige in handen dragen, om het aan de
gelovigen door te geven. Hij is van we-
zen veranderd: uitverkoren door
Christus, genomen uit de mensen, aan-
genomen door God voor de dienst aan
het goddelijke. Daarom ook laat de H.
Kerk het koor meteen na de priesterwij-
ding zingen: “Ik noem u geen dienst-
knechten meer, want de knecht weet niet
wat zijn heer doet; maar u heb Ik vrien-
den genoemd, omdat Ik u alles bekend
heb gemaakt, wat Ik van mijn Vader
gehoord heb. Niet gij hebr Mij uitverko-
ren, maar Ik heb u uitverkoren; en 1k heb
u aangesteld om vrucht te dragen, en
wél blijvende vrucht”(Joh. 15,15). Voor
dit nieuwe wezen, voor deze veranderde
mens moeten andere wetten gelden dan
voor de gewone burger. Deze nieuwe
wetten staan los van het bewustzijn van
de gelovigen, zij hebben niets te maken
met praktische, zuiver positivistische!)
verordeningen. Zij zijn het kerkelijke
antwoord op de nieuwe realiteit priester,
uitverkoren man van God. Geen mens
en geen menselijke instelling, noch de
‘stichting vrouw-mens’, noch de *’Com-
missie gelijke behandeling’ kan daarom
eisen, datmevr. Tiny van Lieshout tot de
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diakenopleiding toegelaten wordt. De
realiteit priester valt buiten het rechts-
domein van het natuurlijk gezag. De
priester- en diakenopleiding is wel van
groot belang voor Nederland, maar niet
“van een dusdanig belang, dat de Ne-

Het gemiddeld aantal priesters in de
basiszielzorg per zielzorgeenheid

1968 2,1
1970 1,9
1974/75 1,8
1980 1,3
1,0
0,8

1985
1990
Tab. 6

derlandse rechtsorde voorrang moet
hebben boven het eigen statuut van een
kerkgenootschap”. Hier bevinden wij
ons niet op het terrein van natuurlijke
geboden en verboden. Het is de vraag of
het in de bovennatuurlijke orde moge-
lijk is dat een vrouw gewijd wordt, of
een leek sacramenten toedient... De ker-
kelijke verboden, ook die omtrent het

Het aantal religieuzen
In Nederland 1969 1976 1980 1985 1990
Zusters 24.199 22.125 20.901 17.774 15.197
Broeders/ 4.306 3.566 3.159 2.652 2.156
fraters
Priesters 4.482 4.042 3.699 3.458 3.047
Totaal 32.987 29.733 27.005 23.884 20.400
Buiten Nederland werkzaam
Zusters 3.318 1.696 1.368 799 496
Eroegers( 1.561 592 387 311 244
fraters
Priesters 4.423 2.682 1.620 1.220 1.224
Totaal 9.302 4.870 3.238 2.330 1.964
Tabh.5

priesterschap, bestaan, niet omdat iets
niet mag, maar omdat het gewoonweg
niet kan.

De hete discussie rond het celibaat
speelt niet op dit fundamentele, onver-
anderlijke vlak van het geloof. In princi-
pe zouden priesters getrouwd kunnen
zijn en toch hun gewijd ambt uitoefe-
nen. In de oosterse kerken is dat tot op de
dag van heden nog mogelijk. Ook in de
westerse Kerk bestond tot de 7de eceuw
geen kerkelijke verplichting tot het celi-
baat. St. Paulus eiste in zijn brieven van
de priesters slechts, dat ze niet meer dan
één keer getrouwd waren, en in staat
waren hun gezin goed te leiden. Maar
vele aanvallen tegen het celibaat base-
ren zich alleen op deze twee punten, die
zonder de katholieke traditie zeer wan-
kel zijn.

Oostenrijkse waardigheidsbekleders
hielden afgelopen jaar een pleidooi voor
de opheffing van het celibaat, “omdat de
eucharistie toch belangrijker is dan deze
regel van de Kerk”. De pas benoemde
nieuwe algemene overste van de Domi-

‘ Het aantal katholieken per basispastor

1965 1970 1975 1980 1985 1990
1.300 1.550 1.950 2.450 3.050 3.750
Tab. 7

nicanen, Timothy Radcliffe, is voor-
stander van een “geditferentieerd celi-
baat”. Tenminste een deel van de gees-
telijkheid zou volgens hem de mogelijk-
heid moeten krijgen om te trouwen. Hij
vindt niet op voorhand goed, dat elke
priester celibatair leeft. In de laatste
maanden werden door “La fédération
internationale des prétres” (Internatio-
nale vereniging van priesters) 65.000
handtekeningen voor de afschaffing van
het celibaat in Europa verzameld en met
de open brief: “Lettre du troupeau ca-
tholique a ses pasteurs” (Brief van de
katholieke kudde aan zijn herders) aan
paus Johannes Paulus IT gezonden. In de
afgelopen 30 jaren hebben wereldwijd
ongeveer 100.000 priesters hun roeping
verlaten, juist omdat zij wilden trouwen.
Reden genoeg om een keer over de oor-
zaak hiervan na te denken!

Het celibaat is pas in de loop van de
eeuwen als verplichte wet in de Kerk
gesteld. Dat geschiedde niet door de
willekeur van de kerkelijke waardig-
heidsbekleders. Reeds St. Paulus zingt
de lof van de maagdelijke staat. Alle
heiligen roemen de voordelen van het
celibataire leven. De meerderheid van
de oerchristelijke priesters beleefde uit
eigen beweging het celibaat, vele van
hen ondergingen voor de maagdelijk-
heid het martelaarschap: omdat het een
werkzame, natuurlijke hulp is voor een
diep geestelijk leven. Het past, ja het
hoort bij een geestelijke dat hij zich
bezighoudt met het geestelijke, en daar-
voor het materiéle laat. De Kerk ver-
langt vanaf de 7de eeuw van allen die
priester willen worden, dat zij dit bewijs
bij vitstek van hun vrije, algehele over-
gave aan het begin van hun priesterlijk
leven aan God aanbieden. Is de priester
nog slechts een leider van de liturgievie-
ring, dan is het vanzelfsprekend dat hij
kanen moet trouwen, zoals iedere direc-
teur of andere baas dat doet: de motiva-
tie voor het celibataire leven ontbreekt

“hem.

Deze foutieve beoordeling en een tot
op de dag vanheden ongekende minach-
ting voor de priester- en religieuze staat
komt duidelijk tot uitdrukking in de
angstaanjagende terugloop van de roe-
pingen, in het steeds toenemende aantal
rustende priesters en het tot nu toe onge-
kende aantal ambtsverlatingen. In Ne-
derland staan tegenover de terugloop
van de priesterwijdingen van 1392 (in
de jaren 1961-65) tot 130 (in de jaren
1986-90) (Tab.1) 1991 ambtsverlatin-
gen in de periode van 1961- 90(Tab. 2),
882 priesters die nu met emeritaat
zijn(Tab. 3) en die tot 1974 allen werk-
ten. Het aantal actieve priesters daalde
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in de afgelopen 25 jaren van 4.174 tot
1.193 (Tab.4), het aantal religieuzen is
van 32.987 in 1969 tot 20.400 terngge-
gaan. (Tab.5) De resterende priesters,
zijn hopeloos overladen met werk en
kunnen de noden van de mensen niet
meer lenigen zoals het eigenlijk zou

Het aantal vormelingen vanaf 1955
1955/1962 87.694
1977 84.262
1980 74.559
1985 57.412
1990 40.031
Tab. 8

moeten. (Tab.6+7) Het tekort aan actie-
ve priesters wordt vanzelfsprekend meer
enmeer aangevuld door het toenemende
aantal pastorale werkers. Waren dat in
1985 nog 19 pastorale werkers per 100
priesters, in 1990 zijn het er al 33 en
daarbij zijn de 120 permanente diakens
niet gerekend. De uitwerkselen op de
gelovigen zijn logisch in hun gevolgen.
Het ontvangen van de sacramenten is
afgenomen. (Tab. 8+9) Niemand vindt
de katholieke Kerk meer aantrekkelijk
(Tab. 10) en daarom staan ook de kerken
op zon- een feestdagen steeds meerleeg.
(Tab. 13.1/1+13.1/2)

eigen heiligheid te streven, door kuis-
heid en zuiverheid, evenzeer door zijn
leven als door zijn prediking. Steeds
meer moet hij zich door woorden, wer-
ken en vooral door zijn gebed inwerken
in de geloofsgeheimen, in de wereld van
God. Zijn eerste bezigheid, zijn belang-
rijkste handelen moet zijn het gelijk
worden aan Christus. Luisteren naar de
Heer, trachten Hem steeds beter te be-
grijpen. Zijn grote wens moet het zijn
Hem van moment tot moment beter te
leren kennen, de bewegingen van het
goddelijk hart aan te voelen... Zichzelf
moet de priester kunnen vergeten. Zijn
aandeel in de eigen heiliging is het spre-
kenvanhet*’ja-woord’ tot God, zichzelf
daarbij opofferen voor de Heer, te ver-

Het aantal eerste communicanten
vanaf 1962
1962 97.658
1977 86.860
1980 74.178
1985 53.284
1990 46.333
Tab 9 |

dwijnen achter zijn zending. De priester
moet een ‘alter Christus’ een andere
Christus zijn of worden. Hij moet met de
H. Paulus kunnen spreken, “niet ik leef
meer, Christus leeft in mij”. Zo alleen

2.739,1

Het weekend misbezoek vanaf 1965.

(A) Absoluut (x 1.000)
1965 1970 1975 1980
2.149,6 1.535,8 1.227,1 899,1
(B) In procenten (t.0.v. 7 jaar en ouder)

64,4 472 31,1 23,7
Tab.11

1985 1990 Index
728,0 27

17,5 14,0

Wijj zijn geroepen om in deze wanor-
de verbetering te brengen. Hoe? De
wortels van het kwaad moeten aange-
pakt worden. Het priesterschap moet
weer in zijn re€le waardigheid oplichten
onder de mensen. De priester moet weer
op zijn plaats komen te staan, zijn wezen
in deze wereld tot ontplooiing brengen.
Slechts de priester, niemand anders, is
door God aan de mensen gegeven, om
aan het behoeftige mensdom het heilige
te brengen. Dat is zijn bijzondere roe-
ping, de opgave die God hem heeft toe-
vertrouwd, die zijn krachten geheel en al
opeist, de unieke reden van zijn priester-
lijk bestaan. Daartoe moet hij de inner-
lijke houding van Jezus in zijn eigen
leven verwezenlijken: “Ik heilig Mijvoor
hen, opdat ook zij in waarheid geheiligd
mogen zijn”. (Joh. 17,19) Hij moet een
voorbeeld zijn, door duurzaam naar zijn

krijgt Christus de kans door de priester
te gaan werken. Zo alleen ontstaat uit
menselijk handelen weer genaderijk
werken Gods. Zo alleen vervult de pries-
ter zijn opdracht het heilige aan de men-
senuittedelen, doorkanaal van Christus’
genade te worden. “Inalle dingen strek-
ken we onszelf tot aanbeveling, als die-
naren Gods, in eer en schande, in kwade
een goede faam, als stervenden, en zie
toch zijn we in leven, als getuchtigden,
en toch niet gedood, als treurenden,
toch steeds verheugd, als armen, en ve-
len maken we rijk, als bezitlozen, toch
bezittenwe alles. “ (2 Kor. 6,3) Het “dit
is mijn lichaam, ditis mijn bloed” dat de
priester dagelijks aan het altaar spreekt
moet hij leren verwezenlijken in zijn
leven. Dat moet hij voortzetten ook al is
hij de trappen van het altaar afgegaan.
Zijn leven moet een geleefde H. Mis

zijn. Verandering van het natuurlijke in
de bovennatuur. Dat is wat van iedere
katholieke priester wordt vereist, waar-
aan hij moet werken. Deleken, de gewo-

Het aantal toegetredenen tot de
R K. Kerk
1960 4.282
1965 3.185
1970 1.905
1975 960
1980 895
1985 915
1990 743
Tab. 10

ne gelovigen kunnen van de heiliging
van de priester alleen profijt hebben.
Hun belang is het, dat hun priester geen
middelmatige, maar een elitepriester is.
Daarvoor moeten zij zich inspannen in
het gebed. Een oud gezegde luidt: “Ieder
volk krijgt van God die priester die het
verdiend heeft”. Laten wij door onze
offers en gebeden, vol van geloof ons
aandee] in dit werk dragen, en laten wij
door onze inspanningen, vol vertrou-
wen op God, onze nood aan priesterroe-
pingen verlichten; waar moeten de pries-
ters vandaan komen? hoe kunnen wij
een recht doen gelden op heilige pries-
ters? hoe kunnen wij mopperen over de
fouten en tekorten van de hedendaagse
priesters?

God alleen kan ons in deze situatie
nog redden. Hij wil de bekering van de
moderne mensen. Zijn middelen zijn
priesters die zich heiligen, priesters die
heilig zijn., om anderen te kunnen heili-
gen. Zijn middelen zijn de gelovigen die
voor heilige priesters bidden.

Laten wij vandaag gezamenlijk be-
ginnen aan dit werk: dagelijks een tien-
tje van de rozenkrans speciaal voor deze
intentie opdragen en aan het rozenthoed-
Jjede gebeden toevoegen: Heer geef ons
priesters! Heer geef ons heilige pries-
ters! Heer geef ons vele heilige pries-
ters!

Laten wij door al onze gebeden te
bundelen de kracht daarvan vergroten.
God moet ingrijpen. Wij willen meehel-
pen!

1) Positivisme: richting in de rationalistische
wijsbegeerte die het gebied van het weten
bepaalt tot wat met de zinnen kan waar-
genomen worden, en die bij de daaruit
afleidbare wetmatigheden, ook op het gebied
vande zedelijkheid, wil blijven staan, zonder
zich te laten leiden door het bovenzinnelijke.

pater J. Wegner

Tabellen overgenomen van de Kerkelijke statistiek
van het R.K. Kerkgenootschap. 1985-1990.
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De Hoge Waardigheid en de
Verheven Bedieningen van de

Priester

Genomen uit de encycliek "Ad Catholici Sacerdotii”.

Het priesterschap bij
alle volken altijd in eer

Te allen tijde heeft de mensheid be-
hoefte gevoeld aan priesters, dat is, aan
mannen, die krachtens wettig toever-
trouwd ambt bemiddelaars moesten zijn
tussen God en de mensen; wier gehele
levenstaak zou opgaan in de dingen die
betrekking hebben op het eeuwige We-
zen, en die in naam van de maatschappij
gebeden, zoenoffers en offeranden moes-
ten opdragen. De maatschappij n.l. is
verplicht om ook als zodanig de gods-
dienst te beoefenen, God als hoogste
beginsel en Heer te erkennen, Hem dank
te brengen, Hem genadig te stemmen en
Hem als einddoel zich voor ogen te
stellen. Inderdaad, bij alle volken, van
wie de zeden bekend zijn, vindt men - als
zij tenminste niet gedwongen worden
tot ontkenning en afzwering van de hei-
ligste natuurwetten - bedienaars van de
godsdienst, al is het waar, dat zij dik-
wijls in dienst zijn van ijdel bijgeloof.
Overal ook waar men enige godsdienst
belijdt, overal waar men altaren opricht,
vindt men niet alleen priesters, maar
bewijst men ook aan hen een bijzondere
eer.

Het priesterschap in het
licht van de Openbaring

Evenwel, sedert hetlicht van de god-
delijke Openbaring verscheen, kenmerkt
zich het priesterambt door veel hogere
waardigheid. Die waardigheid wordt
zeker op een geheimzinnige wijze van
verre aangekondigd door Melchisedech,
priester en koning 1. De apostel Paulus
brengt zijn voorbeeld met de persoon en
het priesterschap van Jezus Christus in
betrekking 2. De bedienaar van de heili-
ge geheimen is weliswaar volgens de
heerlijke uitspraak van dezelfde H. Pau-

lus “uithet midden van de mensen geno-
men”, maar hij is “ten bate van de men-
sen aangesteld voor hun betrekkingen
tot God” 3. Zijn ambt immers heeft geen
betrekking op de menselijke en vergan-
kelijke dingen - hoe verheven en lof-
waardig die ook mogen schijnen - maar
op de goddelijke en eeuwige dingen.
Dat zijn de dingen, die uit menselijke
onwetendheid wel het voorwerp kunnen
worden van verachting en spot; waaraan
men wel met sluwe boosheid en godde-
loze woede beletselen in de weg kan
leggen, zoals Wijzelf tegenwoordig
meermalen met diepe droefheid onder-
vonden; maar die toch de eerste plaats
opeisen in de aspiraties van de afzonder-
lijke mensen en de maatschappij. Im-
mers de mens voelt het scherp aan, dat
hij voor God geboren is en voelt zich tot
de erkentenis genoodzaakt, dathijslechts
in Hem waarlijk rust kan vinden.

1. Cfr. Gen., XIV,18.

2.Cfr.Hebr., V,10; VI,20; VII, 1,10, 11, 15.
3. Hebr,, V, 1.

Het priesterschap in het
Oude Verbond

In de heilige boeken van het Oude
Testament worden aan het priesterschap
bijzondere plichten, bedieningen en
godsdienstige gebruiken toegewezen.
Dit priesterschap was ingesteld door
wetten, die Mozes op goddelijke inge-
ving en bevel afkondigde. Het schijnt
n.l. dat God zelf overeenkomstig het
plan van Zijn Voorzienigheid in de nog
weinig ontwikkelde geest van de He-
breeén bovenal deze leer als het ware
heeft willen inprenten, een leer, die een
licht moest werpen op alle gebeurtenis-
sen, wetten, waardigheden en instellin-
gen; de leer n.l.,, dat offer en priester-
schap tot hoofddoel hadden in de geest
van alle mensen de verwachting van de
Messias op te wekken en daardoor oor-
zaak en als bron te zijn van hoop, van

roem, van kracht en van bevrijding !.
Salomons tempel, een monument, dat
wonderbaar was, zowel door de schitte-
ring van zijn rijkdom, als door zijn in-
stellingen en plechtigheden, is niet al-
leen opgericht als woontent op aarde
van de goddelijke Majesteit, maar ook
bestemd om te worden beschouwd als
hoogste lofprijzing van dat priesterschap
en offer. En hoewel deze slechts vooraf-
beeldingen en aanduidingen waren, ging
er toch zo’n geheimzinnige grootheid
vanuit, dat zelfs de zegevierende Alexan-
der de Grote voor de gewijde persoon
van de Hogepriester zijn hoofd eerbie-
dig boog 2. Ja, het hemelse Wezen zelf
ontstak als het ware in toorn tegen de
goddeloze Baltassar, omdat hij op mis-
dadige wijze de liturgische vaten bij zijn
feestgelag had misbruikt 3.

1. Cfr. Hebr., c. XI.

2. Cfr. los. Flav., Antiquit., lib. XI, c. 8.n.5
(edit. Teubner, II1, 61, par. 331).

3. Cfr. Dan., V, 1-30.

Het priesterschap in het
Nieuwe Verbond

Bedienaar van Christus
“Alter Christus”.

En toch, het priesterschap van het
Oude Verbond ontleende zijn majesteit
en glorie uitsluitend aan het feit, dat het
een voorafbeelding was van het pries-
terschap van het Nieuwe en Eeuwige
Verbond. Dit (priesterschap) werd door
Jezus Christus gegeven, bevestigd door
het bloed van Hem die waarlijk God en
waarlijk mens was.

Als de apostel van de heidenen de
grootheid, de waardigheid en het ambt
van het priesterschap in hoofdpunten
bondig behandelt, drukt hij zijn gedach-
ten in deze lapidaire woorden uit: “Zo
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beschouwe dan de mens ons als de be-
dienaars van Christus en de beheerders
van Gods geheimenissen”!.

De priester bedienaar van Christus:
hij is dus als het werktuig van de Godde-
lijke Verlosser tot altijddurende voort-
zetting van Zijn wonderbaar werk, dat
door zijn bovenaardse kracht heel het
mensdom vernieuwd heeft en ten goede
heeft hervormd. Ja nog meer: hij is - en
terecht is dat bij ons een gewone zegs-
wijze - “een andere Christus”. Immers,
hij bekleedt de plaats van Christus’ per-
soon, volgens dit woord: “Zoals de Va-
der mij gezonden heeft, zo ook zend 1k
u”2; en evenals zijn Meester zingt hij
“glorie aan God in de hoge” en verkon-
digthij “vrede aan de mensen van goede
wil3,

[.ICor., IV, 1.
2. Joh., XX, 21.
3. Luc., II, 14.

De offermacht van de
priester

Vooreerst, volgens de leer van de H.
Kerkvergadering van Trente ! heeft Je-
zus Christus bij het Laatste Avondmaal
het priesterschap en het offer van het
Nieuwe Verbond ingesteld. “ Hij der-
halve, onze God en Heer, zou zichzelf
weliswaar éénmaal op het altaar van het
Kruis door middel van Zijn dood aan
God de Vader opofferen, om daar eeu-
wige verlossing te bewerken. Maar toch
mochtdoor Zijn dood Zijn priesterschap
niet uitsterven “2. Het was Zijn bedoe-
ling omaan Zijn geliefde Bruid, de Kerk,
een zichtbaar offer na te laten, zoals de
natuur van de mens dit eist. Daardoor
moest hetbloedige offer, éénmaal slechts
ophetkruis te voltrekken, worden verte-
genwoordigd, moest de herinnering er-
aan tot het einde van de wereld blijven
voortduren 3 en moest de kracht ervan
worden toegepast tot vergiffenis van de
zonden, die dagelijks door ons bedreven
worden. En daarom heeft Hij bij het
Laatste Avondmaal, in de nacht waarin
Hij werd overgeleverd 4, zichzelf pries-
ter in eeuwigheid verklarend naar de
wijze van Melchisedech 2 Zijn lichaam
enbloed onder de gedaante van brood en
wijn aan God de Vader opgedragen en
onder dezelfde gedaanten Zich ter nutti-
ging gegeven aan de apostelen, die Hij
toen tot priesters maakte van het Nieuwe
Verbond, en aan hen en hun opvolgersin
het priesterschap het bevel tot dit offer
gegeven door de woorden: “Doet dit tot
Mijn gedachtenis™®.

Van die tijd af begonnen de aposte-
len en hun opvolgers in het priester-
schap aan het hemels Wezen die “zuive-

re Offerande” op te dragen, die de pro-
feet Malachias voorspeld heeft en waar-
door de naam van God groot is onder de
heidenen 7. En deze offerande wordt nu
in alle delen van de wereld en op ieder
uur van de dag en de nacht ten hemel
geheven en zal voltrokken worden tot
aan de ondergang van het menselijk
geslacht.

Dit is een werkelijke offerande van
een goddelijk slachtoffer en niet een
louter teken. Zij heeft derhalve een wer-
kelijke kracht ter verzoening van het
mensdom met de eeuwige Majesteit van
God, die door de zonden is beledigd:
“want door deze offerande verzoend,
verleent de Heer de genade en de gave
der boetvaardigheid en vergeeft zo de
misdaden en zelfs de zwaarste zonden™S.

De reden daarvan ontwikkelt en ver-
klaarteveneens de Kerkvergadering van
Trente metdeze woorden: “Hetis éénen
hetzelfde offer, het is dezelfde die Zich
nu offert door de bediening van de pries-
ters, als die Zich toen op het kruis offer-
de; alleen de wijze van offeren ver-
schilt”®. Hieruit blijkt duidelijk de on-
uitsprekelijke verhevenheid van de
katholieke priester, die met macht begif-
tigd over datzelfde lichaam van Jezus
Christus, Hem op wonderbare wijze op
de altaren tegenwoordig brengt, en, als
het ware door de handen van de Godde-
lijke Verlosser, aan de eeuwige Majes-
teit van God als zeer welgevallig slacht-
offer opdraagt. “Dit is bewonderens-
waardig, zegt terecht de H. Johannes
Chrysostomus, bewonderenswaardig en
uiterst verbazingwekkend” 19,

1. Sess. XXII, c. 1.

2. Hebr., VII, 24,

3.1Cor., XI, 23.

4.1 Cor., XI, 24 sqq.

5. Ps. CIX, 4.

6. Luc., XXII, 19; I Cor., XI, 24.

7. Cfr. Malach., T, 11.

8. S. Conc. Trid., sess. XXII, cap. 2.
9. 8. Conc. Trid., sess. XXIL, cap. 2.
10. De sacerdotio, lib. 111, 4; Migne, P. G.,
XLVIIL, 642.

De macht over het
mystieke lichaam van
Christus

Maar bovendien, de priester heeft
niet alleen deze macht over het werkelij-
ke lichaam van Jezus Christus gekregen,
maar ook een verheven en zich wijd
uitstrekkende bevoegdheid over Zijn
mystiek lichaam, de Kerk. Het is niet
nodig, Eerbiedwaardige Broeders, Ons
lang op te houden met de ontwikkeling
van deze prachtige leer over het mystie-
ke lichaam van Jezus Christus, die zo’n

lievelingsgedachte van de H. Paulus was,
de leer nl. dat de persoon van het Vlees-
geworden Woord met allen, die Hij als
broeders heeft aangenomen en tot wie
de goddelijke invloed reikt, die van Hem
uitgaat, één lichaam uitmaken, waarvan
Christus het hoofd is. Juist omdat de
priester de gewone bedienaar is van haast
alle sacramenten, die als de beken zijn,
waardoor de genade van de Verlosser de
gehele gemeenschap van de mensen toe-
vloeit, juist daarom is hij aangesteld tot
“beheerder van Gods geheimenissen”!
om deze aan de ledematen van Jezus
Christus’ mystiek lichaam mede te de-
len. Derhalve staat dan ook de priesterin
ieder gewichtigeruuraan de zijde van de
gelovigen, om deze genade, het boven-
aards beginsel van het hemelse leven,
krachtens van Godswege ontvangen
macht te verlenen of te vermeerderen.
Zodra de mens het levenslicht aan-
schouwt, reinigt en vernieuwt de bedie-
naar van de heilige geheimen hem aan
de bron van het zuiverende water en
verleent hem een edeler en kostbaarder
leven, n.1. het bovennatuurlijke, dat hem
maakt tot kind van God en de kerk; om
hem moediger te maken voor de geeste-
lijke strijd, lijft alweer een priester, met
een bijzondere waardigheid bekleed,
hem in bij het leger van Jezus Christus;
als hij echter, in de kinderleeftijd, in
staat is het Brood van de Engelen, dat
door de hemel gegeven is, te onder-
scheiden en naar waarde te schatten, dan
voedt en verkwikt hij hem met dit le-
vend en levenschenkend voedsel; als hij
het ongeluk heeft te vallen, dan heft de
bedienaar van de heilige geheimen hem
op en versterkt hem in de naam en met
het gezag van God door het sacrament
van de boetvaardigheid; als hij wordt
voorbestermnd om door de beleving van
het huwelijk als het ware zijn hulp en
medewerking te verlenen aan zijn Schep-
per, ten einde de gave van het menselijk
leven tot nakomelingschap uit te brei-
den en dus zowel op aarde de menigte
van de christenen als in de eeuwige
zaligheid van de hemel het getal van de
uitverkorenen te vergroten, dan staat
ook de priester aan zijn zijde en smeekt
de zegen van god over zijn huwelijk en
reine liefde af. Als eindelijk bij de nade-
ring van heteinde van dit sterfelijk leven
de mensen behoefte hebben aan kracht,
behoefte aan hulp om de tegenwoordig-
heid van de goddelijke Rechter te kun-
nen verdragen, dan staat al weer Christus’
bedienaar over de smartelijk lijdende
ledematen van de stervenden gebogen
enreinigt hij hen en beurt hij hen op door
de zalving met het heilig chrisma. En
nadat de priester zo de gelovigen gedu-
rende heel de loop van deze aardse pel-
grimstocht tot aan de deur van de eeu-
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wigheid heeft begeleid, draagt hij hun
overblijfselen naar het graf onder de
heilige liturgische gebeden, waaruit de
geur van de hoop op onsterfelijkheid
opstijgt. Maar zelfs dan, als zij de eeu-
wigheid bereikt hebben, verlaat hij hen
niet. Integendeel, als zij behoefte heb-
ben aan middelen tot uitboeting of ver-
kwikking, dan helpt hij hen door de
troost van de gebeden. Bijgevolg, als
gids op de ware weg, als uitdeler van
opbeuring en heil en bedienaar van de
hemelse gaven wijkt hij nooit van de
zijde van de christenen, van de wieg n.L.
tot het graf, tot de vreugde van de hemel
toe.

1. Cfr. 1 Cor., IV, 1.

De macht tot
zondevergeving in het
bijzonder

Evenwel, onder de verschillende
machtsbevoegdheden, die de drager van
de H. Wijding totnut van Jezus Christus’
mystieke lichaam bezit, willen Wij één
punt, dat Wij boven aanstipten, hier uit-
voeriger behandelen; Wij bedoelen de
macht die “God, om een woord van de
H. Johannes Chrysostomus te gebrui-
ken, noch aan de engelen, noch aan de
aartsengelen geschonken heeft”!, n.1. de
macht om zonden te vergeven: “Wier
zonden gij vergeeft, hun zijn ze verge-
ven, en wier zonden gij behoudt, hun
zijn ze behouden”2. Waarlijk, dit is een
huiveringwekkende macht en zo eigen
aan God, dat de trotse geest van de
mensen zelf genoodzaakt werd te erken-
nen, dat zij aan stervelingen niet kon
worden verleend: “Wie kan zonden ver-
gevendan God alleen 73 En voorzeker,
als Wij nu een mens diezelfde macht
zien uitoefenen, kunnen Wij ons niet
weerhouden om, niet op de wijze van de
Farizeeén, maar in eerbiedige bewonde-
ring de woorden te herhalen: “Wie is
Hij, dat Hij zelfs zonden vergeeft?"4. En
toch, de godmens Christus, die “de macht
op aarde om zonde te vergeven™ bezat
en nog bezit, heeft die macht met de
priesters willen delen. Zijn bedoeling
daarbij was door de overvloed van de
goddelijke barmhartigheid te voorzien
in de behoefte aan vergiffenis, die de
zielen van allen verontrust.

Dit is zeker een overvloedige bron
van troost voor iedere schuldige, die in
angst door de kwellingen van het gewe-
ten, maar met berouw, deze, in de naam
van God tot hem gerichte uitspraak hoort:
“Ik ontslau van uw zonden”. Weliswaar
hoort hij dit van iemand, die zelf door de
plicht gebonden is diezelfde uitspraak

van een andere priester te verkrijgen.
Maar daardoor wordt toch de weldaad
van de barmhartige God niet minder-
waardig, maar schijnt ze eerder verhe-
vener te worden. Immers, men aan-
schouwt nu niet zozeer de hand van een
mens, maar veeleer Gods hand, die een
groot wonder tot stand brengt. Om der-
halve de woorden te gebruiken van een
beroemd schrijver, die ook als hij over
gewijde zaken spreekt, een bij leken
nauwelijks te vinden scherpzinnigheid
aan de dag legt: “Wanneer een priester,
in hevige ontroering over zijn eigen on-
waardigheid en de grootheid van zijn
bedieningen, zijn gewijde handen naar
ons gebogen hoofd opheft; wanneer hij
in diepe ootmoed, bij de gedachte dat hij
de uitdeler is geworden van het bloed
van het heilig verbond, en tegelijk vol
verbazing zo dikwijls hij die levenwek-
kende woorden uvitspreekt, zelf zondaar
een zondaar ontslaat van hetgeen hij
bedreven heeft, dan voelen wij waarlijk
bij het opstaan, dat wij volstrekt nietiets
verlagends gedaan hebben... Immers wij
hebben ons neergeworpen voor de voe-
ten van een mens, die de plaats van Jezus
Christus bekleedt... en wij hebben dit
gedaan, om de kostbare eigenschap van
vrijen en van kinderen van God te ver-
krijgen 6,

1. S. Joh. Chrysost., De sacerdotio, lib. 1k 5.
2. Joh. XX, 23.

3. Marc., 11, 7.

4. Luc., VII, 49.

5. Luc., V, 24

6. Manzoni, Osservazioni sulla morale cat-
tolica, c. XVIIL

Onvergankelijke macht

Deze macht, door een afzonderlijk
sacrament aan de priester toebedeeld,
vindthaar oorsprong in een onverwoest-
baar merkteken, dat in zijn ziel is inge-
drukt en waardoor hij naar de wijze van
Hem aan wiens priesterschap hij deel
heeft “priester in eeuwigheid”! is ge-
worden. En om die reden is die macht
niet vergankelijk en voorbijgaand, maar
blijvend en altijddurend. Ook al is hij
door menselijke zwakheid tot afdwalin-
gen en schande vervallen, toch zal hij
nooit dat priesterlijk karakter uit zijn
ziel kunnen uitwissen. En bovendien,
niet alleen dit priesterlijk karakter, niet
alleen de boven besproken verheven
machtsbevoegdheden verkrijgt de pries-
ter door het sacrament van de wijding,
maar hij wordt er ook door verrijkt met
nieuwe bijzondere genade en bijzonde-
re hulp. En door deze is hij zeker in staat
- als hij maar aan de goddelijke werking
van de hemelse gaven door zijn vrije
medewerking getrouw beantwoordt -

waardig en zonder kleinmoedigheid de
moeilijke plichten van zijn ambt te ver-
vullen en de hoogemstige bedieningen
te volbrengen, die zelf de sterke helden
van het christelijke priesterschap, zoals
een Chrysostomus, een Ambrosius, een
Gregorius de Grote, een Carolus Borro-
maeus en vele anderen deden sidderen.
1. Cfr. Ps. CIX, 4.

Apostolaat van
waarheid, vrede en
liefde door de
“bediening van het
woord”

Hierbij komt nog dit. De priester is
de bedienaar van Christus en de beheer-
der van Gods geheimenissen 1 50k door
de “bediening van het woord” 2 Ditis
een onvervreemdbaar recht en tegelijk
een door de Verlosser hem opgelegde
niet te ontkomen plicht: “Gaat en onder-
wijst alle volken... en leert hen onder-
houden al wat Ik u geboden heb™3. De
Kerk van Jezus Christus, de bewaarster
en onfeilbare leermeesteres van de god-
delijke openbaring, deelt de schatten
van de hemelse waarheden overal uit
door de bedienaars van de heilige gehei-
men, door de verkondiging van Hem die
“het ware licht is, dat ieder mens ver-
licht, die komt in deze wereld”#. En 7ij
strooit dit zaad uit met goddelijke mild-
heid. ‘t Is wel klein en verachtelijk voor
menselijke wijsheid; maar gelijk het
mosterdzaadje schiet het krachtige en
diepe wortels in de ziel van hen, die met
oprecht verlangen naar de waarheid dor-
sten, en zo groeit het op tot zo’n vast-
staande en sterke boom, dat hij zelfs
doorhet geweld van hevige stormen niet
uit de grond kan worden gerukt J.(...)
1.Cfr. 1 Cor., IV, 1.

2. Cfr. Act., VI, 4.

3. Math., XXVIII, 19-20.
4. Joh., 1, 9.

5. Cfr. Math., XIII, 31-33

Middelaarschap door
het gebed

Ten slotte is de priester nog de open-
bare en officiéle voorspreker voor allen
bij God. Ook hierin zet hij de zending
voort van Christus, die “de nacht door-
bracht in het gebed tot God™! en “altijd
leeft om voor ons ten beste te spreken’™2.
Een van de hem opgelegde verplichtin-
gen is, niet alleen het eigenlijke en ware
offer van het altaar aan het hemelse
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Wezen op te dragen, maar ook het “offer
van lof”’? n.1. het gebed in naam van de
gemeenschap. ledere dag brengt hij
meermalen door psalmen, smeekbeden
en lofzangen, die hij grotendeels aan de
H. Schrift ontleent, de aan God ver-
schuldigde cijns van aanbidding en ver-
vulthij voor de mensen, die tegenwoor-
dig meer dan ooit in zorg en kommer
zijn, en behoefte hebben aan de godde-
lijke hulp, het noodzakelijke ambt van
voorspreker. Wie zal de straffen tellen,
die door de priesterlijke gebeden van het
hoofd van de schuldige mensen worden
afgewend en de talrijke grote weldaden,
die zij voor hen afsmeken en verkrijgen?
()

Overigens - Wij hebben het boven
aangestipt - zelfs de tegenstanders van
de Kerk geven blijk de grote waardig-
heid en de invloed van het Katholieke
priesterschap door en door te beseffen,
door het feit, dat zij hun eerste en hevig-
ste aanvallen daarop richten. Zij kennen
immers de nauwe band tussen de Kerk
en de bedienaars van de heilige gehei-
men. En bovendien, de heftigste moder-
ne bestrijders van het priesterschap zijn
tegelijk de meest verbitterde looche-
naars en bestrijders van God. Dat geeft
de dragers van de H. Wijding zeker een
recht op hoge eer en achting.

1. Cfr. Luc., Vi, 12.
2. Cfr. Hebr., VII, 25.
3. Cfr. Ps. XLIX, 14.

De Heiligheid en de
Wetenschap van de
Priester

Het priesterschap vordert heiligheid

Toch is het duidelijk dat die waar-
digheid in allen die ermee bekleed zijn,
een geestelijke grootheid, een ziclerein-
heid en een zedelijke ongereptheid vor-
dert, die beantwoorden aan de verhe-
venheid en heiligheid van het priester-
lijke ambt. Dit ambt immers maakt, zo-
als Wij zeiden, de priester tot middelaar
tussen God en de mensen, door de verte-
genwoordiging en krachtens het bevel
van Hem, die “de ene Middelaar is tus-
sen God en de mensen, de mens Jezus
Christus”!.

Hij moet derhalve zoveel hij kan de
volmaaktheid proberen te benaderen van
degene wiens plaats hij bekleedt, en zich
door de heiligheid van zijn leven en zijn
werken dagelijks welgevalliger maken
aan God. Immers, meer dan de zoete
wierookgeur, meer dan de luister van de
heilige gebouwen acht en bemint God
de deugd. “Omdat (de gewijden) mid-
den staan tussen God en het volk, zegt de

H. Thomas, moeten zij door een goed
geweten uitschitteren voor God en door
cen goede naam voor de mensen”2.

Daarentegen, als iemand de heilige
zaken behandelt en toedient, maar een
afkeurenswaardigleven leidt, dan maakt
hij zich schuldig aan profanatie en wordt
hij een heiligschenner. “Die niet heilig
zijn, moeten met het heilige niet om-
gaan”3.

Daarom had God reeds in de boeken
van het Oude Testament de priesters en
levieten bevolen: “Laten zij dus heilig
zijn, omdat ook Ik heilig ben, Ik de Heer
die hen heilig”*. En de wijze koning
Salomon vraagt in het lied bij de inwij-
ding van de tempel voor de zonen van
Adron uitdrukkelijk: “Uw priesters mo-
gen zich bekleden met gerechtigheid en
uw heiligen mogen juichen”. Welnu,
Eerbiedwaardige Broeders, - Wij ge-
bruiken de woorden van de H. Robertus
Bellarminus - “als zulk een gerechtig-
heid, heiligheid en vurige ijver werd
gevorderd in de priesters, die schapenen
runderen offerden, en God prezen voor
tijdelijke weldaden, wat, vraag ik, wordt
dan gevorderd in de priesters, die het
goddelijk Lam offeren en dank brengen
voor eeuwige weldaden?0.

“Grootn.l., zegt de H.Laurentius Jus-
tinianus, 1s de waardigheid van de prela-
ten, maar groter nog de last. Zij zijn op
eenhoge plaats gesteld voor de ogen van
de mensen. Zij moeten ook op een hoge
top van deugden staan in de ogen van
Hem, die alles ziet; anders staan zij aan
het hoofd niet tot hun verdienste, maar
tot hun eigen oordeel 7.

1. Cfr. I Tim., I, 5.

2. Summ. Theol. Suppl., q. 36, a 1, ad 2.
3. Decret., dist. 88, can. 6.

4. Levit., XXI, 8.

5. Ps. CXXX, 9.

6. Explanat. in Psalmos, Ps. CXXXI, 9.
7. De instit. et regim. prael., c. 11.

De priesterlijke
bedieningen vorderen
heiligheid

En inderdaad, al de redenen, die Wij
boven hebben aangestipt om de verhe-
venheid van het Katholieke priesterschap
aan te tonen, staan Ons nu weer voor
ogen, om de bedienaars van de heilige
geheimen krachtig aan te sporen tot hun
plicht van volkomen heiligheid. Immers,
zoals de Engelachtige Leraar verklaart,
“tot behoorlijke vitoefening van de wij-
dingsmacht is niet voldoende een wille-
keurige, maar wordt vereist een uitmun-
tende graad van zedelijke goedheid, zo-
dat zij die de wijding ontvangen, door

verdienste van heiligheid evenzeer bo-
ven het volk staan, als zij door de wij-
dingsgraad erboven zijn gesteld”!.

Inderdaad, het eucharistisch offer,
waardoor het schuldeloos slachtoffer
wordtopgedragen, dat de zonden van de
mensen uitdelgt, vordert op een bijzon-
dere wijze, dat de priester door heilig
leven en zedelijke reinheid zich naar
vermogen waardiger maakt voor God,
aan wie hij dagelijks die aanbiddelijke
en vererenswaardige offerande brengt,
n.1. het Woord Gods zelf, uit liefde voor
ons mens geworden. “Geeft u reken-
schap van wat u doet, volgt datgene na,
waar u mee omgaat’™2; zo vermaant de
Kerk met de woorden van de wijdende
bisschop de diaken, die op het punt staat
de priesterlijke waardigheid te ontvan-
gen.

Verder: de drager van de H. Wijding
is de uitdeler van de goddelijke gena-
den, waarvan de sacramenten als het
ware de bronnen zijn. Maar het is zeker
hoogst ongepast, als zo’n uitdeler zelf
van die kostbare genade beroofd is of ze
maar weinig schat en traag is in ‘t bewa-
ren ervan. Daar komt bij, dat hij de
waarheid van het geloof moet onderwij-
zen. Maar nooit wordt het onderricht in
de godsdienst waardig en met goed ge-
volg gegeven, als niet de deugd de leids-
vrouwe en leermeesteres bij dit onder-
richt is, volgens het bekende gezegde:
woorden wekken, voorbeelden strekken.

Zo ook: de evangelische wet moet
door hem worden verkondigd. Maar als
hij zelf verlangt, dat zijn toehoorders die
wet aanvaarden, dan bestaat er, met de
hulp van de goddelijke genade, daar-
voor geen geschikter en geen krachtiger
middel, dan dat het christenvolk de ver-
kondiger van de heilige waarheid de
voorschriften die hij verkondigt, door
zijn eigen voorbeeldig leven ijverig ziet
onderhouden. De reden daarvoor wordt
door de H. Gregorius de Grote als volgt
duidelijk uiteengezet: “Dat woord dringt
gemakkelijker in het hart van de toe-
hoorders door, dat het leven van de spre-
ker totaanbeveling heeft. Want dan helpt
hij door zijn voorbeeld om te doen, wat
hij door zijn woorden beveelt3. Zo heeft,
volgens het verhaal van de H. Schrift, de
Goddelijke Verlosser gehandeld, die
“begon te doen en te leren” en de scha-
ren juichten Hem blij toe niet alleen
“omdat nooit een mens gesproken had
zoals deze mens”™, maar vooral omdat
“Hij alles wel gedaan had ©.(_..)

1. Summ. Theol. Supplem., g 35 al. ad 3m.
2. Pontif. Rom. de ordinat. presbyt.

3. Ep., lib. I, ep. 25.

4. Act., 1, 1.

5. Cfr. Joh., VII, 46.

6. Cfr. Marc., VII, 37.
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De Godsvrucht

Maarals alle deugden moeten bloeien
in de ziel van de priester, er zijn toch
enkele, die op een heel bijzondere wijze
de gewijde dienaar betamen. En wel
voor eerst de godsvrucht, volgens het
woord van de Apostel aan zijn beminde
Timotheus: “oefenuinde godsvrucht”1 .
Inderdaad, daar de verhoudingen en be-
trekkingen van de priester met God zo
nauw, zo intiem en zo veelvuldig zijn,
spreekt het van zelf, dat zij vergezeld en
als geheel doorbalsemd moeten worden
van de zoete geur van de godsvrucht. En
omdat de godsvrucht “voor alles nuttig *
is 2, is zij bovenal voor het priesterlijke
ambt noodzakelijk. Als de godsvrucht
wordt achtergesteld of verwaarloosd,
zullen zelfs de heiligste handelingen en
de verhevenste liturgische functies uit
sleur en automatisch geschieden. Im-
mers de geest, het leven zal er zonder
twijfel aan ontbreken.

Evenwel, Eerbiedwaardige Broe-
ders, de godsvrucht, waarover Wij spre-
ken is niet die oppervlakkige en uiterlij-
ke, die de ziel wel streelt en vleit, maar
niet voedt en tot heiliging aanspoort.
Nee, Wij bedoelen veeleer die solide
godsvrucht, die niet afhankelijk is van
de opwellingen van ‘t gevoel, maar die
steunt op de beginselen van de zekere
leer en een vaste overtuiging, en daar-
door maakt dat wie ze bezit, weerstand
kan bieden aan de aanvallen van de
bekoringen.

En ofschoon deze godsvrucht zich
op de eerste plaats moet richten tot de
hemelse Vader, moet zij zich ook uit-
strekken tot de maagdelijke Moeder van
God. Haar immers moeten de bedie-
naars van de heilige geheimen met een
vuriger liefde beminnen dan de leken,
naarmate er een grotere gelijkenis be-
staat tussen de verhouding van de pries-
ter met Jezus Christus en de innige ver-
houding van Maria met de Goddelijke
Verlosser.

1.1 Tim., IV, 8.
2.1b, 1V, 8.

De kuisheid, het
celibaat

Een ander, met de godsvrucht nauw
verbonden sieraad van het katholieke
priesterschap is de kuisheid, tot de vol-
komen en ijverige beoefening waarvan
de clerici in de Latijnse Kerk na het
ontvangen van de hogere wijding door
z0’n strenge wet gehouden zijn, dat zij
zich bij de overtreding ervan door het
feitzelf schuldig maken aan heiligschen-

nis 1. Al bindt deze
wet de bedienaren van
de Oosterse kerk niet
in haar volle streng-
heid, toch geldt ook
bij hen het kerkelijk
celibaat als een eer, en
wordt het in sommige
gevallen, speciaal als
het gaat over de hoog-
ste hiérarchische ran-
gen, als een noodza-
kelijke vereiste en ver-
plichting opgelegd.

Dat er een zeker
verband 18 tussen de
priesterlijke bediening
en deze deugd, wordt
alleen al door de men-
selijke rede overtui-
gend bewezen. Im-
mers daar “God een
geest is2 schijnt het
volkomen daarmee in
overeenstemming, dat
wie zich wijdt aan de
goddelijke dienst eni-
germate “zijn lichaam
aflegt”. Reeds de oude
Romeinen hadden het
passende hiervan in-
gezien. Immers, als
hun grootste redenaar
de oude wet aanhaalt:
“Tot de goden moet
men kuis naderen”,
dan verklaart hij die
als volgt: “De wet be-
veelt de goden kuis te
naderen, d.w.z. kuis 3
naar de ziel, en daar
ligt alles in. Zij sluit
de kuisheid van het
lichaam niet uit, maar
dit moet zo begrepen
worden: daar de ziel
ver boven hetlichaam
staat en men als wet
onderhoudt, dat men
met een kuis lichaam
nadert, geldt deze ver-
plichting nog veel
meer voor de ziel3.

()

P

De eerste schrifte-
lijke sporen van het
heilig celibaat vindt
menin de 33ste canon
van het concilie van
Elvira 4, dat in het be-
gin van de 4de eeuw werd gehouden,
nog tijdens de vervolging van het chris-
tendom. Dit getuigt zeker voor een reeds
oude praktijk. Dit wetsvoorschrift nu
doet niets anders dan een nieuwe kracht

=

bijzetten aan - Wij zouden zeggen - een
zeker postulaat, dat in het Evangelie en
de prediking van de apostelen zijn oor-
sprong heeft. Dat de Goddelijke Mees-
ter, die Wij als “de bloem van de Moe-
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dermaagd™ bezingen in Zijn hoogach-
ting voor de gave van de kuisheid haar
prees als boven de gewone kracht van de
mensen verheven ©; dat Hij van Zijn
tederste kindsheid af heeft willen opge-
voed worden in het huisje van Nazareth,
in het gezelschap van Maria en Jozef,
die beiden maagd waren; dat Hij de
maagdelijke, kuise zielen zoals een Jo-
hannes de Doper en Johannes de Evan-
gelist met voorliefde beminde; tenslot-
te, dat de apostel van de heidenen, de
trouwe tolk van de evangelische wet en
van de leer van Christus, de onschatbare
waarde van de maagdelijkheid verkon-
digt, juist voor de volkomen dienst van
God: “De ongehuwde is bezorgd over de
dingen van de Heer, hoe hij behagen zal
aan de Heer”7; dat alles, Eerbiedwaardi-
ge Broeders, had tot noodzakelijk ge-
volg, dat de bedienaars van het Nieuwe
Verbond onder de indruk kwamen van
de hemelse aantrekkelijkheid van deze
uitgelezen deugd, en zochten gerekend
te worden onder het getal van degenen,
“aan wie het gegeven is dit woord te
begrijpen”®. Zo legden zij zich vrijwil-
lig de onderhouding van die levenswijze
op, die kort daarop in geheel de Latijnse
Kerk door een streng gebod van het
kerkelijk gezag bekrachtigd is. Inder-
daad, op het einde van de vierde ecuw
geeft het concilie van Carthago de aan-
sporing: “dat wij ook onderhouden, wat
de apostelen geleerd hebben en de oud-
heid zelf onderhouden heeft™. (...)

1. Cod. Tur. Can., c. 132, par. 1.

2. Joh., 1V, 24.

3. M.T. Cicero, De leg., lib. IT, c. 8 et 10.
4. Conc. Eliberit., can. 33. (Mansi, t. IT, col.
).

5. Cfr. Brev. Rom., Hymn. ad Laudes in
festo SS. Nom. Iesu.

6. Cfr. Matth., XIX, 11.

7.1 Cor., VII, 32,

8. Cfr. Matth., XIX, 11.

9. Conc. Carthag. II, can. 2; cfr. Mansi,
Collect. Conc., tom. III col. 191.

Trouwens, de verhevenheid zelf en,
om een uitspraak van de H. Epiphanius
te gebruiken, “ de ongelooflijke eer en
waardigheid”! van het priesterschap, is
een overtuigend bewijs voor de hoge
betamelijkheid van het celibaat en voor
de opportuniteit van de wet, waardoor
het aan de gewijde bedienaars van het
altaar wordt opgelegd. Of is het niet
onder alle opzichten passend dat hij die
een bediening waarneemt, die in zekere
zinhoger staatdan de taak van de hemel-
se geesten, “die staan voor het aanschijn
van de Heer”2, naar vermogen cen he-
mels leven leidt? Is het niet passend, dat
hij die geheel “in de dingen van de
Heer”3 moet zijn, geheel vreemd is aan
aardse dingenendatzijn “levenswandel

gericht is op de hemel”#? Is het niet
billijk, dat hij die onophoudelijk be-
zorgd moet zijn voor het eeuwig heil van
de mensen, en zo zijn aandeel moet
leveren in de voortzetting van het god-
delijk Verlossingswerk, zijn geestlosen
vrij heeft van de zorgen voor een eigen
gezin, die anders een groot deel van zijn
werkzaamheden daarvan zouden athou-
den en in beslag nemen?(...)

1. Advers. haeres. Panar., 59, 4; Migne P.G.,
vol. 41, col. 1024.

2. Cfr. Tob., X1, 15.

3. Cfr. Luc,, 11, 49; I Cor., VII, 32.

4. Cfr. Philipp., 11, 20.

Onthechting aan het
aardse

Op de derde plaats: niet minder dan
door de liefde voor de kuisheid moeten
de bedienaars van de heilige geheimen
uitmunten door onthechting aan het aard-
se. Temidden van een wereld, waar alles
wordt prijsgegeven en te koop is voor
geld, moeten zij midden door de verlei-
ding gaan, vrij van alle overdreven zelf-
zucht, en moeten zij met heilige versma-
ding van onwaardig winstbejag, niet
geldelijk voordeel maar het nut van de
zielen zoeken, niet hun eigen eer maar
Gods eer vol verlangen nastreven. Zij
moeten geen loonarbeiders zijn, die al-
leen werken om hetloon voor hun arbeid
te verkrijgen; zij moeten niet gelijken op
ambtenaren, die bij het verrichten van
het hun opgelegde werk, toch ook uit
zijn op eigen voordeel en naar bevorde-
ring streven. Zij moeten zijn “goede
soldaten van Christus, die zich niet be-
moeien met wereldse zaken, om slechts
de krijgsheer te behagen™!. Zij moeten
bedienaren van God zijn en vaders van
de zielen en zij moeten bedenken dat
hun arbeid en hun zorgen niet met schat-
ten en eerbewijzen van de mensen ver-
goed en betaald kunnen worden.

De ware en oprechte onthechting
aan de aardse goederen wint de harten
van allen voor de priester, en dit des te
meer omdat met die onbaatzuchtigheid,
als zij gevoed wordt door de innerlijke
kracht van het Christelijk geloof, altijd
dat innige medelijden gepaard gaat met
allerlei ongelukken, dat de bedienaar
van God tot vader van de armen maakt,
die hij, het woord van Christus indach-
tig: “Wat gij voor één van Mijn gering-
ste broeders gedaan hebt, dat hebt gij
voor Mij gedaan™? als de Verlosser zelf
met bijzondere liefde vereert en bemint.
1.1I Tim., II, 3, 4.

2. Matth., XXV, 40.

De zielenijver

Vrij dus van de banden, die hem al te
nauw aan het aardse zouden binden, n.l.
de banden van een eigen gezin en van
eigen belang, zal de drager van de H.
Wijding lichter ontvlamd worden door
dat hemelse liefdevuur, de liefde n.l.
voor de zielen: dat vuur, dat uit het
binnenste van Jezus Christus’ hart naar
buiten breekt en niets anders zoekt dan
apostolische harten aan te grijpen en alle
mensen te ontvlammen !. Deze vurige
ijver voor de glorie van God en het heil
van de zielen moet, zoals de H. Schrift
hetons leert van de Verlosser 2 de bedie-
naar van de Kerk in vlam zetten en als
verteren. Het moet maken, dat hij met
achterstelling van zich zelf en van zijn
eigen gemak zich geheel zal wijden aan
zijn verheven roeping en dat hij iedere
dag met groter zorg de middelen zal
zoeken om het werk van zijn bediening
met de dag beter en rijker te volbrengen.

Kan een priester de lessen van het
Evangelie overwegen en de klacht van
de Goede Herder vernemen: “Ik heb ook
nog andere schapen, die niet uit deze
schaapsstal zijn. Ook hen moet Tk lei-
den” 7; kan hij de velden aanschouwen
“hoe ze reeds wit staan voor de oogst”
zonder zich zelf aan “de Heer van de
oogst™ als een onvermoeibare werker
aan te bieden en zonder dooreen gloeien-
de ijver te worden aangespoord om
zulke dwalende schapen tot de ware weg
te brengen? Kan hij wel zoveel en zo
talrijke scharen aanschouwen die daar
“liggen als schapen zonder herder” -
niet alleen in de verre missielanden,
maar helaas ook in de steden en dorpen,
waar het christendom reeds lang heerst -
zonder te delenin datinnige medelijden,
datde goddelijke ziel van Jezus Christus
zo diep en zo voortdurend ontroerde?®
Wijbedoelen een priester, die beseft, dat
uit zijn mond de woorden van het leven
en uit zijn handen de middelen tot we-
dergeboorte en zaligheid kunnen ko-
men? (...)

1. Cfr. Luc., XII, 49.

2. Cfr. Ps. LXVIII, 10; JOh., II, 17.

3. Joh., X, 16.

4. Joh., 1V, 35.

5. Matth., IX, 36.

6. Cfr. Matth,. IX, 36; XIV, 14; XV, 32:
Marc., VI, 34; VIII, 2 etc.

Gegeven te Rome bij St. Pieter de
20e december 1935, op de 56e verjaar-
dag van Onze Priesterwijding, het 14de
jaar van Ons Pausschap.

PIUS X1, PAUS.
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Priesterschap

Zoals de heilige vaders van de Kerk
ons in iedere belangrijke kwestie van
ons heilig geloof een overvloed aan voed-
sel voor verstand en geest bieden, zo
vormen ook hun uitspraken over het
heilig priesterschap een schat aan theo-
logische wetenschap en geestelijke lei-
ding. De teksten van de heilige vaders
houden ons in ieder tijdperk de diepste
heilige waarheden omtrent het katho-
liek priesterschap voor ogen, en dat in
alle duidelijkheid.

1. Het bestaan van een bij-
zonder
gewijd-priesterschap

Vanaf het begin treft men bij de
kerkvaders het onderscheid aan tussen
de geestelijke machthebbers en de le-
ken. Zo stelt bijvoorbeeld Clemens van
Rome in zijn eerste brief aan de Korin-
tiérs 40,5 de leken tegenover de hoge-
priester, de priesters en diakens. De Di-
dache 15,1 verklaart, dat de geestelijke
macht uvitgeoefend wordt door de bis-
schoppen en diakens, respectievelijk,
volgens Clemens van Rome (I Kor. 42,4
e.v.; 44,1 e.v.), Ignatius van Antiochié
(Magn. 6,1; Phil. 4; Smyrn. 8,1), Poly-
carpus (Phil. 5,3) en Hermes (Vis. 11,
4,2.3; 111 5,1), door bisschoppen, pries-
ters en diakens. Bovendien laat Cle-
mens van Rome duidelijk vitkomen, dat
de hiérarchische ordening in de H. Kerk
op een bevel van Christus berust (I Kor.
40en42). Indit verband moet benadrukt
worden, dat de vaders reeds een wij-
dingsritus aangeven: de heilige wijdin-
gen worden toegediend door handop-
legging en gebed (vgl. Clemens van

H. Joh. Chrysostomus

Alexandrié in Stromata VI, 13,106,1;
paus Cornelius, na te lezen bij Eusebius,
Kerkgeschiedenis VI,43.9; H. Cypria-
nus, Ep. 57.5; enige synoden: bijvoor-
beeld van Ancyra 314 can. 10; Antio-
chié 341 can. 17; eerste concilie van
Nicea 325 can. 9).

Reeds in het jaar 252 worden alle
zeven wijdingen, dus ook de vier lagere
wijdingen en de subdiakonaatswijding
in een schrijven van paus Cornelius ver-
meld. Ditschrijven geeftde stand van de
Romeinse geestelijkheid aan (Eusebius,
Kerkgeschiedenis VI,43,11). Bij deze
opsomming van de Romeinse geestelij-
ken wordt het bestaan van de zeven
wijdingen als iets gewoons veronder-
steld, niet als iets nieuws aangegeven.
Deze omstandigheid wijst erop, dat ook
de lagere wijdingen zeer vroeg in de H.
Kerk bestonden.

11. Episcopi- Presbyteri

De namen “Episcopus” en “Presby-
ter” zijn evenals in de H. Schrift ook bij
Clemens van Rome nog geen aandui-
ding van een afzonderlijk ambt, ze wor-
den van een en dezelfde persoon ge-

bij de

Kerkvaders

Voordracht van pater Lehnen, gehouden
op 3 september 1980 in Saarbriicken voor
een kring van wereldheren en reguliere
priesters.

zegd. Of er ten tijde van de apostelen of
kort daarna ook reeds gewonde priesters
waren, d.w.z. priesters, die niet de volle
bisschoppelijke episcopi en presbyteri
gewone priesters, evenzo veel andere
theologen; sommigelatere leraren meen-
den, dat allen de volledige bisschoppe-
lijke macht gehad zouden hebben. Het is
allebei mogelijk.

Vast staat in ieder geval, dat van het
begin af aan in de H. Kerk een bijzonder
gewijd-priesterschap bestond. Daarvan
getuigen, behalve de H. Schrift, alle
vaders, die zich met deze kwestie bezig
houden, ondubbelzinnig. Aan het ge-
wijd-priesterschap, waarover hier ge-
sproken moet worden, wordt ook vanaf
het begin in de H. Kerk een hoge waar-
digheid en grote betekenis toegekend.

11l. De onvergelijkelijke
waardigheid van de priester

Deze bijzondere waardigheid, pries-
ter te mogen zijn, maken de vaders op
uitstekende wijze duidelijk, zo bijvoor-
beeld de H. Johannes Chrysostomus in
zijn verhandeling: “Over het priester-
schap” (3e Boek). Kort voor het opstel-
len van dit geschrift had hij geen gehoor
gegeven aan de eis hem tot priester te
wijden, overtuigd van zijn onwaardig-
heid en ongeschiktheid. Op het verwijt,
dat hij zich aan het priesterschap zou
hebben onttrokken, omdat het beneden
zijn waardigheid zou zijn, antwoordde
hij: “Wanneer ik namelijk de keuze zou
hebben, veldheer of koning te worden,
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enik zou dan dezelfde gezindheid aan de
dag leggen (d.w.z. deze waardigheid
afwijzen) danzouniemand mij van hoog-
moed, doch iedereen mij van waanzin
beschuldigen. Nu mij echter het pries-
terschap werd aangeboden, dat even-
zeer boven de waardigheid van koning
verheven is als de geest boven het vlees,
wil men zich verstouten, mij van hoog-
moed te betichten: het priesterambt zou
hem te gering zijn!” Hij werkt de ge-
dachte nog verder uit door een vergelij-
king tussen het hoeden van een kudde
runderen en het opperbevel aannemen
over alle legers van de aarde. (vgl. ook
4de Boek, Hoofdst. 1). Men zou ver-
keerd doen, door zich voor het hoeden
van een kudde runderen als onbekwaam
te beschouwen, doch niettemin te stre-
ven naar het opperbevel over alle legers
van de wereld.

Sulpicius Severus betuigtin zijn bio-
grafie van de H. Martinus van Tours, dat
de heilige bij een gastmaal met keizer
Maximus de drinkschaal eerst aan een
aanwezige gewone priester reikte, eer
hij haar aan de keizer aanbood. Daarbij
plaatste hij de waardigheid van de pries-
ter op de voorgrond en gaf te kennen, dat
hij het niet met zijn geweten in overeen-
stemming kon brengen, wanneer hij de
keizer de voorrang zou geven op de
aanwezige priester.

De H. Johannes Chrysostomus geeft
in overweging dat geen schepsel, maar
de H. Geest zelf dit ambt heeft ingesteld
en aan afzonderlijke mensen heeft toe-
vertrouwd, en eist daarom van de pries-
ter de grootste reinheid, want de priester
van het Nieuwe Verbond is ver verhe-
ven boven die van het Oude Verbond.
“Want”, zo schrijft hij, “wanneer u ziet,
hoe de Heer geotferd daar ligt en hoe de
priester voor het offer staat en bidt en
hoe allen met dat kostbare bloed roodge-
verfd worden: gelooft u dan nog, onder
mensen te zijn en op aarde te vertoeven?
Voelt u zich dan niet veeleer naar de
hemel opgevoerd?” (3de Boek, 4de
Hoofdst.) “Door de priesters wordt de
offerdienst volbracht en nog andere ver-
richtingen, die bij deze in niets achter-
staan, zowel met het oog op hun eigen
waardigheid als op ons heil. Want aan
mannen, die op aarde verblijven en hier
beneden hun werk verrichten, werd het
beheer van de hemelse schatten toever-
trouwd en werd hun daarmee een vol-
heid van macht overgedragen, die God
noch aan engelen, noch aan aartsenge-
len gegeven heeft. Want niet tot de laat-
sten 1s gezegd: “Wat gij op aarde bindt,
zal ook in de hemel gebonden zijn, en
wat gij ontbindt, zal ontbonden zijn”.
(Matt. 18,18). Wel hebben ook de aard-
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se machthebbers de macht te binden,
maar alleen over de lichamen. De band
van de priester echter omvat ook de ziel
en reikt tot de hemelen. Wat de priesters
hier beneden op aarde tot stand brengen,
dat maakt God waar boven in de hemel
en de Heer bevestigt het oordeel van zijn
knechten. Watanders heeft Hij hun daar-
mee gegeven dan alle macht over de
hemel? Want, “wier zonden gij vergeeft”,
zo verkondigt Hij toch, “hun zijn ze
vergeven, en wier zonden gij behoudt,
hun zijnze behouden.” (Joh.20,23)"Wel-
ke volmacht zou groter kunnen zijn dan
deze?” (Joh. Chrysostomus, “Over het
priesterschap”, 3de Boek, Hoofdst. V).

“Het zijn immers ook de priesters,
aan wie de geestelijke wijdingen toever-
trouwd zijn en aan wie het overgelaten
1s, ons door middel van het doopsel tot
een nieuw leven te verwekken; door hen
bekleden wij ons met Christus, worden
wij met de Zoon van God verbonden en
worden wij ledematen van dat zalig
Hoofd. Dus is het redelijk dat wij de
priesters meer vrezen dan wereldse heer-
sers en koningen, en dat zij ons eerbied-
waardiger voorkomen dan onze vade-
ren. Want deze hebben ons uit bloed en
naar de wil van het vlees verwekt, eerst-
genoemde zijn de oorzaak van onze ge-
boorte uit God, van de zalige wederge-
boorte, van de waarachtige vrijheid en
van het kindschap van de genade.

1V. De verplichtingen van de
priesters en hun
verantwoordelijkheid

Overeenkomstig deze onvergelijke-
lijk hoge verantwoordelijkheid hebben
de priesters ook unieke verplichtingen.

De priester heeft op de eerste plaats
een plicht, die de Heer en Zijn huis
betreft. Dienovereenkomstig schrijft de
H. Ambrosius (“Overde plichten”, Boek
II, Hoofdst. 21): “Het meest betamelijke
voor de priester is het volgende: de tem-
pel Gods met passende tooi te sieren,
opdat het paleis des Heren ook in de
luister van zulke godsverering zou stra-
len.”

Onder deze versiering moeten wij de
geestelijke en materiéle tooi verstaan.

De volgende belangrijke plicht van
de priester is het, de mensen tot de hei-
ligheid te brengen. Dat leren eensgezind
alle Kerkvaders. Maar de H. Epiphanius
bijvoorbeeld roept de priester nadruk-
kelijk er toe op, eerst zelf het goede
voorbeeld te geven. Hij schrijft in zijn

werk “De vastverankerde™: “Doch toont
alles eerst door uw werken, laat het
gestaltekrijgen in u zelf en verleen aldus
aan uw woorden geloofwaardigheid,
doordat gij door uw werken eerst uzelf
sticht, voordat gij anderen onderricht.”
De H. Johannes Chrysostomus (“Over
het priesterschap” 6de Boek, Hoofdst.
9) vermaant: “Hij, die voor een hele
stad, ja wat zeg ik, voor een stad die
veeleer voor de gehele aarde als bemid-
delaar optreedt en God smeekt, dat Hij
voor de zonden van allen genadig moge
zijn, niet alleen van de levenden, doch
ook van de afgestorvenen, wat voor een
persoonlijkheid moet dat zijn? Ik ten-
minste ben van mening, dat zelfs de
vrijmoedigheid van een Mozes en een
Elias voor zulk een smeken nog niet zou
kunnen volstaan... . Nu treedt echter de
noodzaak naar voren, dat hij zelf boven
al degenen voor wie hij smeekt, in ieder
opzicht, z6 zeer uitsteekt, als dit bij een
meerdere in de verhouding tot zijn on-
derdanen vanzelfsprekend is. En zeker
wanneer hij de H. Geest afroept, het
huiveringwekkende offer voltrekt en de
Heer, het gemeengoed van allen, voort-
durend aanraakt, in welke rangorde plaat-
sen wij hem dan eerst? Welk een pijnlij-
ke zuiverheid en welk een bijzondere
nauwgezetheid moeten wij dan van hem
eisen? Bedenk toch, in welke staat de
handen moeten zijn, die zulk een dienst
verrichten, in welke staat de tong moet
zijn, die zulke woorden uitspreekt, hoe
de ziel die zulk een Geest in zich op-
neemt, reiner en heiliger moet zijn dan
die van ieder ander... Zoals het licht de
aardbol verlicht, zo moet de ziel van de
priester helder uitstralen...” “Wie voor
een zo hoog ambt waardig bevonden
moet worden, moet niet alleen zuiver
zijn, doch ook hoogst verstandig, en
veel ervaring bezitten; hij moet ener-
zijds even goed op de hoogte zijn van de
toestand in de wereld als zij, die zich
midden in de wereld bewegen, ander-
zijds van dat alles meer onthecht zijn
dan de kluizenaars, die zich in de woes-
tijnen hebben teruggetrokken.” Uit deze
woorden blijkt duidelijk, dat de kerkva-
ders van de priester een hoge weten-
schappelijke vorming verlangen (vgl.
daartoe ook de redevoeringen van Gre-
gorius van Nazianze). Anderzijds ver-
langen zij een diepe geest van verster-
ving. Om te begrijpen wat deze eis van
de vaders omvat, moet men voor ogen
houden in welke strenge zelftucht de
heilige kluizenaars van toen geleefd heb-
ben, vooral degenen, die in de woestijn
streden om zelfheiliging. In dit verband
is het aan te bevelen de levensbeschrij-
ving vande H. Antonius de kluizenaar te
lezen, die de heilige bisschop Athana-
sius geschreven heeft.




In zijn verhandeling over de kerke-
lijke higrarchie (Hoofdst. IV) eist Dio-
nysius, dat de priester “op God gelij-
kend” moet zijn. De vaders maken dui-
delijk, dat de priester alleen krachtens
deze persoonlijke dispositie in staat is,
de zware opdrachten te vervullen en de
verantwoording te dragen, die hem bij
de H. Wijding opgelegd werden. De
vaders zijn zich zeer duidelijk bewust
van de hoge verantwoordelijkheid van
de priester. De H. Johannes Chrysosto-
mus wilde juist wegens deze verant-
woordelijkheid de waardigheid van
priester uit de weg gaan.

In zijn geschrift: “Over het priester-
schap” werkt hij voor zijn vriend Basi-
lius de overeenkomstige gedachten ver-
der uit. De H. Johannes Chrysostomus
schrijft daarin: “Aan wie echter mensen
toevertrouwd zijn, de met verstand be-
gaafde kudde van Christus, hem treft,
wanneer hem zijn schaapjes te gronde
gaan, niet een geldboete, doch hij ver-
liest tot straf zijn eigen ziel. Derhalve is
de strijd, die hij te voeren heeft veel
moeilijker (dan de strijd van de schaap-
herders tegen de wolven) en zwaarder.
Met wie moet hij strijden? Hoor daar-
over de woorden van de zalige Paulus:
“Wij hebben niet te strijden tegen vlees
en bloed, doch tegen de heerschappijen
en machten, tegen de beheersers van de
duisternis van deze tijd, tegen de gees-
ten van de boosheid in de lucht.”

Wegens deze hoge verantwoorde-
lijkheid van de priester mag daarom
alleen iemand dit ambt aannemen, die
ijver voor de eer van God en het heil van
dezielen heeftzoalsde H. Paulus, schrijft
de H. Johannes Chrysostomus. Boven-
dien is de uitoefening van het kerkelijk
herdersambt een bewijs van de liefde tot
Christus. (“Over het priesterschap” 2de
Boek). De kerkvaders gaan veelvuldig
in detail in op de meest verschillende
taken van de priester. Vooral onder de
huidige omstandigheden is het interes-
sant, dit nader te bestuderen. Hier moet
echter worden volstaan met slechts en-
kele verwijzingen aan de hand van uit-
spraken van de vaders zelf. De H. Johan-
nes Chrysostomus onderstreept dat de
priester een bidder voor allen is. (“Over
het priesterschap” 6de Boek). De H.
Augustinus zegt zelfs, dat de priester
tegenover de gelovigen de plicht heeft,
zijn leven in te zetten voor de kudde. Hij
handelt daarover in het commentaar bij
de passage: “Zoals Christus Zijn leven
voor ons gegeven heeft, zo moeten ook
wij ons leven voor de broeders geven,”
(IJoh. 3,16) in samenhang met Joh. 10,
14-21: “Ik ben de goede herder”. In zijn
brief aan de Filippenzen zet de H. Poly-

carpus de opsomming van de taken van
de priester voort, schrijvende: “De pres-
byters moeten welwillend zijn, barm-
hartig jegens allen, de verdwaalden te-
rugbrengen, alle zieken bezoeken, vol
zorg zijn voor de weduwen, wezen en
armen, steeds moeten ze bedacht zijn op
het goede voor God en de mensen, zich
vrij houden van alle toorn, partijdigheid,
onrechtvaardig oordeel; ze moeten zich
ver houden van geldzucht, ze moeten
praatjes over anderen niet dadelijk gelo-
ven, niet streng in het oordeel in het
bewustzijn, dat wij allen onze schuld
voor de zonde betalen”. De H. Grego-
rius van Nazianze merkt nog op, dat de
priester meer door overtuiging moet
verwerven dan door macht moet over-
heersen (Ilde rede, XIIIde rede).

Tenslotte laten de vaders zich lo-
vend uitover hetbelang van het celibaat.
Bijvoorbeeld schrijft de H. Ambrosius
in: “Over de plichten” (1e Boek, Hoofdst.
50): «Gij, dieinlichamelijke ongedeerd-
heid, in ongeschonden reinheid zelf in
echtelijke onthouding het genadeambt
van uw heilige dienst ontvangen hebt,
begrijpt wel, dat de dienst zonder gebrek
of smet verricht moet worden. Dat liet ik
daarom niet onvermeld, omdat veelvul-
dig op afgelegen plaatsen clerici, waar
zij het kerkelijk dienstwerk verrichtten
of zelfs het priesterambt bekleedden,
kinderen kregen. Zij willen dit als het
ware vergoelijken doorte verwijzen naar
een oud gebruik uit de tijd, dat men na
dagenlange onderbrekingen het offer
opdroeg. En toch nam, zoals we in het
Oude Testament lezen, het gewone volk,
om rein naar het offer te kunnen gaan,
twee en drie dagen achter elkaar, kuise
onthouding in acht en waste zijn klede-
ren (Exodus 19,10 e.v.). Wanneer reeds
in de eredienst van de voorafheelding
zo’n streng voorschrift van kracht was,
hoe streng moet dat dan in de ware niet
zijn. Begrijpt, priesters en levieten, wat
het betekent: “uw klederen wassen”. Gij
zulteen rein lichaam voor het vieren van
de geheimen meebrengen! Wanneer het
aan het volk verboden was, zonder het
rein wassen van de kleding tot het offer
toe te treden: gij zoudt het wagen, met
onreine geest en lichaam terzelfder tijd
voor anderen te bidden, voor anderen de
Dienst te verrichten?»

De H. Hieronymus drukt hetzelfde
nog krachtiger uit op zijn gewone scher-
pe manier in zijn “Dogmatische Ge-
schriftentegen Vigilantius” (2). Voorde
strengheid van hun eisen voeren de va-
ders als reden aan, dat de fouten van de
priesters veel slechtere gevolgen heb-
ben dan die van de eenvoudige gelovi-
gen. De fouten van de priesters blijven

bovendien niet verborgen, bewijst de H.
Johannes Chrysostomus in zijn geschrift
aan Basilius, “Over het priesterschap”
(3de Boek, Hoofdst. XIV). Niets zou
zozeer God vertoornen als de onwaardi-
geuitoefening van het priesterambt (vgl.
Commentaar bij het Evangelie van Mat-
teus, 40ste Homilie van de H. Johannes
Chrysostomus). Tenslotte wijst Gulden-
mond er op, dat de zonden van de pries-
ter veel meer strafbaar zijn dan die van
de leken wegens de verheven waardig-
heid vande priesters (“Over het priester-
schap”, 6de Boek, Hoofdst. XI) en dat
God van hen streng rekenschap eist
voor de hun toevertrouwde zielen (6de
Boek, Hoofdst.I): “Zo is het hier op
aarde, als gij nu vernomen hebt. Hoe
echter zullen wij datgene, wat ginds (in
het hiernamaals) zal komen, verdragen,
wanneer wij voor ieder, die ons toever-
trouwd is, rekenschap hebben af te leg-
gen? Want daar bestaat ons lot niet in
alleen maar schande maar wacht ons
ook de eeuwige straf. Die uitspraak:
‘Gehoorzaamt aan uw oversten en weest
hun onderdanig: want zij waken als zul-
ke mensen, die rekenschap moeten ge-
venoveruw zielen’ (Hebr. 13,17) hebik
in het voorafgaande reeds aangehaald,
kan ik echter ook nu niet verzwijgen.
Immers de vrees voor deze dreiging
ontstelt mijn ziel voortdurend. Want
wanneer het voor hem, die slechts aan
een enkele, zij het ook de geringste,
ergernis geeft, het beste zou zijn, dat
hem een molensteen om de hals gehan-
gen zou worden en hij in de diepte van de
zeeneergelaten zou worden, en wanneer
allen, die het geweten van de broeders
schenden, tegen Christus zelf zondigen,
wat zullen dan eerst diegenen moeten
lijden, welke straf zal dan hen te wach-
ten staan, die niet slechts een, twee of
drie personen, doch vele scharen te
gronde richten? (Johannes Chrysosto-
mus: “Overhet priesterschap” 6de Boek,
Hoofdst. I).

In het bewustzijn van hun waar-
digheid en van hun verantwoorde-
lijkheid hebben de heilige vaders
van de Kerk hun priesterambt uitge-
oefend. Ze zijn er niet aan te gronde
gegaan, doch hun ziel is onder deze
last opengebloeid tot de schoonste
heiligheid en tot diepe innerlijke
vreugde en ware vrede. Hun woord
en hun voorbeeld tonen ons de weg
tot een gelukkig en zegenrijk pries-
terschap. En dat is van ganser harte
onze wens voor alle priesters.
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De Priester 1s de Man van Christus

In het kader van de gebedsactie voor
de roepingen waartoe abbé Aulagnier
alle gelovigen heeft uitgenodigd er aan
deel te nemen en ter gelegenheid van de
zondag van de Goede Herder, is abbé
Simoulin (zie foto) met alle seminaris-
ten van Ecdne naar Saint Nicolas-du
Chardonnet gekomen en heeft de preek
gehouden, die wij hieronder weergeven.

"§?

Als er tegenwoordig iets gemakke-
lijk te constateren valt (en zij, die in de
wereld leven, kunnen dat veel beter dan
zij, die zich aan God toegewijd hebben,
hoewel ook wij er wel iets van weten),
dan is het wel dat wij in een maatschap-
pij leven, die in verregaande staat van
ontbinding is. De verrotting is niet ver
af; wat staater ons nu te doen ten opzich-
te van deze situatie, die beslist geen
beschrijving nodig heeft?

Wij moelen reageren, dat is duide-
lijk. Maar hoe? Sommigen menen dat er

een politicke strijd gevoerd moet wor-
den, een sociale strijd, een culturele en
weet ik wat nog meer. Dat alles is zeker
waar, maar er is nog een andere strijd
zonder welke alle andere nutteloos zijn,
onvruchtbaar en gedoemd te mislukken,
zoals die, welke door de katholieken
gevoerd zijn in de laatste twee eeuwen:
die andere, dat is de strijd op geestelijk
vlak.

Het is enigszins betreurenswaardig,
te moeten constateren dat, als er dan al
bij onze jeugd een flinke groep jonge
mensen is, die edelmoedig , vurig, toe-
gewijd zijn, die strijden in de maat-
schappij, waarin ze leven, om te probe-
renhetrijk van Onze Heer Jezus Christus
te herstellen, er zo weinig zijn, die be-
sluiten de enige, werkelijk noodzakelij-
ke strijd te voeren door zich aan God toe
te wijden. Want zonder priester is er
niets mogelijk. Zonder priesteriser geen
Kerk meer, geen heilige, heiligende
Kerk, is er geen bron van leven meer in
de maatschappij. En zonder de priester
zal zij voort gaan te sterven, wat wij ook
doen, wat de meest edelmoedige leken
ook doen. Als de priester niet tegen-
woordig is in het hart van de samenle-
ving, zal zij ten onder gaan. Want dat is
de christenheid.

De christenheid, dat is de samenle-
ving, die zich om de priester groepeert
om te drinken van de bron des levens en
niet alleen de bron van het eeuwige
leven, maar zelfs de bron van het tijde-
lijke leven. Want de tijd staat in betrek-
king met de eeuwigheid. En als de sa-
menleving niet verbonden is met de eeu-
wigheid, zal ze omkomen. Dan zal er
geenchristelijke samenleving meer zijn.
Hetis triest te moeten constateren dat, in
deze samenleving, die beheerst wordt
door materialisme, door genot- en heb-
zucht, er zoveel jonge mensen zijn, die
niet op hun hoede zijn, die zich niet
losmaken van al die wereldse begeer-
lijkheden, die maar één doel hebben, en
wel dit, in hun zielen die edelmoedig-
heid, die in ieder van ons leeft, te ver-
stikken. Wij hebben allemaal op de dag
van ons doopsel een edelmoedigheid,
een heiligheid gekregen, die ons in staat
stelt de wereld te redden, onze zielen en
de samenleving te redden.

Maar wat is er van die edelmoedig-
heid geworden? Wel, dat is het nu juist,
zij is verstikt door de geest van de we-
reld, door satan en al zijn handlangers,
die onze samenleving kwellen en over-
heersen.

Verzaken aan de geest van de
wereld.

En het is werkelijk bedroevend te
zien, dat een goed deel van onze jeugd,
dat misschien ‘s zondags naar de mis
komt, voor de rest van de tijd beheerst
wordtdooral die verlangens, die niet ver
reiken, wereldse verlangens, die wij juist
zouden moeten overlaten aan degenen,
die werkers en handlangers van Satan
zijn: datis de verlokking van een com-
fortabele betrekking, van geld, van de
zin om zich te amuseren, van Zijn avon-
den door te brengen met het ene na het
andere feestje, fuifje, of weet ik wat
allemaal, van naar muziek te luisteren,
die bedwelmt, die gek maakt, van toege-
ven aan onfatsoenlijke modes, van zich
met allerlei prullen en onnozele snuiste-
rijen te omringen, kortom het verlangen
naar “een plezierig leventje”.

Enondertussen, wat gebeurter? Wel,
onze samenleving gaat verder verrotten.
Terwijl deze jeugd juist zou moeten
strijden om ze te redden, gaat een deel
van onze jonge mensen, om zo te zeg-
gen, “zich te goed doen” aan, als men dat
zo mag uitdrukken, de flarden van onze
in ontbinding verkerende maatschappij,
een jeugd, die zich uiteindelijk verza-
digt aan een soort, als ik dat woord mag
gebruiken, van moreel kreng, van gees-
telijk kadaver.

Het is verschrikkelijk! De maat-
schappij gaat door met haar ontbinding
en Onze Heer Jezus Christus gaat door
met Zijn doodstrijd, met op het Kruis te
sterven, alleen zonder voldoende jonge
mensen, zonder voldoende priesters om
hem te helpen het werk van de verlos-
sing, dat Hij op het Kruis, op de Calva-
rieberg begonnen is, voort te zetten. Ja,
Christus wil de mensen nodig hebben
om andere mensen te redden, maar de
mensen willen niet naar Hem komen. Ja,
natuurlijk, er zijn er wel enkelen, toch
wel, u ziet er een kleine groep voor u
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staan. Er zijn er enkelen. Maar met hoe-
velen zijn ze?

Als we alleen rekening houden met
de seminaries, waar de voertaal Frans is,
dus Flavigny en Econe, dat hier aanwe-
zig is, dan hebben we op het moment
ongeveer honderd seminaristen, die van
de hele wereld komen. Maar wat zijn die
honderd seminaristen, als er misschien
tien maal zoveel nodig zouden zijn?
Tien maal zoveel, misschien zouden we
een beetje moeite hebben om al die
jonge mensen in onze seminaries onder
te brengen, maar dat is geen echt pro-
bleem. Dank zij uw edelmoedigheid
zouden we nieuwe seminaries kunnen
bouwen. Maar dat is niet zozeer hetgeen
wij vandaag komen vragen. Wat we
vandaag komen vragen, dat is die edel-
moedigheid, die Jezus verwacht van onze
jonge mensen: de edelmoedigheid om
zich aan Hem te wijden. Kan men naar
iets mooiers, iets groters uitzien? Als
men vijftien, twintig jaar is, is men vol
ambitie, vol enthousiasme. Men wil
graag grote en mooie dingen doen. Waar-
om dan onze verlangens beperken tot
menselijke ambities? Een goede betrek-
king hebben, goed zijn kost verdienen,
waartoe dient dat? Tot niets. Dat dient,
helaas misschien, om zijn ziel te verlie-
zen, als Jezus Christus ons tot een ande-
re bestemming geroepen heeft.

“Heer, wat wilt Gij dat ik

doe?”

Wantallemaal, vergeten we dat niet,
zijn we op de dag van ons doopsel gete-
kend voor een opdracht. Dat is de roe-
ping. Jezus Christus heeft ons geroepen
voor een levensstaat. Zeker heeft Hij
onder ons bepaalde mensen gekozen om
zich aan Zijn dienst te wijden in het
huwelijk, door een christelijk gezin te
stichten, een heilig gezin, om de maat-
schappij te dienen, dat is nodig, natuur-
lijk. Maar Hij heeft veel anderen gete-
kend om Hem te dienen in de Heilige
Katholieke Kerk, in het religieuze leven
of in het priesterschap. Maar hoe komt
het dat de verhouding tegenwoordig
omgekeerdis? Waarom ontbreekt het de
jonge mensen tegenwoordig aan edel-
moedigheid? Waarom laten zij zich zo
inpalmen door het heersende materialis-
me? Jezus Christus kan zich tegenwoor-
dig niet meer verstaanbaar maken, om-
dat men te veel luistert naar het lawaai
van de wereld. Daarom is het van be-
lang, datonze jeugd eens een beetje leert
detelevisie, de radio, de Hi-Fi installatie
of weet ik wat allemaal, al die duivelse
instrumenten af te zetten om op de knie-
€n te gaan en naar de stem van Jezus
Christus te luisteren: “Heer, wat wilt Gij
dat ik doe?” Dat is een vraag, die men
Hem moet stellen, dat zijn we verplicht.

Attentie, het onderwerp is emstig en
belangrijk. Het gaat om het heil van
onze ziel, de ziel van ieder van ons, en
het gaat om het heil van de zielen van
velen onder ons.

Als een jonge man de leeftijd van
grote beslissingen bereikt, de tijd waar-
in hij zijn levensstaat moet kiezen, dan
moet hij eerst en vooral, voor iedere
andere vraag die hij zich stelt, voor dat
hij zich atvraagt welke studierichting hij
zal nemen, welke zijn toekomstige loop-
baan zal zijn, op de knieén, aan de voet
van het kruis, aan de voet van het taber-
nakel, de vraag stellen: “Heer, wat wilt
Gij dat ik doe? Zou ik niet geroepen zijn
tot de hoogste, tot de voornaamste
dienst?” Dit is een plicht. Ik zeg het met
nadruk. Een jonge mens, die zich deze
vraag nooit heeft gesteld, stelt zijn ecu-
wig heil in de waagschaal. Men moet
zich eerst deze vraag stellen, waarop het
antwoord vervolgens natuurlijk kan zijn:
“Nee, ik ben misschien toch niet geroe-
pen tot de hoogste dienst”, maar men
moetzich deze vraag gesteld hebben. En
daarom is het belangrijk de muziek te
doen zwijgen, alle lokmiddelen van de
wereld te doen zwijgen, om het ant-
woord van God te kunnen horen. En
vervolgens, naar gelang het antwoord,
natuurlijk de beslissingen te nemen die
nodig zijn, ofwel ijverig gaan studeren
ofwel naar een priester gaan om hem te
vragen: “lk denk, dat ik me aan God
moet toewijden, wat moet ik nu doen?”

Dit is nodig, dit is een plicht.

Sommigen denken misschien, dat
men buitengewone eigenschappen moet
hebben om priester te worden. Ja na-
tuurlijk, om priester te worden, moet
men niet werkelijk dom zijn, maar in-
derdaad wel enige verstandelijke be-
gaafdheden hebben, enige menselijke
eigenschappen. Maar uiteindelijk telt dat
weinig in vergelijking met andere din-
gen.

Een grote liefde tot Christus.

Het enige, wat werkelijk nodig is
voor de priester, dat is de liefde tot Jezus
Christus. Als u in uw hart een echte
liefde tot Onze Lieve Heer hebt, welnu,
dan zeg ik u: ja, er is heel veel kans, dat
u geroepen bent tot het priesterschap.
Maar dan moet het een liefde voor Jezus
Christus zijn, die werkelijk diep gaat,
een liefde, die bijna een angst is bij
zoveel lijden, zoveel bloed, zoveel tra-
nen, vergoten op het Kruis, zoveel bloed,
dat onvruchtbaar blijft, dat nutteloos
blijft. Een liefde, die niet kan verdragen,
dat Jezus alleen is in Zijn doodstrijd,
alleen in Zijn lijden. Een liefde tot Jezus
Christus, die ons er toe brengt om naar
Hem te gaan, om Hem gezelschap te
houden, om met Hem mee hetzelfde te

doen als Hij. Dat wil zeggen de waar-
heid onderwijzen, de waarheid preken
voor de zielen, hun hetleven geven door
de toediening van de sacramenten en
hen te brengen, zoals de Goede Herder,
op de weg naar de eeuwigheid, naar de
eeuwige weiden. Dat is de priester.

Maar de belangrijkste eigenschap,
dat is niet werkelijk een eigenschap, het
is een deugd, die van God komt. De
liefde tot Jezus Christus, dat is de cari-
tas. Degene, die deze liefde heeft, deze
diepe liefde tot Jezus Christus, hij zal
vervolgens alle andere hoedanigheden
krijgen, die hij nodig heeft om een nor-
maal goed priesterleven te leiden, dat
rijke vruchten zal voortbrengen voor de
eeuwigheid. Want hij, die deze liefde
voelt, zal Jezus Christus beter willen
leren kennen. Hij zal dat kunnen door de
stuwkracht van deze liefde voor onze
Verlosser. Hij zal binnendringen in het
geheim van Onze Heer, het geheim van
de gekruisigde Jezus, zoals St. Paulus
zei dat we hem moeten kennen: “Tk heb
onder u alleen maar Jezus Christus, de
gekruisigde Jezus Christus willen pre-
ken en bekend maken”. Dat is de pries-
ter, de man van Christus, de man die
slechts kan spreken over Jezus Christus
enover hetkruis, omdatditde verheven-
ste taal is van de liefde van God tot de
mensen. Hoe zouGod ons op een mooiere
manier hebben kunnen zeggen, dat Hij
van ons houdt, dan door Zijn Zoon te
sturen om voor ons op het Kruis te
sterven. Dat is de priester: liefde tot
Jezus Christus, diepe kennis van Jezus
Christus, diepe kennis van onze Verlos-
ser en van het leven in vereniging, leven
invriendschap metJezus Christus, waar-
door Onze Heer hem geleidelijk aan
Zijn eigen deugd kan mededelen. De
priesterlijke deugd, die noodzakelijk is
voor de priester, zal hij krijgen juist door
deze liefde voor Onze Heer. Omdat hij
van Hem houdt, zal hij Hem leren ken-
nen. Hij zal zijn geheim verdiepen, hij
zal leven in vereniging met Hem, in
vriendschap metHem. En beetje bij beet-
jezalJezus Christus hem, in deze vriend-
schap, alles wat hij nodig heeft medede-
len, om vervolgens de zielen te kunnen
raken en hen te doen besluiten zich te
bekeren, op te gaan naar de eeuwigheid,
1.p.v. de weg naar de wereld in te slaan,
zoals anderen doen, die zich naar de weg
van de hel begeven.

Hieraan komen wij u vandaag met
heel ons seminarie herinneren. Het is
een oproep aan alle jonge mensen, die
hier aanwezig zijn, om na te denken.
Onderzoek uzelf voor God, voor Jezus
Christus, voor het Kruis. Houd op met
denken aan al wat uw geest, helaas een
beetje al te dikwijls, in beslag neemt, aan
uw studie, aan de plezierige avondjes in
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het verschiet, of aan dat van gisteren, of
aan het aanstaande helse muziekfesti-
val, dat u gaat bijwonen. Houd op met
denken aan al die dwaasheden, waar-
door de wereld in uw zielen de stem van
de genade, de stem van Christus wil
verstikken. Luister naar Hem. Stel Hem
heel eenvoudig de vraag: “Heer, wat
wilt Gij dat ik doe? Omdat ik katholiek
ben, omdat ik traditionalist ben, omdat
ik toch de christelijke samenleving wil
herstellen, zou het dan mijn taak niet
zijnin deze strijd voorhetherstel van het
christendom priester te zijn? Waarom
niet? Dat is niet zo moeilijk. Men moet
alleen maar van Jezus Christus houden.

Dat ieder zich deze vraag stelle!

Het is jammer, wij spraken er met
pater Laguérie over, dat Saint Nicolas-
du Chardonnet wel een behoorlijk aan-
tal religieuze roepingen bij de meisjes
voortbrengt, maar veel minder bij de
jongens. Hoe komtdat? Zouden de man-
nen zich werkelijk willen laten overtref-
fen door het geslacht, dat men het zwak-
ke noemt? Dat is toch niet normaal. Het
zou goed zijn als de jonge mannen eens
wakker werden. Onze seminaries zou-
den te klein moeten zijn. Wij zouden
niet meer moeten weten, waar we onze
jonge mensen moesten onderbrengen,
maar wat is het geval, er is nog veel
plaats in onze seminarics.

Welnu, stel u de vraag en vervol-
gens, als u denkt, dat het antwoord nogal
gunstig is, bekijk dat dan met een pries-
ter. Oh natuurlijk. dat kan niemand al-
leen beslissen. Men moet hierin een be-
slissing nemen met de raad van de Kerk,
met de raad van een priester. Maar wees
in ieder geval niet bang (en dal is mis-
schien wel het belangrijkste) u zelf eerst
de vraag te stellen. Terwijl wij allen, wie
we 00k zijn: ouders, bejaarde of jongere
mensen, mannen en vrouwen, jongens
en meisjes, bij gelegenheid van deze
zondag van de Goede Herder samen
bidden voor de priesters. Ja, laten we
vooral bidden voor de priesters. We
moeten werkelijk voorhen bidden, voor-
al in onze tijd, waarin men toch zo graag
- dat moeten we toch toegeven - de
priesters bekritiseert. Zeker, de pricsters
hebben hun gebreken, dat is voor de
hand liggend. Als ik durfde, zou ik er bij
voegen, dat de priester altijd gebreken
zal hebben, zolang men hem zal recrute-
ren uit de gelovigen. Daar is niets aan te
doen. Dus de priesters hebben fouten,
natuurlijk, maar ik zal u een raad geven:
iedere keer als u in de verleiding komt
om kritiek te leveren op een van uw
priesters, bidt dan voor hem alvorens u
hem bekritiseert.

De priester bekleed met het

gezag van Jezus Christus.

Men weet tegenwoordig niet meer
wat datis, een priester. De priester wordt
van alle kanten aangevallen, in de Kerk
op een algemene manier, in de maat-
schappij, ja, daar kan ik het nog begrij-
pen, maar in de Kerk, helaas! Hoevelen
zijn er onder ons niet, die de priester
aanvallen: men wil ten koste van alles
het gezag en de macht van de priester
verminderen, om hem van hun wille-
keur athankelijk te maken. Men wil van
de priester een lakei, cen bediende ma-
ken, die bij zijn biechtstoel zit, of die
wacht aan de voet van het altaar en dic
niet het recht heeft om zijn mond te
openen. Terwijl de priester toch met het
gezag van Jezus Christus bekleed is.
Wie anders in de Kerk is de bewaarder
vanhet Evangelie, als de priester hetniet
is? Enhoe kan men dan toch juist de taak
van de priester zo beperken, zo zijn
gezag beknotten door hem te willen ver-
bieden zijn mond te openen en de gelo-
vigen te onderrichten. De priester is de
man van het Evangelie, de man van het
woord van God, de priester is de Goede
Herder. En wat doet de Goede Herder
anders dan het woord van waarheid ver-
kondigen? En als de priester het niet
doet, zal niemand het doen. Niemand
anders kan dat doen danhij. Ja, de macht
van de priester is onmetelijk. Ze beperkt
zich niet tot het geven van de absolutie,
het uitreiken van de H. Communie, of
het opdragen van het H. Misoffer. De
priester, leider in goddelijke dingen, is
belast met de leiding van de kudde in
zaken van God en met het brengen van
die kudde naar de eeuwige weiden.

Men moet erkennen dat hij die auto-
riteit heeft. Pas op, degene die het gezag
van de priester bestrijdt, bestrijdtin feite
Christus Koning. Ja, want Christus is de
soevereine en eeuwige Priester, maar
Hij is eveneens, door Zijn vereniging
met de godheid, de Koning. Hij is Pries-
ter en Koning op de zelfde manier. Wel
nu, wij, arme priesters, die wij zijn, zijn
priester natuurlijk, om de genade uit te
delen, maar eveneens koningen, konin-
gen van de zielen. Niet om er om het
even wat mee te doen, maar om hen te
leiden op de weg van de heiligheid. De
priester moet hun zeggen, op een analo-
ge wijze natuurlijk, en men moet het
hem vragen, wat Onze Lieve Heer zei
tegen de Farizeeén: “Ik ben de Weg, de
Waarheid en het Leven en wie Mij volgt,
zal tot het eeuwig geluk komen en wie
Mij niet volgt, zal het rijk de hemelen
niet binnengaan”.

Dus is het van belang, lijkt me, om
nu, voor alles en vooral bij ons, - ik
spreek niet over hetgeen elders in de
Kerk gebeurt, waar de taak van de pries-

ter verlaagd wordt tot de rol van een
animator - de taak van de priester te
beschouwen in heel zijn realiteit.

Als de priester niet meer is dan een
animator hoeft te zijn, dan interesseert
het mij niet. Het is niet nodig om zoveel
offers te brengen, niet nodig datde pries-
ter van zoveel dingen afstand doet, als
het alleen maar is om het vergaderde
volk te animeren. Nee, als de priester
van zoveel dingen afstand doet, dan is
het juist om geschikt te zijn de macht te
ontvangen om oneindig veel meer te
doen dan de machtigste man, de mach-
tigste koning of president kan doen. Ja,
de priester heeft een macht, die oneindig
ver uitgaat boven die vanalle leiders van
de grootste naties. Het gaat er om bij ons
de opvatting over het priesterschap en
heel de priesterlijke macht te herstellen.
Het is heel belangrijk om opnieuw te
overwegen wat priester zijn betekent.

Bidt voor de priesters, opdat ze zich
zouden heiligen, opdat ze steeds heiliger
mogen zijn om u mee te kunnen trekken
op de weg naar de eeuwigheid.

Bidt voor onze jonge seminaristen,
die zich voorbereiden op deze strijd,
want het is een strijd om tegenwoordig
priester te zijn, opdat ze heilige priesters
zouden worden.

Bidt voor de priesters, die belast zijn
met hun opleiding - hun opleiding voor
u - opdat ze in staat zijn het op een
waardige, heilige wijze te doen. En dan,
bidt voor de jonge mensen, die hier
aanwezig zijn, voor al onze jonge men-
sen, opdat ze de eenvoud, de loyaliteit,
de oprechtheid, gewoonweg de eerlijk-
heid zouden hebben om zich de vraag te
stellen, die misschien over hun eeuwig-
heid zal beslissen, die in ieder geval
beslissend zal zijn voor hun leven en
misschien voor de toekomst van ons
land, van onze samenleving. Dat zij zich
nu deze beslissende vraag zouden weten
te stellen!

Laten wij heel speciaal tot Onze Lie-
ve Vrouw Koningin van de priesters
bidden en omdat zij in Saint Nicolas
heel bijzonder vereerd wordt, laten we
daar dan voor onze priesters bidden,
voor onze jonge mensen, voor de roe-
pingen, opdat de Traditie, de priester-
lijke traditie meer en meer haar plaats in
de Kerk moge terugvinden om de heilig-
heid in het leven van de Kerk te herstel-
len en door haar de heiligheid in onze
maatschappij.

Abbé Michel Simoulin.

N.B. Om het speciale karakter van deze
preek te behouden, is de stijl van het gespro-
ken woord gehandhaafd gebleven.

Titel en ondertitels zijn van de redactie
van Fideliter.

Uit: Fideliter nr. 88, juli-augustus 1992.
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Hoe Moeten Wij Tegenover de Paus

Staan?

Een prekencyclus van pater Paul Natterer, die hij heeft
gehouden voor de studenten van het groot-seminarie Herz
Jesu te Zaitzkofen tussen december 1990 en april 1991.

deel 111

2.Theologische Positiebepaling van de Priesterbroederschap St. Pius X

tussen Sedevacantisme en Half-Conservatisme

Vandaag willen wij de prekencyclus
voortzetten over de vraag: “Hoe moeten
wij tegenover de paus staan?” In de
inleidende preek hebben wij ons de be-
tekenis en de actualiteit van deze vraag
voor ogen gesteld. In het vervolg heb-
ben wij over de vraag nagedacht en die
viteengezet: “Hoe moeten wij de ambts-
uitoefening van de paus analyseren en
evalueren?” Wij waren tot de slotsom
gekomen dat wij hier zonder enige twij-
fel met een G.D.O. te maken hebben,
methet Grootst Denkbare Ongelukinde
geschiedenis van de Kerk, de grootste
catastrofe, zoals mgr. Lefebvre het
noemt, van het concilie en bij de pausen
die het concilie dragen, verdedigen en
doorvoeren - “de grootste catastrofe in
de geschiedenis van de Kerk™.

Aldus de aartsbisschop in zijn pro-
loog op het boek “Zij hebben Hem ont-
troond”. En wij hebben dat ook verdui-
delijkt aan de hand van het overstelpen-
de documentaire materiaal van statistie-
ken, enquétes en citaten van competente
persoonlijkheden.

Wij zijn toe aan de tweede systema-
tische stap van onze cyclus, die juist
deze vraag uiteen moet zetten: “Hoe
moeten wij tegenover de paus staan?”,
en deze tweede stap is de positiebepa-
ling van de Priesterbroederschap tussen
sedevacantisme - dus de mensen die
zeggen: “Wij hebben helemaal geen
paus; pausen die dat doen wat wij van-
daag meemaken en deze dwalingen on-
derwijzen kunnen helemaal niet paus
zijn” - dus tussen het sedevacantisme en
het “halfconservatisme”, zoals wij dat
genoemd hebben. Deze halfconserva-
tieven verabsoluteren juist de gehoor-
zaamheid: voor hen is de gehoorzaam-
heid het allerlaatste, allerhoogste, men
mag liberhaupt geen kritiek hebben, niet

op de paus, niet op zijn daden, niet op
zijn uitlatingen noch op het concilie.

Dus de positiebepaling van de broe-
derschap tussen sedevacantisme en half-
conservatisme ten aanschouwen van de
beschreven enreeds uiteengezette ambts-
uitoefening van de paus. Hier is wellicht
de beslissende formule voor onze posi-
tie, die ik meteen aan het begin wil
stellen: wij maken onderscheid tussen
de ambtsuitoefening, waarvan wij het
catastrofale karakter voor ogen hebben
gesteld, en het ambtsbezit. Wij houden
vast dat dit twee heel verschillende din-
gen zijn. Men zou dat heel grof reeds
met een vergelijking kunnen verduide-
lijken: als wij voor mijn part in de so-
ciaal-liberale era van de zeventiger ja-
ren van mening waren dat Willy Brandt
een catastrofe voor het Duitse volk was,
dat hij een monsterlijk ongeluk was, een
politieke ontsporing van de eerste rang,
dat zijn ambtsuitoefening catastrofaal
was, tot ruinering leidde, vooral in
ethisch, in moreel opzicht, maar ook op
veel andere gebieden, dan houdt dat niet
in dat Willy Brandt - wanneer wij deze
mening zijn toegedaan - automatisch
geen kanselier meer was, niet meer in
het bezit van zijn ambt was. Dat bete-
kent: zelfs wanneer de uitoefening van
het ambt juist onder bepaalde omstan-
digheden catastrofaal is en afkeurens-
waardig, te bekritiseren, als daar verzet
tegen moet worden gepleegd, dan wil
dat niet zeggen dat de man automatisch
zijn ambt heeft verloren.

En dat is, toegepast op de kerkelijke
situatie, ongeveer de houding van onze
broederschap in deze kwestie. Anders
uitgebeeld zou men die kunnen beschrij-
ven als een elliptische positie. Een ellips
is immers een cirkel, zou men kunnen
zeggen, die om twee brandpunten draait;
die dus niet helemaal rond is, maar twee

polen, twee zwaartepunten, heeft, waar
debeweging in ovale vorm omheen gaat,
waaromheen het denken draait, of: waar-
omheen in de wiskunde de lijn wordt
getrokken. Precies zo moet onze positie
worden omschreven. Er zijn twee polen:
de ambtsuitoefening, die negatiefis, die
verregaand afkeurenswaardig is, en het
ambtsbezit, de tweede pool, het tweede
zwaartepunt waaromheen onze evalua-
tie, onze waardebepaling van de situatie
cirkelt. Beide zaken houden wij vast en
wij zijn er vanuit het katholieke geloof
van overtuigd, vanuit de voorwaarden
van de katholieke theologie, de openba-
ring Gods, dat men beide dingen vast-
houden méét. In de ene hand de kritiek
op de uitoefening van het ambt, in de
andere hand de instemming met het be-
zit van het ambt.

En dat is nu precies wat ons onder-
scheidt van de sedevacantisten alsook
van de halfconservatieven. De sedeva-
cantisten kennen deze elliptische, uitge-
wogen positie - ik mag wel zeggen een
positie die geheel en al rekenschap aan
de werkelijkheid wil afleggen - niet. Zij
zien slechts één brandpunt, namelijk de
catastrofale ambtsuitoefening. Daar
draaithun hele denken om. Zij vergeten
alhetandere. Zij gooienin zekere zin het
kind met het badwater weg en zeggen:
dan is ook de hele Kerk vernietigd, dan
is er geen Kerk, geen pausschap meer.
De hele hiérarchische structuur van de
Kerk wordt dus als vernietigd beschouwd
vanwege deze catastrofale ambtsuitoe-
fening. Hun denken cirkelt bijgevolg
slechts om deze ene pool en de andere
wordt uitgeschakeld of er wordt geen
rekening mee gehouden. En, u kent dit
misschien maar al te goed, als u onge-
vraagd - zoals dit vaak het geval is -
bijvoorbeeld “SAKA Informationen”
wordt toegezonden, ziet u hoe er daar
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steeds weer bij de lezers wordt ingeha-
merd: “Kan een paus die dit of dat doet
(hetgeen zojuist werd onderzocht) dan
nog paus zijn? Dat is toch niet moge-
lijk.” Dat is nu precies deze sedevacan-
tistische positie.

De anderen, de halfconservatieven,
begaan fundamenteel dezelfde fout. Al-
leen cirkelt hun denken niet om deze
pool - de catastrofale uitoefening van
het ambt - maar om de andere pool,
namelijk het bezit van hetambt van paus
en van de kerkelijke autoriteiten; om de
pool van de higrarchische, ambielijke
structuur van de Kerk, en zij zeggen,
nietwaar: “Dat moet als absoluut wor-
den beschouwd”, en, als het eenmaal om
de paus gaat, als het om het concilie
gaat: “‘Hier mag geen kritiek meer wor-
den uitgeoefend, dat méét worden geac-
cepteerd”. Zij schakelen dat uit, zij wil-
len er niets van weten, zij willen er
helemaal niet over discuteren, zij willen
het helemaal niet eens horen als men
begint en de vinger nu net op de andere
pool, de catastrofale vitoefening van het
ambt, legt. Dat is niet vroom, dat is
onkatholiek, daar willen zij niets mee te
maken hebben, dat moet fundamenteel
in het licht van de traditie kunnen wor-
den geinterpreteerd, of hoe deze manie-
ren van praten ook allemaal luiden. Hun
denken draait dus slechts om dit tref-
woord: “paus”, en daarmee is funda-
menteel alles afgedaan, dan is er geen
discussie meer mogelijk en bestaat er
nog slechts blinde gehoorzaamheid.

Ik wil, wat de positie van de laatsten,
van de halfconservatieven, betreft - ter
verdere verduidelijking, omdat het toch
een tamelijk belangrijke rol in de huidi-
ge discussie speelt - een representant

van de halfconservatieven naar voren
halen, namelijk het “Opus Dei”.

Er werd mij verteld door een van
onze intcrnaatsleerlingen, een theolo-
giestudent die lange tijd heeft gestu-
deerd bij het Opus Dei in Pamplona in
Spanje - men zou dus kunnen zeggen het
geestelijk centrum van dit werk - dat de
directeur van dit studiecentrum, blijk-
baar nog van zeer conservatieve stem-
pel, zo lang mogelijk de Mis tenminste
in het Latijn las. Toen kwam het eerste
bezoek van de paus aan Spanje en de
paus heeftnatuurlijk de Mis in het Spaans
gelezen. Metten de volgende dag las
deze directeur de Mis niet meer in het
Latijn, maar in het Spaans. Dat is deze
blinde, volledig onnadenkende gehoor-
zaamheid; alsof de paus en de Kerk een
totalitair régime zouden zijn waar de
eigen overweging respectievelijk het
geweten of welke theologische premis-
sen dan ook - traditie, H. Schrift enz. -
iiberhaupt geen rol spelen. Bij datzelfde
Opus Dei, toen het natuuilijk 66k werd
geconfronteerd met, en zijn standpunt
moest bepalen tegenover het monster-
achtige schandaal van Assisié in 1986,
heeft men aldus de volgende oplossing
gevonden: “Wij kunnen het niet begrij-
pen. Het schijnt absoluut onverenigbaar
te zijn met de traditie van de Kerk, met
de H. Schrift, met het Oude en Nieuwe
Testament. Maar wij moeten ervan uit-
gaan dat de paus hier een heel bijzonde-
re, ons niet ter beschikking staande in-
spiratie, leiding en ingeving van de H.
Geest geniet, en dat hij hier theologische
horizonten opent, dat hij hier nu voor de
Kerk banen uitzet, die wij heden nog
niet kunnen navolgen of begrijpen. Wij
moeten in het geloof aannemen dat nu
juist dit de leiding van de H. Geest is”.

Een derde voorbeeld uit het werk
van het Opus Dei. Daar gebruikt men tot
vandaag normalerwijze, naar hetschijnt,
conservatieve, in wezen traditiegetrou-
we studieboeken van voorconciliaire her-
komst. Met het verschil dat zij, wat de
conciliaire leer van de godsdienstvrij-
heid en de liberale staatsorde aangaat
(dus de afwijzing van het sociale ko-
ningschap van Jezus Christus, zoals die
op het concilie agressief werd voorge-
steld, vooral ook gefundeerd in de cen-
trale, beslissende concilieverklaring “De
Kerk in de wereld van vandaag”), bij het
Opus Dei het volgende doen:in het hand-
boek dat gaat over de sociale doctrine,
de maatschappijleer van de Kerk, heeft
men waar het om dit centrale punt van
hetkoningschap van Jezus Christus ging
- en waar dat nu eenmaal in dit traditio-
nele studieboek werd vastgehouden -
deze bladzijden uit de nieuwe oplage
verwijderd en daarvoor in de plaats de
concilieverklaring over “De Kerk in de
wereld van vandaag” ingevoegd, die nu
juist deze liberale maatschappij-orde
verdedigt enin de Kerk heeft ingevoerd:
de afval van het sociale koningschap
van Jezus Christus, de afval van de heer-
schappij Christi over de samenleving.

Hier zien wij dus bij enkele concrete
studies van gevallen het halfconserva-
tisme aan het werk met zijn gedachten-
gang en instelling.

De vraag nu is deze:Is de stellingna-
me van de Priesterbroederschap, deze
elliptische positie, deze positie waarbij
men beide polen wil vasthouden, theo-
logisch te funderen? Beantwoordt zij
aan datgene, wat de katholieke theolo-
gie ons over het pausschap, over de Kerk
leert? Of is het hobbyisme, is het een
comfortabele tussenpositie?

3. Het Bezit van het Ambt van Paus: welke zijn de Specificke Pauselijke Volmachten?

Nu moeten wij tot de derde stap van
onze overwegingen overgaan. Namelijk
tot de vraag wiat dan het bezit van het
pauselijk ambt uitmaakt. Wij spreken
hier voortdurend over het bezit van het
ambt, van het ambt van paus. Wat is
eigenlijk dit ambt van paus? Wat hoort
daarbij? Hoe ziet het er inhoudelijk uit?

Welnu, beste vrienden, er bestaan in
de Kerk inhoudelijk drie ambten, drie
ambtelijke functies, opdrachten, vol-
machten, die Christus op Zijn Kerk heeft
overgedragen. Ten eerste is dat het leer-
gezag, dan het herderlijk gezag en het
priesterlijk gezag in enge zin. Wij zien

datin een wonderbaarlijke concentratie
kort en duidelijk bij de grote missie-
opdracht van Christus in het 28ste hoofd-
stuk van de evangelist Mattheus, waar
de Heer v66r Zijn hemelvaart tot de
discipelen zegt: “Gaat dus heen; onder-
wijst alle volken (leergezag, prediking,
verkondiging van de leer) (...)en leert ze
onderhouden al wat Tk u heb geboden
(herdersambt)” (Mt. 28, 19-20). De apos-
telen bezitten autoriteit over de gelovi-
gen in zedelijk en juridisch opzicht. Zij
moeten hun alles leren onderhouden wat
Christus Zijn Kerk aan zedelijke leer en
aanconstitutic heeft meegegeven. “Leert
ze onderhouden al wat Ik u heb gebo-

den”. Ten derde: “Doopt ze in naam van
de Vader en van de Zoon en van de
Heilige Geest” (Mt. 28, 19): het priester-
lijk ambt. Dus het ambt van priester, dat
vooral de toediening van de sacramen-
ten omvat en de viering van het Heilig
Misoffer.

Als wij dat nu op de paus toepassen,
dan moeten wij eerstens vasthouden, dat
de paus met betrekking tot het priester-
lijk ambt absoluut geen voorrang heeft.
De paus is bisschop als iedere andere
bisschop en geen greintje meer. Hij wordt
door de keuze tot paus in zijn priester-
lijke hoedanigheid niet verhoogd, maar
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Het bronzen beeld van St. Pieter,

de eerste paus, in vol ornaat.

hij blijft bisschop, juist zoals de kleinste
bisschop waar ook ter wereld. Wat hem
echter van de andere bisschoppen on-
derscheidt en wat nu de beslissende vol-
machten van de paus zijn, zo liggen deze
in de beide andere ambten, volmachten,
die Christus de Kerk heeft verschaft:
namelijk in het leraarsambt - dat is de
onfeilbaarheid van de paus, hij is de
opperste houder van het ambt van leraar
en daaruit resulteert de geloofsplicht
wanneer hij op dit leraarsambt (wij zul-
len dit meteen nog nader beschouwen)
aanspraak maakt op de werkelijk abso-
lute en ten laatste verplichtende wijze,
op onfeilbare wijze. Danis hij de houder
van het opperste herderlijke gezag in de
Kerk. Men noemt dat met een vreemd
woord ‘opperste jurisdictie’ of “ het pri-
maat van jurisdictie’, omdat hij de op-
perste macht heeft, precies op dit gebied
van de jurisdictie, van de herderlijke
zorg, omdat hij de volmacht van herder
van de Kerk heeft. Daaruit resulteert de
plicht tot gehoorzaamheid. Wij zien dat
wonderbaarlijk bijbels gefundeerd: in
het 16de hoofdstuk (vers 19) van de
evangelist Mattheus, deze beroemde
plaats waarop Christus immers tot Pet-
rus en daarmee tot zijn opvolgers zegt:
“Enuzal Ik de sleutels geven van het rijk

der hemelen. En al wat ge op aarde zult
binden, zal ook in de hemel gebonden
zijn; en al wat ge op aarde zult ontbin-
den, zal ook in de hemel ontbonden
zijn”. Dat is deze opperste autoriteit en
leraarsvolmacht van de paus. Hij is de
opperste leraar van de Kerk: wanneer hij
werkelijk aanspraak maakt op deze op-
perste volmacht is hij onfeilbaar, dan is
datgene wat hij zegt ook in de hemel
gebonden.

De andere volmacht, de volmacht
van opperste herder, is eveneens won-
derbaarlijk af te lezen en af te leiden uit
het21ste hoofdstuk van ditmaal de evan-
gelist Johannes, waar juist na de verrij-
zenis van de Heer aan het meer van
Tiberias Christus na een wonderbare
visvangst driemaal aan Petrus om zijn
liefde tot Hem vraagt en zich van zijn
liefde tot Hem, de Christus, verzekert.
Daarna zegt Hij aan Petrus: “Weid Mijn
lammeren, weid Mijn schapen!” Daar-
mee geeft Hij hem deze opperste vol-
macht op het gebied van de herderlijke
macht van de Kerk. Later, op het Eerste
Vaticaans Concilie in 1869 en 1870, is
dit als dogma, als onfeilbare geloofs-
waarheid verkondigd: deze beide op-
perste volmachten van de paus. Ten eer-
ste zijn autoriteit als opperste leraar, ten
tweede de volmacht als opperste herder.
Het Eerste Vaticaans Concilie heeft vier
voorwaarden opgesteld waaronder de
paus in zijn verkondiging van de leer, in
datgene wat hij zegt en leert, onfeilbaar
is. Uitsluitend wanneer aan deze vier
voorwaarden is voldaan is hij werkelijk
als paus onfeilbaar. Dat moeten wij goed
onthouden, dat zal beslissend zijn voor
de verdere discussie. Deze vier voor-
waarden zijn: eerstens dat hij werkelijk
van zijn opperste volmacht gebruik wil
maken. Normalerwijs wordt dit tot uit-
drukking gebracht doordat hij zich in
plechtig ornaat met alle kentekenen van
zijn ambt naar de Cathedra Petri, de
leerstoel van Petrus, begeeft en van daar
uit op plechtige manier een dogma af-
kondigt. Dus hij moet nadrukkelijk van
zijn opperste volmacht gebruik willen
maken.

Ten tweede moet hij een zaak defini-
tief, eens voor altijd willen beslissen,
niet alleen maar een stellingname ge-
ven, maar een laatste beslissing treffen.

Ten derde moet hij deze laatste be-
slissing op het gebied van de geloofs- en
zedenleer willen nemen. Als de paus
over een of ander wereldlijk thema of
over themata die puur natuurwetenschap-
pelijk zijn wilde handelen of spreken,
zou hij geen aanspraak op de onfeilbaar-
heid kunnen maken; zij is hem uitslui-

tend gegeven voor de geloofs- of zeden-
leer.

Ten vierde moet hij aan de voor-
waarde voldoen dat hij alle christen-
gelovigen op de hele wereld voor alle
tijden wil verplichten. Dat wil zeggen:
een dogma uitspreken.

Uitsluitend als aan deze vier voor-
waarden is voldaan, hetgeen zeer
zelden het geval is, is de paus op
onvoorwaardelijke manier onfeil-
baar.

Dan heeft het Eerste Vaticaans Con-
cilienog de tweede volmacht in de hoogte
gestoken enuitgewerkt; de opperste her-
derlijke volmacht, door dit zogeheten
primaat van jurisdictie, zodat hij nu een-
maal de opperste autoriteit is en vol-
macht bezit op het gebied van de leiding
en het juridische leven van de Kerk. Dat
betekent dat hij directe, onmiddellijke
greep heeft op de totale Kerk. Aan hem
zijn alle bisschoppen, priesters en gelo-
vigen ondergeschikt. Hij kan hun beve-
len geven. Hij kan hun iets verbieden.
Hij kan hun iets opleggen. Hij is de
opperste rechtsautoriteit in de Kerk, hij
is de opperste herder van de Kerk.

Ook hier zal dan het verdere onder-
zoek moeten vragen en aantonen waar
de grenzen, de mogelijke grenzen, van
deze opperste herderlijke macht van de
pausliggen. Dat zal eveneens beslissend
zijn voor de verdere opheldering van de
stand van zaken.

Hier zullen wij het voor vandaag bij
laten. De volgende keer zullen wij ons
bezighouden met de beide verdere sys-
tematische stappen van onze overwe-
ging, onze bespreking. Namelijk ten vier-
de: de onfeilbaarheid van de paus, deze
eerste ambtelijke volmacht van de paus
zowel als de grenzen daarvan. En dan
ten vijfde de opperste herderlijke macht
vande paus, deze tweede opperste macht
die hij heeft, en de grenzen daarvan.

wordt vervolgd

Uit Mitteilungsblatt 158, feb. 1992.
vert. Toon Bongers
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Voor Christus

onze Koning

door R.Md&der

De koning leeft

Drie jaar lang hadden de twaalf het
onmetelijke geluk te mogen vertoeven
in de nabijheid van Jezus. Jezus te zien
en Jezus te horen.

Na de verrijzenis werden de aposte-
len op een nieuwe wijze van tegenwoor-
digheid van de Heer voorbereid. Jezus
beweegt zich niet meer zichtbaar tussen
de mensen. Hij verschijnt slechts nu en
dan op wondervolle wijze in de kring
van Zijn getrouwen. vanaf de Hemel-
vaart tot aan de dag van het Laatste
Oordeel treedt dan in de plaats van de -
zichtbare - tegenwoordigheid van Je-
zus... de onzichtbare. Jezus heeft in Zijn
goddelijke wijsheid een middel gevon-
den, om tegelijkertijd afwezig en tegen-
woordig te zijn - afwezig voor de ogen
en oren, tegenwoordig voor het geloof
en het hart. Dit middel is het Sacrament
in het tabernakel.

De apostelen hadden moeite om na
het drie jaar lange - zichtbare - verkeer
met Jezus te wennen aan de onzichtbare
omgang. Daarom moest de Zaligmaker
hen na de eerste H. Communie voor-
zichtig en ernstig tegelijk daarop voor-
bereiden! “Nog slechts een korte spanne
tijds en gij zult Mij niet meer zien. Want
ik ga tot de Vader!”

Ook onder ons christenen van tegen-
woordig zullen er maar weinig zijn, die
aan de onzichtbare tegenwoordigheid
van Jezus de voorkeur geven boven de
onzichtbare. We moeten ons cvenwel
van deze enigszins natuurlijke opvat-
ting trachten los te maken. De getuige-
nis van het geloof moet voor ons meer
waarde hebben dan dat van de ogen en
de oren. De hoofdzaak is, dat Jezus de
Koning er is; niet, dat wij Hem kunnen
zien. De vreugde over het: “Tk zal bij u
zijn alle dagen tot aan het einde der
wereld”, moet de smart over het “Gij
zult Mij niet meer zien” overtreffen.

Het levendig doordrongen- zijn van
de wezenlijke tegenwoordigheid van
onze Koning is karakteristick voor onze
godsdienst. Het katholicisme is niet zo-
zeer een verheven leer, een wonder-
schone moraal, een onovertroffen orga-
nisatie. Het is meer! Het is de werkelij-
ke, voortlevende, tegenwoordige Jezus
met Zijn mystieke lichaam, de met Hem
verbonden gelovigen. Het is niet zozeer
een theorie als wel iets levends. Een
katholicisme, dat niet-levend met Jezus
verbonden was, één en hetzelfde - slechts
onder een ander gezichtspunt en onder
een andere naam - zou een nevelbeeld
zijn, een zielloze valse schijn.

Daarom is het misschien een gevaar
voor het geloof, als we het woord chris-
tendom, katholicisme, dat zo licht ver-
keerd verstaan kan worden, te dikwijls
gebruiken. Wij herhalen het nog eens:
katholicisme is niet een theorie, een
leer;christendom is de onder ons on-
zichtbaar, maar in waarheid voortleven-
de Christus, het Koningschap van Jezus.
Katholiek zijn betekent door het geloof,
de hoop, de liefde in - levende - verbin-
ding staan met de onzichtbaar tegen-
woordige Zaligmaker, de Weg, de Waar-
heid en het Leven.

Daarom is daar, waar Jezus in de
Hostie niet tegenwoordig is, en waar
geen - levend - verkeer met Hem plaats
heeft, geen christendom. Op hetzelfde
ogenblik dat Luther het heilig Sacra-
ment des Altaars d.w.z. de daar tegen-
woordig zijnde Christus afschafte, schaf-
te hij het christendom af.

Christendom wil dus zeggen:
Christus bij de christenen! Wat doet
Christus bij de christenen? Dat, wat Hij
drie jaar lang in Palestina heeft gedaan...
Koning zijn ! Wij hebben van het leven
en de werkzaamheid van Jezus in het
tabernakel veelal niet de juiste opvat-
ting. Omdat onze ogen en oren te zwak
zijn om het God-menselijke werk van
Jezus in het tabernakel waar te nemen,

denken wij, dat daar de stilte van de
dood heerst. Dat is een grove dwaling!

De werkzaamheid hangt niet af van
de grootte van de werkplaats of van het
lawaai, dat er bij gemaakt wordt! Wat
een reuzenarbeid verrichten niet de zon
en de natuur, ofschoon geen oog en geen
oor deze kan waarnemen! De Jezus van
het tabernakel is dezelfde als die van het
evangelie, even heilig, machtig, wijs,
alwetend, barmhartig en liefdevol. De
H. Paulus schrijft daarom in zijn brief
aan de Hebreeén: Jezus Christus is De-
zelfde, gisteren en heden en in eeuwig-
heid. (Hebr. 13,8).

Wat doet dus Jezus in de taberna-
kels? Hij oefent het priesterschap uit. De
Koning bidt. Hij houdt een voortduren-
de aanbidding. Hij houdt godsdienstoe-
fening innaam van de parochie. Hij viert
de H. Mis. De - zichtbare - Mis is na het
“Ite Missa est” uit. De onzichtbare duurt
sinds Jezus in het tabernakel is, dag en
nacht voort als lof-, dank- en zoenoffer.
De pastoor is door het kerkelijk recht
verplicht - iedere zondag - de H. Mis
“yoor het volk” op te dragen. Jezus doet
meer dan de zichtbare pastoor. Hij bidt
en past Zijn offer altijd toe op Zijn volk.

Wat doet Jezus in het tabernakel nog
meer? Hij oefent het herdersambt uit.
Hij beoefent de zielzorg. De Koning
waakt. Zijn herdersogen slapen nooit.
Zij zien alles, wat er in de parochie, in de
huizen en in de harten omgaat. Zijn
herdersogen zien iedere smeking en ie-
der gevaar. Zijn herdershart klopt - en
dat is de ziel van de zielzorg - voor allen
met oneindige liefde! Wat doet Jezus in
het tabernakel nog meer? Hij oefent het
leerambt uit, het lecrambt dat dieper
doordringt dan tot de oren van de men-
sen en zonder hetwelk datgene, wat de
geestelijken op de preekstoel doen, de
holle klank van een schel blijft. De Ko-
ning spreekt. De engelen zijn Zijn hel-
pers. Zij zorgen voor de private zielzorg
bij de afzonderlijke zielen, in opdracht
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vande Zaligmaker en in de kracht van de
Heilige Geest. Daarmee is bewezen, wat
te bewijzen was: hetchristendomis geen
lege theorie. Christendom is Christus bij
de christenen! De Koning leeft!

Van hettegenovergestelde gezichts-
punt uit komen we tot hetzelfde resul-
taat. Het christendom 1is de ... christen
bij Christus! Het christendom van de
christenen heeft zoveel waarde als er
persoonlijke betrekking:tot Christus in
een mens voorhanden is. Zo was het bij
de apostelen. De persoonlijkheid van
Jezus was hun alles. Hun dogmatiek was
Jezus. Hun moraal was Jezus. Hun asce-
se was Jezus. Hun pastoraal was Jezus.
Hun kerkelijk recht was Jezus. Hun ge-
hele theologie, al hun wetenschap was
Jezus. Zij studeerden niet drie jaar lang
wetenschap, maar zij studeerden drie
jaarlang.. Jezus! Daarom begrijpen wij,
waarom hethuneerst zo ontzettend zwaar
viel, Hem niet meer te zien en te horen!

Het christendom mag voor ons niets
anders zijn, dan wat het voor de aposte-
lenis geweest: levende betrekking totde
tegenwoordig zijnde Christus. Deze per-
soonlijke betrekking komt tot uiting
als...geloof, hoop en liefde ten opzich-
te van Jezus de Koning.

Vooral moet de christen bij Christus
zijn door de.. liefde! Vooral in gedach-
ten. De liefde blijkt hieruit, dat zij de
gehele gedachtenwereld beheerst.

De gedachtenwereld staat gewoon-
lijk in het teken van het zakenleven, van
het genot, van de sensationele nicuw-
tjes, van een ziekelijke bezorgdheid, dik-
wijls ook in het teken van de zedeloos-
heid. Zij is materialistisch, mammonis-
tisch, verzinnelijkt, veralcoholiseerd,
verwereldlijkt. Zij is de gedachtenwe-
reld van een gedoopte...heiden. Wij zou-
den als wij ons - christenen - wilden
noemen, aan nicts meer moeten denken
dan aan de onder ons levende Christus!

Arbeid, politiek, pers, wetenschap
of sport zouden in de verste verte ons
geheugen en ons verstand niet z6 zeer
mogen bezig houden als Jezus. Dat zou
christendom zijn!

Hetzelfde geldt van de wereld van de
gevoelens. Met u eens uw temperatuur
in de kerk, in de nabijheid van Jezus!
Zijis veel lager dan in het theater, in het
restaurant of op het kantoor. Dat is niet
in orde! Daar moet ergens een hartge-
brek zijn. En dit hartgebrek schijnt te-
genwoordig in de christenheid een mas-
saziekte te zijn geworden. Wij bemin-
nen alles, alleen Jezus niet! Nog eens,

hier is iets niet normaal. Een patiént, bij
wie de temperatuur zo laag gedaald is, is
zwaar ziek. Christendom wil zeggen: de
christen bij Christus! Niet slechts met
gedachten en gevoelens, maar ook met
al zijn werken. De kerk, het huis, waar
Jezus woont, moet op iedere echte chris-
ten, ook gedurende de week, een sterke-
re aantrekkingskracht uitoefenen dan
ieder ander huis in de stad. Zeg mij, waar
u het meest te vinden bent, en ik zal u
Zeggen, wat u bent.
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Wij willen weer christenen worden!
Nog een korte spanne tijds en wij zullen
Jezus zien. De Onzichtbare wordt zicht-
baar. De verborgen Koning van het ta-
bernakel zal Rechter zijn over een eeu-
wigheid van straf en beloning. Het grote
ogenblik van de beslissing over hemel
en hel is gekomen.

Wat is de hemel? De plaats van de
zaligmakende liefde. Het is duidelijk,
dat hij, die op aarde de grote wet van het
christendom, de wet van de liefde tussen
christen en Christus, niet kende, het rijk
der hemelen niet zal binnengaan.

Christus, de Liefde, niet willen be-
minnen, is de zonde der zonden! Wie
niet bemint, zal verdoemd worden!

Wij willen weer christenen worden.

Wij willen weer beminnen, leven en
sterven voor Christus de Koning!

wordt vervolgd

Misintenties

Vanaf 1 november kunnen wij,
priesters van de Priesterbroeder-
schap in Nederland weer misinten-
ties aannemen.

Een misintentie is een bijdrage
voor het onderhoud van de
priester, waardoor deze de

zware plicht van rechtvaardig-

heid op zich neemt de H. Mis
volgens de intentie van de gever
op te dragen.

Om het wezen van de intentie te
handhaven, om moderne misbrui-
ken te voorkomen en om de ge-
woonte in de Priesterbroederschap
te volgen willen wij voor de toekomst
de volgende regels opnieuw in her-
innering roepen of opstellen:

- ledere priester voldoet met één
H. Mis slechts aan één intentie, om
het gevaar van simonie te voorko-
men.

- Het aannemen en het opgeven
van migintenties is een wederzijds
contract. Beide partijen, gelovige en
priester, moeten hierin overeenko-
men.

- Om deze reden worden in de
toekomst misintenties alleen aange-
nomen na persoonlijke of telefoni-
sche afspraak. Geld dat zonder voor-
afgaande afspraak wordt overge-
maakt per giro of bank, en geld dat
zonder commentaar in een gesloten
enveloppe aan een priester wordt
overhandigd, zal onmiddellijk wor-
den teruggeboekt, teruggegeven, of
als dit niet mogelijk is, voor het on-
derhoud van de eredienst worden
besteed.

- Het grote aantal gelovigen per
priester dwingt ons om van nu af niet
meer dan twee intenties tegelijk van
een persoon aan te nemen. Zo krij-
gen allen de kans misintenties op te
geven.

- Als een priester voldoende in-
tenties heeft voor een periode van
twee maanden dan zal hij op korte
termijn geen nieuwe intenties meer
aannemen.

- Het stipendium zal worden ver-
hoogd tot fl.25,-. Hierdoor zal het
aangepast zijn aan het gebruikelijke
bedrag.in de Priesterbroederschap.
Als dit bedrag voor iemand een be-
zwaar oplevert kan men overleg ple-
gen met de priester om een andere
regeling te vinden. )

\
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Het dagelijks leven
in het seminarie.

\ %

Eenkandidaatvoor het priesterschap
stuurde aan een blad het volgende ver-
haal van wat hij beleefde.

Toen ik enige jaren geleden in het
seminarie van Freiburg (D.) binnen-
kwam, bezield van de roeping die ik
sinds mijn kinderjaren voel, geloofde ik
vast in de deugdzaambeid, de oprecht-
heid en de deemoedige gehoorzaamheid
aan paus en Kerk, van alle katholieken.
Maar dit vaste , onwankelbare geloofl
werd al snel in zijn grondvesten ge-
schokt en werd me binnen de kortste tijd
noodlottig. Tk maakte dingen mee, die ik
niet had durven dromen en waarvan ik
de discrepantie hier in het kort zou wil-
len schilderen.

De H. Mis onderscheidde zich daar-
door, dat zij binnen het seminarie werd
opgedragen met een gebrek aan waar-
digheid, die zijn gelijke nog moet vin-
den. Van het opkomen van een overwe-
ging kon hier geenszins sprake zijn, daar
de steeds weer nieuw geformuleerde
gebeden van de priester en de fluister-
toon waarop hij ze uitsprak, de volle
aandacht vroegen. De verwachte slot-
formule van het gebed bleef uit, maar
ons hart werd, hoewel een orgel voor-
handen was, voortdurend verblijd met
storende gitaarmuziek. Liturgie was voor
hen, die ons tot priester opleidden schijn-
baar een vreemd woord. Zij gaven hier-
aan een uitleg alsof er geen offici€le
richtlijnen en voorschriften bestonden.
Hierdoor kwamen ondraaglijke formu-
leringen en uitingen tot stand, zoals:

Men liet het memento voor de leven-
den en voor de overledenen weg, vergat
paus en bisschoppen, en men wachtte
tevergeefs op het noemen van de Maagd
Maria. In de plaats daarvan moest men
luisteren naar veranderde consecratie-
woorden en niet meer naar het “Geheim
van het geloof™.

Dit wasnieteen keer vitglijden, maar
kwam regelmatig voor in iedere Mis
binnen het seminarie. Voor het overige
werd door meerdere seminaristen bij de
bevoegde instanties aanmerking ge-
maakt over de zelfbediening bij de com-

AUTONOOM HUIS VAN NEDERLAND

Eerw. Heer J. WEGNER en Eerw. Heer R. SCHMITT

Tel. 013734 12 18

Maandag 18.30 uur H. Mis; dinsdag en woensdag 7.15 uur H. Mis;
donderdag 18.30 uur H. Mis, aansluitend Lof; vrijdag (m.u.v. de eerste
vrijdag v.d. maand) 7.15 uur H. Mis; zaterdag H.Mis bij gelegenheid.

Goirle:
Nieuwkerk (retraitehuis / priorij)
Nieuwkerk 2, 5051 PN Goirle
Op zondag geen H. Mis.
Biechtgelegenheid: op aanvraag.
Gerwen: St. Clemenskerk (Heuvel 21)

Maastricht:

Den Haag:

Op zondag 16 uur Lof, 17.30 H.Mis.

Donderdag (m.u.v. de donderd. v6dr de eerste vrijdag v. d. maand) en
eerste vrijdag van de maand van 16 tot 18 vur uitstelling van het Aller-
heiligste, 17.45 uur rozenhoedje, 18.30 vur H. Mis.

Op feestdagen: inlichtingen 013 /34 12 18,

Biechtgelegenheid: zondags vé6r en na de H. Mis; tijdens de
uitstelling van het Allerheiligste.

Kapel H. Theresia van Lisieux (Bredestraat 2)

Op zondag 9 uur Gezongen H. Mis; eerste zaterdag van de maand
18.30 vur H. Mis, daarna uitstelling v.h. Allerh. Sacrament tot 21.30 u.
Op feestdagen meestal 19 uur H. Mis: inlichtingen 013 /34 12 18.
Biechtgelegenheid:v66r de H.Mis en op aanvraag.

Kapel O.L.V. van de Rozenkrans (kerkboot); Calandkade,
tegenover nr. 160, 2521 AA Den Haag Tel. 070 / 389 65 60

Op zondag 10.30 uur Gezongen H. Mis.

Woensdag (om de 14 dagen) 19uur H. Mis; eerste vrijdag van de maand
19 uur H. Mis met aansluitend H. uur; eerste zaterdag van de maand 11 uur
Gez. H. Mis (Priesterzaterdag), daarna uitstelling v.h. Allerh. Sacrament
en aanbidding tot 16 uur.

Op feestdagen: inlichtingen 013 /34 12 18 (Nieuwkerk).
Biechtgelegenheid: zondags vé6r en na de H. Mis; anders telkens ca. een
half uur voor de H. Mis.

Nijmegen:

Maria-kapel (Berg en Dalseweg 208)

Op zondag 16.30 uur Gezongen H. Mis; cerste zaterdag van de maand
11 vur H. Mis, daarna uitstelling v.h. Allerheiligst Sacrament.

Voor nadere gegevens bel 080/23 74 86

Biechtgelegenheid: telkens v66r en na de H. Mis.

Lijst met alle priorijen van de Priesterbroederschap St. Pius X (of met die van een bepaald

land) verkrijgbaar in Nieuwkerk (Goirle), of bij de Christus Koning Priorij in Brussel.

munie, de afkeuring van de kniebuiging
en de neiging, en het verhinderen van
het getijdengebed.

Daarop werd geprobeerd de semina-
risten met de volgende uitdrukkingen te
“bekeren” (citaat): “Laat ons toch niet
spreken over seniele mensen zoals de
paus en Ratzinger, weest toch wat meer
bij de tijd en wordt opener.” - “Het
C.IC. (kerkelijk wetboek) is duivels-
werk.” - “De priesters die trouw liturgi-
sche teksten gebruiken, zijn als onkruid
langs de weg.” - “De H. Geest geeft mij
de veranderingen in de liturgie in.” - “Tk
zou graag het getijdenboek en de rozen-
krans van de een of ander afnemen.”
enz. En temidden van zulke onmogelij-
ke toestanden zou men trouw moeten
blijven aan zijn roeping en tot het pries-
terschap gebracht worden.

Degenen, die zich niet aan deze toe-
standen wilden onderwerpen en in op-
stand kwamen, stonden strengere disci-
plinaire maatregelen te wachten zoals
bijvoorbeeld sociale, praktische dien-

sten, die men zo vaak moest herhalen tot
de priesterkandidaat te oud werd; psy-
chologische verordeningen en psychia-
trische onderzoeken tot lichamelijke en
geestelijke instorting er op volgde, en
ook gedwongen ontslag van de studie.
Wie zich hierop om hulp tot zijn bis-
schop wendde, werd eerst vrijgesteld
van het seminarieprogramma en kreeg
via een derde persoon meegedeeld dat
de bisschop voor zulke gesprekken geen
tijd heeft. Verdere tegenstand leidde dan
tenslotte tot uitsluiting uit het seminarie.

Zo is door bovengenoemde koers
bijna een vierde deel van de seminaris-
ten eruit gezet of uit afschuw wegge-
gaan. Maar als hier al kandidaten tot
priester worden gewijd, die de transsub-
stantiatie betwijfelen of ontkennen, dan
kan men toch werkelijk alleen nog het
diocees de rug toekeren en proberen
ergens anders in Duitsland een behoor-
lijke priesteropleiding te krijgen.

C.M.B.
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AUTONOOM HUIS VAN BELGIE EN
LUXEMBURG

E.H.Ph. FRANCOIS en E.H.Ph. PEIGNOT

Christus Koning Priorij

Eendrachtstraat 37, 1050 Brussel Tel. 02 /51209 44

Zond. 8.00 uur H. Mis, 10.30 uur Hoogmis; 17.30 uurVespers en Lof.

Door de week 7.15 uur en 18.30 uur H. Mis, op zaterdag 8.00uur
Donderdag:Heilig uur van 19.15 tot 20.15 uur.

Brussel:

R.K. basisschool “Notre-Dame de la Sainte-Espérance” (Ecole primaire)
(franstalig) inlichtingen bij de Christus Koning Priorij (zie hierboven)

Antwerpen: E.H.J. VERLINDEN en E.. H. J.-M. PIOTROWSKI
Kapel van het Allerheiligste Sacrament
Hemelstraat 21-23, 2018 Antwerpen Tel. 03 /233 04 49

Op zond. 9.00 uur Hoogmis;Maandag t/m vrijdag: 18.30 uur H. Mis;
zaterdag 11.00 uur; door de week uitstelling van het Allerheiligste van
17.00 wur tot 18.15 vur;rozenhoedjeom 17.45 uur; op zond.17.00 uur
rozenhoedje voor het vitgesteld Sacrament

Biechtgelegenheid: Zaterdag van 16.00 tot 17.00 uur), anders op afspraak.

Gent: Sint-Amanduskapel, Kortrijksesteenweg 139, 9000 Gent
Tel. 03/233 04 49
Op zon- en feestdagen 11.30 uur Gezongen H. Mis.
Biechtgelegenheid: voor en na de H. Mis.
Namen: Saint-Aubain Kapel, Rue Delvaux 10, 5000 Namur. Tel. 02/ 512 09 44
Zon- en feestdagen 10.30 uur Gezongen H. Mis (wijzigingen mogelijk).
Luik: H.Juliana Kapel, Rue Mathieu Laensberg 20, Luik

Op zondag H.Mis 10.30 vur of 17.00 uur.
Inlichtingen bij de priorij Antwerpen Tel. 03/233 04 49

Carmel du Sacré-Coeur Tel. 065 /4579 22
16, rue des Wagnons, 7380 Quiévrain
Aalmoezenier: Eerw. Heer Bruno RAVILLY Tel. 065 / 45 81 65

Op zond. 10.15 vur H. Mis.Door de week 8.00 uur H. Mis, zat.7.40 uur,

Quiévrain:

LUXEMBURG: Inlichtingen voor de uren van de H. Missen bij (02) /512 09 44 of

(352) 46 21 19.

Eerbied voor het Leven

Uitgeverij Stichting St.Jozef. Nieuwkerk 2 5051 PN GOIRLE.
Voor dit boek, dat in nr.71 van ons Informatieblad is
aangekondigd en besproken, kunt u via de onderstaande
antwoordstrook intekenen.Prijs bij intekening: f1.18,- (20%
korting), na verschijnen van het boek: £1.22,50.

ierlangs afknippen en inzenden
%H' langs afknipp i d

1. Ik teken in voor ..... exempla(a)r(en) van het boek "Eerbied voor het Leven",
afl. 18.-.

2. Ik wil de uitgave steunen met een bedrag van fl. .......

Het totale bedrag van fl. ...... heb ik gestort op de giro-/ bankrek. van de Stichting
St. Jozef, onder vermelding van " Eerbied voor het Leven".(de rekening-nummers
vindt u op de achterpagina van dit blad.)

NAAM:
ADRES:
POSTCODE:
LAND:

PLAATS:

BOEKEN:

MIJN OFFER MET JEZUS, (voor
kinderen). Biblica, Brugge, 1963.
f 2

GOD MIIN VADER, Een eerste
godsdienstboek, door pater Raphagl
Niessner OSB, Hovine, Marquain
1987. 120 bladz. f15

GOD HEEFT MIJ GEROEPEN,
Handleiding voor Biecht en
Communie, door pater Rapha¢l
Niessner OSB, Hovine. Marquain,
1985. 120 bladz. f1s

CATECHISMUS ten gebruike van al
de bisdommen van Belgi¢, Mechelen
1954, heruitgave 1987. ]

NEDERI.ANDSE CATECHISMUS,
voor het bisdom s Hertogenbhosch.
1948, hernitgave 1984. f10

DE GROOTHEDEN VAN DE H.
AARTSENGEL MICHAEL,
Meditaties ter ere van de hemelse
prins der engelen, door N. Ricei:
Lanaken 1986, 224 bldz. F18

VASTENTIID, door prelaat Robert
Miider, Nuenen, 1988, 48 bldz. f 2

AMBT EN PERSOON VAN SIMON
PETRUS, predicatie door pater Franz

Schmidberger.
Nuenen, 1988, 26 bldz. f 2

DE H. MIS, een nuskende schat, door
de H. Leonardus van Porto Mauritio.
Goirle 1989, 36 bladz. f 4

KORTE SAMENVATTING VAN
DE VOORSCHRIFTEN VOOR HET
CHRISTELIJK LEVEN,

door kard. Mercier, 1912, herdruk
Goirle 1989, 24 bladz. f 3

LEIDRAAD VOOR DE BIECHT,
voor volwassenen,
Goirle 1989, 34 bladz. f 6

DE TUDBOMMEN VAN HET
TWEEDE VATICAANS CONCILIE,
door Pater F. Schmidberger,

Gorrle, 1990, 30 bladz. f 4

ECONE, PRIESTERS VOOR
MORGEN, videocassette, 45 min.
VHS, Econe 1986 f 80

Alle boeken en de videocassette
verkrijgbaar bij: Stichting St. Jozef,
Nieuwkerk 2, 5051 PN Goirle
{Nederlund).

De prijzen zijn excl. verzendingskosten.
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Welbeminde zoons

U gaat het priesterambt ontvangen.
Doet uw best om het waardig te
ontvangen en u er naar behoren van
te kwijten. Het is de taak van de
priester om het allerheiligst offer op
te dragen, te zegenen, te leiden, te
preken, te dopen. U moet dus met
een heilige vrees tot een zo hoge
graad komen, en u herinneren dat zij
die er toe geroepen zijn zich moeten
onderscheiden door een geheel he-
melse wijsheid, zuivere zeden en een
langdurige beoefening van de deug-
den. Toen de Heer aan Mozes de
opdracht gaf in Israél tweeénzeven-
tig mannen tot zijn hulp uit te kiezen
over wie hij de gaven van de H. Geest
zou uitstorten, voegde hij er aan toe:
“Kies hen van wie gij weet dat zij de
oudsten van het volk zijn.” En ook u
neemt plaats bij die fweeénzeventig
uitgekozenen, temidden van de oud-
sten van het volk, mits u, trouw aan
de gaven van de H. Geest, hoeders
van de goddelijke wet, blijk geeft van
wijsheid en rijpheid door uw kennis
en uw werken. Het is weer hetzelfde
geheim, hetzelfde symbeol dat voor-
komt in het Nieuwe Testament, als
Onze Heer tweeénzeventig leerlin-
gen kiest en hen twee aan twee voor
zich witzendt om te prediken; hij
wilde door woord en voorbeeld aan
de dienaars van Zijn Kerk leren dat
zij volmaakt moeten zijn in geloof en
in werken, d.w.z. geworteld in de
dubbeie liefde tot God en de naaste.
Legt u er dus op toe z0 te zijn dat u,
door Gods genade, waardige mede-
werkers wordt van Mozes en van de
apostelen, d.w.z. van de katholieke
bisschoppen die zij voorafheeldden.
{...) Daarom, welbeminde zoons, gij
die op voordracht van onze broeders
geroepen wordt tot deze wijding om

ons te helpen in onze bediening, be-
waart in uw levenswijze de onkreuk-
baarheid van een rein en heilig leven.
Begrijpt wat u doet, volgt na wal u
verricht, zodat, als u het mysterie
van de dood van de Verlosser op-

oordeling maar de beloning over ons
brenge, omdat wij het u hebben toe-
gediend, en over u omdat u er de
ontzagwekkende waardigheid van
hebt ontvangen. tk smeek God ons
dat te verlenen door zijn genade.

draagt, u er in slaagt de ondeugden
en begeerten in uw vlees te doen
sterven. Laat uw leer het redmiddel
zijn voor de zielen; moge de geur van
uw deugden de Kerk van Onze Heer
Jezus Christus tot vreugde zijn; uw
woord enuw voorbeeld het huis Gods
opbouwen, d.w.z. haar kinderen,
evenals uw priesterschap niet de ver-

priesterwijding.

Aanspering van de bisschop tot de
wijdelingen bij het begin van de

INHOUD
Na-conciliair Priesterschap 'n dood spoor?!
(pater J. Wegner)

De Hoge Waardigheid en de Verheven Bedieningen van de Priester
(uit de encycliek "Ad Catholici Sacerdotin” van paus Pius XI)

Het Priesterschap by de Kerkvaders
(Voordracht van pater Lehnen, gehouden in Saarbriicken op 3 sept. 1930)

De Priester is de Man van Christus
(Preek van Abbé Michel Simoulin. Uit Fideliter ni.88,juli / aug. 1992)

Hoe Moeten Wij Tegenover de Paus Staan? - Prekencyclus van
pater Paul Natterer; deel I1L.
(uit. Mitteilungsblatt nr. 158, feb. 1992. vert. Toon Bongers)

Voor Christus onze Koning. Hoofdstuk 12.
{R. Miider)

Misintenties
Het dagelijks leven in het seminarie.
Adressen Nederland

Data / boeken /adressen Belgie en Luxemburg /
Intekenstrook "Eerbied voor het Leven”

Welbeminde zoons
(Aansporing van de bisschop tot de wijdelingen)

it

14

17

24

Uitgeefster: Priesterbroederschap St. Pius X

Nieuwkerk 2, 5051 PN Goirle.

girokaart

enige financiéle steun voor hiet apostolaat van de Priesterbroederschap St. Pius X, Gebrutk daarvoor aub. de h

Voor NEDERL AN D: Veraniwoording: E.H. J Wegner, Nieuwkerk 2, 5051 PN Goirle.
Voor uw gi fte n : giro-rekening 39 90 790 van de Stichting St. Jozef, Nienwkerk 2, 5051 PN Gourle of ABN-Amrobank
Nuenen, rekening 44 53 58 (76 van de Stichting St. Jozef, Nieuwkerk 2, 5051 FN Gonrle.
Ter ondersteuning van het retraite-werk:ABN-Amrobank Goirle, rekening 43 12 70 434 van de Stichting St. Jozef,

1L

rekening 000-0984841-97.

Ter ondersteuning van hetre traite-werk:ABN- A
Nieuwkerk 2. 5051 PN Guoirle {Nederland).
Het Informatieblad wordt u op aanvraag toegezonden tegen een minimum-bidrage van 500 Belg. Francs per jaar.

Voor BE L G I B: Verantwoording: E.H. Phitippe Francois, Christus Koning Priorrj, Eendrachtstraat 37-39, 1050 Brussel.
Vooruw gi ften: Bankchequesaan V.W.Z. Belgische vrienden van de Priesterbroederschap H. Pius X, Eeadrachtstraat 37-39,
1050 Brussel of storten op bankrekening 210-0048228-71 Generale Bankmaatschappij in Brussel of op postcheque-

Het Informatieblad wordt U op aanvraag gratis toegezonden.Uw giften tot ondersteuning van ons werk zijn zeer weikony: ze vormen de
ierbij ingesloten accept-

mrobank Antwerpen, rekening 639-2003983-27 van de Stichting St. Jozef,




