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Want de geiinieerden hadden een
hoofd, de patriarch Lubatchivski. Gebo-
ren in 1915, werd de jonge Miroslav in
1938 door metropoliet Steptitski, die
hem voor hogere studies naar Innsbruck
en Rome stuurde, priester gewijd. Daar-
mee werd hij tot 52 jaar verbanning
veroordeeld tengevolge van de afgren-
deling van de fascistische en bolsjewis-
tische grenzen. Hij oefende daarna een
zeer actief apostolaat uit in Amerika,
waar zich meer dan een miljoen Oek-
raieners met elf bisschoppen bevinden.
Leeftijd en gezindheid van patriarch Sli-
pyi. de laatste verbruikt door een ver-
blijf van 18 jaar in de kampen van de
goelag, maakten een coadjutor nodig en
monseigneur Lubatchivski werd daar-
toe aangewezen. Op 12 november 1979
wijdden de paus en de patriarch de nieu-
we bisschop op z’'n Oekraiens volgens
de Oekraiense ritus. Na de dood van
patriarch Slipyi volgde hij deze mét alle
rechten op en tijdens de bijzetting op 13
september 1984 groette de diaken meer-
maals “Zijne Heiligheid Patriarch Mi-
roslav Iwan Lubatchitski”, maar hij bleefl
ver van zijn kerk; de verrijzenis van de
katholicke Oekraine maakte de terug-
keer op 30 maart 1991 mogelijk.

Te bestemder plaatse, in Lvov, had
de 83-jarige metropoliet Sterniuk in zijn
naam de diocesen gereorganiseerd, de
kerken bezet, seminaries en kloosters

-

ingericht, en dit onder ongehoord moei-
lijke omstandigheden, zonder andere
middelen dan de door pater Werenfried
(van Straaten) via “Kerk in Nood/Oost-
priesterhulp” geleverde; en ondanks het
boosaardig voorbereide verzeten de gif-
tige verklaringen van de orthodoxe sa-
trapen. - Het verzet kwam alleen van
hen, omdat de communistische macht,
door de markteconomie geblokkeerd,
godsdienstige kwesties en zelfs de “Ost-
politik” (die geen gesprekspartners meer
had) terzijde schoof.

Sinds lang door de katholieke orga-
nisaties voorbereid, betekende de ont-
vangst van kardinaal Lubatchivski op de
luchthaven van Lvov op 30 maart 1991
een der grote data uit de geschiedenis
van de Oekraine. Boven aan de vlieg-
tuigtrap bleef de prelaat stokstijf staan:
eindelijk zag hij zijn land terug; maar
daar was ook de herinnering aan 8 bis-
schoppen, 1735 priesters en tienduizen-
den Oekraiense katholicken, die alle-
maal na een verschrikkelijk lijden in de
kampen van de goelag waren gestorven.
En hij voelde ook de aanwezigheid van
de grote metropoliet Andrei Steptitski
en Josif Slipyi, de bewerker van deze
vernieuwing in de hemel. Hij daalde
langzaam de treden af, kuste de aarde en
brak in snikken uit; zijn vervanger, me-
tropoliet Sterniuk richtte hem op en zei
in alle eenvoud: “Welkom bij ons; nu
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kunnen wij onze Kerk weer opbouwen™.
Het antwoord van kardinaal Lubatchi-
vski daarop was: “Tk ben bereid, en met
Gods hulp zullen wij het volbrengen!”
Alle douaneformaliteiten waren al in het
door de Sovjet-Russische Aerotlot voor
de 165 bisschoppen, priesters en journa-
listen in zijn pontificale gevolg ter be-
schikking gestelde vliegtuig vervuld en
de groep bereikte over de door een on-
eindige menigte omzoomde weg - men
sprak over 400.000 mensen - de Sint
Joriskathedraal. Daar omarmde de Oek-
rajense clerus zijn patriarch, de burger-
lijke Sovjet autoriteiten wensten hem
geluk, het volk riep hem toe dat de
orthodoxen “met aarde bedekt” zijn.

De volgende dag, Palmzondag in het
oosten, leidde de patriarch drie uren
lang de Grote Liturgie; de namiddag
was aan openbare meetings gewijd.
Onder de redenaars bevonden zich de
tweede burgemeester van de stad, me-
tropoliet Sterniuk, de oude krijger, die
tegen communisme en orthodoxie in de
traditie stand had gehouden, en pater
Werenfried van Straaten, wiens werk
het heroische Oekraiense verzet zovele
jaren lang had ondersteund (zie zijn ont-
roerende herinnering in het rondschrij-
ven van “Kerk in Nood” van juni 1991).
Bisschop Colassuono, de apostolische
nuntius in Moskou, heeft ditfeest met de
grootste sympathie begeleid; ook hij had
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zijn steentje ertoe bijgedragen. Een af-
wezige is wellicht iedereen opgevallen:
“de Ostpolitik”. Inderdaad is zij nooit
bij het volk aangeslagen, maar uitslui-
tend op het niveau van de autoriteiten,
gegrondvest als zij was op het postulaat
dat het communisme in de loop van de
tijd zijn positie zou consolideren en zijn
heerschappij en inspiratie over de hele
wereld zou uitbreiden?. Wat de triomfe-
rende “Ostpolitik” betreft, zij was niet in
staat het volk te bereiken; zij was afge-
stemd op het contact met de tyrannen,
wier macht was gevestigd op het leger,
de politie en de K.G.B., het overal gel-
miteerde voorbeeld met zijn eigen le-
gers, zijn tanks, zijn vliegtuigen. Daar-
om die ontmoetingen met de chefs in
Rome - Podgorny, Gromyko, Ceauces-
cu - of ook wel de “Casarolitische” zen-
delingen in het oosten: Silvestrini, Bia-
ggi, Poggi. Men organiseerde commis-
sies, zittingen, missies, waarop door de
gezondenen, met gelukwensen overdekt,
ballast werd afgeworpen om “tot elke
prijs het contact in stand te houden”™.
Men zag ze in Hongarije wegens kardi-
naal Mindszenty, in Tsjecho-Slowakije
wegens de bisschoppenbenoemingen, in
Yugo-Slavié wegens kardinaal Stepi-
nac. Om de geiinieerden was het geleu-
ter in Bari begonnen (van 27 mei tot 7
Juni 1986), waar de “Commissie voorde
Dialoog tussen de Katholieke Kerk en
de Orthodoxe Kerk” woede-aanvallen,
verwijten en verwarring te verwerken
kreeg... Deze zelfde commissie moestin
Freising op 15 juni 1990 hetbevelschrift
vande orthodoxenaccepteren: de vriend-
schap met de gelinieerden opzeggen
wegens het de orthodoxie aangedane
onrecht, ieder proselitisme onder zus-
terkerken uitsluiten, elk geweld tegen de
bezittingen (ook de gestolene) uitban-
nen. De Oekraiens Katholieke Kerk was
niet meer dan een dorre boomstronk, die
afgehouwen of opgegeven moest wor-
den. Dat heeft Rome ondertekend, ter-
wijl gelijktijdig de geiinieerden zegerijk
onder de zon terugkeerden!

Na de ontroerende ceremonién van
maart-april 1991 in de Sint Joriskathe-
draal van Lvov, kon men niet anders dan
de hand Gods zien in de heropleving van
deze geiinieerde Kerken, die in oostelijk
Europa voortdurend waren blootgesteld
aan getreiter en vervolging, reeds voor
1917 en al helemaal daarna, om dan op
satanische wijze te worden vernietigd
door de verenigde actie van orthodoxie
en communisme. In de gedragsecono-
mie van het Vaticaan aan het oostfront
was haar verdwijning gunstig voor een
directe toenadering tot de orthodoxe en
communistische autoriteiten - misschien
daardoor een gemakkelijker toegang,

maar minstens met de herinnering aan
de martelaren en vooral met het voortbe-
staan van een groot (misschien) ex-
katholiek volk in gedachten zou een
ander spoor voor de hand moeten heb-
ben gelegen dan de “Ostpolitik” van
Casaroli.

Ongelukkigerwijs(?) rees de geii-
nicerde Kerk op absoluut niet te voor-
ziene manier uithet graf omhoog! Rome
zou meteen - zonder geweld - het initia-
tief moeten hebben nemen en zou deze
Kerk moeten hebben laten legaliseren.
Aan de overkant accepteerde men haar
(de metropoliet van Smolensk, Kirilov,
verklaarde bijvoorbeeld op 27 decem-
ber 1989 op een persconferentie in de
Lavra Danikovskaya, dat de orthodoxe
Kerk de mogelijkheid tot legalisatie van
de Oekraiens Katholieke Kerk niet uit-
sloot noch de mogelijkheid voor haar
om de cultus uit te oefenen). Verder had
Rome voor de oprichting van de hiérar-
chie moeten zorgen (verwezenlijkt op
16 januari 1991, een beetje laat), en
tenslotte voor de belangrijkste aanspraak
van de gelinieerden, de teruggave van
kerken en bezittingen. Voor dat laatste
punt moesten de getinieerden op initia-
tief van hun bisschoppen en hun clerus
vaak terugvallen op geweld; slechts 191
bezittingen blijven kwestieus. De poli-
tiek van het op de lange baan schuiven
door Rome - want het gold de “Ostpoli-
tik” te redden en patriarch Aleksei 1l van
Moskou geen pijn, maar dan ook niet de
minste, toe te voegen! - riep bij de geii-
nieerden een massieve twijfel op aan de
oecumene, die zich ontwikkelde door
middel van de “Communio tussen zus-
terkerken als bron van het belangrijke,
voor de eenheid tot stand gebrachte
werk” (Verklaring van Freising van 15
juni 1990). “Akkoord”, zei metropoliet
Sterniuk, “maar wij weigeren beslistom
ons iets wijs te laten maken”. Hij zag
zeer scherp.

Wantde orthodoxie zag de gelinieer-
den wel degelijk als een minderheids-
groepering en als onverenigbaar met de
nationale eenheid van hetland waarin de
orthodoxie de ziel vormt, alsook de lijm
die het bij elkaar houdt, derhalve zag ze
ook de tegen haar opponerenden als
dissidenten en verraders®. Deze kritiek,
dieinhetland zelf ten aanschouwen van
de ontembare gelinieerden niet moge-
lijk is, verschaft zich vrije baan op de
bijeenkomsten en vergaderingen Rome-
Moskou, waar men niet zoveel riskeert.
Zij vindt zelfs een aanknopingspunt in
het concilie en zijn honingzoete zinnen
in de concilieverklaringen “Unitatis
Redintegratio”. Buitendien waagt men
te beweren dat de Unie van Brest-Li-

tovsk van 1595 (van vier Oekraiense
bisschoppen met Rome; de initiatiefne-
mer was de heilige Josphat Kunciewicz,
die later, op 12 november 1623, door de
orthodoxen werd vermoord) alleen maar
een politieke daad was onder druk van
Polen, Litouwen en Habsburg. Daarbij
kan men nog zeggen dat te allen tijde de
politieke macht nooit bij de religieuze
actie afwezig was (plicht van staat!),
maar de unie werd in Rome op religieu-
ze grondslag tot stand gebracht. En ver-
der, gij, heren van de orthodoxie: was bij
de massaslachting van 1946 van de geii-
nieerde Kerk niet ook de politiek een
weinig betrokken? Men sloot eertijds
vrede met die goede oude meneer Sta-
lin! Het basisidee leverde metropoliet
Ciabotea: “Geiinieerd zijn is een hou-
ding van annexatie en onderwerping aan
de orthodoxie onder het expansionisti-
sche pauselijke Rome” (Nouvelles de
I’Eglise orthodoxe romaine, nr. 1, jan.
1990). Het Vaticaan zou op deze preten-
ties hebben kunnen antwoorden, ten-
minste op het gebied van de godsdienst-
vrijheid - ook voor de geiinieerden -
waarvan het Tweede Vaticaans Conci-
lie zichzelf tot voorvechter heeft ge-
maakt met “Dignitatis Humanae™. Maar
niets van dat alles, “Ostpolitik oblige™,
de “Ostpolitik” verplicht. Wij kunnen
nochtans vaststellen, dat de paus het
herhaalde malen tot uitdrukking heeft
gebracht, maar tot de bijeenkomsten in
Bari, Freising enz. is het niet doorge-
drongen.

Op dit punt moet men de delicate
situatie van het Vaticaan zien na de
doorbraak naar het licht van de geii-
nieerden, deze “steen des aanstoots voor
een dialoog tussen de Russische Ortho-
doxe Kerk en de (ex)Latijnse Katho-
lieke Kerk” (“La Croix”, 29 dec. 1989).
Men beschouwde deze dialoog reeds als
ver gevorderd en de paus hechtte er
waarde aan met het oog op de apostoli-
sche reis die hij voornemens was naar
Moskou te maken en die - om binnen-
landse en buitenlandse politicke rede-
nen - evenzeer door Michail Gorbatchov
werd gewenst, die de paus op 18 novem-
ber 1990 had uitgenodigd. Uit dit kli-
maat van ontspanning trokken de ortho-
doxen hun voordeel; zij verhevigden
hun kritiek en zetten hun eisen met be-
trekking tot de geiinieerde Kerk meer
kracht bij en bereikten zelfs bij hun
tegenstanders, dat er nog meer uniever-
dragen voor de vrede zouden moeten
komen. Voor welke vrede? Een vrede,
die ieder proselitisme uitsluit “als een
aftroggelen van een pastorale energie”
(Freising, 15 juni 1990), want de “Ost-
politik” erkende de oosterse ecclesiolo-
gie, die staat en orthodoxie met elkaar
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identificeert en een afscheiding van de
officiéle Kerk ziet als identiek aan een
aanval op de eenheid van de staat. Deze
“dialoog voor één stem” verlangt ver-
der, dat men hun dwalingen wederzijds
erkent in een schuldgevoel, dat de zo
natuurlijke eis tot teruggave aan de geii-
nicerde Kerk van haar bezittingen en
haar waardigheid heel moeilijk zal ma-
ken. Doch deze pas aangekomene lijkt
zich in haar uitbottende jeugd niet veel
van deze dissertaties aan te trekken. Maar
bisschop Kondrusiewicz zal niet de La-
tijnse aartsbisschop van Moskou wor-
den; alleen maar apostolisch gedelegeer-
de, omdat patriarch Aleksei Il zich daar-
aan ergert en men daar rekening mee
houdt.

De verantwoordelijken van de Oek-
rafens Katholieke Kerk zijn niet zo on-
der de indruk: zij willen nu, dat hun
kerkvorst, kardinaal Lubarchivski, met
de waardigheid van patriarch wordt be-
kleed. In de oosterse ritus is het hoofd
van een geconstitutioneerde en autono-
me Kerk normalerwijs patriarch, dat
geeft vooral het instituut een speciaal
reliéf en een solide gewicht. Kardinaal
Slipyi had reeds - op 4 oktober 1969 -
aan paus Paulus VIde door de Oekraien-
se Synode door stemming besloten aan-
vraag voor de toekenning van deze titel
overhandigd; zonder resultaat. Op 13
december 1976 deed Paulus VI een uit-
spraak met betrekking hiertoe, maar
“omstandigheden, die niet van de H.
Stoel athangen, verhinderen het dit ver-
zoek te honoreren”. Het ging klaarblij-
kelijk om de angst, de woede van pa-
triarch Pimen van Moskou te wekken,
die de “Ostpolitik” iedere verminking
wilde besparen. Op de laatste gelinieer-
de synode in Rome moest kardinaal
Lubatchivskideze delicate kwestie weer
onder de aandacht van de paus brengen,
die een ontwijkend antwoord gaf en om
geduld vroeg, hetgeen aan de laatste
weken van de verbanning van de kardi-
naal in Rome en zeker onbehagen toe-
voegde. De “Ostpolitik” verdraagt nu
eenmaal niet het geringste geschil met
de orthodoxe autoriteiten, waarover de
oude strijder, metropoliet Sterniuk, die
de kardinaal op 30 maart 1991 ontving,
niet weinig ontstemd was: “Wij hebben
het recht u onze patriarch te noemen, u
bent de raadgever en de leider van ons
volk, wijleggen u onze problemen voor,
doet u uw plicht!”” Tweehonderddui-
zend mensenriepen hem toe “Patriarch!”
en pater Werenfried van Straaten her-
haalt dit woord zes maal in zijn toe-
spraak. Ten aanschouwen van een der-
gelijke eigenzinnigheid lijkt het alsof
Johannes Paulus 1I, aangezien met het
voltooide herstel van de Oekraine aan de

door hem gestelde voorwaarde is vol-
daan, er heel dicht aan toe was deze
waardigheid weer in ere te herstellen,
maar het door de “Ostpolitik™ opgejaag-
de stof belet nog het draaien van de
raderen.

Er is nu eenmaal niets eenvoudig in
dit dichtbij zijnde oosten, waar zovele
volkeren doorheen zijn getrokken, waar
zoveel invasies hun sporen hebben na-
gelaten, waar de grenzen zo vaak gewij-
zigd zijn, De westelijke Oekraine, die
voor de geiinieerde Kerk van belang is,
bevond zich altijd in een instabiel even-
wicht aan de grenzen7 van Hongarije,
Slowakije, Polen, Litouwen en Rusland.
(...) Taalproblemen, moeilijkheden met
de zeden, de sociale gewoonten; Daarbij
komt op godsdienstig gebied de ver-
scheidenheid in de ritus - Latijns en
Byzantijns. Men zou daar aanstoot aan
kunnen nemen, maar men zou ongelijk
hebben. De mensen blijven verenigd
door de taal, de zeden, de klederdracht,
de folkloristische liederen waar ze bij
thuis horen: de trouw aan het voorge-
slacht heeft hen de hele geschiedenis
door gesteund, ook gedurende de laatste
vijfenveertig jaren van bloedige dicta-
tuur. Laten wij er ons dus niet aan erge-
ren als de media uitvoerig aandacht be-
steden aan bepaalde relletjes en levendi-
ge botsingen. Daar komt de discrete
propaganda van de K.G.B., met het doel
verdeeldheid onder de overwinnaars te
zaaien, nog bij. Al deze moeilijkheden,
al deze verwarring laat ons de afmetin-
gen begrijpen van het jongste noodlot
van de Oekraine; zoveel martelaren, ge-
deporteerden, gevangenen, zoveel plun-
dering en diefstal door de misdadige
verbintenis tussen orthodoxie en com-

munisme!

Marguerite Peeters, als journaliste
aanwezig bij de aankomst van patriarch
Lubatchivski, was getuige van de ont-
roerende feestelijke optocht, die werd
geleid door “twee grote, complementai-
re figuren van de Oekraiense verrijze-
nis; de patriarch met zijn 52 jaren ver-
banning en metropoliet Sterniuk met 35
jaren stratkamp en catacomben” (“Fran-
ce catholique” nr. 2306). Zij kwamen
terug om de leiding op zich te nemen van
een grote Kerk, die krachtig geworden is
door haar missie en haar vervolgingen,
want haar rol is niet ““af te scheiden van

de orthodoxe Kerk en de gelovigen, om
ze te onderwerpen aan de Romeinse
jurisdictie” (aldus de commissie “Or-
thodoxie-Katholicisme™ in Freising op
15 juni 1990), zoals Moskou vreest,
maar om hun christenen te presenteren,
die hun traditie, hun geloof en hun ritus
trouw zijn en verenigd met de grote
katholieke gemeenschap en met hun
hoofd, Johannes Paulus I1. “Door deze
glorierijke dagen in haar leven, heeftuw
Kerk haar missie vervuld”, verklaarde
de burgemeester van Lvov, Tsjornowyl,
toen hij de patriarch ontving. Neen, haar
missie begint pas, maar het ontbreekt
haar totaal aan materiéle middelen.
“Tweejaarnaonze terugkeer”, verklaar-
de de patriarch, “hebben wij 317 semi-
naristen in Lvov, 320 in Ivanovo, 74 in
Moekatsjevo, maar wij hebben geen
huizen, geen boeken, geen papier, geen
ballpoints ...” (Osservatore Romano, 23
oktober 1990). Een dramatische situa-
tie, maar zij hebben grote helpers: de
grote, gestorven metropolieten Steptits-
ki en Slipyi, hun doden uit de goelag
archipel, 4w hulp, beste lezers, maar
vooral de hulp van Onze Lieve Vrouw
van Fatima.

Opmerkingen:

4: Hier kan niemand worden beschuldigd: zij
die zich met dit probleem bezig hebben
gehouden, vooral wanneer zij het land
binnenkwamen, waren van mening en er
zelfs van overtuigd, dat het communistische
régimelang zouleven. Ik verbleef meermaals
in de Sovjet Unie en in andere landen en ik
was er vast van overtuigd bij het zien van de
militaire macht, het ideologische pantser en
de meedogenloze opvoeding. En verder
legden de buitenlandse autoriteiten méérdan
toegeeflijke verdraagzaamheid aan de dag
(“connivence”, aldus kardinaal Decourtray);
in het - toen nog katholieke - tijdschrift “La
Vie” huldigde monseigneur Matagrin de
Sovjets, en de “Action catholique™ maakte
zichzelf leergierig het marxisme eigen.

5: De *“Zwarte Baretten”, die men in de
Baltische staten, in Armenié en Georgié aan
het werk zag, met duizenden doden op hun
weg.

6: Deze ecclesiologie hebben alle orthodoxe
Kerken gemeenschappelijk en brengt de
status van de “heterodoxen” omlaag naar die
van de inferieur verklaarde minderheden,
zoals de islamitische landen de Dhimmi, met
speciale taken en belastingen.

7: Het woord “Oekraine” is afgeleid van het
Russische woord “oekraia”, hetgeen “aan de
grens” betekent.

Uit: Mitteilungsblatt der Priesterbruder-
schaft St. Pius X fiir den Deutschen
Sprachraum. nr. 157, Januari 1992,

vert: Toon Bongers.
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Voor Christus

onze Koning

door R.Md&der

‘s Konings rechten.

Als de zon achter de bergen is onder-
gegaan, dan begint niet meteen de nacht.
Het blijft nog een zekere tijd schemeren
over het land en pas langzamerhand
komen de schaduwen van de volslagen
duisternis. Nietzsche, de filosoof van de
supermens, heeft op dit verschijnsel ge-
wezen, om te verklaren, waarom veel
ongelovigen nog altijd christelijke idee-
&n in zich dragen en christelijk hande-
len. Hun zon is ondergegaan, maar het is
nog geen middernacht, het uur van de
duisternis. Het is de tijd waarop dag en
nacht ineenvloeien. Avondschemering
van de ziel.

In hetleven van de volkeren zien we
hetzelfde verschijnsel. In de 16€ ceuw
begon voor velen een zonsondergang
van het christendom. Maar ook hier is
hetnog geen middernacht. Het is pas het
uur van de zonsondergang. De zon van
Jezus is achter het grote wolkendek van
het nationalisme en het materialisme
verdwenen. De zogenaamde moderne
wereld gelooft niet meer, maar zij teert
nog steeds op het reservefonds van de
christelijke wereldbeschouwing en de
christelijke moraal van de duizend katho-
lieke jaren van Europa.

Ik houd niet van dit schemerdon-
ker! Zij is de tijd van de halve mensen,
van de zwakkelingen en lafaards. Ik
geef de voorkeur aan de nacht, de don-
kere, zwarte nacht. Ik houd van het hel-
le, klare daglicht. Ik houd nict van half
werk, ik houd van het radicale, eerlijke
geloof - en zou er eenmaal een tijd
komen, dat er niet meer geloofd wordt,
dan acht ik het radicale, eerlijke onge-
loof menselijker.

Ik sta vandaag voor de kribbe; niet
omdat dat zo de gewoonte is. Ik sta hier,
omdat in deze kribbe mijn hele theolo-
gie, mijn filosofie, mijn sociale politiek
en mijn pedagogie ligt.

Wat wil dit Kind! Men heeft van zijn
Kerstprogramma, dattegelijk het school-
programma van alle eeuwen is, de helft
overgeslagen en de helft vervalst. De
overgeslagen helft van de Kerstbood-
schap en dus van al het onderwijs en de
opvoedingskunst is het “Gloria”. Ere zij
God! Dat was het morgengebed van het
Kindje Jezus. Het eerste Kerstlied was
een Te Deum!

In de beginne schiep God hemel en
aarde. Daarom is er slechts één God en
één Heer: de Heer der heersers, die met
onmetelijke majesteit over Zijn Schep-
ping heerst. Heel de schepping is het
eigendom van Hem, die haar schiep! De
mens behoort aan God! Uitsluitend en
alleen aan God! En daarom kon ook het
morgengebed van de mensheid in het
paradijs geen ander gebed zijn dan het
Gloria. Ere zij God!

De mens wilde het niet meer zingen.
Vierduizend jaar lang heeft de mens
alles beoefend: wetenschap, kunst, am-
bacht, politick en oorlog. Het Gloria
heeft hij echter vergeten, het morgen-
gebed van zijn stamouders, het eeuwige
gebed van de sterren en van de bloemen
is hij vergeten.

Toen kwam Jezus het Kind. En het
eerste wat Hij de mensheid leerde, het
eerste onderwerp van Zijn wereldpeda-
gogie, was het Gloria.

Een van de grootste revoluties in de
wereldgeschiedenis begon met de ver-
klaring van de mensenrechten, precies
zoals bij de allereerste revolutie de Sa-
tan begonnen was met de proclamatie
van de mensenrechten tegenover God.
De verlossing van de mensheid - het
tegenovergestelde van revolutie - moest
er dus mee beginnen dat Christus de
rechten van God weer verkondigde.
Dat is de betekenis van het Gloria. God
is God! Mens is mens! God is de Heer!
De mens is de knecht! Het schepsel
behoort aan de Schepper. Het eigendom
is van de eigenaar! Ere zij God!

De rechten van God tegenover de
rechten van de mens. Ere zij God in den
hoge! Dat is de diepe zin van de gods-
dienst. De moderne godsdienststichters
hebben dat over het hoofd gezien. Zij
hebben godsdiensten gesticht, waarbij
hetdehoofdzaak was, vlijtige, verdraag-
zame, flinke, nuchtere mensen voort te
brengen, zij hebben godsdiensten ge-
sticht die instellingen zijn van welda-
digheid en waarin het werk der naasten-
liefde alles is. Zij hebben daarmee iets
gedaan, watechte godsdienst doen moet.
Het belangrijkste hebben zij echter ver-
waarloosd. Het voornaamste gebod van
het christendom staat op de eerste van de
tafelen der wet. Het allervoornaamste
zijn - de rechten van God! God moet
God zijn! De soevereiniteit van God
moet zonder voorbehoud verkondigd
worden! Soevereiniteit wat betreft de
tijd en wat betreft de ruimte, altijd en
overal. Dat is het noodzakelijkste wat
tegenwoordig vanaf de kansel gezegd
moet worden.

De grote zonde van de wetenschap,
van de school, van de lagere school en
vooral van het voortgezet onderwijs, de
zonde van de kunst, de zonde van de
politiek en de zonde van het zakenleven,
de eigenlijke zonde van deze eeuw is,
dat zij geen Gloria meer bidt. Zij mis-
kent God, ook al loochent zij niet uit-
drukkelijk Zijn bestaan. Zij is atheis-
tisch, goddeloos.

Wij hebben het Kerstprogramma van
het goddelijk Kind leren kennen. Hoe
luidt - ons - programma? Antwoord: Wij
hebben er voor te zorgen, dat het Gloria
in de hele wereld weer gezongen wordt,
in de raadhuizen, in scholen en universi-
teiten, in de fabrieken. Wij moeten de
Kerstklokken luiden, de klokken van de
Koning!

De christenen zien niet, zij horen
niet, zij spreken niet. Wij moeten hen
wakker schudden. De christenen zijn
gejaagd zoals alle moderne mensen, maar
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zij kunnen zich niet warm maken voor
hun God. Wanneer komt de Kerstdag,
waarop het Gloria weer een hartstoch-
telijke strijdkreet wordt tegen alle god-
loochening en godslastering?

Wij moeten de klokken luiden! Zij
roepen op tot arbeid. De 199€ eeuw was
voor onze God en onze Kerk een eeuw
van berovingen. Van de wereld, die Hjj
geschapen heeft, heeft men Hem hetene
na het andere rijk ontnomen. Men heeft
de wereld ontkerstend. Men ontnam God
de wereld en aan de wereld ontnam men
God. Wij moeten restitueren, terugge-
ven. De komende tijd moet de tijd van
restitutie zijn op alle gebied. De wereld
terug aan de eigenaar! Tot de laatste
penning!

Het oeroude Kerstlied moet weer
waarheid worden. Het lied van de we-
tenschap - het Gloria aan de eeuwige
wijsheid! Het lied van de techniek - het
Gloria en Te Deum, ter ere van God, die
hemel en aarde gemaakthee(t! Het storm-
lied van de politiek - het Gloria aan Hem
die op de troon zit, en aan het Lam!

De soevereiniteit van God moet zon-
der voorbehoud terugveroverd worden!
Wij redetwisten over de juiste politiek?
Dan is er maar één: de politiek van het
Gloria! Als wij met al onze wijsheid de
halve wereld gelukkig maken, maar de
belangen van God daardoor aanranden,
danisonze hele politiek mislukt. Als wij
met onze tactiek net als het Christuskind
opde Calvarieberg terechtkomen, danis
zij toch - ondanks dat - de juiste, mits we
daarbij God zoeken.

Onze politiek bestaat hierin,
dat we het Gloria bidden.

De Koning der Kerk

Alle feesten van het kerkelijk jaar
zijn katholieke feesten. Het pausfeest is
vooral een katholiek feest, omdat de
paus heteigenlijke kenmerk van de chris-
tenheid is, een koning der koningen en
heer der heersers, een vader der volke-
ren. Met de paus staat en valt de chris-
tenheid, net zoals het lichaam staat en
valt met het hoofd. Als het mogelijk was
het pausdom te vernietigen, dan hield
zonder meer het katholicisme op te be-
staan, al telde het dan ook nog 300
miljoen aanhangers. Wij zijn daarom
ofwel pausgezind, ultramontaan, of wij
zijn het niet. De liberale onderscheiding

tussen katholieken en ultramontanen,
d.w.z. pausgezinden, is onzinnig. De
katholieken die geen ultramontanen zijn,
zijn verraders. Hun plaats is van rechts-
wege - aan de overzijde.

Als wij de paus het kenmerk van het
katholicisme noemen, onze geestelijke
koning, dan vergeten we er niet aan toe
te voegen dat de paus, hoe verheven zijn
waardigheid ook is, toch eigenlijk plaats-
vervanger is, vicaris. Als wij de paus nu
vicaris, dus plaatsvervanger noemen, dan
zeggen we daarmee uitdrukkelijk, datde
eigenlijke, levende - zij het dan ook
onzichtbare - Koning der Kerk Christus
is, evenals de eigenlijke bisschop van
een bisdom en de eigenlijke pastoor van
een parochie Christus is; de bisschop-
pen en de pastoors zijn echter plaatsver-
vangers.

Daarom kunnen wij spreken over het
diepste wezen van de Kerk. Wie in de
Kerk verder niets ziet dan een vereni-
ging van gelijkgezinden, die door een
geestelijke higrarchie geleid wordt, die
weet niet wat de Kerk is; hij weet het
althans slechts oppervlakkig. Hij kent
de Kerk slechts van buiten, niet van
binnen. De beste verklaring van de Kerk
geeft de H. Paulus, als hij Christus het
Hoofd van de Kerk en de Kerk het
lichaam van Christus noemt. Christus
de Koning van de Kerk!

God heeft, zoals dat in de brief aan
de Efesiérs geschreven staat, alles aan
de voeten van Christus gelegd en Hem -
als Hoofd over alles - geschonken aande
Kerk, die Zijn lichaam is. Het is onmo-
gelijk de innige betrekking tussen
Christus en zijn Kerk beter te beschrij-
ven dan met deze woorden. Hetbetekent
een voortdurende algehele afhankelijk-
heid van de Kerk ten opzichte van
Christus, de Koning.

Deze afhankelijkheid is niet alleen
een geschiedkundige, in die zin, dat de
Kerk bestaat omdat ze door Christus
gesticht is, maar verder wel uit zichzelf
zonder Christus zou kunnen voortbe-
staan; net zoals een kunstwerk welis-
waar niet zou bestaan als het niet door
een kunstenaar gemaakt was, maar nu
het er eenmaal is ook zonder de kunste-
naar verder bestaat.

De Kerk verkeert ten opzichte van
Christus in een voortdurende staat van
afhankelijkheid, zodat de Kerk direct
zou ophouden te bestaan als Christus
zich slechts maar een ogenblik zou te-
rugirekken. De Kerk kan bijde dood van
een paus tot de volgende pauskeuze en-
kele dagen, weken; in tijden van vervol-
ging misschien zelfs enige maanden
zonder paus zijn, maar zij kan geen

seconde bestaan zonder haar onzichtba-
re Opperhoofd, zonder Christus de Ko-
ning.

De werkzaamheid van de Kerk met
betrekking tot het leerambt, het herders-
ambt en het priesterambt is eveneens
volkomen van Christus afhankelijk.
Christus is het Hoofd van de Kerk. Daar-
uit volgt: Het Hoofd denkt. Het Hoofd
spreekt. Niet het lichaam. De Koning
is het voornaamste en het noodzakelijk-
ste. Wat de Kerk ons voorhoudt om te
geloven, moet Zijn woord zijn. De Kerk
heeft niet hetrecht iets anders als dogma
af te kondigen. De Kerk is ten opzichte
van ons de lerares, doch slechts onder
voorwaarde dat zij eerst als leerlinge aan
de voeten van de Heer heeft gezeten. In
Zijn afscheidsrede zegt Christus: de
Geest van de waarheid zal niet uit zich-
zelf spreken, maar al wat Hij hoort zal
Hij spreken. Hij zal van het mijne ont-
vangen en het verkondigen aan u (Joh.
16). Daarom berust ook de autoriteit van
het kerkelijk leerambt en de onfeilbaar-
heid van de paus volgens Mattheus ten-
slotte op de tegenwoordigheid van
Christus: Zie, ik ben metu, alle dagen tot
aan het einde van de wereld. De paus is
slechts onfeilbaar om zijn volmaakte
afhankelijkheid van Jezus de Leraar; hij
is slechts onfeilbaarals vicaris, als plaats-
bekleder van de onfeilbare Koning
Christus.

Hetzelfde geldt voor het herders-
ambt. Het herdersambt is niet onathan-
kelijk. De paus kan niet doen wat hij wel
en de bisschop en de priester nog veel
minder. Christus is het Hoofd. Christus
beveelt. Christus heerst. De Koning
beslist. De paus heett als opvolger van
de H.Petrus een gezag wat dat van de
machtigste keizer overtreft. Maar ook
de paus kan slechts dan bevelen, als hij
zich eerst als plaatsbekleder aan Jezus
Christus heeft onderworpen. Het Hoofd
en het Hoofd alleen regeert: het Hoofd
van de Kerk is Christus.

In nog veel sterkere mate geldt de
absolute afhankelijkheid van het pries-
terambt. Priesterschap is offerdienst en
uitdeling van genaden, het schenken van
bovennatuurlijk leven door de sacra-
menten. Het geven van bovennatuurlijk
leven is een zuiver goddelijk privilege.
Dat kan slechts Hij, die zeggen kan: Ik
ben het leven. Niemand komt tot de
Vader dan door Mij. De priesters zijn de
uitdelers van de genade. Zeker! Maar zij
zijn het slechts als dienaren, instrumen-
ten, als kanalen, echter niet als eigen-
lijke oorzaak en bron. Geen altaar zon-
der Christus. Geen doopvont zonder
Christus. Geen biechtstoel zonder
Christus. De Koning is alles.
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Het leven komt van het hoofd en
niet van de tong of van de hand, niet
van het lichaam. Zonder Christus, het
Hootd, spreken wij, priesters, aan het
altaar, aan de doopvont en in de biecht-
stoel slechts holle woorden. Zonder
Christus kan noch de eenvoudige pries-
ter, noch de bisschop, noch de paus de
geringste priesterlijke werkzaamheid
verrichten. Zo zien wij hoezeer de lera-
ren van de Kerk ongelijk hebben, als zij
beweren dat wij Christus in de katho-
lieke Kerk op de achtergrond plaatsen.
Wij kunnen onszelf niet kleiner maken
dan wanneer we zeggen: Christus is het
Hoofd van de Kerk. Wij zijn slechts
instrumenten, Wij zijn slechts spreek-
buizen en genadekanalen. De Koning
doet alles.

Maar wij moeten ook hetandere deel
van de waarheid belijden. De nederig-
heid mag niet zover gaan dat zij een
leugen wordt. Christus is Hoofd en Ko-
ning van de Kerk. Maar de Kerk is ook
het lichaam van Christus. De Kerk is
Koningin. Dat is een dogma! Een ge-
loofsartikel met onmetelijke consequen-
ties. Wij spreken niet over het stoffelijk
lichaam van de Heer. Het stoffelijk
lichaam van Christus is sinds de Verrij-
zenis onveranderlijk in zijn glorievolle
onsterfelijkheid.

Wij spreken integendeel van een
mystiek, geheimzinnig, bovennatuurlijk
organisme, met als leden de gelovigen,
als Hoofd Christus en wiens ziel de H.
Geest is. Dit organisme noemen we de
Kerk.

Alsde H. Paulus de Kerk hetlichaam
van Christus noemt, dan leert hij daar-
mee dat Christus en de Kerk collectief
een enkel wezen vormen: de gehele
Christus. De gehele Christus is, zoals de
H. Augustinus zegt: hoofd en lichaam,
deeengeboren, mensgeworden Zoon van
God, het lichaam van de Kerk. (De unit.
eccl.)

Net zoals er geen lichaam bestaat
zonder hoofd, bestaat er ook geen hoofd
zonderlichaam. Netzoals er geen Kerk
is zonder Christus, zo is er ook geen
Christus zonder Kerk. Geen Koning
zonder koningin. Het lichaam is het
organisme waardoor het Hoofd werkt.
De Kerk is in haar leden - de priesters,
leraren, herders en andere gelovigen -
hetorgaan van Christus. Hethoofd werkt
slechts door het lichaam. Christus werkt
op de mensheid slechts door de Kerk.

Omdat Christus de weg, de waarheid
en het leven is, omdat men zonder
Christus niets bovennatuurlijk goeds
doen kan, omdat niemand tot de Vader
komt, tenzij door Hem en Christus alles
slechts bewerkt door de Kerk als Zijn
orgaan - daarom is ook de Kerk alleen-
zaligmakend,; zij is de weg, de waarheid
en het leven. Zonder haar kan men niets
bovennatuurlijk goeds doen. Niemand
komt tot de Koning zonder de koningin.

Alle waarheid van bovennatuurlijke
orde die er in de wereld is, ook die welke
nog door niet-katholieke godsdiensten
wordt vastgehouden, kwam door haarin
de wereld. Tedere genade die een mens,
hetzij katholiek of protestant, jood of

heiden, ooit ontvangt, krijgt hij door de
gebeden, de heilige offers, de boetedoe-
ningen en de zegeningen van de Kerk.
Alsbuiten de Kerk een ziel, diete goeder
trouw in dwaling leeft, in de hemel komt,
dan komt zij door de Kerk in de hemel,
omdat zij door Christus in de hemel
komt en Christus door Zijn mystiek
lichaam in “de Kerk werkt.

Het gezegde: “buitende Kerkis geen
heil” geldt zonder enige beperking,
omdat er geen uitzondering kan bestaan
voor dat andere gezegde: “Geen heil
buiten Christus”. Geenenkele godsdienst
buiten de Kerk heeft sinds 1900 jaar ook
maar een enkele ziel gered, geen enkele
godsdienst buiten de Kerk heeft ook
maar een enkele genade uitgedeeld. Want
ook het doopsel dat zij toedienden was
slechts geldig, omdat het onbewust in
naam en in opdracht van de Kerk werd
toegediend. De hele wereld leeftin gees-
telijke zin van de Kerk, omdat de hele
wereld van Christus leeft en omdat
Christus en de Kerk één en hetzelfde
zijn, de gehele Christus, het Hoofd met
hetlichaam, de Koning met de koningin.

XXX XXX XXX

Ik eindig. Wat voor allen geldt,
geldt ook voor ons. Het doopbe-
wijs alleen is niet voldoende. Het
kerkbelastingbiljet alleen nog veel
minder. Alleen het praktische ka-
tholicisme redt, het geloof, de lief-
de en de daad, de vereniging met
Christus de Koning, met de Kerk,
de koningin, en met de paus, de
zichtbare beeltenis en gelijkenis van
de Koning. Christus, Kerk en
Petrus horen bij elkaar. Wie ze van
elkaar scheidt, kent hen niet. Wat
God verbonden heeft, zal de mens
niet scheiden. Wie daarom als te-
genstander van het moderne laicis-
me het vaandel van Christus de
Koning hoog houdt, die moet ook
principieel en feitelijk opkomen
voor het koningschap van de Kerk
en haar opperhoofd. Leve de Ko-
ning! Leve de Koningin! Leve de
Paus!

wordt vervolgd
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Priesterlijke Spiritualiteit

Vernieuwing van het Priesterschap

Josef Fiedler doet in zijn boek “Er-
neuerung der Kirche” (Vernieuwing van
de Kerk), uitgegeven door Christiana
Verlag in 1988, verslag over Maria Sie-
ler, een mystica van de twintigste eeuw,
op wie Christus blijkbaareenbijzondere
zending voor de vernieuwing van de
kerk overdroeg. Zij moest “offer” en
“werktuig” zijn “voor Mijn Kerk, voor
de vernieuwing van het priesterschap”
(ter aangehaalder plaatse, blz. 33 e.v.).

Het is Maria Sielers opdracht “een
algemene vernieuwing van het priester-
schap te veroorzaken” (aldaar, blz. 49).

Voor Maria Sieler betekent vernieu-
wing van de kerk noodzakelijkerwijs
vernieuwing van het priesterschap,
d.w.z. de vernieuwing van het priester-
schap is tegelijk voorwaarde en het for-
mele element voor de ene ware vernieu-
wing van de Kerk. Deze constatering
heeft te allen tijde - en vandaag heel
speciaal - beslissende betekenis. Hetzou
“in de lucht slaan” betekenen, het zou
“in den blinde voorthollen” zijn (1 Kor.
9,26),als men een genezing van de Kerk
zonder het priesterschap of zelfs met
uitschakeling van het priesterschap zou
willen bewerkstelligen. Alle activitei-
ten en ondernemingen (niet slechts bin-
nen hetdomein van de conciliaire Kerk!)
in de zin van een echte her-evangelise-
ring, hermissionering en herchristiani-
sering moeten schipbreuk lijden als niet
in hun centrum het katholieke priester-
schap staat. Dat ligt ten diepste in het
wezen van het priesterschap verankerd,
zodat monseigneur Lefebvre schrijft:

“De priester vernieuwt de christen-
heid, en wel door de tegenwoordigstel-
ling van het ware Offer, door de toedie-
ning van de ware sacramenten, door het
leerstuk van de ware catechismus, en

Maria Sieler, Leven en Zending.

doordat hij een waakzame herder is tot
heil der zielen”.

In het centrale hoofdstuk van ge-
noemd boek, met de titel: “Vernieuwing
van het Priesterschap”, behandelt de op-
steller aan de hand van dagboeken en
verhalen uit het leven van Maria Sieler
het vraagstuk waarom het priesterschap
vernieuwd moet worden en hoe deze
vernieuwing cr uit moet zien.

Vernieuwing

Vernieuwing is nodig omdat het
priesterschap - en daarna ook de Kerk -
zich in een crisis bevindt. De oorzaak
van deze crisis zijn de priesters zelf, die
“niet aan de eisen beantwoorden die Hij
(Christus) aan hen stelt” (Fiedler, blz.
45). Niets ontziend openbaart Christus
de tekortkomingen van de priesters aan
de begenadigde ziel. Vatten wij ze uitde
geschriften van Maria Sieler samen, dan
gaat het toch over een treffende analyse
van de crisis (aldaar biz. 45 e.v.):

- de priesters beantwoorden niet aan

de geest en de bedoelingen van hun

goddelijke Meester.

- Hij wordt door hen verloochend en

verraden.

- Zij zetten hun persoonlijke interes-

senopde eerste plaats en misbruiken

de waardigheid van hun heilige stand.

- Veel priesters leven in zelfzuchten

hartstocht en versperren daardoor de

zielen de weg naar het eeuwig heil.

- Vele geloven niet meer in hun pries-

terschap, d.w.z. zij zien het met na-

tuarlijke ogen. “Als Ik wonderen
van genade werkte, zo deed Ik dat in

Mijn apostelen. Ik leefde in hen, zij

geloofden in Mij, hun Meester; dat

was het geheim van hun kracht. Het
geloof in hun priesterschap is in de
priesters bijna uitgestorven... Mijn
leven leeft zo niet echt in hen, zij
leven zichzelf” (ter aangehaalder
plaatse, blz. 46).

- 7Zij leven voor zichzelf,

- zien in hun beroep een tijdelijke
manier om hun brood te verdienen
- en hebben “aldus weinig hogere
interessen”.

- Er is een kloof ontstaan tussen leer
en praktijk; “de priester loopt zelf
niet meer warm voor datgene wat hij
als studie in zich opneemt” (aldaar
blz. 47). Godsdienst dus als weten-
schap en niet als wijsheid die geloof
en liefde ontsteekt.

Een harde aanklacht. Maar treft zij
niet precies de kern van de postconci-
liaire crisis? Drewermann’s clerici-psy-
chogram is immers slechts de (medo-
genloze) uitdrukking van een feitelijke
toestand overeenkomstig de dagelijkse
ervaring: “Waar hethart van vol is, loopt
de mond van over”. Als het met het
priesterschap beter gesteld zou zijn, zou-
den de bisschoppen het vasthouden aan
het celibaat niet ter discussie kunnen
stellen of over het priestertekort spreken
als over een kans voor de Kerk (kardi-
naal Schwery). Het - gewilde en nage-
streefde - vervangen van de Mis door
priesterloze woorddiensten is slechts de
consequente realisatie van een in de
kern uitgehold en reeds prijsgegeven
priesterschap. Het verdwijnende geloof
inhetware katholieke priesterschap heeft.
het verlies van het geloof van de pries-
ters tot gevolg. Zo, en alleen zo, is het te
verklaren, dat een priester in het Beierse
Woud tijdens een jongerendienst tegen
een van de rond het altaar staande meis-
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jes kon zeggen: “zo, vandaag spreek jij
de woorden van de transsubstantiatie!”
Waarom ook niet? Waar het geloof ont-
breekt is alles “mogelijk”.

Vernieuwing door
Overgave

Het gaat dus om de vernieuwing van
de Kerk, die bij de priester moet be-
ginnen.Het priesterschap is deelneming
aan het priesterschap van Jezus Christus.
Door het priesterschap van Christus ge-
schiedt de hoogste huldiging Gods, die
in naam van de mensheid kan worden
gebracht. Zois Jezus Bemiddelaar, Pries-
ter en Offergave (Hebr. 10, 5-7). Wat
Christus, de Hogepriester, bij zijn intre-
de in de wereld begint, wordt volbracht
op hetkruis: de aanbieding van de Offer-
gave (Zijn lichaam). Dit is de priester-
lijke handeling zonder meer, waardoor
de Vader wordt verheerlijkt, de gerech-
tigheid Gods genoegdoening wordt ver-
schaft en aan de mensen het heil wordt
geschonken - qui pro vobis tradetur in
remissionem peccatorum.

De priester zijnerzijds is een ‘alter
Christus’, ‘alter’ in die zin dat Christus
De priester is en blijft. Bijgevolg gaat
hetin het priesterlijke leven om de trans-
parantie van de eigenlijke priester: Je-
zus Christus moet zichtbaar worden; Hij

laatste betekent gelijkvormigheid de in
de bergrede geéiste heiligheid (Mt. 5,
48), die een evenbeeld van het goddelij-
ke is. Doordat de priester steeds meer
binnendringt in het geheim (Ef. 3, 4) en
de gezindheid (Fil 2, 5) van Christus,
wordt hij aan Hem, de eigenlijke en
wezenlijke Priester gelijkvormiger; z6
gelijkvormig tot hij een ‘alter Christus’
is (wat hij ontologisch door de wijding
reeds is, het echter in de zin van het
streven naar volmaaktheid nog moet wor-
den). Hij zal, zoals de apostel der heide-
nen het witdrukt, Christus steeds meer
willen “leren kennen” - en méeten leren
kennen (Fil 3. 10a). “De priester is een
tweede Christus door de geest die hem
bezielt” (Josef Staudinger, Jesus und
sein Priester, Herder Verlag 1956, blz
11).

Maria Sieler schrijfi:*De priester
moet, zoals Jezus mij reeds vaak ver-
klaarde, de diepste gevoelens en gezind-
heden in het hart van zijn Meester be-
grijpen en tot de zijne maken. Met het
HartvanJezus moethij de zielen vervol-
gen, buiten zichzelf treden, zichzelf op-
gevenen het Hart van Jezus in zijn plaats
laten leven... De priester moet vastbe-
sloten zijn het leven van Jezus mee te
delen aan de zielen door woord en voor-
beeld. Hoe zou hij dat echter kunnen als
hij zelf Jezus niet levendig genoeg in
zich draagt?” (Fiedler, blz. 51)

-

“ Begrijpt wat gij doet, volgt na wat gij verricht.”

moet werken. In de mate waarin de pries-
ter Christus navolgt wordt zijn werken
vruchtbaar en herkent de Vader in hem
Zijn eigen Zoon. De gelijkvormigheid
met Christus is dus de opdracht van
iedere priester (Fil. 3, 10b). (Dat St.
Paulus deze ‘configuratio’ met de dood
verbindt - configuratio morti eius - is
van niet onwezenlijke betekenis). Ten

Evenzo J.Staudinger:*“Christus be-
dient zich van de priester als werktuig
voor Zijn eigen werkzaamheid in de
zielen. Bevindt dit werktuig zich in de
door Christus gewilde toestand, dan kan
Hij daar ongehinderd mee werken; is het
echter verdorven, dan is het werken van
Christus belemmerd, en dat is de schuld
en de verantwoordelijkheid van de

priester”.(ter aangehaalder plaatse, blz.
22ev)

Zoals Christus in de overgave aan de
Vader de wereld verlost en als buit mee
naar huis voert (Psalm 67, 19), zo zal
ook het instrument van Christus, de
menselijke priester, eerstin deze bereid-
willigheid werktuig te zijn, dus in de
bereidwilligheid tot overgave (Mt. 20,
28), zijn hem gestelde opdracht vervul-
len en de aan hem toevertrouwden heili-
gen. In deze totale overgave (holo-
caustum) bestaat tegelijk de vernieu-
wing van de Kerk: zij IS de vernieuwing
van de Kerk. Priester zijn betekent altijd
zich opofferen; zich als Christus opoffe-
ren; zich met Christus opofferen (hele-
maal offer in offer, overgave in overga-
ve).

Maria Sieler:*De priester moet het
leven van Jezus in zich dragen, de ge-
zindheid van Zijn hart. Hij moet een
offer zijn voor de zonden van de mens-
heid. Jezus wil aan de priesters hetlijden
van Zijn hart openbaren, zijn bestendig
slachtoffer zijn voor Zijn eeuwige Va-
der... Het leven van de priester moet
versterving en ontzegging zijn ... Hun
leven moeten de priesters op het altaar
doorbrengen; zij moeten één offer met
Mij zijn in voortdurende overgave aan
de Vader, zij moeten een leven van ver-
zoening voor de zondaars leven... Uit-
gangspunt en centrum van de vernieu-
wing van de priester is het echte mee-
offeren bij de H. Mis. De priester moet
één Offer zijn met de goddelijke Verlos-
ser en Hogepriester. Vandaar zullen de
nieuwe genaden van de vereniging met
Christus en een nieuwe vruchtbaarheid
van de priesterlijke werkzaamheid uit-
gaan” (Fiedler, blz 57).Niemand heeft
dat ooit zo goed begrepen als de Moeder
van Smarten, die aan de heilige Johan-
nes en in hem aan alle priesters tot Moe-
deris gegeven. J. Fiedler zegt terecht in
zijn commentaar:*‘Het zou bevreemden,
alsin de vernieuwing van de Kerk en het
priesterschap niet ook Maria een bijzon-
der aandeel zou hebben. Daarom lezen
wij in de aantekeningen van Maria Sie-
ler de troostrijke woorden:« Maria zal
de aanvoerster zijn bij de vernieuwing
van de priesters volgens de bedoelingen
van het H. Hart van Jezus. Zij zal zich
ook vandaag nog de sterke vrouw beto-
nen, die de kop van de slang heeft ver-
pletterd, en zij zal haar waardigheid en
macht als Medeverlosseres stellen te-
genover de verdorven geesten van het
huidige tijdperk »”.

Pater Niklaus Pfluger

Uit: Dives in Omnes, kwartaalblad van het
Priesterseminar Herz Jesu te Zaitzkofen
(D), Iste jaargang, 1ste kwartaal 1992.
Vertaling: Toon Bongers.
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Hoe Moeten Wij Tegenover de Paus

Staan?

In de komende afleveringen van het Informatieblad publice-
ren wij een prekencyclus van pater Paul Natterer, die hij
heeft gehouden voor de studenten van het groot-seminarie
Herz Jesu te Zaitzkofen tussen december 19390 en april
1991. Pater Natterer gaat daarbij diep in op het thema: Hoe
moeten wij tegenover de Paus staan?

Actualiteit en Betekenis
van het Vraagstuk

Hoe is het met de paus gesteld? Is hij
katholiek? Ts hij paus? Of is hij een
heilige, mariale opperherder, een in al
zijn woorden en handelingen onfeilbaar
door de Heilige Geest geleide leraar en
belijder van het geloof? Deze vraag zal
ons in deze en enige vervolgafleverin-
gen bezighouden.

In gesprekken en analysen wordt
vaak en volkomen terecht gezegd: van-
daag is de paus de kern van het pro-
bleem. Alles zou nog niet half zo erg
zijn, het zou de gewone grenzen van
kerkelijke crises niet overschrijden, als
de huidige bezetter van de stoel van
Petrus, en zijn onmiddellijke voorgan-
gers, niet tot motoren, tot voordenkers
zouden zijn geworden van het liberalis-
me, van het modernisme, van een ma-
connieke wereldorde. Het zou absurd
zijn zo iets op te stellen, een dergelijke
gedachtengang te volgen- het zou ab-
surd zijn als dat niet het sinds lang nage-
streefde doel van het moderne liberalis-
me en van het ongeloof met zijn organi-
satorische infrastructuur, van de vrij-
metselarij was en altijd geweest is, juist
deze stand der dingen te veroorzaken,
die de pausen en Rome tot motor maken
van hun eigen ideeén.

In 1861 heeft paus Pius IX de acten
van de vrijmetselarij in Itali& gepubli-
ceerd, waarin zij uitzicht hebben gege-
ven op, en perspectief van hun doelstel-
lingen op lange termijn. Een woordelijk
citaat nit deze acten: “Binnen een eeuw
zullen bisschoppen en clerici geloven
achter de banier van de sleutels van Sint
Picter aan te marcheren; in werkelijk-
heid volgen zij ons vaandel”. Binnen
een eeuw werd eertijds gezegd; dat was

Inleiding

1861. Honderd jaren later schrijven wij
1961, exactde vooravond, de voorberei-
ding, van het Tweede Vaticaans Conci-
lie.

Het zou misschien niettemin absurd
zijn deze gedachtengang na te speuren,
als niet de liberale, modernistische, ma-
connieke tegenpartij - niet slechts in het
uitzicht op de toekomst, in het perspec-
tief, maar vandaag ook in retrospect -
deze stand van zaken zou bevestigen.
Namelijk deze, dat Rome tot voordenk-
ster, motor van het liberalisme, van een
magconnieke wereldorde is geworden. Ik
citeer hier Yves Marsaudon, een Franse
vrijmetselaar vanhogerang, eenleidend
figuur in de Franse vrijmetselarij, die
harerzijds wereldwijd weer een leiden-
de plaats inneemt. Yves Marsaudon was
een vriend van paus Johannes XXIII en
heeft zijn boek “Het oecumenisme, ge-
zien door een echte vrijmetselaar™, dat
in 1964 is verschenen en waaruit ik nu
een stuk zal citeren, aan Johannes XXIII
opgedragen. Daar staat op blz. 121: “De
christenen moesten dit moedige idee
van de gedachtenvrijheid”, dus het libe-
rale principe van de geloofsgehoorzaam-
heid, “overeind houden - men kan daar
waarachtig over een revolutie spreken
die is uvitgegaan van onze vrijmetse-
laarsloges - dat zich op grootscheepse
wijze over de koepel van de Sint Pieter
heeft uitgebreid”.

Een revolutie die is uvitgegaan van
onze vrijmetselaarsloges en zich op won-
derbaarlijke manier over de koepel van
de Sint Pieter heeft uitgebreid!

De paus dus als kern
van het probleem van
de huidige crisis.

Monseigneur Lefebvre heeft vandaag
vier jaar geleden, op 2 december 1986,
een zeer fundamentele “Verklaring”
gepubliceerd, zoals dat heet, in aanslui-
ting op de bezoeken van Johannes Pau-
lus 1I aan de synagoge en het congres
van de godsdiensten in Assisi€, en daar
precies dit kernprobleem aangesproken
ennauwkeurig totuitdrukking gebracht.
Het tot nu toe gezegde wordt op niet
beter formuleerbare manier door deze
verklaring, die ik in een paar zinnen wil
invoegen, samengevat: “Het is inder-
daad zeer duidelijk, dat sinds het Twee-
de Vaticaans Concilie de paus en de
episcopaten zich steeds duidelijker van
hun voorgangers verwijderen. Doordat
zij de liberale godsdienst van het protes-
tantisme en de Franse Revolutie, de na-
turalistische grondslagen van Jean Jac-
ques Rousseau, de atheistische vrijhe-
den van de Verklaring van de Rechten
van de Mens, het principe van de mense-
lijke waardigheid zonder binding aan de
Waarheid en de zedelijke waardigheid
overnemen, keren de Romeinse autori-
teiten hun voorgangers de rug toe, bre-
ken met de katholieke Kerk en treden in
dienst van de Vernietiger van de chris-
tenheid en van de allesomvattende ko-
ninklijke heerschappij van Onze Heer
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Jezus Christus. Deze breuk met het leer-
gezag van de Kerk tot nu toe heeft zijn
volle omvang bereikt in Assisi&, nadat
het bezoek aan de synagoge daaraan was
voorafgegaan. Deze openlijke zonde te-
gen de uniciteit van God, tegen het vlees-
geworden Woord en Zijn Kerk, roept
huiver en ontzetting op. Johannes Pau-
lus I moedigt de valse godsdiensten aan
tot hun valse goden te bidden - een
ergernis zonder weerga of precedent.

De breuk gaat bijgevolg niet van
ons uit, maar van paus Paulus Vlen van
paus Johannes Paulus II, die met hun
voorganger breken.

Wij beschouwen daarom alles, wat
geinspireerd is door deze geest van ver-
loochening als van nul en gener waarde;
alle naconciliaire hervormingen en alle
handelingen van Rome, die in deze mis-
dadige houding werden voltrokken”. Tot
zover de toenmalige verklaring van
monseigneur Lefebvre.

Hetis dusronduit het karakteristieke
van de houding en van de missie van de
Priesterbroederschap St. Pius X, tot de
kern van het probleem door te dringen
en de godsdienstige, geestelijke strijd
tussen het modernisme en het katholi-
cisme te voeren op een centrale plaats.
Het is altijd deze as, deze polariteit, dit
spanningsveld Rome-Ec6ne in de twin-
tig jaren van het bestaan van ons werk -
of deze polariteit paus Paulus VI - mon-
seigneur Lefebvre. Dat is in zekere zin
het structuurprincipe van onze houding,
ons werk, onze missie. En dit karakteris-
tieke, dit kenmerkende van onze hou-
ding grenst ons ook af van andere metde
traditie verbondenen of minstens vaag
conservatief ingestelde personen, groe-
penen tijdschriften; of ditnunaarrechts,
naar het sede-vacantisme het geval is, of
naar links, naar de half-conservatieven,
naar degenen die de gehoorzaamheid
verabsoluteren, zoals bijvoorbeeld de
K.P.E., de Mariale Priesterbeweging of
de Petrusbroederschap. Tk zou nog een
hele lijst van namen, groepen, tijdschrit-
ten kunnen opnoemen.

Wij houden in ons werk tegen deze
beide andere posities, zoals het onze
overtuiging is, als enige gefundeerde

katholieke opvatting staande, dat de stel-
lingname tegenover het probleem van
de paus een dubbel gezichtspunt moet
inhouden; dat hier twee aspecten samen
moeten worden gezien. Het eerste ge-
zichtspunt waaronder wij de zaak bena-
deren is een grote smart over de on-
trouw, de afdwaling van de vader, de
Heilige Vader, een pijnlijke smart over
het leed en het onheil dat over Rome, het
pausschap en de Kerk is losgebarsten.

Deze breuk methetleer-
gezag vande Kerk totnu toe
heeft zijn volle omvang be-
reikt in Assisig,

En dat onderscheidt ons van het
sede-vacantisme in zijn gewone uitdruk-
king, waar vaak koud triomferende in-
tellectuelen en denkers aan het werk
zijn, die de pausk westie beschouwen als
een interessante partij schaak, die hun
theologische argumentatie z6 opbouwen,
tot zij de koning respectievelijk de paus
met genoegen of verbitterd - al naar
gelang van temperament - schaakmat
hebben gezet.

Dat is het eerste aspect dat moet
worden vastgehouden: de grote innerlij-
ke smart. Het is 0nze familie, het is onze
vader.- Hettweede aspectis de nuchter-
heid van de inventarisatie. Deze smart
kan en mag ons niet hinderen, maar
moet ons juist prikkelen, stimuleren de
situatie te analyseren; een nuchtere, aan
de realiteit beantwoordende inventari-
satie onder handen te nemen, die voor-
waarde is voor een therapie, voor een
mogelijke en nagestreefde - en na te
streven - genezing van de misstanden.
Deze inventarisatie luidt juist zo, dat wij
hier in Rome te maken hebben met een
liberale, modernistische, ten laatste ma-
connicke oriéntering, zoals dat in deze
verklaring van monseigneur Lefebvre,
die ik u in uittreksel heb voorgelezen,
duidelijk is geworden. Deze nuchter-
heid van inventarisatie onderscheidt ons
nu van deze halfconservatieven, deze
gehoorzaamheidsabsolutisten, die met
betrekking tot de paus en het concilie
iiberhaupt geen vragen, geen twijfel,
geen discussie, geen critiek en al hele-
maal geen weigering van gehoorzaam-
heid accepteren - dat zou allemaal on-
katholiek, verre van vroom, schadelijk
voor de Kerk, voor haar aanzien, voor
haar autoriteit zijn.

En dat wordt vaak nog onder de
drempel van het bewustzijn beinvloed,
zoals wij allemaal weten, door zoge-
naamde boodschappen en verschijnin-
gen die deze zienswijze nog versterken.
Nog pas eergisteren heb ik een brief van
een dame ontvangen, die mij dringend
smeekt nooit meer iets nadeligs over de
Heilige Vader te zeggen. Ik moest maar
liever voor zijn werk bidden, hij zou een
heilig man zijn, door de Moeder Gods
geleid - dat zou zij weten van een ziene-
res - hij zou een mariale belijder en
martelaar zijn. Deze mensen leven in
een vaak gewilde, vaak ook echter ge-
raffineerd gemanipuleerde illusie, een
levensgrote godsdienstige leugen, reali-
teitsblindheid. Een blindheid voor de
werkelijkheid, verbonden met theolo-
gisch absoluut valse voorwaarden, wat

a. de vermeende totale onfeilbaar-
heid van de paus, en

b. de vermeende, nooit weigerbare
gehoorzaamheid tegenover de kerkelij-
ke autoriteit aangaat.

Deze discussie en opheldering van
dit centrale probleem van de paus moet
ons dus zo God wil in de volgende preek
bezighouden. Zij zal daar worden voort-
gezet en aangepakt wal betreft het syste-
matische onderzoek van de afzonderlij-
ke aspecten. Wij willen dan in zeven
stappen te werk gaan die ik u nu reeds
kort zal schetsen.

De eerste stap zal een analyse en
evaluatie zijn van de ambtsuitoefening
van de paus.

De tweede stap zal de positiebepa-
ling zijn van de priesterbroederschap
tussen sede-vacantisme en halfconser-
vatisme, dat wil zeggen, deze blinde
gehoorzaamheidspositie met betrekking
tot concilie en paus, dus de bepaling van
onze positie ten aanschouwen van deze
ambtsuitoefening, die in punt één werd
geanalyseerd.

Daarna punt drie, het bezit van het
ambt van de paus. Waar ligt de specifie-
ke pauselijke macht?

Punt vier: de pauselijke onfeilbaar-
heid, de eerste macht van het pauselijk
ambt, de opperste ambtelijke macht van
de paus en de grenzen daarvan.

Punt vijf: het pauselijk primaat van
jurisdictie (de opperste herderlijke
macht), de tweede opperste pauselijke
volmacht en de grenzen daarvan.

Punt zes: de gemeenschappelijke
fundamentele fouten van de sede-va-
cantisten en halfconservatieven, en

ten zevende en laatste: is ambtsver-
lies van de paus mogelijk?

wordt vervolgd

Uit: Mitteilungsblatt nr. 156, dec. 1991.
Vertaling :Toon Bongers
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Ma. 18 mei, Gerwen: Uitvaart
voor Mej. C Maas, trouwe gelovige en
weldoenster van de Priesterbroederschap
in Nederland. Mogen onze gebeden, en
onze gedachtenis in de H. Mis haar de
weg openen naar het eeuwige vader-
Tand.

Zat. 23 mei, Nieuwkerk: 16 jon-
geren verdiepen zich in de encycliek
“Pascendi Dominici gregis” van de hei-
lige paus Pius X, geschreven om de
katholieken in het begin van deze ecuw
in te lichten over de dwalingen van de
Modernisten. Pater Matheus besluit de
gezellige dag met een informatieve vi-
deo over India.

Do. 28 mei, Nieuwkerk: Bij
prachtig weer kan de H. Mis van het
feestvan O. L. Heer Hemelvaart gevierd
worden in het park. ‘n Belevenis voor
kinderen en ouders die bijeen gekomen
zijn voor de familiedag. Behalve de H.
Mis, en een gezellige barbecue maakte
de conferentie : “Niets is menselijker
dan katholiek zijn”, deel uit van het
programma.

Kroniek van
Nieuwkerk

18 mei t/m 14 juni 1992

Zat. 30 mei, Nieuwkerk: Recol-
lectiedag; zeven oudretraitanten maken
gebruik van de aanbieding zich één dag
in stilte terug te trekken om zich te
verdiepen in de schoonheden en rijk-
dommen van het H. Hart. Jammer ge-
noeg vinden de recollectiedagen, die
ook bedoeld zijn voor mensen die nog
nooit een retraite gevolgd hebben, niet
die waardering die hun toekomt.

Ma. 8 juni, Parijs: Ook een Ne-
derlandse afvaardiging vertrekt naar
Parijs om mee te lopen met de «Bede-
vaart van de traditie». De éne dag die er
werd meegelopen 1s juist genoeg om er
werkelijk de smaak van te pakken te
krijgen. Tot volgend jaar, maar dan drie
dagen!

Zon. 14 juni, Gerwen: Groot feest! Buitengewoon veel gelovigen betonen hun belangstelling voor de
bouw van de nieuwe priorij. De eerste spadesteek, verricht door pater F. Schmidberger is typerend voor alle
arbeid die in verband met de bouw tot nu toe moest worden gedaan. Het gaat langzaam en moeizaam! Laten
wij allen in de aanmoedigingen tijdens preek en lezing aanleiding vinden om door deze nieuwe impuls een

heel stuk vooruit te gaan!

Pater Schmidberger staat klaar om de eerste spade grond voor de nieuwe priorij uit de Nederlandse bodem te steken.
Maar dat viel zwaar!
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In de goed bezette St. Clemens droeg pater F.Schmidberger de H. Mis op, met
assistentie van pater J.Wegner en pater R. Matheus.

&
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|

Na de koffietafel hield pater Schmidberger een lezing, waarin hij de
huidige verhouding tussen de Priesterbroederschap en Rome behandel-
de, de verspreiding van de broederschap over de wereld, en het grote
priestertekort. Hij spoorde de gelovigen aan hun gebed voor priesterroe-
pingen nog te versterken.

"Zou ik het met dit stokje niet
veel beter kunnen dan de pater
. met die grote schop?'

T8I Nevde
,/-r/////,/r/////%////?
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Gedurende al deze jaren heeft het
derde geheim van Fatima zeker het meest
de belangstelling gewekt van de katho-
lieken in de hele wereld. En het gaatniet
alleen om nieuwsgierigheid. Men vraagt
zich af hoe het mogelijk is dat men het
geheim kan houden als het waar is dat de
H. Maagd besloten heeft een boodschap
te zenden (het zou in 1960 bekend ge-
maakt moeten zijn), en als de Kerk de
geloofwaardigheid van deze verschij-
ning heeft erkend.

“Dat is een vraagstuk dat ook mijn
nieuwsgierigheid heeft opgewekt”, zegt
kardinaal Silvio Oddi, die voorzitter was
van de Congregatie voor de geestelijk-
heid. Oddi deed aan Trenta Giorni een
lang en interessant relaas dat zeker de
moeite waard is om in zijn geheel te
worden weergegeven. “Tk ben altijd gein-
teresseerd geweest in het derde geheim
van Fatima, zoals alle priesters, en alle
goede gelovigen. Daar men wist dat het
niet bekend gemaakt moest worden v6ér
1960, tenzij zuster Lucia stierf, wachtte
iedereen op dat jaar. Maar het werd
1960, enige maanden gingen voorbij en
er werd niets afgekondigd. Ik heb gepro-
fiteerd van mijn vertrouwelijke omgang
met Johannes XXIII, doordat ik zijn
secretaris ben geweest toen hij in Parijs
was, om hem vrijmoedig te zeggen:
“Heilige Vader, erisiets datik unietkan
vergeven”. “Wat dan?’vroeg hij me.
“De wereld gedurende zoveel jaren in
afwachting te hebben gehouden, en nu
zijn er meerdere maanden voorbij sedert
de aanvang van 1960 en van dat geheim
weet men nog niets”. De paus heeft me
geantwoord: “Spreek me daar niet van”.
Ik antwoordde hem: “Ik zal er niet meer
over spreken, als u dat wilt, maar ik kan
de ménsen er niet van weerhouden er
over te spreken. De interesse is zeer
sterk: ik heb wel honderd preken en
lezingen moeten houden om deze open-
baring bekend te maken”. “Ik heb je
gezegd mij er niet over te spreken”. Tk
heb niet meer aangedrongen; toch wilde
ik deze geschiedenis tot de bodem uit-
zoeken. Dus ben ik naar mgr. Loris
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Capovilla, zijn privé-secretaris, gegaan
enik hebhem gevraagd: “Hebtude tekst
van het geheim geopend?” “Ja, wij heb-
ben hem geopend.” “Wie was daar bij?”
“De paus, kardinaal Ottaviani, en ik, zei
hij, en toen wij er niet in slaagden het te
begrijpen omdat het met de hand, in het
Portugees geschreven was, heeft men
een Portugese prelaat geroepen die aan
de pauselijke secretarie werkte.”

“De tekst van het geheim was in het
Vaticaan gekomen door toedoen van de
bisschop van Leiria-Fatima. De bisschop
had het tijdens de Tweede Wereldoor-
log naar Rome gebracht, omdat hij bang
was dat Portugal in het conflict betrok-
ken zou geraken en dat het geheim ver-
loren zou gaan, vernietigd of bekend
gemaakt zou worden, en had aan de
Heilige Stoel gevraagd het te bewaren.
In Portugal was het gedurende een zeke-
re tijd in de nunciatuur bewaard. Na het
gelezen te hebben, heeft Johannes X XII1
het in zijn Kkluis teruggelegd. Pius XII
aan wie men het heeft gebracht,heeft het
daarentegen nooit gelezen. Johannes
XXIII is de eerste geweest die de enve-
loppe heeft geopend, in 1960. Men heeft
mij een bijzonder voorval gemeld: paus
Paulus VI heeft het, kort na zijn keuze
tot paus, gezocht zonder het te vinden.
Men heeft uiteindelijk monseigneur
Capovilla moeten roepen om te weten
waar men het had neergelegd.

“In 1964 heb ik deelgenomen aan
een congres in Australié. Bij mijn terug-
keerheb ik, omdater een oponthoud was
in Hong Kong, een vliegtuig genomen
naar Macao. Daarheen was, na zijn be-
noeming tot bisschop, de prelaat van de
pauselijke secretarie, die het geheim
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Eerw. Heer R. de MERODE en Eerw. Heer J. WEGNER
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Nieuwkerk 2, 5051 PN Goirle
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Tel. 0137341218

Kapel H. Theresia van Lisieux (Bredestraat 2)

Op zondag 9 uur Gezongen H. Mis.
Op feestdagen meestal 19 uur H. Mis: inlichtingen 013 /34 12 18.
Biechtgelegenheid: véor de H.Mis en op aanvraag.

Kapel O.L.V. van de Rozenkrans (kerkboot); Calandkade,
tegenover nr. 160, 2521 AA Den Haag Tel. 070 / 389 65 60

Op zondag 10.30 uur Gezongen H. Mis.

Woensdag (om de 14 dagen) 19uur H. Mis; eerste vrijdag van de maand
19 uur H. Mis met aansluitend H. uur; eerste zaterdag van de maand 11 uur
Gez. H. Mis (Priesterzaterdag), daarna uitstelling v.h. Allerh. Sacrament
en aanbidding tot 16 uur.

Op feestdagen: inlichtingen 013 / 34 12 18 (Nieuwkerk).
Biechtgelegenheid: zondags vadr en na de H. Mis; anders telkens ca. een
half vur voor de H. Mis.

Maria-kapel (Berg en Dalseweg 208)

Op zondag 16.30 uur Gezongen H. Mis.
Voor nadere gegevens bel 080 /23 74 86
Biechtgelegenheid: telkens vdor en na de H. Mis.

Lijst met alle priorijen van de Priesterbroederschap St. Pius X (of met die van een bepaald
land) verkrijgbaar in Nieuwkerk (Goirle), of bij de Christus Koning Priorij in Brussel.

MIJN OFFER MET JEZUS, (voor kinderen), Biblica, Brugge, 1963. f2
GOD MIJN VADER, Een eerste godsdienstboek, door pater Raphaél Niessner OSB, Hovine,

Marquain 1987, 120 bladz. fIs
GOD HEEFT MIJ GEROEPEN. Handleiding voor Biecht en Communie, door pater Raphaél
Niessner OSB, Hovine, Marquain, 1985, 120 bladz. f15
CATECHISMUS ten gebruike van al de bisdommen van Belgié, Mechelen 1934, heruitgave 1987. f s
NEDERLANDSE CATECHISMUS, voor het bisdom °s Hertogenbosch, 1948, heruitgave 1984, f10
DE GROOTHEDEN VAN DE H, AARTSENGEIL MICHAEL, Meditaties ter ere van de hemelse prins

der engelen. door N. Ricei; Lanaken 1986, 224 bldz. f18
VASTENTIID, door prelaat Robert Mader, Nuenen, 1988. 48 bldz. i 2
AMBT EN PERSOON VAN SIMON PETRUS, predicatie door pater Franz Schmidberger,

Nuenen, 1988, 26 bldz. g 2
DE H. MIS, een miskende schat, door de H. Leonardus van Porto Mauritio, Goirle 1989, 36 bladz. f 4
KORTE SAMENVATTING VAN DE VOORSCHRIFTEN VOOR HET CHRISTELIJK LEVEN,

door kard. Mercier, 1912, herdruk Goirle 1989, 24 bladz. f 3
LEIDRAAD VOOR DE BIECHT, voor volwassenen, Goirle 1989, 34 bladz. f 6
DE THDBOMMEN VAN HET TWEEDE VATICAANS CONCILIE, door Pater F. Schmidberger,

Goirle, 1990. 30 bladz. f 4
ECONE. PRIESTERS VOOR MORGEN, videocassette. 45 min. VHS, Econe 1986 f 80

Alle bocken en de videocassetie verkrijgbaar bij: Stichuing St. Jozef, Nieuwkerk 2, 5051 PN Guirle (Nederland).

De prijzen zijn excl. verzendingskosten.
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AUTONOOM HUIS VAN BELGIE EN
LUXEMBURG

E.H.Ph. FRANCOIS en E.H.Ph. PEIGNOT

Christus Koning Priorij

Eendrachtstraat 37, 1050 Brussel Tel. 02 /51209 44

Zond. 8.00 uur H. Mis, 10.30 uur Hoogmis; 17.30 uurVespers en Lof.

Door de week 7.15 uur en 18.30 uur H. Mis, op zaterdag 8.00uur
Donderdag:Heilig uur van 19.15 tot 20.15 uur.

Brussel:

R.K. basisschool
(franstalig)

“Notre-Dame de la Sainte-Espérance” (Ecole primaire)
inlichtingen bij de Christus Koning Priorij (zie hierboven)

Antwerpen: E.H. J. VERLINDEN en E.. H. J.-M. PIOTROWSKI
Kapel van het Allerheiligste Sacrament
Hemelstraat 21-23, 2018 Antwerpen Tel. 03 /233 04 49

Op zond. 9.00 uur Hoogmis;Maandag t/m vrijdag: 18.30 uur H. Mis;
zaterdag 11.00 uur; door de week uitstelling van het Allerheiligste van
17.00 uur tot 18.15 uur;rozenhoedjeom 17.45 uur; op zond.17.00 uur
rozenhoedje voor het uitgesteld Sacrament

Biechtgelegenheid: Zaterdag van 16.00 tot 17.00 uur), anders op afspraak.

Gent: Sint-Amanduskapel, Kortrijksesteenweg 139, 9000 Gent
Tel. 03 /23304 49
Op zon- en feestdagen 11.30 uur Gezongen H. Mis.
Biechtgelegenheid: voor en na de H. Mis.
Namen: Saint-Aubain Kapel, Rue Delvaux 10, 5000 Namur. Tel. 02/ 512 (09 44
Zon- en feestdagen 10.30 uur Gezongen H. Mis (wijzigingen mogelijk).
Luik: H.Juliana Kapel, Rue Mathieu Laensberg 20 , Luik

Op zondag H.Mis 10.30 uur of 17.00 uur.
Inlichtingen bij de priorij Antwerpen Tel. 03/233 04 49

Carmel du Sacré-Coeur Tel. 065 /4579 22
16, rue des Wagnons, 7380 Quiévrain
Aalmoezenier: Eerw. Heer Bruno RAVILLY Tel. 065 /45 81 65

Op zond. 10.15 uur H. Mis.Door de week §.00 uur H. Mis, zat.7.40 uur.

Quiévrain:

LUXEMBURG: Inlichtingen voor de uren van de H. Missen bij (02) /512 09 44 of

(352) 46 21 19.

Eerbied voor het Leven

Uitgeverij Stichting St.Jozef. Nieuwkerk 2 5051 PN GOIRLE.
Voor dit boek, dat in nr.71 van ons Informatieblad is
aangekondigd en besproken, kunt u via de onderstaande
antwoordstrook intekenen.Prijs bij intekening: f1.18,- (20%
korting), na verschijnen van het boek: f1.22,50.

Hierlangs afknippen en inzenden
O~

1. Ik teken in voor ..... exempla(a)r(en) van het boek "Eerbied voor het Leven",
afl 18.-.

2. Ik wil de uitgave steunen met een bedrag van fl. .......

Het totale bedrag van fl. ...... heb ik gestort op de giro-/ bankrek. van de Stichting
St. Jozef, onder vermelding van " Eerbied voor het Leven".(de rekening-nummers
vindt u op de achterpagina van dit blad.)

NAAM:
ADRES:
POSTCODE:
LAND:

PLAATS:

vertaald had, verplaatst,. Ik ben hem
gaan opzoeken, maar hij lag in het zie-
kenhuis. Tk ben naar het ziekenhuis ge-
gaan, maar hij had het juist die morgen
verlaten en was naar de bergen vertrok-
ken om te herstellen. Kortom, ik ben
naar Hong Kong teruggekomen zonder
er in geslaagd te zijn hem te spreken.
Maarde nieuwsgierigheid bleef me drin-
gen. Ik heb soms gedacht: “Maar waar-
om heeft Johannes XXIII het niet be-
kend gemaakt?” Ik, die hem goed kende,
was er zeker van dat het geheim niet iets
gunstigs inhield. Johannes XXIII wilde
niethoren spreken over ongelukken, over
straffen. Tk denk dus dat het iets inhoudt
op het gebied van verbod, van straf, van
onheil.”

“Ik ben geinteresseerd geweest in
het geheim van Fatima bij een andere
gelegenheid, in 1985. Tk was in Fatima
voor de Mis van 13 mei, een ontroerende
ervaring: een miljoen personen waren
erbij tegenwoordig. Omdat ik toch in
Fatima was, ben ik zuster Lucia gaan
opzoeken. Ik heb een onderhoud van
een uur met haar gehad. 1k heb haar
gezegd: “Luister, ik wil het geheim niet
kennen. Watme intrigeertis waarom het
niet bekend is gemaakt. Kunt u het me
zeggen? En ook zou ik graag willen
weten of u de gelegenheid hebt gekre-
gen met de paus te spreken, toen hij hier
is gekomen.” “O ja, antwoordde zij me,
en lange tijd”. “En wat hebt u besloten?”
“Het niet bekend te maken.” “Waar-
om?”, vroeg ik haar, “Mag ik weten
waarom?”’ “Omdat het verkeerd uitge-
legd zou kunnen worden.”

“Daarom ben ik zo vrij een veron-
derstelling te uiten: het derde geheim
zou iets ernstigs kunnen aankondigen
wat de Kerk ging doen, natuurlijk zon-
der slechte bedoeling. Door verkeerde
uitleg, ongehoorzaamheid, of iets der-
gelijks zou de Kerk een behoorlijk moei-
lijk moment doormaken. Misschien zegt
het geheim dat de Kerk in de jaren zes-
tig, ondanks de beste bedoelingen van
de wereld, iets zou doen waarvan de
gevolgen zeer pijnlijk zouden zijn, met
eenenorme terugval vanreligieuze prak-
tijk. En dat vervolgens, na zwaar lijden,
het geloof zou terugkeren. Ja, dat zou de
inhoud vanhet geheim kunnen zijn. Maar
als datinderdaad zo is, dan is het geheim
reeds bekend, omdat de crisis van de
Kerk zich onder de ogen van ons allen
afspeelt. En de verstandigste geesten
hebben het sinds jaren opgemerkt.”

N.B.: In Le Figaro van 14 oktober
1991 kwam abbé René Laurentin, die op
deze verklaring van kardinaal Oddi com-
mentaar leverde, tot dezelfde conclusie.

Uit Fideliter nr. 85, jan./ febr. 1992.
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Het Kostbaar
Informatieblad

* Het tijdschrift van de hoop

De mensen werden gevangen
gehouden onder de duivel, en
dienden de duivels; doch zij Zijn
uit hun gevangenschap verlost.
Zij konden zich immers wel ver-
kopen, maar zich vrijkopen kon- B lo ed
den zij niet. De Verlosser kwam
en gaf de prijs; Hij vergoot zZijn
bloed, en kocht het aardrijk. Gij
vraagt wat Hij kocht? Ziet, wat
Hij gaf, en gij zult vinden wat Hij
kocht. De prijsis Christus’ bloed. INHOUD
Wat is zoveel waard? Wat anders
dan heel de wereld? Wat anders |De Verrijzenis van de Oekraiens Katholieke Kerk; deel 2

dan alle volkeren? Heel ondank- |(Maurice de Nessy: uit Mitteilungsblatt nr. 157, jan. 1992.

baar zijn zij voor die prijs, of zeer |{vert. Toon Bongers) 2
hoogmoedig, die zeggen dat die
prijs zo gering is, dat hij slechts
de bewoners van Afrika kocht, of
dat zijzelf zo groot Zijn, dat hij |priesterlijke Spiritualiteit - Vernieuwing van het Priesterschap.

voor hen alleen is besteed. Laten | (pater Niklaus Pfluger; uit Dives in Omnes, le kwartaal 1992.

zij zich derhalve niet verheffen, |vert. Toon Bongers) 8
noch overmoedig zijn. Voor allen
gaf Hij, zoveel Hij gaf.

Voor Christus onze Koning. Hoofdstukken 8 en 9.
(R. Mider) 5

Hoe Moeten Wij Tegenover de Paus Staan? - Prekencyclus van

pater Paul Natterer; Inleiding.

(uit.Mitteilungsblatt nr. 156, dec. 1991. vert. Toon Bongers) 10
Hij had bloed waarmee Hij ons
kon verlossen; en hiertoe heeft Kroniek van Nieuwkerk (18 mei t/mx 14 juni 1992)

Hij bloed aangenomen om het te |-W-) 12

kunnen vergieten ot onze ver- Het Derde geheim van Fatima.-Interview met kardinaal Silvio Oddi.

lossing. Het bloed van uw Heer | Fideliter nr. 85, jan /ffeb. 1992) 13
is, indien gij het wilt, gegeven

voor u; indien gij het niet wilt, is |Data/boeken / adressen Nederland 14

het niet gegeven voor u. .

Adressen Belgié en Luxemburg 15

utt: de Metten van het feest van het |1,y ancirook "Eerbied voor het Leven” 15
Kostbaar Bloed.
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Uitgeefster: Priesterbroederschap St. Pius X

Voor N EDERL A N D: Verantwoording: EH. R. de Merode, Nieuwkerk 2, 5051 PN Goirle.
Vooruw g iften: giro-rekening 39 90 790 van de Stichting St. Jozef, Nieuwkerk 2. 5051 PN Geirle of ABN-Amrobank
Nuenen. rekening 44 53 58 076 van de Stichting St. Jozef, Nieuwkerk 2, 5051 PN Goirle
Ter ondersteuning van het retraite-werk: ABN-Amrobank Goirle, rekening 48 12 70 434 van de Stichting St. Jozef,

Nieuwkerk 2, 5051 PN Goirle.
Het Informatieblad wordt U op aanvraag gratis toegezonden.Uw giften tot ondersteuning van ons werk zijn zeer welkom: z¢ vormen de

enige financiéle steun voor het apostolaat van de Priesterbroederschap St. Pius X. Gebruik daarvoor a.u.b. de hierby] ingesloten accept-
girokaart.

Voor B E L G1E: Verantwoording: E.H. Philippe Frangois, Christus Konmng Priorij, Eendrachtstraat 37-39, 1050 Brussel
Vooruw gi ften: Bankcheques aan V.W.Z. Belgische vrienden van de Priesterbroederschap H. Pius X, Eendrachtstiaat 37-39,
1050 Brussel of storten op bankrekening 210-0048228-71 Generale Bankmaatschappij in Biussel of op postcheque-
rekening 000-0984841-97.
Ter ondersteaning van hetr e t 1 a 1 t e-werk: ABN- Amrobank Antwerpen, rekening 639-2003983-27 van de Stichting St. Jozef,
Nieuwkerk 2, 5051 PN Goirle (Nederland)

Het Informatieblad wordt u op aanvraag toegezonden tegen een minunum-bijdrage van 500 Belg. Francs per jaar.




