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Overpeinzingen bij
een Lustrum

Het jaar 1984 is voor ons, gelovigen
van de katholieke Traditie die zich
innig verbonden voelen met de
Priesterbroederschap St. Pius X, zeer
gedenkwaardig. Immers, in dat jaar
werden de Eerwaarde Paters Roland
de Merode en Otto Natterer door Mgr
Lefebvre tot priester gewijd en
aangewezen voor de zielzorg in de
Nederlandse diaspora.

De twee jonge priesters moesten van
meet af aan de volle
verantwoordelijkheid dragen en
kwamen voor enorme moeilijkheden
te staan. Waar zouden ze zich
vestigen? Waar een kerk vinden voor
het H. Misoffer? Hoe zouden de
mensen reageren?

Vier gebouwen

Gelukkig waren er gelovigen die de
treurige toestand van de Kerk hadden
onderkend. Overtuigd dat de
Priesterbroederschap St. Pius X garant
stond voor de verkondiging en het
beleven van het ongeschonden geloof
van altijd, boden zij de helpende hand.
Door hun bemiddeling kon de mooie
door de parochie buiten gebruik
gestelde kerk van Gerwen bij Nuenen
worden gekocht. Een vroegere
bloemenwinkel aan het plein bij die
kerk werd gehuurd en diende als
pastorie.

Maar er was een groter gebouw nodig
waarin men retraites kon geven en
waar mensen konden samenkomen,
Pater de Merode ontmoette toevallig
een oud-studiegenoot, baron De
Jambline de Meux, eigenaar van een
vroeger klooster te Nieuwkerk,
gemeente Goirle, vlak bij de grens met
Belgié. Dat midden in de bossen
gelegen gebouw werd gehuurd en de
paters vestigden er hun priorij. De
“pastorie” te Gerwen moest worden
opgeheven, maar de kerk bleef
natuurlijk een centrum voor de
eredienst,

Ondertussen was er in de Bredestraat
in Maastricht een herenhuis door
vlijtige handen tot kapel omgebouwd.
Tenslotte werd er in Den Haag met

volhardende inspanning een boot tot
een waardig Huis voor Onze Heer
Jezus Christus omgetoverd.

De Liturgie

De paters stootten op de verwildering
van de liturgie, van het sacramentele
leven.

In de loop van de jaren, na Vaticanum
IT, hebben massa’s ouderen het begrip
en het gevoel voor de sacramenten
verloren, terwijl de jongeren dit nooit
hebben gekend... De jongeren weten
niet meer wat ingekeerdheid is,
eerbied, aanbidding van God in de
Eucharistie, dat onuitsprekelijk-groot
geheim. Heiligschennend worden er
over hee] de wereld shows opgevoerd
die naar de hemel om wraak roepen.

De eerste taak van de paters was dus,
de verdwaalden het juiste
oriéntatiepunt te wijzen, hun weer te
leren wat het H. Misoffer is, “op
mysterieuze wijze één met het
Kruisoffer ... sacramenteel op het
altaar tegenwoordig. Daarom offert de
priester Christus’ Lichaam en Bloed
niet aan de Vader op in naam van
Christus of door Hem gemachtigd,
maar in zijn Persoon, als zijn
instrument ... in en door zijn kracht.
Daarom vooral is de priester wel “een
andere Christus” genoemd” (Prof.
J.PM. v.d. Ploeg in Kath. Maandblad
van mei '89).

De helaas kleine groep die het
bewustzijn van dat grote geheim niet
was kwijtgeraakt, heeft het contact
met God en de bovennatuurlijke
werkelijkheid in het H. Misoffer weer
teruggevonden door de priesters van
de Priesterbroederschap. O, hoe
dankbaar zijn deze gelovigen voor de
niet uit te drukken kostbare gave die
ze sinds vijf jaar weer van hun
priesters ontvangen! Hoe blij komen
ze regelmatig zeer eerbiedig en
ingetogen samen om zich met de
offerende priester te verenigen. Hoe
betreuren ze dat hun geloofsgenoten,
zelfs naaste familieleden, volkomen
vreemd blijven aan dat goddelijk
mysterie.

Het geloof

Er is niet alleen de ontaarding van het
sacramentele leven. De basis waarop
de sacramenten berusten, het geloof, is
geschokt. Geen wonder dat de strijd
van Mgr. Lefebvre en de
Priesterbroederschap St. Pius X niet
alleen om de sacramenten (voorop het
H. Misoffer) gaat, maar ook en vooral
om het geloof zelf! Daarom wordt,
door het weer toelaten van de H, Mis
van altijd (uit opportunisme?) de diepe
kloof tussen het Rome van nu en de
Kerk van de Traditie niet gedempt.
Wij moeten goed onthouden: De strijd
gaat om het zijn of niet-zijn van het
katholieke geloof van de Traditie.

In zijn vermaard Manifest van 21-11-
1974 haalt Mgr. Lefebvre de H.
Paulus aan: “Maar al zouden wij zelf
of een engel uit de hemel u een ander
Evangelie verkondigen dan wij u
verkondigd hebben, hij zij
vervloekt”(Gal. 1.8). Wij mogen u niet
verhelen dat sommigen onder ons door
dat vlammend woord van de grote
Apostel, zo helemaal van toepassing
op de situatie in de Kerk van nu,
gegrepen werden en plotseling wisten,
welke weg zij moesten kiezen.

Niet het toegeven op het een of ander
deelterrein kan de kloof dempen. Een
totale ommekeer van de top van de
Kerk is noodzakelijk. In afwachting
daarvan hebben onze geestelijke
leiders tot taak de gelovigen te
bevestigen in, of terug te brengen tot
het geloof van altijd.

Anders dan de protestant had de
doorsnee-katholiek een
autoriteitsgeloof, passief en bijna
onwetend, blind steunend op zijn
gezagdragers. Met die passivitiet moet
het voorgoed afgelopen zijn, want de
passieve katholiek wordt door
modernistisch ongeloof verzwolgen.
Om zijn geloof innig te kunnen
beminnen en krachtig te kunnen
verdedigen moet hij de fundamenten
ervan goed kennen. Hij moet
voldoende inzicht hebben om zich niet
door drogredenen te laten
manipuleren.
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UITNODIGING

Eerste Lustrumviering van de
Priesterbroederschap St. Pius X in

Nederland

Grote Reilinie van de R.K. Traditie te
Nieuwkerk op zondag 24 september 1989

DAGINDELING

11.30 uur: Plechtige Hoogmis

13.15 uur: Middageten

14.30 wuur: Vrije tijd

15.30 uur: Videofilm
(vervolg van "Ecéne,

Daarna Vespers en Lof

Afscheid:

JETEAE N 1 11

(grote kapel)

(ter plaatse aangeboden)

"De uitstraling van Ecdne"
priesters voor morgen")

N.B.: Bij voldoende belangstelling wordt er een bus gehuurd
voor die dag vanuit Den Haag / Rotterdam.

Dat is de diepe grond waarom de
paters te Nieuwkerk bij Goirle een
retraitehuis geopend hebben. Daar is
gelegenheid om zich geestelijk op te
frissen, over moeilijkheden te spreken
en voor zijn gebeds- en geloofsleven
nieuwe impulsen te ontvangen.

De modemnistische Kerk legt de
nadruk op vrede, welvaart en
internationale verbroedering:
humanistische slogans die, om
werkelijkheid te worden, méér vragen
dan mooie woorden. Maar de op de
wereld georiénteerde massa, die het
geloof kwijt is, heeft er wel oren naar.
In die schijnschone voorspiegelingen
kan ze zich zonder de soms zware
persoonlijke, uit een echt geloof
voortvloeiende verplichtingen heerlijk
vermeien. Maar de echte priester zoekt
niet de massa-suggestie en mag niet
tevreden zijn met schijngeloof. Hij

zoekt persoonlijk contact met de
ander, bezorgd om de zaligheid van de
individuele mens. Daarbij predikt hij
het woord van Onze Heer: “Zoek eerst
het Rijk Gods en de rest zal U
toegeworpen worden”. Daarom zijn de
priesters van de Priesterbroederschap
St Pius X heel veel, vaak in moeilijke
omstandigheden, op pad naar zieke en
stervende gelovigen.

Dank

Op de eerste plaats komt onze dank
voor dit alles toe aan God, die ons zijn
goede, trouwe priesters van de
Priesterbroederschap St Pius X
gezonden heeft, onbevreesde
verkondigers van het ongeschonden
katholieke geloof. Op de tweede plaats
zijn wij onze twee paters zeer

erkentelijk voor de zorg voor ieder
van ons, erkentelijk voor de grote
eerbied waarmee zij het H. Misoffer
opdragen, “het juweel van Gods
barmhartigheid” (Mgr. Lefebvre). Wij
hebben grote waardering voor hun
onvermoeide inzet voor allen die
geestelijk of lichamelijk lijden. Van
onze kant beloven wij onwrikbare
trouw aan de ene, heilige, katholieke
en apostolische Kerk. Wij zullen onze
priesters steeds naar vermogen
stoffelijk steunen. Bij ons dagelijks
rozenhoedje smeken wij de goede God
de priesters van de Broederschap St.
Pius X te zegenen in hun kostbaar
apostolaat, opdat het zo diep gevallen,
eens katholiek Nederland de weg naar
Onze Heer Jezus Christus terugvindt.

Enige vrienden van de
Priesterbroederschap St. Pius X
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Het i1s inmiddels al weer
vijf jaar geleden ...

... dat de Priesterbroederschap St. Pius
X een priorij in Nederland vestigde.
Deze uiterst belangrijke gebeurtenis, die
door een kleine groep traditiegetrouwe
katholieken reeds enkele jaren met groot
verlangen tegemoet werd gezien, is
intussen uitgegroeid tot een onmisbaar
instituut voor het behoud van het tradi-
tionele katholieke geloof in Nederland.
Ondanks alle tegenwerking en alle mis-
kenning van de bewonderenswaardige
initiatieven van de Priesterbroeder-
schap, werden achtereenvolgens in
Gerwen, Maastricht, Den Haag en
Nieuwkerk nieuwe centra van onver-
valst katholiek leven gesticht.

Met onverwoestbaar optimisme en
onwankelbare apostolische ijver heb-
ben onze paters R. de Merode en O.
Natterer de voortdurend op hen afstor-
mende organisatorische en financiéle
problemen tot een oplossing gebracht.
Het was onmenselijk zwaar!

Immers, het groepje trouwe katholieken
dat naar vermogen het werk onder-
steunde en daadwerkelijk bijdroeg in de
hoge kosten was en is nog steeds veel te
klein. Er wordt eigenlijk te veel van hen
gevraagd. Er is bijna altijd te weinig tijd
voor uitgebreid overleg.

Om het tot nu toe bereikte tot stand te
brengen, moest meestal op korte termijn
beslist en in groot Godsvertrouwen
doorgezet worden. Met name het onver-
schrokken doorzettingsvermogen van
Pater de Merode kon dan wel eens als
lichtelijk onbezonnen en wereldvreemd
overkomen. Wijhebben Pater de Merode
eens horen verzuchten: “Als je hier in
Nederland een kilo van de grond wil
tillen lijkt die opeens een ton te wegen!”
Niet alleen worden onze paters dage-
lijks met allerlei praktische problemen
overstelpt. Het herstel van het zwaar
geschonden geestelijk leven in Neder-
land is niet minder zwaar. Er is haast
geen beweging in te krijgen. Ook hier is
het groepje echt actieven te klein.
Gaarne willen wij een bijzonder beroep
doen op die lezers van het Informatie-
blad, die tot nu toe te veel aan de kant
zijn blijven staan. Laat niet toe dat onze
priesters al te veel werkkracht en tijd
moeten verdoen aan met name allerlei
financiéle problemen. Laat de oplossing
niet uitsluitend over aan de weinigen die
reeds zoveel doen.

retraitehuis
Nieuwkerk

Ruim 500 abonnees van het Informatie-
blad moeten toch, als zij het werkelijk
willen, met een flinke jubileumgave
f 50.000,— op tafel kunnen brengen.
Daarmee zijn de problemen niet voor
altijd opgelost, maar hopelijk hebben
velendan tevens geleerd, weer geregeld
een echte bijdrage te leveren voor het
behoud van het kostbaarste wat wij hier
op aarde hebben.

Verder is het 0ok onze taak steeds meer
goedwillende katholieken in Nederland
totactieve deelname aan het werk van de
Priesterbroederschap te bewegen, en te
bidden voor eigen priester- en klooster-
roepingen.

Intussen is het goed om met dankbaar-
heid op de tot nu toe bereikte resultaten
terug te zien. Er is alle reden om met

grote vreugde God te danken, feest te
vieren en onze goede paters van harte
dank te zeggen voor hun totale inzet
voor ons aller zieleheil.
Laat de feestelijke bijeenkomst op 24
september te Nieuwkerk een daverende
demonstratie worden van onze dank-
baarheid voor en onze steun aan het
werk van de Priesterbroederschap.
Geve de goede God dat wij daarmee
tevens onze offerbereidheid versterken
en elkaar bevestigen in het geloof.
Pater de Merode en Pater Natterer, wij
danken U en samen met U gaan wij vol
vertrouwen het volgende lustrum tege-
moet.

Dr.Ir. W.A.P. Bakermans

HMM. Bakermans-Prick

WAGENINGEN
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Brieven

over het geloof

Het gebeurt niet vaak, beter gezegd,
bijna nooit, dat een pastoor heel zijn
leven niet van post verandert, Dat dit
wel het gevalis bij Pére Emmanuel, de
schrijver van de “Brieven over het
geloof aan een moeder”, doet reeds
vermoeden dat we met een uitzonder-
lijke persoonlijkheid te maken heb-
ben. Pére Emmanuel, met burgerlijke
naam Louis André, werd in 1826 in
het Franse dorp Bagneux-la-Fosse
(diocees Troyes) geboren. In de bis-
schopsstad ging hij naar het seminarie.
Na zijn priesterwijding in 1849 werd
hij benoemd tot pastoor van Mesnil-
Saint-Loup, een dorpje van 350 zielen.
Hij zou daar blijven tot aan zijn dood
in 1903. Niet tevreden met een opper-
vlakkige godsdienstigheid van zijn
parochianen, deelde hij hen op zeer
diepgaande en omvattende wijze het
goddelijk leven mede.

Volgens zijn eigen zeggen heeft hij de
genade tot bekering van zijn paro-
chianen van God ontvangen door de
H. Maagd. Kenmerkend voor zijn
priesterlijk leven was het gebed:
“Onze-Lieve-Vrouw-van-de-heilige-
Hoop, bekeer ons!” Deze titel van de
H. Maagd vinden we bij hem regel-
matig terug: van Paus Pius XI ontving
hij persoonlijk het privilege, zijn
nieuwe parochiekerk deze titel te
geven; ook het tijdschrift van de door
hem gestichte broederschap vangebed
draagt deze naam; bovendien heeft
hij op het terrein van zijn parochie
twee benedictijnse kloosters gesticht
(de monniken en monialen kwamen
uit de eigen parochie!): hijzelf werd
abt van hetklooster van O.-L.-Vrouw-
van-de-heilige-Hoop.

Zijngeschriften getuigen van een diepe
geest van geloof, die hij aan zijn paro-
chianen overbracht. Zo maakte hij,
door zijn heerlijk onderwijs, door zijn
gebed, door de liturgie en door zijn
vertrouwen op de H. Maagd van zijn

parochie een bolwerk van diepgaand
en vastberaden geloof.

Inhet vermelde tijdschrift publiceerde
Pére Emmanuel verschillende reek-
sen van artikelen, die vooral gingen
over het wezen van het geloof en van
degenade. Deze uiteenzettingen tonen
heel duidelijk het kwaad aan van
verkeerde of ‘moderne’ opvattingen
en houdingen omtrent geloof en gods-

Inleiding

In onze eeuw! is er veel gesproken
over onderwijs, over openbaar onder-
wijs en zelfs over een leerplicht.

Maar er is een fundamenteel punt
waar, meestal, de aandacht nauwelijks
naar uitgegaan is: men heeft zich niet op
de eerste plaats afgevraagd, wie men
moest onderrichten.

Toch was dat een belangrijke vraag,
want in het algemeen zijn de personen
die onderwezen moeten worden, ge-
doopte mensen,

Gedoopte personen! Wat wil dat
zeggen? Dat betekent dat een gedoopt
kind bij zijn doopsel van God genaden
gekregen heeft, die de condities van zijn
geest sterk veranderd hebben. Wanneer
men die zo veranderde geest wil aan-
spreken, moet men bijgevolg heel veel
rekening daarmee houden.

We zullen het uitleggen. Omdat God
door het doopsel in de ziel van het kind
de habitus® van het geloof heeft inge-
stort, volgt daaruit absoluut zeker dat
die ziel heel sterk tot de waarheden van
het geloof geneigd is, en er dringend
behoefte aan heeft om ze op te nemen,
zich eigen te maken, er zich mee te
voeden en, wat het geloof betreft, overte
gaan van de gesteltenis op de heoe-

fening.

aan een moeder

dienst. In de hieronder en in de vol-
gende nummers gepubliceerde “brie-
ven” past de auteur zijn gedachten toe
op het terrein van de opvoeding. Met
grote winst zal iedere lezer deze heer-
lijke regels doornemen, toch vooral
degene die de mooie, maar evengoed
moeilijke taak van God heeft ontvan-
gen, het eigen kind of de eigen kind-
eren op te voeden in het geloof.

Wij spraken van een dringende be-
hoefte. Die is gemakkelijk vast te stel-
len. Wanneer een christelijke moeder op
een christelijke wijze methaar kind over
de goede God spreekt, het kind de
geloofswaarheden voorhoudt en over
Jezus vertelt, dan zal ze haar dierbaar
kind vast en zeker horen zeggen: “Nog
meer, mam!”

Indien dat zo is, en het is zonder
twijfel zo, dan stellen wij: bij het onder-
wijs moeten we de kinderen in eerste
instantie het geloof leren om zo in te
gaan op de meest dringende behoefte
van hun geest; we moeten hen de waar-
heid meedelen, het enige voedsel, waar
ze naar hongeren, hetenige datop hen is
afgestemd en dat voor hen noodzakelijk
is..

Dit moet de onveranderlijke regel
van het onderwijs zijn, in het gezin of op
de scholen, hoe groot of van welk niveau
deze ook mogen zijn. De christen is
altijd christen, de gedoopte mens blijft
altijd een gedoopte. En het kind van God
verlangt er altijd naar, zijn Vader te
kennen, die in de hemel is.

Wanneer u hetkind op de eerste plaats
het voedsel geeft dat het van u vraagt,
dan zult u zijn geest, al ontluikt die pas,
vervuld zien van heerlijke vreugde en
spoedig daarna zien hoe zijn geest zich
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ontwikkelt en ontplooit. Want leeft de
aardse mens van brood, de geestelijke
en christelijke mens leeft van waarheid.

Maar wanneer u zich niet erg bekom-
mert om de verschillende behoeften van
hetkind en u het alleen maar kille lijsten
van vakwoorden bijbrengt, of de bepa-
lingen van de spraakleer die het pas tien
Jjaar later of misschien nooit zal begrij-
pen,dan zal onvermijdelijk het volgende
gebeuren: in zijn verwachting bedro-
gen, in zijn meest gerechtvaardigde en
meest heilige verlangens teleurgesteid,
zal de geest van het kind afstompen en
wegkwijnen; en doordat de geest is
aangetast door een soort tering, zullen
de heren inspecteurs van de basisscholen
wel moeten constateren dat het verstan-
delijk niveau voortdurend daalt.

Helaas, zo ligt het feit. Lezen en
schrijven, dat kan er nog wel mee door.
Maar men kan zich niet realiseren wat
men schrijft, noch beoordelen wat men
leest. Een echt gebrek op intellectueel
gebied.

O christenmoeder, u wilt uw innig
geliefde kinderen voor zo'n ongeluk
behoeden? Pak dan aan. Wij zullen u
helpen.

Wij zeggen u allereerst dat er drie
manieren of methodes zijn van gods-
dienstonderwijs. De eerste wendt zich
vanuw eigen geheugen tot het geheugen
van uw kind; de tweede gaat van uw
geest naar zijn geest; de derde tenslotte
gaat rechtstreeks van uw geloof naar
zijn geloof.

Volgens de eerste en de tweede
methode wordt er in heel veel scholen
gewerkt. De derde is tegenwoordig het
bijna exclusieve voorrecht en de grote
eer van de christelijke moeders.

De eerste methode, die we de
geheugenmethode noemen, is gemak-
kelijk. Tegenwoordig moetalles gemak-
kelijk zijn. Maar het is de methode die
(we willen niet oneerbiedig zijn) nood-
zakelijk is voor de dressuur van dieren:
er bestaan verstandige dieren. Wanneer
we die methode op de christen toepas-
sen, doen we zijn verstand groot on-
recht. Voor de christen is het verstand
het belangrijke punt van de ziel. Het is
het bolwerk van de vesting. Daar moet
de waarheid heersen; nu door het geloof,
in de hemel door de aanschouwing van
God.

We moeten ons dus richten op het
verstand van het kind. Indien u zich
alleen maar tot zijn geheugenricht, indien
u het kind zijn katechismus laat leren
zoals zijn spraakleer, indien u het zijn
gewijde geschiedenis laat opzeggen
zoals zijn aardrijkskunde, dan hebt u
alleen maar geconstateerd of zijn ge-
heugen nauwkeurigheeft onthouden, wat
in zijn boek geschreven staat. Maar dan

hebt u zijn verstand het grootste onrecht
aangedaan. Omdat zijn verstand niet het
onontbeerlijke voedsel en de noodzake-
lijke stimulans heeft gekregen, zal het
onvermijdelijk van ondervoeding ineen-
zakken.

De tweede methode is veel effec-
tiever dan de vorige. Die gaat tenminste
van geest tot geest. Een persoon die iets
weet, wendt zich tot het kind om het in
zijn wetenschap te laten delen. Deze
tweede methode dwingthetkind om zijn
verstand te gebruiken. Het kind raakt
daardoor gewend aan het redeneren, het
leert de kracht van een bewijsvoering
begrijpen. Toch, met dat alles, kan die
methode alleen maar geleerden kwe-
ken; ze voldoet niet aan alle behoeften

lijke capaciteiten en aan die van uw
kind, hebt u een methode nodig, die
krachtigeris, die meer betrouwbaarisen
meer aangepast aan het door u beoogde
doel. Het moet de methode zijn die,
zoals we gezegd hebben, recht van uw
geloof naar het geloof van uw kind gaat.
Zijn geest van gedoopt mens vraagt om
iets watalle boeken van de wereld samen
hem niet kunnen geven. De letter doodt,
zegtde H. Paulus in zijn taal vol godde-
lijke kracht. Die dierbare ziel, die ge-
doopt is, moet men doen horen wat
dezelfde H. Paulus verbum fidei noemt,
het woord van het geloof, Dat is, toege-
geven,eenebreeuwse zegswijze; maar
het betekent vertaald zoveel als: het
gesproken geloof. Het gesproken ge-

Een oude foto van de pastorie van Mesnil-Saint-Loup, daarachter resten van de vroegere
kerk (sacristie en priesterkoor) en op de achtergrond de door Pére Emmanuel gestichte
kerk.

indien u er niet aan werkt om het geloof
van zijn Doopsel te doen opleven, dan
zullen de door Doopsel, Vormsel en
Eucharistie aan de ziel toevertrouwde
genadeschatten langzamerhand uitgeput
raken. En op zekere dag zal de door u
onderwezen mens ophouden te geloven.
Wordt er niet gezegd dat heel wat men-
sen door de studie, zelfs die van de
theologie, hun geloof verloren hebben?
Ook al kan deze tweede methode geleer-
denvoortbrengen, ze blijft onvoldoende,
omdat ze geen gelovigen voortbrengt.
Doet de eerste methode onrecht aan het
verstand, de tweede doet onrecht aan het
geloof.

O christenmoeder, zonder het geheu-
gen te verwaarlozen, zonder ook maar
enigszins tekort te doen aan uw geeste-

loof! Ja, christenmoeder, datis de geeste-
lijke melk, waar uw kind u om vraagt.
Geef ze hem. Wees moeder! Neem van
ons aan dat u uw kind niet mag laten
voeden door anderen! Het kind vraagt
allereerst om het woord, niet om het
boek. Het bock komt wel te zijner tijd.
Als u gelooft, o moeder, vertel dan uw
geloof aan uw kind! Het is gedoopt om
naar u te luisteren. Het zal naar u luiste-
ren, het zal geloven door de genade van
zijn doopsel, en zijn ziel zal zeggen: Tk
heb mijn brood, ik leef.

' De auteur schreef deze brieven in de
vorige eeuw.
el

*  Het Latijnse woord habitus betekent
in de filosofie en theologie: een blijvende

gesteltenis.
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Eerste brief

De natuur van het
geloof

U hebt heel aandachtig een soort
nawoord na onze katechismus' gelezen,
en u verzoekt me om een schriftelijk
antwoord op uw vraag, wat het woord
geloof nu precies betekent.

De vraag is kort, het antwoord lang.
Ik zal er u een, twee, drie brieven over
schrijven, misschien nog meer. Ik steek
terstond van wal.

Uhebtkinderen, mevrouw. God heeft
ze u gegeven als wezens die van u hou-
den en waarvan u houdt. En voor hen
vraagt umij: het geloof, wat is dat? Juist
zij maken het mij gemakkelijk u te zeg-
gen wat geloven is. Mevrouw, u moet
het volgende bedenken: u kent uw kind-
eren en weet dat het uw kinderen zijn.
Maar zij bevinden zich tegenover u niet
in precies dezelfde situatie. Want al
kennen ze u, u moet toegeven dat ze
hebben moeten geloven dat u hun moe-
der bent. Ze hebben het moeten geloven,
zeg ik, omdat ze het niet met eigen ogen
hebben kunnen vaststellen. U hebt het
hen gezegd en ze hebben u op uw woord
geloofd. Dat woord hebben ze in volle-
dig, ja zelfs blind vertrouwen aangeno-
men, want indien een ander dan u hen de
weldaden had bewezen die ze aan u te
danken hebben, indien een ander hen
genegenheid had toegedragen, dan zou-
den ze, door een heel natuurlijke impuls
gedreven, die ander ‘mama’ hebben
genoemd.

Daaraan ziet u, hoe natuurlijk het
voor een mens is omte geloven, immers,

Pére Emmanuel (rechts)
ingesprek met een vriend.

hij moet eerst al in zijn
vader en moeder geloven.
Nooit kan een mens op
datpunttastbare zekerheid
verkrijgen; hij moet gelo-
ven. Het is de natuurlijke
orde, en hij gelooft. Om
deze prijs noemt hij zijn
vader zijn vader en zijn
moeder zijn moeder.

Het eerste kennen van
de mens is een kennen dat
niet op bewijzen steunt,
. maar met volle, totale

) . zekerheid wordtaangeno-

men op het woord van
vaderenmoeder. Hetkind
zal lang in die situatie le-
ven, in een volledige zekerheid, onder
het gezag van hen die hetkind het leven
hebben geschonken. “Het is de
natuurlijke orde”, zegt de H. Augustinus,
“dat het gezag vooraf gaat aan de rede™.
En op een andere plaats: “Het gezag
roept het geloof op, en bereidt de mens
op het gebruik van de rede voor™.
Wanneer later de oordeelskracht van het
kind gevormd is, kan het erop steunen.
Maar v6or die tijd kan de mens niet
anders dan geloven. Dat is een voor hem
noodzakelijk goed, door God in zijn
vaderlijke zorg voor hem bereid en door
de mens zonder moeite aangenomen.
Laten we nog eens luisteren naar de H.
Augustinus. “Geloven in het gezag”,
zegthij, “is iets anders dan geloven inde
rede. In het gezag geloven betekent een
groot voordeel, en wel zonder enige
moeite™.

Zo ziet u, mevrouw, hoe het kind
onder de hoede van zijn ouders leeft. Het
kind gelooft wat zijn ouders weten. Het
gelooft zonder bewijs datgene, waarvan
zijn ouders het bewijs en de zekerheid
hebben. Dat is de natuurlijke orde, zegt
de H. Augustinus. Door die orde be-
schermd voelthetkind zich wel, enis het
inderdaad goed geborgen. Ik zouer unu
op kunnen wijzen, mevrouw, dat even-
als het kind beschermd wordt door zijn
aardse vaderenmoeder, de christen onder
de hoede is van zijn hemelse Vader. Hij
gelooft in het woord van God als in het
woord van zijn vader. Hij gelooft in God
zoals hij gelooftin zijn vader. En zo kunt
u vanzelf, zonder moeite, begrijpen wat
geloof is.

Mevrouw, nu ben ik, waar ik naartoe
wilde. U praat met uw kind, het luistert
en gelooft; dat is het menselijk geloof,

dat gehoor geeft aan het menselijk,
natuurlijk gezag dat God u over uw kind
gegeven heeft.

En evenals de aardse vader gezag
heeftom zijn kind te onderrichten en van
dat kind leerzaamheid te eisen, d.w.z.
het geloof, zo heeft ook God, de Vader
der geesten, zoals St. Paulus zegt, gezag
om tot de zielen te spreken en van hen te
eisen dat ze geloven.

De vader weet veel wat het kind niet
weet en wat het kind moet geloven. God
weet ook veel wat de mens niet weet en
wat hij op Gods woord moet geloven,
wanneer God de mens de eer bewijst om
tot hem te spreken.

U ziet de overeenkomst. Die is tref-
fend. En toch dient er een groot verschil
vermeld te worden, dat u zonder moeite
zult inzien. U spreekt tot uw kind. Het
gelooft u, dat is natuurlijk. Het kind
vindt in zijn eigen natuur alles wat het
nodig heeft om te geloven. Het geloof
dat uw woord van hem vergt, verheft
hem niet boven zijn natuur. Maar wan-
neer God, de Vader der geesten, tot zijn
schepsel spreekt, vindt de mens in zich-
zelf niet het vermogen om een onder-
richting aan te nemen, die hem even ver
te boven gaat en overstijgt als de hele
afstand van God tot de mens. Wanthet is
de bedoeling van God de mens boven
zichzelf te verheffen, en hem deelgenoot
te maken niet alleen van een gewone
natuurlijke waarheid, maar van een
goddelijke waarheid, die dus boven de
menselijke natuur verheven, of met
andere woorden: die bovennatuurlijk is.
Wanneer God op zijn woord geloofd wil
worden, is het absoluut noodzakelijk dat
Hij het natuurlijke vermogen van de
mens om te geloven, tot Zich, d.w.z. op
bovennatuurlijke wijze, moet opheffen.
Wanneer God de mens die weldaad
schenkt, zeggen wij dat Hij hem de
genade van het geloof heeft gegeven.
Nu begrijpt u, waarom er bij het begin
van de katechismus wordt gezegd dat
het geloot een gave van God is.

Credo.

' Pére Emmanuel doelt hier op zijn
Catéchisme de la Famille chrétienne, een
katechismus die vooral gericht is op het
geloofsgesprek en godsdienstonderwijs bin-
nen het gezin.

* ”Naturae ordo se habet, ut cum aliquid
discimus, rationem praecedat auctoritas”™ (De
morib. Eccl., boek |, hoofdst. 2).

¥ ”Auctoritas fidem flagitat, et rationi
praeparat hominem” (De vera religione,
hoofdst. 24, 45).

4 “Aliud est cum auctoritati credimus,
aliud cum rationi. Auctoritati credere, mag-
num compendium est, et nullus labor™ (De
guantit. animae, hoofdst. 7).

(wordt vervolgd)
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De

drie-
voudige
beschutting

Preek van Z. E. Mgr. Bernard
Fellay n.a.v. de priesterwijding van
1 juli 1989 te Zaitzkofen in het
groot-seminarie Herz-Jesu

Mgr. Tissier de Mallerais en 40

priesters legden de handen op in

tegenwoordigheid van ongeveer
4.000 gelovigen.

Mijn beste gelovigen!

Vandaag, op de dag dat onze heilige
Moeder de Kerk met het feest van het
kostbaar Bloed de losprijs van ons heil
gedenkt, en waarin wij het meest
expressieve teken van het geslachte
Offerlam vereren, zullen wij vijf
kandidaten tot priester wijden.

Staat u mij op de eerste plaats toe de
weerklank te zijn van de verklaring die
Megr. Tissier de Mallerais twee dagen
geleden bij de wijdingen in Econe heeft
afgegeven en die ook met mijn doel
overeenkomt, opdat de zaken duidelijk
worden uitgesproken, in weerwil van
alle mogelijke verklaringen die van de
kant van de pers en ook van de kant van
zekere autoriteiten komen, die eerder als
metkerkelijke gewaden bekleden vijan-
den van de Kerk moeten worden geken-
merkt. - Staat u mij dus toe deze kleine
verklaring af te geven.

Ik zal deze wijdingskandidaten tot
priester wijden voor de ene, door God,
door Jezus Christus, onze Heiland, ge-
stichte Kerk, en in deze door Hem ge-
stichte Kerk. Tk zal hen wijden in de
enige heilbrengende Kerk, in de Kerk
waarbuiten niemand gered kan worden,
In één woord, zoals we in het Credo, in
de geloofsbelijdenis zeggen: in de ene,
heilige, katholieke, apostolische en
Roomse Kerk. Dat is de enige die ik ken
en die ik lief heb. Geen andere wil ik
kennen, geen andere wil ik liefhebben.

foto: Mgr. Bernard Fellay
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Mijn beste wijdingskandidaten! Ik
wil u tot priester wijden opdat u de
kostbaarste handeling, hetoffer vanJezus
op de Calvarieberg, vernieuwt. Opdat u
per ipsum, door Hem en met Hem en in
Hem, God de almachtige Vader in de
eenheid van de H. Geest, dus de H.
Drievuldigheid, als vertegenwoordiger
van het gelovige volk, alle eer en heer-
lijkheid bewijst. Ik wijd u, opdat u het
kostbaar Bloed van Jezus Christus op-
offert voor de katholieke zielen, opdat u
deze katholicke zielen rein wast van alle
smetten van de zonde, opdat u door dit
kostbare Bloed de zielen voedt, opdat u
uit deze zielen waardige, heilige kinde-
ren Gods maakt. Ik wijd u opdat u naar
andere zielen gaat, tot de verloren scha-
pen die misschien zoeken, misschien
ook niet zoeken. Ik wijd u, opdat u in de
voetsporen van de Goede Herder naar
deze zielen gaat en misschien zelfs uw
bloed voor de zielen geeft, opdat ook zij
de goede God erkennen en zich tot Hem
bekennen.

Nu echter wil ik u waarschuwen,
ernstig waarschuwen, en wel met een
woord van de H. Paulus: Depositum
custodite! - Bewaarthetutoevertrouwde
goed! Met het woord depositum bedoel
ik hier uw priesterschap, dat u vandaag
door handoplegging van de bisschop
ontvangt. Houdt u het heilig. Bewaart u
uw priesterschap precies zoals de Kerk
van u eist dat u de H. Hostie bewaart. De
H. Kerk verlangt, zoals u weet, dat de H.
Hostie ineen gouden vat wordt bewaard,
in een ciborie. Maar dat is nog niet
genoeg. De ciborie wordt in het taber-
nakel opgesloten. En het tabernakel
tenslotte, wordt door de dikke muren
van de kerk beschermd en bewaard.
Evenzo moet u ervoor zorgen, dat u ook
uw priesterschap door een drievoudige
bescherming behoedt en bewaart!

De liefde

Het goud wordt door de H. Kerk vaak
als symbool van de liefde gezien, en dat
is de eerste bescherming van uw priester-
schap: deliefde, allereerst de goddelijke
liefde. Het wezen van het priesterschap
bestaat uit bemiddeling. De bemidde-
laar staat tussen twee partijen in. En,
aldus de H. Thomas van Aquino, de
bemiddeling werkt pas optimaal wan-
neer de bemiddelaar met deze beide
uitersten op de innigste manier is ver-
bonden, als hij er één mee is. En de

sterkste en beste vereniging die wij
kennen is de liefde.

De priester is dus een brug. De brug
echter steunt niet op zichzelf. Zij moet
op beide pijlers, op beide zijden rusten.
En deze beide pijlers zijn de liefde tot
God en de liefde tot de naaste. Deze
beide pijlers zullen uw priesterschap
dragen. Ten eerste de goddelijke liefde.
Wij zien Jezus in het hogepriesterlijke
gebed tot de Vader spreken. Hij spreekt
over iedere ziel die in staat van genade
is, maar op de eerste plaats spreekt Hij
over de apostelen: “Tk heb aan hen uw
naam bekend gemaakt, en zal dit blijven
doen, opdat de liefde, waarmee Gij Mij
hebt bemind, in hen moge zijn, en Ik in
hen” (Joh. 17, 26). God de Vader, die u
met Jezus, zijn geliefde Zoon verenigd
ziet, zal u juist de liefde bewijzen, die
Hijj zijn enige Zoon in de eenheid van de
allerheiligste Drievuldigheid voorbe-
houdt. Hij zendt u de H. Geest en deze
overtuigt de apostelen: ja, wij zijn kin-
deren van God. De H. Geest wekt in hen
de roep, die niets anders is dan de liefde
van de Zoon, Jezus Christus, voor de
Vader - “Abba, Vader!”

Weestuvandeze liefde bezield, weest
u van deze zorg bezield, de zorg van
God. Dan zal u ook de naastenliefde in
haar werkelijke gedaante verschijnen,
namelijk op de manier waarop ze deze
liefde totde Vader verbreedt tot de liefde
tot de andere zielen, die daardoor ook
met Jezus worden verbonden. De
naastenliefde is niets anders dan datmen
de naaste lief heeft, opdat Jezus in hem
zij, opdat God in hem zij.

En deze liefde zult u voeden, wan-
neer u het hoogste bewijs van de liefde
zultbrengen. Er is geen groter liefde dan
zijn leven te geven voor degenen die
men lief heeft. Dat is het offer, vooral
het Kruisoffer, de H. Mis, die u zult
opdragen, maar ook de voortzetting van
dit Offer in uw leven, de totale overgave
aan de wil van God, aan de liefde van
God.

Het geloof

Erisnogeentweede bescherming die
de ciborie der liefde heerlijk beschut, en
dat is het geloof. De priester is de man
Gods, de priester moet de mensen over
God spreken, de mensen tot God terug
voeren: door het geloof. Daartoe is de
priester bestemd, en dat eist, dat het land
van de priester nu reeds de hemel is.
Conversatio nostra in coelis est - onze

levenswandel is in de hemel. Zo zult u
deze zielen ook het geloof moeten
brengen. Fides ex auditu - het geloof
komt uit het luisteren, dus door het luis-
teren naar preken. Hoe zou u het geloof
kunnen doorgeven, wanneer u niet eerst
zelf door dit geloof vervuld zou zijn? U
behoort niet meer tot de wereld. U bent
weliswaar feitelijk nog in de wereld,
maar als vertegenwoordiger van God.

Het gebed

Er is echter nog een derde bescher-
ming, een muur, die noodzakelijker is
dan ooit, en dat is de bescherming van
het gebed. Helaas moeten wij vaststel-
len, dat de moderne techniek en de archi-
tectuur het mogelijk gemaakt heeft, dat
dekerkmuren tegenwoordig veel dunner
zijn dan vroeger. En helaas is bij menig
priester en bij menig kloosterling de
gebedsgeest in gelijke mate of nog erger
verdund. De geest van gebed echter moet
als de muren van de oude kerken zijn,
stevig en vast, een onoverwinnelijke
beschutting.

En vandaag is dat nog belangrijker,
omdat u onder verzwaarde omstandig-
heden uw apostolaat moet beginnen.
Wanneer u niet vol van God en vol van
deze geest van gebed bent, zult u het
precies zo doen als degenen die deze
geest hebben verlaten. Neemt u deze
woorden zeer ernstig. Laat geen dag
voorbijgaan zonder dat u een aanzien-
lijke tijd alleen voor God reserveert, en
des te meer wanneer u het moeilijk heeft.
Gebruik de middelen die de Kerk u
geeft, het gebed, het H. Officie, het
brevier, waarmee u naar de wens van de
Kerk de hele dag, ja zelfs ‘s nachts uw
ziel tot God moet verheffen, opdat u van
God voor deze christelijke zielen de
verzoening verkrijgt, de zegen en alle
mogelijke genaden.

En u, mijn beste gelovigen, u die
vandaag van de goede God zulk een
geschenk ontvangt, vijf nieuwe priesters,
gaat u tot de allerzaligste Maagd, de
Moeder van de priesters, en smeekt u
voor deze priesters de genade van trouw
af aan deze drie hoofddeugden, die ik
zojuist heb genoemd. Vraag erom, dat
deze priester zichzelf heiligen, dat ze
altijdmeernaar heiligheid streven, opdat
door hun vooruitgang op der volmaakt-
heid ook u geheiligd zult worden tot de
allerhoogste eer van God en tot heil van
de zielen. Amen.
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De Charismatische Beweging

Ontkenning van de sacramenten en karikatuur
van de gaven van de H. Geest

Een conferentie van aartsbisschop Marcel Lefebvre

Er wordt tegenwoordig in de Kerk
veel gesproken over de Pinkster-
beweging en de Charismatische Bewe-
ging. Want er zijn vandaag de dag veel
katholieken, die er moeite voor doen de
genade van de H. Geest te ontvangen op
een nieuwe manier, die uiteindelijk uit
het protestantisme tot ons is gekomen.
De Pinksterbeweging is namelijk protes-
tants van geboorte! en is verbreid in de
Kerk?, waar ze zich tot de Charisma-
tische Beweging heeft getransformeerd.
Wij moeten inderdaad vaststellen, dat
deze manifestaties steeds in aantal toe-
nemen met instemming van de kerke-
lijke autoriteiten®.

Op de “Katholikentag” te Miinchen,
midden november 1984, waren alle
Duitse kardinalen bijeen temidden van
80.000 gelovigen. Iedereen kon getuige
zijn van de zeldzame manifestaties die
speciaal voor het ontvangen van het
sacrament van de Eucharistie plaats-
vonden. Men kan zich in waarheid
afvragen of ze door de werkelijke Geest
Gods geinspireerd waren of door een
andere geest.

lets later in dezelfde tijd speelden
zich in Graz in Oostenrijk charisma-
tische manifestaties af in het bijzijn van
de aartsbisschop, die verklaarde, datdeze
voortaan in de Kerk ingevoerd waren als
eenmiddel om jonge mensen inde steeds
leger wordende kerken aan te trekken.
Misschien, zo legde hij uit, zal dit een
middel zijn om het christelijk leveninde
jeugd weer op te wekken.

In Paray-le-Monial vinden vaak soort-
gelijke manifestaties plaats, die ook
zekere traditionele aspecten vertonen.
In het bijzonder in Paray-le-Monial kan
men jonge mensen de nacht in aanbid-
ding voor het Allerheiligste zien door-
brengen, de rozenkrans zien bidden en
van een werkelijke geest van gebed zien
getuigen. Er doet zich daar dus een bizar
en vreemd aspect voor, dat de traditie
vermengt met manifestaties die aan de
Kerk eerder vreemd zijn dan gebruike-
lijk.

Wat moeten wij daarvan denken?
Moeten wij geloven, dat het een bij het
Tweede Vaticaans Concilie en enige
jaren daarvoor opengestelde nieuwe weg
is om de H. Geest te ontvangen? Het
schijnt, dat deze nieuwe manifestaties
helemaal niet overeenkomen met de
overlevering van de Kerk.

Waar komt de Geest vandaan? Wie
schenkt ons de Geest? Wie is de Geest?

Waar komt de Geest
vandaan?

De Geest is God. “Spiritus est Deus”,
zegt de H. Johannes. “God is Geest”.
Maar God wil, dat men tot Her bidt en
Hem aanbidt in Geest en Waarheid.
Bijgevolg moeten het minder voelbare
uiterlijke manifestaties zijn dan een
toestand, een geestelijke geste heid, die
onze verbondenheid met de ieest aan-
geeft. Onze Heer Jezus Christus zelf
kondigt in het evangelie d: apostelen
aan, dat Hij hen de Geest al zenden.
“Mittam eum ad vos” - “Ix. zal Hem u
zenden”.

Deze Geest komt dus van Onze Heer
Jezus Christus en van de Vader. Wij
belijden het in het Credo: “Credo in
Spiritum sanctum qui ex Patre Filioque
procedit” - ... die uitgaat van de Vader
ende Zoon”. Dat s hetkatholieke geloot:
wij geloven, dat de H. Geest van de
Vader en de Zoon komt en dat Onze
Heer Jezus Christus nu juist op aarde is
gekomen om ons zijn Geest te geven,
om ons zijn geestelijk leven, zijn godde-
lijk leven, mee te geven.

De Sacramenten

Hoe is de H. Geest ons geschonken?
Welke middelen heeft Onze Heer
gebruikt? Heeft Hij deze manifestaties*
gebruikt, die wij bij de Pinksterbewe-
ging en de Charismatische Beweging

aantreffen? Absoluut niet! Hij heeft de
sacramenten als middel gekozen, die Hij
ingesteld heeft om ons zijn Geest mee te
delen.

Wijmoeten in het bijzonder aan deze
waarheid van de Traditie vasthouden.
Onze Heer deelt ons zijn Geest door de
doop mee. In dat nachtelijk onderhoud
heeft Hij tegen Nicodemus gezegd: “Wie
niet geboren wordt uit water en de H.
Geest, zal niet binnengaan in hetrijk der
hemelen”. Wij moeten wedergeboren
worden vit water en de H. Geest. Boven-
dien heeft Onze Heer de apostelen op
dezelfde manier zijn geest meegedeeld.
Zij hebben eerst het doopsel van Johan-
nes ontvangen en vervolgens met
Pinksteren de doop door de H. Geest. En
wat hebben ze meteen na de nederdaling
van de H. Geest gedaan? De apostelen
zijn gaan dopen. Zij hebben de H. Geest
aan al diegenen meegedeeld, die het
geloof hadden, aan allen die in Onze
Heer Jezus Christus geloofden.

Op deze wijze dus deelt de Kerk,
onder invloed van het dictaat van Onze
Heer zelf, de H. Geest door de doop mee.
Op de dag van ons doopsel hebben wij
allemaal de H. Geest ontvangen. Het
schijnt mij toe, dat het in ons eigen
belang zou zijn meer over de grote
werkelijkheid van onze doop na te den-
ken. Op hetzelfde moment dat wij dit
sacrament ontvingen, heeft zich in onze
ziel een totale ommekeer voltrokken.

De overige sacramenten hebben deze
op onze doopdag ontvangen uitstorting
van de H. Geest verder vervolmaakt.
Het sacrament van het vormsel deelt ons
evenzeer alle gaven van de H. Geest
overvloedig mee, want wij hebben haar
nodig tot voeding en versterking van ons
geestelijk leven, ons christelijk leven.

Dat is nog niet alles. Onze Heer heeft
namelijk gewild, dat twee afzonderlijke
sacramenten ons zijn Geest dikwijls
meedelen, om ons in de uitstorting van
zijn Geest in stand te houden. Het zijn
het sacrament van de boete en het sacra-
ment van de Eucharistie. Het boete-
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sacrament versterktde genade die wijop
de dag van ons doopsel hebben ontvan-
gen en reinigt onze ziel van onze zon-
den. Want we mogen niet hopen van de
H. Geest vele genaden te ontvangen
wanneer onze ziel zich door de zonde in
tegenspraak bevindt met de H. Geest.
Het sacrament van de boete brengt bij-
gevolg de kracht van de H. Geest, de
kracht van de genade, weer tot stand in
ons.

Dan wil ik nu iets zeggen over het
sacrament van de Eucharistie, dat ons
door middel van het heilig Misoffer
wordt geschonken, want zodra het Mis-
offer is volbracht, is het Offer van de
verlossing hernieuwd, en is het sacra-
ment van de Eucharistie verwerkelijkt.
Deze genade stroomt uit het doorboorde
hart van Onze Heer Jezus Christus. Het
uit zijn hart vloeiend bloed en water
manifesteren de genade van de verlos-
sing en delen ons tegelijkertijd zijn
goddelijk leven mee. In de H. Eucha-
ristie ontvangen wij tegelijk heiliging
van onze ziel door de verwijdering van
de zonde en vaste verbondenheid met
Onze Heer Jezus Christus, evenzeer
bronnen van de Geest.

De sacramenten van huwelijk en
priesterschap heiligen de maatschappij.
Het sacrament van het huwelijk heiligt
hetgezin. Het sacrament van het priester-
schap werd er juist toe geschonken om
de H. Geestmee te delen aan alle christe-
lijke gezinnen, aan alle zielen. Dit zijn
dus nog meer gelegenheden waardoor
Onze Heer Jezus Christus ons werkelijk
zijn Geest, de Geest van waarheid en
liefde schenkt.

Het sacrament van het heilig oliesel
tenslotte bereidt ons erop voor om de
waarachtige en definitieve uitstorting
van de H. Geest te ontvangen, wanneer
wij onze beloning in de hemel verkrij-
gen.

Wij hebben het recht niet
andere middelen te
kiezen

Ziedaar dus de middelen waardoor
Onze Heer Jezus Christus ons zijn geeste-
lijk leven, zijn eigen Geest mee heeft
willen delen. Wij hebben niet het recht
andere middelen te willen en te kiezen
dan die, voor welke Onze Heer zich de
moeite heeft willen getroosten ze in te
stellen, zulke eenvoudige, mooie, heil-
zame middelen, en tegelijk zo rijk aan

De nederdaling van de H. Geest; schilderij
van El Greco
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symboliek. Wij hebben geen recht te
hopen, dat wij door simpele uiterlijke
manifestaties, door speciale gebaren, de
H. Geestzouden kunnen ontvangen. Het
is zeer te duchten, dat die manifestaties
zijn geinspireerd door de boze geest,
juist om de gelovigen te misleiden en ze
te laten geloven dat ze de ware geest van
Onze Heer ontvangen. In werkelijkheid
ontvangen ze deze helemaal niet, maar
veeleer een andere geest ... Laten we
ervoor waken, dat we ons niet laten
meeslepen en laten wij diegenen in onze
gezinnen, die door deze manifestaties
worden aangetrokken, ervan afhouden.
Laten wij hen zeggen dat Onze Heer
zich erom heeft bekommert ons zijn
Geest te schenken door de sacramenten
die hij heeft ingesteld.

De gaven van de Heilige
Geest

Immers, wat is de werking van de
uitstorting vande H. Geestinons? Aller-
eerst dat ze ons van de zonden verwij-
dert door de bijzondere gave van geest-
kracht en vrees voor God - speciaal de
kinderlijke vrees en niet de slaafse, die
zeker bruikbaar kan zijn als vrees voor
kastijding, om ons op de weg van trouw
aan Onze Heer Jezus Christus te hou-
den, en aan zijn geboden. Maar voor
alles moeten wij de kinderlijke vrees
onderhouden. Deze is het die ons de H.
Geestin haar gave van vrees schenkt. De
vrees ons te verwijderen van Onze Heer
Jezus Christus, die ons alles is: de vrees
ons van God, van de H. Geest te verwij-
deren. Deze vrees moet voldoende zijn
en werkzaam, om ons verre te houden
van iedere vrijwillige zonde van welke
aard dan ook. Opdat onze wil zich niet
van God verwijdert, doordat zij zich
tegen zijn heilige wil in, aan goederen
hecht. Dat is de eerste uitwerking van de
H. Geest.

De H. Geest inspireert ons tot onder-
werping aan de wil van God door de
gaven vanraad en wijsheid. De gave van
raad, die de deugd van voorzichtigheid
vervolmaakt. Om hem te vervullen
hebben wijhetin de loop van ons bestaan
nodig te weten wat Gods wil is. Dat is
niet altijd eenvoudig. Het komt soms
voor, datbepaalde beslissingen nietlicht
te treffen zijn en dat het moeilijk is de
wil van de goede God te kennen. De H.
Geest verlichtons door de gave van raad
en de gave van wijsheid.

De H. Geest spoort ons eveneens tot
gebed aan, tot vereniging met Onze Heer
Jezus Christus, tot vereniging met God
door het gebed. Dat is de gave van
godsvrucht, die de H. Geest ons schenkt

- de gave van vroomheid die zich bij-
zonder in de deugd van de godsdienstig-
heid manifesteert, welke de ziel verheft
tot God. De deugd der religiositeit, die
deel uitmaakt van de deugd der gerech-
tigheid. Want het is passend en waardig
dat wij een eredienst verrichten. En de
eredienst die God door ons gebracht wil
hebben, gaat via Onze Heer Jezus
Christus. God heeft gewild, dat wij Hem
door het Misoffer alle eer en alle glorie
brengen met Onze Heer Jezus Christus,
door Onze Heer Jezus Christus en in
Onze Heer Jezus Christus.

Dit verlangt de Kerk iedere zondag
van ons: dat wij ons verenigen met het
Offer van Onze Heer Jezus Christus.
Dat is het mooiste en grootste gebed.
Daar blaast de H. Geest ons de deugd
van godsdienstigheid (religio) in: die
geest van diepe vroomheid, die veeleer
geestelijk is dan tastbaar.

Een slagzin: Actieve
deelname aan de liturgie

Eris daarom, ook hier, een dwaling in
de liturgichervorming, wanneer men
zozeer vasthoudt aan de actieve deel-
name van de gelovigen. Ik heb mgr.
Bugnini - hij, die de spil was waar alles
om draaide bij de liturgichervorming -
zelf horen zeggen: “Deze hele hervor-
ming werd op touw gezet met hetdoel de
gelovigen aan de liturgie te laten deel-
nemen’.

Maar de vraag is: door wat voor
deelname? Door uiterlijke deelname?
Door orale deelname? Dat is niet altijd
de beste vorm van deelname. Waartoe
die uiterlijke deelname? Waartoe deze
ceremonién? Waartoe deze liedjes?
Waartoe al deze hardop uitgesproken
gebeden? Voordeinnerlijke vereniging?
Voor de geestelijke, bovennatuurlijke
vereniging? Om onze ziel met God te
verenigen?

Uit dien hoofde is het helemaal niet
ondenkbaar, dat de gelovige die de Mis
bijwoont stil blijft, zijn missaal zelfs
niet opent, wanneer hij zich werkelijk
aangetrokken, gegrepen, in zekere zin
geinspireerd voelt door de gevoelens die
de priester bij zijn handeling tot uitdruk-
king brengt, en terwijl hij de priester zijn
schuldbelijdenis hoort afleggen, zijn
oefening van berouw hoort bidden, ver-
enigt hij zich met de priester en heeft
berouw over zijn zonden. Wanneer hij
het “Kyrie eleison” hoort, is dat voor
hem een appel aan de vroomheid en aan
de barmhartigheid Gods. Wanneer hij
het woord van het Evangelie hoort, of
hetepistel, is dat de geest van het geloof.
Hetcredois voor hem de acte van geloof

aan de door de Kerk geleerde waarheden.
Bij het offertorium biedt de ziel zich met
de hostie op de pateen aan. Zij biedt haar
dag, haar hele leven, haar gezin, al het
hare aan God aan. Zo komen deze gevoe-
lens door de hele Mis heen tot uitdruk-
king; dat is heerlijk, luisterrijk. Datis de
waarachtige deelname, de innerlijke
deelname van de ziel aan het openbare
gebed van de Kerk. Het is niet nood-
zakelijkerwijs een puur uviterlijke deel-
name. Zonder twijfel is uiterlijke deel-
name heel nuttig; zij kan ons helpen ons
met de priester te verenigen. Maar het
doel is altijd die spirituele vereniging
van ons hart, onze ziel, met Onze Heer
Jezus Christus, met God. Hetis toch een
dwaling in die zin, dat men absoluut
wilde, dat de gelovigen op een dus-
danige uiterlijke manier deelnemen, dat
dit een hindernis wordt voor het inner-
lijke gebed, voor de vereniging van de
ziel met God.

Hoeveel mensen zeggen niet: “Wij
kunnen nu niet meer bidden, in de nieuwe
Missen. Men moet steeds ergens anders
naar luisteren. Men hoort gezamenlijk
gebed. De hele tijd vinden uiterlijke
gebeurtenissen plaats die maken dat we
verstrooid worden en dat we ons niet
meer kunnen concentreren en ons wer-
kelijk met de goede God kunnen ver-
enigen”.

Hetresultaatis precies hettegenover-
gestelde van gebed. Ook dit is een
manifestatie van de Geest: de geest van
godsvrucht, de gave van vroomheid.

Van vroomheid tot
contemplatie

De beide laatste gaven tenslotte, de
gave van verstand en de gave van weten-
schap, nodigen ons uit tot de be-
schouwing van God door de dingen van
deze wereld heen - de gave van weten-
schap en de gave van verstand, die diep
indringen en die ons licht verschaffen
over het bestaan van God en over zijn
tegenwoordigheid in alle dingen,
speciaal inde geestelijke en bovennatuur-
lijke manifestaties, die ons de goede
God door de genade en door alle
sacramenten heeft geschonken. De door
de H. Geest geinspireerde ziel ziet op
een bepaalde wijze overal de aanwezig-
heid van God en verenigt zich zo met de
goede God in de loop van haar leven, in
de verwachting Hem in het eeuwige
leven in werkelijkheid te aanschouwen.

Wij hebben gezien watde H. Geestin
werkelijkheid is en hoe hij zich mani-
festeert. Men leest dat met bewondering
in de evangelieén, in de handelingen der
apostelen, in alle brieven van de apos-
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telen. De H. Geest is overal. Hij mani-
festeert zich overal. Hetis de zeer helder
en duidelijk uitgedrukte wil van God,
ons onze zielen te zien heiligen door de
tegenwoordigheid van zijn Geest.

Laten wij tot de allerzaligste Maagd
Maria bidden, die vervuld was van de H.
Geest; laten wij bidden tot onze lieve
Moeder in de hemel, dat ze ons helpt dit
geestelijke leven, ditinnerlijke, contem-
platieve leven te leven - zij, die haar
gebed weinig naar buiten heeft laten
blijken. Enkele woorden in het evange-
lie voldoen om de ziel van de aller-
zaligste Maagd Maria een beetje te ont-
sluieren.

Zij heeft de woorden die Onze Heer
heeft gesproken bijzichzelf overwogen.
Zijherhaalde ze in haar hart, zegt ons het
evangelie. Zie, dat is de geest van de
allerzaligste Maagd Maria: zij bewaarde
ditalles in haar hart, en overwoog het bij
zichzelf.

Laten ook wij de woorden van het
evangelie overwegen, laten wij die
woorden overwegen die de Kerk ons in
de mond legt teneinde ons meer met God
te verenigen.

'Begin deze eeuw zien we de Pinkster-
beweging in de Verenigde Staten ont-
staan. Charles Parham, een methodis-
tische dominee, wordt zich bewust van
de geringe uitstraling van zijn zielzorg
in tegenstelling tot het apostolische
dynamisme, zoals in de handelingen der
apostelen beschreven. Met enkele disci-
pelen komt hij tot de overtuiging, dat de
kracht van de eerste prediking door de
apostelen teruggaat op een bijzondere
uitstorting van de H. Geest, een “doopin
de Geest”, verkregen door handop-
legging, terwijl het “spreken in tongen”
als het zekere teken voor deze "doop in
de geest" beschouwd moet worden. De
groep bidt dus om deze “doop in de
geest” en op de avond van de eeuw-
wisseling (31 december 1899) verschijnt
in de groep inderdaad het “spreken in
tongen”. De pinksterbeweging was ont-
staan. Parham noemde zijn boodschap
het “volle evangelie”, waarvan de in
Nederland vaak gebezigde naam “Volle
Evangelie Gemeente” in plaats van
“Pinkstergemeente” afkomstig is.

Deze eerste vorm van “pentecotisme”
kreeg later de naam “classical pente-
costalism™: niet aanvaard binnen de
bestaande protestantse kerkgenoot-
schappen vormden ze eigen gemeenten.
Sinds 1955 veranderde dit. Er ontstond
het z.g. neo-pentecotisme, een soort
opwekkingsbeweging binnen de pro-

testantse kerkgenootschappen, te begin-
nen in de Verenigde Staten.

2 Een groep van zeer actieve katho-
lieken van de universiteit Duquesne in
Pittsburg (Pennsylvania, VS) werd in
1966 door het bestuderen van twee
boeken attend gemaakt op de “geest in
de doop”, het “spreken in tongen” en
andere fenomenen in het kader van de
pinksterbeweging. Vertegenwoordigers
van de groep gingen daarom begin 1967
op bezoek bijeenpresbyteriaanse charis-
matische groep. Bij een tweede bezoek
door twee professoren van de katholieke
faculteit uit de vermelde groep ontvin-
gen deze de “doop in de geest”. Ze
legden naderhand de andere leden van
hun groep de handen op, waardoor ook
deze de “doop in de geest” ontvingen,
De katholieke charismatische beweging
was geboren.

* Op grond van de oecumenistische
tendens van de tijd en haar enorme
gevolgen: was datnunietde “conciliaire
vernieuwing”’?

* De buitengewone manifestaties op
het Pinksterfeest waren charismata van
voorbijgaande aard, die bedoeld waren
om de joden op de prediking van de
apostelen opmerkzaam te maken. Hoe
meer de Kerk geinstalleerd raakte, des te
terughoudender werden de apostelen.

(uit Fideliter, mei-juni 1988, n® 63)

Toelichting

Charisma(Grieks woord voor
genadegave), Charismatische Bewe-
ging.

Vooral bij St. Paulus de term voor
buitengewone gaven, die God door de
H. Geest aan de gelovigen verleent. Met
name op het eerste Pinksterfeest is er
sprake van “charismatisch” optreden
van de apostelen, op wie de H. Geest in
de gedaante van vurige tongen was
nedergedaald. De opsomming van speci-
fieke genadegaven (charismen of charis-
mata) kunt u vinden bij St. Paulus in: 1
Kor.12,8-10en28-30en Romeinen 12,6-
8 (vgl. Ef. 4,11). Genoemd worden o.a.
profeteren, genezen en spreken in
tongen(glossolalie). Vanbelang zijn ook
deprincipiéle en waarschuwende uiteen-
zettingen van de H. Paulus in 1 Kor. 12
en 14,

Er hebben altijd mensen bestaan, die
eenpersoonlijk, niet aan een ambt gebon-
den charisma op de voorgrond menen te
moeten plaatsen, zowel in als buiten de
Kerk, zoals bijv. de protestantse Pinkster-

beweging en de na-conciliaire Charis-
matische Vernieuwing, beter bekend
onder de namen “Stichting Getuigenis
van Gods Liefde” te Eindhoven
(opgericht door de zakenman Derksen,
bekend van Sporthuis Centrum en Center
Parcs), "Emmanuel-gemeenschap”, en
“Stichting Bouwen aan de Nieuwe
Aarde".

Pinksterbeweging

Pinksterbeweging is de samen-
vattende benaming voor een grote groep
protestantse christenen (in de U.S.A.
vaak “Assemblies of God” genaamd)
die er naar streven de pinksterervaring
van de begintijd van het christendom,
het vervuld worden met de H. Geest en
de daarop volgende glossolalie (spreken
intongen) en andere geestesgaven (bijv.
profetie, genezing, uitdrijven van boze
geesten) opnieuw te beleven.

Nederland:

Hier onderscheidt men Oud- en
Nieuw Pinksteren. Onder Oud
Pinksteren verstaat men de gemeenten
die zijn ontstaan na 1906, toen in een
negerkerk in Los Angeles een “door-
braak” plaatsvond met tongentaal en
genezingen, welke beweging al spoedig
naar Europa oversloeg. Thans zijn zij
verenigd in de Broederschap van
Pinkstergemeenten met een eigen blad
(De Pinksterboodschap) en een eigen
voorgangersopleiding.

Nieuw Pinksteren ontstond in 1950
met als prominente figuur Hoekendijk,
maar de grote golf van Nieuw Pinksteren-
groeperingen kwam na het bezoek van
de Amerikaanse evangelist Osborn in
1958. Een van de bekendste groepe-
ringen is die van Maasbach, voormalig
tolk van Osmond. Bij alle vindt men
tongentaal, genezingen en exorcisme
(duivelsuitdrijving).

In 1973 werd de Charismatische
Werkgemeenschap Nederland opge-
richt, waarin zij die binnen de bestaande
kerken willen werken en door de
pinksterbeweging zijn gegrepen, zich
hebben verenigd.

Belgié:

InBelgié€ treftmen eveneens pinkster-
gemeenten aan. In Vlaanderen was er
rond 1970 nog geen georganiseerd ver-
banden telden de gezamenlijke pinkster-
bewegingen ongeveer 700 mensen. De
Walen hadden zich al gegroepeerd in
“Les Assemblées de Dieu de Belgique”.
In alle gemeenten wordt aan tongentaal
en genezingen gedaan. De eerste
pinkstergemeente in Belgi€ ontstond
in de dertiger jaren te Hoboken.
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Vijf weken retraite

In juli en augustus deed het
retraitehuis te Nieuwkerk zijn
poorten wijd open voor de
nederlands- en franstalige
retraitanten uit de Benelux. De
stilte van het afgelegen
kloostergebouw, de prachtige
omgeving en ook het mooie weer
zorgden voor een uitstekende
omlijsting van de meditaties over
de meest belangrijke onderwerpen
van ons christelijk leven.

De rijke oogst uit de eigen tuin en
de soms heldhaftige hulp in de
keuken droegen bij tot het
lichamelijk welzijn en daarmee tot
de grote tevredenheid van de stil
mediterende deelneemsters en
deelnemers.

De geestelijke verrijking en de
krachtige bevestiging op de goede
weg, die de “Oefeningen” van de
heilige Ignatius ook dit jaar weer,
soms overvloedig, teweeg
brachten, lieten opnieuw het nut,
de zegen en de noodzaak van ons
retraitehuis zien.

Op grond van deze steeds
toenemende belangstelling voor de
retraites vrezen we ... sorry ..
denken we, dat we volgend jaar
meer retraites moeten aanbieden.
Deo gratias!

BOEKEN:

AUTONOOM HUIS VAN NEDERLAND

Goirle:

Gerwen:

Maastricht:

Den Haag:

Eerw. Heer R. de MERODE en Eerw. Heer O. NATTERER
Nieuwkerk (retraitehuis / priorij)
Nieuwkerk 2, 5051 PN Goirle.

Op zondag 8.30 uur H. Mis.

Maandag 18.30 uur H. Mis; dinsdag, woensdag en donderdag 7.15 uur
H. Mis (3e donderd. v.d. maand om 18.30 uur); vrijdag (m.u.v. de eerste
vrijdag v.d. maand) 18.30 uur H. Mis, aansluitend Lof; zaterdag 7.15 uur
H. Mis.

Door de week ‘s avonds om 18.00 uur rozenhoedje.

Biechtgelegenheid: zondags voor de H. Mis; anders op aanvraag.

Tel. 013 /34 12 18

St. Clemenskerk, Heuvel 21, 5674 RR Nuenen (Gerwen)

Op zondag 11.30 uur Hoogmis; 13.45 uur Lof.

Dinsdag 18.30 uur rozenhoedje, 19.00 uur H. Mis; donderdag (m.u.v. de
donderd. v66r de eerste vrijdag v. d. maand) van 16.00 uur tot 18.30 uur
uitstelling van het Allerheiligste, 18.30 uur rozenhoedje, 19.00 uur H. Mis.
Eerste vrijdag van de maand van 16.00 uur tot 17.30 uur uitstelling van het
Allerheiligste, 17.30 rozenhoedje, 18.00 uur Gezongen H. Mis.

Op feestdagen: inlichtingen 013 /34 12 18.

Biechtgelegenheid: zondags na de H. Mis en na het Lof; tijdens de
uitstelling van het Allerheiligste.

Kapel H. Theresia van Lisieux, Bredestraat 2, 6211 HC Maastricht.

Op zondag 9.00 uur Gezongen H. Mis.
Op feestdagen: inlichtingen 013 /34 12 18.
Biechtgelegenheid: zondags 8.40 tot 8.55 uur.

Kapel O.L.V. van de Rozenkrans (kerkboot); Calandkade, tegenover
nr. 160, 2521 AA Den Haag.

Op zondag 11.30 uur Gezongen H. Mis.

Maandag 7.15 uur H. Mis; eerste vrijdag van de maand 19.00 uur H. Mis
met aansluitend H. uur; eerste zaterdag van de maand 8.30 uur H. Mis;
derde woensdag van de maand 19.00 uur H. Mis.

Op feestdagen: inlichtingen 013 / 34 12 18 (Nieuwkerk).
Biechtgelegenheid: zondags voor en na de H. Mis; eerste vrijdag en
derde woensdag van de maand van 18.00 tot 18.45 uur.

DAGMISSAALS, Lat./Ned. volgens het oud Romeins Missaal, vert. door W, Dekkers, O. Praem.,

Desclée de Brouwer f 40.-
MIIN OFFER MET JEZUS, (voor kinderen), Biblica, Brugge, 1963. f 2.-
GOD MIIN VADER. Een eerste godsdienstboek, door pater Raphaéi Niessner OSB. Hovine,

Marquain 1987, 120 bladz. f 15.-
GOD HEEET M1} GEROEPEN, Handleiding voor Biecht en Communie, door pater Raphaél
Niessner OSB, Hovine, Marquain, 1985. 120 bladz. f15.-
CATECHISMUS ten gebruike van al de bisdonimen van Belgi¢, Mechelen 1954, heruitgave 1987. f 5-
NEDERLANDSE CATECHISMUS, voor het bisdom 's Hertogenbosch, 1948, heruitgave 1984. f 10.-
DE GROOTHEDEN VAN DE H. AARTSENGEL MICHAEL, Meditaties ter ere van de hemelse prins

der engelen. door N. Ricci: Lanaken 1986, 224 bldz. f18.-
VASTENTIID, door prelaat Robert Miider, Nuenen, 1988, 48 bldz, f 1,50
AMBT EN PERSOON VAN SIMON PETRUS, predicatic door pater Franz Schmidberger,

Nuenen. 1988, 26 bldz. f1.50
ECONE, PRIESTERS VOOR MORGEN, videccassette. 45 min. VHS, Ecéne 1986 1 80,-

Alle bocken en de videocassette verkrijgbuar bij: Priesterbroederschap St. Pius X, Nieuwkerk 2, 5031 PN Goirle (Nederland).

De prijzen ziin excl verzendingskosten.
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AUTONOOM HUIS VAN BELGIE EN
LUXEMBURG

Brussel: Eerw.Heer Philippe FRANCOIS en Eerw.Heer Philippe PEIGNOT
Priorij van Christus Koning
Eendrachtstraat 37, 1050 Brussel. Tel. 02/51209 44

Op zon- en feestdagen 8.00 uur H. Mis, 10.30 uur Hoogmis; 17.30 uur
Vespers en Lof.

Door de week 7.15 uur en 18.30 uur H. Mis, op zaterdag 8.00 uur.
Donderdag: Heilig uur van 19.15 tot 20.15 uur.

Namen: Saint-Aubain Kapel, Rue Delvaux 10, 5000 Namur. Tel. 02 /512 09 44
Zon- en feestdagen 10.30 uur Gezongen H. Mis (wijzigingen mogelijk).

Antwerpen: Eerw. Heer J. VERLINDEN en Zeereerw. Pater DE SILVA
Kapel van het Allerheiligste Sacrament
Hemelstraat 21-23, 2018 Antwerpen. Tel. 03 /23304 49
Op zon- en feestdagen 9.00 uur Hoogmis; 11.00 uur H. Mis.
Maandag t/m vrijdag: 7.15 uur enfof 18.30 uur H. Mis; zaterdag 7.15
en/of 11.00 uur; iedere dag uitstelling van het Allerheiligste van 16.00
uur tot 18.15 uur; rozenhoedje om 17.45 uur.
Biechtgelegenheid: Zaterdag van 16.00 tot 17.00 uur), anders op afspraak.

Gent: Sint-Amanduskapel, Kortrijksesteenweg 139, 9000 Gent.
Tel. 03 /233 04 49

Op zon- en feestdagen 11.15 uur Gezongen H. Mis.
Biechtgelegenheid: voor en na de H. Mis.

Quiévrain: Carmel du Sacré-Coeur Tel. 065 /4579 22
16, rue des Wagnons, 7380 Quiévrain
Aalmoezenier: Eerw. Heer Bruno RAVILLY Tel. 065 /45 81 65

Op zon- en feestdagen 10.15 uur H. Mis.
Door de week 8.00 uur H. Mis, op zaterdag 7.40 uur.

LUXEMBURG: Inlichtingen voor de uren van de H. Missen bij (02) /512 09 44 of
(352)46 21 19.

Lijst met alle priorijen van de Priesterbroederschap St. Pius X (of met die van een bepaald
land) verkrijghaar in Nieuwkerk (Goirle), of bij de Christus Koning Priorij in Brussel.

J.M.J. 14 juli 1989
Eerwaarde Pater de Merode,
Wij willen U even bedanken voor het Informatieblad
dat wij nu al zo lang toegezonden krijgen.
Wij stellen dat zeer op prijs want het is 'n mijn van
informatie. De uitgave Jjuni-Jjuli is zeer interessant
en 1k sluit hier ‘n knipseltje bij in, dat eens per
maand of meer in de landelijke radiogids staat, het
meest gelezen blad van Nieuw-Zeeland. (Bedoeld is de
New Age advertentie: “The Christ walks among us” -
Christus wandelt onder ons; red.)
Ook onze dochter, die op het kantoor van de verkeers-
politie met computers werkt, zegt dat alle “reference
numbers” beginnen met 666, van verkeersovertredingen
tot het uitwerken wvan salarissen. M’'n vader, die ook
uw blad ontvangt, zegt: we leven in ‘n geweldige
tijd, en troost ons met te zeggen: wij “zitten goed”,
wij vechten aan de goede zijde en we zullen het
uiteindelijk winnen.

Hoogachtend in Jezus en Maria
Chr. en G. K., Nieuw-Zeeland

BOOKS
LIVRES
BUECHER

Vaak stuiten we op de moeilijkheid,
U slechts weinig goede lektuur in
het Nederlands aan te kunnen
bieden. Door het betrekkelijk kleine
Nederlands-Vlaams taalgebied en
het steeds voortschrijdende
geloofsafval is het nieuw uitgeven
of herdrukken van goede boeken
gewoonlijk met een financieel
verlies verbonden. Desondanks
willen we in de toekomst meer
goede lektuur (her-} uitgeven,
vertrouwende op uw belangstelling
en uw steun.

Maar wie een vreemde taal
geleerd heeft, kan gemakkelijk
teruggrijpen op een veel
uitgebreider aanbod van goede
boeken. Bij de volgende
uitgeverijen of boekenwinkels kunt
U, gratis en vrijblijvend, een
catalogus of prospectus van
boeken (en cassetten) bestellen:

In het Engels:

The Angelus Press
P.0.B. 1387

Dickinson, Texas 77539
(Verenigde Staten)

In het Frans:

Diffusion de la Pensée
Francaise

B.P. 1

86190 Chiré-en-Montreuil
(Frankrijk)

Editions ‘Fideliter’

B.P. 14, Annexe 1

69110 Sainte-Foy-lés-Lyon
(Frankrijk)

In het Duits:
Buchhandlung St. Jodok
Aufkircher Str. 34

7770 Uberlingen
(W.Duitsland)

Priesterbruderschaft St. Pius X
Stuttgarter Str. 24

7000 Stuttgart 30
(W.Duitsland)
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Zondag, 3 september:
Groot feest in Den Haag INFORMATIEBLAD,

« Het tijdschrift van de hoop /

Het feest van Sint Pius X, patroonheilige van de Priesterbroederschap
(3 september), zal dit jaar bijzonder plechtig gevierd worden.
Immers, de parochie van de bootkapel viert op die gedenkwaardige
dag de veltooiing van de werkzaamheden op de boot, die door
onvermoeide helpers tot een uitnodigend parochie-centrum, met als
middelpunt een prachtige kapel, omgetoverd werd.

Het feest zal zeker velen terug doen blikken en doen overpeinzen hoe
vaak de handen vuil en de
geldbeurzen leeg waren. Maar

het zal vooral een dag zijn van
uitzicht, en dan zien we vooral
de uitstekende mogelijkheden
tot een vruchtbare zielzorg van- .
wit dat centrum van aanbidding, INHOUD
lofprijzing en dankbaarheid
voor God. Overpeinzingen bij een Lustrum
Het feest wordt buitengewoon (Enkele vrienden van de Priesterbroederschap St. Pius X) 2
verrijkt en opgeluisterd door de
aanwezigheid van Uitnodiging tot de reiinie van 24 september a.s. 3
Z' E' Mgr' Het is inmiddels al weer vijf jaar geleden ...
Bernal‘d Fellay, (W. & H. Bakermans) 4
die de plechtige Hoogmis zal Brieven over het geloof aan een moeder
opdragen en de predikatie zal (Pere Emmanuel) 5
houden. Met dankbaarheid en T
= = 1 drievoudige beschutfing
;Zi;;g;l;nvﬁ;:::;gf; ::;f"l_\l:lge: {preek van Mgr. B. Fellay te Zaitzkofen. 1 juli 1989) 8
grote feest op de kerkhm‘)t. De Charismatische Beweging - Ontkenning van de sacramenten en
Ook Pater R. Matheus ‘f“ karikatuur van de gaven van de H. Geest (conferentie van Mgr. Lefebvre) 10
Belgié, op 29 juni in Econe -
(Zwitserland) tot priester Boeken / adressen Nederland 14
gewijd, zal er aanwezig zijn,
alvorens te vertrekken naar zijn | Adressen Belgié en Luxemburg / Books-Livres-Biicher / een brief 15
moeilijke missiepost in India.
Al met al: een waardig besluit
van de omvangrijke werk-
zaamheden op de kerkboot.
Van harte welkom!

Uitgeefster: Priesterbroederschap St. Pius X

Voor N E DERL AN D: Verantwoording: E.H. R. de Merode, Nieuwkerk 2. 5051 PN Goirle,
Vooruw g fven : giro-rekening 39 20 790 van de Stichting St. Jozef, Nienwkerk 2, 5051 PN Goirle of Amrobank Nuenen,
rekening 44 53 58 076 van de Stichiing St. Jozef, Nieuwkerk 2, 5051 PN Goirle.
Ter ondersteuning van het retraite-werk: Amrobank Goirle, rekening 48 12 7¢ 434 van de Stchting St. Jozef, Nieuwkerk 2,
5051 PN Goirle.

Voor B EL G 1 E: Veramiwoording: E.H. Philippe Frangois, Christus Koning Priorij. Eendrachtstraat 37-39, 1050 Brussel.
Vooruw gi fien: Bankcheques aan V.W.Z. Belgische vrienden van de Priesterbroederschap H. Pius X, Eendrachisiraat 37-39,
1050 Brussel of storten op bankrekening 210-0048228-71 Generale Bankmaatschappy) in Brusse] of op postchegue-
rekening 000-0984841-97.
Ter ondersteuning van hetr e { ta it e-werk: Amrobank Aniwerpen. rekening 639-2003983-27 van de Stichting St. Jozef,
Nicuwkerk 2, 5051 PN Gonle (Nederland).

Het Informaticblad wordt U op aanvraag grosis toegezonden.Uw giften tor ondersteuning van ons werk zipn zeer welkom: ze vormen de
enige financiéle sieun voor het apostolaat van de Priesterbroederschap St. Pius X. Gebruik daarvoor awb. de hierbij ingesloten
acceptgirokaart.




