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U moet denken

«Het leven is één ononderbroken examen,
vanaf de geboorte tot de dood toe. Tijdens dat
examen keurt God de mens grondig en geduldig,
nauwkeurig en wetenschappelijk, om te zien hoe
de relatie is tussen het schepsel en Hem, de
Schepper en Verlosser; om te weten of het zijn
eeuwig geluk zoekt in Hem of in zichzelf; om te
weten of dat werk van Zijn handen de kant van
Satan, Zijn tegenstander, uit wil gaan of zich naar
Hem toe zal keren. Een andere waarde en een
ander doel heeft ons kleine bestaan op deze aarde
met zijn kleine genoegens en tegenslagen, zijn
kleine woorden en werken niet».

Nooit wordt die gedachte ons zo sterk bewust
als in de vastentijd. Vastentijd is examentijd.
En Pasen met de Paasbiecht en de Paascommunie,
datis het einddiploma daarna. Dat zegt ons, of we
rijp zijn voor de hemel of voor de hel. Want een
derde einddiploma is er uiteindelijk niet. We zijn
6fwel rijp voor Onze Lieve Heer, 6f rijp voor de
duivel. De examentijd is altijd een ernstige tijd.
Het gaat om de toekomst. En hier gaat het om de
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Gekruisigde, en aan Maria? Mermillod had
gelijk: praktisch is het bovennatuurlijke bijna
helemaal dood. Dat is een van de oorzaken
waardoor het katholicisme zo weinig stootkracht
heeft. Katholieke opvattingen slaan nu eenmaal
niet meer aan. «De waarheid is zoek onder de
mensenkinderen» (psalm 11,2). '

Wat moeten wij dan doen? De mensen weer
opvoeden tot katholiek denken, katholiek
nadenken. Maar hoe? Door het juiste katholieke
denken voor te houden, door de grote, eeuwige
waarheden te prediken: God, Christus, Kerk,
eeuwigheid. Door altijd maar weer terug te
komen op het fundamentele, enig noodzakelijke,
alleenzaligmakende: dat we op aarde zijn om God
te kennen en te beminnen, om Hem te dienen
en daardoor in de hemel te komen; dat men gered
of verdoemd wordt zonder derde mogelijkheid;
dat de doodzonde het grootste ongeluk is; dat het
geloof volstrekt noodzakelijk is ter zaligheid; dat
we zonder de genade niets verdienstelijks kunnen
doen; dat er buiten de Kerk geen zaligheid is.
Dat nu wil vooral de vastentijd: het volk de grote,
eeuwige waarheden weer voorhouden.

Het is echter niet genoeg, alleen maar voor te
houden. Bij het voorhouden van prediker en
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schrijver hoort ook, van de kant van de
toehoorder en lezer, het overwegen. Maar dat
wordt door velen, misschien de meesten,
vergeten. De preek is na het Amen niet afgelopen,
evenmin als de maaltijd na het dekken van de tafel
al is afgelopen. We moeten ook eten! We moeten
de waarheid ook verwerken. We moeten ze
verteren en omzetten in eigen vlees en bloed. We
moeten ervoor zorgen dat ze ons geestelijk
eigendom wordt. Daarom vergelijkt Christus de
waarheid met het brood: «De mens leeft niet
alleen van brood, maar van ieder woord dat uit
Gods mond komt» (Mt. 4, 4).

Daar vloeit uit voort dat het noodzakelijk is te
mediteren, d.w.z. zich door overweging te
verdiepen in de goddelijke waarheden. Het s niet
voldoende de waarheid maar eens gehoord te
hebben. Wie ze maar ééns hoort, vergeet ze weer.
Het gaat erom het gehoorde niet meer te vergeten,
maar te onthouden. Maar dat kan slechts doordat
je van de waarheid een idee maakt die met je één
wordt, zielséén, en waar je steeds maar weer op
terugkomt. Enkel een weldoordachte waarheid is
er een waarvan je bezeten kunt zijn. En slechts
een waarheid waarvan je bezeten bent is een
levende waarheid, die ontzag wekt. De preek-
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stoel fungeert vergeefs, als het daardoor niet lukt
de toehoorders op te voeden tot een beetje over-
weging, d.w.z. tot ernstig nadenken.

De moeder van de H. Don Bosco nam eens een
arme, doornatte ambachtsgezel in haar huis op.
Na hem gul onthaald te hebben bad ze met hem
het avondgebed en gaf hem daarna, voor het
inslapen, een paar goede gedachten ter over-
weging mee. Later werd in de huizen van Don
Bosco de dag nooit meer beéindigd zonder dat de
huisvader de zijnen een goede gedachte meegaf.
Het minimum van méditatie is: niet inslapen
zonder een goede gedachte. Wie van plan is om
meer te doen dan het minimum, die zal bij zich-
zelf zeggen: geen morgen, geen dag zonder een
kwartier, zonder tien of tenminste vijf minuten
ernstig biddend nadenken over een godsdienstige
waarheid. Vooral de zondag is daarvoor aan-
gewezen. De zondag is geen dag van verstrooling,
maar van ingekeerdheid. Het is een dag van
overweging, van nadenken, zorgvuldig na-
denken, om dan de conclusie te trekken.

Het eerste voornemen voor de Vasten zal dus
zijn: meer nadenken, minder verstrooiing, meer
ingekeerdheid. Geen dag zonder een minimum
meditatie! Geen avond zonder ons voor het
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inslapen met een goede gedachte bezig te houden.
Wat de lektuur betreft: boeken lezen van
schrijvers die denken! De gedachteloosheid heeft
de moderne maatschappij aan de rand van de
afgrond gebracht. Beda Weber heeft eens gezegd:
«Half denken voert naar de duivel. Helemaal
doordenken echter leidt naar God».

Ik doe er nog bij: helemaal doordenken brengt
naar Christus, naar de Kerk, naar Rome.
Doordenken tot het einde toe voert naar de
hemel. Doordenken is denken met overleg,

is christelijk denken, katholiek denken.




U moet bidden

Het eerste voornemen van de Vasten was:
U moet denken, katholiek denken. Al het onheil
van individuen en volkeren is al 500 jaar geleden
begonnen, omdat men had afgeleerd katholiek te
denken. Wij beschouwen het als onze levenstaak
er altijd maar weer opnieuw op te wijzen, hoe
vanzelfsprekend dat is en hoe alle katholicisme
anders alleen maar klinkt als «een galmend
bekken en een schelle cimbaal» (1 Kor. 13, 1).

Een tweede vanzelfsprekende zaak is: U moet
bidden. De Ouden noemden de mens het animal
religiosum, het schepsel dat bidt. De mens is een
schepsel dat denkt en bidt. Wie denkt, bidt. Wie
niet bidt, denkt niet. Niet bidden is altijd een
teken van geestelijk inferieur zijn. Het is een
wegzinken in de wereld van het onverstand. Het
dier is een schepsel dat niet bidt, omdat het een
niet-denkend schepsel is. Zo drukt het moderne
heidendom met zijn afkeer van het bidden zich
het brandmerk van de geesteloosheid op het
voorhoofd. :
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De vastentijd moet een tijd zijn van opvoeding
tot gebed, van opvoeding tot knielen en handen
vouwen. Een tijd ook van luid roepen tot God.
Die tijd begint met Aswoensdag. De Aswoensdag
tekent met as het kruis op het voorhoofd en
spreekt zijn memento: «Gedenk, o mens, dat gij
stof zijt en tot stof zult wederkeren». Die dag
voedt de mens op tot bidden door hem te zeggen
wie hij is: de mens is sterfelijk.

De mens komt en gaat. Hij komt, omdat en
zodra een Ander het wil. Men heeft er hem niet
om gevraagd. Hij gaat weer, omdat en zodra een
Ander het wil, ook hier zonder hem te vragen of
hij wil of niet. Hij moet. Wat bewijst dat? De
mens is een afhankelijk wezen. De filosofen
zeggen: een ens ab alio, een wezen van en door
en voor een Ander. Die Ander is God. Mens zijn
zonder God is ondenkbaar.

Duidelijker dan wat dan ook doet de honger de
mens beseffen dat hij totaal van God afhankelijk
is. Het Evangelie vertelt ons dat de Zaligmaker
na veertig dagen gevast te hebben tenslotte
honger kreeg. Wat is honger? Een teken dat de
mens als ‘ens ab alio’, als afhankelijk wezen, God
nodig heeft. Een teken dat de mens zichzelf niet
genoeg is. Een teken dat hij moet bidden.
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Honger hebben schijnt zo noodzakelijk bij het
wezen van.de mens te horen dat je bijna zou
willen zeggen: de mens is een wezen dat honger
heeft en daarom moet bidden.

Honger is dus het geheimzinnig verlangen naar
voedsel, sterking, aanvulling, dat ieder schepsel
voelt. De hele schepping hongert. De aarde
hongert naar vruchtbaar makende regen, het vuur
naar brandstof, de plant naar water, de bloem
naar zon. Het lichaam van de mens hongert naar
lichamelijke spijs, zijn verstand naar kennis, zijn
hart naar liefde. De honger laat zien dat er naast
het afhankelijk wezen een onathankelijk moet
zijn, naast de onmacht een Almacht, naast de
behoeftige een Helper. De honger is een in de
mens verankerd bewijs voor het bestaan van de
goddelijke Voorzienigheid.

De moderne, liberale mens geloofde niet meer
in het ‘ens ab alio’. Hij beschouwde zich als een
onafhankelijk wezen, als iemand die door en voor
zichzelf bestond. Dus min of meer als God. De
moderne mens geloofde daarom ook niet meer
in de honger. En omdat hij niet meer in de honger
geloofde, geloofde hij evenmin nog in de nood-
zaak van het gebed. Wat deed God? Hij stuurde
een wereldwijde esonomische crisis (vert.: die van
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de dertiger jaren van deze eeuw). Hij stuurde de
werkeloosheid van de industrielanden. Hij
stuurde de radeloosheid van de geleerden en de
‘machteloosheid van de regeringen.

Wat bewijst dat alles? Dat de mens ondanks
alle technische en economische vooruitgang een
wezen is dat honger heeft. Een wezen dat God
nodig heeft. De zin van heel die economische
wereldcrisis is daarom: bewuste goddelijke
pedagogiek. De honger maakt de mens weer
nederig. De honger herinnert aan het evange-
lische «zonder Mij kunt ge niets». De honger
voert de menselijke onmacht weer naar de godde-

lijke Almacht terug. De economische wereld-

crisis is een door de goddelijke Voorzienigheid
gestuurde grote, verplichte vastentijd, die alle
volkeren zonder onderscheid van godsdienst
omvat.

Het doel van die vastentijd is 0.a. de opvoeding
tot gebed. De hongerende volkeren moeten weer
leren bidden. Want nood leert bidden. Een
voorbeeld van zo’n gebedspedagogiek is de
opvoeding van het godsvolk van het Oude
Testament in de woestijn. God wilde deze troep
proletariérs, die door lange onderdrukking
moedeloos en futloos geworden waren, volgens
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een vast plan tot een nieuw volk opvoeden. Wat
deed Hij? Eerst liet Hij hen heel erg honger en
dorst lijden, zodat ze weer om Gods barmhartig-
heid schreeuwden. Later liet Hij over dat uit het
land der Egyptenaren wonderbaarlijk bevrijd
volk de grote veertigdaagse vastentijd komen.

De honger brengt verborgen dingen aan het
licht. Hij laat zien wat er in de mensen steekt. Van
de een maakt hij een revolutionair, een moppe-
raar, een godslasteraar en opruier. De ander
brengt hij tot knielen, handenwringen en
bidden ... En God hoorde hun geroep en gaf hun
wonderbaar manna, elke dag, zolang hun zwerf-
tocht duurde. En heel het volk erkende weer: het
brood komt van God.

Zo zal het ook nu weer gaan. De wereldwijde
economische crisis zal een dubbel gevolg hebben.
Sommigen zullen vloeken, anderen  bidden.
Sommigen zullen wanhopen en zeggen: «Wat
zullen we eten, wat zullen we drinken, of
waarmee zullen'we ons kleden?» Anderen zullen
de crisis overwinnen in de kracht van het woord
van Christus: «Uw Vader weet dat ge dat alles
nodig hebt». Ze zoeken eerst het Rijk Gods en
zijn gerechtigheid, en al het andere wordt hun
erbij gegeven. Daarom brengen de kerkelijke
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vastentijd van nu, en de buitengewone, wereld-
wijde economische ellende met al haar ont-
beringen, een scheiding tussen de geesten teweeg.

Voor ons zal dat dubbele vasten een school van
gebed zijn. De honger zal ons weer dichter bij
God brengen, bij God, waar alle brood vandaan
komt: het materiéle, het geestelijke en het eucha-
ristische. Het brood voor elk mens afzonderlijk
en het brood der volkeren. Wij zullen, in de
toekomst nog veel meer dan tot nu toe, als
mensen denkende en biddende wezens zijn. Wij
zullen het begrip ‘brood’ nooit anders gebruiken
dan in relatie met het begrip ‘God’. Biddend en
dankend. Vooral ook, als we van Gods gaven
genieten. Laten we altijd bidden, zoals Christus
wil (Lc. 18, 1), en het zeker niet vergeten, als we
eten, d.w.z. onze honger stillen.

Het uur van de maaltijd is naar de overtuiging
van alle oude volkeren een plechtig uur met een
diep religieus karakter. Het bidden voor het eten
werd altijd beschouwd als een wet voor de
mensheid. Eten zonder te bidden gold voor
barbaars. Eten en bidden hoorde bijeen, bij alle
gecultiveerde naties. Men kende maar twee
soorten van wezens die aten zonder te bidden: de
dieren en diegenen die zich op dierlijk niveau
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plaatsten. De denkende mens kan niet eten
zonder nederig te erkennen dat hij niet uit eigen
kracht leeft, en zonder dankbaar te denken
aan Hem, van wie elke goede gave komt. Het
ontrouw worden aan het tafelgebed is een nood-
lottige eerste stap naar de afval van de godsdienst.

In de vastentijd, als de tijd van het hongerend
bidden, staat Christus in het middelpunt. De
vastentijd wil ons doen beseffen dat de christen
nooit alléén bidt, maar altijd per Dominum
nostrum Jesum Christum, door onze Heer Jezus
Christus, door de Verlosser en -Zijn kostbaar
Bloed. Daar zal het altijd van afhangen, of onze
gebeden verhoord worden, vooral de gebeden
voor de belangrijke intenties, als de mensheid
tijden van grote rampspoed beleeft. Dat is de
overtuiging van heel het Oude en Nieuwe
Testament.

Het Bloed van het Lam moet meeroepen, wil
ons smeken tot Gods troon doordringen. Ik ken
geen gebed, meer geschikt om, geheel in de geest
van de vastentijd, op alle dagen en uren door de
mensheid te worden uitgeschreeuwd dan het
Parce Domine: Spaar, o Heer, spaar Uw volk,
dat Gij verlost hebt met Uw kostbaar Bloed.
Laten we christoeentrisch bidden, bidden met
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de stem van het kostbaar Bloed: o God, geef ons
brood: dagelijks brood, eucharistisch Brood.
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U moet vasten!

We kunnen natuurlijk niet over de vastentijd
spreken en tevens over het vasten zelt zwijgen.
Vasten is zeker niet populair. Men ziet er iets
reactionairs in, iets middeleeuws. De moderne
mens wil zich uitleven. Vasten wordt be-
schouwd als een stuk levensbelemmering.

De Kerk denkt er anders over. Ze ziet in het
vasten niet iets negatiefs, maar iets positiefs, niet
iets belemmerends, maar iets opbouwends, iets
dat gezond is, en gezond maakt, sterk is en
versterkt. De Kerk treurt niet als de vastenu]d
komt, maar jubelt. Haar prefatie wordt eigen-
lijk een hooglied op onthouding en ontzegging:

«Het is waarlijk goed en recht», zingt ze
«billijk en heilzaam, dat wij U altijd en overal
dankzeggen, heilige Heer, almachtige Vader,
eeuwige God. Want door het vasten van het
lichaam onderdrukt Gij de ondeugden, verheft
Gij de geest, geeft Gij deugdzaamheid -en
beloningen voor de strijd, door Christus onze
Heer».
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De vastentijd is een lente-kuur voor lichaam
en ziel. Ze is wedergeboorte en opstanding.
Vasten is een vorm van hygiéne die door een
duizendjarige ervaring haar deugdelijkheid bewe-
zen heeft. Wij hebben gezegd: de mens is een
wezen dat honger heeft en moet eten; maar daar
moeten we ter correctie onmiddellijk aan toe-
voegen: de mens is een wezen dat ook moet
vasten.

Het eerste vastengebod komt rechtstreeks van
God. Het staat op het eerste blad van de Bijbel.
Het behoort tot de oudste en meest eerbied-
waardige oorkonden van het menselijk geslacht:
«Zie, 1k geef u al het zaaddragend gewas op de
hele aarde, met alle bomen ... die zullen u tot
voedsel dienen ... Van alle bomen uit de tuin
moogt ge eten ... Alles wat beweegt en leeft zij
u tot spijs». Maar God sprak ook: «Van de boom
der kennis van goed en kwaad moogt ge niet eten,
want wanneer ge daarvan eet, zult ge sterven».
Zo gelden er al bij de wieg van de mensheid twee
levenswetten: men sterft als men niet, eet, maar
men sterft ook, als men principieel niet wil
vasten.

Het openbaar leven van Jezus begint met het
onderstrepen van de vastenwet. In naam van
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de nieuwe mensheid vast Christus veertig
dagen en nachten. En Hij legt er heel sterk de
nadruk op: «Niet van brood alleen leeft de mens,
maar van elk woord dat komt uit de mond van
God». Naast het recht om te eten is er ook een
plicht om niet te eten, d.w.z. om te vasten. Het 1s
allebei nodig om mens te blijven. De vastenvoor-
schriften van tegenwoordig, die met de mense-
lijke zwakheid rekening houden, verlangen nog
maar een minimum van het oude vasten, maar
door de zeer strenge eis van dat minimum (vert.:
dit werd geschreven in de jaren 30!) wordt onder-
streept dat een zekere graad van vasten tot het
wezen van het christendom behoort, waar
niemand van vrijgesteld kan worden.

Vasten «verheft de geest». De mens heeft een
dualistisch karakter, d.w.z. hij heeft iets van de
wereld van de geest en iets van de stoffelijke
wereld. Hij bestaat uit ziel en lichaam. Hij kan
slechts mens zijn en blijven onder voorwaarde
dat ziel en lichaam ieder het hunne toebedeeld
krijgen. De ziel mag het lichaam niet laten ver-
hongeren. Omgekeerd mag het lichaam de ziel
geen geweld aandoen.

Sedert de zondeval komt het gevaar gewoonlijk
niet van boven naar beneden, maar van beneden
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naar boven. Gewoonlijk tyranniseert het lichaam
de ziel, niet de ziel het lichaam. Gewoonlijk
mazakt het lichaam aanspraak op het primaat, de
leidende rol, in de mens. Maar door de door het
geloof verlichte wil te laten beslissen, wat en
‘hoeveel we eten, wil ons vasten de nadruk leggen
op het primaat van de geest boven het lichaam.

Vasten is dus op de eerste plaats een kwestie
van beginsel. Voor wie vast worden eten en
drinken meer een zaak van het geweten dan van
de maag. Hoe belangrijk eten ook is, het komt
nooit op de eerste, maar op de tweede of derde
plaats. Wij leven niet om te eten, wij eten slechts
om te leven en wel, om te leven voor de tijd en de
eeuwigheid. Wij mogen van het middel nooit een
doel maken. Dat zou afgoderij zijn, wat het bij de
moderne mensheid helaas gewoonlijk is. Zowel
in de kringen van de rijken als in die der minder-
bedeelden leeft men om te eten.

Heel het wereldgebeuren draait tegenwoordig
om de economie. Men politiseert om geld te
verdienen en men verdient om te eten. «Laten we
maar eten en drinken, want morgen zijn we dood
(Is. 22, 13). Panem et circenses, zeiden de Ouden
en zeggen de mensen van nu: brood en spelen!

Wie vast, zegt: God en de ziel op de eerste plaats!
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Eerst mens en christen zijn, en dan als mens en
christen (sub specie aeternitatis - in het licht van
God en eeuwigheid) eten en blij zijn.

Vasten sterkt de wil. Door de zondeval is de
maag een revolutionair geworden die geen consi-
deratie kent. Hij is een van de zeven hoofdzonden
in het koninkrijk van de mens. De maag is een
egoist. Hij is onbarmhartig tegenover de armen.
Hij is lui en plichtvergeten. De maag bidt niet
graag. Het is een afgodendienaar die omwille van
het eten God en geweten, geloof en eeuwigheid
kan verraden. Hoe meer men laat begaan, hoe
brutaler hij wordt; een meedogenloze tyran.
Daartegenover wordt de wil een laffe, slappe
slaaf.

Om die slavenwil weer zelfbewust te maken is
er geen ander middel dan onthouding en
ontzegging. Vooral op het gebied van alcohol.
Onthouding en vasten geven de mens zijn mens-
waardigheid terug door hem zijn wilskracht terug
te schenken. Men spreekt van wilstraining door
gymnastiek en sport, men doet een beroep op ras
en bloed. Maar wij weten dat dat allemaal te kort
schiet, als het beest van de genotzucht in de maag
wakker wordt. We moeten naar oude, beproefde
middelen grijpen. Het genotzucht-beest wordt
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pas tam, als men het laat honger lijden. De beste
wilstraining is de vasten-training!

Vasten maakt gezond. Zoveel is zeker: alle
ziekten en alle sterfgevallen zijn veroorzaakt
door de overtreding van het eerste vastengebod in
het Paradijs. Hadden Adam en Eva het eerste
vastengebod nageleefd, dan was de wereld een
paradijs geweest. Afgezien daarvan durft Joseph
de Maistre, de grote apologeet van het gezond
verstand, beweren: «Als men alle mogelijke
onmatigheid uit het universum kon verwijderen,
dan zou men de meeste ziekten verdrijven. Er
sterven meer mensen door de tafel dan door de
oorlog».

De oude Seneca schrijft over de tijd van Nero:
«Men vraagt zich af, waar al die ziekten vandaan
komen. Men moet de vele koks maar tellen». En
de Maistre meent zelfs: «leder die ernstig nagaat,
hoe hij zich gedraagt, moet wel tot de overtuiging
komen dat hij misschien wel twee keer zoveel eet
als hij eigenlijk mag».

Dit is zeker: ondanks de 6000 jaar dat wij
mensen op aarde wandelen, zijn wij de grote
kunst van het eten nog altijd niet machtig. We
weten nog altijd niet, hoeveel het wel mag zijn en
wat. Het doel van het vasten is, ons die grote
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kunst te leren. Door ons te onthouden moeten we
tot een juiste keuze van onze spijzen komen, en
door het vasten tot de juiste maat.

Was ons eerste vasten-besluit: Heer, leer ons
denken, en het tweede: Heer, leer ons bidden,
dan zeggen we nu: Heer, leer ons eten! Leer ons
vasten! Leer ons vastend eten!
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U moet aalmoezen geven

Ja, de christenen moeten meer gaan nadenken.
Als ze meer nadenken, zullen ze ook meer gaan
bidden. Maar het gebed, hoe belangrijk ook, is
niet alleen-zaligmakend. Bij de vroomheid hoort
ook de ascese, bij het bidden het vasten. En toch
heeft Christus tot hen die baden en vastten
gezegd: «Als uw gerechtigheid niet groter wordt
dan die van de schriftgeleerden en farizeeérs, zult
ge het hemelrijk niet binnengaan».

De farizeeérs hebben uiterst nauwkeurig vol-
daan aan de uiterlijke voorschriften van vroom-
heid, vasten en Mozaisch ceremonieel. Maar het
ontbrak hun aan wat ze vooral nodig hadden om
de Messias te verstaan: de onthechting aan het
materiéle. Want de God van het christendom 1s
Geest, en die Hem aanbidden, moeten Hem
aanbidden in geest en waarheid. Wie christen wil
worden en zijn, die moet zich eerst vrijmaken van
zijn gehechtheid aan het stoffelijke.

Dat is juist de bedoeling van de vastentijd. Drie
dingen vooral zijn het middel daartoe: bidden en
vasten (die we al hebben leren kennen) en, als
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noodzakelijke derde, het geven van aalmoezen.
In het boek Tobias (12, 8) lezen we: «Bidden en
vasten is een voortreffelijk werk, en aalmoezen
geven is meer waard dan schatten goud te
verzamelen». Aalmoezen geven neemt in de
pedagogiek van Christus een vooraanstaande
plaats in. Men moet de farizeeér uit de mens
verdrijven, opdat Christus in hem kan leven.

De aalmoes heeft een dubbele opvoedende
kracht: een religieuze en een sociale. Een
anglicaanse bisschop had de waarheid ontdekt.
Zijn verstand was katholiek geworden. Maar
indien hij openlijk tot de katholieke Kerk
overging, zou hij zijn rijke inkomsten moeten
prijsgeven. Dat kon en wilde hij niet. Zijn hart
bleef daarom protestant. Een vriend die kort
tevoren katholiek geworden was, probeerde hem
op een kiese manier op het cruciale punt
opmerkzaam te maken. Hij nam een stuk papier
en schreef daarop de naam van God. «Wat lees je
op dat papier?» vroeg hij de ander. Die aarzelde
met het antwoord: «Nu ja, God». Toen bedekte
de vriend het woord ‘God’ met een goudstuk.
«Kunt U het woord nog lezen?» De bisschop
zweeg en sloeg zijn ogen neer. Hij had het
begrepen. Zijr geweten dwong hem te erkennen:
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tussen de waarheid en mij ligt het goud. Mijn
verstand erkent het katholicisme, maar mijn hart
verloochent het. ,

- Hoe juist is toch het woord van Pascal: «Le
coeur a ses raisons que la raison ne connait pas».
Het hart heeft zijn redenen, die het verstand niet
kent.

Welk een geweldige rol heeft in de loop der
eeuwen het geld in de kerkgeschiedenis gespeeld!
Het jodendom verwachtte een Messias, maar wel
een buitengewoon rijke met een enorme politicke
macht. Voor een arme Christus was er geen
begrip. Tussen jodendom en christendom stond
de muur van de geldzucht.

Niemand kan twee heren dienen. Het joden-
dom besliste voor de mammon en tegen het
christendom. Bij de keus v66r of tegen Christus
geeft vooral het geld de doorslag. Hetzelfde geldt
in hoge mate ook voor de geloofsafval van de 16e
eeuw en voor de moderne afval van kapitalisme en
proletariaat. Niet wetenschappelijke motieven
beslissen, maar vooral economische.

De opvoedende kracht van de aalmoes bestaat
in het vrijmaken van de mens voor de dienst van
God door hem onafhankelijk te maken van het
geld. Het was voor Jezus heel belangrijk zijn
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leerlingen op te voeden tot mensen die niet
gehecht waren aan geld en bezit, maar die «arm
waren van geest». Niets scheen Hem meer ter
harte te gaan.

Zo kon Langbehn, door het christendom gein-
spireerd, schrijven: «De eigenlijke strijd om het
bestaan van de moderne mens is de niet-materiéle,
morele strijd tegen het geld. Hij moet het geld aan
zich onderwerpen, niet zichzelf aan het geld. Het
gaat om een heilige oorlog en tevens om het
grootste van alle sociale problemen. Het gaat om
de strijd van de ziel tegen de zielloosheid, van
God tegen de duivel, als men wil». Wil het geven
van aalmoezen echter een echte geestelijke
bevrijdingsoorlog zijn en niet zomaar een
schijngevecht, dan moet de aalmoes echt in het
vlees snijden. Hij moet een offer zijn dat gevoeld
wordt.

De andere functie van het aalmoezen geven 1s
een sociale. In elke bekeringsgeschiedenis zou je
bij het woord ‘God’, waar je dat vindt, ook ‘de
naaste’ kunnen schrijven. En je kunt er min of
meer hetzelfde in beleven als bij de vermelde
anglicaanse bisschop: het geld verhindert het vrije
zicht op de medemens, zoals het ook het zicht op
God belet. Geld is egocentrisch. Privé-zaak,
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zeggen we. Het christendom heeft de privé-
eigendom altijd, ook nu nog, tegen communisme
en socialisme in bescherming genomen. Maar
tegenover kapitalisme en economisch liberalisme
heeft het christendom ook altijd de nadruk gelegd
op het gemeenschaps-karakter van de eigendom.

De grote aartsbisschop van Constantinopel,
Johannes Chrysostomus, de koning van de predi-
kanten, werkt in zijn preken over de le brief aan
de Korinthiérs, als hij over het geven spreekt, die
gedachte zo uit: «Het mijn en het dijn, dat zijn
maar namen. Alles behoort aan de Schepper toe.
Omdat het niet van ons is, maar van de Heer,
moeten wij er ook onze onderhorigen in laten
delen. U en uw werknemer, gij hebt alles gemeen-
schappelijk, zoals de zon, lucht, aarde en al het
ander gemeenschappelijk zijn. Wie ontvangen
heeft, die moet mee laten delen. Hij aan wie het
gegeven is, mag het niet voor zichzelf houden.
Wat we inhalig alleen maar voor ons zelf gebrui-
ken, wordt a.h.w. het eigendom van een
ander ...». .

Zulke en andere soortgelijke gedachten zijn
geen bolsjewistisch, maar oerchristelijk gedach-
tengoed. Hebben en geven horen bijeen. Uit het
gemeenschapskarakter van het privé-bezit vloeit
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de plicht voort tot het geven van aalmoezen. «In
de christelijke maatschappij», zegt de econoom
Dr. Ratzinger, «moet iedereen geven. Wie veel
heeft, moet veel geven». Weldadigheid is geen
kwestie van gevoel, maar van geweten!

Geven is geen gewetenszaak t.o.v. iedereen
(die ook nog recht zou hebben op overvloedige
steun), geven is gewetenszaak in het algemeen.
Geven is geen plicht van rechtvaardigheid tegen-
over elk mens individueel; het is een plicht van
rechtvaardigheid tegenover de gemeenschap. In
die zin, maar in die zin alleen, héeft Proudhon
gelijk en is ook de H. Johannes Chrysostomus,
we hebben het gezien, het met hem eens: «Eigen-
dom is diefstal». Wie van zijn bezit niet behoor-
lijk wil geven, die steelt.

Geven is een liefdedaad. Daarom hangt de
waarde van het offer niet alleen af van de grootte
van de gave, maar van de bedoeling en de gezind-
heid van de gever. Wij kennen het ontroerend
verhaal van de arme weduwe: «Jezus ging tegen-
over de offerkist zitten en keek toe, hoe het volk
koperstukken daarin wierp, terwijl menige rijke
er veel in liet vallen. Er kwam ook een arme
weduwe, die twee penningen ter waarde van een
centin wierp. Jezus riep nu zijn leerlingen bij zich
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en sprak: Voorwaar, Ik zeg u: die arme weduwe
heeft het meest geofferd van allen die iets in de
offerkist wierpen. Allen wierpen ze er iets in van
hun overvloed, maar zij offerde van haar armoe
al wat ze bezat, alles waar ze van leven moest»
(Me. 12, 42-44).

Het fundament van de maatschappij is de
rechtvaardigheid, de zuivere hand in de omgang
met elkaar. Maar de maatschappij wordt vervol-
maakt en krijgt de kroon opgezet door de liefde,
de open hand. Een maatschappij waarin ieder
slechts gebruikt wat hij voor de ontplooiing van
de eigen persoonlijkheid nodig heeft, en waarin
het overtollige ten dienst wordt gesteld van het
geheel, zo’n maatschappij zal nooit gebrek lijden.
Daarbij geeft ‘de macht van de vele kleintjes’ de
doorslag. «De kleine giften van de armen zijn in
de maatschappij veel belangrijker dan de gaven
van de rijken. Overal waar het om liefdewerken
gaat, vormen zelfs in materieél en economisch
opzicht de bijdragen van de kleine luiden de
voornaamste factor» (Dr. Ratzinger).
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U moet boete doen

Wie A zegt, moet ook B zeggen. Wie nadenkt,
moet bidden. Wie bidt, moet vasten en aal-
moezen geven. Wie vast en geeft, die zal daar niet
bij blijven staan. Hij zal een ander mens willen
worden. Het laatste doel van de vastentijd is de
paasbiecht en de paascommunie. En Pasen, datis
de nieuwe mens. Maar dat gaat niet zonder strijd,
want er zijn twee mensen in ons: de oude en de
nieuwe. De nieuwe mens zal slechts zegevieren,
als het hem lukt de oude buiten te werpen. Dat
moet door de boete gebeuren, en wel door de
boete als teken dat men zich wil bekeren en dat
men het leven ernstig opneemt.

Het woord ‘boete’ behoort tot de woorden die
men in het woordenboek van de moderne mens
niet meer vindt. Het behoort tot de zogenaamde
archaismen die niet thuishoren in de levensstijl
van de verfijnd beschaafde moderne mens. Ook
in godsdienstige werken vind je het nog maar
zelden. Die spreken, eenzijdig, slechts over de
Blijde Boodschap. Toch kan het een niet zonder
het ander. Evangelie en boete horen bijeen. Is het
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hele leven van Jezus, van de kribbe tot het Kruis,
geen ononderbroken boete? Heeft Christus niet
gezegd: «Wie Mijn leerling wil zijn moet Mijj
volgen door zichzelf te verloochenen en zijn kruis
op te nemen»? (Mt.16, 24).

Boete is allereerst bekering.

- De zonde is volgens de H. Thomas van Aquino
het zich afkeren van God en het zich wenden tot
de schepselen. Bekering is daarom het zich
afwenden van de schepselen en het terugkeren
naar God als de Schepper en Wetgever, voorbeeld
en doel van de mens. Wij noemen de bekering
biecht, maar geven met die uitdrukking niet de
hoofdzaak weer. De biecht is de noodzakelijke
bijzaak. Hoofdzaak is de innerlijke omkeer, het
afleggen van de ongeordende neiging naar de
schepsels en de terugkeer naar God door berouw
en goed voornemen. Een biecht die daar niet op
neer komt, is zelfbedrog, komedie.

De biecht die echt bekering is, kan niet anders
dan sociale gevolgen hebben. Bij Isaias vinden we
in hoofdstuk 58 een tot de vromen gerichte
strafpredikatie, die in dit opzicht ook heden nog
zeer aktueel is. «Zo spreekt God de Heer:

Roep zonder ophouden. Laat schallen uw
stem als een bazuin. Maak Mijn volk zijn mis-
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daden bekend, het huis van Jakob zijn zonden.
Zeker, ze zoeken Mij iedere dag en hunkeren
ernaar, Mijn wegen te kennen, als waren ze een
volk dat gerechtigheid oefent». - Het zijn dus
vrome lieden, regelmatige kerkgangers, mensen
die bidden en zelfs vasten. Maar wat is het sociale
effekt van hun vroomheid, hun ‘Pasen’?

Luisteren wij naar de profeet:

«Ziet, op uw vastendag zoekt gij uw voordeel
en beult gij al uw arbeiders af. Ziet, gij vast onder
kijven en twisten en slaat er ruw met de vuist op
in. Neen, zoals gij nd vast, zal uw stem in de hoge
niet worden gehoord ... Is dit niet een vasten,
zoals Ik het wil (is de godspraak van Jahweh, de
Heer): zondige boeien slaken, knellende banden
ontbinden, verdrukten de vrijheid geven, ieder
juk verbreken?

Is dit niet een vasten: de hongerigen uw brood
breken, arme zwervers in huis opnemen, de
naakten die ge ziet, kleden, uw eigen broeder niet
verstoten? ... (Als ge dat doet) dan eerst zal
Jahweh u verhoren, als ge Hem aanroept; als ge
om hulp smeekt, zal Hij u zeggen: ‘Hier ben 1k’
(de barmhartige, de Heer uw God)».

Tegenover het communistisch proletariaat en
de dreigende wereldrevolutie, is dat een christe-
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lijke voorbereiding op het Paasfeest van de uit de
biechtstoel komende mens. Slechts als de
Sacramenten zo ontvangen worden, komt de
‘niet-katholieke wereld onder de indruk. Niet de
statistisch vastgestelde hoeveelheid Communies
is voor een parochie doorslaggevend, maar de
sociale mentalitiet van hen die na paasbiecht en
paascommunie in hun gezinnen, in hun geloofs-
gemeenschap en onder hun medeburgers terug-
keren. Bekering is niet alleen terugkeer naar God,
maar ook terugkeer naar de naaste, zoals het
hoofdgebod wil.

Boete is ook levensernst.

Als men de vastentijd weer eens geestelijk
doorleefd heeft, ziet men leven en wereld toch
weer met andere ogen, met de ogen van het geloof
in de zondeval en in het lijden van de Heer en met
ogen die de toekomst zien: dood, oordeel en
eeuwigheid. Dan begint de nood van de wereld en
de dreiging van de ineenstorting op ons te
drukken.

In dat licht moeten wij de genotzucht van nu
beschouwen, ook de ‘katholicke’ genotzucht.
Die zien we dan als een dans in een brandend
huis, als onbezonnenheid, onnatuur, waanzin en
misdadigheid. De christenheid mag vrolijk, maar
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niet lichtzinnig zijn.

Niets zou tegenwoordig meer nodig zijn dan
een Noé, een Jeremias, een Johannes de Doper,
éen Vincentius Ferrerius, een H. Franciscus, een
boeteprediker ... iemand als die profeet die na de
godsmoord op Golgotha door de straten van
Jerusalem trok, dag en nacht schreeuwend: Tk
ben de stem uit het Qosten en het Westen, de
stem uit de vier windstreken, de stem die zich
richt tot Jerusalem en de tempel en het hele volk.
Wee, wee! Boete, boete! - De christenheid moet
weer bedenken dat ze de godsdienst van de
Gekruisigde belijdt. Ze moet ernst tonen en meer
eenvoud, meer offervaardigheid.

En die boete, die levensernst moet ook de
jeugd voorgehouden worden. Er zijn twee
opvoedingsstelsels, dat van het Evangelie en dat
van de wereld. Dat van het Evangelie berust op
het beginsel: de plicht gaat voor het vermaak. Dat
van de wereld echter zegt: zo weinig mogelijk
zelfbedwang en ontzegging, maar genot! Geef toe
aan al je neigingen! Het gevolg is wekelijkheid,
overgevoeligheid, naturalisme. De ervaring be-
wijst dagelijks, hoever we het met die opvoeding
brengen. Een gezonde, wilskrachtige jeugd is
onmogelijk zonder de oude pedagogiek van het
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sustine et abstine (draag het en onthecht je). Die
gymnastiek hebben we op de eerste plaats nodig,
die sport is vooral noodzakelijk. Het is, zoals de
H. Paulus schrijft: leder die voor de wedstrijd
oefent, onthoudt zich van overdaad aan spijs en
drank. Tk moet mijn lichaam tuchtigen en in
bedwang houden.

Daarmee zijn we bij een ander facet van het
boete-probleem. De boete heeft niet alleen een
defensief, maar ook een offensief karakter.
Dulden en onthouding is de defensieve, tuchti-
ging is de offensieve kant. De tuchtiging berust
op de zin van St. Paulus: «Zij die bij Christus
Jezus horen hebben hun zelfzucht met haar
hartstochten en begeerten gekruisigd» (Gal.
5, 24). De ascese noemt dat versterving. Verster-
ving wil niet doen sterven. Verstandige ver-
sterving is helemaal niet schadelijk voor de
gezondheid. Doel van de versterving is alleen
maar, het weerbarstige lichaam temmen, en wel
door iets dat pijn doet.

De heiligen kennen heel wat technische
middelen om aan offensieve boete te doen. Ze
grijpen naar boetehemd, gordel, ketting en gesel.
De modernen hebben deze wapens afgeschaft.
Het is ook niet noodzakelijk zijn toevlucht te
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nemen tot zo’n harde middelen. Men moet het
nooit doen zonder overleg met de biechtvader.
Men vindt, want boetelingen zijn vindingrijk,
ook andere middelen die naar het doel leiden,
d.w.z. volgzaam maken. En als wij ze niet vin-
den, God vindt ze steeds weer. Zo kan geen
enkele medicijn de pedagogiek van de pijn hele-
maal tenietdoen. Die hoort bij de goddelijke
opvoedkunde. Door de lichamelijke pijn de
genezing en de heiliging van de ziel!

Wie oren heeft om te horen, hij hore! Niet
allen begrijpen de preek van de boete. Alleen zij
begrijpen die het ingegeven krijgen door de Geest
Gods. De boete moet beginnen bij de goeden. In
beslissende tijden als die van nu komt het er
vooral op aan dat de goeden zich het eerst
bekeren: niet de vrijmetselaars, niet de socialisten,
niet de joden, niet de communisten, maar wij.
Ook moeten wij beginnen met de anderen een
voorbeeld te gaan geven van een ernstiger, minder
wereld-gericht christendom.

Wat de wereld ons ook wijsmaakt, wij moeten
boete doen.

38



Terug naar de arme nederige
gekruisigde Jezus Christus

Het hoogtepunt van de vastentijd is Christus
aan het Kruis. In de Gekruisigde is heel het
christendom samengevat, zodat Paulus kan
zeggen: «[k had mij voorgenomen u geen enkele
wetenschap te brengen dan die van Jezus Christus
en Zijn Kruis» (1 Kor. 2, 2). De Gekruisigde is
daarom ook het centrale onderwerp van de
prediking in onze tijd. Het is het belangrijkste,
noodzakelijkste en aktueelste wat men tegen-
woordig aan de mensen kan verkondigen.

" Rond de eeuwwisseling werd er onder ontwik-
kelde katholieken nergens drukker over gespro-
ken dan over de hervorming van hetkatholicisme.
Men was van mening dat men progressiever
moest worden, meer met zijn tijd moest meegaan
en meer open moest staan voor de wereld. De
katholieken zouden nieuwe wegen moeten
zoeken naar het volk in plaats van oude plat-
getreden paden te blijven volgen. Toen schreef de
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benedictijn pater Godebard Geiger een brochure:
Terug naar de arme, nederige, gekruisigde
Heiland Jezus Christus.

Hervormen, zegt hij, is: de oorspronkelijke
vorm en geest herstellen en vernieuwen. De
oorspronkelijke geest van de Kerk is de geest van
Jezus Christus, zoals die in het Doopsel getekend
wordt. Het is de geest van zelfverloochening,
kruis en offer, zoals die zich in leven en handelen
en leer van Jezus openbaart, de geest van de arme,
nederige, gekruisigde Heiland Jezus Christus.

Er is geen ander christendom dan het
christendom van Christus. En het christendom
van Christus is niets anders dan Christus als Weg,
Waarheid en Leven, de levende Christus, de
persoonlijke en mystieke Christus, Christus als
Hoofd en Christus in de ledematen. Niemands
woord mag met meer recht worden herhaald dan
dat van de generaal van een orde, toen er van hem
de totale hervorming van zijn orde werd ver-
langd: Aut sum ut sum, aut non sum - ofwel ik ben
wat ik ben, ofwel ik ben niet. Ofwel het
christendom is wat Christus is, of het is geen
christendom.

Het christendom van Christus is de Verlossing
door de Godmens. Het is de godsdienst van de
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genade, van het bovennatuurlijk leven en de
bovennatuurlijke hulp. De goddelijke genade is
alles in het Rijk van God en dat van de ziel. Al het
andere in de wereld is voor het Rijk van God
slechts van belang in zover het door de goede wil
van de mens tot een werktuig van de genade
gemaakt wordt. Christus heeft die wet in het
Godsrijk haarscherp geformuleerd in de parabel
van de wijnstok en de ranken, als Hij zegt:
«Zonder Mij kunt ge niets». Alle werken van God
komen, zoals pater Geiger schrijft, uit het niets
en juist daardoor blijken ze werken van God te
zijn. Het menselijk niets wordt een zegel voor de
goddelijke genade.

Daarom heeft Christus in Zijn verlossingswerk
en bij de stichting van Zijn Kerk afgezien van alle
middelen waar men zich anders menselijker-
wijze van bedient om in de wereld grote dingen
tot stand te brengen. Om de Verlossing te
verwezenlijken had Hij de menselijke natuur
nodig en de middelen die de menselijke natuur
voor haar bestaan helemaal niet kan ontberen:
dagelijks brood en kleding, maar die had
Hij slechts nodig inzover ze offermaterie waren
om ze de hemelse Vader op te dragen. Wat Hij
niet nodig had, wat Hij voor zichzelf principieel
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afwees, was het aardse bezit, het aardse als macht
en schittering, het aardse als levensgenot.

Christus was arm. Zijn geboortehuis was een
stal. Zijn wieg een krib. Zijn eerste levensjaren
moest Hij doorbrengen in de verbanning. Zijn
dagelijks brood verkreeg Hij door de geringe
opbrengst van Zijn werk als ambachtsman, en
later door de aalmoezen van goede zielen.
Gedurende Zijn openbaar leven, een periode van
drie jaar prediking, heeft Hij geen thuis. De
vossen hebben hun holen en de vogels hun
nesten, maar de Mensenzoon heeft niets waar Hij
Zijn hoofd op kan neerleggen. En tenslotte hangt
Hij aan het Kruis, zelfs van Zijn kleren beroofd,
en wordt Hij in een vreemd graf gelegd. Christus
1s arm.

Omdat de Kerk de voortlevende Christus is,
moet de Kerk arm zijn. In Zijn instructies aan de
Apostelen schrijft Jezus voor: «Tracht geen
goud, zilver of koper te verwerven om er uw
gordel mee te vullen. Verschaft u ook geen
reiszak voor onderweg, geen tweede onderkleed,
geen schoeisel of stok» (Mt. 10, 9 en 10). Toch
heeft de Kerk en hebben haar priesters voor hun
taak een zekere hoeveelheid aardse goederen en
hulpmiddelen nodig, maar slechts als middel om
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hun doel te bereiken. En alleen wat noodzakelijk
is. Wie echter alleen maar het noodzakelijke bezit
is arm.

Langbehn spreekt van een speciale erfzonde
onder het katholieke volk. Die heet ‘te veel vet’.
Hier is trimmen de boodschap, niet om het over-
tollige dood te slaan, zoals Luther deed, ook niet
om het te maskeren, zoals men tegenwoordig wel
probeert, maar om het kwijt te raken. Tegen vet
helpt beweging, stimulering van de bloeds-
omloop, zenuwprikkeling, terugkeer naar een-
voudig voedsel. Men moet in het katholicke
kamp van tegenwoordig maar liever ophouden
met zich op dat eigen vet te beroemen zoals wel
eens gebeurt. ,

Het is niet goed dat de Kerk vet wordt. Als ze
niet de innerlijke kracht kan opbrengen om zich
van dat vet te ontdoen, dan laat de goede God van
tijd tot tijd toe dat de Staat of de revolutie om
gezondheidsredenen met geweld gaan ontvetten.
Daarbij blijft onrecht onrecht, maar door de
ingreep kan de schuld wel een felix culpa, een
‘gelukkige schuld’ worden. God weet namelijk
uit de zonden van Staten en volkeren voordeel te
trekken voor de Kerk. Die komt uit de loutering
frisser en sterker te voorschijn.
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Christus was nederig. De fundamentele dwa-
ling die sedert de zondeval in de hoofden van de
mensen rondspookt, is de mening dat ze goden
zijn. Christus beschouwde het als zijn eerste taak,
die fundamentele dwaling recht te zetten.
«Want hoewel Hij Gods gestalte bezat en Zijn
gelijkheid met God geen roof hoefde te achten,
heeft Hij er zich toch van ontdaan door de
gestalte van een slaaf aan te nemen en gelijk te
worden aan de mensen. En toen Hij uiterlijk als
een mens werd bevonden, heeft Hij zich nog
vernederd door gehoorzaam te worden tot de
dood, tot de dood van het Kruis». Zo schrijft
Paulus aan de Filippenzen (2, 6 t/m 8). Wat de
mens vooral van zichzelf moet weten is, dat hij uit
zichzelf niets is, een nietig wezen. En dat
niets-zijn als fundamentele waarheid van de mens -
heeft Jezus voorgeleefd van de kribbe tot het
Kruis.

Daarom moest de nederigheid de grondwet van
het christendom worden. In zijn eerste brief aan
de Korintiérs werkt Paulus die gedachte prachtig
uit: «Denk maar aan uw eigen roeping, broeders.
Naar menselijke maatstaf waren er niet velen
geleerd, niet velen machtig, niet velen van hoge
afkomst. Neen, wat voor de wereld dwaas 1s,
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heeft God uitverkoren om de ‘wijzen’ te bescha-
men; wat voor de wereld zwak is, heeft God uit-
verkoren om het sterke te beschamen; wat voor
de wereld van geringe afkomst is en onbeduidend,
heeft God uitverkoren; wat niets is om teniet te
doen wat iets is, opdat tegenover God geen mens
zou roemen op zichzelf» (1 Kor. 1, 26 t/m 29).
Macht en glans spelen in het Rijk van God geen
doorslaggevende rol.

Daaruit blijkt, hoeveel de kultuur, de kunst, de
wetenschap en de technische vooruitgang kunnen
bijdragen voor de bekering van de zielen. Niet dat
het christendom geen kultuur zou willen,
integendeel! Niemand heeft er meer voor gedaan
dan de Kerk. Maar menen dat men door verfijnde
beschaving en schitterende wetenschap, door
politieke macht en imponerende technische
prestaties de zielen voor Christus zou kunnen
veroveren, dat zou een noodlottige vergissing
zijn. Wie het Evangelie aandachtig leest, weet dat
Christus die dingen niet veracht. Maar Hij heeft
de buitenstaanders niet aangetrokken door een
van deze middelen, maar alleen door de heiligheid
van Zijn leven, de majesteit van Zijn wonderen en
de overtuigende kracht van Zijn woord. Dus
door de macht van het bovennatuurlijke.
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