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De Priesterbroederschap in Fatima

«Jullie hebben de hel gezien, waarin de
zielen wan de arme zondaars terecht-
komen. Om hen te redden wil God de
devotie tot mijn Onbevlekt Hart in de
wereld verbreiden. Als men doet wat ik
zeg, zullen vele zielen gered worden ...

Maar als men niet ophoudt God te
beledigen zal onder het pontificaat van
Pius XI een andere en ergere oorlog
beginnen ... Weet dan dat dit het grote
teken is dat God geeft, dat Hij de wereld
voor baar misdaden zal straffen door
oorlog, hongersnood, vervolging van de
Kerk en van de heilige Vader.

Om dat te verbinderen zal ik de
toewijding komen vragen van Rusland
aan mijn Onbevlekt Hart en de Com-
munie van eerberstel op de eerste
zaterdagen van de maand.

Als ze naar mijn verlangens luisteren
val Rusland zich bekeren en zal er vrede
komen. Zo niet zal het zijn dwalingen
over de wereld werspreiden, oorlogen
aanstoken en kerkvervolgingen.

De goeden zullen worden gemarteld en
de H. Vader zal veel te lijden hebben.

Uiteindelijk zal mijn Onbevlekt Hart
triomferen.

Portugal zal altijd het geloof bewa-

ren ...oo»

Dierbare vrienden, wat is onze Hemel-
moeder ons zeventig jaar geleden komen
vragen? Het bidden van de rozenkrans
om het verkrijgen van de vrede. En zoals
clke goede moeder heeft zij ons gewezen
op de gevaren die ons bedreigen en hoe
we hen zouden moeten omzeilen. Maar
wie heeft er aan haar noodkreet geloof
gehecht? En wie gelooft er nu nogin? En
wie geeft er nog gevolg aan? Zoals de
profeten van het Oude Verbond mag
Maria Middelares uitroepen: «Heer, wie
heeft er geloofd aan onze prediking?»

Waarom kwam onze Hemelmoeder
ons het bestaan van de hel herinneren,
terwijl in het begin van deze eeuw
welhaast geen enkele katholiek haar
bestaan in twijfel trok? Het bestaan van
de hel maakte voor hem integraal deel vit
van het geloof. Waarom dan wel? Omdat
zij voorzag dat het liberalisme en het
modernisme, dat toen reeds hoogtij
vierde in bepaalde kringen, een groot
aantal geloofswaarheden op de helling
zouden zetten, zij het soms op een
gecamoufleerde wijze. En zodoende
zouden heel veel katholieken niet meer
weten wat ze moeten geloven.

In plaats van het geloof voor te houden,
zonder meer tc prediken, te pas en te
onpas, zoals Sint Paulus dat noemt,
vertrekt de moderne pastoraal van
subjectieve gegevens, geloofservaring,
ieder zijn waarheid. Alsof de waarheid
moet gezocht worden bij de mensen en
niet bij God die toch de Waarheid is, en
aan zijn apostelen bevolen heeft diezelfde
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De O.-L.-V.-basiliek te Fatima

waarheid aan alle volkeren te onder-
wijzen. Wat zoveel grote pausen, heiligen
en belijders ons hebben voorgehouden,
ons hebben gepredikt, welnu dat wordt
nu met voeten getreden, met een korreltje
zout genomen, alsof het geloof kan
veranderen. En zo worden de vier
itersten: dood, oordeel, hemel en hel
niet meer of slechts zelden gepredikt,
onder het mom dat dit goed was voor
vroeger, om de mensen klein te houden,
maar dat dit nu niet meer opgaat. De
Moeder Gods van haar kant weet wel wat

voor goed het doet voor de ziel deze
geloofswaarheden van tjd tot tjd te
bemediteren, daar het haar helpt de zonde
te vermijden, wanneer ze daartoe niet
komt uit liefde tot God.

Spijtig genoeg zijn er veel geestelijken
die de waarheden niet meer voldoende in
het licht stellen, laat staan er nog in
geloven, En dat is de triomf van Satan, de
mensen doen geloven dat hij niet bestaat,
dat hij moet verblijven verwijderd van
God, in een oord waar op de koop toe
vuur is!



En daarom komt de Moeder Gods
onszelf aan deze waarheden herinneren,
opdat toch de tekortkomingen van de
clerus wat het voorhouden van die
waarheden betreft, niet de oorzaak
zouden wezen van het eeuwig verloren-
gaan van tal van zielen.

De koningin van de rozenkrans heeft
ons ook herhaalde malen gevraagd
dagelijks het rozenhoedje te bidden, voor
de wereldvrede. En zij heeft daaraan
toegevoegd dat die wereldvrede maar
alleen verkregen kan worden door haar
bemiddeling, m.a.w. door het bidden van
de rozenkrans.

In hoeveel huisgezinnen wordt er nog
dagelijks in gezinsverband het rozen-
hoedje gebeden, laat staan bemediteerd?
In welke kloosters en seminaries behoort
het bidden van het rozenhoedje tot het
gemeenschappelijk gebed? Of behoort de
overweging van ons heilig geloof, van de
mysteries van O. L. Heer in vereniging
met zijn heilige Moeder ook tot het
verleden? Maar zal U zeggen: de rozen-

georganiseerd. Maar spijtig genoeg baat
dat weinig of niets. Want te Fatima heeft
de Moeder Gods ons duidelijk gezegd dat
de genade ons slechts bekomen kan door
haar bemiddeling. Door het bidden van
de rozenkrans. Waar zijn die betogingen
voor de wereldvrede waar de rozenkrans
gebeden wordt? Waar de vaandels van
Maria gedragen worden, waar het Kruis
vooropgaat?

Zolang dit niet gebeurt zal er geen
echte vrede zijn. Hoe kan het ook anders,
zolang God niet heerst in de harten van
elk van ons, in het familieleven, in de
maatschappij, zolang zal er geen vrede
zijn, want de ware vrede kan niet
verwezenlijkt worden buiten Gods
plannen en rechten om.

En dan het derde geheim, dat in 1960
eigenlijk moest geopenbaard worden,
omdat men het dan het beste zou
begrijpen. Alhoewel nog niet prijs

gegeven aan het grote publiek, weten we
toch waar het om gaat. Enkele afdoende
studies vertellen het ons. Het gaat hier
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men daaruit logischerwijze afleiden dat
dit elders niet het geval is, of althans niet
overal, m.a.w. dat in andere landen of
werelddelen het geloof wel zal teloorgaan
of tenminste verduisterd zal worden.

Hieromtrent doet kardinaal Ratzinger
een gelijklopende onthulling wanneer hij
het heeft over het derde geheim van
Fatima in zin interview met Vittorio
Messori. Hij heeft het over ‘de gevaren
aangaande het geloof en het christelijk
leven’.

De huidige bisschop van Fatima is nog
duidelijker: ‘een geloofscrisis die meer-
dere naties en zelfs werelddelen raakt?’

Het is dus niet voor niets dat de
Moeder Gods de onthulling van dit derde
geheim gevraagd had in 1960. Juist voor
het 2e Vaticaans Concilie. Dat had tot
nadenken aangezet, en zodoende had dat
heel wat heibel kunnen besparen. De
concilievaders zouden ermee rekening
gehouden hebben en de toepassing van de
decreten zou geen wildgroei gekend

hebben.

% De nederlandstalige deelnemers aan de bedevaart naar Fatima

krans wordt nog gebeden! Inderdaad,
maar veel te weinig. En als hij nog
gebeden wordt, dan is dat niet zozeer
omdat hij door de geestelijkheid geprezen
en aanbevolen wordt, alswel omdat de
gelovigen gehoor verlenen aan de
dringende oproepen van de Allerheiligste
Maagd te Lourdes, te La Salette of te
Fatima.

Voor de wereldvrede, een thema dat
onze huidige jeugd lief is en dat hen
gelukkig bezielt, wordt er op wereld-
schaal de ene betoging na de andere

niet zozeer over oorlogen, materiéle
kastijdingen, daar deze reeds in het
tweede deel zijn aangekondigd en men
mag veronderstellen dat het derde deel
geen herhaling is van het tweede deel. Het
gaat hier zonder meer om de afval van het
geloof! De wereld, het Westen zou het
katholiek geloof verspelen! Dit kan men
opmaken uit de eerste zin van het derde
deel van het geheim: «/n Portugal zal het
dogma van het geloof bewaard blijvens.
Wanneer nu in Portugal het dogma van
het geloof bewaard zal blijven, dan mag

Maar men heeft de verlangens van de
Moeder van de Goede Raad in de wind
geslagen. Menselijke motieven hebben
het gehaald op het vertrouwen, op het
geloof in de boodschap van Fatuma.

De gevolgen kennen we allemaal. Het
zijn publieke geheimen en toch doen onze
bisschoppen of hun neus bloedt. De
geestelijken verliezen de zin van hun
verheven roeping, hebben hun ideaal
prijs gegeven en geven het ook niet meer
door. Kerken en kloosters worden
zonder dat er iemand alarm roept onteert,
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geprofaneerd. Het gezinsleven wordt
ontwricht, voor zover het dat al niet is.
In de katholicke scholen en universi-
teiten onderwijst men alles, behalve een
katholicke opvoeding en levenswijze.
Het kruisbeeld wordt uit onze openbare
gebouwen en instellingen geweerd, alsof
men God niet meer nodig heeft, en Hij
niet moet regeren in onze huidige
maatschappij, zoals hij ook moet heersen
in het dagelijks leven van elkeen en in het
familieleven. Wanneer vroeger onze
omgeving ons hielp om diep christelijk te
leven, dan is het nu het tegenover-
gestelde: massamedia, vrijetijdsbesteding
en consumptic nemen al onze aandachtin
beslag ten nadele van onze relatie met
onze Schepper, Verlosser en Heilig-
maker. En zo zien we dat ons huidig
leefmilicu ons stilletjes aan, maar zeker
aan het ontkerstenen is. Over ledereen
mogen we praten, clk idool mogen we
navolgen, alle leersystemen mag men
belijden, alle sekten mag men helpen
verbreiden, maar eren wie eren toekomt,
God dienen naar geest en waarheid zoals
de Rooms Katholicke Kerk dat altijd
geleerd en gedaan heeft, neen, dat
behoort tot het verleden. Dat 20 eeuwen
oude Rooms geloof mag niet meer beleefd
worden, het mag niet meer gepredikt
worden. Omdat men er niet meer in
gelooft. Omdat men niet meer gelooft.
En zo gaat het meest dierbare dat we hier
op aarde hebben, het Geloof, verloren,
met alle gevolgen vandien, want zonder
het geloof kan men God niet aangenaam
zijn en kan men zijn ziel niet redden. En
om dat te voorkomen is onze Hemel-
moeder ons 70 jaar geleden komen
waarschuwen. Zij vroeg om de rozen-
krans te bidden voor de bekering van
Rusland; zoniet, zou Rusland zijn dwa-
lingen verspreiden over de wereld. Welnu
die dwaalleer en valse systemen worden
ons nu voorgehouden in plaats van de
Waarheid. En bovendien, door het bid-
den van de rozenkrans, en het bemedi-
teren van zijn geheimen zouden we ons
geloof sterker maken, dieper beleven.
Maar wic heeft er naar haar smeekbede
geluisterd, en wie luistert er nog naar?
Welke bisschoppen ijveren voor de
belangen van Maria Middelares aller
genaden? Het is niet voldoende van tijd
tot tijd de gelovigen tot het bidden van het
rozenhoedje aan te sporen of hen eraan te
herinneren  zondermeer. Willen we
werkelijk  gevolg geven aan Maria’s
oproep, te bidden voor de bekering van
Rusland en de toewijding ervan aan haar
Onbevlekt Hart, dan hebben we leiders
nodig, herders, bisschoppen die hun
gelovigen weten te Jeiden zoals Maria dat
wil. En dat is mogelijk. We hebben het
voorbeeld van de overwinning op de
Turken bij Lepanto. Het Westen en
vooral dan Italié dreigde ingepalmd te
worden door de Turken, met alle
gevolgen vandien voor her katholiek
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zeloof. Welnu dank zij het gebed en het
vasten van de H. Pius V, en het
universeel bidden van de rozenkrans, 1s
het islamitische imperialisme afgeweerd,
en is het Westen een keer gevrijwaard
gebleven van het islamitisch juk. Werd
vroeger de vijand van ons heilig Geloof
medeverslagen door het gebed, de
rozenkrans, dan wordt hij nu in onze
maatschappij binnengehaald door die-
genen, die hem zouden moeten bestrijden
omwille van hun verheven roeping! Hoe
kunnen we ons dan nog aan hen
toevertrouwen?

Lucia, de enige overgeblevene der drie
zieners, zegt het zo: «Het is nogthans
nodig, Pater, de mensen erop te wijzen
dat ze niet moeten verwachten aan-
gespoord te worden tot gebed en boete,
noch door de paus, noch door de
bisschoppen, priesters of generale oversten
der orden. De tijd is reeds aangebroken
dat ieder op eigen initiatief de heilige
werken vervullen, en zijn eigen leven
hervormen moet».

Dit alles overwegend, de geloofsafval
ziende, de zielenood kennende en
profiterend van de speciale genaden van
het Mariale jaar, heeft de Priester-
broederschap St. Pius X gemeend, haar
plicht te doen door eerherstel te gaan
brengen in Fatima, aan het Onbevlekt
Hart van Maria, juist 70 jaar na de eerste
verschijning aldaar.

Met ongeveer 2000 gelovigen uit de
gehele wereld hebben we te Fatima op 21
en 22 augustus j.l. een gebedswake
gchouden, die begon op de vooravond
van het feest van het Onbevlekt Hart van
Maria met de kruisweg, waarna het
H. Sacrament ter aanbidding werd uit-
gesteld. Een gebedswake dus van medi-
tatie, aanbidding, persoonlijk gebed en
een kaarsjesprocessie, afgewisseld met
het H. Misoffer. Dit alles gebeurde onder
de blote hemel, op een weide in de nabije
omgeving van het heiligdom, want zoals
er destijds voor de geboorte van O. L.
Heer voor Hem geen onderdak gevonden
kon worden te Bethlehem, zo was dat nu
ook weer het geval. Deze internationale
gebedswake werd afgesloten met een
pontificale H. Mis en de hernieuwing van
de toewijding van de Priesterbroeder-
schap St.-Pius X aan het smartvol en
onbevlekt Hart van Maria, alsmede een
acte van toewijding van Rusland aan het
Onbevlekt Hart van Maria, beide uit-
gesproken door Z.H. Exc. Mgr. Marcel
Lefebvre.

Misschien waren we met niet veel,
maar voor God is niet zozeer de
kwantiteit die telt, alswel de kwaliteit en
het vurig verlangen gehoor te verlenen
aan Zijn heilige wil. En zo hebben we dan
gedaan datgene wat binnen ons vermogen
lag, enige dagen van offer en gebed aan
Maria aangeboden tot eerherstel voor de
ontering haar aangedaan door de zonden

en voor de bekering van Rusland.

Dierbare, de Moeder Gods is in Fatima
niet alleen de toewijding van Rusland aan
haar Onbevlekt Hart komen vragen,
maar vooral het bidden van de rozen-
krans, dagelijks. Immers ze heeft zich
kenbaar gemaakt als O. L. Vrouw van de
Rozenkrans.

Pelgrimerende
Madonna

Toen Fatima als bedevaartsoord door
de Kerk erkend werd, werden er
Maria-beelden, getrouwe afbeeldingen
van het beeld van O. L. Vrouw van de
Rozenkrans in Fatima zelf, over de gehele
wereld gestuurd. Deze beelden maakten
a.h.w. een pelgrimstocht en bezochten zo
verschillende naties. Men plaatste hen in
kerken en kapellen waar de gelovigen te-
zamen O. L. Vrouw van de Rozenkrans
kwamen vereren, en haar hulp en
voorspraak afsmeekten door het bidden
van het rozenhoedje. En zo bestaat in
onze lage landen noch altijd de gewoonte
van de pelgrimerende Madonna’s, die nu
eens van kerk tot kerk, dan weer eens
van gezin tot gezin gaan, en de mensen
ertoe aanzetten krachtiger en levendiger
te bidden dan gewoonlijk. En waarom
zouden wij daaraan niet meedoen?
Vandaar dat wij ook een pelgrims-
madonna vanuit Fatima hebben mee-
gebracht die, zo het de Moeder Gods
aangenaam zij, zal reizen van gezin tot
gezin, de families ertoe aanzettend en
helpend meer getrouw en met meer
godsvrucht de mysteries van de rozen-
krans te overwegen. En zo zal de Moeder
Gods die gezinnen met rijke genaden
zegenen.

Wie op deze manier Maria wenst te
vereren in zijn gezin of met zijn familie,
hoeft slechts een seintje te geven aan de
schrijver van dit artikel.

Dat alles is verheugend, dat we
elkander kunnen helpen en aanmoedigen
in het bidden van het rozenhoedje, en
alzo ons steentje ertoe bijdragen het rijk
van Maria te vestigen in onze harten en in
de harten van diegenen die ons dierbaar
zijn, opdat uiteindelijk haar Zoon er
moge heersen. Maar nog meer verheu-
gend is dat we allemaal, de Priester-
broederschap St.-Pius X en de gelovigen,
die met de Broederschap verbonden zijn,
opnieuw toevertrouwd en toegewijd zijn
aan het Onbevlekt Hart van Maria. En
dat vooral Rusland met name aan het
Onbevlekt Hart is toegewijd, op een
wijze zoals de Moeder Gods hetis komen
vragen, en zoals wij hopen en waarvoor
we ook bidden, dat de H. Vader het eens
zal doen in vereniging met alle bisschop-
pen over de hele wereld.

Leve Maria!

E.H. Jozef Verlinden
[



Akte van toewijding van Rusland
aan het Onbevlekt Hart van Maria

O Koningin van de heilige Rozen-
krans, voor Uw troon van genade neer-
geknield maken wij het voornemen om
met inzet van al onze krachten te
volbrengen wat U zeventig jaar geleden
van ons gevraagd hebt, toen U op deze
aarde aan ons verscheen.

De afschuwelijke zonden van de
wereld, de vervolging van de Kerk van
Jezus Christus, erger nog: de afval van
zoveel christenen en zelfs hele volkeren -
en tenslotte het feit dat de grote massa
onverschillig geworden is voor Uw
genadevol moederschap, dat alles druke
zwaar op Uw lijdend en Onbevleke
Hart, dat zo innig meevoelt met de
pijnen van het Heilig Hart van Uw
goddelijke Zoon.

Om voor zoveel misdaden voldoening
te bieden hebt U ons gevraagd de
devotie van eerherstel aan Uw Onbevlekt
Hart in het leven te roepen. En opdat
God Zijn door U voorspelde rampen niet
over ons zou doen komen, bent U als de
gezante van de Allerhoogste opgetreden,
verlangend dat de Plaatsvervanger van
Jezus Christus in vereniging met alle
bisschoppen ter wereld Rusland zou
toewijden aan Uw Onbevlekt Harrt.
Helaas, die boodschap heeft men tot nu
toe in de wind geslagen ...

Daarom zijn wij vastbesloten om wat
ons betreft te voldoen aan de hemelse
oproep. Wij willen vooruitlopen op de
heerlyke dag waarop onze Heilige
Vader de Paus tenslotte gehoor zal
geven aan de verlangens van Uw
goddelijke Zoon, zonder ons daardoor
een gezag toe te kennen dat we niet
bezitten. Als katholiek bisschop wenden
wij ons, verenigd met alle trouw gebleven
priesters en gelovigen, vol zorg om het lot
van de hele Kerk met onze nederige
smeekbeden tot Uw Onbevlekt Hart.

O Moeder van God, wil op de eerste
plaats de plechtige akte van eerherstel
aannemen die wij aan Uw Onbevlekt
Hart en aan het H. Hart van Jezus
aanbieden voor alle beledigingen die U
door zondaars en goddeloze mensen
worden aangedaan.

Op de tweede plaats willen wij,
voorzover het in onze macht ligt,
Rusland aan Uw Onbevlekt Hart schen-
ken, overleveren en toewijden. Wij
smeken Uw moederlijke barmhartigheid
om die natie in Uw machtige bescherming
te nemen. Maak, smeken wij, er Uw
gebied van, waarin U als Koningin heerst.
Maak van dat land van vervolging een
land van uitverkiezing en zegen. Wij
smeken U met aandrang, dat volk zo
volkomen aan uw wil te binden dat het de
door de wer voorgeschreven goddeloos-
heid van zich af werpt en een nieuw
koninkrijk wordt voor Onze Heer Jezus
Christus, een nieuw erfdeel voor Zijn
zachte heerschappij. Moge dat volk ook

% boven: De grote p[echtlgheld moest op een privé terrein gebeuren:
een offer dat de pelgrimszonder te klagen aanvaardden.

< onder: Het belangrijk ogenblik van de toewijding van Rusland aan het Onbevlekt
Hart van Maria door Monseigneur Lefebvre.

het oude schisma vaarwel zeggen en
terugkeren tot de eenheid van de enige
schaapstal van de eeuwige Herder, opdat
het, onderdanig aan de Stedehouder van
Uw goddelijke Zoon, een vurig voor-
vechter worde van de heerschappij van
Onze Heer Jezus Christus over de
gemeenschap van alle volkeren der aarde.

O Moeder van barmbhartigheid, wij
smeken U ook om door dat schitterende
wonder van Uw smekende almachtaan de
wereld de waarheid te tonen van Uw
middelaarschap van alle genade. O

Koninging van de vrede, wil tenslotte aan
de wereld de vrede brengen die de wereld
niet kan geven: het afzien van het
wapengeweld, de zielevrede, de vrede van
Christus in het Rijk van Christus, en het
Rijk van Christus door het rijk van Uw
Onbevlekt Hart, o Maria.

Uitgesproken door Mgr. M. Lefebure
in Fatima op 22 augustus 1987,

bhet feest van bet Onbevickt Hart
van Maria.
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Is Medjugorje echt?

slot: Een woord over de inhoud van de boodschap

In het eerste deel van ons onderzoek
betreffende de verschijningen te Medju-
gorje hielden wij ons bezig met het
viterlijk gebeuren. In een voorlopige
conclusie wezen wij op het twijfelachtig
karakter daarvan en hielden wij de
grootste voorzichtigheid voor geboden.
Wij onderstreepten dat de beweging
vooral gekenmerkt wordt door het
omzetten van de katholicke mystiek en
ascese in een modernistisch streven naar
zelfontplooing.

In het tweede deel van ons onderzoek
zullen we vooral ingaan op de inhoud van
de boodschappen cn het waarheids-
gehalte ervan onderzoeken. Dec voor-
naamste toctssteen voor de echtheid van
een verschijning is de lecr van de Kerk.
Wij zetten Medjugorje tegenover Fatima,
waardoor de verschillen met de Traditie
in het oog springen en de verdenking
wordt versterkt dat de verschijningen van
Medjugorje misschien een valse voor-
spiegeling van Satan zijn om ons Fatima te
doen vergeten. Die verdenking is voor
alle Mariavereerders die te goeder trouw
in Medjugorje geloven, een zeer onaan-
gename verrassing., Maar de in het ecrste
artikel naar voren gebrachte feiten en het
verdere onderzoek doen de argwaan
overgaan tot zekerheid.

Medjugorje tegen
Fatima

Men moet wel heel sterk overtuigd
zijn van de echtheid der verschijningen
in Medjugorje om daarin de ‘vervulling
of voortzetting van Fatima’ te zien. Bij
sommige aanhangers van Medjugorje is
dat het geval. Als we beide boodschappen
met clkaar vergelijken, komen we tot een
andere conclusie: de profetieén van
Medjugorje stemmen met die van Fatima
niet overeen. Ze zijn er fundamenteel mee
in strijd. Dat zullen we verderop
bewijzen.

De geheimen van
Medjugorje

Op 13 juli 1917 heeft Onze Lieve
Vrouw in de Cova da Iria, Fatima, haar
drie vertrouwelingen één enkel geheim
in drie delen geopenbaard. In Med-
jugorje is de profetische boodschap
heel wat omvangrijker: daar heeft de
Maagd ieder van de zieners de open-
baring van wel tien geheimen beloofd!
Drie ervan zijn gemeenschappelijk en
aan alle ziencrs bekend. Als we een
optelsommetje maken, dan krijgen we
45 geheimen! Dat getal is wel zo
overdreven dat geen Medjugorje-verde-
diger het hardop durft te noemen.

Mirjana, die als enige alle tien geheimen
reeds heeft vernomen, heeft verteld dat
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het gaat «om de mensheid in het
algemeen, om de wereld, om Med-
jugorje en om mededelingen ‘over het
Teken’». Op een bijzonder kinderachtige
en vals klinkende manier verklaard ze:
«DDe Maagd heeft me mijn geheimen ook
verklaard. Tk heb ze allemaal met alle
bijzonderheden opgeschreven en wel in
code-taal, veiligheidshalve en om niets te
vergeten. Ik heb het recht om drie dagen
tevoren (als een geheim overmorgen b.v.
werkelijkheid zou worden) een priester
uit te kiezen en die te zeggen:
‘Overmorgen zal er dit of dat gebeuren’.
Met die informatie kan hij dan doen wat
hij wil».

Dat is toch wel wat vreemd! Geheimen
hebben gewoonlijk een bepaalde be-
tekenis voor een bepaalde tijd. Daarom is
’t niet om het even wat ermee gebeurt.
In Medjugorje heeft men de indruk datde
geheimen de nicuwsgierigheid van de
mensen moeten prikkelen, maar geen
goddelijke eis verborgen houden.

Waarschuwingen -
wonderen -
Gods strafgericht

«Volgens Mitjana» (zo schrijft pater
Vlasic aan de Paus), «aan wie de Maagd
tot nu toe meer over de tockomst heeft
onthuld dan aan de overige zieners, zal de
wereld drie waarschuwingen krijgen. Die
waarschuwingen zullen betrekking heb-
ben op belangrijke wereld-
gebeurtenissen».

«Na de waarschuwingen zal het voor
heel de mensheid zichtbare Teken op de
plaats van de verschijning zichtbaar
beginnen te worden». «Het zal een groot
teken zijn, voor iedereen zichtbaar,
duidelijk en langdurig», preciseert pater
Vlasic nog.

Dan komt de tijd van de straffende
hand van God. «Een onheil dat volgens
het zevende geheim de wereld bedreigde,
is door gebed en vasten afgewend». «Het
achtste was nog erger dan de zeven
andere», maar door het gebed van
Mirjana en haar vrienden «is het de
Maagd gelukt dat geheim te verzachtens».
«Dan komt het negende geheim dat nog
erger is. En het tiende is zonder meer
ontzettend en kan in geen geval verzacht
worden».

Daar moeten we aan toevoegen dat
volgens Mirjana «de door de Maagd
voorspelde gebeurtenissen in de nabije
tockomst plaatshebben». Reeds in het
voorjaar van 1982 had de Maagd
aangekondigd dat het grote Teken
«spoedig, heel spoedig zou verschijnen».
Drie waarschuwingen dus en een groot
Teken, een wonder dart veel schitterender
zal zijn dan het dansen van de zon op
13 oktober 1917 in Fatima, omdat het
lang zal duren en voor iedereen zichtbaar

en voelbaar zal zijn. Dan komen de
vreselijke straffen met daarbij et
treurige vooruitzicht «dat, als de verschij-
ningen in Medjugorje afgelopen zijn, er
op aarde alleen nog maar valse ver-
schijningen zullen komens.

Deze profetieén stemmen duidelijk
niet met die van Fatima overeen. In haar
groot geheim heeft de Maagd van Fatima
het volgende verlangd: «God wil de
wereld brengen tot verering van mijn
Onbevlekt Hart». Om dat mogelijk te
maken wil Hij dat de Heilige Vader voor
de eerste zaterdag van de maand een Lof
tot eerherstel invoert en propageert. Ook
wil God dat hij samen met alle
bisschoppen van de katholieke wereld
Rusland aan dat Onbevlekt Hart toewijdt
en wel: openlijk, door een plechtige akte
van toewijding en ecrherstel. Van dat
verzoek weet Medjugorje niets.

Het geheim van Fatima sprak van de
dreiging dat het communistische Rus-
land, als men aan de smeking van O.L.
Vrouw geen gevolg geeft, de gesel zal
worden waarmee God de wereld en de
Kerk zal straffen. Ook hiervan weet de
verschijning van Medjugorje niets. Ze
spreckt met geen woord over de
dwalingen van het bolsjewistische Rus-
land of over de oorlogen die daarom
overal ter wereld gevoerd worden. Met
geen woord spreekt ze over de vervol-
gingen van de Kerk door het commu-
nisme, neen! In okrober 1981 heeft ze
gezegd «dat juist het Russische volk God
het meest zal verheerlijken». Die profetie
gold zonder het geringste voorbehoud.
Met geen woord werd er op het
atheistisch communisme gezinspeeld.
Maar het atheisme van het Westen werd
er wel bij gehaald: «Het Westen heeft het
door de zich steeds verder ontwikkelende
civilisatie zeer ver gebracht, maar het doet
alsof het alles uit eigen kracht en zonder
God geschapen had».

Dat zijn verwarrende constateringen,
waar ook de tweeslachtige houding van
de comunistische regering in Joegoslavié
het hare toe bijdraagt.

Het laatste geheim van Fatima voor-
spelt zonder twijfel de verschrikkelijke
crisis (in de H. Schrift als grote
geloofsafval aangekondigd) waardoor de
Kerk sinds 1960 wordt geschokt. Van dic
geloofsafval weet Medjugorje niets,
Integendeel, het laat zich onvoorwaarde-
lijk inspireren door de conciliaire
beweging die, door de gelijkheid van alle
godsdiensten te prediken, een ver-
woestende invloed  heeft op et
katholick geloof.

Tenslotte de meest opvallende tegen-
stelling: Medjugorje weet niets van de
grote hoop van Fatuma. Het grote,
tastbare wonder dat sedert 1917 beloofd
is, zal de bekering van het com-
munistische en schismaticke Rusland tot
het katholieke geloof en de eenheid met



Rome zijn, cen bekering die door die van
heel de wereld gevolgd zal worden: «De
Heilige Vader zal Rusland aan mij
toewyden, en het land zal zich bekerens.
Het kan nog een tijd duren, maar hij zal
het doen. Dan zal het wonder gebeuren
en de triomf van de heilige Harten van
Jezus en Maria zal werkelijkheid worden:
«Tenslotte zal mijn Onbevlekr Hart
triomferens,

Die grote hoop heeft God ons bij het
begin van deze goddeloze eeuw willen
schenken als onuitputtelijke bron van
troost, geduld en moed in deze on-
getwijfeld donkerste tijd van de kerk-
geschiedenis. Maar dat grote licht, dat al
licht brengt in onze mnacht, is in
Medjugorje uitgedoofd. Het verdwijnt,
het wordt verduisterd onder een stort-
vloed van zinloze voorspellingen.
Kortom: wat de wensen uit de hemel, het
aangekondigde strafgericht en het be-
loofde wonder betreft is de tegenstelling
tussen de beide boodschappen totaal.

Een karikatuur van het
derde geheim

«Mirjana beweert», zo schrijft pater
Vlasic aan de Paus, «dat ze behalve die
belangtijke boodschap in 1982 ook een
verschijning gehad heeft die naar onze
mening licht werpt op de geschiedenis
van de Kerk. Ze wvertelt van een
verschijning van Satan, als Maagd ver-
kleed». Pater Vlasic beschrijft dan in het
kort die wilde duivelverschijning waar-
over we al gesproken hebben.

Deze eeuw is in de macht
van de duivel

Toen Satan weer verdween, «wendde
de Maagd zich weer tot de zieneres:
‘Neem ’t mij niet kwalijk, maar je moet
weten dat Satan bestaat’. Op zekere dag
verscheen hij voor Gods troon met de
vraag, of hij de Kerk een tijdlang op de
proet mocht stellen. God gaf hem daartoe
een eeuw lang de gelegenheid. Deze eeuw
is in de macht van de duivel. Maar zodra
alle geheimen die jullie werden toe-
vertrouwd in vervulling zijn gegaan, zal
zijn macht vernietigd worden».

Drukt deze boodschap van Medjugorje
niet een dramatische waarheid uit die de
zonen der Kerk met een bijzondere
heldere kijk op de dingen al hadden zien
aankomen? Zo zei pater Maximilian
Kolbe: «De moderne tijden worden door
demonen beheerst en zullen ’t in de
toekomst nog meer zijn».

Nu lezen we het verhaal van Mirjana’s
visioen nog eens aandachtig. Daarin
wordt wel de heerschappij van Satan
uitdrukkelijk bevestigd, maar ook de
aandacht afgeleid van de twee grootste
door Fatima genoemde kwalen van de
Kerk en wereld: het communisme en de
geloofsafval.

«Op welke wijze is de duivel
tegenwoordig bijzonder aktief? Heeft de
Maagd je gezegd door wie en wat hij
zich vooral openbaart?» vroeg pater

Vlasic aan Mirjana. Die vraag is zeer
belangrijk en het antwoord bespottelijk:
«Vooral door hen die geen evenwichtig
karakter hebben, door personen die
innerlijk gespleten en afgeleid zijns».

Het grootste kwaad volgens Med-
jugorje is echter: «De katholiecken nemen
teveel afstand van de orthodoxen en de
muzelmannen. Dat is niet goed ... Vooral
in de dorpen is er gebrek aan eenheid
tussen de godsdienstens.

Daar hebben we t weer!

De Maagd Maria
omlaaggehaald

Onder de redenen die voor de echtheid
van Medjugorje spreken noemt Laurentin
«de leerstellige zuiverheid». Als over-
tuigend bewijs vermeldt hij: «In Med-
jugorje zijn er geen problemen van
leerstellige aard ... Het optreden van
Maria komt precies overeen met wat ze
volgens het Evangelie is, en haar rol is
dezelfde als die in de Overlevering ... Ze
wordt niet eenzijdig opgehemeld. Uit de
dagelijkse Eucharistieviering blijkt dat ze
naar Christus en de Eucharistie voert».
En op de volgende bladzijde durft hij
eraan toevoegen: «In Medjugorje brengt
Maria ons eerder en met meer nadruk dan
in Lourdes tot de Eucharistie. Die
gebedsbeweging wordt niet gekenmerkt
door een sterk mariale eenzijdigheid,
maar is zuiver op God gericht». Onze
expert geeft te verstaan dat Medjugorje
juist daardoor verheven is boven alle
vroegere Maria-verschijningen die op een
pijnlijke wijze schijnen te willen be-
vestigen dat de katholieke Maria-
theologie iets exclusiefs is. Laurentin
doelt daarmee duidelijk op de verschij-
ning in de Rue du Bac (wonderdadige
medaille) en Fatima. Verkondigen die
niet onbetwistbaar de leer van Maria,
Middelares van alle genade, en wel zo
krachtig dat daaruit een wijdverbreide
vroomheidsbeweging is ontstaan. Die
zou op het Concilie ongetwijfeld haar
doel bereikt hebben, als de ‘minimalis-
tische’ theologen met Laurentin aan kop
er niet in geslaagd waren “Maria naar haar
plaats terug te wijzen’, d.w.z. haar alleen
maar de voorrechten toe te kennen die
ook door de protestanten worden erkend
of geduld.

In Medjugorje beslist Maria het debat
ten gunste van de ‘minimalisten’. Ze
wijst de titels middelares en mede-
verlosseres uitdrukkelijk af. Laurentin
merkt op: «De volgende dialoog tussen
Tomislav Vlasic en Vicka geeft ons het
bewijs: ‘Ervaar jij Maria als de vrouw die
de genade doorgeeft (de theologie van de
H. Pius X, die van Louis-Marie Grignion
de Montfort en de H. Maximilian Kolbe,
maar ook die van de Moeder Gods zelf in
de rue du Bac en in Fatima, waar ze
verscheen met naar de zieners gekeerde
handen waaruit schitterende stralen
schoten, een zinnebeeld van de genade die
ze over de zielen uitstort), of als vrouw
die tot God bidt? (zoals de protestantse
theologen en die van het Concilie
beweren). ‘Als de vrouw die tot God

bidt!” antwoord Vicka zonder aarzeling».

Dat de Moeder Gods onze voor-
spreekster is, weten we natuurlijk best.
Vijftig tot honderd keer per dag smeken
we haar immers: «Bid voor ons,
zondaars». Maar dat zij, de volmaakt
heilige, onbevlekte Moeder van God,
onze Moeder, onze middelares en
medeverlosseres, zich uitsluitend moet
beperken tot de rol van de biddende
vrouw zoals alle gelovigen, dat is in de
nieuwe theologie van Medjugorje uiterst
verdacht. Belangrijke details: de Joego-
slavische Moeder Gods verschijnt in een
grijze mantel, «een grijs als koffie met
melk ... met cen blauw tintje», met open
handen en de handpalmen naar de hemel
gekeerd, in de door de charismatische
beweging weer in ere herstelde gebeds-
houding. In de parochiekerk werd haar
beeld mudden in het schip geplaatst tussen
de gelovigen, met wie ze dus op gelijke
voet gesteld wordt. Ze is niet meer de
vrouw tot wien men bidt, maar de vrouw
die met ons meebidt.

Maar het wordt nog fraaier! De
Moeder Gods van Medjugorje bidt nict
alleen mer de zondaars, maar ook zoals
de zondaars, alsof ze niet de Onbevlekte
was. Zo verscheen ze ‘vol zorgen’ op §
dec. ’81 aan de zieners. «Z¢ knielde neer,
opende haar handen, draaide ze naar de
hemel om en begon te bidden: ‘Mijn
beminde Zoon ... Toen ze met haar
persoonlijk gebed klaar was, bad ze het
Onzevader en het Ere zij de Vader met de
kinderen mee. Daarop zei ze tegen hen
dat ze ieder dag zo bad aan de voet van het
Kruis ...»

Die mededeling is niet zo maar een

slordig praatje, want we beschikken over
minstens een twaalftal getuigenissen van
de zieners die bevestigen dat Maria
gewoon is om met hen het Onzevader te
bidden. De Onbevlekte zou dus (zoals
wij allen) tot de Vader zeggen: «Vergeef
ons onze schuld ... Leid ons niet in
bekoring, maar verlos ons van het
kwade»?
Dat is zacht gezegd verrassend, temeer
omdat ze in Lourdes onder het door
Bernadette gebeden Weesgegroet en het
Onzevader de lippen opeengeperst hield.
Maria bad enkel met een buiging het
Gloria Patri mee, het enige gebed van de
rozenkrans dat voor haar past (zie
Trochu, de H. Bernadette»).

Dat de Moeder Gods op die manier
heimelijk en sluw tot de zondaars wordt
gerckend, moet de protestantse charis-
matici  wel groot genoegen doen.
Inderdaad, zo is ’t! Een zekere David
Duplessis, een bekend protestants aan-
hanger van de pinksterbeweging, had bij
zijn bezoek aan Medjugorje gunstige
indrukken opgedaan. Hij =zei: «De
katholieke Overlevering over Maria heb
ik steeds griezelig gevonden. Bij ons
neemt ze niet zoveel plaats in. Maar in
Medjugorje heb ik gemerkt dat Maria
naar Christus voert». En Laurentin
jubelt: «’t Is een goed teken dat de
verschijningen in Medjugorje niet be-
perke blijven tot de historische eigen-
aardigheden van het katholicisme, maar
een nieuw licht werpen op en een grote
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stuwkracht geven aan de occumenes.
Anders gezegd: de charismatische maagd
van Medjugorje is nict de katholieke
Maagd!

Een voorbereiding op
Assisié? - «Voor mijn
Zoon zijn allen gelijk»

Een Grieks-orthodox zigeunerkind
werd in  Medjugorje genczen. Een
katholick priester was daardoor verrast.
Hij vroeg zich af hoe zoiets mogelijk was.
Maria reageerde heftig: «Dat hoor ik
helemaal niet graag. Als ’t van iemand
anders kwam, was 't nog begrijpelijk,
maar dat een priester zo kan reageren ... !»
De Maagd voegde eraan toe: «Zeg die
priester en allen dat jullie op aarde
uiteengegaan bent. Muzelmannen en
orthodoxen zijn met de katholieken voor
mijn Zoon en mij allemaal gelijk, omdat
jullie mijn kinderen zijn».

We willen de vraag, of het wel echt
cen wonder was, evenals de discutabele
reactic van de katholieke priester maar
liever laten rusten, want de aangehaalde
tekst laat niet toe dat wij erover oordelen.
Maar de woorden van de zieneres en de
woorden die ze, zoals ze verklaart, van
de Maagd zelf gehoord heeft, zijn zeer
belangrijk. Daar mogen we niet over
zwijgen! Zelfs al zouden de zieners van
Medjugorje ons cven heilig lijken als
Bernadette van Lourdes of Jacintha en
Francesco van Fatima, zelfs al waren
andere aan de Maagd toegeschreven
uitspraken buitengewoon verheven en
bovennatuurlijk helder (wat in genen dele
het geval is), dan nog zou die uitspraak
alleen al voldoende zijn om aan te tonen
en te concluderen dat deze verschijningen
niet van God kunnen komen. Want de
eerste voorwaarde voor de echtheid van
cen goddelijke openbaring is haar vol-
komen overeenstemming met de katho-
lieke dogma’s, het rechtsbegrip en het
gezond verstand.

Als de Grieks-orthodoxen, wier trotse
herders zich van de katholieke eenheid
hebben afgescheiden en die weigeren te
geloven in de onfeilbaarheid van de
Paus, de Onbevlekte Ontvangenis en de
Tenhemelopneming van Maria met
lichaam en ziel - als de muzelmannen, die
in hun leer de Allerheiligste Drieéenheid
bespotten en het verlossingswerk van
Christus loochenen, door Christus en
Zin Moeder als de gelijken van de
katholicken moeten worden beschouwd,
dan zou men evengoed kunnen zeggen
dat er geen ware godsdienst meer
bestond. Dan zouden ze allemaal de-
zelfde waarde hebben en dus allemaal vals
moeten zijn. Dan zou de Kerk van Rome
niet meer de Bruid van Christus, niet
meer de ene, heilige, katholicke en
apostolische zijn waardoor alle mensen
die er zichtbaar of onzichtbaar bij
behoren tot de zaligheid worden ge-
roepen. Buiten die Kerk kan er alleen
maar eeuwige ondergang zijn voor allen
die, ondanks volledige kennis van alle
omstandigheden, haar blijven afwijzen.
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4 De zieners: Marija, Mirjana, Ivan, Jakov en Vicka.

«Het gebrek aan eenheid
onder de godsdiensten»

De Maagd van Medjugorje verlangt
nooit dat er boete gedaan wordt voor de
bekering van de dwalenden. Neen, ze
wil dat katholicke priesters en gelovigen
hun overtuiging respecteren. «Wij moe-
ten iedere mens in zijn geloof respec-
teren», beveelt ze kort en bondig. Nog
sterker, ze durft zelfs beweren: «U
gelooft niet, als U geen achting hebt voor
de andere godsdiensten, voor muzel-
mannen en orthodoxen. U bent geen
christenen, als U dat niet doet». (Die eis
van de ‘Maagd’ wordt ons meegedeeld
door Mirjana; zie Robert Faricy, Marie,
Reine de la paix, bldz. 68).

Traditiegetrouwe katholieken! Wij zijn
allemaal veroordeeld, omdat wij de in
Jezus Christus geopenbaarde goddelijke
waarheid (een schat die door de katho-
licke Kerk trouw wordt bewaard) boven
alles willen liefhebben.

Ach, de andere godsdiensten res-
pecteren, gebrek aan eenheid tussen de
godsdiensten, dat zijn slogans van de
vrijmetselarij. Al komen ze uit de mond
van een ‘verschijning’, ze kunnen slechts
de handtekening van Satan dragen.

«God leidt alle confessies»

De Joegoslavische verschijning gaat
zelfs verder dan het Concilie en predikt
schaamteloos dat alle godsdiensten, ob-
jektief beschouwd, gelijkwaardig zijn:
«Er zijn verschillen, omdat de gelovigen
uiteen gegaan zijn». Niet waar! De
verschillen zijn een gevolg van de ketters
die de leer van Christus vervalst hebben,
van de schismatiecken die zich van Zijn
mystiek Lichaam hebben afgescheiden.
Volgens Medjugorje zijn de uitcen-
lopende godsdienstige opvattingen voor
God absoluut zonder belang: «Gij zijt om

aardse redenen uiteengegaan». In afwach-
ting van de uiteindelijke «cenheid der
godsdiensten leidt God door middel van
hun leiders alle belijdenissen, zoals een
koning zijn onderdanen». Derhalve
zouden de opperrabbijn, de quasi-aarts-
bisschop van Canterbury, de Paus van
Rome, de bloeddorstige Ayatolla Ko-
meiny, de opperste muft en de Dalai
Lama allen op hetzelfde niveau Gods
gevolmachtigden zijn, door wie Hij Zijn
‘kerken’ bestuurt. Te dol om los te
lopen!

Het enig verschil dat
van belang is ...

Er werd de Maagd gevraagd: «Is er
verschil tussen hen die bij verschillende
kerken of gemeenschappen behoren?» De
vraag had betrekking op uiteenlopende
protestantse gemeenschappen. Het ant-
woord luidde, wat de inhoud betreft, als
volgt:

Het is niet om het even, in welke
gemeenschap men bidt. (De vraag naar de
waarheid bij de confessies wordt ver-
vangen door een opmerking over de
subjectieve waarde van het gebed). De
kracht van de H. Geest is niet in alle
kerken even groot (alsof de H. Geest in
allen en in alle kerken zou werken). Ook
in de priesters die die gemeenschappen
leiden is de kracht van de H. Geest niet
even sterk (welk een duivels bedrog, de
protestantse dominees priesters te noe-
men!). Zulke dubbelzinnige en ver-
draaide praatjes komen er in de bood-
schappen van Medjugorje veelvuldig
voor.

De voorwaarden om in
de hemel te komen

«Heb je gevraagd naar de voorwaarden



om in de hemel te komen?» «Neen, naar
de voorwaarden heb ik niet gevraagd,
maar we kunnen die wel raden. God
zoekt geen grote gelovigen, maar slechts
mensen die hun geloof respecteren
(katholick, orthodox, mohammedans
enz., zoals Mirjana verklaart) en die hun
leven vredelievend doorbrengen, zonder
boosheid en oneerlijkheid». «<Moeten we
volgens jou zo leven?» «Ja, dat kan ik
bevestigen, na met haar gesproken te
hebben. Ik ben tot deze conclusie geko-
men: men hoeft geen wonderen of grote
werken van boetvaardigheid te verrich-
ten. Een eenvoudig, vreedzaam leven is
voldoende».

Op de hoogst belangrijke en alles
beslissende vraag: hoe vermijden we de
hel en komen we in de hemel? geeft de
zieneres een schandelijk antwoord, dat
tedere vrijdenker met beide handen zou
ondertekenen. En niet zonder sluw
bedrog, want wie heeft ooit beweerd dat
men om gered te worden «wonderen en
grote werken van boetvaardigheid moet
verrichten»? Niemand! Maar dat ant-
woord maakt het mogelijk om het ware
katholieke antwoord weg te moffelen,
namelijk: niemand kan gered worden,
indien hij niet door het Doopsel (het
sacramentele), het Doopsel van begeerte
of het Doopsel van het bloed in de Kerk
van Christus opgenomen is en niet in staat
van genade sterft. Neen, dat alles wordt
van tafel geveegd door de puur humani-
taire religie: «ieder mens in zijn geloof
respecteren en in vrede leven zonder
boosheid en oneerlijkheid». ledere op-
rechte mens, jood, muzelman of vrij-
metselaar - iedere marxist die zijn ‘geloof’
trouw 1s toegedaan en voor een politiek
van vrede en gerechtigheid gestreden
heeft, kan op beide oren slapen. Hij is al
in het bezit van de gratis toegangskaart
tot het paradijs van Medjugorje, waar-
heen Vicka, Jakov en Ivan als voorlopers
al een uitstapje hebben mogen doen.

De gebeurtenissen van
Medjugorje en de
bisschop

Mgr. Zanic, de bisschop van het dio-
cees, behoort tot de conservatieve vleugel
van het Joegoslavisch episcopaat. Vol-
gens zijn eigen getuigenis is hij eigenlijk
niet tegen verschijningen gekant. Acht
keer al heeft hij bedevaarten naar Lourdes
georganiseerd. Hij is ook in Banneux en
Syracuse geweest, twee plaatsen waar de
verschijningen van Maria voor echt ver-
klaard zijn. Toen men hem vroeg wat hij
dacht over de verschijningen te Medju-
gorje, antwoordde hij: «Ik zou heel graag
een Lourdes in mijn diocees hebben ...
maar voor God, mijn geweten en met ‘t
oog op de kerkgeschiedenis kan ik deze
verschijningen niet voor echt en van
bovennatuurlijke oorsprong verklarens.

Dat de bisschop die houding tegenover
de verschijningen aannam, kwam o.a.
door het stuitend gebrek aan eerbied bij
de zieners. Daar komt nog een ander
motief bij: Nadat Mgr. Cuba, de vorige
bisschop van Mostar, zijn ontslag had

aangeboden, nam Mgr. Zanic in septem-
ber 1980 de leiding van het diocees over.
Tot op dat ogenblik had de bisschopszetel
Mostar maar é&n parochie van ongeveer
25000 gelovigen onder leiding van de
franciscanen. Daar moest verandering in
komen. Na overleg met de H. Stoel en
een aanvullende regeling met de francis-
canen werd er een nieuwe parochic
gesticht. Maar de paters van de oude
parochie wilden de deling niet accepteren
en het kwam tot een open conflict, Twee
franciscanen, pater Prusina en pater
Vego, waren de meest hardnekkigen. Ze
gingen in hun verzet zo ver dat ze uit hun
orde verwijderd werden. De kwestie
raakte in heel de streek bekend als ‘het
geval Herzegowina’,

Vanaf einde 1981 heeft de ‘Maagd’ van
Medjugorje partij gekozen voor de
rebellen en tegen de bisschop. De ‘bood-
schappen’ daarover staan in het dagboek
van de zieneres Vicka. Meer dan een jaar
wou pater Vlasic, die op de eerste plaats
verantwoordelijk was, die ‘boodschap-
pen’ in Vicka’s dagboek niet laten zien.
Toen de bisschop Vlasic ter verantwoor-
ding riep, antwoordde Vlasic dat hij
Medjugorje niet met het ‘geval Herze-
gowina’ in ongelegenheid had willen
brengen. Hij was er echter van overtuigd
dat de boodschappen afkomstig waren
van de H. Maagd. De bisschop kon ze
toch zelf bekendmaken, indien hij wilde.

Dat was in februari 1983. Later echter
merkten hij en de andere paters van
Medjugorje dat de aanvallen van de
‘Maagd’ op de bisschop en haar verdedi-
ging van de ex-paters de beste bewijzen
waren tegen de echtheid van de verschij-
ning. Daarom begonnen ze het bestaan
van het dagboek te ontkennen. Maar de
bisschop had verscheidene bewijzen dat
het bestond. Toen pater Vlasic op 14
december 1983 het vuur na aan de
schenen werd gelegd, bestond hij het in
aanwezigheid van de bisschop op het
kruis te zweren dat er geen dagboek was!

In de loop van 1984 werd pater Vlasic

door de bisschop verplaatst, omdat hij
zich niet naar de voorschriften wou
schikken. Dat gaf abbé Laurentin in 1985
aanleiding om te schrijven: «Ik had
gedacht dat Medjugorje het vorig jaar
kapot zou gaan».
Ondanks zijn overplaatsing was Vlasic
dikwijls in Medjugorje om de zieners te
leiden, de pelgrims te ontvangen en zelfs
in de avondmis te preken. Kortom, met
de steun van zijn charismatische vriend
pater Barbaric bleef hij alles leiden.

In de brochure Het laatste nienws uit
Medjugorje, juli 1986 van abbé Laurentin
staat te lezen dat de roeping van ziener
Jakov een schok gekregen heeft. Op 28
november werd hij met andere zieners en
priesters van Medjugorje bij de bisschop
geroepen. Die probeerde iets te achter-
halen over het gedrag van een franciscaan
die vroeger in de parochie van Medju-
gorje gewerkt had en negen jaar eerder
met een uitgetreden non (franciscanes)
een kind gehad zou hebben. Medjugorje
zou daar niets mee te maken hebben, als ‘t
niet om pater Tomislav Vlasic ging. Die
had in Medjugorje vanaf het begin alles

gedirigeerd: de zieners, de parochie en,
naar ‘t schijnt, de verschijningen zelf.

Waaraan is het succes
te danken?

Van dag tot dag wordt de vraag drin-
gender: hoe is ‘t mogelijk dat de gebeurte-
nissen van Medjugorje, ofschoon ze
verward, griezelig, onevenwichtig en
bedenkelijk zijn, zo'n grote geestdrift
verwekken? De door ons aangehaalde
feiten laten toch zien dat de hypothese
van een door de duivel geleid bedrog
helemaal geen hersenschim is. “Maar de
vruchten zijn goed’, brengen de verde-
digers van Medjugorje daartegen in.

In Medjugotje kan men heel veel mee-
maken. Eerstens zijn er de dagelijkse
verschijningen van de Maagd Maria, dan
het parochieleven metr de dagelijkse
avondmis. «De Mis», leert de verschij-
ning, «is het grootste gebed van God; de
grootheid daarvan zult ge nooit begrij-
pen’. Het sacrament van de Boete wordt
er veelvuldig ontvangen, want de mensen
verdringen zich voor de biechtstoelen.
Sinds augustus 1982 nodigt de Maagd ons
uit om elke maand te gaan biechten,
zeggen de zieners. Ze beveelt ook de
rozenkrans aan. Van 1983 af spreckt ze
van het allerheiligst Hart van Jezus en van
het onbevlekt Hart van Maria. «Alle
gezinnen moeten zich iedere dag aan het
H. Hart van Jezus toewijden», verlangt
ze. «Ik zou heel gelukkig zijn, als het hele
gezin ‘s morgens een half uur bijeenkwam
om te bidden. Wijdt u toe aan het
Onbevlekte Hart van Maria». Dat wordt
wel wat laat en bij uitzondering vermeld,
maar het gebeurt. Kortom, er ontbreekt
in Medjugorje niets, zelfs niet het
ordekleed van franciscanen en orde-
zusters. In sommige opzichten schijnt de
‘verschijning’ antimodernistisch en anti-
progressief te zijn. Ze spreekt van de
engelen en van de duivel en zijn werken in
de wereld. Om zijn invloed te bestrijden,
heeft ze gezegd, moet men in het gezin
samen bidden ... Men moet cen gewijd
voorwerp in huis hebben en het huis moet
regelmatig gezegend worden. «Draag
gewijde voorwerpen. Geef er een plaats
aan in uw huizen. Ga weer wijwater
gebruiken». Ze waarschuwt tegen de
laksheid van het moderne leven. «Mijdt
vooral de programma‘s op de T.V. Die
zijn heel gevaarlijk voor uw gezinnen.
Als ge ze gezien hebt, kunt ge niet meer
bidden. Mijdt ook alcohol, de cigaret cn
de vele vermakelijkheden».

Zoveel goede en wijze raad die een
volkomen katholieke geest ademt, is
sympathiek en slaat natuurlijk beter aan
dan pop-liturgieén en preken over ont-
wapening. Wie alleen maar de aanneme-
lijke elementen van die door quasi-
zieners overgebrachte ‘boodschappen’
ziet, en meent dat men daarmee cen
verhandeling over katholieke vroomheid
kan samenstellen, die moet wel onder de
indruk komen. Ten onrechte, want in
Medjugorje is dat behoudende katho-
licisme (door de meeste pelgrims waar-
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schijnlijk beleden en door geinteresseerde
lezers op prijs gesteld) alleen een bedrieg-
lijke fagade om te verbergen wat er met
het geheel aan verschijningen en bood-
schappen beoogd wordt.

Wij moeten ons hicr de stelregel van de
Zalige Acarie in herinnering roepen: «De
duivel verstaat de kunst om met een
beetje verlies veel te winnen». Handig
propageert hij een paar traditionele ge-
brutken om de kern van de Traditie te
vernietigen.

Worden wij door
God bedrogen?

Ieder die de verschijningen van Medju-
gorje tot nu toe voor echt hield, moet zich
afvragen: worden wij door God be-
drogen? Er zijn duidelijke tegenspraken,
maar God kan zich niet tegenspreken.
Wil men dat niet aannemen, wat gebeurt
er dan werkelijk in Medjugorje?

Als we de gezichtspunten van waaruit
we Medjugorje beschouwd hebben,
samenvatten: het stuitend gebrek aan
eerbied en het banaal gedrag bij de ver-
schijningen, het ontbreken van een heili-
gende invloed op de zieners, de ver-
draaide  modernistisch-charismatische
mystiek en tenslotte nog de oecumene die
de grondslag van het katholiek geloof
vernietigt ... dan komen we tot de over-
tuiging dat we niet door God bedrogen
worden. Wie ons bedriegt, datis de Vader
van de leugen. Hij probeert met alle
middelen ook nog het laatste restje katho-
liek geloof op een dwaalweg te brengen.

Maar God heeft ons in de leer van de
H. Kerk het licht van de waarheid ge-
schonken. In het begin van deze eeuw
heeft Hij ons Zijn Moeder gezonden en
ons de komende verwarring voorspeld,
opdat wij in het geloof volharden. Dat
zullen we doen, zodat de bekoring van de
charismatici van Medjugorje ons niet kan
deren. God bedriegt ons niet.- Hij is

waarheid en trouw. En trouw aan haar
grote taak om genade en erbarming te
brengen zal Maria, de onbevlekte mid-
delares, tenslotte de kop van de oude
slang verpletteren.

«Dan zullen alle vormen van socialisme
en communisme, dan zullen alle ket-
terijen, atheisme, vrijmetselarij en alle
soortgelijke uit de zonde voortkomende
domheden ten val gebracht worden»
(H. Maximilian Kolbe). Dan zal de voor-
avond van de grote katholieke weder-
geboorte aanbreken onder de heer-
schappij van de heilige Harten van Jezus
en Maria.

Fatima heeft het voorzegd:

«Tenslotte zal mijn Onbevlekt Hart
triomferen. De H. Vader zal Rusland, dat
zich zal bekeren, aan mij toewijden. En
dan zal er aan de wereld een tijd van vrede
geschonken worden».

Hermann Weinzierl, pr.

Het mOdernisme, giSteren cn Vandaag
door Dr. Hildebrand Troll (vervolg en slot)

Het Duitse Reform-
katholicisme

Wij willen niet over het modernisme
spreken zonder ook te herinneren aan het
Duitse reformbkatholicisme.

Dat is weer een andere variéteit van het
aggiornamento, de aanpassing van de
Kerk aan de wereld van vandaag. De
leiders van die beweging waren twee
katholieke professoren in de theologie:
Franz Xaver Kraus, overleden in 1901,
professor in de kerkgeschiedenis en in de
geschiedenis van de christelijke kunst te
Freiburg/Br., en Herman Schell, over-
leden in 1906, professor in de apologie
aan de universiteit van Wiirzburg.

Kraus was een felle tegenstander van de
katholieke Zentrumspartei. Hij had con-
tact met invloedrijke vertegenwoordigers
van het liberalisme en was hun raadsman
op het gebied van Kerk en politiek.
Zonder zich bekend te maken was hij ook
zeer aktief op literair gebied. Een gedeelte
van zijn liberale opstellen verscheen
onder het pseudoniem ‘spectator’ als
Brieven over kerk en poliiek in de
Miinchner Allgemeine Zeitung.

Herman Schell schreef een Katholieke
Dogmatiek, die in 1898 met andere
werken van hem, waaronder zijn ge-
schrift Het katholicisme als fundament
van de voornitgang op de index van ver-
boden boeken kwam. Schell onderwierp
zich. Maar omdat hij met de Kerk in con-
flict was geraakt, werd hij door de liberale
pers en de liberale katholieken uvitbundig
bejubeld. Na zijn dood in 1906 werd er in
kringen van katholieke intellectuelen
grote drukte gemaakt om Schell en zijn
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werk te verheerlijken. Er werd een comité
gevormd om voor de overledene cen
monument op te richten. Qok twee ver-
tegenwoordigers van het Duitse episco-
paat werden er lid van, nl. de bisschop
van Regensburg en de aartsbisschop van
Bamberg. Maar de tegenaanval liet niet
lang op zich wachten. Een vroegere
vriend van Schell, de Weense neothomist
en professor in de dogmatiek Ernst
Ludwig Commer schreef een boek tegen
de ideegn van Schell. De titel was:
Herman  Schell en  het progressieve
katholicisme. Het is in 1907 in Wenen
verschenen.

Ook Pius X greep in het dispuut in.
Hij dankte professor Commer voor de
aan de Kerk bewezen dienst en toonde
zich verbaasd over het feit, dat in
Duitsland de door de Kerk veroordeelde
opvattingen van een theoloog verheerlijkt
werden.

Het Duitse reformkatholicisme heeft
in het algemeen een rechtstreekse aanval
op de leer van de Kerk vermeden. In
plaats daarvan richtte het zich op meer
voor de hand liggende twistpunten: de
orde van de jezuieten, het zogenaamde
absolutisme van Rome en het ultra-
montanisme (de leer dat de Kerk ook in
de politiek de leiding moet hebben).

«De Kerk moet zich gaan verzoenen
met de moderne cultuur», dat was het
wachtwoord van het reformkatholicisme.
Men beweerde dat de Kerk alleen nog
maar een tockomst had, als ze al het
niet-essentiele voor de moderne tijd wou
opofferen. Men zag niet of wilde niet zien
dat de moderne wereld een doodsvijand
van de Kerk is en zulke offers niet in dank
aanvaardt.

Bisschop von Keppler

Maar onder de Duitse bisschoppen
was er een met een verziende blik.
Moedig bond hij de strijd aan tegen het
reformkatholicisme. Wij bedoelen de
bisschop van Rottenburg, Dr. Paul
Wilhelm von Keppler.

Op 1 december 1902 hield hij voor
geestelijken van het kapittel Rottenburg
een opzienbarende rede over het onder-
werp ware en valse hervorming., Hij
begon met de woorden: «Ik kom vandaag
bij U met een woord, dat sinds enige tijd
overal te horen is ... een woord dat met
zijn betoverende klank altijd open oren
en harten vindt. Dat woord 1s ber-
vorming.

Bij de velen, die in de wereld van nu
door de hervormingsdrift zijn aangetast,
hebben zich de laatste tijd ook lieden uit
het katholieke kamp gevoegd. Alle
pogingen om een ‘moderne’ hervorming
te verwezenlijken (die van de katholieken
incluis) hebben &én ding gemeen: een
grote vaagheid, met betrekking tot het
wat en waarheen, een verbazingwek-
kende onzekerheid over het eigen willen
en kunnen, een ronddolen in de mist
zonder vaste orientatie. Dat is de
zwakheid van de nieuwe beweging, maar
dat maakt ze ook zo gevaarlijk voor de
velen, die onrijp zijn en niet kunnen
oordelen».

Op een andere plaats van zijn voor-
dracht zei bisschop Keppler: «Dat ze niet
in naam van de H. Geest, maar in die van
de ‘tijdgeest” te werk gaan is een absoluut
zeker teken, dat ze met hun hervormings-
pogingen de verkeerde richting gekozen
hebben. Als de ‘tijdgeest” als rechter,
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corrector en hervormer van de Kerk
wordt toegelaten, dan wordt de Kerk
door het slijk gehaald ... Het katholi-
cisme wordt als verouderd beschouwd,
maar men ziet niet hoe seniel de moderne
cultuur en mensheid zijn en hoe dringend
ze behoefte hebben aan een verjongings-
kuur die slechts door christendom en
Kerk kunnen worden gebracht.

Seniel zijn, maar jeugdig willen 6ver-
komen, dat is echt modern! Het typeert
de hele moderne wereld. Alleen al het
koppig niet-willen-geloven is een teken
van seniliteit, het absolute tegendeel van
kinderlijk en jong zijn ... Men bewijst het
katholicisme een slechte dienst, indien
men ervan vergt dat het door concessies,
compromissen en het laten vallen van
eisen zijn recht van bestaan en onderdak
in de moderne wereld moet kopen of
langs sluipwegen moet verkrijgen. Zij die
dat doen zijn niet meer katholiek, maar
verraden hun geloof ... Wij willen in

Midden in de siertuin van Ecdne staat het standbeeld van de H. Pius X,
die onverschrokken de strijd tegen het modernisme aanbond.

Duitsland niet wachten tot we zo- en
zoveel afgevallen priesters hebben ... Een
echte hervorming van het katholicisme
moet een weg volgen die juist omgekeerd
verloopt als die van de bekende hervor-
mers van nu. Dat blijkt tot op vandaag uit
heel de geschiedenis van het katholi-
cisme» ...

Na die rede begon er in de liberale pers
een groots opgezctte hatelijke campagne
tegen  bisschop Keppler. Die werd
uitgemaakt voor extreem rcactionair.
Ook katholieke geestelijken namen aan
die actie deel. Uit hun kringen verschenen
veel persartikelen van hetzelfde allooi. Ze
vielen de bisschop aan in de rug en
bewezen hand- en spandiensten aan de
vijanden van de Kerk.

Tegelijkertijd begon er een agitatie
tegen het priestercelibaat. Er kwamen
priesters naar voren wier voornaamste eis
de afschaffing van het celibaat was.
Keppler kreeg het verwijt te horen dat hij

de wertenschap verachtte, ofschoon hij
aan twee universiteiten gedoceerd had. In
de  Miinchener Neueste Nachrichien
(nr.69,)g.1909) stond te lezen: « Waar de
Turk zijn voet zet, groeit geen gras meer -
dat is een sage; waar Keppler zijn
kromstaf neerzet, daar gedijt geen
wetenschappelijk leven meer - dat is een
feit».

De Simplizissimus (sarcastisch blad)
bracht in 1910 een karikatuur: bisschop
von Keppler onder een kudde varkens
die duidelijk als geestelijken waren
getypeerd.

Op cen vergadering van dekens in 1901
kwam Keppler tijdens het gesprek op de
perscampagne tegen hem. Hij verklaarde:
«De strijd zou nog wel te voeren zijn, als
onze tegenstanders maar geen steun
kregen uit het eigen kamp, als er maar
geen verraders waren om onder de dek-
mantel van de anonimiteit onze stand en
zaak te bestrijden op ecn toon en met
bedoclingen zo erg, dat onze grootste
vijanden het niet erger konden
maken ...».

Alfred Loisy -
Josef Schnitzer

Ik wil U tenslotte nog kennis laten
maken met de ontwikkeling van twee
prominente vertegenwoordigers van het
modernisme. Bij beiden grijp ik vooral
terug op hun dagboeken, in zover ze
gepublicecerd zijn. In hun persoonlijke
notities en in hun correspondentie met
geestverwanten zijn de modernisten
meestal openhartiger dan in hun voor het
grotc publiek bestemde geschriften,
waarin ze hun gedachten altijd verhuld
weergeven cn hun ware bedoelingen
versluieren.

Als eerste kies ik Alfred Loisy, die de
vader van het modernisme worde ge-
noemd. Dan Josef Schnitzer, die als de
belangrijkste vertegenwoordiger van het
modernisme in Duitsland wordt be-
schouwd.

Alfred Loisy behoort, zoals gezegd,
tot de hoofdzakelijke vertegenwoordi-
gers van de modernistische beweging. Hij
werd geboren in 1857 en in 1879 tog
priester gewijd. Hij was maar kort in de
zielzorg en doceerde van 1881 tot 1893
exegese aan het Institut Catholique te
Parijs. Onder Pius X werd hij in 1908
geéxcommuniceerd. Toen kreeg hij een
professoraat voor geschiedenis van de
godsdienst aan het College de France. Hjj
stierf op 83-jarige lecftijd in juni 1940,
toen Duitse troepen Frankrijk bezetten.

Dat zijn enkele nuchtere feiten uit dat
leven. Maar welk een tragedie van de
geest gaat daarachter verborgen!

Bij het begin van zijn loopbaan als
geestelijke zien wij in het seminarie te
Chilons-sur-Marne een priestercandi-
daat met cen vurige verering voor de
Eucharistie, de Moeder Gods en de
H. Franciscus van Assisi¢. Maar aan het
einde staat de radicale afvallige, de aan-
bidder van de wetenschap waarvan hij het
heil voor de mens verwacht.

Al vroeg is Loisy een voorvechter van
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%+ Magr. Lefebvre voor het standbeeld van Sint-Pius X in Econe op zijn 40jarig bisschopsfeest.

de radicale gedaanteverwisseling van het
christendom. Daardoor verwijdert hij
zich steeds verder van de authenticke leer
van de Kerk. In één van zijn geschriften
lezen wij: «De traditionele opvatting van
de Openbaring is kinderpraat ... God
heeft nooit zo gesproken als wordt
beweerds.

Loisy verkondigt een totaal relati-
vistisch waarheidsbegrip. Hij zegt: «De
waarheid verandert met de mens, in hem
en door hem. Niettemin blijft ze voor
hem de waarheid. Ze kan ook slechts
onder die voorwaarde bestaan».

Loisy beroemt er zich op, dat een groot
deel van de in de Syllabus van Pius X en in
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zijn encycliek verworpen stellingen uit
zijn werk zijn gehaald. Geen theoloog
heeft daar volgens hem zoveel toe bijge-
dragen als hij.

Op 7 maart 1908 heeft het H. Officie
hem geéxcommuniceerd. Zijn inaugurale
rede in het College de France was een
totale verwerping van christendom, Kerk
en alle godsdienst. We schrijven 1908,
maar in 1904 al schreef hij in zijn
dagboek: «De mensheid is voor ons de
hoogste openbaring van God». En in
1915 lezen we: «Ik begin heel vaag een
idee te krijgen van een nieuwe God, voor
de mensheid ideaal, beter, ja beter en
echter dan Christus». Twee jaar later

formuleerde hij dat geloof in de mensheid
in een ecigen ‘geloofsbelijdenis’, een imi-
tatie van het Credo van Nicea. Wil mij
niet kwalijk nemen dat ik meen U die
smakeloze opsomming niet te mogen
onthouden. Zo kunt U zien waar één van
de voornaamste en meest konsekwente
vertegenwoordigers van het modernisme
terechtgekomen is.

Zijn nieuw geloof belijdt Loisy zo: «Ik
geloof in de unieke mensheid, moeder
en schepper van alle stoffelijke en
geestelijke goederen en in de plicht en het
recht, haar enige zoon: deum de deo,
lumen de lumine; en aan de toegewijde
liefde qui ex matre filiogue procedit en



waardoor de mensheid een gemeenschap
vormt, unam, sanctam, catholicam et
apostolicam ecclesiam. En wij wachten
op de resurrectionem mortuorum, de
verheerlijking van hun ideaal, et vitam
venturi saeculi, en wij werken aan de
komst van eeuwen die gelukkiger zijn dan
de onze».

De mensheid staat voor zijn ogen als
‘goddelijke en eceuwige moeder’, waar
wij het leven en alles aan te danken heb-
ben. De mensheid als broederschap van
alle mensen die het ware, goede en schone
zoeken, is voor hem «de ware kerk van de
geest». «Wat nodig is, is geloven in het
leven tot de dood».

Nu van Parijs naar Miinchen.

Toen Loisy geéxcommuniceerd werd,
doceerde Josef Schnitzer aan de universi-
teit aldaar geschiedenis van de dogma-
tiek.

Schnitzer werd in 1859 geboren in
Lauingen aan de Donau, de stad waar
ook Albertus Magnus geboren was. In
1884 werd hij priester gewijd, in 1890
promoveerde hij tot doctor in de
theologie, van 1893 tot 1902 was hij
professor in de kerkgeschiedenis en het
kerkelijk recht in Dillingen aan de
Donau. Daarna werd hem aan de univer-
siteit van Miinchen ecn leerstoel aange-
boden in de geschiedenis van de dogma-
tiek en in de pedagogiek.

In zijn geschriften en colleges week
Schnitzer steeds verder af van de leer der
Kerk, tot hij op 4 februari 1908
gesuspendeerd werd. Maar de universiteit
benoemde hem in 1913 tot bijzonder
hoogleraar in de fakulteit der filosofie.

Alvorens hem te veroordelen liet Pius
X zich de vertaalde werken van Schnitzer
voorleggen om zo een duidelijk idee van
zijn dwalingen te verkrijgen.

Schnitzer heeft zelf toegegeven dat hij
niet tot het priesterschap geroepen was.
In 1920 schreef hij in zijn dagboek: «De
grootste fout in mijn leven was het nood-
lottige priesterschap. Maar de omstandig-
heden hebben mij ertoe gebracht. Van de
ene kant voelde ik me niet duidelijk
aangetrokken door een ander beroep en
van de andere kant handelde ik uit liefde
voor mijn ouders, voor mijn vrome
moeder die er zo vurig naar verlangde, en
VOOT mijn tantes ...».

Hoe treffend de encycliek Pascend:
de dwalingen van de modernisten weer-
geeft, al ontkennen die dat steeds, blijkt
uit een notitie in Schnitzer’s dagboek van
31 december 1907. Daar lezen we:
«Kerkelijk heeft het afgelopen jaar veel
nieuws gebracht: de encycliek Pascendi
en de nieuwe Syllabus, dingen die men in
de 20e eeuw voor totaal onmogelijk had
gehouden. Ze veroordelen alles wat ik
gedacht, gedoceerd en zowel schriftelijk
als mondeling verdedigd heb. Ik moest
wel morele zelfmoord plegen om die
veroordeling te kunnen accepterens.

Op 6 februari 1908 kreeg Schnitzer de
mededeling dat hij uit zijn ambt was
gezet. Daags daarna gaf hij zijn laatste
college in de geschiedenis van de dogma-
tiek. Zijn dagboek vertelt: «De college-
zaal zat zo vol dat we moesten verhuizen

naar het auditorium maximum, de
grootste zaal. Er werd getrappeld en
geapplaudiseerd. Men zong ‘Lang zal hij
leven’ en tenslotte stak er een orkaan van
wilde toejuichingen op. De hele univer-
siteit was te hoop gelopen».

Zo ziet U dat modernistische theolo-
gen vroeger al konden rekenen op
sympathiebetuigingen van universiteits-
studenten. Dat die ook niet terugschrok-
ken voor geweld blijkt uit de volgende
aantekening in Schnitzer’s dagboek:
«Dinsdag, 11 februari. Het latste college
in de pedagogiek. Bijna allemaal vreemde
gezichten. Weer drukke en rumoerige
demonstraties. Op diezelfde dinsdag
heeft Bardenhewer (Otto Bardenhewer,
professor in het Nieuwe Testament, de
grote man onder de theologen van Miin-
chen) in zijn college een felle aanval op
mij gedaan ... Maar donderdag 13 feb-
ruari drongen er veel studenten die geen
theologie volgden, Bardenhewers col-
legezaal binnen, toen hij juist met zijn
les begonnen was. Ze maakten een oor-
verdovend lawaai, riepen ‘pereat (hij
moge omkomen)!, leve Schnitzer!?”, blie-
zen op trompetten, kwamen zelfs met
stokken en knuppels op hem af en hadden
hem bont en blauw geslagen als rector
Endres niet tussenbeide gekomen was om
de opgewonde en verhitte hoofden te
kalmeren en Bardenhewer te bescher-
men.

Op 14 februari begon het schandaal
opmieuw. De studenten verklaarden:
‘Zolang Schnitzer niet mag doceren, mag
Bardenhewer ook geen colleges geven’.
En ze spraken af om te mijner ere een
takkeloptocht te organiserens.

Na in 1913 als bijzonder hoogleraar
naar de fakulteit van de filosofie te zijn
overgegaan schreef Schnitzer in zijn
dagboek: «Nu is de laatste band met de
theologie verbroken; een hartgrondige
zucht van verlossing en verlichting!» En
een dag later: «Ondanks het uitdrukkelijk
verbod van Rome heb ik weer gedaan
gekregen dat ik mijn colleges weer kan
opnemen ... Het is niet zo, dat een
priester in Rome (bedoeld is Pius X) maar
de hand hoeft op te heffen om mij hier in
Miinchen de mond te snoeren. Integen-
deel, wij geven hier colleges en kunnen
spreken, ofschoon hem dat niet gelegen
komt, sterker nog: omdat het hem niet
gelegen komt».

Josef Schnitzer stierf 2 december 1939.
Volgens zijn wil werd zijn lijk gecre-
meerd. Een afgevallen priester, de
vroegere hofprediker Georg Stipberger,
hield de grafrede in het umform van de
nationaal-socialistische partij. Hij prees
‘kameraad Schnitzer’ als onverschrokken
strijder voor de waarheid en voegde
erbij, dat hij op zijn levensavond nog het
grote geluk had gehad het herboren
Duitsland te beleven.

Oud en nieuw
modernisme
De progressieven van nu wijzen kate-

gorisch de geringste geestelijke verwant-
schap met de oude modernisten uit de tijd

van Pius X af. Maar we mogen ze niet
geloven! Dat ze die geestelijke overeen-
komst ontkennen is heel natuurlijk. Dat
hoort bij hun neiging om zich te camou-
fleren. Zo’n verwantschap toegeven zou
immers betekenen, dat ze door het
kerkelijk lecrgezag reeds formeel en voor
altijd veroordeeld zijn. Daarom proberen
ze ons wijs te maken, dat het modernisme
een beweging was die slechts gold voor
het einde van de 19e en het begin van de
20ste ceuw, en dat het na de veroordeling
door de Kerk en de dood van zijn
leidende figuren had opgchouden te
bestaan. Uit mijn uiteenzetting moge
blijken dat die bewering niet klopt en dat
wij ons midden in een nieuw stadium van
modernisme bevinden.

Er zijn onder de modernisten van
tegenwoordig lieden die nerveus worden,
als het verwijt van modernisme klinkt.
Karl Rahner b.v. noemt het begrip
modernisme «een liefdeloos, hatelijk
scheldwoord van aanmatigende lieden
binnen de Kerk». Nu, dat verwijt van
aanmatiging treft de heilige Pius X ...

De historicus van de Pausen, Ludwig
von Pastor vertelt in zijn dagboek over
een particuliere audiéntie die hem op
12 december 1910 door Pius X werd
verleend. Het gesprek kwam op de toe-
stand in de Kerk. De Paus zei profetisch
tegen Pastor: «Ik weet dat ik het einde van
de strijd tegen het modernisme niet zal
beleven».

Laten we ook luisteren naar het woord

van een getuige die boven alle verdenking
verheven is: Paulus VI, Af en toe, meestal
op de algemene audiénties van woensdag,
klaagde Paulus VI verrassend openhartig
over de binnenkerkelijke toestand. He-
laas was die in zijn ogen ontstaan door
valse interpretatie van de werkelijke
bedoelingen van het Concilie ... In de
algemene audiéntie van 19 januari 1972
zel de Paus: «Het modernisme is onder
een andere naam nog altijd actueel».
Die bekentenis is waardevol, al moeten
we betreuren dat Paulus VI uit dat inzicht
niet de nodige gevolgtrekkingen heeft
gemaakt en niet de weg van Pius X is
gegaan. Hij heeft het neo-modernisme in
de Kerk nooit echt een halt toegeroepen.
Integendeel, we moeten hem verwijten
dat hij het door heel wat beslissingen zelfs
bevorderd heeft!

Paulus VI meende dus dat het moder-
nisme nog altijd actueel was. Wij
beweren: het is zelfs uiterst kwaadaardig.
Wij beschouwen het modernisme, zoals
het op Vaticanum IT uitbrak en als nasleep
daarvan woekert, als bet allergrootste
kwaad dat de wereld ooir getroffen heeft!
Want het verwoest niet alleen de
katholieke fundamenten van geloof,
Openbaring en dogma, maar alle gods-
dienst, omdat het waarheid vervangt
door ervaring. Wij vergissen ons niet als
we daaraan toevoegen: de ineenstorting
van de Kerk heeft onvermijdelijk chaos in
Staat en maatschappij ten gevolge.

(Uit het tijdschrift ‘Beda-Kreis’
21ste jaargang,

uitgave 269/270 - 1987)
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VAN EEN ZWARTE KONING

Nu luistert devote luiden, naar 1et
Dat heel ver van hier is geschied.

Het was aan 't oude Saba-Strand, -
Nu heet dat Abyssijner-land,

Daar, op een zoele zomernacht,
Blonk wonderdiep de sterrenpracht
En op der luchten goudgeflonker,
Stonden die ronde heuvelen donker.

Op ’t allerhoogste bergenvlak,

Op ’t allersteilste torendak,

Daar stond een vrome koningszoon

Die bad, o zo zoet en zo schoon!

En wat hij zeide en konde ik niet,

Zijn vreemde taal verstond ik niet,

Tenzij een woordeken luide en hel:
Emmanuel!

En dat zei en dat zuchtte, en dat zong hij gedurlg,
Al heffend die handen omhoge zeer vurig ..

Toen is er in de hemel ontbrand

Een sterre klaar ende groot,

Die over 't zwijgende zwarte land

Heur stille stralen goot.

En in die sterre een kindeke blinkt,

Dat zoet met zijn handje de koning winkt.

En de koning riep, zeer blijde in de nacht:

«Ik kom, mijn kindeke, wacht!»

Bij avond glijdt over de zandwoestijn
Een brede, gouden schijn.

En daarachter stapt een hoge kameel
Met schreden groot en veel.

En op die kameel zit een man,

Daar al wat ik van zeggen kan

Is, dat hij prevelt zacht in de nacht:
«Ik kom, mijn kindeke, wacht!»

En koning Gaspar kwam aan de Jordaan,
Hij wilde door ’t wielende water gaan.
Toen bellekens rinkelden bont en blij!
Twee koningen reden nabij.

En Gaspar vroeg: «Wel, waar gaat gij heen
Mijn broeders uit ’t Oosten verre?»

Zij zeiden: «Wij zoeken een kindje kleen,
Al volgend een wondere sterre!»

En Gaspar riep, zeer blij te moe:

«Ik ook moet naar dat kindeke toe!»

En zo zijn drie koningen samen gegaan
Aldoor de diepe Jordaan.

In de harde krib van een duistere stal,

Daar ligt een zoet boorlingske liefgetal.

En een maagdeken knielt daarnevens op ’t stro,
En een grijsaard die spreekt alzo:

«IJk hoor een getrap van ruitervolk,

Marije, op de weg daar warrelt een wolk!»

En nog stond die oude te zinnen,
Of drie koningen traden daar binnen.
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Zij bogen zeer diep voor ’t wiegjen van hout.
Zij offerden myrrha met zuiver goud.

En Gaspar blies een vuurken aan

En heeft daar wierook op gedaan:

Vol krinkelend winkelend rookgewemel,
Geurde ’t stalleke zoet als een hemel.

De koningen hebben zeer lang gebeén,

Zij konden van ’t lieve kindje niet heen.

Toch zeiden zij eindelijk: «Komt, ’t is tijd,
Want ons huis staat toch al te wijd.»

Zij kusten die voetekens van het kind,

Hun ogen waren van tranen blind.

En Gaspar groette die zoete Maagd

«Vaarwel, Allerreinste, die God hebt behaagd!»

En dat milde Moedertje zei:

«Veel dank, o gij koningen bei,

En aan U, myn Gaspar, van wezen zwart,
Maar lieflijk en goed van hart.

De Heer verlene U de veilige reis,

En ja, lieve broeders, ik peis

Dat God uwe ziel zal genadig zijn,

Om uw min voor dit kindeke mijn!»

Het was in de rode morgenstond

Dat ik mijn Gaspar wedervond

Al op het hoogste bergenvlak,

Al op het steilste torendak.

Zijn stem, die helmde over berg en dal,
Tot die volken zonder tal.

Hij sprak met ijver, vier ende kracht

Van een kindeke lang verwacht.

En alle die moorkens weenden van vreugd,
Zij zeiden: «niet één van ons goden deugt,
En wij willen voor enige God en Heer
Dat kindeke, kleen en teer!»

En vele jaren zijn heengevlogen ..

Die koning was grijs en gebogen

En hij lag op zijn bedde in stervensnood,

En zij zeiden: «De koning is dood!»

Doch er klonk op de deur een kort geklop,

De koning hief zich nog éénmaal op,

En hij vroeg aan de knapen: «wie is daar!»

Zij zeiden: «een tollenaar.»

En van God verlicht, riep de koning: «doet open!»
’t Is Sint Mattheus die mij zal dopen!»

Maar ’s avonds rees op door de luchtwoestijn,
Een brede, gouden schijn,

En midden die stralen een zieltje vloog

De hemel in, zeer hoog!

En daar woont nu Gaspar met de andere twee
Bij Jesu in eeuwige vreé!

Och! mogen zij bidden een klene stond,

Voor hem, die dit zeiselke vond!

Hil. THANS



Overigens ...

... werd op zondag 8 nov. j.l. opnieuw
een priester van de Broederschap het
dodelijk slachtoffer van een verkeers-
ongeluk. De pas dit jaar op 29 juni

tot priester gewijde Xavier Basire uit
Frankrijk heeft God op 24jarige leeftijd
tot zich geroepen. Laten we veel voor
zijn zielerust bidden en moge hij onze
vurige voorspreker zijn bij de almachtige
God in de dringende intenties van de
Broederschap.

... willen we U nog een keer herinneren
aan de retraite voor heren vanaf 15 t/m 20
februari 1988. Gelieve uw aanmelding
niet uit te stellen tot kort voor de retraite

’ zelf.

... is kardinaal Gagnon op 8 december
na de visitatie van de Priesterbroeder-
schap naar Rome teruggekeerd met
talrijke positieve indrukken en een
concreet voorstel aan de paus, wat de
kerkrechtelijke positie van de Broeder-
schap aangaat. Nu ligt de beslissing

bij de paus ...

... heeft de Priesterbroederschap
St.-Pius X niets uit te staan met de
St.-Pius V kapel te Antwerpen, en met al
wat aldaar gebeurt en gezegd wordt.
Voor ons Is en blijft paus Johannes
Paulus II de wettige opvolger van
St.-Petrus en herkennen we hem als
dusdanig, terwijl in de Sint-Pius V kapel
dit niet het geval is.

Bijgevolg onderschrijven wij niets van
datgene wat in hun tijdschriftje Sodalizas
verschijnt.

Al onze lezers,
vrienden en
weldoeners

van harte een

Zalig Kerstfeest

en een gezegend
Nieuwjaar
toegewenst!

AUTONOOM HUIS VAN NEDERLAND

Gerwen: E.H. R. de MERODE en E.H. O. NATTERER
St. Clemenspriorij
Ruiterweg 1, 5674 XA Nuenen/Gerwen Tel. 040/837856
Op zon- en feestdagen 11.30 uur Hoogmis / 14.30 uur Lof.
Ma 7.15 vur H. Mis / D1 19.00 wur H. Mis / Wo geen H. Mis /
Do 7.15 uur H. Mis / Vr 19.00 uur H. Mis met aansluitend Lof /
Za7.15 uur H. Mis.
Door de week elke avond om 18.30 uur rozenhoedje.

Goirle: E.H. R. de MERODE en E.H. J. VERLINDEN
Nieuwkerk (retraitehuis)
Nieuwkerk 2, 5051 PN Goirle Tel. 013/341218
Op zon- en feestdagen 8.45 H. Mis.
Ma 18.30 wur H. Mis / Di, Wo en Do 7.15 uur H. Mis /
Vr 18.30 uur H. Mis met aansluitend Lof / Za 7.15 uur H. Mis.
Door de week ’s avonds om 18.00 uur rozenhoedje.

Maastricht: Kapel van de H. Theresia van Lisieux
Bredestraat 2, 6211 HC Maastricht
Op zondag 9.00 uur Gezongen H. Mis.
Eerste en derde woensdag v.d. maand: 18.15 uur H. Mis, gevolgd door
een voordracht resp. een Lof.

Den Haag:  Grote kerkruimte (Hotel Gouden Wicken)

Scheveningseweg 237, 2584 AA Den Haag (Scheveningen)
Op zondag 11.30 uur Gezongen H. Mis

AUTONOOM HUIS VAN BELGIE

E.H. Philippe FRANCOIS en E.H. Albert JACQUEMIN
Priorij van Christus Koning
Eendrachtstraat 37, 1050 Brussel Tel. 02/5120944

Op zon- en feestdagen 8.00 uur H. Mis, 10.30 uur Hoogmis;
17.30 vur Vespers en Lof

Door de week 7.15 uur en 18.30 uur H. Mis, op zaterdag 8.00 uur.
Donderdag: Heilig uur van 19.15 tot 20.15 uur.

Brussel:

Sacramentskapel
Hemelstraat 21-23, 2018 Antwerpen

Op zondag H. Missen om 7.30 uur en 9.C0 uur.
In de week: inlichtingen bij 03/2330449.

Antwerpen:

Gent: St. Amanduskapel

Kortrijksesteenweg 139, 9000 Gent

Op zon- en feestdagen 11.15 uur Gezongen H. Mis.
Aalmoezenier E.H. Bruno RAVILLY
16, rue des Wagnons

7380 Quiévrain

Op zon- en feestdagen 10.15 uur H. Mis.
Door de week 8.00 uur H. Mis, op zaterdag 7.40 uur.

Quiévrain:
-Carmel-
Tel. 0657457922

Lijst met alle priorijen van de Priesterbroederschap St. Pius X (of met die van een bepaald
land) verkrijgbaar bij de St. Clemenspriorij in Gerwen.

BOEKEN

DAGMISSAALS, Lat./Ned. volgens het oud Romeins Missaal, vert.
door W. Dekkers, O.Praem., Desclée de Brouwer,
MIJN OFFER MET JEZUS, (voor kinderen), Biblica, Brugge, 1963
GOD MIJN VADER, Een eerste godsdienstboek, door pater Raphaél
Niessner OSB, Hovine, Marquain 1987, 120 bldz.
GOD HEEFT MI] GEROEPEN, Handleiding voor Biecht en
Communie, door pater Raphaél Niessner OSB,

vanaf f 40.-
f 2-

f15.-

Hovine, Marquain, 1985, 120 bldz. f15.-
CATECHISMUS ten gebruike van al de bisdommen van Belgié,
Mechelen 1954, heruitgave 1987 f5.-

NEDERLANDSE CATECHISMUS, voor het bisdom
’s Hertogenbosch, 1948, heruitgave 1984 ) f10.-
DE GROOTHEDEN VAN DEH. AARTSENGEL MICHAEL,
Meditaties ter ere van de hemelse prins
der engelen, door N. Ricci; Lanaken, 1986, 224 bldz.
Alle boeken verkrijgbaar bij de St. Clemenspriorij in Gerwen.

F18.-

INFORMATIEBLAD 15



Over het geheim van
kerstmis
door de H. Alfonsus van Liguor

De geboorte van Jezus Christus bracht
algemene vreugde voor de gehele wereld.
Hij was Verlosser, zo lange jaren, met
zoveel verzuchtingen verlangd, en daar-
om de verlangde van alle volkeren (Gen,
49,26) genoemd. Ziet, Hij is gekomen! [n
een kleine sta] is Hij geboren!

Stellen wij ons voor, dat de engel die
grote vreugde, weleer de herders verkon-
digd, nu ook ons boodschapt en zegr:
«Zie, ik verkondig u een grote blyjdschap,
welke voor het hele volk zal ziyn: heden is
u een Zaligmaker geborens (Luc. 2,10).
Wat'n feest in een koninkrijk als een
erfprins geboren wordt! Maar veel
heuglijker feest moet voor ons de dag
zijn, op welke wij de Zoon Gods zien
geboren worden, die door zyn grote
barmbartigheid bewogen, van de hemel
nedergedaald, ons uir de hoge bezocht
heeft (Luc. 1,78). Wij waren verloren, en
ziet, Hy kwam wit de hemel om ons zalig
te maken. Ziet daar de goede herder,
gekomen om zijn schapen van de dood te
redden en zyn leven voor hen ten beste te
geven (Joann. 10,11). Ziet daar het Lam
Gods, gekomen om geslachtofferd te
worden en ons deelachtig te maken aan de
goddelijke genade; gekomen om onze
Verlosser, ons leven, ons licht te zijn, ja,
zelfs onze spijs te worden in het aller-
heligste Sacrament des Altaars. De
H. Maximus zegt: «Jesus Christus wilde
by zyn geboorte in een kribbe gelegd
worden, bestemd wvoor het voedsel van
dieren, om ons daardoor te tonen, dat Hi
zyn lichaam tot spys wilde geven aan
stervelingen ten eenwnge levens. Dage-
ljks bovendien wordt Hij opnieuw
geboren in het allerheiligste Sacrament
door de woorden van de priester, bij de
heilige consecratie. Het altaar is dan de
kribbe, aan welke wij met zin goddelijk
vlees gespijsd worden. Velen verlangen
het goddelijk kind op de armen te dragen
gelijk de heilige grijsaard Simeon; doch
het geloof leert ons, dat wij dezelfde
Jesus, die in een kribbe te Bethlehem lag,
bij de heilige communie niet alleen in
onze armen, maar zelfs 1 ons hart
ontvangen. Hij wilde geboren worden
om zich geheel aan ons te schenken: Een
kind 15 ons geboren, een Zoon is ons
gegeven!

Ik dwaalde als een verloven schaap,
zoek nw dienaar (Ps. 118,176). O Heer,
ik ben dat verloren schaap, door het in-
volgen van zyn neigingen en begeerten
ellendig verloren gegaan; maar Gij zijt
herder en tevens het Lam Geods, Gij zijt
van de hemel neergedaald, om mij door
uw zoendood aan het kruis te redden: Zze
bet Lam Gods, dat de zonden der wereld
wegneemt (Joann. 1,29). Wat heb ik te
vrezen, als tk myj wil beteren? Waarom
zou 1k niet volmaakt vertrouwen op U
stellen, o mijn Zaligmaker, die alleen op
aarde gekomen zijt om miyj zalig te ma-
ken? Zie, God is min Zaligmaker, ik zal
vertronwelijk handelen, en niet vrezen
(Is. 12,2). Welk groter bewijs van uw
barmhartigheid kondt Gij mij geven,
o zoete Verlosser, dan Uzelf? O, hoe
doed het me pijn U, allerliefste Kind,
beledigd te hebben, ik was oorzaak dat
Gij in de stal te Bethlehem weende. Maar

Gy zijt gekomen om mij te zoeken, ik
werp my dus voor U op de knieén, en
ofschoon 1k U in deze kribbe arm en
liidend op een weinig stro aanschouw,
erken ik U toch als mijn hoogste Koning
en Heer! Tk gevoel het: door uw teder
schreien, door uw tranen, wekt Gij mij
op om U te beminnen, vraagt Gij mij miyn
hart! Zie, myn Jesus, hier lig ik aan uw
voeten, 1k bied het U aan! Verander heten
ontvlam het; Gij zijt immers in de wereld
gekomen om de harten door uw heilige
liefde te ontsteken. Ik hoor, hoe Gij mij
uit deze kribbe toeroept: Gy zult de Heer
nw God beminnen wit gebeel ww bart
(Matth. 22,37). En ik antwoord: mijn
Jesus, wie zou k toch beminnen, als ik U
niet liefhad, U, die mijn Heer zijt en mijn
God? Allerbeminnenswaardigste Zalig-
maker, ik geef mij gehee] aan U, ik bemin
U uit geheel mijn hart, o mijn hoogste
Goed, o enige liefde van mijn ziel!

INHOUD

(22 augustus 1987)
Hoofdartikel (J. Verlinden, pr.)
Onbevlekt Hart van Maria

Is Medjugorje echt?

(H. Weinzierl, pr.)

(Dr. Hildebrand Troll) / slot

Van een zwarte koning

(gedicht)

Opverigens / Data

De Priesterbroederschap in Fatima

Akte van toewijding van Rusland aan het

Het modernisme, gisteren en vandaag
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