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Mgr. Lefebvre
Open Brief

Aan de katholieken die perplex staan

De door de katechese aangerichte
verwoestingen zijn goed te merken bij de
jonge generaties, die ze al hebben moeten
ondergaan. In de Ratio studiorum
(studie-plan) van mijn seminaries had ik,
overeenkomstig het sinds 1970 geldende
voorschrift van de H.Congregatie voor
de semninaries en de universiteiten, bij de
zes jaar durende studies een jaar
spiritualiteit ingesloten! Spiritualiteit wil
zeggen: ascese, mystiek, vorming voor
meditatie en gebed, verdieping van de
begrippen deugd, bovenatuurlijke ge-
nade, tegenwoordigheid van de H.
Geest ...

Maar al gauw moesten we onze
eisen herzien. We merkten dat die
jongelui, ofschoon ze kwamen met het
vurig verlangen echte priesters te worden,
ofschoon ze een dieper innerlijk leven
hadden dan veel van hun tijdgenoten en
gewoon waren te bidden, dat die jonge
mensen zelfs de basisbegrippen van ons
geloof niet kenden. Die waren hun nooit
geleerd. Tijdens het spiritualiteitsjaar
hebben we hun katechismusles moeten
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geven!

Talloze malen heb ik U verteld hoe
het seminarie van Econe is ontstaan. In
dit huis in Wallis, tussen Sion en
Martigny, zouden de aanstaande priesters
slechts dat eerste spiritualiteitsjaar
volgen. Daarna zouden ze college lopen
op de universiteit van Fribourg. Dat al
heel gauw het plan werd opgevat om een
volledig seminarie te stichten, kwam
omdat men niet meer verzekerd was van
echt katholiek onderwijs op de univer-
siteit van Fribourg.

De Kerk heeft de universitaire
leerstoelen van theologie, canoniek recht,
liturgie en kerkelijk recht altijd be-
schouwd als organen van haar leergezag
of tenminste van haar verkondiging.
Maar ’t staat vast dat er tegenwoordig op
alle of bijna alle universiteiten geen
onvervalst katholiek geloof meer wordt
gedoceerd. Ik zie niet één uitzondering,

noch in het vrije Europa, noch in de
Verenigde Staten, noch in Zuid-Amerika.
Onder de professoren vind je er altijd een
paar die onder voorwendsel van theo-
logisch onderzoek meningen durven
verkondigen die tegen ons geloof ingaan,
en niet alleen maar op punten van
bijkomstig belang.

In het voorafgaande heb ik ge-
sproken over die deken van de theolo-
gische faculteit van Straatsburg, in wiens
ogen de tegenwoordigheid van Onze
Heer in de Mis kan worden vergeleken
met die van Wagner op ’t festival van
Bayreuth. Voor hem 1s de Novus Ordo al
een achterhaalde zaak: de wereld evo-
lueert zo snel dat zoiets weldra tot *t
verleden behoort. Hij is daarom van
mening dat we moeten gaan zorgen voor
een Eucharistie die uit de groep zelf
voortkomt. Waarin zal die bestaan?

Dat weet hij zelf niet. Maar, zo
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profeteert hij in zijn boek «Pensée
contemporaine et expression de la foi
eucharistigne» (Over de opvattingen van
tegenwoordig en over de vraag, hoe het
eucharistisch geloof kan worden uitge-
drukt), de leden van de groep, die door
hun samenzijn het saamhorigheidsbesef
doen herleven, doen daardoor ook een
gevoel ontstaan van gemeenschap met
Christus, die onder hen tegenwoordig zal
zijn, maar vooral niet onder de gedaanten
van brood en wijn. De auteur heeft
slechts een glimlach over voor die
Eucharistie, die «een teken» genoemd
wordt «waardoor genade wordt ge-
geven», een definitie die voor alle
sacramenten geldt. «Dat is belachelijk»,
zegt hij, «zoiets kun je tegenwoordig niet
meer zeggen: dat heeft in onze tijd geen
zin meer.»

Jonge leerlingen die dat alles horen
uit de mond van hun professor, de deken
van de faculteit nog wel, jonge semi-
naristen die die colleges volgen, ze
worden langzamerhand door de dwaling
overspoeld. Ze krijgen een vorming die
niet meer katholiek is. Dat geldt ook voor
hen die onlangs een dominicaan, profes-

worden opgevat als een leer met een-aards
en sociaal doel. Voordat Kiing verbod
kreeg om nog te doceren op een leerstoel
van de katholieke theologie, zette hij
vraagtekens bij het mysterie van de
H.Drieénheid, de maagdelijkheid van
Maria en de sacramenten, en sprak hij
over Jezus als een volksverteller «zonder
enige  theologische  ontwikkeling».
Schnackenburg van de universiteit van
Wirzburg beschuldigt de H.Matteus
ervan dat hij de episode van de belijdenis
van Cesarea (Mt. XVI 13-19) uit zijn
duim heeft gezogen om het primaatschap
van Petrus authentiek te maken. Rahner,
die kort geleden gestorven is, minimali-
seerde in zijn colleges op de universiteit
van Miinchen de Traditie. Hij ontkende
praktisch de Menswording door, wat
Onze Heer betreft, voortdurend te
spreken van een «langs natuurlijke weg
ontvangen mens». Hij verwierp de erf-
zonde en de Onbevlekte Ontvangenis en
bepleitte het theologisch pluralisme.

Al die lieden worden hemelhoog
verheven door de progressieve elementen
uit het neo-modernistisch kamp. Ze
hebben de steun van de pers, zodat hun

de Romeinse universiteiten onder voore
wendsel van theologisch onderzoek de
meest onwaarschijnlijke theorieén durft
op te zetten over de verhouding tussen
Kerk en Staat, over de echtscheiding en
andere fundamentele zaken meer?

Het is zeker dat de hervorming van
het Heilig Officie, dat door de Kerk altijd
is beschouwd als de hoogste kerkelijke
rechtbank voor geloofszaken, die mis-
bruiken in de hand werkt. Voordien kon
wie dan ook, gelovige, priester, en zeker
de bisschop, aan het Heilig Officie een
geschrift, tijdschrift of artikel voorleggen
met de vraag wat de Kerk ervan dacht en
of dat geschrift al of niet met de
katholieke leer overeenstemde. Vier 4 zes
weken later antwoordde het Heilig
Officie: «Dit is juist, dat is niet juist, daar
moeten we onderscheiden: er zit iets
Waars en iets onwaars in».

Zo werd er na onderzoek over elk
document een definitief oordeel uitge-
sproken. Vindt U *t ergerlijk dat men de
geschriften van derden zomaar aan een
rechtbank kan voorleggen? Maar wat
gebeurt er dan in de burgermaatschappij?
Is er geen constitutioneel Hof om uit te

Beslissend voor de kennis van de waarheid
is niet de leer van de theologen,
maar de denk- en zienswijze van de Kerk.
Het tegendeel zou betekenen
van de theologen onderwijzers
van het Leergezag te maken,
wat een klaarblijkelijke vergissing is.

sor te Fribourg hoorden beweren dat
voorhuwelijkse omgang iets normaals en
wenselijks is.

Mijn eigen seminaristen hebben een
andere dominicaan gekend die hun nieu-
we canons leerde opstellen: «Dat s niet
erg moeilijk. Ik zal U een paar
boofdlijnen geven die U gemakkelijk
kunt wvolgen, als U priester bent». Er
zouden nog veel meer voorbeelden
gegeven kunnen worden. Smulders van
de theologische Hogeschool van Amster-
dam verdenkt de H.Paulus en de
H.Johannes ervan het begrip van Jezus als
Zoon van God ten onrechte te hebben
opgedrongen. En hij verwerpt het dogma
van de Menswording. Schillebeeckx van
de universiteit van Nijmegen verkondigt
de meest buitensporige ideeén. Hij vindt
de transsignificatie uit, maakt het dogma
afhankelijk van veranderende tijdsom-
standigheden en zegt dat de heilsleer moet

Pius XII

theorieén in de ogen van het publiek
belangrijk worden en hun namen bekend-
heid krijgen. Ze schijnen bijgevolg heel de
theologie te vertegenwoordigen en geven
voedsel aan de gedachte dat de leer van
de Kerk veranderd is.

Jarenlang, soms door lichte sancties
onderbroken, kunnen ze met hun verder-
felijk onderricht doorgaan. De Pausen
wijzen er geregeld op dat er grenzen zijn
aan de taak van de theoloog. «’t Is niet
mogelijk», zei Johannes Paulus II
onlangs nog, «zich af te wenden of los te
maken van de gedefinieerde dogma’s, die
fundamentele punten, waarop we altijd
moeten terugvallen, als we de katholieke
indentiteit niet willen verliezen». Schille-
beeckx, Kiing, pater Pohier (de laatste om
een boek waarin hij de lichamelijke ver-
rijzenis van Christus ontkende) zijn
berispt, maar niet gestraft.

Kunt U zich voorstellen dat men in

maken of iets al dan niet in strijd is met de
Grondwet? Zijn er geen rechtbanken
waarbij wij allerlei ons door particulieren
of de gemeenschap aangedaan onrecht
aanhangig kunnen maken? Wij mogen de
rechter zelfs vragen om in geval van
openbare schennis van de zedelijkheid op
te treden tegen immorele aanplakbiljetten
of op straat verkochte kranten met op de
eerste frontpagina iets onzedelijks, of-
schoon de grens van wat nog geoorloofd
is de laatste tijd in vele landen heel wat
ruimer wordt getrokken.

Maar in de Kerk wilde men geen
enkel rechterlijk optreden meer, geen
oordeel en geen veroordeling. Evenals de
protestanten hebben de modernisten uit
de Evangelién de zin gehaald die hun
aangenaam was: «Qordeel nier»>. Maar ze
hebben er geen rekening mee gehouden
dat Onze Heer onmiddellijk daarna heeft
gezegd: «Wacht u voor de valse profeten
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... Naar hun vruchten zult ge ze beoor-
delen. » De katholiek moet niet onbezon-
nen oordelen over de fouten van zijn
broeders, over hun persoonlijke daden,
maar Christus heeft hem de opdracht
gegeven zijn geloof te bewaren. Hoe kan
hij dat doen zonder een kritische blik te
werpen op wat men hem te lezen of te
horen geeft? Als een opvatting hem
twijfelachtig lijkt, zal hij zich tot
het Leergezag wenden. Daar diende het
Heilig Officie voor. Maar sinds dat door
de hervorming getroffen is, heeft ’t
zichzelf gedefinieerd als «Burean wvoor
theologisch onderzoek». Een groot ver-
schil!

Ik herinner me dat ik kardinaal
Browne, oud-algemeen overste van de
dominicanen, die heel lang tot het Heilig
Officie heeft behoord, heb gevraagd:

«Eminentie, is die verandering vol-
gens U radicaal of slechts opperviakkig en
toevallig?»

«O neen», antwoordde hij, «de
verandering is essentieel. »

Daarom moet 't ons niet verbazen
dat er niet meer of heel weinig veroor-
deeld wordt, dat de rechtbank voor het
geloof van de Kerk haar taak tegenover de
theologen en allen die over godsdienstige
onderwerpen schrijven, niet meer ver-

vult. Het gevolg is dat de dwalingen
overal vrij spel hebben. Ze zijn niet
beperkt gebleven tot de universitaire
leerstoelen, maar hebben zich meester
gemaakt van de katechismussen en de
pastorieén in de meest afgelegen paro-
chies. Tenslotte heeft het gif van de
ketterij heel de Kerk aangetast. Het
kerkelijk leergezag verkeert dus in een
zeer zware crisis.

Men houdt er de meest absurde
redeneringen op na om het de quasi-
theologen gemakkelijk te maken. We
hebben een zekere pater Duquoc,
professor in Lyon, Frankrijk zien
doorkruisen om voordrachten te houden
over de vraag of het misschien niet goed
was sommige gelovigen, vrouwen incluis,
een tijdelijk priesterschap toe te kennen.
Hier en daar hebben nogal wat katho-
lieken geprotesteerd. Een bisschop in het
zuiden van het land heeft zich tegen die
prediker van twijfelachtig  gehalte
krachtig verzet, wat wel eens gebeurt.
Maar in Laval hebben geérgede leken
door het bisdom horen antwoorden: «In
dit gewval is het onze strengste plicht de
vrijheid van het woord in de Kerk te
eerbiedigen». Daar sta je paf van! Waar
hebben ze die opvatting over de vrijheid
van het woord toch vandaan gehaald? Die

heeft helemaal niets te maken met het
kerkelijk recht. En men zou er nog een
absolute bisschoppelijke plicht van
maken ook! Zoiets komt er op neer dat de
betekenis van de bisschoppelijke verant-
woordelijkheid, krachtens welke het
geloof moet worden verdedigd en het
toevertrouwde volk tegen ketterij moet
worden beschermd, helemaal onderste-
boven wordt gekeerd!

Ik moest wel voorbeelden geven,
die trouwens uit de publieke sfeer zijn
gehaald. Moge de lezer toch van mij
aannemen dat ik dit boek niet schrijf om
personen te treffen, evenmin als het
H.Officie dat wilde. Dat keek niet naar
de personen, maar naar de werken.
Menig theoloog heeft er over geklaagd dat
een van zijn boeken veroordeeld werd,
zonder hem eerst gehoord te hebben.
Maar het H.Officie deed recht op de
stukken en veroordeelde de werken, niet
de schrijvers. Het zei: «In dit boek staan
zinnen die niet overeenkomen met de
traditionele leer van de Kerk». Punt uit!
Waarom teruggrijpen op de schrijver?
Zijn bedoelingen, zijn schuld ressorteren
onder een andere rechtbank, de
penitentiarie.

®

Onder al de verwarde ideeén waar-
bij christenen van nu zich op hun gemak
schijnen te voelen, springt er een in het
oog die bijzonder schadelijk is voor het
geloof en des te gevaarlijker, omdat men
voorgeeft dat ze geinspireerd wordt door
de christelijke liefde. Dat idee kreeg de
naam «oecumene», voor 't eerst gebruike
in 1927 op een congres in Lausanne. Het
woord op zichzelf al zou de katholieken
moeten waarschuwen, als ze afgingen op
de definitie in alle woordenboeken:
«QOecumene is de beweging die de
vereniging van alle christelijke Kerken in
één enkele Kerk nastreeft». Tegen-
strijdige beginselen kunnen niet met
elkaar in overcenstemming gebracht
worden, dat spreekt vanzelf. We kunnen
de waarheid en de dwaling niet zo innig
verenigen dat ze geheel één worden,
tenzij we de dwaling aannemen en de
waarheid ten dele of helemaal verwerpen.
Door wat ze 1s, veroordeelt de oecumene
zichzelf.

De term heeft sinds het laatste
concilie zo’n opgang gemaakt dat hij in
het profane taalgebruik is doorgedron-
gen. Zo wordt er gesproken van universi-
taire en informatieve oecumene en van
weet ik welke oecumene nog meer, om uit
te drukkn dat men wordt gedreven door
een neiging tot of een eenzijdige voorkeur
voor verscheidenheid en eclecticisme.

De laatste tijd is de oecumene als
religieus begrip ook de niet-christelijke
godsdiensten gaan omvatten. Daarbij
werd de theorie onmiddellijk in daden
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omgezet. Een krant uit het Westen van
het land vertelt ons aan de hand van een
concreet voorbeeld, hoe de zaken evo-
lueren: In een kleine parochie uit de
omgeving van Cherbourg houdt de
katholieke gemeenschap zich bezorgd
bezig met de mohammedaanse arbeiders
die daar pas op een werf zijn komen
werken. Een menslievend initiatief, dat
men alleen maar kan waarderen. De
tweede stap is dat de muzelmannen een
lokaal vragen om er de Ramadan te
vieren. De christenen bieden hun het
souterrain van hun kerk aan. Dan begint
er op die plaats een koran-school. Na
twee jaar nodigen de christenen de
muzelmannen uit met hen Kerstmis te
komen vieren «rond een gemeenschap-
pelijk gebed dat is voorbereid aan de hand
van uittreksels uit de verzen van de Koran
en die wvan het Evangelie». Slecht
begrepen naastenliefde heeft die chri-
stenen ertoe gebracht te heulen met de
dwaling.

In Rijssel hebben de dominican-
essen aan de muzelmannen een kapel
aangeboden om ze in een moskee te
veranderen. In Versailles is er in de
kerken een collecte gehouden voor «de
aankoop van een gebedsruimte voor de
muzelmannen». In Roubaix en Marseille
zijn hun twee andere kapellen afgestaan,
en in Argenteuil een kerk. Katholicken
worden apostelen van de islam, de ergste
vijand van Christus’ Kerk, en bieden
Mohammed hun bijdragen aan! ’t Schijnt
dat er in Frankrijk meer dan 400

moskeeén zijn. In veel gevallen hebben
de katholieken het geld gegeven voor de
bouw ervan,

Alle godsdiensten hebben nu in de
Kerk burgerrecht gekregen. Een Franse
kardinaal celebreerde eens de Mis in
aanwezigheid van Tibetaanse monniken
die gekleed in hun staatsiegewaden,
helemaal vooraan waren geplaatst. Hij
boog voor hen, terwijl een ceremonie-
meester aankondigd: «De bonzen zullen
met oms aan de eucharistie-viering
deeelnemen». In een kerk in Rennes is de
eredienst van Boeddha gevierd. In Italiz
zijn twintig monniken door een boed-
dhistin de geheimen van de Zen ingewijd.

Ik zou al maar door kunnen gaan
met zulke voorbeelden van syncretisme.
We zien gemeenschappen groeien en
bewegingen opkomen die, om ze te
leiden, altijd wel een zoekende geestelijke
vinden, zoals b.v. bij het genootschap dat
«naar de versmelting van alle vormen van
spiritualitet in de ene liefdes streeft. Of
bij verbazingwekkende projekten, zoals
de nieuwe bestemming van Notre-Dame-
de-la-Garde (Marseille) als plaats voor de
monotheistische eredienst van christe-
nen, muzelmannen en joden. Gelukkig is
dat plan door groepen leken gedwars-
boomd.

Door de oecumenische beweging
in engere zin, d.w.z. door de tot de
christenen beperkte, worden er eucha-
ristie-vieringen op touw gezet met de
protestanten. Dat is vooral in Straatsburg
gebeurd. Ook de anglicanen worden wel



uitgenodigd om het ‘encharistisch Maal’
te komen vieren, b.v. in de kathedraal van
Chartres. De enige celebratie die noch in
Chartres, noch in Straatsburg, noch in
Rennes, noch in Marseille is toegestaan, is
die van de heilige Mis volgens de
gecodificeerde ritus van de heilige Pius V
... Wat i1s dan wel de conclusie van de
katholiek die ziet dat de kerkelijke
gezagdragers zulke schandelijke cere-
monies met hun gezag dekken? Dat alle
godsdiensten evenveel waard zijn, dat hij
zijn zaligheid heel goed zou kunnen
bereiken bij boeddhisten of protestanten.
Zo wordt hij blootgesteld aan het gevaar
hetgeloof in de H. Kerk te verliezen. Dat
wordt hem dan ook gesuggereerd: men
wil de Kerk aan het burgerlijk gezag
onderwerpen, men wil ze op gelijke voet
stellen met de andere kerken, ze op
hetzelfde niveau plaatsen. Zelfs onder
priesters, seminaristen en seminarie-
professoren wil men niet belijden dat de
katholieke Kerk de enige Kerk is, dat ze
de waarheid bezit, dat zij alleen in staat is
om door Jezus Christus aan de mensen de
zaligheid te schenken. Er wordt nu
openlijk gezegd: «De Kerk fungeert
alleen maar als geestelijke zuurdesem in
de maatschappiy, juist zoals de andere
godsdiensten, misschien een beetje sterker
...». Desnoods, maar niet altijd, wil men
haar een licht overwicht toekennen.

Zo beschouwd zou de Kerk slechts
nuttig zijn, maar niet meer noodzakelijk.
Ze zou een van de middelen zijn om zalig
te worden.

(Foto: L.-M. Jugie, Paris).

Bedevaarders tussen Parijs en Chartres: ze willen getuigen zijn voor de heiligheid van de ene ware Kerk.

Wij winden er geen doekjes om:
zo’n opvatting is in strijd met het dogma
dat zegt, waarom de Kerk eris: de Kerk is
de enige weg naar de zaligheid. Wij
mogen niet bang zijn om daarvan te
getuigen. U hebt vaak gehoord: «de Kerk
is alleenzaligmakend», en dat choqueert
de mens met zijn mentaliteit van nu. 't Is
wel gemakkelijk te suggereren dat dat
beginsel niet meer geldt en men ervan
teruggekomen is. ’t Lpkt ook zo
overdreven rigoureus. En toch is er niets
veranderd. 't Is onmogelijk hier iets te
veranderen. Onze Heer heeft niet een
aantal Kerken gesticht. Hij heeft er maar
één gesucht. Er is maar én Kruis
waardoor men zich kan redden, en dat
Kruis is aan de katholieke Kerk toe-
vertrouwd, niet aan andere. Aan Zijn
Kerk, die Zijn mystieke Bruid is, heeft
Christus al Zijn genaden geschonken.
Heel de mensengeschiedenis door wordt
er aan de wereld geen enkele genade
uitgedeeld, of ’t gebeurt via de Kerk.

Wil dat zeggen dat er geen enkele
protestant, muzelman, boeddhist of ani-
mist gered zal worden? Neen, dat te
menen is een tweede dwaling. Zij die over
gebrek aan verdraagzaamheid klagen, als
ze het woord horen van de H.Cyprianus:
«buiten de Kerk geen zaligheid», die
verwerpen het Credo: «lk belijd één
doopsel tor vergeving van de zonden». En
ze zijn onvoldoende op de hoogte van wat
het doopsel 1s. Dit kan op drie manieren
ontvangen worden: het doopsel van het
water, het doopsel van het bloed (dat van

de martelaren die hun geloof beleden,
toen ze nog doopleerlingen waren) en
het doopsel van begeerte.

Het doopsel van begeerte kan
expliciet (uitdrukkelijk) zijn. Heel
vaak hebben wij in Afrika een van onze
catechumenen horen zeggen: «Pater,
doop mij nu, want als ik zou sterven,
voordat U weer langs komt, zou ik naar
de hel gaan». Dan antwoordden wig
«Neen, als ge geen doodzonde op
Uw geweten hebt en naar het doopsel
verlangt, hebt ge de doopgenade al in u».

Zo is de leer van de Kerk, die ook
het impliciete (erin opgesloten) doop-
sel van begeerte kent. Dat bestaat daarin
dat we doen wat God van ons wil. God
kent iedere ziel en weet dus dat er in
protestantse, mohammedaanse en boed-
dhistische milieus, en overal elders in de
wereld, mensen zijn van goede wil.
Zonder het te weten, maar daarom niet
minder werkelijk, verkrijgen zij de
doopgenade. En daardoor treden zij toe
tot de Kerk.

Maar het is fout te menen dat ze
zich redden door hun godsdienst. Ze
redden zich IN hun godsdienst, maar niet
erDOOR. Men verkrijgt zijn zaligheid
niet door deislam of het shintoisme. Er 1s
in de hemel geen boeddhistische Kerk en
ook geen protestantse. Dat te moeten
horen kan misschien hard aankomen.
Toch is het de waarheid. Niet ik heb de
Kerk gesticht, maar Onze Lieve Heer, de
Zoon van God. Wij priesters zijn
verplicht de waarheid te zeggen.
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In landen echter waar het christen-
dom nog niet is doorgedrongen, hoe
moeilijk is 't daar om het doopsel van
begeerte te ontvangen! De dwaling is een
beletsel tegen de inwerking van de
H. Geest. Daarom heeft de Kerk steeds
missionarissen uitgezonden naar alle
landen van de wereld, daarom hebben
zeer velen van hen er de marteldood
ondergaan. Als we zalig kunnen worden
door om ’t even welke godsdienst,
waarom dan de zeeén oversteken en zich
in een ongezond klimaat blootstellen aan
een zwaar leven, aan ziekten en een
vroegtijdige dood? Kort na het martelaar-
schap van de H. Stefanus, de eerste die
zijn leven voor Christus heeft gegeven en
wiens feest daarom daags na Kerstmis, op
26 december wordt gevierd, zijn de apo-
stelen scheep gegaan om de blijde
boodschap te gaan verkondigen rond de
Middellandse Zee. Zouden ze dat gedaan
hebben, als men zijn zaligheid evengoed
had kunnen verkrijgen door de eredienst
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van Cybele (godin uit de Oudheid) of de
mysterién van Eleusis (stad bij Athene
met in de Oudheid geheime religieuze
plechtigheden)? Waarom zou Onze Heer
hun gezegd hebben: «Ga het Evangelie
verkondigen aan de volkeren»$

’t Is verbijsterend dat sommigen
tegenwoordig ledereen zijn weg naar God
willen laten vinden volgens de geldende
opvattingen in zijn ‘natuunrlik milies’.
Een priester die kleine muzelmannen
wou bekeren kreeg van zijn bisschop
te horen: «Welneen! Maak er goede
muzelmannen van, dat is veel beter dan
er katholieken van te maken!> Men heeft
mij verzekerd en ik kan voor de waarheid
van die mededeling instaan, dat de
monniken van Taizé v66r 't concilie hun
dwalingen hebben willen afzweren om
katholiek te worden. De kerkelijke
overheid heeft toen gezegd: «Neen,
wacht! Na ’t conclie zult U een
brugfunctie gaan vervullen tussen katho-
lieken en protestantens.

{foto: L.-M. Jugie, Paris)

Mgr. Lefebvre na een
priesterwijding te Econe.
Van wegen de vele gelovigen
die deze plechtigheid altijd
bijwonen, moeten de
priesterwijdingen buiten
onder een tent plaats
vinden. (foto: L.-M. Jugie).

Zij die dat hebben geantwoord,
hebben tegenover God een zware verant-
woordelijkheid op zich geladen, want de
genade komt op een bepaald ogenblik,
maar misschien niet altijd. Tegenwoordig
staan de goede monniken van Taizé die
ongetwijfeld de beste bedoelingen heb-
ben nog altijd buiten de Kerk en zaaien
ze verwarring in de geesten van de
jongeren die hen komen bezoeken.

Ik heb gesproken van de beke-
ringen waaraan plotseling een einde
gekomen is in landen als de Verenigde
Staten (er konden er daar ongeveer 17000
per jaar worden geteld), Groot-Bretagne
en Nederland ... Het missionaire vuur is
uitgedoofd, omdat men een slechte
definitie gegeven heeft van de Kerk en op
het concilie de bekende verklaring heeft
afgekondigd over de godsdienstvrijheid,
waarover 1k nu moet gaan spreken.

wordt vervolgd.




De eerste in het Frans gegeven retraite
in het retraite-huis Nieuwkerk

Een gepensioneerde districtscommissa-
ris - Brussel - 74 jaar - 6e retraite:
«Mijn eerste retraite heb ik ge-
houden bij Namen in 1965 onder leiding
van pater Barbara en pater Dr. Suaux van
het H. Kruis. Enkele jaren geleden ben ik
in het klooster van Flavigny weer met de
Geestelijke Oefeningen van St. Ignatius
begonnen. Omdat die kloostergemeen-
schap van opvatting veranderd is over de
Mis-liturgie, kan ik daar niet doorgaan.
Ik ben heel blij te hebben mogen
deelnemen aan de Oefeningen, al bood
deze retraite bijzonder weinig afwis-
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Zeven Belgische retrai- -,
tanten hebben in ™
Nieuwkerk (zie foto) van
7 t/m 12 april j.1. een §
retraite gehouden. Ze

vertellen op deze blad-
zijde hun ervaringen bij |
de eerste in het Frans
gehouden retraite te
Nieuwkerk. §

seling. Maar we hadden geluk dat de
conferenties werden gegeven door paters
met een heel verschillend temperament,
die elkaar heel goed aanvulden».

De personeelchef van een groot
zickenhuis te Brussel - 56 jaar -
16e retraite:

«Ik verwachtte wel zo’n soort
retraite. Toch heb ik moeilijkheden
gehad. Het begin viel me erg zwaar. 1k
meende dat ik een goed christen was,
maar ’t eerste wat ik te doen kreeg was,
me te leren zien als zondaar. Dat was een
heel moeilijk ogenblik, maar God heeft
me de genade gegeven om in te zien dat ik
niet zo goed katholiek was als ik wel
meende».

Een leidinggevend beambte in een
fabriek te Nijvel - 55 jaar - 4e retraite:
«Ik had al drie retraites van St.
Ignatius meegemaakt, maar ’t waren niet
de Geestelijke Oefeningen volgens de
methode van pater Vallet. Het geraamte
was hetzelfde, maar de inhoud ver-
schillend. Dat verschil ten opzichte
van mijn eerste retraites leek me wel een

gevaar. Wij moeten zowel opgetogen zijn
over de Verlossing als bang voor de
verdoemenis».

Een afdelingschef bij het gemeente-
bestuur - Brussel - 45 jaar - 4e retraite:

«Daar ik bij de monniken van
Flavigny al drie retraites heb mee-
gemaakt, zei 1k bij mezelf: ‘Het zal wel
weer hetzelfde zijn - die Geestelijke
Oefeningen ken ik al.” Maar ditmaal heb
ik de band tussen de wverschillende
‘weken’ en vooral de betekenis van de
vierde begrepen. (Men noemt ‘weken’ de

vier verschillende delen waaruit de
Geestelijke Oefeningen van de H.
Ignatius zijn opgebouwd.) Vroeger
meende ik dat ik de door mij te dragen
kruisen zelf kon bepalen. Nu heb ik
ontdekt dat de weg naar de hemel altijd
langs het Kruis loopt».

Een hoger personeelslid van een
verzekeringsmaatschappij te Brussel -
40 jaar - le retraite:

«Ik was wel bang voor de retraite.
Ik heb veel teleurstellingen gekend.
Levend in de wereld van nu, waarin alles
is toegestaan, was ik het bewustzijn van
de zonde kwijtgeraakt, al praktiseerde ik
nog. Ja, mijn geloof was nog maar een
heel klein vonkje. De retraite heeft het
vuur weer doen opvlammens».

Een 25-jarige Doctorandus aan de
kath. universiteit te Leuven:

«Na herhaaldelijk de Oefeningen
te hebben gedaan, ben ik zeer gelukkig
met deze retraite. Door de tegen-
woordige crisis in de Kerk beleven we
weer, hoe Onze Heer na Zijn leven in
Nazareth en Galilea opgaat naar

Jerusalem en naar Zijn Lijdens».

Een 20-jarige gymnasiumleerling uit
Brussel - 1e retraite:

«Voordat ik mijn eerste retraite
kwam doen, was ik wel wat bang voor de
militaire aanpak van St.Ignatius in zijn
Oefeningen. Zo ging ’t hier ook, maar 1k
heb begrepen dat wij in navolging van
St. Paulus als soldaat in dienst moeten
treden van Christus-Koning. Daar ik mij
geroepen voel, wil ik naar het seminarie
gaan. Maar ik heb bemerkt dat mijn
opvatting over het priesterschap niet met

de waarheid overeenstemde. Door deze
retraite heb ik die misvatting recht
kunnen trekken. De Oefeningen hebben
ook het verlangen in mij gewekt om mijn
godsdienst, de H.Schrift en de Open-
baring te leren kennen. Hoe meer ik God
bemin, des te gemakkelijker zal ik Hem
kunnen dienen».

«Houd een retraite. Wij sporen U
aan om retraites te houden. Houd een
goede retraite.

Welk een genade is °t, drie of vijf
dagen in de stilte door te brengen voor
God, voor het Kruis van Jezus, daar ons
geweten te onderzoeken, een goede
biecht te spreken, ons van het kwaad te
ontdoen en echt totaal één te worden
met de goede God om dan, als de dood
ons zou verrassen, zelfs door een
ongeval, met Jezus, met God verzoend
te zijn en ons met Hem te verenigen in
het eeuwig geluk».

Mgr. Lefebvre

Preek op Palmzondag

23 maart 1986

Priorij van Christus-Koning
Brussel
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Ora et labora

Schijn bedriegt. De abdijkerk van het
benedictijnen-klooster Sainte Madeleine te Le Barroux
(bij Avignon, Frankrijk; zie INFORMATIEBLAD
april/mei 1985, bldz. 10 t/m 13) laat zich niet zomaar
op een kruiwagen naar zijn toekomstige plaats
transporteren. Wat de hoopvolle verbeelding

van jonge monniken met humeur uvitgevonden heeft,
wordt evenwel op ’t ogenblik werkelijkheid:

de pijlers en de zijmuren van de toekomstige
kloosterkerk in de stijl van de Provence streven
zelfbewust naar de hemel toe.

De jonge monniken, ruim een vijftigtal,

en heel in ’t bijzonder Dom Gérard (foto links),
prior van die gewaagde stichting, die al zo’n 15 jaar
bestaat, vertrouwen op de edelmoedigheid en
vrijgevigheid van hun weldoeners. Het ‘Merci!’ van
die traditie-gebonden monniken staat er daarom ook
in grote letters geschreven.

Als het klooster helemaal klaar is, zal het al

weer te klein zijn! Het aantal roepingen veroorzaakt
bij de pater prior hoofdbrekens, op z’n minst wat

de kwestie van de logeerplaatsen betreft,

die we passender ‘cellen’ moeten noemen.

Het hier volgende vraagstuk dat Dom Gérard
ondanks zijn uitgebreide activiteiten en talrijke
verplichtingen ons toegestaan heeft, handelt
vooral over de waarde en de wijzen van

het gebed. Het gebed van de monniken beschouwd
Dom Gérard als een voorbeeld voor de godsvrucht
van jedere gelovige. Ook zijn klooster moeten we
zien als een model voor de hele christenheid.
Daarom zal ook een gepland boek uit zijn

veer de markante opschrift dragen:
«Demain la Chrétienté» - «Morgen de
Christenheid.» De heropbouw van een
beschaving met de christelijke deugden
als maatstaf is de grote visie van

Dom Gérard. De regel van de

H. Benedictus - meer een
opleidings-programma in de
christelijke deugden dan een

theorie van het geestelijk leven -

is bij wijze van spreken het gereedschap
bij de constructie van de christenheid
die morgen opnieuw zal opbloeien.
Inmiddels mogen wij alvast

het model ervan bewonderen:

de kloostergemeenschap Sainte
Madeleine te Le Barroux.

«U kunt al Uw gelovigen verzekeren
dat de communiteit onder het

H. Misoffer en het Officie bidt voor
hun dierbaarste intenties, hun
gezinnen, hun zieken en hun
vaderland.»  (Dom Gérard)

INFORMATIEBLAD: Pater Prior, het
onderwerp van ons gesprek luidt

‘Bid en Werk’. Daarom direct onze
eerste vraag: Hoe belangrijk is volgens
U het gebed in het leven

van de christen?

Dom Gérard: Het gebed is de reden van
bestaan van elke gedoopte. St. Franciscus
van Sales zei dat de wereld gemaakr is
voor het gebed. Als zuurstof voor de ziel
is het gebed van even groot levensbelang
als de ademhaling en de bloedsomloop.
De geest van gebed is het zout van ons
leven en onze daden. Het gebed is de
gouden draad die ons met God verbindt.
’t Zou onjuist zijn te menen dat bidden
alleen maar een bezigheid is van een soort
aristocratie die door God voor het
klooster is geroepen.

Zie de H. Maria Magdalena, die
Jezus in Bethanié ontvangt en aan Zijn
voeten blijft zitten. Zij heeft het beste deel
gekozen en wordt alle Martha’s van de
wereld, die zich ten koste van de geest van
gebed te zeer in beslag laten nemen door
het vele dienstwerk, tot voorbeeld
gesteld.

Wat doen de apostelen om te
kunnen voorzien in de grote behoeften
van de jonge christen-gemeenschap? Ze
stellen diakens 2an om voor het materiéle
te zorgen, opdat zij zich kunnen blijven
wijden aan het gebed en de bediening van
het woord, zoals de H.Schrift ons zegt.
Let op de rangorde: het gebed is echt de
ziel van alle doeltreffend apostolaat.

INFORMATIEBLAD: U hebt de
monnik gedefinieerd als een mens
van gebed ...

Dom Gérard: Dat is de grondhouding
waardoor de monnik zijn aanbidding,
zijn athankelijkheid en zijn liefde
uitdrukt tegenover Hem, die de
zachtheid, de goedheid en de schoonheid
zelve is. En dat doet hij door te zingen of
vertrouwelijk met God te spreken.

INFORMATIEBLAD: En wat geldt
in ’t bijzonder voor een volgeling van
Sint Benedictus?

Dom Gérard: In de regel zien we twee
aspecten verschijnen die bidden nader
bepalen: - Als schepsels moeten wij
God eer betuigen, vooral door aan-
bidding en eerbied. Die blijken uit het
sacraal karakter van ons liturgisch
Officie. - En als kinderen van God
trachten wij, naar het voorbeeld van zijn
welbeminde Zoon, vertrouwelijk om te
gaan met de Vader. Dat is het privé-
gebed, het leven in Gods tegen-
woordigheid.

Daar moeten we aan toevoegen dat
het Gregoriaans, het gezang waarvan de
melodie bestemd is om tot de ziel te
spreken, om een vreugde uit te drukken
die boven de hartstochten uitgaat, een
nauwkeurig bepaalde opdrache vervult.
Het moet ons de poorten openen van het
verborgen rijk, het Rijk van de genade.

INFORMATIEBLAD 9



Met grote ongeduld wachten de klokken op de constructie van de abdijkerk.

o i e
e

G

INFORMATIEBLAD: Sint Benedictus
bepaalt dat «het Opus Dei voér alles
gaat». Hoe moeten we verklaren dat
het liturgisch gebed zo’n belangrijke
plaats inneemt: zeven keer overdag

en eenmaal ’s nachts?

Dom Gérard: Als St. Benedictus het
werk van God boven al het andere stelt,
volbrengt hij alleen maar de wil van God
en van de Kerk. In naam van de H. Kerk
brengt de monnik een offerande van lof
met brood en wijn, waarna het H. Mis-
offer de bekroning van de dag is. Hjj
zingt het gebed van de Kerk, hij leent haar
zijn stem. Dom Guéranger zei: «Het
gebed van de Kerk is voor Gods oor en
bart het aangenaamste en dus machtigste
gebed. Gelukkig dus hij die bidt met de
Kerk, die zijn bijzondere wensen verenigt
met die van de door de Bruidegom zo
beminde en altijd verboorde Bruid». De
H. Geest zelf immers inspireert ertoe en
daarom gaat dat gebed boven onze
subjektieve voorkeur uit en wordt ’t het
gebed van de monnik.

Voor de monnik is het Officie een
manier van leven in Gods tegenwoordig-
heid, een heilig zich-verheffen-tot-God
in de sfeer van het ora et labora, een
offerande van lof, zoals die van het brood
en de wijn. De ondervinding leert dat de
liturgie niet alleen de drang naar ascese en
contemplatie wekt, maar ook de basis is
voor de eenheid en de volheid van het
geestelijk leven. Daardoor worden ge-
dachten, gebeden, woorden en daden

10 INFORMATIEBLAD

beheerst en met het cog op het offer als
een ruiker gebundeld.

En is dat alles afgelopen, zodra we
weer buiten de kapel getreden zijn?
Neen, want niet alleen de kloosterkerk is
cen plaats voor de eredienst, maar ook het
hele klooster met zijn eenvoudige bij-
gebouwen. De eetzaal b.v. is de plaats die
vroeger het meest op de kerk leek door de
plechtige vorm van het gewelf, het voor
en na de maaltijd gezongen gebed, het
aan de verdeling van de platsen zichtbare
karakter van een hiérarchische gemeen-
schap, de katheder van de voorlezer, waar
zonder onderbreking en recto tono een
stichtelijk boek wordt voorgelezen, ter-
wijl het lichaam zich kan ontspannen.
Heel ons leven is een grote liturgie onder
het oog van God.

INFORMATIEBLAD: Wat te zeggen
van het personnlijk gebed van de
monnik?

Dom Gérard: Als de dienst in het huis
van gebed is afgelopen, weerklinkt er een
stem van binnen. Die stem is als een
langgerrekte echo van het gebed in de
kerk. Er gaat een hemelse geur mee
gepaard die de monnik bij zijn andere
werk bijblijft. De stem is de drijfkracht
van heel het inwendig leven in Gods
tegenwoordigheid. Zo wordt de monnik
zelf een huis van gebed. Het persoonlijk
gebed is een intiem gesprek met Onze
Lieve Heer in het heiligdom van onze
ziel.

INFORMATIEBLAD: Als het voor
het liturgisch gebed voorbehouden
deel voor Uw leven belangrijk, zelfs
essentieel is, wat blijft er dan over voor
het werk? De stelregel ‘Ora et Labora’
is toch wel benedictijns?

Dom Gérard: Het werk heeft =zijn
adelbrieven. Om allerlei redenen vindt de
regel werken noodzakelijk, 0.a. om de
ledigheid te vermijden en te voorzien in
de behoeften van de communiteit. Daar
moeten we nog aan toe voegen de
noodzaak om boete te doen en Onze
Lieve Heer na te volgen. Maar twee
klippen moeten omzeild worden: het
klooster mag geen model-boerderij of
model-fabriek worden, waarbij het alleen
maar gaat om de rendabele exploitatie.
Ook mag er geen zodanige splitsing
komen tussen werk en gebed dat het ware
leven pas na het werk begint. En die
dingen zie je tegenwoordig zo vaak
gebeuren.

Neen, U kunt vaststellen dat de
benedictijnse stelregel de twee aktivi-
teiten volgens hun juiste rangorde met
elkaar verbindt: Is bidden het werk van de
monnik, dan moet zijn werk ook bidden
zijn. Op de le zondag van de Advent
krijgt iedere monnik voor heel het jaar
zijn taak aangewezen. Die moet hij in
gehoorzaamheid nederig verrichten als
iemand die aan Gods werk deelneemt.
Dat zo opgevatte werk zal doortrokken
zijn van de geest van gebed. Door die
geest wordt de aktiviteit geregeld en

(foto: L.-M. Jugie, Parijs).



bevrucht, opdat in alles volgens een an-
dere kernspreuk in onze Regel «God

verbeerlijkt wordt». Zo blijft de monnik’

fjveren voor het heil der zielen en zijn
eigen heiliging.

INFORMATIEBLAD: U weet dat het
beroep in het leven van de meeste

van onze tijdgenoten een belangrijke
plaats inneemt. Kan men in de wereld
van vandaag leven in de geest van Sint

van vandaag leven in de geest van
Sint Benedictus, een geest die toch tot
het verleden behoort?

Dom Gérard: 't Is mogelijk om in de
wereld van nu te leven in de geest van St.
Benedictus. Tot onze grote blijdschap
kan onze kloostergemeenschap geregeld
nieuwe oblaten opnemen, waarbij we
heel wat jonge gezinnen mogen verwel-
komen. Ik ben er zeker van dat elke
gedoopte, zelfs als hij door het leven
wordt opgeslorpt, diep in zijn hart de
innerlijke logica van de radicale houding
van onze Vader voelt en daarnaar zou
willen handelen. Hij voelt dat de
doopgenade die houding vereist.

De ziel van het benedictijnse
levenisde smaakinde goddelijke
dingen.

We kunnen kort en goed zeggen dat de
benedictijnse geest de monnik ertoe
brengt om God volhardend te zocken in
het concrete leven, om heel zijn bestaan in
te richten volgens Gods wil, onder het
oog van God, om God te dienen.

De benedictijn is een godsdienstig
wezen dat zijn huis (hoe bescheiden het
ook is) inricht als een tempel van lof en
bewondering. Daarin zijn kloostergang

en eetzaal een deel van het heiligdom.
Daarin hebben alle daden liturgische
waarde. De bouw van dat huis spreekt
van God, voert tot God en is de
uitdrukking van Gods Koningschap over
de wereld, de zielen en de lichamen. ’t Is
een onderneming waarvan alle delen
gericht zijn op hetzelfde doel: van het
kloosterleven een voorloper maken van
de eeuwigheid. In een universum dat

herbouwd is volgens het oorspronkelijk
plan dat God met Zijn schepping had, in
eent universum waarin alle werk helemaal
op God is gericht, is 't niet erg nodig,
dat begrijpen we, zijn tijd te verspillen
met het analyseren van zedelijke deugden
en zielstoestanden. De H.Benedictus
heeft het monnikenleven zo geregeld dat
God er de grondslag en de sluitsteen van
is. Heel het gebouw hangt af van dat vaste
steunpunt. Sterk is de architectuur, maar
alles stort ineen, als de concentratie op
God ook maar een beetje verzwakt. Dat
alleen verklaart de perioden van verval
van het kloosterleven in de loop der
tijden. Nederigheid, gehoorzaamheid,
kuisheid, persoonlijk gebed, liturgisch
leven en al de grote observanties die het
gezicht van de monnik bepalen, ze zijn te
verklaren, als men er van uitgaat dat de
monnik weet heeft van Gods wezen. Zo
wordt zijn nederigheid bepaald door zijn
geloof in de grootheid van God, zijn
gehoorzaamheid door het besef van de
heiligheid van de goddelijke wil, enz. De
kracht die van het monnikenleven uit-
gaat, de bloei en de uitstraling van de
kloosterorde hangen niet af van prestaties
op sociaal, cultureel of artistiek gebied.
Die dingen zijn er slechts een gevolg van.

De smaak in de goddelijke dingen, de
hartstocht om alleen aan Hem toe te
behoren, het brandend verlangen Hem
van aanschijn tot aanschijn te zien, dat is
de benedictijnse geest. Al 't overige 1s
maar mooischrijverij.

INFORMATIEBLAD: Vaak klagen
de gelovigen dat de vele
beslommeringen en het werk hun

beletten aandachtig te bidden.
Welke raad zou U hun geven?

Dom Gérard: Maak er een gewoonte
van, schietgebeden te bidden. Dat zijn
telkens opnieuw naar de hemel afgescho-
ten pyjlen. Een liethebbend woord, een
aanroeping, zelfs alleen maar een blik zijn
voldoende om het contact te bewaren en
onze eenheid met God te ondersteunen.
In die gewoonten om zijn hart telkens
weer tot God te verheffen heeft men wel
een minderwaardige vorm van bidden
willen zien, een tweede-rangs-bezigheid
voor mensen die 't te druk hebben voor
een behoorlijke meditatie. Daar is niets
van waar! Onze voorvaderen, de ere-
mieten (monniken in de woestijn)
vlochten matten en korven onder het
opzeggen van psalmen. Daarna her-
haalden ze onder het werk een uitgekozen
psalmvers. De eenvoudige vormen van
gebed zijn de beste: door schietgebeden
blijven wij gemakkelijker met God
verenigd. Ze zorgen ervoor dat wij onder
de dagelijkse drukte blijven bidden: een
heerlijke manier van leven in voort-
durende eenheid met God die ons nooit
vergeet.

Wat de absolute noodzaak om te
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bidden betreft: we moeten de
gelovigen wapenen tegen een
mogelijke bekoring van moede-

loosheid.

Verlies nooit de moed. Kom nooit
in opstand tegen Uw eigen manier van
bidden, hoe miserabel U die ook vindt.
Want zoals de mens is, zo moet hij wel
bidden. Komt U in opstand tegen Uw
wankel karakter, Uw luie of vreesachtige
aard, eigenschappen die bij alle mensen te
vinden zijn? Neen toch! Welnu dan, blijf
volharden in hartelijk, liefhebbend en
vertrouwvol gebed, zonder U te ver-
wonderen dat U bij dat verheven werk
van spreken-met-God en door-God-
aangesproken-worden dezelfde neigin-
gen tot onstandvastigheid, luiheid of
angst ervaart. Overweeg vooral, hoe
ingenomen God de Vader is met de
houding van Zijn kind, dat elke dag zo
vrijmoedig voor Hem durft te gaan staan.
Bedenk dat Hij de eerste is die contact
met U opneemt en zich met een
grenzeloze tederheid over Zijn klein
schepsel buigt

Een laatste raad: waarom niet enige
dagen doorbrengen in de sfeer van het
klooster, om de invloed te ondergaan van
stilte en afzondering van de wereld, en
vooral om U onder te dompelen in het
rijke bad van de liturgie? ®

Fresco in de krypte van het klooster: de dood van de H. Benedictus.

Het leven van de monnik
is, al met al, niets anders
dan een getuigenis voor

de transcendentie van God.
God is alles, en omdat

Hij alles is, verdient Hij

dat men Hem alles geeft.
De monnik getuigt zo

van het relatieve, het
ontoereikende karakter van
de aardse goederen.

Dom Gérard Calvet
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Wanneer ge God bemint,
dan moet ge zoeken te bewerken
dat niet gij alleen Hem bemint,
maar dat ook al uw verwanten,
allen met wie ge omgaat,
bijzonder uw medebroeders,
voor Zijn liefde gewonnen
worden.

H. Augustinus

Beste vrienden van de Priesterbroederschap,

Voor de uitbreiding van ons apostolaat in Nederland en Belgié is het van groot belang, dat wij door
onze geschriften veel mensen kunnen bereiken. Stuurt U daarom adressen van vrienden en kennissen, die
belangstelling voor ons apostolaat hebben, zelfs dan wanneer zij met onze houding niet geheel eens
mochten zijn. Om anderen attent te maken op ons apostolaat, kunt U folders over de Broederschap
bij ons opvragen of het INFORMATIEBLAD doorgeven.

Van harte bedankt.

Stuur s.v.p. het INFORMATIEBLAD van de Priesterbroederschap H. Pius X en Uw andere
publicaties ook aan onderstaande adressen:

Naam: . . . . . . . . ¢ . v v v it e e e e Voornaam/voorletters: . . . . . . . . . ..
StraatenstraatNUummMEr: . . . + « & v v ¢+ v v v e e et e e e e e e e e e e e e e e e e e e
Postcode: . ... Woonplaats: . . . . . . . . L L e e e e e e e e e e
Naam: v wiv s w0« = s m & 55 o o o o o & 8@ Voornaam/voorletters: . . . . . . . . ...
StraatenstraatnuUmMIMEr: . . . . « ¢t v 4 v v v 4 4t e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e
Postcode: . ... .. Woonplaats: . . . . . . v o v v v it e e e e e e e e e e e e e e e

Deze strook a.u.b. ingevuld opsturen naar de St. Clemenspriorij, Ruiterweg 1, 5674 XA Nuenen (NL).
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Overigens ...

...ziet u hiernaast het interieur van de
kerk Saint Nicolas-du-Chardonnet in
het centrum van Parijs. Deze kerk is de
basis van een belangrijk en vruchtbaar
apostolaat door de Priesterbroeder-
schap in Parijs. (De foto is genomen
door Louis-Michel Jugie tijdens een
preek van Mgr. Lefebvre). Als u ooit
met uw vacantie in Parijs verblijft of
daar op doorreis bent, kunt u
gemakkelijk in Saint-Nicolas-du-
Chardonnet de H. Mis bijwonen.
Inmiddels verschijnt ook een eigen
parochie-blaadje, Le Chardonnet, voor
de talrijke gelovigen.

... Zijn sommigen onder u misschien
ontroerd over het bericht van enkele
kranten dat het klooster St. Jozef te
Flavigny (Frankrijk) vorig jaar zijn trouw
aan de traditie van de Kerk opgegeven
heeft ten bate van een erkenning door de
plaatselijke bisschop. Tot dusver heeft
Mgt. Lefebvre de benedictijnen van dat
klooster tot priester gewijd.

Slechts twee van deze (priester-)
religieuzen zijn weggegaan toen de prior,
Dom Augustin, de nieuwe Misorde in
zijn klooster ingevoerd heeft. De
roepingen van dat klooster waren te
danken aan priesters, ouders en groepen,
die aan de Misviering in de traditionele
Ritus vasthielden. Niet alleen veel
ouders, die hun kinderen in dat klooster
niet mogen spreken, maar ook de meeste
weldoeners voelen zich bedrogen. Het
gevolg: het klooster zit inmiddels op
financiéel gebied in erge moeilijkheden.
Toch niet het geld alleen, maar ook de
roepingen zullen in de toekomst
drastisch verminderen.

... hebben wij in Nederland tot nu toe
zoveel misintenties ontvangen dat wij
nog maar in staat zijn één misintentie

per maand van een familie te kunnen
aannemen; uiteraard met uitzondering
van urgente gevallen. Tegen de gewoonte
van veel geestelijken in Nederland en
Belgié in, kunnen wij slechts één intentie
voor iedere H. Mis aannemen. Het
kerkelijk recht verbiedt ten strengste

de tegenstrijdige praktijk. Bovendien
moeten wij op zon- en verplichte feest-
dagen een H. Mis opdragen uitsluitend
voor het geestelijk en tijdelijk welzijn
van de gelovigen c.q. van de parochie.

...opent Mgr. Lefebvre op 5 oktobera.s.
het vijide priesterseminarie van de
Priesterbroederschap, te weten in
Flavigny-sur-Ozerain (Frankrijk),
omdat het centrale seminarie in Econe
(Zwitserland) te klein geworden is.

Het nieuwe opleidings-centrum wordt
genoemd naar de H. Pastoor van Ars,
omdat het plaatsje Ars in de buurt van
het toekomstige seminarie ligt.
Bovendien is de H. Pastoor van Ars de
patroon van alle zieleherders. Zijn
voorbeeld zal de jonge priesterstudenten
aansporen tot persoonlijke heiligheid

en zieleijver.

AUTONOOM HUIS VAN NEDERLAND

Gerwen:

Goirle:

Maastricht:

Haarlem:

E.H. R. de MERODE en E.H. O. NATTERER

St. Clemenspriorij

Ruiterweg 1

5674 XA Nuenen/Gerwen Tel. 040/837856

Op zon- en feestdagen 10.30 uur Hoogmis / 14,30 uur Lof.

Ma 7.15 wur H. Mis / Di 19.00 uur H. Mis / Wo geen H. Mis /
Do 7.15 uwur H. Mis / Vr 19.00 uur H. Mis / Za 7.15 uur H. Mis.
Door de week elke avond om 18.30 uur rozenhoedje.

E.H. R. de MERODE
Nieuwkerk (retraitehuis)
Nieuwkerk 2

5051 PN Goirle

Op zon- en feestdagen 8.30 uur Gezongen H. Mis.

Ma 19.00 uwur H. Mis / Di, Wo en Do 7.15 uur H. Mis /
Vr 19.00 uur H. Mis met aansluitend Lof / Za 7.15 uur H. Mis.
Door de week ’s avonds om 19.00 wuur rozenhoedje,
behalve Ma en Vr 18.30 uur.

Tel. 013/341218

Kapel van de H. Theresia van Lisieux
Bredestraat 2, 6211 HC Maastricht

Op zondag 11.30 uur Gezongen H. Mis.
bij Mevr. Nikkelen
Zaanenlaan 101, 2023 SL Haarlem

Gewoon op de eerste donderdag (19.00 uur) en vrijdag (7.00 uur)
van de maand. Voor bevestiging en nadere inlichtingen a.u.b.
opbellen bij 023/255263.

AUTONOOM HUIS VAN BELGIFE

Brussel:

Antwerpen:

Gent:

Quiévrain:
~-Carmel-

E.H. Philippe Frangois en E.H. Paul Ricquier

Priorij van Christus Koning

Eendrachtstraat 37

1050 Brussel Tel. 02/5120944

Op zon- en feestdagen 8.00 uur H. Mis, 10.30 uur Hoogmis;
17.30 uur Vespers en Lof

Door de week 7.15 uur en 18.30 uur H. Mis, op zaterdag 8.00 uur.
Donderdag: Heilig uur van 19.15 t/m 20.15 uur.

Kapel O.-L.-V. van Lourdes \
Schoytestraat 37, 2000 Antwerpen Y
Op zon- en feestdagen 9.00 uur Gezongen H. M's.

Eerste vrijdag van de maand: 18.45 uur H. Mis ivet aansluitend Lof.

Kortrijksepoortstraat 231, 9000 Gent

Op zon- en feestdagen 11.15 uur Gezongen H. Mi:.",’
Aalmoezenier E.H. Bruno Ravilly e
16, rue des Wagnons

7380 Quiévrain

Op zon- en feestdagen 10.15 uur H. Mis.
Door de week 8.00 uur H. Mis, op zaterdag 7.40 uur.

\
Tel. 065/457922

Lijst met alle priorijen van de Priesterbroederschap St. Pius X (of met die van een bepaald
land) verkrijgbaar bij de St. Clemenspriorij in Gerwen.

BOEKEN

DAGMISSAALS, Lat./Ned. volgens het oud Romeins Missaal, vert.

MIJN OFFER MET JEZUS, (voor kinderen), Biblica, Brugge, 1963

door W. Dekkers, O.Praem., Desclée de Brouwer, vanaf f 40.-

f 2.

GOD HEEFT MIJ] GEROEPEN, Handleiding voor Biecht en

Communie, door pater Raphaél Niessner, OSB,

Hovine, Marquain, 1985, 120 bldz. f15.-

NEDERLANDSE CATECHISMUS, voor het bisdom

f£10.-

’s Hertogenbosch, 1948, heruitgave 1984

Alle boeken verkrijghaar bij de St. Clemenspriory in Gerwen,
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Het leven der Heiligen is
niets anders dan het Evangelie
in handelingen voorgesteld.

Ik ken tussen het geschreven
Evangelie en het leven der Heiligen
geen ander onderscheid, dan tussen

een in noten geschreven muziek
en de werkelijke muziek,
zoals ze door virtuozen
wordt uitgevoerd.

H. Franciscus van Sales

Ultgeefster: Priesterbroederschap H. Pius X
Voor NEDERLAND: Verantwoording: E.H.R. de Merode, St. Clemenspriorij, Ruiterweg 1, 5674 XA Nuenen / Gerwen.

Voor uw giften: giro rekening 3990790 van de Stichting St. Jozef, Ruiterweg 1, 5674 XA Nuenen
of Amrobank Nuenen, rekening 445358076 van de Stichting St. Jozef, Ruiterweg 1, 5674 XA Nuenen.
Ter ondersteuning van het retraitewerk: Amrobank Goirle, rekening 481270434 van de Stichting
St. Jozef, Nieuwkerk 2, 5051 PN Goirle

Voor BELGIE: Verantwoording: E.H. Philippe Francois, Christus Koning Priorij, Eendrachtstraat 37-39, 1050 Brussel.
Voor uw giften: Bankcheques aan V.Z.W. Belgische Vrienden van de Priesterbroederschap H. Pius X,
Eendrachtstraat 37-39, 1050 Brussel of storten op bankrekening 210-0048228-71 Generale
Bankmaatschappij in Brussel of op postcheque rekening 000-0984841-97.
Ter ondersteuning van het retraitewerk: Amrobank Antwerpen, rekening 639-2003983-27 van de
Stichting St. Jozef, Nieuwkerk 2, 5051 PN Goirle (Nederland).



