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Open Brief

Aan de katholieken die perplex staan

(5) ‘Jullie zijn achterlijk’

Katholieken die heel goed voelen dat er
een transformatie plaatsvindt, hebben moei-
te om weerstand te bieden tegen de niet
aflatende propaganda die aan alle revolu-
ties eigen is. Ze moeten voortdurend horen:
«Jullie willen geen verandering, maar leven
is verandering. Jullie beweren dat de din-
gen star-onveranderlijk blijven, maar wat
vijftig jaar geleden goed was, past niet
meer bij de mentaliteit van nu en ook niet
bij onze levensstijl. Jullie houden kramp-
achtig aan het verleden vast. Jullie zijn
gewoonte-slaven». Om dat verwijt niet op
te lopen hebben velen zich aan de hervor-
ming onderworpen. Ze vonden immers geen
argumenten om zich te verweren tegen de
beschamende beschuldiging: «Jullie zijn
achterlijk, jullie zweren bij het verleden,
jullie leven niet met je tijd mee».

Kardinaal Ottaviani zei al van de bis-
schoppen: «Ze zijn bang om voor ouder-
wets door te gaany.

Maar sommige veranderingen en aan-
passingen die van de levenskracht van de
Kerk getuigen hebben wij nooit geweigerd.
Mensen van mijn leeftijd maken niet de
eerste liturgische hervorming mee. Ik was
pas geboren toen de H.Pius X het voor-
nemen koesterde om op dat gebied ver-
anderingen aan te brengen, met name
door het tijdeigen belangrijker te maken,
door de kinderleeftijd voor de eerste H.
Communie te verlagen en door het litur -
gisch gezang(lang ondergewaardeerd) weer
in ere te herstellen. Vervolgens heeft Pius
XII, wegens de moeilijkheden die het mo-
derne leven met zich meebrengt, de duur
van het nuchter-zijn voor de H.Communie
ingekort. Om dezelfde reden stond hij toe
dat de H.Mis ’s middags werd opgedragen,
dat het officie van de Paasvigilie naar de
avond van Paaszaterdag werd verplaatst
en dat de diensten van de Goede Week
werden aangepast. Vdor het Concilie heeft
Johannes XXIII zelf enkele wijzigingen aan
de zogenaamde ritus van de H.Pius V aan-
gebracht.

Maar dat alles is absoluut niet te verge-
lijken met wat er in 1969 is gebeurd, nl,
de nieuwe opvatting over de Mis.

Er wordt ons ook verweten dat we ons
vastklampen aan uiterlijke vormen van se-
cundair belang, zoals het Latijn. Dat is,
roept men luid, een dode taal, die door

niemand begrepen wordt! Alsof de chris-
tenheid van de 17e of de 19e eeuw ze
beter begreep. Wat is de Kerk volgens die
vernicuwers toch nalatig geweest door het
afschaffen van die taal zo lang uit te stel-
len! Ik denk dat ze daar haar redenen
voor had. Het moet ons niet verwonderen
dat katholieken er behoefte aan hebben om
de prachtige teksten waaruit zij hun gees-
telijk voedsel putten beter te begrijpen,
en ook niet dat ze meer betrokken willen
zijn bij de handeling die zich voor hun
ogen afspeelt. Maar door het Heilig Offer
helemaal in de volkstaal op te dragen
heeft men hen toch niet kunnen bevredigen.
Dat Epistel en Evangelie in het Frans wor-
den voorgelezen is een verbetering. Als
het van pas komt gebeurt dat in Saint-
Nicolas-du-Chardonnet en in de door mij
gestichte priorijen van de Broderschap ook.
Door nog verder te gaan zou men echter
veel meer verliezen dan winnen. Want het
doorgronden van de tekst is niet het uit-
eindelijk doel van het gebed en ook niet
het enig middel om de ziel te doen bid-
den, d.w.z. in contact te brengen met
God. Een te grote aandacht voor de be-
tekenis van de tekst kan het bidden zelfs
beletten. Het verbaast me dat men dat
niet inziet, want men preekt tegelijkertijd
een godsdienst van het hart, minder ver-
standelijk en meer spontaan. De gelovige
kan op velerlei wijze trachten zich te ver-
enigen met God. Nu eens gebeurt het
door een godsdienstig lied met hemelse
klanken, dan weer door de algemene
van het liturgisch gebeuren of de plaats
die tot vroomheid en inkeer brengt. Ook
de architectonische schoonheid van het
gebouw, het vurig gebed van de christe-
lijke gemeenschap, de edele houding en
de vroomheid van de celebrant, de sym-
boliek van de versiering, de wierookgeur
enz. kunnen daartoe bijdragen. Iedere
treeplank is goed, als ze de ziel maar kan
dienen om op te gaan naar God. Alwie
een bezoek brengt aan een benedictijnen-
abdijj die de goddelijke eredienst in al haar
luister heeft behouden, kan dat ervaren.

Ondanks dat alles moeten we blijven
zoeken naar middelen om de oraties, de
gebeden en de hymnen beter te begrijpen
en ze intenser mee te beleven. Maar we
vergissen ons, als we dat doel willen be-
reiken door zonder meer de volkstaal te
gebruiken en de universele taal van de
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Kerk helemaal af te schaffen. Om dat in
te zien behoeven we maar te letten op het
succes van de Missen waarin men Credo,
Sanctus en Agnus Dei is blijven zingen, al
worden ze opgedragen volgens de Novus
Ordo.

Want het Latijn is een universele taal.
Door die te gebruiken voedt de liturgie
ons op tot een universele, d.w.z. katho-
lieke gemeenschap. Maar door zich te be-
perken tot een bepaalde plaats en door
een individualistisch standpunt in te nemen
verliest de liturgie die dimensie, die zo’n
diep spoor achterlaat in de zielen.

Om die fout niet te¢ begaan behoeven
we maar te kijken naar de oosterse riten,
die in hun liturgie allang de volkstaal ge-
bruiken. Welnu, we constateren daar een
isolement waaronder de leden van de ge-
meenschappen te lijden hebben. Als ze
buiten hun geboorteland verspreid raken,
hebben ze voor H.Mis en sacramenten en
alle andere plechtigheden eigen priesters
nodig. Ze bouwen speciale kerken, waar-
door ze, het kan niet anders, los komen
te staan van de andere katholieken.

Worden ze daardoor gesterkt in hun ge-
loof? Het is nooit duidelijk gebleken dat
de eigen liturgische taal die gemeenschap-
pen vuriger en ijveriger heeft gemaakt in
het geloof dan de gemeenschappen die het
voordeel hadden van een universele taal,
die door velen misschien niet werd be-
grepen, maar altijd kon worden vertaald.

Laten we eens buiten de Kerk gaan Kkij-
ken. Hoe is de islam erin geslaagd de een-
heid te bewaren, terwijl hij zich verspreid-
de in zo verschillende streken en onder
volkeren van zo uiteenlopend ras als in
Turkije, Noord-Afrika, Indonesié¢ of het
zwarte Afrika? Door de verplichting op
te leggen om overal het Arabisch te ge-
bruiken als de enige taal van de Koran.
In Afrika heb ik gezien, hoe maraboets
kinderen de regels van de Koran van bui-
ten lieten lcren, ofschoon ze er geen stom
woord van begrepen. De islam gaat nog
verder, hij verbiedt zelfs de vertaling van
zijn heilig boek. Het behoort tegenwoor-
dig tot de goede manieren om bewonde-
ring te koesteren voor de godsdienst van
Mohammed, waartoe naar men zegt, dui-
zenden Fransen zijn overgegaan. Het is
tegenwoordig in de mode om in de kerken
te collecteren voor de bouw van mos-
keeén in Frankrijk. Maar door het enige
voorbeeld dat navolging verdient: het vast-
houden aan de ene taal voor gebed en
eredienst, heeft men zich niet willen laten
inspireren.



Dat het Latijn cen dode taal is, pleit
voor het behoud ervan. Het Latijn is het
beste middel om de geloofsleer te be-
schermen tegen de taalveranderingen die
in de loop der eeuwen vanzelf optreden.
Sinds een tiental jaren is de studie van de
semantiek (1) sterk opgekomen. Die is nu
zelfs een onderdeel van het vak Frans op
de middelbare scholen. Is een van de
studie-objecten van de semantiek niet de
betekenisverandering van de woorden, een
verschuiving die na verloop van tijd en
vaak al heel spoedig kan worden waar-

genomen? We moeten ons door die weten-
schap laten waarschuwen tegen het gevaar
dat het gedefinieerde geloofsgoed cen prooi
wordt van veranderlijke zegswijzen. Meent
U dat men met voortdurend evoluerende
talen, die bovendien volgens de landen en
zelfs de streken verschillen, de formulering
van eeuwige, onaantastbare waarheden
twee duizend jaar lang ongedeerd had
kunnen handhaven? Levende talen zijn
veranderlijk en altijd in beweging. Als de
liturgie wordt toevertrouwd aan de taal
van het ogenblik, dan moet men ze, reke-
ning houdend met de semantiek, voort-
durend aanpassen. Het behoeft ons niet
te verwonderen dat er dan onophoudelijk
nieuwe commissis moeten worden samen-
gesteld en dat de priesters dan geen tijd
meer hebben om de Mis te lezen,

Toen ik in 1976 Zijne Heiligheid Pau-
lus VI in Castel Gandolfo ben gaan op-
zoeken, heb ik hem gezegd: «Ik weet
niet, Heilige Vader, of U al weet dat er
nu in Frankrijk dertien officiéle eucharis-
tische gebeden zijn». Toen heeft de paus

(1) leer van de betekenis van de woorden
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me met opgeheven armen geantwoord:
«Maar heel wat meer, monseigneur, heel
wat meer!» Dan mag ik me terecht een
vraag stellen: Zouden er evenveel zijn,
als de liturgen verplicht waren om ze in
het Latijn op te stellen? Behalve op de
teksten die, na links en rechts te zijn ge-
drukt, in omloop zijn gebracht, moeten
we wijzen op de door de priesters onder
het celebreren geimproviseerde Canons
en alle verdere tussenvoegsels vanaf de
boetevoorbereiding tot de wegzending van
de vergadering. Meent U dat dat allemaal

zou gebeuren, als hij de Mis las in het
Latijn?

Een andere uiterlijke vorm waartegen
heel wat verzet is gerezen is het dragen
van de toog, niet in de kerk of voor de
bezocken aan het Vaticaan, maar in het
leven van elke dag. Het gaat hier wel niet
om een fundamentele kwestie, maar ze is
toch erg belangrijk. Telkens als de paus
eraan herinnerd heeft (en Johannes Paulus
IT heeft het met klem gedaan) zijn er uit
de rangen van de geestelijkheid veront-
waardigde protesten gekomen. In een Pa-
rijs dagblad las ik, wat een progressief
priester daarover verklaarde: «Het is folk-
lore ... In Frankrijk heeft het dragen van
een kleding waardoor men herkenbaar is,
geen zin, want een priester hoeft op straat
helemaal niet herkend te worden. Integen-
deel, toog of zwart costuu m met priester-
boord veroorzaken maar opstoppingen

... De priester is een mens als iedereen.
Zeker, hij gaat voor in de Eucharistie.»

De ideeén van die voorganger zijn strij-
dig met het Evangelie en met de evidente
werkelijkheid van het sociale leven. In alle
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godsdiensten dragen de religicuze leiders
een kleding waardoor ze herkenbaar zijn.
De antropologie, waar men zo hoog van
opgeeft, kan ervan getuigen. Bij de muzel-
mannen zien we allerlei kleren, halskettin-
gen en ringen gebruiken. De boeddhisten
dragen een saffraankleurig kleed en scheren
hun hoofd op een speciale manier. In de
straten van Parijs en in andere grote steden
zijn jeugdige aanhangers van die leer te
zien op wier kleding helemaal geen aan-
merkingen worden gemaakt.

Een processie van het seminarie te Econe/Zwitserland

Uit de toog blijkt dat we met een gees-
telijke te doen hebben, met een mannelijke
of vrouwelijke kloosterling, evenals een
uniform ons zegt dat we voor een militair
of een politieagent staan. Er is echter een
verschil: als de laatsten hun bur gerkleding
aantrekken, worden ze weer burgers zoals
de anderen, terwijl de priester zijn speci-
fieke kledij in alle omstandigheden van het
maatschappelijk leven moet blijven dragen.
Want door het gewijd karakter dat hij bij
de priesterwijding heeft gekregen leeft hij
in de wereld zonder van de wereld te zijn.
Dat kunnen we lezen bij de H.Johannes:
., Gij zijt niet van de wereld ... Mijn keuze
heeft u uit de wereld genomen’’ (XV,19).
De kleding moet erop wijzen dat men met
een priester te doen heefi: tevens moet ze
gedragen worden in een geest van nederig-
heid, bescheidenheid en armoede.

Een tweede reden is: de priester moet
getuigen van Onze Lieve Heer. ,,Ge zult
Mijn getuigen zijn”’ , , ,men zet de lamp
niet onder de korenmaat”. De godsdienst
mag zich niet opsluiten in de sacristie,
zoals de heersers in de landen van het



Oostblok al zo lang decreteren. Christus
heeft ons bevolen ons geloof uit te dragen,
hetzichtbaar te maken door een getuigenis
dat door allen moet worden gezien en ge-
hoord. Zeker, het getuigenis door de
prediking is voor de priester veel voor-
namer dan dat door de kleding, maar om-
dat men door het dragen van de toog dui-
delijk laat zien dat men priester is, wordt
de verkondiging heel wat gemakkelijker.

Door de scheiding van Kerk en Staat,
waar men zich niet alleen bij heeft neer-
gelegd, maar die men soms zelfs als de
beste rechtstoestand heeft beschouwd, is
het atheisme langzamerhand doorgedron-
gen op alle terreinen waar de mens actief
is. Wij moeten helaas constateren dat heel
wat katholicken en zelfs priesters geen juist
idee meer hebben over de plaats van de
katholieke godsdienst in de maatschappij.
Het laicisme heeft alles overwoekerd.

De priester die in zo’n maatschappij
moet leven krijgt steeds meer de indruk
dat hij er niet in thuishoort, dat hij een
hinderlijk wezen is, de vertegenwoordiger
van een verleden dat gedoemd is om te
verdwijnen. Zijn aanwezigheid wordt alleen
maar geduld, zo tenminste ziet hij het. Van-
daar zijn verlangen om met de gelaiciseer-

de wereld in de pas te lopen en op te
gaan in de massa. Had zo’n priester
maar eens vertoefd in minder ontkerstende
landen dan het onze. Vooral ontbreekt het
hem aan diep geloof in zijn priesterschap.
Ook oordeelt hij verkeerd over het religi-
cuze gevoel dat nog altijd onder de mensen
leeft. Er wordt zonder enig bewijs ver-
ondersteld dat de mensen waarmee wij
zakelijk contact hebben of die wij toevallig
ontmoeten, godsdienstig onverschillig zijn.
De jonge priesters die uit Ecéne komen en
allen die weerstand hebben geboden aan
de mode-stroming van de anonieme pries-
ter kunnen dagelijks constateren dat die
veronderstelling fout is. De toog een hin-
derpaal? Integendeel, de mensen klampen
de herkenbare priesters op straat en in de
stations aan om hen te kunnen spreken.
Vaak is het alleen maar om te zeggen, hoe
blij ze zijn priesters te zien. In de nieuwe
Kerk wordt hoog opgegeven van de dia-
loog. Hoe kunnen we die aan de gang
brengen, als we beginnen met onze ware
identiteit in de ogen van mogelijke ge-
sprekspartners te verstoppen? In de com-
munistische dictaturen is het verbod van
de toog altijd de eerste zorg van de heer-
sers geweest. Dat verbod is een van de
middelen om de godsdienst te verstikken.

Dan moet het omgekeerde ook waar zijn:
de priester die door zijn uiterlijke verschij-
ning voor zijn identiteit uitkomt is een
levende prediking. Het ontbreken van her-
kenbare priesters in eengrote stad betekent
een ernstige achteruitgang van de prediking
van het Evangelie. Het is de voorizetting
van het rampzalig werk van de Revolutie
en van de wetten van de scheiding van
Kerk en Staat.

Daar moeten we nog aan toevoegen dat
de toog voor de priester een bescherming
is tegen het kwaad. De toog legt hem een
houding op, herinnert hem voortdurend
aan zijn zending op aarde en behoedt hem
voor bekoringen. Een priester in toog kent
geen identiteitscrisis. Van de andere kant
weten de gelovigen met wie ze te doen heb-
ben. De toog is een garantie voor de echt-
heid van het priesterschap. Katholieken
hebben me gezegd, hoe moeilijk het voor
hen was om te biechten bij een priester in
burger, omdat ze de indruk hadden dat ze
hun gewetensgeheimen toevertrouwden aan
zomaar de eerste de beste. De biecht is
een rechtshandeling. Waarom toch zijn de
autoriteiten van het burgerlijk recht de op-
vatting toegedaan dat hun magistraten de
toga moeten dragen?

(6) De trieste ontwikkeling van de sacramenten:
Doopsel, Huwelijk, Biecht, H. Oliesel

De katholiek, om het even of hij ge-
regeld naar de kerk gaat dan wel de weg
erheen slechts op de belangrijkste ogen-
blikken van het leven terugvindt, voelt
zich genoopt om zich fundamentele vragen
te gaan stellen, zoals deze: Wat is het
Doopsel?

Dat verschijnsel is nieuw. Nog niet lang
geleden kon wie dan ook het antwoord
geven. Er was trouwens niemand die die
vraag stelde. De eerste uitwerking van het
Doopsel is de bevrijding van de erfzonde.
Dat wist men van vader op zoon'en van
moeder op dochter.

Maar zie, nu hoor je daar geen woord
meer over, nergens. De vereenvoudigde
ceremonie in de kerk stelt de erfzonde in
een zodanig licht dat het wel lijkt of de
fouten worden bedocld die de gedoopte
in zijn leven zal begaan, e¢n dat het niet
gaat om de erfkwaal waarmee wij allen
worden geboren.

Het Doopsel wordt dan in onze ogen
alleen maar een sacrament dat ons met
God verenigt, of liever nog: eensacrament
waardoor wij worden opgenomen in de
gemeenschap. Dat verklaart de welkomst-
rite die op sommige plaatsen met een in-
leidende ceremonie als eerste etappe wordt
voorgeschreven. Ze is niet toe te schrijven
aan het particulier initiatief, in de carto-
theek van het *Centre national de pastorale
liturgigue’ vinden we immers uitvoerige
uiteenzettingen over het Doopsel in etappes
Het wordt ook ’uitgesteld Doopsel’ ge-
noemd. Na de verwelkoming, de tijd van

de ’rijping’ en die van het *zoeken’ zal het
sacrament worden toegediend of niet. Het
kind zal dan, zoals men het vitdrukt, vrij
kunnen beslissen, wat kan gebeuren als
het al heel wat jaren oud is, achttien jaar
of meer. Een professor in de dogmatiek
die in de nieuwe Kerk een grote faam ge-
niet maakt een onderscheid tussen de
christenen wier geloof en godsdienstig
leven hij met zekerheid beweert te kunnen
vaststellen, en de andere (meer dan drie
vierde) die volgens hem maar schijnbaar
blijken te geloven, als ze voor hun kinde-
ren om het Doopsel komen vragen. Op de
voorbereidende bijeenkomsten krijgt men
in de gaten, wie die christenen van de
massa-godsdienst zijn en kan men hun af-
raden verder te gaan dan deceremonie van
verwelkoming. Die manier van doen zou
«meer aangepast zijn aan het cultureel
niveau van onze beschaving».

Onlangs vroeg een pastoor uit het de-
partement van de Somme, die twee kinde-
ren moest inschrijven voor de plechtige
H.Communie, om de uittreksels uit het
doopregister. Die werden hem toegestuurd
door de oorspronkelijke parochie van het
gezin, Hij ontdekte toen dat een van de
kinderen gedoopt was, maar het andere,
in tegenstelling met wat de ouders dachten,
niet. Het was alleen maar ingeschreven in
het ontvangst-register. Datis een voorbeeld
van de trieste situaties waartoe die die
van de trieste situaties waartoe die prak-
tijken kunnen leiden. Inderdaad, er wordt
een schijndoopsel toegediend, dat door de
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aanwezigen te goeder trouw wordt aange-
zien voor een echt sacrament.

Dat dat alles U onthutst isheel begrijpe-
lilk. Zo kunt U ook stoten op schoonschij-
nendebetogen die meestal in de vorm van
suggesties of getuigenissen, alleen maar met
voornamen ondertekend en dus anoniem,
zelfs in parochieblaadjes te vinden zijn. In
een van die produkten lezen we door Alain
een van die produkten lezen we dat Alain
en Evelyne verklaren: «Het doopselisgeen
magische rite waardoor als bij mirakel de
een of andere erfzonde zou worden weg-
gewist. Wij geloven dat de zaligheid voor
allen totaal en vanzelfsprekend is. God
heeft in Zijn liefde de mensen onder welke
voorwaarde dan ook, of liever zonder
enige voorwaarde, uitverkoren. Zich laten
dopen, dat betkent voor ons ons leven
veranderen, dat is een persoonlijke ver-
bintenis die niemand in onze plaats kan
aangaan, dat is een bewust besluit na
voorafgaande voorlichting , » enz. Wat
een hoop monsterachtige dwalingen in een
paar regels! Daarmee wil men een andere
opvatting rechtvaardigen: het afschaffen
van de kinderdoop. Ook hier wil men,
vol minachting voor wat de Kerk vanaf de
eerste tijdengeleerd heeft, aanpassen aan de
protestanten. Op het einde van de 4eeeuw
schreef St.Augustinus al: «Het gebruik om
de kinderen te dopen is geen nieuwigheid
van de laatste tijd, maar de getroywe weer-
spiegeling van de apostolische Overlevering
Die gewoonte, al steunt ze niet op enig
geschreven document, is zonder meer ab-
soluut waar». En de H.Congregatie voor
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Het seminarie van Econe, in het dal van de Rhone
gelegen, in de Zwitserse provincie (‘Kanton’) Wallis
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de Geloofsleer herinnerde op 21 november

1980 aan die verplichting met de woorden,

dat ze berust op «een norm die sinds on-

“heugelijke tijden traditie is».

Dat moet U weten om U te kunnen be-
roepen op een heilig recht, als men Uw
pasgeboren: kinderen niet wil laten deel-
nemen aan het leven van de genade.
Ouders wachten niet, tot hun kind achttien
jaar is, maar beslissen in zijn plaats over
wat het moet eten of over een chirurgische
ingreep, als die voor de gezondheid nood-
zakelijk is. In de bovennatuu rlijke orde is
hun plicht nog dringender en het geloof,
de grote gave van het sa9rament van het
Doopsel zolang het kind nog niet in staat
is om zelf een ’persoonlijke verbintenis’
aan tc¢ gaan, is het geloof van de Kerk.
Denk aan de verschrikkelijke verantwoor-
delijkheid die U op zich zou laden door
Uw kind te beroven van het eeuwig leven
in het Paradijs. Onze Heer heeft het duide-
lijk gezegd: ,,Niemand kan het Rijk Gods
binnengaan, of hij moet herboren worden
uit het water en de Geest’’.

De vruchten van die vreemde zielzorg
hebben niet op zich laten wachten. In het
diocees Parijs was in 1965 een van de twee
kinderen gedoopt, maar in 1976 slechts
een op de vier. De geestelijkheid van een
parochie in de onmiddellijke omgeving
van de stad merkt zonder er veel hartepijn
over t tonen op, dat er in 1965 450 doop
sels waren, en 150 in 1976. Maar de ach-
teruitgang gaat in heel Frankrijk voort.
Van 1970 tot 1981 daalde het cijfer van
596 673 tot 530385, terwijl de bevolking

in dezelfde tijd met meer dan drie millioen
foenam.

Dat is allemaal een gevolg van het feit

dat de definitie van het Doopsel is ver-
valst. Toen men niet meer zei dat de erf-
zonde erdoor wordt weggewist, is het volk
gaan vragen: «Wat is het Doopsel?», en
dadelijk daarna: «Waartoe dient het?»
Als ze niet zover gingen, dan dachten ze
tenminste na over de hun voorgehouden
argumenten om daaruit te conclud eren
dat er geen haast bij was. Zoals men een
politicke partij of een vakvereniging kiest,
zo zou het kind, groot geworden, zich nog
altijd kunnen aansluiten bij de christelijke
gemeenschap, als het dat zou willen.

Op dezelfde wijzeis het huwelijk scheef-
getrokken. Volgens de definitie van altijd
is het eerste doel van het huwelijk de pro-
creatie, en het tweede de echtelijke liefde.
Maar op het Concilie heeft men die defi-
nitie willen veranderen en willen zeggen,
dat er geen eerste doel meer is, maar dat
de twee genoemde doeleinden gelijkwaar-
dig zijn. Kardinaal Suenens was het, die
die verandering heeft voorgesteld. Ik her-
inner me nog hoe kardinaal Brown, de
generaal van de dominicanen, opstond e
uvitriep: «Caveatis,caveatis»(S«
85383 wij die definitie aannemen, gaan we
in tegen heel de Traditie van de Kerk en
zullen wij de zin van het huwelijk doen
ontaarden. Wij hebben het recht niet de
overgeleverde definities van de Kerk te
verandereny.

Om zijn waarschuwing kracht bjj te zet-
ten citeerde hij teksten. Onder de gewelven

van de Sint Pieter ontstond er grote be-
roering. De Heilige ader verzocht kar-
dinaal Suenens de door hem gebruikte
termen te matigen en zelfs te veranderen.
Toch staat er in de pastorale Constitutie
Gaudium et Spes een dubbelzinnige
passage waarin het accent wordt gelegd op
de procreatie, «zonder daarom de andere
doeleinden van het huwelijk te onderschat-
ten». Het Latijnse werkwoord "posthabere’
kan vertaald worden door: °zonder de an-
dere doeleinden van het huwelijk naar de
tweede plaats te schuiven’. En dat weer
kan betekenen: ze allemaal op hetzelfde
niveau plaatsen. Zo wil men het tegen-
woordig interpreteren. Alles wat over het
huwelijk wordt gezegd komt overeen met
de valse opvatting van kardinaal Suenens,
een opvatting volgens welke de huwelijks-
liefde (al gauw zonder meer en veel grover
genoemd ’sexualiteit’) hoofddoel van het
huwelijk wordt. Gevolg: onder het mom
van de sexualiteit is alles geoorloofd: anti-
conceptie, geboortebeperking en tenslotte
abortus.

Ziedaar tot welke wanorde een slechte
definitie kan leiden.

In haar liturgie van de Traditie laat de
Kerk de priester zeggen: « Heer, sta in Uw
goedheid de instellingen bij die U voor de
voortplanting van het menselijk geslacht
hebt gevestigd ...». De Kerk heeft die pas-
sage gekozen uit de brief van St.Paulus
aan de Efesiérs. Die omschrijft nauwkeu-
rig de plichten van de echtgenoten door
hun onderlinge band voor te stellen als
een zinnebeeld van de banden die Christus



en Zijn Kerk één maken. Helaas, heel vaak
worden de huwelijkscandidaten uitgeno-
digd om zelf hun mis samen te stellen,
zonder dat ze zelfs verplicht worden om
het Epistel uit de heilige Boeken te kiezen.
Dat mogen ze vervangen door een profane
tekst. Ook uit het Evangelie mogen ze een
passage nemen zonder enig verband met
het ontvangen sacrament. In zijn verma-
ning wacht de priester er zich angstvallig
voor om te spreken over de eisen waaraan
de jonggehuwden zich moeten onderwerpen

- uit vrees van een afschrikwekkend beeld
van de Kerk te geven of misschien de ge-
scheidenen onder de tochoorders te ergeren

Evenals bij het Doopsel is er geéxperi-
menteerd met huwelijken in etappes of
niet-sacramentele huwelijken, die aan de
katholicken ergernis geven. Het zijn door
het episcopaat getolereerde experimenten
die plaatshebben volgens door officiéle
organen gegeven schema’s en die door
verantwoordelijke personen in de diocesen
worden aangemoedigd. Een steekkaart van
het Centre Jean-Bart geeft enkele manieren
waarop men te werk kan gaan. Bijvoor-
beeld deze: «Lezing van de tekst: het
wezenlijke is voor het oog verborgen
(Brief van de H,Petrus). Fr worden geen
ja-woorden uitgewisseld, maar er wordt
een liturgie van de hand gevierd, symbool
van het werk en van de solidariteit onder
de arbeiders. In stilte (zonder de zegen)
uitwisseling van de ringen. Toespeling op
het vak van Robert: laswerk en alliages
(hij is loodgieter). De kus. Het Onze Vader

door de gelovigen onder de aanwezigen.;
Ave Maria. De jonggehuwden leggen een
boeket bloemen voor het Mariabeeld».

Waarom heeft Onze Lieve Heer sacra-
menten ingesteld? Toch niet om ze telaten
vervangen door een ceremonieel waaraan
al het bovennatuurlijke, met uitzondering
van twee gebeden op het einde, ontbreekt!
Er is enkele jaren geleden veel gesproken
over éugny in het departement Sadne-ct-
Loire. Als motief voor de uitnodigende

liturgie aldaar gold, dat men de jonge
paartjes wilde brengen tot het verlangen
om later voorgoed te trouwen. Maar twee
jaar later was geen enkel van de twee-
honderd paren die een schijn-huwelijk
hadden gesloten, teruggekomen om zijn
situatie in orde te laten brengen. En al
hadden ze het gedaan, dan nog zou de
pastoor van die kerk twee jaar lang een
puur concubinaat ambtelijk hebben be-
vestigd, er borg voor hebben gestaan en
het zelfs hebben ingezegend. Uit een door
kerkelijke instanties gehouden enquéte is
gebleken dat al 23% van de Parijse paro-
chies niet-sacramentele vieringen hebben
gehouden voor paartjes waarvan de ene
helft' (soms beide) ongelovig was. Men
wilde daardoor een genoegen doen aan de
families of de verloofden zelf: vaak ook
wilde men tegemoetkomen aan wat in het
maatschappelijk leven conventie geworden
is.

Een katholick heeft vanzelfsprekend
niet het recht om zulke voorstellingen bij
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te wonen. Wat de zogenaamde gehuwden
betreft, die kunnen altijd zeggen dat ze in

" de kerk zijn geweest. Door hun vrienden

dezelfde weg te zien volgen zullen ze ten-
slotte zeker gaan menen dat hun situatie
in orde is. Gelovigen die het juiste spoor
bijster zijn vragen zich af of dat niet beter
is dan helemaal niets. Men wordt onver-
schillig en is bereid welke andere formule
dan ook te aanvaarden: gewoon trouwen
op het gemeentehuis of als jonge mensen
te gaan samenhokken (waar zoveel onders

Het grote ogenblik: de diakens op weg naar de
plechtigheid van hun priesterwijding (in Econe)
e 7

begripvol tegenover staan), om tenslotte
terecht te komen in de vrije liefde. Dat
loopt uit op de totale ontkerstening. De
partners moeten het zonder de genade-
gaven doen die uit het sacrament van het
Huwelijk voortvloeien voor de opvoeding
van hun kinderen, als ze er al willen. Die
nict geheiligde huishoudens lopen zo vaak
op echtscheiding uit dat de sociaal-econo-
mische Raad erdoor verontrust wordt. Uit
een recent rapport van die Raad blijkt dat
zelfs de geseculariscerde maatschappij be-
gint te beseffen dat ze door de labiele ge-
zinnen en pseudo-gezinnen de ondergang
tegemoet gaat.

Het H.Oliesel is niet meer echt het sacra-
ment voor hen die een kwaal hebben of
ziek zijn. Het is nu het sacrament voor de
bejaarden. Sommige priesters dienen het
toe aan personen van hoge leeftijd die geen
enkel teken vertonen datze spoedigzouden
kunnen sterven. Het is niet meer hetsacra-
ment dat voorbereidt op het laatste ogen-
blik, dat voor de dood de zonden uitwist



en dat klaarmaakt voor de definitieve ver-
eniging met God. Voor mijligt een bekend-
making die in een kerk van Parijs is uitge-
reikt aan alle gelovigen, om hun mee te
delen dat er binnenkort weer het H.Oliesel
wordt toegediend: «Onder de Eucharistie-
viering wordt in aanwezigheid van heel de
christelijke gemeenschap het sacrament
der zieken gevierd voor personen die nog
goed ter been zijn., Datum: zondag de
zoveelste, onder de Mis van 11 uury.
Dat Oliesel is ongeldig.

Eenzelfde collectivistische geest heeft er-
voor gezorgd dat de biechtcelebraties grote
opgang hebben gemaakt. Maar het sacra-
ment van de Boete kan slechts individueel
zijn. Per definitie en overeenkomstig zijn
wezen is het, zoals ik al eerder heb aange-
stipt, een oordeel. Men moet ieders zaak
cerst horen, voordat men er een oordeel
stipt, een oordeel. Men kan geen oordeel
vellen zonder dezaak te hebben onderzocht
Men moet ieders zaak eersthoren, voordat
men er een oordeel over kan uitspreken.
Dan pas worden de zonden vergeven of
gehouden. Z.H.Johannes Paulus II heeft
dat punt herhaaldelijk onderstreept, met
name op 1 april 1982, toen hij tegen de
Franse bisschoppen zei dat de persoonlijke
belijdenis van de foulen, gevolgd door de
individuele absolutie, «op de eerste plaats
een eis van dogmatische aard isy. Het is
bijgevolg onmogelijk de ceremonies van
'verzoening' te rechtvaardigen met de ver-
klaring dat de kerkelijke tucht niet meer
zo streng is en zich heeft aangepast aan de
eisen van de moderne wereld. Het is geen
kwestie van tucht.

Er was vroeger een uitzondering: de ge-
nerale absolutie in geval van oorlog of
schipbreuk, eenabsolutiewaarvande waar-
de overigens door heel wat auteurs betwist
wordt. Ook mag men van de uitzondering
geen regel maken. Als we de Acta van de
Apostolische Stoel raadplegen, dan valtde
aandacht op de volgende uitdrukkingen,
die zowel bij Paulus VI als bij Johannes
Paulus II herhaaldelijk over de lippen
kwamen: «het uitzonderlijk karakter van
de collectieve absolutie», «in geval van ui-
terste noodzaaky», «in buitengewone om-
standigheden van ernstige noodzaaky, «ge-
heel uitzonderlijk karakter», «buitengewo-
ne omstandighedeny ...

Toch is dat soort vieringen al spoedig
een gewoonte geworden, ofschoon ze in
een en dezelfde parochie niet vaak voor-
komen, omdat er weinig gelovigen zijn die
zich meer dan twee of drie keer per jaar
met God willen verzoenen. Men vindt dat
niet meer nodig, wat te voorzien was,
immers, het zondebesef is uit de geesten
weggebannen. Hoeveel priesters herinneren
er nog aan dat het boete-sacrament nood-
zakelijk is? Een gelovige, die nu eens hier,
dan weer daar moet zijn, en die gaat
biechten in verschillende Parijse kerken,
waar hij een gastvrij priester kan vinden,
heeft mij gezegd dat hij van die priesters,
stomverbaasd dat ze een biechteling krijgen
vaak een felicitatie of dankwoord krijgt.

Bij die vieringen, die van de vindingrijk-

heid van de gangmakers afhangen, horen
liederen: of er wordt een plaat gedraaid.

Daarna komt deliturgie van het woord. Die
gaat vooraf aan een litanie-gebed waarbij
de vergaderde gelovigen antwoorden: « Heer
heb medelijden met mij, zondaar». Of er
volgt een algemeen gewetensonderzoek.
Het «ik belijd voor God almachtigy gaat
vooraf aan de absolutie, die eens en voor
altijd en aan alle aanwezigen wordt gegeven
wat ons wel laat zitten met een probleem:
Een aanwezige die geen absolutie wil, krijgt
die ze toch? Op een onder de deelnemers
aan een van die ceremonies te Lourdes
rondgedeeld stencil zie ik dat de verant-
woordelijke zich die vraag heeft gesteld:
«Als wij de absolutie willen ontvangen,
laten we dan naar voren komen, onze
handen in het water van de bron steken
en het kruisteken maken». En op het
einde: «De priester legt diegenen de han-
den op (?) die met het water van de fon-
tein het kruisteken hebben gemaakt. Laten
we ons verenigen met zijn gebed en Gods
vergiffenis ontvangeny.

Een Engels katholick dagblad, 'The
Universe’, wierp zich enige jaren geleden
op als gangmaker van een onderneming
die op touw gezet was door twee bisschop-
pen. Deze wilden de gelovigen die hun
godsdienstig leven allang hadden opge-
geven daardoor weer tot de Kerk terug-
brengen. De door de bisschoppen gelan-
ceerde oproep leek op die van ouders van
jongelui die het ouderlijk huis ontvlucht
zijn: «De kleine X kan gerust naar huis
terugkeren, we zullen hem niets verwijteny.

Zo werd er tegen die verloren zonen in
spe het volgende gezegd:
«Uw bisschoppen nodigen U in deze Vas-
tentijd uwit om U te verblijden en om mee
te komen vieren. In navolging van Chris-
tus biedt de Kerk aan al haar kinderen,
die de volle vrijheid vanhandelen bewaren,
de vergiffenis van hun zonden, zonder dat
ze die verdienen of erom vragen. Ze
vraagt hun met aandrang, de vergiffenis
aan te nemen en smeekt hen naar huis
terug te keren. Er zijn er veel die na
jaren van verwijdering naar de Kerk terug
willen, maar ze kunnen er niet toe komen
om te biechten, tenminste niet onmiddel-
lijk ... ».
Zo werd hun het volgend aanbod gedaan:
Inde Mis die wordt gevierd bij gelegenheid
van het bezoek van de bisschop en die
door hem zal worden bijgewoond (volgt
opgave van dag en uur) worden alle aan-
wezigen uitgenodigd om de vergiffenis
aan te nemen van al de zonden die ze be-
dreven hebben. Op dat ogenblik hoevenze
niet te biechten: het is voldoende voor hen
berouw te hebben over hun zonden, te
verlangen naar God terug te kerenenlater,
na opnieuw in de schaapstal te zijn opge-
nomen, hun zonden te biechten.

Ondertussen behoeven zezich door Onze
Vader in de hemel maar in de armen te
laten nemen en teder te laten omhelzen!
Na een edelmoedige oefening van berouw
zal de bisschop alle aanwezigen die het
wensen de vergiffenis van hun zonden
schenken. Ze mogen dan onmiddellijk tot
de H.Communie terugkeren ...

In ’Le Journal de la Grotte’, een twee-
maandelijks tijdschrift te Lourdes, werd
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dat eigenaardige mandement, dat verscheen
onder de titel General Absolution, Com-
munion now, confession later (Generale Ab-
solutie, Communie onmiddellijk, biecht
later), afgedrukt met het volgend commen-
taar:

«Onmnze lezers zullen zich kunnen overtuigen
van de diep-evangelische geest die het be-
zielt, evenals ze het begrip van de zielzor-
ger voor de concrete situaties van de per-
sonen kunnen proeven.»

Ik ken het resultaat niet, maar daar gaat
het ook niet om: de door de twee bis-
schoppen verleende amnestie roept het
beeld op van een grote opruiming na een
veertiendaagse reclame-campagne. Mag de
zielzorg de Leer zo ver verdringen dat ze
gelovigen, waarvan er vele na jaren niet
meer gepractiseerd te hebben waarschijn-
lijk in staat van doodzonde verkeren,
aanspoort om het Lichaam van Christus
te nuttigen? Heel zeker niet. Hoe kan men
zo maar bereid zijn om een bekering te
betalen met een heiligschennis? En is er
veel kans op volharding bij? Wij kunnen
in elk geval constateren dat men voor het
Concilie en voor het verschijnen van deze
uitnodigende pastoraal in Engeland jaar-
lijks 50 a 80000 bekeringen telde, welk
aantal nu tot bijna nul gedaald is. Men
kent de boom aan zijn vruchten.

De katholieken in Groot-Brittannié staan
even perplex als in Frankrijk. Als eenzon-
daar of een afvallige de raad van hun bis-
schop hebben gevolgd door zich onder zul-
ke omstandigheden aan te bieden voor de
collectieve absolutie en de H.Tafel, lopen
ze dan niet het gevaar het vertrouwen te
verliezen in de geldigheid van zo vlot toe-
gediende sacramenten? Ze hebben immers
alle redenen om zich niet waardig te ach-
ten. En wat zal er gebeuren, als ze later
nalaten ’orde op zaken te stellen’ door de
biecht? Als ze de gelegenheid verzuimen
om naar het Vaderhuis terug te keren, dan
zal hun definitieve beslissing er alleen maar
moeilijker door worden.

Daar loopt de laksheid op leerstellig ge-
bied op uit. En welke zekerheid heeft de
christen, dat hij echt vergeving krijgt door
de boetevieringen in onze parochies, al
zijn die niet zo buitensporig? Hij wordt
overgeleverd aan de onrust die de pro-
testanten kennen, aan de geestelijke kwel-
ling van de twijfel. Zijn toestnd wordt er
zeker niet beter op.

Is de handelwijze slecht wat de geldig-
heid betreft, psychologisch beschouwd
deugt ze ook niet. Hoe absurd is het b.v.
collectief te absolveren, behalve voor per-
sonen met doodzonden, die ze persoonlijk
moeten komen biechten! De mensen gaan
zich niet voor de anderen te kijk stellen
als individuen die zware zonden op hun
geweten hebben, dat spreekt toch vanzelf!
Je zou zeggen dat het biechtgeheim werd
geschonden.

We moeten eraan toevoegen dat de ge-
lovige die na de collectieve absolutie ge-
communiceerd heeft, niet inziet waarom
hij nog eens de biechtstoel in moet, en dat
begrijpen we. De ceremonies van de ver-
zoening vullen de oorbiecht dus niet aan,






maar vervangen die, schakelen die uit. Het
sacrament van de Boete, dat evenalsdezes
andere door onze Heer zelf is ingesteld,
gaat verdwijnen. Er is geen enkele vorm
van zielzorg die zoiets zou k unnen recht-
vaardigen.

Voor de geldigheid van een sacrament
is nodig de juiste stof, de juiste vorm en
de juiste intentie. Daar kan zelfs de Paus
niets aan veranderen. De stof is door God
gegeven. De Paus mag niet zeggen: «Mor-
gen nemen we alcohol of melk om de kin-
deren te dopeny. Ook aan de vorm mag
hij niets essentieels veranderen. Er zijn
essenti€le woorden. Men mag b.v. niet
zeggen: «lk doop U in de naam van God»
want Christus zelf heeft vastgelegd: ,, U
zult dopen in de naam van de Vader, de
Zoon en de H.Geest",

Ook met het sacrament van het Vormsel
wordt verkeerd gehandeld. Eentegenwoor-
dig veel gebruikte formule is: «7k teken je
met het Kruis en ontvang de H.Geesty.
Maar de bedienaar preciseert dan miet,
welke de speciale sacramentele genade is
waardoor de H.Geest zich schenkt, en het
sacrament is ongeldig.

Daarom ga ik altijd in op de verzoeken
van ouders die twijfelen aan de geldigheid
van het Vormsel dat hun kinderen hebben
ontvangen, of die, ziende wat er rondom
hen gebeurt, vrezen dat hun een ongeldig
sacrament te wachten staat. De kardina-
len voor wie ik me in 1975 heb moeten
verantwoorden, hebben het mij verweten,
en sindsdien blijft men, telkens als ik een
vormreis onderneem, afkeurende commu-

Na de zalving van de handen bij de priesterwijding
wassen de neomisten hun handen

niqué’s aan de pers doorgeven. Ik heb uit-
gelegd, waarom ik zo handelde en gezegd:
Ik willig de wens van de gelovigen die me
om een geldig Vormsel vragen, in, zelfs
als het niet geoorloofd is, immers, we ver-
keren in een tijd waarin het goddelijk recht
op natuurlijk en bovennatuurlijk gebied
voor het positieve recht moet gaan, als dit
ermee in strijd geraakt in plaats van het
toe te passen. Wij zitten in een zware cri-
sis. Men moet er zich niet over verwonde-
ren dat ik soms een houding moet aan-
nemen die van de conventionele afwijkt.

De derde voorwaarde voor de geldigheid
van het sacrament is de intentie. Bisschop
of priester moeten de intentie hebben om
te doen wat de Kerk wil. Ook dat kan
zelfs de Paus niet veranderen.

Het geloof van de priester is geen nood-
zakelijk element: een priester of bisschop
kunnen geen geloof meer hebben, een an-
der kan zwak staan in het geloof, het ge-
loof van een derde is niet helemaal zuiver.
Dat heeft allemaal geen rechtstreekse in-
vloed op de geldigheid van de sacramenten,
maar kan wel indirect van invloed zijn. Wij
herinneren ons Paus Leo XIII, die wegens
gebrek aan intentie alle Anglicaanse wij-
dingen voor ongeldig heeft verklaard. De
Anglicanen hebben niet kunnen doen wat
de Kerk wil, omdat ze ontrouw geworden
zijn aan het geloof dat niet alleen het ge-
loof in God is, maar ook in alle waar-
heden van het Credo, zoals: «Credo in
unam , sanctam, catholicam et apostoli-
cam Ecclesiamy, d.w.z. «lk geloof in de
Kerk die €én isy.
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De maquette van de geplade (grote) kapel te Ecbne

Zal hetzelfde zich niet voordoen bij de
priesters die het geloof verliezen? Wij heb-
ben al priesters die het sacrament van de
Eucharistie niet meer willen opdragen vol-
gens de definitie van het Concilie van
Trente. «Neeny, zeggen ze, «het Concilie
van Trente is allang verleden tijd, Sinds-
dien hebben we Vaticanum Il gehad. Dat
betekende de transsignificatie en de trans-
finalisatie. De transsubstantiatie? Neen,
zoiets bestaat niet meer. De werkelijke
tegenwoordigheid van de Zoon van God
onder de gedaanten van brood en wijn?
Kom nou, in onze tijd niet meer!»

Als een priester dat tegen U zegt, is de
Consecratie ongeldig. Dan is er geen Mis
en geen Communie, want wat het Conci-
lie van Trente over de Eucharistie gedefi-
nieerd heeft, dat moeten de chrostenen tot
aan het einde der tijden geloven. De ter-
men van een dogma kunnen uitdrukkelijker
omschreven worden, maar men kan ze niet
meer veranderen, onmogelijk. Vaticanum
IT heeft er niets aan toegevoegd en er niets
van afgehaald. Dat had het ook niet mogen
doen. Wie verklaart dat hij de transsub-
stantiatie miet accepteert is volgens dat-
zelfde concilie van Trente in de ban, dus
van de Kerk gescheiden.

Daarom zijn de katholieken van de
laatste jaren van deze XXe eeuw verplicht
om waakzamer te zijn dan hunvoorouders.
Ze mogen zich in naam van de nieuwe
theologie en de nieuwe godsdienst niets
wijs laten maken. Wat die nieuwe gods-
dienst wil is niet, wat de Kerk wil.

waordt vervolgd



DE CONCILIAIRE REVOLUTIE

Verklaring van de gebruikte afkortingen:

DH : Dignitatis Humanae, de verklaring over de godsdienstvrijheid
NA : Nostra Aetate, de verklaring over de verhouding tussen de Kerk en de niet-christelijke godsdiensten

UR : Unitatis Redintegratio, het decreet over de oecumene

LG : Lumen Gentium, de dogmatische constitutie over de Kerk
SC : Sacrosanctum Concilium, de constitutie over de liturgie
GS : Gaudium et Spes, de pastorale constitutie over de Kerk in de wereld van nu

De Oecumene

of de Broederschap van alle Godsdiensten

Kardinaal Suenens heeft verklaard:
«Vaticanum 11 is het 1789 van de Kerk».
Men hoefde geen profeet te zijn om dat te
zien. Mgr. Marcel Lefebvre had al gecon-
stateerd dat er onder leden van de
centrale commissie van voorbereiding
voor het Concilie, waartoe ook hiy
behoorde, een liberale tendens heerste.
Weldra, op de vooravond van het Con-
cilie, werd er tussen het Staatssecretariaat
en het Patriarchaat van Moskou een
akkoord gesloten: Vaticanum IT zou het
communisme niet veroordelen, men zou
er niet over spreken. Om aan de controle
van de theologische commissie te ont-
snappen had men tevens het secretariaat
voor de eenheid der christenen opgericht.
De voorzitter daarvan, kardinaal Bea,
sloot een overeenkomst met de B’nai
B’rith, een vrijmetselaars-sekte die toen
120000 leden telde en in de grote
bankwereld en de wereldpolitiek, zelfs in
Rusland, de touwtjes in handen heeft:
men zou aan de wens van de vrijmetse-
laars voldoen door een verklaring over de
godsdienstvrijheid: voortaan zou de
katholieke Kerk haar leerstellige onver-
draagzaamheid vaarwel zeggen en het
rechtop vrijheid van geweten en eredienst
erkennen. Tenslotte zouden de tegen-
woordigheid van niet-katholieke christe-
lijke waarnemers en hun discussies met
katholieke concilie-‘experts’ aan Vati-
canum II een beslist ‘oecumenische’
impuls geven.

Het resultaat van een concilie met
zulke bedoelingen was een nieuwe
proclamatie van de revolutionaire leuzen
«vrijheid, gelijkbeid, broederschap»,
maar ditmaal door en voor de Kerk!
Door de door de concilie-vaders bijna
eenstemmig afgekondigde vrijheid van
godsdienst, collegialiteit en oecumene
werd de zelfmoord van het kerkelijk
leergezag  voltrokken, de hiérarchie
omvergeworpen en de Kerk voor het
karretje van de wereldrevolutie gespan-
nen. Dat zouden we willen toelichten
aan de hand van enkele teksten, genomen

uit het Concilie zelf, of uit geschriften
van tijdgenoten van Vaticanum [I. We
beginnen met het eenvoudigste en meest
concrete onderwerp, de oecumene. Daar-
mee worden de betrekkingen bedoeld
tussen de Kerk en de andere gods-
diensten, ja zelfs die tussen de Kerk en de
wereld.

De ware oecumene

Die bestaat. Het is de poging van
de katholieke Kerk om uit liefde tot God
de afgedwaalden, de niet-katholieke
christenen, in haar schoot te doen
terugkeren. Dat is een essentieel deel
van de missieplicht van de Kerk:
«lk heb nog andere schapen die niet uit
deze schaapstal zijn. Ook die moet Ik
leiden en zij zullen naar Mijn stem
luisteren en het zal worden: één kudde,
één berder» (Joh. 10,15 t/m 16).

Het handvest van de ware oecu-
mene is de encycliek Mortalinm animos
van Pius XI (6 januari 1928):

«De eenbeid van de christenen kan
alleen maar worden gediend door het
bevorderen wvan de terngkeer van de
afgescheidenen naar de ene ware Kerk
van Christus, die ze wvroeger belaas
verlaten hebben».

Het bevorderen van de terugkeer
van de afgedwaalden naar de katholieke
eenheid, die ze door hun scheurmakerij
verloren hebben, daar gaat ’t dus om.
De katholieke Kerk bewaart die eenheid
als een kwaliteit die nooit verloren mag
gaan. Het is fundamenteel een eenheid
van geloof, maar ook een van bestuur. En
het zijn dezelfde sacramenten die er
ontvangen worden. De eenheid is boven-
natuurlyjk. Ze is de vrucht van de
goddelijke deugden van geloof en liefde.
Het geloof zegt: er is maar één ark die
ons redt. De liefde tracht de zaligheid van
de scheurmakers te verzekeren. De
eenheid moet zich dus van het centrum
naar de periferie uitbreiden, contacten
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leggen met de dwalenden en ze weer in de
schoot van de Kerk terugbrengen. De
eenheidsbeweging is beslist centripetaal
(op het centrum gericht). Ze is hiérar-
chisch en trouw aan de grondwet van de

Kerk.

De Valse occumenc

Deze daarentegen is een poging
die van buiten de katholieke Kerk komt,
van protestantse sekten, of eigenlijk van
de sekte der vrijmetselaars. Het is een
centrifugale beweging die de katholieke
Kerk op voet van gelijkheid wil brengen
met de sekten: de eenheid is nog niet
verwezenlijkt, ze is niet het kenmerk
van de katholieke Kerk.

De eenheid moet bewerkstelligd
worden door een naturalistische poging
om heel die hoop elkaar tegensprekenden
sekten op een gekunstelde manier met
elkaar te verzoenen: een eenheids-
karikatuur, die de wezenlijke verschillen,
namelijk de goddelijke instelling van
de katholieke Kerk en de menselijke van
de sekten, verdonkeremaant. Bij zo’n
‘eenheid’ is men het eens geworden over
de idealen van menslievendheid, waarvan
de oorsprong duidelijk herkenbaar 1s.

«Wi werklaren dat de mensen,
over alle grenzen heen en boven alle
beschavingen uit, geroepen zijn tot
broederlijke eenbeid. Daarom doen wij
niet alleen op onze broeders van wie wij
de herders zijn, maar ook op onze
broeders die in Christus geloven, en op
alle mensen van goede wil, een beroep om
met ons te gaan meewerken, aan de op-
bouw wvan een meer rechtvaardige en
broederlijke wereld» (Vaticanum 1I,
eerste Boodschap aan de Wereld, oktober
1962).

Het gaat om vrijmetselaarsidealen,
om het ontwerpen van een universele
religie zonder dogma, de religie van de
mens die verklaart dat hij God is. Het
gaat om de religie van de antichrist (verg.
1L, Th. 2, 3t/md).



Door een openbare interventie
in het Concilie zal Mgr. Lefebvre de
geest van die ‘boodschap’ onmiddelijk
aan de kaak stellen. Hij schrijft er dit
over:

«Toen ik de geest van die bood-
schap aanviel, kwam ik in conflict mer
hen die ze hadden opgesteld. Na de
zitting (20 okrober 1962) kreeg ik bittere
opmerkingen te horen van kardinaal
Lefebvre, die een wakend oog gebouden
had over de ongetwijfeld door Franse
deskundigen, zoals pater Congar, opge-
stelde boodschap» (J’accuse le Concile,
bldz. 15).

Die ‘middelpuntvliedende’ geest
zal in verschillende documenten door
Vaticanum II nog worden versterkt. De
Kerk is voortaan niet meer geroepen
om te bekeren, maar om te dialogeren:

«Naar de waarbeid moet echter
gezocht worden op een wijze die recht
doet aan de waardigheid van de mense-
lijke persoon en bhaar sociale natuur,
d.w.z. door het wrije onderzoek, (...)
door gedachtenwisseling en dialoog,
waardoor de mensen elkaar de waarbeid

Mgr. Marcel Lefebvre

meedelen die ze gevonden hebben of
menen gevonden te hebben, en waardoor
ze elkaar bij het zocken naar de
waarbeid willen helpen» (DH 3).

De Kerk moet de geestelijke en
sociale rijkdommen van de andere
godsdiensten, zelfs de niet-christelijke,
erkennen:

«Daarom spoort zij haar zonen aan
om voorzichtig en liefdevol, door dialoog
en samenwerking met hen die andere
godsdiensten belijden, en getuigend van
hun  christelijk  geloof, de bij hen
gevonden geestelijke, morele en socio-
culturele waarden te erkennen en te
bevorderen» (NA 2).

«Het behoort tot de godsdienstvrij-
heid dat godsdienstige gemeenschappen
(lees: godsdiensten) vrij mogen laten zien
dat hun leer bijzonder geschikt is om
orde te brengen in de maatschappij en
heel het menselijk handelen te bezielen»
(DH 4).

U hebt goed gelezen! Maar het
hindoeisme dan met zijn aangeboren
gebrek aan dynamiek? En de islam met
zijn nihilistisch fanatisme? Of het joden-
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dom met zijn ingeboren racisme, en het
animisme met zijn angsten en duivelse
haat? ... Dat is allemaal goed, positief,
opbouwend, leert het Concilie.

Geest en letter van het Concilie
gaan echter nog verder: de katholieke
Kerk zelf moet de gangmaker worden
van die middelpuntvliedende, alle gods-
diensten versmeltende broederschap! En
dat met behulp van drie middelen:
het belijden van de onverschilligheid op
godsdienstig gebied, het scheppen van
een oecumenische liturgie en het opgeven
en atbreken van de bekeringsijver.

De eerste stap die moet leiden
naar het broederlijk samengaan
van de godsdiensten

Het leergezag (of wat daar-
voor moet doorgaan) moet
voortaan het indifferen-
tismeof het godsdiens-
tig relativis me verkon-
digen.

De katholiecke Kerk is niet meer
identiek met de Kerk van Jezus
Christus. Deze is slechts «verwezen-
lijkt in de katholicke Kerk» (LG 8,
DH 1). Het ‘wvolk wan God’ is niet
identick met de katholieke Kerk. Het is
een lichaam dat uit zichzelf is ontstaan
en voor zichzelf is bestemd. Het is een
superkerk, samengesteld uit «al diegenen
die gelovig opzien naar Jezus, de bewer-
ker van bet beil, bet beginsel van eenbeid
en vrede» (LG 9). De katholieke Kerk is
in haar heilsmysterie niet meer de enige
weg naar de zaligheid, maar slechts een
«auxilium generale salutis», een algemeen
hulpmiddel voor de zaligheid (UR 3).
Die uitdrukking zou aannemelijk zijn,
als er «bet zichtbaar organisme van de
Kerk»> mee bedoeld was (Pius XII,
encycliek Mystici Corporis). Maar ze is
ketters, als ze de Kerk bedoelt in haar
heilsmysterie. Erger nog, er wordt
beweerd dat de afgescheiden kerken als
zodanig heilswaarde hebben en een
middel ter zaligheid zijn:

«Bijgevolg zijn die afgescheiden
kerken en gemeenschappen, ofschoon ze
volgens ons geloof met gebreken zijn
behept, in bet heilsmysterie helemaal niet
zonder betekenis en waarde. Want de
geest van Christus weigert niet ze te
gebruiken als middelen ter zaligheid,
waarvan de kracht voortvioeit uit de aan
de katholieke Kerk toevertronwde vol-
heid van genade en waarbeid» (UR 3).

De korte tussenzin «waarvan de
kracht, enz. ...» zou ons op een dwaal-
spoor kunnen brengen, maar hij kan de
dwaling niet wegwissen, zoals Mgr.
Marcel Lefebvre op ’t Concilie met
kracht betoogde:

«Op bldz. 8, regel 33 (van her
schema) wordt gezegd: de H. Geest
weigert niet, zich van die kerken en



gemeenschappen te bedienen’. Maar zo’n
bewering 1s foutief: als afgescheiden
gemeenschap kan een gemeenschap geen
bijstand krijgen van de H. Geest, omdat
haar afscheiding een vorm van verzet is
tegen de H. Geest. Deze kan (in die
gemeenschappen) slechts rechtstreeks Zijn
invloed doen gelden op de zielen, of
middelen  gebruiken die op zichzelf
met de afscheiding niets te maken
hebben» (in’t aangehaalde werk, p. 34).
Zo moest er dus door Vaticanum I1
een eind gemaakt worden aan de in de
ogen van de sekte zo buitensporige en
prikkelende aanmatiging, dat de katho-
licke Kerk ‘de enige waarbeid’ zou zijn.
Voortaan wordt er aan de andere gods-
diensten, zelfs de niet-christelijke, een
plaats toegekend in het heilsmysterie.
De katholieke Kerk is niet meer ‘de
enige’. Ze is slechts ‘de zuster’, de grote
als men wil, maar toch een die op gelijke
voet gesteld is met de andere om aan
verbroedering te kunnen gaan doen.

De tweede stap naar het
broederlijk samengaan
van de godsdiensten

De katholicke Kerk moet
door een oecumenische
liturgie de eenheid ver-
wezenlijken met hen die er in
de praktijk andere opvat-
tingen op na houden.

We maken mee dat de liturgie
langs een dubbele weg omvergeworpen
wordt. Ze is geen doel meer op
zichzelf, d.w.z. niet meer beslist theo-
centrisch, niet meer onbetwistbaar
dogmatisch de openbare, goddelijke
eredienst van de gemeenschap rond het
aan God aangeboden Zoenoffer. «De
liturgie», schrijft Dom Guéranger, «is de
hoogste graad van macht en staatsie die
de goddelijke Traditie kent>. Welnu, die
is zover omlaaggehaald dat ze alleen
nog maar de rol vervult van katechese-
orgaan, en van welke katechese ...! Maar
in de laatste tijd moet ze vooral fungeren
als strijdmiddel in dienst van de valse
oecumene.

«Na de hinderpalen die de vol-
maakte kerkelijke eenbeid beletten te
hebben overwonnen, zullen door die
stem (van de dialoog) langzamerband alle
christenen  zich door één voor allen
geldende eucharistieviering verenigd zien
in de eenbeid wvan één enkele Kerks
(UR 4).

«Op haar pelgrimstocht wordt de
Kerk door Christus opgeroepen tot die
steeds doorgaande hervorming die ze als
menselijke en aardse instelling woort-
durend nodig heeft (...). Deze ver-
nienwing heeft dus een bij-
zondere oecumenische
waarde. De wverschillende levens-

vormen van de Kerk, waardoor die
vernienwing verwezenlijkt wordy (zoals
b.v. de bijbelse en de liturgische bewe-
ging ...), moeten beschouwd worden als
onderpand en goed voorteken, die op een
veelbelovende wijze de toekomstige
vooruitgang van de oecumene aankondi-
gen» (UR 6).

In strijd met wat maar al te
gemakkelijk gezegd wordt is de door
de post-conciliaire hervormingen ge-
pleegde liturgische revolutie punt voor
punt voorbereid door de Constitutie
over de liturgie Sacrosanctum Concilium,
de eerste concilie-tekst. Om een ‘herstel’
van de liturgie te rechtvaardigen heeft
het Concilic als motief aangevoerd:
verwijdering van elementen die vreemd
zijn aan de liturgie in haar oorspronke-
lijke vorm, en aanpassing aan de noden
van onze tijd.

«Want de liturgie bevat een krach-
tens goddelijke instelling onveranderlijk
deel, en delen die aan verandering
onderbevig zijn. Die kunnen in de loop
der tijden veranderen of moeten zelfs
veranderd worden, als er elementen zin
ingeslopen die slecht overeenkomen met
bet eigenlijk karakter van de liturgie, of
minder  passend  geworden  zijn»
(SC 21).

«Maar toevallige elementen, die in
de loop der tijden in de riten wvan
sacramenten  en  sacramentalién  zijn
binnengeslopen, maken ’t tegenwoordig
onmogelijk om natuur en doel ervan
duidelijk genoeg te zien. Het is dus
nodig, het een en ander aan te passen aan
de eisen van onze tijd ...» (SC 62).

Maar die twee motieven zaten vol
bijbedoelingen, die door de meeste
Vaders niet werden opgemerkt. Ach,
welke van buiten komende elementen
kon men wel hebben toegelaten, toen de
H. Pius V de Mis wettig verklaarde door
die gebeden van de Romeinse ritus te
behouden waaruit de geloofsleer, de
hiérarchie en de zoenoffer-gedachte het
duidelijkst naar voren kwamen, zelfs al
waren ze misschien niet allemaal even
oud?

Waardoor anders dan door de
ideologie van de tegenwoordige oecu-
mene zijn sinds het pontificaat van Pius
XII de experimenten in de liturgie met
hun overdreven aanpassing en het plura-
lisme van de riten al maar talrijker
geworden?

Voor de ‘ingewijden’, de verant-
woordelijken voor de oecumenische,
liturgische beweging, waren die bij-
bedoelingen overduidelijk. Een van hen,
Dom Lambert Beauduin, had bij het
vernemen van het overlijden van Pius XII
aan pater Louis Bouyer toevertrouwd:

«Als ze Roncalli kozen, zou alles
wel goed komen. Hij zou in staat zijn
een concilie bijeen te roepen en de
oecumene te wettigens» (1),

Maar de oecumenische bedoeling
van Sacrosanctum Concilium, hoe ver-
borgen ook, kwam duidelijk voor de dag
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bij de uitwerking van de nieuwe liturgie.
Eerst in 1967, toen de ‘normatieve mis’
door pater Bugnini werd voorgesteld;
daarna in de nivewe mis zelf met haar
protestantse definitie (artikel 7 van de
Institutio Generalis) en haar vitwerking,
waarvan in het Consilium voor de ber-
vorming van de liturgie (2), zes pro-
testantse waarnemers actief hebben deel-
genomen. Het resultaat was toen een
protestantiserende hervorming door het
verwijderen van deze drie karakteristie-
ken van de Mis-ritus: de hiérarchische,
de dogmatische en de zoenoffer-
karakteristiek.

Mgr. Marcel Lefebvre was een der
opstellers van het Kort kritisch onderzoek
van de Novus Ordo Missae. Onmiddelijk
nadat de Novus Ordo verschenen was
(1969) stelde hij de protestantisering van
de Mis aan de kaak. Verklaringen van
veel protestantse dominees hebben dat
oordeel alleen maar bevestigd (3). Boven-
dien hoeft men maar even de liturgische
gebeden van het ‘werniewwde’ missaal
door te nemen om duidelijk het oecume-
nisch doel te zien: geen ketterijen meer
en geen ketters, geen dwalingen meer en
geen dwalenden! Zo is het gebed van
het feest van de H. Petrus Canisius
cut errantium corda ad salutem resipis-
cant et fidelium mentes in veritatis con-
fessione perseverent» (mogen de harten
van de dwalenden tor de weg van het
heil terugkeren en uw gelovigen in ’t
belijden van de waarheid volharden)
veranderd. Er is alleen nog maar sprake
van «hen die de waarbeid zoeken» en
van hen die moeten «volbarden in bet
belijden» van de naam van God! Natuur-
lijk zijn de gebeden van Goede Vrijdag
veranderd: geen ketters meer en ook geen
schismatieken, geen halsstarrig joden-
dom’ en geen ‘halsstarrige joden’. Er zijn
alleen nog maar ‘broeders’ en Yoden’
zonder meer, enz.

Dat alles was nodig om «elke
schijn van kritiek waaraan de gescheiden
broeders aanstoot konden nemen» te
vermijden (4).

De derde stap naar het
broederlijk samengaan van
de godsdiensten

De Kerk zet die stap door de
bekeringsijver op te
geven en er met gering-
schatting over te spreken.

«Nooit meer oorlog», riep Paulus
VI op zekere dag uit. Wel, dat betekende
dat de Kerk de wereld toeriep: tussen u
en mij nooit meer oorlog!

Op het Concilie heeft de Kerk de
wapens moeten neerleggen en het be-
strijden van de dwalingen mocten op-
geven. Ze heeft zich moeten bevrijden
van de angstneurose die als ’t ware een



Er is geen andere weg
de vereniging van alle christenen
teweeg te brengen dan die,
de terugkeer van alle gescheiden broeders
tot de ene ware Kerk van Christus
te bevorderen, waarvan ze zich ooit
jammer genoeg hebben afgescheiden.

belegerde citadel van haar maakte. De
Kerk moest, zegt Jean Madiran, de
poorten openen, de slagbomen ophalen
en de versterkingen afbreken om zich
aan de willekeur van haar ergste vijanden
te onderwerpen. Erger nog: het was
haar plicht er een verbond mee te
sluiten!

Die liberale geest van wantrouwen
tegenover de Waarheid, van lafheid
tegenover de strijd om het geloof, van
verraad ten opzichte van de universele
heilstaak van de Kerk, van compromis
met de tegenstanders van Jezus Christus,
was al te horen in de openingsrede van
het Concilie door Johannes XXIII op
11 oktober 1962:

«(De Kerk neemt tegenwoordsg
liever) haar toeviucht tot het geneesmid-
del van de barmbartigheid dan tot de
wapens van de gestrengheid. En ze is van
oordeel dat ’t onder de tegenwoordige
omstandigheden meer van pas komt de
kracht van de leer duidelijk onder ogen te
brengen dan zijn toevlucht te nemen tot
veroordelingen».

«Het is van belang dat die leer, die
zeker en onveranderlijk is,(...) bestu-
deerd en uiteengezet wordt volgens de
methodes van onderzoek en presentatie
waarvan de moderne opuvattingen
gebrusk maken»(5).

«Het Concilie wil wvooral de
waardendie dooronzetijd-
genoten bijzonder op prijs
worden gesteldindat geloofslicht
beoordelen en ze in verband
brengen met bhun godde-
lijke oorsprong. Want in zover

Pius X1

die waarbeden wvoortkomen wit de
menselijke geest, die een gave Gods is,
zijnze zeer goed... » (GS 11,§2).

«Alles wat we hebben gezegd
over de waardigheid van de mense-
lijke persoon en over de menselijke
gemeenschap (...) vormt bhet funda-
ment voor de betrekking tussen Kerk
en wereld, en de basis van hun
wederzijdse dialoog ...»(GS 40,§ 1).

«Vooral in onze dagen heeft de
Kerk de bijzondere hulp nodig van hen
die in de wereld leven, die de verschil-
lende instellingen en vakgebieden ervan
goed kennen en ’t eens zijn met de
daar heersende mentaliteit»(GS 44,§2).

De Kerk moet zich dus openstellen
voor de wereld, zich de liberale idealen
van tegenwoordig eigen maken en van-
zelfsprekend bij voorbaat afzien van de
strijd.

Die geest kunnen we terugvinden
in de hervorming van brevier en mis-
saal: geen strijd meer,geen «heidenens,
geen «vervolgers»en geen vijanden. Het
gebed om bescherming tegen het heiden-
dom is afgeschaft; ook dat tegen
de vervolgers:«Verneder de hovaardij
van onze vijanden en breek bun bard-
nekkigheid door de kracht van Uw
rechterhand».Verdwenen is deze strofe
uit de hymne van Allerheiligen:
Auferte gentem perfidam christianis de
finibus (Verwijder het trouweloze volk
uit het gebied van de christenen).Ver-
anderd 1s de collecta uit het feest
van Sint Pius V: Deus, gui ad conferendos
Ecclesiae tuae hostes ut ommnium
hostium superatis insidiis ... (God, die om
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de vijanden van Uw Kerk te verpletteren
... opdat, na aan de hinderlagen van zijn
vijanden te zijn ontkomen ...). Ook de
psalmen waarin een vervloeking wordt
uitgesproken  zijn  verwijderd  of
verminkt, enz.

Het resultaat van die omwerking
is een neutrale, liberale, irenische, paci-
fistische ritus, die, zoals boven geschetst,
bovendien dubbelzinnig is, met een
protestantse bijsmaak. Kortom, ’t is,
zoals Mgr. Marcel Lefebvre het in Rijssel
uitdrukte, een «bastaard-ritus» (6).

Dit alles moge voor onze lezers
stof genoeg zijn om vast te stellen dat
men begonnen is met de uitvoering
van het voornaamste punt van de conci-
liaire revolutie: de valse oecumene of de
verbroedering van alle godsdiensten.

R.P. Antoine Vigouroux

(1) Abbé Bonneterre, Le monvement liturgique,
p. 119, Ed. Fideliter;

(2) Zie het aangehaalde werk, p. 151 t/m 152;

(3) Zie het aangehaalde werk, p. 152 t/m 153;
ook: Daniel Raffard de Brienne, Lex orands,
la nouvelle messe et la Foi, Lecture et
Tradition, ar. 101, p. 13 t/m 20;

(4) A. Bugnini, Modifications aux oraisons solen-
nelles du Vendredi Saint, D/C/ 1965, 603;

(5) Vertaling van de Franse versie, die een
weergave is van de originele Ttaliaanse tekst.
De oiﬁci'éle Latijnse tekst verschilt er veel van,
maar de Ttaliaanse versie geeft de bedoeling van
de Paus precies weer. Jean Madiran schreef in
Itinéraires nr. 297, p. 8: «intention swicidaires,
een intentie die tot zelfmoord voert!

(6) Preken «Eté chand 1976», Ed. Saint Gabriel,
Martigny, p. 32.




Overigens ...

vindt u hiernaast een kommentaar
op een oecumenisch document, dat in
behoudende katholieke kringen gewoon
het ‘document van de capitulatie’
genoemd wordt. Pater Franz Schmid-
berger, onze Algemene Overste, heeft dit
document ook in zijn rondzendbrief van
7 februari j.1. vermeld.

hadden wij veel pech in onze
bescheiden drukkerij, waar wij vooral
het zetwerk verzorgen. Herhaaldelijke
pannen aan de machines hebben ons werk
een hele tijd gedwaarsboomd. Ook werd
een trouwe medewerker ziek en moest
voor drie maanden naar ’t ziekenhuis.
Een ander was tegengehouden door de
drukte van zijn verhuizing. Na alle
moeilijkheden te hebben opgelost hopen
wij dat het informatieblad in ’t vervolg
regelmatig iedere maand kan verschijnen.
De nummers maart, april, mel en juni
konden dus niet verschyjnen.

ligt er nog eens een folder bijj
voor de retraites in ons retraitchuis te
Goirle. De grote en blijvende vruchten
van de ‘Geestelijke Oefeningen’ van de
H. Ignatius van Loyola mag u niet missen
als u maar even kunt komen. Ze zijn zeker
ecen van de belangrijkste onderdelen van
ons apostolaat in Nederland.

heeft Dhr. Louis-Michel Jugie
(Parijs) de fotos op de bladzijden
3, 5, 6, 8 en 9 genomen. Hij heeft
bovendien een pas verschenen boek
geschreven met de titel Ecéne - Le
séminaire de Pespoir, een documentatie
over het seminarie van Ecbne met
ongeveer 200 fotos. Een bestelling van dat
boek via de St. Clemenspriorij in Gerwen
is mogelijk (prijs: ongeveer 60 gld.).

zit er weer een acceptgirokaart
bij ingesloten, omdat wij maar met uw
financiéle steun het begonnen werk en de
groeiende activiteiten kunnen verwezen-
lijken. Voor de al vaak bewezen vrij-
gevigheid willen wij bij deze gelegenheid
van ganser harte danken. Nittemin
moeten wij weer beroep doen op uw
edelmoedigheid, omdat de maandelijkse
financiéle verplichtingen (vooral de huur)
zwaar op onze schouders lasten en geen
uitstel toelaten. We hebben inderdaad
geen andere financiéle bronnen dan uw
vrijgevige bijdragen. Deze uitgaven
deden wij en doen wij ook verder voor
de uitbreiding van het koningschap van
Onze Verlosser Jezus Christus en,
niet te vergeten, tot uw geestelijkenut
en voordeel.

is de maand juli aan het Kostbaar
Bloed van Onze Lieve Heer toegewijd.
U mag zich graag bij ons aansluiten
met iedere dag de litanie van het Kostbaar

Bloed te bidden.

Over het huwelijk tussen personen
met verschillende godsdienst

Een gemeenschappelijk woord wan de Duitse Bisschoppen-
conferentie en de Raad van de Evangelische Kirche in

Duitsland

Op 1-1-1985 hebben kardinaal
Joseph Hoffner, voorzitter van de
Duitse Bisschoppenconferentie, en Dr.
Eduard Lohse, voorzitter van de Raad
van de Evangelische Kirche in Deutsch-
land, onder de bovenstaande titel een
gemeenschappelijke  verklaring  over
gemengde huwelijken gepubliceerd. De
afgelopen zomer werd ze in de kerk-
bladen opgenomen. Het is de moeite
waard nader op de zonder overdrijving
sensationele inhoud in te gaan, want het
stuk verwerpt kort en goed de hele
katholieke leer en wetgeving, die tot nu
toe voor de gemengde huwelijken gold.

Wat we in principe over het
gemengd huwelijk moeten
denken

Waren gemengde huwelijken vroe-
ger als een van de ernstigste zonden
tegen het geloof ten strengste verboden
en werden ze slechts in sterk gemoti-
veerde uitzonderingsgevallen als het
kleinere kwaad geduld, nu worden ze
uitdrukkelijk geprezen, toegejuicht en
bevorderd als «wegen naar het doel van
de eenhbeid in Christus» (afd.5).

Het in de echt verbinden van
paren met verschillende
godsdienst

Tot kort geleden was het ook
zeer streng verboden om voor een
ketterse protestantse dominee in het
huwelijk te treden. Zulk huwelijk was
van meet af aan ongeldig. De katholieke
partij was zonder meer geéxcommuni-
ceerd en stond onder verdenking van
ketterij. Maar de gemeenschappelijke
verklaring neemt ook hier een radikaal
tegenovergestelde houding aan: v66r het
huwelijk moet het bruidspaar «beslissen,
in welke Kerk de huwelijksvoltrekking
zal plaatshebben». Dat betekent dat men
vrij is in zijn keuze om katholiek of
luthers te trouwen!

Doop en opvoeding van de
kinderen in de gemengde
huwelijken

Tot nu toe werd van de katholicke
en van de lutherse partner een verklaring
onder ede verlangd dat de kinderen
katholiek zouden worden gedoopt en
opgevoed. Na het concilie al werd die
regel op losse schroeven gezet. Nu heeft
men hem helemaal laten vallen. Vrije
keus ook hier: «Het is dringend aan te ra-
den dat het bruidspaar het er op tijd over
eens wordt, in welke Kerk de kinderen
zullen worden gedoopt en opgevoed»
(afd.4). Er moet alleen nog maar op
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worden gelet dat «de kinderen cen
vertrouwde plaats nodig hebben met
godsdienstige plechtigheden die op regel-
matig terugkerende tydstippen plaats-
vinden» (afd.3). Of die plaats de
katholieke Kerk is of een protestants
bedehuis doet niet terzake.

Het godsdienstig leven in het
gemengde huwelijk

Verplichte vroeger canon 1062 van
het kerkelijk recht de katholieke partij
ertoe «op verstandige wijze de bekering
van de niet-katholieke wederhelft te
bevorderen», nu moeten de echtgenoten
«hun chmtelz]/ee gemeenschap verdiepen
door van elkaar te leren» (afd.4) «en naar
elkaar te luisteren» (afd.5), en ook moet
«ieder zijn eigen kerkelijk erfdeel in
buwelijk en gezin inbrengen, zodat beide
partners hun gemeenschappelijk leven
daardoor verrijken» (afd.2). Tot nu toe
was aktief deelnemen aan de niet-
katholieke eredienst zware zonde en een
openbare ergernis. Nu wordt verlangd:
«Maar als de gelegenheid zich voordoet
zou de een de ander moeten vergezellen
naar de godsdienstige bijeenkomst in zijn
Kerk» (afd.3). De katholieke partner in
de lutherse gebedsdienst wordt «uitgeno-
digd mee te vieren door het luisteren naar
het woord van God, door gebed en
overweging» (afd.3).

Verder wordt er zomaar, zonder
commentaar, gezegd dat de lutherse Kerk
bereid is «haar avondmaalsplechtigheden
ook woor katholicke christenen open
te stellen», en dat ze haar leden niets in de
weg legt, als deze aan de Communie in
de katholieke Misviering zouden willen
deelnemen (afd.3). Zoiets moet je twee
keer lezen, want het is niets anders dan
een stilzwijgend verlof voor protestanten
om in de katholieke H. Mis te
communiceren!

Conclusie

Zelden is er zo open en bloot, langs
de officiéle weg, een nieuwe oecume-
nische Kerk gepropageerd waar katho-
licken en protestanten samen in moeten
opgaan. Kardinaal Hoffner heeft zijn
mening niet onder stoelen of banken
gestoken en zich doen kennen als iemand
die in het progressieve kamp thuishoort.
Uit zwakheid of uit overtuiging - dat
doet er in zijn positie weinig toe. De
vrome woorden die hij af en toe laat
horen en zijn katholiek geweeklaag zijn
maar lege theologische retoriek. Met dit
papier heeft hij de katholieke Kerk in
Duitsland grotendeels aan het protestan-
tisme overgeleverd. De 1-1-1985 zouden
we niet meer mogen vergeten! pn



AUTONOOM HUIS VAN NEDERLAND

Gerwen: E.H. R. de MERODE en E.H. O. NATTERER
St. Clemenspriorij
Ruiterweg 1
5674 XA Nuenen/Gerwen
Tel. 040/837856

Op zon- en feestdagen 10.30 wur Hoogmis / 14.30 uur Lof / Ma 7.15 uur H. Mis / Di 19.00 uur H. Mis /
Wo geen H. Mis / Do 7.15 wur H. Mis / Vr 19.00 wur H. Mis / Za 7.15 uur H. Mis.
Door de week elke avond om 18.30 uur rozenhoedje.

Goirle: E.H. R. de MERODE
Nieuwkerk (retraitehuis)
Nieuwkerk 2
5051 PN Goirle
Tel. 013/341218

Op zon- en feestdagen 8.30 uur Gezongen H. Mis.

Ma 19.00 uur H. Mis / Di, Wo en Do 7.15 uur H. Mis / Vr 19.00 uur H. Mis met aansluitend Lof /
Za7.15uur H. Mis.

Door de week ’s avonds om 19.00 uur rozenhoedje, behalve Ma en Vr 18.30 uur.

Maastricht: Kapel van de H. Theresia van Lisieux
Bredestraat 2
6211 HC Maastricht

Op zondag 11.30 uur Gezongen H. Mis

Haarlem: bij Mevr. Nikkelen
Zaanen]aan 101
2023 SL Haarlem

Gewoon op de eerste donderdag (19.00 uur) en vrijdag (7.00 uur) van de maand. Voor bevestiging en nadere
inlichtingen a.u.b. opbellen bij 023/255263.

AUTONOOM HUIS VAN BELGIE

Brussel: E.H. Philippe Frangois en E.H. Paul Ricquier
Priorij van Christus Koning
Eendrachtstraat 37
1050 Brussel
Tel. 02/5120944

Op zon- en feestdagen 8.00 uur en 10.30 uwur H. Mis / door de week 7.15 uur H. Mis /
op zaterdag 8.00 uur H. Mis.

Quiévrain: E.H. Bruno Ravilly
Carmel van het H. Hart
16, rue des Wagnons
7380 Quiévrain
Tel. 065/457922

Antwerpen: Schoytestraat 37
2000 Antwerpen

Op zon- en feestdagen 9.00 uur H. Mis.

Gent: Kortrijksepoortstraat 231
9000 Gent

Op zon- en feestdagen 9.00 uur H. Mis.

Lijst met alle priovijen wvan de Priesterbroederschap St. Pius X (of met die van een bepaald land) verkrijgbaar bij de
St. Clemenspriorij in Gerwen.

BOEKEN

DAGMISSAALS, Lat./Ned., volgens het oud Romeins Missaal, vert. door W. Dekkers, O.Praem.,

Desclée de Brouwer, al naar snee en band vanaf f 35.-
ZONDAGSMISBOEK, De missen van de zondagen en de voornaamste feesten, (volgens het oud

Romeins Missaal), H. Maessen en Z., Roermond, 1960 f20.-
MIJN OFFER MET JEZUS, (voor kinderen), Biblica, Brugge, 1963 f2.-
GOD HEEFT MIJ] GEROEPEN, Handleiding voor Biecht en Communie, door pater Raphaél

Niessner, OSB, Hovine, Marquain, 1985, 120 bldz. f15.-
NEDERLANDSE CATECHISMUS, voor het bisdom ’s Hertogenbosch, 1948,

heruitgave 1984 f10.-

Alle boeken verkrijgbaar bij de St. Clemenspriorij in Gerwen.
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Het zou me geenszins verwonderen
dat we misschien niet weten
wat beminnen is.
Want het is er niet om te doen,
de grootste genieting te smaken.
Maar wel zo vast mogelijk besloten te zijn
in alles te verlangen
God genoegen te doen
en in de mate van het mogelijke
Hem niet te beledigen,
Hem te vragen
de eer en de glorie van zijn Zoon
steeds te bevorderen
en de katholieke Kerk te doen groeien.

Dit zijn de kenmerken van de liefde.

H. Teresia van Avila

Uitgeefster: Priesterbroederschap H. Pius X
Voor NEDERLAND:
Verantwoording: E.H. R. de Merode, St.Clemens Priorij, Ruiterweg |, 5674 XA Nuenen.

Voor uw giften: giro rekening 3990790 van de Stichting St. Jozef, Ruiterweg I,
5674 XA Nuenen of Amrobank Nuenen, rekening no 445358076 van
de Stichting St. Jozef, Ruiterweg 1, 5674 XA Nuenen.

Voor BELGIE:
Verantwoording: E.H. Philippe Frangois, Christus Koning Priorij, Eendrachtstraat 37-39,
1050 Brussel.

Voor uw giften: Bankcheques aan V.Z.W. Belgische Vrienden van de Priesterbroeder-
schap H. Pius X, Eendrachtstraat 37-39, 1050 Brussel of storten op
bankrekening 210-0048228-71 Generale Bankmaatschappij in Brussel of
op postcheque rekening 000-098 48 41-97.



