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Instaurare omnia in Christo



Goede vrienden en weldoeners,

Jezus Christus heeft voorspeld dat in de
komende tijden de slechtheid, de godde-
loosheid zal toenemen en dat daardoor de
liefde van de meesten zal verkoelen (verg.
Mt. 24,12). Wie de laatste vijf honderd
jaar van onze geschiedenis ook maar in
grote trekken kent, die weet dat er in die
tijd steeds meer mensen van God zijn af-
gevallen. Hij weet ook dat parallel daarmee
de haat is toegenomen en de zedelijke
verwaarlozing, dat de meeste mensen zich
overgeven aan hun ik-zucht, dat die slechte
hoedanigheden terug te vinden zijn in de
meeste huwelijken en gezinnen, in de
meeste scholen en bedrijven. De mensen
zijn onder de invloed, de heerschappij van
duistere demonische machten. Hun troebele
blik spreekt van rampzalig verloren-zijn,
van diepe duisternis en existentiéle nood.

Alexander Solschenizyn herinnert zich
nog een gezegde van de vrome boeren van
zijn Russisch vaderland. Dat gezegde, door
de ontreddering en de vernietigingswoede
van de communistische revolutie spreek-
woordelijk geworden, luidt: »De mensen
vergaten God, dat is de oorzaak van alles«,
De afval van God is de oorzaak van alle
angst en alle kwaad van nu. Die afval
geschiedde in drie fasen. Hij begon al in
1517 met de hervorming van Luther. Luther
hield wel vast aan God en ook aan de
Verlosser Jezus Christus, maar de katholie-
ke Kerk als de zichtbare, concrete instelling
die het Rijk van God in onze wereld moet
verkondigen en besturen, wees, hij af. De
tweede mijlpaal op de weg van die afval van
God is de stichting, in 1717, van de vrijmet-
selarij, vergaarbak van alles wat tot de
zogenaamde Verlichting: behoorde. De
vrijmetselarij erkende nog maar vaag een
goddelijk wezen, een bouwmeester van de

wereld, maar niet meer de goddelijke
Openbaring in Jezus Christus en nog min-
der de Kerk als de draagster van Openba-
ring en Verlossing. Niet alleen was God,
doordat Zijn Kerk werd afgeschaft, nauwe-
lijks meer zichtbaar in het maatschappelijk
gebeuren van elke dag (zoals bij Luther),
Hij werd principieel uit de wereld en de
geschiedenis verwijderd. De derde en
laatste stap tenslotte was het materalisme,
verbonden met het communisme, dat sedert
de Russische Oktoberrevolutie van 1917 het
bestaan van God zonder meer ontkende
en met geweld bestreed.

Enige tijd geleden vertelde een jonge
moeder mij dat haar kind van minder dan
drie jaar uit de gemeentelijke Kleuterschool
thuiskwam met de woorden: »In de kleuter-
school is er geen God«. Het kind had
spontaan de hele tragiek van onze moder-
ne civilisatie uitgedrukt.

Beste vrienden, men spreekt zo ge-
makkelijk, alsof 't de gewoonste zaak van
de wereld was, over de mens die zich
vrij is gaan voelen t.o.v. de Kerk, de
dogma’s en God. Zijn we er ons wel van
bewust dat dat de hel is? Want het betekent
scheiding van God, van de genade, de
liefde, het licht, de blijdschap, het fatsoen
en de moraal. Hemel en hel zijn niet zo
maar wat vage dingen na de jongste dag.
Neen, het zijn werkelijkheden van hier en
nu. leder mens in staat van genade is »een
hemel van God« (Augustinus). Ieder mens
in staat van doodzonde wordt een hel van
Satan! Daarom is ‘t geen toeval dat het
leven in totalitaire, atheistische Staten vaak
letterlijk een hel is. Daarom is ‘'t geen lege
rhetoriek, als we zeggen 'dat in gezinnen en
Staten die zich niet om God bekommeren,
die in zonde leven en de zonde verheer-
liiken (vanaf de anarchistische conflict-
pedagogiek en de sexuele bandeloosheid in



de leerplannen tot de vanzelfsprekend ge-
worden moord op honderdduizenden kin-
deren in de moederschoot) »het leven een
hel wordt«. Dat zijn geen lege frasen!
In dit verband is de volgende proef
heel interessant. Vergelijk de gezichten van
mensen die met God en Zijn Kerk leven,
op middeleeuwse schilderijen b.v.;, met de
gezichten van mensen van nu, vooral in de
moderne kunst. De schrille tegenstelling
tussen de rustige, open, vergeestelijkte
gelaatstrekken van de mensen uit de chris-
telijke Middeleeuwen, en de gejaagde, ge-
.spannen, zielloze en chaotische gezichten
in de moderne kunst van onze ontkerstende
tijd springt fel in 't oog. De kunst liegt
nooit. Ze is de meest oprechte, want minst
berekenende uitdrukking van haar tijd.
Goede vrienden en weldoeners, twintig
jaar geleden nog was onze Kerk een dam
tegen anti-christelijke ideologieén en het
op-drift-raken van de moraal (ofschoon er
al explosief materiaal onder lag). Ze vormde
een tegenwicht tegen de druk van het
atheisme. Ze wilde gezien worden als het
Rijk van God in, maar niet van deze wereld.
Sedert twintig jaar liggen de zaken anders.
Met de slogan »openstaan voor de wereld«
heeft het Tweede Vaticaans Concilie de
sluizen opengezet voor de door de duivel
besmette oceaan van de goddeloze wereld.
Als een versnelde film volgden toen achter
elkaar de drie fasen van de emancipatie:
eerst het zich losmaken van de Kerk, dan van
de overgeleverde christelijke Openbaring
en tenslotte 't zich bevrijden van God zelf.
Men was vergeten dat Satan »de vorst van
deze wereld is« ( Joh. 16.11) en dat men
zich vol verwachting in zijn armen wierp.
Men had de nuchtere waarschuwing van de
Acgpostel der volkeren in de wind geslagen:
»Maakt u niet gelijkvormig aan deze wereld,
want daardoor neemt ge uw buik als god
en zijt ge op weg naar de ondergang«
(verg. Fil. 3,18). Die levensopvatting vond
overal ingang, omdat »het hart van de
mens vanaf de jeugd tot het kwade geneigd
is« (Gen. 8,21). Wij mogen ons niet ver-

helen dat de katholieken de geest van de
wereld massaal en gretig volgden. Nu
waren er heel wat belemmeringen voor hun
driften weggevallen, nu waren ze in de
ogen van de wereld niet meer achterlijk,
maar geémancipeerd, nu waren ze van de
ernst hun godsdienstige plichten bevrijd. 't
Is toch geen toeval dat men vooral sinds
die tijd begonnen is met het afschaffen van
de sexuele moraal! Als voorbeeld hoeven we
maar de encycliek »Humanae Vitae« te
nemen, die men letterlijk verscheurd heeft.
Het gekunstelde progressieve (on)geloof is
slechts de theologische rechtvaardiging of
bemanteling van de geest de wereld, die
de buik tot god heeft gemaakt. Het pro-
gressisme is een verdovend middel om de
stem van het geweten te smoren. Het hele
probleem kan op die eenvoudige noemer
worden gebracht. Heeft de H. Augustinus
al niet gezegd: »De wereld zou niet onge-
lovig zijn, als ze niet onkuis was«! Daar
hoef je niet veel mensenkennis voor te
hebben.

Als we de katholieken van heel de wereld
met elkaar vergelijken, dan mogen we het
volgende wel als met de werkelijkheid
overeenstemmend beschouwen:

— 25% van de praktizerende katholieken
zijn goede protestanten. Ze geloven aan
de H. Drievuldigheid, de Menswording, de
Verlossing, de genade en het Laatste Oor-
deel. Maar ze biechten niet, ze vatten de
H. Mis niet op als het Offer van Christus
en gehoorzamen eigenlijk niet aan het
Leergezag van de Kerk (b.v. wat de dog-
ma’s of de sexuele moraal betreft). Het
zijn dus eigenlijk goede protestanten. Ze
hebben de eerste stap weg van God gezet,
want de authentieke katholieke Kerk heeft
voor hen eigenlijk geen godsdienstige bete-
kenis meer.

— 25% geloven nog in God, maar niet
meer in de Menswording van God. Voor
hen is Christus slechts een bijzonder be-
gnadigd profeet, een voorbeeldig mens. Ze
wijzen de bovennatuurlijke genade, de Ver-
lossing door het Kruisoffer, de Sacramenten



als tekenen waardoor bovennatuurlijke

genade wordt gegeven, en de onverander-.

lijke geopenbaarde dogma’s af. Bij deze
groep horen de doorsnee-progressieven die
zich laten leiden door Kiing, Schillebeecks
en andere mode-theologen. Ze beschouwen
het geloof als een in de loop van de
geschiedenis door eigen kracht tot ontwik-
keling gebracht religieus gevoel van de
mens, waartoe Jezus de eerste stoot heeft
gegeven.

— 25% van de praktizerende katholieken,
vooral jongeren, zijn maatschappij-kritisch
georiénteerd. Ze streven b.v. naar een soort
christelijk socialisme. Voor velen van hen is
God slechts een code-woord voor mede-
menselijkheid, of is Hij een vage grootheid
in hun leven. Solidaire, boven-confessionele

De wereld zou eerder
zonder zon kunnen bestaan
dan zonder H. Misoffer

(pater Pio).

actie voor een betere wereld, een meer
humane toekomst, dat is volgens hen vooral
de taak van de christen. De Kerk is voor
hen een model-gemeenschap voor sociaal
gedrag. Ze richten zich vooral op de mands-
tisch beinvloede bevrijdings-theologieén.
Een product van die gedachtenwereld is het
beruchte song-boek II van de Katholieke
Jongeren-gemeenschap in Duitsland. Zo
kon men tenslotte komen tot een »God-is-
dood-theologie« .

In é&n woord: wij treffen momenteel
binnen de katholieke Kerk alle drie de fasen
aan die in de geschiedenis na elkaar zijn
opgetreden en waarin de mens zich van
God heeft losgemaakt. Zij die nog katholiek
kunnen worden genoemd (meestal zijn ze
van het liberale slag) maken vermoedelijk



Sacramentsaltaar, St. Maria
zu den Engeln (Saarbriicken)

maar 25% uit van de praktizerende katho-
lieken.

Béste vrienden, zonder die achtergrond
kan men het bestaan en het werk van de
Priesterbroederschap niet begrijpen. Om die
achtergrond is ze gesticht. Ze wil God weer
in de wereld brengen. Dat begint bij zo'n
eenvoudige dingen als het dragen van de
toog, waardoor de mensen ook zonder
woorden aan God herinnerd worden.

De Priesterbroederschap wil gezien wor-
den als een levend exorcisme tegen de de-
monische machten en heersers in deze
wereld. Ze wil van het altijddurend katho-
liek geloof getuigen. Ze wil jonge mensen
geestdriftig maken, ze terugvoeren naar
God. Als dat gebeurt, komt er weer onder-
linge liefde, blijdschap en vrede. In plaats

van aanpassing die ‘t gemakkelijk leven
zoekt, in plaats van godsdienstige onver-
schilligheid moet er een energieke wil ko-
men om in ernstige vroomheid te vernieu-
wen. Daar moet heel veel voor gebeden
worden. Echte offerzielen moeten in het
verborgene het zichtbaar werk helpen.

Wij weten heel goed dat onze hoop noch
op persoonlijke handigheid, noch op het
grote aantal medewerkers mag berusten,
maar op de genade. Die treft de zielen
vaker ondanks ons dan door ons. Daarom
moeten wij blij zijn dat het vuur van de
liefde tot God, dat door aartsbisschop
Lefebvre opnieuw in ons ontstoken is,
steeds sterker oplaait en zich over alle
werelddelen verspreidt. De jongste kroniek
van de Priesterbroederschap verderop in



dit nummer geeft ona enig idee van dat
missionair réveil. Ook dichter bij huis zal
de Priesterbroederschap haar activiteit door
de nieuwe priesters kunnen intensiveren.
Zo wordt er in Zwitserland in de streek van
Ziirich een nieuwe priorij geopend. In Oos-
tenrijk kreeg de zielzorg een krachtige
impuls door de inwijding van een nieuwe
kerk in Wenen. In Duitsland kwamen er
dit jaar nieuwe vestigingen in Karlsruhe en
Siegen. Verder ben ik praktisch bezig met
een plan voor Noord-Duitsland, opdat over
een of twee jaar dat grote gebied kan be-
schikken over een priorij. In Noord-Duits-
land, die diaspora in de dubbele betekenis
van het woord, gaat 't niet om grote ge-
tallen, maar om de zielzorg voor verspreid
wonende gelovigen en gezinnen, waar we
ook verantwoordelijk voor zijn. Dat het
godsdienstig leven in onze zielzorg-centra
in ‘'t Westen van Duitsland (Bonn, Neustadt,
Karlsruhe, Rheinhausen — parochies met
veel jonge mensen en gezinnen) zo begint
te bloeien is zeer bemoedigend.

Een kort woord over de school:

In het vorige Informatieblad werd er
informatie verstrekt over de Don Bosco-
School. Ik herhaal: geachte ouders, als U
jongens hebt van de leeftijd voor de klassen
5 tot 8 met aanleg voor gymnasium-studie,
bedenkt dan dat U Uw zeer verantwoorde-
lijke taak van opvoeders in de godsdienst
gerust kunt toevertrouwen aan die school.
Van verschillende kanten is mij al verzekerd
dat onze leerlingen daar heel wat flinker
geworden zijn.

Van vele kanten hoor ik telkens opnieuw
het verzoek om een vaste priester of om
de vestiging van een nieuwe priorij. Toch
zullen we in de herfst geen nieuwe priorijen
openen. Onze eerste zorg gaat uit naar een
soliedere basis van de bestaande vestigin-
gen, zowel wat de bezetting als wat de
organisatie betreeft. Het heeft immers geen
zin dat de priester al zijn krachten versgilt
aan een zielloos activisme. Qok de priester
moet telkens weer nieuwe geestelijke kracht
opdoen — voor het Tabernakel en door

theologische verdieping van zijn geloof.
Voor dat voornaam gemchtspunt zult U
zeker begnp hebben.

De nieuwe priesters van dit jaar zullen
daarom op de eerste plaats hun medebroe-
ders gaan ondersteunen. Pater Tilo Miiller
zal samenwerken met pater Kiser in onze
grootste parochie Saarbriicken. Op ogen-
blikken van grote drukte zal hij ook mee-
helpen in de parochies van Neustadt en
Karlsruhe. De nieuwe priester Michael
Wildfeuer gaat in Stuttgart de zielzorg
uitoefenen, omdat mijn krachten meer en
meer door het district worden opgeéist.
Pater Winfried Hiahnchen gaat pater Prosin-
ger, prior in Essen, helpen. Die heeft op
zijn steeds groter wordend werkterrein
dringend steun nodig. We zijn vooral blij
dat pater Schiibel weer in het Duitse district
terugkomt en vanaf 1 september zijn con-
frater pater Lehnen in Miinchen terzijde
zal staan. Pater Josef Entsfellner, die evenals
pater Schiibel geruime tijd in het Franse
district werkzaam was, zal in de Karmel St.
Josef te Brilon-Wald de priesterlijke functies
waarnemen. Pater Benedikt zal vanaf de
herfst pater Rector aan de Don Bosco-
School in Diestedde gaan ondersteunen.
Zijn ervaring van vroeger in de jeugd-
zielzorg zal pater Rector en de school ten
goede komen. Pater Repp neemt de taak
van pater Benedikt over in Uberlingen, een
gemeenschap die door pater Benedikt zowel
met organisatorisch talent als met boven-
natuurlijke bezieling is opgebouwd. Nadat
pater Jentzsch tot onze blijdschap genezen
is, zal hij in het district Stuttgart zijn taak
wel weer kunnen opnemen. Een ander
pasgewijd priester, Dr. Sauer, zal het
apostolaat van pater Georg Pfluger in Oos-
tenrijk gaan versterken. Diens broer Niklaus
Pfluger, zal zijn priesterwerk beginnen in
zijn Zwitsers geboorteland. Otto Natterer
gaat met een Belgisch confrater de eerste
priorij in Nederland opbouwen.

Goede vrienden en weldoeners, dat zijn
heel belangrijke impulsen voor de Priester-
broederschap in Duitsland, Zwitserland en



Oostenrijk. Vergeet echter ook niet dat ons
werk alleen maar leeft van Uw edelmoedig-
heid, Uw giften, Uw materiéle steun. Het
levensonderhoud van onze priesters en de
opbouw en ontwikkeling van onze vestigin-
gen zijn initiatieven die wij moeten toever-
trouwen aan de hulp van de goddelijke
Voorzienigheid. Daarom bidden wij iedere
dag in al onze huizen het »gebed tot de
H. Jozef voor de Kerk« van paus Pius X.
Want onze aartsbisschop heeft vanaf het

begin het materieel welzijn van de Priester-
broederschap aan de H. Jozef toevertrouwd.
Hij is in zekere zin onze »penningmeester«
in de hemel. Wij mogen er vast op ver-
trouwen dat hij voor de nodige hulp zal
zorgen, ook nu er zwaardere eisen aan ons
worden gesteld.

Stuttgart, op 't feest v.d. H. Paus Gregorius
VII, de 25e¢ mei 1984

pater Paul Natterer

De nieuwe kerk van de Priesterbroederschap in Wenen

Op Sacramentsdag 1969 schreef kardinaal
Ottaviani, theoloog van formaat en oud-
prefect van het H. Officie, na de paus de
eerste autoriteit in kwesties van geloof,
samen met kardinaal Bacci een brief aan de
H. Vader. Daarin vroegen ze met aandrang
dat de ritus van de H. Mis onveranderd
gehandhaafd zou blijven.

Na met een groep theologen, liturgie-
experts en zielzorgers de nieuwe Ordo
Missae te hebben onderzocht kwamen ze tot
de volgende conclusie:

»Dat een liturgische Overlevering, vier
eeuwen lang teken en onderpand van de
eenheid van de eredienst, wordt afgeschaft
(en wordt vervangen door een andere
liturgie die door de talloze indirect toege-
stane vrijheden en de vele daarmee samen-
hangende verborgen en openlijke vergrijpen
tegen de zuiverheid van het katholiek geloof
een sglijtzwam zal worden) is in onze ogen,
heel zacht uitgedrukt, een misgreep waar-
van de gevolgen niet zijn te overzien.«

De kardinalen waren helemaal niet alleen.
Ze kregen duizenden telegrammen en brie-
ven van gelovigen die er net zo over dach-
ten als zij. Want 't ging niet om een kleinig-
heid, maar om de ritus volgens welke het

Offer van het Nieuw en Eeuwig Verbond
moest worden opgedragen. Die mag toch
geen »misgreep« zijn, maar moet overeen-
stemmen met de oneindige waarde van het
aangeboden Offerlam!

In vele delen_van de katholicke wereld
begonnen gelovigen zich in te zetten voor
het behoud van de onveranderde H. Mis.

In Wenen zocht vooral Dr. Ferdinand von
Steinhart, een hoge ambtenaar op een
ministerie, contact met de Priesterbroeder-
schap St. Pius X. Ook deed hij moeite,
opdat er een kapel zou komen. Zijn pogin-
gen werden met succes bekroond. Zo ont-
stond het »Oratorium St. Josephs, een kapel
waarin pater Seidler, een priester uit het
aartsbisdom Wenen, de H. Mis opdroeg en
de Sacramenten toediende. Hij deed dat
met grote toewijding en trouw aan de Kerk.
Moge God 't hem vergelden!

Later (eerst af en toe, en vanaf 1980
geregeld) kwamen er geestelijken van de
Priesterbroederschap de zielzorg uitoefe-
nen. In 1981 stelde de Algemene Overste
twee vaste priesters voor de Weense priorij
aan. Pas door de vaste aanwezigheid van de
paters was de dagelijkse H. Mis in de
vervolgde ritus gegarandeerd.



Het priesterkoor van de nieuwe kerk

De prior, pater Georg Pfluger, was in
Wenen, maar ook in veel andere delen van
Oostenrijk, een zo ijverig zielzorger dat er
al gauw behoefte bleek aan een grotere
kapel.

In 1983 hebben we een passende ruimte
gevonden die voor kerk in aanmerking
kwam. Uit de foto blijkt echter dat het nog
helemaal niet mogelijk was om er de
plechtige H. Mis op te dragen, want het
ging om een garage, een parkeerplaats voor
auto’s!

We kregen hulp van een architect. Een
aannemer met een paar andere firma’s
hebben het werk uitgevoerd: De eigenlijke
principaal was pater Prior. De Weense
architect zegt dat pater Prior zich nooit iets
op de mouw heeft laten spelden. Hij
wist altijd precies wat hij wilde. Menige
toch al niet lange nacht zal door wikken

en wegen nog wel korter geworden zijn.
Maar wat doe je niet allemaal voor Onze
Lieve Heer en voor de mensen van Wenen!
In naam van allen: God lone 't hem!

Er was ook een opzchter nodig. Die
moest een religieuze affiniteit tot de kerk-
bouw hebben. Een zeker gevoel voor het
sacrale mocht hem niet vreemd zijn.

Ook moest hij de verschillende werk-
zaamheden goed kunnen verdelen en
coordineren. Hij moest practisch zijn aange-
legd en in de .omgang met de werklui
de geestelijke blijken die hij was. Broeder
Anton vervulde die voorwaarden uitste-
kend. Moge God 't ook hem vergelden.

De verbouwing is in januari begonnen en
einde maart klaargekomen. Wie de vroegere
garage heeft gekend en nu de kerk ziet
moet wel verbaasd staan over de grote
prestaties in zo’n korte tijd. Foto’s kunnen



dat duidelijk maken.

Om technische redenen en voor ‘t cog
moesten de wanden van de hal eerst
gedeeltelijk met hout worden bekleed. Er
moest een vloer worden aangelegd. De
grote ramen, niet langs de zijkanten, maar
boven, moesten worden hersteld. Het ver-
vallen maar mooi gewelfde plafond werd
vernieuwd. Voor sacristie en spreekkamer
moesten er ruimten worden afgescheiden.
Er kwam ook een galerij met een heel goed,
echt orgel. Nieuwe kerkbanken moesten
worden gemaakt, die aan 250 gelovigen
plaats bieden.

Tenslotte het voornaamste: het heiligdom.
Het mooie tabernakel (evenals de kruisweg
en de godslamp een royaal geschenk van
een onzer organisten) moest een passende
omlijsting hebben. Er'is lang overlegd. De
goede God kwam ons te hulp: het altaar
met retabel dat uit het brein van architect
Renesch en zijn vrouw uit Eberstein in
Karinthié ontsproten is. Het is door hen
ontworpen, eigenhandig uitgewerkt en ge-
marmerd. Boven in een medaillon staat de
H. Jozef, aan wie de kerk is toegewijd.
De gelovigen zijn zeer getroffen en gesticht
door de sacrale waardigheid van het pries-
terkoor. Links en rechts van het hoogaltaar
hebben onze kunstenaars nog een achter-
grond in dezelfde stijl aangebracht voor de
Madonna en het H. Hart. Ook troon en
zetels werden verfraaid.

Als we het priesterkoor bekijken, dan
kunnen we heel goed begrijpen dat archi-
tect Renesch al vele jaren geleden op de
internationale olympiade voor architecten
de zilveren medaille heeft gekregen. Mogen
zij die voor dat altaar bidden de beide
scheppers dankbaar gedenken in gebed.

Het eerste H. Misoffer hier was voor-
behouden voor de Algemene Overste van
de Priesterbroederschap St. Pius X. Meer
dan 200 gelovigen hebben zich die dag niet
laten ontgaan. De beloning, zoals altijd bij
de goede God, was onmetelijk groter dan
de menselijke inspanning: eindelijk een
waardig godshuis.

Pater Pfluger in gesprek met Monseigneur

Pater Schmidberger vermeldde in zijn
preek dat op dezelfde le april de sterfdag
viel van de laatste keizer van Oostenrijk,
keizer Karel. Hij vertolkte de hoop van
velen, toen hij de wens uitsprak dat die
godvruchtige man ‘eens tot de eer der
altaren zou worden verheven. Hij was heel
gelukkig met het Weense godshuis van
de Priesterbroederschap. Maar ‘t bleef niet
bij de blijdschap van de Algemene Overste.
Wenen mocht ook de stichter van de Pries-
terbroederschaft ontvangen. Op 6 mei, de
zondag van de Goede Herder, heeft aarts-
bisschop Lefebvre onze kerk plechtig inge-
zegend. 't Was een heerlijk feest voor
diegenen in Wenen die als overtuigde
gelovigen de »misgreep« bij de Mis-liturgie
afwijzen en jarenlang vurig hebben ver-
langd naar een kerk waarin ze het katholiek
Misoffer zouden kunnen bijwonen. In het
gastenboek van de priorij schreef Monseig-
neur o.a.: »Van nu af aan laat de Traditie



In gesprek met gelovigen

v.d. katholiek Kerk haar rechten in Wenen
weer openlijk gelden.«

Ongeveer 450 gelovigen hebben deelge-
nomen aan de plechtigheden van inzege-
ning, Vormsel en pontificale Hoogmis. Dat

alles maakte een onvergetelijke indruk. De
gelovigen waren ook uitgenodigd voor de
feestdis. Honderden hebben daaraan ge-
hoor gegeven. Musici van de katholieke
jeugdbeweging in Wenen speelden werken
van Tartini, Mozart en Beethoven. De groep
St. Severin uit Weyer bracht volksmuziek.

Wij danken de goede God voor die voor
ons, inwoners van Wenen, zo belangrijke
dag. Blij stellen we vast dat er heel wat
meer gelovigen naar de H. Mis komen dan
vroeger. Ze komen graag en voelen zich in
de kerk thuis. Daags na de H. Mis van
Pater Schmidberger kregen we een tele-
foontje van iemand die vertelde dat hij zich
na jaren weer thuis had gevoeld bij de H.
Mis. Hij en zijn vrouw hebben besloten
iedere zondag naar onze kerk te komen.

De vele gelovigen in Wenen die het
»Mitteilungsblatt« bestellen en lezen vragen
wij, waarom ze niet de fut hebben om hier
de H. Mis te komen bijwonen. Zien ze dan
niet, hoe de Romeinse Mis verminkt is?
Vergeet de waarschuwing van de H. Pius
niet!- In zijn bul »Quo primum«, waardoor
hij in 1570 de ritus van de Romeinse Mis
plechtig vastgelegde, schreef hij: »Mocht
iemand daar vermetel inbreuk op plegen,
dan moet hij weten dat hij bij de almachtige
God en Zijn heilige apostelen Petrus en
Paulus verontwaardiging wekt«.

Wij danken de goede God, de allerzaligste
Maagd Maria, de H. Jozef en alle heiligen
voor het nieuwe godshuis.

pater Johannes von Walderdorff



Preek van aartsbisschop Marcel Lefebvre

op 6 mei 1984 ter gelegenheid v.d. inwijding v.d. St. Jozefkerk die bij de priorij v.d.
H. Clemens Maria Hofbauer hoort. Bij die gelegenheid zijn er ook acht kinderen gevormd.

Beminde broeders,

Na de inwijding van de kapel begint nu
het toedienen van het Vormsel. Daarna
wordt de plechtige Hoogmis opgedragen.
Een grote dag voor de katholieke gemeen-
schap van Wenen, een grote dag, omdat
deze ceremonie een heel bijzondere beteke-
nis heeft.

De gevormde gelovige is een kruisridder.
Denk maar aan de kruistochten van vroeger,
waar Uw voorvaderen zo dapper en edel-
moedig aan deelgenomen hebben. Later is
er ook een tijd geweest waarin de christen-
heid, de Kerk door vijanden van buiten
bedreigd werd, bedreigd door ongelovige
muzelmannen uit het Oosten. Als Uw voor-
ouders ze niet hadden tegengehouden, dan
waren wij nu allemaal mohammedanen.
Ze zouden heel Europa veroverd hebben.

Tegenwoordig beleven wij een nieuwe
kruistocht. Die is, meen ik, veel ernstiger
dan de kruistochten van vroeger. Het was
gemakkelijker, gewapenderhand tegen de
muzelmannen op te trekken en de onge-
lovige indringer die de christenheid wilde
vernietigen tegen te houden dan de ideolo-
gieén, de valse ideeén, de dwalingen te
weerstaan die nu over heel de wereld zijn
verspreid en tot in het hart van de Kerk
zijn doorgedrongen. Wie zijn die tegen-
woordige vijanden van ons? Wat voor ideeén
moeten wij tegenwoordig bestrijden? ‘t Zijn
de ideeén uit de loges van de vrijmetselarij.
Wij mogen ons geen illusies maken. Al meer
dan twee eeuwen spannen de vrijmetse-
laars-loges zich in om hun valse ideeén te
verspreiden. Zo is men gekomen tot de
verklaring over de Rechten van de Mens,
tot die over de vrijheid van godsdienst, tot
de oecumenische beweging. Dat zijn de
drie punten, de drie grondbeginselen die ze
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overal proberen te verspreiden om het
Koningschap van Onze Heer Jezus Christus
te vernietigen. Deze legers, zijn veel gevaar-
lijker dan de mohammedaanse. Ze beschik-
ken nu heel de wereld door over belang-
rijke hulpmiddelen. Door de televisie, de
radio en alle sociale communicatiemiddelen
zijn ze doorgedrongen in de gezinnen, de
Staten, de seminaries en de pastorieén.
Overal zijn ze met hun valse ideeén binnen-
gedrongen, tot in het Tweede Vaticaans
Concilie toe! Je ziet tegenwoordig bisschop-
pen die die ideeén verdedigen. Ja zelfs
Rome, moeten we zeggen, Rome heeft een
open oor voor die dwalingen. Wij zijn
omsingeld!

Die valse ideeén van oecumene, gods-
dienstvrijheid en de mensenrechten hebben
een totale verandering teweeggebracht in
onze kerken, onze mooie kerken, die ge-
bouwd zijn voor het Koningschap van Onze
Heer Jezus Christus. Door de ideeén van de
loge en door een eredienst die niet meer
echt katholiek is zijn 't min of meer
vrijmetselaarstempels geworden. Dat nu is
de vijand die we het hoofd moeten bieden,
een vijand die op 't punt staat om het
christendom niet van buiten, zoals vroeger,
maar van binnenuit te vernietigen, zoals de
H. Pius X ons al gezegd heeft.

Wat moeten we beginnen met die moder-
ne invasie, die modernistische aanval op
Onze Heer Jezus Christus en op Zijn Rijk?
Sommigen hebben er al op gereageerd
en wij hebben meegemaakt, hoe er kleine
catacomben-kapellen zijn ontstaan. Moe-
dige, dappere gezinnen hebben tegenstand
willen bieden en daarom priesters te hulp
geroepen die zich eveneens in geweten
verplicht voelden om mee te vechten en te
helpen. Zo zijn de eerste centra van verzet
tegen de vijand van Onze Heer Jezus



Christus ontstaan.

Kardinaal Konig zelf heeft toegegeven dat
de ideeén die in dat modernistisch milieu
heersen en zich over heel de wereld ver-
spreiden, voor het diocees Wenen catastro-
fale gevolgen hebben gehad. Hij heeft ge-
tallen genoemd om van te rillen, getallen
die in alle kranten zijn gepubliceerd, vooral
in Duitsland. Ik heb kennis kunnen nemen
van kardinaal Konigs artikel, waarin hij zegt
dat zijn groot Weens diocees, omdat de
seminaries leeg stann en de katholieken de
Kerk verlaten, bijna ten dode is opge-
schreven.

Wat heeft dat te betekenen? Dat betekent
dat die ideeén op ‘'t punt staan om de
Kerk te vernietigen. Daarom moeten we te-
genstand bieden zoals nu, nu we door de
inwijding van deze prachtige kapel een
overwinning mogen boeken voor de katho-
licke Kerk, een overwinning van het geloof
over de Satan, over de dwalingen die overal
in de Kerk aan invloed winnen, over de
progressieve kerk, die het Koningschap van
Onze Heer Jezus Christus probeert te ver-
nietigen. een prachtige overwinning! Wij
hopen dat ‘t niet de laatste is.

Waarom overwinning? ‘t Is geen over-
winning voor onszelf. Daar verheffen wij
ons niet op. Ik ben er zeker van dat U zelf
(en ook Uw priesters) zich daar niets op
laat voorstaan. ‘t Is immers heel natuurlijk
dat wij kerken hebben en kapellen waarin
Onze Heer Jezus Christus heerst. Wij zetten
midden tussen ons geen tafel zonder Kruis.
Wij verbannen het Allerheiligste niet uit
Zijn tabernakel om het op een plaats te
zetten waar niemand het ziet en aanbidt.
Voor ons heerst het Kruis. Onze Heer
Jezus Christus heerst vanaf Zijn Kruis. De
H. Paulus heeft Christus gepredikt en wel
de gekruisigde Christus. Ook wij aanbidden
Christus, de Gekruisigde. Voor ons is Onze
Lieve Heer in de tabernakels. Wij dienen
Onze Lieve Heer in onze kapellen. Wij
aanbidden Hem, wij knielen voor Hem
neer, wij ontvangen Hem op onze knieén.
Jezus Christus heerst in onze kapellen.
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Daarom heeft de katholieke Kerk hier van-
daag een grote overwinning behaald.
Daarom, beminde broeders, wens ik U
geluk. Ik spoor U aan om evenals vandaag
geregeld en met velen naar deze kapel te
komen om genoegdoening te bieden voor
de beledigingen die Onze Heer Jezus Chris-
tus worden aangedaan in Zijn goddelijk-
heid, Zijn Koningschap. In officiéle toe-
spraken horen we tegenwoordig alleen nog
maar spreken over vrede, dialoog, honger
in de wereld, sociale gerechtigheid. Maar
over Onze Lieve Heer wordt niet gesproken.
Ze spreken niet meer over het ware middel
om al de mooie dingen die ze wensen te
verwezenlijken. O ja, ook wij zijn tegen
de honger. Ook wij hopen dat alle mensen
op aarde genoeg te eten zullen krijgen.
Ook wij willen dat er vrede heerst op
aarde. Ja zeker. Maar wij weten dat er maar
vrede mogelijk is en dat de honger maar
zal verdwijnen in zover Onze Heer Jezus
Christus heerst. De heerschappij van Onze
Heer zal de sociale ongerechtigheden doen
verdwijnen, zal bewerken dat er arbeid is
voor iederen, dat er genoeg voedsel is voor
heel de mensheid en dat er vrede heerst
over heel de wereld. Alleenr Onze Lieve
Heer heeft voor alles de oplossing, daar
zijn wij van overtuigd. Juist daarom weten
wij dat godshuizen zoals dit, kapellen als
deze (waarin men de heerschappij en het
Koningschap van Onze Heer belijdt, waarin
men bevestigt dat Onze Heer Jezus Christus
voor ons de Redder, de Priester en de
Koning is) de ware middelen zijn om een
eind te maken aan al het kwaad waardoor
de mensheid van tegenwoordig wordt ge-
troffen. :

Daarom, beminde broeders, blijven wij
Onze Heer prediken, opdat er veel priesters
komen die het ware Offer van Onze Heer
opdragen voor de vrede in de wereld, voor
de verheerlijking van God en voor de zalig-
heid van onze ziel. Ja, wij blijven het
Koningschap van Onze Heer Jezus Christus
prediken, Zijn Koningschap in ons hart,
onze ziel, onze gezinnen, Zijn Koningschap



in onze Staten en gemeenschappen. Wij
moeten hen verdrijven die zich door de
duivel laten inspireren en die tegenwoordig
in bijna alle Staten te vinden zijn, in Staten
die eens katholieke Staten waren! Nu zijn
die aan de duivel overgeleverd. Maar wij
zijn er van overtuigd dat de mensheid weer
de vrede zal vinden, als wij de moed
hebben om Onze Heer Jezus Christus te
prediken, Zijn Koningschap. Dan zal ook
de Kerk haar glans terugkrijgen en worden
de seminaries weer vol. Daar moeten wij in
geloven!

Daarom is de dag van vandaag er een
van grote hoop. Qostenrijk is nog een
katholiek land. Er zijn in Oostenrijk nog
katholieke tradities. Ik ben er zeker van dat
Oostenrijk voor de hele wereld een voor-
beeld kan en moet zijn, een voorbeeld van
trouw aan het verleden, aan de katholieke
Kerk en aan de Opperherder, natuurlijk
inzover die Opperherder de wet van Onze
Heer Jezus Christus verkondigt en trouw
blijft aan zijn voorgangers, al zijn voorgan-
gers. Doen wij dat, dan zijn wij trouw aan
Rome, dan zijn wij de katholieke Kerk
zoals die altijd was: trouw aan de overge-
leverde H. Mis, trouw aan de Sacramenten,
zoals ze altijd waren. Ik ben er van over-
tuigd dat het katholieke Qostenrijk naar zijn
traditie terugkeert. U allen levert daarvan
het bewijs, U bewijst het vandaag,.

Ik feliciteer ook van ganser harte hen die

gekomen zijn uit Graz, Klagenfurt, Salzburg
en Ems, omdat ze de Blijde Boodschap,
de Boodschap van het Koningschap van
Onze Lieve Heer naar het voorbeeld van de
apostelen van hier meenemen en uitdragen.
Laten we in deze dagen in ons brevier de
lezingen nemen uit de Handelingen. Wat
hebben de H. Petrus, de H. Paulus, de H.
Barnabas en Silas gepredikt? Zo willen ook
wij Onze Heer Jezus Christus prediken.
Daarom zijn we gekomen. Daartoe roepen
wij U op. Laten we de allerzaligste Maagd
Maria, onze Lieve hemelse Moeder, die
vol liefde is voor haar goddelijke Zoon,
Onze Heer Jezus Christus, smeken om in
ons hart de vlam te ontsteken die bij het
Pinkstergebeuren boven de hoofden van de
apostelen verscheen, de vlam van de H.
Geest die door de allerzaligste Maagd
Maria gekomen was, want zij was er immers
als middelares. Toen hebben de apostelen
van God de liefde ontvangen. Ze zijn
grote missionarissen geworden, de wereld
door, en hebben voor Onze Heer hun bloed
vergoten.

Vraagt toch de allerzaligste Maagd Maria,
dat zij deze vlam in ons hart ontsteekt,
opdat ook wij getuigen worden van Onze
Heer Jezus Christus, en Hem te hele wereld
door verkondigen.

In de naam van de Vader en de Zoon en de
H. Geest. Amen.



Uit de kroniek van de Priesterbroederschap

Seminaries

Econe

Tijdens de pontificale Hoogmis van zater-
dag »Sitientes« ontvangen 14 seminaristen
de wijdingen van het subdiakonaat en 22
de lagere wijdingen. Daags daarna wijdt
Monseigneur 12 diakens, 6 uit de priester-
broederschap, 6 uit bevriende conventen.

Veel jongelui hebben in de Goede Week
deelgenomen aan de retraite en de officie-
gebeden. Het aantal aanmeldingen voor het
komend studiejaar is hoopgevend. Maar
ondertussen wordt onze aandacht getrok-
ken door een andere belangrijke gebeurte-
nis. Voor het paus-bezoek aan Zwitserland
is op 17 juni ook Sion aangewezen. Daar
worden de priestercandidaten uit heel Zwit-
serland gewijd. Er wordt gesproken van
10 wijdelingen. Twaalf dagen daarna
scharen het seminarie van Econe en zijn
vrienden zich voor de wijdingen om het
altaar: 18 wijdelingen van de Priesterbroe-
derschap en 9 uit conventen die met ons
bevriend zijn zullen dan de genade van het
priesterschap ontvangen.

Men is van plan om op 8 en 9 december
a.s. (evenals op 20 en 21 maart 1982) weer
een grote manifestatie te houden in Mar-
tigny. De voorbereidingen zijn al begonnen.

Zaitzkofen

Ook hier worden op 1 juli veel gasten
verwacht voor de 6 priesterwijdingen. Pater
Natterer wacht ongeduldig op zijn toekoms-
tige medewerkers.

La Reja

Er zijn dit jaar 9 nieuwelingen binnenge-
komen. De priorijen in Mexico en Columbia
en de retraites zullen zeker nieuwe roepin-
gen kunnen wekken.

Ridgefield

Er zijn allang voorbereidingen getroffen
voor de 13e mei, waarop Monseigneur 4
priesters, 4 diakens en 2 subdiakens zal
wijden. Zullen er op deze mooie dag meer
gelovigen hun toekomstige zielzorgers om-
ringen dan bij vroegere gelegenheden het
geval was?

Districten

Canada

De vestiging van een nieuwe priorij in
Kirchener bij Toronto zal voor Abbé Emily
zeker een grote hulp zijn bij de ontplooiing
van ons werk in dit land van enorme
afstanden. Hoe jammer, dat wij wegens de
grote leemten in de V.S5. de 4 pasgewijde
Canadese priesters niet allemaal naar hun
land kunnen zenden.

Columbia

Op 3 april hebben we een prachtig huis
kunnen kopen, bijna in het centrum van
Bogota. Wij hopen dat onze beide jonge
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priesters Ortiz en Navas daar een vrucht-
baar apostolaat kunnen beoefenen.

Duitsland

Is de priesterwijding van dit jaar een grote
steun voor de zielzorg, de belangstelling
voor onze Don Bosco-School laat nog veel
te wensen over. Toch is “t de enige school in
heel het Duitse taalgebied die trouw is aan
de Traditie.

Frankrijk
Door de priesterwijdingen van dit jaar
wordt 't mogelijk om een tweede retraite-



huis te vestigen in Joinville en een priorij in
Ajaccio op Corsica. Maar wanneer kan de
districts-overste zijn afgelegen provincies
Guadeloupe, Martinique en Nieuw-Caledo-
nié bezoeken?

Dat er voor onze priesters in St. Nicolas
du Chardonnet geregeld bezinningsdagen
worden gehouden is een zeer zegenrijk
initiatief, dat navolging verdient.

Nederland

Op 6 mei heb ik in Nederland de tweede
kerk mogen inwijden. Een sieraad voor
onze Broederschap! Misschien kan onze
priorij aldaar er een beetje toe bijdragen dat
de verschrikkelijke afval van het volk wordt
ingedamd.

Italié

Italié wordt district. Abbé Munari krijgt
de leiding. In Rome zelf wordt zo spoedig
mogelijk een priorij geopend. ‘

In de toekomst zullen de seminaristen
van Econe en Zaitzkofen onder leiding van
Abbé Wodsack 4 weken van hun zomer-
vacantie doorbrengen in Rome om zo iets
van de geest der apostelen en martelaren
in zich op te kunnen nemen.

Mexico

Volgens onze oude vriend pater Manuel
Estaban staan er ongeveer 15000 gelovigen
te wachten op de geestelijke verzorging
door onze priesters. Daar komen de centra
in Mexico-City en Guadelajara nog bij.
Abbé Tam en Abbé Anglés zullen de han-
den vol hebben.

Oostenrijk

Toen Monseigneur op 6 mei de nieuwe
kapel in de Bernardgasse inwijdde, kende
de vreugde van de gelovigen geen grenzen!
Het moeizame werk van jaren door pater
Pfluger werpt vruchten af.

Portugal

Abbé Pazat gaat voor de tweede keer in
een land een nieuwe stichting beginnen.
Van Madrid trekt hij naar Lissabon. Bo-
vendien zal hij met Abbé Cecchin nog twee
kapellen bedienen. Misschien vinden we
eens weerklank bij de grote stroom pelgrims.

Rickenbach, 9 mei 1984
pater Franz Schmidberger



Uit het traditie-getrouwe weekblad »Der Gerade Weg«, mei/juni ‘84

Er gaat een nieuwe »muziek« de
wereld rond, een »muziek« die van de
duivel zingt!

»Ja, ja«, zullen er onder jullie afwerend
zeggen, »weten we al, wat zou dat, wat
hebben wij daarmee te maken?«

Wel, dit: De Rockgroep AC/DC heeft met
haar »Helleklokken« (Hell’s Bells), waarvan
ze de onweerstaanbare kracht, die je niet
kan ontgaan, met veel kabaal roemen, een
nieuw tijdperk ingeluid. Sinds geruime tijd
al en steeds duidelijker wordt in de rock-
muziek de duivel verheven tot een idool,
waarnaast de heiligenverering maar een be-
klagenswaardig verschijnsel is. Wat vroeger
maar hier en daar achter gesloten deuren
werd bedreven, dat gebeurt nu ten aan-
schouwen van iedereen: de cultus van de
duivel! (Zie de verderop afgedrukte tekst
van de »Helleklokkenc«) .

Waardoor kan muziek ontaarden in dui-
velverering?

Om die vraag te beantwoorden moeten
we wat dieper graven. Eigenlijk is er aan
muziek niets slechts, niets duivels. Ook in
de wereld van de klanken heeft God bij
de schepping iets van Zijn wezen gelegd.
De mens heeft het vermogen om die wereld
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door een ordelijke samenklank van tonen
te doen leven. Hij kan zijn innerlijk leven
zo uitdrukken dat de grenzen van ruimte
en tijd bijna verdwijnen. Hij kan creatief
werkzaam zijn. Daar komt nog een andere
factor bij: muziek kan de mens hypnoti-
seren. Ze kan hem zo pakken dat hij
blijvend onder haar invloed raakt. Daarom
kun je er minder aan weerstaan dan aan
welke andere vorm ook waaronder de
geschapen dingen verschijnen.

Zoals altijd liggen hoogte en diepte,
bergtop en afgrond, heerlijkheid en val van
de engelen, genie en waanzin dicht bij
elkaar. Zo gaat 't ook met die grote kunst:
het hoogste is ‘t gevaarlijkste. Onbeperkte
creatieve vrijheid, gepaard met inzicht in de
wetten en de effecten van de muziek
bieden al gauw gelegenheid tot misbruik en
verleiding.

Muziek kan slecht worden door verkeerde
toepassing!

Muziek kan gecomponeerd worden om
de mens tot God te verheffen (gregoriaans,
religieuze en geestelijke muziek). Ze kan
gecomponeerd worden voor ontspanning of

verstrooiing, ze kan echter ook worden
gebruikt om mensen te bewegen bepaalde



produkten te kopen (reclame-muziek) of om
ze in een bepaalde gemoedstoestand te
brengen (muziek in detective-films om de
spanning te verhogen).

Wat maakt de rockmuziek die wij bedoe-
len nu zo gevaarlijk, zo duivels?

Maar eerst nog een andere vraag: wat is
duivels, satanisch? Kort gezegd: alles wat
overeenkomt met wat de duivel wil en
beoogt. De duivel (van diabolus, diabolein =
dooreengooien) heeft sinds zijn zelfverhef-
fing en zijn val nog maar één doel. Met
alle mogelijke middelen wil hij de wereld op
zijn kop zetten, de door God gewilde orde
(rust, vrede) vernietigen en Gods heilsplan

verijdelen om God tenminste nog wat
tijdelijke eer en roem te ontstelen.

De laatste tijd is de rockmuziek handlan-
ger nummer één geworden voor de duivel
en zijn verken, want ze wordt misbruikt als
draagster en als medium van het boze, het
satanische.

Draagster van het slechte (nl. de tekst)
werd ze sinds de jaren 60, toen de Beatles
met »Yellow Submarine« en »Luzy in the
sky with Diamonds« reclame maakten voor
verdovende middelen en LSD. Andere
groepen volgden: de Rolling Stones met
Brown Sugar, C.C. Cale met »Cocaine«
enz. Maar daar bleef ‘t niet bij. De reeks

Hell’s Bells

I'm a rollin’ thunder,

pourin’ rain,

I'm comin’ on like a hurricane.
My lightnin’s flashin’

across the sky,

you're only young.

but you're gonna die.

Won't take no prisoners,
won'’t spare no lives,
nobody’s puttin” up a fight.

I got my bell,

gonna take you to hell,

I'm gonna get ya,

Satan get ya.

Hell’s bells, yeah, Hell’s bells,
you got me ringin’ Hell’s bells.
My temperature’s high,

Hell’s bells.

I'll give you black sensations
up and down your spine.

If you're into evil,

you're a friend of mine.

See my white light flashin’

as I split the night,

‘cause if good’s on the left,
I'll stick to the right.
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Helleklokken

Ik ben een rollende donder,
stromende regen,

ik kom opzetten als een wervelstorm.
Mijn bliksem doorklieft de lucht.
Jij bent nog wel jong,

maar jij moet sterven.

Ik maak geen gevangenen en spaar geen
leven, niemand laat zich

een strijd ontgaan.

Ik heb mijn klok,

ik breng je in de hel,

ik krijg je wel te pakken.

Satan pakt je.

Helleklokken, ja helleklokken,
ik lui de klokken van de hel.

Ik heb ‘t gloeiend heet,
helleklokken.

Ik geef je zwarte gevoelens

op en neer langs je ruggegraat.
Ben je op het slechte uit,

dan ben je mijn vriend.

Zie mijn witte licht vlammen,

als ik de nacht doorklief.

Want als het goede links ligt,
dan zal ik rechts houden.



onderwerpen werd al gauw langer: aan-
sporing tot verzet tegen de ouders, tegen de
maatschappelijke orde, tegen al het bestaan-
de; ophitsing tot sexuele overtredingen en
geweld; tenslotte verheerlijking van de
Satan zelf. Zo laat de massa zich tegen-
woordig over heel de wereld meeslepen
door het refrein van de AC/DC(1)-hit
»Highway to Hell«. Onophoudelijk zingen
ze als uit één mond: »Ik zit op de snelweg
naar de hell«

Maar van ‘'t begin af bracht de rock-
muziek het slechte over. Vanaf het begin
werd ze beheerst door de stille wens om
elke norm van zich af te schudden, ook al
waren de teksten eerst nogal burgerlijk en
spraken ze b.v. van gebroken harten. Dat
anarchisme werd bereikt door de orde in de
muziek zelf ondersteboven te keren. Nor-
maliter heeft de melodie tot taak om zowel
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»Toen liep de hele wereld
het Beest vol bewondering
achterna, en zij aanbaden
de Draak, omdat hij aan
het Beest de heerschappij
had gegeven. En Zij aan-
baden het Beest en zeiden:
»Wie is gelijk aan het
Beest? Wie kan de strijd
met hem aanbinden?« En
hem werd een mond vel
grootspraak en godslaste-
ring gegeven ... Het opende
zijn mond om God te las-
teren en Zijn naam, Zijn
woontent en hen die in de
hemel wonen.« (Apok.
13,3-6)

de samenklank (de harmonie) als het ritme
(geordende maatbeweging) zo samen te
voegen dat er een vaast omlijnd muzikaal
geheel ontstaat (zoals verstand en wil het
lichaam op de juiste wijze ondergeschikt
maken). Maar bij de rockmuziek overheerst
het ritme. Uit de orde losgerukt wordt het
misbruikt (2) om lichaam en wil van de
mens te beinvioeden. Wie zich zonder meer
blootstelt en overgeeft aan het ritme van de
rockmuziek komt in een toestand van be-
welming waarin alle terughoudenheid te-
genover de omgeving wordt afgelegd. Op
de maat van de soms ritmische, soms
wild stampende, soms eentonige muziek
laat men zich willoos voortdrijven. Het eigen
verstand is als verdoofd. Het gaat onder in’
de lichamelijke opwinding.

In die toestand is de mens overgeleverd
aan zijn zinnelijke driften. Die beheersen



De godslasteringen van

Udo Lindenberg op 't toneel!

De dansende »tabernakel-zwaluwen« — Het bijbelse inferno op zijn hoogtepunt — Udo en zijn
»Halleluja«.

hem. De monotonie, de eentonigheid van
de steeds terugkerende ritmen heeft een
hypnotiserend effect. Daardoor wordt de
mens willoos overgeleverd aan de tekst,
ook het ritme blijft in het bewustzijn
hameren en doorhameren. Dans, lichtorgel

»Een Anglicaanse commissie die een onder-
zoek heeft ingesteld naar het zich in Aus-
trali¢ ontwikkelende occultisme publiceerde
op 13 augustus 1975 een verslag. Ze stelde
vast dat de helft van de leerlingen bij het
middelbaar onderwijs in Sydney besmet
waren met occultisme en satanisme. In
de andere Australische steden is 't al niet
beter.« (Richard Wurmbrand).
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en lichtflitsen van de stroboscoop (vert:
voorloper v.d. film) in de disco’s complete-
ren die ontbindende en verwoestende
macht van opwindende ritmen.

»Rock-muziek, die door haar ritme de
zintuigen overprikkelt ‘en die bijna altijd
immorele, soms zelfs godslasterlijke teksten
begeleidt, is heel vaak een naaste gelegen-
heid tot zonde. Wie ze vaak hoort loopt
gevaar, God te verliezen.« (3)

Wie nu nog meent dat rockmuziek toch
heel onschuldig is, die wijzen we nog eens
op de titel van dit artikel.

Winfried Hiahnchen

(1) AC/DC betekent officieel: Wisselstroom/Gelijk-

stroom. Maar inofficieel noemen ze zich: Antichrist —
Death to Christ, dat is: Antichrist, dood voor Christus.



Andere groepen heten b.v. »vriend v. Lucifer«, Kiss —
Knights in Satans service—Ridders in dienst v. Satan.

(2) Reeds de natuurvolken kenden het effect v.h.
ritme bij hun magisch-rituele dansen. Om de krijgers

b.v. heel dapper te doen vechten, werden ze door
ritmisch tromgeroffel tot razernij gebracht.

(3) J. Matt, Le Rock’n Roll: Instrument de révolution
et de subversion culturelle. 1981 bldz. 8.

De heilige Domenico Savio (1)

De kinderjaren

De ouders, arme, maar nette mensen uit
Castelnuovo d’Asti, 10 mijlen van Turijn,
hadden maar één zorg: hun jongen, dat
grote geschenk, een christelijke opvoeding
te geven. Hij had een aangeboren neiging
tot het goede, een hart dat voor de vroom-
heid geschapen leek. Buitengewoon gemak-
kelijk leerde hij het morgen- en avondge-
bed. Toen hij vier jaar was, hoefde men
hem al niet meer aan morgen- en avond-
gebed, aan 't bidden voor en na tafel en aan

‘t angelus te' herinneren. Integendeel, hij
herinnerde de huisgenoten eraan, als zij het
vergaten. Op die leeftijd, waarop andere
kinderen soms zo onrustig zijn, hing hij nog
aan zijn moeder. Was hij uit haar nabijheid,
dan alleen maar om in een hoekje vrijer te
kunnen bidden.

»In de eerste jaren al«, zo zeggen zijn
ouders, »waarin jongetjes nog weinig benul
hebben en voor moeder een ware kwelling
kunnen vormen, omdat ze overal aan zitten
en alles kapot maken, hadden wij van
Domenico niet de minste last. Hij was niet
alleen gehoorzaam en uiterst gedwee, maar
deed ook zijn best om zich zo te gedragen
als wij het graag zagen. »De manier waarop
hij zijn vader, als die van zjn werk (hij
was smid) thuiskwam, verwelkomde, was
opvallend en lief. Hij rende op hem toe,
nam hem bij de hand en zei: »Lieve vader,
U moet wel moe zijn. U werkt zo hard voor
mij en ik bezorg U enkel maar last. Tk zal
Onze Lieve Heer vragen U gezond te
bewaren en van mij een goede jongen te
maken.« Zo pratend ging hij met zijn Vader
naar binnen, zette een stoel en een voeten-
bankje voor hem klaar en hield hem gezel-
schap. »Dat was«, zo zegt zijn vader, »bij
mijn zwaar werk voor mij een heerlijke
troost. Ongeduldig wachtte ik altijd op 't
ogenblik dat ik naar huis kon gaan en mijn
Domenico een hartelijke kus kon geven.«

De toenmalige kapelaan van Morialdo,
Giovanni Zucca uit Moriondo (tegenwoor-
dig in Buttigliera d’Asti) vertelde het vol-
gende: »Toen ik nog maar pas in Morialdo
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was, zag ik vaak een jongetje van ongeveer
vijf jear met zijn moeder naar de kerk
komen. Zijn blij gezicht en innemend voor-
komen trokken mijn aandacht en die van
anderen. Vond hij de kerk gesloten, dan
gebeurde er iets treffends. In plaats van
rond te gaan lopen of met andere jongens
te gaan stoeien, zoals kinderen van die
leeftijd plegen te doen, knielde hij op de
drempel neer en begon hij met gebogen
hoofd en gevouwen handen ijverig te bid-
den, tot de kerkdeur openging. Soms waren
de treden nat en vuil, of viel er regen of
sneeuw. Maar dat kon hem niet deren. Hij
knielde neer en begon te bidden. Verbaasd
en nieuwsgierig vroeg ik, wie die jongen
was. Ik kreeg te horen: »Het zoontje van
smid Carlo Savio.«

Kwam hij mij op straat tegen, dan klaar-
de zijn gezicht op en groette hij mij eer-
biedig het eerst. Daar hij begaafd en stipt
was, maakte hij op school in korte tijd
flinke vorderingen. Hij moest er omgaan
met wilde en lelijke kwajongens, maar ik
kan mij niet herinneren dat ik hem ooit
heb zien herrie maken. Als ze hem, zoals
zo vaak gebeurt, vroegen om oude mensen
mee te gaan plagen, samen fruit te gaan
stelen of stenen te gaan gooirn, dan wi-t hij
hun handig aan 't verstand te brengen dat
hij daar geen zin in had.

Zijn vroomheid, die hij al bij de ingang
van de kerk getoond had, werd met de
jaren niet minder. Toen hij vijf was, had hij
de Mis al leren dienen, en dat deed hij
zeer vroom. ledere morgen was hij aanwe-
zig. Was een andere misdienaar aan de

beurt, dan woonde hij de H. Mis bij,
anders diende hij ze zeer stichtend. Jong als
hij was en nog klein, kon hij het altaar-
missaal niet van het altaar nemen. 't Was
vermakelijk om te zien, hoe hij angstig op
het altaar toekwam, op de tenen ging staan,
zijn armpjes krampachtig uitstrekte en zich
tot het uiterste inspande om de lessenaar
te pakken te krijgen. Wie hem een heel
groot plezier wilde doen (de priester of ie-
mand anders), die droeg niet zelf ‘het
missaal naar de andere kant, maar schoof de
lessenaar dichterbij, zodat ‘de jongen er
zelf bij kon. Dan droeg hij die vol blijd-
schap naar de andere altaarkant.

Er ontbrak Domenico niets om tot de
eerste H. Communie te worden toegelaten.
Hij kende de hele Kleine Katechismus van
buiten, besefte heel goed, wat dat verheven
Sacrament betekende en brandde van ver-
langen om het te ontvangen. Maar zijn
jeugdige leeftijd stond hem in de weg, want
in de dorpen werden de kinderen gewoon-
lijk pas na hun elfde of twaalfde jaar tot de
eerste H. Communie toegelaten. En Savio
was pas in zijn zevende. Daar kwam nog
bij dat zijn tengere gestalte hem nog jonger
deed schijnen, zodat de kapelaan aarzelde
om hem voor te trekken. Hij beraadslaagde
met andere priesters. Na zorgvuldig over-
wogen te hebben dat Domenico al vroeg
een zuiver inzicht had, goed onderricht had
genoten en vol verlangen was om Jezus te
ontvangen, liet men alle bezwaren vallen
en mocht hij voor de eerste keer tot de H.
Tafel naderen.

(wordt vervolgd)



De houding van de Priesterbroederschap St. Pius X in de
crisis van de Kerk van nu (1)

Wij zijn van plan om met onregelmatige tussenpozen meer duidelijkheid te gaan verschaffen
omtrent de positie van onze Priesterbroederschap in de na-conciliaire situatie. Dat zal gebeuren door
telkens een speciaal probleem afgerond te behandelen.

Zo willen we tegemoetkomen aan de door sommige gelovigen vaak geuite wens om postconciliaire’
problemen op het gebied van geloof, kerkelijke politiek en zielzorg theologisch in een helder daglicht
te plaatsen. We kunnen daarbij natuurlijk niet verder gaan dan ons Informatieblad (dat niet voor
experts, maar voor het grote publiek bestemd is) toelaat.

Wij beginnen in dit nummer met een motivering van de liturgische richtlijnen die aartsbisschop
Lefebure, steunend op de ontwikkeling van de liturgie sinds het Concilie van Trente, heeft gegeven.
Het onderzoek beperkt zich tot de tijd waarin de ritus van de Overlevering algemeen werd geéerbiedigd.
Er wordt dus geen rekening gehouden met de problemen die door de nieuwe Mis van

Paulus VI zijn ontstaan.

In hoeverre zijn de beide bullen

»Quod a nobis« (1568) en »Quo pri-

mum« (1570) van de heilige paus
Pius V verplichtend?

Telkens opnieuw verwijten traditionalisten
met extreme opvattingen onze Priesterbroe-
derschap dat ze zich op het stuk van brevier
en missaal houdt aan de liturgische bepalin-
gen van paus Pius XII, waaraan door paus
Johannes XXIII in 1960 de laatste hand is
gelegd. Daardoor, zo zeggen ze, is de Pries-
terbroederschap ontrouw geworden zowel
aan het door paus Pius V geheel herziene
missaal als aan het brevier, die door de paus
voor altijd bindend zijn voorgeschreven.

Wij menen dat wij op dat twistpunt nader
moeten ingaan, immers, uit de verwijten
blijkt een grote onwetendheid betreffende
de organische groei van onze traditie-ge-
bonden Romeinse liturgie. Die groei is ook
na de heilige paus Pius V doorgegaan en
was steeds een verrijking of verbetering
binnen het kader van de overleverde ritus.
Nooit is daardoor een breuk ontstaan met
het verleden, nooit een geheel nieuwe litur-
gie, zoals bij de Mis van Paulus VI. Om
over de zaak een juist oordeel te kunnen
vellen moet men beschikken over enige
elementaire kennis, nodig om zulke kerkelij-

ke documenten juist te kunnen interprete-
ren. Dat njet iedere »amateurtheolooge«
daartoe in staat is, blijkt telkens weer uit
pijnlijke ontsporingen in allerlei kringen.

Paus Pius V heeft in 1568 door de bul
»Quod a nobis« het brevier hervormd. Twee
jaar later deelde hij door de bul »Quo
primum« de pulicatie mee van het misboek
»Missale romanum«, dat volgens de op-
dracht van het Concilie van Trente was her-
zien.

Onder bedreiging met de toorn van de
almachtige God en de apostelen Petrus en
Paulus verbieden de beide bullen zeer
streng om ook maar het geringste aan bre-
vier of Romeins missaal te veranderen.
Niets mag er aan worden toegevoegd, niets
mag worden weggelaten, in der eeuwigheid
niet!

Hoe moet dat verbod worden opgevat?

De volgende interpretaties zijn mogelijk:

A. Het verbod geldt letterlijk. Wie ook
maar een enkel woord verandert, haalt zich
de op het delict gestelde straf op de hals.

B. Het verbod is pas van toepassing, als
de essentie wordt aangestast. Wie niet
alleen bijkomstigheden verandert, maar ook
het wezen, de substantie, dingen die de
geest raken van het brevier of het missaal
van Pius V, die haalt zich de straf op de



hals waarmee gedreigd wordt.

C. Het verbod geldt voor alle kerkelijke
gezagsdragers, behalve voor de paus.

Interpretatie A is onmogelijk, want daar-
door zou een hele rij pausen door de
banvloek van Pius V getroffen zijn, met
name Pius XII en een heilige Pius X. Dat
blijkt duidelijk uit een opsomming van de
veranderingen in het brevier van Pius V
door de volgende pausen:

Veranderingen in het brevier

1. Reeds in 1588 wordt het brevier van
Pius V onder Sixtus V bewerkt.

2. In 1631 en 1632 nieuwe herziening
onder Urbanus VIIL:

a) een paar onbelangrijke veranderingen
in de lezingen;

b) de versmaat van de hymnen wordt
volgens strenge voorschriften verbeterd.

3. In 1883 onder Leo XIII correctie van
de levensbeschrijving van enige heiligen.

4. In 1911 ingrijpende veranderingen door
de bul »Divino afflatu« van Pius X:

a) nieuwe indeling van de psalmen. De
kleine getijden en de completen krijgen
voor iedere werkdag eigen psalmen.

b) De metten hebben voortaan negen
psalmen (vroeger soms 12).

¢) De psalmen op de werkdagen worden
(met enige uitzonderingen) ook op heiligen-
feesten gebeden.

d) Feesten kunnen nog maar beperkt
worden verplaatst.

e)Er wordt een commissie benoemd om
de lezingen met een historische inhoud te
bewerken. :

5. Pius XII (23-3-1955 »Cum hac nostra
aetate«):

a) Het eigen van de heiligen verliest aan
betekenis tegenover het kerkelijk jaar.

b) Het aantal vigilies en octaven wordt
verminderd.

¢) Alle Onze Vaders, Weesgegroeten en
Credo’s voor en na de getijden vallen weg.

d) De gedachtenis v.d. heiligen en de
preces (extra smeekgebeden) worden ver-
eenvoudigd.

23

Veranderingen in het missaal

Tot en met Johannes XXIII is er in het
missaal minder veranderd dan in het bre-
vier. Daarom behoeven wij daar geen
voorbeelden van te geven. De enige ver-
andering in de Canon is de bekende toe-
voeging van de H. Jozef in de »Communi-
cantes«.

Interpretatie B is in principe verstandig.
Wel kan dan soms de vraag opkomen:
Wat is essentieel? Wat bijzaak? Daarom is
hier een instantie nodig die het laatste
woord heeft. En dat is natuurlijk de paus.
Verder is “t ook duidelijk dat de opvolgers
van Pius V dezelfde macht hebben om de
liturgie te bepalen als Pius V zelf. Daarom
geven B en C samen de juiste oplossing.

Om zinswendingen van de pauselijke
Curie, zoals de bepaling van Piua V (aan
zijn uitgave v.h. Romeins missaal »mag
nooit ofte nimmer worden getornd, hetzij
door iets toe te voegen, hetzij door iets weg
te nemen of wat dan ook te veranderen),
juist te interpreteren, moeten we afgaan op
de praktijk van de pausen. Een mooi voor-
beeld daarvan: in 1773 heeft paus Clemens
XIV door een officieel decreet de Sociéteit
van Jezus (jezuieten) ontbonden. Hij wilde
dat die maatregel »perpetuo«, voor alle tij-
den, gold. Maar in 1814 al heeft paus Pius
VII door een bul de orde van de jezuieten
weer opgericht, »ondanks het decreet von
Clemens XIV zaliger«. Want pausen hebben
de volmacht om maatregelen van hun voor-
gangers ongedaan te maken, inzover er
niets essentieels wordt aangetast en het met
eerbiediging van de katholieke overlevering
gebeurt. Natuurlijk geldt dat niet voor zoge-
naamde beslissingen ex-cathedra, d.w.z.
voor dogmatische beslissingen op 't gebied
van geloof of zeden. Maar daar gaat 't hier
niet om. Aan de substantie van missaal en
brevier is, tenminste tot en met Johannes
XXIII, niet geraakt. De veranderingen zijn
meestal zo onbeduidend dat niet-speciaal
geinteresseerde waarnemers of leken ze
nauwelijks kunnen vaststellen. Bovendien
harmoniéren die in de loop van de laatste



vier eeuwen aangebrachte organische verbe-
teringen of wijzigingen heel goed met de
geest van de traditionele liturgie en met
heel de katholieke Traditie.

Zeker, afgaande op zijn persoonlijke
gevoelens kan iemand het een beter vinden
dan het ander. Hij kan zich afvragen, of dit
of dat detail niet eerder afgekeurd dan
toegejuicht moet worden. Hier zullen de

meningen altijd verdeeld blijven. Maar te-
genover het geheel van de heerlijke onder
leiding van heilige en voorbeeldige pausen
organisch uitgegroeide liturgie van onze
Kerk is dat toch zonder belang. Wel zijn
we verplicht om pauselijke beslissingen
over liturgische kwesties, zolang die niet
duidelijk verkeerd of niet-katholiek zijn,
gehoorzaam aan te nemen.

Schisma

Op 27 augustus 1983 heeft aartsbisschop
Edouard Gagnon, de pro-prefect van de
Pauselijke Raad voor het gezin, een inter-
view toegestaan aan de uitgever van het
‘weekblad »The Wanderer« (St. Paul, Minne-
sota) en aan de correspondent ervan,
Richard Cowden-Guido. Hij heeft daarin
een reeks uiterst belangrijke feiten toegege-
ven.

Johannes Paulus II vreest een »formeel
schismac«

Op de vraag van Richard Cowden-Guido,
of de paus bahg was voor een formeel
schisma, verklaarde aartsbisschop Gagnon:
»Ja. Hij vreest een schisma, maar wil, al
schieten de herders te kort, de gelovigen
toch niet van de Sacramenten beroven. Ik
meen dat dat vooral uit liefde gebeurt. Voor
de leiders van de Kerk is 't zeer moeilijk
om hier een oordeel te vellen. Ook moeten
ze daarbij met de grootste voorzichtigheid
te werk gaan. Daarom moeten we iedere
dag voor hen bidden.«

De uitgever van de »Wanderer« E.J. Matt
reageerde met de vraag: »Zou men kunnen
zeggen dat de Kerk een materieel schisma
in de Verenigde Staten tolereert?«

Zonder een poging te doen om die vraag
te ontwijken of er een dubbelzinnig ant-
woord op te geven zei aartsbisschop Gag-
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non: »Ja«. Toen volgde dit gesprek:

Matt: »Wat de Kerk niet zou doen met
een formeel schisma? In de hoop dat,
ondanks het materiéle schisma, de kanalen
van de genade open blijven?«

Gagnon: »Juist. Dat is de houding van
paus Johannes Paulus, ook tegenover de
Europese landen. Met goed gevolg, inder-
daad, want heel wat leken en jonge pries-
ters keren naar het volle geloof van de
Kerk terug. Men kan helaas niet ontkennen
dat er in Uw land en vele landen een
nationalistische agitatie heerst, die de Kerk
voorstelt als tegen het land gericht enz.
Daarom kunnen de mensen geen objektieve
kijk op de toestand krijgen.«

Even later gaf aartsbisschop Gagnon toe:
»Zelfs in Rome zijn er lieden die alles
blokkeren. Veel van wat er in seminaries en
in de theologie is gebeurd had niet plaats-
gevonden, als er in Rome niet iemand
geweest was die een handje meehielp.«

Bisschop Gagnon moet als Romeins pre-
laat wel bekennen dat het »materieel schis-
ma« niet alleen in de Verenigde Staten is
doorgedrongen, maar ook in Europa en
»zelfs in Romes, ja, dat ‘t een kenmerk
geworden is van heel de Kerk.

Met die woorden heeft aartsbisschop
Gagnon ons alleen maar gezegd, wat we al
wisten. Toch is 't zeer belangrijk en nuttig



om die bekentenis te hebben. Want zeggen
wij wat aartsbisschop Gagnon heeft ver-
klaard, dan wordt 't door de Rome-vereer-
ders automatisch tegengesproken en een
boze overdrijving van extremisten ge-
noemd. Dat kan nu niet meer, want nu
heeft een Romeins prelaat zelf gezegd dat
de Kerk momenteel overal in een toestand
van »materieel schisma« verkeert.

Wanneer is 't begonnen?

Dat »materieel schismac« is echter niet met
paus Johannes Paulus II begonnen. On-
middellijk na de afkondiging van »Humanae
Vitae« diende het zich voor ’t eerst op
sensationele wijze aan door de reactie van
heel wat bisschoppenconferenties, die dui-
delijk lieten verstaan dat men zich in de
praktijk niets van de encycliek behoefde
aan te trekken.

De formule waarmee »Humanae Vitae«
bestreden werd door de felste dissidenten
onder de bisschoppenconferenties van toen,
1968, (de Franse, Canadese, Duitse, Belgi-
sche, Mexicaanse, Skandinavische) was, dat
men de encycliek »pastoraal« zou interpre-
teren met volledige eerbiediging van het
»primaat van het geweten«.

Vanaf het ogenblik dat die bisschoppen
hun kudde niet duidelijk wilden maken dat
ze als katholieken absoluut verplicht zijn om
hun geweten te laten vormen door de
authentieke, onveranderlijke zedenleer van
de Kerk, maar de indruk deden ontstaan
dat de katholieken vrij waren om zelf te
bepalen, of ze aan de onfeilbare leer van
het gewone pauselijk leergezag (hier de leer
van Humanae Vitae over de anticonceptie)
zouden gehoorzamen of niet, vanaf dat
ogenblik maakten die bisschoppen van hun
»primaat v.h. geweten« niet alleen een ab-
surde karikatuur, maar lieten ze ook dui-
delijk zien dat ze zelf t.0.v. het authentiek
pauselijk leergezag in een schisma waren
vervallen.

»Humanae Vitae« is nooit nageleefd
Dat dat niet onmiddellijk bleek kwam

door de houding van Paulus VI In plaats
van zulke bisschoppen te veroordelen of tot
de orde te roepen legde hij zich zonder
protest bij hun weerspannigheid neer. Hij
ging zelfs zo ver dat hij de pastorale zorg
van de ergste »materiéle schismatici« prees!
Sterker nog: terwijl hij besloot om de Mis
van altijd door zeer grof machtsmisbruik af
te schaffen en in plaats daarvan de wel
geldige, maar protestantiserende »Novus
ordo Missae« op te leggen, deed hij hele-
maal niets om de leer van »Humanae
Vitae« te doen naleven. Zowel hierdoor als
door de afschaffing van de echt-katholieke
Mis was er ook bij Paulus VI een breuk
ontstaan met het authentiek pauselijk leer-
gezag, dat hij had moeten verdedigen en
handhaven.

Zo'n houding van de paus kon alleen
maar verwoestende gevolgen hebben. Ook
bisschoppenconferenties die eerst de lijn
van Humanae Vitae voorbeeldig gevolgd
hadden (vooral in Schotland en lerland)
zouden bij het zien van zoveel hiérarchen
met een afwijkende mening spoedig capi-
tuleren. Daardoor werd heel het »volk van
God« meegezogen in het »materieel schis-
ma«. Het gevolg was een naar beneden
tuimelend geboortecijfer, omdat de over-
weldigende meerderheid van de katholieke
vrouwen die moeder kunnen worden de
zedenleer van de Kerk niet meer wilde volgen.

Dat die treurige toestand door dat »mate-
rieel - schisma« veroorzaakt wordt is onbe-
twistbaar. De nuchtere werkelijkheid is dat
er, heel weinig in 't oog springende uit-
zonderingen daargelaten, twintig jaar lang
door de Kerk geen authentieke zedenleer
meer is verkondigd!

En nu? Helaas, op dit ogenblik wordt de

‘authentieke moraal van de Kerk evenmin

verkondigd, ondanks Johannes Paulus I,
die herhaaldelijk duidelijk heeft gezegd dat
hij ten aanzien van de anticonceptie, de
wortel van de meeste andere morele per-
versiteiten, geen dubbelzinnigheid duldt.
Inderdaad, op dit gebied heeft niemand
duidelijker gesproken, zelfs niet Pius XII of
Pius XL



Hoe Johannes Paulus II het schisma
aanmoedigt

Desondanks staan we voor het feit dat
Johannes Paulus II, al bedoelt hij 't niet zo,
in andere opzichten verkeerd handelt. Zo
moedigt hij zelf de schismatieke krachten
aan door de leiding te nemen bij het bevor-
deren van de postconciliaire oecumene,
die, zoals we al gezien hebben, in het schis-
ma wortelt.

Canterbury, Rome, Genéve

Spectaculaire voorbeelden van zulke on-
gelukkige pauselijke initiatieven zijn o.a.
het schandaal van het bezoek aan Canter-
bury in 1982, en het even schandalige be-
zoek op eigen verzoek aan de lutherse
kerk in Rome op II december 1983. Op
eigen verzoek, inderdaad, dat heeft de
dominee van die kerk, Christopher Meyer,
ons zelf verzekerd. En nu horen wij van
het schandelijke voornemen om op 12 juni
1984 in Geneve de Wereldraad van kerken,
die als revolutionair bekendstaat, te gaan
bezoeken. Volgens de »Daily Telegraph«
van 7-2-'84 houdt de Wereldraad van ker-
ken rekening met een »gezamenlijke ge-
bedsdienst en met privé-contacten«. Dat
kunnen we wel verwachten, omdat Paulus
VI in 1969 al zo'n bezoek heeft gebracht.
Zolang de paus de echte gelovigen op die
manier aanstoot geeft, zal het voor Rome
niet mogelijk zijn om soortgelijke schan-
dalen op diocesaan vlak tegen te gaan (...)

QOecumene in verband met de overeen-
komst tussen Rome en Moscou !

We mogen echter niet menen dat de
oecumene van' na het Concilie beperkt
blijft tot (stuitende) discussies en onder-
handelingen alleen maar met de verschillen-
de richtingen van het protestantisme, de
moslems of de joden. Want de oecumene
van na het Concilie, die ook ongelovigen en
zelfs militante atheisten omvat, behoort
integraal tot en is een logische ontwikkeling
van voor-congciliaire oecumenische onder-
handelingen met de door de KGB geleide

26

Russisch-Orthodoxe Kerk, welke onder-
handelingen tot de overeenkomst van 1962
tussen Rome en Moscou hebben geleid.
Bij die overeenkomst was afgesproken dat
Russische ~ waarnemers aanwezig zouden
zijn op het Tweede Vaticaans Concilie,
onder voorwaarde dat er geen vijandige
houding zou worden aangenomen tegen-
over communisme en sovjet-regime.

In het februari-nummer van »ltinéraires«
(vert: een Frans maandblad) citeert Jean
Madiran met naam en toenaam uit katholieke
en communistische kranten van die tijd.
Daaruit blijkt dat er inderdaad zo'n over-
eenkomst gesloten is.

Nog belangrijker: Madiran laat zien dat
volgens alle beschikbare gegevens die over-
eenkomst tussen Rome en Moscou nog
altijd van kracht is en dat alle pausen er
zich sinds Johannes XXIII aan gehouden
hebben.

De betekenis van het accoord tussen
Rome en Moscou kan niet te hoog worden
aangeslagen. Door het pauselijk leergezag
zowel t.0.v. het communisme als t.0.v. het
socialisme tot zwijgen te brengen heeft
het accoord nieuwe vooruitzichten voor de
propaganda geopend. Eerstens zou 't
mogelijk worden dat katholieke geestelijken
en instituten niet alleen binnen de Kerk,
maar ook daarbuiten de dwalingen van het
atheistische Sowjetrusland gingen versprei-
den. Dat verklaart o.a. het opduiken van
verschijnselen als de »bevrijdingstheologie«.
Tweedens: Om het accoord ten uitvoer te
brengen moesten de leoninische gebeden na
de H. Mis en de gebeden voor de bekering
van Rusland worden afgeschaft. Daardoor
werden de gelovigen, juist op het ogenblik
dat het communisme geestelijken en kerke-
lijke instellingen was beginnen te gebruiken
als middelen om zijn invioed over alle
continenten uit breiden, in geestelijk op-
zicht ontwapend. Ten derde: Toen de post-
conciliaire oecumene zich ging ontwikkelen,
gebeurde dat als integrerend en comple-
mentair deel van de »oecumenische« enten-
te tussen Rome en Moscou, waardoor het



de geestelijken verboden was om nog over

het communisme te spreken zoals de Kerk.

-vroeger deed. Daarom moesten ze een
leugenachtige houding aannemen. Van 't
begin af heeft de postconciliaire oecumene
zich ontwikkeld in een context van valsheid.
Zo moest ze een werktuig worden van de
Vader van de leugen, want de waarheid is
ondeelbaar.

Tenslotte moet worden onderstreept dat
het pact van 1962 tussen Rome en Moscou
zijn boze schaduw heeft geworpen over
Vaticanum II.

In zijn artikel »Vatican II — The questions
no one has dared to ask (De vragen die
niemand heeft durven stellen) heeft Gre-
gory Macdonald al de vraag gesteld: »Wat
zou er gebeurd zijn, als de paus v66r het
Concilie van Nicea met de keizer overeen-
gekomen was, om daar geen discussie toe
te laten over de ketterij van Arius? Zou
een belofte aan het burgerlijk gezag om de
rechten van een komend concilie te be-
perken niet betekenen dat de Kerk haar
geestelijke onafhankelijkheid prijsgaf?«

Maar Moscou is niet zomaar een sterk
burgerlijk gezag. Het communisme, door de
kerk gedefineerd als »intrinsiek slecht«,
is de hevigste vorm van christenvervolging
in de hele geschiedenis.

Welnu, door het Rome-Moscou-pact is er
tussen de H. Stoel en het Kremlin over-
eengekomen dat het Ile Vaticaans Concilie,
dat zich speciaal ging bezighouden met de
betrekkingen tussen Kerk en wereld, niet
zou discuteren, zelfs helemaal niet zou
spreken over het grootste van alle gevaren
zowel voor de Kerk als voor de wereld
van nu.

Een toekomstige paus (en/of een concilie)
zal een oordeel moeten vellen over het werk
van Vaticanum II en over al de schitterende
kwaliteiten die er achteraf aan zijn toege-
schreven. Hoe men er ook over oordeelt,
‘t is een feit dat geen enkel ander concilie
onder zo’n buitengewone omstandigheden
heeft plaatsgevonden.

Het mysterie Johannes Paulus II

Zo zijn we bij het mysterie Johannes
Paulus II gekomen. Hij begon zijn ponti-
ficaat met de eis dat zelfs de dogmatische
constitutie »Lumen gentium« slechts moest
worden gevolgd »inzover ze kan worden
geinterpreteerd in het licht van de traditie
en de een eeuw eerder door Vaticanum I
voorgehouden dogmatische formules.« Dat
was voor orthodoxe katholieken een grote
troost. Ze hoopten, al was ’t laat onder dit
pontificaat de absoluut noodzakelijke »com-
missie voor de interpretatie v.d. decreten v.h.
Ile Vat. Concilie« in werking te zien treden.
Want zelfs de overleden kardinaal Felici,
algemeen secretaris v.h. Concilie, had toe-
gegeven: »Er zitten in de concilie-teksten
veel woorden met een onzekere betekenis«.
Maar zojuist werd meegedeeld dat de paus
die commissie heeft ontbonden!

Dat is slechts één aspect van het mys-
terie Johannes Paulus II. In de zedenleer
van de Kerk is hij voorbeeldig standvastig.
Ook kan er geen twijfel bestaan aan zijn
grote Maria-devotie. Hij is er zich immers
duidelijk van bewust dat het noodzakelijk
is om de boodschap van Onze Lieve Vrouw
van Fatima te volgen. En toch, zoals we al
hebben aangestipt, staat hij in de voorste
linies om een postconciliaire oecumene te
bevorderen die duidelijk in het schisma
wortelt!

Aan de ene kant is de paus bang voor de
krachten die een schisma veroorzaken en
aan de andere kant begunstigt hij ze. We
kunnen hem in zekere zin vergelijken met
een goede dokter, die echter zelf besmet is
met de ziekte die hij tracht te bestrijden,
met een dubbele ziekte zelfs! Want hij is
ook nog schisma-besmet inzover hij de
dwang van de »Novus Ordo Missae« van
Paulus VI doet voortduren. De Novus Ordo
begunstigt immers de scheuring door de
grote massa van het »volk van God« te
protestantiseren en splitsing te veroorzaken
onder hen die de protestantiserende invloe-
den van na het Concilie proberen te bestrij-
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den. Tengevolge van de »Novus Ordo
Missae« is de institutionele Kerk in gevaar
een vereniging te worden van mishorende
protestanten die niet langer als katholieken
denken (...).

Het is zinloos de onaannemelijke kanten
van het huidig pontificaat te minimaliseren
of niet te willen zien onder voorwendsel
van trouw aan de Stoel van Petrus. Want
ware trouw aan de paus is absoluut onver-
enigbaar met het zwijgen over pauselijke
daden of nalatigheden waardoor het pause-
lijk gezag wordt ondermijnd.

Het sedevacantisme (vert: de opvatting
dat de huidige paus onwettig is) zou
onmiddellijk van ‘t toneel verdwijnen, als
Johannes. paulus II de vaste en onfeilbare
leer van zijn voorgangers over het uniek
karakter der ene ware Kerk weer ondubbel-
zinnig zou bevestigen. Want het sede-
vacantisme berust op deé verdenking dat
zelfs de min of meer aannemelijke kanten
van het tegenwoordig pontificaat misschien
maar een lokaas zijn om ook het onaanne-
melijke ervan te doen slikken - evenals
(volgens die opvatting) de dankbaarheid en
de vreugde van de trouwe katholieken
over »Humanae Vitae« ertoe dienden om
hun aandacht af te leiden en verdeeldheid
te zaaien, toen een jaar later door een
ongehoorde combinatie van sluwheid en
geweld de protestantiserende »Novus Ordo
Missae« werd opgelegd.

Wat moet we doen?

Is 't zinloos om de ogen te sluiten voor
wat je niet kunt accepteren, het is niet
minder zinloos om het positieve niet te
willen erkennen. Als positief moeten we
niet alleen de hechte trouw van de huidige
paus aan de zedenleer van de Kerk en zijn
devotie tot de H. Maagd in rekening
brengen, maar ook de overvioedige genade
die met zijn uniek en geprivilegieerd ambt
gepaard gaat. Die genade maakt "t ook voor
een postconciliaire paus mogelijk om de
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plichten te vervullen die bij zijn waardig-
heid horen, d.w.z. die stelt hem in staat om
een goede, zelfs voorbeeldige paus te zijn.

‘t Is misschien wel zo, dat er een relatie
bestaat tussen de ijver waarmee een paus
aan de genade van zijn staat beantwoordt
en de ijver waarmee de gelovigen beant-
woorden aan de hun geschonken genade,
een wisselwerking dus tussen de plichtsver-
vulling van de paus en die van de gelovigen.
Hetzelfde geldt voor bisschop en gelovigen.
Die wisselwerking zal er zeker ook moeten
zijn om de boodschap van Fatima tot haar
recht te doen komen. Want zuster Lucia
heeft ons verzekerd (vermoedelijk geispi-
reerd door wat de Koningin van de hemel
haar heeft gezegd) dat God de genade die
met de toewijding van Rusland aan het
Onbevlekt Hart van Maria verbonden is,
alleen maar zal uitdelen, »als er genoeg
mensen gehoor schenken aan de boodschap
van Fatimac.

Maar als onze Lieve Vrouw van Fatima
die eis stelt, dan geldt dat niet minder voor
de wisselwerking van genade die met veel
andere plichten van de plaatsvervanger van
Christus verbonden is.

Daarom is ‘t absoluut noodzakelijk dat er
negatief gereageerd wordt op alle ver-
schijnselen in de Kerk van nu die ons doen
schrikken, die ons demoraliseren en die
we maar nauwelijks kunnen geloven.

Wat wij bij het vervullen van onze plich-
ten van staat, plichten waarbij natuurlijk
ook de gehoorzaamheid aan het authentiek
pauselijk leergezag hoort, ook moeten
verduren, al dat lijden, al die frustraties,
maar ook de voldoening en de vreugde
moeten worden opgeofferd, in de hoop
daardoor de genade te verkrijgen waardoor
paus en bisschoppen ertoe worden gebracht
om weer een katholieke regel te geven aan
onze Moeder de Kerk (...).

»Approaches«, England, nr 84, Aswoensdag
1984



De heilige Mis (6)

Beminde gelovigen

Na in grote lijnen te hebben overwogen,
hoe het Offer van de H. Mis wordt voorbe-
reid, gaan we vandaag elk van de gebeden
en gebaren afzonderlijk beschouwen. Dat
doen we tot aan het midden van de Offer-
ande, d.w.z. tot de handwassing (of de
bewieroking in de plechtige Hoogmis).

Eerst wenst de priester: »De Heer zij met
u«, en met de woorden »Oremus-laten wij
bidden« nodigt hij de gelivigen uit om met
hem mee te bidden. Dan volgt de aan-
bieding van de hostie. De priester heft de
pateen met de hostie op en biedt ze« God,
die in den hoge woont« als het ware als
offergave aan. Ik zou bijna willen zeggen:
hij houdt ze God »voor ogen«. Daarom
wordt de offerplechtigheid, en vooral de
Canon, bij de Grieken »Anaphora« ge-
noemd, d.w.z. het naar boven, voor Gods
aangezicht brengen van de offergaven op
het altaar.

In het begeleidend gebed wordt God met
drie namen aangesproken. Eerst »heilige
Vader«. Wij hebben immers de geest van
het kindschap ontvangen, waardoor wij
God mogen noemen »Abba«, Vader. De
priester zegt »heilige Vader«, omdat hij er
zich van bewust is dat wij door de H. Mis
»volmaakt moeten worden, zoals onze he-
melse Vader volmaakt is«. Om echter te
voorkomen dat wij al te vertrouwelijk en
zonder eerbied met God omgaan, volgt on-
middellijk daarna »almachtige, eeuwige
God«. En nog een derde naam noemt de
priester: »Levende, ware God«. Deze naam
was al in het Oude Testament en is ook
in het Nieuwe een oorlogsverklaring aan
de dode en valse afgoden, afgoden die ook
geld, sex en machtswellust kunnen zijn.

Terwijl de priester God met die drie
namen aanspreekt, slaat hij zijn ogen op
naar het Kruis, naar God, om ze dan weer
neer te slaan en te zeggen: »... ik, Uw
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onwaardige dienaar, draag U dit vlekkeloos
offer op voor mijn talloze zonden, beledigin-
gen en terkortkomingen.« De priester weet
dat hij maar een onwaardige knecht is die,
zoals de brief aan de Hebreeén zegt, eerst
voor zijn zonden en dan voor die van het
volk offers opdraagt. De H. Schrift verzekert
ons immers dat zelfs de rechtvaardige
zevenmaal per dag valt en zondigt. Hoe
dieper een mens doordringt in het geestelijk
leven, des te meer wordt hij zich bewust
van de dwaalwegen, de schuld, de nalatig-
heden en onvolmaaktheden van zijn leven.

Wat wordt er aangeboden? De smetteloze
offergave. Zoals we al hebben gezegd,
is de betekenis van brood en wijn vé6r de
Consecratie een dubbele: eerstens zijn 't de
eucharistische gaven, vlekkeloos, ook al
door de zorgvuldige bereiding; tweedens
stellen ze Christus zelf voor, de heilige God,
het zuiver spijsoffer dat van de opgang van
de zon tot aan de ondergang zal worden
opgedragen, zoals de profeet Malachias
voorspeld heeft. 5

Oorspronkelijk, in de Kerk van de eerste
eeuwen, had de hostie de vorm van een
rond brood, dat voor de Communie ver-
deeld werd. Daarom worden de kleine hos-
ties voor de gelovigen nu ook nog wel
»partikels«, d.w.z. »deeltjes« genoemt,
deeltjes van het ene, grote, eucharistische
brood.

In de loop van de Middeleeuwen werden
de hosties kleiner en dunner en kregen ze
de vorm van nu. In de Middeleeuwen
beschouwden zelfs adellijke staatshoofden
en hun vrouwen het als een grote eer brood
en wijn voor het H. Offer te mogen toe-
bereiden. Van de H. Wenzeslaus, koning
van Polen, wordt verteld dat hij met eigen
handen de tarwe voor de hostie zaaide en
de miswijn perste.

Bij ons, in de Latijnse Kerk, wordt voor
de H. Mis ongedesemd brood gebruikt,
d.w.z. brood zonder zuuurdeeg, wat een



diepe zin heeft. Christus heeft immers de
H. Mis ingesteld »op de eerste dag der
ongedesemde broden«, zoals het Evangelie
het uitdrukt, dus met brood zonder
gist. Door de H. Mis moeten wij volgens de
vermaning van de H. Paulus de oude
zuurdesem van zonde en hartstochten en
alle boosheid verwijderen en een nieuw,
ongezuurd, zuiver deeg worden.

Maar de kerken in het Oosten gebruiken
van oudsher gezuurd brood. Ook zij zien
daarin een diepe zin. Ze zeggen: zoals de
vrouw in de gelijkenis wat zuurdeeg neemt,
het onder drie maten meel mengt en alles
laat doordesemen, zo ook moet de Kerk
door de Allerheiligste Eucharistie in de
wereld een zuurdeeg zijn dat de kracht
heeft om allen te veranderen, te kerstenen.

Deze »onbevlekte gave« wordt aan het
slot van het eerste gebed voor alle omstan-
ders als offer opgedragen. De mensen die
rechtstreeks mee-offeren bij de Mis worden
immers bijzonder bedeeld. Maar het offer
geldt ook voor alle gelovigen, levenden en
overledenen: moge het voor hen allen een
hulp zijn om de eeuwige zaligheid te be-
reiken, want het offer wil ons niet ver-
minken of vernietigen, maar heiligen, ver-
anderen in mensen met een beter, een mooi
leven. »Heil« betekent optimale ontplooiing
van mijn leven, zowel op natuurlijk als op
bovennatuurlijk gebied, met als bekroning
het eeuwig leven. Daarom wordt er ge-
zegd: »Zalig zij die uitgenodigd zijn voor
het bruiloftsmaal van het Lam«. Na het ge-
bed plaatst de priester de pateen op het
altaar. Maar boven de plaats waar hij de
hostie neerlegt maakt hij eerst met pateen
en hostie een kruisteken. Dat betekent dat
altaar en Kruis hetzelfde zijn, dat op het
altaar hetzelfde lichaam van Christus ligt dat
aan het Kruis hing.

Dan wordt de kelk gereedgemaakt. De
wijn wordt ingegoten — hij stelt Jezus voor.
Daar komt een weinig water bij, dat zich
met de wijn vermengt — zinnebeeld van de
gelovigen, het volk. Het gebed daarbij geeft
de zin van deze handeling heel goed
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weer: »De mens is wonderbaar geschapen
en nog wonderbaarlijker vernieuwd«, en
wel door het feit dat God mens geworden
is'om ons, en jou heel persoonlijk, aan Zijn
goddelijk hart te drukken, ons af te wassen
in Zijn hartebloed en ons hart te vormen
naar Zijn hart. De H. Cyrillus van Jerusa-
lem spreekt in" dat verband de wonder-
mooie woorden: »In de gestalte van het
brood wordt het Lichaam je gegeven en in
de gestalte van de wijn wordt het Bloed je
gegeven, opdat je door het deelnemen
aan Lichaam en Bloed van Christus één
Lichaam en één Bloed met Hem wordt.«

Niemand mag ooit vergeten wat Jezus
zegt: »lk ben de wijnstok, gij zijt de ran-
ken«. Gij gaat te gronde, gij verwoest uw
leven, als ge u van Mij, de wijnstok,
scheidt.

Ock de kelk wordt nu opgeheven. De
priester volgt die met de ogen en smeekt de
Vader in de hemel: Neem alles aan als een
zoete geur en geef ons de zegen die wij
allen zozeer nodig hebben.

Voordat de kelk weer wordt neergezet
maakt de priester ook daar een kruisteken
mee om aan te geven dat het bloed van
Christus dat aan het Kruis vergoten werd
ook in de kelk zal zijn. Tot 500 jaar geleden
werd de kelk rechts naast de hostie gezet
om te kennen te geven dat aan het Kruis
bloed en water uit de rechter zijde van de
Heer zijn gevloeid. Tegenwoordig wordt de
Kelk voorzichtigheidshalve. achter de hostie
geplaatst. Nadat de gaven (brood en wijn)
en daarmee ook Christus al geofferd zijn,
gaat de priester met gevouwen handen
voor de offergaven staan en drukt hij door
het daarmee gepaard gaande gebed ons
mee-offeren uit. Want de H. Mis is er om de
mensen van altijd en overal heel persoonlijk
aan het Offer van Jezus te laten deelnemen,
opdat ze zo hun zaligheid kunnen bereiken.
Wij moeten onszelf, ons slechte ik opgeven,
opofferen, steeds meer, om steeds meer
onszelf te vinden, ons beter ik. »Als de
tarwekorrel niet in de aarde valt en sterft,
blijft hij alleen; sterft hij echter, dan brengt



hij ﬁjke vrucht voort.«

Dat komt bij dat gebed heel mooi uit:
»Aanvaard ons, Heer, met ons nederig ge-
moed en berouwvol hart«. Door de liturgie
wordt heel serieus genomen, wat de H.
Geest in de grote boetepsalm 50 zegt: »Maar
een vermorzeld gemoed is een offer voor
God. Een verbrijzeld en deemoedig hart
versmaadt Gij niet, o mijn Godl De
priester en alle anderen in de Mis doen
daarbij wat de toeschouwers bij de dood
van Christus hebben gedaan. De H. Lucas
verhaalt dat die, door vrees en berouw aan-
gegrepen, zich op de borst sloegen, toen ze
heengingen. Dan gaat de priester weer
rechtstaan, slaat zijn ogen ten hemel op,
breidt de armen uit, laat ze weer zakken en
maakt een kruisteken over kelk en hostie.
Daarbij roept hij de H. Geest over de gaven,
over het Offer af: »Kom, Heiligmaker, zegen
dit Offer.« Door de beweging van armen en
ogen wordt expressief aangegeven dat de
H. Geest met Zijn zegen op het altaar
neerdaalt.

Dat korte gebed wordt met een, Griekse
naam genoemd »epiklese«, afroeping. De
verandering van de offergaven door de H.
Geest wordt erdoor afgesmeekt. Het komt
in alle liturgieén of Misritussen voor. Bij
ons, in de Romeinse ritus, gaat het aan de

Consecratie vooraf. In de liturgieén van het
Qosten beweegt de priester bij het gebed
het kelkvelum over de offergaven om het
waaien van de H. Geest te symboliseren.

Een korte opmerking over het begrip
»zegenen« is hier wel op zijn plaats.
Zegenen betekent in ’t algemeen: iemand
veel goeds toewensen, veel goeds uit Gods
hand. Maar als God zegent, is dat niet

Jalleen een goede wens, maar werkelijkheid.

Bij de profeet Isaias zegt God daarom: »Mijn
woord keert niet leeg en onverrichter zake
naar Mij terug, maar volbrengt waartoe Ik
het heb uitgesproken.«

Zoals de Menswording in de schoot van
Maria door de H. Geest bewerkt werd,
zo wordt volgens de overtuiging van de
Kerk ook Gods Menschwording op het
altaar mede bewerkt door de heilige Geest.
De H. Johannes Damascenus, een kerkva-
der, zegt daarover: »Hoe kan dit geschie-
den, zegt de Maagd, daar ik geen man
beken? De aartsengel Gabriél aantwoordt:
De H. Geest zal op u neerdalen en de
kracht van de Allerhoogste zal u overscha-
duwen. En nu vraagt ge, hoe het brood het
Lichaam van Christus en de met water
vermengde wijn Bloed van Christus wordt.
Ook ik zeg u: de H. Geest komt en bewerkt
wat onuitsprekelijk en onbegrijpelijk is.«
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Data en feiten
Uren voor de H. Missen

in de voornaamste huizen en kapellen van de Priesterbroederschap in Nederland, Belgié,
Duitsland en Zwitserland:

Nederland

Opening van de Priorij St. Clemens in Gerwen op zondag
12 augustus 1984.

Plechtige Mis om 10.30 uur.
Lof / Aanbidding om 14.30 uur.

Vanaf die zondag gelden op zondag volgende tijden:

8.30 uur HIl. Mis in Helmond, Kerk van de Hl. Familie
10.30 uur HI. Mis in Gerwen, St. Clemenskerk
14.30 uur Lof / Aanbidding in Gerwen, St. Clemenskerk

Adres van de Priorij St. Clemens in Gerwen:

Priorij St. Clemens
Lieshoutseweg 1
5674 RK Nuenen
040/837856

Belgié

Priorij van Christus-Koning, 37, rue de la Concorde, 1050 Brussel, tel. 02/512.09.44
Zondags 8 uur en 10.30 uur
Door de week 7.15 uur

St. Pius V Kapel, Plantinkaai 2, 2000 Antwerpen, tel. 031/37.65.97
Zondags 9 uur en 11 uur
Vrijdags 18.45 uur

Carmel van het H. Hart 16, rue des Wagnons, 7380 Quiévrain, tel. 065/457922
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Duitsland

Priorat und Distriktssitz St. Athanasius, 7000 Stuttgart; 30-Feuerbach, Stuttgarterstr. 24,
tel. 0711/850387
Zondags 9.30 bzw. 15.00 uur
‘s Maandags, donderdags 18.00 uur, woensdags, vrijdags 7.15 uur

Priesterseminar Herz Jesu, Zaitzkofen, 8306 Schlerlmg, tel. 09451/1225 en 1959
Zondags 8.30 uur, 10.00 uur
Door de week 7.15 uur

Priorat St. Maria zu den Engeln, 6600 Saarbriicken, Julius Kieferstr. 11, tel. 0681/854588
Zondags 8.00 uur en 9.30 uur
Dinsdags en vrijdags 17.45 uur; op de andere weekdagen 7.00 uur

Priorat St. Bonifatius, 4300 Essen-Bergeborbeck, Bottropperstr. 295, tel. 0201/664922
Zondags 8.00 uur en 9.30 uur
Dinsdags en vrijdags 17.45 uur, op de andere weekdagen 7.00 uur

5t. Maria Regina Cistericii, 4150 Krefeld-Fischeln, Wimmersweg 6, tel. 02151/302811
Zondags 16.00 uur

Kapelle Heilig Blut, 4000 Miinster/Westfalen, Augustastr. 46, tel. 0201/664922
Zondags 16.00 uur (behalve 2. zondag)

Kapelle Christ-Kénig, 5300 Bonn-Lannesdorf, Drachenburgstr. 6a (bij station Mehlem),
tel. 0228/633987
Zondags 9.45 uur

Zwitserland

Internationaal Priesterseminarie St. Pius X, CH-1908 Ecéne-Riddes, tel. 026/62927 en 62308
Zondags 7.15 uur, 9.00 uur, 10.00 uur
Door de week 7.15 uur, 17.30 uur

Priorat St. Niklaus von Flite, CH-4613 Rickenbach (SO), tel. 062/461818
Zondags 18.00 uur
Door de week 7.15 uur

Frankrijk
Priorat St. Josef, Egelshardt-Waldeck, F 57230 Bitsch/Moselle, tel. (16)87-06.53.90
Zondags 7.30 uur en 10.00 uur
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Nieuwe boeken

Prof. Dr. Georg May, Die deutschen Bischife angesichts der Glaubensspaltung des

16. Jahrhunderts
Wien 1983, 781 bldz., geheel linnen

Dit stuk documentatie uit de kerkhistorie is voor ieder die van de geschiedenis wil leren
uiterst actueel. Wel wordt verondersteld dat de lezer enigszins op de hoogte is van de
reformatie.

Prof. Dr. Georg May, Reformation und deutsche Bischife
Een onontbeerlijke bijdrage tot het jaar van Luther 1983
Wien 1983, 104 bldz.

Deze beknopte weergave met als slot het kritisch standpunt van toen bevelen wij sterk aan.
Het uittreksel uit het grotere werk laat uitvoerige historische bijzonderheden achterwege
en is daarom voor weer andere lezers zeker heel belangrijk.

Prof. Dr. Georg May, Der Glaube in der nachkonziliaren Kirche
Wien 1983, 272 bldz.

Wie over de huidige worsteling tussen het katholieke en het »progressieve« geloof een
welgefundeerd overzicht wil, die mag dit boek niet ongelezen laten. De schrijver is
katholiek en professor in het kerkelijk recht te Mainz. Hij gaat niet alleen in op de voor-
naamste artikelen van het geloof, maar legt ook de filosofische en historische vooroordelen
van het progressisme bloot, zoals: historisme (dogma’s zijn veranderlijk}, het beginsel v.d.
immanentie (God kan niet door wonderen ingrijpen) en de ontmythologisering (de H.
Schrift wordt beschouwd als legendes en sprookijes).

Komperidium der christlichen Lehre
(Catechismus v.d. heilige paus Pius X)
Wien 1981, 276 bldz., geheel linnen

»Dit boek van de H. Pius X is een kostbaar geschrift. Het moet door iedere goede katholiek
worden aangeschaft om sterker te staan in het geloof, er een dieper inzicht in te verkrijgen
en het onder leiding van deze heilige paus trouw aan de Overlevering te belevenc
(aartsbisschop Marcel Lefebvre).



Aanmelding voor de Don
Bosco-School in Diestedde

schooljaar 1984/85 —~ aanvang 13 augustus 1984

Geachte ouders, overweegt

— dat de Kerk een katholieke opvoeding van
Uw kinderen verlangt!

— dat die elders niet gegarandeerd is, zodat
Uw kinderen daar zijn blootgesteld aan
gevaren voor geloof en zeden!

— dat de inspanningen van de Don Bosco-
School zijn gericht op de vorming van de hele
persoonlijkheid.

U hebt een grote verantwoordelijkheid tegen-
over God!

Als U jongens met aanleg voor gymnasium
hebt in de leeftijd voor de klassen 5-8, kunt U
aan Uw plicht tot vorming en ontwikkeling
met een gerust hart voldoen door ze aan onze
school toe te vertrouwen.

De internaatskosten worden naar draag-
kracht berekend. Niemand wordt financieel
overvraagd.

Aanmelden bij pater Rector
Don Bosco-Schule
4724 Wadersloh-Diestedde
tel: 09-49.2520.551
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