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Goede vrienden en weldoeners,

De maand juni toegewijd aan het aller-
heiligste Hart van Jezus. Zoals ieder jaar
bidden we daarom in juni in onze priorijen
de mooie en diepzinnige litanie van het
H. Hart. Ook U moet die litanie thuis, in
het gezin, meebidden, want ze kan be-
schouwd worden als een commentaar op
de H. Mis van de Overlevering, waarin
de Godmens de hele rijkdom van Zijn hart
voor ons ten toon spreidt. In iedere Mis
wordt Zijn hart als 't ware opnieuw ge-
opend. Gaat daarom naar Hem toe om bij
de Consecratie alles wat U op 't hart
ligt aan Zijn godmenselijk hart toe te
vertrouwen: alle zorgen, problemen, wen-
sen en plannen en ook alle schuld en
tekortkomingen. Verder kunt U tegen-
woordig niets beters doen dan de grote
zorgen van de Kerk, waardoor wij allen
gekweld worden, zonder ophouden en met
nederige aandrang aan het allerheiligst Hart
van Jezus toe te vertrouwen. Want God wil
dat wij bidden, vooral in dagen en jaren
van leed, zorg en gevaar. Ja, Hij laat al die
droefheid zeker ook over ons komen om
ons tot bidden te brengen, om ons beter
en bewuster te leren leven volgens ons
geloof. Reeds de profeet Isaias onderstreept
dat verband: »Heer, in onze angst zochten
wij Ul« (Is. 26.16). Ik heb de indruk dat
men in onze priorijen en parochies echt
kan merken dat de mensen die daar
samenkomen door de grote ellende van de
Kerk in nood verkeren. Ze zijn het katholiek
gemeenschapsleven van vroeger kwijtge-

raakt. Onder die omstandigheden ga je je.

vee] sterker interesseren voor je geloof. Je
gaat je er meer voor inzetten. Je bidt niet
meer automatisch, omdat je moet of er
gewoon aan bent, maar je gaat bewust en
innig bidden. Want er zijn veel dingen die
je pas echt gaat waarderen, als je ze kwiijt

bent! Zo is 't ook in 't godsdienstig leven.
Denk daarbij ook aan het zo troostvolle
woord van de Heer, vooral als U bidt voor
de vernieuwing van de Kerk: »Al wat gij
in vertrouwvol gebed zult vragen zult ge
verkrijgen« (Mt. 21,22). God zal ervoor
zorgen dat er een ommekeer komt!
Ondanks al onze zorgen en wensen
mogen we toch niet vergeten dankbaar te
zijn. Want God is zo goed. Hij zorgt voor
ons als een goede moeder: »Uw genade, o
Jahweh, wil ik eeuwig bezingen« (ps. 89.2).
Een mens met een innerlijk leven, die zich
niet beperkt tot het opzeggen van alleen
maar die voorgeschreven gebeden. Weet
dat uit eigen ervaring. Zie daarvoor ook
onze Priesterbroederschap. Zijn het bestaan
en de geschiedenis ervan niet één eindeloze
keten van Gods barmhartigheid? Ons werk
steunt alleen maar op het geloof in de
Voorzienigheid, zonder menselijke of stoffe-
lijke garantie. En in vertrouwen op de
goede God groeit en groeit het! In
1985 zal de Priesterbroederschap 15 jaar
bestaan. Wij zijn ervan overtuigd (en zijn
er dankbaar voor) dat we in deze jaren
Gods werktuig mochten zijn, ieder op zijn
plaats en volgens zijn mogelijkheden als
leek of als priester. Er is in deze jaren, soms
onder zeer moeilijke omstandigheden, veel
gepresteerd: talloze bekeringen vooral van
jonge mensen, honderden priester- en
kloosterroepingen die na een gedegen vor-
ming in vervulling zijn gegaan, vijf nieuwe
priesterseminaries, meer dan 30 priorijen en
veel scholen voor de opvoeding van een
nieuwe katholieke generatie. Zo zijn er op
13 mei in de Verenigde Staten weer vier
jongemannen tot priester gewijd. Op 29
juni en 1 juli en de daarop volgende eerste
H. Missen bent U zeer hartelijk uitgenodigd.
U zult daarna weer gesterkt naar huis gaan.
Een bekend oud spreekwoord zegt immers
dat je voor de eerste zegen van een pas



Priesterwijding in Zaitzkofen 1981

gewijd priester een paar schoenzolen stuk
moet lopen.

Goede vrienden van ons werk, dat alles is
niet te begrijpen zonder de duidelijke hulp
van boven. Want wijzelf zijn maar »onnutte
knechten« in dienst van de Heer. Daarom
kunnen wij met moed en vertrouwen de
naaste toekomst tegemoet zien. Vol hoop
beginnen we aan de moeilijke jaren die voor

ons liggen. Laten we er voor zorgen dat
zij die na ons komen eens kunnnen zeggen
dat wij in de ellendigste omstandigheden
onze plicht hebben gedaan t.o.v. het heilig
geloof, opdat de Kerk blijft bestaan.

Stuttgart, op 't feest van de H. Catharina
van Siena, 30 april 1984 .

pater Paul Natterer



Nieuws van hier en daar

De hongerdoek van Misereor voor 1984

Opm. wvooraf: De hongerdoek was een doek
met taferelen over het lijden van Christus. Hij
werd vroeger in de Vastentijd voor altaar of
priesterkoor gehangen.

In de laatste rondzendbrief aan de vrien-
den en weldoeners heeft onze Algemene
Overste pater Schmidberger de vinger ge-
gelegd op het misschien wel ergste gevolg
van het Concilie: de geest van de oecumene,
die ertoe geneigd is om de katholicke
Kerk met de protestantse sekten over één
kam te scheren. Zulke oecumene loopt
logisch uit op syncretisme. Anders gezegd:
ze erkent en waardeert alle grote wereld-
religies (christendom, islam, hindoeisme,
boeddhisme) als openbaring van God en
wegen tot het heil. Helaas, ook die op-
vatting is wel ingegeven door Vaticanum
IL

In de Verklaring over de verhouding van
de Kerk tot de niet-christelijke godsdiensten
staat b.v.: »Zo trachten de mensen in het
hindoeisme het goddelijk mysterie te door-
gronden en verwoorden ze het door een
onuitputtelijke rijkdom aan mythen.« Alsof
Paulus nooit had ingescherpt: »Alleen in
Jezus Christus is ons Heil.« Daarom hoor
je steeds vaker, dat pastoors protestanten
die zich willen bekeren aanraden liever goed
protestant te blijven dan katholiek te wor-
den. We hebben er ook geen idee van, hoe
't momenteel in dé missiegebieden toegaat,
bijvoorbeeld in India, waar de H. Mis in het
kader van de zogenaamde inculturaties
meer op een hindoe-ceremonie lijkt dan op
een katholieke liturgie. De in India van
ouds gevestigde Thomas-christenen moeten
een bittere strijd voeren voor hun meer dan
duizend jaar oude Malabaarse ritus, omdat
deze (zo wordt het missiewerk tegenwoor-
dig opgevat) een hinderpaal is voor de
dialoog tussen christendom en hindoeisme.

Maar daar kunnen ook wij allemaal van
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meespreken. Ook wij kunnen vaststellen,
hoe terwille van een oecumenisch drog-
beeld riten die door een traditie van meer
dan duizend jaar zijn geheiligd, worden
gewurgd. En dat met een fanatisme, zo
betweterig en onverdraagzaam dat je on-
willekeurig geneigd bent om met totalitaire
systemen te vergelijken. We kunnen begrij-
pen dat sommigen zelfs durven spreken van
een aan de Kerk wezensvreemde mach die
binnen de Kerk de scepter zwaait.

Dat dat verraderlijk gedrag tegenover
Kerk en christendom niet alleen maar
bestaat in de fantasie van overgevoelige
zielen wordt eens te meer, en wel heel
drastisch, bewezen door de hongerdoek
die de bisschoppelijke hulpactie »Misereor«
in India dit jaar heeft laten vervaardigen.
Die hongerdoek met tekst versiert overal
kerken en boekenstalletjes. De officiéle tekst
waarmee de doek werd aangekondigd vertelt
ons wat hij wil uitdrukken: »De kunstenaar
wil ons ertoe brengen om andere gods-
diensten hoog te achten. De vier lichtstralen
beelden volgens hem vier manieren uit
waarop God zijn openbaring heeft ge-
bracht.« De kunstenaar »laat tevens de hei-
lige ‘symbolen van de grote Indische gods-
diensten hindoeisme, boeddhisme en islam
zien als uitingen van een rijk geschakeerde
openbaring. Hij wil bij ons begrip wekken
voor de ‘veelvoudige wijsheid Gods, die
ook buiten de christelijke godsdiensten
spreekt (verg. Ef. 3,10).«

Als we de uitspraak van de H. Schrift:
»Alle goden van de heidenen zijn boze
geesten« (ps. 95.5) ernstig nemen, dan
spoort de katholieke overheid door die
hongerdoek de katholieken eigenlijk aan tot
eerbied voor de heidense afgoden en zelfs
tot religieuze duivelverering. Een giganti-
sche godslastering! Dit postconciliair oecume-
nisch en syncretistisch gedoe werpt ons wat
de geschiedenis van de Openbaring betreft
ongeveer 3000 jaar terug. Onze katholieke
parochies moeten 2000 jaar na Christus weer



het meest elementaire geloofsbeginsel leren,
namelijk: »Ik ben de Heer uw God, gij
zult geen andere goden naast Mij hebben«
(Exodus 20,2-3). De Kerk is de Bruid van
Christus. Met die oecumene bedriegt de
bruid voortdurend haar Bruidegom Jezus
Christus. Ze loopt alle mogelijke reforma-
toren en afgoden na, dingt om hun gunst,
probeert bij hen in ‘'t gevlij te komen.
Ze: kent geen zelfrespect en geen trouw
meer: »Hoe heftig was uw hartstocht
(spreekt Jahweh, de Heer) dat ge dit alles,
dit gedoe-van een onbeschaamde deerne,
volhieldt« (Ezekiel 16,30).

In 't Oude Testament heeft God eeuwen-
lang door middel van de profeten moeten
vechten om het verbond met Zijn volk,
dat de Hebreeérs telkens weer door af-
goderij ontwijdden en verbraken, in ere te
houden. En nu, in de progressieve 20e
eeuw, moeten we ons weer bezig houden
met die verschijnselen van ontaarding,
waarvan men dacht dat ze allang tot het
verleden behoorden! Is voor veel ingebeelde
progressieven, die zo trots zijn op hun
kennis, het woord van Paulus niet van
toepassing: »Zij beweerden wijzen te zijn,
maar werden dwazen en we majesteit van de
onvergankelijke God hebben ze verruild
voor de afbeelding van de gestalte van een
sterfelijk mens en van vogels en van vier-
voetige en kruipende dieren (Rom. 1.23)«?
Want onze hongerdoek legt er de nadruk
op dat het hindoeisme een »plaats van
openbaring« van God is en dat de »wijsheid
van God« daarin tot ons spreekt. Zijn er
dan naast de Drieéne God nog al die
hindoe-goden, die op 50 millioen geschat
worden? Moeten we voortaan anders gelo-
ven en evenals de hindoes ratten en heilige
koeien aanbidden of minstens met eerbied
bejegenen?

Ook de islam wordt door de hongerdoek
gekwalificeerd als »een wijze van gods-
openbaring« die »hoogachting« van ons
verlangt. Moeten wij dan zonder verwijl
het geloof in de H. Drievuldgheid aan de
kant schuiven? Want op dat punt is de

islam onverbiddelijk. Steeds weer komt de
Koran erop terug: »Ongelovig zijn zij die
zeggen: Christus, de zoon van Maria, is
God. Zegt niet (van God dat Hij) drie (is)!«
Als iemand dat zegt, »zal het vuur van de
hel hem verslinden« (Koran, soera 4,171;
5,72).

-Misschien werpt iemand op dat je (met
die »hoogachting«) natuurlijk niet zover
kunt gaan, maar dat ook kerkvaders (b.v.
de H. Clemens van Anlexandrié) gespro-
ken hebben van elementen of sporen van
het goddelijk woord (logoi spermatikoi) in
niet-christelijke wereldbeschouwingen en
filosofieén. Dat je dus niet alles wat in
andere godsdiensten en wereldbeschouwin-
gen wordt gedacht en verkondigd a priori
mag veroordelen. Wel, dat is tot op zekere
hoogte juist. Wij mogen niet ontkennen dat
men overal elementen van waarheid en
echte godsdienstigheid kan vinden. Maar
dat zijn dan slechts fracties van waarheid,
verscholen in een enorme chaos van ab-
surde, valse, soms zelfs obscene gedachten
en fantasieén.

Zeker, als men heidense culturen wil
kerstenen, kan men met de nodige voor-
zichtigheid aanknopen bij zulke vonkjes van
waarheid in een zee van duisternis. Maar de
mentaliteit die uit de hongerdoek van
Misereor spreekt is absoluut onmogelijk, ja
bepaald godslasterlijk. Daardoor worden
heidense religies en bloc tot goddelijke
openbaringen opgevijzeld en kwalitatief met
de christelijke Openbaring en de katholieke
Kerk gelijkgesteld. Volgens die opvatting is
er tussen het christelijk geloof en de hei-
dense godsdienst maar een gradueel ver-
schil. Dat is godslastering, want het christe-
lijk geloof is zo eminent en uniek en zo
onvoorwaardelijk in zijn eisen, omdat daar
God zelf tot ons gesproken heeft. Ja, Hij
is zelfs mens geworden voor ons: »Niemard
heeft ooit God gezien. De eniggeboren
God, die in de schoot van de Vader is,
Hij heeft Hem doen kennen« (Joh. 1,18).
Bijgevolg komt onze godsdienst recht-
streeks van God zelf, de absolute Waarheid.



Alle andere godsdiensten zijn armzalige
pogingen om vanaf de aarde de armen uit
te strekken naar de hemel, naar het godde-
lijke, pogingen die, omdat de mens ook
nog blootstaat aan demonische invloeden en
verleiding, wel moeten mislukken. In het
christendom daarentegen steekt God zelf
vanuit de hemel Zijn hand als het ware toe
aan de mens op aarde. God heeft zich
immers juist aan de mensen geopenbaard,
omdat Hij de godsdienstige en zedelijke
chaos op aarde, die sedert de eerste zonde
als een lawine de oorspronkelijke Open-

baring en het gezonde godsdienstig leven
verstikte, om zo te zeggen niet meer kon
aanzien. Hoe verschrikkelijk ondankbaar en
godslasterlijk dat gedrag van de mensen
was begrijpen we pas, als we die stap van
God overwegen. Maar wat doen katholieke
christenen? In plaats van God dankbaar te
zijn voor Zijn buitengewoon tegemoetko-
mende houding, die de mens absoluut
niet verdiend heeft, schenken de katholie-
ken van vandaag hoogachting en sympathie
aan heidense godsdiensten!

Preek van aartsbisschop Mgr. Marcel Lefebvre

op 30 maart 1984, bij gelegenheid van de inwijding der St. Anna-kapel, die behoort bij
de in 1979 gestichte particuliere jongensschool Sainte Anne in Saint-Franc bij Pont de
Beauvoisin (dep. Isére).

Beminde medebroeders, beste kinderen,

De wijdingsplechtigheid van jullie kapel,
die jullie zojuist hebben meegevierd, is een

heel oude plechtigheid, die ons doet besef-
fen wat een gewijde plaats is, die ons her-
innert aan wat een kapel is. Jullie hebben
de gebaren van de bisschop kunnen zien.
Jullie hebben gezien dat dit huis gewijd
werd door besprenkeling met wijwater,
door gebeden en door de heerlijke litanie
van alle heiligen. De Kerk vraagt de heiligen
om in deze ruimte te komen wonen. De
Kerk leert ons ook leven met die heiligen,
die al voor eeuwig met God verenigd zijn.
Daarom kan men onze kapellen, onze ge-
wijde plaatsen, wel voorvertrekken van de
hemel noemen. Ja, dat zijn ze inderdaad,
onze kapellen. In de uren die wij op die
heilige plaatsen doorbrengen trekken wij
ons uit de wereld terug en komen wij
dichter bij God. Onze zorgen, onze onrust
en angst en kwelling leggen wij voor Hem
neer. Wij komen om dicht bij God te zijn.
Wij komen om enkele ogenblikken te proe-
ven, hoe ons toekomstig leven in de hemel
zal zijn. Daarom heeft de Kerk altijd ge-
wild dat die ruimten gewijd en zelfs gecon-
sacreerd werden. Want daar woont God.
»Haec est domus Dei.« Hier is werkelijk
het huis van de Heer. Waarom? Omdat



Onze Heer hier in de heilige Eucharistie
wezenlijk en waarachtig woont. Onze Heer
is in de heilige Eucharistie werkelijk tegen-
woordig, dus moet dit huis wel gewijd
zijn. En vanaf het ogenblik dat Onze Heer
hier woont moet alles wat Hem omringt
natuurlijk erop wijzen dat de goede God
hier tegenwoordig is.

Jullie moeten goed weten dat de Kerk de
bisschop opdraagt om de altaarsteen te
consacreren, want het Offer moet worden
opgedragen op een gewijde steen! Helaas,
tegenwoordig wordt er gezegd dat gewijde
stenen niet meer nodig zijn. Gevolg: de
moderne kerken zijn niet meer gewijd. Daar
voelen we niet meer Gods tegenwoordig-
heid door middel van de altaarsteen, de
geconsacreerde gewijde vaten en kelken, de
gewijde cobories, de beelden rond het altaar
die ons herinneren aan het leven van de
heiligen, wat deze kapel betreft: het leven
van de patrones, de H. Anna.

Wat doet 't ons goed om als ‘'t kan iedere
dag enige ogenblikken in deze kapel
komen, in de stilte van deze kapel, van al
onze kapellen, de ware kapellen van de
Traditie, om ons met Onze Heer Jezus
Christus te verenigen in H. Communie of
overweging. Zijn onze kapellen »domus
Domini«, huizen van God, het zijn ook,
zoals Onze Heer en de Kerk ons voorhou-
den, »domus orationis«, huizen van gebed.
»Mijn huis is een huis van gebed«, zegt
Onze Heer. Daarom joeg Hij de handelaars
uit de tempel. Hij wou de aanwezigen
eraan herinneren dat het gewijde huis een
huis van gebed is. Dat is tegenwoordig
belangrijker dan ooit, want er heerst nu een
algemene tendens om aan oecumene te
doen, aan toenadering tot de protestanten
en de moderne wereld. Alles heeft de mens
als middelpunt, zelfs het gebed, zelfs de
heilige handelingen, zelfs de »zondagse
bijeenkomstenc, zelfs de »eucharistische ge-
beden«. Bij dat alles staat de mens in het
centrum. Alles moet ten dienste staan van
de mens. God moet de mens dienen. Zo
wordt alles wat de Kerk altijd geleerd heeft,

omgekeerd. Want wij zijn voor God ge-
schapen. God is het einddoel, het middel-
punt van alles. Daarom is het gebed vooral
een verheffen van onze ziel tot God en niet
reflecie op ons zelf, op de vergadering,
op ons mensen, die maar arme zondaars
zijn.

Dat alles komt vooral tot uitdrukking in
de heilige Mis van de Traditie. Door het
H. Misoffer van de Overlevering komen wij
in contact met de goddelijke leiding van de
Kerk, vooral met het Kruis van Onze Heer,
het Kruis dat het altaar beheerst, het Kruis
waarop de ogen van allen gericht zijn, de
ogen van de gelovigen en die van de
priester die op het punt staat om het Offer
van Christus te herhalen, te hernieuwen. En
juist door dat Kruis kunnen we de hemel
binnengaan. Langs die weg kunnen wij in
de hemel komen. Het is de enige weg voor
ons, zowel vandaag als gisteren en altijd, de
enige weg die Onze Heer zelf voor ons
geopend heeft. Het Kruis toont ons vooral
de liefde van God, het grote werk van
liefde dat Onze hier op aarde voor ons vol-
bracht heeft. Hij is gestorven ter ere Gods,
voor de eer van Zijn Vader, om de eer van
Zijn Vader te herstellen. Dat vooral is ons
heilig Misoffer. Daarom is 't buitengewoon
belangrijk dat ons Misoffer dat Kruisoffer
blijft en niet zomaar een vergadering wordt,
een samenkomst van mensen, waarbij er
een brood gebroken wordt dat alleen maar
aan de tegenwoordigheid van de Heer her-
innert, zoals bij de moderne eucharistische
diensten die een verschrikkelijke leegte in
ons achterlaten. Want wij zijn dan alleen
maar onder mensen. Ze zeggen dat 't
natuurlijk gebeurt ter hérinnering aan wat
er eens heeft plaatsgevonden. Ze zeggen
ons ook dat Christus tegenwoordig is,
omdat allen rond die eucharistische tafel
verzameld zijn. Maar dat heeft de Kerk ons
niet geleerd. Dat is 't niet, wat Onze Heer
Jezus Christus ons geschonken heeft. Hij
heeft ons Zijn Offer gegeven, het Offer van
zichzelf. Zijn Offer is de grote liefdedaad
van Jezus Christus, Onze Heer; op de eerste



plaats voor Zijn Vader, en dan voor heel
de mensheid, die Hij door Zijn uitgestrekte
armen opnieuw bijeengebracht heeft. Hij
roept alle mensen om ze naar de hemel te
voeren, naar Zijn hemelse Vader, opdat ze
in eeuwigheid Gods lof zingen. Dat is ons
Misoffer, het Offer waarbij wij ons zelf
met Onze Heer als offerande opdragen om
God lof de zingen, om op te stijgen, op te
stijgen naar de hemel, naar de eeuwigheid.
En dat omhoogstijgen, dat opstijgen van het
gebed, is buitengewoon belangrijk. Bijna
twintig eeuwen, toch zeker tot de tijd van
de Revolutie, was ‘t de bron van alle christe-
lijke cultuur. Maar nu is de mens de maat-
staf van alle dingen. Daarom komt alles
ondersteboven te liggen. Terwijl het hele
leven eeuwenlang op God gericht was,
wordt nu alles op de mens gericht. Je zou
zeggen dat de eer van God voor heel wat
clerici, heel wat geestelijken niet veel meer
betekent, dat ze het doel van het leven niet
meer kennen en zich alleen nog maar voor
de mens interesseren. Daarom is onze tijd er
een van bandeloosheid. Zolang de wereld
op God is gericht, voelt ze zich aan hem
onderworpen, is ze zich bewust van haar
zeer grote afhankelijkheid. Haar houding
is aanbidding. Het gebed is altijd aanbid-
ding, aanbidding van God, diepe aanbid-
ding. Zoals Onze Heer zich aan het Kruis
aan Zijn Vader heeft overgegeven, zo geven
wij onszelf helemaal over aan God. De Heer
heeft zich onvoorwaardelijk opgeofferd.
Ook wij moeten, dat voorbeeld navolgend,
God zo trachten te aabidden, ons zo aan
Hem trachten over te geven, onszelf zo
willen opofferen. Dat is christelijke cultuur.
Daardoor ontstaat de deugd van deemoe-
dige, stille vroomheid, van liefde tot de
naaste om Gods wil. Alles voor God, alles
moet op God gericht zijn.

Tegenwoordig is alles op de mens ge-
orienteerd. De aandacht is alleen maar
gericht op de vraag, hoe de aardse goederen
onder de mensen moeten worden verdeeld.
Het grote probleem van onze tijd is: hoe
kan men alle mensen geven,

wat slechts de meest welgestelden, de rijk-
sten bezitten? De verdeling van de goederen
van deze wereld. Waarom? Heeft de goede
God ons voor de jaren die wij hier op aarde
nog krijgen alleen’ maar opgedragen om te
Zorgen voor ons bezit, voor onze »levens-
standaard«? Is dat de christelijke cultuur?

Mogen wij zo denken, terwijl de goede
God ons door Zijn Kruis de totale onthech-
ting aan de goederen van de wereld toont,
de volkomen armoede? Hij is van alles
beroofd. Dat is God, God de Zoon voor Zijn
Vader. De Zoon van God, die ons een
voorbeeld geeft dat wij moeten verstaan.
Dat voorbeeld moeten wij prediken, dat
alleen brengt zegen. In onze armoede zul-
len wij lijken op God, niet echter, als wij
voortdurend streven naar aards bezit, naar
al-maar-meer. Verdeling van goederen! Ver-
deling van bezit! Sociale gerechtigheid!
Theologie van de bevrijding! Mensen be-
vrijden! Geen gezag meer, geen supe-
rieuren! Vrijheid, onafhankelijkheid! Dat is
onze modemne cultuur. Neen! Dat is niet
onze cultuur. Dat is cultuurverwoesting. En
wij zien de gevolgen. Het gevolg is ver-
wildering en dwingelandij, die overal gaan
optreden. Dat zijn de gevolgen, de gevol-
gen, omdat men het H. Misoffer heeft ver-
nietigd.

Het H. Misoffer is waarlijk de bron van
alle christelijke deugden en van alle christe-
lijke cultuur. Dat wordt bewezen door de
gewijde plaatsen voor onze eredienst, zoals
ook deze hier. Die leggen daarvan getui-
genis af. Nu zult U echter opwerpen:
»Deze ruimte is toch maar heel klein en wij
zijn slechts met weinigen, een kleine groep!
Dat doet er niet toe. 't Is desondanks
een getuigenis. De engelen, alle engelen in
de hemel zien deze plaats, waar de eeuwige
Mis wordt opgedragen, het Offer van Onze
Heer Jezus Christus wordt gebracht, waar
ons de hele leer wordt doorgegeven, waar
Onze Heer Jezus Christus ons door Zijn
Bloed alle genaden schenkt. Die bron van
cultuur blijft dus bestaan en daar komt 't
op aan.



Telkens zijn we blij, als er ergens een echt
huis van Onze Heer is, een waarachtig
huis van God en een huis van gebed waarin
het ware H. Misoffer, de bron van al het
goede en de schat van de Kerk, wordt opge-
dragen. Wij zijn blij. Laten we dus God
danken, beminde broeders, beste kinderen,
dat deze kapel hier tot stand gekomen is.
Ze is vol licht. Ze straalt de liefde Gods
uit, de liefde van God voor jullie en voor de
naasten. Heel veel zegen wens ik jullie
onderwijzers en onderwijzeressen, die on-
danks al de moeilijkheden van onze tijd zo
moedig doorwerken en met zo'n volharding
nieuwe scholen stichten: »La Peraudiére,
»Malviéres«, »Saint Franc«, waar jullie een
diep-christelijke opvoeding krijgt, die een
beslissende invloed zal hebben op je hele
leven. Dankt God voor die buitengewone
genaden in een tijd waarin de opvoeding
zelfs in de zogenaamde christelijke school
niet meer christeliik is, waar niet meer
wordt begrepen wat echte vroomheid is,
wat gewijde dingen zijn, wat het ware Mis-
offer is. Hoe moeten julle God danken!

En ook U, geachte ouders, die Uw kin-
deren hier hebt, ook U wens ik geluk.
Dankt God dat U nog een school hebt
kunnen’ vinden waarin Uw kinderen goed
worden opgevoed.

En wij danken natuurlijk de goede God,
dat enige van die kinderen de weg naar
Econe hebben gekozen. Wij zijn blij, hier
een paar oud-leerlingen van de Peraudiére
te zien die naar het seminarie van Econe
zijn gegaan. Tot onze vreugde kunnen wij
zeggen dat ze door hun ijjver in Econe een
voorbeeld zijn voor allen.

Laten we dus God loven. Danken we de
H. Anna, de beschermster van dit huis.
Wij smeken de goede God het te willen
zegenen, opdat 't een prikkel wordt tot ver-
dere stichtingen en een voorbeeld voor de
wijze waarop dat moet gebeuren. In deze
H. Mis zullen we ons in gebed verenigen
met alle vroegere leerlingen van de Pérau-
diére en met juffrouw Luce Quenette, die zo
ijverig en moedig, zo intelligent en vastbra-
den deze scholen in het leven geroepen
heeft. Welk een heerlijk voorbeeld heeft ze
ons gegeven! Nooit mogen we het vergeten.
Steeds moeten we er ons door laten in-
spireren. Daar zullen we in deze H. Mis
door de voorspraak van de allerzaligste
Maagd Maria en de H. Anna om vragen.

In de naam van de Vader en de Zoon en de
H. Geest. Amen.

Uit het schoolblad »Lettre de la Peraudiére«,
nr. 137, april 1984



Gesprek met pater Schmidberger

Visitatie in Afrika — De internationale situatie van de Priesterbroederschap

Toen pater Schmidberger op 12 april in
Parijs was, waar hij in Saint Nicolas du
Chardonnet een bezinningsdag heeft ge-
houden voor de priesters van het Franse
district v.d. Priesterbroederschap, heeft hij
voor de lezers van »Fideliter« iets verteld
van zijn reisindrukken door Zuid-Afrika en
Zimbabwe (het vroegere Rhodesié).

Vraag: Het is bekend dat het uitgestrekte
Zuid-Afrika van nu niet alleen door stam-
men van inboorlingen, maar ook door zeer
uiteenlopende andere bevolkingsgroepen
wordt bewoond. Om ons te beperken tot
‘de Europeanen: er hebben zich daar Hollan-
ders, Duitsers en Engelsen gevestigd,
merendeels protestanten. Daar kwamen nog
Franse hugenoten bij en katholieke Portu-
gezen. Na weldra 300 jaar gemengde bevol-
king kunnen we ons afvragen, hoe ‘t staat
met het katholiek element in dat land. Wat
heeft U doen besluiten tot een reis naar
een land dat op 't eerste gezicht zo weinig
katholiek is?

pater Schmidberger: Heel eenvoudig de
dringende bede van gelovigen die behoren
tot verscheidene aan de Traditie v.d. Kerk
en het katholiek geloof trouw gebleven
groepen. ;

Er zijn in Zuid-Afrika nogal wat priesters
die vasthouden aan de Traditie en die met
de Broederschap willen samenwerken. Zij
wensen dat wij daar een priorij stichten
en later misschien een seminarie. Er worden
daar in ieder geval heel mooie initiatieven
genomen. De frisse inzet van die groepen
en hun altruisme hebben mij buitengewoon
getroffen. Ze houden dapper stand. Wat
vooral goed doet is het grote aantal jonge
mensen onder die groepen. Er zjn in dit
gebied al enkele roepingen opgebloeid die
naar EcOne of Ridgefield in de V.S. werden
verwezen. Ik heb nog meer jongelui ont-
moet die dezelfde weg op willen gaan.

Wat doet 't mij goed, bij het vervullen

van mijn taak overal in de wereld groepe-
ringen te vinden die trouw gebleven zijn
aan de Overlevering. In Zuid-Afrika zijn er
door Abbé Williamson al herhaaldelijk re-
traites gegeveh die rijke vrucht hebben
afgeworpen en nieuwe groepen hebben
doen ontstaan.

Vraag: Waar b.v. zijn ze ontstaan?

p- Schm.: Onze centra met de meeste

gelovigen bevinden zich natuurlijk vooral in
de grootste stad, Pretoria, de hoofdstad,
en in het ongeveer 50 km daarvan ver-
wijderde Johannesburg. Zuid-Afrika is een
geweldig groot land, dat wat omvang en
afstanden betreft slechts met de Verenigde
Staten vergeleken kan worden. De blanke
bevolking spreekt Engels of Afrikaans, een
soort Nederlands.
Zeker, er zijn niet erg veel katholieken
onder de blanke bevolking, ongeveer 10
procent. Maar ze zijn heel sympathiek en
actief en ze willen beslist met de Broeder-
schap samenwerken.

Behalve in Pretoria en Johannesburg is er
een groep in Durban aan de Indische
Oceaan, een in Kaapstad, helemaal in ‘t
Zuiden, en nog een in Port Elizabeth. Er
is ook een parochie met een zwarte priester,
een heel jonge en goede, die principieel
vasthoudt aan de katholieke leer en aan
het H. Misoffer. Verder is er een klooster
met een Duitse spirituaal die ook de weg
van de Traditie is blijven volgen.

Heel wat initiatieven en plannen zouden
kunnen worden verwezenlijkt. Ik heb een
missie voor de zwarten bezocht die onder
de leiding van een blanke priester van
Engelse afkomst staat. De zwarten houden
van hem en ondersteunen hem, alsof hij
hun vader was. Maar dat beviel Mgr.
Hurley, de aartsbisschop van Durban, niet.
Hij heeft hem gesuspendeerd. Om de
priester te beletten zijn ambt in trouw aan
de Traditie te blijven uitoefenen, wilde de

10



aartsbisschop hem verplaatsen. Het gevolg
was een nogal heftig conflict tussen de
aartsbisschop en de zwarte gelovigen. Ten-
slotte werd de pater voor gesuspendeerd
verklaard. Maar hij blijft in zijn pastorie en
zegt: »Verbonden met de Broederschap wil
ik bij al mijn gelovigen blijven.« In de kerk
van de missie heb ik het H. Misoffer
kunnen opdragen. Dat gebeurde op een dag
in de week en er waren in de kerk meer
dan drie honderd gelovigen, die het kyriale
van de »Missa de angelis« zongen, en heel
mooi! Nooit heb ik zo buitengewoon mooi
horen zingen en bidden ... Ik ben in heel
veel landen geweest en heb talrijke Missen
bijgewoond, maar deze was misschien wel
het best gezongen. ‘t Was ongelofelijk mooi.

vraag: ‘'t Was een grotendeels zwarte
parochie?

p- Schm: 't Was er een met uitsluitend
zwarte parochianen.

vraag: Die barriére, die scheiding tussen
blank en zwart, is die er zelfs onder gelovi-
gen?

p- Schm: Er heerst een politiek van apart-
heid, en ik zeg zonder schroom dat ik die
zeer verstandig vind. De zwarten zijn
meestal zeer sympathiek, maar als je de
dingen nuchter en objektief bekijkt, dan zie
je dat ze nog verscheidene generaties lang
moeten worden opgevoed om het leven van
de Europeanen of beter gezegd: het leven
van het christeliike Westen te begrijpen.
Ze hebben ecn heel ander begrip van het
leven, van de wijze waarop ze moeten
leven en de dingen moeten aanpakken.
Er moet een wijde kloof worden overbrugd.
Het is onmogelijk om van de ene dag op de
andere een harmonische gemeenschap te
vormen.

vraag: U bent dus wel van mening dat de
vele noodlottige invloeden die de westelijke
mogendheden ertoe hebben gebracht om
hun beschavende taak op te geven (o0.a. 't
voorwendsel dat er voor de vrijheid van de
mensen een eind moest worden gemaakt
aan de kolonisatie) echt verraderlijk waren?

p. Schm.: Dat is duidelijk. Welke ook de
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natuurlijke kwaliteiten van de volkeren in
de onderontwikkelde landen zijn, wij had-
den op het materiéle vlak een grote verant-
woordelijkheid op ons genomen. En op 't
vlak van de bovennatuur moesten wij een
geweldig werk volbrengen. Wij moesten die
volkeren het geloof brengen, de Sacramen-
ten, de Kerk. Het staat vast dat wij die
opdracht verraden hebben. Zwarten die
pienter zijn met een heldere kijk op de
dingen zijn gelukkig. Maar zie, daar komt
de door het Concilie geinspireerde nieuwe
katholieke hiérarchie, of ook wel de pro-
testantse, tussenbeide. Die twee praten de
zwarten behoeften aan die ze helemaal niet
hebben. Klaarblijkelijk hebben die kerklei-
ders meer de bedoeling om haat te zaaien
tegen de blanken en aan te zetten tot
klassenstrijd dan te zorgen voor het welzijn
van de bevolking. Het streven is er vooral
op gericht om de blanken aan de deur te
zetten.

De resultaten van zo’n streven heb ik in
het voormalige Rhodesié kunnen waar-
nemen. Ik ben ook naar Zimbabwe gereisd,
waar de blanken zijn weggejaagd. Sommige
zijn naar Zuid-Afrika getrokken. ‘t Is
verschrikkelijk om te zien, hoe dat land in
een paar jaar is verwoest, zowel economisch
en cultureel als politiek. De oude stammen-
veten zijn weer opgelaaid. Er zijn gruwelijke
massa-moorden gepleegd, zo bruut, zo wild
en wreed dat je je er geen voorstelling van
kunt vormen.

vraag: Imperialisme en kolonialisme zijn
woorden die werden uitgedacht om ons een
slecht geweten aan te praten. Zo wilde men
ons doen verzaken aan ons beschavings-
werk, die garant voor sociale rust, medische
zorg en voedselvoorziening. Men wilde ons
doen verzaken aan de taak om scholen te
bouwen en het Evangelie te verkondigen.
Pressiemiddelen die bij sommigen opluch-
ting teweegbrachten, anderen zelfs deden
juichen, hebben ons het gebied doen ont-
ruimen, maar het bleef niet lang onbezet.
De Fransen kunnen daarover meepraten.
Kijk maar eens naar Tchad, waar lichte



Franse eenheden tegenover duizenden sol-
daten staan met duizenden voertuigen,
kanonnen, pantserwagens en vliegtuigen.

p. Schm.: Overal waar ik kom hoor ik
hetzelfde: de Russen geven nooit levens-
middelen, maar altijd slechts wapens, ge-
weren, tanks, helikopters ... nooit voedsel.
Achter dat alles, dat is duidelijk, staat de
haat, de Kklassenstrijd. Het gaat om de
vernietiging van de cultuur en tenslotte van
de mens als schepsel Gods.

vraag: En toch keert U gesterkt van deze
reis terug, omdat U levende, trouwe ge-
meenschappen gevonden hebt?

p- Schm.: Ja, heel tevreden, want overal
waar ik kom zijn er gemeenschappen die
weerstand bieden en op de weg van de
waarheid blijven. Overal zie je de gelovigen
duidelijk hun keuze doen: het behoud van
het heilig Misoffer van alle tijden. Ze willen
dezelfde Sacramenten als die van hun
voorvaderen, de catechismussen en de Bij-
bel van altijd en niet die nieuwe dingen die
ons naar de ondergang voeren. »Wij wil-
leng, zeggen ze, »werken voor een geestelij-
ke vernieuwing, maar niet voor de dwalin-
gen van nu. 't Is ons onmogelijk om actief
te zijn voor de verwoesting. Wij willen
werken voor de opbouw van de christen-
heid, voor de uitbreiding en de versterking
van het geloof.«

Dat we zo'n vastberadenheid vinden, dat
bemoedigt ons en geeft ons kracht. Dat is
voor ons, priesters, een grote troost. Als de
goede God het toelaat, moeten we dit jaar
nog in Zuid-Afrika een priorij kunnen vesti-
gen. Het zou heel goed zijn, als een priester
van de Broederschap aldaar alle goede
pogingen kon codrdineren en harmoniéren.

Ik ben er zeker van dat wij zowel onder
de blanken als onder de zwarten spoedig
nieuwe roepingen zullen zien ontspruiten.
Wij zouden hele gemeenschappen kunnen
terugwinnen en van Zuid-Afrika uit ons
apostolaat kunnen beginnen in de buurlan-
den, b.v. Zimbabwe, waar al goede ge-
meenschappen zijn. Ik heb gesproken met
priesters en gelovigen. Er zijn al roepingen
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uit Zimbabwe in onze seminaries: drie
jongemannen, blanken. En daarna zouden
we in noordelijke richting kunnen door-
gaan, ons kunnen vestigen in Centraal-
Afrika, in Kameroen, aan de Ivoorkust en in
Senegal.

vraag: Hier blijkt echt de wil van de
goede God, die wil dat die kernen stand-
houden, dat het graan ondanks alles op-
schiet ...

p- Schm.: Ja, dat is opvallend. ‘t Is heel
duidelijk dat Afrika ons tegenwoordig
roept. Wij zullen gevolg geven aan dat ver-
langen. Morgen roept Azié ons misschien ...
en wij zullen antwoorden. In Tokio hebben
gelovigen zich geschaard om een priester
die aan zijn geloof heeft vastgehouden.
Er zijn nog andere gemeenschappen in Azié.
Er zijn priesters in India.

In de grote steden schrijdt het verval
steeds sneller voort, gaat alles in ontbinding
over, verwijnen de normen om plaats te
maken voor immoraliteit en anarchie, kor-
tom, voor de revolutie. Ik meen dat 't er op
aan komt om gelijktijdig een vernieuwings-
beweging in te zetten die uitgaat van indi-
viduele personen en gezinnen, pijlers hier
en daar, waar men rotsvast op kan vertrou-
wen. Van die punten uit moeten wij weer
opbouwen. De jezuieten hebben dat in de
tijd van de reformatie ook gedaan. Met die
methode hebben ze de plattelandsbevolking
teruggewonnen. Een andere mogelijkheid is
er niet.

In de Verenigde Staten zijn er karme-
lieten die zich bij ons willen aansluiten.
Overal, her en der verspreid, zijn er zulke
mannelijke en vrouwelijke kloosterlingen.
Van lieverlede nemen wij contact op met
hen, die duidelijk zien dat het enig middel
om hun ziel te redden de terugkeer is naar
de bron van heiliging, van heiligheid: het
H. Misoffer, het leven van gebed en op-
offering van zichzelf in vereniging met
Onze Heer op onze altaren.

vraag: Uw taak van algemene overste v.d.
Broederschap heeft U, die overal Uw licht



hebt kunnen opsteken, een wereldwijd
overzicht verschaft over de vestigingen van
de Broederschap en over de organisatie van
het verzet, duidelijker dan vroeger uit alleen
maar verslagen, foto’s en teksten. Maar wat
komt er in deze grote wereld terecht van
ons klein Europa, dat zo lang het bolwerk

en de missionaris van het geloof geweest is?

p. Schm.: We kunnen zeggen dat we nu
in alle Europese landen, met uitzondering
van Scandinavié, dat buitenspel blijft, vaste
voet gekregen hebben. Immers, we vestigen
dit jaar priorijen ook in Holland en Portugal.
Verder zijn er gebieden waar we onze
krachten moeten geven aan de uitbreiding.
Dit jaar moeten we vooral onze positie in
de Verenigde Staten en Canada verstevigen.
Verder in verscheidene Europese landen:
Italié, Oostenrijk, Duitsland, zelfs in Enge-
land en lerland.

Er doen zich bij ons apostolaat soms

verbazingwekkende dingen voor. Je krijgt

b.v. de indruk dat de dingen in een land of
centrum zijn vastgelopen en weet niet waar
dat aan ligt; maar plotseling begint het
apostolaatswerk op een plaats daarnaast
verrassend op te bloeien. Dan herinner je
je dat ook de H. Paulus soms voor gesloten
deuren kwam te staan en afgewezen werd.
Het ging niet, zoals hij verwacht had. Maar
elders vond hij open deuren.

Tenslotte beslist de genade van God, een
vrij geschenk dat niet in een systeem kan
worden ondergebracht. Wij proberen de
genade van God te beperken binnen de
grenzen van onze fantasie. Wij proberen de
genade ondergeschikt te maken aan onze
eigen wil. Dat is een grote vergissing. Wij
moeten Gods genade overal binnenlaten.
Zowel het initiatief als het goede effect is
een kwestie van genade. Als de Broeder-
schap haar werk zo blijft doen als tot nu toe,
dan zullen we over vijf jaar praktisch
overal zijn, daar ben ik zeker van.

vraag: Om op Europa terug te komen, op
het wankele, aarzelende, door communis-
me, immoraliteit en ontkerstening getroffen
Europa, — bent U niet bang dat dat Europa,
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eens de bakermat van het christendom, maar
nu een gebouw waarvan de grondvesten
vermolmd zijn, door de stormloop van de
communisten zal instorten?

p- Schm.: Dat zou wel eens kunnen. De
toestand van Europa is niet rooskleurig,
evenmin als die van de Kerk als geheel.
Maar we moeten ook rekening houden met
de activiteit van de Priesterbroederschap,
die nu al verscheidene jaren vaste voet
gekregen heeft. We zijn met de heropbouw
begonnen. De resultaten van onze inspan-
ningen werpen hun vruchten af: scholen,
retraites, gemeenschappen, die zowat
overal worden opgericht en waarop we
kunnen rekenen, omdat ze vasthoudend zijn.
Ze willen allemaal een vast geloof. Tk ben
er zeker van dat de met dat vuur ontstoken
fakkel niet meer kan worden gedoofd.

Deze beweging zal blijven groeien. Wij
steunen meer op kwaliteit dan op kwanti-
teit. Dat is heel belangrijk, want niet de
getallen zijn bepalend. Niet de massa zal
de wereld bekeren, maar God de ziel van
iedere individuele gelovige.

vraag: De h]den zijn moeilijk en smarte-
lijk en worden ‘t misschien nog meer. Er
is geen bemoedigend teken te ontdekken ...

p- Schm.: Ja, inderdaad, vooral als we
zien, wie er door Rome zoal benoemd
worden. Juist de veroorzakers van de ver-
woesting, de echte vijanden van de Kerk,
juist die hebben steeds meer macht in ‘t
Vaticaan. De paus maakt reizen. Hij wijdt al
zijn krachten aan de »wereldzielzorg», zoals
hij zegt, en laat de leiding van de Kerk
steeds meer over aan die mannen.

Dat is bedroevend. Des te belangrijker is
‘t, vast te houden aan het geloof, aan onze
overtuiging. Des te belangrijker het door-
zetten van onze strijd. Dit is niet het ogen-
blik om toe te geven. Dit is het uur om
getuigenis af te leggen van de waarheid
en niet het uur van zwijgen, van diplomatie
en vriendelijke toegevendheid. Wij moeten
kleur bekennen.

Natuurlijk ben ik 't helemaal eens met de
beslissing die door Monseigneur met zijn



open brief aan de paus genomen is. Ik ben
heel blij dat twee bisschoppen duidelijk
uitgesproken hebben wat tegenwoordig
moet worden gezegd, namelijk dat de weg
van nu, de nieuwe oriéntatitie volgens de
»concilie-geest«, naar de ondergang van de
naties en van de Kerk voert, naar ‘t bederf
van de zielen en de ondergang van het
priesterschap. Als men niet goed oppast,
zullen het protestantisme, de opvattingen
van de vrijmetselarij, het marxistisch com-
munisme en de revolutie binnendringen,
vaste voet krijgen in de Kerk en zegevieren.

Sommige kerkelijke waardigheidsbekle-
ders, ook al hebben ze niet openlijk kleur
bekend, zijn toch door de inhoud van de
brief aan de paus tot ernstig nadenken ge-
bracht. Ik voor mij vind 't een unieke daad
die volgens de wil van Monseigneur een
nieuw tijdperk zal inluiden in de kerkge-
schiedenis.

Dat was ook wel nodig om onze gelovi-
gen te sterken, hen te doen weten hoe 't
ermee staat en hen te steunen in hun vast-
beraden verdediging van het door de
ouders doorgegeven geloofsgoed.

De bronnen van troost waarover ik ge-
sproken heb zijn vele. Ik voeg er nog een
bij: dit jaar zullen we in de vier seminaries
van de Broederschap acht en twintig pries-
terwijdingen hebben, de wijdelingen van
Dom Gérard, Peére Lecareux en nog anderen
niet meegerekend.

Daardoor zullen we ons op nieuwe plaat-
sen kunnen vestigen, zoals in Columbia,
een gebeurtenis van groot belang voor heel
het Noorden van Zuid-Amerika. Ook ons
apostolaat in Mexico versterken we. En we
zullen, zoals al gezegd, priorijen vestigen in
Nederland, Portugal en Zuid-Afrika. Zeer
belangrijk! De volgende jaren zal het getal
dertig overschreden worden.

‘t Is niet overbodig om eens het volle licht te
laten op wat er aan positiefs verwezenlijkt
wordt; daaruit blijkt heel duidelijk de wil
van God op het ogenblik dat de afval zich
meester maakt van de volkeren en zich over
heel de christenheid uitbreidt. We moeten

immers vaststellen dat er geen enkel volk
nog echt christelijk, nog katholiek is. De
hele wereld wordt door de afval bedreigd.
Men wil God niet als het hoogste goed, als
de soevereine Heer, als de Koning der
volkeren. Overal is God uit het openbare
leven verbannen. Ontheiliging en laicise-
ring. Een buitengewoon ernstige toestand,
want er zijn er maar al te veel, zelfs onder
de herders, die bereid zijn om het christen-
dom te verraden.

Ongeschokt blijft onze overtuiging dat
God Zijn Kerk niet kan laten verwoesten en
dat wij in de omstandigheden van nu,
hoe deprimerend en ontmoedigend ze ook
mogen zijn, »fortes in fide«, vast in het
geloof moeten blijven en Onze Heer Jezus
Christus en de allerzaligste Maagd Maria
moeten danken dat zij Monseigneur Le-
febvre hebben toegestaan om de Priester-
broederschap St. Pius X te stichten als
stevig bolwerk voor de verdediging van het
katholiek geloof en de waarheid.

De heerlijkheid van de Kerk

»God, ge weet 't, heeft gewild dat de
Kerk haar geboorte te danken had aan Kruis
en lijden, haar glorie aan de smaad, haar
licht aan de duisternissen van de dwaling,
haar vooruitgang aan de aanvallen van de

‘vijand, haar hechtheid aan verliezen en te-

genslagen - immers, haar heerlijkheid
straalde nooit helderder dan wanneer de
de mensen die het meest proberen te ver-
duisteren. «

paus Pius VI
gestorven in 1799 in Frankrijk als gevangene
van Napoleon
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UITNODING

De geur van uw leven
moge de Kerk van
Christus verwikken. «

(uit de Prefatie v.d. priesterwijding)

Wij nodigen U hartelijk uit om
deel te nemen aan de plechtigheid,
een verkwikking voor Uw ziel, als
de Hoogeerw. Heer Aartsbisschop
Marcel Lefebvre het H. Sacrament
van de priesterwijdingen zal
toedienen aan onze zes wijdelingen.

Die priesterwijding geschiedt op
zondag 1. Juli 1984, op 't feest v.h.
Kostbaar Bloed, om 9 uur, in de
kasteeltuin v.h. priesterseminarie
v.h. H. Hart in Zaitzkofen.

Moge dit hoogtepunt van ons
seminarieleven ook voor U, die met
velen aanwezig zult zijn, een dag
worden van veel genade.

Zaitzkofen, de 9e mai 1984
pater Joseph Bisig, rector



Onze wijdelinger

Winfried Haihnchen

geboren en opgevoed in Berlijn. In 1975 eindexamen op
het Erich-Hoepner-Gymnasium. Daarna een opleiding aan
de bissch. School voor Kerkmuziek in Berlijn. In 1977 ging
hij aan de universiteit Regensburg katholieke theologie stu-
deren. Maar na twee jaar ging hij over naar het juist in
Zaitzkofen geopende priesterseminarie. Daar heeft hij de
laatste drie jaar de gregoriaanse zang geleid.

De eerste H. Mis in de eigen omgeving wordt opgedragen
op zaterdag 7 juli ‘84 om half tien in het feestcentrum van
de renbaan Mariendorf.

Tilo Miiller

geboren 1940 in Frankfurt/Main. Basisschool in Petersberg/
Fulda. Intern bij de franciscanen in Watersleyde/Sittard,
Nederland. Daarna gymnasium in Fulda, waar eindexamen
werd gedaan in 1963.

Vanaf 1963 studeerde hij voor bouwkundig ingenieur aan
de Techn. Hogeschool Darmstadt. Ingenieurstitel in 1969.
Van 69 tot 78 werkzaam als ingenieur.

In de herfst van 1978 is hij naar het priesterseminarie v.h.
H. Hart te Zaitzkofen gegaan, waar hij zijn opleiding heeft
gekregen in filosofie en theologie.

Plechtige eerste H. Mis in de eigen omgeving op. zondag
15 juli om 10 uur in de »Grote Zaal« van de Oranjerie in
de kasteeltuin te Fulda (tegenover de Dom).




stellen zich wvoor:

Otto Natterer

werd geboren op een landgoed in het tegenwoordige dis-
trict Hohenlohe. Maar hij kan zich nog slechts herinneren
dat hij met zijn ouders en zijn broer in Unterfranken woon-
de, in het plaatsje Grossheubach am Main, een centrum
van wijnbouw. Na het eindexamen gymnasium ging hij
naar het pas geopende priesterseminarie in Zaitzkofen,
waar zijn broer al was. Zes jaar filosofie en theologie zijn
zijn geestelijke bagage, als hij over enkele weken onze
eerste priorij in Nederland zal gaan bemannen om daar
zijn Belgische confrater krachtig bij te staan.

Eerste H. Mis in zijn geboorteplaats op ‘t feest van de pa-
troon v.h. bisdom Wiirzburg St. Kilian, 8 juli om 10 uur.

Niklaus Pfluger

geboren 3-11-1958 in Oensingen/Solothurn. In 1978 eind-
examen gymnasium. Daarna seminarist in het pas geopen-
de seminarie in Zaitzkofen. Hier, en ook twee jaar in Al-
bano bij Rome, heeft hij de voor het priesterschap nood-
zakelijke vorming gekregen.

Plechtige eerste H. Mis in Oensingen op 7 juli om 10 uur
op ‘t sportterrein (autosnelweg NI Ziirich-Bern, afrit Oen-
singen, richting Murgenthal).




Dr. Frank Sauer

studeerde van 1962 tot ‘71 aan de universiteiten Freiburg
i.B., Innsbruck en Tiibingen de vakken kath. theologie,
geschiedenis, Latijn met bijvak Hebreeuws. Na twee jaar
stage examen voor bevoegd leraar aan het Rotteckgymna-
sium Freiburg. Van '73 tot ‘78 werk aan het proefschrift
»De tempel-theologie van de profeet Haggai (Aggaiis)«. Na
een verblijf van anderhalf jaar in ‘t H. Land ging hij in sep-
tember 1980 naar het H. Hart-seminarie in Zaitzkofen. De
eerste H. Mis thuis vindt op 22 juli in het kasteel van Ett-
lingen plaats.

Michael Wildfeuer

geboren 10-4-47 in Memmingen. Is opgegroeid in Augs-
burg. Heeft in 1966 eindexamen gedaan op 't St. Stephan-
gymnasium v.d. benedictijnen in Augsburg. Dienstplicht
vervuld van 1966 tot '67. De studie van de filosofie ('67-'72)
in Miinchen deed hem de waarde kennen van het katholiek
geloof v.d. Overlevering. Na verdere studie in Miinchen
werd hij leraar wis- en natuurkunde. Van 1979 tot '84
seminarist in Zaitzkofen.

Plechtige eerste H. Mis in eigen omgeving op 14 juli 1984
in Augsburg-Hochzoll op het sportveld bij de lutherse kerk,
Wendelsteinstr. Begin om 10 uur.



Don Bosco-School

Internaat met gymnasium voor jongens
Aanmelding voor het schooljaar "84 - ‘85

Op 13 augustus 1984 begint het nieuwe schooljaar aan de Don Bosco-
School van de Priesterbroederschap St. Pius X in Diestedde. Onze school staat
open voor ouders die hun kinderen een volledig katholieke opvoeding willen
laten geven. Die is er niet op de staats-gymnasia, want het onderwijs is
daar niet alleen gesculariseerd, maar vaak ook nog links georiénteerd en
gewoon immoreel (b.v. bij de sexuele voorlichting).

Ook op scholen onder 't gezag van de Kerk is de katholieke opvoeding
meestal niet meer gegarandeerd. De ondervinding leert dat daar gengmakers
van het progressisme aan het werk zijn. Menig leerling heeft er het geloof
verloren. ,

De Don Bosco-School echter is gebaseerd op het beginsel dat de leerling
onder de impuls van de genade optimale resultaten kan bereiken, zowel wat
de karaktervorming als wat de leerprestatie betreft. Zonder gewoon te zijn
aan een intens godsdienstig leven, aan zelfoverwinning en offervaardigheid
zijn jonge mensen niet in staat tot een leven uit het geloof, tot een
christelijk gezinsleven, tot het dragen van verantwoordelijkheid op maat-
schappelijke gebied. Toenemende kinder- en jeugdcriminaliteit, veel zelfmoor-
den en echtscheidingen tonen dat door de neo-marxistische conflict-peda-
gogiek en het propageren van anarchie op sexueel gebied op de scholen de
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grondslag wordt gelegd voor een labiel gedrag en een geknakte persoonlijk-
heid.

Daarom doet de Priesterbroederschap een beroep op het geweten van de
ouders. Ze vraagt hun om zich bij de opvoeding te realiseren, welke grote
en zware verantwoordelijkheid ze dragen t.o.v. God en de kinderen. Ouders
die jongens van 11-13 jaar hebben met aanleg voor gymnasium kunnen die
verantwoording met een gerust hart voor een groot deel overdragen aan de
Don Bosco-School.

Bedenkt de woorden van paus Pius XI: »leder christelijk kind of iedere
christelijke jongere heeft strikt recht op een vorm van onderwijs in over-
eenstemming met de leer van de Kerk.« Hoe juist die eis is wordt bewezen
door de praktijk van de al langer bestaande Franse scholen van de Priester-
broederschap St. Pius X. Die kunnen op uitstekende resultaten bogen.

Goede vrienden van ons werk, vergeet ook niet dat vorming en opvoeding
een van de terreinen is waarop over -de toekomst van de katholieke
Kerk beslist wordt! Tijdens de troebelen van de reformatie. 450 jaar geleden,
ging de katholieke vernieuwing van de scholen der jezuieten uit. Vanaf de
kinderjaren hebben zij een nieuwe generatie gevormd. Ook tegenwoordig kan
‘t niet anders!

Daarom worden er op onze school niet alleen eisen gesteld wat de studie,
maar ook wat het godsdienstig leven.betreft. De jongens nemen dagelijks deel
aan H. Mis en gemeenschappelijk gebed en stellen zich met name onder
de bescherming van Maria. De nodige tijd van ontspanning en sport zorgt voor
passend evenwicht. Bovendien brengen de leerlingen om de drie weken het
weekeinde thuis door bij hun ouders. Ook in het internaat proberen we een
gezinssfeer te scheppen, met aandacht voor iedere leerling individueel.

In Diestedde vormt het leerplan van het Land Nordrhein-Westfalen de basis
voor de gymnasiale sectie: vanaf de 5e klas (vert: dat is bij ons nog basisschool)
Latijn als eerste vreemde taal, vanaf de 7e klas Engels als tweede vreemde
taal (vert: pas daarna beginnen de zes jaar van ons gymnasium).

Voor de kosten van het internaat geldt een glijdende schaal, waardoor ver-
meden wordt dat er op financieel gebied onbillijkheid ontstaat.

Aanmelding (met een verklaring v.d. school dat de leerling voor gymnasium
geschikt geacht wordt) en verdere inlichtingen aan:

Pater Rector

Don Bosco-School

4724 Wadersloh-Diestedde
tel: 02520-551

(Dat wordt uit Nederland: 09-49.2520/551 na de liggende streep ononder-
broken doordraaien)



Ouderplicht en kinderliefde

De ontroerende geschiedenis van een katholiek gezin

Bij goede vrienden heb ik een arts leren
kennen. We hebben elkaar herhaaldelijk ge-
sproken. Weldra kreeg ik een zekere hoog-
achting en sympathie voor hem. Hij had
niet alleen letters gegeten, maar was ook
thuis in het grote boek van het leven. Een
echte mensenvriend. Over sociale, econo-
mische en morele kwesties sprak hij zo
helder en liefdevol dat ik mijn bewondering
niet kon verbergen en die zonder voorbe-
houd uitte. Eens hebben we gepraat over
het huwelijk met een of twee kinderen.
Dat gesprek zal ik nooit vergeten.

»Het verbaast U, zei de arts, »dat ik als
medicus zo katholiek over al die dingen
denk? Dat moet ik U dan uitleggen. Ik ben
katholiek en kom uit een gezin waarin tien
kinderen zijn grootgebracht. U kunt dus wel
begrijpen dat ik over gezinnen waarin maar
een of twee kinderen worden gewild anders
denk dan men tegenwoordig pleegt te
doen.«

Die woorden deden me buitengewoon
goed en mijn verbazing nam toe. »Kijk«,
ging de dokter verder, »het echt katholieke
huwelijk raakt uit de mode. Dat is de geest
van de tijd: genieten, zijn lusten botvieren,
maar niet de door God en de natuur voor-
geschreven plichten vervullen! Daarom gaat
de moderne mensheid te gronde.«

Van het ene woord kwam het andere.
De dokter sprak almaar openhartiger en
kategorischer, tenslotte over zijn ouders,
met heilige eerbied! Er ging een huivering
door mij heen. Hij scheen me vergeten
te zijn. Wat hij zei werd een hooglied over
trouw vervulde ouderplicht en dankbare
kinderliefde.

»Ik kom uit dezelfde hoek als U. Een
dorp. De ouders waren kleine boeren. Ze
waren niet met aardse goederen gezegend,
maar innerlijk rijker dan de meeste mensen.
De genade die God hun rijkelijk had toe-
bedeeld was: ze kenden de plichten van hun
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huwelijk en hun ouderschap. En ze hadden
de kracht om helemaal volgens die plichten
te leven. Ik ben hun vierde kind. Ik heb
het meegemaakt, hoe vader zich elke dag en
jaar na jaar afsloofde. Als in 't dorp iedereen
nog sliep, ging hij aan 't werk. Als anderen
verbaasd stonden over zijn onverdroten
werklust, zei hij eenvoudig: »lk moet meer
binnenbrengen. 1k heb meer kinderen dan
jullie.«

‘s Avonds sliep ik gewoonlijk pas laat in,
want ik was een nerveus en tenger kind.
Daarom bemerkte ik allerlei dingen die de
andere broers en zusjes verborgen bleven.
Moeder ging altijd als laatste naar bed. ik
kon als jongen maar niet begrijpen, waarom
ze zo lang bij onze bedjes geknield zat te
bidden. Toen ik haar eens vroeg: »Moeder,
waarom bidt U zo lang?«, antwoordde ze
glimlachend: Kind, ik moet veel bidden.
Jullie moeten eens brave mensen worden,
daar moet ik de goede God om bidden.«
Graag bad ze ook tot de goede Moeder van
God, de Moeder van alle zegen. Van haar
voorbede verwachtte ze veel. Ze hield van
Maria.

Ik kan me geen dag herinneren waarop
wij niet samen met Moeder het morgen-
gebed en met onze ouders het avondgebed
verrichtten. En onze lieve goede ouders!
't Waren maar eenvoudige, onontwikkelde
mensen. Maar door hun innerlijke bescha-
ving en hun goed hart zouden ze tegen-
woordig een hele wereld van civilisatie
beschaamd kunnen doen staan.

Wij, jongens, waren begaafd. De onder-
wijzer kwam woorden te kort om onze aan-
leg en onze vermogens te prijzen. Eens kon
ik weer niet slapen. Toen hoorde ik Vader
in de slaapkamer vlakbij praten: »De jon-
gens leren goed. De beide oudsten zijn nu
al gauw drie jaar op ‘'t gymnasium. De
pastoor en de onderwijzer sporen ons aan
om het offer te brengen en Andreas (de



derde van de jongens) ook naar de middel-
bare school te sturen.« Moeder zuchtte.
»Laat maar, Moeder«, zei Vader, »de goede
God heeft ons nog altijd geholpen. Tot nu
hebben we nog geen boterham minder
hoeven te eten. Alles zal wel goed komen,
misschien nog beter dan wij 't met ons
zwakke verstand kunnen denken. Weet je,
een klein offer zal ook ik brengen: mijn
pijpje stop ik vanaf morgen in de kast. Tk
zal 't eens en voor altijd laten liggen.«
Wat Vader eenmaal gezegd had, bleef zo.
Dat wist ik als tienjarig kind al. Ik hoorde
Moeder snikken. Ik kan nu niet meer
zeggen, hoe het kwam, maar ik ben naar
mijn vader toegelopen, heb hem ombhelsd,
hem de vereelte handen gedrukt en gezegd:
»Vader, lieve Vader!« Moeder heeft me
geschrokken terug naar bed gebracht en is
bij me gebleven tot ik ben ingeslapen.

Vele jaren later heb ik de zucht van
Moeder begrepen. Vader, de man die zo
graag werkte en altijd goed gehumeurd
was, zag nergens hindernissen en schudde
met zijn aangeboren optimisme de zorgen
van zich af. Maar Moeder nam het leven
des te ernstiger op. Zij vooral droeg de
lasten van het gezin. Zij hield de kas bij. Zo
wilde Vader het. Geen wonder dat de kleine
tengere vrouw soms echt bezorgd en be-
vreesd was voor wat de toekomst zou
brengen. Wat zou er zijn gebeurd, als ze
niet zo vast op God had vertrouwd en de
Moeder van alle moeders niet zozeer had
bemind? Altijd zag ze naar haar op en
vroeg ze om haar moederlijke hulp. En
Maria heeft geholpen.

Ik begon Vader te helpen, waar ik kon. Ik
was altijd bij hem. Ook de andere broers en
zusjes hielpen mee. Ze spaarden voor Moe-
der een dienstmeisje uit en voor Vader een
knecht. Maar wat had onze hulp te bete-
kenen bij al die lasten van de ouders! 't Is
voor mij nog altijd een raadsel, hoe zij, die
eenvoudige boeren, het hebben klaarge-
speeld om ons allemaal te laten studeren.
Zonder de hulp van de hemel was dat zeker
niet mogelijk geweest.
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In 't dorp werden onze ouders als heiligen
vereerd. ledereen keek eerbiedig tegen hen
op en kwam bij hen om raad. Wat mijn
vader zei was wet in heel de gemeente.
De drie oudste broers zijn naar 't klooster
gegaan. De oudste is vier jaar geleden als
bisschop in China gestorven. De drie vol-
gende broers, waar ik bij hoor, zijn arts
geworden. Ook de drie zussen hebben het
klooster gekozen. De jongste broer is orga-
nist. Waren dat niet allemaal geschenken
van God voor de ouders? Zo hebben onze
ouders ook hun hoge leeftijd beschouwd,
hun gezondheid, hun taai gestel en het
geluk van hun kinderen.

En op 't einde van hun leven hebben ze
nog een vreugde beleefd, zo groot en zo
geweldig, dat ik geen woorden heb om die
ook maar enigszins weer te geven. 't Was
op een lentedag, zes jaar geleden, toen ze
hun gouden bruiloft vierden. Toen kwamen
wij, de broers en zussen, allemaal naar huis:
de franciscaanse bisschop uit China, de
twee jezuieten en een kloosterzuster uit
Noord-Amerika, de beide andere klooster-
zusters, wij artsen en de organist. Wat een
weerzien, wat een vreugde! Daar heb ik
geen woorden voor! Het hele dorp vierde
mee. Toen de grijze ouders op hun feestdag
tussen hun kinderen en kleinkinderen naar
de oude dorpskerk gingen, stond heel het
dorp langs de versierde straat op zijn
zondags toe te kijken. Zelfs de hemel leek
aan de vreugde deel te willen nemen, want
er was een helblauwe lucht met een stralen-
de zon. Een zachte bries strooide de witte
bloesem van de vruchtbomen over de dorps-
straat, die een bloemtapijt werd. Er werden
vreugdeschoten gelost en er weerklonk
klokgelui. Alles leek wel in stomme eerbied
hulde te brengen aan het door God geze-
gende levenswerk van de beide jubilarissen,
die hun plichten zo trouw hadden vervuld.
Door zoveel blijdschap en geluk over-
weldigd bereikten de ouders met ons de
kerk.

De oudste broer droeg de H. Mis op. De
beide andere assisteerden hem. Onze musi-



cus, een begaafd kunstenaar, bespeelde het
orgel, en tussen broers en zussen gingen
de smalle, door de jaren gebogen maar door
arbeid en zorgen geadelde gestalten naar de
communiebank. Toen ging er een snik van
ontroering door het godshuis. Heel de paro-
chie was diep aangedaan.

Toen wij later met onze ouders thuis
bijeenzaten, op dezelfde plaats als toen we
nog kinderen waren, veegde Moeder de
tranen uit haar gezicht vol rimpels en zei
ze bescheiden: »O God, dat is teveel geluk,
teveel geluk, dat verdienen we niet«. »Ja,
ja«, antwoordde Vader, »Onze Lieve Heer
heeft 't altijd goed met ons voorgehad. Nu
zijn we klaar met ons levenswerk.«

»Nog nietl« riep onze oudste broer uit.
»Eerst moet U ons nog zegenen, zoals vroe-

ger in onze kinderjaren!« En wat er toen
gebeurde was zo overweldigend, dat wij
allen ontroerd snikten als kleine kinderen.
De grijze vader rees op uit zijn zetel. Zijn
ogen straalden. Daar stond hij, de priester
van zijn gezin. Naast hem de goede
moeder, de vrouw die zoveel in stilte
gedragen had. Ze hieven hun bevende han-
den op om te zegenen. »God zegene
jullie, kinderen! Amen.« En wij knielden en
ontvingen allen hun laatste ouderlijke
Zegen.

Een jaar daarna hebben wij ze begraven,
ook in de beginnende lente.«

De arts zweeg, in herinnering verzonken.

Iets van de geest van de H. Familie was
vaardig geworden over dat gezin.

Johannes L.

De heilige Mis (5)

Na de bespreking van de Voormis, vanaf
de voetgebeden tot de geloofsbelijdenis,
willen we vandaag de eerste fase van de
Offermis beschouwen, namelijk de berei-
ding van de offergaven en het offeren
daarvan. Wat dat offeren betreft moet ik
vandaag eerst nog herinneren aan wat we
heel in 't begin van deze reeks preken in een
eerste schets hebben gezegd over het inner-
lijk mee-offeren. Verder willen we ons
vandaag bezig houden met de rol, de taak
van de Offerande in het kader van de H.
Mis. De volgende keer zou ik de Offerande
dan willen afsluiten met een analyse van de
gebeden, de teksten van de bereiding van
het Offer, en met enige gedachten over de
eucharistische elementen brood, wijn en
water.

Dus eerst nog een paar gedachten over
het innerlijk meedoen, mee-offeren. Wijj
moeten steeds voor ogen houden, dat wij
door de H. Mis Jezus, de Verlosser, Zijn
genaden moeten kunnen bereiken. Hij blijft
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met Zijn leven, Zijn zoendood en Zijn Ver-
rijzenis in de H. Mis onder de mensen van
de geschiedenis doorleven, opdat niet alleen
de weinige Israélieten van 2000 jaar geleden
de genade hadden om Hem te ontmoeten,
maar die mogelijkheid aan alle mensen
gegeven wordt. Daarop komt ‘t vooral aan.

Wat heeft dat nu met de Offerande te
maken? De uitwendige tekenen brood en
wijn, die later het Lichaam en Bloed van
Jezus zullen zijn, worden als tekenen van
onze overgave, onze offervaardigheid op
het altaar gebracht. Dan worden ze ge-
offerd. Nu reeds, nog v66r de Consecratie,
wordt Christus, het Lam Gods, in de offer-
gaven als tegenwoordig gedacht. Wij behoe-
ven maar te denken aan de bekende uit-
drukkingen »onbevlekte offergave«, »kelk
van het heil« in de offerande-gebeden. Dat
is niet alleen in onze heilige Romeinse
misritus zo. Ook in de ritus van het Oosten
wordt Jezus al bij de bereiding van het Offer
als onder het brood en de wijn aanwezig



gedacht. Zo gaan bij de bereiding van het
Offer dus twee dingen samen: de offerande
van de Zoon van God en het medeofferen
van onszelf. Maar die overgave, dat offer
van ons eigen leven, dat wij bij de bereiding
van het Offer aan God schenken, heeft
voor zich alleen geen effect, geen waarde.
»Want wij hebben maar één enkele Hoge-
priester, Jezus Christus, die door één enkel
Offer voor altijd allen die zich laten heiligen
tot volmaaktheid brengt«. Dat wil zeggen:
er is maar één weg naar de zaligheid,
naar ons geluk: Jezus. Wij kunnen God
onafhankelijk van het Offer van Jezus niets
aanbieden. Wij kunnen dat alleen maar »in
Hem, met Hem en door Hem, zoals ‘'t
wordt gezegd op het einde van de Canon
der H. Mis.

Daarom zijn de nieuwe offerande-gebe-
den van de hervormde Mis-ritus eigenlijk
een terugkeer naar voor-christelijke opvat-
tingen. Daar wordt alleen maar »de vrucht
van de aarde (de wijnstok) en van de
menselijke arbeid« geofferd. Dat is welbe-
schouwd geheel zinloos, omdat er in het
Nieuwe Testament geen offers meer zijn
van spijzen, bokken en stieren enz. Daar
is alleen maar het Kruisoffer van Christus,
die daardoor objectief genomen de wereld
eens voor al met God heeft verzoend.
Als iemand subjectief, persoonlijk aan God
voldoening wil geven, zich wil laten ver-
lossen, dan moet hij juist in de H. Mis
zichzelf en zijn leven bij het Kruisoffer van
Christus insluiten. Het zou echter klinkklare
onzin en zonde zijn, als hij evenals in het
Oude Testament alleen maar »vruchten der
aarde« of dieren wilde offeren.

Nog iets anders moeten wij in dit verband
overwegen. Wij weten dat het Kruisoffer
het voornaamste element in de Mis is, dat
op het ogenblik van de Consecratie het
Offer van de Heer tegenwoordig komt, dat
op dat ogenblik Christus zich aan Zijn
Vader offert (en wij ons met Hem) en dat
op dat ogenblik de mensen weer in ge-
meenschap (vriendschap) met God leven,
d.w.z. »communiceren«. Want vertalen we
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dat woord, dan zien we dat »communice-
ren« niets anders is dan »gemeenschap
hebben of samen zijn«, nl. met God.
Waarom, als op ‘'t ogenblik van de Con-
secratie dat alles al gegeven is: het Offer
van Christus (met dat van ons) en de
communio, de gemeenschap tussen God en
de ziel, hebben wij in de Mis voér de
Consecratie ook nog de Offerande en daar-
na de Communie? Dat komt omdat alles in de
Consecratie wel is ingesloten, maar wij
mensen niet alles tegelijk kunnen begrijpen
en mee kunnen beleven, omdat wij ons
niet alles tegelijk voor ogen kunnen stellen.
Want wij zijn aan ruimte en tijd gebonden,
ook in het denken. Daarom wordt het
alles beslissende moment van de Consecra-
tie over de tijd verdeeld: naar achteren en
naar voren. Naar achteren in de Offerande,
naar voren in de H. Communie. Zo krijgen
we drie delen in de Offermis, ofschoon het
Offer ongedeeld is. De verschillende fasen,
gezichtspunten van het ene Offer worden
om zo te zeggen in de H. Liturgie op ons
mensen afgestemnd, opdat wij gemakkelijker
en met meer vrucht aan het Offer deel
kunnen hebben. Christus, onze Leraar, en
de Kerk hebben in de H. Liturgie van de
Mis hetzelfde gedaan als een onderwijzer
die een moeilijke, betekenisvolle zin voor
zijn leerlingen verklaart door hem in af-
zonderlijke delen te ontleden.
Tenslotte het antwoord op een vraag die mij
nogal eens gesteld is: Wat is de juiste naam
voor het deel van de H. Mis waarmee we
ons nu bezig houden? Zoals U misschien
weet, zijn er drie benamingen: bereiding
van het offer — offerande - bereiding van
de gaven. Welnu, in het begrip »bereiding
van het offer« of »offerande« zitten juist de
beide gezichtspunten waar 't om gaat: het
zich offeren van Jezus, de Zoon von God,
en het mee-offeren van ons menselijk leven
in de vorm van de gaven van brood en
wijn. Beide gaven, het brood en de wijn,
groeien in de regel niet in het wild, maar
moeten met grote zorgvuldigheid en vaak
moeizaam, in het zweet van ons aangezicht,



worden gezaaid, verzorgd, geoogst of op-
geslagen, gebakken of onderworpen aan
een lange gistingsperiode. Er zijn wel geen
elementen die zozeer met het werk, het
zweet, kortom met het menselijk leven
verbonden zijn als brood en wijn. Daarom
zijn ze een heel mooi symbool voor het
mee-offeren van ons eigen leven van lasten,
successen en zonden met het Offer van
Christus. Ook wordt door brood en wijn
aangegeven dat door het Offer van Christus
in de Mis niet alleen de scheidsmuur
tussen God en mens wordt neergehaald,
maar ook de mensen met elkaar worden
verzoend. Zo kunnen die gaan samen-
groeien tot de gemeenschap van het mys-
tieke Lichaam van Christus, de Kerk van
God. Want brood wordt bereid uit veel
losse korrels, en wijn wordt uit veel druiven
geperst. Zo worden de mensen door de Mis
bijeengebracht, verenigd. Zoals de korrels
gemalen en veranderd worden in brood en
de druiven door persen en gisten wijn
worden, zo moeten wij in de H. Mis de
oude mens afleggen, gemalen worden en
veranderen in (uits gegist worten tot) een
nieuwe schepping in Christus. Telkens wat
meer. Die waarheid vinden wij mooi uit-

gebeeld in een geschrift uit de eerste tijd

van de Kerk, de zogenaamde leer v.d.
twaalf apostelen. Daarin wordt van de H.
Eucharistie gezegd: »Zoals dit brood over de
bergen heen uitgestrooid en weer bijeenge-
bracht werd, zo wordt Uw Kerk van de
uiteinden der aarde naar Uw Rijk bijeenge-
bracht.«

Uit de woorden »bereiding van het Offer«
of »Offerande« blijkt ook het best dat dit
het eerste deel, de eerste fase van de
Offermis is, namelijk de afzondering, voor-
bereiding en aanbieding van de offergaven
die Christus voorstellen. Maar het begrip
»bereiding van de gaven« in de nieuwe
hervormde Mis kan misleidend zijn. Het is
niet goed gekozen, omdat het offerkarakter

van de eerste fase van de Offermis er niet
door wordt vermeld. Het begrip »bereiding
van de gaven« draagt ertoe bij dat de Mis
ten onrechte wordt opgevat als alleen maar
een feestmaal.

Rectificatie
met betrekking tot Informatieblad nr 21,
mei ‘84, pagina 15: »De Biecht geen Sacra-
ment?«

Kanunnik Mgr. Bour heeft er tegenover
het Informatieblad de nadruk op gelegd dat
hij in zijn referaat van 17 okt. ‘83 de waarde
van de Biecht als Sacrament niet bestreden
heeft. Ook distancieert hij zich van de zin:
»de boeteviering neemt als liturgische vorm
van zondenvergeving de eerste plaats in«,
welke zin door ons werd aangehaald uit
het officiéle protocol van de raad v.h.
dekenaat. Wij meenden ons daarop te mo-
gen verlaten, maar moeten betreuren dat
dat niet zo is. Spreker heeft verder verdui-
delijkt dat hij naast de »Biecht als sacra-
mentele basisvorm voor de zondenverge-
ving ook andere njet-sacramentele vormen
van zondenvergeving« vermeld had.

Opmerking v.d. Redactie: De boven-
staande opmerkingen nemen sommige twij-
fels over het onderwerp weg. Andere
blijven bestaan. Zo b.v. de vraag, of 't
wild opvijzelen van niet-sacramentele boe-
tevormen (boete-viering enz.) niet totaal
onverantwoordelijk is, als we ons realiseren
dat volgens kardinaal Hoffner 93% v.d.
kathoieken helemaal niet meer biecht. Rust
er, gezien die feiten, op de herders niet
een zware plicht om de individuele biecht
met alle kracht te verdedigen? Daar hangen
eeuwige zaligheid of eeuwige verdoemis
toch vaak van af! En verder: worden de
gedetailleerde voorschriften van het Conci-
lie van Trente over de H. Biecht werkelijk
nog als dogmatisch verplicht in acht
genomen?
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Men mag ze niet prijzen.

We moeten bidden voor de bekering van hen die dwalen

»Mijn geestelijk leidsman heeft mij streng
berispt, omdat ik te veel lof heb toege-
zwaaid aan dwalende mensen. Er werd
mij gevraagd, of ik dan niet wist wie ik was
en aan wie ik toebehoorde. Ik was, zo werd
gezegd, een aan God toegewijde en door
heilige geloften gebonden maagd van de
katholieke Kerk. Mijn plicht was, God te
loven in de Kerk en met groot medelijden
te bidden voor hen die in dwaling verkeren.
Ik was beter dan anderen in staat om te
weten wat de Kerk is, en moest daarom
de ledematen van Jezus Christus in de Kerk,
Zijn Lichaam, prijzen, maar hen die zich
van dat Lichaam hadden losgerukt en het zo
vreselijk hadden verwond moest ik bekla-
gen. En voor hun bekering moest ik bidden.

Mijn leidsman zei verder dat ik mede-
schuldig werd, als ik de ongehoorzamen
prees. Ik moest niet menen dat die lof liefde
was, want de ware ijver voor het heil der
zielen werd daardoor maar verzwakt.

Ik ben terecht berispt, want 't is niet
juist dat we ons in die dingen maar laten
gaan. Zeker, ik zie veel goede mensen
onder hen, maar zie ook dat ze kinderen
zijn die van hun oorsprong afdrijven en zelfs
onder elkaar splitsing veroorzaken.

Al kunnen we af en toe bij hen een stuk
vroomheid uit de katholieke stam zien
opschieten, toch ontdekken we daarnaast
een donkere, onbuigzame twijg van trots,
die van de moeder weggroeit. Ze willen wel
graag echt vroom zijn, als 't maar geen
katholieke vroombheid is.

Al zeggen ze altijd dat 't niet aankomt op
ceremonies, op de dode vorm, maar dat
men God in de geest moet dienen, toch
zijn juist zij heel eigenzinnig aan de vorm
gehecht en wel aan een dode, zelfgemaakte
en daarom steeds veranderlijke. Die is niet
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spontaan gegroeid, die kan niet dienen
als lichaam voor de geest en is daarom een
dood omhulsel.

Daarom kunnen ze niet nederig buigen en
lijden ze allemaal aan hovaardij. Waar
zouden ze een deemoedig hart ook van-
daan halen? Van jongs af aan hebben ze
zich nooit leren vernederen, want nooit
hebben ze hun zonden, hun ellende ge-
biecht. Nooit hebben ze zich als kinderen
van de Kerk in het Sacrament van de
Boete rouwmoedig en diepbeschaamd leren
aanklagen voor de plaatsvervanger van
God. Daarom zie ik zelfs bij de besten onder
hen iets foutiefs, een stuk eigenzinnigheid,
starheid, hovaardij.

Slechts zij die niets van de alleenzalig-
makende Kerk weten en toch naar best
vermogen een vroom leven leiden, zijn niet
op de slechte weg. Geeft God hun echter
ook maar een kleine wenk, of doet Hij ook
maar een zweem van twijfel in hen ont-
staan, dan zijn ze geroepen om naar de
waarheid te gaan zoeken.

Door het H. Doopsel, als dat juist ont-
vangen is, zijn ook zij die dwalen lid van
de Kerk geworden, leven ze alleen van de
Kerk en krijgen ze alleen maar het gees-
telijk voedsel dat hun vanuit de Kerk kan
toevloeien. Maar ze mogen niet met de
kinderen van Gods huis aan de Tafel des
Heren knielen. Ze staan buiten, mokkend,
pralend of versmachtend. Als ik in mijn
visioenen gedoopte ketters zie die zich tot
de Kerk bekeren, dan is ‘t alsof ze uit de
muren van de kerk komen en voor ’t altaar
en ‘t allerheiligst Sacrament gaan staan,
terwijl slechts de bekeerde ongedoopten:
Joden, Turken, en heidenen, in die droom-
beelden door de deur binnentreden.«

Anna Katherina Emmerich



Data en feiten
Uren voor de H. Missen

in de voornaamste huizen en kapellen van de Priesterbroederschap in Nederland, Belgié,
Duitsland en Zwitserland:

Nederland

Opening van het Prioraat St. Klemens in Gerwen op zondag
12 augustus 1984.

Plechtige Mis om 10.30 uur.
Lof / Aanbidding om 14.30 uur.

Vanaf die zondag gelden op zondag volgende tijden:

8.30 uur Hl. Mis in Helmond, Kerk van de Hl. Familie
10.30 wur Hl. Mis in Gerwen, St. Clemenskerk
14.30 uur Lof / Aanbidding in Gerwen, St. Clemenskerk

Adres van het Prioraat St. Clemens in Gerwen:

Prioraat St. Clemens
Lieshoutseweg 1
5674 RK Nuenen
040/837856

Belgié

Priorij van Christus-Koning, 37, rue de la Concorde, 1050 Brussel, tel. 02/512.09.44
Zondags 8 uur en 10.30 uur
Door de week 7.15 uur

St. Pius V Kapel, Plantinkaai 2, 2000 Antwerpen, tel. 031/37.65.97
Zondags 9 uur en 11 uur
Vrijdags 18.45 uur

Carmel van het H. Hart 16, rue des Wagnons, 7380 Quiévrain, tel. 065/457922
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Duitsland

Priorat und Distriktssitz St. Athanasius, 7000 Stuttgart; 30-Feuerbach, Stuttgarterstr. 24,
tel. 0711/850387
Zondags 9.30 bzw. 15.00 uur-
‘s Maandags, donderdags 18.00 uur, woensdags. vrijdags 7.15 uur

Priesterseminar Herz Jesu, Zaitzkofen, 8306 Schierling, tel. 09451/1225 en 1959
Zondags 8.30 uur, 10.00 uur
Door de week 7.15 uur

Priorat St. Maria zu den Engeln, 6600 Saarbriicken, Julius Kieferstr. 11, tel. 0681/854588
Zondags 8.00 uur en 9.30 uur
Dinsdags en vrijdags 17.45 uur; op de andere weekdagen 7.00 uur

Priorat St. Bonifatius, 4300 Essen-Bergeborbeck, Bottropperstr. 295, tel. 0201/664922
Zondags 8.00 uur en 9.30 uur
Dinsdags en vrijdags 17.45 uur, op de andere weekdagen 7.00 uur

St. Maria Regina Cistericii, 4150 Krefeid-Fischeln, Wimmersweg 6, tel. 02151/302811
Zondags 16.00 uur )

Kapelle Heilig Blut, 4000 Miinster/Westfalen, Augustastr. 46, tel. 0201/664922
Zondags 16.00 uur (behalve 2. zondag)

Kapelle Christ-Konig, 5300 Bonn-Lannesdorf, Drachenburgstr. 6a (bij station Mehlem),
tel. 0228/633987
Zondags 9.45 uur

Zwitserland

Internationaal Priesterseminarie St. Pius X, CH-1908 Econe-Riddes, tel. 026/62927 en 62308
Zondags 7.15 uur, 9.00 uur, 10.00 uur
Door de week 7.15 uur, 17.30 uur

Priorat St. Niklaus von Fliie, CH-4613 Rickenbach (SO), tel. 062/461818
Zondags 18.00 uur
Door de week 7.15 uur

Frankrijk
Priorat St. Josef, Egelshardt-Waldeck, F 57230 Bitsch/Moselle, tel. (16)87-06.53.90
Zondags 7.30 uur en 10.00 uur
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Priesterwijdingen

Priesterwijdingen in Ecéne op 29 juni 1984

Priesterwijdingen in Zaitzkofen

door Mgr. Marcel Lefebvre

Op 1 juli 1984, feest v. h. Kostbaar Bloed v. Jezus Christus, worden er onder
een plechtige pontificale Hoogmis, die om 9.30 uur begint, zes priesters
gewijd.

‘s Middags om 15.00 uur plechtige Vespers

Nieuwe boeken

Prof. Dr. Georg May, Die deutschen Bischofe angesichts der Glaubensspaltung des
16. Jahrhunderts
Wien 1983, 781 bldz., geheel linnen

Een stuk zorgvuldig gedocumenteerde kerkgeschiedenis. Er wordt verondersteld dat de
lezer enigszins op de hoogte is van de tijd v.d. reformatie. Voor hem is het boek uiterst

tueel!
actue =



Prof. Dr. Georg May, Reformation und deutsche Bischife
‘Ein unerlasslicher Beitrag zum Lutherjahr 1983
Wien 1983, 104 bldz.

Deze beknopte weergave van het eerste boek met als slot het kritisch standpunt v.h.
toenmalig episcopaat bevelen wij sterk aan. Uitvoerige historische bijzonderheden blijven
achterwege. Daarom is »Reformation und deutsche Bischfe« voor weer andere lezers heel

belangrijk.

Kompendium der christlichen Lehre (Catechismus v.d. H. Pius X)
uitgegeven door de Priesterbroederschap St. Pius X
Wien 1981, met een inleiding v. 31 bldz., 276 bldz., geheel linnen

»Dit boek van de H. Pius X is een schat die elke goede christen moet aanschaffen om
sterker te staan in zijn geloof en de dingen duidelijker te zien, om onder de leiding van deze
heilige paus het geloof te kunnen beleven zoals het altijd was.« (aartsbisschop Marcel

Lefebvre).

Prof. Dr. Georg May, Der Glaube in der nachkonziliaren Kirche
Wien 1983, 237 bldz.

Wie prijs stelt op een goed gefundeerd overzicht over de worstelling tussen het katholiek
geloof en dat van de progressieven mag dit boek niet ongelezen laten. De schrijver,
professor in ’t kerkeljik recht te Mainz, gaat niet alleen in op de voornaamste geloofs-
artikelen, maar legt vooral de filosofische en historische vooroordelen v.h. progressisme
bloot: historisme (de dogma’s zijn veranderlijk), het beginsel v.d. immanentie (God kan
niet bovennatuurlijk, b.v. door wonderen, in de natuur ingrijpen), entmythologisering
(de H. Schrift wordt geinterpreteerd als legende en sprookjes).

Erzbischof Marcel Lefebvre und das Hl. Offizium 1978-1979

Wien 1981, 192 bldz.

Hier vindt U tekstueel de officiéle documenten (briefwisseling, onderhandelingen met de
Congregatie v.h. Geloof). Een buitengewone gelegenheid om uit de eerste hand te worden
ingelicht over de jongste ontwikkelingen. Tevens een schets van de theologische problemen

die door Vat. Il aan de orde zijn gesteld.

Erzbischof Marcel Lefebvre und der Vatikan unter dem Pontifikat von Papst Johannes
Paul II., 1e deel 1979-1981
Wien 1982, 79 bldz.

Het vervolg van de boven begonnen weergave der officieel vastgelegde gesprekken tussen
aartsbisschop Lefebvre en het Vaticaan.

Te verkrijgen via onze priorijen.
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