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Ons priesterseminarie in Zaitzkofen

Goede vrienden van het priesterseminarie!

»Hij kwam in het zijne, maar de zijnen
aanvaardden Hem niet. Aan allen echter die
Hem wél aanvaardden gaf Hij het vermogen
om kinderen van God te worden« (Joh. 1.
11-12).

Wat de Heilige Familie, de kiemcel van
de H. Kerk, in haar geboortestad Bethlehem
moest doorstaan, dat heeft de katholieke
Kerk in de loop van de geschiedenis vaak
moeten beleven. Een enkele blik op het
wereldgebeuren en op de officiéle Kerk laat
echter duidelijk zien dat het goddelijk Kind
in de kribbe bij de zijnen nog nooit op
zoveel kilheid, botte afwijzing en zelfs haat
is gestoten als in onze dagen. Moge God
barmhartig zijn voor de politici die de
Koning van de vrede niet laten heersen
over hun gemeenschap; barmhartig vooral
voor de bisschoppen die bij de algemene
afval van de volkeren passief staan toe te
kijken of, erger nog, daar bovendien een

handje aan meehelpen! Het christelijk
Avondland ligt op sterven. De officiéle Kerk
zelf heeft ‘t de ruggegraat gebroken. In
plaats van op 't Ile Vaticaans Concilie het
communisme plechtig te veroordelen, roept
ze nog tot samenwerking ermee op. ‘t Is
verschrikkelijk duister geworden in de
wereld en in de harten van de mensen.
Goede vrienden, ook in deze vreselijke tijd
kan en moet het heilig Kerstfeést ons
bewaren voor wanhoop en vertwijfeling.
Onze Heer en Zaligmaker werd immers
geboren in de nacht, in de langste nacht
van het jaar. Zijn geboorte viel in de tijd
van de grote duisternis. Zelfs onder de
joden waren er nog maar weinig vrome,
gelovige mensen. In het verborgene, in de
grootste armoede is Hij ter wereld ge-
komen. Erkend en aanbeden werd Hij door
slechts enkele eenvoudige, nederige men-
sen. Hoeveel lessen, hoeveel troost en
vreugde liggen er in het kerstverhaal voor
ons toch opgesloten! »Aan allen echter die



Hem wél aanvaardden, aan hen die in Zijn
naam geloven, gaf Hij het vermogen om
kinderen van God te worden« (Joh. 1,12).
De kille afwijzing, zelfs de open opstand
van de zijnen kan de verlossende mens-
wording van God in Bethlehem en in de
harten van de nederige, gelovige mensen
niet verhinderen. Ook in deze diepe dui-
sternis kan en moet het Kerstmis worden.
U, dierbare gelovigen, hebt daartoe de
macht door de Koning in de kribbe gelovig
op te nemen, door niet alleen maar kennis
te nemen van Zijn voorbeeld van armoede,
nederigheid en zelfverloochening, maar dit
ook in ‘'t dagelijks leven na te volgen.
Zoals de Zaligmaker voor Zijn komst niet
de prachtige tempel te Jeruzalem, maar de
stal in Bethlehem gekozen heeft, zo laat Hij
tegenwoordig ook toe dat de trouwe priesters
Zijn offer op de altaren niet stellen in domker-
ken en kathedralen, maar meestal in heel be-
scheiden kapellen, Goede vrienden, in de hei-

lige Kerstijd willen we ons het goddelijk Kind
vaak voor ogen stellen en het aanbidden.
Dat zal ons helpen om ons ook nu niet te
ergeren over de Kerk van Jezus Christus
en de Heiland na te volgen in Zijn nederige
armoede.

Mogen ook de volgende korte berichten
over de ontwikkeling van ons seminarie U
wat moed en vertrouwen schenken in de
toekomst van onze heilige Kerk:

Dit jaar zijn er vier seminaristen uit ons
seminarie priester gewijd. Tot onze grote
vreugde kumnen wij U nog een vijfde
priesterwijding aankondigen. Op 8 decem-
ber 1983, op 't feest van de Onbevlekte
Ontvangenis, zal Abbé Eberhard Repp uit
Rollbach (Unterfranken) in de kapel van het
seminarie door aartsbisschop Lefebvre het
heilig sacrament van het priesterschap ont-
vangen. U allen, vooral de priesters onder
U, bent voor dat feest heel hartelijk uit-
genodigd.

De kapel van de Onbevlekte in Zaitzkofen met haar kerstversiering



Omdat er zich deze zomer een paar
studenten hebben teruggetrokken, verkeer-
de men in sommige kringen van de clerus
al in de blijde verwachting dat het semina-
rie van Zaitzkofen zijn ontbinding tegemoet
ging. Maar daar kan geen sprake van zijn:
in deze herfst hebben wij tien nieuwe
priestercandidaten kunnen opnemen en drie
postulanten die broeder willen worden.

Het seminarie heeft natuurlijk niet alleen
tot taak om op te leiden voor het priester-
schap. Het biedt de seminaristen en ook de
bisschop en zijn medewerkers een uit-
stekende gelegenheid om de echtheid van de
roepingen te toetsen. De roeping tot het
priesterschap is immers geen privé-open-
baring die de jongeman of de rector van het
seminarie ten deel valt. Het is een oproep
van God, die men kan kennen aan de hand
van objectieve criteria die door de Kerk
zelf zijn vastgelegd. Die toetsing vraagt

vanzelfsprekend tijd. 't Is dan ook geen
wonder dat sommige seminaristen v66r de
hogere wijdingen zelf besluiten om heen te
gaan, of hun seminariestudie moeten op-
geven. Dat is de reden, waarom wij liever
geen giften ontvangen voor bepaalde semi-
naristen. Van de ene kant willen wij edel-
moedige gevers een mogelijke desillusie
besparen, van de andere kant is ‘t buiten-
gewoon belangrijk dat de seminaristen over
de voor hen zo existenti€le vraag of ze wel
roeping hebben zo vrij mogelijk kunnen
beslissen, zonder valse vrees voor het
oordeel van hun weldoeners. Dat er af en
toe candidaten ons seminarie verlaten komt
ook, omdat wij het neo-modernisme beslist
afwijzen en als gevolg daarvan door de
ambtskerk worden gediscrimineerd.

Dank zij de persoonlijke inzet van pater
Kiser en de tegemoetkomende houding van
Dr. Womer, de minister van defensie,



kunnen onze Duitse theologie-studenten nu
eindelijk zonder moeilijkheden van de
dienstplicht worden vrijgesteld. De Duitse
bisschoppen zijn er in 't verleden blijkbaar
niet voor teruggeschrikt om de seminaristen
weg te lokken met behulp van regerings-
maatregelen (b.v. de dienstplicht). Zij, de
zogenaamde verdedigérs van de conciliaire
»verworvenheden«, willen ons door middel
van het staatsgezag tot godsdienstvrijheid
dwingen; de vanouds bekende tegenspraak,
waardoor het liberalisme wordt opgeheven:
wie niet vrij wil zijn, moet ertoe gedwongen
worden!

Na de opening van onze school in
Diestedde zijn er in sommige bisdombladen
van Duitsland artikelen verschenen tegen
aartsbisschop Lefebvre en zijn Priesterbroe-
derschap St. Pius X. Daaruit blijkt duidelijk,
al zijn we numeriek in de minderheid, hoe
serieus ons streven wordt opgevat en hoe
belangrijk ons pas begonnen initiatief in

Diestedde is.

In die artikelen en meer nog in het pas
verschenen boek van meer dan 500 bladzij-
den »Marcel Lefebvre, Argernis und Be-
sinnung« stelt men zich niet meer tevreden
met ons alleen maar ongerechtvaardigde
ongehoorzaamheid te verwijten, maar
werpt men ons ook, min of meer ver-
sluierd, voor de voeten dat wij de nieuwe,
lees: neo-modernistische, theologie verwer-
pen. Het verwijt van anti-modernisme
horen we echter heel graag (zie verderop
de boekbespreking van prof. Dr..Hoeres
en het artikel van het Regensburger

Bistumsblatt)!
Dank zij Uw trouw en liefde voor ons
werk, voor onze seminaries, scholen,

priorijen en kapellen kunnen deze in de
kille duisternis van onze wereld aan de
mensen van goede wil het licht en de
warmte schenken van de mensgeworden
goddelijke waarheid en liefde. Ik dank U




Nieuwe candidaten voor Zaitzkofen




van harte voor al Uw gebeden en offers en
wens U, ook namens onze Algemene
Overste, een genaderijk Kerstfeest en Gods
rijkste zegen voor het nieuwe jaar. En ik
vraag U om ijverig te blijven meewerken
aan het heilswerk van Jezus Christus, waar-
van de engelen in Bethlehem ons vol

vreugde verkondigen: »Eer aan God in de
Hoge en vrede op aarde aan de mensen
die van goede wil zijn'«

Zaitzkofen, op 't feest van Christus-Koning
30 oktober 1983

pater Josef Bisig, rector

Preek van de Alg.Overste de zeereerw. pater Schmidberger

bij de inkleding en professie van onze broeders op 't feest van Christus-Koning,
30 oktober 1983 te Zaitzkofen

In de naam van de Vader en de Zoon en de
H. Geest. Amen.

Beminde medebroeders; beminde broe-
ders postulanten en. novicen, beminde
christenen!

Een merkwaardig schouwspel verschijnt
vandaag voor ons geestesoog: Christus, in
een spotmantel gehuld, met een doornen-
kroon op het hoofd en een rietstok als
scepter in de hand, vol bloed en omringd
door gepeupel, gaat voor Pilatus staan en
zegt dat Hij Koning is, geboren en in de
wereld gekomen om getuigenis af te leggen
van de waarheid. En alwie uit de waarheid
is luistert naar die stem, die koninklijke
stem.

Beminde broeders, dit beeld van de
vogelvrij verklaarde, versmade en verstoten
Koning Christus wordt pas volledig, als we
terugkijken naar de voorgeschienis. Hij is
ontsproten uit het intussen totaal vervallen
koningshuis van David. Zijn Moeder is een
arme vrouw die niet geéerd wordt, waar de
wereld geen notitie van neemt. Terwijl Hij
een koningszoon is, wordt Hij geboren in
een stal. Een luier en een kribbe is alles wat
Hij bezit. De bezoekers zijn eenvoudige
herders, die de ouders geluk komen wensen
met hun kind en dit zelf komen aanbidden.

Later leeft Hij armoedig in een klein huis
in Nazareth, verdient Hij Zijn brood door
het werk van Zijn handen en is Hij Zijn
ouders onderdanig en gehoorzaam. En als
Hij later de wereld in trekt om in de zielen
geestdrift te wekken voor Zijn Rijk en hun
het Evangelie te verkondigen, dan heeft
Hij niets om Zijn hoofd op neer te leggen
en geen thuis om uit te rusten, ‘terwijl de
vogels in de lucht hun nesten en de vossen
hun holen bezitten. Neen, Hij is arm. Maar
in die armoe, in die uiterste armoe die cul-
mineert in de totale versmading en verwer-
ping door het rijk van de zonde, in die
totale armoede is Hij toch zo rijk. Want
ondanks alle armoede en vernedering hand-
haaft Hij Zijn Koningschap en stelt Hij ons
Zijn onvervreemdbare rechten voor ogen:
Ja, Ik ben Koning. Niet een onder velen,
maar Koning in absolute zin. Hij had im-
mers eerder al gezegd dat Hij de weg (niet
een van de vele), de waarheid (niet een
willekeurige) en het leven zonder meer was,
uit de hemel neergedaald om ons in dit
leven het ware leven te brengen.

Beminde christenen, de Kerk is niets
anders dan het doorgeven, verspreiden en
voor ogen stellen van het vleesgeworden
Woord, van deze arme, versmade Koning
Christus. Ook in onze tijd maken wij
hetzelfde toneel mee: de volgelingen van



deze Koning Christus zijn arm en worden
door de wereld miskend. Ze zwerven rond
en vinden geen rustplaats op deze wereld.
Ze worden zelfs vermoord, zoals momen-
teel in Libanon en op veel plaatsen achter
het ljzeren Gordijn, waar christenen ook in
onze dagen nog getuigenis afleggen van de
waarheid, waar ze daarvoor smaad, kerker,
verstoting en dood ondergaan. Maar temid-
den van al die kwelling en droefenis zijn
ze zich diep bewust dat ze volgelingen zijn
van die merkwaardige Koning. Hoe is 't toch
mogelijk, beminde christenen, dat Hij, die
vol genade en waarheid is en het evenbeeld
van de Vader, Hij, door wie alles geworden
is en in stand gehouden wordt, dat die
Vredevorst zo miskend en verstoten is?
Dat is ‘t resultaat van de duivel en zijn
werken. Dat heeft de zonde gedaan met
haar noodlottige gevolgen. Want het Rijk
van Christus kent maar één tegenstelling,
één enkele vijand: het rijk van de zonde,
het rijk van de Satan. Die probeert het Rijk
van Christus te bestrijden, die heeft de
Rechtvaardige lensloite aan het Kruis ge-

nageld. Zo is 't ook tegenwoordig. De leer-
lingen van Christus kennen maar één
tegenmacht: de macht van Satan en zijn
handlangers. Het Rijk van Christus is
namelijk een Rijk van vrede, gerechtigheid
en liefde. Dat Rijk stelt overal zijn eisen,
altijd en op alle plaatsen. Het is absoluut
en wil zich allereerst in onze ziel vestigen.
Daar wil Christus Zijn troon opslaan. Hij
wil het middelpunt van onze gedachten
zijn. Op Hem moet onze wil zijn gericht.
Hem behoort onze hele liefde. Hem moet al
ons handelen behoren, ons doen en laten
en ons bidden. Hem komt het toe. Ifj is
de Heiland der wereld, die vanaf het Kruis
regeert. Regnavit a ligno Deus — God
regeert vanaf het Kruis. Hij is niet alleen
Koning van geboorte, door de hypostatische
eenheid, de vereniging van de goddelijke
met de menselijke natuur, maar ook Koning
door Zijn verlossingsdaad, door het aan het
Kruis vergoten bloed. Daardoor heeft Hijj
heel de mensheid, alle zielen zonder uitzon-
dering, vrijgekocht. Hij heeft ze gered uit
de slavernij van de duivel, heeft de boeien

De postulanten
voor de
inkleding



De plechtige beloften worden afgelegd ten overstaan van de Algemene Overste

van de zonde geslaakt en zo de weg
geopend voor de zaligheid van de mensen.
Hoe noodlottig ‘'t is, deze koninklijke heer-
schappij af te wijzen, dat zien we elke dag
opnieuw. Een wereld die zich van God
heeft afgescheiden, een wereld die Zijn
heerschappij heeft afgeworpen, een wereld
die zich heeft verkocht aan alle mogelijke
dwalingen: liberalisme, modernisme, socia-
lisme en communisme, die zich zelfs ver-
kocht heeft aan het radicale atheisme met al
zijn varianten, zo'n wereld is tot mislukking
veroordeeld, zo'n wereld moet ondergaan.
Want 6fwel het een: het verlossingswerk in
de wereld gaat door en God blijft vanaf
het kruishout en door het mysterie op onze
altaren heersen, 6fwel het ander: de wereld
heeft haar zin en haar recht van bestaan
verloren. Als de zielen zich niet meer heili-
gen, als ze zich niet meer onderwerpen aan
de milde heerschappij van Zijn wetgevende,
rechterlijk en uitvoerende macht, als door
de hardheid en geslotenheid van de mensen
het Rijk van Christus niet meer in deze

wereld kan worden gevestigd, dan zou de
wereld wel eens kunnen worden overge-
laten aan haar eigengerechtigheid. Maar
dan wordt ze de speelbal van helse krach-
ten. Dan zal die Satan, de grote vijand, zijn
rijk vestigen en zal hij de wereld met de
oproerige engelen en mensen in ‘t verderf
storten. .

Beminde christenen, enige jonge mannen
hebben begrepen dat het Koningschap van
Christus een realiteit js waardoor ons een
blijvende taak wordt opglegd. Zij hebben
begrepen dat de Heer Zijn heerschappij
wil vestigen in onze ziel, dat Hij daar wil
heersen en Zijn troon wil oprichten. Zijn
troon wil Hij oprichten in de zielen, in de
gezinnen, in onze scholen, die zouden
moeten staan in het volle licht dat uit de
vijf heilige wonden van de gekruisigde
Verlosser valt en de zielen van de kinderen
moet doorgloeien. Hij wil Zijn troon oprich-
ten in heel de maatschappij, onder alle
volkeren en Staten. Daar wil Hij worden
erkend als het Wezen dat recht heeft op een



exclusieve liefde.
Zo moet 't zijn.

Enige jonge mannen hebben die eis van
hun Koning gebrepen. Ze hebben Zijn roep-
stem gevolgd. En ze hebben besloten de
Koning door hun leven na te volgen, Hem,
die uit de hemel is neergedaald niet om Zijn
eigen wil te doen, maar de wil van Hem
die Hem gezonden heeft. Hij is de Konings-
zoon, is dus in Zijn wil gebonden aan de
wil van de Vader. En zo bent U, goede
vrienden, door Uw kloosterleven en de
gelofte van gehoorzaamheid via Uw
geestelijke gemeenschap gebonden aan de
heilige Kerk en daardoor aan het vlees-
geworden Woord en Zijn verlossingswerk.
Zo bent U gebonden aan Uw statuten, Uw
oversten en aan het door God volgens het
recht aangewezen gezag. Zo zult U als
koningskinderen, als dienaren in 't Rijk van
de Koning, Hem alleen onderdanig zijn.

Na inkleding en professie
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Door Uw gehoorzaamheid, Uw onderwer-
ping en Uw volgzaamheid zult U ernaar
streven, ervoor werken en bidden, vurig
verlangen en U inzetten om Zijn Rijk uit te
breiden van het ene uiteinde van de wereld
tot het andere. En alles zult U aan Zijn
koninklijke  heerschappij onderwerpen,
allereerst Uw eigen wil, Uw eigen hart, Uw
eigen ziel. Ik zeg dat U door Uw geloften
koningskinderen geworden bent. Dus hebt
U ook deel aan de rijkdom van de Koning,
aan de schatten van Zijn Rijk, die echter
geen materiéle schatten zijn, maar geeste-
lijke, innerlijke rijkdommen. U zult in ar-
moede leven en zo Uw Koning Christus,
die miskend, versmaad, uitgestoten en met
bloed overdekt is, navolgen en Zijn trouwe
volgelingen zijn. Daarbij hebt U, zoals al
gezegd, deel aan Zijn overvloedige genade-
gaven. U neemt deel aan Zijn verlossings-
werk, dat dagelijks op onze altaren wordt
hernieuwd. Het Offer van de Verlossing is
in Uw handen gegeven, weliswaar niet
krachtens priesterlijke taak en macht, maar
wel door het offer van Uw hart. 't Is Uw
roeping om het Bloed van Christus en Zijn
allerheiligst Lichaam iedere dag in de heilige
Mis mee op te offeren en U door Uw eigen
overgave te verenigen met het Offer van
Christus. Zo werkt U mee aan het verlos-
singswerk, aan het vestigen van de heer-
schappij van Christus Koning. Tenslotte is
‘t Uw roeping om (evenals Christus, die
niet Zijn eigen eer heeft gezocht) met zui-
vere intenties, een kuis gedachteleven en
een maagdelijk hart als kloosterlingen de lof
van God te zingen. Zo verkondigt U aan
alle geslachten de heerschappij van deze
Koning der heerlijkheid. Door Zijn zuiver
leven na te volgen houdt U aan een zede-
loze wereld Zijn getuigenis voor.

Goede vrienden, weest blij dat U tot deze
heilige dienst in Zijn Rijk geroepen bent. U,
die nu de toog aantrekt, het ordekleed, het
habijt, vergeet niet dat U vandaag het kleed
ontvangen hebt van Hem die met een spot-
mantel aan voor Pilatus ging staan. Ver-
heugt U over deze uitverkiezing en denkt
aan het woord dat de bisschop bij de heilige



Het afleggen van de kloostergeloften

Wijding de wijdelingen toeroept: »Bij God
is dienen heersen. U hebt deel aan de heer-
schappij van Christus Koning door U tot
dienaren van Hem te vernederen, door U te
beschouwen als geroepen om Uw gemeen-
schap, die Priesterbroederschap St. Pius X
te dienen, door Uw medebroeders overal
in de priorijen ten dienste te staan, door
U tot de geringste van alle mensenkinderen
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te maken.

Zo laat U duidelijk zien, hoe gehoorzaam
Koning Christus was en hoe Hij zichzelf
vernederd heeft. Zo volgt U Zijn eigen
leven na. '

Goede vrienden, vrome christenen, laten
we elke dag Koning Christus dienen. Chri-
stus vincit, Christus regnat, Christus impe-
rat! Christus zal overwinnen, Christus zal



Na de H. Mis

heersen, Christus zal regeren! Dag en nacht
en onverpoosd willen we werken aan de
gezondmaking van de Kerk, Zijn eigenlijk
heiligdom, Zijn eigen mystiek Lichaam. La-
ten we bidden dat de vrede van Christus
in het Rijk van Christus mag aanbreken. Ja,
laten we samen met de Moeder van God,
die de onvervreemdbare rechten van haar
Zoon gekend en alleen daarvoor geleefd
heeft en die geen andere Verlosser, geen

andere Koning, geen andere Hogepriester
gekend heeft dan deze haar enige Zoon,
God van God, Licht van Licht, ware God
van de ware God - laten we samen met
haar dagelijks werken aan de genezing van
de Kerk en de vestiging van de heer-
schappij van Koning Christus, opdat zo het
Rijk van Christus kome, het Rijk van hei-
ligheid en genade, het Rijk van waarheid
en leven, het Rijk van gerechtigheid, liefde
en vrede. Amen.



Priesterwijding
Op 8 december 1983, het feest van Maria Onbevlekte

Ontvangenis, is in het priesterseminarie van het H. Hart
te Zaitzkofen tot priester gewijd:

Eberhard Repp

geboren 30 maart 1958 in Miltenberg/Main. Opgegroeid
in Rollbach, waar hij naar de basisschool ging. Van 1968 tot
1973 was hij op de gymnasia in Freystadt, Hammelburg en
Miltenberg. In oktober 1975 begon hij met de filosofie in 't
Zwitserse Weissbad. Vanaf de herfst 1978 de filosofische en
theologische vorming in ’t priesterseminarie van het H.
Hart in Zaitzkofen. 't Tweede studiejaar heeft hij doorge-
bracht in ‘t priesterseminarie van de Priesterbroederschap
in Albano bij Rome.

De plechtige eerste H. Mis heeft plaatsgehad in zijn ge-
boortestreek op de 4e zondag van de Advent, 18 dec. 1983

‘in de gymzaal van de TUS in Réllbach.

Preek van de zeereerw. Heer Prof. Dr. Eduard Kamenicky

bij gelegenheid van de eerste H. Mis van pater Waldemar Schulz in Keulen
op 21 augustus 1983

Zeereerw. Neomist,
beminde en geachte gelovigen,

Sommigen onder U zijn gisteren in een
kapel in Bazel getuigen geweest van een
gebeurtenis waar de grote wereld geen
notitie van genomen heeft. Onze goede
viiend, de jonge Keulenaar Waldemar
Schulz, is door het ontvangen van de H.
Wijding, gevolgd door de handoplegging
van de priesters, priester geworden. Van-
daag is de neomist onder ons om met en
voor ons voor de eerste keer in zijn jong
priesterleven het heilig Misoffer op te
dragen.

Beminde gelovigen, dit feestelijk ogen-
blik is voor ons een aanleiding om onszelf
eens heel duidelijk de vraag te stellen: Wat
is dat toch eigenlijk, een priester?
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De priester, beminde gelovigen, is een
dienaar van God. Ik ben er mij heel goed
van bewust dat dit antwoord tegenwoordig
velen verwonderd doet opkijken, dat ze
heel andere definities zouden willen voor-
stellen, dat ze b.v. zouden zeggen of
menen: de priester is een academisch ge-
vormde sociale werker, of voor mijn part:
hij is een religieus gemotiveerde psycho-
therapeut, of misschien ook: hij is een hulp-
orgaan voor de ethische en wereldbe-
schouwelijke opvoeding. Neen, neen,
beminde gelovigen, dat zou allemaal fout
zijn. De priester is op de eerste plaats en
vooral dienaar van God. Met andere
woorden: hij is een van die weinige mensen
die door God zelf geroepen zijn om met
Hem te leven, er voor Hem te zijn en ter
beschikking te staan om alleen Hem te



dienen. Dat is strikt genomen iets zo
geweldigs, iets wat ons zo pakt dat we het
niet zo maar kunnen vatten. Wat betekent
dat toch dat de oneindig heilige God, uit
wiens eeuwige wil de hele wereld is voort-
gekomen, enigen van ons, Kleine schep-
selen, persoonlijk oproept om een heel
innige gemeenschap met Hem te vormen?
Fn hoe kan ‘t dat die oproep begrepen
wordt en dat er mensen zijn die die volgen
en zo God gaan dienen, alleen maar God?
Mensen die helemaal niet eerst voor de
wereld willen leven of voor de maatschappij
of voor het een of ander beroep of voor
welk ander doel in deze wereld dan ook,
maar voor God zelf?

Hoe komt het toch, beminde gelovigen,
dat zoveel mensen daar tegenwoordig geen
begrip voor op kunnen brengen? Dat heeft,
meen ik, te maken met 't feit dat velen geen
echt begrip meer hebben van wat God is. Van
die oneindige, geestelijke, almachtige Per-
soon, die achter de hele werkelijkheid staat,
hebben ze helemaal geen juiste voorstelling
meer. Ze kunnen zich niet voorstellen dat die
levende God lemand is waarvoor wij zelf
zijn geschapen, die wij moeten vinden,
ontdekken, en met wie wij gemeenschap
moeten hebben. De priester wordt immers
niet priester voor zich alleen. Niet slechts
hij alleen moet de oneindig heilige God
persoonlijk leren kennen. Hij moet dieper
trachten door te. dringen in de kennis van
Zijn wezen om ons daarover te kunnen
spreken.

Beminde gelovigen, wij houden er vaak
een verkeerde opvatting op na. Hoe buiten-
gewoon en ongehoord 't ook lijkt dat
mensen in deze wereld al met en voor God
leven, ‘toch geldt datzelfde eens voor ons
allen. Wij mogen niet vergeten dat 't aardse
leven voor ieder van ons een voorbijgaande
episode is, waarin wij ons volgens de wil
van God en met Zijn toelating voor een
bepaalde tijd, voor onze geestelijke ont-
wikkeling en om te tonen dat we ons
kunnen handhaven, ook wel op andere
gebieden mogen wijden aan taken, activitei-
ten en materiéle belangen, maar dat ‘t
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daarbij niet om het hoogste en beslissende
gaat. leder van ons moet eens de rijpheid
van geest bereiken die hem in staat stelt om
met God te leven. Hebt U wel eens over-
wogen wat dat betekent? Is 't U duidelijk,

"wat dat van U vraagt? Elke dag en elk uur

gaat U dat ogenblik tegemoet. U kunt geen
ander doel kiezen. U kunt geen andere
keuze maken. U moet allen rijp worden
voor God. U allen bent bestemd voor de
levensgemeenschap met Hem in eeuwig-
heid! Beseft U wel, welke geestelijke
dynamiek dat aan Uw leven moet geven?

Hier en nu al treedt de priester in die
zeer innige gemeenschap met God en toont
hij ons, waar ‘'t in ons leven om gaat. Veel
mensen hebben geen juist begrip van God.
Ze hebben geen levende godservaring en
voelen zich niet persoonlijk tot Hem aange-
trokken. Daarom is ‘t voor hen zo ver-
bazingwekkend en onbegrijpelijk dat een
jonge mens deze weg opgaat. Toch is 't voor
ons buitengewoon kostbaar, dat dat ge-
beurt! Alleen al 't feit dat de priester er is
kan ons soms anders tegen de wereld aan
doen kijken, kan een belangrijke impuls zijn
voor ons innerlijk leven. Dat feit kan ons
duidelijk wijzen op wat wij zelf in ons hart
moeten ontdekken, als wij ons eigen doel
niet willen missen. Wat een geluk voor ons,
dat er priesters zijn! Wat een zegen voor
ons, dat God altijd weer jonge mensen
roept! En hoe heerlijk is ’t, dat deze jonge
mensen de stem van God volgen!

Beminde gelovigen, weer stellen we de
vraag: wat is dat, een priester? De priester is
op de tweede plaats een dienaar van de
waarheid. Mijns inziens is dat tegenwoordig
iets heel zeldzaams en kostbaars geworden.
De priester is niet iemand die de mensen
naar de mond praat, die zich laat leiden
door de tendens en de mode van ‘t ogen-
blik, die zich laat beinvloeden en imponeren
door de wisselende wensen van een on-
bestendig publiek. Neen, de priester is een
dienaar van de waarheid en wel van die
waarheid die absoluut geldt, die hij niet aan
eigen inzicht of begaafdheid of aan een
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gelukkige inval van hem zelf te danken
heeft. Neen, hij is de dienaar van de waar-
heid die wij aan God zelf te danken hebben,
die ons door God is meegedeeld voor
onze zaligheid.

De priester is de mens die ons zegt, hoe
‘t er echt mee staat. Is dat niet iets heerlijks,
dat wij in deze wereld van verwarring,
nevel, leugen, bedrog en duisternis mensen
hebben die ons de waarheid kunnen zegen
en 't ook doen? De priester is de mens die
ons zegt waar 't in ons eigen leven om gaat,
die ons zegt dat wij van God komen, dat
wij van God onze vorm en ons wezen heb-

ben, dat God zelf ons einddoel is en dat.

wij de weg naar Hem moeten vinden. Al
het andere dient tot niets. Als we de hele
wereld zouden winnen, maar dat doel niet
zouden bereiken, wat zouden we er aan
hebben? Als we de grootste carriére zouden
maken, de geweldigste rijkdommen zouden
kunnen opstapelen, dan nog zou 't allemaal
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waardeloos zijn, beminde gelovigen, als we
God niet hadden en Zijn waarheid. Om die
waarheid te dienen wordt de priester ons
geschonken. Hij komt ons toespreken met
het gezag van God. Hij zegt waar 't om
gaat. Hij zegt ook hoe wij ons doel kunnen
bereiken. Hij doet ons de middelen aan de
hand. Hij verkondigt ons het Evangelie. Hij
verklaart ons de geheimen van het Koning-
rijk Gods. Hij dient ons de sacramenten
toe en in de sacramenten het goddelijk
leven zelf, opdat, zoals bij hem, ook in ons
hart, in deze wereld, in deze tijd, nu al,
het goddelijk en eeuwig leven van de toe-
komst begint. Wat zijn dat toch onuit-
sprekelijk heerlijke wonderen, beminde ge-
lovigen!

Hebben we al ooit diep in ons hart
gevoeld, hoe wonderbaar het is dat God
bestaat, dat God ons schept, ons roept, ons
bemint, en dat Hij in Zijn oneindige zalig-
heid niet alleen wil blijven, -maar ons voor



Eerste H. Mis in Keulen: eerste zegen met het H. Sacrament

altijd gelukkig wil maken? En als wij dan
bedenken hoe wij innerlijk hebben gerea-
geerd en overwegen welke houding wij tot
nu toe tegenover dat alles hebben aan-
genomen, wie van ons moet dan niet diep
geschokt zijn, als hij ontdekt, hoe weinig
God, hoe weinig de eeuwige waarheid, hoe
weinig de diepste zin van het eigen leven
tot nu toe voor hem betekent heeft?

Dat is de priester, de dienaar van de
waarheid.

Wat is die priester, beminde gelovigen?
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Hij is op de derde plaats de dienaar van
de zielen. Ik kies die uitdrukking welbewust
en zeg niet: de dienaar van de mensen, al
is dat wel bedoeld. Tk zeg: de dienaar van
de zielen, om door de keuze van dat woord
op het beslissende in de mens te wijzen,
om door het meest essentiéle deel van de
mens, de ziel, die hij tegenwoordig dreigt
te vergeten, het geheel te noemen. Als wij
over de mysteries van priesterschap en
priesterleven nadenken, dan moeten wij tot
onze verrassing en ontsteltenis misschien



wel een derde feit vaststellen, namelijk dat
wij zelf niet zoveel begrip meer kunnen op-
brengen voor de ziel en de geestelijke diepte
van het menselijk bestaan.

Beminde gelovigen, U zou zich eens de
tijd moeten gunnen voor een echte be-
zinning, tijd om heel stil en rustig te worden
en alles van U af te leggen, alles te vergeten
en te laten liggen, tijd om U door het
gedoe van de wereld en de aardse zorgen
innerlijk niet meer te laten storen. Zo zou U
een blik kunnen werpen in Uw eigen
innerlijk en eens kunnen proberen om Uw
ziel te ontdekken. U zou verbaasd staan;
U zou verbaasd constateren hoe diep dat
gaat, welke donkere, door U onbetreden ge
bieden daar zichtbaar worden, wat voor een
wereld U in Uzelf meedraagt en hoe in de
diepste en geheimste uithoeken van die
geestelijke kosmos Uw eigen ik aan God
grenst. Dat zou U eens moeten ontdekken.

Dan had U min of meer een idee van wat
dat is, de ziel. En de priester is er om die
ziel te dienen, om die onsterfelijke zielen
van ons te dienen. Dat doet hij door be-
zorgd te zijn voor onzeziel, door ons
opmerkzaam te maken op die diepte van
ons wezen en doer ons iets te doen be-
grijpen van de kern van onze persoonlijk-
heid.

Waarom is de ziel zo enorm belangrijk?
Beminde gelovigen, de ziel, dat is het
centrum in ons dat de brug slaat en de band
smeedt tussen ons aards en ons eeuwig
bestaan. Dat is niet het lichaam. Het lich-
aam zal eens in het graf vergaan. Het
lichaam wordt ontbonden volgens de wet-
ten der natuur, volgens de wil van God.
Maar de ziel blijft, de onsterfelijke geestziel.
En die verschijnt voor God. Die gaat het
Rijk van God binnen. En bij de opstanding
krijgt ze eens haar verheerlijkt lichaam terug

Na de eerste H. Mis



om in haar volledige menselijke realiteit de
wereld van God binnen te treden. De brug
is de ziel en daarom is 't zo belangrijk om
de eigen ziel te kennen en er zorg voor te
hebben. Wat baat 't de mens, zegt de Heer,
als hij de hele wereld wint, maar schade
lijdt aan zijn ziel, zijn ziel en zaligheid er
bij inschiet.

De ziel, beminde gelovigen, dat is ook
dat in ons wat met het goddelijk leven
vervuld en gevoed wordt. Ze ziel is het vat
van genade. Ze ziel is het voorwerp van
heiliging. De ziel is datgene in ons wat door
God zelf in staat wordt gesteld om het
eeuwig leven in zich op te nemen. Kijk,
voor deze onze oneindig kostbare en unieke
ziel zorgt de priester. Die ziel is het doel
van zijn persoonlijke liefde. Ze is het voor-
werp van zijn zorg en zijn werk. Ze is de
kostbare schat die hem door God wordt
toevertrouwd, opdat hij die ongerept be-
waart en behoudt voor het eeuwig leven.
Zeereerwaarde Neomist! Wij, die vandaag
zo blij bijeen zijn bij de viering van de
eerste H. Mis, wij willen van ganser harte
God danken voor je roeping, beste Walde-
mar. Ja, dat ligt ons na aan het hart. Het
danken mogen we ‘zeker nooit vergeten.
Ondanks alles kunnen we niet doorgronden
en beseffen wat voor een genade, wat voor
een geschenk, wat voor een mateloos
geluk 't is, dat God onze Waldemar tot
priester heeft gemaakt. Daarvoor danken
wij Hem vandaag allen met heel ons hart.

Beste Waldemar, ook jou danken we dat
je gekomen bent om juist met ons en voor
ons voor de eerste keer in je priesterleven

hat heilig Misoffer op te dragen. Dat is iets
zo kostbaars en zo groots en zo vol van
zegen dat wij daarvoor echt niet genoeg
kunnen danken. En bij deze gelegenheid,
beste Waldemar, zouden we je ook een ver-
zoek willen doen met de bede, dat in je
hart te bewaren: neem ons allen, die vandaag
in deze Florazaal in Keulen bijeen zijn,
neem ons als je »eerste parochie« in je
priesterleven mee. Blijf in de geest bij ons.
Vergeet ons niet! Laat ons allen, die van-
daag met jou hier het heilig Misoffer mogen
vieren en beleven, in de geest deelnemen
aan heel je priesterlijk leven en offeren, en
aan de zegen van dat leven. Gaarne blijven
wij ons herinneren dat wij bij je horen en
dat we vandaag met jou aan 't altaar één
zijn geworden in de Heet en dat je ons mee
laat delen in de wonderen en schatten van
je priestelijk bestaan. En ook wij willen je
vandaag iets beloven: wij allen, die hier
zijn, zullen zonder uitzondering je hele
priesterleven met ons gebed begeleiden.
Wij zullen je niet vergeten. Wij willen door
ons geloof, door een heel sterk, onwrikbaar,
katholiek geloof met je meeleven.

Beste Waldemar, de allerzaligste Maagd
en Moeder van God Maria, wier Feestmis
je op de dag van je eerste H. Mis gewenst
en gekozen hebt, moge je door haar per-
soonlijke bijstand helpen om eens rijk
beladen met de vruchten van je priesterlijk
leven voor onze Heer te kunnen ver-
schijnen. Dat deze onze bede in vervulling
moge gaan, dat geve ons de almachtige en
barmhartige God, de Vader, de Zoon en de
Heilige Geest. Amen.



Een ander geloof

Alois Schifferle: Marcel Lefebvre — Argernis
und Besinnung. Fragen an das Traditions-
verstindnis der Kirche. Voorwoord van
Mario von Galli. Butzon & Bercker-Verlag.
Kevelaer 1983. 541 bldz. DM 29.50.

Het boek dat wij moeten aankondigen
verschilt in ieder geval door zijn opvallend
grote omvang van alle progressieve publi-
caties die er tot nu toe over ‘'t werk van
aartsbisschop Lefebvre verschenen zijn. Het
gaat om het proefschrift van de in 1945 in
Lenggern/Aargau geboren auteur, die in
1981 tot priester gewijd werd en nu in ‘t
land van Bazel werkt, Het werk werd
aangeboden aan de theologische fakulteit
van Miinster. Hier was de auteur onge-
twijfeld aan het juiste adres, nl. bij de leer-
lingen van Rahner, Herbert Vorgrimmler
en Johann B. Metz, die hij voor hun steun
uitdrukkelijk dankt. De een is niet op de
laatste plaats opgevallen, omdat hij de
kerkvervolging in 't Oosten als heel on-
schuldig heeft voorgesteld, wat zelfs -de
liberale »Frankfurter Allgemeine Zeitung«
onverdraaglijk vond; de ander is een van de
voornaamste grondleggers van de politieke
theologie, die allang (en niet alleen in Zuid-
Amerika) in de theologie van de bevrijding,
zelfs van de revolutie, is omgezet. Ook voor
het voorwoord heeft de schrijver de juiste
man uitgezocht: de progressieve jezuiet
Mario von Galli, die in het na-conciliaire
tijdperk met pathetisch-theatrale scénes op
in de mode gekomen massa-demonstraties
propaganda heeft gemaakt voor de zoge-
naamde Kerk der armen. Nu brengt hij in
‘t voorwoord het nieuwtje dat de aarts-
bisschop tijdens zijn studie met een ganze-
veer geschreven heeft, »omdat dat beter
paste bij de traditie.

Na die pijnlijke ontsporing kan men wel
raden, hoe 't verder gaat. Schifferle biedt de
gewone cliché’s. Heel irriterend is ‘t dat
zijn boek ook niet lijkt te voldoen aan de
formele eisen van een naslagwerk. Zo is 't

onjuist dat de »actio spes unica« een
»kerngemeenschap« is van de »Beweging
fiir Papst und Kirche«, wat de schrijver op
bldz. 310 beweert. Integendeel, de »spes
unica« werd gesticht door pastoor Milch,
die uit de »Bewegunyg fiir Papst und Kirche«
getreden is en dus ook wel niet de »voor-
naamste vertegenwoordiger« ervan kan zijn
zoals de auteur nog in 1983 beweert.
Even onjuist is (wat we op bldz. 304 lezen)
dat de »Una Voce Gruppe Maria« in Miin-
chen een vriendenkring zou zijn binnen de
Una Voce-beweging. Neen, behalve de
naam hebben beide niets met elkaar te
maken. De »Una Voce-Féderation« denkt er
in de verste verte niet aan om de radicale
stellingen te verdedigen die in het tijdschrift
»Einsicht« van de Maria-groep gepubliceerd
worden! Na dat alles kan ‘'t ons niet verba-
zen dat de auteur van alle door hem ge-
noemde traditiegetrouwe groepen zonder
meer beweert dat ze hervormingen afwijzen
(bldz. 312). Maar de »Bewegung fiir Papst
und Kirche« b.v. heeft zich nooit tegen de
nieuwe Mis verklaard!

In zijn theologische uiteenzetting volgt
Schifferle de oppervlakkige meningen die
tegenwoordig opgeld doen. Hij laat het
zogenaamd starre traditiebegrip van de aarts-
bisschop afsteken tegen het dynamisch-his-
torische v.b. Concilie, om dan de aarts-
bisschop (maar ook dat is «cliché) ‘t
lelijk verwijt te doen dat hij »het verschil
tussen goddelijke Overlevering en tradi-
tionele gebruiken buiten beschouwing heeft
gelaten« (bldz. 62). Weer eens wordt Mgr.
Lefebvre voor 't voetlicht gebracht in de
rol van de joviale heer op leeftijd, die echter
ongeneeslijk door de nostalgie is aangetast.
Zo komt de Priesterbroederschap automa-
tisch in de sfeer van een vereniging die aan
folklore doet. Evenmin als in al de andere
progressieve geschriften sinds het Concilie
wordt hier ook maar de geringste poging
gedaan om te onderscheiden tussen de
uiteenlopende begrippen van »vooruitgang«
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en »geschiedenis«, die de oorzaak zijn van 't
conflict om de historiciteit van de waarheid
van het katholicisme en de verschijnings-
vorm van der Kerk. Geschiedenis kan wor-
den opgevat als levende continuiteit, zodat
de volgende periode ontvouwt wat al
aanwezig was in de vroegere en in heel de
voorafgaande traditie. In deze zin kan men
heel goed spreken van historiciteit van de
waarheid. Maar geschiedenis kan, zoals in
de door Heidegger geinspireerde filosofie
van de historiciteit, ook betekenen dat er in
de loop van de tijd radicale veranderingen
optreden. En zo wordt de roep van het
Concilie om een nieuw begin en een nieuwe
interpretatie tegenwoordig helaas opgevat
in de Kerk. Hoe kan men haar »identiteits-
crisis«, die in waarheid een’crisis op leven
en dood is en volgens de eigen woorden
van paus Paulus VI de zelfvernietiging nabij
komt, anders verstaan? Zie de eerbiedige
aanbidding van het Allerheiligste, tot aan
het Concilie nog, en nu het steeds dieper
invretende ongeloof in de werkelijke tegen-
woordigheid. Zie het brutale, godslasterlijke
experimenteren met en in de H. Mis, waar
zelfs atheistische waarnemers als Alfred
Lorenzer (I) van walgen ~ de door Schifferle
zelf geconstateerde snelle achteruitgang van
priester- en kloosterroepingen — het zonder
meer afschaffen van devoties, sterker nog:
de bijna totale vernietiging van ’t geestelijk
leven in heel veel kloosters en ordehuizen
(2) — het over heel de wereld tot een reli-
gieus getinte maatschappijleer verschrom-
pelde godsdienstonderwijs en last not least
de talloze nieuwe opvattingen van theolo-
gen die allemaal beweren dat ‘'t helemaal
niet zo geweest is als wij 't geleerd en
bestudeerd hebben: Christus is niet echt en
werkelijk uit de dood opgestaan, er kan
geen sprake zijn van maagdelijke geboorte,
Christus heeft Zijn dood niet als zoenoffer
opgevat, enz. enz.! ' ’

Het enig antwoord dat de schrijver
daarop geeft is zijn. zuiver formeel begrip
van een historische traditie die altijd veran-
dert. Blijkbaar heeft hij evenmin als zijn
collega’s van de pen overwogen wat voor
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de hand ligt, nl. dat het nieuwe niet nood-
zakelijk beter moet zijn dan het oude, zodat
men ook hier met cliché’s als »vooruitgang«,
»nieuwe tijd« enz. niet verder komt, maar
in elk concreet geval moet onderzoeken of
het nieuwe op kan tegen het vanouds
beproefde, of misschien wel beter is. Dat zou
in ons geval, dat van de geloofswaarheden,
de plicht betekenen om te onderzoeken of
het nieuwe het oude niet zonder meer ver-
woest. De aartsbisschop toont dat hij zich
veel sterker van het problem bewust is dan
Schifferle met zijn ondoordacht begrip van
de »levende« traditie, als hij 't volgend
motief wil doen gelden: »Ziet U, het schema
over de godsdienstvrijheid beweert dingen
die volkomen in strijd zijn met de leer die
door de pausen Gregorius XVI en Pius IX is
verkondigd. Wat moeten we dan kiezen?
Het Concilie of de pausen Gregorius XVI
en Pius IX?« (3).

Ook op andere plaatsen brengt het boek
de gewone chliché’s, b.v. als de schrijver
aan de aartsbisschop »autoritair-traditiona-
listisch triomfalisme« verwijt (bldz. 171).
Evenmin als de andere progressieven is
Schifferle dus in staat om de hele span-
wijdte te bevroeden van het katholiek ge-
loof, dat van liturgie, herders en verkondi-
ging zowel het een als het ander vraagt:
de uitbeelding en verkondiging van de
glans, de heerlijkheid en het Koningschap
van Christus, en tevens de armoede en de
verlatenheid van de Gekruisigde (4).

De auteur heeft in zijn boek een schema
gevolgd waarin door soms belachelijke
slogans, zoals »afkerig van de wereld« —
»naar de wereld gekeerd«, het »traditiona-
listisch« kerkbeeld tegenover het »tegen-
woordig« kerkbeeld wordt geplaatst. Het
schema laat in ieder geval'zien dat en
waarom een dialoog met de progressieven
nauwelijks meer mogelijk schijnt. Ze heb-
ben (hoe vreselijk 't ook klinkt) al een ander
geloof. In de sectie »liturgie« van het
schema wordt, zuiver luthers, de traditiona-
listische opvatting over de sacramenten als
»statisch« voorgesteld, b.v. de communie-
verering (1), terwijl tegenwoordig »com-



munie als gemeenschapsgebeuren« wordt
opgevat (bldz. 476). Bij 't woord »priester»
luidt de nieuwe opvatting zo: »De aan-
wezigheid van een priester draagt tot het
sacramenteel karakter van de liturgische
viering belangrijk (wesentlich) bij.«

Of:

»Door de bijeenkomst van de gelovigen
ontstaat er Kerk als basis- sacrament van de
tegenwoordigheid Gods« (bldz. 476). Wie
kan dan nog ontkennen dat het nieuwe
»tegenwoordige kerkbeeld« inderdaad van
een geheel nieuwe geloof uitgaat, temeer
omdat de schrijver dat in het schema op
bldz. 471 ook nog uitdrukkelijk bevestigt,
als hij de »waarheid als proces« tegenover
de »waarheid als bezit« stelt? Er is wel geen
twijfel aan dat hij zich met dat nieuwe kerk-
beeld identificeert. Want, zegt Schifferle,
»verkondiging mag niet traditiorialistisch
vernauwd worden« (bldz. 462). Dat hij dat
»gevaar« niet loopt toont ook zijn houding
t.0.v. het Concilie van Trente, en ook die is
al cliché geworden: »De grootste vernau-
wing die door ‘t Concilie is veroorzaakt is
het vastleggen van de leerstellingen in anti-
protestantse zin« (bldz. 336).

Geest en strekking van het boek zullen
nu wel duidelijk geworden zijn. Maar wij
kunnen niet nalaten om nog een laatste
opmerking te maken. Op bldz. 70 wordt
ons verzekerd: »Terwijl het Concilie de

‘mens in het middelpunt plaatst, maakt

Lefebvre de ‘waarheid’ tot onderwerp van
zijn denken«. Waarbij de aanhalingstekens,
waartoe het woord »waarheid« werd ver-
oordeeld, van Schifferle komen en niet van
ons! Weet hij eigenlijk wat hij hier beweert?
Heeft hij als zielzorger nog nooit gehoord
van het stom verdriet der vele geloofs-
getrouwe katholieken die geen raad meer
weten, sinds hun geloof zo vreselijk ver-
anderd, verminkt, zelfs onkenbaar gemaakt
is en in die vorm ook, zonder echt verzet
van de officiéle Kerk, verkondigd wordt?
Zouden deze radeloze, aan hun geloof en
daardoor aan hun zaligheid wanhopende
katholieken zich tot een van de moderne
theologen wenden, dan zouden ze inderdaad
deze weinig opbeuernde antwoorden van
Schifferle horen: Geloof wordt door 't subject
voortgebracht (ist Vollzug) en liturgie is een
viering door de gemeenschap. Voor een goed
verstaander is dat genoeg!

(1) Alfred Lorenzer: Das Konzil der Buchhalter.
Europdische Verlagsabstalt. Frankfurt 1981

(2) Vergel. Ansgar Stocklein: Zerbrochene Synthese.
Klosterliches Leben heute. Stifterbibliothek Salzburg
1972.

(3) Aangehaald volgens Schifferle, bldz. 64

(4) Vergel. Walter Hoeres: Die Rechtfertigung des
Triumphalismus. Philosophischtheologisches Refelxio-
nen zur Verddung der Kirche und Kult, in: Una Voce
Korrespondenz, 6e jaarg., afl, 3, mei/juni 1976.

Walter Hoeres

Uittreksel uit 't »Regensburger Bistumsblatt« van 11-9-'83:

Tegen de groei ingaan
Over de beweging van de bisschop der traditionalisten Lefebvre
Door prof. Dr. Bernhard Kotting

... Lefebvre zelf is intussen door Rome
uit zijn ambt ontslagen. Het tragische van
zijn ontwikkeling is, dat hij door zijn jaren-
lange activiteit in Afrika het contact met de
Europese theologie verloren heeft. Eigenlijk
is hij ongeveer op ‘t niveau van 1930 blijven
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steken. Van de dagelijkse, over 't geheel
genomen toch wel vruchtbare discussies
van de theologie met de verwante weten-
schappen heeft hij niets opgedaan. Daarom
zijn Kerk . en theologie voor hem starre
maaksels gebleven, die in hun uiterlijk



volgens hem niet mogen veranderen ...

De herrie rond Lefebvre werd door tele-
visie, radio en pers bijna algemeen toe-
geschreven aan de taal waarin de H. Mis
gevierd werd. Maar er is, heel on-theolo-
gisch, aan de taal een veel te groot belang
toegekend. Het foutieve in Lefebvres
houding moet gezocht worden in zijn
bewering dat de »Tridentijnde Mis« de enig
geldige is. Door dit motief wekt hij anderen
op om zich aan zijn denkwijze en opvatting
over de liturgie aan te sluiten. Toch is ook
na de liturgie-hervorming van 7 maart 1976
in de Kerk van het Avondland de Latijnse
taal nog de eerste gebleven. De misviering
zelf heeft door de nieuwe orde op veel
punten aan inhoud gewonnen, niet alleen
wat het actief deelnemen van het volk
betreft ...

De eigenlijke aanklacht van Lefebvre is de
beschuldiging dat het Tweede Vaticaans
Concilie de geest van de Franse Revolutie
(1789) de Kerk heeft laten binnentrekken.
Volgens hem was men er tot dan toe
unaniem van overtuigd dat alle gezag van
God uitging en dat alle koningen en heer-
sers hier op aarde »plaatsvervangers van
God« waren. In de omwenteling op dat

punt ziet hij het fundamenteel effect van de
Franse Revolutie ...

De beweging rond Lefebvre is stevig
georganiseerd. Behalve het seminarie in
Econe in Zwisterland is er in Duitsland het
seminarie van het H. Hart in Zaitzkofen
bij Regensburg. Vaste organisatie-centra,
zogenaamde priorijen, zijn er in Duitsland
in Saarbriicken, Miinchen, Essen, Stuttgart
en Uberlingen. Ook zijn er drie priorijen
in Zwitserland, een in Oostenrijk in Wenen
en een in Frankrijk. Bovendien worden er in
al die landen regelmatig »Tridentijnse
Missen« gevierd ...

Bij de discussie met Lefebvre gaat ‘t
tenslotte om het beeld van de Kerk. De Kerk
als aardse instelling is een gemeenschap
van levende mensen. Daarom verandert ze,
neemt ze andere vormen aan. Alleen wat
dood is, is onveranderlijk. Zoals 't gaat met
't levensritme van ieder individu, waarbij
onstuimigheid afwisselt met rustig overleg
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en bezonnen afwachten, zo gaat 't ook met
de menselijke gemeenschap. Ook die kent
ritmische golfbewegingen, maar met andere
intervallen dan in “t leven van de enkeling ...

Zjj die in plaats van fris en flink verder
te gaan op het bereikte punt willen blijven
staan, kunnen zich gemakkelijker als af-
zonderlijke groep organiseren dan de zoge-
naamde progressieven. Want die hebben
uiteenlopende opvattingen over wat ze
bereiken willen en zijn ‘t vaak niet met
elkaar eens. Zo komt 't dat de »ketters«
bijna altijd starre conservatieven zijn ge-
weest, die elke ontwikkeling in de Kerk
hebben afgewezen. Terwijl de overdreven
progressieven door vaagheid uiteendrij-
ven ...

»Tegen de groei ingaan«

In het artikel van prof. Dr. B. Kétting in
het R.B. van 11-9-83 over aartsbisschop
Lefebvre staat te lezen: »Zogenaamde prio-
rijen (v.d. Priesterbroederschap St. Pius x)
zijn er in Duitsland: ..., in Zwitserland: ...,
in Oostenrijk: ..., en een in Frankrijk«.

1. Zelfs als 't je tegenstaat dat er ergens
groei is (nl. dat zij groeien die niets van
»groei« moeten hebben), dan nog mag je de
plank niet zo erg misslaan! In nr. 53 (mei '83)
van het »Mitteilungsblatt« van de Priester-
broederschap, dat de auteur bekend is,
worden er (afgezien van de gewone Mis-
centra en de scholen) voor Frankrijk 14
eigenlijke priorijen met volledig adres ge-
noemd. En dat getal is wel al achterhaald,
omdat er sindsdien minstens één meer
geopend is, in Lourdes.

2. Door zijn lang verblijf in Afrika, zo
wordt er beweerd, heeft aartsbisschop Le-
febvre het »contact met de Europese theolo-
gie verloren« en zijn »Kerk en theologie
voor hem starre maaksels gebleven,
»niveau 1930 ongeveer«.

Wel, a) het zou voor de katholieke Kerk
en haar theologie iets geheel nieuws zijn
geweest, als in slechts 30 jaar, een mensen-
leven, die nieuwe theologie de oude door
»discussie met de verwante wetenschap-



pen« plotseling zo ingrijpend had kunnen
veranderen dat een repatriant ze niet meer
herkend had; b) aartsbisschop Lefebvre was
als lid van de Voorbereidende Commissie
van het Concilie juist een van de weinigen
die alles hadden doorgewerkt.

3. »Het foutieve in Lefebvres houding
moet gezocht worden in zijn bewering dat
de ‘Tridentijnse Mis’ de enig geldige is.«

De auteur moge aangeven, wanneer en
waar aartsbisschop Lefebvre dat beweerd
heeft. Dat zal hem veel moeite kosten, want
aartsbisschop Lefebvre heeft dat nooit be-
weerd. En dat geldt niet alleen voor de
andere oude riten: aartsbisschop Lefebvre
heeft nooit gezegd dat de nieuwe Mis niet
geldig kan zijn. Daarom juist wordt hij
voortdurend van radicale zijde aangevallen
en worden er naar die kant priesters
ontrouw.

4. »Het Concilie is het 1789 van de Kerk« -
die uitspraak is, zoals bekend, afkomstig
van kardinaal Suenens, juist van een leider
van de progressieve partij, en niet van
aartsbisschop Lefebvre.

5. Godsdienstvrijheid op het Concilie:
De schrijver van het artikel in ‘t Regensbur-
ger Bistumsblatt citeert a) als iets niéuws b)
als door aartsbisschop Lefebvre afgewezen
juist die twee zinnen uit het conciliedecreet,
die niets nieuws brachten, maar al in 't
kerkelijk recht stonden en door aartsbis-
schop Lefebvre nooit aangevochten zijn!
(»De menselijke persoon heeft recht op
godsdienstvrijheid. Deze vrijheid bestaat

daarin dat in godsdienstige zaken niemand
wordt gedwongen om tegen zijn geweten
in te handelen.«) Het nieuwe en het verschil
beginnen pas daarna! Zo mag je bij het ci-
teren niet te werk gaan.

6. »Alleen wat dood is, is onveranderlijk«.
Dat God, de Heer van het leven en .het
leven zelf, - onveranderlijk is, staat in de
catechismus en is dogma! Ook Openbaring
(met de dood van de laatste apostel afge-
sloten) en Evangelie (»Al zouden wij zelf
of een engel ...«) zijn onveranderlijk, al
kunnen ze door de Kerk steeds meer ont-
vouwd worden. De aartsbisschop zou 't
zeker niet in zijn hoofd krijgen om dat te
ontkennen (zie b.v. de dogma’s over Maria).

7. Helemaal onbegrijpelijk echter is de
slotzin van het artikel: »Zo komt ‘t dat
ketters bijna altijd starre conservatieven
zijn geweest, die elke ontwikkeling in de
Kerk hebben afgewezen.« De auteur weet
evengoed als ik dat het tegendeel waar
is, en dat »ketter« in de Kerk bijna altijd
synoniem was met »vernieuwer«, nog af-
gezien van het feit dat het klassiek begrip
ketter (wie iets wegneemt uit het Deposi-
tum fidei, het geloof) en het vage begrip
»ontwikkeling in de Kerk« (een begrip dat
vroeger altijd een andere betekenis had)
wel niet vergelijkbaar zijn.

I. Kock, Regensburg

Ingezonden brief in het Regensburger Bistums-
blatt 10-'83



Op iedere 13e dag van de maand is er in Zaitzkofen Fatima-processie

Het Tweede Vaticaans Concilie:
Wat zouden de Vaders van het Concilie van Trente
daarvan zeggen?
Conferentie van Z. Exc. aartsbisschop Marcel Lefebvre

Op 17 juni 1983 heeft Mgr. Marcel Lefebore in Trente in de zaal van het Palazzo della Regione
in tegenwoordigheid van de Alg. Overste van de Priesterbroederschap St. Pius X, pater Franz Schmid-
berger, en de paters Klaus Wodsack, Guilio Tam, Franco Munari en Francesco Ricossa voor ongeveer
300 toehoorders van alle leeftijden en standen uit stad en land een conferentie hehouden in

’t Italiaans (1).
Dames en Heren,

Om te beginnen verzoek ik U mij niet
kwalijk te nemen dat ik het Italiaans niet
volmaakt beheers. Toch meen ik dat ik er
beter aan doe, die taal te gebruiken dan
mijn woorden te laten vertalen, zelfs als er
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een paar verkeerde bij zouden zijn.

't Is vandaag het feest van de H. Grego-
rius Barbarigo. In de verhalende lezingen
van het brevier op ‘'t feest van de H.
Gregorius Barbarigo, die op ‘'t einde van de
18e eeuw gestorven is, wordt van hem ge-
zegd dat hij zijn uiterste best heeft gedaan



om in zijn diocees Bergamo de beginselen
van het Congcilie van Trente practisch toe te
passen. Laten wij die heilige dus vragen ons
te helpen om naar zijn voorbeeld en dat van
grote heiligen zoals de H. Robertus Bellar-
minus, de H. Carolus en vele anderen een
steeds grotere eerbied te hebben voor dat
Concilie.

Wat de opmerkingen betreft die volgens
pater Munari door de aartsbisschop van
Trente in zijn perscommuniqué zijn ge-
maakt: die zijn, naar ik meen, te wijten aan
‘t feit dat hij noch ons noch de Broeder-
schap kent, en misschien ook niet de
geschiedenis van de Broederschap. 't Lijkt
mij dat de paus en kardinaal Ratzinger
vriendelijker gezind zijn en prettiger in de
omgang dan de bisschoppen, die ons niet
kennen en ook mij niet kennen. Want als
dat wat ik doe echt strijdig is met het geloof
en de beginselen van de zielzorg, dan zou
men, heel logisch, kunnen zeggen dat ook
het Concilie van Trente heeft gehandeld in
strijd met geloof en zielzorg, omdat mijn
leer en zielzorg altijd die van het Concilie
van Trente zijn geweest.

Vé66r het Tweede Vaticaans Concilie heb-
ben alle goede priesters het Concilie van
Trente gevolgd. Alle bisschoppen hebben
het Concilie van Trente en zijn beginselen
gevolgd, omdat deze de ware beginselen
van de Kerk, van de Kerk van alle tijden
bleken te zijn en veel vrucht, veel goede
vrucht gedragen hebben. Ik ben dertig jaar
in Afrika geweest en heb gezien dat vo6r
Vaticaan II het aantal seminaristen en
kloosterlingen in dit continent voortdurend
toegenomen is. 't Was echt een grote troost
zo'n goede vruchten te zien. Nu echter zien
we, hoe sedert Vaticanum II ook daar
alles te gronde gaat.

Ik heb me afgevraagd: wat zouden de
bisschoppen en de kardinalen die het Con-
cilie van Trente gehouden hebben wel van
het Tweede Vaticaans Concilie denken?
Laten we, alvorens een vergelijking te
maken, nagaan wat die bisschoppen gepres-
teerd hebben.

Trente was in 1545 niet wat het nu is.
Als we de geschiedenis van het Concilie
lezen, dan vernemen we dat men daar heel
wat ontberingen heeft moeten lijden. Er was
geen water. Er was niets wat het vergaderen
had kunnen vergemakkelijken. De winter
was erg koud en nat, en de Vaders waren
helemaal niet gelukkig dat ze daar moesten
vertoeven. Wij verkeren tegenwoordig in
heel wat betere omstandigheden dan de
bisschoppen toen. En toch hebben die on-
danks de vermelde omstandigheden, ja

.misschien juist daardoor, omdat ze boete
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gedaan en offers op zich genomen hebben,
voortreffelijk werk verricht. Paus Paulus III
heeft die bisschoppen dringend verzocht
de leer van de Kerk tegen de toen opge-
komen ketterijen te verdedigen, en dat heb-
ben ze ook gedaan door een dogmatisch
Concilie, waarin ze met een sterk geloof de
eeuwige waarheid bekrachtigd en uitge-
sproken hebben.

Het protestantisme was in die tijd echt
buitengewoon gevaarlijk. Hele landen in
Europa vervielen tot ketterij. Wat hebben de
gangmakers gezegd? Ze hebben veel gelovi-
gen van Kerk en Leergezag vervreemd door
hun te zeggen: We hebben dat Leergezag
niet nodig; we kunnen door de H. Geest
de H. Schrift verklaren en met Zijn inspi-
ratie alles volbrengen. Dat was een zeer.
ernstige breuk met de Kerk. Als wij het
Leergezag van de Kerk niet meer nodig
hebben, waar komen we dan terecht? De
Kerk is onze leermeesteres en wij moeten
het principe huldigen dat de Kerk. gesticht
is om ons te leren. Ook al zijn er enige
bisschoppen, kardinalen en nog andere
kerkelijke waardigheidsbekleres die hun
plicht niet doen, de Kerk zelf blijft »mater
et magistra«, moeder en leermeesteres.

Maar de protestanten hebben veel ge-
doopten van die tijd van de Kerk doen
afvallen door te leren dat de H. Geest ieder
van ons inspireert, aan ieder het vermogen
schenkt om de H. Schrift te verklaren.
Ieder die de Schrift leest wordt geinspireerd
om ze juist te interpreteren. Volgens de



protestantse leer hebben we geen Over-
levering nodig. Maar dat gaat tegen de
geschiedenis in. Want in feite was er
Overlevering al v66r de Schrift. Slechts
door de Overlevering kon men definiéren,
wat de H. Schrift was en kon de Canon van
de geinspireerde boeken worden vastge-
steld. Dat heeft ook het Concilie van Trente
gedaan. Het heeft die Canon opnieuw vast-
gesteld om alle heilige boeken te omvatten,
en ook bekrachtigd dat niet alleen de H.
Schrift de bron van de Openbaring is, maar
ook de Overlevering en het Leergezag van de
Kerk dat het Woord van Jezus Christus
ontvangen heeft. De apostelen zijn 't die het
Woord van Jezus Christus ontvangen heb-
ben. Voordat ze schreven, hebben ze ge-
sproken, verkondigd. Eerst was er dus het
Leergezag van de Kerk. Daarna pas hebben
ze geschreven, en daaruit ontstond de H.
Schrift. Dat is de les van de geschiedenis.
Het Concilie van Trente heeft verder ver-
klaard dat de H. Schrift verbonden met
de Overlevering moet worden gelezen en
dat de Overlevering in de Kerk onont-
beerlijk is om de Openbaring van Jezus
Christus werkelijk te omvatten.

De protestanten hebben de christenen
steeds van God vervreemd. Niet alleen van
de Kerk, maar ook van God. Ze hebben
niet meer vastgehouden aan de ware leer
van de heiligmakende genade, het kost-
baarste geschenk van de Kerk, dat deze
van Jezus Christus ontvangen heeft, het
geschenk waarvan Jezus Christus zelf de
Samaritaanse vrouw gesproken heeft, toen.
Hij tegen haar zei: »Si scires donum Dei«,
als ge enig begrip had van de gave Gods,
de heiligmakende genade. Die heiligma-
kende genade is een geschenk waarvan wij
de waarde niet kunnen vatten. Ze is iets
buitengewoons. Ze is de vergoddelijking
van onze ziel. Dus als de protestanten
zeggen dat er geen heiligmakende genade
bestaat die onze ziel geheel verandert, dat
de sacramenten alleen maar symbolen zijn,
tekenen, die echter geen heiligmakende
genade geven, dan hebben wij te doen met
een radicale verandering van het geloof.
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Wij zijn door de heiligmakende genade
kinderen van God, maar als er geen heilig-
makende genade is, bestaat die verbonden-
heid met God, met Jezus Christus, niet
meer. En wat is de christen dan?

Tegen die dwaling heeft de Concilie van
Trente heel mooie hoofdstukken over de
heiligmakende genade opgesteld, om aan
te tonen dat Jezus Christus door de heilig-
makende - genade Zijn goddelijk leven
werkelijk aan onze zielen wil geven. Een
kostbaar geschenk! »Fons aquae salientis in
vitam aeternam«, zoals Hij gezegd heeft
tegen de Samaritaanse vrouw, »een water-
bron voor onze zielen, opborrelend ten
eeuwigen leven«. Als we de heiligmakende
genade niet bezitten, kunnen we niet in de
hemel komen, kunnen we God niet be-
grijpen, kunnen we niet in de schoot van
de Drievuldigheid worden opgenomen. Dat
is allemaal ommogelijk. Daarom heeft het
Concilie van Trente deze waarheid be-
krachtigd, met nadruk bekrachtigd. De
rechtvaardiging is alleen maar via de heilig-
makende genade mogelijk. Wij hebben die
genade nodig, ze is iets wonderbaarlijks.

De protestanten hebben bijgevolg niet
meer begrepen wat de H. Mis is, wat
sacramenten zijn. Daarom hebben ze er
maar twee overgehouden: Doopsel en
Eucharistie. Bovendien hebben ze de H. Mis
veranderd in een Avondmaal aan een tafel,
een Avondmaal, het uitdelen van brood dat
slechts een symbool is om Jezus Christus te
gedenken!

Dat is het protestantisme. Daar is geen
offer meer, geen offer van de H. Mis, die
grondsteen van de Kerk, dat heilig Misoffer,
dat Offer van Calvarié, dat op onze altaren
wordt voortgezet, voortgezet in onze ker-
ken, die daarvoor gebouwd zijn, gebouwd
voor het offeraltaar en niet voor de avond-
maalstafel. Want op het altaar wordt het
Offer van Christus voortgezet. Wij kunnen
waarachtig met Hem zijn en het Bloed van
Jezus Christus in onze ziel ontvangen om
helemaal gereinigd te worden van de zonde
en het leven van Jezus Christus in ons zelf
te bezitten. Dat is de waarheid, dat was al-



tijd en blijft de leer van de Kerk.
Het Concilie van Trente heeft daarom

gedefinieerd wat het Misoffer is. Het Mis-.

offer is het Offer van Jezus Christus op
Calvarié, met het enig verschil dat het Offer
van Calvarié bloedig was, terwijl het Mis-
offer onbloedig en het kostbaar Bloed van
Jezus Christus, ofschoon werkelijk tegen-
woordig, voor onze ogen niet zichtbaar is.
Priester, slachtoffer, de Heer die werkelijk
tegenwoordig is, ze zijn alle drie identiek,
allemaal één en hetzelfde. De Mis is de
voortzetting van Calvarié. Dat alles wordt
echter door de protestanten ontkend. Zij
zeggen dat het Misoffer iets duivels is. Het
Concilie van Trente heeft dat afgewezen en
verklaard: Neen, het Misoffer is onont-
beerlijk, het is het hart van de Kerk!

Het Concilie heeft over alle sacramenten
gesproken en heeft door een dogmatische
uitspraak allen veroordeeld en uitgesloten
die deze waarheid, dit geloof, niet aan-
nemen.

De protestanten hebben verder het geloof
veranderd in een gevoel: ieder heeft zijn
eigen geloof; ieder vat 't op, zoals zijn eigen
geest 't zijn eigen geweten ingeeft; ieder
heeft zijn eigen godsdienst. De een be-
gript ‘'t zus, de ander zo, en zo ontstaan de
sekten. De protestanten zijn verdeeld. Als
we er een theologisch woordenboek op
naslaan, dan kunnen we constateren dat er
tegenwoordig minstens 600 protestantse
sekten zijn. Ieder heeft zijn eigen geloof,
iedereen kan zijn eigen groep vormen. Maar
dat is nooit katholiek. Zo'n houding voert
langzamerhand naar ‘t indifferentisme,
waarvoor alle godsdiensten gelijk zijn, alle
godsdiensten de zielen naar de eeuwige
zaligheid kunnen brengen. Maar dat is niet
waar. Daarom heeft het Concilie van Trente
gedefinieerd, wat het geloof is:

Het geloof is de instemming van ons
verstand met de Openbaring van Jezus
Christus, niet een religieus gevoel.

Wij moeten gehoorzaam zijn. Het geloof
is gehoorzaamheid, gehoorzaamheid aan de
waarheid, die ons door het gezag gegeven

wordt. Geloof is niet een religieus gevoel.

Ik weet niet of U, als ik dat beeld ont-
werp, al aan het Tweede Vaticaans Concilie
gedacht hebt. Ik kan hier geen grondig-
wetenschappelijke verhandeling geven. Dat
is absoluut onmogelijk. Wij hebben immers
maar ruim een uur ter beschikking. Ik
beperk me dus tot de voornaamste hoofd-
stukken om te tonen, hoe dit Tweede
Vaticaans Concilie met zijn oecumene helaas
in de richting van het protestantisme
gegaan, hoe het dicht bij de protestanten
gekomen is. Dat is heel pertinent verklaard.
U kunt 't lezen in 't lexicon van de
theologie, in ‘t artikel van pater Boyer, die
in Rome secretaris voor de eenheid van de
christenen was en indertijd mijn professor
aan de Gregoriana. Pater Boyer heeft heel
duidelijk gezegd dat Paulus VI toenadering
zocht tot de protestanten zonder aan de leer
te raken, dat hij al 't mogelijke wou doen
om alles weg te laten wat door de protestan-
ten niet aangenomen werd. Wat echter
wijzen de protestanten af? Ze wijzen de leer
af. Ze hebben een totaal verschillende leer.
Ze wijzen b.v. de katholieke opvatting van
het heilig Misoffer af. Dus moet dit offer
aan de kant geschoven en ook een Avond-
maal ingevoerd worden. Zie, wij zijn zover
gekomen dat wij in de kerken tafels hebben
waarop alleen maar brood ligt, waarop het
brood gebroken wordt, het brood van de
vriendschap, van de gemeenschap, ter her-
innering aan Jezus Christus. Maar dat is
protestantisme en niets anders. Wij gaan
langzamerhand naar het protestantisme
over, ook in onze opvatting over het geloof,
dat tegenwoordig een gevoel is en niet meer
beantwoordt aan de definitie van het Conci-
lie van Trente!

Kijk maar eens in een nieuwe Italiaanse
catechismus. Er is een boek samengesteld
over de grondbeginselen van de catechis-
mus. Hoe wordt het geloof daarin gedefi-
nieerd? ‘t Is helemaal het protestants geloof:
een gevoel. 't Is niet meer het door het
Concilie van Trente gedefinieerde geloof.
Waar komen we zo terecht? We komen
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zover dat alle godsdiensten gelijkwaardig
zijn, dat alles een religieus gevoel is, dus
alles even goed: katholicisme, protestantis-
me, alle sekten. Alles is toegestaan, ook dat
men geen godsdienstig gevoel heeft. Wordt
er b.v. niet gezegd dat ook atheisten het
recht hebben om atheist te zijn? Dat is een
mentaliteit die het absolute, absolute tegen-
deel is van de katholieke godsdienst!

Die nieuwe mentaliteit, die toegeeft dat
alle godsdiensten evenveel waard zijn,
schijnt helemaal onmogelijk. En toch heeft
Vaticanum II de godsdienstvrijheid gepro-
clameerd. Volgens de Verklaring over de
Godsdienstvrijheid dragen alle godsdiens-
ten tot de opbouw van de wereld bij, »alle
godsdiensten bouwen de moderne wereld
Op«.

Maar waar is de waarheid? Waar de dwa-
ling? Waar is de deugd? Waar de ondeugd?
Kunnen wij de maatschappij, de moderne
wereld opbouwen met de echtscheiding?
En toch is echtscheiding volgens de protes-
tantse, mohammedaanse en boeddhistische
religies toelaatbaar. Men kan zich laten
scheiden, want alles is subjectief. Waar is
dan Jezus Christus? Zo kunnen wij ons
niet redden. Na het Pinkstergebeuren zei de
H. Petrus dat er geen andere naam is
waardoor wij kunnen worden gered dan de
naam van Jezus Christus. Is dat waar of is
dat niet waar? Als ‘'t waar is, dan is er voor
de redding van onze ziel niemand anders
dan Jezus Christus, en niet Buddha, niet
Luther, niet Mohammed.

Dat is de waarheid. Dat was altijd de
onveranderlijke leer van de Kerk. Men heeft
tot de 20e eeuw moeten wachten om zo'n
ongelofelijke dingen te horen, en dat door
een valse oecumenische geest. Allen moeten
dichter bijeen komen. Maar dat is de
ondergang van de katholiecke leer! Hoe
kunnen wij ‘'t in de leer met allen broeder-
liik eens zijn en toch allen die er niet in
geloven tot de katholieke Kerk bekeren?
Hoe kun je bekeren, ertoe bewegen om naar
de katholieke Kerk terug keren, als je zegt:
»Jullie hebben gelijk. Jullie blijven maar bij
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jullie godsdienst, die zeer goed is, mis-
schien beter dan de onze; zo kunnen jullie
er zeker van zijn, gered te worden!« Dat is
een leugen, dat is geen missionaire geest,
dat is geen naastenliefde. Zulke mensen
doen als een dokter die tegen zijn zieke
zegt: »U bent heel gezond!« terwijl hij op
sterven na dood is. Zo doen die mensen
ook met de oecumene. Een missionaris die
het katholiek geloof heeft trekt de hele
wereld door en zegt »Komt naar Jezus
Christus om gered te worden! We kunnen
ons niet redden zonder Jezus. Hij is God en
er is geen andere God. Er is gaan andere
Rechter, die op de wolken zal komen om
heel de wereld te oordelen, ook de commu-
nisten en de vrijmetselaars. Ook zij zullen
door Jezus geoordeeld worden. »Wie zal
kunnen zeggen: »Neen, ik heb Jezus
Christus niet nodig«? Niemand, want Hij is
de Schepper, de Verlosser. Er is geen
andere.

Vergelijk daarmee echter de mentaliteit
van ‘t ogenblik, die door Vaticanum II
ontstaan is. Zie de oecumene die de Kerk
ruineert, de zielen ruineert, niet alleen de
Kerk, maar ook de zielen. Zie b.v. een
Zwitserse bisschop, de nieuwe bisschop van
Solothurn, die tegen al zijn pastoors zegt
dat ze protestantse dominees moeten laten
komen om in hun parochies te preken. Wat
zegt U? Protestanten in katholieke kerken
laten komen om te preken? Hebben ze dan
het katholiek geloof? Of niet? Als ze ‘t
katholiek geloof niet hebben, hoe kunnen ze
dan komen om voor katholieken te spreken?
Ongelofelijk! En die bisschop is pas enkele
maanden geleden benoemd. Hij is jong, ze
zullen er dus nog wel menig jaar mee op-
gescheept zitten. Arme diocesanen! Hij
heeft ook met Hans Kiing geconcelebreerd.
Op de televisie hebben alle gelovigen de
nieuwe bisschop een eucharistie (zeker niet
de heilige Mis) kunnen zien concelebreren
met Hans Kiing, de aperte, de publieke
ketter! Wat is dat voor een bisschop? Is
hij niet meer katholiek? Hoe kunnen zijn
diocesanen hem volgen? Dat is onmogelijk.



Wij kunnen nog andere voorbeelden
aanhalen, te veel om ze allemaal op te noe-
men. Wat b.v. te denken van de bisschop
van Sherbrooke in Canada? Ik ben verleden
jaar in Canada geweest en heb in Ottawa,
Quebec en Sherbrooke voordrachten ge-
houden. Men heeft mij verteld dat de aarts-
bisschop aldaar al zijn diocesanen had uit-
genodigd om naar zijn kathedrale kerk te
komen en daar de bevestiging van pro-
testantse dominees, mannen en vrouwen,
bij te wonen. Ja, hij heeft het hele diocees
uitgenodigd om een bevestiging van protes-
tantse dominees bij te wonen. En hij heeft
de Eucharistie ontvangen (als we dat
Eucharistie kunnen noemen), hij heeft de
communie ontvangen van een vrouw die in
zijn kathedraal »bevestigd« is, als men dat
zo kan noemen. Een katholieke aartsbis-
schop! Ongelofelijk. Dus heb ik hem in mijn
conferentie aangevallen en ik heb gezegd:
»Wat is dat voor een bisschop? Is die
bisschop katholiek? Dat kan onmogelijk«.
Hij heeft me op de TV geantwoord en
gezegd: »Monseigneur Lefebvre valt me
aan, omdat ik in mijn kathedraal die cere-
monie voltrokken heb. Het bericht is waar,
maar hij weet niet dat ik er de goedkeu-
ring van Rome voor had«. Toen ik dan naar
Rome ging, naar kardinal Ratzinger, heb ik
hem gezegd dat deze bisschop beweerde
dat zijn onderneming door Rome was goed-
gekeurd. 't Is een feit dat Rome tegen-
woordig twee of drie gezichten heeft, niet
een. Er zijn een paar kardinalen die dat niet
goedkeuren. Niet kardinaal Ratzinger heeft
die toestemming gegeven, maar een ander,
namelijk Monsignore Virgilio No¢, die erger
is dan Monsignore Bugnini. En Noé is nu
secretaris van de Congregatie van de Ere-
dienst. Hij is 't, die de zogenaamde Mis van
Pjus V verhindert. Hij! Het zijn lieden die
niet meer katholiek zijn.

U kunt verder vaststellen dat het Tweede
Vaticaans Concilie, in navolging van de
protestanten, door de oecumene de hele
liturgie ontheiligd heeft. Ze hebben de
godsdienst gelaiciseerd. We zien dat er door
het Tweede Vaticaans Concilie laicisering

heeft plaatsgevonden. Men zegt dat wij
tegenwoordig in het tijdperk van de leek
leven. Omdat er geen roepingen meer zijn,
omdat er in de kerken geen priesters meer
zullen zijn, nemen de leken de verant-
woordelijkheid voor de kerken over. Ook
de vrouwen kunnen volgens de nieuwe
Codex parochieleidsters worden, bij hu-
welijken assisteren, begrafenissen leiden, de
Communie uitreiken en die naar de zieken
brengen. Alles kunnen ze, behalve biecht-
horen en Mis lezen.

Het onttrekken van de godsdienst aan de
geestelijkheid is een profanatie, omdat
Jezus Christus het sacrament van de pries-
terwijding heeft ingeseteld en ‘t niet in te
zien is waarom, als leken de functie van de
pastoors kunnen vervullen, Onze Heer het
sacrament v.h. priesterschap zou hebben in-
gevoerd. Dit sacrament drukt op de priester
immers een onuitwisbaar merkteken, een
merkteken dat hem doet deelhebben aan het
priesterschap van Jezus Christus zelf.

Het Concilie van Trente was, zoals kardi-
naal Ottaviani, de goede dappere kardinaal
heeft gezegd, door de H. Geest geiinspi-
reerd om de leer voor alle tijden te defi-
ni€éren. Kardinal Ottaviani heeft onder-
streept dat alles wat het Concilie van Trente
gedefinieerd heeft voor altijd gedefinieerd
is, ja, voor altijd. Daar kan niets aan
veranderd worden, omdat het Concilie van
Trente een dogmatisch Concilie was, niet
een pastoraal, zoals het Tweede Vaticanum.
Het Concilie van Trente heeft heerlijke
definities gegeven: over de priesters, over
de theologie, over het onderricht in de
seminaries en over de opvoeding van de
seminaristen. Het Concilie van Trente is een
buitengewone bron en wij kunnen zeggen
dat het de leer van de Kerk tegen de
ketterijnen van het protestantisme verde-
digt. Maar Vaticanum II met zijn oecumene
en zijn godsdienstvrijheid laat van de
katholieken langzamerhand protestanten
worden.

Wij moeten oppassen, heel goed oppas-
sen! Als U zich gerust probeert te stellen
met de woorden: »Maar wij zijn sedert vele
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jaren katholiek, al onze voorouders waren
katholiek, Italié is katholick — neen, wij
kunnen niet ‘'t slachtoffer worden van de
dwaling, wij kunnen niet protestant wor-
den, dat is onmogelijk«, vergis U dan maar
niet! Denk maar liever aan het voorbeeld
van Engeland, eens het eiland van de hei-
ligen genoemd. Het eiland van de heiligen
is helemaal, praktisch helemaal tot ketterij
vervallen, en wel door priesters en bis-
schoppen. Zo zijn ook de mensen in de
tijd van het arianisme door priesters en
bisschoppen aridans geworden. Tegenwoor-
dig gebeurt hetzelfde. 't Is dezelfde situatie.
Als U niet oppast, zult U allen door deze
verandering, door de situatie in de Kerk
sinds het Ile Vaticaans Concilie, langzamer-
hand Uw geesteshouding veranderen.

Men voelt zich ook niet meer aan de
Tien Geboden gebonden, aan de moraal,
aan het geloof, en langzamerhand slikt men
alles. »De moraal? Ikzelf beslis over de
moraal, over mijn moraal, mijn geweten.
Het geloof? Ook hier ben ik 't die zijn eigen
geloof heeft.« Zo zult U protestanten wor-
den. Dat is allemaal zeer gevaarlijk. Wij
moeten heel goed oppassen om katholiek
te kunnen blijven!

Men spreekt tegenwoordig van de rech-
ten van de mens. Ziet U wel dat er niet
meer over de Tien Geboden gesproken
wordt? Men spreekt van de rechten van de
mens, maar die rechten zijn gemaakt om
ongehoorzaam te zijn aan God, aan de Tien
Geboden, beter gezegd: om te komen tot
een anti-decaloog. Rechten van de mens?
Neen, integendeel! Laten we gehoorzamen
aan de plichten van de mens die in de
decaloog staan, de plichten die de betrek-
kingen met God en de naaste (de liefde
tot God en de liefde tot de naaste) ons
leren. Maar met de rechten van de mens
beschouw ik mij als vrij, vrij om te geloven
of niet, vrij om God niet te gehoorzamen en
alles te doen wat ik wil, omdat ik volwassen
ben. »lk heb mijn geweten. Dat zijn mijn
rechten!« Maar dat zijn de rechten van de
Revolutie tegenover God! Precies zo heeft
de duivel gezegd: »Non serviam!« »Ik wil

niet dienen«, sprak Satan. »lk wil niet
dienen«, herhaalt de mensheid van tegen-
woordig. Met deze mensenrechten kan ik
bedoelen dat ik niet wil gehoorzamen.
»God moet maar blijven waar Hij is; ik
ben waar ik ben en doe wat ik voor juist
houd.« 't Is ongelofelijk, maar 't is zo: de
opstand tegen God. Hoe kan dan de maat-
schappij blijven bestaan?

En toch hebben de priesters in de Staten
van Zuid-Amerika, in Rio de Janeiro, met
hun bisschoppen een vereniging gevormd
om de rechten van de mens te bestuderen
en te ondersteunen. 't Zou echter noodza-
kelijk zijn een vereniging te vormen ter
ondersteuning van de Tien Geboden! Dat
zou veel belangrijker en noodzakelijker zijn.
Als allen de Tien Geboden volgden, zou er
geen onrecht zijn. Dan zouden er goedheid
en rechtvaardigheid heersen. Maar met die
rechten van de mens heeft ieder zijn eigen
rechten, die voor anderen een hinderpaal
zijn. En dat betekent oorlog.

De conclusie uit deze beschouwing is dus,
dat wij naar het Concilie van Trente terug
moeten! Wij kunnen het Concilie niet on-
trouw blijven en protestant worden. Dat is
onmogelijk. Wij moeten terug naar het
Concilie van Trente, naar de Mis van het
Concilie van Trente zoals ze is vastgesteld
door. de H. Pius V, die een heerlijke bul
over de Mis van alle tijden heeft geschreven
en daarin zegt: Niemand kan tegen deze
Mis een hinderpaal opwerpen. Geen ex-
communicatie wegens het opdragen van
deze Mis zal geldig zijn. Dat heeft hij in
zijn bul uitdrukkelijk uitgesproken. Maar
hoe is de situatie nu, nu we zelfs geen kerk
binnen kunnen gaan om Mis te lezen? Kan

dat goed zijn?
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Ik ben katholiek, ben een katholiek bis-
schop, ben altijd katholiek gebleven. Ik heb
in de 55 jaar van mijn priesterschap voor de
Kerk gewerkt, 36 jaar als bisschop. Ik was
apostolisch delegaat, ik was een vriend van
Pius XII. En nu? Ik kan niet meer mijn Mis
lezen, de Mis van mijn priesterwijding, de
Mis die ik altijd gelezen heb in Afrika en
overal. Ik kan die Mis niet meer lezen in de



kerken die er speciaal voor zijn gebouwd!
’t Is ongelofelijk en onmogelijk. Die situatie
kan niet voortduren, want dan wordt alles
al maar erger. Hoeveel priesters zijn er
getrouwd, hoeveel kloosterlingen zijn er
uitgetreden, zijn hun roeping ontrouw ge-
worden, zijn God ontrouw geworden!
Trouwbreuk plegen tegenover God, dat kan
tegenwoordig. Trouwen, dat kan de priester,
zonder opzien te baren. Soms wverschijnt
zelfs de bisschop om de priester in de echt
te verbinden en de ceremonie te voltrekken.
Neen, dat is niet meer de katholieke Kerk!
Maar wij, wij moeten katholiek blijven, in
de waarheid blijven, de catechismus van het
Concilie van Trente bewaren, zoals kardi-
naal Ratzinger gezegd heeft.

Deze kardinaal heeft er in Frankrijk aan
herinnerd dat men naar 't Concilie van
Trente terug moet, tenminste wat de hoofd-
lijnen betreft. Had hij dat maar niet gezegd!
De Franse bisschoppen waren woedend en
hebben in Rome geprotesteerd. Kardinaal
Ratzinger moest een brief schrijven aan de
voorzitter van de bisschoppenconferentie
en zijn kritiek op de nieuwe catechismus
terugtrekken. Waar blijft de paus met zijn
gezag? De paus heeft de kardinaal gestuurd
om een land te waarschuwen. Hoe komt
‘t dan dat die visitator verplicht wordt om te
zeggen: »Neen, ik heb niets gezegd?« Er is
geen gezag meer in de Kerk! Alles is anders
geworden door de collegialiteit, door de
democratisering van de Kerk. De paus heeft
geen gezag meer, de bisschoppen hebben in
hun diocesen geen gezag meer, enz.

Voor ons en ook voor U, daar ben ik
zeker van, is 't een grote smart de tegen-
woordige situatie van de Kerk te moeten
zien. Hoe is 't mogelijk dat wij van Rome
officiéle documenten hebben gekregen die
ongunstig zijn voor de katholieke gods-
dienst, die niet overeenstemmen met de
overlevering en het katholieke geloof? Het
antwoord is eenvoudig: de Kerk is veroverd,
de Kerk is bezet, bezet door de moder-
nisten, die hun dwalingen verdedigen,
dwalingen die door de H. Pius X veroor-
deeld zijn. De H. Pius X heeft gezegd:
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»De vijand is nu binnen de Kerk, njet
meer buitende Kerk. Hij is in de Kerk.«
Deze vijand zit in de seminaries. In de
seminaries wordt de vijand van de Kerk
priester, bisschop, kardinaal, met ideeén
die niet katholiek maar modernistisch

zijn, vol naturalisme, rationalisme, evo-
lutionisme, relativusme in leer en mo-
raal.

Dat is het modernisme. Mensen met die
ideeén zijn bisschop en kardinaal geworden.
Dan is 't Concilie gekomen. De modernisten
wilden dat Concilie houden om hun ideeén
in de Kerk te verbreiden. En ze hebben het
gehouden met zwakke pausen, met paus
Johannes XXIII, geen erg sterke man die,
ofschoon in zijn hart traditionalist, niet de
indruk wilde wekken dat hij 't met de
moderne ideeén niet eens was. Onder
invloed van die kardinalen heeft hij het
Concilie geopend. Ik meen dat de arme
ﬁaus Johannes van smart gestorven is, toen

j zag, waar het Concilie naar toe gi
Dat is tenminste mijn indruk. Ik heb paus
Johannes goed gekend, toen hij nog als
Monsignore Roncalli in Parijs was, waar hij
mij in mijn hoedanigheid van apostolisch
delegaat in Afrika herhaaldelijk ontvangen
heeft. Ik heb hem gesproken en wij waren
vaak bij elkaar. Hij was een mens met een
hart dat hing aan de traditie. Toen hij zag,
hoe dat Concilie de Kerk ruineerde, moet hij
(zo wordt er verzekerd) voor zijn sterven
gezegd hebben: »Sluit het Concilie! Stuit het
Conciliel«

Helaas, de modernisten die de Kerk bezet
houden zijn er nog altijd. Ze hebben alle
traditionalisten verdreven. Zo hebben alle
grote steden in de wereld, zoals Milaan,
Madrid, Amsterdam, Parijs, Chicago,
modernistische bisschoppen als kardinalen.

Monseigneur Bernardin, de nieuwe kar-
dinaal van Chicago, had, toen hij bisschop
van Cincinatti was, een pacifistische cam-
pagne georganiseerd en de optocht van de
pacifisten geleid. Daarna werd hij tot aarts-
bisschop van Chicago benoemd. Toen ik
langs Chicago kwam, heb ik in een krant
gelezen dat er over deze aartsbisschop van



Cincinatti werd gesproken als over de
toekomstige aartsbisschop van Chicago, de
tweede stad van Amerika. En ik heb gezien
dat de pers deze aartsbisschop heeft afge-
wezen. Dat was de mening van de kranten,
niet alleen van de rechterzijde, maar van
allemaal. Wat is er daarna echter gebeurd?
Monseigneur Bernardin is toch tot aarts-
bisschop van Chicago genoemd. Wie kan

dat raadsel oplossen? Daar steekt iemand:

achter, een van de modernistische kardi-
nalen in Rome. Casaroli, Baggio, Pironio,
Poletti, ‘'t zijn allen modernisten.

Eerst, onder Pius IX, Leo XIII, de H. Pius
X, werden de modernisten verdreven. Alle
pausen hebben steeds de liberalen en de
modernisten verdreven, omdat ze tegen het
welzijn van de Kerk zijn. Maar langzamer-
hand hebben de pausen in hun encycliecken
toegegeven: »We hebben ze veroordeeld,
we hebben al 't mogelijke gedaan om te
verhinderen dat ze in de Kerk invloed
verkrijgen, maar niemand luistert naar ons,
niemand gehoorzaamt. We moeten wel
vaststellen dat ze opdringen. Niemand
luistert naar de paus.« De opvatting van de
pausen in hun encyclieken was: die dwaling
wordt steeds verder verspreid, wordt steeds
maar machtiger. En toen Vaticum II werd
geopend, hebben de modernisten dit Con-
cilie gebruikt om te macht in het Vaticaan te
grypen.

Nu zegt men tegen mij: »U bent onge-
hoorzaam.« Tegenover het modernisme ben
ik zeker ongehoorzaam. Daar die lieden
modernisten zijn, wil ik niet naar hen
luisteren. Ik wil gehoorzamen aan katholie-
ken. Willen de modernisten de Kerk ruine-
ren, ik niet. Ik wil de Kerk opbouwen en
niet verwoesten. Paulus VI heeft zelf
gezegd: »Wij beleven de zelfvernietiging
van de Kerk.« Wie bewerkt die zelfvernie-
ting? Iemand moet dat toch zijn, want de
Kerk vernietigt zich niet vanzelf. Het zijn
die modernisten. Daarom heb ik gezegd:
Rome heeft allerlei gezichten, maar er is
maar één modernistisch Rome, dat het
machtigste is.

Laten we bidden en hopen, en laten we

32

God door onze offers smeken om die
mensen te verwijderen die echt geen goede
katholieken zijn, die geen ware mannen van
de Kerk zijn. Er zijn wel enkele orthodoxen
die het welzijn van de Kerk willen, maar ze
worden uitgeschakeld, omdat de moder-
nisten sterker zijn. Sinds 15 jaar zijn die in
Rome georganiseerd en hebben ze de hele
macht in handen. Ook de paus kan er niets
aan doen. Ze gaan naar de paus en
schrijven hem voor: dat en dat en dat mag
U niet doen. De modernisten zijn machtig
en in alle ambten en in heel Rome sterk
vertegenwoordigd.

Toen ik bij Paulus VI op audiéntie wou
gaan, kon ik door kardinaal Villot, die toen
alle macht in handen had, niet bij hem
komen. Villot had namelijk voorschriften
gegeven volgens welke niemand van de
Curie zonder zijn verlof mocht reageren. Hij
was machtiger dan de paus zelf en wilde
niet dat ik bij hem kwam. Later heb ik de
reden daarvan ontdeckt: hij had me bij de
paus belasterd. Hij had gezegd: »Deze
bisschop, Mgr. Lefebvre, laat zijn semi-
naristen documenten ondertekenen die
tegen U, tegen de paus, gericht zijn.«
Paulus VI moet toen gezegd hebben: »Dat is
toch ongehoord, dat een bisschop zijn
seminaristen iets laat ondertekenen dat
tegen de paus gericht is.« »Geeft U me dan
verlof«, vroeg kardinaal Villot,« om tegen
dat seminarie, tegen het hele werk van Mgr.
Lefebvre op te treden?« »Zeker, U moet dat
seminarie vervolgen. Dat werk moet ver-
dwijnen en mag niet blijven bestaan.«
Daarop heeft Villot een heel complot
gesmeed tegen mijn seminarie, een vals
complot dat in strijd was met het canoniek
recht. Hij was er zeker van dat het semi-
narie van Ec6ne na vier maanden dicht zou
zijn en dat alle seminaristen naar huis
zouden zijn teruggekeerd. Toen ik dat alles
heb gehoord, heb ik 't echter niet geaceep-
teerd.

Toen ik later naar paus Paulus VI ging,
had kardinaal Villot er pas een paar uur
tevoren van gehoord en tegen kardinaal
Benelli gezegd: »U moet met Monseigneur



Lefebvre naar de paueselijke audiéntie
gaan«. En kardinaal Benelli is gekomen. Ik
weet niet of hij mij dan wel de paus wilde
controleren, want onder de hele audiéntie
heeft hij niets gezegd en alleen maar notities
gemaakt. De paus was een tijdlang erg
boos: »t Is niet waar dat U grote eerbied
hebt voor de paus, want U laat Uw semi-
naristen tegen de paus gerichte documenten
ondertekenen!« »lk? Mijn hele leven lang
ben ik een dienaar van de paus geweest.
Ik zou tot zo iets in staat zijn? Geef me
een copie van dat document! Geef me dat
document, als 't waar is.« De paus stond
versteld en werd daarma veel vriendelijker.
"Zo erg heeft kardinaal Villot me dus
belasterd. Een ongelofelijk leugen! Maar zo
was ‘t.

Dat zijn geen mannen van de Kerk. Villot
was geen man van de Kerk, Casaroli is geen
man van de Kerk. Het zijn geen mannen
van de Kerk, omdat hun beginselen niet
de beginselen van de Kerk zijn. Wij worden
onder schot genomen, omdat wij aan de
Overlevering willen vasthouden, terwijl zij
dat niet meer willen en zeggen: »Als de
paus de traditionalisten verlof geeft om de
Mis van de H. Pius X te celebreren, gaat
alles wat wij na 't Concilie verwezenlijkt
hebben verloren.«

De paus van nu denkt niet zo. Hij zou
de oude Mis wel willen toelaten. Paus
Johannes Paulus II heeft gezegd: »Deze Mis,
die wijzelf zoveel jaren hebben opgdragen,
de Mis ook van de Kerk, waarom moeten
wij die beletten? Dat is toch belachelijk!«
Dat heeft hij op een audiéntie tegen mij
gezegd. Maar toen is kardinaal Seper
tussenbeide gekomen. Hij zei tegen de
paus: »Neen neen, Heiligheid, laat Mon-
seigneur die mogelijkheid niet, want hij
gaat met die Mis vlagvertoon maken!«
Vlagvertoon? Die Mis is de Mis die ik altijd
gelezen heb. Ze is een banier in die zin
dat ook het Kruis van Jezus Christus een
banier is. Voor mij is ze de banier van de
katholiciteit, het Kruis. Maar geen vlag in
die zin dat ik met behulp van de Mis oorlog
zou willen voeren.« De paus was toen van
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zijn stuk en heeft geen beschikkingen ge-
troffen. Maar hij was bereid geweest om te
ondertekenen.

Zo is de toestand in Rome. Dat moet U
weten, omdat U, als U ‘t niet weet, zou
kunnen geloven dat in Rome alles in orde
is, dat alles wat van Rome komt veilig is
en overeenstemt met de katholieke Over-
levering, dat alles goed is en dat er in
dat heilige Rome niets kwaads bestaat.
Neen, dat is de werkelijkheid van nu niet.

Die tijd is er wel geweest. Ik heb die
gekend, toen ik in Rome in ‘t seminarie
was. Later ben ik als Apostolisch Delegaat
met alle Romeinse Congregaties en met het
Staatssecretariaat in contact geweest. Ik heb
b.v. kardinaal Tardini gekend, een groot
prelaat, kardinaal Ottaviani, ook een groot
prelaat. Daar horen de kardinalen Browne
en Antoniutti nog bij. Allemaal grote man-
nen, die hun krachten helemaal aan de Kerk
en alleen maar aan de Kerk hebben gewijd,
niet aan de politiek. Ze waren anders dan
de kardinalen van nu. Enkelen zijn nog van
het oude stempel, maar juist de machtigsten
zijn 't niet meer. En die machtigen hebben,
na in Rome de macht gegrepen te hebben,
alles veranderd: liturgie, seminaries, theolo-
gie en moraal. Ze hebben in alle opzichten
vrijheid gelaten. En met die vrijheid gaat
alles te gronde. Ze koesteren een ware
haat tegen de traditionalisten, een echte
haat.

Tegewoordig is iedereen welkom in ‘t
Vaticaan, boeddhisten, mohammedanen, de
trilaterale (ik ken die vrijmetselaars), Arafat
en alle revolutionairen, behalve de katho-
lieken. Wij zijn katholiek, maar kunnen
door de paus niet worden ontvangen.
Daarom heb ik bij gelegenheid van een
conferentie in Frankrijk eens gezegd: Mis-
schien verschijnt op zekere dag de duivel
met het verzoek om in het Vaticaan te
worden ontvangen. Zij zullen hem dan
zeggen: »U bent een zeer gecultiveerde,
zeer intelligente en machtige persoonlijk-
heid. Bovendien zijn er tegenwoordig de
rechten van de mens. Wij zijn dus ver-
plicht om U te ontvangen. Wel weten wij



dat U in een wat penibele situatie verkeert
waarvan wij de duur niet kennen. Maar wie
weet, misschien zal God vandaag of mor-
gen ... Wij weten ook dat U moeilijkheden
hebt gehad met de allerzaligste. Maagd.
Maar misschien zijn beide partijen daarvoor
verantwoordelijk ...« De Kerk van tegen-
woordig vindt 't goed dat iedereen te werk
gaat volgens zijn eigen verantwoordelijk-
heidsgevoel. De Kerk spreekt het mea
culpa, mea culpa voor haar zonden, en wat
de protestanten en alle anderen betreft:
voor hen is 't duidelijk dat de Kerk ge-
dwaald heeft. Zo zal de duivel toegang
krijgen. Ons echter wordt elke audiéntie
geweigerd.

De situatie in Rome is werkelijk zeer
ernstig. Wij moeten heel veel bidden tot de
allerzaligste Maagd Maria, wandt zij is de
duivel altijd de baas geweest. Steeds be-
strijdt zij de duivel en hen die het Koning-
schap van haar Zoon afwijzen. De aller-
zaligste Maagd Maria, de Onbvlekte Ont-
vangenis, heeft maar één naam in haar
gedachten: Jezus.

Ook wij moeten, evenals zij, alleen maar
deze naam in ons hart, in onze gedachten
hebben, de naam Jezus en het Koning-
schap van Jezus Christus voor alle mensen,
Zijn Rijk van zaligheid en vreugde en vrede
voor alle eeuwigheid. Die eeuwigheid moe-
ten wij allen na ons aardse leven ingaan.

In deze moeilijke situatie van de Kerk

moeten wij bidden. Wij moeten bidden
zoals de kinderen van Fatima, aan wie de
allerzaligste Maagd Maria in een visioen de
hel heeft laten zien, waar zielen in terecht
kwamen even talrijk als de bladeren die
vallen in de herfst. Wij moeten bidden en
boete doen en God met onze kinderen, die
we tot bidden aansporen, vurig smeken om
tot ons heil en dat van alle zielen de toe-
stand te veranderen.

Ik dank U voor Uw aandacht.

(1) Gepubliceerd in ‘t maandblad »Notizie« nr. 78/VIII
v. juli 1983 van de Vereniging Una Voce, sectie Turijn.

(2) Aartsbisschop Gottardi van Trente heeft het
volgend communiqué laten verschijnen: »Dezer dagen
werd bekend dat Mgr. Marcel' Lefebvre op initiatief
van een plaatselijk comité op 17 juni a.s. in Trente een
voordracht zal houden over het onderwerp ‘Het Tweede
Vaticaans Concilie: wat moeten de Vaders v.h. Concilie
v. Trente daar wel van zeggen?’
Daar de houding van de genoemde prelaat in zijn
confrontaties met de H. Stoel nog altijd dezelfde is als
die die onder het pontificaat van Paulus VI is vastge-
steld, kan men wel concluderen wat voor een soort
‘boodschap’ hij aan het publiek van Trente komt
verkondigen.

Als voor dit diocees verantwoordelijke bisschop moet
ik dan ook mijn misnoegen uiten over de hardnekkige
houding van deze mijn medebroeder in de confronta-
ties binnen de kerkelijke gemeenschap, en vervul ik
mijn plicht door de gelovigen te waarschuwen. Ik roep
op tot gebed, opdat de H. Geest allen die het nodig
hebben ertoe brengt om de voorschriften van het Ile
Vaticanum juist te verstaan, vol vertrouwen aan te
nemen en zo ons allen weer te verenigen in een vol-
maakte gemeenschap van geloof en liefde.



Data en feiten

Uren voor de H. Missen

in de voornaamste huizen en kapellen van de Priesterbroederschap in Nederland, Belgié,
Duitsland en Zwitserland:

Nederland

Kerk van de H. Familie, Helmond, Kasteeltraverse 19
Iede zondag 17.00 uur

Belgié
Priorij van Christus-Koning, 37, rue de la Concorde, 1050 Brussel, tel. 02/512.09.44

Zondags 8 uur en 10.30 uur
Door de week 7.15 uur

St. Pius V Kapel, Plantinkaai 2, 2000 Antwerpen, tel. 031/37.65.97
Zondags 9 uur en 11 uur
Vrijdags 18.45 uur

Carmel van het H. Hart 16, rue des Wagnons, 7380 Quiévrain, tel. 065/457922

Duitsland

Priorat und Distriktssitz St. Athanasius, 7000 Stuttgart; 30-Feuerbach, Stuttgarterstr. 24,
tel. 0711/850387
Zondags 9.30 bzw. 15.00 uur
Maandags, donderdags 18.00 uur, woensdags, vrijdags 7.15 uur

Priesterseminar Herz Jesu, Zaitzkofen, 8306 Schietling, tel. 09451/1225 en 1959
Zondags 10.00 uur
Door de week 7.15 uur

Priorat St. Maria zu den Engeln, 6600 Saarbriicken, Julius Kieferstr. 11, tel. 0681/854588

Zondags 8.00 uur en 9.30 uur
Dinsdags en vrijdags 17.45 uur; op de andere weekdagen 7.00 uur



Priorat St. Bonifatius, 4300 Essen-Bergeborbeck, Bottropperstr. 295, tel. 0201/664922
Zondags 8.00 uur en 9.30 uur
Dinsdags en vrijdags 17.45 uur, op de andere weekdagen 7.00 uur

St. Maria Regina Cistericii, 4150 Krefeld-Fischeln, Wimmersweg 6, tel. 02151/302811
Zondags 16.00 uur

Kapelle Heilig Blut, 4000 Miinster/Westfalen, Augustenstr. 46, tel. 0201/664922
Zondags 16.00 uur (behalve 2. zondag)

Kapelle Christ-Kénig, 5300 Bonn-Lannesdorf, Drachenburgstr. 6a (bij station Mehlem),
tel. 0228/633987
Zondags 9.45 uur

Zwitserland

Internationaal Priesterseminarie St. Pius X, CH-1908 Ecéne-Riddes, tel. 026/62927 en 62308
Zondags 7.15 uur, 9.00 uur, 10.00 uur
Door de week 7.15 uur, 17.30 uur

Priorat St. Niklaus von Flite, CH-4613 Rickenbach (SO), tel. 062/461818
Zondags 18.00 uur
Door de week 7.15 uur

Frankrijk

Priorat St. Josef, Egelshardt-Waldeck, F 57230 Bitsch/Moselle, tel. (16)87-06.53.90
Zondags 7.30 uur en 10.00 uur

Nieuwe boeken

Prof. Dr. Georg May: Die deutschen Bischéfe angesichts der Glaubensspaltung des 16.
Jahrhunderts. Mediatrix-Verlag, Wien 1983, 781 bldz., 42,—- DM

Bestellen via een van onze priorijen.

Uitgever: Priesterbroederschap St. Pius X.

Verantwoording: P. Franz Schmidberger, Haus St. Niklaus von Flile, CH-4613, Rickenbach (SO), tel.062/461818
Giften voor de Priesterbroederschap St. Pius X gaarne op de Amro-Bank te Meerssen (L) ten name van »Stichting St. Jozefe«;
banknummer: 44 53 58 076; postgiro v.d. Bank: 1303908.

Kassinger KG, D-8306 Schierling





