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Goede vrienden en weldoenets,

In de maand november drukt onze Moeder
de H. Kerk er niet alleen op dat we moeten
bidden voor de zielen in het vagevuur, maar
wijst ze ook heel bijzonder op de plicht om
de vier uitersten te overwegen: dood,
oordeel, hemel en hel; buitengewoon
ernstige zaken die tegenwoordig veelal
vergeten worden, waar men de schouders
over ophaalt en die men bewust terzijde
schuift. En toch komt ieder van ons iedere
dag dichter bij zijn laatste uur en nadert hij
dood en eeuwigheid. Wij scheppen hier
beneden blijvende waarden, in het goede
of, wat God behoede, in het slechte. En
wat de mens zaait, zal hij ook oogsten!

De hel bestaat. Het gepersonifieerde
kwaad, de duivel, bestaat. De Heer zelf
heeft er in het Evangelie ontelbare malen
over gesproken. In de Bergrede beveelt
Hij dat wij als 't nodig is ons rechteroog
uitrukken en onze rechterhand afhakken,
om liever verminkt het Leven in te gaan
dan met heel ons lichaam in de hel terecht
te komen (Mt. 10,28). Bij het Laatste
Oordeel worden zij die aan Zijn linkerhand
staan verwezen naar de hel als naar hun
eeuwige verblijfplaats: »Gaat weg van Mij,
vervloekten, in het eeuwig vuur, dat bereid
is voor de duivel en zijn trawanten«. Zijn
laatste les op de kruisweg is nog een
waarschuwing voor die plaats van afgrijzen
en ontzetting, die wordt voorgesteld door
het beeld van het dorre hout (Luc. 23,31).
Zelfs de levelingsleerling Johannes waar-
schuwt ons in de Apocalyps voor het lot
van de verdoemden: »De rook van hun
pijniging stijgt op in de eeuwen der
der eeuwen. Dag noch nacht hebben zij
rust, die het Beest en zijn beeld aanbidden
en alwie het merkteken van zijn naam
aanneemt« (Apok. 14,11). Dat men voor alle

eeuwigheid van God wordt afgescheiden
komt, omdat men zich in dit leven van God
heeft afgescheiden. Als wij op 't einde van
ons aardse leven in Zijn koninkrijk willen
ingaan, dan moeten wij geheel en al liefde
worden, overgave aan de gekruisigde liefde,
overgave aan Zijn heilige Kerk: het werk
van Zijn liefde, overgave aan de zielen als
aan de weerglans en het beeld van Zijn
liefde. En welk loon zullen wij daarvoor
oogsten? Geen ander dan God zelf, geen
ander dan dat wij de glans van Zijn ver-
heerlijkte wondetekenen aan ons eigen
lichaam zullen zien, Hem zullen aanschou-
wen met een verbazing zonder einde, Hem
zullen aanbidden en beminnen altijd door.

Maar ondertussen is de strijd ons lot,
zijn lijden en dulden ons deel, is vechten
voor de rechten van God en voor Zijn Rijk
van vrede, gerechtigheid en liefde onze
ware zending. Overal roepen de zielen bij
hun worsteling temidden van 't verval en "t
smadelijk verraad van de groten van deze
wereld, de verantwoordelijken in de Kerk
incluis, onze hulp in. In de gepijnigde
mensheid komt er, vaak in het verborgene,
een onweerstaanbare drang op naar een
nieuwe orde en een geestelijke ommekeer.
Steeds meer mensen voelen een smartelijk
verlangen naar verlossing in zich opkomen.
Wij krijgen veel brieven die daar welspre-
kend van getuigen. Zo wil een klein
convent van benedictijnen in de V.S. zich
bij ons aansluiten, zo wordt er uit een
Italiaans capucijnenklooster om onze hulp
gevraagd, zo brengt in Canada een claris
postulanten bijeen om een nieuwe gemeen-
schap op te bouwen en komen er uit Japan
jonge katholieken naar Econe om zich door
aartsbisschop Lefebvre het Vormsel te laten
toedienen.

Heel veel verblijdende dingen mochten
wij de laatste tijd uit de hand van de goede



Got ontvangen. Meer dan 65 medebroeders
volgden begin september in Ecbéne de
jaarlijkse priesterretraite, die door veel
gebed veel genade heeft afgeworpen. Op de
algemene vergadering daarna werd de
eerw. pater Paul Natterer, leider van de
priorij 5t. Athanasius in Stuttgart, voor een
jaar tot nieuwe districtsoverste van Duits-
land benoemd.

Pater Paul Natterer, de nieuwe Duitse districtsoverste

Direct daarna vertrokken we naar Die-
stedde om de nieuwe Don Boscoschool in
te wijden. Op dit ogenblik verwachten wij
in totaal ongeveer 50 nieuwelingen in onze
seminaries in Econe, Zaitzkofen en Ridge-
field, V.S. (met het seminarie in Buenos
Aires en het zusterklooster in St. Michel en
Brenne, Frankrijk, kunnen we ook dit jaar
weer meer dan 70 nieuwe candidaten
noteren). Het verbaast ons dan ook niet
dat de Duitse bisschoppen, die de hoogge-
roemde naastenliefde van na het 2e Vati-
caans Concilie beoefenen, het ministerie van
defensie te Bonn hebben verzocht om de

seminaristen van Zaitzkofen tegen de
wettelijke bepalingen in niet van de dienst-
plicht vrij te stellen. Moest de H. Paulus
al niet spreken van valse broeders die toen,
evenals nu, door halve waarheden,
verminking en verdraaiing de gelovigen in
verwarring brachten en de Kerk schade
berokkenden? Dat is nu precies het geval
met het pamflet van pater Giinther Richter,
dat overal is uitgedeeld en verspreid. Een
van onze vrienden schreef zijn geirriteerde
vriend het volgende over de kwestie: »Maar
ik zeg altijd: de Boze schept tegenwoordig
zoveel verwarring in de wereld, niet alleen
in de katholieke Kerk. Waarom zouden de
traditionalisten eraan ontkomen? Overigens
ben ik 't helemaal met de opvatting van de
aartsbisschop eens: ieder moet op zijn plaats
zijn plicht doen en zijn katholiek geloof zo
beleven als hij ‘t van jongsaf aan heeft
gedaan. Om ons dat mogelijk te maken
heeft de aartsbisschop de Priesterbroeder-
schap gesticht. Hij heeft een vast gefun-
deerde gemeenschap van goede priesters
gewild, geen club van al maar debatterende
priesters. Wij weten immers maar al te goed
waartoe de discussiezucht bij de jeugd heeft
geleid. Sterker nog: de oude Kerk heeft in
die discussiewoede nooit iets goeds gezien,
omdat ze zondigt tegen een heel belangrijke
christelijke deugd (tegenwoordig helaas
meer en meer in 't vergeetboekje geraakt),
de DEEMOED. Daarom begrijp ik ten volle
dat kortzichtige jonge mensen die geen
genoegen kunnen nemen met een goed,
nederig priesterleven, en die evenals de
modernisten menen dat ze voortdurend met
God en iedereen moeten disputeren en op
alles kritiek moeten uitoefenen, uit de
Priesterbroederschap worden uitgesloten.
En dan wil ik nog maar zwijgen over het
ongepast optreden van die jongeman die
meent dat hij vitlatingen van een oude en
buitengewoon bewonderenswaardige aarts-
bisschop aan kritiek moet onderwerpen.«
En onze betrekkingen met Rome, welke
vooruitzichten bieden die? Men laat ons
weten dat de paus bedroefd is over de
harde uiteenzettingen van Monseigneur in



De Don Bosco-School in Diestedde: Kasteel Crassenstein

zijn brief van 5 april, opschoon hij diens
echte vroomheid en aanhankelijkheid aan
de Heilige Stoel alleszins erkent. De paus
zal dus doorgaan met reizen en het op de
been brengen en enthousiasmeren van grote
volksmassa’s. Hij zal doorgaan met het
aanbieden van zijn excuses aan de islam,
omdat de christenen van eertijds het

katholiek geloof en het erfdeel van onze
vaderen verdedigd hebben. Wachters, welk
uur heeft 't in onze apocalyptische tijd
geslagen?

Rickenbach, op 't feest van de helige
broeder Klaus, 25 september 1983

pater Franz Schmidberger




Die Glocke, 12-9-1983:

500 Gasten maakten de inzegening op Crassenstein mee

Diestedde (chs). Ongeveer 500 gasten uit de
hele Bondsrepubliek Duitsland zijn gisteren
naar aanleiding van de inzegening van de
Don Boscoschool op kasteel Crassenstein
in Diestedde naar de gemeente Wadersloh
gekomen. De dag begon met een kleine
plechtige processie.

De  vroegere aartsbisschop Marcel
Lefebvre, stichter van de Priesterbroeder-
schap van de H. Puis X die het internaat
voor jongens in Diestedde voortaan onder
haar hoede neemt, kon om gezondheids-
redenen gisteren niet aanwezig zijn. In zijn
plaats droeg pater Franz Schmidberger, die
tot opvolger van Lefebvre gekozen is, in
de gymzaal de plechtige Hoogmis met
assistentie op. '

Tevoren was de Algemene Overste met
zijn beide assistenten pater Frangois, de
leider van het internaat, en pater Bisig,

de president van het groot-seminarie in
Regensburg, door de vertrekken van het
internaat gegaan om ze te zegenen. Een
lange rij gelovigen volgde hen. De daarop
volgende Hoogmis werd waardig en plech-
tig gecelebreerd.

Pater Schmidberger begon zijn preek met
het overbrengen van de groeten van de
vroegere aartsbisschop Lefebvre, die in een
Frans ziekenhuis verbleef. Monseigneur liet
weten dat hij in de geest aan de plechtige
inzegening wilde deelnemen. ‘

Pater Schmidberger bracht de grote groep
gasten die op het feest verschenen waren
nog eens voor de geest wat er allemaal
gebeurd was, voordat men kasteel Crassen-
stein kon binnentrekken. Dat 't na jaren-
lang zoeken eindelijk was gelukt om een
school te vinden, daar moest men God met
een kinderlijk hart voor danken. Al dikwijls

Inwijding v.d. Don Bosco-School: men trekt in processie naar binnen



De priester komt binnen voor de Hoogmis

had men 't plan gehad om iets te kopen,
maar als men zich als Priesterbroederschap
bekendmaakte, dan liep 't met de koop
telkens mis.

Op I maart van dit jaar lukte 't eindelijk
om het kasteel in. Diestedde over te nemen.
De eerste school in het Duitse taalgebied
was geboren. Een grote, belangrijke en
beslissende onderneming had concrete
vormen aangenomen. De Priesterbroeder-
schap van de H. Pius X was vastbesloten
haar werk voort te zetten en uit de breiden
om de jeugd voor een fatale mislukking
te behoeden. Er zou voor worden gezorgd
dat een groep kinderen in Diestedde een
katholiek milieu zou vinden. De leerlingen,
mementeel 15, zouden worden gevormd
tot mensen die hun mannetje konden staan
en anderen zouden bezielen voor het

christendom.

In elk geval, onderstreepte pater Schmid-
berger met stemverheffing, zouden de
jongelui verre gehouden worden van
sexualiteit, alcohol en drugs.

Bij de grote groep gasten die ook de H.
Mis bijwoonden hoorden behalve vertegen-
woordigers van het openbare leven, ouders,
gelovigen, leerkrachten en leerlingen ook
gemeentesecretaris Herbert Govert, loco-
burgermeester Bruno Stolzenberg en prins
Maria Emanuel, hertog van Saksen.

Na een bescheiden middagmaal konden
de gasten een kijkje nemen in het kasteel.
‘s Middags hield pater Schmidberger een
voordracht over het werk van de Priester-
broederschap. Ook deelde hij mee, hoe op dit
ogenblik de betrekkingen zijn met de H.
Stoel in Rome.




Inzegening van de Don Boscoschool in Diestedde

Op II september 1983 ’s morgens kwam
in het grote park voor kasteel Crassenstein
een grote groep gelovigen bijeen om de
kerkelijke inzegening van de schoollokalen
mee te vieren. Ofschoon het regenachtig
was, hadden 600 vrienden er niet tegen
opgezien om naar Westfalen te komen. In
een feestelijke stoet trokken ze onder het
zingen van de litanie van alle heiligen naar
de school, die door pater Schmidberger
werd ingezegend.

Vervolgens celebreerde deze, geassisteerd
door pater Francois, de rector van het
internaat, en pater Bisig, de president van
het groot-seminarie te Zaitzkofen, in de
gymnastiekzaal de plechtige Hoogmis,
omdat de kapel van het kasteel te klein
was. In zijn preek bracht pater Schmidber-
ger eerst de groeten over van Monseigneur
de aartsbisschop, die ziek was en niet
aanwezig kon zijn. Dan sprak hij waarde-
rende woorden over de verdienstelijke
stichter van de vroegere Mulo, de eerw.
heer Dr. Hiirfeld, van wiens werk »wij
nu de vruchten mogen plukken«. Na een
korte terugblik op de moeizame, vaak op 't
allerlaatste ogenblik gestrande pogingen van
de Priesterbroederschap om een passend
schoolgebouw te vinden, beklemtoonde
Schmidberger dat de opening van de school
een werk van waarheid, rechtvaardigheid
en barmhartigheid was. ‘t Was nu absoluut
noodzakelijk, zei hij, om scholen op te
richten die in dienst staan van de onver-
valste en onverkorte waarheid van het
geloof en de jongelui opvoeden tot mensen
die later door hun leven en handelen ge-
tuigen van de waarheid, deze verdedigen
en haar recht doen wedervaren.

De stichting van de school was echter
ook een werk van gerechtigheid, omdat
ieder mens recht heeft op die onvervalste,
onverkorte waarheid. En 't was een werk
van barmhartigheid, omdat het de kinderen
in staat stelt om te ontkomen aan de voor

de ziel verderfelike zedeloosheid en
schaamteloosheid van het moderne milieu.
Bovendien mocht de Priesterbroederschap
niet langer de ogen sluiten voor de zorgen
en noden van veel ouders die hun kinderen
zien uitgeleverd aan het systematisch bederf
door verblinde en gewetenloze opvoeders.
Tenslotte stelde pater Schmidberger de
school onder de bescherming van de
Moeder Gods, aan wie de stichter van de
Muloschool deze al had toegewijd.

Het feestmaal dat in het internaat op de
godsdienstige plechtigheid volgde bracht
een groot aantal gasten bijeen, onder wie
pater rector, de gastheer, locoburgemeester
Stolzenberg als vertegenwoordiger van 't
plaatselijk bestuur kon begroeten; verder
gemeente-secretaris Govert en afgevaardig-
den van de gymnasia in de buurt. Ook Zijne
Hoogheid prins Emmanuel, markgraaf van
Meissen, gaf met zijn gemalin blijk van zijn

tijdens de preek’



vererende belangstelling. Op 't einde van de
maaltijd boden de leerlingen met enkele
uitvoeringen aan de gasten 'n aangenaam
intermezzo: liederen, een pianovoordracht,
een dialoog over de H. Don Bosco en een
voordracht over de H. Paus Pius X. De
kinderen oogstten verdiende bijval.

Voor het Lof met aanbidding - vertelde
pater Schmidberger aan een groot aantal
belangstellende toehoorders, waaronder ver-
scheidene die voor ‘t eerst zo'n bijeenkomst
bijwoonden, het een en ander over doel en
taak van de Priesterbroederschap St. Pius X.

Eregasten:
gemeenteseeretaris
Govert, de hertog en de
hertogin van Saksen.

Op maandagmorgen, voordat de school
weer met het gewone werk begon, en
toen de meeste gasten al vertrokken waren,
mochten de leerlingen nog meemaken hoe
zuster- Maria Michaela, die in de Don
Boscoschool les geeft, in de slotkapel
plechtig haar belofte van trouw aflegde
tegenover pater Schmidberger.

Wij hopen dat "t voor de leerlingen niet
alleen maar bij die feestelijke en indruk-
wekkende belevenis blijft. Wij hopen dat de
jongens veel zegen onvangen door de
gebeden die voor hen tot God gericht zijn.

Preek van Zijne Exc. Aartsbisschop Marcel Lefebvre

op 21 maart 1983 in 't klooster Sainte Madelcine Du Barroux op 't feest

van de H.

In de naam van.de Vader en de Zoon en
de H. Geest. Amen.

Beminde Broeders
Beminde Confraters in 't priesterambt

U bent hier gekomen om de patriarch van
het Avondland te vieren, de H. Benedictus.
U bent gekomen in deze priorij Sainte
Madeleine, die zich inspant om de geest van
de H. Benedictus in de zo droevige en

Benedictus

moeilijke tijden die de Kerk doormaakt weer
tot leven te brengen. Wijj zijn geschokt als
we zien hoe men volkomen heeft vergeten
dat God het hoogste goed is, zoals de H.
Benedictus met allen die na hem de orde-
regel van de H. Benedictus hebben aan-
genomen, altijd beleden heeft. God is het
hoogste goed. Dat God tegenwoordig niet
meer het hoogste goed is, maar de mens,
daar mogen we niet stilzwijgend aan voor-




bijgaan. Deus summum bonum, summum
bonum. Dat was het grote ideaal van de H.
Benedictus. Twee eeuwen na de vrede van
Constantijn de Grote begonnen de chri-
stenen en zelfs priesters en bisschoppen aan
die zalige vrede gewend te raken. Ze wer-
den het comfort dat die vrede hun bracht
gewoon. De tijd van de vervolging was
voorbij, het bloed van de christenen vloeide
niet meer zoals in de eerste eeuwen. Het
leven met zijn gemakken bracht, zoals dat
gewoonlijk gebeurt, mistoestanden mee. 't
Was juist dat beginnend verval in de
christenwereld, de min of meer decadente
toestand om hem heen, waardoor de H.
Benedictus werd bewogen om zich uit de
wereld terug te trekken en zich te verbergen
voor al haar ergernis om met God te leven,
om door de daad te tonen dat God het
hoogste goed is en niet de dingen van deze
wereld, die maar al te vaak ergernis geven
aan de mensen en hen tot zonde brengen.
De H. Benedictus wilde een kluizenaars-
leven leiden. Hij zocht zijn toevliucht in de
grot van Subiaco, die velen van U zeker
kennen en wel eens hebben bezocht. Hier
bracht hij verscheidene jaren door om zich
in afzondering te versterven en in de een-
zaamheid in Gods tegenvoordigheid te
leven. Toen de faam van zijn heilig leven
zich in de streek verspreidde, zoals altijd
gebeurt, werden veel zielen aangetrokken
door de geur van heiligheid die van de H.
Benedictus uitging. Maar de duivel toonde
misnoegen. Zo kwam ‘t dat de H. Bene-
dictus ook vervolgd werd, zelfs door pries-
ters.

‘t Was in die tijd dat hij wegrtok met zijn
twee gezellen, de H. Maurus en de H.
Placidus. Toen is het buitengewone wonder
gebeurd met de H. Placidus, die bedreigd
werd door de dood in de golven van de
snelstromende beek die door de grot van
Subiaco stroomde. De H. Benedictus beval
de H. Maurus hem te hulp te snellen om
hem te redden. De H. Maurus bracht de
H. Placidus terug, zonder er zich van
bewust te zijn dat hij over 't water liep en de
H. Placidus midden in de stroom weg-

haalde. Zo worden er door de gehoorzaam-
heid aan God en de onderwerping aan Zijn
wil wonderen bewerkt. De H. Benedictus
heeft nog veel meer wonderen gedaan, die
de faam van zijn heiligheid overal hebben
verspreid.

Tenslotte besloot hij gezellen om zich
heen te verzamelen, mannen bijeen te bren-
gen om God lof te zingen, de heerlijkheid
van God bezingen en allen te verenigen
voor het gebed, voor dat opus Dei dat het
voornaamste en belangrijkste gebed van de
Kerk is: het heilig Misoffer. Weer moet de
H. Benedictus vluchten, ditmaal wegge-
jaagd door de boosaardigheid van enige
priesters. Hij trekt met een paar volgelingen
naar de Monte Cassino. En op de Monte
Cassino stichtte hij zijn klooster, dat heden
ten dage nog het oerbeeld van een bene-
dictijris klooster is, tenminste in de herinne-
ringen die het wakker roept. Want ook
daar, helaas, is de benedictijnse communi-
teit, zoals tegenwoordig in zoveel kloosters,
de goede en heilige tradities wel vergeten.
Vooral daarom staan er nu zoveel kloosters
leeg.

U echter, goede vrienden, bent in dit
Klooster, dat U gesticht hebt en opbouwt,
verenigd om te laten zien dat de ware geest
van de H. Benedictus terugkomt. Wij
wensen vurig dat U een voorbeeld moogt
zijn en naar ‘'t voorbeeld van de H.
Benedictus, die tijdens zijn leven veel
kloosters gesticht heeft, ook veel andere
Kloosters kunt stichten.

Het bijzondere en tevens stichtende van
de persoonlijkheid van de H. Benedictus
was echter zijn opvatting over het christelijk
leven en over de wijze waarop dit zich
moest ontwikkelen in een cummuniteit van
gebed, een communiteit die ook een voor-
beeld moest zijn voor hen die niet in “t
klooster waren, niet in gemeenschap leef-
den en niet tot ‘t getal der monniken
behoorden. Er ontstond een uitstraling van
gebed over heel Europa. Er kwamen steeds
meer Kkloosters, waardoor de geest van
gebed, van de aanbidding van God, zich
uitbreidde. Op die wijze kwamen de men-



sen weer tot het vurig gebedsleven van de
eerste christenen.

Naar dat gebedsleven moeten wij op de
eerste plaats streven. Die weg van gebed
moeten wij volgen. Dat geldt voor U, be-
minde broeders, en dat geldt voor allen die
nu in deze permissieve wereld leven, in een
wereld waarin de geest van gebed niet meer
bestaat, zelfs niet in onze kerken, zelfs niet
in de kloosters. Waar vinden we nog een
echte geest van gebed?

Maar dat is juist het wezen van onze
heilige godsdienst! Door zijn eenvoud heeft
de H. Benedictus de grootheid en de heer-
lijkheid van God in Zijn heiligheid gezien.
Bij 't lezen van zijn Regel staan wij verrast
dat die neerkomt op één enkele deugd: een
buitengewone eenvoud. Benedictus schrijft
de vooruitgang in alle deugden tenslotte
aan de deugd von deemoed toe. De graad
van deemoed is ook de graad van alle
deugd. Dat begrijpen we heel goed, als we
overwegen hoe de H. Benedictus Gods
grootheid beschouwde.

De H. Thomas zal later zeggen dat we,
naarmate we dichter bij God komen, steeds
beter beseffen, hoe weinig we Hem kennen.
Hoe waar en hoe diepzinnig is dat woord!
Hoe dichter de heiligen bij God gekomen
zijn, des te beter hebben ze ingezien dat ze
God niet kennen. Het zal zeker het geluk
van de uitverkorenen zijn te beseffen dat
God, hoe meer wij Hem kennen, een
mysterie is, een onmetelijk mysterie, een
oneindig mysterie van macht, grootheid,
kracht, goedheid, barmhartigheid en liefde.
Dat inzicht zal ook ons geluk zijn, als de
goede God op zekere dag terugkomt om
ook ons met de uitverkorenen te verenigen.
Hoe zou men tegenover het onbegrijpelijk
mysterie van God de deugd van deemoed
anders kunnen zien dan als heel natuurlijk!
»Voor Gods grootheid«, zegt de H. Theresia
van Avila, »is de mens niets.« De mens
erkent dat hij niets is, dat hij alles wat hij is
door God is, dat hij al het goede en alle
gaven waarover hij beschikt uit Gods hand
heeft. Dat doet hem neerbuigen in dee-
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moed, deugd van de waarheid die ons tot
een waarheidslievende houding tegenover
God voert. Dat wilde de H. Benedictus in
zijn kloosters verwezenlijken. Zo ontluikt
heel spontan de deugd van vroomheid in de
zielen, de deugd van vroomheid die zich
uit in bewonderenswaardige daden die voor
ons heel natuurlik zouden moeten zijn.
Maar helaas, als gevolg van de erfzonde
zijn we blind geworden, goddeloos ge-
worden. Wij zien alleen nog maar wat onze
zintuigen waarnemen: de materiéle dingen.
Voor de dingen van de geest hebben we
geen antenne meer. Maar door de genade
van God, door de genade die we op de dag
van ons Doopsel hebben ontvangen, moe-
ten we die ontvankelijkheid voor het
geestelijke terugkrijgen. Ons hele leven lang
moeten we naar de realiteit van de geestelijke
dingen zoeken. Door de dingen van deze we-
reld heen zouden we de werkelijkheid van de
geestelijke dingen, Gods tegenwordigheid,
moeten zien.

En hoe blijkt die deugd van vroomheid?
Ze uit zich vooral en fundamenteel door
gebed en overgave. Zich overgeven, dat
woord betekent veel meer dan men tegen-
woordig wel beseft, nu het zijn diepere zin
verloren heeft. De diepere zin van de over-
gave is, volgens de definitie van St. Tho-
mas: »voluntas quaedam prompte se tradendi
ad famulatum Dei«. De wil om zich te
wijden aan de lof, de dienst van God, en
wel spontaan, zonder aarzeling; dat is
overgave. Hoe goed omschrijft die definitie
wat een benedictijns klooster is: een wens,
een wil, een altijd bereidwillig spontaan
streven om zich met de diepste en beste
krachten van het mensenhart over te geven
aan de eredienst en dienst van God, vooral
door gebed, liturgie en gezang. Om die wil
te activeren moet men, zoals de H. Thomas
zeer juist zegt, hem de juiste motieven be-
zorgen. Het zoeken van de motieven voor
de overgave aan God nu is de taak van het
verstand.

Er zjn vooral twee motieven die het
verlangen oproepen om zich aan God te



wijden, se tradere, zich overleveren, zoals
de H. Thomas zegt. Een van die twee ster-
ke motieven is de dankbaarheid voor alles
wat de goede God voor ons gedaan heeft,
en de overweging dat God zo goed en heilig
is, en zo uiterst vrijgevig ten opzichte van
ons. Wij moeten Hem loven, ja, in saecula
saeculorum, zoals de psalm zo vaak her-
haalt: Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto,
in saecula saeculorum. Eer aan de Vader en
de Zoon en de H. Geest, zoals ‘t was in het
begin en nu en altijd en in alle eeuwen der
eeuwen. Deze eer van God, die door de
monniken wordt bezongen, is een van de
diepste gronden van hun verlangen om
Hem te loven.

Het eerste motief is dus: de weldaden van
God.

Tweede motief: het overwegen van onze
ellende, het overwegen van onze zonden,
wat ons doet inzien, hoe noodzakelijk het is
dat God ons te hulp komt. Als wij ons
werkelijk zwak voelen, als wij de angst
van de zonde voelen, als wij de angel van
de zonde voelen die altijd in ons is, als
wij voelen hoe wij geneigd zijn om ons aan
materiéle dingen te binden in plaats van aan
het geestelijke, als wij ons dus zo zwak
voelen, dan hebben wij God nodig. Onze
hele hoop stellen wij op Hem. Wij hopen
dat Hij ons helpt om uit deze toestand te
geraken, dat Hij ons helpt om Hem te er-
kennen, te beminnen en Zijn genaden te
ontvangen door de sacramenten en het
heilig Misoffer. Dat zijn de beweegredenen
die voor de monniken en voor alle christe-
nen zelfs een voorwerp van overweging,
van meditatie moeten zijn. Daardoor wor-
den ze tot overgave bewogen, ertoe
bewogen om zich aan God aan te bieden en
alles over te laten aan Zijn heilige wil.

Na die overgave is het gebed de tweede
manier waarop onze heilige dienst van God
zich moet uiten. Onze Heer zegt 't zo goed,
als Hij ons vraagt om altijd te bidden:
oportet semper orare. Altijd bidden, dat wil
zeggen: het gebed mag niet daarin bestaan
dat we van tijd tot tijd bidden, de rozen-
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krans nemen en een tientje bidden of voor
een kruisbeeld neerknielen en een paar
gebeden verrichten. Neen, 't is méér dan
dat. Bidden is een toestand. Onze ziel moet
in een toestand van gebed zijn. Wat is 't
gebed anders dan dat onze ziel zich tot God
verheft? En onze ziel zou altijd. tot God
verheven moeten zijn, zou altijd het verlan-
gen moeten hebben om zich tot God te
wenden, die ons heil is, ons hoogste goed.
Die ook in de eeuwigheid onze zaligheid zal
zijn. Laten we dus, zoals Onze Heer 't wil,
die toestand van gebed tot de onze maken.

De derde manier waarop wij onze heilige
godsdienst uiten is de aanbidding. Natuur-
lijk hebben wij bij het bidden méér speciale
motieven. Die kwamen altijd op een in-
drukwekkende wijze in het H. Misoffer tot
hun recht: de aanbidding, de eucharistie of
dankzegging, de smekingen om de ver-
geving van onze zonden en de verschillende
gebeden voor ons tijdelijk en geestelijk
welzijn. Maar het eerste gebedsmotief, de
aanbidding, is het voornaamste! Aanbid-
ding! Moge onze ziel altijd blijven in die
toestand van aanbiddend gebed, van vol-
komen onderwerping aan de wil van God,
Onze Heer, van Hem die alles voor ons is.
Aanbidding!

Het vierde aspect van onze heilige gods-
dienst, de vierde (met betrekking tot God
misschien wel voornaamste) manier van
handelen is het offer. We kunnen zelfs hier
op aarde tot op zekere hoogte ook hen
vereren die de goede God ons aanwijst, die
een zeer deugdzaam leven leiden en door
God buitengewoon begenadigd zijn. Voor
zulke personen kunnen we een zekere
verering koesteren. Maar we kunnen hun
niet onszelf offeren. Dat offer is exclusief
voor God bestemd. Wij kunnen onszelf niet
voor een ander mens offeren. We kunnen
ons tijdelijk leven, maar niet onze ziel voor
een mens offeren. Onze ziel kunnen we
alleen maar aan God offeren, d.w.z. onze
ziel aan God als offer opdragen. Daarvan
heeft Onze Heer aan het Kruis het voor-
beeld gegeven. Zijn groot gebed, Zijn grote



gebedsdaad is Zijn Kruis, waarop Hij sprak:
»In manus tuas, Domine, commendo
Spiritum meums«. »Mijn God, in Uw han-
den beveel ik Mijn Geest.« Dat is 't offer.
Dat is de fundamentele geestesgesteldheid
waarin wij moeten verkeren om. onze
heilige godsdienst waarachtig te kunnen
beleven.

Juist die gesteltenis wordt door de H.
Benedictus von ons verlangd. Hij wil die
spontaan uit de deugd van godsdienstig-
heid zien voortvloeien. Dat moet ook ons
ideaal zijn, Uw ideaal, beminde vrienden,
levende ledematen van deze kloosterge-
meenschap, die hier gekomen bent om U
helemaal over te geven aan dit obswquium
Dei, deze famulatus Dei, waar U aan gehecht
moet zijn. In zekere zih benijden wij U dat
U geroepen bent om helemaal aan God te
behoren, om U helemaal aan God te geven.
U hebt aan die roepstem gehoor gegeven
om Uw ziel te redden, Uw zieleheil te ver-
wezenlijken, maar ook om missionaire acti-
viteit te ontplooien die ons zegen brengt.
Wij komen hier graag, omdat wij hier
vinden wat bij ons vanzelfsprekend zou
moeten zijn: het verlangen om te bidden en
ons aan God te schenken.

Laten wij daarom de H. Benedictus
vragen om ook in ons de gevoelens te
wekken die hij in zijn monniken wilde doen
ontstaan en waarvoor hij al zijn kloosters
gesticht heeft, die kloosters die de christen-
heid gegrondvest hebben en hebben doen
leven — een christenheid waar de vijanden
van de Kerk zich zelfs niets meer van
kunnen herinneren. Dat is het drama van
onze tijd. Daar hebben de pausen sinds de
Franse Revolutie een eeuw lang op ge-
wezen. Alle pauselijke encyclieken over dit
onderwerp zeggen wat het doel van de
vrijmetselarij is. »Het doel van de vrijmet-
selarij is de verwoesting van de christelijke
instellingen«, zegt vooral Leo XIII over-
duidelijk. Aan elke vorm van herinnering
aan Onze Heer Jezus Christus moet een
eind worden gemaakt. Wat door de Kerk
tot heil van de zielen en tot verheerlijking
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van God werd ingevoerd moet worden op-
geruimd. Dat moet allemaal verdwijnen.
Wat de vrijmetselaars hardnekkig willen
verwezenlijken is, daar zijn we zeker van,
op dit ogenblik nog niet allemaal bereikt.
Spoedig zullen we de strijd tegen de school
beleven, omdat de school een christelijke
instelling is (1). De katholieke school is een
christelijke instelling, dus moet ze afge-
schaft worden. Het christelijke huwelijk is
een christelijke instelling, dus moet het
huwelijk worden vernietigd. Wij mogen ons
aan geen enkele illusie overgeven. Wij
hebben met een vijand te maken die zijn
plannen niet opgeeft, die de naam van Onze
Heer Jezus Christus absoluut wil uitwissen.
Maar dat is niets nieuws. Precies hetzelfde
hebben de hogepriesters tegen de H. Petrus
gezegd: »Ge kunt prediken, maar laat de
naam Jezus niet over Uw lippen komen!«
»Non possumus non loqui«, heeft de h.
Petrus geantwoord. Wij kunnen niet
zwijgen. En zijn Onze Heer Jezus Christus
blijven verkondigen. Dat doet ook U nu,
beminde vrienden. Ook U predikt Onze
Heer Jezus Christus. U zegt: »Wij kunnen
niet non possumus non loqui, non
possumus non perseverare in fide catholica«.
Wij kunnen niet anders dan standvastig
blijven in het katholiek geloof, en wij
belijden ons geloof door dit klooster te
bouwen. Het verbaast ons niet dat we
vervolgd worden. Het verbaast ons niet dat
men alles wat wij doen onmogelijk wil
maken. Wij willen immers dat de mensen
Onze Heer Jezus Christus blijven verheer-
lijken. Meer dan ooit moeten we de vaste
wil hebben om de christenheid tot nieuw
leven brengen, ze weer te doen opstaan.
Dat alleen is de redding, de redding uit
socialisme en communisme, de redding uit
alle moderne dwalingen: het koningschap
van Onze Heer Jezus Christus over de
maatschappij. Er is geen andere oplossing.
»Oportet Eum regnare«, zegt de H. Paulus.
»Hij moet heersen.« Onze Heer heeft 't ons
in Zijn mooi gebed, het Onze Vader, zelf
geleerd: Adveniat regnum tuum«. Uw Rijk



kome. Dat is 't Rijk van God. De enige
oplossing van alle problemen, de mense-
lijke, de economische, de sociale en weet ik
wat al meer is: Onze Heer moet heersen.
In plaats van de rechten van de mens
moeten de Tien Geboden komen, de wet
van Onze Heer Jezus Christus.

Dat nu heeft de H. Bendictus verwezen-
lijkt door zijn deugd, zijn inzicht, zijn gebed
en zijn offer. Hij heeft een christelijk milien
verwezenlijkt. Wij echter moeten besluiten
om de H. Benedictus na te volgen, zijn
voorbeeld te volgen en op het fundament
van de deugd van vroomheid, op. het fun-
dament van deemoed, aanbidding van God,
gebed en offer opnieuw een christelijke
samenleving te vestigen en zo de christen-
heid te herstellen.

De kracht daartoe moeten wij vooral

afsmeken van de allerzaligste Maagd Maria,
de Koningin van de kloosters. Welk een
ontroerend schouwspel iedere avond in de
kloosters, als de monniken na de completen
neerknielen voor de allerzaligste Maagd
Maria, de Koningin van het klooster, om
haar te smeken hen te zegenen, hen in het
‘geloof te bewaren en voor de sleur te
behoeden. Ook wij, die haar hulp zo nodig
hebben, willen de allerzaligste Maagd Maria
smeken om ons te helpen ons helemaal
over te geven aan de leiding van haar
goddelijke Zoon.

In de naam van de Vader en de Zoon en de
H. Geest. Amen.

(1) Het krankzinnige in Nederland (en in Belgié?)
is, dat de kath. school van binnenuit wordt vernietigd.

Preek van Zijne Exc. Aartsbisschop Marcel Lefebvre

op 10 okt. 1982 in ‘t klooster Sainte Madeleine Du Barroux n.a.v. de wijding
van de grote klok »Benedictus«

In de naam van de Vader en de Zoon en de
H. Geest. Amen.

Beminde medebroeders!
Beminde broeders!

Het Evangelie dat de Kerk voor de
klokkenwijding heeft gekozen is dat van de
triomf van Judith over de vijanden van
Israél. Judith is maar een beeld van de
allerzaligste Maagd Maria. Juist in deze
maand oktover vieren we immers de triomf
van de allerzaligste Maagd Maria over de
vijanden van de Kerk. Een paar dagen ge-
leden hebben we de lof gezongen van de
allerzaligste Maagd. De liturgie heeft ons
eraan herinnerd door het feest van de Ro-
zenkrans, dat door de heilige paus Pius V
werd ingevoerd, omdat de allerzaligste
Maagd Maria, toen door heel de katholieke
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wereld en ook door de heilige paus Pius V
aangeroepen, de christenheid liet zege-
vieren over de vijanden van Onze Heer
die het christelijke Europa wilden overvallen
en heel Europa aan hun godsdienst wilden
onderwerpen. Dank zij de allerzaligste
Maagd Maria zijn de vijanden van de Kerk
overwonnen. Ook later, ten tijde van Cle-
mens XI, in 't begin van de 18e eeuw, heb-
ben de Muzelmannen herhaaldelijk gepro-
beerd om Europa binnen te vallen. Maar
opnieuw hebben de christelijke troepen de-
zelfde gebeden tot de allerzaligste Maagd
Maria gericht. Door het bidden van de
rozenkrans hebben ze de vijanden van de
Kerk, die de hele christenheid aan hun
valse godsdienst wilden onderwerpen,
overwonnen.

Tussen de stem van de klok en de stem
van de allerzaligste Maagd Maria is er een



zeer innig verband. Daar hebben de pausen
aan herinnerd. Die band is nauwer aange-
haald door alle christenen die de rozenkrans
gebeden hebben. De gebeden die ik juist in
naam van de Kerk heb uitgesproken druk-
ken dezelfde gedachten uit. De klokken
roepen de gelovigen op om Onze Heer te
aanbidden. Ze zijn een stem van de hemel,
in zeker opzicht de stem van de allerzaligste
Maagd Maria. Zij roept ons op om een
stukje hemel binnen te laten in ons leven, in
onze tijd en in de kapel waarin wij dichter
bij het eeuwig leven zijn, waarin wij de
verheven waaheden beschouwen die een
voorwerp zijn van ons geloof en die onze
gids moeten zijn op de weg naar het eeuwig
leven. O zalige klok, die de gelovigen op-
roept om samen te komen en God lof te
zingen, om door het gebed alle gevoelens
uit te drukken die wij vandaag door ons
gebed willen uitdrukken: aanbidding,
dankzegging, smeking om vergiffenis van
‘onze fouten, boetvaardigheid en bede om
alle genaden die wij nodig hebben, vooral
voor het leven van onze ziel, en ook voor
ons lichamelijk leven. Zo komen de gezin-
nen, de christelijke gezinnen, door de stem
van de klok geroepen, rond het altaar bijen.

Maar in de bij de klokkenwijding door de
bisschop verrichte gebeden wordt ook nog
een andere overweging duidelijk uitgedruckt,
namelijk onze plicht om de vijand te be-
strijden en hem op de vlucht te jagen.
Roepen de Klokken de gelovigen ook niet op
voor de kruistocht, de strijd, het gevecht?
Als er zware tijden aanbreken waarin de
christenheid met vernietiging wordt be-
dreigd, dan luiden de klokken alarm en
herinneren ze de gelovigen eraan dat ze
God trouw moeten zijn, bereid om liever te
sterven dan hun geloof te verzaken. Dan
roepen de klokken zelfs op tot de deugd
van het martelaarschap!

En als er een tijd komt waarin de klokken
ons oproepen tot verzet, ons oproepen om,
ondanks alle moeilijkheden die we in deze
droevige tijden van verwarring kunnen te-
genkomen, ons geloof te bewaren, dan
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moeten we door de stem van onze klokken
heen de stem van de allerzaligste Maagd
Maria horen! Zij, die sterk is als een leger
in slagorde, zij is in de strijd met ons. Zij,
die de zielen die zich aan haar hebben
toevertrouwd talloze malen de zege over de
vijanden van de Kerk heeft bezorgd, zij zal
ook nu helpen. Zij is heden even almachtig
als in de 16e en 18e eeuw, even almachtig
als in Brazilié en Chili, waar de christenen
ook naar de rozenkrans grepen, de rozen-
krans baden om de vijanden, om de com-
munisten op de vlucht te jagen.

Kunnen wij tegenwoordig beweren dat
de christenheid niet bedreigd is? Morgen
misschien zullen de sovjet-troepen het
ijzeren Gordjin doorbreken en heel Europa,
ons zogenaamd vrij en christelijk Europa,
overvallen. Dan zullen we ons geloof
moeten belijden, dan zal ‘t misschien nood-
zakelijk zijn de marteldood te ondergaan
om ‘t geloof te bewaren. Laten we trouw
blijven! Laten we het erfdeel overnemen van
hen die ons voorgegaan zijn, die liever hun
bloed vergoten hebben dan Onze Heer
Jezus Christus te verloochenen. Helaas,
tegenwoordig zijn er maar weinig voorbeel-
den van gelovigen die liever weerstaan en
liever het geloof bewaren dan verraad te
plegen.

Beminde vrienden, beminde broeders, ik
bezweer U: strijdt, strijdt, steunend op de
hulp van de allerzaligste Maagd Maria!
Mogen de stemmen van de hemel die door
de stem van deze klok zullen spreken ons
tot de strijd oproepen. ‘t Zal wel geen strijd
zijn met militaire middelen zoals vroeger,
toen de muzelmann bij Lepanto en in Hon-
garije op de vlucht gedreven werden, maar
toch zal hij misschien zwaarder worden.
Misschien is ‘'t moeilijker om tegen onze
eigen neigingen en zonden te vechten, te-
gen alles wat de Satan gelegenheid biedt om
ons tot zonde te brengen. Meer dan ooit
moeten wij ons versterven en het Kruis van
Onze Heer Jezus dragen. Dat is onze strijd,
dat is ons gevecht. In de christelijke gezin-
nen moeten de christelijke deugden echt



beoefend worden. Over ieder samenzijn in
het gezin moet het kruisbeeld heersen. Het
kruisbeeld betekent ook strijd, want het is
de ware weerspiegeling van het gevecht van
Onze Heer met de Satan. Door het Kruis
heeft Hij de Satan overwonnen, door het
kruis heeft Hij de zonde overwonnen, door
het Kruis heeft Hij getriomfeerd over wereld
en dood. Ja, het Kruis is een teken van
strijd. Laten we strijdvaardig blijven en niet
toestaan dat de atmosfeer van deze wereld
ons in slaap sust. Die atmosfeer vergiftigt
ons, doet ons de hemelse werkelijkheid
vergeten, probeert ons te ketenen aan de
kortstondige, vluchtige, vergankelijke din-
gen van hier beneden. Laten we in innig
contact blijven met Onze Heer Jezus Chri-
stus, de allerzaligste Maagd Maria en alle
heiligen in de hemel.

Daarom is ‘t goed voor ons om de stem
van de klokken te horen, echt de stem van
de hemel, die ons eraan herinnert dat wij
niet geschapen zijn om hier op aarde te
blijven, maar om ons te verenigen met alle
eoddeliike werkeliikheden, met God zelf,
met Onze Heer jezus Christus in de heilige
Eucharistie.

Wij feliciteren van ganser harte al die-
genen die voor de aanschaf, de vervaar-
diging, het gieten van deze klokken hun
bijdrage hebben geleverd. Zo zullen, nu er
helaas zoveel priesterlijke stemmen ver-
stomd zijn, nu er helaas zoveel stemmen
van christenen, van katholieken die bang
zijn om hun geloof te belijden, niet meer
worden gehoord, de goede tradities, de
heilige Tradities van de katholieke Kerk
voortbestaan en de stemmen van de klok-
ken niet verstommen.

Wijj feliciteren onze beminde medebroe-
ders en vooral onze beminde Dom Gérard
om zijn moed en energie. Hij heeft zegen-
rijk gewerkt met de genade die de goede
God hem voor dit grootse werk gegeven
heeft, zodat hij met Uw ondersteuning, Uw
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hulp, beminde broeders, dit heerlijke koor
kon scheppen, dat getuigt en bewijst dat de
Kerk blijft bestaan. Neen, de Kerk is niet
dood, zolang men een plaats van gebed kan
bouwen als dit klooster, dat een indruk-
wekkend voorbeeld wordt, ja 't al is en
steeds meer zal zijn. Wij moeten erop
vertrouwen dat de goede God Zijn Kerk
niet in de steek laat! Zelfs al blijft ze alleen
maar onder tranen, smarten en moeilijk-
heden bestaan. Dat is immers de geschie-
denis van de Kerk. Onze Heer heeft ons
daarvan een voorbeld gegeven. Al had Hij
niet gezondigd, Hij heeft in de Hof van
Olijven bloed gezweet en tranen geschreid.
En de allerzahgste Maagd Maria, de Moeder
van Smarten, is ook zelf een martelares
geweest. Mogen wij christenen dan willen
leven zonder kjden, zonder om het kwaad
van de tijd ook zelf tranen te storten en
zonder de goede God wegens onze zwak-
heid en onze nalatigheden om vergeving te
vragen? Laten we Onze Heer Jezus Christus
navolgen, laten we de allerzaligste Maagd
Maria navoleen en met de genade van God
en de hulp van onze lieve hemelse Moeder
moedig verder gaan. We gaan door met de
Kerk weer op te bouwen. We willen niet
horen bij hen die ze verwoesten, maar bij
hen die ze herstellen.

Nog eens dank ik de goede monniken
van 't klooster Sainte Madeleine voor het
heerlijke voorbeeld dat ze geven. U kunt er
zeker van zijn dat dat voorbeeld in Uw
eenzaamheid hier een grote steun is voor
alle priesters die vasthouden aan ‘t geloof,
en een grote steun voor alle gelovigen die
aan dit huis van gebed denken. Dat juist zal
hun de moed geven om het geloof te be-
waren en ervoor te zorgen dat de Kerk zo
blijft leven als Onze Heer het verlangt en
onze lieve hemelse Moeder het wenst.

In de naam van de Vader en de Zoon en de
H. Geest. Amen.



Preek van Zijne Exc. Aartsbisschop Marcel Lefebvre

op 22 maart 1983 in ‘t klooster Sainte Madeleine du Barroux n.a.v. de wijding
van het hoofdaltaar in de crypte van het klooster

In de naam van de Vader en de Zoon en de
H. Geest. Amen.

De goede pater Prior heeft mij verzocht
om naar aanleiding van de zo ontroerende
ceremonie van de altaarwijding in de crypte
enkele woorden te zeggen. Ik meen dat we
nooit genoeg de nadruk kunnen leggen op
het gewicht dat de Kerk aan deze wijdingen
toekent. Een Engelse schrijver uit het begin
van deze eeuw vroeg zich af wat de karak-
teristieke wezenstrek van deze eeuw was en
wat er als kenmerk van de 19%e eeuw in was
overgebleven. En hij zei: »Wat deze eeuw
kenmerkt is, meen ik, de verwereldlijking.«
Hij verklaarde dat nader door te zeggen dat
door die verwereldlijking het heilige zonder
meer uitstierf, ja zelfs helemaal niet meer
bestond. En inderdaad, wij staan verbijsterd
bij de gedachte dat de heilige dingen,
d.w.z. het goddelijke, langzamerhand ver-
wijnen. Als ook wij ons vandaag afvragen,
wat de karakteristieke wezenstrek van onze
eeuw is, dan zouden wij, meen ik, eveneens
kunnen zeggen dat onze eeuw een eeuw
van secularisering is, dus van ontheiliging
van de dingen die.aan God moeten toe-
behoren, van de dingen die aan God gewijd
moeten zijn. En toch worden wij juist
gesticht en krijgen wij onmetelijk veel zegen
door op te gaan in die liturgie van de H.
Kerk, die wilde dat de voor de verering
van God bestemde dingen gewijd worden,
zoals Onze Heer Jezus Christus trouwens
zelf wilde. Op de eerste plaats komt
natuurlijk de wijding van de priester, de
wijding van de priester, waar weer veel
andere w1]dmgen van afhangen. Want de
priester is niet alleen voor de dienst van
God gewijd, hij is ook gewijd om aan ande-
ren gewijde zaken door te geven. Sacerdos,
sacra dans. Hij geeft de gewijde dingen, dat
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is zijn naam. Maar het kan niet anders of
hij moet ook zelf gewijd zijn, en naast hem
vooral het altaar, immers, op het altaar
draagt hij het Offer op, sacrificium. Op het
altaar voltrekt hij de heilige dingen, hij deelt
de sacramenten uit, sacramenta, de heilige
dingen.

U ziet dat de Kerk, de Overlevering, God
zelf wilde dat alles wat de priester aanraakt,
alles wat de priester doet, alles wat de
priester volbrengt heilig, dus goddelijk is.
Hij geeft God, hij deelt de genade van God
uit, de geest van God. Hoe heerlijk, hoe
buitengewoon, dat God op die manier
schepselen, door Hem uitverkoren, laat
deelnemen aan Zijn eigen natuur, ze met
Zijn eigen goddelijkheid verenigt. Uit de
mooie ceremonie van de altaarwijding kon
U trouwens al opmaken dat alle symbolen
van deze wijding, vooral de vijf kruisen die
de vijf wonden van Onze Heer verzinne-
beelden, Christus symboliseren, want het
altaar is Christus. Zo zegt de bisschop het
in zijn wijdingsgebeden. Hij zegt: »Altare
Christus est — het altaar is. Christus.«
Daarom symboliseren de vijf kruistekens de
vijf wonden van Onze Heer. U hebt kunnen
zien dat de priester deze kruisen eerst met
gregoriaans water reinigt en ze dan met het
heilig chrisma consacreert. En deze gewijde
kruisen, deze wonden van Onze Heer
verspreiden een geur, de goede geur van
Christus. ‘'t Is de wierook, de wierook die
van de wonden van Onze Heer opstijgt
en die nu deze kapel vult, de goede geur
van de wonden van Onze Heer Jezus Chri-
stus, die ons hebben geheiligd, hebben
verlost en die ons elke dag verlossen. Ja,
het altaar is Christus. En het offeraltaar is
werkelijk in de waarste zin van het woord
de plaats waar de priester is. Priester en
offer zijn onafscheidelijk met elkaar ver-



bonden. De priester is er voor het offer en
er is geen offer zonder priester. Hoe
buitengewoon prachtig is dat!

En de kerk heeft gewild dat er nog veel
meer gewijd werd. Vooral zouden er be-
halve de priester ook nog andere personen
worden gewijd. Maar die slechts voor de
dienst van God, om God te eren, niet om
zelf het Misoffer op te dragen. Zo b.v. de
wijding van de koningen en de wijding van
de maagden; ook de maagden werden
gewijd. En we kunnen eveneens het
Doopsel als een echte wijding beschouwen.
Bij het Doopsel worden wij gewijd. De
christen is een 'gewijd wezen. De priester
heeft de heilige Olie genomen en ons
daarmee gezalfd, ons door het kruisteken
en zijn gebeden gewijd. Wij zijn inderdaad
allen voor de dienst van God gewijd,
bestemd om aan God te worden opge-
dragen. Dat nu bewerkt dat de christenen,
zij die gedoopt zijn, zij die dat merkteken
van het Doopsel hebben ontvangen waar-
door ze tot de dienst van God «zijn
geroepen, het mystiek Lichaam van Jezus
Christus vormen en totaal van de andere
mensen verschillen. Er bestaat een essen-
tieel verschil tussen hem die het merkteken
en de genade van het Doopsel bezit, die
tot de dienst van God is geroepen, en de
andere mensen. Al die wijdingen zijn
bestemd om God te dienen, God te eren,
God hier op aarde en later in de hemel te
verheerlijken.

De kerkwijding, de wijding van de H.
Olie, de wijding van de altaarstenen, zelfs
die van draagbare altaren — alles wat voor
de dienst van God bestemd is wilde de Kerk
gewijd zien om het aan God op te dragen,
of om het goddelijk leven te verwezenlijken
en het de zielen mee te delen. Dit laatste
is ongetwijfeld verreweg het belangrijkste.
Het speelt een geheiligde rol in Gods Kerk.
De altaarwijding van vandaag herinnert
daar juist aan.

Die Traditie van de Kerk zult U nu voort-
zetten, een Traditie die overigens ouder is
dan de Kerk zelf. U hebt 't zoéven in de

prefatie gehoord. De bisschop heeft gezon-
gen, wat allen hebben gezongen die door
Gods genade altaren hebben opgericht voor
de offers die gebracht moeten worden voor
de eer van God. Die prefatie is heerlijk. Ze
is werkelijk een samenvatting van heel de
Kerk, van heel het Oude en heel het
Nieuwe Testament, om uit te drukken wat
een altaar moet zijn waarop het offer wordt
gebracht. Het offer is de ware daad van
godsdienstigheid, de meest verheven, de
meest volmaakte, de aan God voorbehou-
den daad. Wij offeren ons aan God op met
Onze Heer Jezus Christus. In Hem en door
Hem en met Hem worden wij geofferd,
worden wij aan God aangeboden. Ja, wij
moeten die kostbare leer van de Kerk zorg-
vuldig bewaren. Dat moeten wij meer dan
ooit doen, naarmate de wereld om ons heen
al het sacrale aan de kant zet en, niet alleen
door God te vergeten, maar door, erger
nog, ieder spoor van Hem uit te wissen,
meer atheistisch, goddeloos wordt. Daar-
tegenover moeten wij het aantal altaren,
gewijde getuigen van de tegenwoordigheid
Gods hier beneden, vermenigvuldigen.
Door deze altaarwijding wordt ook het
klooster gewijd, want het klooster leeft
slechts door het altaar! We kunnen ons het
klooster slechts voorstellen als iets dat het
altaar omgeeft, iets waar het altaar het
hart van is, het middelpunt. Door deze
wijding worden in zekere zin ook Uw
klooster en Uw persoon gewijd, wor-
den zij gewijd die in dit heilig huis le-
ven voor de dienst van God en die willen
getuigen van Gods tegenwoordigheid niet
alleen in de hemel, maar ook hier op aarde.
Moge de H. Benedictus, die wij tijdens
de plechtigheid aangeroepen hebben, om-
dat hij de patroon van deze crypte is, moge
de H. Benedictus door deze wijding Uw
klooster en U zelf beschermen, opdat U de
heilige tradities van Uw stichter kunt voort-
zetten. Laten wij ons ook toevertrouwen
aan de hoede van de allerzaligste Maagd
Maria, die ook gewijd is als Moeder van
Jezus. Zij heeft als eerste de H. Geest

17



ontvangen om Jezus aan de zielen te geven. de genade van de Moeder van de Eeuwige
Al is ze niet priester, ze is de Moeder van Priester.

de Hogepriester. Laten wij Hem dus In de naam van de Vader en de Zoon en de
smeken om deelachtig te laten worden aan H. Geest. Amen.

Christenvervolging in Libanon

Terwijl de christenen in Libanon worden uitgemoord en met hun priesters worden gewurgd tot op
de altaren van hun kerken toe, zwijgen Rome en de hele hiérarchie in zeven talen. »Het bloed van onze
martelaren zal vroeg of laat komen over hen die op dit ogenblik krachtens hun ambt moesten spreken
en handelen, maar ons in plaats daarvan jammerlijk verraden«, hoorden wij dezer dagen in EcOne uit
de mond van een jonge Libanees, die voortaan de enige hoop van zijn volk ziet in een innige geestelijke
samenwerking met aartsbisschop Lefebure, zijn Priesterbroederschap en de Traditie van de Kerk. Hier
volgt zijn bijdrage »Liban, peuple chrétien, ‘intellectuels’ et arabisme«.

Libanon: christelijk volk, »intellectuelen« en arabisme

door Georges Toutounji

Sommige christelijke »denkers« in Liba- glimlachen, want de plotselinge neiging tot
non verkondigen sinds enkele decennia het Arabische volk en zijn cultuur dienen
theorieén die willen bewijzen en rechtvaar- alleen maar om zeer winstgevende contrac-
digen dat de christelijke volkeren van ten met de Arabische landen te kurnen
Libanon en elders in ‘'t nabije Qosten afsluiten.

Arabieren zijn. Op die manier proberen ze Wat er ook van zij, ‘t blijft een feit dat de
hen van een (hypothetische) plaats binnen christelijke samenleving in Libanon al die
de Arabische »cultuur« verzekeren. geimporteerde denkbeelden, die volkomen

Allerlei nieuwe begrippen hebben het in strijd zijn met haar historische christelijke
licht gezien, zoals b.v. het culturele arabis- identiteit, afwijst. Want er is geen verschil
me in plaats van een etnisch of nationaal tussen cultureel, religieus, economisch en
arabisme, enz. geografisch arabisme. Er is nooit iets anders

Door deze begrippen en theorieén wil geweest en er zal nooit iets anders zijn dan
men beweren of proclameren dat het chris- één enkel arabisme, dat historisch, levens-
telijk volk van Libanon tot de Arabische beschouwelijk en in zijn program van actie
cultuur behoort, zodat beslist moet worden één en hetzelfde is. )
ontkend dat het een eigen nationaal of Deze regels willen er geen vervolging tegen
cultureel karakter heeft. Zij die die stel- ontketenen. Ze willen slechts deze eenvou-
lingen verkondigen (daar zijn helaas veel dige, onweerlegbare waarheid poneren: het
christenen onder) zeggen zelfs dat het voor ~Aramees-christelijke volk van Libanon is
het christelijk volk een eer is om bij de nooit Arabisch geweest, is 't nooit »ge-
Arabische wereld te horen, en dat 't er trots Wworden« en is "t dus ook nu niet.
op kan zijn! Deze vaststelling, die zich vanuit een ver

Wie de zuiver financiéle motieven van die  verleden spontaan opdringt, maakt veel
nieuwe ideologieén kent kan niet nalaten te gepraat en allerlei »ideologische« redenerin-
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gen van 't Arabische propaganda-apparaat
overbodig. Want evenmin als men God
kiest, kiest men zijn cultuur en geschiedenis.
Er is een erfgoed waarover niet te discus-
siéren valt. Daarom kan er op vandaag, na
acht oorlogsjaren die Libanon moest door-
staan, niet gediscussieerd worden over de
identiteit van zijn christelijk erfgoed. Dat
wordt gevormd door een patrimonium van
6000 jaar en een unieke continuiteit van de
natie van meer dan 1300 jaar (sinds het op-
treden van de Islam in de 7e eeuw), vanaf

de Mardaietische vorstendommen (van de -

7e tot de 14e eeuw) tot de nationale
vormingsbijeenkomsten op de Mont-Liban,
de Caimacamat en de Moutasarrifiyat in de
19e eeuw.

Heden nog bewijst het ongebroken chri-
stelijk nationaal gevoel dat er een chris-
telijk volk is met een echte gemeenschap-
pelijke wil om met uitsluiting van elke an-
dere vreemde band vast te houden aan een
bepaalde nationale vorm. Dit christelijk en
Libanees gevoel, een natie te zijn, is het
natuurlijk gerolg van het feit dat het christe-
lijk volk van Libanon gemeenschappelijke
wortels heeft op godsdienstig, cultureel en
nationaal gebied. Door het huidig samen-
gaan in 't nabije Oosten van maronieten,

orthodoxen, melkieten enz. zijn die wortels
Aramees, Syrisch en Grieks-Latijns.

‘t Is daarom absoluut noodzakelijk dat de
christelijke intellectuelen eindelijk eens
rekening gaan houden met het diepste
wezen van hun volk en zich vrijmaken van
de »theorieén« die met de geschiedenis niet
te verenigen zijn. De eis van het ogenblik is
dat ze dat wezen tot uitdrukking brengen,
dat ze een spreekbuis worden van de wil
der Libanese christenen om hun erfgoed te
verdedigen en niet, dat ze iets invoeren wat
met dat erfgoed niets te maken heeft.

Terwijl deze oorlog woedt is ‘t christelijke
volk van Libanon bezig met zijn diepste
verlangens te verwezenlijken. Het para-
doxale is, dat 't dit doet terwijl zijn intellec-
tuelen, die het zouden moeten leiden, zich
verliezen in hypothesen en tegenstrijdige
redeneringen, beinvloed als ze zijn door
de christenen in het Westen, die doen als
eens in Byzantium, waar men over het
geslacht van' de engelen speculeerde ...
Maar wij zijn niet in Byzantium. Het
christelijk volk van Libanon is vastbesloten
om zijn band met de christenheid te verde-
digen. De martelaren hebben ‘t ons gezegd
en blijven ‘t ons zeggen.

Telegram van de pastoor van Deir el Quamar
aan president Mitterand

Pater Paul, de maronietische pastoor van
de stad Deir el Quamar in Libanon, stuurde
aan de president van de Franse republiek,
het land van de broederschap en de oudste
dochter van de Kerk, het volgend telegram:

»Gisteren heb ik het H. Oliesel toege-
diend aan een jongen van tien jaar. Hij was
niet de eerste en zal, helaas, niet de laatste
zijn. Mijn stad is vastbesloten om tot het
uiterste te vechten. Al heeft Walid Dschum-
blad verklaard dat hij het Rode Kruis bij
ons toelaat, toch hebben wij nog niets
gekregen. Wij weten dat dat maar een
schijnmanoeuvre is om de elke dag door
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hem bevolen slachtingen te bemantelen.
Maar U wil ik meedelen dat ik vanuit Deir
el Quamar, dat op de hoogvlakte ligt, de
onverschillige houding heb kunnen waar-
nemen van het vliegdekschip Foch, dat Uw
natie vertegenwoordigt en ons laat sterven.
Wij vragen niemand om hulp. De christenen
in de Orient zijn geboren om van de
waarheid en het woord van Christus te
leven en te getuigen, hoe hoog de prijs ook
is. Wij bidden voor U, voor het waardeloze
Westen, opdat door ons offer Uw zielen
worden gered.«

»Présent«, Parijs



Is 't na de dood afgelopen?
door Kurt Palm

Het begin van het mensenleven is een
groot raadsel, en de dood niet minder.
Raadsels zijn vaak maar moeilijk op te
lossen. Men ziet de oplossing met spanning
tegemoet. Gewoonlijk is ‘t: »Oplossing in
‘t volgend nummer«. De oplossing van het
raadsel over de mens echter vinden wij niet
in deze wereld, maar in de andere!

»Ja, als er een isl« zegt het ongeloof. O
ongeloof, hoe wreed en troosteloos ben je!
Je staat bij het graf en zegt: Nu is 't uit, voor
altijd! Ik zal je nooit meer terugzien!

Zeker, de doden zwijgen. Is dat echter al
‘n bewijs dat er geen hiernamaals, geen
verder leven na de dood bestaat?

Laten we eens aannemen (ofschoon ’t
niet zo is) dat wij voor het hiernamaals geen
sterkere bewijzen hebben dan zij die het
bestaan ervan ontkennen. Zou ons gezond
verstand ‘t zelfs dan niet liever opnemen
voor 't blijven-leven? Is ‘'t niet verstandiger
om zich door zuivere levenswandel op de
hemel voor te bereiden, omdat er een kan
zijn, en een kwaad als de eeuwige hel te
verhinderen liever dan er zich zonder meer
niet om te bekommeren, ofschoon 't een
mens kan treffen? »Arme christen!« sprak
eens een atheist, »wat ben jij toch een
bedrogen mens, als de hemel een fabel is!«
»Maar«, antwoordde de christen ernstig,
»wat ben jij toch bedrogen, als de hel geen
fabel isl«

Hebben wij echter bewijzen dat er niet
alleen een hiernamaals kan bestaan, maar
dat er ook werkeijk een is? Hoe staat 't met
de onsterfelijkheid van de ziel? Laten we
eerst luisteren naar de voornaamste opwer-
ping tegen het verder leven na de dood,
dan naar de verkeerde voorstellingen over
het voortleven, en tenslotte naar de ware
leer van de Kerk.
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De voornaamste opwerping tegen het
voortleven na de dood: »Er is nog niemand
teruggekomen!«

Is dat waar?

Ik citeer als geloofwaardig getuige van de
verschijning: van een dode een heilige: Don
Bosco. Hij vertelt dat in 1839, toen hij nog
student in ‘t priesterseminarie was, zijn kort
tevoren overleden vriend Comollo aan hem
en 20 andere leerlingen in de nacht van 3
op 4 april onder verschrikkelijk geraas ver-
scheen en door een lichkrans omstraald drie-
maal achtereen de woorden sprak: »Bosco!
Bosco! Bosco! Ik ben gered!« Don Bosco was
(met de andere door 't lawaai en ‘'t licht
geschrokken studenten) zo geschokt dat hij
in 1884 een levensbeschrijving van deze
overleden vriend zo afsloot: »Voor zover ik
mij herinner was 't de eerste keer dat ik
bang was. Ik kreeg een ziekte die me aan de
rand van het graf bracht en me zo verzwak-
te dat ik pas na jaren weer de oude was.
God is almachtig en barmhartig ... Wij zijn
van het bestaan van de ziel voldoende
zeker om geen bewijzen te moeten zoeken.
Wat onze Heer en Zaligmaker Jezus Chris-
tus geopenbaard heeft moet voor ons
voldoende zijn.«

Dit verslag schreef Don Bosco in 1884
(Uit de Don Bosco-biografie van Lemoyne,
deel 1 1927).

Moet ik nog meer voorbeelden aanhalden?
Is iedere zalig- en heiligverklaring op zich-
zelf al niet een bewijs van de onsterfelijk-
heid? Want ieder onwraakbaar wonder dat
door de betrokken dienaar (dienares) van
God gedaan moet zijn om zalig of heilig
verklaard te kunnen worden is een bewijs
dat hij (zij) in het hiernamaals voortleeft.

Neen! Wij hoeven niet te zoeken naar
bewijzen van het bestaan van de ziel. Wij



hebben, zoals Don Bosco in het boven
aangehaalde citaat zei, voldoende aan Jezus
Christus, die als Zoon van God van de
»overkant« is gekomen. Als we Hem niet ge-
loven, dan geloven we, zoals Christus heeft
gezegd, de mensen ook niet als er voor hun
ogen iemand uit de doden opstaat. Ongelo-
vigen zullen steeds onmiddellijk antwoorden
met de uitvlucht: hallucinatie, inbeelding,
bedrog enz.

Valse voorstellingen van het voortleven na
de dood: De leer van de zielsverhuizing

Die beweert: de menselijke ziel gaat na
de dood herhaaldelijk over in een ander
menselijk, dierlijk (of zelfs plantaardig)
lichaam, om daardoor boete te doen voor de
misstappen in het vorig leven. Is haar
tweede lichaam getorven, dan kiest ze weer
een nieuw, zolang tot ze helemaal volmaakt
geworden is en dan haar loon krijgt door op
te gaan in de grote wereldgeest.

Voor deze schimmige leer is geen enkel
argument aan te voeren. Ze is niet alleen in
flagrante strijd met het christendom, maar
ook met het gezond verstand. De voor-
naamste bedenking tegen de »wederge-
boorte« is filosofisch het ontbreken van
enige herinnering aan een vroeger leven.
Die herinnering* zou bovendien zonder
leemten moeten zijn, want dat wordt vereist
door de identiteit van de personen. '

Theologisch en bijbels geldt onvoorwaar-
delijk: leven kan niet herhaald worden!
»Want ons leven is een vluchtige schaduw.
En ons einde kan niet worden herroepen,
want het wordt verzegeld en niemand keert
terugl« (Wijsheid 2,5).

In de brief aan de Hebreeén 9,27 wordt
gezegd: »Het is voor de mensen vastgesteld
om maar eenmaal te sterven, en daarna
volgt het oordeel.«

Ook de kerkleraren wijzen er op dat ons
bestaan eenmalig is. De H. Clemens,
150 na Chr.: »Laten we, zolang we in deze
wereld zijn, van ganser harte boete doen
voor de zonden die we in het vlees begaan
hebben, opdat we door God gered worden.
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Want als we uit deze wereld zijn heenge-
gaan, kunnen we onze fouten niet meer
biechten en ze ook niet meer uitboeten.« In
dezelfde zin spreekt ook de H. Cyprianus in
252. De eeuw daarna wordt de bijbelse
parabel van _de rijke vrek en de arme Laza-
rus van commentaar voorzien door de
H. Afrahat, een kerkvader uit het Oosten,
en de H. Hilarius van Poitiers uit het Wes-
ten: het oordeel wordt onmiddellijk voltrok-
ken! De arme Lazarus werd onmiddellijk
»door de engelen in Abrahams schoot
gedragen, de rijke vrek »werd onmiddellijk
in de hel begraven«.

Ik besluit de opsomming van kerkelijke
getuigen met de H. Gregorius de Grote, die
in zijn dialogen van 593 schrijft: »Zoals ieder
van ons de wereld verlaat, zo komt hij voor
de rechterstoel.«

De leer van de Kerk over het voortleven na
de dood

Het christelijk geloof in het eeuwig leven
heeft een dubbele inhoud: I) we leven per-
soonlijk verder; 2) dat verder leven is ofwel
een eeuwig leven bij God, of de eeuwige
kwelling van de verdoemenis.

Het persoonlijk verder leven is alleen
mogelijk, als God zelf een persoonlijk we-
zen is, d.w.z. een wezen dat vrij kan den-
ken en willen en zich van Zijn bestaan
bewust is. Een onpersoonlike God kan
geen persoonlijk wezen scheppen; een on-
persoonlijke God is even ongerijmd als een
onpersoonlijke horlogemaker.

Wat voor zin zou overigens de Menswor-
ding van Christus hebben, als met de dood
alles afgelopen was? Als er voor de goeden
geen hemel en voor de slechten geen hel
was? Trouwens, men ontkent het eeuwig
leven toch ook maar om de eeuwige ver-
werping te kunnen ontkennen. leder die
nog een greintje verstand heeft snapt toch
wel dat men de hemel niet staande kan hou-
den, als men de hel afwijst. Daarom wor-
den beide geloochend, en tenslotte God zelf
ook.

Neen! leder mens leidt hier een persoon-



lijk leven en is daarvoor in het hiernamaals
persoonlijk aansprakelijk. »God zal ieder
vergelden volgens zijn werken.«

Dat wij na de dood als persoon eeuwig
blijven leven wordt pas een onvervreemd-
bare, levende zekerheid door het getuigenis
van Christus, de persoonlijke Zoon van de
persoonlijke God. Zijn zaligprekingen in de
Bergrede zijn het hooglied van het eeuwig
vaderland na ons aardse leven (Mt.5, 12).
Wij hebben hier niet de ruimte om alle bij-
belplaatsen aan te halen die het voortleven
in het hiernamaals bevestigen, zoals ons
»burgerrecht in de hemel«, de »eeuwige
zegekrans«, het »aanzitten aan de eeuwige
tafel«, enz. enz.

Nadere bijzonderheden over het »hoe«
van het leven in de andere wereld blijft ons
echter verborgen, omdat »geen oog heeft
gezien en geen oor heeft gehoord ... wat
God heeft bereid voor hen die Hem lief-
hebben« — woorden van de Pontifex Chris-
tus, die de brug heeft geslagen naar dat
land van onsterfelijkheid. Het »dat het be-
staat« (het hiernamaals) is voor ons belang-
rijker dan het »hoe ’t er uitzietc. We kunnen
echter wel zeggen dat de hemel onmetelijk
is en volmaakt gelukkig maakt. Dat kunnen
we weten door analogie. De werken van
God spreken van Zijn verheven grootheid.
De schoonheid en de majesteit van de ster-
renhemel, de diepten van de mensenziel,
kortom, de werken van de Schepper die wij
met onze vermogens kunnen benaderen, ze
laten ons iets vermoeden van Zijn heerlijk-
heid. Als die grote God ons eenmaal zalig
wil maken, dan moet ‘'t een zaligheid van
»onuitsprekelijke zoetheid« (pater Lippert)
worden. )

Het feit van het hiernamaals staat en valt
dus voor ons christenen met de centrale leer
van de godheid van Jezus. Daarover zei
kardinaal Wendel in zijn preek op oude-
jaarsdag 1955: »Nooit heeft de Kerk op de
leer van de godheid van Christus ook maar
een schijn van schaduw laten vallen. Inte-
gendeel, ze heeft die steeds behoed als 't
helderste licht in de lichtkroon van het
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christelijk geloof«. '

Op Christus is van toepassing het woord
van de Vader: »Luistert naar Hem!« (Luc. 9,
35). Wie echter niet gelooft in Christus en
Zijn Kerk, bij zo'n »linksbuiten« baten dui-
zend bewijzen ook niet.

Natuurlijk blijft het hiernamaals ook na
de openbaring van Christus voor ons iets
raadselachtigs, iets dat wij ons niet kunnen
voorstellen. Deze wereld is totaal anders.
Wij mogen ze niet met aardse maatstaven
meten. Zelfs Jezus sprak er maar in beelden
van, omdat alle begrippen van tijd en
ruimte en ervaring hier niet gelden en die
wereld ver uitgaat boven alles wat wij kun-
nen denken en verlangen.

Als er een hiernamaals is, waarom dan
die vrees voor de dood? De heiden Epicte-
tus zegt al: »De dood is niets verschrikke-
lijks; maar het denkbeeld dat hij iets vrese-
lijks is, dat is het verschrikkelijkste.« Wij
behoeven de dood niet te vrezen, als er een
goed leven aan voorafgegaan is. Voor de
zondaar, dat is begriijpelijk, is hij vrees-
wekkend. 't Klinkt wel paradoxaal dat ook
vrome christenen de dood vrezen. Zij stel-
len zich de bange (vaak overdreven bange)
vraag, hoe zij wel door God zullen worden
aangenomen. Maar God is geen super-
agent die alleen maar op straf uit is. Hij is
vooral en op de eerste plaats de oneindig
Goede, die al het goede beloont, »wiens
vreugde het is, vreugde te verschaffen,«
onuitsprekelijke vreugde waaraan geen
einde komt. Terwijl wij vol blij vertrouwen
daarop wachten, zeggen wij in 't Credo: »Ik
geloof in de ene God ... de Schepper van
hemel en aarde, van alle zichtbare en on-
zichtbare dingen ... en in 't eeuwig leven.«

Tenslotte verwijzen we nog naar een
actuele tekst uit deze tijd, een welsprekend
getuigenis van onze hoop op de opstan-
ding. Hij komt van Alexander Schmorell,
die als lid van de »Weisse Rose« op 13
augustus 1943 in Miinchen-Stadetheim
terechtgesteld is. Woorden die iemand in 't
aangezicht van de dood spreekt, hebben
voor ons de waarde van een bijzonder testa-
ment en overtuigen veel sterker dan wat er



in de studeerkamer wordt geschreven. Deze
25-jarige jongeman schrijft: »Als ik nu moet
sterven, dan moet U weten dat ik niet bang
ben voor de dood. Ik weet immers dat een
schoner leven op ons wacht én ons allen
weer bijeenbrengt. Bedenkt toch dat de
dood niet het einde van ieder leven bete-
kent, maar integendeel geboorte, overgang
naar een nieuw leven, een heerlijk en
eeuwigdurend leven!«

"t Ware te wensen dat alle zieken en ster-
venden ook zo ontspannen en vertrouwvol
de dood tegemoet zagen. En die wens geldt
eveneens voor ieder van ons.

Ook wat er verder geschreven werd is
realistisch en zeker velen uit het hart gegre-
pen: »Hard en zwaar is de scheiding. Maar
ze wordt minder hard en zwaar bij de
gedachte dat we niet voor eeuwig geschei-
den zijn, maar slechts voor een tijdje, voor
een reis zogezegd, om dan voor altijd
samen te zijn in een leven dat oneindig
schoner is dan dat van nu - en dat er dan
aan dat samenzijn geen einde meer komt.«

De gelovige mens put de kracht van die
onwankelbare hoop uit een diep geloof in
het paasmysterie. Die door de opstanding
van Christus verkregen zekerheid dat wij na
de dood blijven leven deed de apostel van
de volkeren uitjubelen: »Dood, waar is uw
overwinning? Dood, waar is uw prikkel?«
(I Kor. 15, 55). Deze paasboodschap heeft
de wereld voor het christendom veroverd.
Deze paasjubel kon niet worden verstikt in
het bloed van de eerste christenen, noch
worden overstemd door het gedaver van de
Volksverhuizing. Men heeft hem niet kun-
nen begraven onder het puin van midde-
leeuwse rijken en niet kunnen smoren in tij-
den van scheuring. De paasjubel kon niet
ondergaan in de golven van de Dertigjarige
Oorlog en niet wegsterven in de verwarring
van moderne dwalingen. Gods belofte zelf
blijft er borg voor dat die jubel alle komende
tijdperken zal doordringen, tot hij op de
dag van de wederkomst van Christus zal
aanzwellen tot het wereldschokkende
paasalleluja van alle stervelingen, waardoor
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de graven worden opengebroken.

Voor het feit van de lichamelijke verrij-
zenis van Christus vallen wij, christenen, op
onze knieén en belijden wij triomfantelijk
met de Kerk: Jezus leeft, Hem is de heer-
schappij gegeven over heel de wereld. Met
Hem zal ook ik eeuwig heersen, eeuwig
leven.

De laatste woorden van heiligen en van
beroemde mannen en vrouwen

»Beminde broeders, wij mogen nooit ver-
geten dat wij hier beneden slechts vreemde-
lingen en pelgrims zijn ... Onze ouders en
voorouders zijn al ginds. Hen weerzien en
omarmen, welk een vreugde! Met hen heer-
sen en geen scheiding meer te vrezen heb-
ben, nooit meer sterven, maar eeuwig le-
ven: welk een genot en zaligheid!« (H. Cy-
prianus, bisschop van Carthago, martelaar
1258).

Majolus tot zijn medebroeders om zijn
sterfbed: »Als ge me bemint, waarom
treurt ge dan over mijn gelukkig lot? Als ik
mijn strijd gestreden heb, zal de Eeuwige
God mij kronen.« »

De H. Benjamin: »O Jezus, ik ben reis-
vaardig.«

Maria Theresia (+ 1780) verklaarde voor
haar dood: »Mijj valt de dood niet zwaar. 't
is alsof ik de ene kamer uit en de andere in
wil gaan.«

Andreas Hofer, de vrijheidsheld uit Tirol,
schreef voor zijn dood aan zijn vriend Pfiih-
ler in Neumarkt: »Adieu, schandelijke
wereld! Zo gemakkelijk lijkt het sterven mij
dat mijn ogen zelfs niet vochtig worden.
Geschreven om 5 uur in de morgen. Om
9 uur ga ik met de hulp van alle heiligen
naar God. Mantua, 20 februari 1810.«

De vrome dichteres Luise Hensel (t 1876):
»Weldra is ‘t afgelopen. Hoe blij ben ik dat
ik mijn trouwe vrienden en familieleden die
me zijn voorgegaan terug zal zien. Als ik
daar ben, zal ik voor jullie bidden.«

Toen de Beierse koningin Marie, de moe-
der van de ongelukkige koning Ludwig II
en van diens broer Otto, op 17 mei 1889 in



kasteel Hohenschwangau op sterven lag en
al van allen afscheid had genomen, richtte
ze haar brekende ogen voor de laatste keer
op de prachtige natuur voor haar venster en
zei ze: »lk ga van een schoon land naar een
nog schoner. « ,

Citaten over de dood

De schilder Hans Thoma heeft op zijn 75e
verjaardag  (2-10-1914) een  schilderij
gemaakt dat een raadselachtig monster
voorstelt met de schilder in zijn muil. Daar
schreef hij deze verzen bij:

»75 Jaar ben ik in de raadselmuil v. h.
leven geweest,
maar ondanks alle moeite kon ik niet door-
gronden dat beest.

Weldra ga ik naar huis, en wil daarom niet
klagen,

want ben ik eenmaal thuis, zal ik t God
zelve vragen.«

René Bazin schreef: »Er is geen dood,
zelfs niet in een ondeelbaar ogenblik. Er is
alleen maar een dubbel leven: hier en in "t
hiernamaals. «

»Als de dood de vrienden wegneemt,
denk dan: de Heer geeft ze terug« (Lavater)

»Wat door de dood gescheiden is en el-
kaar beminde, dat zal eens weer verenigd
worden door de Heer, wiens vreugde het is,
vreugde te scheppen.« (Lavater)

»Het leven lijkt op een grote zeereis.
Wuivend en wenend, omdat men van
geliefde mensen afscheid moet nemen,
vaart men weg. En kijk! Als men aankomt,
staan dezelfde mensen al aan de haven om
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ons te begroeten.« (Johannes XXIII)

Grafschriften

Grafschrift van paus Damasus I (+ 384):
»Hij, wiens voetstap de dreigende golven
van de zee bedwong, die het in de aarde
stervende zaadje tot leven wekt, die de
macht bezit om de knellende boeien van de
dood te verbreken, die na de derde omloop
van de zon de broer uit het donkere graf
heeft teruggeschonken aan zijn zt1s Martha,
die zal ook mij, Damasus, weer uit het stof
tot leven wekken: Dat is mijn geloof.«

Albrecht Diirer liet op zijn grafsteen op 't
kerkhof v.d. H. Johannes te Neurenberg
schrijven: »Emigravit!« »Hij is geémigreerd!«

Johannes Kepler (t 1630): »Vroeger heb ik
de uitgestrektheden van het hemelgewelf
berekend, nu wordt ik gemeten door het
graf. Al vergaat het lichaam, in de zaligheid
schouwt de geest het Licht dat hem schiep.«

»O stof, verrijzen, verrijzen zul je na een
korte rust. Onsterfelijk leven zal Hij, die mij
schiep, je geven! Je wordt gezaaid om weer
op te bloeien. De Heer van de ocogst gaat
ons, die stierven, als schoven verzamelen.
Alleluja!« (Grafschrift van Klopstock)

Op 't graf van de geestige Franse publicist
Louis Veuillot (+ 1883 in Parijs) is 't korte
maar veelzeggende door hem zelf bedachte
opschrift te lezen: »]'ai cru, je vois« (Ik heb
geloofd, nu zie ik).

Mochten de grafmonumenten en doods-
berichten ook nu nog getuigen van het
geloof in de onsterfelijkheid, al was 't maar
door het korte, zinvolle citaat:

»Scheiden is ons lot, weerzien onze hoop!«



Het orgel van de seminariekapel van Zaitzkofen

Het orgel van de kapel van het seminarie
van Zaitzkofen, dat al gedoemd scheen om
te worden vernietigd, is pas via een grote
omweg en ten koste van heel veel inspan-
ning op zijn tegenwoordige plaats
gekomen.

Maar eerst moet worden vermeld dat ‘t
zijn ontstaan te danken heeft aan een van
de beroemdste Franse orgelbouwers van de
19¢e eeuw, Aristide Cavaillé-Coll. Als zoon
van een vermaarde familie van orgelbou-
wers heeft Cavaille-Coll de orgels van
Notre-Dame von Parijs, Sainte Marie, Saint

Sulpice, de Madeleine en nog veel meer
andere in Belgié, Nederland, Spanje, Portu-
gal en Engeland gerestaureerd, waarbij hij
belangrijke technische verbeteringen heeft
verwezenlijkt, vooral aan 't blaaswerk en de
pedalen.

Kort voor de priesterwijdingen van 1980,
zo deelt Abbé Aulagnier, de Overste van
het disctrict Frankrijk mee, waarschuwde
een van onze vrienden van Saint Nicolas
du Chardonnet, een orgelbouwer, ons dat
een prachtig Cavaillé-Coll-orgel op 't punt
stond om te worden vernietigd en als groot
vuil verwijderd, als wij niet ingrepen. Een
farmaceutische firma had namelijk pas een
groot particulier huis in Parijs gekocht om
er kantoren in onder te brengen. In dit huis
stond het orgel, en wel juist op de plaats
waar de architect een lift wou plaatsen. Het
moest dus verdwijnen. Opschieten was de
boodschap. Men moest binnen 14 dagen
beslissen en het pand uiterlijk 15 juli
geruimd hebben.

Als heel vlug hadden een accoord bereikt.
Kosten: geen! Maar 't kwam er op aan om
mensen te vinden die het orgel binnen de
toegestane termijn konden demonteren en
afvoeren. Abbé Aulagnier en drie seminaris-
ten boden de orgelbouwer die het orgel
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ontdekt had hun hulp aan, die wel niet
vakkundig was, maar gewaardeerde sjou-
wersdiensten verleende. 't Ging nogal
stroef, maar ‘t ging!

Het orgel werd stuk voor stuk gedemon-
teerd: de beide manualen en pijp na pijp.
Alles werd zorgvuldig genoteerd en van een
etiket voorzien om het weer in elkaar te
kunnen zetten.

Gelukkig was 't juist vacantie en kon de
collegezaal van het Instituut St. Pius X in de
rue du Cherche-Midi als voorlopige opslag-
plaats vor de pijpen dienen. Daar waren ze
tegen vocht beschermd. De uiteengenomen
speeltafel werd naar de garage van ’t huis
S5t. Pius X in Suresnes gebracht. De 14e
juli ‘s avonds was alles voorlopig opge-
borgen.

Daar de nieuwe kapel in Econe helaas niet
kon worden gebouwd, bepaalde Mgr. Lefe-
bvre dat het orgel zou worden geschonken
aan de pas voltooide seminariekapel van
Zaitzkofen.

Speeltafel en pijpen werden in twee
vrachten naar ‘t huis Etoile du Matin in
Bitsch getransporteerd. Broeder Bernard en
Abbé Aulagnjer zorgden voor de tweede
lading en de laatste zegt nog steeds: »Sap-
perloot, wat zitten daar een pijpen aan!« Op
zekere dag ging alles van Bitsch naar Zaitz-
kofen, waar een Duits orgelbouwer het
instrument weer zorgvuldig gemonteerd en
gerestaureerd heeft.

Een Frans orgel dus, te danken aan een
Franse orgelbouwer en aan veel goede wil
van velen, begeleidt nu de gezangen en
ceremonies, van de eenvoudigste tot de
plechtigste, in het Duitse seminarie van de
Broederschap.
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Data en feiten

Uren voor de H. Missen

in de voornaamste huizen en kapellen van de Priesterbroederschap in Nederland, Belgié,
Duitsland en Zwitserland:

Nederland
Contactadres voor Mistijden: fam. Hamer, Tel. 043/12539

Kleine Looierstr. 2, Maastricht
Zondags 18.00 uur

RestaurantsEngels (bij Centraalstation), Rotterdam
Zondags 18.00 uur

Belgié

Priorij van Christus-Koning, 37, rue de la Concorde, 1050 Brussel, tel. 02/512.09.44
Zondags 8 uur en 10.30 uur
Door de week 7.15 uur

St. Pius V Kapel, Plantinkaai 2, 2000 Antwerpen, tel. 031/37.65.97
Zondags 9 uur en 11 uur
Vrijdags 18.45 uur

Carmel van het H. Hart 16, rue des Wagnons, 7380 Quiévrain, tel. 065/457922
Zondags 10.00 uur (Lof 17.00 uur)
Door de week 8.00 uur, behalve ‘s maandags. Dan 7.45 uur

Duitsland

Priesterseminar Herz Jesu, Zaitzkofen, 8306 Schierling, tel. 09451/1225 en 1959
Zondags 9.00 uur
Door de week 7.15 uur

Priorat St. Maria zu den Engeln, 6600 Saarbriicken, Julius Kieferstr. 11, tel. 0681/854588
Zondags 8.00 uur en 9.30 uur
Dinsdags en vrijdags 17.45 uur; op de andere weekdagen 7.00 uur
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Priorat St. Bonifatius, 4300 Essen-Bergeborbeck, Bottropperstr. 295, tel. 0201/664922

Zondags 8.00 uur en 9.30 uur
Dinsdags en vrijdags 18.00 uur, op de andere weekdagen 7.00 uur

St. Maria Regina Cistercii, 4150 Krefeld-Fischeln, Wimmersweg 6, tel. 02151/302811
Zondags 16.00 uur

Zwitserland

Internationaal Priesterseminarie St. Pius X, CH-1908 Econe-Riddes, tel. 026/62927 en 62308
Zondags 7.15 uur, 9.00 uur, 10.00 uur
Door de week 7.15 uur, 17.30 uur

Priorat St. Niklaus von Fliie, CH-4613 Rickenbach (50), tel. 062/461818

Zondags 18.00 uur
Door de week 7.15 uur

Retraites
Mannen 26-12 — 31-12-'83 Zaitzkofen, Duitsland
Begin en einde van de retraite om 12 uur.
Zich opgeven bij het Sekretariat des Priesterseminars Herz Jesu, Zaitzkofen,
D-8306 Schierling

Nieuwe boeken

Prof. Dr. Georg May: Die deutschen Bischife angesichts der Glaubensspaltung des 16.
Jahrhunderts. Mediatrix-Verlag, Wien 1983, 781 bldz.

Jakob Scherer: Warum liebe ich meine Kirche?

Bestellen via een van onze priorijen.
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