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Nouvelliste, Sion

Geloofd zij Jezus Christus!

Met deze oude groet in ‘t hart schrijf ik U, goede vrienden en weldoeners,
als nieuwe algemene Overste van de Priesterbroederschap 5t. Pius X deze paar
woorden om Uw geloof in het vleesgeworden Woord en Zijn altijddurend
Offer van Verlossing te versterken, Uw hoop op de definitieve overwinning
in Zijn genade te bevestigen en Uw hart te doen ontvlammen voor Hem, de
gekruisigde liefde. '

Verkondigers zijn van de onveranderlijke waarheid, priesters die offeren en
zichzelf opofferen, verdedigers van de onvervreemdbare rechten van God en
Zijn koningschap, dienaren van de H. Kerk en vaders van de zielen in de H.




Geest: dat is, heel beknopt, het hele program dat wij in de Priesterbroeder-
schap St. Pius X moeten verwezenlijken. Daaraan is heel onze werkkracht, ja

ons hele leven gewijd.

De maagdelijke Moeder van de eeuwige Priesterkoning, zij, die door de ver-
loste volkeren wordt toegejuicht, moge ons daarbij met haar scharen van enge-

len krachtig terzijde staan.

Geloofd zij Jezus Christus in alle eeuwigheid. Amen.

Rickenbach, de 10e juli 1983

Uw

pater Franz Schmidberger

Nouvelliste, Sion, 30-6-'83

Priesterwijdingen in Econe

Mgt. Lefebvre bezingt de grote daden van God en veroordeelt opnieuw het
»modernisme«.

De priesterwijdingen in Ecéne zijn telkens
een grote gebeurtenis, eerstens om het aantal
seminaristen die het sacrament van het
Priesterschap ontvangen (dit jaar bijna vijf
en twintig), tweedens door de bijzondere
situatie van de Priesterbroederschap St.
Petrus (sic!) in de katholieke Kerk, en ten-
slotte door de preek van Mgr. Lefebvre, die
op zichzelf beschouwd al altijd heel belang-
rijk is.

Dat ik zeg »bijna vijf en twintige, komt
omdat ik niemand heb gevonden om me
een lijst met de namen van de wijdelingen
te geven. Blijkbaar was er geen opgemaakt.

Twee wijdelingen uit Wallis, Bernard
Carron van Fully en André-Noél Maret van
Martigny, en een uit Bazel waren de Zwit-
sers. Enkele honderden witte superplies,
waaronder, dat willen we onderstrepen,
geen purper was, geleidden hen naar het
grasveld van Econe waar de plechtigheid
plaatsvond. Tijdens de Mis, véor de eigen-
lijke plechtigheid, liet de stichter van de

Broederschap, die voor de laatste keer als
Algemeen Overste optrad, daar zijn hart
spreken.

Gewoontegetrouw ging Mgr. Lefebvre de
moeilijkheden niet uit de weg. Na te hebben
gezegd dat de leiding van de Broederschap
voortaan op de schouders van Abbé
Schmidberger zou rusten, schetste hij in
grote lijnen wezen en doel van zijn genoot-
schap:

»Wij hebben noch schismatiek, noch ket-
ters willen zijn, maar katholiek.« »De drei-
ging van de ketterij blijft«, stelde de prelaat
vast. »In de door modernisten bezette
Romeinse Curie breidt de dwaling zich ver-
der uit. Als nieuw ideaal geldt dat de gelo-
vigen met alle ideologieén vertrouwd raken.
Men keert terug naar Luther, die zoveel
gelovigen uit de Kerk en dus van God weg
heeft gevoerd.« En Mgr. Lefebvre herin-
nerde aan de grondbegrippen van de cate-
chismus: »God heeft met ons en in ons wil-
len leven door de genade. Dat is geen klei-



nigheid! Wat anders hebben wij hier op
aarde te doen dan onze eeuwigheid voor te
bereiden? -

Wij stellen vandaag vast dat de zielen
zich van God verwijderen, omdat er ge-
leerd wordt dat men door elke willekeurige
godsdienst zijn zaligheid kan bereiken. Dat
is een ketterij. Er is maar één ware gods-
dienst: de heilige katholieke Kerk! Geen ziel
kan zich, bewust of onbewust, anders red-
den dan langs de weg van de Kerk, de
mystieke Bruid van Christus.« En, bij het
overwegen van de wonderen van Gods
liefde in extase gerakend, smeekt Mgr. Lefe-
bvre de gelovigen om de heiligmakende
genade te bewaren, waar niet meer over
gesproken wordt, maar die ‘t hun eens
mogelijk zal maken om in de hemel God te
verheerlijken. »De genade is de hemel in
onze ziell«

Daarna, tot die jongemannen gewend die
hij ging wijden, vatte hij de verheven taak
van de priester samen als die van offeraar
naar ‘'t beeld van Christus en die van uit-
deler der goddelijke genade door verkondi-
ging en sacramenten.

't Was zeker ontroerend deze rede te
horen, die zo helemaal obereenkwam met
de taal van onze catechismus.

Niet minder ontroerend en troostvol is 't
te zien hoe de gebeden om priesters, die
wel overal gestort worden, verhoring vin-
den. Zeker, langs verrassende wegen, maar
eens komt de dag waarop ze niet meer ver-
rassend zullen zijn.

Tenslotte delen we nog mee dat Abbé
Bernard Carron zijn eerste Mis vandaag om
10 uur in de kerk van EcOne, en Abbé
André-Noél Maret de zijne zaterdag 2 juli
zal opdragen, ook in Ecéne.

Preek van de Hoogeerw. Heer Aartsbisschop
Marcel Lefebvre

naar aanleiding van de wijding van 22 priesters op 29-6-'83 in Ecéne,
in “t bijzijn van ongeveer 6000 gelovigen

In de naam van de Vader en de Zoon en de
H. Geest. Amen

Beminde broeders,

De feestdag van de H. Petrus en Paulus
krijgt voor onze Broederschap vandaag een
bijzondere glans. Velen van U weten al dat
de Algemene Raad van onze Broederschap
't vorig jaar bijeengekomen is en de Eerw.
Heer Franz Schmidberger als Algemeen
Overste gekozen heeft. In de loop van dit
jaar heeft hij de nodige instructies gekregen,
in zekere zin al de successie, maar nu is
door de goddelijke Voorzienigheid, volgens
de wil van God, het uur gekomen waarop
de Eerw. Heer Schmidberger de leiding van
de Broederschap daadwerkelijk overneemt.
Van nu af aan is hij het dus, die zowel de
last als de bijzondere genaden heeft om het

door de Priesterbroederschap St. Pius X
begonnen werk voort te zetten. Ik twijfel er
niet aan dat de keuze van de deelnemers
aan 't kapittel weloverwogen was en gedaan
is met de bijstand van de H. Geest. Zo
zal de Priesterbroederschap zich in goede
handen bevinden en er zeker van zijn dat
het werk waartoe onze patroonheilige, de
H. Pius X, ons heeft geinspireerd, wordt
voortgezet.

‘Wat moet de Broederschap St. Pius X in
de toekomst doen? Wel, moedig, ijverig,
biddend en in vereniging met God zal ze
heel gewoon de Traditie van het katholiek
geloof blijven handhaven en doorgaan met
het werk voor de Broederschap St. Pius X.
Dat geldt vooral voor de seminaries, die zo
belangrijk zijn voor het heil der zielen, de
eer van de Kerk en de eer van God. Als ik



Nouvelliste, Sion

De intocht van de wijdelingen

in een paar woorden moet samenvatten,
welke richtlijn wij in deze dertien jaar sinds
de stichting van de Broederschap hebben
gevolgd, dan zou ik zeggen: wij hebben
noch schismatiek, noch ketters willen zijn,
maar katholiek. Want voor U en voor ons,
beminde broeders, komt 't er op aan om
katholiek te blijven en juist die beide klip-
pen te vermijden die tegenwoordig de ziel
in een zeer treurig avontuur storten. De ene
Klip is het vervallen in de echte ketterij, de
andere is het schisma, als men Rome ver-
laat en onze Heilige Vader de paus en de
hiérarchie opgeeft in de mening dat er bui-
ten onszelf niemand meer is die de Kerk
vormt. .

Niettemin moeten wij vaststellen dat er
gevaar voor ketterij blijft dreigen en dat de
Romeinse Curie nog altijd door modernisten
is bezet. Hun activiteit neemt in omvang
toe en breidt zich binnen de Kerk steeds
meer uit. Die uitbreiding geschiedt vooral
door de ketterse wind die oecumene heet.
De oecumene, die de Kerk in inniger con-
tact wil brengen met alle ideologieén die er

zijn, verlokt de gelovigen (niet de Kerk,
want de Kerk is heilig en zal altijd in ‘t
geloof Dblijven), verlokt de gelovigen tot
ketterij, verlokt hen ertoe om zich van het
katholiek geloof te verwijderen. We zien 't
elke dag. 't Is wel goed na te denken over
de grondbeginselen die Luther ertoe
gebracht hebben om zich van de Kerk af te
scheiden, want hij heeft dat gedaan door
het leergezag van de Kerk af te wijzen. Door
het princiep dat iedere katholiek, iedere
gelovige, iedere christen de H. Schrft onder
ingeving van de H. Geest kan uitleggen
zoals hij die verstaat heeft hij zich van het
leergezag van de Kerk verwijderd, heeft hij
met Rome gebroken. Daardoor heeft hij zich
verwijderd van de Kerk, van de Kerk als
moeder en verdedigster van de waarheid,
van de Kerk, onze leidster. Wat echter kun-
nen wij doen zonder de Kerk? Wat ons
betreft, wij zetten de Kerk voort. Wij gaan
op dezelfde wijze door als onze voorgan-
gers, als onze ouders, als onze voorouders.
Wij zetten heel eenvoudig de Kerk voort.
Wij zullen ons niet van de Kerk afscheiden,



nooit! Twintig eeuwen lang heeft de Kerk
het werk van Onze Heer Jezus Christus en
het geloof in Onze Heer Jezus Christus
bewaard, en dat zullen ook wij blijven
doen.

Maar Luther heeft met de Kerk gebroken.
Alleen al door de gelovigen van de Kerk
te verwijderen heeft hij ze ook van God ver-
wijderd. Dat is wel het ergste en smarte-
lijkste van het protestantisme en van alle uit
het protestantisme voortgekomen bewegin-
gen, zoals liberalisme, progressisme en
modernisme: al die bewegingen verwijderen
van God. God heeft met ons willen leven.
God heeft er een van ons willen zijn. God
heeft in ons willen leven, veel meer nog.dan
met ons: in ons! Door onze doopgenade,
door de heiligmakende genade zijn wij (dat
weten we) kinderen van God en is God met
ons, is God in ons, leeft Hij in ons, zijn wij
tempels van de H. Geest geworden. Dat is
geen kleinigheid. Dat is de voorbereiding
voor onze eeuwigheid! Wat hebben wij hier
beneden anders te doen dan ons er op voor
te bereiden om met God te leven voor alle

eeuwigheid? Als wij echter God hier op
aarde niet in ons hebben, zullen wij Hem
dan in de hemel hebben? Hem voor alle
eeuwigheid bezitten? Daarom heeft de Kerk
altijd geleerd dat wij door het Doopsel die
heel bijzondere genade ontvangen, de hei-
ligmakende genade, die ons aan de natuur
van God zelf deel laat hebben, aan de
natuur van Onze Heer Jezus Christus, aan
Zijn goddelijke natuur. En bijgevolg zijn wij
werkelijk kinderen van God, broeders van
Jezus Christus, met God verenigd door die
heiligmakende genade. Welk een wonder!

Maar helaas, dat vergeten wij vandaag.
Hoeveel christenen leven niet, alsof ze Onze
Heer Jezus Christus niet meer kennen. Dat
is nu juist de grote dwaling van Luther:
Luther wilde zelf iets verzinnen, zich een
eigen denkbeeld vormen van de verlossing
door Onze Heer Jezus Christus; een foutief
denkbeeld. Volgens dat denkbeeld bleven
wij zondaars en bedekte Onze Heer Jezus
Christus onze zonden door Zijn Kruis, Zijn
Offer, Zijn Calvarié. Maar onze zonden
waren niet vergeven. Wij bleven zondaars,

Begin van de priesterwijding



Handoplegging

maar werden gerechtvaardigd door ons
geloof in Jezus Christus. En omdat het
Doopsel het symbool van het geloof in Jezus
Christus is, worden wij als gedoopten wel
gerechtvaardigd, maar blijven we tegelijk
zondaars. Geen heiligmakende genade,
geen aanwezigheid van de H. Geest in ons
hart en in onze ziel, geen mystieke band
van onze ziel met de goddelijkheid van
Onze Heer Jezus Christus. Onze zielen zijn
door het bloed van Onze Heer Jezus Chris-

tus niet gezuiverd. Dat is een heel andere
wereld!

Sedert die tijd is het geloof in de tegen-
woordigheid van God in de geest van zo-
veel mensen verzwakt. Het effect van
Luthers leer was, dat de zielen zowel van
de Kerk als van God verwijderd werden,
verwijderd van Onze Heer Jezus Christus.
Helaas, wij moeten vaststellen dat, sinds de
wind van de oecumene in de Kerk waait,
dezelfde verschijnselen binnen de Kerk



Handoplegging door de priesters: pater Schmidberger, pater Aulagnier, pater Bisig

optreden. Want in werkelijkheid scheiden
de zielen zich af van de Kerk. Ze nemen
afscheid van de Kerk, omdat ze niet langer
geloven in de Kerk als enig middel ter za-
ligheid, enig middel voor de redding van
onze ziel. In katholieke tijdschriften, in pre-
ken, in de tegenwoordige ideeén van pries-
ters en zelfs bisschopppen van de H. Kerk,
overal vindt de opvatting ingang dat men
zijn heil kan vinden in alle godsdienster,
dat alle godsdiensten zalig kunnen maken.
In katholieke tijdschriften wordt geschre-
ven: onder de godsdiensten is er ook een
die de katholiecke wordt genoemd. Eerst
hebben we de christelijke godsdienst, dan
de katholieke en dan de mohamedaanse en
boeddhistische, waarbij de katholieke Kerk
nog maar een van de vele godsdiensten is.
Dat is een ketterij, een ketterij!! Er is maar
één ware godsdienst, gesticht door Onze
Heer Jezus Christus, die God is, namelijk
de heilige, katholieke Kerk! Het enig middel
voor de zaligheid van onze ziel. Om zich
te redden moet iedere ziel op de een of
andere manier het middel van de katholieke
Kerk gebruiken, bewust of onbewust. Geen

ziel kan zich anders redden dan door Onze
Heer Jezus Christus en Zijn mystieke Bruid,
daar de ziel een lid is van het mystiek
Lichaam van Onze Heer Jezus Christus. Dat
heeft de Kerk ons altijd geleerd. Er is geen
andere godsdienst dan deze. Wij hebben
geen keus. Niet wij hebben onze heilige
godsdienst gesticht, maar God zelf.

Nu echter zien we hoe de dwalingen zich
over heel de Kerk uitbreiden, zodat de zie-
len zich van de katholieke Kerk afscheiden.
Hoeveel zielen, hoeveel katholieken zijn
tegenwoordig aanhangers van -sekten en
verwijderen zich van de Kerk! En wel juist,
‘t moet gezegd worden, tengevolge van de
nieuwigheden, de nieuwe ideeén, vooral de
idee van de oecumene, die sinds het
Tweede Vaticaans Concilie zo’'n grote vlucht
genomen heeft. Wij hebben die idee op ‘t
Ile Vaticaans Concilie opgang zien maken.
Alle hervormingen zijn voortgekomen uit
die oecumenische geest, een valse geest, die
de katholieke Kerk verwoest. Terecht heeft
Paulus VI gezegd dat we de zelfvernietiging
van de Kerk beleven. En sindsdien wordt
er niet meer over de heiligmakende genade




gesproken. Wij keren terug naar 't naturalis-
me, 't rationalisme van de protestanise
godsdienst. En zo verwijderen wij ons van
God, van de hemel, van Onze Heer Jezus
Christus.

Beminde broeders, wij moeten ons reali-
seren, hoe groot de waardigheid is van ons
christen-zijn! Door die genade behoren wij
nu al tot de uiverkorenen voor de hemel.
Als wij die genade tot het eind van ons
leven bewaren, dan kunnen wij er zeker
van zijn dat de hemel ons deel wordt, dat
we eens in de schoot van de Allerheiligste
Drievuldigheid worden opgenomen en met
Onze Heer Jezus Christus, met Zijn mystiek
Lichaam, de lof zullen zingen van de goede
God. En alle sacramenten zijn er om deze
heiligmakende genade te versterken en te
vermeerderen, en haar nieuw leven te
schenken. En deze heiligmakende genade is
niets anders dan de goddelijkheid van Onze
Heer Jezus Christus, die door de H. Geest
blijvend in onze ziel is uitgestort, die ons
de schone deugden van geloof hoop en
liefde schenkt en al de andere bovennatuur-

lijke deugden. Dat is al de hemel in onze
ziel.

Welnu, als wij aan die leer verzaken, zijn
wij niet meer katholiek, horen wij niet meer
bij de opeenvolgende generaties van al die
heiligen die van de heiligmakende genade
in hun ziel juist hebben getuigd. Hoe groot
is het Misoffer, waarvan wij weten dat het,
door het Bloed van Jezus Christus die wij
ontvangen, onze heiligmakende genade
doet groeien in kracht, sterkte, wijsheid;
dat het onze ziel verenigt met hem die ons
geluk in de hemel zal zijn! Hoe schoon is
dat alles, hoe troostvol in het lijden, de
moeilijkheden en de offers die het leven
meebrengt. Arme protestanten, ja, arme
protestanten! Juist daarom hebben ze ons
altijd benijd. Ze hebben ons benijd om onze
opvatting over heiligmakende genade en
Doopsel. Zehebben ons benijd om de
Eucharistie. Ze hebben ons benijd om die
verandering in onze ziel, waarin de godheid
van Onze Heer Jezus Christus komt. Ze
hebben ons benijd om het sacrament van de
boete, waardoor onze ziel de vriendschap

Mgr. Lefebvre met de pas gewijde priesters op de Binnenplaats v.h. seminarie



Eerste zegen v.d. pas gewijde Priester

van Jezus Christus weer terugkrijgt, terwijl
zij, arme protestanten, menen dat ze altijd
zondaars blijven, altijd maar zondaars!, en
dat slechts het geloof, het gevoel van ver-
trouwen op Onze Heer, hen redt. Maar ze
weten wel dat dat niet mogelijk, niet waar
is. Juist daarom hebben velen zich tot het
katholicisme bekeerd en werden ze door de
katholieke Kerk aangetrokken. Maar tegen-
woordig bekeren ze zich niet meer, want ze
hebben de indruk dat ze hun vroegere op-
vattingen in de katholieke Kerk terugvin-
den. Daar heeft men niet meer de vroegere
eerbied voor de werkelijkheid van het
boetesacrament, niet meer de oude eerbied
voor de werkelijke tegenwoordigheid van
Onze Heer Jezus Christus in de allerhei-
ligste Eucharistie. Men weet niet meer wat
het Misoffer is, het verlossend offer van
Onze Heer, dat ons elke dag heiligt. Daar-

om bekeren ze zich niet meer. En de
katholieken worden protestant.

Dat is de werkelijkheid van nu. Met die
ellende voor ogen moet U een besluit
nemen, beminde vrienden, die over enkele
ogenblikken zult worden gewijd, die pries-
ters zult worden, priesters van Onze Heer,
en die deel zult hebben aan de genade, aan
de genade van de hypostatische eenheid
van Onze Heer waardoor Hij Priester
geworden is. Want door de genadevolle
vereniging van de mensheid met de god-
heid is Jezus Priester geworden, Priester
van alle tijden, Priester gisteren, vandaag en
morgen, Priester in eeuwigheid. Door die
genade zult U deel hebben aan de genade
van de twee-eenheid in Onze Heer Jezus
Christus. U zult eveneens priester zijn in
eeuwigheid. Bijgevolg zal 't uw taak zijn om
dit geloof, deze hoop, deze bovennatuur-
lijke liefde te laten blijken, overal waar U
zult zijn. Mijn innige wens is dat U in Uw
prediking, in de wijze waarop U het H.
Misoffer opdraagt en de sacramenten toe-
dient, in Uw houding tegenover de gelovi-
gen werkelijk bent wat de H. Johannes de
Doper is geweest: lucerna lucens et ardens,
een licht dat de duisternis doorbreekt en
tevens liefde is, liefde uitstraalt, de H. Geest
uitstraalt. Dat verwachten de gelovigen vn
U in deze weer heidens, naturalistisch en
rationalistisch gemaakte wereld, die alleen
nog maar gelooft in haar verstand, haar
denken, haar vrije denken en willen. De
bovennatuurlijke werkelijkheden zult U ver-
kondigen en de deugden van geloof, hoop
en liefde zult U verkondigen — het geloof
in Jezus Christus, want Hij is het voorwerp
van ons geloof, Hij is de bron van ons
geloof, Hij zal ons geloof doen overgaan
in de hemelse glorie, in de visio beatifica.
Deze grote en schone werkelijkheid zult U
prediken voor alle gelovigen, die zich daar-
door gesteund voelen, en zo zult U weer
echt gaan voortzetten wat de katholieke
Kerk atlijd geweest is. U zult ook de hoop
bewaren. Die is de deugd van de pelgrim.
Wij zijn op weg. Op weg naar wie? Naar

10



God, naar 't paradijs, naar de hemel. Iedere
dag verlaten honderdduizenden zielen deze
aarde. Waar gaan ze heen? Waarheen? Naar
welk einddoel? Naar welk eindpunt? U bent
't die hun de hoop moet verkondigen, de
hoop op het woord Gods, maar ook de
hoop in vrees en beven om de zaligheid
van onze ziel, om zo de zonde te mijden die
ons van hit hoofddoel verwijdert.

En tenslotte zult U helden van liefde zijn,
van een liefde zoals die van de apostelen na
Pinksteren, nadat ze de H. Geest hadden
ontvangen. »Et repleti sunt Spiritu Sancto,
en ze werden vervuld van de H. Geest,
»loquentes magnalia Deic, en ze verkondig-
den de grote werken van God. Wat voor
gevolgen had voor hen de uitstorting van
de H. Geest? Ze verheerlijkten de grote
werken van God. Welnu, ook U bent extoe
bestemd om de grote werken van God te
bezingen. Over enkele ogenblikken zult U
in overvloed de H. Geest ontvangen om
priesters van de Heer te zijn. En U zult de
glorie van de goede God, de grote werken
van God bezingen. Dat is de eerste gave
van de H. Geest en dat zal tenslotte ons
geluk in de hemel zijn: eer brengen aan
Gods heerlijkheid.

Daarom zult U zich aan Uw naaste wij-
den, zult U helemaal voor Uw naaste
beschikbaar zijn. U zult niet doen als zij die
anderen de H. Communie naar de zieken
laten brengen, die anderen uitsturen om de
lijdenden te helpen. U zult zelf gaan. U zult
hun de sacramenten toedienen en hun het
ware woord van geloof brengen dat in U
leeft, dat woord van diep geloof in Onze
Heer Jezus Christus. U zult ook al Uw
krachten wijden aan het onderwijs, aan t
catechismus-onderwijs, aan de verkondi-
ging van de waarheid. Weest waarlijk echte
priesters!

Bij dat alles zult U vooral gesteund wor-
den door het heilig Misoffer. De priester is
gemaakt voor het offer, en het offer kan niet
bestaan zonder priester. U zult dus offer aars
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zijn die elke morgen met grote vreugde
opgaan naar het altaar met een gevoel van
diepe dankbaarheid jegens Onze Heer Jezus
Christus, met een groot verlangen om Onze
Heer op het altaar te doen neerdalen en
Hem aan de zielen te schenken! Een priester
kent geen heerlijker taak dan het uitdelen
van de heilige Eucharistie: Jezus, die aan de
zielen gegeven wordt. Er is niets mooiers,
niets wat heerlijker en verhevener is!

Zo zult U God na deze wijding danken.
En allen die naar deze priesterwijding zijn
gekomen en die zich met U verenigen, zij
verheugen zich in hun hart bij de gedachte
dat er weer een behoorlijk aantal priesters
bij zal komen, ware priesters, heilig levende
priesters, echte apostelen om de zending
van Onze Heer voort te zetten. Ziet, dat is
de Kerk, dat is een beeld van de Kerk.
Vandaag beleven we waarlijk grote momen-
ten in het leven van de Kerk, beleven we
het grootste moment van ons seminarie.
Een seminarie zonder wijdingen zou geen
seminarie meer zijn. Maar het seminarie op
deze 29e juni hier in Ecéne — dat mag er zijn!
Ons seminarie kan vandaag bogen op een
prachtig resultaat tot meerdere eer van God,
tot heil van de zielen en tot Uw geheel eigen
geluk.

Beminde vrienden, vraagt Uw goede
Moeder in de hemel, haar die de Moeder
van de eeuwige Priester geworden is, U te
doen begrijpen wat Uw priesterschap bete-
kent. Meer dan ieder ander heeft zij begre-
pen wat haar goddelijke Zoon is. Daar zij de
grootheid van het priesterschap van haar
Zoon begrepen heeft, zal ze U ook de groot-
heid van Uw eigen priesterschap doen
beseffen. Bemint de allerzaligste Maagd
Maria. Roept haar aan en wekt een grote
devotie voor haar in Uw omgeving. Dan
zult U ware broeders van Jezus zijn en ware
kinderen van Maria.

In de naam van de Vader en de Zoon en
de H. Geest. Amen.



De zalige paus Innocentius XI

Uit de radiotoespraak van paus Pius XII bij de zaligverklaring op 7 oktober 1956
(n.a.v. de 300e verjaardag van de bevrijding van Wenen op 12 sept. 1683)

Als een helder gesternte, dat door God
aan het firmament van de Kerk is ontstoken
en dat zijn felle licht ter ere van deze Apos-
tolische Stoel uitstraalt, zo verschijnt de
nieuwe zalige, Innocentius XI, in dit plech-
tig uur voor onze en Uw ogen in een licht-
krans van bovenmenselijke grootheid en
glorie, een rechtvaardige beloning voor de
verheven heiligheid die glans verleende aan
zijn leven en werken. Eerwaarde broeders
en geliefde zonen, wij zijn er zeker van dat
gij allen de grote zielevreugde deelt die Ons
hart vervult, niet alleen omdat de godde-
lijke goedheid goedgevonden heeft dat wij
in het boek der zaligen een van onze altijd
hoogvereerde  voorgangers inschrijven,
maar ook omdat wij daardoor de wens ver-
vullen van de katholieke wereld, die al meer
dan twee eeuwen lang wenst dat een van
de voortreffelijkste pausen van de Roomse
Kerk tot de eer der altaren verheven wordt.

Ofschoon het ernstige en teruggetrokken
leven van de nederige paus en zijn strenge
doorzetten van het hervormingswerk in een
door ernstige misbruiken al lang in wanorde
geraakte maatschappij hem tijdens zijn
leven op aarde geen populariteit bezorgden,
werden alle lagen van de bevolking er zich
al dadelijk na zijn vroom afsterven spontaan
van bewust, hoe heilig hij was geweest en
hoe groot het werk was dat hij voor de
christenheid en vooral voor Europa had vol-
bracht. Daar kwam, zoals een tijdgenoot
schrijft, nog het gunstig getuigenis bij van
niet weinig niet-katholieken, die, al waren
ze de Apostolische Stoel niet welgezind,
zijn goedheid, rechtschapenheid en sterke
persoonlijkheid  erkenden. Desondanks
werd het plechtig geopende proces van
zaligverklaring niet zo snel afgesloten als
men verwachtte. Externe overwegingen die
op zichzelf met geen enkele van de voor
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zulke materie geldende canonieke bepalin-
gen te maken hadden, brachten herhaalde-
lijk mee dat de voortgang van het proces
werd vertraagd. Nu echter konden de hin-
dernissen die de gelukkige afloop van het
proces belemmerden als weggeruimd wor-
den beschouwd. Dat gold ook voor de twij-
fels aan de juiste interpretatie van de be-
sluiten van Innocentius XI in sommige perio-
den van onzekerheid van zijn pontificaat,
dat zowel binnen als buiten de Kerk er een
was van heel grote moeilijkheden en
gecompliceerde omstandigheden. Zorgvul-
dig historisch onderzoek heeft inderdaad
bevestigd dat de beslissende motieven voor
al zijn daden, ook bij harde conflictsituaties,
helemaal niet werden ingegeven door poli-
ticke tegenstellingen of vijandschap, maar
alleen door 't bewustzijn van zijn verant-
woordelijkheid voor de verdediging van de
Kerk en de zorg voor het heil van de chris-
telijke wereld.

Zo staan nu zijn figuur en zijn naam als
door een verheven aureool omgeven in de
glans van de waarheid die , al is 't na eeu-
wen, over onjuist oordeel en hartstochten
van mensen triomfeert. Sterker nog: wij
menen dat wij in de eigentijdse verheerlij-
king van de grote pontifex van de 17e ecuw
een heel fijne zet moeten zien van de Voor-
zienigheid van Hem, die niet alleen de zie-
len tot buitengewone heiligheid roept, maar
zich ook voorbehoudt om de dag van hun
apotheose te bepalen volgens de plannen
van Zijn wijsheid. Zo lijkt 't ons dat de ver-
heffing van Innocentius, bijna drie eeuwen
na zijn dood, niet alleen een plicht is waar-
door een voor de Kerk en Europa zeer ver-
dienstelijke paus zijn historische rechten
krijgt, maar waardoor ook aan de tijd van
nu, die evenals die van paus Innocentius
door ernstige en scherpe tegenstellingen,



door zeer grote gevaren voor allen en door
een dringende behoefte aan geestelijke ver-
nieuwing wordt gekenmerkt, de wegen
naar de redding, de vrede en de vernieu-
wing worden getoond.

Moge intussen aan de Vader van de on-
metelijke majesteit, aan Zijn vererenswaar-
dige ware en enige Zoon, en aan de heilige
Geest de Trooster de hymne van dank
weerklinken die op het feest van de heilige
Rozenkrans van de Moeder van God in
deze heilige, eens van de deugden en daden
van de nieuwe zalige gevulde ruimte weer-
klonk. Moge die hymne weerklinken in de
hele Kerk die hij gediend, gesterkt en ver-
dedigd heeft met al de krachten van zijn
stalen karakter, met de wijsheid van zijn
geest en vooral met de liefde van een abso-
lute overgave, die hem, zoals hij zelf her-
haaldelijk verklaard heeft, bereid maakte
om zo nodig ook het eigen leven te offeren.

De figuur van de nieuwe zalige - zijn
heiligheid

Benedetto uit 't handelshuis van de adellijke
familie Odescalchi in Como begon als handels-
man in Genua, studeerde in Rome en Napels,
was officier en streed in Polen tegen de Turken
voordat hij, bijna dertig jaar oud, zeker werd van
zijn geestelijke roeping. Als »buitengewoon com-
missaris in de Marken« (vert: streek bij Rome) in
tijden van grote nood had hij een moeilijke taak.
Zo leerde hij de kunst van regeren. Hij was
kardinaal-legaat in  Ferrara, bisschop van
Novara, kardinaal in Rome.

Men staat met de tijdgenoten verbaasd
dat zo’'n energiek man, die als bestuurder
zoveel dynamische activiteiten ontplooide
(0.a. de uitoefening van de rechterlijke
macht, het handhaven de openbare orde,
de zorg de opbrengst van de boerderijen,
de contacten met de overheid, de admini-
stratie van de pauselijke staatsfinancién),
dat zo iemand toch nog tijd vond voor
vrome oefeningen zoals de »oefening voor
een goede dood«, of het breviergebed, of

’t catechismusonderwijs aan de kinderen.
En toch is het stille bidden de geheime
oorsprong van zijn onbetwistbare successen
voor en tijdens zijn pontificaat. Door zich
met God te verenigen verfijnde hij zijn
natuurlijke aanleg om mensen te kennen
en te beoordelen, om de zielen te harden
voor de strijd, om de werkelijke kwalen
van de maatschappij te doorzien. En wat
hem zelf betrof: door die vereniging met
God leerde hij zijn eigen neigingen beter
controleren, corrigeren en beheersen om zo
vlug mogelijk van zichzelf een goed werk-
tuig te maken in de hand van zijn Heer ...
Toen Innocentius XI (na de dood van Cle-
mens X) de pauselijke waardigheid aannam
als een kruis dat hem door de goddelijke
Voorzienigheid werd opgelegd, was hij
zich bewust van de zware plichten die op
hem rustten en van de grote verwachtingen
die de christenheid van hem had. Door zijn
grote nederigheid zag hij misschien niet
hoezeer hij door aanleg, ervaring en wil
voorbereid was om op te treden tegen de
dingen die gingen gebeuren, zowel in de
door ernstige misbruiken aangetaste Kerk
als binnen de Europese gemeenschap. Deze
werd in haar oostelijke grensgebieden
bedreigd, door godsdienstige schisma’s ver-
scheurd en in stukken gesneden door de
twisten tussen de vorsten, die niet harmo-
nisch konden samenleven en niet konden
komen tot de noodzakelijke eenheid tegen
het dodelijk gevaar dat allen bedreigde.
Iedere gedachte van »laat-maar-waaien« of
van alleen maar afweren van de klappen
waar ze zouden vallen was niet in overeen-
stemming met zijn praktisch en wilskrachtig
karakter en met zijn geweten van vader en
herder. Innocentius XI besteeg de pauselijke
troon met een bepaalde visie op de noden
en behoeften van zijn tijd. Daarom schreef
hij zichzelf van ‘'t eerste ogenblik af een

-program van aktie voor dat uit de volgende
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welomlijnde en concrete punten bestond: de
door het Concilie van Trente begonnen
innerlijke hervorming verwezenlijken, de
vrijheid en de rechten van de Kerk doen



gelden, de veiligheid van het christelijk
Europa verzekeren. Toen Innocentius XI
voorbereidingen trof voor dat drievoudig
werk, was hij er zich van bewust dat hij 't
tegen machtige tegenstanders zou moeten
opnemen, hun macht zou moeten breken
om het goede te verwezenlijken en heel wat
beledigingen en tegenslag zou moeten in-
casseren. Maar hij bleef onverstoorbaar, liet
de moed niet zakken en wachtte de gebeur-
tenissen niet af. Neen, hij was ze voor.
Vastbesloten en vaak eenzaam zette hij zijn
inspanningen om zijn program tegen elke
verlokking en elk compromis in te verwe-
zenlijken door, tot zijn werk met blijvend
succes was bekroond. Door de durf waar-
mee hij de drie belangrijke taken aanpakte,
door de standvastigheid waarmee hij door-
zette en door de resultaten van onmetelijke
draagwijdte waarmee hij het werk be-
kroonde blijft zijn naam verbonden met de
geschiedenis van de pausen van Rome.
Toch zou de geschiedschrijver die zich tot
de uiterlijke activiteit en 't onderstrepen van
de natuurlijke talenten van Innocentius zou
beperken, geen juist beeld van hem schet-
sen, als hij het niet plaatste onder het
bovennatuurlijk licht waardoor Innocentius
zich bij elke van zijn stappen liet leiden. In
dit licht ziet men de eenheid tussen de re-
geerder en de heilige, omdat de schijnbaar
natuurlijke gaven zich ook ontpoppen als
echte godsdienstige deugden, het kostbaar
bezit van een ziel die van God vervuld is
en tot elke prijs Zijn wil volbrengen wil.

Hij, die zich van kindsbeen af door
innige vroomheid ten opzichte van God
en door eerbied voor de goddelijke dingen
had onderscheiden, zag in ‘t pontificaat
een nieuw motief om het inwendig leven
te versterken. Zo beschouwde hij het als
zijn plicht om, zoals hij zei, »teruggetrokken
thuis te blijven en Christus te bidden voor
zijn volk«. Het bidden van het goddelijk
officie was verder »zijn voornaamste ont-
Spanning en zijn grootste genoegen«, dat
hij boven elke andere, zelfs noodzakelijke
recreatie verkoos. Zeer groot was zijn
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eerbied voor de H. Mis. Om die op te
dragen had hij op sommige dagen niet
minder dan drie uur nodig: een voor de
voorbereiding, een voor het Offer zelf, en
een derde voor de dankzeggig. Bij zo'n
trouw aan de goddelijke dingen hoorde
dat uiterst fijne geweten dat aan heiligen
eigen is en dat hem bij zichzelf en anderen
niet alleen de zonde deed verafschuwen,
maar ook de geringste gelegenheid tot
zondigen of alleen maar de schijn ervan.

Heldhaftig zelfbedwang en nauwgezet
plichtsbesef maakten van hem een mens
die met voorbeeldig geduld de pijnen van
een chronische ziekte verdroeg, pijnen die
in de dertien jaar van zijn pontificaat zijn
deel bleven en die tenslotte uitgroeiden
tot ondraaglijke smarten. Ofschoon artisto-
cratisch en wat melancholisch van aard kon
hij op ‘t juiste ogenblik zeer beminnelijk
zijn. Hij was »zeer waarheidlievend, open-
hartig en eerlijk« met een diepe afkeer van
alle huchelarij, zodat er »in zjn gedrag
nooit bedrog, dubbelzinnigheid of mislei-
ding te bespeuren was.

Maar als hij 't ontdekte nam hij afstand
van iedereen die zich slaafs aan zulke
ondeugden had overgeleverd«. Pas na rijp
overleg en na raad te hebben ingewonnen
nam hij zijn besluiten, maar daar ging hij
nooit meer van af. Zeer gevoelig voor het
ongelijk van anderen verdroeg hij waardig
zwijgend de boze praatjes en de beledi-
gingen die hem werden aangedaan.
Ofschoon hij bij het beheer van de kerke-
lijke goederen streng op de kleintjes lette,
gaf hij van ‘'t eigen bezit gul aan de
behoeftigen. Als geboren edelman was hij
doordrongen van de heilige waardigheid
van zijn ambt en leefde hij, echt in de
geest van de apostelen, graag armoedig,
eenvoudig en werkzaam. Helemaal aan God
gewijd zocht hij alleen maar Zijn eer en was
hij diep bedroefd, zelfs tot tranen toe, als
hij in ‘t openbaar gehuldigd werd, zoals dat
gebeurde naar aanleiding van de bevrijding
van Wenen, die ontegenzeglijk aan zijn
initiatief en aan zijn doorzettingsvermogen
te danken was.



Het hervormingswerk

De hervorming van de stad Rome, de Curie
en het bestuur van de Kerkelijke Staat werd
door Innocentius XI in een kiescapitulatie (1)
voor de pauskeuze als voorwaarde gesteld
waaraan de toekomstige paus zich zou houden.
Als men de geschiedenis van zijn pontificaat
kent, lijkt deze capitulatic wel een anticipatie
op de biografie van de paus, want hij heeft
al de twaalf artikelen (vert: van de capitulatie)
ten uitvoer gebracht. Aan het »nepotisme« heeft
hij de doodsteek toegebracht. Het beheer van de
kerkelijke goederen en van de Staat heeft hij
streng geregeld, het rechtswezen is door hem
gesaneerd. Met de bespaarde grote middelen
werd het hem mogelijk om de keizer en de
christelijke vorsten in hun oorlog tegen de
Turken bsslissend te ondersteunen.

Nog groter was zijn zorg om de gods-
dienstige en zedelijke verheffing van het
volk, die hij probeerde te bereiken door
een wijs evenwicht tussen gezag en over-
redingskracht. Aarzelde hij enerzijds niet
om strenge normen en straffen in te voeren
tegen onfatsoenlijke modes en toneelstuk-
ken, alsmede tegen hen die ergernis gaven,
van de andere kant stichtte hij ijverig
scholen voor de christelijke leer die vaak
door kardinalen gegeven werd, zelfs »op
de piazza« en »in 't theater«. Nog uitge-
breider en belangrijker waren zijn voor-
zorgen om het geloof te beschermen tegen
dwaalleer, om de ketterij te bestrijden, het
bezoeken van de Mis te bevorderen, de
drang aan te moedigen om in de heidense
landen het geloof te gaan verkondigen,
geestelijkheid en leken met nieuwe ijver
voor het geloof te bezielen. Wat de titel van
»grote hervormere, die de historid aan
Innocentius XI hebben toegekend, echter
het meest rechtvaardigt, dat was de geest
van vernieuwing waarmee hij de gelovigen
wist de bezielen, gepaard aan de zekerheid
dat het doel bereikbaar was en de overui-
ging dat de weg terug was afgesloten. In
dit opzicht overschrijdt Innocentius XI met
zijn geest de grenzen van zijn eeuw.

Terwijl hij a.h.w. weer opstaat in de onze

leert hij de door zoveel dwalingen geknakte
mensen van tegenwoordig dat de redding
bestaat in de geestelijke en zedelijke ver-
nieuwing. Hij leert de door zoveel afval
onder het volk moedeloos geworden chri-
sten, wat de vaste grondslag voor iedere
geestelijke wedergeboorte is. Die bestaat
daarin, dat men zich eensgezind schaart
om hem die door God op aarde is geplaatst
als de universele herder van de zielen, dat
men zich door hem laat leiden en vol
vertrouwen met hem samenwerkt.

De bescherming van de vrijheden van de
Kerk

Paus Innocentius XI moest een tagie strijd
voeren tegen koning Lodewijk XIV, die zich
ernstige inbreuken op de rechten van de Kerk
had aangematigd, zodat er gevaar dreigde voor
een schisma. Deze strijd heeft het hele ponti-
ficaat van Innocentius XI door geduurd. Pas
na zijn dood kwam er een einde aan. Inno-
centius, zoals uit zijn brieven aan Lodewijk
XIV blijkt, wist daarbij niet alleen maat te
houden, maar toonde ook steeds vaderlijke
goedheid.

De verdediging van de christenheid

Maar in een andere worsteling, nog
gevaarlijker en verschrikkelijker, was t
Innocentius XI vergund de zegepalm te
verwerven. Hij heeft in de geschiedenis
de titel verdiend van redder van de
christenheid tegen de inval van de Turken.
Wij willen hier opmerken dat wij door het
vermelden van de gedenkwaardige, in ‘t
leven van Onze zalige uiterst belangrijke
gebeurtenissen helemaal niet te kort willen
schieten in achting voor de Turkse natie,
waarmee wij wel geen officiéle, maar toch
zeer hoffelijke betrekkingen onderhouden.
De bedoelde gebeurtenissen liggen immers
bijna drie eeuwen achter ons en hebben
plaatsgevonden onder heel andere, tegen-
woordig helemaal verjaarde omstandig-
heden.
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Innocentius was eerlijk gezegd geen
politicus, noch van beroep, noch wat zijn
neigingen betrof. Men krijgt eerder de
indruk dat hij, toen hij tot paus verkozen
werd, geen erg duidelijke en nauwkeurige
kijk had op de buitengewoon gecompli-
ceerde situaties in het Europa van toen.
Ook als paus hield hij zich helemaal buiten
de verschillende liga’s en allianties die door
de christelijke vorsten onder of tegen elkaar
werden gesloten. Als de geschiedenis toch
zijn grote politieke acitviteit vermeldt, dan is
dat alleen maar verklaarbaar, omdat het
bewustzijn van zijn verantwoordelijkheid
hem verplichtte om zich op dat terrein
te begeven. Omstreeks het jaar 1680 ging
't erom, het christelijk Europa te bevrijden
van een dodelijk gevaar, dat volgens de
juiste interpretatie van Innocentius XI
behalve door zijn toevlucht te nemen tot de
hulp. van God alleen maar kon worden
bezworen door een (tenminste in beginsel)
politieke actie, waartoe de paus zelf het
initiatief moest nemen door de verstrooide
krachten van de Europese naties onder
één christelijke vlag te verenigen.

De overwinning van de christelijke vioten
bij Lepanto, waarvan zijn en Ongze voor-
ganger Pius V de ziel was, had de Otto-
maanse macht bebroken en het élan van
haar veroveringen afgeremd. Maar het
Middeneuropees. grensgebied van het door
de Turken beheerst territorium was
onveranderd gebleven en kwam dicht bij
Wenen. Van Hongarije bleef na 1541 maar
een smalle strook vrij. De Porte (vert:
Turkse macht) kon opnieuw de wapens
opnemen en deed 't ook onder de bekwame
en gevreesde groot-vizier Kara Mustafa.
Zijn plan was, Midden-Europa binnen te
vallen, de landen van het Huis Habsburg.
Daarna wilde hij ongetwijfeld naar Italié
trekken.

Onder deze omstandigheden was de alles
beheersende gedachte van Innocentius XI,
die hij heel vaak, soms met gloeiende
overtuiging, tegenover de gezanten van
Lodewijk XIV uitte: een concentrische
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tegenaanval van de verenigde christelijke
machten, inclusief Moskou en samen met
Perzié.

Maar de harde feiten deden zijn hoop
teniet. Innocentius moest heel wat van
zijn plannen laten vallen en zich beperken
tot een bondgenootschap tussen keizer
Leopold I en de koning van Polen Jan
Sobieski, die hij »het bolwerk van de
christenheid« noemde. Maar ook tegen dit
plan stapelden zich een hoop moeilijk-
heden op die alle menselijke kracht te
boven schenen te gaan. Wat de Porte
betreft, die de ontwikkeling van de Euro-
pese politiek aandachtig volgde, zij scheen
niet bang te zijn voor de christelijke
vorsten. Maar ze stak haar zorg over de
activiteit van de paus niet onder stoelen
of banken. De gezant van Venetié in
Constantinopel, Pietro Civrano, bracht de
Venetiaanse senaat in 1682 als volgt op de
hoogte: »Onder de christelijke vorsten ...
staat de paus, wiens doen en laten aan-
dachtig wordt gevolgd, helemaal niet
onderaan. Ze achten hem er toe in staat
om de een of andere liga van christelijke
vorsten tot stand te brengen. Dat zou
voor de ongelovigen de enige echt gevrees-
de macht zijn.

Een waarlijk gemotiveerde zorg, omdat
Innocentius XI sinds 1677 met als het ware
bovenmenselijke energie niets onbeproefd
liet om =zo'n alliantie voor mekaar te
krijgen. De realisatie ervan werd bemoeilijkt
door fouten en wantrouwen tussen de
contractanten en door het feit dat Sobieski,
die toch al niet erg bevriend was met de
keizer, zich voor de anti-Habsburgse
politiek van Lodewijk XIV had laten
winnen. Verder was in Polen zelf het
verbond . met de keizer een twistappel
geworden tussen de partijen. Door zich
onverpoosd en volhardend in te zetten wist
de paus, met de krachtige steun van zijn
nuntii in Wenen en Warschau, de ene
hindernis na de andere opzij te schuiven
om Sobieski naar zijn kant te kunnen
overhalen. Maar een nieuwe storm dreigde



het al bijna in de haven aangekomen schip
tot zinken te brengen: in de Poolse Rijksdag
scheen de oppositie onoverwinnelijk. Door
zichtbaar in te grijpen verhoorde de godde-
lijke Voorzienigheid echter de gebeden van
Innocentius XI. Onverwacht, toen Sobieski
in de morgenschemering van Pasen 18 april
1683 voor de Rijksdag verscheen en ver-
langde dat het verbond werd goedgekeurd
en het Parlement op reces ging, hield alle
tegenstand op! In het verslag van de
nuntius in Polen, Mgr. Opizio Palavicino,
dat deze nog dezelfde dag naar kardinaal
Cibo stuurde, is nog een naklank te horen
van deze dramatische worsteling, waarvan
de gelukkige afloop werd toegeschreven
aan het heilig vuur van Innocentius XI. In
deze nacht (schrijft hij) werd het voor 't
behoud van de christenheid zo noodzake-
lijke en door de Heilige Vader zo vurig
verlangde werk voltooid. Dit is (zo voegt
hij er aan toe) een unieke genade, die God
aan de christenheid geschonken heeft door
de gebeden en geloften van Zijne Heilig-
heid. Men moet bekennen dat het geschenk
geen mensenwerk kan zijn, omdat geen
vlijt, geen welsprekendheid en geen diplo-
matie zoiets tot stand konden brengen en
men het voor totaal onmogelijk moest
houden. Dat de op grote verbittering uit-
gelopen tweedracht, de woede, de haat en
de boosaardigheid wel niet zijn wegge-
nomen, maar toch hun scherpe kanten
verloren hebben, dat gaat de krachten van
de natuur te boven. Kortom: alle omstan-
digheden deden ah.w. wanhopen aan de
goede afloop van zo'n belangrijke zaak,
zodat de gelukkige wending alleen maar te
danken kan zijn aan God, die zich door
de vurige gebeden van Zijne Heiligheid
heeft laten vermurwen.

God is op het juiste ogenblik tussenbeide
gekomen om de christenheid uit een
acuut geworden gevaar te redden. Want
op dezelfde dag dat het verbond tussen
keizer Leopold en Sobieski gesloten werd,
trok het machtige Turkse leger vanuit
Adrianopel via Belgrado ten aanval op. In
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de volgende maanden spande de paus zich
in om (zonder na te laten, nog vuriger tot
God te bidden) door een plechtige hande-
ling, waaruit blijkt dat hij de morele leider
van het bevrijdingswerk was, het verbond
nog hechter te maken. Op 16 augustus
1683 verklaarden de beide kardinaal-pro-
tectors, Pio voor keizer Leopold en Barberini

-voor de koning van Polen, in 't paleis v.h.

Quirinaal tegenover de paus plechtig onder
ede dat alle overeengekomen verplichtingen
en clausules in het offensief en defensief
verbond tegen de Turken, dat door de
gevolmachtigden al op I april van hetzelfde
jaar ondertekend was, nauwkeurig werden
uitgevoerd. Innocentius XI was op dat
ogenblik zo blij en zo tot tranen toe
bewogen (getuigt kardinaal Barberini in een
nauwkeurig verslag van 20 augustus aan
de koning van Polen), dat 't wel leek op
de opwinding aan de vooravond van een
veldslag en op de hoop dat dit pact zich
tot een algemene liga zou kunnen ont-
wikkelen. Na de naam van God godvruch-
tig te hebben aangeroepen riep de paus
de hemelse zegen van de Gever van alle
goeds over deze vorsten af en drukte hij
de wens uit dat alles wat overeengekomen
was zonder mankeren zou worden uitge-
voerd. Inderdaad, ofschoon het verdrag in
kwestie rechtstreeks betrekking had op de
ootlog tegen de Turken, werd er tenslotte
afgesproken: »Nu niet alleen de christelijke
vorsten voor deze alliantie moeten worden
worden uitgenodigd, maar ook diegenen
moeten worden toegelaten die zich spon-
taan aanbieden, nu verplichten de partijen
zich ertoe om de bevriende en met hen
verbonden vorsten zoveel mogelijk uit te
nodigen om toe te treden tot hetzelfde
verbond, met dien verstande dat beide
partijen, telkens als er een vorst moet
worden toegelaten, 't er mee eens zijn.
Beide zouden Zijne Hoogheid de tsaar van
Moskou speciaal met welgekozen woorden
moeten uitnodigen.«

Op 't ogenblik van de plechtige ratificatie
van het verbond was Wenen al een maand



belegerd en was Sobieski met zijn troepen
op mars. De tijd was nu rijp voor grote
gebeurtenissen. Bij het eerste zonlicht van
de 12e september, toen het leger dat de
stad moest ontzetten de belegeraars aanviel,
brak het historisch uur van de definitieve
slag om Wenen aan. Voordat de zon
onderging lachte de overwinning de chri-
stelijke legers toe, die de volledig verslagen
Turken achtervolgden. 't Was voor iedereen
duidelijk dat zo'n prachtig succes alleen
maar mogelijk was door de samenwerking
van twee legers, het keizerlijke en het
Poolse. Tijdgenoten en latere geschied-
schrijvers zijn 't erover eens dat de eerste
architect van het verbond en daarom ook
van de bevrijding van Wenen Innocentius
XI was, aan wie ook het gunstiger verloop
van de latere Europese geschiedenis te
danken is. Maar Innocentius schreef met
ontroerende nederigheid alle verdiensten en
eer aan God toe, die gehandeld had na
de tussenkomst van Zijn zeer heilige
Moeder. Op het geheim Consistorie van
27 september 1683 beéindigde hij, na uit-
bundig lof te hebben toegezwaaid aan
keizer Leopold en de koning van Polen,
zijn toespraak als volgt: »Quod reliquum
est, omnis spes et fiducia Nostra in Deo
. est. Ipse enim, non manus Nostra, fecit
haec omnia. Proinde sincero cordis affectu
convertamus nos ad Dominum Deum
Nostrum, ut mereamur eius semper pro-
tectione defendi ab inimicis nostris in
angustiis et tribulationibus«. - »Overigens
hebben wij al onze hoop en al ons ver-
trouwen op God gevestigd. Hij immers,
niet Onze hand, heeft dit alles gedaan.
Daarom wenden wij ons met oprechte
liefde tot de Heer, Onze God, opdat we
door Zijn bescherming in nood en ellende
altijd tegen onze vijanden verdedigd mogen
worden.« ’

Aan die overwinning, waarna de Otto-
maanse macht zich uit Europa begon terug
te trekken, en aan de daarop volgende
bevrijding van Boedapest (drie jaar later,
in 1686, nadat ook Venetié en Moskou zich
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bij de liga hadden aangesloten) is de naam
van paus Innocentius XI als man Gods en
hoofd van de christenheid onvergankelijk
verhonden.

Eerwaarde broeders en beminde zonen!

De buitengewone heiligheid van de grote
zjel van Innocentius XI openbaart zich nu
in de nimbus van de zaligen die om zijn
hoofd schittert en de drievoudige pauselijke
kroon omstraalt als een symbool van zijn
drie grote werken: de hervorming van de
Kerk, de verdediging van haar rechten en
de verdediging van de christenheid. De
goddelijke goedheid heeft Ons, die al een
andere grote paus, Pius X, in het boek der
heiligen mochten opnemen, de gunst
geschonken om zulk een mens en paus
tot de eer der altaren te verheffen.

Die twee, zo ver van elkaar verwijderd
in de tijd, zo verschillend in aanleg en
activiteit, lijken toch in drie punten heel
veel op elkaar:

— beiden zijn schitterende voorbeelden
van wat men een »man Gods« noemt:
voortdurend met God verenigd in gebed,
doordrongen van een steeds helder en alles
beheersend besef van verantwoordelijkheid
tegenover God, hun enig ideaal, dat ze
met de zuiverste intenties dienden, zichzelf
helemaal verloochenend en altijd overge-
geven aan hun fundamentele plichten,
zonder zich door bijkomstige zaken en
dingen van secundaire betekenis te laten
afleiden.

— Beiden leefden graag eenvoudig en
armoedig, maar hadden altijd een open hart
en een hulpvaardige hand voor de behoef-
tigen.

— Beiden pakten met een sterke en taaie
wil enthousiast moeilijke taken aan, en
wisten die ondanks alle hindernissen tot
een goed einde te brengen.

En zo zijn de twee pontificaten een bron
van weldaden geweest voor de heilige
Kerk. Zalig in de hemelse glorie en als
welwillende voorsprekers tegenwoordig op
de altaren bevestigen de beide hoogge-
plaatste strijders voor God de overtuiging



dat de Kerk niets heeft te’ vrezen en alles
kan hopen en wagen, als op de hoogste
troon op aarde de »man Gods« boven de
bestuurder staat en deze leidt. Bovendien
kan de wereld dan naar de Stoel van
Petrus opzien als naar een onverwoestbar
bolwerk van waarheid en redding.

(1) Een capitulatie is een door de kardinalen opge-
stelde serie voorwaarden waaraan de toekomstige paus
moet voldoen. Er zijn er van 1352 af herhaaldelijk
gesteld, tot Innocentius XII het gebruik in 1692 verboden
heeft.

Discorsi e radiomessaggi die Sua Santitd
Pio XII, Bd. XVIII, bldz. 531 ff.

Enkele kritische notities over de nieuwe Codex Iuris Canenici
Door prof. Dr. Georg May

Met de vriendelijke toestemming van de auteur
publiceren wij de volgende verhandeling over
het nieuwe kerkelijk recht. Die komt geheel
overeen met ons eigen standpunt.

Inleiding

Op de eerste zondag van de advent van
dit jaar zal de nieuwe Codex luris Canonici
van kracht worden. Alle leden van de Kerk,
vooral echter de zielzorgers, zijn verplicht
om zich van dat werk op de hoogte te
stellen. Dat kan 't best gebeuren door de
tekst te lezen en te bestuderen. De volgende
opmerkingen willen noch het een, noch het
ander vervangen, maar enkel een paar
punten geven waar men vooral op moet
letten. Onze blik moet vanzelfsprekend
eerst blijven rusten op de veranderingen
van de oude Codex die we in de nieuwe
vinden. In 't algemeen moeten we vast-
stellen: de nieuwe Codex bevat een groot
aantal juiste, verstandige en verheugende
bepalingen. Daar hoeft men echter niet
over te spreken, omdat het -eigenlijk
vanzelfsprekend is dat kerkelijk wetten
de toets van geloof, verstand en apostoli-
sche taak van de Kerk kunnen doorstaan.
In de volgende uiteenzettingen wordt de
vinger vooral gelegd op zwakke en beden-
kelijke punten in het nieuwe wetboek. Er
is niet naar volledigheid gestreefd.

Het grondrecht

® De belangrijkste veranderingen waar-
door de CIC van 1983 van die van 1917

verschilt zijn wel die van de grondwet
van de Kerk. De ongelukkige formulering
van het Tweede Vaticaans Concilie, volgens
welke de Kerk van God in de katholieke
Kerk »subsistit« (= verwezenlijkt is), werd
door de nieuwe Codex overgenomen (c. 204
§ 2). Dat is een ernstige, misschien wel
fundamentele fout van de codificatie. Want
het kerkelijk recht is een functie van het
kerkbegrip; als ‘t een niet klopt, kan er van
het ander niets terechtkomen. Aan dat ene
woord »subsistit« worden talrijke conclusies
verbonden, die allemaal de tendens hebben
om te verdoezelen dat de katholieke Kerk
uniek en absoluut is. Zo is ook het invoeren
van het begrip communio op meerdere plaat-
sen van de nieuwe Codex bedenkelijk. De
onzekerheid die aan dat begrip kleeft wordt
niet opgeheven door het woord vaak te
gebruiken, en de conclusies die er uit
getrokken worden moeten ons wel met zorg
vervullen.

In ¢. 11 van de nieuwe CIC wordt ver-
klaard dat de zuiver kerkelijke wetten alleen
maar verplichtend zijn voor diegenen die
in de katholiecke Kerk gedoopt of (wel
elders gedoopt, maar) in de Kerk zijn
opgenomen. Dat betekent: de nieuwe
Codex wil niet meer verplichtend zijn voor
de niet-katholieke gedoopten. Daardoor
zet hij een stap met ernstige gevolgen.
‘t Gaat er op lijken, alsof de Kath. Kerk alleen
maar het bijzondere instrument is voor
een klein groepje gedoopten en niet de
enige stichtin van Christus voor alle
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gedoopten, zelfs voor heel de mensheid.
Deze beperking zal ernstige gevolgen
hebben. De mentaliteit van de katholiek
zal er op noodlottige wijze verder door
worden verengd en misvormd. De ten-
dens naar interconfessionalisme wordt ver-
sterkt, en de moedeloosheid wordt steeds
algemener. Dat voorbeeld laat ons zien dat
gedachten waar enige tientallen jaren ge-
leden buitenstaanders mee kwamen aan-
dragen, in deze Codex hun neerslag hebben
gevonden. .

@ Het slecht gemotiveerde, het om-
streden en zo ongelukkige collegialiteitsbe-
ginsel staat zichtbaar of onzichtbaar achter
bijna alle bepalingen van de nieuwe Codex.
Men kan zeggen: waar de paus opduikt

is het college van bisschoppen niet ver.

(1). Van een monarchie schijnt de Kerk een
diarchie geworden te zijn. De paus is in
het bisschoppencollege bepaald ingemet-
seld. Als echte titel voor hem wordt in
c. 331 voorgesteld dat hij het hoofd is van
het college van bisschoppen. Pas daarna
wordt gezegd dat hij plaatsvervanger van
Christus en herder van de hele Kerk is.
De leiding van het missionaire werk in de
Kerk wordt toegeschreven aan de paus en
aan het college van bisschoppen tegelijk
(c. 782 § 1). De bedenkelijke bisschoppen-
synode is stevig verankerd (cc. 342-348).
Op grond van de cc. 337 § 2 en 341§2is
‘t b.v. mogelijk dat er een door bisschoppen
gesteunde anti-celibaatsbeweging ontstaat,
die vermoedelijk sympathie vindt bij de
meerderheid van het wereldepiscopaat. Aan
dat verlangen zal de Paus dan »vrij« zijn
fiat geven. Een vorm van effectief aan-
schouwelijk onderwijs hebben wij ge-
kregen bij het invoeren van de hand-
communie. Die actie heeft laten zien, hoe
't gesteld is met de vrijheid van de paus
tegenover een initiatief van bisschoppelijke
»collega’s«, zelfs als die maar een minder-
heid vormen. Het is zover gekomen dat de
meeste bisschoppenconferenties, als 't er op
aan komt, zich niets meer door de paus
laten zeggen. 't Is moeilijk in te zien, hoe
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de paus met de Codex van 1983 in de hand
de eis van de bisschoppen kan weerstaan
om de Kerk permanent (met hem) te
besturen. In een van zijn romans laat Bruce
Marshall paus Johannes Paulus I de vraag
stellen: »Hoe kan ik mijn gezag hand-
haven tegenover bisschoppen die menen,
dat de enige manier waarop een paus het
hoofd van de bisschoppen is, erin bestaat
dat hij zich door die bisschoppen laat
beheersen?« (2)

@® Op talrijke plaatsen van de nieuwe
CIC wordt verwezen naar het bijzonder recht,
d.w.z. naar het recht dat door regionale
concilies en bisschoppenconferenties wordt
vastgelegd, of naar rechtsregels die door
een individuele bisschop uitgevaardigd of
door juristen in ’t leven geroepen worden.
Voor dat bijzonder recht is heel veel, mijns
inziens te veel ruimte gelaten. Te oordelen
naar de lessen van heel de geschiedenis is
het daaruit blijkende vertrouwen in de
privé-wetgever ongemotiveerd. 't Is maar al
te goed bekend, hoe minimalisme en
opportunisme naar beneden toe toenemen.
De omvangtijke overheveling van de wet-
gevende macht van de bisschoppen naar
de paus werd door slechte ervaringen
noodzakelijk. Het niveau dat door het le
Vaticaans Concilie bereikt werd moet
bepaald als providentieel worden be-
schouwd, als bereikt door de beschikking
en de leiding van God. De wetgever van
de nieuwe Codex heeft al die ervaringen
en overwegingen in de wind geslagen. Hij
draait het rad van de ontwikkeling duizend
jaar terug, en wel, zoals nu al te zien is,
tot onmetelijke schade voor de Kerk en de
zaak van God.

Om de versnippering van het recht te
motiveren beroept men zich gewoonlijk
op 't subsidiariteitsheginsel. Dit zegt, zoals
men wel weet, dat alles wat de lagere
instantie kan doen, aan haar moet worden
overgelaten. Op 't eerste gezicht al is 't
duidelijk zinloos om het subsidiariteitsbe-
ginsel te gebruiken als motief om de wet-
geving van de paus over te hevelen naar



de bisschoppen (en de bisschoppenconfer-
enties). Want ‘t is juist de vraag, wat deze
wel kunnen presteren. De ervaringen van
vele eeuwen kunnen geen vertrouwen
wekken. Meestal zijn bisschoppen, meer
dan het centraal gezag van de Kerk,
geneigd om toe te geven aan stemmingen
en stromingen, geneigd om opportunistisch
concessies te doen en zo rust te krijgen.
Hun zwakke kant is vaak dat ze graag
verlichting brengen in moeilijke zaken en
iedere strijd om hoge idealen uit de weg
gaan. De progressieve voorstanders van de
ontbinding juichen die overheveling van
competentie toe, want ze weten dat ze over
de middelen beschikken waarmee ze de
bisschoppen in de door hen gewenste
richting kunnen manoeuvreren.

De door de progressieven van allerlei
schakeringen geprezen decentralisatie is een
noodlot voor de Kerk. Aan de bevordering
van het bijzonder recht ging, zoals bekend,
de versnippering van de liturgie der H. Mis
in vele plaatselijk gewenste vormen vooraf.
En het is ook bekend dat het aanpassen
van geloofs- en zedenleer aan particuliere
behoeften in volle gang is. Omdat dit recht
aansluit bij plaatselijke verlangens zal het
de protestantisering van de Kerk veel
minder belemmeren dan het vroegere.
Plaatselijke instanties zijn immers veel ster-
ker aan de druk van protestantse groepe-
ringen blootgesteld en er veel gevoeliger
voor dan het centraal gezag van de Kerk.
De opmars naar de nationale kerken met
eigen (gereduceerde) leer, eigen (permis-
sieve) moraal en eigen (»creatieve«) liturgie
gaat door.

@ Telkens als de bisschop op 't toneel
verschijnt, wordt de nieuwe Code spraak-
zaam. Op sommige plaatsen kan hij maar
niet genoeg woorden vinden om uit te
drukken wat de bisschop is en kan (b.v.
c. 835 § 1). In het nieuwe kerkelijk recht
wordt de bisschop bepaald opdringerig
op de voorgrond geplaatst. Men kan wel
voelen, wie vooral voor de samenstelling
heeft gezorgd. Een zorgvuldig gesloten net
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zorgt ervoor dat niemand tot bischop wordt
benoemd die niet bij zijn medebisschoppen
past, d.w.z. die niet volgens hun maat
geknipt is (verg. vooral c. 377 § 3). In veel
gevallen heeft men leeftijdsgrenzen inge-
voerd voor hen die een kerkelijk ambt
bekleden. Wij kunnen ons nog levendig
herinneren, hoe Paulus VI de oude kardi-
nalen heeft behandeld. Maar voor plaat-
selijke concilies kunnen bisschoppen van
elke leeftijd worden uitgenodigd. En die
hebben daar een beslissende stem (c. 433
§ 2). De coadjutor moet, de hulpbisschop
zal billijkerwijze tot vicaris-generaal worden
benoemd (c. 406). Als de bisschopszetel
vacant is, wordt de hulpbisschop met heel
veel égards behandeld (c. 409 § 2), opdat
zijn positie en zijn aanzien maar geen
schade lijden. De ongelukkige instelling van
de priesterraad is behouden en verder ont-
wikkeld (cc. 495-502). Uit de priesterraad
komt het college van raadgevers, dat
belangrijke functies krijgt toegewezen. Die
werden in de CIC van 1917 aan het dom-
kapittel toegekend. Maar de bisschoppen-
conferentie kan de rollen omkeren. 't Is te
hopen dat dat gebeurt. De bisschop van het
diocees is de voorzitter van het college van
raadgevers (c. 502 § 2); het domkapittel
stond (en staat: c. 509 § 1) er tegenover.
De mateloze uitbreiding van het dispensatie-
recht der bisschoppen ligt ten grondslag aan
de verslapping van heel de kerkelijke tucht.
Juridisch gezien zijn de bisschoppen in het
herziene kerkelijk recht de overwinnaars,
maar feitelijk zijn ‘t de krachten waardoor
ze beinvloed of gemanoeuvreerd worden.

Het recht van de gelovigen of de leken

In de nieuwe CIC worden er aan de
gelovigen fundamentele plichten opgelegd
en fundamentele rechten toegekend (cc.
208-223). We zijn wel benieuwd, hoe het
recht om zich te voeden met het (onver-
valste) woord van God (c. 213) er in de
praktijk zal uitzien. Bij veel teksten van de
nieuwe CIC is 't trouwens de vraag, wat
er wel wordt bedoeld. Wat dat betreft gaat



mijn vertrouwen niet ver. Als b.v. in c
209 § 1 wordt gezegd dat men verplicht is
om de gemeenschap (communio) met de
Kerk te handhaven, dan ben ik bang dat
die eis niet bedoeld is tegen de progressie-
ven die protestantse dominees aan hun
ambo’s toelaten of met hen »Eucharistie«
houden, maar tegen de gelovigen die niet
zwijgend en werkeloos bij de zelfvernieti-
ging van de Kerk willen blijven toezien.

Wat er allemaal achter de nieuwe CIC zit,
wordt op weinig plaatsen zo duidelijk als
in ¢. 229 §. 3. Daar worden namelijk
lekentheologen voor geschikt verklaard om
leerstoelen in de theologie te bezetten. Een
kleine maar invloedrijke lobby heeft haar
doel bereikt. De Codex voor de Latijnse
Kerk acht 't niet beneden zich om er ook
toe bij te tragen dat de theologische facul-
teiten door leken worden geleid. Bovendien
worden er aan de leken grote rechten
toegekend, vooral wat de H. Mis en de
toediening van de sacramenten betreft. 't
Is de vraag, of het bij het kerkelijk karakter
van het sacrament van het huwelijk past
en tot de waardering ervan bijdraagt, dat
nu leken bij de huwelijkssluiting kunnen assi-
steren (c. 112).

Het recht betreffende het ambt

De nieuwe Codex definieert het kerkelijk
ambt als iedere vorm van dienst die door
goddelijk of kerkelijk voorschrift als blijvend
is bedoeld en met een godsdienstig doel
moet worden verricht (c. 145 § 1). Dit
begrip is onbruikbaar, omdat het arm aan
inhoud en daardoor nietszeggend is. Of
het de nivellering van gewijden en niet-
gewijden wil bevorderen, wordt hier in 't
midden gelaten.

Voor de geestelijken gelden bijzondere
rechten en plichten (cc. 273-289). Mooi,
maar niet helemaal ongevaarlijk, is de
beschrijving die c. 277 § 1 aan het celibaat
ten deel laat vallen. Heel wat staat zeker
alleen maar op papier. Er is toch wel
niemand die gelooft dat de voorschriften
die voor geestelijken (c. 284) en klooster-

lingen (c. 669) een bijzondere kleding
voorschrijven in Duitsland algemeen ge-
volgd worden. Meestal was de wetgever
niet in staat om duidelijk te kiezen voor
wat hij als juist zag; bijna overal is zowel
het ene als het andere mogelijk, zodra de
individuele opvattingen uiteenlopen.

Om een voorbeeld te geven: de pastoors-
functie moet een duurzame zijn. Dat erkent
zin 1 van c. 522 door voor te chrijven dat
de pastoor in principe voor onbepaalde
tijd moet worden benoemd. Maar dat prin-
cipe wordt niet volgehouden, want als de
bisschoppenconferentie het anders wil, zegt
zin 2 van dezelfde canon, kan de pastoor
ook voor een bepaalde, beperkte tijd
benoemd worden. De zielzorg in een paro-
chie (of in verscheidene parochies) kan aan
enkele priesters gezamenlijk opgedragen
worden (c. 517 § 1), in geval van nood
echter ook (gedeeltelijk) aan een leek (c.
517 § 2). Uit dit voorschrift, zoals uit vele
andere, blijkt het gebrek aan priesters,
waaraan het progressisme heel veel schuld
heeft.

Het nieuwe recht laat de ongelukkige
constructie van de parochieraad toe. Geluk-
kig bepaalt het duidelijk dat de pastoor de
voorzitter is (moet zijn) en dat het orgaan
alleen maar een adviserende functie heeft
(c. 536). Maar in veel Duitse diocesen is de
pastoor niet de voorzitter en heeft de
parochieraad een beslissende stem, waar
in ’t algemeen ook de pastoor zich aan moet
houden. Ook hier tekenen we aan: er zal
toch wel niemand geloven dat die nood-
lottige constructie volgens het recht van de
nieuwe Codex wordt rechtgetrokken! Door
het systeem van de raden in te voeren heeft
men toegegeven aan een hedendaagse
trend, zonder te letten op de ervaringen
die b.v. de orthodoxe Kerk van de Sovje-
tunie met de (haar door de Staat opgelegde)
raden heeft gemaakt. Dat de wetgever niet
onvoorwaardelijk gelooft in het raden-
systeem is aan sommige details te zien. Zo
houdt b.v. c. 501 § 3 er rekening mee dat
de priesterraad zijn functie niet vervult of
die zelfs ernstig misbruikt.
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Het recht van de verkondiging

Aan het recht van de verkondiging wijdt
de nieuwe Codex een heel boek, dat een
erg zwakke indruk maakt. Met heel wat
bepalingen kan men ondertussen van harte
instemmen. Zo wordt het (uit de praktijk
van het na-conciliaire leven verdwenen)
begrip van de ketterij in c. 751 gedefinieerd.
In c. 528 § 1 kan de nieuwe Codex zich
zelfs nog herinneren dat er mensen zijn
»die het ware geloof niet kennen.« Toch
blijven er voor hem die bezorgd is voor
de ene aan de waarheid gebonden leer van
de Kerk heel wat wensen m.b.t. het recht
van de verkondiging.

Of de bisschop van een diocees een cate-
chismus uitgeeft en die voorschrijft, dat
wordt aan zijn oordeel overgelaten (c. 775
§ 1). Hetzelfde geldt voor de bisschoppen-
conferentie (c. 775 § 1). De catechismus
voor het gebied van een bisschoppen-
conferentie heeft de toestemming van de
Apostolische Stoel nodig. Die bepaling is
wel ingegeven door wat er met de
Nederlandse Catechismus is gebeurd. Aan
een catechismus voor heel de Kerk heeft
de wetgever naar ‘'t schijnt niet gedacht.
Is de Kerk geen eenheid meer in geloof?

Met ‘t recht om te preken springt de
nieuwe Codex heel royaal om. ledere
priester die daarvoor toestemming heeft
mag ‘'t overal doen, tenzij de bevoegde
bisschop beperkingen oplegt (c. 764). Leken
hebben nu officieel 't recht om te preken.
En er zal toch wel niemand geloven dat
men in Duitsland rekening gaat houden
met het verbod dat leken onder de Mis preken
(cc, 766, 767 § 1).

In meer dan één canon wordt geformu-
leerd dat men verplicht is om de oecumene,
dus de protestantisiering van de Kerk door
zichzelf, te bevorderen (cc. 383 § 3, 755).
Op diocesane synodes kunnen niet-katho-
liecken worden toegelaten als waarnemers,
d.w.z. als officieel toegelaten personen die
hun invloed laten gelden ten voordele van
het protestantisme (c. 463 § 3). Opnieuw
blijkt de oecumene de noodlottigste erfenis
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te zijn van het Tweede Vaticaans Concilie.

Het recht betreffende H. Mis en Eucharistie )

Het recht betreffende H. Mis en Eucha-
ristie is in de tijd van na het Concilie
ingrijpend, soms revolutionair, gewijzigd.
Wie hoopte dat aan die veranderingen geen
lang leven was beschoren, komt bedrogen
uit. De talloze concessies, zoals b.v. het
reduceren tot bijna niets van het nuchter-
zijn v66r de H. Communie, zijn nu wettelijk
vastgelegd. De zielzorger zal misschien blij
zijn met sommige vereenvoudigingen, b.v.bij
het toedienen van het sacrament van de
Boete, want die schijnen zijn taak te ver-
lichten. Toch moet men twee dingen goed
bedenken: eerstens wordt er vaak vereen-
voudigd ten koste van de differentiatie,
d.w.z. de rechtvaardigheid voor het indi-
vidueel geval; verschillen en nuances
worden over het hoofd gezien. Tweedens
brengen vereenvoudigingen nogal eens een
vermindering van de rechtsbescherming
met zich mee. De door het recht met zorg
omgeven schatten zijn aan gevaren bloot-
gesteld. Hoe kostbaarder ze zijn, des te
meer worden ze bedreigd. De kwetsbaar-
heid neemt met de waarde toe. Als er nu
een eind gemaakt wordt aan de door het
recht verleende progressieve bescherming,
dan stijgt het gevaar.

® Om zijn verantwoordelijkheid t.o.v.
sommige (tegenwoordig) precaire dingen
niet te zien, heeft de wetgever de kop
zonder meer in 't zand gestoken. Zo ont-
breekt b.v. de bepaling dat alleen ‘maar
mannelijke personen misdienaar kunnen
zijn (die bepaling staat echter in nr. 70 van
de Institutio generalis Missalis Romani).
De tragedie van het Latijn als taal van de
liturgie heeft de nieuwe Codex nu tot de
uitdrukkelijke verklaring gebracht dat de
Mis ook in ‘t Latijn mag worden opge-
dragen (c. 928). Niemand neemt echt aan
dat de autoriteiten van de Romeinse Curie
ernstig hebben onderzocht of de talloze
liturgische teksten in de volkstaal wel over-
eenstemmen met het origineel en het ge-



loof. Het resultaat van die zorgeloosheid
is jammer genoeg te weinig bekend, of-
schoon men in het Duitse taalgebied beschikt
over veelzeggende resultaten van onder-
zoekingen op dit gebied.

Het voorschrift dat kinderen in doods-
gevaar ook tegen de wil van de ouders in
kunnen worden gedoopt is ondanks anders-
luidende mededelingen behouden gebleven
(c. 868 § 2).

Een buitengewoon mooi voorbeeld van
een bepaling waar men alle kanten mee uit
kan is de canon die spreekt over de leeftijd
waarop men gevormd moet worden. In
c. 891 wordt bepaald dat het Vormsel moet
worden toegediend, als de vormeling de
jaren des onderscheids heeft bereikt. Maar
de bisschoppenconferentie kan ook een
andere, dus hogere of lagere, leeftijd voor-
schrijven. Zelfs hij die het Vormsel toedient
kan van de jaren des onderscheids naar
boven of naar beneden afwijken.

@ De belachelijke door het liturgisch
recht uitgevonden »Missa sine populo«
duikt in de CIC gelukkig niet op. De concele-
bratie is in beginsel onbeperkt toegestaan
(c. 902). De vroegere Codex stond toe om
aan kinderen in doodsgevaar de H. Com-
munie uit te delen, als ze het Lichaam van
Christus van gewone spijs konden onder-
scheiden en het eerbiedig konden aan-
bidden (c. 854 § 2). De nieuwe Codex eist
niet meer het vermogen om het Lichaam
van de Heer te aanbidden. Hij verlangt
alleen maar dat de Communie eerbiedig
wordt ontvangen (c. 913 § 2). Men vraagt
zich af, hoe men tot die verklaring is
gekomen. De aanbidding van de Heer in
de eucharistische gedaanten is ongetwijfeld
de sterkste en duidelijkste uitdrukking van
het volle geloof in het eucharistisch Offer-
sacrament. Als er geen aanbidding meer
wordt verlangd, dan kan dat worden opge-
vat als een afwijking van het echte katho-
licke eucharistische geloof, dat die aan-
bidding juist vereist.

‘t Valt op dat c. 914 uitdrukkelijk voor-
schrijft: de eerste biecht moet voorafgaan aan de
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eerste H. Communie. 't Is duidelijk, waarom
men dat heeft moeten zeggen. We weten
dat er in de Kerk van na het Concilie
protestantiserende strevingen zijn die een
eind willen maken aan de aanbidding van
de Heer in het Sacrament van het Altaar.
Eenbijzondere steen des aanstootsis voorhen
de theoforische processie (vert: de processie
waarin God meegedragen wordt) op Sacra-
mentsdag. Die tendenzen hebben in de
nieuwe Codex geen voet aan de grond
kunnen krijgen: de aanbidding van het
Allerheiligste is behouden gebleven. Maar
ze is onmiskenbaar gereduceerd, een ont-
wikkeling die begon met de verplaatsing
van het Tabernakel en die eindigt met de
vraag, was men moet doen met de Sacra-
mentsprocessie.

Was het Veertigurengebed in 't recht van
tot nu toe voorgeschreven (c. 1275), het
nieuwe recht kent alleen nog maar een
aanbeveling. Die wordt bovendien nog
verzwakt door het voorschrift dat de open-
bare aanbidding van het Allerheiligste
slechts mag plaatsvinden, als er geneog
volk bij aanwezig is (c. 942). De processie
op Sacramentsdag was in het oude recht
dwingend voorgeschreven (c. 1291). Het
nieuwe recht laat 't aan ‘t oordeel van de
diocesane bisschop over, of ze wordt
gehouden (c. 944). Aan welke invloeden
vele van deze herders in de tijd van de
na-congciliaire. oecumene blootgesteld zijn,
weet jeder kind. De onderdrukking van
alles wat katholiek is, is het doel. Wat zal
er over enige jaren nog van de Sacra-
mentsprocessie over zijn?

® De aartsbisschop van Keulen heeft
in de laatste tijd het sacrament van de Boete
als »verloren sacrament« getypeerd. (Ik noem
dat protestantisering.) In vele kringen en
parochies van de katholieke Kerk in Duits-
land maakt hij die nog aandringt op de
persoonlijke biecht of zelfs de aflaat durft
aan te bevelen zich belachelijk. De CIC
houdt aan de plicht van de persoonlijke biecht
vast, maar met de zwaarwegende beper-



zonden belast is (c. 989). Wij allen weten
dat katholiecken met een postconciliaire
mentaliteit geen zware zonden begaan; ze
zullen dan ook wel menen dat die bepaling
hen niet raakt. In c¢. 904 § 2 wordt op een
moeilijk te begrijpen manier de praktijk
van het zogenaamde biechtgesprek vrijgegeven,
zoals bekend een uit Nederland geimpor-
teerd verschijnsel, waartegen ernstige be-
zwaren van theologische en praktische aard
bestaan. Dat het oordeel, of er wordt
voldaan aan de voorwaarden voor een
collectieve absolutie (c. 961 § 2), aan de
bisschop van het diocees wordt overgelaten
is te betreuren. Wij weten wat men er in
Zwitserland van heeft gemaakt.

De duidelijkheid wordt niet gediend, als
er in de bepalingen over de ziekenzalving
voortdurend alleen maar over gevaar ge-
sproken wordt, niet over doodsgevaar (cc.
998 - 1007). Want het H. Oliesel wordt
ongeldig toegediend, als het leven van de
zieke niet in gevaar is. Op andere plaatsen
laat de Codex heel goed zien dat hij met
het begrip »doodsgevaar« vertrouwd is (b.v.
1041 n. 2).

@ De nieuwe Codex staat onder bepaalde
voorwaarden de toediening van de sacra-
menten van de Boete, de Eucharistie en
de Ziekenzalving aan protestanten toe (c.
844 § 4). Aan het oordeel van de diocesane
bisschop of de bisschoppenconferentie
wordt het overgelaten om te bepalen,
wanneer er sprake is van een grote en
dwingende nood die 't aan katholieke
priesters toestaat om hun die sacramenten
toe te dienen. Men kan zich wel voor-
stellen, wat er in de verschillende delen
van de Kerk van dat voorstel terecht komt.
Willen we het op zijn juiste waarde schat-
ten, dan moeten we ons op de eerste plaats
realiseren dat een protestant nooit zal ver-
langen naar de katholicke persoonlijke biecht.
Want tegen dit sacrament wordt van protes-
tantse zijde sinds meer dan 450 jaar een
verbitterde strijd gevoerd, niet zelden vol
haat. Je kunt je niet voorstellen dat een
protestant die trouw is aan zijn godsdien-
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stige gemeenschap daarnaar zou verlangen.
Hetzelfde geldt voor de ziekenzalving. Het
protestantisme bestrijdt beslist het sacra-
mentele karakter daarvan. Men mag aan-
nemen dat geen enkele eerlijke protestant
er vurig naar verlangt. Dan blijft alleen
maar de Eucharistie over. Aan het ont-
vangen daarvan zouden protestanten
belang kunnen hechten. Maar hoe zouden
ze er toe komen om het katholiek geloof
in dit sacrament openlijk te belijden? Dat
geloof is toch essentieel verschillend van de
protestantse opvattingen over het Avond-
maal. Wie het anders ziet, moet het katho-
liek geloof niet kennen of 't opgegeven
hebben. Om ’t maar zonder omwegen te
zeggen: een groot deel van de protestanten
wijst de werkelijke tegenwoordigheid prin-
cipieel af. De lutheranen houden in ’t
algemeen wel aan het begrip vast, maar
verstaan er iets anders onder dan de katho-
licke Kerk. Er is voor hen enkel een
werkelijke tegenwoordigheid op ‘t ogen-
blik van de nuttiging. De blijvende werke-
lijke tegenwoordigheid wordt ontkend.
Door die dwaling wordt het katholiek
geloof tot in de wortel vernietigd.’ Verder
bestrijden alle protestanten beslist de
transsubstantiatie (de wezensverandering),
die de oorzaak van de werkelijke tegen-
woordigheid is. Zoals bekend verdedigde
Luther het samengaan van de broodsub-
stantie met het Lichaam van Christus
(consubstantiatie} en werd de transsub-
stantiatie heftig door hem bestreden. De
protestant is dus consequent, als hij afwijst
het bestaan van een offersacrament dat
moet worden aanbeden. Ik herinner eraan
dat van protestantse zijde het boze verwijt
van de aanbidding van brood werd ge-
daan, toen er destijds op het Eucharistisch
Congres in Miinchen uren voor de aan-
bidding van het H. Sacrament werden
vastgesteld. Het protestantisme ontkent,
dat alleen het uitspreken van de woorden
van de Consecratie door een priester de
transsubstantiatie en daardoor de werkelijke
tegenwoordigheid tot stand brengt. Voor



hem kan iedere gedoopte Avondmaal
houden. Het protestantisme bestrijdt dat
men van zware zonde vrij moet zijn, als
men het Lichaam des Heren wil ont-
vangen. Het is integendeel van mening dat
men door het ontvangen van het Avond-
maal van (zware) zonden vrij kan komen.
Sinds Luther bestrijdt het protestantisme,
soms met beschimpingen die alle perken
te buiten gaan, het katholiek geloof aan-
gaande het offerkarakter van de H. Mis.
Je vraagt je af, hoe 't bij zo'n enorm
verschil tussen de katholieke leer over de
Eucharistie en de protestantse opvattingen
over het Avondmaal mogelijk kan zijn dat
een protestant, die protestant is en blijft,
het katholiek geloof in de Eucharistie heeft.
Ik houd dat voor ondenkbaar. (En even
onbegrijpelijk is ‘t, hoe hij tot de voor ‘t
ontvangen v.d. H. Communie vereiste
gesteltenis kan komen.) Maar mocht ‘t
ondanks alles toch mogelijk zijn, dan moet
zo iemand uitgenodigd worden om zich
te bekeren tot 't katholiek geloof! Daarna
is hij vrij om de H. Communie te ont-
vangen. Weigert hij echter de bekering, dan
zie ik geen mogelijkheid om hem het
Lichaam des Heren uit te reiken. Want voor
het ontvangen van dit (en ieder ander)
sacrament is het geloof op dit ene punt,
in dat ene element, niet voldoende; de
ontvanger moet het hele geloof van de
Kerk bezitten. Door de sacramenten wordt
het geloof van de Kerk belichaamd en
beleden (c. 840). Wie niet (helemaal) in de
Kerk staat en het beloof van de Kerk niet
(helemaal) deelt, die mag de sacramenten
niet ontvangen.

Daarom is ’t heel, heel verkeerd, verlof
te geven om de sacramenten toe te dienen
aan gedoopte niet-katholieken. Dat moet
ernstige gevolgen hebben. Worden de
genoemde sacramenten toegediend aan
personen die het geloof van de Kerk niet
delen, dan krijgen de hoge waardigheid
en de betekenis van het geloof weer een
zware klap. En opnieuw wordt er voedsel
gegeven aan de mening dat het niet zo
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belangrijk is, of men deze dan wel die
christelijke overtuiging heeft. En het toe-
dienen van de sacramenten aan hen die
het geloof van de Kerk niet delen zal de
neiging om tot de Kerk toe te treden
verminderen.

Nog altijd moet de kerkelijke begrafenis ge-
weigerd worden aan hen die klaarblijke-
lijk tot de afvalligen, de ketters en de schis-
matici behoorden (c. 1184 § 1 n 1). Wel
zouden we graag weten, van welk ogen-
blik af een ketter een »gescheiden broeder«
wordt. De handelingen waardoor heilige
plaatsen worden onteerd, worden in c. 1211
beschreven als zwaar beledigend en aan-
stoot gevend. Het oordeel daarover komt
toe aan de plaatselijke bisschop. Zo'n
voorschrift schittert door vaagheid. Het laat
vrij spel aan willekeur en zwakheid en zal
van plaats tot plaats verschillend worden
toegepast.

Het huwelijksrecht

Het huwelijksrecht is in de CIC van 1983
heel wat veranderd. Het nieuwe huwelijks-
recht heeft de duidelijke en beproefde leer
over het doel van het huwelijk laten vallen.
In plaats daarvan zijn de vage formulerin-
gen van het Tweede Vaticaans Concilie
gekomen (c. 1055 § 1). Wij weten wat het
progressisme daarvan gemaakt heeft. Ook
op andere plaatsen van het huwelijksrecht
zijn veranderingen gekomen, op zichzelf mis-
schien niet bezwaarlijk, maar in de situatie
van na het Concilie gevaarlijk. Men ver-
gelijke b.v.c. 1101 § 2 van de nieuwe Codex
met c. 1086 § 2 van de oude. Dat de uit-
sluiting van het recht op natuurlijke geslach-
telijke gemeenschap het huwelijk ongeldig
maakt wordt niet meer uitdrukkelijk ge-
zegd.

Weinig bepalingen van het nieuwe hu-
welijksrecht zullen de Kerk zoveel last
bezorgen als de cc. 1095 en 1098: 1 de
onvolkomen huwelijkswil wegens het ont-
breken van een juist begrip van de huwe-
lijksrechten en -plichten en het onvermogen
om de plichten van het huwelijk op zich te



nemen; II de huwelijksvoltrekking met arg-
listig bedrog betreffende een voor de
huwelijksgemeenschap belangrijke eigen-
schap. We kunnen alleen maar hopen dat
authentieke interpretatie en de rechtspraak
van de hoogste instanties het terrein hier
verstandig afbakenen.

Het is zeer bedenkelijk dat het nieuwe
kerkelijk recht een katholiek ontslaat van
de plicht om het te blijven volgen, als hij
zich van de Kerk afscheidt door afval,
ketterij of schisma. Zo is hij die met de
Kerk breekt niet meer aan de kerkelijke
vorm van huwelijkssluiting gebonden (c.
1117). Door zulke bepalingen wordt de toch
al wijdverbreide mening bevorderd, dat de
Kerk een vereniging is die men evengoed
de rug kan toekeren als dat men er lid van
wordt.

De ineenstorting van na het Concilie blijkt
op weinig punten zu duidelijk als op dat
van het gemengd huwelijk. Stap voor stap
is de Kerk voor de niet ophoudende druk
van het protestantisme teruggeweken. De
eisen die bij een gemengd huwelijk aan
de partner moeten worden gesteld en de
beschermende maatregelen voor de katho-
licke partij en de kinderen, ze zijn al maar
zwakker geworden. De nieuwe CIC is
(voorlopig) de laatste etappe van die
schandelijke capitulatie. De regeling komt in
hoofdzaak overeen met die van het (in 1970
uitgevaardigde) Motu proprio »Matrimonia
mixta«, met dien verstande dat het verschil
van godsdienst geen huwelijksbeletsel meer
is. In plaats van de teugels strakker
aan te halen laat men ze nog meer schieten.

Nog nooit in haar geschiedenis heeft de
Kerk voor dit probleem zo'n permissieve
»regeling« getroffen. Die is vooral het ge-
volg van de zwakke positie waarin ‘t Con-
cilie en de beweging erna het pausdom
hebben gebracht. Het recht in de nieuwe
CIC m.b.t. het gemengd huwelijk faalt in
zijn opdracht om mee te helpen, opdat er
katholieke gezinnen worden gesticht en in
stand gehouden. Volgens dat recht mag
een katholiek ook dan een gemengd hu-

welijk sluiten, als ‘t véor de huwelijks-
voltrekking reeds vaststaat dat al de
nakomelingen in de dwaalleer zullen opgroei-
en. De uitlevering van echtgenoten en
kinderen uit gemengde huwelijken aan een
dwaalleer die door dit recht in de hand
wordt gewerkt of onvoldoende wordt afge-
weerd moet schuldig zijn voor God. De
winst die door het protestantisme uit de
gemengde huwelijken wordt gehaald neemt
van jaar tot jaar toe. Steedt meer kinderen
komen in de greep van de dwaalleer,
steeds minder worden er katholiek opge-
voed. Om het bewijs van deze bewering te
vinden hoeft men slechts de nauwkeurige
statistiecken te bestuderen die door het
officicle blad van de Lutherse Kerk in
Duitsland worden gepubliceerd (3). (Sta-
tistieken van officiele katholieke zijde hier-
over zijn er al geruime tijd niet meer; ze
zouden voor de geestelijke vaders en pleit-
bezorgers van de zogenaamde hervor-
mingen te verpletterend zijn geweest.)

Strafrecht en procesrecht

Het nieuwe strafrecht is nog maar -een
schaduw van wat het vroeger was. Al werd
het strafrecht de laatste jaren practisch bijna
alleen maar aangewend tegen personen die
zich tegen de afbraak verzetten, toch waren
de normen en de uitspraken van groot
theoretisch belang. Dat is nu anders gewor-
den.

Over vele soortert van delicten wordt niet
meer gesproken, het aantal automatisch tot
stand komende straffen is drastisch vermin-
derd, aan hem die straffen moet opleggen
is zo'n grote speelruimte voor 't eigen oordeel
toegestaan dat iedere vorm van discipline
erdoor wordt ontkracht. Een voorbeeld:
over het lidmaatschap van de vrijmetselarij
wordt niet meer gesproken en het wordt
niet meer uitdrukkelijk strafbaar gesteld.
Onder de weinige automatisch van kracht
wordende excommunicaties die de nieuwe
Codex nog kent is die wegens abortus
gebleven (c. 1398). In c. 1364 § 1 worden
geloofsafval, ketterij en schisma naast elkaar

27



gezet als drie delicten die dezelfde straf
verdienen.

Tot de verheugende bepalingen van de
nieuwe Codex behoort c. 1366, die zegt
dat ouders die hun kinderen aan de
dwaalleer overleveren Dbestraft moeten
worden. Helaas, wie de omstandigheden
in onze Kerk enigszins kent, zal er wel van
overtuigd zijn, dat dit voorschrift zijn
bestaan alleen maar op papier zal rekken als
iets dat wel met de mond beleden wordt,
maar waarvoor men de schouders ophaalt.

Het deel van het nieuwe recht waar
nauwelijks iets op aan te merken is, is het
procesrecht. De zeer vele veranderingen die
we daar noteren zijn meestal aannemelijk en
gemotiveerd, of tenminste draaglijk. Of ‘t
een gelukkig initiatief zal blijken om een
leek tot ‘t college van rechters toe te-laten
(zie ¢. 1421 § 2) laten we hier maar in “t
midden.

Samenvatting

Een eindoordeel over het nieuwe recht
moet uitgaan van het feit dat onze Kerk van
na het Concilie eigenlijk ineengestort is. Een
tijd als de onze is niet geroepen om wetten
te maken. Tegenwoordig komt ‘t er alleen
maar op aan de dijken te versterken en op
te hogen om te beletten dat de modder-
golven van het modernisme het heiligdom
overspoelen. Tegenwoordig gaat 't om de
verdediging van de fundamenten van
katholiek geloof en kerkelijk leven. Tegen-
woordig is er geen tijd om te overleggen
of men iets zus of zo regelt. Tegenwoordig
gaat 't erom, of de Kerk haar indentiteit
bewaart of niet. Zo bezien is ‘'t te betreuren
dat men juist nu het kerkelijk recht is gaan
herzien. Het resultaat past dan ook bij de
toestand waarin de herziening plaatsvond.

@ Het nieuwe kerkelijk recht fixeert alle
ongelukkige ontwikkelingen en instellingen
die de. Kerk nu al 20 jaar van haar kracht
beroven en haar onaantrekkelijk maken.
Het kent veel verzachtingen en concessies
en 't laat veel eisen vallen.

@® De nieuwe Codex wil zowel een stu-
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wende invloed uitoefenen op alle talenten
en mogelijkheden als zoveel mogelijk
barrieres wegnemen en de vrijheid bevor-
deren: de toegevende houding tegenover
de permissieve maatschappij is duidelijk
te zien.

@® Het nieuwe kerkelijk recht is een stuk
waarin gecapituleerd wordt voor het bin-
nenkerkelijk progressisme. Er is geen twijfel
aan: dit is een recht dat precies past bij na-
conciliaire katholieken. Met dit recht kan de
fundamentele crisis waarin onze Kerk zich
sinds Vaticanum II bevindt niet. effectief
bestreden worden.

@ De nieuwe Codex neemt de beschikkin-
gen van het Tweede Vaticaans Concilie en
de tijd erna in 't algemeen zonder kritiek
over. Een herziening van de concilieteksten
en de postconciliaire wetten die herziening
nodig hadden heeft niet plaatsgevonden.
Het oordeel over deze Codex kan daarom
niet gunstiger zijn ‘dan het oordeel over de
zogenaamde hervormingen in de twee
laatste decennia. Veel minder dan de
Codex van 1971 is hij geschikt om de Kerk
bij haar heilstaak te dienen. In veel op-
zichten is hij zelfs duidelijk reactionair en
zet hij de Kerk verscheidene eeuwen achter-
uit.

@® Het nieuwe kerkelijk recht valt samen
met een toestand binnen de Kerk die geken-
merkt wordt door een bijna totale ineen-
storting van de tucht. De eerbied voor het
recht en de gehoorzaamheid aan de wetten
hebben een dieptepunt bereikt. Een ge-
meenschap waarin tucht en orde en vooral
het echte geloof op grote schaal zijn
ingestort kan met zo'n wetboek niet op de
been geholpen worden. 't Is te verwachten
dat men zich niets aantrekt van al die voor-
schriften in de nieuwe CIC die niet met de
progressieéve ideologie overeenkomen. Best
mogelijk bovendien dat ze door uitzonde-
ringsregels van hun effect beroofd worden.
De progressieven van alle soorten en rangen
zullen de kunst verstaan om die voor-
schriften die een ommekeer in denken en
leven eisen onschadelijk te maken.



Dat proces is al begonnen.

(1) Ik herinner eraan, hoe vaak de CIC van de suprema
Ecclesiae Auctoritas spreekt (i.p.v. alleen van de Sedes
Apostolica). Op die manier wordt het bisschoppen-
college naast de paus geschoven (b.v. cc. 841, 995§ 1,
¢. 1075). In c. 204 wordt zelfs gezegd dat de hele Kerk
wordt bestuurd door de Opvolger van Petrus en de
met hem verenigde bisschoppen.

(2) Br. Marshall, Der Klan der Zwdlf Apostel (Bastei-

Lubbe-Taschenbuch Bd. 10227), Bergisch Gladbach 1980,
141).

(3) In 1963 werden er in de Bondsrepubliek Duitsland
van de 100 kinderen uit luthers-katholieke gemengde
huwelijken 41 protestants gedoopt. In 1981 is dat getal
tot 50 opgelopen. De overige 50 worden niet, zoals men
misschien zou denken, allemaal katholiek gedoopt,
want er zitten ook kinderen onder die ongedoopt blijven.

»Theologisches«, juni 1983

Inleiding tot de nieuwe uitgave van de

Catechismus van de H. Pius X
Door Dr. Ferdinand Steinhart (slot)

3. Het Compendium van de Christelijke
Leer

Deze Duitse uitgave is een zo letterlijk
mogelijke vertaling van de in 1905 bij de
Tipografia Vaticana in Rome verschenen
421 bldz. tellende eerste druk van de
»Compendia della Dottrina Cristiana« van
de H. Pius X. Daarbij is rekening gehouden
met de niet belangrijke veranderingen in de
tweede druk van 1906, die eveneens 421
bldz. telt. De Duitse uitgave met haar 450
bladzijden is door het zevende hoofdstuk
»De Ordo Missae en de taak van de
misdienaar« echter zeer aanzienlijk aange-
vuld om tegemoet te komen aan dringende
met de tijd samenhangende behoeften. Daar
komen we nog op terug.

Het »Compendio della Dottrina Cristiana«
werd in 1906 door Heinrich Stieglitz,
stadspastoor en predikant in Miinchen,
in “t Duits vertaald en in 1906 onder de titel
»De Romeinse Eenheidscatechismus (Hand-
boek van de christelijke Leer)« uitgegeven
door de boekhandel Jos. Kosel, Kempten
en Miinchen. Dit werk werd niet herdrukt
en is al lang uitverkocht.

Eerst, wat wel voor de hand lag, wou
men het in Gothische letter gedrukte werk
onveranderd, maar in de nu meer ge-
bruikte Latijnse letter, laten verschijnen.
Maar na grondige vergelijking met het

Italiaans origineel kon men vaststellen dat
de vertaling al te vrij en oppervlakkig was,
en in een tegenwoordig wat ouderwets
aandoende taal. Door zo'n uitgave krijgt
het vertrouwen in de juiste weergave, dat
zo belangrijk is, een grote klap en wordt het
stilistisch effect sterk verminderd. Een
poging om de gebreken van het werk weg
te nemen door ‘t zorvuldig opnieuw te
bewerken en te verbeteren moest wegens
bijna onoverkomelijke technische moeilijk-
heden opgegeven worden. Er moest een
heel nieuwe vertaling van het Italiaans
origineel worden gemaakt.

Toen men zich met de nodige ijver over
dat origineel boog, kwam men steeds meer
onder de indruk van het persoonlijke werk
van een heilige paus, van een door God
geinspireerd volmaakt produkt dat van
providentiele betekenis . was voor de tijd
van nu. Daarom probeerde men zo letterlijk
mogelijk te vertalen om de persoon van de
auteur vanuit de oorspronkelijke tekst te
laten spreken en het door hem geschilderde
praktisch-godsdienstige leven ook zijn effect
te laten hebben op de lezer van de Duitse
vertaling. Maar er doken hier wel enkele
moeilijkheden op: de religieuze vaktaal en
de uitdrukkingen, vooral bij de gebeden,
zijn in ‘'t Duitse taalgebied vaak niet zo
uniform als in dat van de Italiaanse taal,
die met het Latijn zo nauw verwant is. De
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grote verscheidenheit van vaak vastgewor-
telde uitdrukkingen en zegswijzen in de
verschillende Linder en streken kon ten
gunste van de zo belangrijke eenheid van
taal slechts op één manier worden opge-
vangen: door als model voor de gods-
dienstige uitdrukkingen en gebeden het in
‘t Duitse taalgebied sinds lang algemeen
gebruikte missaal van Schott te nemen, en
wel in de redactie van 1958.

Met het oog op de vele uitgaven van de
Bijbel, waarover de meningen uiteenlopen,
weid voor de woordelijke weergave van de
bijbelplaatsen de in 1910 bij Friedrich Pustet
in Regensburg verschenen Duitse vertaling
v.d.H. Schrift door prof. P. Augustin Arndt
S] genomen. De heilige paus Pius X heeft
deze »bewerking van de Duitse bijbelver-
taling van de Augsburgse kannunik Franz
Allioli (1846) met verklarende voetnoten«
in zijn persoonlijke brief van 6 mei 1904 aan
pater Arndt goedgekeurd en geprezen met
de woorden: »...dat U 't vroeger door Allioli
uitgegeven werk zo bewerkt hebt, dat er
alles in staat wat door de tegenwoordige
stand van de wetenschap wordt vereist of
wat tot een vruchtbaar begrip van het
goddelijk woord kan bijdragen.« De H.
Congregatie van de Index bevestigde door
haar decreet van 26. november 1900, dat
in deze vertaling »de tekst van de Vulgata
getrouw is weergegeven, de Duitse ver-
taling nauwkeurig en stilistisch passend is,
en tenslotte de aan de heilige Vaders en
geleerde katholieke auteurs ontleende
opmerkingen zeer nuttig, stichtend en voor
't juiste begrip- van de huidige tekst zeer
geschikt zijn.«

Het christelijk leven dat de H. Pius X
ons in zijn Compendium als norm voor
ogen stelt kan evenmin verouderen of niet
bij een tijd passen als de goddelijke wet
van geloof en zeden zelf, waarmee de in
het Compendium geformuleerde levens-
regel zo volmaakt overeenstemt. Het
Compendium kan dus ook nu beschouwd
worden als een in alle opzichten veilige
gids, zelfs indien enige zuiver kerkelijke
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voorschriften, zoals b.v. de vijf geboden
van de Kerk of het gebod van het nuchter
zijn voor de H. Communie, intussen wat
gewijzigd zijn en de formele verplichting
verzacht werd.

Door de titel van het werk worden
duidelijk twee dingen onderstreept. Het is
een Compendium, dus een handboek met
de hele christelijke leer, dat behalve de
drie catechismussen met de traditionele
onderwerpen voor de drie verschillende
leeftijdsgroepen ook nog een onderrichting
bevat over de kerkelijke feesten (ook in
catechismusvorm), een kerkgeschiedenis,
een verzameling van de voornaamste
gebeden en de Ordo Missae met een
instructie voor misdienaars. Tweedens legt
de titel door het woord »christelijk« heel
beslist dé klemtoon op het feit dat er maar
één ware christelijke leer is. Wel wordt die
ook katholiek genoemd, in zover men het
universele, alles omvattende karakter ervan
bedoelt, maar de andere zich christelijk
noemende confessies kunnen eigenlijk niet
terecht »christelijk« worden genoemd. Dat
zijn ze slechts in zover ze met de ware leer
overeenstemmen. In zorer zu- daarmee in
strijd zijn, zijn ze geen christelijke con-
fessies, maar ketterijen, omdat de godde-
lijke geloofs- en zedenwet ondeelbaar is.
Het woord »christelijk« kan niet beschouwd
worden als een samenvattend begrip, dat
terecht zou gelden voor de katholieke leer
en de zogenaamde niet-katholieke, christe-
lijke confessies. Deze duidelijke afwijzing
van van pseudo-christelijke confessies,
vooral ten opzichte van het protestantisme,
wordt zowel in de Catechismus (vraag 887)
als in de Kerkgeschiedenis (nr. 128) katego-
risch uitgesproken.

Over de wijze waarop het werk is
opgezet en over de inhoud geven we een
kort overzicht en tekenen daarbij het
volgende aan: -

In 't Italiaans origineel hebben de afdelin-
gen »Grondbegrippen van de Catechismusc,
»De grote Catechismus«, »Onderricht over
de feesten«, »Korte Kerkgeschiedenis« en



»Dagelijkse gebeden« alleen maar titels,
zonder als afdeling te worden aangeduid.
Bovendien zijn de vragen niet genummerd.
In de Duitse uitgave werden om belangrijke
praktische redenen de afdelingen als
zodanig aangeduid en van rangnummers
voorzien. De vragen in de Kleine Catechis-
mus, in de Grote Catechismus en in het
Onderricht over de Feesten werden door-
lopend genummerd. In plaats van het
laatste hoofdstuk van de zesde afdeling
in het oorspronkelijk werk »Aanwijzingen
voor het dienen van de heilige Mis« werd,
om tegemoet te komen aan de meest
dringende behoeften van onze tijd, als
supplement een zevende afdeling toege-
voegd: »De Ordo Missae en het Dienen van
de H. Mis door een misdienaar«.

De Eerste Afdeling »De eerste grond-
begrippen voor heel jeugdige kinderen«
is evenals de Tweede Afdeling »De kleine
Catechismus« een passend uittreksel uit de
3e afdeling »De grote Catechismus«. Deze is
het eigenlijke catechismuswerk van de
H. Pius X., zowel voor de kinderen als
voor de volwassenen, voor hen die onder-
wijs krijgen-en die onderwijs geven. De
Grote Catechimus berust op het beginsel
dat alleen de lerende Kerk de waarheid
bezit, die ze moet bewaren en die de
mensheid van haar moet ontvangen. Er is
dus geen andere weg waarlangs de mens
in ‘t bezit kan komen van de bovennatuur-
lijk waarheid. Alleen maar van de lerende
Kerk kan hij die krijgen. Op haar gezag
moet hij ze aannemen en geloven (P. Weth).
Al lijkt de Grote Catechismus op 't eerste
oog zeer omvangrijk en uitvoerig, toch ziet
men bij nadere beschouwing al heel gauw
dat hij slechts de onontbeerlijke beginselen
van de godsdienst geeft en dat men zich
die niet zonder moeite en inspanning eigen
kan maken. Waar je ook kijkt, overal zie
je tegenwoordig de vreselijke gevolgen van
het ontbreken van die elementaire kennis.
Het doel van de pleitbezorgers voor een
kortere en in 1913 bij de H. Pius verkregen
»Catechismus van de christelijke Leer«,
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die door deze zelf, zoals al gezegd, een
»nieuwe, zeer korte, gereduceerde en veel
gemakkelijker leidraad« werd genoemd,
»meer aangepast aan de tegenwoordige
behoeften«, zien wij in onze dagen met
andere ogen.

De Vierde Afdeling, het onderricht over
de kerkelijke feesten, is juist vandaag,
sinds de hervorming van de liturgie en haar
gevolgen, van de grootste betekenis. De
heilige Kerk scherpt ons de waarheden van
het geloof en de voortreffelijkste voor-
beelden van christelijke deugd helemaal
niet alleen in de godsdienstleer en de
kerkgeschiedenis in, neen, ze brengt ze ons
ook practisch in herinnering door de kerke-
lijke feesten, waardoor die waarheden en
deugden worden voorgehouden. Als de
gelovigen daar goed van op de hoogte
waren en de feesten vierden met die
gevoelens die de Kerk bij het invoeren heeft
willen oproepen, dan zouden geloof,
vroomheid en godsdienstige vorming sterk
vernieuwd en vermeerderd en zou het
hele leven van de christenen gesterkt
worden (uit het Ile aanhangsel bij de Cate-
chismus van de christelijke Leer v.d.H. Pius
X).
De Vijfde Afdeling, »Beknopte Kerkge-
schiedenis«, is, in preciese, vaak definieren-
de zinnen, een duidelijk, aanschouwelijk
overzicht van alle historische feiten die een
bijzondere theologische betekenis hebben.
Ook deze schets is een belangrijk deel van
het godsdienstonderwijs en een didactisch
meesterwerk, waardoor de. verwoestende
algemene onwetendheid omtrent de gods-
dienst ook op dit gebied met succes kan
worden bestreden.

In de Zesde Afdeling »Dagelijkse gebeden
en andere gebeden« staan de voornaamste
in de hele Kerk voorgeschreven of op z'n
minst voortdurend gebruikte gebeden. Deze
lijst werd aangevuld door nog een paar
even belangrijke en in de hele Kerk ge-
bruikte gebeden. Maar ze werden in het
Compendium slechts vermeld en niet afge-
drukt, omdat ze toentertijd als algemeen



bekend golden, wat tegenwoordig helemaal
niet meer het geval is (b.v. het Magnificat,
de lofzang van Simeon, of de hymnen die
bij de uitstelling van het Allerheiligste
gezongen werden, zoals 't Pange Lingua
en 't Adoremus in aeternum). De tekst van
die gebeden is uit het missaal van Schott
genomen, voor zover ze daarin staan.

Als zevende Afdeling werd aanvullend
toegevoegd »De Ordo Missae en het dienen
van de Mis door een misdienaar«.

In het Italiaans origineel staat als aanwij-
zing voor het dienen van de H. Mis (»Modo
di servire la santa Messa«) enkel een twee
bladzijden lang uittreksel in ‘t Latijn uit de
Ordo Missae met de zinnen van de priester
waarop de misdienaar moet antwoorden,
en de antwoorden van de misdienaar. Dat
was voldoende voor een tijd toen er maar
één enkele, sinds eeuwen bekende tekst
van de Romeinse Ordo Missae bestond.
De gelovigen konden die iedere dag in de
Kerk horen. Sinds de Ordo Missae van tot
nu toe praktisch overal en totaal is afge-
schaft en de bijbehorende missaals al lang
niet meer te krijgen zijn, is de tekst evenals
het misdienen een onontbeerlijk bestand-
deel van het onderricht in de christelijke leer
geworden.

De »Catechismus van de christelijke Leer«
van de H. Pius X (1913) geeft in de druk van
1959 onder de titel »Gebeden bij het
heilige Misoffer« (»Orazioni per il santo
sacrificio della Messa«) een bijna volledige
tekst van de Ordo Missae, en los daarvan,
op de in Italié¢ gebruikelijke wijze (in totaal
16 bldz.), een »Instructie voor het dienen
v.d.H.Mis« (Istruzione per servire la santa
Messa«). Daarom werd ook in de voor ons
liggende Duitse uitgave dit voorbeeld ge-
volgd. Maar de instructies voor de mis-
dienaars zijn in de Ordo Missae verwerkt.
De tekst van de Ordo Missae met alle litur-
gische opmerkingen is overgenomen van
het Romeins missaal in de bewerking van
1958. De aanwijzingen voor het dienen van
deMis zijn ontleend aan dein die tijd geldende
voorschriften voor misdienaars in het Duitse
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taalgebied, maar slechts in zover het niet
enkel om speciale diocesane regelingen of
regionale gebruiken gaat, want ook hier
worden alleen maar de grondregels gein-
strueerd.

Opmerkingen voor de christelijke ouders
en opvoeders

(3e aanhangsel bij de Catechismus van de
H.Pius X van 1913)

»1. Catechismus geven is onderrichten in
het geloof en in de zedenleer van Jezus
Christus. Het is de kinderen Gods bewust
maken van de eigen afkomst en waardig-
heid, en van de eindbestemming en de
perooniijke plichten. Catechismus geven
betekent: de beginselen en beweegredenen
van de godsdienst, van deugd en heilig-
heid op aarde en dus van de zaligheid in
de hemel in hun verstand inprenten en
ontwikkelen.

2. Het catechismusonderwijs is dus de
noodzakelijkste en nuttigste vorm van on-
derwijs voor de enkeling, voor de Kerk
en voor de burgerlijke maatschappij. Het
is het fundamentele onderwijs, dat de
grondslag vormt voor het christelijk leven,
dat zwak en labjel wordt en gemakkelijk
sterft, als dit onderricht ontbreekt of slecht
gegeven wordt.

3. Zoals de christelijke ouders de eerste
en voornaamste opvoeders ven hun
kinderen zijn, zo moeten ze ook hun eerste
en voornaamste catecheten zijn. De eerste,
omdat ze hun a.h.w.met de melk de door
de Kerk ontvangen leer moeten ingieten.
De voornaamste, omdat het hun zaak is
om in het gezin de voornaamste geloofs-
waarheden van buiten te laten leren, te
beginnen bij de eerste gebeden, die ze
elke dag moeten laten herhalen, zodat die
langzamerhand diep in de ziel van het
kind doordringen. Zijn ze, zoals vaak
voorkomt, gewongen om zich voor de
opvoeding van hun kinderen door anderen
te laten vervangen, dan moeten ze denken



aan hun heilige plicht om die instellingen en
personen te kiezen die in hun plaats zo'n
ernstige plicht gewetensvol . kunnen en
willen vervullen. Onverschilligheid in dit
opzicht is voor talloze kinderen het verdert
geworden, dat nooit meer kan worden
goedgemaakt. Welke rekenschap zal men
daarover aan God moeten afleggen!

4. Om met succes te onderrichten moet
men de christelijke leer goed beheersen en
ze verduidelijken en verklaren op een
manier die aan het begripsvermogen van de
leerlingen in aangepast. Vooral echter moet
men, omdat 't een practische leer betreft,
ook volgens de leer leven.

5. Men moet de christelijke leer goed
beheersen, want hoe kan men onderrichten,
als men zelf niet op de hoogte is! Daarom
zijn ouders en opvoeders verplicht om zelf
de catechismus steeds te herhalen en de
waarheden grondig te onderzoeken. Dat
kunnen ze doen door bij de pastoors de
meer uitvoerige catechese-cursussen voor
volwassenen te volgen, door te informeren
bij competente personen en door zo moge-
lijk waardevolle boeken te lezen.

6.. Men moet de christelijke leer passend
verklaren, d.w.z.met begrip en liefde, zodat
de kinderen noch door de leraar, noch
door de leerstof een gevoel van afkeer
krijgen of zich gaan vervelen. Daarom moet
men zich aanpassen aan hun bevattings-
vermogen, de meest bekende en eenvou-
dige woorden gebruiken, begrip doen
ontstaan door passende vergelijkingen en
voorbeelden en zo de sympathie wekken.
Men moet uiterst discreet en rustig optre-
den, langzaam voortgaan om de kinderen
niet te vermoeien, niet moe worden om
steeds maar te herhalen, geduldig en lief-
devol staan tegenover de ongedurigheid,
de verstrooidheid, de onhandigheid en
andere gebreken van de kinderlijke leeftijd.
Vooral moet men de saaie, eentonige
lestoon vermijden. Alleen maar een beroep
doen op het geheugen, zonder verstand
en hart te bewegen, heeft een neerdrukkend
effect en maakt de leerling onverschillig.

33

7. Tenslotte moet men leven volgens het
geloof en de zedenleer die men verkondigt,
immers, hoe kan iemand de moed hebben
om kinderen te onderrichten in een gods-
dienst die hij niet beoefent, in geboden
en voorschriften die hij zelfs voor hun
ogen met voeten treedt? Wat voor vrucht
kan men dan verwachten? Integendeel, de
ouders zullen dan gemakkelijk hun autori-
teit verliezen en de kinderen opvoeden tot
onverschilligheid en minachting voor de
noodzakelijkste beginselen en de heiligste
plichten van het leven.

8. En omdat er tegenwoordig door het
verzet tegen elke vorm van onderwerping
aan een hoger gezag, dat van God en de
Openbaring, en door het afwijzen van
toekomstig leven en versterving een atmos-
feer van ongeloof gekweekt is, hoogst
verderfelijk voor het geestelijk leven,
moeten ouders en opvoeders de kinderen
met de grootste zorg de fundamentele
waarheden en elementaire begrippen van
de catechismus inprenten. Ze moeten er
voor zorgen dat de kinderen diep overtuigd
raken vat het christelijk begrip van het
leven, van hun verantwoordelijkheid t.0.v.
de alomtegenwoordige hoogste Rechter, die
alles weet en al hun daden ziet. Ze moeten
de kinderen heilige godsvrucht, liefde voor
Jezus Christus en Zijn Kerk, neiging tot
aktieve naastenliefde, volhardende vroom-
heid en achting voor de deugden en de
christelijke gebruiken inboezemen. Alleen
zo zal de opvoeding van de kinderen niet
gebouwd worden op het zand van onbe-
stendige ideeen en menselijke overwegin-

-gen, maar op de rots van bovennatuurlijke

overtuigingen, die het hele leven lang
ondanks alle stormen niet worden geschokt.

9. Voor dat alles is echter een levendig
geloof nodig, een diepe eerbied voor de
waarde van de zielen en de geestelijke
goederen, en die begrijpende liefde die er
vooral naar streeft om de zielen van de
geliefde familieleden de eeuwige gelukza-
ligheid te verzekeren. Eveneens is er een
bijzondere genade nodig om de eigen aard



van de kinderen te begrijpen en de weg te
vinden naar hun geest en hart. De christe-
lijke ouders mogen krachtens het waardig
ontvangen sacrament van het Huwelijk
aanspraak maken op de genaden van hun
eigen staat, dus op die genaden die nodig
zijn om de kinderen christelik op te
voeden. Bovendien kunnen ze door
deemoedig gebed nog overloediger op
genade voor deze taak rekenen, omdat het
opvoeden van gehoorzame en vrome kin-
deren, die God aanbidden, een aan God
heel bijzonder welgevallig werk is. Dat
moeten de ouders dus doen, hoeveel offers
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het ook kost, want het gaat hier om het
eeuwig heil van de zielen der kinderen
en om hun eigen zaligheid. God zal hun
geloof en hun liefde bij dat hoogst belang-
rijke werk zegenen en die vergelden met de
heerlijkste beloning: heilige kinderen, die
met hen in de heme] eeuwig gelukkig zullen
zijn.«

Kompendium der christlichen Lehre, von
Seiner Heiligkeit Pius X. angeordnet fiir die
Diizésen der Provinz Rom, hrsg. von der
Priesterbruderschaft St. Pius X., Mediatrix-
Verlag, Wien, 1981, 456 bldz., geheel linnen,
DM 29,--
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Data en feiten

Uren voor de H. Missen

in de voornaamste huizen en kapellen van de Priesterbroederschap in Nederland, Belgig,
Duitsland en Zwitserland:

Nederland
Contactadres voor Mistijden, fam. Hamer, Tel. 043/12539

De Priesterbroederschap in Nederland
voor inlichtingen tel. 043-12539
H.H.Missen: Maastricht, Kleine Looierstr. 2, zondag om 18.00 uur
Rotterdam, restaurant Engels (bij Centraalstation), zondag om 18.00 uur

| Belgié
} Priorij van Christus-Koning, 37, rue de la Concorde, 1050 Brussel, tel. 02/512.09.44
Zondags 8 uur en 10.30 uur
1 Door de week om 7.15 uur
' St. Pius V Kapel, Plantinkaai 2, 2000 Antwerpen, tel. 031/37.65.97

Zondags 9 uur en 11 uur

Vrijdags 18.45 uur

Carmel van het H. Hart 16, rue des Wagnons, 7380 Quiévrain, tel. 065/457922
Zondags 10.00 uur (Lof om 17.00 uur)
Door de week om 8.00 uur, behalve ’s maandags. Dan om 7.45 uur



Duitsland

Priesterseminar Herz Jesu, Zaitzkofen, 8306 Schierling, tel. 09451/1225 en 1959
Zondags 9.00 uur
Door de week 7.15 uur

Priorat St. Maria zu den Engeln, 6600 Saarbriicken, Julius Kieferstr. 11, tel. 0681/854588
Zondags 8.00 uur en 9.30 uur
Dinsdags en vrijdags 17.45 uur; op de andere weekdagen om 7.00 uur

Priorat St. Bonifatius, 4300 Essen-Bergeborbeck, Bottropstr. 295, tel, 0201/664922
Zondags 8.00 uur en 9.30 uur
Dinsdags en vrijdags om 18.00 uur, op de andere weekdagen om 7.00 uur

St. Maria Regina Cistercii, 4150 Krefeld-Fischeln, Wimmersweg 6, tel. 02151/302811
Zondags 16.00 uur

Zwitserland

Internationaal Priesterseminarie St. Pius X, CH-1908 Ecéne-Riddes, tel. 026/ 62927 en 62308
Zondags 7.15 uur, 9.00 uur, 10.00 uur
Door de week 7.15 uur, 17.30 uur

Priorat St. Niklaus von Flite, CH-4613 Rickenbach (SO), tel. 062/461818
Zondags 18.00 uur
Door de week 7.15 uur

Retraites
Mannen 26-12 — 31-12-"83 Zaitzkofen Duitsland
Begin en einde van de retraite om 12 uur.
Zich opgeven bij het Sekretariat des Priesterseminars Herz Jesu, Zaitzkofen,
8306 Schierling

Nieuwe boeken

prof. Georg May: Der Gaube in der nachkonziliaren Kirche

Mediatrix Verlag, Wien 1983, 270 bldz.
Jakob Scherer: ~ Warum liebe ich meine Kirche?
Bestellen via een van onze priorijen.

Uitgever: Priesterbroederschap St. Pius X.

Verantwoording: P. Franz Schmidberger, Haus St. Niklaus von Flile, CH-4613, Rickenbach (SO) tel.062/46 1818
Gitten in Nederland: Priesterbroederschap St. Pius X., rekening nummer 42.10.40.203, postgironr. 135646 Amrobank
Amsterdam.
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